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Colofon

ParochiemagaZlM verschijnt 9x per jaar in een oplage

van ca. 2600.

Redactieadres
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl
kopij inleveren
Info nr. 6 voor 13 augustus
Info nr. 7 voor 10 september
Info bezorging
{afhalen nr. 6 donderdag 4 september.
Bezorgen uiterlijk vaor zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
- Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos 38
= Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Weerdenburg 1
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

16.00-18.30 uur, Naxos 24

Vragen over de bezorging: via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023-5638145

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

parachie gironummer NLOG INGB 0000172863
parochie banknummer NL70 RABO 0324501528
t.n.v. parochie H. Joannes de Doper te Hoofddorp

www.joannesdedoperhoofddorp.nl
www.kerkeninhoofddorp.nl

Boekwinkel Kruispunt

Kruisweg 10673, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,

zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023-5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Kopij voor het volgende nummer moet binnen zijn
voor woensdag 13 augustus.

Dit is een editie van het parochiemagaZlN een
uitgave van stichting De Zalige Zalm.

Fato voorkant: Feestelijke opening Het Fundament

Info en Inhoud

Pastores:

C.Th.). van Lent
Kruisweg 1071,

2131 CT Hoofddorp

tel. 023-5616437 of
06-51981165in
dringende gevallen
e-mail: cvlent@zonnet.nl

L.J.P. Mesman
Sparresholm 78,
2133 BR Hoofddorp
tel. 023-5610622 of
06-51620939
e-mail:
leo.mesman@hjoannesdedoper.nl

In dit nummer
Jaargang 45, nr. 5 - 5 juli- 6 september

4 \an de redactie

5 Pastoraal woord - Nieuwe wegen durven gaan
8 Stilte pagina

9 Activiteiten Raad van Kerken
10 Vanuit de Boekwinkel
14 Bouwen aan de onderkant
15 Bedevaart naar Banneux
16 Jongerenpagina
18 Geloven door de tijd
19 5tal op de Kaag - Een lege plek

20 Opsporing verzocht
Op bedevaart met het bisdom naar Rome

21 Ziekendag 2014
INLIA - Afgewezen voor het kinderpardan

22 Nieuwe kraan voor het kerkhof
De Bezieling

24 Kinderpagina
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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel| al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parachiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends of

op donderdag: contactpersoon Tiny Graafmans

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook in
het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u voor
vervoer bellen naar mw. K. Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152,

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt U voor hulp de PCI
benaderen. Met uw hulpvraag kunt U terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft kunt u dit aan de
parachiesadministratie doorgeven.

De parochieadministratie is telefonisch bereikbaar
op vrijdagmorgen van 9.00-12.00 uur.

Tel. 023 5638145 of per e-mail:
parochiesecretariaat@hjoannesdedopernl

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve vrijwilligers.
Matuurlijk willen we dat blijven! Hebt u tijd en zin
om een actieve rol in onze parochie te spelen,
schroom dan niet om even een kijkje te nemen in
de boekwinkel en bij het parochiesecretariaat.
Daar ligt een map met vacatures, voor denkers en
doeners, er zit vast iets voor u bij!

4

Parochie - informatie en berichten

Van de Redactie

Op de voorpagina ziet u een afbeelding van de
feestelijke opening van het Fundament, en ook in
deze Info is er weer veel aandacht voor deze
nieuwe aanwinst. We raken er in de parochie niet
over uitgepraat, en als u het nog niet gezien heeft,
brengt u dan snel een bezoek, het is méér dan de
moeite waard!

Op pagina 14 prijkt een foto van de twee
‘bouwheren’van het Fundament, Wim van Galen en
Theo Hofmans. Wim kennen we allemaal vanwege
vele jaren vrijwilligerswerk in onze parochie, en met
Theo maken we nader kennis, vooral met zijn taak
als bouwaduviseur.

Op pagina 5 daagt pastor Mesman ons uit om
nieuwe wegen te gaan. Dat moet ons met de
vakantie in het vooruitzicht goed in de oren
klinken, want dat is toch met uitstek de tijd waarin
we massaal op pad gaan om nieuwe landen te
ontdekken. Wij hopen dat u in de vakantie nieuwe
energie op kunt doen, en wellicht inspireert u dat
om uw horizon ook op gelovig gebied te
verbreden. Na de vakantie heeft de Raad van
Kerken een aantal aansprekende activiteiten, u kunt
t.z.t. informatie hierover lezen op hun website:
www.kerkeninhoofddorp.nl. Op pagina 9 vindt u
een voorproefje: op 5 september start het
najaarsprogramma, met een optreden van Otto
Dethmers. Het belooft een mooie, muzikale avond
te worden,

Een nieuwe weg kan ook zijn: uw actieve inzet in
onze geloofsgemeenschap. Op pagina 20 worden
vrijwilligers gezocht voor de bezoekgroep: een
zinvolle taak die voldoening schenkt aan zowel de
bezochte parochiaan als aan de bezoeker.

De redactie wenst u een fijne vakantie.

Verschijningsdata ParochiemagaZIN

Nr. Periode Inleveren  Afhalen
Kopij bezorging
6 6-9tot 4-10 13 augustus 4 september
7 4-10tot 1-11  10september 2 oktober
B 1-11tot2%-11 8 oktober 30 oktober
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Pastoraal woord

Nieuwe wegen durven gaan

“Laat ons, in plaats van enkel een kerk te zijn die
verwelkomt en ontvangt met open deuren, veeleer
een kerk proberen te zijn, die nieuwe wegen
bewandelt. Die in staat is zichzelf te overstijgen en
de hand uit te steken naar degenen, die haar niet
kennen, of die zijn weggegaan of onverschillig
geworden zijn".

Die woorden van paus Franciscus troffen mij. Met
Pinksteren zei ik daarover: "Ik zou ze in onze kerk
(en) op willen hangen.

Ik zou daarover diepgaand willen praten met ieder,
hier in Hoofddorp, die de kerk ter harte gaat. Ter
harte omdat het verhaal, de manier van leven, van
Jezus door moet gaan.

Als kerken in Nederland krimpen we enorm. Weten
we heel veel mensen, niet meer te raken. Tegelijk
wijzen onderzoekers en trendwatchers op de
zoektocht naar zin en spiritualiteit, die veel
tijdgenoten ondernemen. En op waardering voor
de inzet van kerken voor kwetsbare mensen,

De boodschap van het evangelie moet gerealiseerd
worden in een wereld, waar veel mis is. Misschien
met behulp van de drie thema's, die paus Franciscus
in zijn document “De vreugde van het

evangelie” (de exhortatie Evangelii Gaudium)
schreef. Thema's, die het wezen van ons geloven
raken.

Allereerst: Het evangelie is een boodschap van
vreugde.

De vraag aan ons: Hoe maken we als kerk, deze
vreugde voelbaar? Hoe laten we zien, dat het
evangelie, door ons vreugde uitstraalt?

Als tweede thema: De kerk is missionair.

Wie door de vreugde van het evangelie geraakt is,
zoals de leerlingen met Pinksteren, zal die vreugde
willen delen. Hoe wordt zichtbaar dat de kerk
allereerst naar buiten is gericht?

Als derde thema: De blijde boodschap van het
evangelie begint bij de armen.

Als wij als christenen onze opdracht vervullen, is er
volgens paus Franciscus binnen onze
gemeenschappen oprechte belangstelling voor de
lotgevallen van de armen en worden degenen, die
elders worden gemeden, gastvrij opgenomen. En
gaat hij verder: de armen hebben ons veel te leren.
Wij zouden met en door de armen naar de wereld
moeten kijken, om zo te ontdekken hoe we die
kunnen maken tot een huis voor iedereen.

Aan ieder van ons daarom de vraag: Hoe dragen wij
persoonlijk en gemeenschappelijk bij aan een
aantrekkelijke kerk, die een boodschap heeft voor
de samenleving en die speciale
verantwoordelijkheid neemt voor de armen?
Betekent het dat wij heel nieuwe wegen moeten
gaan?

Ja en nee. Nee, omdat het niet
zo is, dat we niets doen met die
thema's. Er zijn van alle drie de
thema's goede voorbeelden hier in Hoofddorp te
noemen.

Ja, want we slagen er te weinig in om dit zichtbaar
te maken.”

Aan de mensen in de oecumenische Pinksterviering
in het Haarlemmermeerse Bos werd gevraagd om
allemaal op een klein kleurig (post-it) velletje een
paar woorden over hun droom, hun idee over het
durven gaan van nieuwe wegen, op te schrijven.
Het leverde een kleurig geheel op met honderden
briefjes.

Foto: Jan Hemink

Een mooie aanzet om te zien hoe wij komend jaar
op nieuwe wegen (verder) kunnen gaan. Voetje
voor voetje. Geinspireerd door Gods geest, die zal
blijven waaien, waar zij wil. De Geest, zoals die wiekt
door de lucht, rust waar haar goeddunkt, soms
dichtbij landend, soms hemelhoog stijgend, niet te
kooien, zoals we in die Pinksterviering zongen.

Op onze zomers rondwandeling door Hoofddorp
kwamen we alvast een aantal hoopvolle initiatieven
tegen in Pax, Graan voor Visch en het centrum van
mensen, die nieuwe wegen durven te gaan. Nieuwe
wegen om op verder te gaan in het nieuwe seizoen,
na hopelijk, een goede zomer. Vol nieuwe energie!
Graag, als het even kan, in ieder geval tot ziens op 6
september bij de feestelijke presentatie van het
nieuwe jaarprogramma van de Raad van Kerken en
in het startweekend van onze parochie op 13 en 14
september.

Pastor Leo Mesman
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Overledenen

Rie Vork - Holla - 87 jaar

Rie is op 29 oktober 1926 geboren in de Sloter polder
als 3e kind in een gezin van 13 kinderen.

Zij leerde Gerrit kennen en zij zijn in 1954 getrouwd. Zij
hadden een tuinderij in Sloten waar het hard werken
was.

Samen kregen zij 7 kinderen en haar gezin was alles
voor haar. Zij leerde haar kinderen dat het in het leven
niet gaat om wat je hebt maar wat je doet.

Rie had een grote verering voor Maria en voelde zich
zeer verbonden met Lourdes. Ze ging diverse malen
naar Lourdes. Wanneer dochter Els haar zorgen uitte
over haar kinderen en kleinkinderen zei Rie ‘ze hebben
ook nog een moeder in de hemel®

Elf jaar geleden werd Rie gereanimeerd na een
hartstilstand, dat was wel schrikken voor de familie. Rie
was erg reislustig en genoot van de uitstapjes met haar
man, kinderen en kleinkinderen. In totaal kreeg zij 15
kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen.

Hun leven lang bezochten Gerrit en Rie de vieringen
op zondag, eerst in de kerk en na hun intrek in de
Meerstede in de kapel aldaar. Juni 2012 overleed
Gerrit. Tot het laatste toe bleef Rie betrokken bij allen
die haar lief waren en was geinteresseerd in de wereld
om haar heen. Ze had een scherpe blik en een ruime
visie. Rie overleed op 1 april 2014,

Bij de avondwake en de uitvaart op 5 april werd het
hele lied ‘Te Lourdes op de bergen’ gezongen: 22
coupletten, 70 keer Ave en 49 keer Maria.

De kinderen spraken liefdevol over hun moeder. Zij
vonden haar een krachtige vrouw met een sterke
persoonlijkheid. Rie is begraven op ons kerkhof en rust
in het graf bij haar man.

Rola Vredevoort - Lindeman - B2 jaar

Op 29 april 1931 is Rola in Amsterdam geboren als
oudste in een gezin van 4 kinderen. Haar moeder
overleed toen zij 14 jaar oud was. Het huishouden en
de opvoeding van haar zusje en broers kwamen
grotendeels op haar neer, wat best pittig was voor zo'n
jong meisje. Op een dansfeestje leerde zij Frans
kennen en van een feestje kwam een huwelijksfeest: zij
trouwden in 1954. Frans en Rola kregen 2 dochters,
Marian en Loes. Later kwamen daar 3 kleindochters en
1 kleinzoon bij.

In de tijd dat Frans en Rola in Amsterdam woonden
maakte zij deel uit van de Vincentius-vereniging, waar
ze de voogdij had over een aantal kinderen, Zelfs één
kind heeft tot het laatste toe contact met haar
gehouden. In 1990 zijn Frans en Rola in Hoofddorp
komen wonen. Frans overleed in 2003 en dat viel haar
zwaar. Rola probeerde de draad van

het leven weer op te pakken en vond de kracht om
door te gaan. Ze was een hele enthousiaste en
betrokken oma en ze genoot van alle uitstapjes.

Heel onverwacht kwam er een eind aan haar leven.

6

Rola ontving in het Spaarne Ziekenhuis de
ziekenzalving en zij is daar op 14 april jl. overleden.
Op 19 april was de uitvaartdienst in de kerk. De
kleinkinderen hebben hun oma naar het graf op ons
kerkhof gedragen.

Hein Stricker - 90 jaar

‘Wij koesteren een schat aan mooie herinneringen,
daar hebben wij vele jaren voor gekregen om die te
verzamelen! Zo luidde de eerste zin op de rouwkaart.
Op 8 december 1923 werd Hein geboren als 4e kind in
een gezin van 12 kinderen In de Haarlemmermeer, het
huidige Badhoevedorp. Al op jonge leeftijd moest hij
meehelpen in de kwekerij. Hein kwam uit een oud
kwekersgeslacht, getuige de vele bloemversieringen in
de kerk tijdens de uitvaart, welke allemaal gelieerd
waren aan de familie Stricker. Hein leerde Netty Ruhé
kennen via haar broer. Hein maakte indruk op Netty
omdat hij geweldig kon schaatsen.

In de corlog moest Hein naar Duitsland waar hij tewerk
werd gesteld in een bakkerij. Daar werkte nog een
Mederlander en omdat zijn verkering uit was, was de
man erg verdrietig. Hein schreef liefdesbrieven met de
naam van de ex en Cupido deed zijn werk: de
verkering ging weer aan en hij is met haar getrouwd. In
1952 trouwden Hein en Netty en kregen samen 5
zonen en 2 dochters. Later werd de familie uitgebreid
met 12 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen.

Hein is begonnen in de Sloterpolder, daarna had hij 30
jaar een bloemen/plantenkwekerij in Sloten.

In 1987 is, na onteigening (Amsterdam had plannen
gemaakt voor de bouw van een Olympisch dorp) het
gezin verhuisd naar Hoofddorp. In 2006 kreeg Hein
nierproblemen, met als gevolg 8 jaar hemodialyse.
Ondertussen kreeg hij een TIA.

Hein was een echte spelletjes-papa/opa. De
goocheltrucs en raadseltjes heeft hij doorgegeven aan
zijn kinderen en kleinkinderen. Wanneer zij deze trucs
weer doen gebeurt dit met een knipoog naar Hein.

Hij was een echte natuurmens, was altijd in zijn tuin
bezig en had liefde voor alles wat leeft. In 2012
vierden zij hun 60-jarig huwelijksfeest,

Hein heeft, omringd door Netty en de kinderen, de
ziekenzalving ontvangen. Op de allereerste
Koningsdag, 26 april, is hij overleden en is donderdag
1 mei begraven op ons kerkhof. Het was de eerste
condoleance in Het Fundament,

Dick Kooij - 85 jaar

In Haarlem-Schoten is Dick geboren op 14 mei 1924 als
jongste in het gezin en is grotendeels door zijn oudere
zuster grootgebracht. Tijdens de corlog werd hij als
16-jarige jongen naar Duitsland getransporteerd maar
werd door een ‘foutieve’ beslissing weer naar
MNederland teruggestuurd. Hij is helemaal lopende
teruggekomen.
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Dick heeft o.a. bij de Spoorwegen, de Technische Unie
en de Marine gewerkt.

Op de toneelvereniging in Haarlem heeft Dick Fie
Backx leren kennen: hij verzorgde het licht en zij moest
hem het seintje geven. In 1952 zijn zij getrouwd en
kregen dochter Jeanette. In 1962 verhuisde het gezin
naar Haarlem-Schalkwijk.

Zij waren een van de eerste bewoners van deze wijk. In
1994 werd er verhuisd naar Haarlem-Moord. In 2007
zouden Dick en Fie verhuizen naar Eijkenhowve in
Hoofddorp. Fie mocht het niet meer meemaken want
nadat zij de sleutel van hun kamer hadden ontvangen
is zij plotseling overleden.

Dick heeft 2 kleinkinderen, Samantha en Stefan.

Dick had veel habby's: het kweken van cactussen,
fotografie, filmen en modelboten bouwen. Hij bouwde
zijn eigen computer en eigen zendapparatuur. Voor de
zendapparatuur heeft hij een licentie behaald (PASBAE
was zijn naam). Zijn gezondheid werd de laatste
maanden slechter en zijn gezichtsvermogen ging snel
achteruit; tot een paar maanden vadr zijn overlijden
was hij nog steeds actief op de computer.

Dick heeft de ziekenzalving ontvangen en leefde naar
zijn einde toe, Hij is op 2 april jl. overleden.

Op 9 april was de uitvaart in de kerk, waarna hij werd
gecremeerd op Rhijnhof in Leiden.

Op zijn uitdrukkelijke wens wordt zijn as over zee
uitgestrooid

Mieke Kooren — van der Riet - 59 jaar

Op 22 mei jl. vond, in een overvolle kerk, de uitvaart
plaats van Mieke.

Mieke is geboren op 5 april 1955 als derde kind en
enige dochter in het gezin. Zij was een blij, spontaan
en leergierig kind. Na de middelbare school wees een
beroepskeuzetest uit dat Mieke talenten bezat voor
het toneel of iets met kinderen. Het werd het |aatste.
Ze deed met veel enthousiasme de opleiding tot
kleuterjuf en een vervolg aan de Pedagogische
Academie. Mieke hield van zingen en zo kwam ze
terecht bij het jongerenkoor Odyssee. Daar leerde zij
Jos kennen die destijds de 'beatmissen’ met het combo
begeleidde en het koor dirigeerde

Zij trouwden in 1974 en gingen wonen in
Aalsmeerderbrug. Mieke vindt uiteindelijk een baan als
klasse-assistent op de Magr. Hermusscheool in
Amsterdam, een school voor slechthorende kinderen
en kinderen met een spraak- en taalstoornis. Ze geniet
van haar werk en volgt ondertussen de cursus voor
onderwijs aan doven en slechthorenden in Vught; al
snel heeft zij ook haar eigen klas.

Mieke en Jos verhuisden naar Hoofddorp waar in 1985
zoon Kees wordt geboren en twee jaar later dochter
Nelle. Zij geniet van het moederschap maar blijft ook
gewoon werken op de Hermus. Wanneer de kinderen
op de lagere school zitten wordt Mieke leesmoeder en
helpt mee bij schoolevenementen. Voor de parochie
zet zij zich met enthousiasme en creativiteit in voor de
kinder- en gezinsvieringen, ook samen met

Fons Litjens in de aula van de K5H bij kerst- en
paasvieringen. Daarnaast zette zij zich met hart en ziel
in voor het kinderkoor. Zo groeide zij toe naar een
studie Theologie in Amsterdam en deed daarna een
masterspecialisatie rond spiritualiteit en management
aan de VU Amsterdam. Zij kreeg haar bull uitgereikt
op 24 februari 2009, zij was toen al een half jaar ziek.
Tijdens haar studie werd zij door Kees van Lent
gevraagd om voor hem te komen werken in ‘De 5tal op
de Kaag'en per 1 september 2007 maakte Mieke de
overstap van het onderwijs naar levensbeschouwelijk
werker'in De Stal. Daarnaast bleef zij werkzaam voor
het kinderkoor en de gezinsvieringen in de parochie.
Veel mensen kende Mieke, van De Stal, de
werkgroepen, kinderzangkoor, van ... eigenlijk te veel
om op te noemen.

Voor De 5tal organiseerde zij bijeenkomsten en
lezingen rond thema's van spiritualiteit en
levensbeschouwing. Zij kon verbindingen leggen in
spiritualiteit, beeldende kunst en religie en bracht
hierdoor het gesprek op gang wat mensen in de kern
beweegt en drijft. Als kernwaarden voor haar
functioneren schreef zij eens in de kantlijn van een van
haar presentaties ‘Stilte, bezinning, inspiratie en
ontmoeting’ (zie ook op pag.19 het In Memoriam over
Mieke).

Enkele maanden geleden zijn Mieke en Jos naar India
geweest waar zij een bruiloft hebben meegemaakt en
zij zouden daarna het project van dochter Nelle
bezoeken. Helaas was Mieke al te ziek en keerden zij
eerder dan gepland naar huis terug.

Over de schildering op haar kist heeft Mieke
nagedacht. Ze heeft een vriendin van Nelle gevraagd
de kist te beschilderen. Het verbeeldt de cyclus van
leven en dood, dag en nacht en de jaargetijden. Wat
was dat prachtig!

Het labyrint op zowel De Kaag als in onze bijbelse tuin
was een passie van Mieke. Zij kon er uren over praten
en maakte vaak deel uit van haar programma. Onder
de stralende zon vond, heel toepasselijk, de
condoleance na de uitvaart plaats op het labyrint.
Mieke was altijd vrolijk, levenslustig, was gezegend
met een grote dosis humeor en was altijd in voor een
goed gesprek, een troostend woord of alleen een
luisterend oor. lets voor een ander betekenen, dat is
wat zij wilde.

Zij is begraven achter onze kerk.
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Raad van Kerken Hoofddorp

Liefde is genade, gave van Gods Geest,
liefde is genade, vuur dat God ontsteekt.
{Hans Bouma)

Liefde in Vieren

Liefde voor jezelf,
Liefde voor je naaste,
Liefde voor de schepping,
Liefde voor God.

ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

Start nieuwe seizoen met Otto Dethmers

Op vrijdag 5 september komt Singer-songwriter Otto Dethmers naar Hoofddorp voor een mooi, intiem
concert met zelfgeschreven liedjes. Otto begeleidt zichzelf op de piano, bij zijn herkenbare stijl van zingen
en spelen is de inhoud minstens zo belangrijk is als de vorm.

Zijn cd ‘'Honger naar meer' heeft zijn muziek onder de aandacht gebracht van een groeiende groep
liefhebbers. Om 20.00 uur kunt u in de Lichtkring luisteren naar liedjes met alledaagse onderwerpen als
vaderschap, ziekte, verzamelwoede en liefde. Soms hilarisch en soms ontroerend.

U bent allen van harte welkom. De toegang is gratis, er is een collecte bij de uitgang.

Nieuwe programma van de commissie Vorming en Toerusting

In de zomer wordt er hard gewerkt aan het najaarsprogramma met het themahonger naar meer’ U kunt
het programma t.z.t. vinden in de Hoofddorpse Courant, de flyers in de kerk en natuurlijk altijd actueel op
www.kerkeninhoofddorp.nl
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omerlezen

Voor het zomernummer van de INFO openen we een tweetal mooie romans.
Het eerste boek dat we daarvoor van de plank halen is Twee wegen, van Per
Petterson. Het werd in het programma De wereld draait door, gekozen tot boek
van de maand. Het is heel mooi dat er in zo'n populairprogramma aandacht is
voor boeken. Niet altijd zijn we het met hun keuze eens. Maar Twee wegen is
echt de moeite waard. Het tweede boek dat we gekozen hebben is in maart

ekroond met de publieksprijs voor het beste christelijkeboek 2013. Een heel dik
boek met heel veel pagina's waar u uren leesplezier van kunt hebben,

FER PETTERSON

¥

Twee

LT

Twee wegen
Twee mensen komen elkaar tegen
op een brug. Ze zijn elkaar
decennia lang uit het oog verloren,
en deze toevalstreffer is voor allebei
ongemakkelijk. Er volgt een wat
bijzonder gesprek. Maar dat
gesprek is wel het startschot voor
hun verhaal, dat ver terug reikt in
het verleden. Flarden uit hun
ongelukkige jeugd die ze
doorbrachten in een klein dorp in
Moorwegen worden prachtig
beschreven.
Het verhaal neemt je direct mee
aar een diepte, een onderstroom
van beleven en voelen, naar
woorden waarin het zichtbaar
wordt hoe gebeurtenissen van
vroeger een leven voor altijd
kleuren. Als u dit boek deze zomer
gaat lezen zult u ontdekken dat
terwijl u lekker in het zonnetje zit,
het boek u meeneemt naar een
land, waarin het geen vakantie is.
Maar een land waarin het
voortdurend donker, koud, en het
gesrek tussen mensen gebrekkig en
verstoord is. Het zal voor menig
zomerlezer misschien wat somber
overkomen. Dat is het ook. Maar
juist door die somberheid en de
rauwheid ontstaat er intimiteit.

Twee wegen
Per Petterson
uitgever: De Geus

Kronkelpad

Lettie Louw is een zachtaardige,
talentvolle jonge vrouw. Na haar
studie keert ze terug naar het
dorp waar ze opgroeide, om daar
als huisarts aan de slag te gaan in
de praktijk die ze van haar vader
heeft overgenomen. Marco
Romanelli, die ternauwernood het
concentratiekamp overleefde,
keert in 1945 terug naar zijn
ouderlijk huis is Noord-Italié. Zijn
gezondheid is verwoest. Op
aanraden van zijn broer Antonio,
die zich als architect in Zuid-Afrika
heeft gevestigd, vertrekt ook
Marco naar Zuid-Afrika, in de
hoop dat het warme, droge
klimaat hem goed zal doen. Zo
komt hij terecht in hetzelfde dorp
als Lettie en wordt hij een van
haar patiénten.

Samen vinden zij liefde en geluk,
maar dan breekt er polio uit.
Kronkelpad is het laatste deel in
de trilogie met Kind van de rivier
en Pontenilo, maar kan heel goed
"los" gelezen worden.

Kronkelpad
Irma Joubert
uitgever: Boekencentrum

Vanuit Het Kruispunt
Wensen wij u een mooie
zomer met veel leesplezier!
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Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

Woensdag 9 juli  14.00: Huwelijksviering van Michael Poortvliet en Wanda Visser
Zondag 13 juli 12.30: Filippijnse viering; pater R. Torres

Zondag 20 juli 12.30: Filippijnse viering; pater R. Yaco

Zondag 10 aug 12.30: Filippijnse viering: pater R. Torres

Zondag 17 aug 12.30: Filippijnse viering: pater R. Yaco

Zondag 17 aug 15.00: Huwelijksviering van John Gonzales en Elyse Teuben; pastor F. Litjens
Maandag 18 aug 15.00: Viering, Onderwijsinstelling Haarlemmermeer
Vrijdag 5 sept 13.00: Huwelijksviering van Colin Liem en Angelique van Haare

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12,00 uur is er uitstelling van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

|

Op zondag om 9.45 uur. De eerste zaterdag van de maand om 17.00 uur.
Zaterdag 5 juli en 2 augustus 17.00 uur: viering.

Doopgesprekken
De volgende doopgesprekken zijn op woensdag 17 en 24 september om 20.15 uur.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u beide avonden meemaakt.
Veor opgave en informatie kunt u naar het secretariaat bellen.

Bij voorkeur op woensdag of donderdagmorgen tussen 9 en 12.00 uur. Tel. 56 381 45

U kunt ook langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Kerkdiensten Spaarne ziekenhuis

Elke zondag vindt in de kerkzaal in het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp een kerkdienst plaats. Het is
een dienst van Woord en Tafel met een oecumenisch karakter. ledereen is welkom, zowel patiénten
alsook bezoek. De kerkzaal bevindt zich op de begane grond naast het restaurant (volg route 55).

De kerkdienst begint om 10.30 uur.

Zondag 6 juli 2014 om 10.30 uur
Vioorganger is pastor Beanca Hazelzet- Buur. De zang wordt ondersteund door de cantores Loes en Theo
Braak-Pedroli en organist Ab Loof. (communieviering

Zondag 13 juli om 10.30 uur
Voorganger is pastor Frans Bossink., De zang wordt ondersteund door het koor De Lofstem.
(communieviering)

Zondag 20 juli om 10.30 uur
foorganger Is ds. Petra Renes. De zang wordt ondersteund door cantor Emile Vriens. (avendmaalviering)

Zondag 27 juli om 10.30 uur
Voorganger is ds. Petra Renes. De zang wordt ondersteund door cantor Emile Vriens. (avendmaalviering)

Zondag 3 augustus 2014 om 10.30 uur
Veorganger is pastor Frans Bossink. De zang wordt ondersteund door de cantores Loes en Theo Braak-
Pedroli en organist Ab Loof. (communieviering)

Zondag 10 augustus om 10.30 uur
Voorganger is pastor Alie Hoekman. De zang wordt ondersteund door het Dameskoor van de Sint-Bavo

Uit Heemstede. (avondmaalviering)

Zondag 17 augustus om 10.30 uur
Voorganger is ds. Petra Renes, De zang wordt ondersteund door cantor Emile Vriens. {avondmaalviering)

Zondag 24 augustus om 10.30 uur
Voorganger is pastor Alie Hoekman. De zang wordt ondersteund door cantor Emile Vriens.

(avondmaalviering)
Zondag 31 augustus om 10.30 uur

oorganger is pastor Alie Hoekman. De zang wordt ondersteund door het Gemengd Koor van de Joannes
de Doperparochie uit Hoofddorp. (avondmaalviering)

n
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vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073 VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

OVERZICHT VIERINGEN KERK EN KAPEL 5 JULI - 6 SEPTEMBER

Za 5 juli 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent
- Lisette van der Lingen; Willemien Jacobs; Therus Koeckhoven en fam.

Zo 6 juli 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor; Kinderwoorddienst
- James Zitter; Jan en Bep Rijke- Visser en overl. fam.;
Overl, ouders Koeckhoven- van der Hulst; Jan Meijer; Jan Heeremans;
Frans Knottenbeld: Hein Stricker

Di 8 juli 18.45; Rozenkrans
19.15: Viering;
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Do 10 juli 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Za 12 juli 19.00: Woord- en Communieviering; parochianen
Zo 13 juli 10.00: Woord- en Communieviering; parcchianen; Kinderwoorddienst
Di 15 juli 18.45: Rozenkrans

19.15: Viering;

- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Do 17 juli 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Za 19 juli 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent
Zo 20 juli 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent
DI 22 juli 18.45: Rozenkrans

19.15: Viering;

- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Do 24 juli 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Za 26 juli 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor
- Gerhard Koops, fam. Ellerman Koops; Wij gedenken Adrianus van Dongen en
overl, fam. leden en vragen zegen voor de nabestaanden

Zo 27 juli 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent
- Overl. fam. Dingemans- Frijters; Gerrit en Rie Vork; Joke Stolwijk- van Noort;
Vicky Mejino- Macatangay

Di 29 juli 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering;
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Do 31 juli 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Za 2 aug 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent
- Willemien Jacobs; Lisette van der Lingen; Therus Koeckhoven en fam.

Zo 3 aug 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent
- Jan en Bep Rijke- Visser en averl. fam.; Ouders van Steen, Leo, Bets en Jan;
Frans Knottenbeld; Jan Heeremans; Hein Stricker; Wil van Poecke

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11,00 tot 12,00 uur,
12 Im de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 wur
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vieringen (vervolg) PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweq 1069/1073 VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152
Di 5 aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering;
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk; Jeanne Dijkstra- van Stein
Do 7 aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 9 aug 19.00: Woord- en Communieviering; pastor L. Mesman
Zo 10 aug 10.00: Woord- en Communieviering; parochianen
Di 12 aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering;
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 14 aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 16 aug 19.00: Woord- en Communieviering; pastor L. Mesman
Zo 17 aug 10.00: Woord- en Communieviering; pastor L. Mesman; koor Vrolijk Vuur
- Owverl. fam. Dingemans- Frijters; André Sanberg
Di 19 aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering;
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 21 aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 23 aug 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent
- Gerard Schrama
Zo 24 aug 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent
- Overl. ouders Koeckhoven- van der Hulst; Wim Beers;
Vicky Mejino- Macatangay
Di 26 aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering;
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do 28 Rozenkrans

aug 18.45:

Viering

Ziekenweekend - Ziekenzalving - Collecte

-
[fa]
—
L

Za 30

Zo 31

D 2

Do 4

aug 19.00:

aug 10.00:

sept

sept

18.45:
19.15;

18.45:
19.15;

Eucharistieviering; pastor K. van Lent en pastor L. Mesman; Gemengd koor
- Wij gedenken Adrianus van Dongen en overl. fam. leden en vragen zegen
voor de nabestaanden

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Odyssee
- Gerrit en Rie Vork; Jan Meijer

Rozenkrans
Viering;
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk; Jeanne Dijkstra- van Stein

Rozenkrans
Viering

ter informatie volgende Info nr. 6

Za B

Zo 7

sept 19.00:

sept 10.00:

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor

Eucharistieviering; pastor K. van Lent

Het startweekend is 13/14 september

13
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Kennismaken met....

Bouwen aan de onderkant

Tekst: Anja Maas

Kennismaken met...... onze rubriek over mensen die
zich nauw betrokken voelen bij onze kerk staat deze
keer in het teken van het Fundament. Om de
ontmoetingsruimte onder onze kerk tot stand te laten
komen, moesten er flink wat bouwtechnische
problemen overwonnen worden. Bouwadviseur Theo
Hofmans en ‘bouwparachiaan’ Wim van Galen
blikken terug.

Op een zonnige maandagmorgen in mei zitten ze in
het Parochiehuis. Uiteraard met een kopje koffie!
Door het raam laat de Bijbelse tuin zich weer in
volle glorie zien. "En dat was het afgelopen jaar wel
even anders, je struikelde over de bouwstellingen.”
MNiemand in en om de kerk zal dat zijn ontgaan.

We praten over de bouwgeschiedenis van het
Fundament en dan lijkt het praktisch als Wim en
Theo eerst iets vertellen over zichzelf en hoe zij bij
het project betrokken zijn geraakt. Wim van Galen
behoeft in dit kader nauwelijks introductie: hij is
parachiaan, koster, en al vele jaren vrijwilliger voor
van alles en nog wat, met name als bouw en
techniek een rol spelen. Theo Hofmans' werk aan
het Fundament was beroepsmatig. "Ik werd namens
de parochie benaderd door Bert Vierveijzer. Hij was
de voorzitter van de bouwcommissie, die zich bezig
zou gaan houden met de aanleg van het
Fundament. Waarom hij bij mij kwam? Hij kende mij
van andere bouwprojecten voor de kerk. De
renovatie van het Parochiehuis, de bouw van de
nieuwe toren, de verbouwing van de oude
kosterswoning tot boekwinkel 't Kruispunt, de
nieuwe hekken om het complex, de bestrating van
het kerkplein: ik ben bij alles betrokken geweest.

14

Eerst als bouwbegeleider in loondienst, bij Van der
Velden en Dura Vermeer, maar de laatste negen jaar
via mijn eigen bedrijf: Hofmans Bouwadvies. De
bouwcommissie vond dat mijn ervaring een pre
was. En ze vroegen mij als bouwadviseur.
Gedurende al het werk in de afgelopen jaren had ik
Wim van Galen goed leren kennen. En het leek me
prima als wij samen de bouwkar zouden gaan
trekken.’

Zo begonnen ze samen aan een klus, die bij alle
betrokkenen — bouwtechnisch of niet — voor de
nodige verrassingen zou zorgen. “Eind november
2011 was bekend dat er asbest in de grond zat. En
dat moest eerst deskundig verwijderd worden. Het
zorgde voor onze eerste gedwongen pauze. En het
was niet de laatste.”

De'asbest-stop’ bleek een goed moment om het
graven voor te gaan bereiden. En ook om de
afspraken met de bouwbedrijven nog eens te
bekijken. Er werd besloten om de klus verder te
klaren met één aannemer. “Aanvankelijk werkten we
met twee: Visser en Hopman en met Thunissen.
Maar na wat brainstormen trokken Visser en
Hopman zich terug. Bleef over Thunissen. Er was
nog even een andere onderneming in beeld, die
een tegencalculatie had ingediend, maar
uiteindelijk had Thunissen de beste cijfers. Het werd
dus alleen Thunissen.”

Kon er nu voortvarend worden doorgewerkt? Theo
Hofmans schudt zijn hoofd. “Dit is de eerste keer
geweest dat mijn planning voor een project zo uit
de hand is gelopen. Weliswaar buiten iemands
schuld en er is een eerste keer voor alles, zeggen ze.
Maar toch. Het voert te ver om alle details te
bespreken. Ik probeer een aantal dingen te
noemen. Toen we begonnen met graven kwamen
we problemen met de fundering tegen. Het bleek
dat de paalkoppen van het hout waren aangetast
door bacterién. Resultaat: de rechterkant van de
kerk was 5 cm gezakt! Er moest dus daar wat
gebeuren, want anders zou de kerk uiteindelijk
verder scheef zakken. We hadden voor de start
gedacht met 60 palen de zaak flink te steunen, we
hebben er 180 moeten gebruiken, want de
oplossing was dat de vlicer de kerk zou gaan
dragen. Als je iets bouwtechnisch wilt, kan alles,
maar het kostte allemaal veel tijd: we liepen een
giga-vertraging op. Je hebt namelijk ook te maken
met de gemeente en haar voorschriften. Dus toen
uiteindelijk ook die lichten op groen stonden,
waren we weer weken verder.
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Parochie breed

En dan het dak en de kerk zelf: er moest
vicerverwarming komen in de kerk, er moesten
zonnepanelen geinstalleerd op het dak. Als Wim en
ik dit nu zo maar even benoemen, denk je, nou ja,
het kwam toch wel goed. En dat kwam het ook. Het
was voor ons allemaal een cruciaal moment toen de
vloer er eenmaal inzat. Toen hadden we de grootste
hindernis genomen en liep het allemaal redelijk
vanzelf. We mogen nu zeggen: we hebben eer van
ons werk.

We zijn trots op het resultaat. Dat was mede
mogelijk door de medewerking van GVB
Architecten. En ik had natuurlijk het voordeel dat ik
hier al vanaf 1975 had rondgelopen, dus ik wist van
de hoed en de rand. Want er zijn altijd veel kleine
dingen die onverwacht moeten worden opgelost.
En dat kost meer tijd dan je verwacht. Mede dankzij
alle vrijwilligers die mee hebben gedaan is het
tenslotte allemaal goed gelukt.

Duurzaam

Mooi. Dat is het woord dat iedereen laat horen bij
het zien van het Fundament. En niet alleen moaoi,
de meesten gaan verder met: "0, wat is dit prachtig.
Wat een unieke ontmoetingsplek. "En”, vervolgen
de bouwheren, "weten jullie dat alle elektriciteit
wordt bediend via een systeem met sensoren? Eris
geen lichtknopje te vinden.

Interieur Fundament

En - ook heel mooi - we hebben alles kunnen doen
met aandacht voor duurzaamheid.

De vloerverwarming in de kerk en in de kelder
wordt gevoed door bronnering uit grond. Op de
daken van alle panden van het complex komen
zonnecollectoren. Er zijn al een paar aansluitingen
gemaakt. De Boekwinkel bijvoorbeeld profiteert al
van zonne-energie. Zoals pastor Van Lent zegt: Het
Fundament is een nieuwe basis onder onze kerk,
waarvoor we water putten uit de diepte en kracht
ontvangen van boven.

Dat is een hele mooie omschrijving.”

Gedoopt

Sean van Kasteren e

Marthagroep

Rosalie van Holland
Kamila van Maaren

Casper van Spronsen

Woensdag 23 juli zijn de dames Dekkers, Ruiter en
van Roode aan de beurt om de kerk schoon te
maken. Woensdag 20 augustus de dames van de
Filippijnen. Woensdag 10 september de dames
Dekkers, Ruiter, en van Roode.

Contactadres: Mw. van Roode, tel. 5612243,

'-_J ;—{'}
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Ock in 2014 organiseert het Banneuxcomité
van het Bisdom Haarlem weer een
5 daagse bedevaart (Ziekentridulim)
naar O.L.V. van BANMEUX
in de Belgische Ardennen, alwaar Maria
in 1933 8 maal is verschenen als
"De Maagd der Armen"
aan het toen 11 jarige meisje Mariétte Beco
De reis wordt gemaakt per touringcar,
waaronder een rolstoelbus en begeleid door
vrijwilligers, zoals een arts, geestelijken,
verpleegkundigen, verzorgsters en
brancardiers.

Het deelnamebedrag is € 275,-- per persoon,
waarbij inbegrepen: Reisverzekering, volledig
pension in de Hospitaliteit, en eten
en drinken tijdens de reis.

De datum is:
van vrijdag 22 t/m. dinsdag 26 augustus

BANNEUX

Notre Dame

Madere inlichtingen of opgeven bij:
Mw. ).M. Joosten-5chrama, Edelenburg 62,
Hoofddorp. 023 - 562 03 57
of bij: Mw. |. Brouwer- Schrama, Kelloggstraat
137, Hoofddorp. 023 - 563 46 78
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Voemsel

Het eerste seizoen van deze vormselgroep zit er weer op. Deze
hebben we afgesloten met een dag in de bijbelse tuin. Hier hebben
W ze een fotospeurtocht gedaan. Om de verhalen achter de beelden te
w2 leren. Van een van deze verhalen mochten ze een eigentijdse versie
-1 maken. 2 hiervan staan hieronder. Let op: Het is in straat- of
f jongerentaal en vooral geschikt voor tieners!!!!

§ \We hebben deze mega gezellige dag afgesloten met een BEQ.

gooit ze yjt
kie met grote boobies en dikke as5:

S50,
25 naar haar o

oe veel chappl

gl ok hebben ze plannen yverzonnen

Susanna is een chic

Ze is tantoerij ol
happles geilen op A&t ‘
.lz-:;:: zepn[:et Susanna konden bangen

i r
en toen kwamen de chappies naar d

del
Een dag ging 0 sy gen of anders gaan we een rod

of ze met wou ban of ‘
e e wif, dat wil ik niet. ot
B moest da
g sﬁaﬁ‘:‘::anna naar de rechtszaak gaan. Ze
En toen moé

één chapple.
dr nakkie staan Niemand geloofde haar, behawgpart praten. Zodat
rn .

chappies alleen maar gelogen hadden.

‘J@‘g’ HEMELVAARTSNACHTTOCHT

e

Met 18 jongeren hebben we op hemelvaartsavond/nacht
een fototocht gedaan. Deze was best pittig, ze hebben
dus best wel even door hoofddorp rondgehobbeld.

Maar hoe fout ze ook liepen, de sfeer was onwijs leuk.

I

1ae
wzEHD ofddore L

Aan het eind van de tocht, echt
heel vroeg in de morgen, hebben
we marshmallows en een
hambootje gegeten. Het was
Super!!im

Volgend jaar met Hemelvaart gaan
we dit weer doen, maar dan in
Egmond en omstreken.
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1€ COMMUNIE

Op 18 en 25 mei hebben 42
kinderen hun eerste communie
gedaan.

Het waren 3 hele mooie vieringen.

Vele parochianen hebben mee
geholpen om deze vieringen tot
stand te krijgen. We zijn ze
daarvoor erg dankbaar.
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eloven

Zomertijd
Gezegend op weg

In deze vakantiemaanden, waarin
veel mensen onderweg zijn, komt
het in steeds meer vieringen voor
dat kerkgangers een reiszegen
krijgen van de voorganger. Die zegen
geldt uiteraard niet alleen de eigen
parochianen die op weg gaan naar
hun vakantiebestermming, maar ook
de vakantiegangers die in de viering
aanwezig zijn. In feite kan iedereen
in de kerkruimte wel een reiszegen
ontvangen, of die nu op reis gaat of

door de tijd - Juli / Augustus 2014

Tekst: Siphe Draisma

Volgens de kerkelijke kalender is er iedere dag weliets te vieren. We Rchten hieronder een aantal
bijzondere feesten toe die in de zomermaanden juli en augustus vallen.

niet, want ons aller leven is in feite
éen lange pelgrimsreis.

Het Klein Rituale geeft enkele
voorbeelden van een reiszegen.

De meest bondige klinkt zo: Moge
God ons zegenen met elke hemelse
zegen en ons een voorspoedige reis
schenken, zodat wij te midden van
alle wisselvalligheden van dit leven
steeds zijn bescherming mogen
ondervinden. Door Christus anze
Heer. Amen,

7 juli: Heilige Maagd Maria
Zoete Moeder van Den Bosch

Een mooie reishestemming in deze
vakantiemaanden is de stad Den
Bosch. Met een bezoek aan de Sint-
lanskathedraal, met het beeld van
de Zoete Moeder van Den Bosch,
wordt de reis zelfs een heuse pelgri-
mage.

Ma de ontdekking van de gehavende
Maria aan het eind van de veertien-
de eeuw vonden wonderbaarlijke
genezingen plaats die aan het beald
werden toegeschreven, Vanaf de
vijftiende eeuw wordt het beeld met
mooie mantels bekleed. Het beeld
staat in de drukberochte Mariakapel
van de Sint-Janskathedraal te mid-
denvan veel bloemen en brandende
lichtjes. In de meimaand staat het
beeld in de eerste noorderzijbeuk.
Bij het beeld hoort het volgende
gebed:

‘Heilige Maria, Moeder van de Heer
en Zoete Lieve Vrouw van deze stad,
in dit heiligdom dank ik God omwille

van U, want velen hebben hier de
kracht van uw gebed ondervonden.
Alles wat mijn hart bezighoudt, ver-
trouw ik toe aan U Bidt voor mij bij

uw Zoon, Moeder van alle gelovigen.

U bent niet alleen ons voorbeeld,
maar ook onze bemoediging, zcals
U reeds gedurende zovele eeuwen
hulp en troost hebt gegeven. Zoete
Lieve Vrouw, blijff bidden voor alle
mensen en ook voor mij.

14 augustus:
H. Maximiliaan
Maria Kolbe

Onverzettelijk

Rajmund Kolbe werd op 8 januari
1894 in Polen geboren. Hij trad in
bij de franciscanen en nam daar
de kloosternaam Maximiliaan
Maria aan. In Rome studeerde hij
theclogie en filosofie. Na de Duitse
inval in Polen bood zijn klooster
aan duizenden onderduikers on-
derdak, het grootste gedeelte was
joods. Onverzettelijk bleef pater
Kolbe zijn antinazi-opvattingen via
krant en radio verspreiden.

Hij werd door de Gestapo gear-
resteerd en naar het concentra-
tiekamp Auschwitz overgebracht.
Hij nam in de zogeheten hon-
gerbunker de plaats in van een
vader van twee kinderen. Na twee
weken bleek Kolbe nog in leven
waarna hij door een dodelijke
injectie alsnog om het leven werd
gebracht. Kolbe overleed op 14
augustus 1941 in Auschwitz, Op
10 oktober 1982 verklaarde paus
Johannes Paulus Il hem heilig.
Kolbe is de beschermheilige tegen
drugsverslaving en is patroon van
de journalisten.
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Bezinnings-
centrum

Staxl

op de Kaag

Julianalaan 13a
Kaag

Een lege plek

De pagina die op het moment van schrijven voor
me ligt is leeg. Hij is niet alleen leeg, maar voelt
ook leeq. Immers deze pagina met nieuws vanuit
bezinningscentrum 5Stal op de Kaag, werd altijd
vol geschreven door Mieke.

Mieke is op 15 mei 2014 overleden en laat een
lege plek achter in haar gezin, we denken aan
Jos en de kinderen die zonder haar verder
moetan. We wensen hen veel sterkte toe dit
grote verlies te dragen.

In De Stal is er ook een lege plek want vanaf het
begin is Mieke betrokken geweest bij het
bezinningscentrum. Zij heeft door haar
bezinnende programma's de Stal iets extra's
gegeven. Ze deed dat met creativiteit,
vriendelijkheid en enthousiasme en liet, door
wie ze was, bezoekers genieten van de locatie en
de omgeving.

Een van haar favoriete programma's was het
lopen van het labyrint. Ze had zich er tijdens
haar studie in verdiept en ook helemaal aan
verloren. Ze kan er op dansen maar ook uren
over praten en zette het in bij haar
meditatiecursussen. Op die manier kregen ook
anderen inspiratie de weg van het Leven te gaan.
Door haar positieve instelling, haar optimisme en
vrolijkheid kwam er energie en kracht in de
groepen waarmee ze werkte, Kracht en energie
waarvan ze ook zelf enorm genoot.

Mieke hield van de natuur rond de 5tal. Ze liep
graag het laarzenpad. Daar kon ze genieten van
de zon op haar gezicht en de weidsheid van de
polder en van de geweldige wolkenluchten.
Haar ziekte vergde veel van haar. Toch bleef ze
doorwerken. Ziek zijn wilde ze niet... ze bleef
actief: mooie programma's maken over kunst,
cultuur en literatuur, een dag organiseren voor
schoolkinderen, voor communicantjes. En wat te
denken van een stiltedag voor rustzoekers. Ze
deed het allemaal, met liefde en aandacht.

Mieke heeft door wie ze was op velen een
onuitwisbare indruk gemaakt. Wij hebben veel
van Mieke geleerd. Maar niet hoe we nu verder
moeten zonder haar. Wij zullen haar enorm
missen!

'Wat een mens aan goeds
aan de wereld geeft,
gaat nooit verloren.

(Albert Schweitzer)

Hoe nu verder

Sinds januari 2014 heeft De Stal een
programmaraad. Deze groep mensen: Maurice
Lagemaat, Fons Litjens, Rien Wattel, Astrid Witjes-
Sonnemans, Kees van Lent en Ria Stolk, buigen
zich nu over de voortgang van de bezinnende
activiteiten.

Besloten is dat er geen nieuwe vaste kracht wordt
aangenomen. De programmaraad gaatin
samenwerking met anderen invulling geven aan
het programma voor het seizoen 2014/2015. In de
volgende INFO zullen wij het nieuwe programma,
waar aan nu druk gewerkt waordt, bekend maken.

Mamens de programmaraad van
Bezinningscentrum 5tal op de Kaag,
Ria Stolk
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Opsporing verzocht.....

zo'n titel trekt tenminste aandacht en dat is ook de
bedoeling. Eigenlijk moet er boven staan:

opvolging gezocht, maar dat schrikt misschien alleen
maar af, en dat werkt dan niet.

MNu ik toch uw aandacht heb getrokken val ik maar
direct met de bekende deur in huis.

Opvolging gezocht voor de cobrdinator van de
Bezoekgroep van de parochie en tegelijkertijd voor de
tweede man of beter gezegd vrouw, want cok zij stopt
met haar mede leidinggevende taak.

Ma twaalf en een half jaar is de tijd gekomen om het
stokje over te dragen, gedeeltelijk hiertoe gedwongen
door een wat mindere energie ten gevolge van een
aandoening en vooral door de behandeling daarvan.
De Bezoekgroep is een goed lopende werkgroep, met
een groot aantal enthousiaste vrijwilligers die met
regelmaat zieke parochianen bezoeken en hiernaast
ook ouderen die door hun hoge leeftijd niet meer naar
de parochiekerk kunnen komen.

De bezoeken worden thuis gedaan maar ook in de
verpleeg-en verzorgingshuizen.

De leden van de Bezoekgroep komen eens inde 7 of 8
weken bij elkaar en worden dan weer bijgepraat,
wisselen ervaringen uit en volgen met regelmaat ook
bijscholing op het gebied van dit belangrijke werk.

De cobrdinator en zijn "rechterhand” leiden deze
bijeenkomsten, zorgen voor een goede
verslaglegging, houden een overzicht bij van de
bezoekadressen en zorgen voor een actueel overzicht
met de namen en adressen van de bezoekers.

Ook heeft de coordinator zeer regelmatig overleg met
de pastores en andere leden van de Pastoraatgroep
binnen de parochie.

Het is nu zo dat hij of zij ook daadwerkelijk
bezoekwerk doet en één of meerder bezoekadressen
heeft en dus zelf ook weet wat het bezoekwerk
inhoudt. Dit laatste is geen absclute "must’, het
leidinggeven aan de Bezoekgroep kan ook de
hoofdtaak zijn.

Het zou fantastisch zijn als de Bezoekgroep zou
kunnen blijven bestaan en dit belangrijke diaconale
werk kan blijven verzorgen, onder het motto "omzien
naar elkaar". Derhalve is de vraag: wie voelt er voor dit
te gaan doen, het stokje over te nemen?

Er wordt, indien wenselijk, gezorgd voor een goede
overdracht en inwerkperiode, zodat niet alles tegelijk
op de nieuwe codrdinator afkomt.

Graag even een telefoontje naar Louis de Bakker
(5613585) of Else Huijsmans (5614593), aanmelding
kan natuurlijk cok bij pastoor Kees van Lent of bij
pastor Leo Mesman,

Vast heel hartelijk dank voor uw spontane reactie,
geweldig!

met groet,
Else Huijsmans,
Louis de Bakker

20
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Gaat u mee op
bedevaart met
het bisdom
naar Rome?

P,

Bisdombedevaart naar Rome in de meivakantie van
2015,

Mgr. Punt en Mgr. Hendriks nodigen u van harte uit om
mee te gaan op bedevaart naar Rome in de
meivakantie van 2015! In samenwerking met
reisorganisatie VMNE wordt in die periode een
10-daagse busreis (30 april t/m 9 mei 2015) en een
6-daagse vliegreis (2 t/m 7 mei 2015) naar Rome
gearganiseerd. We reizen af naar deze unieke stad en
we bezoeken meerdere bijzondere plaatsen. Uiteraard
vieren we samen de eucharistie in de grote kerken van
Rome, met ondersteuning van het kathedrale koor en
een speciaal voor de reis samengesteld projectkoor.

Op weg in verbondenheid, jong en oud, ga met
ons mee!

Ontmoeting in de brede zin van het woord staat
centraal tijdens de bedevaart! De groepen worden zo
veel mogelijk per regio ingedeeld. Jongeren en
gezinnen met kinderen sluiten aan bij de regio, maar
beleven ook hun eigen programmamoementen. De
tieners (12 t/m 15 jaar) hebben een apart programma
op een eigen locatie en sluiten aan bij de grote
vieringen. Voor kinderen, tieners en jongeren
studerend t/m 25 jaar, is een korting op de reissom
maogelijk.

Betrokkenheid vergroten en saamhorigheid versterken
Het is de hoop van de bisschoppen dat deze bedevaart
mag bijdragen aan levende en betrokken
geloofsgemeenschappen in ons bisdom en de
saamhorigheid extra zal versterken. De bisschoppen
hopen ook dat de deelnemers aan de bedevaart zich
meer verbonden zullen weten met de Kerk van alle
eeuwen, de wereldkerk en het bisdom.

Meer informatie en inschrijving

Vanaf eind juni kunt u zich via de website van VNB
inschrijven voor de reis. Dan zijn cok de definitieve
prijzen van zowel de vliegreis als de busreis bekend.

fie ook:

- Website: http://www.bisdomhaarlem-amsterdarm.nl/
romebedevaart

+ E-mail: bedevaart@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

« Facebook: facebook.com/bisdombedevaart

+ Website: www.wnbreizen.nl
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Ziekendag 2014.....

Het thema dit jaar is

"omzien naar elkaar”,
eigenlijk moet dit elk jaar het
thema zijn, toepasselijker kan
het niet.

"omzien naar elkaar’; en dat niet alleen als je ziek
bent of door de hoge leeftijd beperkt in doen en
laten.

Wat kan en zou de wereld er veel beter uitzien
wanneer dat voortdurend en vanzelfsprekend in
praktijk wordt gebracht.

Eén dag in het jaar geven wij er speciale aandacht
aan en wel tijdens het laatste weekend van
augustus, zaterdag 30 en zondag 31.

Voor de zieken en hoogbejaarden om te merken dat
er anderen om je heen zijn die aandacht willen
geven, die met je meeleven.

Voor de andere, gezonde mensen om te bedenken
wat het is om niet meer goed mee te kunnen, niet
meer te kunnen doen wat je altijd wel kon.

Even wat extra aandacht, liefde, belangstelling, een
bloemetje, misschien een klein gebaar, het kan zo
belangrijk zijn, heeft zelfs genezende kracht in de

zin van ondersteuning.

Dit alles is de bedoeling van de Ziekendag, van de
Ontmoetingsdag tussen zieken en gezonden,
tussen zij die op hoge leeftijd zijn en jongeren met
nog hopelijk een heel leven voor zich.

Ziekenzalving

Tijdens de viering op de zaterdagavond om 19.00
uur is er ook de gelegenheid de Ziekenzalving te
entvangen, gezamenlijk in onze kerk. Wilt u daaraan
meedoen, laat u dat dan even weten bij het
parochiesecretariaat (tel: 5638145) of aan de
pastores. Wilt u er bij vermelden of u zelf vervoer
heeft om naar de viering te komen?

Waarom het sacrament van de ziekenzalving? het
zalven met olie is een rustgevend gebaar, het kan
helpen de spanning die ziekte veelal oproept te
verminderen. De overtuiging groeit dat het
sacrament toegediend kan worden aan mensen die
op hoge leeftijd zijn en aan den lijve de gebreken
van die oude dag gaan ervaren, het kan dan steun
en kracht geven.

de Bezoekgroep

Afgewezen voor het kinderpardon

INLIA vangt een Afrikaanse moeder en haar dochter op, die sinds april 2003 in Nederland verblijven en die
eind 2008 vanuit Ter Apel op straat werden gezet. De dochter was op dat moment 13 jaar oud. INLIA zorgde
voor onderdak en regelde ook dat de dochter naar school kon gaan. Inmiddels spreekt de dochter goed
Mederlands, heeft ze haar VWIBO-diploma gehaald en doet ze een vervolgopleiding aan het MBO. De
moeder doet al enkele jaren vrijwilligerswerk bij een verzorgingshuis, tot grote tevredenheid van de
medewerkers en bewoners. In april 2013 dienden moeder en dochter een aanvraag in voor het
kinderpardon. De aanvraag werd echter afgewezen omdat zij in de periode van eind 2008 tot medio 2012
niet onder het toezicht van één van de diensten uit de Vreemdelingenketen stonden. Al die tijd ging de
dochter echter naar school en waren zij cok bekend bij de gemeente. Vioor de kinderpardon-regeling telt dit

echter niet mee,

Met als deze moeder en dochter zijn er nog zo'n 600 asielzoekers afgewezen voor het kinderpardon,
Zij woonden ook in een gemeente omdat zij niet langer recht hadden op rijksopvang. In 2010 werd de
rijksoverheid echter door de rechter op haar vingers getikt vanwege het feit dat zij gezinnen met
minderjarige kinderen op straat zette. Vanaf dat moment werden deze gezinnen niet langer ontruimd.

Gezinnen die al op straat waren beland voor deze uitspraak, werden echter niet opnieuw opgenomen in de
rijksopvang, en hierdoor worden zij nu ook uitgesloten van het kinderpardon. Inmiddels heeft 78% van alle
Mederlandse burgemeesters, daarin gesteund door de VNG en het Landelijk Overleg Gemeentebesturen
Opvang- en terugkeerbeleid (LOGO, waarvan het secretariaat bij INLIA is gevestigd), de oproep ondertekend
van de burgemeester van Bunnik. Daarin wordt aan de staatssecretaris gevraagd de aanvragen voor het
kinderpardon die zijn afgewezen vanwege het ontbreken van rijkstoezicht te heroverwegen,

Wat kunt u doen?

Lees de oproep van de inmiddels 311 burgemeesters en kijk of uw burgemeester al getekend heeft op
www.logogemeenten.nl/burgemeestersoproep

Teken zelf de petitie Voor een Eerlijk Kinderpardon op www.eerlijkkinderpardon.nu

Kijk en luister naar het lied voor het kinderpardon "Zij vliegen er niet uit" op Youtube (https://
www.youtube.com/watch?v=K1RDE4ZKnOU&feature=youtu.be)

Kom naar de slotmanifestatie van deze campagne op 25 juni in Den Haag; meer informatie wordt op
www.defenceforchildren.nl en www.inlia.nl bekendgemaakt. 21
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Nieuwe kraan voor het kerkhof

Misschien heeft u het al gezien maar het kerkhof
achter de kerk is weer fraaier geworden.

Afgelopen maand zijn er 2 nieuwe waterpunten
geinstalleerd. Het is nu nog makkelijker om water te
halen en de plantjes op de graven water te geven.
Er staat er een op het eerste kerkhof aan de
achterkant aan de rechterkant en een op het derde
kerkhof direct rechts.

Bij beide punten staan gieters en er liggen zelfs
scharen om planten te knippen. Ze zitten wel vast
want anders hebben we er maar weinig plezier van.
De kerkhofgroep is iedere donderdagmorgen
aanwezig en u kunt hen altijd aanspreken voor alle
hulp en andere problemen.

Wilt u de gieters weer terug zetten vanwaar u ze
heaft gepakt. Dat is wel zo prettig voor de mensen
die na u komen.

Opbrengst collectes

26en 27 april € 419,95

Jen 4mei € 49383

10en11mei € 35869

17en18mei € 100897

2den25mei € 786,08

29en31Tmei € 280,05
1juni € 520,75 t.bw. Week Ned. Missionaris

Opbrengst Meerjazz en bosviering

25 mei Meerjazzviering

India

B juni Pinksterviering bos € 576,45 Justice and Care /
project Meer-minder-fonds

€ 350,75 Onkosten viering

€ 767,73 Onderwijs voor
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deBezielin

hedendaags leven ontmoet christelijke spiritualiteit

De Bezieling: christelijke inspiratie voor het leven
van alledag

In alle verlarenheid die we soms voelen, is er een laag
in de werkelijkheid waar je niet uit kunt vallen, zegt
hoogleraar theclogie Erik Borgman. Daar begint zijn
theclogie. Miet in de boeken, maar in zijn eigen leven.
Geloof draait uiteindelijk om een basaal vertrouwen:
‘Miermnand valt, of hij valt in uw handen, zegt Borgman
Huub Oosterhuis na.

Beginnen bij het leven anno nu en vandaaruit op
onderzoek gaan in dat vat vol wijsheid en
levenservaring dat christelijke traditie heet, dat is het
uitgangspunt van de nieuwe religie-website
deBezieling.nl. De site is sinds oktober 2013 actief en
trekt inmiddels een paar duizend bezoekers per
maand.

Op de Bezieling vind je interviews, essays, columns en
commentaar, boeken en cultuur. Het uitgebreide
interview met Erik Borgman bijvoorbeeld kun je daar
lezen. Je komt er ook de Britse schrijver Francis
Spufford tegen, die in een periode van persoonlijk
crisis plotseling in de muziek van Mozart een moment
van genade beleeft. “Ja, in de wereld vind je ook dit...
een kalmte die je niet uit jezelf hoeft te halen” Op de
Bezieling ontmoet je Tim van lersel, een jonge
dominee die geestelijk verzerger is in een tehuis voor
demente bejaarden. Het christelijk geloof laat zich
goed verbinden met hedendaagse spiritualiteit, vindt
hij. Hij spreekt over een‘verborgen diepte’ voorbij de
woorden. “lk denk dat de ziel ons allen met God en met
elkaar verbindt

De Bezieling is er voor mensen die zoeken naar
inspiratie en ankerpunten in het leven en daarbij de
christelijke traditie niet willen overslaan. De site is
toegankelijk, maar heeft ook diepgang. De Bezieling
staat onder leiding van thecloog en journalist Theo
van de Kerkhof en kan bogen op een kring betrokken
en deskundige medewerkers. De site is gratis
toegankelijk, maar wel afhankelijk van donaties van
lezers en sympathisanten. Nieuwsgierig? Meem een
kijkje op debezieling.nl. U kunt u aanmelden voor de
Nieuwsbrief, dan ontvangt u maandelijks een overzicht
van alle nieuwe bijdragen.

To.doSaNe.

yoga lifestyle

yoga cursussen in Hoofddorp
door Dewi Gunther-Soedibyo

www.tadasana.nl F_
023 - 561 81 66 #48
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Peter van der Geest
A/M\an der Geest  Telefoon: 0235634906
| e Mobiel; 06-55360706
g = petervdgeest@hetnet.nl Hofmans
Bouwadvies
Zoals: Kozijnen en deuren in hout en kunststof
Meubels voor binnen en buiten, naar uw idee
Leveren en plaatsen van schuur en schutting

Alle voorkomende klussen binnen-en buitenshuis.

Parkiamn 40

2132 BM Hoofddonp

Tal + 31 5615437

Mobssl + 31 6 23 08 13 06
Esmad inhokmans@@lijbrandtnl

AL A o _ Ramingen / begrotingen
K.v.E. 34100586, Bank: NL38 REBO 0155 5440 12 EUR. Bouwbegeleiding
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WEH(CJm in onze wereld Natuursteen

Glas

Brons
Urnen

GEDENKEN IN STIJL

Bel voor sen afspraak: Monumenti
Burgemeester van
Stamplein 294

FIETS W ERELD 2132 BH Hoofddorp

HOOGMA FIETSEN TUSSENWEG 4547 HOOFDDORP www.monumenti.nl  Tel: 023 2302069

OEIS553230 WWW. HOOGMA.NL DL TM WA 3 TOT 18 UUR ZA. TOT 1T UUR
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optimale belangenbehartiging op lokoal niveau
hulp bij belasting invullen/korting ri jbewi jskeuring
karting op uw Torgverzekering
gratis tijdschrift Nestor en KBO 'Meer 'Mieuws

+  deelnemen oan vele activiteiten en evenementen
dit en nog veel meer voor een betoalbare contributie van

€. 25,00 per jaar
WORDT DAAROM LID VAN DE KBO

Inlichtingen e-mail: secr.kbo hoarlemmermeer Equicknet.nl

of tel: 023-B556734

® & ® @

Du-llens VakFotografie

Totografie met een persoonlijke tnt

Valeriya Zakopay
Baiit u sok toe Pianoles voor iedereen

Bernadette Dullens
Antje Breijerstraat 36
2132 ZT Hoofddorp
bernadette@du-llens.nl
023-5578335
06-52500473 EBEIrEHdsmE i

INTERIEU

Hift u ool 2o'n Styllt in huis?
O Ll u doer ani de rassrdecoralie weTargen

Tl iS50 5 b s
Fix A BT S N e L
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Iedereen in de kerk had het over de vakantie.

1k, Kikker, luisterde mee vanaf mijn wijwaterbakje
De koster, mevrouw Bontje, zei dat ze met de
caravan naar Polen zou gaan. Ze ging de Zwarte
Madonna bezoeken in een kerk met een moeilijke
naam. En de pastor ging met het vliegtuig naar
Italié¢ om te gaan wandelen in de voetsporen van
de heilige Franciscus. En de dirigent zou helemaal
naar Spanje reizen, naar de kerk van Sint-Jacobus,
‘We zijn allemaal pelgrims!’ lachte mevrouw )
Bontje, “We gaan allemaal kerken bezoeken!. )
Ik vond het maar vreemd. Dat zou ik nooit doen,
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w' Deze vakantiewoorden staan

1h vEfﬂDPt 111 dE P'U.ZZ'EJ.! DE WDDIT.IEH
W lopen van links naar rechts, maar ook
van rechts naar links, van boven naar
beneden of andersom en zelfs schuin.
StrEE‘P E}E Eevﬂﬂden WDGT&E‘D dﬂﬂ‘r.
De letters die je overhoudt, vormen
een wens. Schrijf die in deze vakjes.

dacht ik. Als ik met vakantie ga, dan ga ik naar de
waterkant. Zoals de vijver hier, naast de kerk.
En dan ga ik eindeloos zwemmen en zonnen &
op de oever. (
Dat heb ik dus gedaan. Toen vorige week de zon @
scheen, ben ik op vakantie gegaan. Ik sprong in Q
de vijver, ik zwom, ik at vliegjes en zat uren en 1
uren in de zon. Tot ik het vréselijk warm kreeg. @C
In het hoge gras zat ik te puffen, te stikken van de ™ |
hitte. Ik snakte naar een beetje schaduw. Met mijn
laatste krachten sprong ik terug naar de kerk.
Daar was het heerlijk koel en rustig. En ik besloot
daar de rest van mijn vakantie door te brengen.
Tja, nu ben ik dus ook een beetje een pelgrim...
° .

Reltekdoos e
Maak of versier een mooi doosje om een zogenaamd reliekje in
& bewaren, ¢en herinnering aan je vakantie,
In je vakantie doe je er iets in dat jou echt aan deze plek
herinnert: ezn mooie steen, een gedroogdz bloem, een schelp,
plaatjes uit een folder, fa

el

Succes!
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Wij pakken onze spulletjes en gaan op weg,
verzekerd tegen ziekte, tegen ongeluk en pech.
Maar lieve Heer, ik reken meer op ons
reisgebed,
want zonder uw bescherming is er geen
vakantiepret.

Zegen onze reis en alle mensen in dat land,
laat ons fijn genieten, Heer, van bos en stad
en strand,
behoed ons, Heer, in het verkeer en ...

suikerzakjes, wat je maar
wilt.

Berg je doosje poed op en
vind het later terug,

Weet jenog...7

tegen zonnehrand.
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