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Colofon
ParochiemagaZIM verschijnt 9x per jaar in een oplage
van ca. 2600.

Redactieadres

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp

e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl

Kopij inleveren: Info nr. 8 voor 8 oktober
Info nr. 9 véér 26 november

Info bezorging
(afhalen nr . 8 donderdag 30 oktober;
Bezorgen uiterlijk voor zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur
Bandholm 130 of volgens afspraak
- Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos 38
-Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Weerdenburg 1
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:
16.00-18.30 uur, Naxos 24

Vragen over de bezorging: via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

parachie gironummer NLO6 INGB 0000172863
parachie banknummer NL70 RABO 0324501528
t.n.v. parochie H. Joannes de Doper te Hoofddorp

www.joannesdedoperhoofddorp.nl
www.kerkeninhoofddorp.nl

Boekwinkel Kruispunt

Kruisweg 10673, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,
zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament
Beheerder: Rianne Noordam, tel. 06 45323893

Stichting Lekker Meer - aanmelden via:

tel: 06 28530375 (t/m voorafgaande maandagavond)
e-mail: aanmelden@lekkermeer.com

Kopij voor het volgende nummer moet binnen zijn
voor woensdag B oktober.

Dit is een editie van het parochiemagaZlM een
uitgave van stichting De Zalige Zalm.

Foto voorkant: Impressie Open Huis van 14 september jl.

Info en Inhoud

Pastores:

C.Th.). van Lent
Kruisweg 1071,

2131 CT Hoofddorp

tel. 023 5616437 of
0651981165 in
dringende gevallen
e-mail: cvlent@zonnet.nl

L.J.P. Mesman
Sparresholm 78,
2133 BR Hoofddorp
tel. 023 5610622 of
06 51620939
e-mail:
leo.mesman@hjoannesdedoper.nl
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Rouwgroep
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22 Catechede gehandicapten Hoofddorp
‘Stad op de berg'

24 Kinderpagina 3
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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parachiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends of

op donderdag: contactpersoon Tiny Graafmans

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook in
het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u voor
vervoer bellen naar mw. K. Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152,

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt U voor hulp de PCI
benaderen. Met uw hulpvraag kunt U terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft kunt u dit aan de
parachiesadministratie doorgeven.

De parochieadministratie is telefonisch bereikbaar
op vrijdagmorgen van 9.00-12.00 uur.

Tel. 023 5638145 of per e-mail:
parochiesecretariaat@hjoannesdedopernl

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve vrijwilligers.
Matuurlijk willen we dat blijven! Hebt u tijd en zin
om een actieve rol in onze parochie te spelen,
schroom dan niet om even een kijkje te nemen in
de beekwinkel en bij het parochiesecretariaat.
Daar ligt een map met vacatures, voor denkers en
doeners, er zit vast iets voor u bij!
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Parochie - informatie en berichten

Van de Redactie

Natuurlijk is er in deze Info veel aandacht
voor de open dag die op 14 september
gehouden werd. Een heerlijk zonnetje en een
beetje wind hielpen mee om er een heerlijke
dag van te maken. Dat is te zien aan de
vrolijke gezichten op de voorpagina en op
de foto's elders in deze Info.

Op pagina 5 kunt u iets lezen over de
synode over gezin en huwelijk. In een
eigentijdse kerk is het belangrijk dat men
zich op alle niveaus oriénteert op de vragen
die er bestaan rondom dit onderwerp, ook
Paus en bisschoppen ontkomen daar niet
aan. En tot wie kunnen ze zich beter
wenden dan tot de ‘ervaringsdeskundigen’
de gezinnen zelf?

Nooit geweten wie onze mooie website
bouwt en actueel houdt? Kijkt u dan snel op
pagina 14 voor een exclusief interview met
het Communicatieteam.

En neemt u dan ook een kijkje op de site:
wwwjoannesdedoperhoofddorp.nl

Let op: de Info voor december verschijnt
wat later. Daardoor is de looptijd van de
eerstvolgende Info wat langer en verschuift
de kopijdatum voor de decemberInfo.

De redactie

Gewijzigde verschijningsdata ParochiemagaZIN

Nr. Periode Inleveran Afhalen
Kopij bezorging
8 1-11 tot 20-12 8 oktober 30 oktober

] 20-12 tot 31-01* 26 november 18 december
*31-01-2015

In 2015

1 31-01 tot 28-02

7 januari 29 januari
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Pastoraal woord

Een stralende dag

Het was een stralende dag. Onze eerste 'Open Dag’op 14 september. Het is gelukt om
behalve veel eigen parochianen ook veel mensen van buiten op het terrein en in de
kerk en erender te krijgen. Van hoog tot laag, van de toren tot in de Fundament waren
er mensen. Er was veel te zien over de activiteiten die vaak zo onzichtbaar gebeuren. |k
heb het als heel hartverwarmend ervaren. Heel veel dank voor het vele denkwerk en de

hand en spandiensten die tot dit mooie resultaat geleid hebben.

Een moeilijk afscheid

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van
Maurice Lagemaat. Maurice heeft met een aantal
jongeren mooie activiteiten ontwikkeld. Zijn
overwegingen in de kerk spraken veel mensen aan.
Hoe we rond de 5tal op de Kaag en op ons terrein in
Hoofddorp veel jongeren konden krijgen daarover
konden Maurice en ik het niet eens worden. Het
was een moeilijk besluit. We wensen Maurice veel
geluk en succes bij het vinden van een nieuwe
baan.

Theater afgerond

Tussen het labyrint en de Meerstede ligt de grote
berg van klei die onder de kerk vandaan is
gekomen. Leo van der Geest en zijn vrouw Wilma
hebben daar vier muurtjes van betonelementen
gemaakt en dat nu met een boog van olijfwilgen
afgerond. Op de top komen nog een tamme
kastanje en een zwarte moerbei, Het is zo een
mooie beschutte plek. Als je in het centrum van het
labyrint staat en in noordelijke richting ‘Alleluja’
zingt, dan hoor je een sterke
echo. 140 betonnen viakjes
kaatsen het geluid terug.

De condoleance van

Mieke Kooren, de presentatie
van het boek over Markus

en het optreden van onze
koren laten zien dat het bij
mooi weer een bijzondere locatie is geworden. Een
tent eroverheen zou toch mooi zijn. God verblijft
graag in een tent.

FPastor Kees van Lent

Synode over gezin en huwelijk

Van 5 tot 9 oktober is er in Rome een bisschoppen-
synode over huwelijk en gezin. Verrassend was dat
paus Franciscus daarvoor een uitgebreide
vragenlijst stuurde naar alle bisschoppen met de
vraag, die zo breed mogelijk onder hun gelovigen
te verspreiden. Eind november ontvingen wij van ons
bisdom zo'n lijst met de vraag te reageren.

De reactie zou naar Rome gaan, maar mocht (nog)

niet gepubliceerd worden. Vanwege de zeer korte
tijd, kozen we er voor een reactie te versturen
namens parochiebestuur, pastoraatsgroep en
Samen in Gesprek. Daarbij schreven we onze
bisschoppen, dat we onze reactie, als die in Rome
was, zouden publiceren. Onze reactie is door het
bisdom in dank aanvaard. Jammer, dat we er verder
niets meer over hoorden. Dit in tegenstelling tot
van bijvoorbeeld de bisschop van Antwerpen, die
een uitgebreid stuk schreef

(www.kerknet.be /vicariaatvbm /nieuws).
Hoopgevend daarbij vind ik, dat er een aantal
elementen in zijn beschouwingen te vinden zijn, die
ook in de reactie van onze parochie staan.

Ma een inleiding luidt de brief, iets ingekort,
namens onze parochie als volgt:

We willen voorop stellen, dat we veel waardering
hebben voor deze consultatie. (....) Het doet ons
denken aan de tijd van het laatste concilie (...) Veel
ouderen onder ons, die dit meemaakten,
herinneren zich met hoe veel geestdrift over allerle
aspecten van het geloof en het kerkelijk leven, door
velen meegedacht kon worden. Het gaf een gevoel
van “Samen kerk-zijn", als “Gods Volk onderweg”. Het
gaf een gevoel van een nieuwe lente. We willen
voorop stellen, dat we veel waardering hebben voor
deze consultatie. (....)Het deet ons denken aan de
tijd van het laatste concilie (...)Veel ouderen onder
ons, die dit meemaakten, herinneren zich met hoe
veel geestdrift over allerlei aspecten van het geloof
en het kerkelijk leven, door velen meegedacht kon
worden. Het gaf een gevoel van “Samen kerk-zijn’,
als "Gods Veolk onderweg”. Het gaf een gevoel van
een nieuwe lente.

Velen hebben in later jaren ervaren, dat die nieuwe
lente zich niet doorzette, maar uitliep op
“overwinteren’, waarbij velen een steeds grotere
kloof voelden tussen kerkelijke leer en beleving
oftewel het “gelovig aanvoelen” van wat juist is in
christelijk/katholiek perspectief. Veel katholieken in
onze parochie drukken dit uit in: "Ik ben wel
katholiek, maar niet rooms katholiek”.

Misschien wel het meest scherp wordt die kloof tussen
leer en praktijk gevoeld op het gebied van de
kerkelijke kijk op seksualiteit, huwelijk en gezin en alles
wat daar mee samenhangt, als kijk op de positie in de
kerk van vrouwen en daarnaast rond vragen rondom
het levenseinde.
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Pastoraal woord (vervolg)

In onze parochie bieden wij, naast catechese
rondom de sacramenten, al sinds jaar en dag
programma’s van vorming en toerusting aan,
waarin samen lezen van de Bijbel een belangrijke
plaats inneemt, als bron van het christelijk leven. In
dat kader komen ook de vragen rond huwelijk en
gezin aan de orde evenals in de verkondiging in de
liturgie. Kerkelijk documenten komen daarbij over
het algemeen niet rechtstreeks aan de orde, maar
spelen daarbij wel een rol.

De meeste gelovigen zien in die kerkelijke
documenten vooral de verboden en niet de
intenties, die er achter liggen. Het wordt vaak
gezien en ervaren als een krampachtig vasthouden
aan een ooit geformuleerde kerkelijke leer, die
nauwelijks meer iets te maken heeft met het
werkelijke leven in deze tijd. Een tijd die, als elke
tijd, zijn schaduwkanten en eenzijdigheden kent,
maar ook zijn verworvenheden heeft.

Mensen die in het huwelijk treden, doen dat
tegenwoordig bijna zonder uitzondering, na eerst
een tijd samenwonen. Door vrijwel iedereen is dat
geaccepteerd als een goede voorbereiding op een
levensverbintenis, waarin twee mensen definitief
voor elkaar kiezen, waarbij ze ook de
verantwoordelijkheid op zich willen nemen om
kinderen groot te brengen. Ouders, die in het
verleden, nogal eens moeite hadden als hun
kinderen eerst voor samenwonen met elkaar kozen,
hebben vaak achteraf gezien, dat het van hun
kinderen een wijze keuze was, als goede
voorbereiding op een duurzame relatie. "Had
samenwonen toen wij nog jong waren, maar
gekund, dan was dat een veel betere start van mijn
huwelijk geweest”, was de verzuchting van een 80
jarige, die veel herkenning op riep onder een aantal
ouderen, tijdens een gesprek hierover.

Dat mensen na een pijnlijke scheiding uitgesloten
worden van de Communie wordt door vrijwel
iedereen als onbarmhartig gezien, evenals dat het
bijna cnmaogelijk is om een tweede keer voor de
kerk te trouwen. Mensen, die op een gewetensvolle
manier, vaak na een enorme worsteling tot het
inzicht kwamen, dat een scheiding nog de enige
begaanbare weg was, worden door de kerk in de
steek gelaten, juist in een situatie dat zij die kerk
([gemeenschap) zo hard nodig hebben. Het verdient
aanbeveling om in contact met andere kerken, waar
wij veel mee samenwerken en die zich op hetzelfde
evangelie baseren, maar daar andere conclusies uit
trekken en daar ook ervaring mee hebben
opgedaan, te zoeken naar een nieuwe houding
rondom dit vraagstuk. De kijk van de kerk op
homeoseksualiteit wordt eveneens door velen
afgewezen. Homoseksualiteit, wordt door velen (om
met pater Jan van Kilsdonk te spreken) als een
“wvondst van de Schepper” gezien, en niet als een
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afwijking, waar mensen hun hele leven strijd tegen
moeten voeren, waardoor ze zich in hun diepste
wezen afgewezen voelen. De uitspraak van Paus
Franciscus: "Als iemand homo is en hij zoekt God en
is van goede wil, wie ben ik dan om te cordelen?’,
werd in dit verband dan ook met veel instemming
aangehaald.

De kerkelijke leer, zoals die geformuleerd is in
Humanae Vitae en daarna voortdurend herhaald
werd, heeft geleid tot veel onbegrip, verdriet, pijn
en ergernis, die weer bij velen geleid heeft tot
schouder ophalen en onverschilligheid. Het gaat
daarbij niet om de diepe bekommernis in deze
encycliek om eerbied voor het leven, die breed
gedeeld wordt, maar om de richtlijnen voor de
praktijk.

De kloof tussen wat de grote meerderheid van de
katholieken als goed ziet en praktiseert en de
huidige kerkelijke kijk op huwelijk, gezin en
seksualiteit heeft ons inziens rampzalige gevolgen
voor de geloofwaardigheid van de kerk bij het
spreken van de kerk over andere zaken.

Als het om uitspraken en richtlijnen gaat om
huwelijk, gezin en seksualiteit pleiten wij voor een
meer bescheiden houding van de kerk. Een
houding, die meer recht doet aan het "gelovig
aanvoelen” en daarbij de mondigheid en het eigen
geweten van de gelovigen.

Tot zover deze algemene en lang niet volledige
reactie, waarvan wij hopen dat die bijdraagt aan
een verandering van kerkelijke richtlijnen op
genoemde punten in de geest van het evangelie
waarin Gods liefde tot de mensen centraal staat. (...)

Pastor Leo Mesman (mede namens pastor van Lent)

Overledenen

Jan Stolwijk - 83 jaar

Jan is op 30 juli 1930 geboren in de
Haarlemmermeer, op de Sloterweg, en groeide op
met 3 zusjes. Jan volgde in de avonduren een
opleiding tot timmerman en vond het een fijn vak.
Hij is gaan werken bij een aannemersbedrijf.

Jan leerde Corrie van Gellekom kennen en hij is met
haar getrouwd. Er werden 2 zoons geboren, Govert
en Jan. Jan was een timmerman pur sang, heeft zijn
eigen huis gebouwd en vond plezier in het maken
van allerlei speelgoed van hout voor zijn kinderen.
Het maken van boerenwagentjes was een echte
hobby van hem. Die karretjes zijn nu nog in de
schuur achter zijn huis te vinden. In zijn vak was hij
heel gelukkig. Door zijn vak was hij erg handig in
het zoeken van oplossingen. Eens kwam een
buurjongen zijn zelf gemaakte krukje tonen die hij
op de ambachtsschool had leren maken. Jan wees
hem erop dat het krukje op deze manier on-
voldoende stabiel was en samen herstelden ze het.
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Deze jongen liet het op school zien. Tot op de dag
van vandaag wordt de techniek bij dit soort krukjes
nog steeds toegepast.

Ma 44 jaar moest Jan vervroegd stoppen met
werken vanwege gezondheidsproblemen. Samen
met Corrie konden ze van het leven genieten. In
1998 werd Corrie ziek en Jan nam van lieverlee de
regie van het huishouden over. Een grote hobby
werd koken. In 2000 is Corrie overleden. Hij heeft
het er heel moeilijk mee gehad. Samen met zoon
Jan maakte hij graag autoritjes en ging hij wat vaker
bij zijn familie op bezoek. De TV was een uitkomst
voor Jan, hij hield van sport en met name van
wielrennen en snooker. De laatste jaren namen zijn
krachten af maar hij bleef geestelijk scherp. Vrij
plotseling is er op 21 juli jl. een eind aan zijn leven
gekomen. Op 28 juli was de uitvaart in onze kerk en
Jan werd begraven op ons kerkhof.

Toon Huijsmans - 96 jaar

Toon is een geboren en getogen Hoofddorper. Hij is
geboren op 19 juni 1918 in een groot gezin, zijn
vader was postbode. Toon volgde als 14-jarige een
opleiding tot timmerman. Zijn specialiteit was het
maken van trappen, wat een vak apart is.

Mede door de crisis werd hij loopjongen bij de
slagerij/slachterij Van Andel aan de Kruisweg. Op
Dolle Dinsdag (september 1944) werd de heer Van
Andel door een toevalstreffer beschoten en
overleed. Zijn vrouw Anna bleef achter met 2 jonge
kinderen. Goede raad was duur. Om de slagerij/
slachterij te kunnen behouden haalde Toon op 26-
jarige leeftijd zijn slagersvakdiploma. Inmiddels
bloeide de liefde tussen Anna en Toon. Toon voelde
zich een vader voor haar kinderen en heeft altijd
goed voor ze gezorgd. Hij beschouwde haar
kinderen ook als zijn kinderen. Achter hun huis was
een grote groentetuin waar Toon vaak te vinden
was. Kinderen uit een naburige school kwamen er
regelmatig. Toon had er schik in de kinderen het
nodige over het verbouwen van groenten te leren.
In 1981 zijn Anna en Toon gestopt met de slagerij.
Wel bleven ze wonen aan de Kruisweg. Inmiddels
waren er 3 kleinkinderen. Met kleinzoon Martin
ging hij vaak vissen en later hielp hij hem bij het
verbouwen van zijn huis. Toon had duidelijk geen
‘zitvlees. Opa Toon was een echte verhalenverteller,
als alles was verteld volgde zijn verhalen weer een
keer. Toch bleef een ieder aandachtig luisteren.
Rond 2005 sloeg bij Anna de dementie toe. Zij werd
opgenomen in verpleeghuis Bornholm, waar Toon
haar twee keer per dag bezocht. Yoor de mensen
daar was hij ‘Toon van Andel’ In 2007 is Anna
overleden en Toon had er vrede mee. In 1990 heeft
Toon zijn heup gebroken. Na zijn revalidatie keerde
hij terug naar zijn huis. Hij genoot van zijn
kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen.

Toon is overleden op 2 juli 2014. Hij is begraven
achter onze kerk en rust in het graf bij zijn geliefde
Anna.

Tine de Koning-Koning - 91 jaar

Op 14 augustus 1922 werd Tine geboren in
Hoofddorp en had een onbekommerde jeugd. Haar
vader, Herman Koning was oprichter van de
Hoofddorpse Courant, Tine was er maar wat trots
op.

Een vriendelijke man, Arie de Koning, bood haar
een lift aan in zijn oude auto. Dit was het begin van
een lang leven samen. Ze trouwden in 1955 en
gingen wonen op een etage van de boerderij van
zijn ouders aan de Hoofdweg. Ma enkele jaren
kregen zij dochter Annemieke, die hen dezelfde
nacht nog werd ontnomen. Zij had houvast aan
haar geloof die haar hele leven de nodige steun
bood, ook voor het gemis dat in stilte werd geleden.
In 1960 werd zoon David geboren en in 1965 zoon
Arian.

In 1965 betrokken zij hun huis aan de Kruisweg die
Arie zelf had ontworpen. Het architectenbureau van
Arie en zijn baan als directeur van de Vereniging tot
behoud van de Hollandse Molen brachten hem
vaak naar het buitenland terwijl Tine zich thuis
bezighield met de opvoeding van haar zonen.

In die tijd ontwikkelde zij haar creativiteit in
boetseren en schilderen. Door haar omgeving werd
ze gestimuleerd en exposeerde diverse malen.
Andere hoogtepunten waren het huwelijk van Arian
met Melinda, de geboorte en het zien opgroeien
van hun kleinkinderen Aimee, Vincent en Joshua.
Zowel Arie als Tine waren verweven met de kerk.
De betrokkenheid voor de medemens was haar als
het ware met de paplepel ingegoten. Zij is in
verschillende functies maatschappelijk actief
geweest,

Elke donderdag waren ze trouw aanwezig in het
parochiehuis bij de Preek in de week en de lezingen
voor het komend weekend. Het hielp haar en Arie
om hun geloof te verdiepen en mee te gaan in deze
tijd van cecumene.

Als mensen het moeilijk hadden zei Tine: ik heb
voor je gebeden. Wat zal ze in haar leven voor veel
mensen hebben gebeden!

Tine is heel lang vitaal gebleven totdat zij haar heup
brak. Ma de ziekenhuisopname kwam zij eerst in de
Boerhaavekliniek in Haarlem en in de zomer van
2011 in verpleaeghuis Bornholm. Inmiddels
verslechterde de gezondheid van Arie en hij moest
in het najaar van 2011 eveneens in Bornholm
worden opgenomen. In mei 2012 is Arie daar
overleden. De uiterst breekbare en fragiele Tine
toonde een enorme weerbaarheid en vechtlust,
Haar leven was haar te lief.

Een dag vaor haar 92e verjaardag is ze overleden.
Tijdens de uitvaart op 20 augustus stond één van
haar schilderijen naast haar kist. Leo Mesman die de
uitvaartdienst leidde, zag er een ontmoeting in met
engelachtige wezens. Tine had iets met engelen.
Tine is begraven achter onze kerk en rust in het graf
kij haar man Arie en dochtertje Annemieke.
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Uit: het zonnelied van Franciscus
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Raad van Kerken Hoofddorp

Ik heb veel van alles,
er is niets dat ik mis
Toch blijft het onbehagen,
ik weet niet wat is
Ik heb honger..., honger,
honger naar meer
Ik heb veel te veel spullen,
waarom zou dat toch zijn
N te F Ik groei langzaam dicht,
Reaeess? zelfs mijn huis wordt te klein
Ik heb honger..., honger,
honger naar meer
Otto Dethmers

ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

In de oktobermaand zijn er veel activiteiten van de Raad van Kerken, de complete informatie is terug te
vinden op de website www.kerkeninhoofddorp.nl of op de folders in de kerken. Aanmelden voor de digitale
nieuwsbrief van de Raad van Kerken voor actuele informatie kan ook, via
webredactie@kerkeninhoofddorp.nl

%

De activiteiten zijn zeer divers: U kunt zich samen met ds. Coen Wessel op dinsdagavonden verdiepen in
verhalen en liederen uit de christelijke traditie, in boekwinkel het Kruispunt lezen we het boek “Leven met
Franciscus”. Er is een schilderskring en hebt u al eens een lona- of Taizéviering meegemaakt?

We hopen u dit seizoen te ontmoeten op €én van onze activiteiten. Vioor meer informatie of aanmelding:
0610469181 (Flora van der Staaij) Zie voor de data, tijd en locatie de onderstaande agenda.

Agenda

7, 21 en 28 oktober 20:00u De Lichtkring, verhalen en liederen uit de christelijke traditie RvK

7 oktober 20.00u Boekwinkel Het Kruispunt, Leven met Franciscus RvK

8 oktober 18.00u start: Het Brandpunt, Eat & Creed Rvk

12 oktober 19:00u De Ark: Taizéviering (18.00u oefenen met de zanggroep)

15 oktober 20.00u De Ark: Schilderkring: de zeven werken van barmhartigheid

16 oktober 20.00u Marktpleinkerk: leerhuis Haarlemmermeer(De werkgroep "Kerk en Israél): prof. J. Dubbink
17 oktober 19.30u Doopsgezinde kerk: lona vesperviering: honger naar meer

18 oktober 14.00u Marktpleinkerk: Samen in gesprek, bezoek aan de Marktpleinkerk

30 oktober 20.00u boekwinkel het Kruispunt: Op ontdekking in de Bijbel, Lucas

Meer informatie over agendapunten met vermelding RvK is te vinden op www.kerkeninhoofddorp.nl of in
de folders in de kerk.

SAMEN in GESPREK

Donderdag 9 oktober brengen we een bezoek aan de Marktpleinkerk.

Deze kerk is de thuishaven van de gemeente Centrum van de Protestantse gemeente in Hoofddorp.

Ds. van der Wal is onze gastheer, hij zal ons vertellen over de eigenheid van deze kerk en kerkgemeenschap;
tevens zal hij bijzondere aandacht schenken aan kerkenbouw.

tijd:  wvan 14.00 tot 16.00 uur

locatie: Marktpleinkerk op het kruispunt van de Hoofdweg en de Kruisweg in Hoofddorp

Els van Dongen-Caarls
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Op 2 oktober 2014 kwam er een nieuwe Bijbel uit,
De Bijbel in Gewone Taal. In deze INFO besteden we daar aandacht aan. In de
hoop dat deze bijbel in eenvoudig Nederlands zijn weg zal vinden bij jong en

oud.

Alweer een nieuwe bijbel zult u
misschien denken, zijn er al niet
voldoende vertalingen
beschikbaar?

Zeker de Bijbel is ook in onze
winkel in verschillende
vertalingen te koop. Zo hebben
we Bijbels in de Statenvertaling,
de Herziene Statenvertaling, de
Willibrord vertaling en de MNieuwe
Vertaling uit 2007. En dan nu
vanaf 2 oktober ook de Bijbel in
Gewone Taal.

Deze bijbel is gemaakt door het
Mederlands Bijbelgenootschap.
de taal waarin hij is geschreven is
Gewone taal, wat wil zeggen
begrijpelijke taal.

Zo tref je er korte zinnen aan,
heldere zinsconstructies,
begrijpelijke beeldspraak en een
overzichtelijke tekstindeling.

De Bijbel in Gewone taal gebruikt
minder dan 4000 verschillende
woorden. Dat is heel veel minder
dan andere vertalingen. Ter
vergelijk: De Nieuwe
Bijbelvertaling gebruikt bijna
12.000 woorden.

TE KOOP IN ONZE
BOEKWINKEL

Gerarduskalender 2015
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Psalm 23
Een lied van david

De Heer zorgt voor mij

De Heer zorgt voor mij,

zoals een herder voor zijn
schapen zorgt.

Hij geeft me alles wat ik nodig
heb.

Hij leidt mij,

zoals een herder zijn schapen leidt
naar groen gras en fris water.

Bij de Heer ben ik veilig,

hij geeft mij nieuwe kracht,

zo goed is hij.

Ik ben niet bang,

ook al is er gevaar,

ook als is het doenker om mij heen.
Want u bent bij mij, Heer.

U beschermt me,

u geeft me moed.

U nodigt mij uit in uw tempel,

U zorgt goed voor mij.

U geeft me te eten en te drinken,
meer dan genoeq.

En al mijn vijanden kunnen dat
zien,

U geeft me geluk en liefde,
altijd en overal.

Ik zal bij u zijn in uw tempel,
mijn hele leven lang.

Uit: de Bijbel in Gewone Taal
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Gewijzigde uitgavedatum Info

Om de periode december/januari korter te maken is
besloten om de looptijd van Info nr. 8 en de
uitgavedatum van nr. 9 aan te passen.

Info nr. 8 loopt nu door tot 20 december en Info nr.
9 loopt nu van 20 december t/m 31 januari 2015.
De kopij datum en schema op pagina 4 zijn hierop
aangepast.

Mummer | Periode Inleveren Afleverdatum Afhalen
| kepy bezorging

] 1-11tot 20-12 | 8 oktober 28 oktober 30 oktober
9 | 20-12 tot 31-1* | 26 november | 16 decemb 18 december

Honderd jaar geleden

Onlangs ontving pastoor Kees van Lent uit fanden van
een parochiioan cen aantal seer oude ingebonden jaangangen
van de Katfiolieke [useratie.

De vliegramp met de MH17 ligt vers in ons
geheugen. De beelden van de militairen die de
kisten uit het vliegtuig droegen staan nog op ons
netvlies gebrand, Bij de aankomst van de eerste
vliegtuigen op vliegveld Eindhoven was ons
koningspaar aanwezig.

In 1913 is Duitslands nieuwste en grootste zeppelin
L Il kort na het opstijgen op een hoogte van 200
meter brandend neergestort. Dit gebeurde niet ver
van Berlijn, Alle 28 passagiers plus de bemanning
kwamen om het leven.

Onderstaande foto uit 1913 laat zien dat de
slachtoffers met militaire eer werden begraven.
Py g |

F
£ .“'I
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£
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4 oktober dierendag

Ma de goede ervaring van vorig jaar, is er dit jaar
weer een activiteit rond dierendag. We vertellen
wat over 5t. Franciscus en je kunt je huisdier laten
zegenen. Heb je geen huisdier, dan mag je jouw
knuffelbeest meenemen.

De bijeenkomst is op zaterdag 4 oktober tussen
10:00 en 11:00. In de bijbelse tuin bij het beeld van
Franciscus natuurlijk.

Tot dan,

Leo en Bernadette

Blj DE BEGR 'I._|"|'¥|:-'\. VAN DE SLACHTOFFERS DER FEPPELIN-RAMP:
Fes zomen van den keizer wolgen, ok achier de familicleden dev slachtoffers, den Hiksioe 11
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Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

Zondag 12 oktober 12.30 uur: Filippijnse viering, pater R. Torres
Zondag 19 oktober 12.30 uur: Filippijnse viering, pater Y. Yaco

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het
Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 9.45 uur, De eerste zaterdag van de maand om 17.00 uur,
Zaterdag 4 oktober 17.00 uur: Eucharistieviering; pastor K. van Lent.

Doopgesprekken
De doopgesprekken zijn op woensdag 29 oktober en 5 november om 20.15 uur.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u beide avonden
meemaakt.

Voor opgave en informatie kunt u naar het secretariaat bellen.

Bij voorkeur op woensdag of donderdagmorgen tussen 9 en 12 uur. Tel. 5638145,

U kunt ook langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Kerkdiensten Spaarne ziekenhuis

Elke zondag vindt in de kerkzaal in het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp een kerkdienst
plaats. Het is een dienst van Woord en Tafel met een cecumenisch karakter. ledereen is
welkom, zowel patiénten alsook bezoek. De kerkzaal bevindt zich op de begane grond naast
het restaurant (volg route 55).

De kerkdienst begint om 10.30 uur.

Zondag 5 oktober om 10.30 uur
Voorganger is pastor Alle Hoekman. De zang wordt ondersteund door de cantores Loes en
Theo Braak-Pedroli en organist Teun Zondag. (avondmaalviering)

Zondag 12 oktober om 10.30 uur
Voorganger is ds. Petra Renes. De zang wordt ondersteund door het SOW-koor Abbenes,
(avondmaalviering)

Zondag 19 oktober om 10.30 uur
Voorganger is ds. Petra Renes, De zang wordt ondersteund door het koor Cantate Domino uit
Haarlem. (avondmaalviering)

Zondag 26 oktober om 10.30 uur
Voorganger is pastor Alie Hoekman. De zang wordt ondersteund door het Interkerkelijk Koor
Aalsmeer. (avondmaalviering)

Zondag 2 november 2014 om 10.30 uur Allerzielen

Voorganger is pastor Frans Bossink. De zang wordt ondersteund door de cantores Loes en
Theo Braak-Pedroll en organist Teun Zondag.

Om 15.00 uur Allerzielenconcert.

Zondag 9 november om 10.30 uur
Voorganger is pastor Alie Hoekman. De zang wordt ondersteund door het koor
Hosanna/InterMNos uit Vijfhuizen/ Z2wanenburg. (avondmaalviering)

Zondag 16 november 2014 om 10.30 uur
Voorganger is pastor Frans Bossink. De zang wordt ondersteund door het koor
Cantate Domino uit Haarlem. (communieviering)

12
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vieringen

PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073 VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

OVERZICHT VIERINGEN KERK EN KAPEL 4 OKTOBER - | NOVEMBER

Za 4 okt 19.00:

Zo 5okt 10.00:

Di 7 okt 18.45:
19.15:

Do 9 okt 18.45:
19.15:

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor
- Therus Koeckhoven en overl. fam.; Koos Goossens; Frans Langeveld en de
kinderen Marion en Herman

Familieviering; pastor K. van Lent

- Harry de Raay; Jan en Bep Rijke- Visser en overl. fam.; Wim Beers;
Vicky Mejino- Macatangay; Frans Knottenbeld; Jan Heeremans; Hein Sticker;
André Sanberg; Mieke Kooren- van der Riet; Riet van der Riet- Huljsmans

Rozenkrans
Wiering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk; Jeanne Dijkstra- van Stein

Rozenkrans
Viering

Za 11 okt 19.00:

Zo 12 okt 10.00:

Di 14 okt 18.45:
19.15;

Do 16 okt 18.45:
19.15:

Eucharistieviering; pastor K. van Lent
- Frans Knottebeld

Jongerenviering; pastor K. van Lent; Kinderwoorddienst
- James fitter

Rozenkrans
Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Za 18 okt 19.00:
Zo 19 okt 10.00:

Di 21 okt 18.45:
19.15:

Do 23 okt 1B.45:
19.15:

Woord- en Communieviering; parochianen; Gemengd koor
- Ko Brandt

Weoord- en Communieviering; pastor L. Mesman
- Hans Eeken

Rozenkrans
Viering
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Za 25 okt 19.00:

Zo 26 okt 10.00:

Di 28 okt 18.45:
19.15:

Do 30 okt 18.45:
19.15:

Woord- en Communieviering; pastor L. Mesman; Odyssee
-Jan en Bets Huijsmans; Gerard Schrama; Wij gedenken Adrianus van Dongen en
overl. fam. leden en vragen zegen voor de nabestaanden

i,
Woord- en Communieviering; pastor L. Mesman; Vrolijk Vuur; &7 Lﬁ“".-.:

Viering met gehandicapten = = Wintertijd
- Overl. fam. Dingemans- Frijters b
Rozenkrans

VWiering

- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Ter informatie volgende Info nr. B

Allerheiligen
Za 1 nov 19.00:

Allerzielen
Zo 2 nov 10.00:

19.00:

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gregoriaans koor
- Lisette van der Lingen; Therus Koeckhoven en overl. fam.

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Kinderwoorddienst
= Gerrit en Rie Vork; Jan en Bep Rijke- Visser en overl. fam.;
Vicky Mejino- Macatangay; Jan Meijer; Jan Heeremans

Allerzielenviering voor de nabestaanden; pastores K. van Lent en L. Mesman;
Gemengd koor
- Dick ven der Geest

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11,00 tot 12,00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t'm vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur 13


http://www.tcpdf.org

Kennismaken met....

Kennismaken met........ Het Communicatieteam

In deze tijd staat é&n woord centraal:
Communicatie. Vertel, laat weten, leg uit, hoor en
wederhoor....., kortom: praat met elkaar. En
probeer in gesprek te blijven. Vanuit deze visie
werkt ook onze kerk sinds kort met een
Communicatieteam, dat ervoor zorgt dat de zo
noodzakelijke info voor iedereen toegankelijk is.
Website: www.hjoannesdedoper.nl, een
facebookpagina, een plasmascherm in het
Parachiehuis: wie wil weten wat er speelt, wordt
eigentijds op zijn wenken bediend.

"Worig jaar na de zomervakantie zette het
parochiebestuur voor ons definitief het sein op
groen’, vertellen communicatieleden Patrick
Gunther, Michel Kuipers en Boudien Dijkstra op
een mooie zomeravond in het Parochiehuis.
"Website en andere faciliteiten waren natuurlijk
al langer beschikbaar, maar we hebben nu alle
mogelijkheden om alles te laten draaien zoals
nodig is en continu te verbeteren. Heel fijn.

dat mogen we ook niet vergeten. Maar nu, bij de
start van het nieuwe seizoen, doen we het met
ons drieén”” Dat betekent dat Patrick de man is
van het grafisch ontwerp van de site. Ook
probeert hij orde en eenheid te brengen in de
uitstraling. Een presentatie, met een herkenbare
eigen stijl. Zoals dat in de communicatie wereld
heet: Laat zien wie je bent, maar met één model
en één stem. “Patrick is onze trekkende kracht”,
zeggen Michel en Boudien. “Wil je dat er vooral
bijzetten?” De technische kant - programmeren,
de server draaiend houden - staat op het
takenlijstje van Michel en Boudien verzorgt de
voorpagina van de website, verzamelt de
nieuwsberichten en mailtjes en uploadt de
laatste info, ook voor het scherm in het
Parochiehuis. "Maar wat erop komt en wanneer
precies, dat bepalen we natuurlijk in overleg” Het
team gaat vol enthousiasme aan de slag en wil
zich speciaal inzetten om jongeren te bereiken.

Het Communicatieteam Michel, Boudien en Patrick

"Het Communicatieteam draait in deze
samenstelling sinds mei, toen Boudien zich
meldde naar aanleiding van een oproep in een
advertentie. “Hans Kooijman, die jarenlang voor
onze website heeft gezorgd, moest afhaken. Hij is
een hbo-studie gaan volgen en heeft er geen tijd
meer voor. Heel jammer, hij heeft echt fantastisch
werk verzet. Dank je wel, Hans, is dus zeker op
zijn plaats, Ook Jan Brabander en Pieter
Posthuma hebben er veel energie ingestopt en

14

Want ook hier geldt: de jeugd heeft detoekomst.
“Daarom’, aldus Patrick, “willen we ook juist
jongeren bij onze website betrekken. Dus is dit
een mooi moment voor even een oproepje: wie
heeft tijd en zin ons een handje te helpen om
zaken die juist voor jongeren belangrijk zijn te
promoten, zodat we altijd op en top actueel zijn
en kunnen inspelen op de nieuwste trends?

Heel hartelijk welkom!”
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Even voorstellen

Zoals hoort bij mensen die voorgesteld worden
in deze rubriek gunnen Patrick, Michel en
Boudien de Infolezers een kijkje in hun paspoort.
Michel bijt de spits af. “Nee, ik ben geen
Haarlemmermeerder. Ik ben geboren in Delft.
Hee ik hier terecht kom? Door mijn werk voor de
KLM. Ik ben ICT-specialist. Ik heb hts-
elektrotechniek gedaan en werkte aanvankelijk
in Delft. Maar ik kreeg een baan bij de KLM op
Schiphol. Ik zorg ervoor dat de website van de
KLM in de lucht blijft. Uiteraard niet in mijn
eentje, want ook dat is tearnwork. Dus wie via de
site een ticket boekt, of online wil in checken, ja,
die kan daar dan inderdaad bij denken: hé, werk
van Michel Kuipers. Ik kwam in Hoofddorp,
omdat hier wonen nu eenmaal erg praktisch is als
je op Schiphol werkt. Ik ben getrouwd met
Bernadette Dullens en we hebben een zoon,
Xavier. Bernadette is heel actief in de kerk, dus
voor veel mensen ben ik de man van. En dat is
best leuk. Hobby's? Nou, ik vind computers heel
erg leuk, maar er is meer dan dat. Ik hou van
reizen. We waren deze zomer in de USA, en dat
was geweldig. Daar wil ik zeker vaker heen!”

"De man van? Nou dat geldt dan ook voor mij’,
zegt Patrick. "Want mijn vrouw Dewi is actief als
cobrdinator Parochiehuis. Veel mensen kennen
haar dan ook beter dan mij. Nee, ik ben ook geen
ras-Haarlemmermeerder. [k kom uit Maastricht. Ik
heb technische bedrijfskunde gestudeerd in
Tilburg. Daarna heb ik gewerkt in Indonesié — 8
jaar —en in Hong Kong - 2 jaar. In Indonesié heb
ik Dewi leren kennen. En ben ik getrouwd. We
hebben twee kinderen lasmine (16) en
Christopher (12). Ik werk bij Valeant
Pharmaceuticals Supply Chain Europa en ben
verantwoordelijk voor logistiek en inkoop.
Hobby's? Wijn. Dat zou ik zelfs mijn passie willen
noemen. En dan ga ik het liefst voor wijn van
onbekende herkomst: zo vreemd mogelijk. Echt
een uitdaging! Weet je trouwens - als Limburger
mag ik dat natuurlijk niet missen - dat Limburgse
wijnen in opkomst zijn? Wil je eens iets anders
proeven en daarvoor dichtbij huis blijven?
Probeer eens een Limburgse fles. Echt de moeite
waard.”

En dan Boudien, net zoals de andere twee niet
geboren in Haarlemmermeer. “Nee, ik kom uit
Bolsward. Ik ben getrouwd met Wouter, We
hebben drie volwassen kinderen en &
kleinkinderen. Sinds 1967 wonen we in de polder,

Eerst in Zwanenburg, sinds 1971 in Hoofddorp.
Voor dat ik trouwde - ik heb de MULO afgelopen
- werkte ik op kantoor, op de boekhoudafdeling.
Later, toen mijn kinderen groter werden, heb ik
me laten omscholen. Ik deed toen een mbo-
opleiding medewerkster secretariaat. Mijn laatste
baan was receptioniste in Bosbeek in Heemstede.
Ik ben nu gepensioneerd. Vrijwilligerswerk vind ik
leuk. Ik heb geholpen bij de Zonnebloem en bij
de ziekengroep in de kerk. En ook bij de Info.
Verder ben ik nog als vrijwilliger actief in Bosbeek
en Bornholm. En sinds mei zorg ik hier dus voor
het bijhouden van de website en de schermen.
Erg leuk. Andere hobby's? Ja, fietsen en bridgen.
Dus tijd om me te vervelen heb ik niet”

(interview Anja Maas)

Wat was het sen brusende
open dag 14 september j. [
Hel wass werkDe Snorm mes &n et was een geraligs dnikle
Komam een geslasgds dag
Folbo's van de open dag kik dan op onderstaands lEnk.
Legs meer —>

MyCalsl jongaren Tijn terugh!!

Detail van de Website

Aan alle mensen
die graag zingen!

Wij zoeken enthousiaste mannen en vrouwen die
mee willen zingen met het gemengd koor in de
nachtmis op 24 december. Wij beginnen met de
kerst repetitie op donderdagavond 6 november
om 20 uur in de kapel van het parochiehuis.

Je bent van harte welkom.

Inlichtingen:

Coby Brabander tel: 023-564328
Henk Vervaart tel: 023-5639282 en
Henny Rusman tel: 023-5631624
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Terugblik Open Huis

Geslaagd en bruisend Open Huis

We kijken inmiddels terug op een geweldige dag, het Open Huis op 14
september jl. We hebben met heel veel vrijwilligers iets neergezet waar we met
z'n allen trots op kunnen zijn. Een kerkgemeenschap waar iedereen welkom is
en waar ongelofelijk veel gebeurd, zelfs zo veel dat we het soms van elkaar niet
weten.

Open Huis heeft ervoor gezorgd dat we zo meer met elkaar in contact
gekomen zijn en zo meer waardering voor elkaars activiteiten tot gevolg. Maar
ook de vele niet parochianen die hebben geproefd aan zoveel moois in onze
parochie. Het begon in de ochtend al vroeg met zo veel vrijwilligers om alles
op te bouwen. We hebben kunnen genieten van rondleidingen in onze tuin,
luisterend naar vele optredens en lezingen. Het toren klimmen was wel het
populairst, de hele dag lange wachtrijen.

Een unieke selfie?
Paus Franciscus is er
klaar voor!

De jongeren van M25 hebben de hele dag patat gebakken voor het goede doel
en hebben geholpen bij op- en afbreken van de kramen. De kids hebben leuke
speurtochten gedaan. En niet te vergeten het prachtige terras waar gezellig
een wijntje gedronken of een van de vele hapjes genoten kon worden,

2_1- I'i

: : Mamens het Open Huis team iedereen van harte bedankt voor jullie
ol -, & enthousiasme. We hebben met z'n allen laten zien hoe we kerk willen zijn,
s ] ' eenheid in diversiteit in een huis waar iedereen welkom is, zoals onze paus
Biertje? Franciscus ons inspireerde bij het kiezen van het thema voor deze dag.
Leo Mesman
Wim Piels
Michel Witjes

Jaap Slijkerman
Michel Kuijpers
Dewi Gunther
Ronald Goossens
Patrick Gunther

Helaas hebben we niet van
alle activiteiten een foto
kunnen maken of krijgen

De inwendige
mens kwam niets
te kort

"

il
M25 heeft 30 kg patat gebakken

z 273 euro hiermee opgehaald voor
Communie - en vormselgroep stichting Onderwijs in India
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Terugblik Open Huis {vervolg)

De jeugd houdt het

Jj vuur brandend ﬁ

Mikolaas Sintobin met:
“Op zoek naar God"

§ \‘.{- &'
' NN E:D
Kinderactiviteiten

Joke en lda verkopen voor
het goede doel

Je wilt een uniek uitzicht? Dan is een

uurtje wachten naar de
klokkentoren toch helemaal niets!

Cuiltgroep de kruiswegquiltsters hadden een
tentoonstelling 17
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Informatieavond Eerste Communie donderdag 30 oktober om 20:00 uur

Voor alle kinderen in groep 4 van de basisschool die
meer willen weten over het katholieke geloof en die
nieuwsgiering zijn naar verhalen uit de Bijbel, is er
het eerste communie project "Blijf dit doen!". Wilt u
hier meer informatie over?

Kom dan op donderdag 30 oktober om 20:00 uur
naar het parochiehuis voor de informatieavond.

HAARLEMMERMEERRUN

OP 7 SEPTEMBER HEBBEN EEN AANUTAL VAN
ONZE JONGEREN MEE GEDAAN MET DE
HAARLEMMERMEERRUN. BABETTE, CAROLIME,
STEFAN, TIM EN XAVIER HEBBEN DE SKEM
GELOPEN. STEFAN IS ZELFS ALS &E BINNEN
GEKOMEN!

WE 21J0 SUPER TROTS OP ZE! GOED GEDAAN!

Programma M25

We zijn bezig om een mooi programma voor M25 te maken.
Hieronder alvast een paar data voor in je agenda.

12 oktober Jongerenviering 10 uur
18 oktober Speurtocht door Hoofddorp

15-16 November DiaconAction

M25Hoofddorp.nl

14 december Taizé viering in de Ark
24 december/25 dec. 01:00 Kerstnachtmis voor jongeren. JA inderdaad om 01:00 's nachts!ii!

Ideeen voor 2015 Nieuwjaarsduik, sobere maaltijd, wandel/pelgrimstocht vastenaktie op de Kaag, de
Passion, jongeren Paaswake, Hemelvaart/ Nachttocht Heiloo, weekend Kaag en Midzomernacht en
Katholieke Jongeren Dag 2015.

Heb je vragen of leuke ideeen mail dan M25@hjaonnesdedoper.nl

We hopen jullie te zien.

Film tip ()

Vanaf 2 oktober 2014 draait

'wonderbroeders' in de bioscoop.

De film gaat over vijf monniken die rustig DOMINICUS %iﬂ
een een klooster leven. Helaas moet het T
klooster worden verkocht. Er zal een wellness ==

resort van gemaakt worden.

= Er geschied een wonder.....

Met o.a. Ton Kas, Egbert-Jan Weeber, Kees JOHANNES °
¥ Hulst, Martin van Waardenberg , Thomas '::‘“"

Acda en Moortje Herlaar.
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Bezinnings-

centrum Hartelijk
StO(l welkom!
op de Kaag

Julianalaan 13a

Kaag

Bijbels Culinair

Samen koken, samenwerken en samen eten
schept een band, legt verbindingen naar het
verleden, heden, het nu en naar elkaar. En zorgt
in veel gevallen voor een goed gesprek aan tafel,
De recepten die we gebruiken zijn bijzonder; ze
vinden hun corsprong in het authentieke
Midden-Oosten.De cursus start in oktober in
twee blokken: één op de maandagmiddag- en
één op de woensdagavond.

Aantal lessen: 5

Aanvangs- en sluitingstijd: 17.30 uur - 22.30 uur
Data maandagavonden 27 oktober, 24
november 15 december 2014 en 26 januari en 23
februari 2015

Data woensdagavonden: 29 oktober, 26
november, 17 december 2014 en 28 januari en
25 februari 2015.

Kosten: 225 euro p/p inclusief recepten en vier
drankjes.

Begeleiding: Adriaan Tieleman

Aanmelden en informatie: per e-mail of
telefonisch bij De Stal 0252-545123

Met je eigen groep een workshop

Bijbels Culinair

Dat kan bij ons in de 5tal. Stel daarvoor je eigen
groep samen met vrienden, familie of kennissen.
We denken aan 10/12 personen per groep. Neem
daarna contact op met Adriaan Tieleman en
bespreek met hem de details en maak een
afspraak.

Prijs per avond 55 euro per persoon inclusief
recepten en vier drankjes, minimaal 10 personen
en maximaal 14 personen.

Leeservaringen delen

Wat is er heerlijker dan na het lezen van een
boek je leeservaringen te delen met anderen.
De Stal op de kaag biedt daar inmiddels al vijf
jaar, met succes, de mogelijkeheid voor,

Op dinsdagmiddag 21 oktober komen we bij
elkaar rond het boek: Kweartet van Anna
Enquist. Tijd: 14.00-15.45 uur.

Zin om mee te praten? Geef je op via:
info@destalopdekaag.nl

Schilderij Johannes
op Patmaos

Een bezinningsochtend rond
Allerheiligen en Allerzielen

Wij zijn de eersten niet die op deze aarde
rondlopen en ons vragen stellen over waar we
vandaan komen en waar we heen gaan. Wij
zijn de eerste niet die geloven, hopen en
liefhebben. Op het feest van Allerheiligen (1
november) gedenken we alle mensen die
hebben gewerkt aan een betere wereld en die
met hun leven een inspiratiebron voor
anderen zijn geworden. Op de dag van
Allerzielen (2 november) gedenken we alle
gestorvenen uit onze persoonlijke kring en
vieren we dat zij geborgen zijn in Gods licht.
Mensen hebben altijd gedroomd over die
betere wereld en over de wereld van God.

Op een ochtend vlak voor Allerheiligen gaan
we met elkaar enkele dromen van Johannes
uit het laatste Bijbelboek (Apokalyps) met
elkaar lezen. Ook gaan we met elkaar kijken
naar een schilderij dat in de Stal hangt en dat
een verbeelding wil zijn van de droom van
Johannes.

De bezinningsochtend is op woensdag 29
oktober 2014, Vanaf 9.45 uur staat de koffie
klaar. We beginnen om 10 uur. Om 12.30 uur
sluiten we af met een lunch. Brood zelf
meenemen. Voor koffie, thee en melk wordt
gezorgd.

De ochtend staat onder leiding van de pastor
Fons Litjens.

Aanmelden via: info@destalopdekaag.nl
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Parochie breed

Taizédiensten

Ook het komend seizoen
worden er weer Taizé-
diensten gehouden in
kerkgebouw De Ark aan
het Muiderbos in
Hoofddorp.

Op zondagavond 12 oktober is de eerste.

Zoals altijd begint het inzingen van het koortje om
18.00 uur. Aanmelden is niet nodig, gewoon
aanschuiven is goed: 1 of 2 stemmen er nieuw bij
maakt het volume meteen groter en sprekender.
Schroom niet als je van zingen houdt.

De afgelopen zomer zijn weer veel jonge mensen
op bezoek geweest in Taizé, zo meldt de
maandelijkse Taizé-Mieuwsbrief. Het waren
vreugde-volle, internationale bijeenkomsten waarin
jonge vrijwilligers uit diverse continenten hun land
presenteerden. De moeilijke situatie in het Midden-
Oosten gaf een serieuze toon aan de
bijeenkomsten.

Het kwam echt dichtbij door de aanwezigheid van
een Joodse rabbi, jonge ouders uit Palestina, een
Iraaks-Eqyptisch gezin dat in het dorp Taizé woont,
een Frans-Palestijns gezin met grootouders in Gaza.
Broeder Alois benadrukte nog eens hoe belangrijk
het was dat juist jonge mensen uit de Ukraine en
Rusland er ook aanwezig kunnen zijn. Elke
zondagmiddag om half 7 is het voor iedereen, die
dat wil, mogelijk om samen met de broeders een
poosje stil zijn in gebed voor vrede in de wereld.
Ook de groep uit Hoofddorp, die in juli met twee
busjes afreisde naar Taizé, kijkt terug op een
inspirerend verblijf. Zo zie je maar, er gebeurt best
veel in Taizé en het is goed daar in de viering nog
eens bij stil te zijn. Voor wie op 12 oktober niet kan,
zondag 14 december is de volgende mogelijkheid.
De diensten in Nieuw Vennep zijn op 5 oktober en
op 30 november.

Wellicht tot ziens op de 12de van de 10de om 19.00
uur of een uurtje eerder.

Jan Hemink

Opbrengt Collectes

16en17aug €42585

23en 24 aug €459,13

30en 31 aug € 58640 tbv. Ziekenbezoek groep
6 en Tsept €422,12

20

Gedoopt

Danyell Koopmans I

Jacolynn van Alebeek

Danysha van Campen

Kosters

Het was een lange tijd terug dat alle kosters
tezamen waren voor een onderonsje.

Op 28 augustus is het gelukt om ze allemaal samen
te brengen. Na de gebruikelijke werkbespreking
hebben we helaas afscheid moeten nemen van
Willem van Galen als koster en van Joop Garthoff als
uitvaartkoster.

Gelukkig zullen we Willem en Joop nog vaak zien hij
andere bezigheden binnen onze parochie. Wij, de
andere kosters, zullen ze erg missen. We hebben
altijd fijn met ze samen gewerkt. Om die reden
wilden we ze graag eren, echter bestaat er niet
zoiets als een kosterslintje

Die hebben we uiteindelijk zelf gemaakt en hebben
Willem en Joop het eerste officieuze kosterslintje
opgespeld gekregen. Willem en Joop bedankt voor
de goede samenwerking!!
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Parochie breed

Tamargroep van start

Op 1 juni werd er in de Protestantse kerken van
Hoofddorp gesproken over het EHAIA-project in
Afrika. Dat is het project waarbinnen kerken daar
het thema seksueel geweld proberen aan de orde
stellen en het stilzwijgen erover te verbreken. Ze
doen dit aan de hand van het verhaal van Amnon
enTamar in 2 Samuél 13. Op 1 juni werd in de PKN-
kerken hier in Hoofddorp datzelfde verhaal gelezen.
Maar aanleiding van die viering bleken er vrouwen
te zijn die over hun eigen ervaringen zouden willen
spreken, ook in relatie tot het geloof. Als seksueel
geweld plaatsvindt in een kerkelijke of gelovige
context, roept het, naast alle emoties en verwarring
ook nog andere vragen op. Aan welke kant staat
God? Waarom greep God niet in? Heb je iets aan je
geloof op zo'n moment?

Annelies Buijs is bereid om als pastor deze groep te
begeleiden, samen met Fleur Prinsen als
systeemtherapeute. De gespreksgroep gaat dit
najaar van start. Als er nog meer vrouwen zijn die
misschien interesse hebben om hieraan mee te
doen, kunnen zij zich voor meer informatie melden
bij Annelies (tel. 06-21808271,
anneliesbuijs24@gmail.com) of

Fleur (tel. 06-38180830, fleurprinsen@gmail.com)

Marthagroep

Woensdag 8 oktober zijn de dames van de
Filippijnen aan de beurt om de kerk schoon te
maken.

Woensdag 5 november de dames Dekkers, Ruiter en
van Roode.

Contactpersoon: Mw. van Roode tel. 5612243,

Rouwgroep

Binnen de parochie H. Joannes de Doper
organiseert Wil Hand, verpleegkundige en
toegerust met cursussen bij het Landelijk
Steunpunt Rouwverwerking samen met pastor

Leo Mesman en Francien Wegh-Geers
maatschappelijkwerkster met expertise zorg,
rouwverwerkings- en contactgroepen, waarin
nabestaanden met elkaar over de veranderingen in
hun leven kunnen praten en elkaar tot steun
kunnen zijn.

In deze rouwverwerkings- en contactgroep zullen
nabestaanden elkaar ontmoeten als lotgenoten, hij
wie zij begrip, herkenning en erkenning vinden. Zij
zullen ervaringen uitwisselen en elkaar op
gedachten en ideeén brengen. Zij zullen ontdekken
dat zij niet alleen staan in hun verdriet.

De rouwverwerkings- en contactgroep zal 7 keer bij
elkaar komen, inclusief een kennismakingsgesprek
en een terugkom-middag.

De bijeenkomsten starten maandag 3 november
2014 wvan 14.00 = 16.00 uur in boekwinkel “Het
Kruispunt”. Kruisweg 1067a

De data van de volgende bijeenkomsten zijn:
Maandag 10, 17 en 24 november 8 en 22 december
Maandag 12 januari 2015.

Heeft u vragen/ bent u geinteresseerd neem dan
contact op met het parochie secretariaat

tel: 023 5638145 dagelijks tussen 9 en 12 uur of
mail naar: secretariaat@joannesdedoper.nl

Wil Hand neemt dan contact met u op.

Verschijningsdatum Info (ParochiemagaZIN) 2015

Nummer Periode Inleveren kopij | Afleverdatum Afhalen
dinsdag bezorging
1 (feb) 31-1 tot 28-2 7 januari 27 januari 29 januari
2 (mrt) 28-2 tot 28-3 4 februari 24 februari 26 februari
3 (apr) 28-3 tot 02-5 4 maart 24 maart 26 maart
4 (mei-jun) 2-5 tot 4-7 8 april 28 april 30 april
5 (jul-aug) 4-7 tot 5-9 10 juni 30 juni 2 juli
6 (sep) 5-9 tot 3-10 12 augustus 1 september 3 september
7 (okt) 3-10 tot 31-10 | 9 september |29 september 1 oktober
8 (nov- 19 dec) | 31-10 tot 19-12 | 7 oktober 27 oktober 29 oktober
9 (19 dec-jan) |19-12tot30-1* | 25 november |15 december |17 december

5 en 6 april Pasen, 14 mei Hemelvaart, 24 en 25 mei Pinksteren

*=30-1-2016
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Parochie breed

Catechese Gehandicapten Hoofddorp

Ma het gezellige catechese-uitje naar de
zorgboerderij Inner-Art in de Kwakel was het
vakantie. Nu zijn we bezig met de voorbereidingen
voor het nieuwe seizoen.

Een regel uit lied 288 uit het nieuwe liedboek is de
basis voor ons nieuwe jaarthema:
Alles mag er zijn!

Dit jaar zullen allerlei verhalen gekoppeld worden
aan emoties, vooral aan blij zijn en verdrietig zijn.
Het is duidelijk dat lied 288 ons bloklied zal worden.
Dit lied zal zowel op de catecheseavonden als
tijdens de kerkdiensten een rol zal spelen.

Goede dag en welkom allemaal,

ik met mijn en jij met jouw verhaal
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
alles mag er zijn!

God, ik vraag U, kom in onze kring.
Wees erbij wanneer ik bid en zing.
1k met mijn en U met Uw verhaal
verteld in mensentaal,

De avonden van het eerste blok zijn:

dinsdag 7 oktober

dinsdag 21 oktober

De dienst zal zijn op zondag 26 oktober in de rk
kerk Joannes de Doper aan de Kruisweg.

De begeleider van dit blok is pastor Leo Mesman.
Waar komen we bijeen?

In de hal van het Brandpunt op gencemde
dinsdagavonden van 19.00 uur tot ongeveer
19.45/20.00 uur.

Vervoer van de catechisanten:

Soms zitten we omhoog met vervoer voor anze
catechisanten. Wilt u ons eventuee| helpen als
reserve-chauffeur geeft u dit dan door aan Tineke
Koster, Trudy van Wijngaarden of aan Gerda van der
Wal.

Ftien fan ww aduextentie staan
formaat 77,5 « 54 mm

Mieuwe groepsleden?

Onze groep is door omstandigheden wat kleiner
geworden, weet u iemand voor wie de catechese
mogelijk leuk is om deel te nemen aan de groep,
laat het ons dan even weten.

‘Stad op de berg’

Bijzondere expositie van Kerk in Actie in Hoofddorp

Vanaf 16 september is een nieuwe en actuele
expositie van Kerk in Actie van start gegaan in
oecumenisch kerkecentrum De Ark in Hoofddorp.
Het actuele zit in het thema: de tentoonstelling
brengt zeven verhalen van Palestijnse christenen in
beeld. Jong en oud, wonend in Israél of in de
Palestijnse gebieden, vertellen zij over hun leven als
Palestijnse christen in de Israélische of Palestijnse
samenleving. Weinig mensen weten dat een klein
deel van de Palestijnen christen is, deels behorend
tot de zeer oude kerken die in dat oude gebied
bestaan. Hoe doen ze dat, christen zijn, in een tijd
waarin |sraél en Palestina lijJden onder een groot

it
conflict? Een van de bekendste

verhalen is dat van Daoud
Massar, een boer uit de
omgeving van Bethlehem,
die in maart 2013 op
bezoek was in Hoofddorp.

Vanuit zijn christelijke geloofsovertuiging zet
Daoud zich met zijn familie op een geweldloze en
zeer creatieve manier in onder het motto 'Wij
weigeren een vijand te zijn. Op hun terrein hebben
ze de Tent of Nations opgericht, een plek van
verzoening tussen Israéli's en Palestijnen. Dit
voorjaar kwam Daoud Massar in het nieuws, omdat
het Israélische leger een groot stuk van zijn
boomgaard had weggebulldozerd. De familie
Massar is inmiddels druk bezig met plannen voor
herbeplanting. De expositie duurt tot eind oktober.

ToudaSalo.

yoga lifestyle

yoga cursussen in Hoofddorp
door Dewi Gunther-Soedibyo

www.tadasana.nl
023 - 561 81 66
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Peter van der Geest
A/M\an der Geest  Telefoon: 0235634906
| e Mobiel; 06-55360706
g = petervdgeest@hetnet.nl Hofmans
Bouwadvies
Zoals: Kozijnen en deuren in hout en kunststof
Meubels voor binnen en buiten, naar uw idee
Leveren en plaatsen van schuur en schutting

Alle voorkomende klussen binnen-en buitenshuis.

Parkiamn 40

2132 BM Hoofddonp

Tal + 31 5615437

Mobssl + 31 6 23 08 13 06
Esmad inhokmans@@lijbrandtnl

AL A o _ Ramingen / begrotingen
K.v.E. 34100586, Bank: NL38 REBO 0155 5440 12 EUR. Bouwbegeleiding

%ﬁﬁfr}f @ﬁé

WEH(CJm in onze wereld Natuursteen

Glas

Brons
Urnen

GEDENKEN IN STIJL

Bel voor sen afspraak: Monumenti
Burgemeester van
Stamplein 294

FIETS W ERELD 2132 BH Hoofddorp

HOOGMA FIETSEN TUSSENWEG 4547 HOOFDDORP www.monumenti.nl  Tel: 023 2302069

OEIS553230 WWW. HOOGMA.NL DL TM WA 3 TOT 18 UUR ZA. TOT 1T UUR

72N i it e

optimale belangenbehartiging op lokoal niveau
hulp bij belasting invullen/korting ri jbewi jskeuring
karting op uw Torgverzekering
gratis tijdschrift Nestor en KBO 'Meer 'Mieuws

+  deelnemen oan vele activiteiten en evenementen
dit en nog veel meer voor een betoalbare contributie van

€. 25,00 per jaar
WORDT DAAROM LID VAN DE KBO

Inlichtingen e-mail: secr.kbo hoarlemmermeer Equicknet.nl

of tel: 023-B556734

® & ® @

Du-llens VakFotografie

Totografie met een persoonlijke tnt

Valeriya Zakopay
Baiit u sok toe Pianoles voor iedereen

Bernadette Dullens
Antje Breijerstraat 36
2132 ZT Hoofddorp
bernadette@du-llens.nl
023-5578335
06-52500473 EBEIrEHdsmE i

INTERIEU

Hift u ool 2o'n Styllt in huis?
O il u doer ani di rassrdecoralie weTargen

Tl iS50 5 b s
Fix A BT S N e L
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WaT Je VN dENEN 1e2e4 o,

“Zelfs de coievaar kent zijn tijd,
de tortel, de zwaluw en de
reiger
hebben een vaste tijd voor hun
grote viucht
maar mijn volk weet niet wat
de Heer wil.”

Uit de Bijhel, Jeremia 8.7

O, wat verheug ik me altijd op 4 oktober. g
Dierendag!! Dan worden wij verwend, ook ik, Prs S, ﬂzggﬁé"z_ EE'}I had ontzag voor

: i . .
de ketken sittes Daar Kivam raevenry Bontie et grole cadeansvan Gods natu: Hijwas graag
i ) buiten, hield van de zon en de aarde, de mensen en

binnen met haar hondje en de lekkere hapjes. ’ A o
Ze deed haar tas open en legde een groen cle dieren. Dazrom is 2{jn heiligendlag, 4 oktober;

kleedje op tafel. En daarop legde ze... keien. in 1929 uitgevoepen tol Werelddievendag.
Toen legde ze een tak met bladeren erbij. Ik Op 4 oktober 1930 werd cle eerste Werelddierendag
snapte er niks van, Niks lekkers?! Toen kwam er gehouden, De hoeveelste vieren we dit jaar?
een beeldje van een schaap uit haar tas. En een Kun jij goed rekenen?
hondje. En een konijn, en twee duiven. Ze zette

ze ?.Uemaal gezellig bij elkaar. Het leeliwel een V e ?B e F‘\'ﬂﬂ s

weiland met een boom. Ik sprong erbij en bleef

muisstil zitten. Toen kwam de pastor binnen. Sommigen Wﬂdﬁ‘“ hem prachtig.
‘Goedemorgen, mevrouw Bontje. Dag hondje!’ Anderen vonden hem zot.
‘Pastor’, zei mevrouw Bontje, ‘ik ben alvast met Hij danste en preckte aandachtig,
de kijktafel begonnen. ‘Prachtig; zei hij, ‘Ik heb liep in vodden uit liefde voor God.
Pranciscus bij me. Hij haalde een beeldje uit Franciscus uit tstadje Assisi,
zijn tas, Het was Franciscus, in een bruin kleed wat heeft hij veel mensen bekeerd!
met een capuchon. Vlak voor mijn neus werd Door zijn bidden, zijn armoe en zijn visie
hij neergezet. Tk keek naar zijn mooie gezicht heeft hij ons de vrede geleerd!
met baardje. Toen begon Franciscus tegen mij te

praten. ‘Dag broeder kikker, zei hij. “Weet je wel Q

hoe mooi je bent? Je looft de Heer met je bolle | % - @%

Uit dle letters van het wﬂnrd DIERB\W]E\.ID kun je veel
woorden maken.  Hier zie je een puzzel;
Y je kunt zeven woorden

oty

lidwoord
deel ﬁ'@% imvuller. Eén woord moet je
Egnvﬂg L i'ifr ﬂ' helemaal zelf bedenken. Het

S .&.,{;. [LLR past bij Franciscus
Jete -’?J? en zijn vriendschap

? PYPLPEPYEY et de aarde, e
stroom 8% \9‘5%5?13&"' dieren, de

MENSEN

politieman (Q“)Iqwb)?\é"bﬁﬂ' en God!
S R e

[— RIJSVRAAG)

Stuur je oplossing van Tellen en Puzzelen naar info@dezaligezalm.nl.
Onder de goede inzenders verloten we in november het leuke prentenboek ‘Francisc us

van Assisi’ van Elena Temporin. | Teksten: © Marjet de Jong - Vormgeving: r_ﬁ_q_;;g_'

ogen en je kikkersprongen. Echt, dat zei hij!
Goed, misschien was het de pastor.

Mevrouw Bontje zette een lichtje neer
voor Franciscus. Toen gingen ze
koekjes eten. En ja hoor, er vielen

toevallig heel veel lf‘ruﬂnels voor -
mijn neus... %

s,
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