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ParochiemagaZlN verschijnt 9x per jaar in een oplage
van ca. 2600.

Redactieadres

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedopernl
Kopij inleveren: Info nr. 2 voor 4 februari

Info nr. 3 voor 4 maart

Info bezorging
(afhalen nr. 2 donderdag 26 februari;
Bezorgen uiterlijk vaér zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
- Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos 38
-Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Weerdenburg 1
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

16.00-18.30 uur, MNaxos 24

Vragen over de bezorging: via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

parochie gironummer NLOG INGB 0000172863
parochie banknummer NL70 RABO 0324501528
t.n.v. parochie H. Joannes de Doper te Hoofddorp

www.hjoannesdedoper.nl
www.kerkeninhoofddorp.nl

Boekwinkel Kruispunt

Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,
zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament
Beheerder: Rianne Noordam, tel. 06 45323893

Fundamement verzorgt wekelijks een maaltijd.

U kunt zich aanmelden via Rianne Noordam:

tel. 06 45323893 of via email Fundament. De maaltijd
begint om18.00 uur, kosten 5 Euro per persoon.

Kopij voor het volgende nummer moet binnen zijn
voor woensdag 4 februari.

Dit is een editie van het parochiemagaZlN een uitgave
van stichting De Zalige Zalm.

Foto voorkant: Vanuit de koepel straalt het licht neder.

Info en Inhoud

Pastores:

C.Th.d. van Lent - Pastoor
Kruisweg 1071, 2131 CT Hoofddorp
tel. 023 5616437 of

06 51981165 in dringende gevallen
e-mail: cvlent@zonnet.nl

L.J.P. Mesman - Pastor

Sparresholm 78, 2133 BR Hoofddorp
tel, 023 5610622 of 06 51620939
e-mail:
leo.mesman@hjoannesdedoper.nl

PAE. Bindels - Diaken
tel. 06-43540033 e-mail;
paul.bindels@hjoannesdedoper.nl
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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie een
bezoekje brengen.

Vioor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends of

op donderdag: contactpersoon Tiny Graafmans

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of deor ouderdom? Onze parochie kent een
enthousiaste bezoekgroep en de leden daarvan
komen graag bij u thuis op bezoek. Ook in het
ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis worden
regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat

tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak,

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u voor
vervoer bellen naar mw. K. Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152,

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCI) in sommige gevallen
hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in uw
omgeving in acute financiéle problemen terecht
gekomen is, kunt U voor hulp de PCl benaderen. Met

uw hulpvraag kunt U terecht bij het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft kunt u dit aan de
parochiesadministratie doorgeven.

De parochieadministratie is telefonisch bereikbaar op
vrijdagmorgen van 2.00-12,00 uur,

Tel. 023 5638145 of per e-mail:
parochiesecretariaat@hjoannesdedoper.nl

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige geloofsgemeenschap
met vele actieve vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat
blijven! Hebt u tijd en zin om een actieve rol in onze
parochie te spelen, schroom dan niet om even een
kijkje te nemen in de boekwinkel en bij het
parochiesecretariaat. Daar ligt een map met vacatures,
voor denkers en doeners, er zit vast iets voor u bij!
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Parochie - informatie en berichten

Van de Redactie

Op de voorpagina ziet u het licht doorkomen in de
koepel van de Sacre Coeur Basiliek in Parijs.

Voor ons gevoel is het in Parijs donkerder dan ooit
tevoren na de terroristische aanslagen van de
afgelopen periode, Soms komt uit iets slechts, iets
goeds voort. Dat was al te zien in de Parijse
vredesmars op 11 januari, waar mensen even alle
onderlinge verschillen vergaten. Huidskleur, geloof,
het maakte even niet meer uit, Parijs rouwt en de
wereld rouwt mee. Je suis Charlie' is de slogan
geworden voor eenieder die de vrijheid van
meningsuiting koestert. We gaan door in het geloof
dat liefde het wint van de haat, dat het licht het wint
van de duisternis.

2 februari is het feest van Maria Lichtmis. Volgens de
evangelist Lucas werd Jezus 40 dagen na zijn
geboorte in de Tempel van Jeruzalem aan God
opagedragen. De lichtprocessies die van oudsher op
deze dag werden gehouden om dit te vieren,
werden een huldeblijk aan Maria, de moeder van
Jezus, het Licht der wereld.

Op pagina 5 blikt pastor Leo Mesman terug op zijn
aanstelling in onze parochie, 12 1 jaar geleden. We
zijn heel blij met hem in ons midden, en we wensen
hem toe dat hij nog lange tijd in goede gezondheid
en met veel gencegen bij ons blijft. En met hem,
natuurlijk ook zijn vrouw Ineke en zijn kinderen en
kleinkinderen.

KERK=:BALANS.nl

2015

Deze Info komt weer samen in uw bus met de aktie
Kerkbalans. We hebben een fijne parochie en het
kost nu eenmaal geld om die in stand te houden. We
hopen dat u uw waardering voor deze bruisende
parochie weer in uw bijdrage laat merken. Het kan
via de bijgesloten acceptgiro maar ook via
automatische incasso, desgewenst verspreid over
het jaar. Op pagina 22 staan de datums waarop
automatisch geincasseerd gaat worden,

Er valt in het nieuwe jaar weer veel te genieten, te
leren, te lachen, serieus te zijn, te zien, te praten en
te luisteren, voor elk wat wils. Door de hele Info heen
vindt u allerlei activiteiten, we ontmoeten u daar

graag. De redactie
Verschijningsdata ParochiemagaZIN
Nr. Periode Inleveren Afhalen
Kopij bezorging
2 28-2 tot 28-3 4 februari 26 februari
3 28-3tot 02-5 4 maart 26 maart
4  02-5tot04-7 8 april 30 april



Pastoraal woord

100 Bloemen

Honderd bloemen mogen bloeien.
Grond en lucht genoeg voor alle
zaden knollen anjelieren.
Stenen moeten stenen blijven.
Mensen vliegen hoog als goden.
Maar de zuring en de klaver
mogen bloeien honderdvoud.

Het eerste couplet van een prachtig lied van Huub
Qosterhuis, een eerbetoon aan heel de Schepping.
Een vreugdelied, met een overvloed van bloemen,
dat erin slaagt deze bloemen al zingende in bloei te
brengen en te houden. Een lied waarin niet alleen de
korenbloemen en papavers, maar ook de kale jonker,
de varens, de knollen en de zuring mogen bloeien:

Broos op stelen ongebroken,
wild en blindelings verstrengeld,
in spelonken, op de vaalten,
tussen schotsen ijs en boeken,
op de graven, mogen bloeien,
alle ongelijk eenzelvig,
honderd bloemen zonder naam.

Elke bloem mag er zijn, elke bloem heeft zijn functie
en samen vormen zij het mooist denkbare boeket.
Zo wekken ze onze verwondering en worden ze tot
verassende tekens van ons mensen, want zo zingen
we in de laatste strofe:

In een woud van droomgewassen,
stenen wortels, stalen webben,
tochtig labyrint van woorden,
woont een mens op brekebenen,
lelie van het veld, met ogen
tranen bijna blind van zoeken
naar een plek die water geeft.

Want wie we ook zijn, we zijn allen mensen op
brekebenen en allen, op zijn tijd, lelie van het veld,
zoekend naar een plek die water geeft. Allen
schepselen Gods, bedoelt om te bloeien en daartoe
zoekend naar levengevend water.

'Honderd bloemen mogen bloeien) koos ik als thema
van de viering bij mijn installatie als pastor in onze
parochie in 2002. Komend voorjaar is dat alweer 12
jaar geleden.

Heel apart vond ik dat: pastor worden in de parochie,
waar in ik al lang woonde en actief was. Een sprong
in het diepe ook, al had ik mede door mijn werk als
cobdrdinator van boekwinkel het Kruispunt, al heel
wat mensen leren kennen. Op een dag kwam deken
Henny Post langs in de winkel en vroeg, na overleg
met pastor Kees van Lent en Bert Vierveijzer, de
voorzitter van het parochiebestuur, of ik er niet voor
voelde om hier pastor te worden. Na de nodige
aarzelingen leek het me een mooie uitdaging.

September 2002 werd ik benoemd
door de bisschop en in cktober
door deken Henny Post
geinstalleerd in een viering vol
warmte en kleur met
bemoedigende woorden, prachtige
bloemen, mooie liederen, lezingen
en gebeden en bovenal veel hartelijke mensen. Ik
heb het ervaren als een warm welkom. Een goede
start voor ook de moeilijke en zware kanten van het
werk. Werk dat nooit ophoudt en waar je regelmatig
ook voelt dat je tekort schiet. Dat je bij groot verdriet
met vrijwel lege handen staat. Dat er in de kerk een
klimaat ontstond dat "samen kerk-zijn",
teruggedrongen werd. Dat er in liturgie en
cecumene stappen terug gezet moesten worden.
Want wie had in 2002 kunnen denken dat de
liederen van Huub Qosterhuis, die zoveel mensen
inspireren, door de kerkelijke leiding in Nederland in
de ban werden gedaan en dat pastoraal werkers een
uitstervend ras worden, waardoor we straks geen
vrouwelijke pastores meer hebben? Ik prijs me
gelukkig dat samen kerk-zijn in onze parochie nog
geen dode letter is geworden en dat er in Hoofddorp
nog steeds een goede oecumenische samenwerking
is. Dat er ook ruimte blijft voor nieuwe initiatieven en
dat er nog steeds bloeiende werkgroepen, koren en
studie- en gespreksgroepen zijn en gelegenheden
om elkaar in een gemoedelijke sfeer te ontmoeten in
Parochiehuis, Kruispunt, Bijbelse tuin en Fundament.
En wie weet, kan paus Franciscus, met zijn grote
nadruk op "omzien naar de mensen, die het 't
moeilijkst hebben’, dat hij ook in praktijk brengt, met
onze hulp weer nieuw elan brengen. In de
veertigdagentijd willen we weer volop aandacht
besteden aan mensen, levend in bittere
omstandigheden veraf. Dit jaar in 5ri Lanka.

En dichterbij aan mensen, die in de vreemdelingen-
gevangenis op Schiphol zitten, met op Aswoensdag,
Goede Vrijdag, Pasen en elke zondag van de
vastentijd een solidariteitswake om 14 uur. En
natuurlijk kijken we tijdens de 7 sobere maaltijden
vanaf Aswoensdag ook naar hoopvolle activiteiten.
En omdat ik de afgelopen 12 jaar veel heb
gekregen om dankbaar te zijn, wil ik dat graag op
een bescheiden manier vieren met ieder die dat wil,
op zaterdag 14 maart in de viering van 19 uur, met
daarna een gezellig samenzijn. Het is in het
weekend van zondag Laetare, waarop door het
droevige en bezinnende paars van de
veertigdagentijd het vreugdevolle feestelijke licht
van Pasen kiert, waardoor roze de liturgische kleur is.
Het lied ‘Honderd bloemen; zal dan zeker in zijn
geheel worden gezongen. En wie weet ook op
zondag 15 maart in of na de familieviering van
‘Samen delen.

Pastor Leo Mesman



Pastoraal woord

Vraag om hulp

Zo'n 15 jaar geleden tekenden de toenmalige
wijkkerkenraden van de Lichtkring en de Ark, de
kerkenraad van de Doopsgezinde gemeente
Haarlemmermeer en het parochiebestuur van de H.
Joannes de Doper het charter van Groningen.
Genoemde kerken werden daardoor lid van INLIA en
spraken daarbij uit op te komen voor een goed
asielbeleid in Mederland en zo nodig mensen op te
vangen, die door het asielbeleid van de Nederlandse
overheid in de knel kwamen. In dit kader kregen onze
parochie en andere bovengenoemde kerken, vlak voor
kerstmis, de vraag of wij een Pakistaanse vrouw willen
helpen.

Het betreft een christelijke mevrouw van plm. 60 jaar,
die in Pakistan werkzaam is geweest als vroedvrouw.
Nadat bij een bevalling die fout ging de moeder en het
kind beide kwamen te overlijden is ze door de
lislamitische) familie beschuldigd van blasfemie, het
beledigen van de profeet Mohammed.

Ze heeft geen familie in Pakistan, is daarom naar
Nederland gevlucht en heeft hier asiel aangevraagd,
(mede) omdat haar zus al 20 jaar in Nederland woont
en ze hier al wel eens op familiebezoek was geweest.
Haar asielaanvraag in Nederland is echter afgewezen en
er is gestart met een terugkeer-traject Ze zou € 1.500
mee kunnen krijgen. Haar medische situatie is echter
zorgelijk: ze is ernstig hartpatiént (heeft meerdere
omleidingen), is afhankelijk van insuline en nog een
tiental andere medicijnen.

INLIA doet nu nader onderzoek of en zo ja, hoe een
verantwoorde terugkeer mogelijk is. De voorlopige
conclusie is dat terugkeer medisch onverantwoord is,
ook al krijgt ze € 1.500 mee: ze is zorgbehoeftig en
kortweg gezegd: ze overlijdt als ze haar medicijnen niet
krijgt.

Omdat ze op straat gezet werd, wat INLIA
onverantwoord vond, heeft INLIA haar tijdelijk onder
kunnen brengen en vraagt ons nu of wij mee kunnen
helpen een opvangplek te zoeken in de buurt van haar
zus en haar advocaat in Amsterdam.

Haar zus woont in Amsterdam op 4 hoog zonder lift en
kan niet voor haar zorgen, en deze mevrouw kan al die
trappen niet lopen in haar medische conditie.
Gedurende het onderzoek van INLIA zoeken we een
opvangplek voor haar in onze omgeving, zodat ze in
contact met haar zus kan blijven en wordt ons
gevraagd om bij te dragen in haar levensonderhoud en
haar medicijnen. Ondertussen is door Buitenlandse
zaken een ambtsbericht opgesteld, dat Pakistaanse
christenen, als risicogroep’ gezien worden. Dat zou haar
kansen kunnen geven om in Nederland een verblijfs-
vergunning te krijgen. Goede raad is duur. We hopen
samen met INLIA bij te kunnen dragen aan oplossingen.
leder die met ons mee wil denken is van harte welkom.

Pastor Leo Mesman

Overledenen

Cor Gooyer — 80 jaar

Cor werd op 27 juli 1934 geboren in Wijk aan Zee en
Duin in een gezin dat uitgroeide tot 9 kinderen. Cor
heeft een fijne jeugd gehad. Na zijn militaire diensttijd
ging hij naar de politieschool in Arnhem,

Hij leerde Lieneke kennen in Castricum en zij zijn na
hun trouwen in Waalre gaan wonen. Zij kregen 2 zonen,
Rob en Frank. Cor heeft in Waalre een paar jaar in de
uniformdienst gezeten waarna hij zich specialiseerde in
het recherchewerk.

Cor en Lieneke hebben in hun leven veel gereisd en
hebben daar erg van genoten.

Ma zijn pensionering zijn zij naar Hoofddorp verhuisd,
naar de nieuwbouwwijk Floriande.

Ongeveer twee jaar geleden werd Cor ziek en voor de
Kerst 2013 kreeg hij te horen dat hij niet meer beter kon
worden. Hun zonen hebben, samen met hun moeder, al
die tijd hun vader liefdevol verzorgd. Ook ondervond
Lieneke veel steun van haar kinderen.

Pastoor Kees van Lent bracht regelmatig de Communie
bij Cor. Hij heeft de ziekenzalving ontvangen en is 22
oktober 2014 overleden.

Op 28 oktober vond de uitvaartdienst plaats in
Crematorium Haarlemmermeer waarna Cor werd
gecremeerd.

Al Kasmate Sawson - 86 jaar

Haar roots liggen in Irak. Zij werd geboren op 1 juli 1927
in een gezin van 7 kinderen. Aangezien er binnen de
dorpsgemeenschap geen school was diende de kerk als
school. Sawson volgde de eerste twee klassen, daarna
moest ze meewerken in het landbouwbedrijf van haar
vader, Ze trouwde in 1943 met haar neef, lbraheem
Gaggi, die de lerarenopleiding heeft gedaan en één van
de eerste leerkrachten van de plaatselijke school was.
Sawson kreeg 5 zoons en 8 dochters. De hele familie
kwam helpen in de huishouding. Het woord
participatiesamenleving bestond toen nog niet.

In 1986 is Ibraheem overleden en Sawson heeft er veel
verdriet van gehad.

Door de steeds slechter wordende omstandigheden in
Irak begonnen vanaf 1995 haar kinderen het land te
ontvluchten. Drie zijn er naar Nederland gevlucht, haar
andere kinderen kwamen terecht in Amerika, Australié
en Canada Onder druk werd haar gevraagd waarom
haar kinderen waren gevlucht en dat was voor Sawson
het bewijs ook het land te verlaten.

In 2001 is zij met haar jongste dochter Fabicla via
Jordanié naar Nederland gevlucht. Zij zijn opgevangen
in een asielzoekerscentrum in Ter Apel, Groningen en
Amsterdam. Nadat Sawson (in Nederland zou ze Susan
hebben geheten) haar verblijfsvergunning had
ontvangen is zij in Hoofddorp komen wonen. Begin
2014 is zij verhuisd naar een aanleunwoning bij De
Meerstede, Sawson was altijd tevreden, had een
enorme innerlijke rust, genoot van het leven en van al
haar kinderen. Zij had in totaal 45 klein- en
achterkleinkinderen.
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vervolg overledenen

Afgelopen zomer is haar oudste dochter, kloosterlinge
in Irak, uitgenodigd om naar Mederland te komen waar
zij 2 maanden voor haar moeder heeft kunnen zorgen.
Eind juli is zij teruggekeerd naar Irak. Zij was veelvuldig
bij ons in de kerk om de diensten bij te wonen.

Sawson verzwakte meer en meer en heeft van negen
van haar kinderen afscheid kunnen nemen. Ze is op 23
oktober jl. heel rustig gestorven.

Op 25 oktober was de uitvaartdienst in onze kerk die
werd geleid door een Koptisch-Orthodoxe bisschop
met 4 Koptische priesters, 3 Iraakse priesters en pastoor
Kees van Lent. Het was een Iraakse dienst, in het
Aramees. Daarna Is zij begraven op ons kerkhof.

Daniélle van Helden - Hooijen - 45 jaar

Daniélle heeft op verschillende plaatsen in Nederland
haar jeugd doorgebracht. Ondanks de vele
verhuizingen heeft zij een leuke jeugd gehad. Ze is
geboren op 29 april 1969 in Heerlen, het gezin
verhuisde naar Brabant en van daaruit naar het Friese
land waar Daniélle het grootste gedeelte van haar
jeugd doorbracht; ze heeft de middelbare school
afgemaakt in Hilversum.

In haar studententijd in Amsterdam leerde zij Alexander
kennen en zij zijn in 2001 getrouwd. Zij kregen 2
dochters en 1 zoon: Marieke, |sabelle en Stijn die nu
resp. 13, 11 en 10 jaar oud zijn.

Daniélle bleef 3 dagen in de week werken en hield
ervan leuke dingen met haar kinderen te doen. Op de
school van de kinderen was ze klassenmoeder, Ook
deed zij veel voor anderen. Ze was een lieve, sociale
vrouw en een goede moeder. Ze was begenadigd met
een grote dosis humor.

Begin 2014 is zij ziek geworden en op Goede Vrijdag (18
april) was de diagnose gesteld. Zij werd behandeld in
het AVL in Amsterdam. Begin mei werd gestart met
chemao, echter het tij was niet te keren. Daniélle kon
haar ziekte moeilijk accepteren maar heeft altijd hoop
gehouden. Naar de kinderen toe waren Alexander en
Daniélle heel open waardoor de kinderen leerden op
een goede manier met de ziekte van hun moeder om te
gaan. Daniélle wilde zo veel mogelijk alles zelf regelen.
Ze heeft zelfs een boek gemaakt ‘mama vertelt; zodat
de kinderen daar later veel aan zouden hebben.

Op zeker moment was ze zo verzwakt dat zij de regie uit
handen moest geven.

Een week voor haar overlijden heeft Daniélle de
ziekenzalving ontvangen, dat gaf haar rust. Zeisop 3
november overleden.

Tijdens de uitvaartdienst op 7 november in onze kerk
hebben Marieke, Isabelle en 5tijn een prachtig gedicht
voorgedragen. Daniélle is begraven op de
begraafplaats De Meerterpen in Zwaanshoek.

To Ruijgrok - 97 jaar

Vele oud-Hoofddorpers kenden haar: To Ruijgrok had
een tabakswinkel aan de Kruisweg vlak bij de kerk. Op 8
november 1917 werd zij geboren in Zwanenburg als
jongste uit een gezin van 4 kinderen. Op 8-jarige

leeftijd verhuisde zij met haar ouders naar Hoofddorp
waar haar vader een grossierderij/tabakszaak begon
aan de Kruisweq. Zij heeft een leuke jeugd gehad.
Omdat haar oudste zus overleed is To in de winkel
gekomen, maar leuk vond ze het niet. Toch is To
uitgegroeid tot een goede zakenvrouw. Ze maakte
altijd een praatje met haar klanten en bezat een grote
dosis humor. Op de vraag of er nooit een man is haar
leven is gekomen was haar vaste uitspraak "mijn man
vaart en komt nooit aan wal” Haar ouders heeft ze tot
het einde toe verzorgd. Tot drie maal toe is er bij haar
ingebroken en dat maakte haar erg bang.

De grossierderij heeft ze ongeveer vijfendertig jaar
geleden verkocht maar heeft haar winkel aangehouden
tot 1996. Daarna verhuisde ze naar een appartement
verder op de Kruisweg.

Zr. Joannita heeft haar gevraagd de Godslamp
regelmatig te poetsen. Wel te verstaan: behandelen met
spiritus en krijt. Dat heeft ze volgehouden tot 2012,

In 2011 is To verhuisd naar de Meerstede. Ze blijft op de
hoogte van het wel en wee van iedereen en ze heeft
zich noocit oud gevoeld. Ze had graag jonge mensen om
haar heen en hield van haar nichten en neven.

Eind oktober jl. heeft ze de ziekenzalving ontvangen en
is 4 november overleden.

De uitvaart was in onze kerk op 8 november, de dag van
haar verjaardag. To is in stilte gecremeerd.

Joke Koeckhoven - van Tol - 74 jaar

In het plaatsje Langeraar is Joke geboren op 19 januari
1940. Haar vader had een tuinderij en Joke moest al
vroeg meehelpen in het bedrijf en dat werken in de
tuinderij werd voortgezet toen Joke van school kwam.
Wanneer daar weinig werk te doen was ging zij in de
huishouding werken in Amsterdam.

Vlak voor het bloemencorso in Aalsmeer in 1960 kwam
zij Cor tegen. Het was liefde op het eerste gezicht. Cor
kwarmn uit Hoofddorp en na hun huwelijk gingen zij in
het Oude Buurtje in Hoofddorp wonen. Hun huwelijk
was gezegend met de geboorte van 2 kinderen, Edwin
en Irene.

Enkele malen zijn Cor en Joke verhuisd, maar zij
keerden iedere keer weer terug naar het Oude Buurtje
in Hoofddorp. Beiden voelden zich daar heel gelukkig
en Joke hield van tuinieren. Ze kon zich daar helemaal
in uitleven.

Joke was een zorgzame vrouw, een lieve moeder en
oma. Ze hield van koken en maakte zelf de kleding voor
haar kinderen. Zij was een aantal jaren werkzaam bij
Amstelring en is daarmee gestopt toen zij 65 jaar was.
Ma 52 jaar huwelijk werd haar leven wreed verstoord
door maanden veel pijn en verdriet. Na onderzoeken in
het ziekenhuis kreeg zij medio oktober te horen dat ze
hooguit een paar maanden te leven had. Echter, de
ziekte heeft haar ingehaald. Op 17 november heeft Joke
de ziekenzalving ontvangen en is 20 november,
omringd door haar man en kinderen, overleden.

25 november jl. was de uitvaart in de kerk waarna Joke
in stilte is gecremeerd.



Vastenaktie

Grenzeloos samen leven in Sri Lanka

Het thema dit jaar is ‘Grenzeloos samen leven. Dat laten we zien in campagneland Sri Lanka, waar religieuze
en etnische scheidslijnen diepe kloven hebben gevormd in de samenleving. Singalezen en Tamils leefden
apart van elkaar, met ieder hun eigen geloof, hun eigen taal en hun eigen cultuur. De Tamils voelden zich
gediscrimineerd en buitengesloten. Uiteindelijk mondde dat uit in een opstand en een bloedige burger-
oorlog, die pas in 2009 is beéindigd. De laatste Tamil Tijgers zijn toen door het regeringsleger verslagen. De
oorlog ligt echter nog vers in het geheugen en er is nog steeds wederzijds onbegrip en wantrouwen, gevoed
door het feit dat de mensen elkaars taal niet spreken en elkaars geloof en cultuur niet kennen.

De caritasorganisatie van het bisdom Kandy, SETIK, zet zich in voor vrede en verzoening over religieuze,
culturele en etnische grenzen heen. Als christenen beschouwen wij alle mensen als één grote familie, als
kinderen van dezelfde Vader. Sommigen van ons leven in moeilijke omstandigheden. Daarom hebben we
soms hulp nodig van mensen die het beter hebben getroffen. Christus vraagt ons voor elkaar te zorgen en
daarom roept Vastenaktie op tot solidariteit met en zorg voor mensen ver weg, dit jaar dus in Sri Lanka,
Grenzen zouden dit onmogelijk maken. Daarom willen we werken aan bruggen, bruggen die taalbarriéres
slechten, die religieuze en culturele barriéres opheffen en die economische belemmeringen helpen
verkleinen. Onderling vertrouwen is daarvoor essentieel. Dat laten we zien in het campagneproject van dit
jaar: de mensen van SETIK zetten zich in voor de gehele bevalking van Sri Lanka - boeddhisten, hindoes,
christenen en moslims - en ze weten haat en wantrouwen om te zetten in begrip, vertrouwen en zelfs in
vriendschap!

alll k'

De Vastenaktie voor

Vicneswaran en Sathiswaran

Help de kinderen op
de theeplantages.
Steun Vastenaktie.

www.vastenaktie.nl
Het is vastentijd van |8 februari tot 4 april

IBAN: NL21 INGB 000 000 5850

EVEN MINDEREN VASTENAKTIE

Grenzeloos samen leven

Werken aan voorspoed en harmonie in Sri Lanka.

Het is 'de parel van de Indische Oceaan! En de meeste toeristen die 5ri Lanka bezoeken, zullen dat beamen:
hagelwitte palmstranden, uitgestrekte oerwouden, wilde olifanten, schitterende tempels en eeuwenoude
heilige koningssteden vormen de hoogtepunten van menig rondreis over het eiland. Het voormalige Ceylon
is ook beroemd vanwege de prachtige theeplantages, waar fotogenieke thee-pluksters vrolijk lachend voor je
poseren in de stralende zon. Lotusbloemen op je hotelbed en een vriendelijk brandend kokosolielampje op je
nachtkastje: hier lijkt alles inderdaad schoonheid, vrede en harmonie.
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Vastenaktie (vervolg)

Schrijnende werkelijkheid

Achter die glanzende toeristenfolders gaat echter
een schrijnende werkelijkheid schuil. Pas in 2009 is
de bloedige, jarenlange burgeroorlog geéindigd,
nadat het regeringsleger de resterende Tamiltijgers
in een hoek had gedreven en gedood. De oorlog
tussen de twee belangrijkste bevolkingsgroepen op
het eiland - de Boeddhistische Singalezen en de
Hindoeistische Tamils - heeft diepe wonden
geslagen die nog lang niet zijn genezen en die het
land noqg altijd splijten langs etnische en religieuze
grenzen.

Daarnaast verhullen de mooie beelden ook dat veel
mensen in 5ri Lanka moeten leven van een paar euro
per dag. Wie buiten de gebaande toeristenwegen
kijkt, ziet dan ook de armoede: sloppenwijken,
mensen die op straat leven, piepkleine lemen
hutten, gebrek aan schoon water, gebrek aan
deugdelijk sanitair, levensgevaarlijke elektrische
voorzieningen... Zeker op de theeplantages zijn de
omstandigheden vaak schrijnend. De mensen hier
leven zeer geisoleerd in de beruchte 'linerooms’-
meestal weinig meer dan aan elkaar gebouwde
kamers - ze hebben nauwelijks toegang tot de
wereld buiten de plantage, schoon water en goed
sanitair ontbreken en ondanks hun lange werkdagen
en het zware werk, verdienen ze onvoldoende om
hun kinderen goed te eten te geven en naar school
te sturen.

Tot overmaat van ramp kiezen veel vrouwen ervoor
om naar het rijke Midden-Oosten te gaan. Daar is
veel vraag naar huishoudelijke hulp. De vrouwen
laten hun jonge kinderen achter in de hoop
voldoende geld te kunnen verdienen om hun gezin
te onderhouden en om een goed huis te kunnen
bouwen. De realiteit is echter anders en voor de
meeste vrouwen en hun gezinnen zijn de problemen
na terugkomst alleen maar groter geworden.

Campagneproject 2015: SETIK

Het campagneproject van Vastenaktie 2015 richt
zich op het jongerenwerk van SETIK in 5ri Lanka.
SETIK is de caritasorganisatie van het bisdom Kandy.
SETIK staat voor: Socio Economic Training Institute of
Kandy. Het bisdom Kandy ligt in het midden van het
eiland: het beroemde theeplantagegebied. De
theeplantages zijn in de 19e eeuw door de Engelsen
aangelegd, Zij haalden Tamils uit India om op de
plantages te werken, in feite als slaven. Deze ‘thee-
Tamils'leven nog steeds op de theeplantages in
kleine, gesloten gemeenschappen. De dorpen zijn
zeer geisoleerd, de mensen verdienen nauwelijks
voldoende om van te leven en het ontbreekt aan
basisvoorzieningen als schoon water, sanitair,
openbaar vervoer en onderwijs. Veel vrouwen
werken voor een paar euro per dag als theeplukster
of vertrekken naar het buitenland, veel mannen zijn
werkeloos en hebben een alcoholprobleem. De
kinderen worden daardoor slecht begeleid en
verlaten vaak voortijdig hun school. Ze gaan op

VASTENAKTIE

jonge leeftijd werken of zwerven langs de straat.
Via het jongerenwerk wil SETIK de kinderen en
jongeren van de theeplantages zelfstandig en
zelfbewust maken. Door middel van een groot
aanbod aan trainingen en workshops stimuleren de
stafmedewerkers van SETIK kinderen en jongeren
hun schoolopleiding af te maken en een
voorbeeldfunctie in de samenleving te vervullen. Zo
worden ze voorbereid op een volwaardig
lidmaatschap van de maatschappij. Concreet
betekent dit dat SETIK bijvoorbeeld kinderarbeid
entmoedigt, bijeenkomsten en trainingen
organiseert over thema's als ‘persoonlijk leiderschap’
en'geweldloos samenleven; maar ook computer-
cursussen en bloeddonatie-campagnes initieert.
Daarnaast zorgt SETIK bijvoorbeeld voor extra
opvang en begeleiding voor basisschoolleerlingen
na schooltijd en worden kleine hibliotheekjes
ingericht in de dorpjes op de theeplantages. De
kinderen kunnen hier na schooltijd terecht voor
bijvoorbeeld extra lessen en hulp bij hun huiswerk.
Deze opvang gebeurt door jongeren die zelf deel
uitmaken van de programma’s van SETIK.

Wat kunnen we bijdragen?

- Voor € 50,00 kan een jongere een
computertraining van een week volgen.

- Voor € 150,00 kan een eendaagse training over
persoonlijk leiderschap of geweldloos
samen- leven voor 25 deelnemers worden
georganiseerd.

» Voor € 275,00 kan een bloeddonatiecampagne
worden georganiseerd.

« Voor € 850,00 kan een bibliotheekje in een
theeplantagedorp worden voorzien van
boeken.

- Voor € 9.000,00 kan SETIK drie jaar lang een
jongerenwerker in dienst nemen die kinderen
en jongeren begeleidt bij hun ontwikkeling.

“In het volgende nummer van Info vindt u meer
informatie over het Vastenthema 2015:
“Grenzeloos Samen Leven”. Met dat nummer
wordt ook de acceptgiro meegestuurd die u kunt
gebruiken voor uw financiéle bijdrage voor het
Vastenactie project in 5ri Lanka.”

Bankrekening (IBAN) VOM-groep:

ML&ED INGE 0001 3159 41 van Vom-Groep H. Joannes de
Doper te Hoofddorp. Onder vermelding van Vastenactie
2015 5ri Lanka.
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Het lijkt zo gewoon maar het is zo bijzonder!

Welke parochie heeft nog een boekwinkel op haar eigen terrein? Dat zijn
er niet zo heel veel meer in Nederland. Daarom zijn wij ook extra
bevoorrecht met deze winkel naast de kerk. De meeste parochianen
weten de winkel, als ze een kind of familielid hebben, die zijn of haar hun
eerste heilige communie of vormsel doet wel te vinden. Maar weet u ook
dat in Het Kruispunt veel meer te koop is dan de leuke cadeautjes rond
genoemde feesten?

Het assortiment bestaat voor een groot deel uit boeken en cadeaus rond
het thema geloof, levensbeschouwing en spiritualiteit. Maar... er ligt ook
een heel breed aanbod van geschenkboekjes die leuk zijn om te geven
bij een speciale gelegenheid. En wat te denken van de prachtige kaarten.
Bovendien (en dat wist u misschien niet) kunt u in Het Kruispunt ook elk
gewenst boek bestellen. Elke roman, geschiedenisboek, of kinderboek is
via deze boekwinkel te koop. De afhandeling daarvan is soms sneller dan
bij bol.com. Daarom: loop eens wat vaker binnen in onze eigen
parochiewinkel “Het Kruispunt”.

Kijktafelboeken
In onze boekwinkel kregen we de afgelopen periode twee
Kijktafelboeken binnen. De ene heeft de simpele titel: Kijktafelboek en
het andere kreeg de titel: In het oog in het hart.

Beide boeken zijn gemaakt voor gezinnen, scholen en kerken om spciale
feest en gedenkdagen te markeren. Door middel van kleur, tekst en
symboliek laat je met behulp van een kijktafel zien wat jij belangrijk
vindt.

Beide boeken geven volop informatie over hoe je zo'n plek vorm kunt
geven . In het boek: In het oog in het hart staat bij elke kijktafel een
bijbeltekst centraal. In het Kijktafelboek zijn de suggesties wat breder en
soms wat algemener.

Beide boeken sluiten aan bij kerkelijke fessten, natuur en seizoen , wat
jou inspireert en waar je in gelooft en aan wie je wilt (terug)denken en
aan aan wat je wilt vieren!

Ter inspiratie voor iedereen die iets wilt doen aan het zichtbaarmaken
van wat je beweegt zijn er de komende weken op onze
kinderboekenzolder verschillende kijktafels ingericht.

We hopen velen van u en jullie te begroeten!
In ieder geval staat er thee , koffie en limonade klaar.




Raad van Kerken Hoofddorp
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Raad van Kerken
Hoofddorp

Ik heb veel van alles,
er is niets dat ik mis
Toch blijft het onbehagen,
ik weet niet wat is
Ik heb honger..., honger,
honger naar meer
Ik heb veel te veel spullen,
waarem zou dat toch zifn
Ik groei langzaam dicht,
zelfs mijn huis wordt te klein
Ik heb honger..., honger,
henger naar meer
Otto Dethmers

ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN IN FEBRUARI

Korenfestival ‘Dialoog in Muziek':

Troubadours van de liefde

Zingen over de liefde is zo oud als de liefde zelf!
Daarom zingen op de 19e Dialoog in Muziek een
tiental koren over de liefde. Elk koor zingt maximaal
een kwartier zijn hoogste (liefdes)lied.

De koren zijn z6 enthousiast dat we dit jaar een
uurtje langer door gaan! Dialoog XL dus!
Marktpleinkerk, zondag 1 februari 14.00-18.00 uur.
Contact: Rien Wattel, dialooginmuziek@guicknet.nl.

‘Vergelijkingen®

In 4 bijeenkomsten ontdekken we met elkaar hoe Jezus
vergelijkingen (‘gelijkenissen’) gebruikt. En wat die
“sprekende” voorbeelden voor ons, hier en nu,
betekenen.

Aanmelden bij pastoraal werker Mario Boelen:
rmario.boelen@pghoofddorp.nl of 06-51903576.
Woensdagmorgen 4 februari, 4 maart,

1 april en 6 mei om 10.00 uur in De Lichtkring.

Stevig vasthouden - gedichten over liefde

Van 29 januari tot 5 februari is het Poézieweek met als
motto‘Met zingen is de liefde begonnen. We lezen
gedichten over liefde en wisselen uit wat we ‘horen.
Neem zelf ook jouw gedicht over de liefde mee! De 5tal
op De Kaag, woensdag 4 februari, 10.00-12.30 uur.
Contact: Rien Wattel, rien.wattel@gmail.com.

Liedboek op schoot

Een zangavond om verder in het Liedboek 2013 thuis te
raken. We zitten in een kring en iedereen kan een lied
uit het liedboek opgeven. Het accent ligt op liederen uit
de 40dagentijd en de Paastijd.

Woensdag 4 februari 20.00-21.20 uur, de Lichtkring.
Leiding: ds. Coen Wessel en Marianne Voskamp

Op ontdekking in de Bijbel

Dit jaar lezen we samen in het evangelie van Lucas en
daarna de Handelingen van de apostelen.
Donderdag 5 en 19 februari, 19 maart, 9 en 16 april,
20.00-22.00 uur, boekwinkel het Kruispunt.
Begeleiding: pastor Leo Mesman

Vastenmaaltijden in de veertigdagentijd

Elke woensdag in de veertigdagentijd is er een sobere
maaltijd van soep en brood bij een van de

kerken in Hoofddorp. Zie ook pagina 18 en 19!

Ma afloop kan je meedoen aan een meditatieve viering.
Start: Aswoensdag 18 februari.

codrdinatie: pastor Leo Mesman,

kosten: donatie voor een derdewereldproject.

Na dit leven, een boekbespreking

De neurochirurg Eben Alexander doceerde al 15 jaar
neurcchirurgie toen hij zelf een bijna-doodervaring
kreeg. Zeven dagen lang was hij buiten bewustzijn tot
hij onverwacht wit zijn diepe coma ontwaakte. Ds. Hedi
Hegeman bespreekt zijn boek over zijn reis naar het
hiernamaals.

Donderdagavond 26 februari 19.30 tot 21.30 achterzaal
Doopsgezinde kerk.

Leerhuis Haarlemmermeer

Bewustwording en bezinning op Jodendom en
Christendom.

19 februari, ds. 5. van der Zee, “De profeten’ van Heschl
Marktpleinkerk 20,00 uur. Kosten: € 4,00 per avend
inclusief koffie of thee. Inlichtingen: ds. A. van der Wal
tel. 023-5630997 en W. van den Brink tel. 023-5642323

Workshop doophemden maken.

Een doophemd is een linnen hemd met een symbool of
een afbeelding van je geloof. In deze workshop gaat
ieder een eigen doophemd hemd bewerken door
applicatie, verf, stiften, borduren etc.

Maandag 23 februari, 2 maart en 16 maart 19.30-21.00
uur, de Lichtkring. Kosten € 7. Opgave voor 4 februari
bij ds. Coen Wessel, cwessel@pghoofddorp.nl.

Filmhuis extra

Drie mensen uit Hoofddorp kozen een film uit, die past
bij hun passie. Ze leiden de film in en bespreken hem
na afloop. Vrijdag 27 februari Hans de Bats, voorzitter
voedselbank over ‘We Feed The World.

Toegangsprijs voor film + inleiding € 8,- Start inleiding:
19.30 wur, start film: rond 20.00 uur. Plaats: Theater
QOude Raadhuis, Hoofdweg 675.

Het programma is te vinden op de website van de Raad van Kerken en als flyer in uw kerk en de Boekwinkel 11
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Bijzondere vieringen

Zondag 8 februari 12.30 uur: Filippijnse viering; pater R.Yaco
Zondag 15 februari 12.30 uur: Filippijnse viering; pater R. Torres

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het
Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 9.45 uur. De eerste zaterdag van de maand om 17.00 uur.
Zaterdag 7 februari 17.00 uur: Eucharistieviering; pastor K. van Lent.

Doopgesprekken
De doopgesprekken zijn op woensdag 25 februari en woensdag 4 maart om 20.15 uur.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u beide avonden
meemaalkt.

Voor opgave en informatie kunt u naar het secretariaat bellen.

Bij voorkeur op woensdag of donderdagmorgen tussen 9 en 12 uur. Tel. 5638145,

U kunt ook langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Kerkdiensten Spaarne ziekenhuis

Elke zondag vindt in de kerkzaal in het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp een kerkdienst plaats.
Het is een dienst van Woord en Tafel met een oecumenisch karakter. Iedereen is welkom,
zowe! patigénten alsook bezoek. De kerkzaal bevindt zich op de begane grond naast het
restaurant (volg route 55). De kerkdienst begint om 10.30 uur.

Zondag 1 februari om 10.30 uur
Voorganger is pastor Alle Hoekman. De zang wordt ondersteund door de cantores Loes en
Theo Braak-Pedroli en organist Teun Zondag. (avondmaalviering)

Zondag 8 februari om 10.30 uur
Voorganger is pastor Frans Bossink. De zang wordt ondersteund door het koor Wijdt Hem uw

lied uit Nieuw Vennep. (communieviering)

Zondag 15 februari om 10.30 uur
Voorganger is pastor Alie Hoekman. De zang wordt ondersteund door het koor Cantate Domino
uit Haarlem. (avondmaalviering)

Zondag 22 februari om 10.30 uur

(1e zondag van de Veertigdagen)

Voorganger is ds. Petra Renes. De zang wordt ondersteund door het Inter-kerkelijk Koor
Aalsmeer. (avondmaalviering)



vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweq 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152
ONERZICHT VIERINGEN KERK EN KAPEL 3| JANDARI - 28 FEBRDARI

Za 31 jan 19.00: Eucharlstlwlerin%; pastor K. van Lent; Gemengd koor
- Gerhard Koop, fam. Ellermann en de fam. Koops; Adrie van Oudenaaren

Zo 1 feb 10.00: ‘Zo zijn onze manieren’ viering; le Communieproject; pastor K. van Lent;
Zangertjes
- Frans Knottenbeld; Jan Heremans; Jan en Bep Rijke- Visser en overl. fam.;
Gerrit en Rie Vork; Hein Stricker; Wil van Poecke

DI 3 feb 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Do &5 feb 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Za 7 feb 19.00: Woord- en Communieviering; parochianen

Zo 8 feb 10.00: Woord- en Communieviering; diaken P. Bindels; Kinderwoorddienst
- Ria Olsthoorn; Anneke Akerboom

Di 10 feb 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Do 12 feb 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Za 14 feb 19.00: Jongerenviering; pastor L. Mesman; Vrolijk Vuur
Zo 15 feb 10.00: Woord- en Communieviering; pastor L. Mesman; Gemengd koor
- Henk Velzeboer en zijn Helene
Di 17 feb 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

- Thijs en Trees Doesburg-MNieuwendijk

Wo 18 feb 19.30: Eucharistieviering; pastores K. Van Lent en L. Mesman; Gemengd koor

Do 19 feb 18B.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Za 21 feb 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent
- Joke Koeckhoven- van Tol en overl. fam. Koeckhoven

Zo 22 feb 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gregoriaans koor; Kinderwoorddienst
= Joke Stolwijk- van Noort; James Zitter; Vicky Mejino- Macatangay;
Anneke Akerboom; Henk Velzeboer en zijn Helene

Di 24 feb 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-MNieuwendijk
Do 26 feb 18.45: Rozenkrans
19.15:; Viering

Ter informatie volgende Info nr, 2
Za 28 feb 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent

Zo 1 mrt10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11,00 tot 12,00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur 13



Kennismaken met.....

Kennismaken met........Gerda de Kruijf

Tekst en foto: Anja Maas

“Bloemen zijn voor mij een grote hobby"”

Ze houdt erg veel van bloemen, ze is er graag en
enthousiast mee aan de slag. Dan is het, als je ergens
als vrijwilligster actief bent, niet verwonderlijk dat je
gevraagd wordt ook eens iets met de bloemen te
doen, toch? “Ja, ik geloof dat het zo is gekomen”,
zegt Gerda de Kruijf. "Min of meer toevallig. Ik was
vrijwilligster bij Boekwinkel Het Kruispunt. En erg
actief met mijn hobby bloemschikken. Overigens
niet mijn eerste grote liefhebberij. Dat was
beeldhouwen. |k heb me daar zo'n 15 jaar - via een
cursus bij Pier K - mee bezig gehouden. Erg leuk
vond ik dat. Ik beeldhouwde zowel figuratief als
abstract. Vooral dat laatste, waarbij je echt maar
moest zien wat je kon maken van zomaar een stuk
steen, was een enorme uitdaging. Maar het
beeldhouwen, hoe leuk ook, is een beetje op de
achtergrond geraakt. Het was een leuke hobby, maar
ook heel bewerkelijk. Voordat je resultaat ziet, gaat
er best wel een tijdje voorbij. En ik was begonnen
me steeds meer te interesseren voor bloemen en
bloemschikken. Wat je maakt is dan sneller klaar. Het
is een hobby waar je veel creativiteit kwijt in kwijt
kunt. De bloemen die je kiest, de kleuren die je bij
elkaar zoekt, je legt er al snel je hele persoonlijkheid
in. Ik volgde cursussen, onder andere ook over het
Japanse lkebana-bloemschikken. Dat heeft me
geleerd, hoe belangrijk het kan zijn iets weg te laten:
Less is more. En dat is zeker waar: niet te volle vazen,
maar combinaties of stukjes waarbij een enkele
soort of tak de boventoon voert. Dan krijg je de
blikvanger, die een mooi bloemstuk hoort te zijn.
Mijn eerste "stuk” voor Het Kruispunt maakte ik op
verzoek van Ria 5 tolk. Er was even behoefte aan iets
voor op de tafel en ik zei "Zal ik eens iets maken?”
ledereen was enthousiast over het resultaat en Ria
Stolk zei: “Als je wilt, mag je dat vaker doen. Toen
spraken we af, dat ik een keer in de 14 dagen iets
moois op tafel zou zetten, Qok als er een thema-
avond is, of een speciale bijeenkomst zorg ik voor
iets passends. Zo heb ik voor een avond over
rouwverwerking een bloemstuk gemaakt dat daar
symbolisch goed bij paste. Sinds Het Fundament er
is, doe ik ook daarvoor de bloemen. Tegen Kerstmis,
toen pastor van Lent daar een aantal kerststallen
tentoon had gesteld, heb ik speciaal op Kerstmis
geinspireerde stukjes gemaakt. Dat was erg leuk om
te doen. En natuurlijk vond ik het ook erg leuk dat
iedereen er enthousiast over was. Overigens, ik doe
alleen de bloemen voor de Boekwinkel en Het
Fundament.
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De bloemversieringen voor de kerk zijn de
verantwoordelijkheid van de Bloemgroep.”

Gerda de Kruijf is geen ""poldermeisje’, zoals we
vrouwen die in de Haarlemmermeer zijn geboren en
getogen graag noemen. £e werd geboren in Lopik
langs de Lek, de plaats die de meeste Nederlanders
alleen kennen van de grote tv-mast die daar staat.”
Maar die mast”, vertelt ze, “is in december
tegelijkertijd de grootste verlichte kerstboom van
Mederland. En dat weet lang niet iedereen.’

In Lopik maakte ze deel uit van een r.k gezin met
liefst 13 kinderen. "De oudste was 20 jaar toen de
jongste werd geboren. Daar zat dus een hele
generatie tussen. Ik was er een van een eeneiige
tweeling. Mijn zusje en ik waren kind 7 en 8. Of we
veel ruzie hadden met z'n allen? O ja, best wel. Maar
ook heel veel lol.

Toen ik zo'n 18 & 19 jaar was ging ik samen met zusje
het huis uit. We konden een kleine bovenwoning
krijgen in Schoonhoven. Mijn zusje wilde graag
zelfstandig wonen en ik besloot mee te gaan. Ja,
Schoonhoven is beslist de stad van de zilversmeden,
maar ik werkte in een totaal andere branche. Ik had
een opleiding MBO-jeugdzorg gevolgd, kon daar
geen geschikt werk in vinden, maar kon aan de slag
als in het Sint-Antonius Ziekenhuis in Utrecht. |k
werkte als assistente op de rontgenafdeling en dat
heb ik flink wat jaren gedaan.
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Erg boeiend werk. En ook erg leuk. Ik heb er veel
geleerd”In deze periode leerde ze haar partner Ron
kennen en samen met hem kwam ze naar
Hoofddorp. “We zijn hier 13 jaar bij elkaar geweest.
Maar ik moest Ron door ziekte helaas verliezen. En
dan sta je er alleen voor. Dat was best een heftige
tijd. Sindsdien ben ik, zoals dat tegenwoordig heet,
single. Er zijn zeker andere contacten geweest, maar
die zijn nooit uitgelopen op een vaste relatie.
Jammer? Ach, zoiets weet je nooit. Ik sta als single
best stevig in het leven”

Het werk als réntgenassistente heeft ze inmiddels
verruild voor iets totaal anders. “In 2001 ben ik
geslaagd voor de opleiding Schoenconsulente. Voor
mensen met moeilijke voeten meet ik steunzolen
aan. En ik bekijk in hoeverre ze andere hulpmiddelen
nodig hebben om een beetje lekker te kunnen
lopen. Een heel gevarieerd beroep. Je hebt te maken
met techniek, maar ook met een heleboel
verschillende mensen. Veel sociaal contact dus, en
dat maakt mijn werk — ik ga ervoor op en neer naar
Leiden - extra de moeite waard."

Het leven is meer dan werken alleen en dus heeft
ook Gerda de Kruijf hobby's, waaraan ze graag tijd
besteedt. "Ik hou enorm van het strand en de zee. Als
ik er behoefte aan heb, wil heel graag even
uitwaaien. Met uitzicht op de golven en lekker tegen
de wind in kom ik dan helemaal bij. En verder heb ik
natuurlijk het bloemschikken. De natuur is mijn bron
van inspiratie. |k probeer altijd materialen te
gebruiken die verteren. |k hou bijvoorbeeld
helemaal niet van oasis, dat vind ik echt
milieuonvriendelijk spul. Voor de bloemen hebben
we natuurlijk de snijtuin achter de kerk en het geeft
me een rijk gevoel als ik daar, in zo'n spirituele
omgeving, voor de winkel en Het Fundament aan de
slag kan. Dat doet me dan een beetje aan vroeger
denken, aan de landelijke omgeving die hoort bij
mijn jeugd. De Bijbelse tuin, met de beelden van
Karel Gomes, vind ik trouwens ook een geweldige
plek. Je vindt er echt rust. Welke beelden mij het
meest aanspreken? [k vind het hoekje bij de vijver
met Franciscus en de Wolf, en ook de kuise Susanna
iets bijzonders. Of ik van reizen houd? Ja, ik ga best
graag op reis. lk zou heel graag een keer naar Rome
willen. De Eeuwige Stad, zeggen ze toch? Daar ben ik
nog nooit geweest. En kennismaken met zo'n
bijzondere plaats lijkt me erg bijzonder.”

Data Schipholwakes

Aswoensdag 18 februari, zondag 22 februari, 1 maart en
8 maart. De laatste is door Stem in de Stad Haarlem en
kerken uit de Haarlemmermeer. Plek: Justitieel Complex
Schiphol, Duizendbladweg 100, Badhoevedorp.

Zie voor laatste nieuws: www.schipholwakes.nl of bel
06 3029 5461.

Klaagzang en klacht ower u,

Lalgh-tad

40-Dagenretraite

Tijdens de Adventsperiode heeft een groep bij ons
in de parochie mee gedaan met de Adventsretraite.
ledere dag kreeg je mail met daarin een gebed en
een bijbeltekst. 1 x in de week kwamen we bij elkaar
voor een luistergesprek en om samen te bidden.

Dit was een hele warme ervaring.

Ook in de vastentijd bieden we binnen onze
parochie weer de mogelijkheid aan om deel te
nemen aan een uitwisselingsgroep. De groep zal
wekelijks bij elkaar komen. Het thema is: "Eeuwig
duurt zijn trouw”. Op www.ignatiaansbidden.org
kun je je inschrijven voor de dagelijkse mail. De
bijeenkomst zullen op woensdagavond om 19 uur in
de kerk zijn en duren ongeveer 45 minuten. De
eerste bijeenkomst zal zijn op woensdag 11 februari
(1 week voor aswoensdag). Wil je graag mee doen of
heb je vragen neem dan contact op met:

Bernadette Dullens 06-52500473
bernadette@du-llens.nl.




Kerstknutselen

Vanaf januar starfen wij een knutselclub, 2 x per maand direct na de
viering. ledere 1e en 38 zondag van de maand. Voor de aanschaf van
matenalen vragen we een bijdrage van 1€ per kind per keer,

kinderen die
Kinderkoor-

rFing me

Warme 992"”;":: deden

t wel 50
met het

J Als afsluiting een spelferende
jongerenviering.




Bezinnings-
centrum

Staxl

op de Kaag

Stevig vasthouden -
gedichten over liefde

‘Het woord fiefde komt niet los van papier,
noch wordt het tastbaar uitgesproken.
Het is de angst om te verliezen,

om te worden verloren,

verkeerd weggelegd, zoekgeraakt.
Daarom houd ik je zo stevig vast,

als het moet in gedachten,

om je niet te verfiezen.

Houd ook mij vast,

voor ik oplos in het woord’

(Ted van Lieshout).

Van 29 januari tot 5 februari is het Poézieweek.
‘Met zingen is de liefde begonnen’is het motto
ervan. Niemand beter dan een dichter kan de
complexiteit van de liefde bezingen, van lange
volzinnen tot puntige aforismen en tastend,
zoals Ted van Lieshout. In De 5tal op De Kaag
lezen we met Rien Wattel in de Poézieweek
gedichten over liefde en wisselen uit wat we
‘horen’. Meem zelf ook een of jduw gedicht over
(de) liefde mee!

Datum: woensdag 4 februari 2015
Tijd: 10.00 uur— 12,00 uur.

Begeleiding: Rien Wattel, (PKN- predikant)

Elke woensdagmorgen bent u hartelijk welkom in
De Stal voor een kopje koffie en een praatje.

Kunstwerken rond de verhalen over
Jezus'lijden

Op de woensdagen 18 februari, 4 maarten 18
maart toont ds. Adri van der Wal kunstwerken die
gemaakt zijn rond de verhalen over Jezus' lijden.
Deze voorstellingen zijn zowel uit oudere als
moderne kunst genomen.

Op 18 februari gaat het om voorstellingen bij
gebeurtenissen als: het laatste avondmaal, Jezus
biddend in de Hof van Getsemane,
gevangenname, bespotting, enz.

In de bijeenkomst van 4 maart zien we een aantal
kruiswegen uit verleden en heden. We kijken
onder meer naar kruiswegen van de schilder Aad
de Haas. Ock wordt aandacht besteed aan de
kruisweg in de Bijbelse tuin aan de Kruisweg in
Hoofddorp.

Op de derde morgen (18 maart) wordt een indruk
gegeven van de zeer verschillende manieren
waarop Jezus' kruisiging is uitgebeeld. Daarin zal
er ook aandacht zijn voor de wijze waarop Marc
Chagall hieraan uitdrukking heeft gegeven. Tussen
de beelden door leest Adri van der Wal
bijpassende gedichten.

Data: woensdag 18 februari, 4 en 18 maart 2015
Tijd: 11.00 wur - 12.30 uur.
Begeleiding: Adri van der Wal (PKN predikant)

Aanmelden voor de bijeenkomsten kan via:

Bezinningscentrum Stal op de Kaag, Julianalaan 13a, 2159 LB Kaag
www.destalopdekaag.nl Voor informatie: info@destalopdekaag.nl
A Tieleman 06-361-5829 of 0252-544688
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sobere maaltijden
7 ontmoetingen

gesprekken rond actuele thema's

Waar?

Verspreid over Hoofddorp. Wanneer?

In verschillende kerkplekken. In de 40-dagentijd naar Pasen. Wie?

Zie overzicht van plaatsen en Op woensdagavond van Je kan alleen naar zo'n maaltijd komen

onderwerpen aan ommezijde.  18.15 uur tot 19.15 uur. {want je maakt gemakkelijk contacten),

Om 18:00 gaat de ruimte open  maar natuurlijk ook met je hele familie,

met kennissen of buren.
Dok kinderen en jongeren zijn hartelijk
welkom!

Wat?

Een sobere maaltijd met een inleiding en gesprek over een maatschappelijk onderwerp.

Na een korte meditatieve tekst is er een inleiding van 10 tot 15 minuten. Dan volgt de maaltijd. Afgesloten
wordt met reacties op de inleiding en beantwoording van vragen.

Mensen die dat willen kunnen daarna een korte vesper of viering bijwonen.

De maaltijden bestaan uit (0.a. vegetarische) soep en brood. Ma afloop wordt een bijdrage gevraagd (in
principe het bedrag dat wordt uitgespaard door niet thuis te eten) en is bestemd voor het doel waar over
gesproken is, of een ander belangrijk doel.

Zo'n maaltijd is een goede gelegenheid om je te bezinnen op welke bijdrage je kan leveren aan een leefbare
samenleving. Het geeft gelegenheid om met anderen daarover van gedachten te wisselen en ervaringen te
delen. Het is ook een mooie gelegenheid om mensen, die je soms alleen maar in de buurt ziet of in de kerk, te
ontmoeten.

Opgeven via het strookje of telefonisch van maandag t/m vrijdag van 9-12 uur; 023-5638145 bij het
parochiesecretariaat of per e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl Uiterlijk op de maandag voor de
maaltijd. Het overzicht van avonden en onderwerpen staat aan ommezijde.

Streep daar aan, aan welke maaltijd(en) u deelneemt. Handig om in huis op te hangen!

------------------------ Meedoen? Opgavenstrookje------eseeememmeenenn
Ondergetekende geeft zich, door het hokje voor de datum aan te kruisen, op voor de volgende
vastenmaaltijd{en):
0 18febr. in het Parochiehuis 0 11 maart in De Lichtkring
0 25febr in de Marktpleinkerk 0 18 maart in het Parochiehuis
0 O4maart inhet Brandpunt 0 25maart inde Doopsgezinde kerk
0 01april  inDe Ark

IR s R S R R R Aantal PErSOTBN: soa v i s s

Inleveren bij eigen kerkgelegenheid of parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,
secretariaat@hjoannesdedoper.nl of telefonisch van maandag t/m vrijdag van 9-12 uur: 023-5638145.
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Overzicht Sobere maaltijden in de Veertigdagentijd van 2015.
Alle maaltijden zijn van 18.15- 19.15 uur. Ruimte open om 18 uur.

Woensdag 18 febr. in het Parochiehuis, naast Joannes de Doperkerk,

Kruisweg 1073

Onderwerp: Vastenactie Sri Lanka

Achter de mooie foto's van een paradijselijk Sri Lanka gaat vaak een

schrijnende werkelijkheid schuil. Tamil-gemeenschappen op de

theeplantages leven bijv. extreem geiscleerd en vaak in grote armoede.

Caritasorganisatie Setik van het bisdom Kandy helpt o.a. de Raad van Kerken
Tamil-gemeenschappen zich te ontwikkelen en uit hun isolement te treden. Hoofddorp
Guus Prevoo van Vastenactie vertelt erover www.vastenactie.nl.

Woensdag 25 febr. in de Marktpleinkerk, Marktplein 96

Onderwerp: Haarlemmermeer Maatschappelijk Opvang in Hoofddorp

Deze opvang aan de rand van Hoofddorp bestaat uit 30 appartementen en is bedoeld voor gezinnen met
kinderen die dak- of thuisloos dreigen te raken of het al zijn of die door psychosociale omstandigheden
tijdelijk een andere woonplek nodig hebben.

Woensdag 04 maart in Het Brandpunt, Hoofdweg 770

Onderwerp: Meer Minder Fonds{MMF)

Het Meer-Minder-Fonds wil mensen bewust maken van hoe ze, door zelf iets minder te doen, anderen de
kans kunnen geven méér te doen. Het MMF organiseert veel activiteiten op het gebied van duurzaamheid en
daarnaast kiezen de leden ieder jaar een nieuw project waarvoor gespaard wordt. In 2015 is dat een
ouderenproject in Zimbabwe,

Woensdag 11 maart in De Lichtkring, Lunenburgdreef 70

Onderwerp: Stichting 5asa Hulpdienst Hoofddorp

SASA Hulpdienst is een vrijwilligersorganisatie in Hoofddorp en e omgeving die hulp en ondersteuning biedt
aan mensen in en om huis, Zoals hulp bij tuinonderhoud, reparaties in huis, hulp bij belastingaangifte of een
luisterend oor.

Woensdag 18 maart in het Parochiehuis, naast Joannes de Doperkerk , Kruisweg 1073

Onderwerp: Franciscaanse beweging

De mensen van de Franciscaanse Beweging treden in de voetsporen van Franciscus van Assisi. Ze willen
bezield leven, met open cor en luisterend hart. Jan Verbruggen van de Franciscaanse beweging komt
vertellen over deze Franciscaanse spiritualiteit; in het bijzonder gericht op Heelheid van de Schepping.
www.franciscaansebeweging.nl.

Woensdag 25 maart in Doopsgezinde kerk, Hoofdweg 691

Onderwerp: Geef kinderen in Mepal een kans

Het project geeft hulp aan individuele kinderen (schoolopleiding van “arme” kinderen)en verbetering van de
leefomstandigheden van gehandicapte kinderen. Belangrijk 100% van de sponsor bijdrage is voor het kind!

Woensdag 01 april in De Ark, Muiderbos 36

Onderwerp: Hoofddorp Uganda Groep (HUG)

De HUG heeft al sinds 2004 contact met de Ugandese vrouwenorganisatie The Mothers Union van de Grieks
orthodoxe kerk. Het zijn krachtige vrouwen die zich inzetten voor 0.a. ex- kindsoldaten en aidswezen en
dramaprojecten opzetten voor vrouwenemancipatie. In 2005 zijn 8 vrouwen van The Mothers op bezoek
geweest, in 2008 volgde een tegenbezoek. 11 mei 2015 komt een nieuwe groep van 5 vrouwen naar
Hoofddorp.

Opgave via het strookje op de vorige pagina. Streep op deze kant aan voor welke maaltijden opgave is
gedaan! Opgave kan uiterlijk tot en met de maandag voor de betreffende maaltijd.

Voor informatie over deze en andere activiteiten van de Raad van Kerken: www.kerkeninhoofddnrpm%
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HONDERD JAAR GELEDEN |

(Bron: Katholieke lllustratie)

Winter 2015:

Zoals ieder jaar vragen we ons af of de Friese
Elfstedentocht gereden zal worden.

Terugblik op de winter van 1915:

Helaas was er dat jaar ook geen Elfstedentocht.
Er was ijs, alleen niet sterk genoeg om de tocht
der tochten te kunnen rijden.

Wel leverde het een mooi plaatje op van
Volendammer kinderen op de schaats.

Bedankt!

Op de foto ziet u onze pas gewijde diaken
Paul Bindels met zijn buikspreekpop Jordy.

Het geld voor de
pop heeft Paul van
de parochianen
gekregen die de
wijding hebben
bijgewoond.

Hartelijk dank!

Opbrengst Collectes

29 en 30 november € 407,38

6en 7december € 474,99

13 en 14 december € 1.026,28 t.bwv. Cebu
20en 21 december € 304,90

25,26,27, 28dec.  €4.197.94

1,3endjanuari € 717,69

Herensociéteit Hoofddorp

Wij komen de volgende dinsdagen tussen
14.30 en 16.30 uur bij elkaar in het fundament.

17 februarien 3 maart
17 maart en 31maart
14 april  en 28 april

Heeft u zin om mee te praten dan kunt u zich altijd
aansluiten. Inlichtingen bij Louis de Bakker
(tel: 5613585) of Jan Brabander (tel: 5643284).

20

e

VOLENDAM OF HET [J5: .
hoe de plunder lockende Volendamsche meisjes op de sehaals de priksles vooridawen.

Samen in Gesprek
Muziek uit de hemel

Van harte nodigen wij u uit om in Het Fundament
van de Joannes de Doperkerk naar muziek te
luisteren uit de Russisch Orthodoxe Kerk. Dominee
Theo Hop is hier een groot kenner van. Hij heeft in
de loop der jaren een prachtige muziekcollectie
opgebouwd. Van deze muziek zal hij in de met
kaarsen verlichte gewelven-kelder tussen de bogen
van de kerk de mooiste stukken laten horen. Ds. Hop
zal tevens toelichting geven over deze religieuze
traditie. lemand zei eens: ‘Het lijkt net muziek uit de
hemel’ U zult een middag beleven waar u met
genoegen aan terug denkt.

datum:  donderdag 12 februari

tijdk: van 14.00 tot 16.00 uur

locatie: Het Fundament, Kruisweg 1073
kosten:  wrijwillige bijdrage

inlichtingen: j.j.bergsma@live.nl of Els van Dongen,
tel. 56.122.73

organisatie: wg Samen in Gesprek van de parochie
i.s.m. de KBO Haarlemmermeer.

Voor actuele informatie over andere activiteiten van

de Raad van Kerken: www.kerkeninhoofddorp.nl.

Voor informatie over de KBO Haarlemmermeer
www.kbonoordholland/afdelingen.

Gedoopt
Lilian Huigsloot
Celine Huigsloot

Kelvin Huigsloot

Aaron Huigsloot
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Viredesambassade reikt allereerste
vredesduif uit aan Viuchtelingenwerk
Haarlemmermeer

Zondag 7 december 2014 heeft de
Vredesambassade Haarlemmermeer de allereerste
vredesduif uitgereikt aan Viuchtelingenwerk
Haarlemmermeer. De duif, symbool van de vrede,
werd door voorzitter Ingrid Vasseur van de
Vredesambassade overhandigd aan Nico Bus.
Vliuchtelingenwerk Haarlemmermeer kreeg een
vredesduif voor zijn jarenlange inzet om
vluchtelingen een plek te helpen vinden in de
Haarlemmermeerse samenleving. Nico Bus is als
codrdinator verbonden aan Vluchtelingenwerk in
Haarlemmermeer. De uitreiking vond plaats in
oecumenisch kerkcentrum De Ark in Hoofddorp.

Foto: gemaakt door Christine Veling

De Vredesambassade wil vier keer per jaar een
vredesviucht laten uitgaan. Een organisatie of
persoon, die bijdraagt tot vrede zal tijdens een korte
plechtigheid in een van de kerken in het zonnetje
worden gezet, Door het uitreiken van een duif wil de
Vredesambassade de aandacht vestigen op goede
initiatieven die brede ondersteuning verdienen.
"Werken aan vrede is hard nodig. Het gebeurt
gelukkig op veel plaatsen, door veel mensen en
organisaties. Dat wil de Vredeambassade zichtbaar
maken; aldus Leo Mesman, een van de leden.

Vredesambassade Haarlemmermeer

De Vredesambassade is een nieuw initiatief in
Haarlemmermeer. Overal in Mederland zijn er al
tientallen opgericht. '‘Mensen willen vrede dichterhij
brengen en zoeken daarvoor elkaar op, aldus de

Vredesambassade. ‘Het woord ‘ambassade’ geeft aan:

we voelen ons ambassadeurs van‘een land van
vrede’ Dat willen we dichterbij brengen, omdat we
geloven dat het moet kunnen bestaan!

Samen met PAX Voor Vrede vormen ze een netwerk
door heel Nederland. Zanger Tim Akkerman is een
jaar lang de naticnale Ambassadeur van Vrede en
ondersteunt het belangrijke werk van de
vredesambassades. Speciaal voor PAX werkt de
zanger aan een lied over vrede, waarmee hij mensen
wil aanspreken die zich net als hij persoonlijk
gedreven voelen zich voor vrede in te zetten.

In september 2014 is de Vredesambassade
Haarlemmermeer opgericht door mensen uit
verschillende kerken in Hoofddorp. De bedoeling is
dat ook mensen uit andere plaatsen en kernen mee
gaan doen, zowel binnen als buiten de kerken. Zo is
7 december ook in Vijfhuizen stil gestaan bij de
oprichting van de Vredesambassade. Voor wie actief
wil meewerken, lid wil worden of meer wil weten, is
de Vredesambassade te bereiken via email-adres
vredesambassadehmeer@gmail.com.

Vanuit Spanje een berichtje van Ana Aquado,
zij was organiste in onze parochie.

Hierbij een briefje dat Ana Aquado naar ons zond.
Een aantal mensen die haar kennen zullen het leuk
vinden iets van haar te vernemen.

Zij noemde Coby en mij altijd Abuelos {grootouders).

Lieve Jan en Coby (abuelos),

Gelukkig Nieuwjaar Abuelos! Hoe gaat het met
Jjullie? Hoe is alles in Holland? Ik ben prima, heel
druk. Ik ben zo blij dit academisch jaar ... lk kwam
terug in Spanje wonen omdat mijn hersenen wat
rust nodig hadden.
Dus ik kwam naar Palencia, (dicht bij Madrid) in
een appartement dat mijn ouders hebben in het
centrum van de stad, en om alleen te leven ...
Ik leefde in vrede met mijn orgelscholen (25
studenten), en het bestuderen van zang aan het
Conservatorium van Palencia ... tot een dag in
november:
In Andalusié ben ik gaan werken op de Superior
Conservatorium van Malaga lll Nu werk ik Z dagen
in Malaga, Ik woon In Falencia en ga met de trein
naar Malaga (800 KM) Prachtig: : ik heb werk
overal in Spanje; Jammer: Dat ik niet goed kan
reizen binnen Spanje, afstanden zijn te groot e.d.
Dus niet veel rust meer in mijn leven. lk hoop dat
Jullie goed bezig zijn en als jullle naar Spanje
willlen kamen; Ik zal zeer blij zijn om jullie twee hier
te ontvangen, misschien kun je in de zomer komen
tijdens het orgel festival dat ik hier aan het
organiseren ben, Alstublieft, stuur mijn groeten
aan ledereen in de kerk. Y un fuerte abrazo para
vosotros,
Ana
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Parochie breed

Datums voor de automatische
incasso’s van 2015:

In het kader van de Europese regels zijn we wettelijk
verplicht om vooraf bekend te maken wanneer de
maandelijkse incasso's zullen plaatsvinden. Uw
maandelijkse bijdrage aan Aktie Kerkbalans zal in
2015 op onderstaande datums worden
geincasseerd.

Woensdag 28 januari 2015
Woensdag 25 februari 2015
Woensdag 25 maart 2015
Woensdag 29 april 2015
Woensdag 27 mei 2015
Woensdag 24 juni 2015
Woensdag 29 juli 2015
Woensdag 26 augustus 2015
Woensdag 30 september 2015
Woensdag 28 oktober 2015
Woensdag 25 november 2015
Woensdag 23 december2015

Bovenstaand overzicht betreft uitsluitend de
automatische incasso’s. Indien u zelf uw bank
opdracht hebt gegeven om periodiek een
overboeking te maken naar de rekening van de
parocchie, dan is dit overzicht niet van toepassing.

Martha groep

Woensdag 4 februari zijn de dames van de
Filippijnen aan de beurt om de kerk schoon te
maken.

Woensdag 4 maart de dames Dekkers, Ruiter en
Van Roode.

Contactpersoon: Mw. Van Roode tel. 5612243,

Ftiex fan ww aduextentie staan
formaat 77,5 « 54 mm

Het stokje overgeven.....

dat hebben Else Huijsmans en Louis de Bakker als
codrdinatoren van de Bezoekgroep gedaan, en dat
na een lange periode van resp. 6 en 12,5 jaar.

Het was een niet zo gemakkelijke beslissing maar
toch wel goed om de leiding over te geven aan een
ander, nieuw bloed , ruimte voor nieuwe idesén.
Het is een fantastische groep vrijwilligers die mede
parochianen die ziek zijn, een hoge leeftijd bereikt
hebben en de gebreken daarvan gaan ondervinden,
bij te staan, aandacht en een luisterend oor te
bieden, soms ook te troosten en een steuntje in de
rug te geven.

Het contact met de parochie als gemeenschap
onderhouden is ook een belangrijk doel.

Het waren mooie en goede jaren waarin een hechte
“club" is opgebouwd en wij zijn heel blij dat het
allemaal door kan gaan en er een nieuwe leiding aan
u kan worden voorgesteld. Sonja Bronswijk is de
nieuwe codrdinator met Lia Lauwers als haar
rechterhand, welkom en veel succes.

Else en Louis blijven wel lid van de Bezoekgroep en
bezoeken trouw hun mensen,

ToudaSalo.

yoga lifestyle

yoga cursussen in Hoofddorp
door Dewi Gunther-Soedibyo

www.tadasana.nl
023 - 561 81 66 &
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Peter van der Geest
Telefoon: 023-5634906
Mobiel: 06-55360706

& petervdgeest@hetnet.nl

Vnrl der Geest

Zoals: Kozijnen en deuren in hout en kunststof
Meubels voor binnen en buiten, naar uw idee
Leveren en plaatsen van schuur en schutting

Alle voorkomende klussen binnen-en buitenshuis.

Beamsterstraat 41, 2131 ZA Hoofddorp
E.v.E. 34100586, Bank: NL38 REBO 0155 5440 12 EUR.

Welkom in onze wereld

FIETS W ERELD

HOOGMA FIETSEN TUSSENWEG 4547 HOOFDDORP

OEIS553230 WWW. HOOGMA. ML DL TM WA 3 TOT 18 UUR ZA. TOT 1T UUR

Al(almlekeﬂaf g S

optimale belangenbehartiging op lokoal niveau
hulp bij belasting invullen/korting ri jbewi jskeuring
karting op uw Torgverzekering
gratis tijdschrift Nestor en KBO 'Meer 'Mieuws

+  deelnemen oan vele activiteiten en evenementen
dit en nog veel meer voor een betoalbare contributie van

€. 25,00 per jaar
WORDT DAAROM LID VAN DE KBO
Inlichtingen e-mail: secr kbe hoarlemmermeerquicknet.nl

of tel: 023-B556734

Du-llens VakFotografie

Totografie met een persoonlijke tnt

Bernadette Dullens
Antje Breijerstraat 36
2132 ZT Hoofddarp
bernadette@du-llens.nl
023-5578335
06-52500473
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Bent u nnk toe

Hiaft u ool 2o'n Styllt in huis?
O Ll u doer ani di rassrd e oralie weTargen

Barendsma #
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Hofmans
Bouwadwvies

Parkiamn 40

2132 BM Hoofddonp

Tal + 31 5615437

Mobssl + 31 6 23 08 13 06
Esmad inhokmans@@lijbrandtnl

Ramingen / begrotingen
Bouwbegeleiding

W ﬂfx{r’k}f f@i’fé
Naruur..reen
Glas

Brons
Urnen

GEDENKEN IN STIJL

Bel voor een afspraak: Meonumenti
Burgemeester van
Stamplein 294
2132 BH Hoofdderp

www.monumenti.nl Tel: 023 2302069

pDunweg

0 jadr uiteaarioog

Afscheid nemen is iets heel persoonlijks...

Wij nermen de tijd, ruimte en aandacht om een
passand afschaid vorm te geven

Dunweqg Uitvaarizorg

Achterweq 40-42, 2132 BX Hoofddorp
Tel: 023 563 35 44

nfo@dunweg.nl

www, dunweag.nl

Spannenburg 42
2135 GP
Hoofddorp

Valeriya Zakopay

Pianoles voor iedereen




AT
Er zat maandag een oude man in onze lege
kerk. Hij zat daar maar, doodstil, een hele tijd.
Mevrouw Bontje zette haar stofzuiger uit en
liep naar hem toe.
Ik, Kikker, sprong erheen en hoorde haar
~ vragen: ‘Kan ik iets voor u doen, meneer?’
& ‘Niemand kan iets voor me doen, zei hij.
Tk heb slecht nieuws gekregen. Tk word blind!
- 'O, wat erg voor u, zei mevrouw Bontje.
‘En nu komt u even bidden?’
‘Ja, zei de man ‘Ik ben bang voor het donker.
God moet me helpen!
‘Maar wilt u er ook een kopje koffie bij?’
vroeg mevrouw Bontje. De man zei niets.
‘Straks misschien, zei ze, en liep weer naar
haar stofzuiger. Ik bleef bij de man zitten.
Hij zag me niet. Buiten klonk keiharde regen.

" __RERUS

Maria en Jozef gi met baby Jezus naar
de wmpd.'ilkffw% deden dat in die tijd,
kort na de bevalling. Ze droegen het kindje aan

God op en brachten een offergave mee.
Je leest het in de Bijbel (Lucas 2,22-33).
Dit vieren we op 2 februari,
Het feest heet “De Opdracht in de tempel of
Maria Lichtmis.
Raad eens: wat brachten Maria en Jozef mee
als offergave? Een wortel en druiven??
Nee... eerst de rebus oplossen!

Oplossing Puzzel: Jeruzalem

Gedichtje

God kwam naar ons toe in een kind

waarin heel de wereld vreugde vindt.
Zijn naam is Jezus, de mensenzoon

én zoon van God, maar heel gewoon.
Nu weten we voortaan hoe God is:

aandacht, liefde, vergiffenis!
Hij komt ép voor de kleinsten het allermeest,

want Hij is zelf ... piepklein geweest.

neens ging de kerkdeur open en reed er een
kinderwagen naar binnen, gevolgd door een
jonge vader en moeder.

‘Poepoe, mogen we hier even schuilen?’
riepen ze luid, en mevrouw Bontje fluisterde
een hartelijk welkom. Verwonderd keken de
ouders om zich heen. “Wat mooi. Papa pakte
de baby op en ze liepen door het middenpad
naar het Mariabeeld. Daar staken ze een
kaarsje op. De oude man keek hen na.

En toen ze terugkwamen, ging hij staan.
‘Och och. Wat een lief kindje. Hij lacht naar
me! Dat ik dit nog mag zien met mijn oude
ogen! Dank u, God!

De ouders lachten.

En toen mocht de oude man de baby even
vasthouden!

Hier zie je een puzzel waar al heel veel letters
in staan, In elk woord ontbreken twee letters,
Kun jij die invullen? Alle woorden komen uit
Lucas 2, 22-33, het verhaal van de opdracht in
de tempel. Wat lees je van boven naar beneden
in de gekleurde vakjes? 4
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