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Op onze website kunt u alle informatie vinden die u nodig hebt voor
hat witgawvan enfof kopen van ean boak. Indien u toch nog vragan
hebt, kunt u ons bereiken per e-mail of telefoon:

Uitgewverij Eigen Boek B.V. Telefoon: D6 46278584
Engelsholm 97 www.uitgeverjeigenboak.nl
2133 AE Hoolfddorp info@uitgeverijeigenboek.nl
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Colofon

ParochiemagaZlN verschijnt 9x per jaar in een oplage
van ca. 2600.

Redactieadres
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl
Kopij inleveren: Info nr. 5 vodr 10 juni
Info nr. 6 voor 12 augustus

Info bezorging
(afhalen nr. 5 donderdag 2 juli;

Bezorgen uiterlijk vadr zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
- Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos 38
-Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Weerdenburg 1
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

16.00-18.30 uur, Naxos 24

Vragen over de bezorging: via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp

geopend maandag t/m vrijdag van 2.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

parochie gironummer NLOG INGB 0000172863
parochie banknummer NL70 RABO 0324501528
t.n.v. parochie H. Joannes de Doper te Hoofddorp

www.hjoannesdedoper.nl
www.kerkeninhoofddorp.nl

Boekwinkel Kruispunt

Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,
zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament
Beheerder: Rianne Noordam, tel. 06 45323893

Fundamement verzorgt wekelijks een maaltijd.

U kunt zich aanmelden via Rianne Noordanm:

tel. 06 45323893 of via email Fundament. De maaltijd
begint om18.00 uur, kosten 5 Euro per persoon.
Voorzomerstop: Na 13 mei stoppen we en 3 juli beginnen we weer!

Kopij voor het volgende nummer moet binnen zijn
voor woensdag 10 juni.

Dit is een editie van het parochiemagaZlN een uitgave
van stichting De Zalige Zalm.

Foto voorkant: Palmpasen op zondag 29 maart jl.

Info en Inhoud

Pastores:

C.Th.d. van Lent - Pastoor
Kruisweg 1071, 2131 CT Hoofddorp
tel. 023 5616437 of

06 51981165 in dringende gevallen
e-mail: cvlent@zonnet.nl

L.J.P. Mesman - Pastor

Sparresholm 78, 2133 BR Hoofddorp
tel. 023 5610622 of 06 51620939
e-mail:
leo.mesman@hjoannesdedoper.nl

Paul Bindels - Diaken
tel, 06-43540033 e-mail:
paul.bindels@hjoannesdedoper.nl
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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parachie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parachiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends of

op donderdag: contactpersoon Tiny Graafmans

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook in
het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u voor
vervoer bellen naar mw. K. Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152,

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt U voor hulp de PCI
benaderen. Met uw hulpvraag kunt U terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochiesadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: parochiesecretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve vrijwilligers,
Matuurlijk willen we dat blijven! Hebt u tijd en zin
om een actieve rol in onze parochie te spelen,
schroom dan niet om even een kijkje te nemen in
de boekwinkel en bij het parochiesecretariaat.
Daar ligt een map met vacatures, voor denkers en
doeners, er zit vast iets voor u bij!

Parochie - informatie en berichten

Van de Redactie

In de periode die voor ons ligt, vieren we
Hemelvaart en Pinksteren. Pinksteren is een
heel belangrijk feest in de katholieke traditie.
We vieren dan, dat de apostelen, aangestoken
door het vuur van de Heilige Geest, naar
buiten gingen om het verhaal van Jezus te
vertellen. En iedereen begreep elkaar
Sommigen dachten dat de apostelen te diep in
het glaasje hadden gekeken... Maar het verhaal
kon zo wél door gaan, inmiddels al
eeuwenlang.

Op pagina 5 vertelt pastor van Lent over de
ontmoeting van moslimleiders met kerkelijke
leiders. Het is goed dat we over elkaars
overeenkomsten en verschillen in gesprek zijn
en van elkaar leren. En soms komt daar ook
een glaasje aan te pas. ..

Het is al jaren een traditie dat de Hoofddorpse
kerken gezamenlijk Pinksteren vieren in het
Haarlemmermeerse Bos. We hopen op lekker
weer en een beetje waaien van de Geest! Op
bladzijde 8 vindt u informatie over deze
bijzondere viering op zondag 24 mei om 10 uur.

0ok inmiddels een goede gewoonte geworden,
is de wandeling langs bijzondere plekken in
Hoofddorp, zie pagina 9. Dit jaar op
woensdagavond 24 juni en ook deze avond
praten we nog wat na met een drankje.

Op pagina 14 laten we u kennis maken met de
bezoekgroep. S8oms is ‘gewoon’ heel bijzonder

en dat gaat zeker op voor deze groep, die
‘gewoon’ een beetje aandacht wil brengen.

We wensen u weer veel plezier bij het lezen en
bij de activiteiten.
De redactie

Verschijningsdata ParochiemagaZIN

Nr. Periode Inleveren Afhalen
Kopij bezorging
5 04-7tot05-09 10 juni 2 juli
6 05-9tot03-10 12 augustus 3 september
7 3-10tot31-10 9 september 1 oktober



Pastoraal woord

Mensen keren de kerk de rug toe

Op 21 maart ging er een groot jacht door Alphen
aan de Rijn. Mijn broer Dick maakte onderstaande
foto en schreef erbij: ‘Kees, alle mensen keren de kerk
de rug toe! Mijn antwoord: ‘Dick, dat is van
voorbijgaande aard.

De mensen die daar naar het schip keken zijn naar
huis gegaan. Het schip is voorbijgevaren. Wat je op
de foto ziet is van voorbijgaande aard. Maar het
grapje van mijn broer moet ik wel degelijk serieus
nemen,

Met Palmpasen en Goede Vrijdag en Pasen waren er
veel mensen in de kerk, ook kinderen. Het is
hartverwarmend zoveel mensen in de kerk te zien.
Het is wel een momentopname. De betrokkenheid
bij onze kerk zie je met de jaren afnemen. Mensen
die vroeger regelmatig te zien waren zijn overleden.
Anderen zijn afgehaakt. Mensen die zich laten dopen
en enthousiast meedoen verdwijnen soms weer.

Het lukt ons niet een stevige groep jongeren en
kinderen enthousiast te laten meedoen.

Zullen er over twintig jaar nog voldoende mensen
zijn die onze kerk dragen? Onder het gebouw zijn
nieuwe palen en zo is er een fundament dat het
gebouw weer vele jaren kan dragen. Een gebouw
zonder gelovigen wat heeft dat nog voor zin?

Voor een stevig fundament heeft een gemeenschap
mensen nodig die veel voor elkaar en hun kerk
overhebben. Wij hebben de toekomst niet in
handen. We kunnen niet meer doen dan die
toekomst in Gods handen leggen.

Ondertussen moeten we hard werken aan een
warme en gastvrije kerk waar het Paasverhaal met
goede woorden, mooie bloemen en pakkende
symbolen wordt verteld. Onze rijdende vuurkorf
deed vijf keer dienst. Om zes uur voor de Filippijnse
gemeenschap, om zeven uur bij de Meerstede en
even later bij de Kinderpaaswake in de tuin, vanaf
het kerkplein werd het vuur de kerk binnengebracht
en na de kinderviering en de overtocht over de vijver
werden de kaarsjes erin gegooid door de kinderen.
Gesterkt met paasbrood ging iedereen tevreden naar
huis.

Bedankt voor die bloemen

De kerk was weer prachtig
versierd. De nieuwe lente, het
nieuwe leven was op een
toepasselijke manier te zien.

Gesprek met moslims

Op uitnodiging van Maarten Askamp, de directeur
van Maatvast, de gemeentelijke organisatie die het
maatschappelijk vastgoed beheert, zijn
moslimleiders en kerkelijke leiders uitgenodigd om
in gesprek te gaan. Maarten kwam tot dit initiatief na
de moord op de striptekenaars in Parijs.

Het is de bedoeling dat we het gesprek aangaan en
samen eten. De eerste keer zal zijn op 24 april in

Het Kattegat, Skagerrak 328 om 17.30 uur.

Vioor diezelfde avond kwam er een verzoek van een
Armeense stichting:

‘Wij vragen u ook uw kerkklokken te luiden op 24 april
om 19:15 uur uit medeleven, solidariteit en
verbondenheid met de slachtoffers en nabestaanden en
als teken van broederschap.

Dit jaar wordt op 24 april wereldwijd de genocide op de
Armeniérs herdacht. Het is dan 100 jaar geleden dat de
Jong-Turkse regering van het in verval geraakte
Osmaanse Rijk, meer dan 3 miljoen christenen
systematisch heeft vermoord en verdreven.

Vorig jaar mocht ik met twee broers, Turkse
christenen die in Nederland wonen, een weekje mee
naar Turkije. Hun grootouders waren in die periode
vermoord. De toen nog levende kinderen zaten
opgesloten in een huis en buiten kon je het huilen
horen. Een moslimleider kwam langs en hoorde dat
huilen. Hij vroeg zijn geloofsgenoten wat dat te
betekenen had en gaf opdracht die kinderen vrij te
laten. De familie van die moslimleider kreeg
daarvoor niet lang geleden een ereteken. Omdat we
de laatste dag een aansluiting misten, bleven we een
extra nacht in Istanboel. Een nakomeling van de
moordenaars was bevriend met mijn gastheer.

Op het dakterras van zijn hotel hebben we samen
een glaasje gedronken - licht alcoholisch. |k hoop
dat we in het gesprek deze verhalen niet hoeven te
verzwijgen.

Pastor Kees van Lent



Pastoraal woord

Overledenen

Cor Suidgeest - Blom - 92 jaar

Op 5 maart 1922 werd Cor geboren in Nieuw-Vennep
als oudste van 10 kinderen. Haar vader had een
boerderij, echter hij overleed toen Cor 10 jaar was. Als
14-jarige ging Cor haar oma helpen die in Pannenland
(Vogelenzang) een boerderij had. In die jaren en ook
gedurende de oorlogsjaren heeft ze bij verscheidene
familieleden geholpen in de huishouding. Ondanks
oorlogsellende heeft zij daar een fijne tijd gehad en ze
kan daar met gencegen op terug kijken. Zij leerde Jaap
Suidgeest kennen, de broer van haar vriendin. Mede
door de oorlog met daarna een tekort aan huizen
hebben zij 10 jaar verkering gehad.

Jaap en Cor trouwden en vonden een huis in
Nederhorst den Berg. Hier werd hun oudste kind Jan
geboren. Jaap was landbouwvoorlichter, wat inhield
dat hij vaak vroeg de deur uit ging. Na de geboorte van
Jan is het gezin verhuisd naar Hoofddorp en zijn in een
huis aan de Hoofdvaart gaan wonen. Hier zagen hun 5
dochters het levenslicht. Cor was gelukkig met haar
gezin.

Het leven van Cor heeft altijd in dienst gestaan van haar
gezin. Ze was constant bezorgd om haar man en had
angst dat er iets met hem zou gebeuren. Ze cijferde zich
weg en was voor haar man en kinderen de rots in de
branding. Volgens boerentraditie kwamen de kinderen
iedere zondag naar ze toe. Het was geen verplichting,
ze vonden dat heel gewoon. Jaap en Cor werden
grootouders van 12 kleinkinderen en 4
achterkleinkinderen. Enige jaren geleden zijn Jaap en
Cor naar De Meerstede verhuisd. Zij hadden het goed
en waren dankbaar voor de liefdevolle verzorging. In
2013 overleed Jaap na een herseninfarct,

De laatste 1% jaar ging de gezondheid van Cor
achteruit. Ze was een sterke vrouw, loste alles zelf op en
berustte in haar leven. Nooit kwam er een klacht over
haar lippen.

Toen Cor het einde voelde naderen heeft ze van al haar
kinderen en kleinkinderen afscheid kunnen nemen,
waarna ze rustig uit het leven is weggegleden. Op 5
februari jl. vond de uitvaart plaats in onze kerk en ze is
begraven in het graf bij haar man op ons kerkhof.

Giuseppe Coppola - 62 jaar

Giuseppe is een rasechte ltaliaan, geboren op 16
oktober 1952 in het plaatsje Angri (vlak bij Pompei). Hij
kwam uit een gezin van 9 kinderen. Aangezien zijn
beide ouders werkten werd hij grotendeels opgevoed
door zijn opa en oma. Hij heeft daar een leuke jeugd
gehad.

Op 18-jarige leeftijd is hij naar Duitsland vertrokken om
te gaan werken bij Volkswagen. In 1972 is hij naar
Nederland gekomen en hij kreeg een baan bij Joh.
Enschede waar hij werd opgeleid tot operator. Hij werd
door iedereen Pino genoemd en dat is zijn hele leven zo
gebleven.

In het uitgaansleven leerde Pino Anjo kennen, zij zijn in
1976 getrouwd en vestigden zich in Haarlem.
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Hier werd hun oudste dochter geboren. In 1978
verhuisde het gezin naar Hoofddorp en daar werden
hun andere 2 dochters geboren. In Hoofddorp voelden
ze zich thuis.

Pino was een echte familieman, zijn gezin was alles voor
hem. Hij was gek op zijn 7 kleinkinderen.

Een grote hobby van hem was kokkerellen. leder nieuw
recept werd eerst door hem gemaakt en geproefd. Pino
genoot ervan om met zijn gezin lang aan tafel te zitten.
Met zijn kleinkinderen bakte hij pizza en andere
speciale ltaliaanse gerechten. De vakanties bracht het
gezin door in Italié bij zijn broers en zussen.

Drie jaar geleden is Pino ziek geworden, een tumaor in
zijn rug werd hem fataal. Hij zou zo graag nog een keer
naar ltalié willen gaan maar helaas ging dat niet meer.
Zijn schoonzoon had een wens ingevuld bij Radio 538
en 3 broers en 1 zus met echtgenoten mochten 1 week
naar Mederland komen. Dit gebeurde eind december
tot 3 januari. Pino heeft daar met volle teugen van
genoten. Met het levenseinde in zicht heeft Pino alles
zelf geregeld, hij heeft zijn eigen draaiboek in elkaar
gezet.

Op 21 januari heeft hij gevraagd om de ziekenzalving.
Zijn vrouw, dochter en schoonzoon stonden rond zijn
bed. Pino hield zijn handen zegenend boven zijn
zwangere dochter, Daags na de ziekenzalving is hij
overleden. De uitvaart vond plaats op 28 januari in onze
kerk en hij werd begraven op Meerterpen in
Zwaanshoek.

Twee weken na zijn overlijden werd zijn kleinkind
geboren en kreeg als een van de namen Giuseppe.

Bep Heima - 90 jaar

Bep is geboren op 5 februari 1925 in de
Haarlemmermeer en ze heeft er haar hele leven
gewoond. Ze groeide op in een gezin van 5 kinderen.
Een jaar voor de oorlog is haar vader overleden en het
was moeilijk voor het gezin Heima om het hoofd boven
water te houden. Bep moest de boerderijen langs om
eten te krijgen voor haar familie.

Ma de ocorlog trouwden haar broers en zussen en
kregen kinderen. Bep was dol op haar nichtjes en
neefjes waarmee ze veelvuldig op stap ging. Bep bleef
bij haar moeder wonen er zorgde voor haar tot aan haar
dood. Ze bleef wonen in haar ouderlijk huis aan de
Wogmeerstraat in Hoofddorp.

Als Bep iemand kon helpen dan deed ze dat, ook
binnen haar familie. Ze leefde haar eigen leven en
klagen hoorde je haar niet.

In november 2013 kwam zij met klachten in het
ziekenhuis terecht en na enige maanden werd zij
opgenomen in verpleeghuis Bornholm. In eerste
instantie wilde ze terug naar huis maar met zovee|
mensen om haar heen vond ze uiteindelijk haar draai:
ze had aanspraak. Na een kort ziekbed is Bep op 22
februari jl. overleden. Op 27 februari vond de
uitvaartplechtigheid plaats bij Dunweg waarna de
begrafenis plaatsvond op ons kerkhof.



Parochie breed

Van de bestuurstafel

Een paar weken geleden heeft het bestuur een
bijeenkomst gehouden met de coordinatoren van
alle werkgroepen. Het idee was om op deze manier
beter samen te werken en zo ook uitleg te geven van
wat er zoal speelt binnen onze levendige parochie.
Hoe kunnen wij onze parochie bruisend houden en
elkaar daarbij helpen? Een belangrijk aspect daarbij
is de financigle situatie van onze parochie. Anders
dan wat velen denken, hebben we een grote
uitdaging. De jaarlijkse begroting laat een negatief
saldo zien, dus de oproep om met z'n allen te
werken aan het beheersen van kosten, maar wellicht
nog belangrijker, het vergroten van inkomsten.

Dit is uitermate belangrijk als we willen dat onze
veelzijdige parochie over 5 jaar nog bestaat.

We hebben daarbij de hulp nodig van alle
parochianen en zullen hier ook zeker op terug
komen met voorstellen en staan open voor idesén.
Het bestuur heeft ook gesproken over de gemengde
reacties wat betreft de verhaaldozen in onze kerk
tijdens de vastentijd. Helaas was het niet mogelijk
om de maker van deze dozen pater Jan Haen eerder
uitleg te laten geven aver de achtergrond van deze

dozen. Dat had wellicht meer begrip opgeleverd
voor het verhaal achter dit project.

We zijn als bestuur wel overtuigd dat de kracht van
onze parochie ligt in de diversiteit van aanbod en we
zijn ons bewust van het feit dat niet iedereen altijd
alles even mooi kan vinden of waarderen. Dus cok
wat betreft de diversiteit in smaak en dat het
belangrijk is dat we elkaar deze verschillen ook
gunnen.

In de bestuurvergaderingen hebben we ook vaak
overleg met werkgroepen waaronder afgelopen
weken met de Kerkhofcommissie en PCL. Uit deze
gesprekken blijkt steeds weer de enorme
betrokkenheid van de vele vrijwilligers en het mooie
werk dat vaak achter de schermen gebeurt.

Alle hulde en respect namens bestuur en
parochianen.

Namens het bestuur
Patrick Gunther

www weeknederlandsemissionaris.nl

Steun de Week Ne'derlandse

Steun ons op IBAN:
NL30 RABO 0177 2111 11 ==

Missionaris

mMensen
met een
missie

Week Nederfandse Missionanis

producte door
Mensen met een Missie

€ e



Parochie breed

Pinksterviering in het
Haarlemmermeerse Bos

Op eerste Pinksterdag, 24 mei a.s., om 10,00 uur
houdt de Raad van Kerken Hoofddorp een
Pinksterviering in de openlucht op de grote
speelweide achter de Mentzhoeve van het
Haarlemmermeerse Bos. Het thema van de
Pinksterviering dit jaar is:'Mensen komen in
beweging’ Dit thema zal heel concreet worden door
een nieuwe aanpak. De viering zelf zal kort zijn
imaximaal 45 minuten) waarna de aanwezigen in
workshops uiteen gaan.

Aan de viering werkt theatermaker en IKON-
radioprogrammamaker Ferdinand Borger mee. In
vier korte monologen zullen vier bijbelse
personages terugkijken op Pinksteren. Dit zal
worden omlijst door een lied dat ten gehore wordt
gebracht door de familie Blom, door een lied van vijf
vrouwen uit Uganda die op dat moment in
Hoofddorp aanwezig zijn en samenzang onder
begeleiding van de 4U-band.

Bij de workshops zal er voor ieder wat wils zijn: men
kan theatraal aan de slag met Ferdinand Borger, een
Ugandees lied in gaan studeren, in beweging komen
met Meerwind, een meditatieve wandeling maken,
luisteran naar een paar korte TED-talks (toespraakjes)
van 'bewogen' mensen. Vioor de jongeren en de
kinderen zullen er speciale workshops worden
gehouden.

ledereen is welkom. De drempel is niet hoger dan
het gras lang is.

We sluiten natuurlijk af met gezamelijk delen van de
meegenomen koffie, thee, limonade en koeken.

Samenvatting:

Betreft: Pinksterbosviering

Datum/tijd:  zondag 24 mei om 10.00 uur

Plaats: Haarlemmermeerse Bos, grote
speelweide achter de Mentzhoeve

Organisatie:  Raad van Kerken Hoofddorp

Contact- Marja Brussen, 06-24421451 of

persoon: marja.brussen@quicknet.nl

Rondleiding Bijbelse tuin

Wilt u met familie, vrienden of kennissen een
wandeling door de Bijbelse tuin maken, dan kunt u
daar een rondleider bij uitnodigen. Zij weten mooie
verhalen rond de planten, bomen bloemen en
beelden te vertellen. De kosten voor zo'n rondleiding
zijn 2.50 per persoon en de mogelijkheid om een
kopje koffie te drinken is altijd aanwezig.

Aanmelden kan via: boekwinkel Het Kruispunt.
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Vrouwen onderweg

Er wordt vanuit Het Kruispunt druk gewerkt aan
de voorbereidingen van het project Vrouwen
onderweg.

Zoals u al in de vorige INFO heeft kunnen lezen,
zZijn er in opdracht van Pastoor Kees van Lent door
de zusters van het Liobaklooster in Egmond een
aantal beelden gemaakt van vrouwen uit de
Bijbel. Op dit moment van schrijven staan de
beelden nog in het Bijbels museum in
Amsterdam, maar begin mei komen ze
{waarschijnlijk voor een jaartje) naar de Bijbelse
tuin in Hoofddorp. In het Eikenlaantje krijgen
Maria Magdalena, Batseba, Mirjam, Eva, Tamar, de
zwangere vrouw (uit het bijbelboek Openbaring)
en Ruth en Noomi hun tijdelijke plek. Daarna
verhuizen ze naar Kaageiland.

Op zaterdag 9 mei is de presentatie van dit
Vrouwen project, de maaksters uit het
Licbaklooster komen dan naar de Bijbelse tuin om
“hun verhaal” bij de beelden te vertellen,

Inmiddels hebben we een zevental vrouwelijke
theologen uit de Haarlemmermeer bereid
gevonden om een bijeenkomst te organiseren
rond eén van de vrouwen beelden. De eerste
bijeenkomst staat gepland op zaterdagmiddag 20
juni 2015.Van 14.00 uur-15. 30 uur neemt Fieke
Klaver de belangstellenden mee in het verhaal
van Eva. Op zaterdagochtend 4 juli van 10.00 uur
-11.30 uur neemt Hedi Hegeman, predikant van
de Doopsgezinde gemeente in Hoofddorp de
aanwezigen mee in het verhaal van Maria
Magdalena. Daarna komen er ook nog
bijeenkomsten met e.a: Marleen Bloklander, Carla
van Drie, Els van Dongen, Connie Berbee en
Marjolein de Waal.

Wilt u aanwezig zijn bij deze bijeenkomsten?
Opgeven kan via:
info@boekwinkelhetkruispunt.nl

of 023-5617392
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ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

actuele informatie over deze en andere activiteiten op
L de geheel vernieuwde website: www.kerkeninhoofddorp.nl
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Raad van Kerken
Hoofddorp

‘Vergelijkingen’

We ontdekken met elkaar hoe Jezus vergelijkingen ('gelijkenissen’) gebruikt. En wat die "sprekende”
voorbeelden voor ons, hier en nu, betekenen. Aanmelden bij pastoraal werker Mario Boelen:
mario.boelen@pghoofddorp.nl of 06-51903576. Woensdagmorgen 6 mei om 10.00 uur in De Lichtkring.

De kleuren en tonen van de chakra’s
Een avond waarop we aquarelleren met chakra's. Donderdag 7 mei 19.30-21.30 uur in de achterzaal van de
Doopsgezinde kerk. Leiding: Adri Dierdorp, introductie: Hedi Hegeman.

Samen in gesprek: gezellige afsluiting op Kaageiland (zie ook pagina 22)

Deze open groep komt maandelijks bijeen om met elkaar in gesprek te gaan over spirituele, culturele en
maatschappelijke thema's. Naast de vaste deelnemers zijn ook anderen hartelijk welkom. Op 21 mei om 14.00
uur sluiten we het seizoen af op Kaageiland. Aanmelden is niet nodig. kosten: vrijwillige bijdrage.
inlichtingen: jj.bergsmai@live.nl of Els van Dongen, tel. 56.122.73

Pinksterviering in het Haarlemmermeerse bos

De Pinksterviering wordt gehouden op 24 mei op de grote speelweide achter de Mentzhoeve in het
Haarlemmermeerse bos en begint om 10,00 uur. Met een ander programma dan andere jaren hopen we nog
meer nadruk op entmoeten te leggen. Er zijn activiteiten voor jong en oud en voor de hele kleintjes is er een
créche. Veel bezoekers nemen een thermoskan met koffie mee, zodat na afloop vieren en ontmoeten over kan
gaan in een picknick. ledereen is van harte welkom.

We sluiten natuurlijk af met gezamelijk delen van de meegenomen koffie, thee, limonade en koeken.

Alleen bij extreme weersomstandigheden zal de dienst niet doorgaan. Vanaf 24 mei 9.00 u zal dat gemeld
worden op de site van de Raad van Kerken www.kerkeninhoofddorp.nl

Oecumenische kerkdienst tijdens het jazzfestival
Ook dit jaar is er op zondagmorgen 31 mei om 11.00 uur een ocecumenische viering tijdens het jazzfestival in
de Meerse, Raadhuisplein 3. De Raad van Kerken zorgt voor het inhoudelijke deel van de viering.

Taizé-viering: 19.00 uur
31 mei is er om 19.00 uur een cecumenische Taizéviering in De Ark, Muiderbos 36
Wil je meezingen met het koortje? vanaf 18.00 uur ben je welkom voor het inzingen.

Gedichten bij Bijbelse Beelden

In de Bijbelse tuin achter de Joannes de Doper kerk luisteren we bij een aantal beelden naar gedichten. Wat
zegt het gelezen gedicht ons samen met het beeld? Dinsdag 2 juni van 19:30 — 20:30 uur in de Bijbelse tuin
met start in boekwinkel het Kruispunt. Begeleiding: pastor Leo Mesman

lona vespervieringen
Een korte vesperviering waarbij we liederen van lona zingen. Het zingen wordt afgewisseld door teksten en
meditatie. Vrijdag 19 juni (zomerviering) 19.30-20.15 uur. Na afloop koffie en thee. Leiding: ds. Hedi Hegeman

Wandeling door zomers Hoofddorp naar bijzondere plekken

Woensdag 24 juni maken we een rondwandeling door Hoofddorp langs bijzondere plekken. Afstand: 5 km.
Start en finish: Parachiehuis, 18.45-22.00 uur. Drankje en napraten na afloop.

Aanmelden liefst voor17 juni 023-5638145 (op kantooruren) of secretariaat@hjoannesdedoper.nl.
Begeleiding: Pastor Leo Mesman.



p\Communie

Feest

In deze INFO een pagina vol met cadeau
suggesties voor het feest van de Eerste
Heilige Communie.

Maast prachtige kinderbijbels en mooie %
communiealbums hebben we ook heel veel 4 .‘
andere boekjes. die geschikt zijn om cadeau i >
te geven. Vg L

Want wat gebeurt er eigenlijk in een Mis?

Met het boekje Ik vier de Mis mee kunnen
kinderen alles goad volgen.

Kinderen worden weg wijs gemaakt in de
gebaren die gebruikt worden, waardoor ze
gemakkelijker kunnen mee doen in de Mis.
Ook wordt in het boekje uitgelegd wat de
woorden Kyrie en Gloria betekenen. , en
welke voorwerpen er in de Mis gebruikt
worden.

Zoals gezegd bent u niet opzoek naar een boekje
dan vindt u bij ons tal van leuke andere cadeautjes.
Zoals een kaart, een rozenkrans, een armbandje,
een kruisje, een gebeskubus, een mok of gewoon
een leuk spelletje.

Kom daarom een keertje bij ons langs op onze
kinderboekenzolder.



Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

Zondag 10 mei 12.30 uur: Filippijnse viering
Zondag 17 mei 12.30 uur: Filippijnse viering
Zondag 14 juni 12.30 wur: Filippijnse viering
Zondag 21 juni 12.30 uur: Filippijnse viering

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur. De eerste zaterdag van de maand om 16.30 uur. (2 mei verplaatst naar 25 april)
Er is geen viering op de zondag na de eerste zaterdag van de maand.
Zaterdag 6 juni om 16.30 uur: Eucharistieviering; pastor K. van Lent.

Doopgesprekken

De doopgesprekken zijn op woensdag 3 en 10 juni om 20.15 uur.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u beide avonden meemaakt.
Opgave voor het doopgesprek bij het secretariaat, zodat wij weten hoeveel personen aanwezig zijn.
Bij voorkeur op woensdag of donderdagmorgen tussen 9 en 12.00 uur. Tel, 56 381 45

U kunt ook langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Kerkdiensten Spaarne Gasthuis

Elke zondag vindt in de kerkzaal in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp een kerkdienst plaats. Het is een
dienst van Woord en Tafel met een oecumenisch karakter. ledereen is welkom, zowel patiénten alsook
bezoek. De kerkzaal bevindt zich op de begane grond naast het restaurant (volg route 55). De kerkdienst
begint om 10.30 uur.

Zondag 3 mei om 10.30 uur
Voorganger is pastor Alie Hoekman. De zang wordt ondersteund door de cantores Loes en Theo Braak-
Pedroli en organist Teun Zondag. (avondmaalviering)

Zondag 10 mei om 10.30 uur
Voorganger is ds. Petra Renes. De zang wordt ondersteund door het Interkerkelijk Gelegenheidskoaor Lisse.
(avondmaalviering)

Zondag 17 mei om 10.30 wur
Voorganger is pastor Frans Bossink. De zang wordt ondersteund door het koor Cantate Domino uit
Haarlem. (communieviering)

Zondag 24 mei om 10.30 uur

(Pinksteren)

Voorganger is pastor Alie Hoekman. De zang wordt ondersteund door de cantores Loes en Theo Braak-
Pedroli en organist Teun Zondag. (avondmaalviering)

Zondag 31 mei om 10.30 uur
Voorganger is ds. Petra Renes. De zang wordt ondersteund door het Interkerkelijk Koor Aalsmeer.
(avondmaalviering)

Zondag 7 juni om 10.320 uur
Voorganger is pastor Alie Hoekman. De zang wordt ondersteund door de cantores Loes en Theo Braak-
Pedroli en organist Teun Zondag. (avondmaalviering)

Zondag 14 juni om 10.30 uur
Voorganger is ds. Petra Renes, De zang wordt ondersteund door het koor Hosanna/Intern nos uit
Vijfhuizen-Halfweg. (avondmaalviering)

Zondag 21 juni om 10.30 uur
Voorganger is pastor Alie Hoekman. De zang wordt ondersteund door het koer Cantate Domino uit
Haarlem. (avondmaalviering)

Zondag 28 juni om 10.30 uur

Voorganger is pastor Frans Bossink. De zang wordt ondersteund door Cantorij Vijfhuizen.
(communieviering)
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vieringen

PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweq 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

Za 2 mei 19.00:

Zo 3 mei 10.00:

DI 5 mei 18.45:

19.15:

Do 7 mei 18.45:
19.15:

OVERZICHT VIERINGEN KERK EN KAPEL 2 MEI - 4 JOLI

Eucharistieviering; pastor K, van Lent
- Lisette van der Lingen; Therus Koeckhoven en overl. fam.

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor; Kinderwoorddienst

- Overl. ouders van der Geest- Milatz, onze zus Tineke en haar zoon Evert en
nichtje Lisette; Frans Knottenbeld; Jan en Bep Rijke- Visser en overl. fam.;
Lucas Roosen; Hein Stricker; Wim Beers; lan Heeremans

Rozenkrans
Viering
- Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Za 9 mei 19.00:
Zo 10 mei 10.00:

Di 12 mei 18.45:
19.15:

Woord- en Communieviering; parochianen

Woord- en Communieviering; pastor L. Mesman; Kinderwoorddienst

- Gerrit en Rie Vork; James Zitter; Ouders van Steen, Leo, Bets en Jan;
Overl. fam. Frijters en fam. Dingemans; Overl. ouders Koning- Beers;
Ben Tankink en overl. fam.

Rozenkrans
Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Hemelvaart
Do 14 mei 10.00:

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gregoriaans koor;
- Mieke Kooren

Week Nederlandse Missionaris - Pinksteractie 16 t/m 24 mei

Za 16 mei 19.00:
Zo 17 mei 10.00:

Di 19 mei 18.45:
19.15:

Do 21 mei 18.45:
19,15:

Woord- en Communieviering; pastor L. Mesman; Gemengd koor

Woord- en Communieviering; pastor L. Mesman; Odyssee; Kinderwoorddienst
- Anneke Akerboom; André Sanberg; Giuseppe Coppola

Rozenkrans
Viering
- Thijs en Trees Doesburg-MNieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Za 23 mei 19.00:

Zo 24 mei 10.00:

Ma 25 mei 10.00:

Di 26 mei 18.45:
19.15:

Do 28 mei 18.45:
15.15:

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor
- Jan en Bets Huijsmans

Oecumenische viering in het Haarlemmermeerse bos
Geen viering in de kerk

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gregoriaans koor
- Ria Olsthoorn

Rozenkrans
Viering
- Thijs en Trees Doesburg-MNieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Za 30 mei 19.00:

2o 31 mei 19.00:
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Eucharistieviering; pastor K. van Lent
- Gerhard Koops, fam. Ellermann en de fam. Koops

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Kinderwoorddienst

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11,00 tot 12.00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur



vieringen (vervolg)

Di  2jun 18.45: Rozenkrans
19:15! Viering
- Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 4 jun 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 6jun 19.00: Woord- en Communieviering; pastor L. Mesman; Jongerenviering; Vrolijk Vuur
Zo 7 jum 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent;
- Frans Knottenbeld; Jan en Bep Rijke- Visser en overl. fam.; Hein Stricker;
James Zitter; Anneke Akerboom; Jan Heeremans
12.00: Eerste Communieviering; pastores K. van Lent en R. Mascini; Zangertjes
- Mieke Kooren; Riet van der Riet- Huijsmans; Giuseppe Coppola
14.00: Eerste Communieviering; pastores K. van Lent en R. Mascini; Zangertjes
Di 9jun 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 11 jun 18.45: Rozenkrans
19.15: Viiering
Za 13 jun 19.00: Woord- en Communieviering; pastor L. Mesman
Zo 14 jun 10.00: Woord- en Communieviering; parochianen; Kinderwoorddienst
- Vicky Mejino Macatangay: Overl. fam. Frijters en fam. Dingemans
Di 16 jun 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 18 jun 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Kerkennacht / Feest van Joannes de Doper

Za 20 jun 19.00: Eucharistieviering; pastores K. van Lent en L. Mesman; Odyssee
- Ria Qlsthoorn; Gerard Schrama
Zo 21 jun 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent
- Ria Qlsthoorn; Gerrit en Rie Vork; Wim Beers
Di 23 jun 18.45: Rozenkrans
19.15; Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 25 jun 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 27 jun 19.00: Eucharistieviering; pastor K, van Lent; Gregoriaans koor
- Gerhard Koops, fam. Ellermann en de fam. Koops; Dick van der Geest
Zo 28 jun 10.00: Afsluitingsviering Eerste Communieproject; pastor K. van Lent; Zangertjes en
Vrolijk Vuur
- Mieke Kooren; Riet van der Riet- Huijsmans; Giuseppe Coppola
Di 30 jun 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-MNieuwendijk
Do 2jul 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Ter informatie volgende Info nr. 5

Za 4jul 19.00:
Zo  5jul 10.00:

Eucharistieviering; pastor K. van Lent
Eucharistieviering; pastor K. van Lent



Kennismaken met...... De Bezoekgroep

“We brengen gewoon een beetje aandacht. Dat wil toch iedereen?”

Wat we doen? Dat is teveel om op te noemen, we
zijn eerder klaar als we vertellen wat we niet doen.
We gaan op bezoek. Bij mensen die het nodig
hebben dat er eens iemand bij ze langs komt. En dan
hangt het totaal van hun situatie af wat we voor ze
doen. Maar voorop staat, dat we ze een beetje
aandacht geven. Want dat is belangrijk.

Met ingang van 1 januari 2015 regelen Sonja
Bronswijk als codrdinator en Lia Lauwers als ‘tweede
vrouw' de contacten van de Bezoekgroep. "Tot die
tijd werd dat jarenlang gedaan door Louis de Bakker
en Else Huysmans, maar op een gegeven moment
vonden zij het tijd het stokje aan anderen over te
geven. En zo kwamen wij in beeld’, vertellen ze op
een mooie voorjaarsmiddag. We zitten in de
‘vergaderzaal'van het Parochiehuis en Sonja en Lia
leggen uit dat ze met de Bezoekgroep zo'n 20
vrijwilligers aansturen, die geregeld even langs gaan
bij parochianen die zo'n bezoekje nodig hebben.
"Het gaat om mensen die kwetsbaar zijn. Omdat ze
ziek zijn, of omdat ze alleen zijn en weinig andere
mensen zien. Meestal zijn het mensen die het gevoel
hebben dat ze een beetje los van de parochie zijn
komen staan en daardoor ook het contact met de
kerk dreigen te verliezen. En dat gevoel proberen wij
met onze Bezoekgroep weg te nemen.”

VRRRTR SWOWN AN e

™

Sonja en Lia

Voor de goede orde voegen ze er nog aan toe dat
het niet de bedoeling is dat ze taken overnemen die
eigenlijk thuis horen bij de Thuiszorg. “lemand van
de Bezoekgroep moet je zien als een kennis die op
visite komt. Om een beetje vrolijkheid te brengen,
een beetje afleiding, een beetje kleur te geven aan
iemands dag. Daar draait het vooral om. En dan mag
je aan zo'n bezoekje best zelf invulling geven: een
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spelletje, een boodschapje, een brief posten, een
praatje met koffie of thee. We laten dat allemaal een
beetje van de situatie afhangen. Alleen mag het
nooit problemen geven met werk dat de andere,
officiéle, hulpdiensten doen. Overigens, het gaat niet
alleen om bezoekjes aan huis. Ook als mensen in het
ziekenhuis liggen, of in een verpleeghuis zijn
opgenomen, komen de leden van de Bezoekgroep
graag een keertje langs. En verder zorgen we
natuurlijk ook voor andere vormen van contact.
Bijvoorbeeld geregeld even opbellen, dat vinden
mensen vaak heel prettig. Of een e-mail sturen. Ook
dat zijn dingen, die het idee geven dat ze niet
vergeten worden. We vergaderen één keer in de
twee maanden en bespreken dan met de bezoekers,
wat er leeft bij hun cliégnten. De mensen waar we
langs komen zijn soms patiénten en soms ook weer
niet, daarom praten we liever over cliénten, hoewel
dat woord de lading ook niet goed dekt. Wil je dat er
iermand van ons bij je langs komt? Dan kun je bellen
met het parochiesecretariaat. Dan worden wij
geinformeerd en kunnen we kijken hoe we het
verder allemaal gaan doen. Als er specifieke
problemen spelen, proberen we die te signaleren en
de mensen door te verwijzen naar bepaalde
instanties die soms veel kunnen doen, bijvoorbeeld
op het gebied van mobiliteit. Te denken valt aan de
SASA-hulpdienst, die zichzelf onlangs presenteerde
tijdens de Vastenmaaltijd in de Lichtkring”

De Bezoekgroep brengt dus de situatie van de
clignten in beeld en laat het niet bij: we komen
alleen maar even langs. “We proberen echt meer te
doen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor wat
extraatjes. Met Kerstmis organiseren we een
kerstbrunch met viering. En het eerste weekend van
september is het zogenaamde ziekenweekend. Dan
staat de viering op zaterdagavond in het teken van
de ziekenzalving. Een bijzondere belevenis voor
iedereen die daar bij is, met vorig jaar een mooie
corsage voor de zieken, die gemaakt was door Ankie
de Jonge. En voor alle cliénten was er een presentje
als oppepper. Overigens, dat willen we zeker niet
vergeten, wie niet naar de kerk kan komen, kan
eventueel thuis de communie ontvangen. Ook dat
proberen wij te regelen”

Sonja en Lia hebben de codrdinatie vol
enthousiasme op zich genomen en gunnen de Info-
lezers ter gelegenheid van hun aantreden een kijkje
in hun paspoort. Sonja: "k ben Sonja Bronswijk,
geboren in Amsterdam, en indertijd met mijn ouders
verhuisd naar Hoofddorp. Ja, ik ben rk. opgevoed.
Mijn vader meldde zich bij deze parochie en is zelf
ook lid van de Bezoekgroep. Wat dat betreft ben ik in
zijn voetsporen getreden.



Parochie breed

Kennismaken met.... (vervolg)

Zelf woon ik overigens niet meer in Hoofddorp, ik
ben mijn partner gevolgd naar Badhoevedorp. [k
heb altijd veel ervaring gehad met werk op kantoor.
Onder andere bij de Nederlandsche Bank en bij de
Veiligheidsregio Kennemerland. Daarnaast voel ik
me maatschappelijk betrokken en deed en doe ik
het nodige vrijwilligerswerk: bij o.a. De Meerwende,
voor Amnesty International en de
Dierenbescherming. Ik cotrdineer bijvoorbeeld
collectes.”

Lia: "Ik ben Lia Lauwers, geboren in Sloten bij
Amsterdam. |k ben getrouwd met Hans Lauwers en
we zijn, allebei op onze eigen manier, nauw met
onze parochie verbonden. Na ons huwelijk, ik was 21
toen we trouwden, hebben we eerst in
Badhoevedorp gewoond. Maar we konden een
waoning kopen in Pax, die wijk werd toen net
opgeleverd, en dat was een geweldige kans voor
ons. We hebben er helemaal nooit spijt van gehad,
we wonen er nog steeds. Ik heb een opleiding
gedaan tot sociaal pedagogisch hulpverleenster en
heb veel ervaring in de bejaardenzorg, ook als
activiteitenbegeleidster. Wat de kerk betreft: ik denk
dat veel mensen mij wel eens zijn tegengekomen: ik
zat op het dameskoor en zong mee met de cantorij.
Maar die twee koren zijn nu gestopt, heel jammer. Ik
help met het vitdelen van de Info, ik ben actief lid
van de jeu de boules-club. En ik was al lid van de
Bezoekgroep, dus dit werk is niet nieuw voor mij.
Maar de codrdinatie, wel. 5amen met Sonja, zeg ik:
we gaan ervoor!”

In Memoriam

Aad van Dongen - 80 jaar

Aad is geboren en getogen in de Haarlemmermeer.
Hij werd geboren op 16 maart 1934 in een
buurtschap aan de Hillegommerdijk als het zevende
kind en vijfde zoon in een gezin van 12 kinderen.
Vader was aardappel-handelaar en moeder zorgde
voor het grote gezin. Een zusje, nog geen drie
maanden oud, overleed in de oorlog. Aad was toen 7
jaar. Die corlogsjaren waren ook de jaren van Aad's
lagereschooltijd. In 1953 kwam moeder om het
leven na een verkeersongeluk.

Dat had grote invloed op het hele gezin.

De oudste jongens moesten meehelpen in de
aardappelhandel en de meisjes in het huishouden.
Na de lagere school bezocht Aad de technische
school en werd hij timmerman. Doordat hij last had
van hoogtevrees bleek een loopbaan in de bouw
voor hem niet weggelegd. Hij hield aan dit werk wel
een timmermansoog over. Ook zonder waterpas zag
hij of iets loodrecht was. Perfectionisme speelde

hem nog al eens parten. Vele klussen heeft hij voor
zijn familie uitgevoerd. Dat duurde wel lang, maar op
de kwaliteit viel niets aan te merken.

In 1960 verhuisde het gezin naar Hoofddorp. Aad
werd chauffeur bij een transportbedrijf, maar
uiteindelijk vond hij zijn werk in een eigen handel in
aardappelen, groenten en fruit.

Maast een bestelwagen, waarmee hij de klanten
bezocht, had hij ook en winkel aan huis aan de
Spieringweq. Daar zorgde zijn vrouw Ans voor,
waarmee hij in 1963 getrouwd was. Aan de
Spieringweg zijn ook hun drie kinderen geboren,
twee zoons en een dochter. Dat waren gelukkige
tijden, ook al was Aad vaak laat thuis en altijd aan
het klussen. Het werk was nooit af.

Eind jaren negentig sloeg het noodlot toe. Bij Ans
openbaarde zich kanker en Aad werd
arbeidsongeschikt. Het huis aan de Spieringweg
werd verkocht en zij verhuisden naar een
seniorencomplex in Hoofddorp. Een paar jaar leek
alles nog goed te gaan, maar na een lijdensweg
overleed Ans in 2003 en moest Aad alleen verder.
Aanvankelijk ging dat redelijk wel, Aad had wat
omhanden in de tuin van het complex, deed ook
allerlei klussen voor zijn kinderen en familie.
Regelmatig ging hij naar de kerk in Bennebroek en
zorgde hij behalve voor het graf van zijn vrouw ook
voor de graven van zijn zwagers en zussen. Hij legde
zich toe op het bijhouden van “het stamboompje”
van de familie Van Dongen. Hij leefde mee met de
gezinnen van zijn kinderen en leed ook mee als er
problemen waren, maar had moeite om dat te laten
blijken.

In 2011 werd hij ernstig ziek. Er volgde operatie op
operatie. Na ziekenhuis en verpleeghuis kwam Aad
weer thuis, maar de oude werd hij niet meer. Hij
hield angstvallig vast aan de richtlijnen van een lang
geleden geraadpleegde longarts, die niet strookten
met de behandelaars van nu, las alle bijsluiters en
was uiterst kritisch over alle zorg die aan hem
besteed werd. Dat maakte het voor zijn dochter en
zoons en anderen heel moeilijk om hem te helpen.
Hij was ook wars van alle verspilling die hij om zich
heen meende te zien en bleef zich daar druk over
maken. Na weer een gang van ziekenhuis naar
verpleeghuis en terug ebde de hoop dat hij nog
beter zou worden weg en op 6 maart overleed Aad
in het bijzijn van zijn kinderen. In een intieme
afscheidsdienst in Uitvaartcentrum Dunweg, waarbij
goede herinneringen werden opgehaald, werd hij
met palmtakjes "gezegend” door kinderen,
kleinkinderen en familie. Aansluitend is hij begraven
bij zijn vrouw Ans op het kerkhof van de 5t. Jozefkerk
in Bennebroek.

Kees van Dongen



Pelgrimstocht in spijkerbroek

Verslag van een bijzondere bijeenkomst

Zondag 15 maart is voor de eerste maal de Pelgrimstocht in spijkerbroek gelopen. Een hele dag lang
zijn een veertigtal vormelingen uit Delft, Hoofddorp en Nieuw-Vennep druk bezig geweest met
nadenken over ‘behoud van de schepping' Daarbij bleef het niet alleen bij denken en praten met
elkaar, maar er werd ook flink wat gelopen en gedaan.

De dag begon met een mooie, op het onderwerp
gerichte gebedsviering, die special voor deze
gelegenheid was samengesteld. Thema van de
viering was: Je kunt Jezus niet volgen als je stilstaat.
Er werden aanzetten gegeven om met Gods ogen
naar elkaar en naar de schepping te kijken. Tijdens
de viering werd gezongen door het gospelkoor
Vrolijk Vuur' uit Hoofddorp. Bij het begin van de
viering werden maar liefst twee estafettekaarsen
aangestoken: die van het
Bisdom Rotterdam en die van
het Bisdom Haarlem -
Amsterdam. Een unieke : :
ontmoeting, maar ook een signaal van verbondenheid en samen staan voor
een zaak.

Ma de viering werd er eerst ‘Taizé-thee’ gedronken en vervolgens werden de vormelingen op weg
gestuurd op een fotopuzzeltocht. De foto's waren voorzien van een bijpassende Bijbeltekst en een
stelling of vraag over het onderwerp van de dag. Zo kwamen onderwerpen als eerlijk delen, vervuiling,
maakbaarheid van het leven, 24-uurs-economie of rust aan de orde. Uiteindelijk eindigde de
speurtocht weer bij de kerk en werd gezamenlijk met het pontje de oversteek naar Kaag-eiland
gemaakt, waar in het bezinningscentrum ‘de Stal op de Kaag' werd geluncht.

MNa de lunch gingen de jongeren opnieuw op weg. Deze

keer in het mooie weidegebied en langs de slootjes op

het eiland. Opdracht was om nu, met behulp van het

meegegeven fototoestel, zelf een beeld te geven van de
! scheppinag.

Deze foto's werden per groep door een subgroepje tot
een PowerPoint-slide verwerkt. De rest van groep
maakte intussen een herinnering aan de dag door
glaasjes voor een waxinelichtje in te kleuren en van een
pakkende tekst te voorzien. De dag werd om 4 uur
afgesloten in de kerk van Buitenkaag met de
presentatie van de groepsopdracht en een afsluitend

gebed.

Alles bij elkaar was het een intensieve dag voor de varmelingen,
maar ook voor de begeleiders. Het resultaat: vier mooie
presentaties door tieners die een boodschap hadden en het rijke
gevoel dat zoveel jongeren tijd en aandacht hebben voor de wereld
om hen heen en best in de gaten hebben dat we samen
verantwoordelijk zijn voor het behoud van de schepping.
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Goedg Week

Op Witte Donderdag hebben Pastor
Ondanks de regen, waren er heel veel kinderen met Kees en Diaken Paul de voeten van
mooie palmpasen stokken. de vormelingen gewassen.

R

De vormelingen hebben op Goede Vrijdag geholpen met

het dragen van het kruis. Ma deze viering hebben we naar The
Passion gekeken.

Gezellige drukte met de
KinderPaaswake in de
Bijbelse tuin.

De jongeren van M25 waren met
Pastor Leo in Enschede bij The
Passion.

Ma de familie viering van
eerste Paasdag hebben
Pastor Kees en Pastor Leo
droog de overkant van de
vijver gehaald.




Parochie breed

Niet in de tuin, maar in het Fundament
Karel Gomes vertelt over De Kruisweg
achter de Kruisweg

Hoofddarp. Binnen is het 't best, stond er boven het
weerbericht van afgelopen weekend. Dat betekende
dat veel geplande buitenactiviteiten of werden
afgelast, of verplaatst naar drogere ocorden. Zo ook
het gesprek met Karel Gomes over ‘zijn’
kruiswegstaties, de unieke beeldenreeks die te zien
is in de Bijbelse kerktuin van de H. Joannes de
Doperkerk. Het was een mooi idee: beeldhouwer
Karel Gomes geeft ter gelegenheid van de start van
de Stille Week een rondleiding langs de Kruisweg
achter de Kruisweg. Maar het natte en winderige
herfstweer kwam ertussen, “Het wordt veel en veel
te nat’, constateerden Karel en de belangstellenden
die zich voor de toer gemeld hadden na een
inleiding bij het beeld waarmee alles is begonnen,
namelijk dat van Eva. Besloten werd het gesprek
voort te zetten in Het Fundament en daar verder van
gedachten te wisselen. “Een boeiende discussie’, zo
vond iedereen. "Indrukwekkend om de kunstenaar
zelf te horen vertellen.”

Karel Gomes, inmiddels 85 jaar, maakte de Kruisweg,
net zoals vele andere beelden in de Bijbelse kerktuin,
in opdracht van pastor Kees van Lent. Aanvankelijk
was gedacht dat er een jaar nodig zou zijn om de 14

statiemomenten te maken, maar - de beeldhouwer
had het al eens eerder gezegd - na drie maanden
waren ze klaar. "Ik werd door deze opdracht zo
gegrepen, dat ik dag en nacht heb doorgewerkt. Het
is — zoals bij mijn werk hoort — een beeldenreeks
geworden, die een eigen verhaal vertelt. [k zet iets
neer wat weinig uitleg nodig heeft. En de mensen
moeten er verder zelf hun interpretatie aan geven.”’

Karel Comes bij Eva

Mee naar Taizé?

Trefwoorden:

serieus én samen lachen en lol.

Meer over Taizé op wunutaize.frinl.
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Ben je tussen 16 en 35 jaar? Wil je deze zomer een weehje ‘onders'? Ga dan mee naar Taizé!

+ heel veel jongeren van over de hele wereld die samen relaxt kamperen
lekher buiten in een groepje praten over dingen waar je thuis vaak niet aan toehomt.

meehelpen met eten uitdelen, de herk stofzuigen of iets anders.

drie keer samen in de kerh, elke dag, een dik half uur: Taizéliederen zingen,
stil zijn met jezelf en elkaar, bidden voor de wereld.

+ '3 avonds bij Oyak napraten en oude hits zingen.

Jongerenreis uit Hoofddorp en Nieuw-Vennep
van zondag 12 juli 06.00 uur tot zondag 19 juli 21.00 uur.
16 = 21 jarigen € 195 met reis, camping en eten, voor 22 - 29 joar € 200 en voor 30 = 35 § 225.

Opgeven of meer weten? Mail naar taize.in.hoofddorp@gmail.com.
Of bel of WhatsApp 06 387875828 Antonet Jobse of 06 160405860 Rien Wattel.

Organisatie: Taizégroepen Hoofddorp en Nieuw-Vennep in samernwerking met Jongerenwerk
H. Joannes de Doper-parochie Hoofddorp en JOP Hoofddorp.

Een week Taizé = een berg herinneringen om over na te denken en
heel wat nieuwe Facebook-vrienden!




Bezinnings-

centrum Elke woensdagmorgen
St()(l bent u hartelijk welkom in
De Stal voor een kopje
b koffie en een praatje.

op de Kaag
Julianalaan 13a

Herdenking Mieke Kooren van der Riet
op zondag 17 mei 2015

in De Stal op de Kaag,

van 14.00 tot 18.00 uur.

Het is al weer bijna een jaar geleden dat Mieke is
overleden, een gemis dat nog alom in haar
omgeving wordt gevoeld en uitgedragen.

De vele reacties op haar overlijden, ook nu noeg,
hebben ons doen besluiten een
herdenkingsbijeenkomst te houden rond haar
eerste sterfdag.

Het programma ziet er ongeveer als volgt uit:
14:00 Inloop met thee/koffie
14:30 Welkomstwoord

Presentatie levensloop Mieke

15:00 Bijeenkomst op het labyrint met dans
15:30 Herinneringen en voordrachten
16:30 Pauze met een drankje en een hapje
17:00  Veiling Onderwijs voor India

17:45  Afsluiting

Heb je belangstelling om aan deze middag deel
te nemen, aarzel niet en meld je aan. Geef tevens
aan of je zelf een bijdrage wilt leveren, iets wilt
zeggen of voordragen.

Stuur een mailtje naar info@destalopdekaag.nl
of bel even met Adriaan: 0252-545123 of
06-36105829). Wij zien jullie graag op zondag 17
mei.

Boekbespreking: Wat doe ik hier in
GODSNAAM?

Uitgever De Arbeiderspers vroeg aan Carel ter
Linden een boek te schrijven over wat hij zelf
gelooft, of niet (meer) gelooft. Kortom: wat hij
aan zijn kinderen zou kunnen of willen
doorgeven. Door deze vraag is "Wat die ik hier
in GODSNAAM? het verslag van een spirituele
zoektocht en een uiterst persoonlijk verhaal
geworden.
Wel een verhaal waarover je met elkaar in
gesprek kunt gaan,
In De 5tal is daar op
woensdagmaorgen 13 mei
gelegenheid voor.
Tijd: 10.30-12.00 uur.

Wat
Begeleiding: Ds. Iman doe ik
Pﬂdmﬂs, hier in
PKN predikant op de Kaag. GODSNAAM

Varen met Adriaan

Varen naar de eendenkooi van Warmond

De eeuwenoude eendenkooi wordt beheerd
door een groep enthousiaste vrijwilligers.
Wilt u eens zien hoe deze mensen hun taak
vorm geven? Dan is onderstaand uitstapje
misschien iets voor u.

Op de zaterdagen 30 mei, 13 juni en 4 juli
bent u om 9.30 uur welkom in De Stal voor
een kopje koffie. Daarna kunt u om 10.00 uur
instappen in de boot van Adriaan: De Graeff
van den Caeghe en meevaren naar de
eendenkooi. Daar krijgt u van een van de vele
vrijwilligers een interessante rondleiding.
Rond 12.00 uur bent u weer terug op
Kaageiland.

Kosten voor dit uitstapje zijn 10 euro per
persoon. In verband met de grote van de
boot is tijdig reserveren heel belangrijk. Doe
dat via: info@destalopdekaag.nl of

06- 36105829 .



Parochie breed

Regionale bedevaart naar Nijmegen

Brandsma

Mpmoral

____HKJJ”M_____

MUSEUMPARK
ORIENTALIS

HEILIG LAND STICHTING

Op vrijdag 5 juni maken de parochies van Haarlemmermeer en Meerliede een bedevaart naar de Titus
Brandsma Gedachteniskerk in Mijmegen. Het is een vervolg op de bedevaart van vorig jaar naar Dokkum in
Friesland. Het ochtendprogramma staat in het teken van de Friese Karmeliet, die in 1942 in het
concentratiekamp Dachau vermoord werd en in 1985 werd zalig verklaard: korte film, rondleiding en

eucharistieviering.

Ma de lunch reizen we door naar het Museumpark Orientalis, ook bekend als de H. Landstichting. Dit Bijbels
Openluchtmuseum werd in 1911 opgericht om katholieken de gelegenheid te geven in de voetsporen van
Jezus te gaan zonder naar lsraél te hoeven reizen. Ook wordt er via een expositie aandacht gegeven aan de
drie godsdiensten die op Abraham teruggaan: Jodendom, Christendom en Islam.

De kosten voor de hele bedevaart bedragen 60 euro (voor een heel dagje uit: bus, koffie en koek in de
ochtend, lunch, diner!) en dienen overgemaakt te worden op rekeningnummer ML 06 RABO 0345 80 70 81
tn.v. FDS. Jansen onder vermelding van ‘Reis Nijmegen 2015 en de naam van de deelnemers voor wie men
betaalt. De inschrijving is pas geldig als het geld is overgemaakt. Als u een Museumjaarkaart heeft, neem deze
mee! De deelnemers dienen zeker voor de heuvelachtige H. Landstichting goed ter been te zijn; er kan
gebruik gemaakt worden van vervoer per golfkarretje. Er is slechts plaats voor 60 deelnemers.

De deelnemers kunnen zich verder aanmelden bij:

- Buitenkaag en Nieuw-Vennep: Lano Jansen, tel. 06— 201 27 762; email: lanothea@hotmail.com

- Halfweg, Haarlemmerliede en Spaarndam: pastor Fons Litjens, tel. 06-12383288; email: flitjens@live.nl
- Hoofddorp: parochiesecretariaat, tel. 023 - 56 381 45; email: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

- Vijfhuizen: Corry Brocke, tel. 023 - 558 1780; email: gerardcorrybrocke@quicknet.nl

SPREEKWOORDEN

Spreekwoorden en uitdrukkingen: hoe komen we
eraan? Onze Info heeft een rubriek over herkomst
en betekenis. En omdat de media - vanwege de
snelheid waarmee gewerkt moet worden - steeds
meer bol staan van berichten die berusten op halve
waarheden of zelfs helemaal geen waarheden
kozen we deze keer

GEBREK AAL KEUNIS GEEFT EEN HAASTIC DORDEEL

Wanneer iemand bij het vormen van een mening
niet gehinderd wordt door teveel kennis van zaken,
komt hij meestal met een snel standpunt. Hij of zij is
namelijk niet in de gelegenheid geweest de
betreffende zaak van veel kanten tegelijk te
bekijken. Dit principe is ook de basis van roddel: op
grond van opperviakkige en eenzijdige
waarnemingen komt men snel tot kwaadsprekerij.
lets meer zorgvuldigheid, even wachten met een
duidelijke opinie kan veel problemen voorkomen.

{Bron: Ed van Eeden, Groot Spreekwoordenboek)
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. Repalr Cofé
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Gooi niet te snel zaken weg. Gun uw apparatuur een
tweede kans! Kom langs bij het Repair Café en laat
ons team vrijwilligers er eens naar kijken!!
Reparaties zijn gratis, maar aan ieder bezoeker
wordt een bijdrage van € 5 gevraagd voor nieuwe
gereedschappen en dergelijke. Als dat bedrag een
bezwaar is, is erover te praten!

Het repair cafe is op onderstaande dagen weer
open:
- woensdag 20 mei 2015, van 13.30 tot 16 uur

De Ark, Muiderbos 36 (Overbas), Hoofddorp
vrijdag 29 mei 2015, van 13.30 tot 16 uur
Linquenda, Oostmoor 52, Nieuw-Vennep
woensdag 17 juni 2015, van 13.30 tot 16 uur

De Ark, Muiderbos 36 (Overbos), Hoofddorp
donderdag 25 juni 2015, van 19.30 tot 21.30 uur
De Ark, Muiderbos 36 (Overbos), Hoofddorp
vrijdag 26 jun 2015, van 13.30 tot 16 uur
Linguenda, Qostmoor 52, Nieuw-Vennep




Parochie breed

Tekenen van Hoop

Zondagmiddag 8 maart jl. was er weer een wake bij
het detentiecentrum op Schiphol. Een grote kring van
mensen was samengekomen uit Haarlem, Hoofddorp ,
Amsterdam en wijde omgeving. Madat de kapeldienst
was afgelopen sloot ik me bij hen aan.

Tijdens de Middag-Kapeldienst in het centrum zijn
mensen aanwezig die asiel hebben aangevraagd van
vele verschillende nationaliteiten. Met licht, gebed en
muziek worden taalbarriéres overstegen. Daar waar
bijna geen hoop meer is op wereldlijke hulp voor een
veilige plek om te wonen, vertellen ze over de hoop dat
God er is om hen gaande te houden en steken ze een
kaarsje aan.

Er ontstaat verbondenheid tussen de aanwezigen en
kerken uit de omgeving als de pastor hen vertelt over
de vrijwilligsters, de geschonken bloemen die ze
mogen meenemen naar de afdeling en de koekjes en
cakes die voor hen zijn gebakken. De mededeling dat er
een wake s uit solidariteit met hen buiten de muren
geeft hen het gevoel dat ze zich gekend weten en niet
zijn vergeten. Buiten in de kring wordt er voor hen
gebeden, naar hen gezwaaid en met veel lawaai

kenbaar gemaakt dat we aan hen denken.

Bij de hoofdingang worden bloemen gelegd voor de
11 slachtoffers die in 2005 zijn omgekomen bij de
brand in het oude detentiecentrum. lemand van de
bezoekgroep vertelt dat er iedere woensdag- en
vrijdagavond vrijwilligers op bezoek gaan en in gesprek
gaan met de vreemdelingen die in afwachting zijn van
hun uitzetting en soms al maanden zijn opgesloten.
Een ander vertelt over de kockgroep die één keer in de
maand met hen gaat koken. Geesje Werkman van de
Raad van Kerken vertelt ons dat visitatie bij
vreemdelingen steeds minder zal worden toegepast en
dat er een aanbeveling is gedaan door Amnesty aan de
regering om mensen niet op te sluiten in een isoleercel.
Een gebed van pastor directeur van Stem in de Stad
Ranfar Kouwijzer, van Pastor Leo Mesman pastor uit
Hoofddorp en van hulpbisschop Mgr. Dr. Jan Hendriks
bemoedigen ons dat we hoop mogen blijven putten uit
de weq die we gaan, de hoop waarover Vaclav Havel
een gedicht heeft geschreven endat tijdens de wake is
voorgelezen,

We vervolgen onze weg en sluiten af met de
vredeswens in de kring, waarbij we elkaas handen
vasthouden. De vastenkaars die het Bisdom doorreist
en vanuit Kudelstaart is overhandigd, wordt van hier
uit weer verder gebracht samen met onze tekenen van
hoop.

De volgende wakes zijn iedere 2e zondag van de
maand om 14.00 uur,

www.schipholwakes.nl voor adres en routebeschrijving.

Gré Weel weelde 1@xsdall.nl
Werkgroep Vreemdelingendetentie van Raad van
Kerken Haarlemmermeer-Zuid.
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Honderd jaar geleden

(Bron: Katholieke lllustratie)

Vorig jaar is prins Jaime van Bourbon
Parma, zoon van prinses Irene, door
koning Willem-Alexander beédigd
tot ambassadeur bij de Heilige Stoel
in Vaticaanstad. In december 2014
heeft hij zijn geloofsbrieven
aangeboden aan paus Franciscus.

In 1915, zo staat vermeld in een
editie van bovengenoemd blad, is
Mr. LHW. Regout benoemd tot
'buitengewoon gezant en
gevolmachtigd minister bij het
Pauselijk Hof"

In het kabinet Heemskerk was

Mr. Regout minister van Waterstaat.
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Gedoopt

Linde van den Brink
Siem Arnaud de Cavalon
Mandy van der Zel

Barry van der Zel

Fleur van Keijzerswaard
Michael Terburg
Azarakhsh E Tehadpasaid

Samen in Gesprek
in de Stal op de Kaag

Had u al eens graag het bezinningscentrum op de
Kaag willen zien? En is het er nog nooit van
gekomen, dan is dit uw kans. De themabijeenkomst
is deze maand namelijk niet in het Parochiehuis,
maar in en rondom de 5tal op de Kaag.

Jan Biemond, inwoner van het eiland, vertelt ons
over de geschiedenis van dit pittoreske poldereiland
en tevens over de boerderij, die nu het
bezinningscentrum 5Stal op de Kaag is

Voor we weer naar het vaste land gaan, sluiten we
dit seizoen af met een hapje en een drankje.

datum: donderdag 21 mei
tijd: van 14.00 tot 16.00 uur

vertrek; 13.15 uur vanaf het parochiehuis, niet
auto-bezitters kunnen meerijden
adres: Julianalaan 13a, De Kaag
kosten: vrijwillige bijdrage
inlichtingen: evandongencaarls@telfort.nl of
tel. 56.122.73
organisatie:  werkgroep 'Samen in Gesprek'van de

Joannes de Doperparochie en
de KBO Haarlemmermeer.

Opbrengt Collectes

7en B maart € 439,02
14 en 15 maart € 67911
21 en 22 maart € 502,87 Tb.v. Inlia
28 en 29 maart € 78949
4,5 en 6 april € 243907
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Dank voor de honderden
bloemen en nog veel meer...

Dat het thema van mijn jubileumviering “100
bloemen” was, heb ik geweten. Wekenlang stonden
er in mijn huis de prachtigste bloemen. En die
werden nog aangevuld door een groot aantal
kaarten met bloemen en kunstwerken, vergezeld
van vele hartelijke woorden en cadeaus. Van de
grote belangstelling in en na de prachtige vieringen
in het weekend van 14 en 15 maart geniet ik nog
steeds na. Ik vond het overdonderend en wil
iedereen heel hartelijk bedanken, die een bijdrage
heeft gegeven voor een prachtig koperen jubileum.
Wat mooi om zo samen-kerk te kunnen zijn, als
parochie(s), maar ook in oecumenisch verband.

Mogmaals heel hartelijk dank,
Leo Mesman

Klaverjasavond parochiehuis
Maandag 11 mei, 20.00 uur. ¥
Kosten € 2,50 per persoon

Opgeven bij:
Thea |Duivenvoorden

Tel. 56 17 275.

Marthagroep

Woensdag 27 mei zijn de dames van de Filippijnen
aan de beurt om de kerk schoon te maken.
Woensdag 24 juni de dames Dekkers, Ruiter en

Van Roode.

Woensdag 22 juli de dames van de Filippijnen.
Contactpersoon: Mw. Van Roode, telefoon 5612243,

ToudaSalo.

yoga lifestyle

yoga cursussen in Hoofddorp
door Dewi Gunther-Soedibyo

www.tadasana.nl *
023 - 561 81 66 &




g Peter van der Geest
A/M\/an der Geest  Telefoon: 023-5634906
Pt Mobiel:  06-55360706
Bd: petervdgeest@hetnet.nl

Zoals: Kozijnen en deuren in hout en kunststof
Meubels voor binnen en buiten, naar uw idee
Leveren en plaatsen van schuur en schutting

Alle voorkomende klussen binnen-en buitenshuis.

Beomstersiraat 41, 2131 ZA Hoofdderp
E.v.E. 34100586, Bank: NL38 REBO 0155 5440 12 EUR.

Welkom in onze wereld

FIETS W ERELD

HOOGMA FIETSEN TUSSENWEG 4547 HOOFDDORP

OEFS553230 WWW. HOOGMA.NL DL TM WA 3 TOT 18 UUR ZA. TOT 17 UUR

72N i it e

optimale belangenbehartiging op lokoal niveau
hulp bij belasting invullen/korting ri jbew jskeuring
karting op uw Zorgverrekering
gratis tijdschrift Nestor en KBO "Meer 'Mieuws

. deelnemen oan vele activiteiten en evenementen
dit en nog veel meer voor een betoalbare contributie van

€. 25,00 per jaar
WORDT DAAROM LID VAN DE KBO
Inlichtingen e-mail: secr kbo hoarlemmermeer Equicknet.nl

of tel: 023-5556734

Du-llens VakFotografie

Totogratie met een persoonlijke tint

Bernadette Dullens
Antje Breijerstraat 36
2132 ZT Hoofddarp
bernadette@du-llens.nl
023-5578335
06-52500473

I\H:H ':UF{

Bel voor een afspraak:

Bent u nnk toe

Hiaft u ool 2o'n Styllt in buis?
O Ll u doer ani di raksrd s oralie weeTsrgen

HBarendsma #

“#‘f!llﬂ!bﬂl e il

Hofmans
Bouwadwvies

Parkiamn 40

2132 BM Hoofddorp

Tal + 31 5615437

Mobssl + 31 & 23 08 13 06
Esmad inhokmans@lijbrandtnl

Ramingen / begrotingen
Bouwbegeleiding

1 %ﬂﬁff}ff@f 7
I Natuursteen
Glas

Brons

Urnen

GEDENKEN IN STIJL

Menumenti
Burgemeester van
Stamplein 294
2132 BH Hoofdderp
www.monumenti.nl Tel: 023 2302069

punweg

0 jadr uiteanrioog

Afscheid nemen is iets heel persoonlijks...

Wij nermen de tijd, ruimte en aandacht om een
passand afscheid vorm te geven

Dunweq Uitvaarizorg

Achterweq 40-42, 2132 BX Hoofddorp
Tel: 023 563 35 44

nfo@dunweg.nl

wahw, dunweg.nl

Spannenburg 42
2135 GP
Hoof

Valeriya Zakopay

Pianoles voor iedereen




Kikker zit op een fruitschaal

met negen vruchten. '\

In de Bijbel wordt uitgelegd )
wat de Heilige Geest brengt.
Kun jij de beginletters invullen?
Tip: het zijn 4 woorden met een V,
2 woorden met een G,

2 woorden met een Z en Q
1 woord met een L. Qﬁ

achtwmoedigheid
rede

Gisteren waren de jongens en meiden van
het jongerenkoor in de kerkzaal. Ze gingen
een toneelstukje oefenen voor Pinksteren.
Dat wilde ik, Kikker, wel eens zien!

De pastor zei: Pinksteren komt vijftig dagen
na Pasen. Stel je voor. Jezus is niet meer op
aarde, Maar zijn leerlingen wel. Die voelen zich
alleen en bang. Ze zitten somber bij elkaar, Een

paar worden chagrijnig. Ze gaan ruzie maken. eduld ;
Sommigen gaan aan de drank, anderen gaan te oedheid

veel eten. Anderen zetten hun verstand op nul. elfbeheersing
Kortom, ze zijn helemaal de weg kwijt. reugde

De weg van Jezus. Die loopt bij hen dood. Dan refde

komt er vanuit de hemel een cadeau: de Geest ertrouwen
van Jezus. Als een windvlaag van kracht komt — riendelijkheid

die Geest over hen heen. De leerlingen krijgen
er een kick van. Ze staan op, ze worden weer
enthousiast. Ze gaan over Jezus praten. Een
heel nieuw leven begint. Dat is Pinksteren
en dat gaan we spelen! Wie wil welke zonde
uitbeelden?” Nou, toen speelden alle jongeren

e Rl kSK‘”ﬁ
X Pel en schil
%\?’ verschillende verse ZL

vruchten en snijd 7e in stukjes. +~

een slecht gedrag, alles wat Jezus niet wil. Het Denk bijvoorbeeld aan bessen,
zag er echt heel akelig uit. En toen mocht Sofie druiven, appel, peer, aardbeien,
de Geest zijn. Zij rende als een windvlaag door banaan, mandarijn, dadel, ananas.
de groep met haar mooie lange haren. Eerst Meng ze in een mooie schaal
hield iedereen halt. Toen werden ze blij. Doe er eventueel wat suiker bij en
[neens zag ik geduld, zelfbeheersing, vruchtensap. Tijdens het smullen
vriendelijkheid, gezelligheid! ‘Zie je, zei vertel je over de negen vruchten
de pastor. ‘Dat is de vrucht van de Geest. van de Geest van het

Volgende week generale repetitie!’ En ik dacht: pinksterfeest!
‘Ik hoop dat ze thuis ook cefenen, met die

Geest! ‘$ ém

Een goede boom kan geen slechte vruchten voorthbrengen
en een zieke boom geen goede.

Aan hun vruchten zul je mensen dus kennen.

Matteds 717 20)
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