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Colofon
ParochiemagaZlN verschijnt 9x per jaar in een oplage
van ca. 2600.

Redactieadres
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedopernl
Kopij inleveren: Info nr. 6 vodr 12 augustus
Info nr. 7 voor 9 september

Info bezorging
(afhalen nr. & donderdag 3 september;
Bezorgen uiterlijk vaér zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
- Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos 38
-Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Weerdenburg 1
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

16.00-18.30 uur, Naxos 24

Vragen over de bezorging: via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

parochie gironummer NLOG INGB 0000172863
parochie banknummer NL70 RABO 0324501528
t.n.v. parochie H. Joannes de Doper te Hoofddorp

www.hjoannesdedoper.nl|
www.kerkeninhoofddorp.nl

Boekwinkel Kruispunt

Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,
zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament
Beheerder: Rianne Noordam, tel. 06 45323893

Fundamement verzorgt wekelijks een maaltijd.

U kunt zich aanmelden via Rianne Noordam:

tel. 06 45323893 of via email Fundament. De maaltijd
begint om18.00 uur, kosten 5 Euro per persoon.

Kopij voor het valgende nummer moet binnen zijn
voor woensdag 12 augustus.

Dit is een editie van het parochiemagaZlN een uitgave
van stichting De Zalige Zalm.

Foto voorkant: Pauselijke zegen voor nieuwe parochiaan

Info en Inhoud

Pastores:

C.Th.d. van Lent - Pastoor
Kruisweg 1071, 2131 CT Hoofddorp
tel. 023 5616437 of

06 51981165 in dringende gevallen
e-mail: cvlent@zonnet.nl

L.J.P. Mesman - Pastor

Sparresholm 78, 2133 BR Hoofddorp
tel. 023 5610622 of 06 51620939
e-mail:
leo.mesman@hjoannesdedoper.nl

Paul Bindels - Diaken
tel, 06-43540033 e-mail;
paul.bindels@hjoannesdedoper.nl
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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parachiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends of

op donderdag: contactpersoon Tiny Graafmans

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook in
het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u voor
vervoer bellen naar mw. K. Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152,

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl} in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt U voor hulp de PCI
benaderen. Met uw hulpvraag kunt U terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochiesadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: parochiesecretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve vrijwilligers,
Matuurlijk willen we dat blijven! Hebt u tijd en zin
om een actieve rol in onze parochie te spelen,
schroom dan niet om even een kijkje te nemen in
de boekwinkel en bij het parochiesecretariaat.
Daar ligt een map met vacatures, voor denkers en
doeners, er zit vast iets voor u bij!

Parochie - informatie en berichten

Van de Redactie

De zomervakantie staat weer voor de deur en
voor velen is dit de tijd om er op uit te
trekken, even weg van de dagelijkse
beslommeringen. Ook kan het zijn dat u in de
vakantie soms tijd heeft voor bezigheden waar
u anders te weinig aan toe komt.

Op pagina 5 kunt u enkele gedichten vinden
die pastor Leo Mesman aan u meegeeft. Fijn
om mee te nemen in uw bagage.

Graag brengen wij ‘LADDERS ZAT' onder uw
aandacht. Op donderdag 6 augustus wordt het
openlucht theater bij het labyrint feestelijk
geopend met deze unieke theaterproductie. Op
bladzijde 7 kunt u meer lezen over ‘LADDERS
ZAT.

De Raad van Kerken bereidt voor het
komende seizoen weer een inspirerend
programma voor. Als thema voor dit
programma is gekozen voor ‘GOD HEEFT
VELE NAMEN".

Op vrijdag 4 september is de startavond. U
kunt dan een muzikale theatervoorstelling
bijwonen:

PAULUS, IN HET 00OG VAN DE STORM.

Hou een plaatsje in uw agenda vrij voor deze
bijzondere voorstelling, die zeker de moeite
waard is! (pagina 9)

We wensen de reizigers onder ons een goede
reis en behouden thuiskomst toe. Maar of u
ver weg gaat of thuis blijft, we hopen dat n
een fijne ontspannende zomer tegemoet gaat
met veel mooi weer, We zien u graag gezond en
nitrerust terug.

De redactie

Verschijningsdata ParochiemagaZIN

Nr. Periode Inleveren  Afhalen
Kopij bezorging
6 05- 9 tot 3-10 12 augustus 3 september

1 cktober
29 oktober

7 03-10tot 31-10 9 september
8 31-10tot19-12 7 oktober



Pastoraal woord

Twee psalmen
Eén voor de zomer en één voor het nieuwe seizoen

De 150 psalmen uit de Bijbel zijn al vele malen vertaald.

Eeuwenlang geven ze talloze mensen inspiratie, in alle mogelijke situaties. In
kloosters, kerken, kapellen, huizen en in de buitenlucht worden ze dagelijks
gebeden en gezongen. Soms staat een psalm ver van je af en een andere keer
komt die heel dichtbij. Karel Eykman schreef bij iedere psalm een gedicht onder

de (boekjtitel: "Een knipoog van u zou al helpen’”.

De zomer geeft mij altijd wat meer tijd om zomaar wat te mediteren, genietend
van de natuur. Tegelijkertijd probeer ik dan weer nieuwe energie te krijgen voor
het nieuwe seizoen. Voor beide koos ik een psalm uit om met de lezers van Info te

delen.

Voor de zomer:

Gebed op de fiets

Ik fiets langs de rivier

in het zonlicht van de morgen

dat schittert in de golven

Een roeier in zijn skiff

laat het water kabbelen.

Twee eendjes gaan opzij

om verderop te kwebbelen.

Een oude man zit naast zijn hengel
half in slaap gedommeld

zijn invalidenkar wacht rustig af.
Populieren staan ruisend te neurién
riet ritselt langs de waterkant.
Bewaar Heer, deze aarde

die u hebt nagelaten aan alles wat erop leeft en
speelt.

Ik fiets over straat in de stad

tegen de avond, zonsondergang.

Takken van bomen staan getekend

tegen de paarsrode lucht.

Twee kinderen doen tikkie met de hond

die kwispelt, want hij is hem.

Een jongen en zijn vriendin, armen om elkaar

in zijn hand een rode supermarkttas.

Een vrolijke meid met spijkerbroekbenen

haalt mij in en rinkelt nog even haar bel.

Een duif vliegt naar zijn raamkozijn. Bewaar Heer,
deze aarde die u hebt nagelaten aan alles wat erop
leeft en speelt.

(Maar Psalm 28, 9)

Voor het nisuwe seizoen:

Het woord moet vliees worden.

Het is goed de heilige schrift hardop te laten klinken.
Het is goed om God te prijzen en te loven in de
preek.

Het is goed om in de kerk de ware woorden te
zingen.

Dat is goed maar niet goed genoeg in al zijn fraaie
taal.

Het wordt tijd dat wat staat geschreven, ook gaat
gebeuren.

Het wordt tijd dat preken naar buiten, de straat op
gaan.

Het wordt tijd om woorden uit de mouwen te steken.
Het wordt tijd dat taal handen en voeten krijgt.

Dan zal wat geschreven is van het papier afspatten.
Dan zullen wij van preken werkelijkheid maken hier
en nu.

Dan zullen wij het woord echt waar laten gebeuren.
Dan zal Gods taal springlevend in het leven staan.

(Maar Psalm 40, 7.8 en 9)

Ons allen wens ik een goede zomer toe met de
woorden van Judith Herzberg:

Er is nog zomer genoeg

wat zou het loodzwaar

tillen zijn als iedereen niet iedereen ter wille was
als iedereen niet iedereen op handen droeg.

Bij de start van het nieuwe seizoen van het
programma van de Raad van Kerken op
vrijdagavond 4 september om 20 uur in de
Lichtkring en op de Open Dag van onze parochie op
zondag 13 september vanaf 10 uur hoop ik weer
heel veel mensen vol energie en goede moed en zin
te ontmoeten.

Pastor Leo Mesman



Pastoraal woord

Overledenen

Jourik Amirian - 37 jaar

Geboren is Jourik op 8 april 1982 in Armenié. Hij
verloor op jonge leeftijd zijn vader waardoor hij zich
al vroeg verantwoordelijk voelde voor zijn broers en
zussen. Hij werd hierdoor jong kostwinner voor het
gezin Amirian. Nadat hij ongeveer 1 ¥ jaar verplicht
in militaire dienst heeft gezeten is hij in 1999 naar
Nederland geviucht.

In het opvangcentrum in Haarlem leerde hij Ternine
kennen. Het was liefde op het eerste gezicht. Zij
kregen drie dochters: Margarita, Angela en Christina.
MNa de geboorte van Christina is het gezin verhuisd
naar Hoofddorp.

Jourik is als vrijwilliger begonnen bij een
garagebedrijf en na een tijdje nam het bedrijf hem in
vaste dienst.

In 2009 kregen Jourik en Ternine een
verblijfsvergunning en Jourik is zijn eigen
klussenbedrijf begonnen.

Jourik was een rustige man, een lieve en
rechtvaardige vader.

Toen zijn bedrijf failliet ging is Jourik het afgelopen
jaar veranderd in een depressieve man die geen
uitkomst meer wist. Wat ging er in zijn hoofd om?
Ternine wist het niet.

Op 8 april jl. heeft hij voor zijn eigen einde gekozen.
De uitvaartdienst op 11 april in onze kerk werd
geleid door een Armeense priester samen met
pastor Van Lent, waarna hij werd begraven op ons
kerkhof,

Dick Stolwijk — 80 jaar

Dick is een authentieke Haarlemmermeerder,
geboren op 18 november 1934,

Sportiviteit zat er bij Dick al vroeg in: hij maakte met
zijn vader en 10 broers deel uit van een elftal, met
zijn vader als keeper, dat tegen andere elftallen
voetbalde. Later werd hij trainer/leider bij de
voetbal.

54 Jaar geleden trouwde hij met Thea en zij gingen
wonen aan de lJweg (in die tijd lag de |lweg een
eind buiten het dorp). Zij kregen drie zonen, Marc,
Rob en Ruud.

Dick was erg handig, stond altijd klaar voor anderen
en leefde voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
en zette zich in voor de gemeenschap. Hij was erg
hartelijk en had duidelijk een eigen mening.

Al vroeg leerde hij zijn kinderen hoe te klussen, goed
met gereedschap om te gaan en hun fietsbanden te
plakken. Echter, één keer voordoen moest volgens
hem voldoende zijn. Hij was actief in de voetbal en
zorgde voor pannenkoeken en soep op de
trainingsavonden. Onder alle weersomstandigheden
was hij te vinden bij voetbalwedstrijden.
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Legendarisch waren de avonden in zijn schuur waar
de hele buurt kwam tafeltennissen. Die hobby heeft
hij tot in zijn laatste jaren voortgezet.

Madat hij in de VUT ging bleef hij zich inzetten voor
de gemeenschap. Hij werd vrijwilliger bij
verpleeghuis Bornholm en het Historisch Museum
en zong in het Gregoriaanse koor. Daarnaast was
wandelen een grote passie van hem, wandelingen
door de polder en het liefst samen met zijn vrouw.
Dick is op 18 mei jl. overleden en de uitvaart vond
plaats in de aula van Dunweg met medewerking van
zijn Gregoriaanse koor uit Heemstede. Zijn crematie
vond plaats op Rijnhof in Leiden.

-,
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3 J Ziekendag 2015

Elk jaar wordt in kerken in Nederland en ook in onze
kerk, speciale aandacht geschonken aan de zieken
en ouderen in de parochie.

Dit jaar zal de viering van zaterdag 5 september om
19 uur in het teken staan van de Ziekendag, de
ontmoetingsdag tussen zieken en gezonden, tussen
ouderen en jongeren.

De Bezoekgroep is mede-organisator van deze
viering. De groep bestaat uit vrijwilligers die op
bezoek gaan bij mensen die het nodig hebben dat er
eens iemand bij ze langs komt.

Het is belangrijk, juist voor jonge en gezonde
mensen, stil te staan bij degenen om je heen die niet
meer alles kunnen zoals jij. Wat interesse en
aandacht tonen maakt al veel verschil; een klein
gebaar betekent veel als je wereld klein is geworden.
Zeker in het huidige economisch klimaat wordt van
ouderen en zieken veel afgenomen. Tegelijkertijd
wordt van jongeren en gezonden veel gevraagd. Het
is goed juist op de Ziekendag je te realiseren dat wij
met ons allen, jong en oud, ziek en gezond, een
gemeenschap vormen. ledereen hoort erbij.

Tijdens de viering op 5 september is het mogelijk de
Ziekenzalving te ontvangen. De zalving met olie kan
kracht en steun geven en helpen de spanning bij
zieken te verminderen. Wie dat sacrament wil
ontvangen, wordt gevraagd dat aan de pastores
door te geven of aan het Parochiesecretariaat (tel.
5638145). Ook graag aangeven als u geen vervoer
heeft naar de kerk toe.

P5: wij vragen uw speciale aandacht voor de
deurcollecte!

de Bezoekgroep



Parochie breed
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Het Labyrint

Hoofddorp krijgt er een klein theater bij. In de
weelderige beeldentuin van de Joannes de
Doperkerk aan de Kruisweg 1071, is een openlucht
theater gebouwd met een tribune waar 160
toeschouwers op plaats kunnen nemen.

De tuin met alles wat zich daarin bevindt en het
theater vormen een plek van bezinning en
geloofsbeleving. Het biedt kunstenaars vanuit
diverse disciplines, met dit gegeven als
uitgangspunt, de mogelijkheid om mensen met hun
gedachten en artistieke uitingen te inspireren,

Zo vormt het theater, hoe klein ook, mede door zijn
inspirerende omgeving, een plek voor muziek,
poézie, literatuur, presentaties, beweging, toneel en
andere theatervormen.

De tuin en het theater kunnen hiermee groeien tot
een centrum van verbeelding en verbinding.

Ladders Zat

De voorstelling waar we ons theater mee openen is
een montagevoorstelling.

In een montagevoorstelling zijn diverse
theatervormen geintegreerd binnen een bepaald
thema. Het kernthema in deze voorstelling is : zich
ontheemd voelen.

Het laat zien en maakt invoelbaar, dat het zich
ontheemd voelen niet alleen is voorbehouden aan
mensen die in concrete zin een thuis missen, maar
dat het een gevoel is dat in iedere mens kan huizen.
De mens en zijn omgeving wordt in dit stuk verbeeld
door middel van een camping. Mensen naast elkaar,
in iedere betekenis die je daarbij voor kunt stellen.
Mensen die met elkaar botsen, weinig met elkaar op
hebben, maar ook inspiratie, verwondering, hoop en
liefde bij elkaar vinden.

Hierdoor ervaart men in het stuk zowel humor en
ontroering, als onzekerheid en verdriet.

Het stuk “Ladders Zat" is speciaal voor de opening
van het theater Het Labyrint geschreven door lan
Bal van Kabaret Sofokles.

Aan de voorstelling doen ongeveer 40 mensen uit
verschillende theaterdisciplines mee. Mensen met
beroepservaring en amateurs. Mensen van alle
leeftijden, van jonge kinderen tot hoog bejaarde
mensen. Iniedere mens die we leren kennen, schuilt
nog een andere mens. Zelfs het publiek blijkt
uiteindelijk geen publiek te zijn.

Nieuw openlucht theater “Het Labyrint” in Hoofddorp
opent op 6 augustus 2015 met theaterproductie:” Ladders Zat"

De titel “Ladders Zat* verwijst naar de mogelijkheid
die iedere mens heeft om in het leven te groeien.

De voorstelling wordt op 6 achtereenvolgende
avonden gespeeld van dinsdag 4 tot en met zondag
9 augustus telkens om 21.00 uur.

De opening van het theater en de premiére van
“Ladders Zat* vinden op donderdag 6 augustus
plaats. De kaartverkoop voor de voorstelling start op
1 juni. Kaarten zijn via Facebook te verkrijgen:
https://www.facebook.com/VoorstellingLaddersZat?
ref=aymt_homepage_panel. Druk op knop BOEK NU.

Ten tijde van het samenstellen van deze Info heeft de
redactie alleen informatie gekregen over bovenstaande
Facebook link.

De redactie

Fotowedstrijd met kwetsbare natuur als thema

De Franciscaanse Gideonsbende vraagt aandacht
voor de kwetsbare natuur en roept deze zomer een
fotowedstrijd in het leven. Ruben Smit,
natuurfotograaf en regisseur van De Nieuwe
Wildernis is juryvoorzitter en zal zijn oordeel vellen
over de inzendingen.

Voor de volledige inhoud van dit bericht zie de
website van onze parochie of van de Fransicaanse
Gideonsbende:

http://www.hjoannesdedoper.nl
http://franciscaansegidecnsbende.nl 7



Parochie breed

Pauselijke zegen voor
nieuwe parochiaan

Luna Youssef werd 16 mei jl. in de parochie van Sint
Anna in het Vaticaan gedoopt door een kardinaal.
Daar geven we natuurlijk graag toestemming voor.
De naam Luna betekent ‘maan.

Het laatste beeld in de eikenlaan is de vrouw uit het
Boek Openbaring (12.1): "Er verscheen in de hemel
een indrukwekkend teken: een vrouw met de maan
onder haar voeten en een krans van twaalf sterren
op haar hoofd. Ze was zwanger”'

Luna is natuurlijk cok bij dit beeld gefotografeerd.

Pastor Kees van Lent

Over de (eigen)aardigheden van
ons geloof: wie praat er mee?

Een nieuwe gespreksgroep voor katholieken,
protestanten en ledereen die mee wil praten over de
ieigen)aardigheden van het geloof en de manier wat

het geloof voor ons betekent.

Toevallig viel mijn oog op een oproep in ons
parochieblad op de bijeenkomsten van * Katholieken
en Protestanten samen in gesprek” waarna ik besloot
om hieraan deel te nemen. Gewoon uit
nieuwsgierigheid! Ik weet nog dat er in Vogelenzang
2 basisscholen waren: 1 protestante en 1 katholieke
en dat je eerder met klasgenootjes en vriendjes
speelde van je eigen school dan van de andere. |k
studeer theologie op De Tiltenberg in Vogelenzang.
Mede hierdoor leek het mij interessant om meer te
weten te komen over protestanten. Tijdens de
bijeenkomsten, die los van spreken over het geloof
ook zéér gezellig waren behandelden we elke keer
een hoofdstuk uit het boekje Geloven Mu.(deel 10)
Wat mij hierbij opviel was dat er een verband is
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tussen het dagelijkse leven en datgene wat wij in de
Bijbel lezen. Heerlijk, om even te ontsnappen aan
het dag dagelijkse ritme van werk en gezin en de tijd
hebben om eens na te denken, met anderen te
praten over onderwerpen zoals: zonden, vergeven
wat betekent Maria voor ons en wat moet het voor
haar een bijzondere ervaring zijn geweest om
moeder te worden van de zoon van God. Wat mij ook
verbaasd heeft is dat protestanten en katholieken
veel met elkaar gemeen hebben maar ook eigen
specifieke gewoontes en tradities hebben met hun
geloof. Neem bijvoorbeeld de biecht. Richting
katholieken wordt hier nogal eens met een bepaald
cynisme over gesproken. Van de protestanten leerde
ik dat je meer moet dan alleen een gesprek met de
predikant of pastor. Een belangrijke hulp hierbij is de
Bijbel, je zult zien dat God een antwoord voor je
heeft. Op vrijdag 15 mei jl. hebben we de Bijbeltuin
bezocht in Hoofddorp. Onder leiding van pr. Kees
van Lent die met ons de Bijbelse betekenis van de
beelden op een leuke manier besprak. Goed te
weten dat er op dit moment, tijdelijk, een aantal
beelden in de tuin staan van Bijbelse vrouwen zoals
Ruth, Maria Magdalena etc. In deze tuin groeien veel
kruiden, planten en bomen die ook in de Bijbel
genoemd worden. Kortom, een mooie interactie
tussen religie en samenleving. Toevallig las ik deze
aankondiging eigenlijk net zo toevallig als toen ik 2
jaar geleden stuitte op de studie theologie op de
Tiltenberg. Een mooie studie waar ik in mijn
dagelijkse leven als moeder, echtgenocot en
financieel adviseur veel baat bij heb. En dit allemaal
bij ons in de buurt! Het is zo fijn om het geloof,
protestant of katholiek, actief gelovige of passief
gelovige, te kunnen gebruiken om even weq te
stappen uit ons drukke bestaan en eens rustig na te
denken over vragen, situaties die we allemaal in ons
dagelijkse leven tegenkomen.

Helaas is deze serie alweer afgesloten | We gaan nu
genieten van de zomer en de vakantie die voor de
deur staat. Maar ik wil dat het hier niet bij blijft en
denk erover om in september te starten met
soortgelijke opzet. Zou je het leuk vinden om een
aantal avonden te organiseren waarbij we eens met
elkaar van gedachte wisselen over ons geloof? Wat
doe je nog aan je geloof, hoe ben je opgevoed,
waarom ga je niet meer naar de kerk, wat geef je aan
je kinderen door, weet je wat er allemaal te doen is
op het gebied van geloof? Zomaar een paar vragen
waar we het over kunnen hebben en wellicht voor u
en jou aanleiding geven om je geloof dat soms heel
diep in je hart verborgen zit weer eens naar boven te
halen. Heb je vragen of wil je meer weten over de
gespreksgroep of De Tiltenberg, neem dan contact
op met Ineke van Staveren, tel: 0252-530771 of met
Carola van der Meeren- Blokker, tel: 06-50811479,



Parochie breed

Activiteiten Raad van Kerken

Ik heb veel van alles,
er is niets dat ik mis
Toch blijft het onbehagen,
ik weet niet wat is
Ik heb honger..., honger,
honger naar meer
Ik heb veel te veel spullen,
waarom zou dat toch zijn
Ik groei langzaam dicht,
zelfs mijn huis wordt te klein
Ik heb honger..., honger,
honger naar meer
Orto Dethmers

Raad van Kerken
Hoofddorp

Activiteiten volgend seizoen

Na de zomer is er weer een nieuw programma
met als thema “GOD HEEFT VELE NAMEN"

Het programma is Lz.t. te vinden op de website en
in de Hoofddorpse courant. Als u zich abonneert
op de nieuwsbrief van de Raad van Kerken (via
webredactie@kerkeninhoofddorp.nl) krijgt u het
programma digitaal toegestuurd.

Startavond, “Paulus, in het oog van de
storm”

Op vrijdagavond 4 september is er een
startbijeenkomst om 20.00 uur in de Lichtkring
met de theatervoorstelling “Paulus, in het oog van
de storm” U bent allen van harte welkom!

Paulus, in het oog van de storm
Een muzikale voorstelling van Kees Posthumus en

Juul Beerda . In deze voorstelling verschijnt Paulus
op het toneel als de apostel van de vrijheid.

Vanaf het moment dat hij het licht heeft gezien en
een stem heeft gehoord, zal Paulus met passie en
onvermoeibaar de vrijheid voor ieder mens
verkondigen.

In een decor van fok- en grootzeilen en op de
klanken van een accordeon onderzoekt hij de
mogelijkheden en grenzen van zijn grootse
vrijheid. 'Paulus is een stuk dichterbij gekomen;
was een van de reacties op de voorstelling.

Paulus reist. Hij schrijft. Hij preekt. Hij is de
grootste reiziger uit zijn tijd. Hij schrijft brieven die
wereldberoemd zouden worden. Hij preekt voor
Joden en heidenen, met wisselend succes, zijn
boodschap van bevrijding. Zonder Paulus geen
christendom.

Van de Bestuurstafel

In april is de oude financiéle commissie, een nieuw
leven in geblazen onder de naam operationele
commissie en is er een vruchtbare 1e vergadering
geweest. In deze commissie zijn de kerkhofgroep, de
beheers commissie, het secretariaat, de tuingroep,
de boekwinkel, de kosters, de administratie en het
bestuur vertegenwoordigd. Doel van de commissie
is om iedereen die iets operationeels doet binnen de
parochie bij elkaar te brengen en zo de
communicatie tussen deze werkgroepen en het
bestuur te structureren, iets wat een speerpunt van
het bestuur is.

Daarnaast moet de parochie kritisch naar de kosten
kijken en in deze werkgroepen zitten logischerwijs
de meeste kosten van de parochie. De uitkomsten en
acties uit deze vergadering zijn inmiddels onder de
bestuursleden verdeeld, om ze zo op korte termijn
op te kunnen volgen.

In de afgelopen vergaderingen is daarnaast onder
andere ook aandacht besteed aan de kerkennacht,
ons aanstaande open huis, de planning van de
kerstnacht (ja het is al weer snel zo ver!) en
algemeen het altijd blijvende tekort aan vrijwilligers.
Vioor dit laatste heeft Patrick de vacturebank van de
parochie weer bijgewerkt. Hopelijk melden zich
mensen voor de vacatures, want vele handen maken
licht werk en houden onze bruisende parochie
bruisend!

Mamens het bestuur,

Michel Witjes
Secretaris



Je kunt de zomer gebruiken om eens een heerlijk stevig

boek te lezen. Zo eentje waarin je je echt vast bijt. Maar P
de zomer leent zich ook uitstekend voor iets vrolijks = Wﬂ
iets luchtigs. Wij hebben zowel stevige als luchtige

boeken in de winkel staan, waarvan wij vinden dat ze zm
zeer de moeite waard zijn om mee te nemen op

vakantie. Of waarmee je gewoon in je achtertuin of op wzm
e balkon heel plezierige uren kunt hebben. Loop ook

even bij ons binnen. Bovendien hebben we een tafel ’ .
met leuke zomerkoopjes!

Schoonheid

ervaren
Deze dwarsligger biedt een T
kennismaking met de Bijbel in ¢ Py
Gewone Taal. Troostende en ¥ W
uitdagende teksten uit de Bijbel PR

zijn hier samengebracht voor

verschillende momenten in het .

dagelijks leven: aan het begin van SChoonhe!d ervaren

de dag, bij een ziekbed, bij een ontdekkingstocht naar meer
vreugde of bij verdriet, of anders. levensvreugde

Teksten om zelf te lezen of om aan  Anselm Grun

anderen voor te lezen en mee te

geven. Schoonheid is de sleutel tot een
vervuld leven, volgens Anselm Grun.

De Bijbel in Gewone Taal is een Echte schoonheid is niet te koop of

vertaling van de hele Bijbel, maakbaar. Ze overkomt ons, als we

gemaakt door het Nederlands er ons maar voor openstellen.

Bijbelgenootschap. Het is een Met dit boek laat de schrijver zien

vertaling in gewone taal, taal die dat we schoonheid kunnen

we allemaal kennen en allemaal ontmoeten in contacten met andere

gebruiken. De Bijbel in Gewone mensen, in de natuur, in kunst en

Taal is een bijbel die leesbaar en muziek, en in onszelf!

duidelijk is voor iedereen. Prijs B

12.50 Prijs 16.99

Kom en z!nS|

De leukste geloofsliederen voor kinderen!
Complete bundel i.s.m. Kerkelijke Stichting 5t.-
Gregorius van het Bisdom Haarlem. Een bundel die
veel dirigenten, ouders en scholen blij zal maken.
Mu heb je alles bij de hand: liederen voor ochtend
en avond, geloofsthema's, bijbelverhalen en
feestelijke tijden. Inclusief reeds goedgekeurde
liturgische zangen.

Tekstuitgave 12.50
Muziekuitgave 19.50

Op de website www.komenzing.nl vind je achtergrond informatie over
liederen, instrumetale begeleidingen, etc.




Bijzondere vieringen

Zondag 12 juli 12.30 wur: Filippijnse viering
Zondag 19 juli 12.30 uur: Filippijnse viering
Zondag 9 aug 12.30 uur: Filippijnse viering
Zondag 16 aug 12.30 uur: Fillppi']nse viering
Donderdag 20 aug 14.30 uur: Huwelijksviering Pjotr Siebeling en Iris Tullenaar

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur. De eerste zaterdag van de maand om 16.30 uur.,
Er is geen viering op de zondag na de eerste zaterdag van de maand.
Zaterdag 4 juli en 1 augustus om 16.30 uur: Eucharistieviering; pastor K. van Lent.

Doopgesprekken

In juli en augustus zijn er geen doopgesprekken.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u beide avonden meemaakt. Opgave
voor het doopgesprek bij het secretariaat, zodat wij weten hoeveel personen aanwezig zijn.

Bij voorkeur op woensdag of donderdagmorgen tussen 9 en 12.00 uur. Tel, 56 381 45

U kunt cok langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Kerkdiensten Spaarne Gasthuis

Elke zondag vindt in de kerkzaal in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp een kerkdienst plaats, Het is een
dienst van Woord en Tafel met een oecumenisch karakter. ledereen is welkom, zowel patiénten alsook
bezoek. De kerkzaal bevindt zich op de begane grond naast het restaurant (volg route 55). De kerkdienst
begint om 10.30 uur.

Zondag 5 juli om 10.30 uur
Voorganger is ds. Petra Renes. De zang wordt ondersteund door de cantores Loes en Theo Braak-Pedroli
en organist Teun Zondag. (avendmaalviering)

Zondag 12 juli om 10.30 uur
Voorganger is ds. Petra Renes, De zang wordt ondersteund door het koor SOW Abbenes.
(avondmaalviering)

Zondag 19 juli om 10.30 uur
Voorganger is pastor Frans Bossink. De zang wordt ondersteund door cantor Emile Vriens.
(communieviering)

Zondag 26 juli om 10.30 uur
Voorganger is ds. Petra Renes. De zang wordt ondersteund door cantor Emile Vriens. (avondmaalviering)

Zondag 2 augustus om 10.30 wur
Voorganger is pastor Alie Hoekman. De zang wordt ondersteund door de cantores Loes en
Theo Braak-Pedrali en organist Teun Zondag. (avondmaalviering)

Zondag 9 augustus om 10.30 uur
Voorganger is ds. Petra Renes. De zang wordt ondersteund door het koor van de H.Bave uit Heemstede,
(avondmaalviering)

Zondag 16 augustus om 10.30 wur
Voorganger Is pastor Alie Hoekman. De zang wordt ondersteund door cantor Emile Vriens.
(avondmaalviering)

Zondag 23 augustus om 10.30 uur
Voorganger is pastor Frans Bossink. De zang wordt ondersteund door cantor Emile Vriens.
(communieviering)

Zondag 30 augustus om 10.30 uur

Voorganger is pastor Frans Bossink. De zang wordt ondersteund door het koor van de H.Joannes de Doper
uit Hoofddorp. (communieviering)
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vieringen

PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweq 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

ONERZICHT VIERINGEN KERK EN KAPEL 4 JOLI - 5 SEPTEMBER

Za 4jul 19.00: Eucharistieviering; pastor K, van Lent
- Lisette van der Lingen; Therus Koeckhoven en overl. fam.; Martin Schreurs
Zo 5jul 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor
- Ria Olsthoorn; Frans Knottenbeld; lan en Bep Rijke- Visser en overl. fam. ;
Kees Teeuwen; Lucas Roosen; Hein Stricker; James Zitter; Jan Heeremans; Rinus Kant;
Jan Meijer
Di  7jul 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 9jul 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 11 jul 19.00: Woord- en Communieviering; parochianen
- Cock van der Zon
Zo 12 jul 10.00: Woord- en Communieviering; parochianen
- Anneke Akerboom; Fam. Koeckhoven- van der Hulst; Overl. fam. Frijters en
fam. Dingemans
DI 14 jul 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
= Thijs en Trees Doesburg-MNieuwendijk
Do 16 jul 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 18 jul 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent
- Kees Duivenvoorden en overl. ouders Breed- Bogers
Zo 19 jul 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent
Di 21 jul 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 23 jul 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 25 jul 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent
- Gerhard Koops, fam. Ellermann en de fam Koops; Adrianus van Dangen
Zo 26 jul 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent
- Vicky Mejino- Macatangay;
Di 28 jul 18B.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 30 jul 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11,00 tot 12.00 uur.
12 In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur



Za 1 aug 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor
- Lisette van der Lingen; Therus Koeckhoven en overl. fam.; Cock van der Zon;
Martin Schreurs
Zo 2 aug 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent
- Frans Knottenbeld; Jan en Bep Rijke- Visser en overl. fam.; Gerrit en Rie Vork;
Hein Stricker; Jan Heeremans; Kees Teeuwen
Di 4 aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 6 aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Viiering
Za 8 augl19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent
Zo 9 augl0.00: Woord- en Communieviering; parochianen
= James Zitter; Ouders van Steen, Leo, Bets en Jan; Anneke Akerboom
Di 11 aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
= Thijs en Trees Doesburg-MNieuwendijk
Do 13 aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Za 15 aug 19.00: Woord- en Communieviering; pastor L. Mesman
Zo 16 aug 10.00: Woord- en Communieviering; pastor L. Mesman; Gemengd koor
- Overl. fam. Frijters en fam. Dingemans
Di 18 aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 20 augl8.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Za 22 aug 19.00: Woord- en Communieviering; pastor L. Mesman
- Gerard Schrama; Guiseppe Coppola
Zo 23 aug 10.00: Woord- en Communieviering; pastor L. Mesman; Vrolijk Vuur
= Ouders Koeckhoven- van der Hulst; Vicky Mejino Macatangay
Di 25 aug 18.45: Rozenkrans
19.15:; Viering
- Thijs en Trees Doesburg-MNieuwendijk
Do 27 aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 29 aug 19.00: Woord- en Communieviering; pastor L. Mesman; Odyssee
- Gerhard Koops, fam. Ellermann en de fam. Koops; Adrianus van Dongen
Zo 30 aug 10.00: Woord- en Communieviering; pastor L. Mesman
- Rinus Kant; Jan Meijer
Di 1 sep 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 3 sep 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Ter informatie volgende Info nr. 6

Ziekenweekend
Za 5 sep 19.00:

Zo 6sep 10.00:

Eucharistieviering; pastores K. van Lent en L. Mesman

Eucharistieviering; pastor K. van Lent
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Kennismaken met........De Kerkhof-groep

“Het moet er goed uitzien. Dat verdient onze tuin. En de mensen die er rusten”

“Wat ziet het kerkhof er mooi uit. Wat keurig
verzorgd. Wie doet dat allemaal?” De interviewster,
die ook rondleidingen langs de beelden verzorgt,
hoort dat vaak. “Onze Kerkhof-groep’, antwoordt ze
dan. Meestal volgen er veel complimenten. En de
vraag: hoe werkt dat allemaal precies? Tijd voor een
nadere kennismaking.

Het is begin juni en in Mederland is het een dagje
zomer. Daarom verzamelen de leden van de Kerkhof-
groep buiten, op het kerkhof, voor de foto: Leo
Rusman, Jimmy Dias, Herman de Deijn, Frans
Everhardt en Henk Blokker. "We staan hier met ons
vijven, maar we zijn met acht. Chris van Roode, Piet
Zoeteman en Bert van Leeuwen horen er ook bij" De
laatste drie waren op de dag van dit interview helaas
niet beschikbaar. Het is erg moeilijk veel mensen op
hetzelfde tijdstip bij elkaar te krijgen, vandaar dat
vandaag alleen deze vijf hun verhaal vertellen. De
anderen kunnen in een volgende Info aan de beurt
komen.

De zon schijnt, het kerkhof en de tuin liggen er
schitterend bij. De heren poseren enthousiast, nadat
ze eerst binnen hebben verteld over hun activiteiten.
Zij vormen de Kerkhof-groep, de uitvoerders. De
Kerkhof-commissie behartigt de administratie en de
financién. “Veel draait om Onderhoud. We maken
mooie looppaden tussen de graven, we schoffelen,
wieden onkruid, zetten de stenen recht- er wil er wel
eens eentje scheefzakken of omwaaien. We graven
het graf, we helpen bij een begrafenis. Je kunt
zeggen: we doen alles wat nodig is om de zaken op
het kerkhof goed te laten verlopen.”

Leo treedt op als "voorman” en fungeert als
contactpersoon. |k behandel de telefoontjes en de
organisatie. Je kunt niet zomaar zeggen: er is iemand
overleden en die wil op ons kerkhof liggen. In ons
land geldt de Wet op de Lijkbezorging, daar moeten
we ons aan houden. En niet iedereen kan hier
zomaar begraven worden. Allereerst is er de vraag:
Wie is er overleden, hoorde hij of zij bij deze
parochie? Want voor hen is dit kerkhof tenslotte
bestemd. Dat betekent overigens niet, dat een niet-
parochiaan hier niet begraven zou mogen worden.
Het bestuur en de pastores beslissen of er voor
iemand een uitzondering kan worden gemaakt.” Wat
voor type graf iemand krijgt, bepaalt de familie. "Dat
kan een algemeen graf zijn, maar ook een
familiegraf. Uiteraard hangt daaraan een ander
prijskaartje, Behalve voor het graf betaal je
grafrechten. Bij een algemeen graf is dat voor 20 jaar,
daarna wordt er geruimd. Bij een familiegraf gelden
de rechten ook 20 jaar, maar kan er met 10 jaar
worden verlengd. Aangezien mensen steeds meer
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voor crematie kiezen hebben we een urnenmuur,
waar de as van de overledenen een plekje kan
vinden. Ook is het mogelijk een urn te laten
begraven. Dat gebeurt op het speciale urnenveld,
eveneens met rechten voor 20 jaar. Desgewenst kan
ook daar met 10 jaar verlengd worden. En de as van
een dierbare kan op het kerkhof worden
uitgestrooid op een strooiveld”

De Kerkhof-groep hanteert voor hun
werkzaamheden een vaste dag: donderdag tussen 9
en 12 uur. “Dat is al heel wat jaren zo. We hebben
een hechte groep en zijn met veel plezier aan de
slag. Ja hoor, we lachen ook. Dat hoort erbij, ook op
het kerkhof."

Even voorstellen

Zoals dat hoort gunnen ook de leden van de
Kerkhof-groep de Info-lezers een kijkje in hun
paspoort.

Leo Rusman bijt de spits af. "Mee, ik ben geen echte
polderjongen. lk kom uit Hillegom. Ik heb lang
gewoond in Kudelstaart. Toen heb ik Jan Tangelder,
die daar pastoor was, leren kennen. Jan Tangelder
verhuisde naar Hoofddorp. En ik cok.“Dat is
makkelijk’, zei Jan. "Ik weet dat ze daar in de parochie
mensen kunnen gebruiken. Echt iets voor jou!" lk
leerde Kees van Lent kennen en toen ging het
balletje rollen. Dat kon ook, want ik ben met
pensioen, dan krijg je tijd. Ik begon in de Kerkhof-

groep.




Parochie breed

MNa een paar jaar werd ik kerkhofbeheerder en
contactpersoon. Daarnaast ben ik lid van de
beheerderscommissie. En ik help met het bezorgen
van de Info. Verder zing ik in het gemengd koor.
Buiten de kerk zing ik ook, ik ben lid van Zang en
Vriendschap. Ja, ik ben getrouwd. We hebben drie
kinderen en acht kleinkinderen. Hobby's? Tuinieren.
En ik spaar munten. Beetje ouderwets tegenwoordig,
maar erg leuk.

Jimmy Dias volgt: “Ik ben nu zes jaar lid van de
Kerkhof-groep. Hoe het komt dat ik me heb
aangemeld? Dat ging min of meer vanzelf. Zes jaar
geleden is een zoon van mij overleden. Zoiets grijpt
enorm aan en Leo en Kees hebben mij en mijn gezin
toen goed begeleid. Al pratend bleek dat er hier
mensen nodig waren om een handje te helpen. Toen
heb ik gezegd: “ja’, dat wil ik wel doen. lk vind het
belangrijk werk. En: je hebt iets te doen, je ontmoet
anderen. Zeker in deze groep hebben we prima
contact. Nee, ik ben niet in Nederland geboren. Ik
kom uit Jakarta in Indonesié. Ik ben 45 jaar geleden
hierheen gekomen. Eerst woonden we in
Amsterdam, later verhuisden we naar Hoofddorp.
Mijn vrouw en ik hadden twee zoons. Tot ons groot
verdriet verloren we er één. Kleinkinderen? Nog niet,
maar wie weet?

Dan is de beurt aan Herman de Deijn."Nee, ik ben
ook geen Haarlemmermeerder. Ik kom uit Zeeuws-
Vlaanderen. Getrouwd? Ja, met een echt Zeeuws
meisje. Toen we naar de Randstad kwamen hebben
we eerstin Amsterdam gewoond. Nu zijn we alweer
28 jaar Hoofddorpers. Het bevalt ons prima.
Kinderen? Twee. En zeven kleinkinderen. De Kerkhof-
groep? Ik doe dit werk nu 10 jaar. Chris - die ook lid
is, maar er nu niet is — is mijn buurman. Toen ik
stopte met werken zei hij: “Je moet wat te doen
hebben, kom eens bij ons kijken, er is genoeg. En zo
is het gekomen. Ik doe dit werk met plezier, ook
omdat ik hou van tuinieren. Dat is echt een hobby.
Met zoals trouwens biljarten en fietsen”

Dan vertelt Frans Everhardt, dat hij de enige
geboren en getogen Hoofddorper van de groep is.
“Ja, dat geeft me hier wel een unieke plek. Ik draai in
september 11 jaar mee. Hoe ik erin terecht ben
gekomen? Via mijn vrouw. Zij zat in de Kerkhof-
commissie en vond, toen ik na mijn 60ste ophield
met werken, dat ik best mee kon gaan doen. Zij is er
toen overigens zelf mee opgehouden. Het is niet het
enige dat ik voor de kerk doe. |k breng de Info rond,
help collecteren en zit in de koffiegroep. En ik heb de
allerhoogste functie: ik zorg dat de klok boven in de
kerktoren gelijk loopt. Mijn gezin? We hebben twee
kinderen en vijf kleinkinderen. Best druk, maar heel
leuk. Mijn hobby's? Tuinieren. En postzegels.

Met als de munten van Leo is dat nu een beetje

ouderwetse hobby. De jeugd kijkt niet meer zo
enthousiast naar postzegels. Maar ja, die zijn er
natuurlijk ook veel minder dan vroeger.”

Henk Blokker maakt de cirkel rond.“Ik ben wel uit
de polderklei getrokken. Ik kom uit Nieuw-Vennep,
maar woon al 43 jaar in Hoofddorp. Ik ben getrouwd,
we hebben twee zoons en vier kleinkinderen.
Waarom ik lid van de Kerkhof-groep ben geworden?
Dat kwam door Kees van Lent. [k kwam hier eens
kijken en raakte toen met hem aan de praat.
Misschien heeft het ook geholpen dat mijn broer
hier begraven ligt. Hij stierf twaalf jaar geleden. Dat
gaf me met dit kerkhof een speciale band. Mijn broer
zat, toen hij nog leefde, ook in de Kerkhof-groep. En
ik kende Frans Everhardt al. Dat hielp om te
beslissen: ik ga meedoen. Mijn hobby's? Ik hou van
voetbal kijken. En ook van handbal. Ik ben graag
toeschouwer als mijn kleindochter speelt.

{Interview Anja Maas)

Gedoopt

Aphrodite Zichem p s

(W)
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BANNEUX '
4 &

Notre Dame
Ook in 2015 organiseert het Banneuxcomité
van het Bisdom Haarlem weer een
5-daagse bedevaart (Ziekentridudim)
naar O.L.V. van Banneux
in de Belgische Ardennen, alwaar Maria
in 1933 8 maal is verschenen als
"De Maagd der Armen"
aan het toen 11 jarig meisje Mariétte Beco
De reis wordt gemaakt per touringcar, waaronder
een rolstoelbus en begeleid door vrijwilligers, zoals
een arts, geestelijken, verpleegkundigen,
verzorgsters en brancardiers.

Het deelnamebedrag is € 275, per persoon, waarbij
inbegrepen: Reisverzekering, volledig pension in de
Hospitaliteit, en eten en drinken tijdens de reis.
De datum is:
van vrijdag 28 augustus t/m dinsdag 1 september

Madere inlichtingen of opgeven bij:
Mw. JM. Joosten-5chrama, Edelenburg 62,
Hoofddorp. 023 5620357 of bij:
Mw. . Brouwer- Schrama, Kellogstraat 137,
Hoofddorp. 023 5634678 15






Op 24 mei, tevens Eerste Pinksterdag,hebben10 vormelingen van
Hoofddorp en Nieuw-Vennep hun Heilig Vormsel ontvangen van
Monseigneur Hendriks.




VAKANTIE TIPS

Van 13 tm 16 jub 2015 zal op De Tiltenberg wedsrom een

zomerkamp worden gehouden vaor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Voor de kinderen is dit el joar 2en
gezelig samenzin, waarkij ze zich kunnen vitleven in allerlei spellen en sportactiviteiten. Maar ook goan
we de diepte in met het thema van dit joor: Jezus in de tempel’. U kunt vw kind opgeven tof 1 jubi door
het sturen van een e-mail noar zomerkampatitenbergorg . Vermeld daarin de noam van het kind, het
adres en de geboortedatum, met evt. medische gegevens of belangrijke defails. MNa opgave ontvangt u
wverdere informatie. De kosten per kind zijp 30 euro. Als dit bedrug een prob!eerw vormt voor deelname

aan het kamp. kunt u contact opnemen met de leiding via bovenstaond e-mailadres.
We hopen dat we veel enthousiaste kinderen kurnen verwekomen!

Fietsbedevaart naar Kevelaer

Voor jonderen van 15 tot 30 jaar ordaniseert de Broederschap van Kevelaer van Amersfoort
e.0. en 't Gooi voor de 7de keer een fietsbedevaart vanaf de St. Josephkerk in

Hooglanderveen naar Kevelaer, “Een tocht waarbij je anderen, maar ook jezelf leert kennen.
Kevelaer is de plaats om samen het geloof te vieren, te verdiepen en om troost te ontvangen.
Het is een unieke ervaring, waar je met plezier aan terug zult denken!," aldus priesterstudent
Henk van Hamersveld namens de arganisatie. Na ontvangst van de reiszegen vertrekt de
droep op zondad 26 juli naar Kevelaer. Daar sluit de groep aan bij het programma van de
buspeldrims. Ma een laatste ¢roet aan Maria bij de Genadekapel fietsen de deelnemers op

woensdad 29 juli weer naar Mederland.

Kosten: € 150 [incl. volpension in Kevelaer, Nederlandstalig programma, deelname vieringen,
excl. diverse verzekeringen, lunch eerste dag en evt. excursie).

Aanmelden: Zo snel mogelijk!"!! o.v.y. ‘Pelgrim
longeren Fietsbedevaart' naam, adres, woonplaats
en e-mailadres door aan Broederschap van O.L.V.
van Kevelaer Amersfoort e.0. en 't Gooi, t.a.v. Henk
van Hamersveld, p/a Johannes Maria Goeslaan 5,
3829 CJ Hooglanderveen, e-mail;
jongkevelaer{@gmail.com.

AGENDA

- 4 september keldermoment 19:30-22:00
- 13 september Openhuis en aftrap WID
- 20 september jongerenviering in de Lichtkring

- 2 oktober keldermoment 19:30-22:00

- 3 oktober jongerenviering 19:00

- 4 pktober voetbaltoernooi

- 6 november keldermoment 19:30-22:00
- 4 december keldermoment 19:30-22:00
- 24 december jongerenviering 22:30

Graceland

Graceland is een christelijk festival met muziek,
kunst, theater, sport en sprekers. Bands uit
binnen- en buitenland komen naar Zelhem om op te
treden. Van metal, rock en pop tot hiphop, dance
en worship. Graceland biedt ruimte om God te
zoeken, om genade te vieren en elkaar te
ontmoeten vanuit verschillen.

14, 15 en 16 augustus op het terrein van
camping en conferentiecentrum de Betteld in
Zelhem.

Op het programma staan onder andere optredens
van Manafest (VS), Everyday Sunday (V5), Draw
the Parade (NL), Rogier Pelgrim (NL), en het
Vreemdelingencollectief. Sprekers als: Reinier
Sonneveld en Rikko Voorberg, theater van o.a. Elisa
Mannah en een optreden van Elly & Rikkert tijdens
het kinderprogramma. Het totale programma vindt
u op de website van het festival:
www.gracelandfestival.nl.



Bezinnings-
s Elke woensdagmorgen, ook
StO(l. in de zomermaanden,

bent u hartelijk welkom in
De Stal voor een kopje koffie

en een praatje.

op de Kaag

Natuurlijk mooi!

Onder deze titel is er op woensdag 26 augustus een workshop in
De Stal. Met de deelnemers willen we ons laten inspireren door de
bloemen en planten die groeien rond De Stal. We maken een
wandelingetje door de Staltuinen en lopen een rondje langs de
waterkant.

Door bloemen te ervaren, te bekijken , hun betekenis te
onderzoeken, en misschien wel te plukken, brengen we de
bloemen dichter bij de mens. Hun schoonheid laat ons steeds
weer verrassen, en hun kwetsbaarheid maakt dat je niet meteen
met de snoeischaar alles weg knipt.

Immers veel bloemen hebben een symbolische betekenis. Weet u
b.v. waar een lis voor staat. Of heeft u de elegantie van de

De tafel in De Schuur, bij het korenbloem wel eens opgemerkt, of de ongekunseltheid van een
bezinningscentrum wordt boterbloem, of kent u het sprookje van de kleine madeliefjes in
regelmatig gedekt. het grasveld rond het labyrint?

Heel vaak komen groepen jongeren
naar deze unieke plek om daar hun
seizoen af te sluiten. Ze trokken de
leerlingen van de Koorschool, de
jeugdclubs van Aalsmeer maar ook
de communicantjes van de
H.Joannes de Doperkerk naar de
Kaag om te genieten.

Ma het beleven en kijken gaan we in De Schuur een eenvoudige
schikking maken, we gebruiken daarbij dat wat rond de 5tal groeit,

' ' B aangevuld met bloemen uit een natuurwinkel.
Op kaageiland wordt hard

gewerkt aan een nieuw Gastvrouwen zijn: Gerda de Kruijf en Ria Stolk
onderkomen voor pastoor Kees

van Lent. De verbouwing van de Zin om mee te doen? Meldt u dan aan via:
pastorie gaat gestaag door. info@destalopdekaag.nl

en kom op de 26 augustus naar De 5tal,
Voor inlichtingen en afspraken rond Van 10.00 uur-10.30 uur is er tijd voor een kopje koffie, en om 10.30

De Stal kunt u contact cpnemen uur start de workshop.

met met Adriaan Tieleman.

06-36105829 Omdat we wat extra bloemen moeten kopen rekenen we op een
info@destalopdekaag.nl bijdrage van 5.00 euro per persoon.

www.destalopdekaag.nl 19



Parochie breed

Bidden onderweg

-
-

wwbiddenonderwego

[ AL

Op 24 mei 2015 JI., Pinksteren, ging

www biddenonderweg.org officieel online. Voortaan
kan je met onze podcasts bidden waar en wanneer
je maar wil via je smartphone, tablet of iPod: tijdens
je ochtend- of avondtoilet, in de tram, bus of trein, al
wandelend, gewoon op je computer, alleen of
samen met anderen.

De meditaties zijn geinspireerd door de ignatiaanse
spiritualiteit: een stukje uit de Bijbellezing van de
dag, meditatieve muziek en enkele vragen om het
Woord van God toe te passen in je eigen leven.
Samen 12 minuten.

Je kan de podcasts beluisteren op de website. Je kan
ze ook, met één druk op de knop, downloaden via
de website of via een app (i05 en Android). De app
voor Android is nu beschikbaar. De iO5-versie wacht
nog op officiéle goedkeuring.

Deze podcasts worden je aangeboden door het
Platform voor spiritualiteit van de jezuieten in de
Lage Landen.
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2 mei 2015 Grietje &3 jaar
Lieve mensen,

Heel hartelijk bedankt voor de vele hartelijke,
goede, lieve wensen, kaarten en cadeautjes
die ik mocht ontvangen voor mijn verjaardag.

Grietfe de Vries- Millenaar

Odyssee i” Koor Odyssee zoekt
=N v Tenoren en Bassen

Al bijna 50 jaar is koor Odyssee uit Hoofddorp een
muzikaal begrip in de regio. Wij werken met
regelmaat mee aan vieringen en diensten en wij
geven daarnaast met regelmaat concerten in
schouwburgen en op locatie. Het recente Ameezing
Concert en de Bevrijdingsconcerten in schouwburg
de Meerse zijn voorbeelden hiervan, waarbij het
koor o.lv. Addy Alberts volle zalen heeft getrokken
met zeer enthousiast publiek. Het koor bestaat uit
zo'n 55 leden en het wordt al jarenlang begeleid
door een eigen combo. Volgend jaar staat een
concert met Ernst Daniel Smit op het programma en
daarnaast zijn we langzamerhand bezig om het 50
jarig jubkileumn van het koor voor te bereiden.
Kortom, Odyssee is een dynamisch koor en op vele
muzikale terreinen actief. Om deze activiteiten
optimaal te kunnen blijven doen, zijn wij nu op zoek
naar enkele enthousiaste tenoren en bassen in de
leeftijd van 25 tot 55 jaar om het koor te komen
versterken,

De repetitie is op dinsdagavond in Hoofddorp van
20,15 wur tot 22.15 uur, Ben je geinteresseerd en zou
je een keer een avondje willen proefdraaien, dan kan
dat altijd. Meer informatie kan je vinden op de
website van het koor (www.koorodyssee.nl) of
verkrijgen bij Marcel Stokkel, voorzitter van de
vereniging (tel: 023-5848861). Direct aanmelden kan
bij Ria de Block (secretaris, tel: 023-5631543).

Wij hopen jou van harte te kunnen begroeten als
nieuw lid!

Koor Odyssee

Marthagroep

Woensdag 22 juli zijn de dames van de Filippijnen
aan de beurt om de kerk schoon te maken.
Woensdag 19 augustus de dames Dekkers, Ruiter en
Van Roode.

Woensdag 16 september de dames van de
Filippijnen.

Contactpersoon: Mw. van Roode tel. 5612243,



Vrouwen onderweg

Vrouwen onderweg
Een sterke vrouw wie zal haar vinden?

In de Bijbelse tuin staan vanaf 9 mei een aantal zeer bijzondere
beelden. Het zijn Bijbelse vrouwen, gemaakt door de zusters van het
Liobaklooster in Egmond.

Tijdens de presentatie en inzegening door drie heren, te weten
pastoor Kees van Lent, diaken Paul Bindels en diaken Han Hartog
gaf zuster Emmanuele aan, dat zij zeer blij was met de opdracht die
zij van pastoor Van Lent hadden gekregen om een aantal
vrouwenbeelden te maken voor de Kaag.

Toen er acht beelden klaar waren zijn die naar de tuin van het
Bijbels museum in Amsterdam gegaan. Nu staan ze voorlopig in
Hoofddorp om daarna op Kaageiland een plek te krijgen.

Zuster Emmanuele kreeg de vrije hand in het kiezen van de vrouwen. Zij koos voor sterke vrouwen met
herkenbare gevoelens, maar ook vrouwen met een bijzonder verhaal of opmerkelijk karakter.

Bovendien viel haar keuze op vrouwen die een naam hebben gekregen. Immers veel vrouwen in de Bijbel
blijven naamloos.

Bazalt zuilen

De beelden zijn gemaakt van basalt, gestolde lava , afkomstig uit het Eifelgebergte.

Het is het allerhardste materiaal wat je je maar bedenken kunt. Bovendien erg moeilijk te bewerken. Menig
beiteltje is dan ook gesneuveld. Volgens kenners zijn de vrouwen uit het Liobaklooster de enigste vrouwen
in Nederland die met dit materiaal werken. Ze hebben zelf de werkwijze ontwikkeld.

En zoals Emmanuele zei:'Hoe harder het materiaal- hoe mooier het is om mee te werken!

Wie goed naar de zuilen kijkt ziet dat ze als het ware een gekleurde huid om zich heen hebben. Soms zijn ze
groen, soms hebben ze de kleur van ijzer. Daar is bij het beeldhouwen mooi gebruik van gemaakt. De
attributen van de vrouwen zijn gemaakt van brons.

Welke vrouwen hebben een plek gekregen.?

De ruimte in deze Info is te klein om het verhaal van alle 8 vrouwen
te vertellen. We zetten ze daarom gewoon even voor u op een rijtje
met vermelding van het Bijbelboek waar u hun verhaal kunt lezen
en van hun attributen waaraan u ze kunt herkennen.

Eva- Genesis 3, attributen slang en een vrucht.

Tamar- Genesis 38, attributen leeuwenkop, staf en zegelring
Mirjam Exodus 15:20 attribuut tamboerijn

Batseba- 1 koningen 1, Hooglied 3_11 attribuut: kroon

Maria Magdalena- Johannes 20: 1-18 kruikje balsem

Zwangere vrouw- openbaring 12: 1--40, attributen: maan onder
haar voeten en sterren rond het hoofd.

Rond de vrouwenbeelden worden een aantal thema bijeenkomsten gehouden. Op elke bijeenkomst staat
&én vrouw centraal. De bijeenkomsten worden geleid door vrouwelijke theologen uit de Haarlemmermeer.
Zaterdagmiddag 20 juni. Eva, begeleiding Fieke Klaver. Tijd: 14.00-15.30 uur

Zaterdagochtend 4 juli, Maria Magdalena, begeleiding Hedi Hegeman. Tijd 10.30-12.00 uur
Zaterdagmiddag 5 september, Hagar, begeleiding Carla van Drie. Tijd: 14.00- 15.30 uur

Zaterdagmiddag 10 oktober, Tamar, begeleiding Els van Dongen. Tijd: 14.00-15.30 uur

Hartelijk welkom!! Aanmelden gewenst. Via info@boekwinkelhetkruispunt.nl
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Parochie breed

HONDERD JAAR GELEDEN

(Bron: Katholieke [llustratie)

In de edities van 1915 is veel geschreven over de
heersende Eerste Wereldoorlog. Onderstaande foto
toont het opdragen van de H. Mis: als altaar
fungeerde het dak van een jeep!

Opbrengst Collectes

11en 12 april € 39232
18 en 19 april € 35267
25 en 26 april € 361,93
2, 3, 9en 10 mei € B4820
16 en 17 mei € 57264

Extra collecte t.b.v. Missio € 20342

23 en 24 mei € 44919
30 en 31 mei € 32961
31 mei Meerjazz € 56511
6en 7 juni €1.353,49

22

Naamplaat: De Eimnb:'uq 02

Spreekwoorden

Spreekwoorden en uitdrukkingen: hoe komen we
eraan? Onze Info heeft een rubriek over herkomst
en betekenis. Deze keer nemen we u mee naar
Zwanenburg, waar we u de Bietenbrug laten zien.

Ik ga de Bietenbrug op

Zoals u dat op de foto kunt zlen, kan dat in
Zwanenburg letterlijk. En waarom ook niet? Met de
Zwanenburgse brug is niets mis. Figuurlik gezien
heeft “Ik ben de bietenbrug opgegaan” een
negatieve klank. Het betekent™ dat iets is fout
gegaan, of verkeerd afgelopen, dat je in de
moeilijkheden zit. Het Genootschap Onze Taal
geeft een voorbeeld: “Veel deelnemers die te snel
aan een Marathon beginnen, gaan vaak na zo'n 20
kilometer de bietenbrug op.” Waar komt deze
negatieve associatie eigenlijk vandaan? Vroeger
was een bietenbrug een brug waarover boeren met
hun karren met bieten reden. Die brug werd glad
doordat er soms bieten van de kar vielen en die
werden dan platgereden. Met alle narigheid van
dien.

Gezien de vele suikerbieten die via Zwanenburg
naar de Suikerfabriek in Halfweg werden vervoerd,
hoort de Bietenbrug in dat dorpje helemaal thuis.

De brug met op de achtergrond
de gude suikerfabriek

ToudaSalo.

yoga lifestyle

yoga cursussen in Hoofddorp
door Dewi Gunther-Soedibyo

www.tadasana.nl %
023 - 561 81 66 “®




g Peter van der Geest
A/M\/an der Geest  Telefoon: 023-5634906
Pt Mobiel:  06-55360706
Bd: petervdgeest@hetnet.nl

Zoals: Kozijnen en deuren in hout en kunststof
Meubels voor binnen en buiten, naar uw idee
Leveren en plaatsen van schuur en schutting

Alle voorkomende klussen binnen-en buitenshuis.

Beomstersiraat 41, 2131 ZA Hoofdderp
E.v.E. 34100586, Bank: NL38 REBO 0155 5440 12 EUR.

Welkom in onze wereld

FIETS W ERELD

HOOGMA FIETSEN TUSSENWEG 4547 HOOFDDORP

OEFS553230 WWW. HOOGMA.NL DL TM WA 3 TOT 18 UUR ZA. TOT 17 UUR

72N i it e

optimale belangenbehartiging op lokoal niveau
hulp bij belasting invullen/korting ri jbew jskeuring
karting op uw Zorgverrekering
gratis tijdschrift Nestor en KBO "Meer 'Mieuws

. deelnemen oan vele activiteiten en evenementen
dit en nog veel meer voor een betoalbare contributie van

€. 25,00 per jaar
WORDT DAAROM LID VAN DE KBO
Inlichtingen e-mail: secr kbo hoarlemmermeer Equicknet.nl

of tel: 023-5556734

Du-llens VakFotografie

Totogratie met een persoonlijke tint

Bernadette Dullens
Antje Breijerstraat 36
2132 ZT Hoofddarp
bernadette@du-llens.nl
023-5578335
06-52500473

I\H:H ':UF{

Bel voor een afspraak:

Bent u nnk toe

Hiaft u ool 2o'n Styllt in buis?
O Ll u doer ani di raksrd s oralie weeTsrgen

HBarendsma #

“#‘f!llﬂ!bﬂl e il

Hofmans
Bouwadwvies

Parkiamn 40

2132 BM Hoofddorp

Tal + 31 5615437

Mobssl + 31 & 23 08 13 06
Esmad inhokmans@lijbrandtnl

Ramingen / begrotingen
Bouwbegeleiding

1 %ﬂﬁff}ff@f 7
I Natuursteen
Glas

Brons

Urnen

GEDENKEN IN STIJL

Menumenti
Burgemeester van
Stamplein 294
2132 BH Hoofdderp
www.monumenti.nl Tel: 023 2302069

punweg

0 jadr uiteanrioog

Afscheid nemen is iets heel persoonlijks...

Wij nermen de tijd, ruimte en aandacht om een
passand afscheid vorm te geven

Dunweq Uitvaarizorg

Achterweq 40-42, 2132 BX Hoofddorp
Tel: 023 563 35 44

nfo@dunweg.nl

wahw, dunweg.nl

Spannenburg 42
2135 GP
Hoof

Valeriya Zakopay

Pianoles voor iedereen




Reizen

Laatst zag ik, Kikker, heel veel mensen op -~ iedereen weer in de bus moest zitten.

ons kerkplein staan. Ze stonden te praten in ~*- Dat knoopten we in onze oren.

het zonnetje. Ineens stopte er een bus. Mijn =.~ Toen gingen we op pad, de muizen en ik,
vriendjes, de muizen, riepen: “Ga je mee, + = Door de bomen en struiken, benen en wielen
Kikker, mee op reis?” Ik aarzelde. Op reis? w zag ik iets bekends, een kerk! We schuifelden
“Kom op, iets leuks! De bus naar Banneux!” - _mee naar binnen. De mensen gingen er

En ze vlogen naar de deur. Ik hupte ook - - bidden, net als thuis. “Bah’”, riepen de muizen,
langs dertig benen en een rollator - de busis.=.  “is dit nu vakantie? We moeten toch 16l

We verstopten ons achter een grote tas met = = maken?” En ze namen me mee naar allerlei
verse krentenbollen. = plekken waar kruimels en halve taartjes te

De reis duurde heel lang. Eindelijk waren we < vinden waren. We propten ons helemaal vol
in Banneux. De reizigers stapten uit, en wij <= en vergaten de tijd. Nog net op tijd glipten we

hupten mee over een enorm parkeerterrein. .~ de bus in. Poe-poe. De hele terugreis hebben
Toen ging mevrouw Bontje, de koster, E ,—1‘_-,: wij liggen kreunen van de buikpijn.

voor de groep staan. = Maar de mensen niet. Die waren helemaal
Ze vertelde waar de mensen naartoe kc-nden npgeknapt van de reis.

hoe laat de lunch was en op welk tijdstip “ Serieus! Van het bidden in Banneux!

) Grl::tel:jijdem woorden in de tekeningen?
en ernaast in, dan lees je in de gekleurde vakjes van boven naar benede
Deze vakantiegaik:

Reizen kan ook anders:
reizen in je hoofd, — GEE[ JUHW mi ﬁmhte liis
dwars door avﬂntursn : helpt je om te wachten
die je zelf echt geloo ' Jp jeechte vakanhmml

“Als je op reis bent en onderweg iemand
tegenkomt die jouw hulp nodig heeft,
help die dan, voordat je verdergaat.
Als je dat doet, leef je echt.
Lr}ck maar op in de Bijbel: Lucas 10, vers 28-37) :
P &G oy | S|P ) 904 “Ual Uy “Uasap| |25 LapEgs
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