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Eigen Boek
UW EIGEN BOEK UITGEVEN? BIJ ONS KAN DAT!

Uy wansan staan voorop
Professionele begeleiding
Verzorgde vitgave
Aantrekkelijk prijs

Print on demand

Zelf pakket samenstellen

DA M openhaarden

Waarom Kieren voor

Uitgewverij Eigen Boek?
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Op onze website kunt u alle informatie vinden die u nodig hebt voor
hat witgawvan enfof kopen van ean boak. Indien u toch nog vragan
hebt, kunt u ons bereiken per e-mail of telefoon:

Uitgewverij Eigen Boek B.V. Telefoon: D6 46278584
Engelsholm 97 www.uitgeverjeigenboak.nl
2133 AE Hoolfddorp info@uitgeverijeigenboek.nl

Thunnissen Onderhoud

bouwt aan continuiteit

www.thunnissenonderhoud.nl
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N
www.elleendkids.c 5

ACCRABONIS

Of neeam nu contact op: +31(0)23 6326013
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Lange Herenstraat 30-28, naby station Haarkem
wiww. troupinnatuurstean.nl
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Howveniersbedrijf van der Geest
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(24 uur per dag, ook in unnﬁnodig hEEft.

L blijft ons hier bij de kerk tegenkomen
gttt = s het weekend)
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f wiww.monutawesterveld.nl
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Colofon
ParochiemagaZlN verschijnt 9x per jaar in een oplage
van ca. 2600.

Redactieadres
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedopernl
Kopij inleveren: Info nr. ¥ vodr 9 september
Info nr. 8 voor 7 oktober

Info bezorging
(afhalen nr. 7 donderdag 1 cktober;

Bezorgen uiterlijk vadr zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
- Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos 38
-Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Weerdenburg 1
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

16.00-18.30 uur, MNaxos 24

Vragen over de bezorging: via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

parochie gironummer NLOG INGB 0000172863
parochie banknummer NL70 RABO 0324501528
t.n.v. parochie H. Joannes de Doper te Hoofddorp

www.hjoannesdedoper.nl
www.kerkeninhoofddorp.nl

Boekwinkel Kruispunt

Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,
zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament
Beheerder: Rianne van Lent, tel. 0252 250333

Fundamement verzorgt wekelijks een maaltijd.

U kunt zich aanmelden via Rianne van Lent:

tel. 0252 250333 of email: Fundament@kaagnet.nl.
Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon.

Kopij voor het volgende nummer moet binnen zijn
voor woensdag 9 september

Dit is een editie van het parochiemagaZlN een uitgave
van stichting De Zalige Zalm.

Foto voorkant: SC&ne uit de voorstelling Ladders Zat

Info en Inhoud

Pastores:

C.Th.d. van Lent - Pastoor
Kruisweg 1071, 2131 CT Hoofddorp
tel. 023 5616437 of

06 51981165 in dringende gevallen
e-mail: cvlent@zonnet.nl

L.J.P. Mesman - Pastor

Sparresholm 78, 2133 BR Hoofddorp
tel. 023 5610622 of 06 51620939
e-mail:
leo.mesman@hjoannesdedoper.nl

Paul Bindels - Diaken
tel, 06-43540033 e-mail;
paul.bindels@hjoannesdedoper.nl
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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends of

op donderdag: contactpersoon Tiny Graafmans

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook in
het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u voor
vervoer bellen naar mw. K. Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152,

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl} in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt U voor hulp de PCI
benaderen. Met uw hulpvraag kunt U terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochiesadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: parochiesecretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve vrijwilligers,
Matuurlijk willen we dat blijven! Hebt u tijd en zin
om een actieve rol in onze parochie te spelen,
schroom dan niet om even een kijkje te nemen in
de boekwinkel en bij het parochiesecretariaat.
Daar ligt een map met vacatures, voor denkers en
doeners, er zit vast iets voor u bij!

Parochie - informatie en berichten

Van de Redactie

Voor de meesten van ons is de vakantie
voorbij. We hopen dat u het fijn had en weer
nieuwe energie hebt kunnen opdoen.

Op zondag 13 september houden we open huis
in en rond onze parochie. Eigenlijk bent n
altijd welkom, maar deze keer willen we u
extra hartelijk en gastvrij ontvangen om u te
laten zien welk een rijkdom aan activiteiten er
in onze parochie zijn. Wij zijn er trots op en
hopen dat u allen een kijkje komt nemen. Het
programma komt met deze Info mee.

De Raad van Kerken Hoofddorp heeft een
startavond die u niet mag missen: de
theatervoorstelling "Paulus in het oog van de
storm’, op vrijdagavond 4 september in de
Lichtkring,

Deze voorstelling brengen we graag onder uw
aandacht, evenals het najaarsprogramma dat
als titel meekreeg ‘God heeft vele namen’. Het
is een heel divers programma waarin voor
iedereen wel iets te vinden is, of u nu van
kunst of theater houdt, of van een goed boek
of muziek of een goed gesprek (pagina 8).

En wist u dat onze parochie een openlucht
theater heeft, Het Labyrint? Inmiddels is de
eerste voorstelling gepeeld: ‘ladders zat” en
het was een groot succes. Op pagina 15 leest u
er Ineer over

Nog een opvallende activiteit, op pagina 1T: er
staat een stoel voor je klaar in het
Fundament: lekker eten en gezelligheid voor
een klein prijsje. Schuif gerust aan!

De redactie

Verschijningsdata ParochiemagaZIN

Nr. Periode Inleveren Afhalen
Kopij bezorging

7 3-10tot 31-10 9 september 1 oktober

8 31-10tot19-12 7 oktober 29 oktober

9 1912 tot30-01 25 november 17 december



Pastoraal woord

Wat is een goede herder?

In juli de lezingen over herders. In het Latijn is dat
'pastores’en dus voel ik me dan aangesproken. In het
nieuws was het dreigende ontslag van een
penningmeester van een parochie in Dronten.

Dat heb ik in de preek besproken en mensen wilden
de tekst. Daarom hier deze preek:

Ik heb soms moeite met herders die boven me
gesteld zijn. Als er in Dronten een penningmeester
van een parochie wordt ontslagen omdat de man
zich ongelukkig voelde in zijn lichaam en vrouw is
geworden. Dan vraag ik me af moet je zo iemand
ook dit nog aandoen? Met welk argument? In de
priesterraad werd gesproken over een brief aan de
paus die een jonge priester rondstuurde met de
vraag om ondertekening. Op de volgende synode
over het gezin moet de paus vasthouden aan de
traditionele kerkelijk leer en daar geen
veranderingen in aanbrengen, vinden sommigen.
Matuurlijk staat de bisschop voor de kerkelijke leer.
Hij gebruikte daarbij drie keer het woord’
scheppingsorde.

Wat kan de orde in de Schepping betekenen in
concrete gevallen?

Het woord ' Scheppingsorde’ brengt ons bij het
scheppingsverhaal, of eigenlijk twee
scheppingsverhalen. Prachtige verhalen die ons
zeker respect bijbrengen voor de relatie man - vrouw
met liefde en trouw. Ook voor dieren en planten en
bomen past ons eerbied. Je kunt zeker zeggen dat
het Gods bedoeling is dat kinderen in een stabiele
situatie kunnen opgroeien met rust en regelmaat om
later hun eigen weg te kunnen gaan. De zin: daarom
zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich
hechten aan zijn vrouw en die twee worden een
vlees, is heel wezenlijk voor veel menselijke situaties,
maar je moet het niet al te letterlijk nemen. Dat
Maxima naar Nederland kwam en Willem Alexander
niet naar Argentinié verhuisde zal niemand als on-
Bijbels zien of tegen de scheppingsorde. Als je
‘scheppingsorde’ te letterlijk neemt zou de keuze
voor het celibaat ook fout zijn. Dat kan de bisschop
toch niet bedoelen. God heeft ons voeten gegeven
om te lopen en de vogels vleugels om te viiegen. Als
de bisschop naar Rome moet gaat hij niet lopen,
maar vliegen. Dat is toch niet tegen de
scheppingsorde. Roken van sigaren lijkt me wel
tegen de scheppingsorde. Als mensen ontdekken
dat ze aangetrokken worden door mensen van
hetzelfde geslacht geeft het scheppingsgeloof dan
aan wat er wel of niet mag? De kardinaal heeft in een
vorige functie daar dingen over gezegd waarover hij
in een interview geen vragen wilde beantwoorden.
De paus is daar bescheidener in en laat merken dat
hij van onnodige veroordelingen af wil.

Als mensen ontdekken dat
hun gevoelens niet bij hun
hichaam passen, hebben wij
als kerk daar dan een
mening of een cordeel
over? Een goede herder
past hier bescheidenheid.
Het zou fijn zijn als we bescheiden en meelevende
herders in onze kerken zouden hebben. Maar recht
hebben we er niet op. Het evangelie vertelt ons
duidelijk dat er godsdienstige leiders kunnen zijn die
verkeerd denken en handelen. Als Jezus dat al aan
den lijve ervaren heeft, wie zijn wij dan dat we
denken alleen volmaakte herders te krijgen?

Jeremia zegt: |k zal herders aanstellen die ze zo
zullen hoeden dat ze geen angst meer kennen.

Als Jezus ergens kwam, zei Hij:' Wees niet bang'
Paus JP Il zei dat ook in Polen en Jaruzelski was daar
weer doodsbang voor.

Waarom is Jezus een ‘goede herder' Hij leefde vanuit
groot vertrouwen op de Schepper van alle mensen.
Dat had tot gevolg dat Hij mensen niet veroordeelde
om wat ze verkeerd hadden gedaan of nog deden,
maar Hij keek naar hun mogelijkheden en eigen
kracht. Hij hield zo van mensen dat hij voor de dood
niet bang was en Zijn leerlingen hadden ervaren dat
Zijn kracht , Zijn geest ook in hen aan het werk was.
Ze voelden: Jezus leeft. De Goede Herder geeft zijn
leven. Als Jezus een goede herder was en is, dan
zijn wij ook uitgenodigd goede herders voor elkaar
te zijn.

Opbrengst Collectes

27 mei Pinksteren:
€ 935,37 Collecte!1: Bruggen bouwen in
Palestina en Israél
€ 736,10 Collecte 2: Onkosten viering

13en14juni €275,55
20en 21 juni  €513,77
27en28juni €462 58
04en05juli  €46039
Menl1Zjuli €246,74
18en19juli  €423,71
25en26juli  €378,73
01 en02aug. €506,75



Pastoraal woord

Overledenen

Arie Kreike - 86 jaar

In Aalsmeer is Arie geboren op 6 maart 1929 als 4e
kind in een gezin dat uiteindelijk uitgroeide tot 9
kinderen. Hij doorliep in Aalsmeer de lagere school
en na schooltijd moest hij, evenals zijn broers, zijn
vader helpen in het boerenbedrijf.

Als kind voetbalde hij graag, was misdienaar en
leerde daar gregoriaans zingen. De liefde voor zingen
is altijd gebleven. Hij had een breed repertoire, van
oude volksliedjes tot Gregoriaans.

Van het laatste had hij geen tekst nodig, de liederen
kende hij uit zijn hoofd.

Aan het eind van de jaren 1930 verhuisde het gezin
naar een woning met bedrijfsruimte, stallen en een
boomgaard in het buurtschap Rozenburg. Het
boerenbedrijf en de handel in groenten en fruit van
zijn vader werd later voortgezet door Arie en zijn 3
broers.

Bij familie in Den Helder leerde hij Tiny Orij kennen.
Zij zijn in 1965 getrouwd en gingen wonen in een
gedeelte van de ouderlijke woning in Rozenburg.
Daar zijn hun 4 dochters en 4 zonen geboren. Arie
was een rechtvaardige en zorgzame vader. Hij zorgde
op zondag voor de warme maaltijd en ging 's
middags met zijn kinderen wandelen of deed
spelletjies met ze. In de vakanties mochten de
kinderen meehelpen, Dat‘'mogen helpen werd in
latere jaren min of meer ‘moeten helpen:

Toen Arie de pensioengerechtigde leeftijd bereikte is
hij gestopt en in 1994 kochten zij een huis in Ter Aar.
Dat was het begin van een fijne tijd samen met Tiny.
Ze maakten veel reisjes en sloten zich aan bij een
bowlsclub. Bij het huis was een grote tuin waar Arie
groenten verbouwde en ook kippen hield.

In 2007 overleed zoon Henk en in 2012 overleed Tiny,
Arie had daar veel verdriet van.

De laatste jaren kampte hij met een slechter
wordende gezondheid. Hij kreeg te maken met
hartfalen en het laatste jaar namen zijn krachten af.
Daags voor zijn overlijden heeft hij de ziekenzalving
ontvangen door pastoor Kees van Lent. Daarna heeft
hij van zijn kinderen en kleinkinderen afscheid
genomen waarbij hij ieder van hen iets persoonlijks
had gezegd.

Arie is op 14 juni thuis overleden en zijn uitvaart in
onze kerk op 20 juni was geheel in de lijn van Arie -
het Gregoriaans koor aanwezig. Zijn zoon Cor zong
ook mee in het koor. Arie is begraven op ons kerkhof
en rust bij zijn vrouw Tiny.

L

Gezocht: vrijwilligers rond de
kerkdiensten in het Spaarne Gasthuis
Haarlem Zuid en Hoofddorp

Voor de zondagse kerkdiensten in het Spaarne
Gasthuis zoeken we versterking van onze groep
vrijwilligers. Vrouwen en mannen, waarbij we in
Haarlem Zuid vooral een mannengebrek hebben.

- Op de locatie Haarlem Zuid (voormalig
Kennemer Gasthuis) zijn we vooral op zoek naar
vrijwilligers die op zaterdagochtend tussen 10 en
half 12 patiénten gaan uitnodigen voor de
kerkdienst, en die de volgende zondagochtend
deze patiénten met bed of rolstoel naar de
viering in de polihal kunnen begeleiden.

- Opde locatie Hoofddorp (voormalig Spaarne
Ziekenhuis) zoeken we met name voor de
vrijdagmiddag mensen die tussen 2 en half 4 de
afdelingen opgaan om patiénten uit te nodigen
voor de kerkdienst, en om die zondagochtend
mee te helpen patiénten te halen en te brengen.

Op beide locaties begint de zondagse kerkdienst om

half 11. Met het ophalen van de patiénten beginnen

we om 10 uur.

Voor uw inzet krijgt u veel waardering van patiénten.
U doet uw werk met een leuke groep collega-
vrijwilligers, onder begeleiding van de geestelijk
verzorgers van het Spaarne Gasthuis.

Beschikt u over:

- eens in de vier weken tijd op de zondagochtend,

- eneens per vier weken tijd op de vrijdagmiddag
cq zaterdagmorgen

- goede contactvaardigheid (inlevend, zorgvuldig,
doelgericht)

- eneen goede lichamelijke conditie,

en hebt u belangstelling voor dit werk, neemt u dan

contact op met één van ondergetekende geestelijk

verzorgers van het Spaarne Gasthuis of met de

cotirdinator van de Unie van Vrijwilligers

(023-8908783). Zij kunnen u meer informatie geven.

Frans Bossink

Spaarnepoort 1, 2134 TM Hoofddorp
Postbus 770, 2130 AT Hoofddorp
T(023) 890 7331

Elly Walet

Boerhaavelaan 22, 2035 RC Haarlem

Postbus 417, 2000 AK Haarlem

T(023) 545 3199
www.spaarnegasthuis.nl



Parochie breed

HONDERD IAAR GELEDEN

Bron: Katholieke Illustratie

Eindelijk iets gevonden dat in honderd jaar niet is veranderd: Prinsjesdag. De derde dinsdag in september
vindt de opening plaats van de zitting van de Staten-Generaal. Op de foto staat staat de gouden koets voor

de ingang van de Ridderzaal op het Binnenhof.

Ofschoon pas in 1977 de traditie van opvallende hoeden begon (Erica Terpstra gaf de aanzet tot het
veranderen van de grijze massa) was er bij de vrouwen van de ministers in 1915 al sprake van een

hoedjesparade.

lona vespervieringen

De Doopsgezinde Gemeente houdt 4 x per jaar een
korte vesperviering waarbij we liederen van lona
zingen,

lona is één van de Hebridische eilanden aan de
westkust van Schotland.

Daar sprankelt een nieuwe vorm van spiritualiteit, met
een open oog voor de natuur.

De lona Community draagt verantwoordelijkheid en
zorgt voor een gelijkwaardige manier van samenleven
van arm en rijk.

Een wisselende, oecumenische groep mensen woont de
lona vieringen bij en geniet van het zingen van de
Nederlandse vertalingen.

We hebben handige liedmappen gemaakt, worden
begeleid door Kees Bos op de piano en door Emile
Vriens als cantor. Het zingen wordt afgewisseld door
teksten, gedichten en meditatie.

ledere avond begint om 19.30 uur in onze kerkzaal en
duurt hooguit 3 kwartier. Wordt altijd afgesloten met
gezellig samen koffie of thee drinken.

De herfstviering is op vrijdagavond 25 september, en is
vanwege de Vredesweek gericht op het thema Vrede!l!
De winterviering volgt na de kerstdrukte, op 8 januari.
HetVoorjaar komt aan bod op 8 april, en de zomer op
24 juni.

Bij vragen over deelname: hegemanhedi@gmail.com of
telefoon 0172-442423.

SAMEN IN GESPREK
over de film WILD

Als start van onze themamiddagen -op donderdag
17 september- kijken we naar een film die
gebaseerd is op een ware gebeurtenis.

Madat haar moeder overlijdt en haar huwelijk
strandt, besluit de jonge vrouw Cheryl Strayed om
een wandeltocht van meer dan 1500 kilometer te
maken. Zonder ervaring of voorbereiding begint ze
aan de gruwelijk zware tocht die uiteindelijk haar
leven verandert.

Omdat we na aflcop van de film neg even na willen
praten, is er om 13.45 uur koffie/thee en beginnen
we om 14.00 uur precies. Om 16.00 uur sluiten we af
en daarna is er weer koffie/thee.

locatie: parochiehuis naast de r.k. kerk,
Kruisweg 1073.

inlichtingen: jj.bergsma@live.nl of tel. 565.24.00

De themamiddagen worden georganiseerd i.s.m. de
Katholieke Belangen QOrganisatie voar senioren
Haarlemmermeer.



_ Najaarsprogramma 2015 Raad van Kerken
Nt Hoofddorp: “God heeft vele namen”

Aaad van Herken
Hoalddarp

Startavond: Theatervoorstelling: Paulus in het oog van de storm

In deze voorstelling presenteren de theatermakers Kees Posthumus (zang en spel) en Juul Beerda (muziek
en spel) Paulus als de apostel van de vrijheid. Vanaf het moment dat hij het licht heeft gezien en een stem
heeft gehoord, zal Paulus gepassioneerd en onvermoeibaar vrijheid voor ieder mens verkondigen. In een
decor van fok- en grootzeilen en op de klanken van een accordeon onderzoekt Paulus de mogelijkheden en
grenzen van deze grootse, bijna niet te vatten vrijheid.Vrijdag 4 september 20.00 uur-21.20 uur, De
Lichtkring, Lunenburgdreef 70, Toegang gratis, vrijwillige bijdrage na afloop.

Geloof en Bijbel
God heeft vele namen
Binnen het Oude Testament wordt God met vele namen aangesproken en bezongen. Dat diverse spreken is
het onderwerp op een avond waarop we een aantal verhalende en poétische teksten uit het Oude
Testament lezen en bespreken. Maandag 12 oktober 2015, 20.00 - 22.00 uur, Marktpleinkerk, consistorie.
Leiding: ds. Adri van der Wal. Aanmelden kan via ds.avdwal@pghoofddorp.nl

Op ontdekking in de Bijbel

Dit jaar lezen we samen in de Handelingen van de apostelen. We betrekken er ook enkele brieven van
Paulus bij.

Donderdag 17 sept., 1 okt, 29 okt., 12 nov. en 14 en 28 januari, 20.00-22.00 uur, boekwinke| het
Kruispunt. Begeleiding: pastor Leo Mesman. Aanmelden kan via info@boekwinkelhetkruispunt.nl

Gedichten bij Bijbelse Beelden

In de Bijbelse tuin achter de Joannes de Doper kerk luisteren we bij een aantal beelden naar gedichten.
Wat zegt het gelezen gedicht ons samen met het beeld? Woensdag 16 september van 19:30 - 20:30 uur in
de Bijbelse tuin met start in boekwinkel het Kruispunt. Begeleiding: pastor Leo Mesman. Aanmelden kan
via info@boekwinkelhetkruispunt.nl

Christianity Explored: het geloof in 7 stappen

De cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over het christelijke geloof. Wie is Jezus? Waarom
kwarm Hij naar de aarde? Wat is geloof? Hoe kan je laten zien dat je Jezus kent? We gaan op zoek naar de
antwoorden in het bijbelboek Marcus. Een werkboek en dvd horen bij het cursusmateriaal. Informatie en
opgave: Christien Nierop tel:023-5653357, n.c.nierop@qguicknet.nl of Marja van der Viugt tel:
023-5612450, p.j.vlugt@hetnet.nl

maandag 21, 28 september, 5, 12, 19, 26 oktober, 9 november in de Marktpleinkerk, Marktplein 92.

Elke avond begint met een gezamenlijke maaltijd om 19.00 uur. Wanneer dit te vroeg voor u is, dan kunt u
ook aanschuiven bij de koffie om 19.45 uur. Rond 21.15 uur sluiten we de avond af.

Geloof en cultuur
Vrouwen onderweg
In de Bijbelse tuin in Hoofddorp staan 8 nieuwe beelden van Bijbelse vrouwen. Vrouwelijke theologen uit
de Haarlemmermeer zetten steeds één van deze vrouwen in de schijnwerpers. Plaats: in en rond
Boekwinkel Het Kruispunt.
zaterdag 5 september, Hagar begeleiding - Carla van Drie, 14.00-15.30 uur
zaterdag 10 oktober, Tamar, begeleiding - Els van Dongen tijd:14.00-15.30 uur
Informatie: www.boskwinkelhetkruispunt.nl Aanmelding: info@boekwinkelhetkruispunt.nl

Twee avonden over Franciscus en het Zonnelied

Op de eerste avond verdiepen we ons in Franciscus en zijn spiritualiteit. Op de tweede avond gaan we al
schilderend zelf het Zonnelied verkennen. Beide avonden zijn ook los van elkaar bij te wonen.Data: 14 en
21 september om 20.00 uur in de Ark. Materiaalkosten: € 5,- .Graag van tevoren aanmelden bij
ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl, tel. 023-2000192.

Filmhuis extra

Filmavonden in Het Oude Raadhuis met een ‘extra’: een inleiding door iemand uit de Haarlemmermeer
met een passie én een nagesprek met de inleider. Data, films en sprekers nog niet bekend. Zie t.z.t.:
www kerkeninhoofddorp. n?.

Begeleiding: Aarnoud v.d. Deijl

Flexibel geloven

Aan de hand van het boek Flexibel geloven, zingeving voorbij de grenzen van religies, gaan we in op wat
ervaringsdeskundigen in interviews daarover vertelden. In gesprek leren we over onze weg naar God, die
daar is, waar men Hem (of Haar) zoekt. Donderdag 17 september en 1 oktober, van 14.00-16.00 uur .
Begeleiding: Hedi Hegeman., Aanmelden kan via hegemanhedi@gmail.com Plaats: Doopsgezinde kerk,
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Geloof en praktijk

‘Wij en vrede in Oekraine’

In het kader van de vredesweek organiseert de Vredesambassade Haarlemmermeer een avond over het
conflict in Oekraine. Een spreker zal het thema inleiden. Woensdag 23 september 20.00 uur In het
Parochiehuis.

Doodgaan voor beginners

Deze cursus is voor levenden, die niet bang zijn om over de dood na te denken. Aan de orde komen onze
ervaringen met dood gaan, leven na dit leven, palliatieve zorg, euthanasie en tips over wat we zelf
omtrent ons levenseinde kunnen regelen.

Kosten: €10 voor de 4 bijeenkomsten. Aanmelding via hegemanhedi@gmail.com. Dinsdagmiddag &, 13,
20 en 27 oktober 14.00 tot 16.00 uur, Doopsgezinde kerk. Begeleiding: Rina Brants en Hedi Hegeman

Iona vieringen

Cecumenische Iona vieringen bieden in ieder seizoen volop ruimte om Iona liederen te zingen. Met het
aansteken van het licht, elkaar met vrede groeten, meditatieve tekstjes/gedichten en stilte. V\oorgangster:
Hedi Hegeman, planist: Kees Bos, cantor: Emile Vriens. Herfstviering: vrijdag 25 september, winterviering:
8 januari, 19.30 tot 20.320. Doopsgezinde kerk.

“Met hart en ziel ... geloven!”

‘De Here, onze God, liefhebben met heel ons hart, met heel anze ziel, met heel ons verstand en met heel
onze kracht.” Een (de?) oproep in Gods Boek. Wat betekent dat, concreet? Een gezamenlijke verkenning.
Begeleiding: Mario Boelen (pastoraal werker Protestantse Gemeente Hoofddorp) Maandag 28 september
%?55,315‘;30 uur in de Pastorie aan de Hoofdweg 772, Aanmelding: mario,boelen@pghoo?ddorp.nI of 06 -

Spoorzoeken
Samen in gesprek
Thema-bijeenkomsten over spirituele, culturele en maatschappelijke onderwerpen,
17 september: de film "Wild", een jonge vrouw loopt 1500 km tijdens een persconlijke crisis;
8 oktober: het keukentafelgesprek met als gast een poortmanager van de sociale dienst Haarlemmermeer;
12 november: de islam, plaats de moskee Ar-Rahman, Graan voor Visch Hoofddorp;
10 december: de Amish in Noord Amerika met als gast een afstammelinge van deze mennonitische
geloofsgemeenschap;
14 januari: diverse vormen van verslaving met als gast een medewerker van Brijder Verslavingszorg.
Parochiehuis van 14:00 tot 16:00 uur. Begeleiding: pastor Leo Mesman. Aanmelden is niet nodig.

Leerhuis Kerk & Israél:

Twee avonden rond het thema "Joods leven van geboorte tot dood":

Donderdag 15 oktober: rabbijn Lody B. van de Kamp, over: Joods leven van geboorte tot huwelijk
Donderdag 19 november: rabbijn Marianne van Praag, over: Joods leven van huwelijk tot overlijden
Marktpleinkerk, in de ontmoetingsruimte, 20.00-22.00 uur. Kosten: € 4,-- inclusief koffie en thee.
Inlichtingen: W, van den Brink, 023 5642323, en ds. Adri van der Wal, 023 5630997 of
ds.avdwal@pghoofddorp.nl

25+

Met een groep leeftijdgenoten (25-40 jaar) praat je over je leven, je (on)geloof en de bijbel, De
onderwerpen kan je zelf aandragen, bij de uitwerking helpt ds. Coen Wessel, Informatie:
c.wessel@pghoofddorp.nl

Woensdag 23 september, donderdag 12 november, donderdag 28 januari 20.00-21.45 uur,

Dialoog in Muziek - 20 ‘Zingen uit de 20e eeuw”

Een dozijn koren uit onze regio laat een kwartier lang hun eigen lied te laten horen. Thema : Zingen uit de
20e eeuw - van Beatles tot Brecht, van Bartok tot Blof, en ook Arve Part en Percy Sledge zijn welkom!
Zondag 24 januari, 14.00 - 17.00 uur, Marktpleinkerk. informatie: dialooginmuziek@guicknet.nl

Locaties

De Ark, Muiderbos 36

Marktpleinkerk, Marktplein 92
Doopsgezinde kerk, Hoofdweg 6932
Boekwinkel het Kruispunt, Kruisweg 1067a
Parochiehuis, Kruisweg 1073

De Lichtkring, Lunenburgdreef 70

Kijk op www. kerkeninhoofddorp.nl voor actuele informatie of neem contact op met Flora van der Staaij
06-10469181 of bezinning@kerkeninhoofddorp.nl



De komende weken staat er weer van alles te gebeuren in en om de
boekwinkel. Want naast het verkopen van boeken zijn we natuurlijk ook druk
bezig met activiteiten in en rond de Bijbelse tuin en natuurlijk activiteiten
rond boeken. Daarom in deze INFO aandacht voor ons eerste echte literair
diner. En een derde bijeenkomst rond Vrouwen onderweg.
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Diner in Het Fundament
met Vonne van der Meer

Op donderdagavond 24
september 2015 organiseren wij
als boekwinkel ter gelegenheid
van ons 15 jarig bestaan ons eerste
echte literair diner.

Wij serveren een drie gangen
menu met vooraf een drankje en
tijdens het diner een glas wijn. Ma
afloop is er een koffie/thee. En ...
tussen de gangen door kunt u
genieten van verhalen van Vonne
van der Meer.

Prijs 25 euro

Aanmelden via onze mail:
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
of bel 023-5617392

M I SLENG ERLAMID

CHRISTIAS VAN DER MEIIMNES

Op zaterdag 5 september is er
weer een themabijeenkomst
rond ons project

Vrouwen onderweg.

Deze keer staat Hagar centraal
en zal Carla van Drie, de
bijeenkomst begeleiden.

Carla van Drie is geestelijk
verzorger in verpleeghuis
Janskliniek in Haarlem Centrum.
Tijdens haar HBO studie
theologie is zij enthousiast
geworden over de
zeggingskracht van beelden.
Volgens haar heeft het beeld
van Hagar van alles te zeggen
over een vrouw, die verder kan
nadat haar alles is ontnomen en
ze op zichzelf is terug-
gewarpen.

Tijd: 14.00- 15.30 uur
Aanmelden via
info@boekwinkelhetkruispunt.nl

Tijdens het Open Huis van de parochie op zondag 13 september kunt u
kennismaken met Monic Slingerland. Zij schrijft bijna dagelijks in Trouw
en is een kenner als je het hebt over Paus Franciscus. Zij schreef een
boek over het eerste jaar van de Paus en werkte mee aan een vervolg

daarop.



Joannes de Doper

y = ’ Proeven aan een bruisend aanbod

. in Hoofddorp
r Pl _ : .

zondag 13 september
11:00 - 16:00 uur

Joannes de Doper kerk
Hoofddorp

kom kijken wat onze kerk
te bieden heeft

werkgroepenmarkt - diaconie - toren beklimmen
rondleidingen Bijbelse Tuin - Kids & Jongeren activiteiten
lezingen door:
Nikolaas Sintobin - Monic Slingerland - Stephanie-Joy Eerhart
Boekwinkel Het Kruispunt

optredens zes koren en Muziekgezelschap Excelsior
bezichtiging kerk en kapel
kennismaken met pastores en parochianen - hapje en drankje
Toneelvoorstelling Ad & Eefje in openluchttheater Het Labyrint

n www.hjoannesdedoper.nl
www.facebook.com/joannesdedoper




Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

Zondag 13 september 10.00 uur: Filippijnse viering gezamenlijk met de
parochiegemeenschap. Dit i.v.m. Open Huis
Zondag 20 september 12.30 uur: Filippijnse viering

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het
Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur. De eerste zaterdag van de maand om 16.30 uur.
Er is geen viering op de zondag na de eerste zaterdag van de maand.
Zaterdag 5 september om 16.30 uur: Eucharistieviering; pastor K. van Lent.

Doopgesprekken

De doopgesprekken zijn op woensdag 23 en 30 september om 20.15 uur.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u beide avonden
meemaakt. Opgave voor het doopgesprek bij het secretariaat, zodat wij weten hoeveel
personen aanwezig zijn.

Bij voorkeur op woensdag of donderdagmorgen tussen 9 en 12.00 uur. Tel. 56 381 45
U kunt ook langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Kerkdiensten Spaarne Gasthuis

Elke znndag vindt in de kerkzaal in het Spaarne Gasthuis in Hoofddch een kerkdienst plaats.
Het is een dienst van Woord en Tafel met een oecumenisch karakter. ledereen is welkom,
zowel patiénten alsook bezoek. De kerkzaal bevindt zich op de begane grond naast het
restaurant (volg route 55). De kerkdienst begint om 10.30 uur.

Zondag 6 september om 10.30 uur
Voorganger Is pastor Alle Hoekman. De zang wordt ondersteund door de cantores Loes en
Theo Braak-Pedroli en organist Teun Zondag. {(avondmaalviering)

Zondag 13 september om 10.30 uur
Voorganger is pastor Alie Hoekman. De zang wordt ondersteund door het koor Wijdt Hem uw
lied. (avondmaalviering)

Zondag 20 september om 10.30 uur
Voorganger is ds, Petra Renes. De zang wordt ondersteund door het Aismuziekatelier,
(avondmaalviering)

Zondag 27 september om 10.30 uur
Voorganger is pastor Frans Bossink. De zang wordt ondersteund door Cantorij Vijfhuizen.
{communieviering)



vieringen

PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweq 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

ONERZICHT VIERNGEN KERK EN KAPEL 5 SEPTEMEER - 3 OKTOBER

Ziekenweekend /Deurcollecte voor de bezoekgroep

Zaterdagavond ziekenzalving

Za 5 sep 19.00:
Zo 6 sep 10.00:
Di 8 sep 18.45:

19.15:

Do 10 sep 18.45:
19.15:

Eucharistieviering; pastores K. van Lent en L. Mesman; Gemengd koor
- Lisette van der Lingen; Therus Koeckhoven en overl. fam.; Martin Schreurs
Cock van der Zon

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor; Kinderwoorddienst
- Hein Sticker; James Zitter; Vicky Mejino Macatangay; Jan Heeremans;
Kees Teeuwen

Rozenkrans
Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Za 12 sep 19.00:

Eucharistieviering; pastores K. van Lent en L. Mesman
- Jan en Bets Huijsmans; Ko Brandt

Zo 13 sep 10.00:
Di 15 sep 1B.45:
19.15:

Do 17 sep 18.45:
19.15;

Eucharistie(familie)viering samen met de Filippijnse gemeenschap;
pastores K. van Lent en L. Mesman; Zangertjes en Vrolijk Vuur en Filippijns koor
- Overl. fam. Frijters en fam. Dingemans ; Gerrit en Rie Vork

Rozenkrans
Viering
- Thijs en Trees Doesburg-MNieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Vredesweek Pax Christi Collecte

Za 19 sep 19.00:

Zo 20 sep 10.00:

Di 22 sep 18.45:
19.15:

Do 24 sep 18.45:
19.15:

Woord en communieviering; pastor L. Mesman
- Joke Koeckhoven- van Tol; Cock van der Zon

Woord- en Communieviering; parochianen; Gemengd koor; Kinderwoorddienst
- Quders van Steen, Leo, Bets en Jan; Anneke Akerboom; Guiseppe Coppola

Rozenkrans
Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
\fiering

Za 26 sep 19.00:

Zo 27 sep 10.00:

Di 29 sep 18.45:
19.15:

Do 1 okt 18.45:;
19.15:

Eucharistieviering; pastor K. van Lent
- Adrianus van Dongen; Adri van Qudenaaren; Pascal en Faro Steendam

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gregoriaans koor;
= Rinus Kant; Jan Meijer

Rozenkrans
Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Ter informatie volgende Info nr. 7

Za 3 okt 19.00:
Zo 4 okt 10.00:

Eucharistieviering met jongeren; pastor K. van Lent; Vrolijk Vuur
Eucharistie(familie)viering; Pater Ruben Torres; Zangertjes

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11,00 tot 12.00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur 13



Kennismaken met...

Kennismaken met Anouk Bliek
“M25 lijkt me erg leuk. Ik laat me graag uitdagen”

Ze is 23 jaar en klaar voor een leuke stage. Die hoopt
ze te vinden in onze kerk, waar ze de komende tien
maanden aan de slag gaat voor M25. Je bent Jong &
Katholiek? M25 belooft je via de eigen website een
spetterend programma. “Mijn stage is erop gericht
M25 een professionele boost te geven. Ik krijg alle
ruimte om ideeén in te brengen, plannen te maken
en -heel belangrijk - de dingen die we afspreken op
papier te zetten".

Anouk en de interviewster ontmoeten elkaar in het
Parochiehuis. Het is eind juli en volop een Hellandse
zomer: het regent dat het giet. Een gesprekje in de
kerktuin? Dat dus maar liever niet. "Best jammer’,
vinden ze allebei. “Want de beste interviews maak je
toch op een plek vol spirituele inspiratie.’

Geen probleem, praten over dit onderwerp lukt ook
prima in het Parochiehuis. “Mee, ik heb geen
kerkelijke achtergrond”, vertelt Anouk. “Maar
nadenken over de zin van het leven, over hoe je je
leven zou moeten leven, spreekt me erg aan. Dat
heeft zeker mee gespeeld, toen ik me aanmeldde
voor deze stage. "Want zo is het gekomen, ze
reageerde spontaan op een oproep op de M25
website.

“ll studeer aan de Hogeschool Leiden.
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, kortweg
MWD. Een brede opleiding, die erop is gericht om
mensen te helpen die een steuntje in de rug nodig
hebben. Dat kan individueel, bijvoorbeeld als er
problemen zijn met hun financién of met relaties,
maar ook als het gaat om een groep. Dat laatste
bracht me bij deze stage. |k was op zoek naar iets in
Hoofddorp, ik ben er geboren en getogen. En dan
het liefst iets voor jongeren, dat zou helemaal leuk
zijn. Toen ik het internet afzocht, kwam de site van
M25 voorbij. Ik dacht: ik solliciteer meteen. Ik had
nog iets lopen in Amsterdam, maar dit sprong er
echt uit. Ik werd uitgenodigd, had een gesprek met
Patrick Gunther, en we kwamen er uit. [k kom hier
vanaf 1 september voor 4 dagen in de week.
Helemaal top, dat ik hier de komende 10 maanden
aan de gang maqg.’

Opbouwen

Wat de M25%rs precies van haar kunnen
verwachten? Daar heeft ze zeker al over nagedacht.
“Op de website staat, dat ze de groep willen
professionaliseren. |k vind dat een beetje zware
term, ik zou voor M25 liever praten over een
professionele boost. Het gaat om jongeren tussen de
12 en 18 jaar, die zich betrokken voelen bij de
rooms-katholieke kerk en daar een eigen rol willen
spelen. Ze willen samen activiteiten ondernemen,
maar ook gewoon bij elkaar komen om te praten
over wat ze zoal bezig houdt. Dat gebeurt nu al wel,
maar nog een beetje vrijblijvend, heb ik begrepen.
Aan mij de taak om te proberen er een hechte club
van te maken. Anouk heeft er inmiddels twee
studiejaren opzitten en dat heeft voor de nodige
theoretische bagage gezorgd. “Die breng ik
natuurlijk mee. Maar verder sta ik er heel open in.

Er is een vaste kern van jongeren, die elkaar al kent.
Mij moeten ze nog leren kennen, maar dat gaat snel
lukken. Er staan al een aantal activiteiten op de
kalender, die we kunnen uitdiepen en uitbreiden.
Hoe? Daar komen we samen zeker uit. Zelf ben ik
best sportief en creatief. Maar de bal ligt natuurlijk
ook bij de M25%rs: zij moeten aangeven hoe ze met
hun groep verder willen. Over hoe en wat moeten
we dan afspraken maken: bijvoorbeeld over een
vaste tijd van bij elkaar komen. En, als je een keertje
niet kan, dan wel even afbellen, de anderen niet
laten zitten. Verder gaan we wat we gedaan hebben
evalueren en onze ervaringen opschrijven, zodat er
altijd voor anderen is terug te vinden: dat werkt niet
en dat wel. Ik wil daarvoor een speciale M25 Map
gaan samenstellen.



Parochie breed

Ik ken inmiddels de Joanneskelder al: de M25
ontmeetingsplek. Prima. En ik ga ook een kijkje
nemen bij de andere kerken: hoe er binnen hun
gemeenschap dingen zijn vastgelegd. Dit in het
kader van het project Veilige Kerk. Ik heb hier al
kennis gemaakt met een aantal mensen met wie ik
contact zal krijgen: Patrick Gunther, natuurlijk. En
Raminah, uit de boekwinkel, die ook bij de jongeren
is betrokken. En ik ontmoet binnenkort Francien
Weqgh. Zij is vice-voorzitter van het parochiebestuur
en heeft ook een HBO studie maatschappelijk werk
gedaan. Ze heeft dus een vergelijkbare basis. Dat zal
zeker helpen.”

Paspoort

Anouk gunt ons, ter nadere kennismaking, graag
nog even een kijkje in haar paspoort. "Ik kom uit een
gezin met vier kinderen. Allemaal meisjes. |k woon
nog thuis. Mijn vader is piloot. Hij was eerst in dienst
bij de KLM, maar op het ogenblijk werkt hij in het
buitenland. Ik heb plannen om binnenkort
zelfstandig te gaan wonen, ik ben bezig met iets in
Haarlem. Ik heb een vriend, al drie jaar, maar we
gaan nog niet samenwonen. Hoofddorp is de plek
van mijn roots. [k ben hier opgegroeid en ook naar
school geweest: ik deed op het Kaj Munk College
vmbo-t. Toen kwam de havo en daarvoor ging ik
naar Haarlem. Nu studeer ik dus aan de Hogeschool
in Leiden. Ik zei al dat ik best sportief ben. [k hou van
hockey en ik doe aan long boarden. Wat dat precies

is? Een soort skate boarden. Muziek? Ja, ook heel fijn.

Ik zeg altijd: muziek geeft me een goed gevoel. k
kan niet zonder. Wie wel?

{interview: Anja Maas)

Gedoopt
Gabrielle Dusen
Valentina Gelici
Elaine Christinawan ;
Chance Francisco
Valérie van der Linden
Loraine van Liere

Klaverjasavond parochiehuis
Maandag 28 september, 20.00 uur.
Kosten € 2,50 per persoon

Opgeven bij:
Thea Duivenvoorden Tel. 56 17 275.

Ladders Zat: eerste voorstelling
in Theater Het Labyrint

"Houden jullie nou op met al dat lawaai. Weten jullie
wel hoe laat het is? De mensen willen naar bed. Het is
hier Hoofddorp. Dat is een rustoord, begrijpen jullie!”
Hevig geschrokken verlaat de complete cast het
podium. Weggejaagd.... Waarheen? Geen idee. Maar
Pavle, de “pseudo-asielzoeker” vertrouwt op een
oplossing. There's a place for us, zingt hij.
Somewhere....

Sinds kort beschikt Hoofddorp over een heus openlucht
theater: Het Labyrint, dat werd ingericht rondom het
labyrint in de Bijbelse kerktuin. De eerste voorstelling is
inmiddels gespeeld: in de week van 4 tot en met 9
augustus keken iedere avond zo'n 160 mensen op de
trappen van het amfitheater naar Ladders Zat van Jan
Bal. Zij genoten van deze bijzondere productie die in
dit nieuwe openluchttheater zijn premiére beleefde.
lets organiseren in de openlucht: het is in ons land altijd
een waagstuk. Met ons instabiele klimaat kun je nooit
zonder voorzorgsmaatregelen en dus werd Het Labyrint
overkapt, want: Je weet het maar nooit, wat het weer
betreft. Ladders Zat, zo legde Jan Bal uit, is een
performance act. In zijn theaterstuk met toneel, zang en
dans, introduceert hij verschillende groepen mensen,
die tegen elkaar oplopen op een camping, die heel
toepasselijk De Ontmoeting heet. Pavlo, een asielzoeker
die dat toch niet blijkt te zijn, heeft de opdracht
gekregen deze camping te runnen. En dat lukt niet zo
goed, Er zijn veel teveel mensen en met iedereen is er
wel wat. Al die persoonlijke hobbels passeren de revue,
terwijl tegelijk duidelijk is, dat ze er allemaal het beste
van willen maken. De voorstelling biedt viotte
dansnummers, humoristische teksten, en veel
herkenbare liedjes. Bij die laatste hebben mensen met
Amsterdamse - lees Jordanese roots - duidelijk een
streepje voor. Er valt het nodige te lachen, maar
Ladders Zat dwingt ook tot nadenken. Want, zegt
iemand op het toneel, er zijn hier Ladders
Zat....\Waarvoor? Je kunt een stapje omhoog doen en
daarmee in het leven vooruit komen. Maar zo'n stap kan
ook een misstap zijn..... en dan kun je diep vallen. Dit
thema, gekoppeld aan vakantie op een camping, leuk,
maar je bent er toch niet helemaal thuis, brengt het
publiek bij de zoektocht van mensen om ergens hun
eigen plek te vinden. Zoals Pavlo en ongetwijfeld vele
andere vluchtelingen Een thuis, maar waar?
Somewhere...

Humoristisch, met een serieuze ondertoon: iedereen
die de in totaal & voorstellingen heeft bijgewoond, was
het daar wel over eens. Een prachtige start voor een
bijzonder theater, waar ongetwijfeld nog veel meer
moois zal worden vertoond. Zoals op 13 september
tijdens het Open Huis Ad en Eefje, met het verhaal van
Adam en Eva, speciaal voor jonge kinderen. Vanaf 15.00
uur. Toegang 9 euro. Kaartjes te krijgen bij de kassa van
Schouwburg De Meerse.
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Vormsel

In juni hebben we op de Kaag afscheid genomen van onze
‘senior'vormelingen. Het was een heel gezellig weekend
met veel water en vuur. Wij hebben twee mooie jaren met
hen gehad.

De 'junior'vormelingen hebben het seizoen afgesloten met
gen BBQ en een spel in onze Bijbels tuin. Een van de
opdrachten is een Bijbelverhaal omzetten in een
moodernverhaal. Hieronder staat een verhaal.

De 'junioren’ worden na de zomervakantie de 'senioren’ en
we beginnen op 17 september met een nieuwe groep
‘junioren.

Zit jij in de brugklas?

Wil je graag meer weten over het geloof, de Bijbel en de kerk?

Vragen en informatie bij Bernadette Dullens
vormsel@hjoannesdedopernl

De moderne ADAM en EVa
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Wealtddare

LU-DIENST

Een 4U-dienst is een Jongerendienst voor jou!

De volgende 4U-dienst is 20 september 2015 om
10.00 uur in de Lichtkring.

Deze 4U-dienst is oecumenisch, wat betekent dat de
jongeren van de Protestantse Gemeente de dienst dit
keer samen met de jongeren van de Joannes de
Doper Parochie hebben voorbereid. Niet alleen de
4Uband zal spelen, maar er zal ook medewerking
worden verleend door Vrolijk Vuur. We doen het dit
keer dus echt helemaal samen. Daarom willen we
hierbij ook jou van harte uitnodigen om naar deze
dienst te komen,




Parochie breed

Er staat een stoel voor je klaar...

Samen een vorkje prikken brengt mensen dichter bij
elkaar en samen eten verbindt en geeft gezelligheid.
Maar ja... hoe doe je dat als je alleen bent, of
gewoon eens een keer met andere mensen dan je
eigen familie aan tafel wilt zitten?

Het Fundament biedt mogelijkheden

In het Fundament kun je voor een klein prijsje lekker
eten en andere mensen ontmoeten. Want elke
woensdagmiddag zijn er vrijwilligers bezig om een
smakelijke maaltijd te bereiden. De ene keer maken
ze een heerlijke maaltijdsoep, de andere keer een
voortreffelijke zomer stamppot en weer een volgend
keer komt de geur van Indische kruiden je tegemoet.
Ja, de meest heerlijke maaltijden worden er klaar
gemaakt.

Zo'n maaltijd bestaat uit een hoofd- en nagerecht, en
wordt afgesloten met een kopje koffie of thee en
zoals het in Mederland hoort: met een koekje.

Voor wie wordt dit
allemaal voorbereid?
Voor u en jou.

Wel even aanmelden
natuurlijlk. Dat kan via:
Fundament@kaagnet.nl
of per telefoon:

0252 250 333.

Doe dat wel voor
maandagavond (20.00
uur).

De kosten bedragen €5
per persoon.

U kunt vanaf 17.30 uur binnenlopen en om 18.00 uur
begint de maaltijd.

Er staat een stoel voor je klaar. Kom en schuif aan.
Dan zeggen wij: Smakelijk eten.

Vredesweek

Vredesweek 19 september t/m 27 september
Thema: Vrede verbindt.

De woord en communieviering van zaterdag 19
september om 19 uur in onze kerk zal in het teken
staan van de jaarlijkse vredesweek. Op 20 september
zullen er twee cecumenische vieringen zijn als start
van de Vredesweek. Om 10 uur in de Lichtkring,
Lunenburgerdreef 70, waaraan jongeren uit onze
parochie en de protestantse kerk in Hoofddorp
meewerken. Vrolijk Vuur zal zingen en de 4Uband
spelen. Ds Coen Wessel, pastor Leo Mesman en
jongerenwerkster Aafke Stegeman- van Dijk zullen er

voorgaan met als thema Gree(d)(t) is good?

Ook om 10 uur is er een cecumenische viering in de
Doopsgezinde kerk, Hoofdweg 691, waarin Ds. Hedi
Hegeman voorgaat, en ook enkele parochianen een
functie vervullen. Het Doopsgezind Huisorkest zal
voor de muzikale begeleiding zorgen,

Diezelfde dag is in Den Haag vanaf 13 uur de

Walk of Peace of Vredeswandeling.

De Hoofddorpse Raad van Kerken en
Vredesambassade vinden het belangrijk ook vanuit
Hoofddorp deel te nemen met een groepje
wandelaars aan deze wandeling.

Ma afloop van onze diensten kunnen we ook zo
ervaren hoe vrede verbindt, We ontmoeten anderen
die zich voor vrede inzetten. We bezoeken
verwachte en onverwachte plekken in de stad. We
laten ons inspireren!

De wandeling voert door het centrum van Den Haag,
stad van Vrede en Recht. Je loopt de Walk of Peace in
je eigen tempe. De wandelroute beslaat ongeveer
zes kilometer. Op de route zijn er meerdere
momenten waar je letterlijk en figuurlijk stil staat bij
vrede. Op betekenisvolle plekken kan je meedoen
aan activiteiten om zelf bij te dragen aan vrede. Aan
het einde van de middag is er een muzikale
afsluiting.

De Walk of Peace is bedoeld voor iedereen die iets
voor vrede wil doen. Jong en oud, iedereen is
welkom mee te lopen. Door te durven gaan voor
vrede en elkaar te ontmoeten, brengen we
uiteindelijk een wereld dichterbij die een veilige plek
is voor alle mensen.

De Walk of Peace is onderdeel van de Vredesweek en
het Just Peace Festival.

https://actie paxvoorvrede nl/actie/walkofpeace/
ledereen kan zich via deze website zelf aanmelden,
en een bijdrage (richtbedrag 5 euro) overmaken,
voor een programmaboekje en de afsluitende

picknick bij het Vredespaleis.

Wie mee wil lopen kan afspreken en zich verzamelen
op spoor 4, op het Hoofddorpse station om 12,15
uur. Dan kunnen we gezamenlijk de trein nemen
naar het station Hollands Spoor.

Meem zelf goed schoeisel, wat te drinken en
misschien alvast iets te eten mee.

Op woensdag 23 september organiseert de
Vredesambassade Haarlemmermeer om 20 uur in
het Parochiehuis een avond over Wij en vrede in
Oekraine. Een spreker vanuit de \Vredesbeweging
Pax, goed bekend met de situatie in Oekraine zal na
een inleiding daarover in gesprek gaan.
Vrijdagavond 25 september om 19.30 uur staat de
lonaviering in de doopsgezinde kerk ook in het
teken van de vrede.

Leo Mesman en Hedi Hegeman
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COV Haarlem bezingt de seizoenen in:
Die Jahreszeiten van Haydn

Op vrijdag 30 oktober 2015 vindt in de Grote Zaal
van de Philharmonie in Haarlem het jaarlijkse
najaarsconcert plaats van de COV Haarlem. Met dit
jaar op het programma een avondvullend oratorium:
de kleurrijke Jahreszeiten (1801) van Joseph Haydn.
In vier cantates worden de jaargetijden geschilderd
vanuit het perspectief van de boeren, wier leven en
werken worden bepaald door het zich esuwig
herhalende ritme van de seizoenen. Zaaien en
oogsten, de jacht, de druivenpluk en vervolgens de
winterscenes, waarbij het leven zich naar binnen
heeft verplaatst. Allemaal idyllische schetsen, die
worden bezongen door een pachter (Bert van de
Wetering - bas), zijn dochter Hanne (Nienke
Oostenrijk - sopraan) en de jonge boer Lukas (Falco
van Loon - tenor). Het koor wordt beurtelings als
landvalk en jagers aangeduid en de instrumentale
begeleiding wordt verzorgd door Het Promenade
Orkest. Aanvang: 20.15 uur.

De toegangsprijs bedraagt € 28, - inclusief garderobe
en pauzedrankje.

U kunt kaarten bestellen via
covhaarlem@hotmail.com, of de Philharmonie,
023-6121212 / www.theater-haarlem.nl.

Vrijwilligers gezocht

SEIN, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland te
Cruquius zoekt twee vrijwilligers

Organist

Om 1xin de 2 mnd op de woensdagochtend van 10.00
-11.30 uur de Zang & Bijbelgroep muzikaal te
ondersteunen. De bewoners zingen liederen en
bespreken het Bijbelverhaal voor de komende zondag
ol.v. een geestelijk verzorger of bekwame vrijwilliger.
De bewoners genieten er erg van wanneer hun zang
ondersteunt wordt met elektronisch orgelspel.

Hulp bij muziek voor kinderen en jongeren

In voorbereiding op de Herfst-belevingsviering hebben
kinderen en jongeren 3 muzikale uurtjes.

Op woensdagmiddag van 16.00 - 17.00 uur. (23
september, 7 en 14 oktober). Wie zou de
muziekdocente willen helpen bij het gebruik door de
kinderen van mooie en goede muziekinstrumenten en
hand- en spandiensten om het uur goed te laten
verlopen?

Heeft u interesse? Bel of mail gerust naar:
R.K. Geestelijke verzorger Mariélle Roosen,
Spieringweg 801, Cruquius,

06 2345 9057 / mroosen@sein.nl.
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Vrijwilliger gezocht

ledere week beleven za'n 40- 50 bewoners van
Bornholm en Eijkenhove een mooie kerkdienst op
zondagmorgen. Dit is mogelijk door de goede
samenwerking tussen vrijwilligers, voorgangers, de
geestelijk verzorger en organisten / pianisten.

Op dit moment zoeken wij een vrijwilliger die op
zondag wil zorgen voor een goed verloop van de
vieringen. Het gaat om het gereed maken van het
liturgisch centrum, het verwelkomen van de
voorganger, het helpen bij een lezing en/of
communie uitdelen en het aanspreekpunt zijn voor
de 6 tot 8 vrijwilligers die bewoners halen en
terugbrengen. Zes keer per jaar vergaderen de
verantwoordelijke vrijwilligers met de geestelijk
verzorger om alles rond de groepsactiviteiten van de
geestelijke verzorging af te stemmen.

Wie zoeken wij? lemand die hier aardigheid in heeft
en (in overleg) maandelijks dienst kan doen op
zondagochtend. Op dit moment zoeken wij een
katholieke vrijwilliger met een cecumenisch hart.
Voor meer informatie: bel of mail pastor Marieke
Ridder, geestelijk verzorger.

Marieke Ridder, mridder@amstelring.nl, 023-5549779

Walk of Peace

20 september: Walk of Peace van Schilderswijk
tot Vredespaleis

l In het kader van de
Pelgrimage van
Gerechtigheid en

WALIL

25 g! Fw Vrede wordt een
P E ﬂc E vredeswandeling
P R B georganiseerd

Den Haag

door de stad van
l recht en vrede
Den Haag op zondag 20 september — in de
Vredesweek.
Hierbij roepen we leden van de lidkerken van de
Raad van Kerken in Nederland op om aan deze Walk
of Peace deel te nemen! De vredesambassade houdt
u op de hoogte over deelname vanuit Hoofddorp.

Wij en vrede in Oekraine

Ook in de vredesweek op woensdag 23 september
om 20,00 uur in het Parochiehuis, Kruisweg 1073
organiseert de Vredesambassade Haarlemmermeer
een avond over het conflict in Oekraine. Een spreker
zal het thema inleiden.

Actuele informatie over deze en andere activiteiten
www.kerkeninhoofddorp.nl.



Bezinnings-
centrum

Staxl

op de Kaag

In de zomermaanden is het gezellig druk
geweest op De 5tal. Er kwamen groepen en
regelmatig werd er gewandeld op het
Laarzenpad. Ook was er tijd om wat klusjes te
doen zoals u op de foto hieronder kunt zien.

Kennismaken met het nieuwe

programma
Voor het nieuwe seizoen zijn al weer heel veel
plannen gemaakt en op zondag 4 oktober
houden we een gezellige bijeenkomst waarop al
deze plannen gepresenteerd worden,

ledereen is die middag heel hartelijk welkom.

U kunt van 14.00- 16.00 uur binnen lopen en
kennismaken met een aantal dames en heren
die een programma op De Stal gaan verzargen.

Leeservaringen delen

Op dinsdagmiddag 15 september komt de
Leeskring weer bij elkaar om samen het boek:

Ik kom terug van Adriaan van Dis te bespreken.
We beginnen om 14.00 uur en praten door tot plm.
15.30 uur. Zin om mee te praten? Mail dan even
naar: ria.stolk@destalopdekaag.nl

Stal op de Kaag
Julialaan 13 a, Kaag

Bijbelse Tuin Hoofddorp
Jaaniet do Dogs Mers

Ma de voorstellingen van Ladders Zat staat er in de
maand september een nieuwe theater productie
gepland op het labyrint theater. Dit keer wordt er
gespeeld door de Tafel van Vijf, wellicht kent u
deze mensen nog van Mama Moeza, Dat werd
gespeeld rond de 65ste verjaardag van pastoor
Van Lent. Deze keer spelen zij:

Ad & Eefje en het verloren paradijs

In deze voorstelling die gemaakt is voor kinderen
vanaf 6 jaar, en dus bekeken gaat worden door een
flink aantal schoolieren uit Hoofddorp, gaat het
over Ad & Eefle. Het vertelt met prachtige jazzy
popmuziek, zang en vooral veel humor een junior-
versie van het verhaal van Adam en Eva. Het gaat
over twee kinderen die uit het paradijs vallen en
samen een nieuwe wereld moeten opbouwen.
Maar de vraag is hoe je dat doet, terwijl alles om je
heen verandert en niet meer veilig is. Langzaam
gaan Ad & Eefje geloven dat het kan. Dat hun
zelfgemaakte tuin misschien wel de allermooiste
ooit wordt! Ad & Eefje (en het verloren paradijs) is
bruisend muziektheater met twee jonge talenten
die de sterren van de hemel zingen en drie
weergaloze musici in de huid van de slang.

Van maandag tot en met vrijdag "draait” deze
voorstelling dus voor de schooljeugd. Maar op
zondag 13 september is er om 15.00 uur een
voorstelling voor jong en oud.

Kaarten kosten 9 euro en zijn te koop
bij Schouwburg De Meerse.
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Rondwandeling door Hoofddorp

"Op zoek naar verborgen plekken"

Op 24 juni jl. trok een groot gezelschap onder leiding
van Leo Mesman langs diverse Monumenten in het
centrum van Hoofddorp.

Dit jaar bestaat Haarlemmermeer 160 jaar. Op en
nabij de kruising Hoofdweg-Kruisweq (“Kruisdorp”)
staan meerdere monumenten,

Het eerste monument dat bezocht werd is Het Oude
Kantongerecht. John Stassen, een van de eigenaren
vertelde over de geschiedenis van het gebouw.

Binnen zijn meerdere beelden van Karel Gomes
aanwezig.

Vervolgens vertelde Henny Boschman kort over de
geschiedenis van het Oude Raadhuis.

Onder het genot van een kopje koffie werd daarna
de Doopsgezinde kerk bezocht.

Hier kon men het
honderd jaar oude
Flentrop- Verschueren
orgel zien en horen.

Organiste Valeriya Zakopay speelde de stukken:
Johann Sebastian Bach's koraalbewerking " Nun
komm, der Heiden Heiland™ en de Prelude

fugue et variation op.18 B klein van César Franck.
Er werd door Tony Lindijer verteld over de
middeleeuwse mystica Hildegard von Bingen.

Hier stonden ook enkele beelden van Karel Gomes.

Daarna een wandeling langs het fort met een
toelichting over de Stelling van Amsterdam door
Leo Mesman.

Als laatste naar de begraafplaats De lepenhof.
Gastvrouw Gerry Blijleven en beheerder Bas
Grooteman vertelde over de verborgen
monumenten en bijzondere plekken op de
begraafplaats. Ook de bijzondere bomen zoals de
Ginkgo Biloba trokken de aandacht. De deelnemers
aan de wandeling ontvingen het boek:
"Geschiedenis Monumentale Begraafplaats

De lepenhof te Hoofddorp™

Een leerzame avond met verrassende ontdekkingen.
20

Tamargroep

Maar aanleiding van een kerkdienst in de Ark op 1
juni 2014 over het verhaal van Tamar, spraken we
over een project waarbinnen kerken het thema
‘seksueel geweld” aan de orde willen stellen. Na
afloop van de viering bleken er vrouwen te zijn die
over hun eigen ervaringen zouden willen spreken,
ook in relatie tot het geloof. Uit deze contacten is
een groep ontstaan, de Tamargroep geheten.
Annelies Buijs en Fleur Prinsen begeleiden deze
groep.
De gespreksgroep komt 1x per maand bij elkaar en
zal komend seizoen starten op
donderdag 24 september 2015 om 19.30 uur in
de Ark.
Als er nog meer vrouwen zijn die interesse hebben
om hieraan mee te doen, kunnen zij zich melden:
-bij Annelies (tel. 06-21808271,
anneliesbuijs24@gmail.com)
-of Fleur (tel. 06-38180830, fleurprinsen@gmail.com)

Matuurlijk is vertrouwelijkheid in deze groep heel
belangrijk.

Reactie van een deelnemer van de groep:

“Maandelijks komen we bij elkaar, veelal op
donderdagavond, mag het er even zijn, is het even
geen geheim, gewoon zomaar even anderhalf uur....
Aan de hand van een aantal thema's, soms aan de
hand van bijbelteksten of liedteksten, bespreken we
met elkaar de vele vragen die er zijn.

Miet op de bank bij de psychiater.

Maar gewoon in een warme, veilige sfeer.

Misschien zoeken naar een zingeving.

Maar vooral er zijn voor elkaar,

En bovenal het taboe doorbreken....

Opdat het taboe wordt doorbroken!
Opdat dit niet weer gebeurt!

Opdat we eindelijk lotgenoten ontmoeten!
Opdat we spreken!

Opdat we ons geloof niet laten afbrokkelen door die
moeilijke herinneringen.”

Marthagroep

Woensdag 16 september zijn de dames van de
Filippijnen aan de beurt om de kerk schoon te
maken.

Woensdag 14 oktober de dames Dekkers, Ruiter en
van Roode.

Contactpersoon: Mw. van Roode tel. 5612243,



Kom naar de open dagen
in Utrecht of Tilburg

Kom studeren aan de School of Catholic Theology!

Onze afgestudeerde theologen leveren een wezenlijke bijdrage aan de Kerk. Zij zijn
aan het werk in het parochiepastoraat, de geestelijke verzorging of het onderwijs.

Meer informatie en aanmelden:
31 OKTOBER IN TILBURG: tilburguniversity.edu/opendag
14 NOVEMBER IN UTRECHT: tilburguniversity.edu/theologie-opendag

I..

TILBURG ¢ ;%E ¢ UNIVERSITY
E="n

*
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Ontdek de monnik in jezelf

E'E-r F‘:S,

: Q*’*“i‘?
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Een pelgrimstocht naar het klooster in je hart

Sint-Adelbert abdij Egmond

Ontmoetingsplek voor ieder die een
dierbaar mens heeft verloren

Je hebt een geliefd mens verloren: vorig jaar of zeven
jaar geleden of nog veel langer terug.

Je zou zo graag nog eens over hern of haar willen
praten, maar je weet niet hoe te beginnen.

Je zou zo graag je vragen willen delen over zijn en jouw
leven, maar met wie kun je dat nog?

Herkent u zich hierin?

Wij nedigen u dan van harte uit om in een ontspannen
sfeer andere nabestaanden te ontmoeten.

Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de
Katholieke Belangen Organisatie voor senioren in
samenwerking met de parochie Mieuw Vennep.

De eerste keer komen we bij elkaar op zondag 08
novermnber van 11:00-13:00 uur in de grote zaal van

De Herberg naast de RK kerk aan de 5t. Anthoniusstraat
in Nieuw Vennep. In de volgende Info geven we u meer
informatie,

Inlichtingen:
Riek Lansdaal tel. 0252-673268 email:
rlansdaal@ziggo.nl

Els van Dongen tel. 0235612273 email:

evandongencaarls@telfort. nl
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Kom op adem in de abdij van Egmond op zaterdag 3
oktober met Leo Fijen (RKK/KRO). ‘Ontdek de
monnik in jezelf; is de uitdaging van deze eendaagse
retraite voor iedereen die op zoek wil naar zijn of
haar diepste inspiratiebron.

Of je nu wel of niet bekend bent met het
kloosterleven maakt niet uit. Tijdens deze abdijdag
ga je, met behulp van de levenslessen van de
monniken, op pelgrimstocht om de weg naar je
bezieling opnieuw te vinden. Je bent een dag lang te
gast bij de benedictijner monniken van de 5t.
Adelbertabdij in Egmond-Binnen. Zij vertellen hoe zij
hun inspiratie levend houden. Zij gaan met je in
gesprek, vieren samen de stilte van het gebed en
geven de kans op zoek te gaan naar de monnik in
jezelf. Deze unieke dag leert je stappen te zetten die
je in de abdij kunt leren en daarna mee kunt nemen
naar het drukke leven van alledag. Het
oechtendprogramma wordt geleid door Leo Fijen die
in vele kloosters met religieuzen sprak. Hij maakte
daarover tv-programma’s en schreef diverse boeken.
‘Ontdek de maonnik in jezelf’'| zaterdag 3 oktober
2015 10.00 tot 17.30 uur| € 55 per persoon |
Benedictushof -Vennewatersweg 27A -1935 AR
Egmond-Binnen

Inschrijven via: www.abdijvanegmond.nl/
benedictushof-cursussen/kloosterdagen

Informatie: Abdij van Egmond/Benedictushof

072 - 506 2786 of Laetitia van der Lans 06-45099906

KCS Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit

Het programma voor 2015 -2016 is uit.

Het programma begint op 8 september. Kijk voor het
volledige programma op: www.kcs-haarlem.nl of vraag
het programmaboekje aan.

Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit, Parkstraat 1
2011 KJ Haarlemn. Tel. 023 5274675, info@kcs-haarlem.nl.

Het programmaboekje ligt ook ter inzage op het
Parochiesecretariaat.

ToudaSalo.

yoga lifestyle

yoga cursussen in Hoofddorp
door Dewi Gunther-Soedibyo

www.tadasana.nl
023 - 561 81 66




g Peter van der Geest
A/M\/an der Geest  Telefoon: 023-5634906
Pt Mobiel:  06-55360706
Bd: petervdgeest@hetnet.nl

Zoals: Kozijnen en deuren in hout en kunststof
Meubels voor binnen en buiten, naar uw idee
Leveren en plaatsen van schuur en schutting

Alle voorkomende klussen binnen-en buitenshuis.

Beomstersiraat 41, 2131 ZA Hoofdderp
E.v.E. 34100586, Bank: NL38 REBO 0155 5440 12 EUR.

Welkom in onze wereld

FIETS W ERELD

HOOGMA FIETSEN TUSSENWEG 4547 HOOFDDORP

OEFS553230 WWW. HOOGMA.NL DL TM WA 3 TOT 18 UUR ZA. TOT 17 UUR
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optimale belangenbehartiging op lokoal niveau
hulp bij belasting invullen/korting ri jbew jskeuring
karting op uw Zorgverrekering
gratis tijdschrift Nestor en KBO "Meer 'Mieuws

. deelnemen oan vele activiteiten en evenementen
dit en nog veel meer voor een betoalbare contributie van

€. 25,00 per jaar
WORDT DAAROM LID VAN DE KBO
Inlichtingen e-mail: secr kbo hoarlemmermeer Equicknet.nl

of tel: 023-5556734

Du-llens VakFotografie

Totogratie met een persoonlijke tint

Bernadette Dullens
Antje Breijerstraat 36
2132 ZT Hoofddarp
bernadette@du-llens.nl
023-5578335
06-52500473
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Bel voor een afspraak:

Bent u nnk toe

Hiaft u ool 2o'n Styllt in buis?
O Ll u doer ani di raksrd s oralie weeTsrgen

HBarendsma #
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Hofmans
Bouwadwvies

Parkiamn 40

2132 BM Hoofddorp

Tal + 31 5615437

Mobssl + 31 & 23 08 13 06
Esmad inhokmans@lijbrandtnl

Ramingen / begrotingen
Bouwbegeleiding

1 %ﬂﬁff}ff@f 7
I Natuursteen
Glas

Brons

Urnen

GEDENKEN IN STIJL

Menumenti
Burgemeester van
Stamplein 294
2132 BH Hoofdderp
www.monumenti.nl Tel: 023 2302069

punweg

0 jadr uiteanrioog

Afscheid nemen is iets heel persoonlijks...

Wij nermen de tijd, ruimte en aandacht om een
passand afscheid vorm te geven

Dunweq Uitvaarizorg
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Pianoles voor iedereen




Er was een vredesavond bij ons in de kerk.
Mevrouw Bontje had het tot in de puntjes
geregeld, Ze had zelfs meneer Blok gevraagd
om de mensen aan de deur welkom te heten.
Hij kwam keurig op tijd.

Ik, Kikker, verheugde me op de vredesavond.
“Wat is dat, vrede?’ riepen de muizen. ‘lets met
koekjes?’ Ik dacht na. "Vrede is dat iedereen
mag komen, Net zoals Jezus met iedereen
omging’ ‘Hoera!’ riepen de muizen! ‘Koekjes
ook voor ons!” We renden naar buiten om ook
deftig door de deur binnen te komen.

Meneer Blok stond met een brede glimlach

in de deuropening. Er kwamen drie jongens
aan met gel in hun haar en versleten broeken.
‘Hoho, zei meneer Blok. ‘Dit is een kérk,
heren, trek eerst thuis wat netters aan, dan

mag je binnen. Toen kwam mevrouw Stumpel
met haar rollator.

‘Even aan de kant mevrouw, zei meneer Blok.
‘U houdt te veel op’ Daarna verscheen de
meester van school met zijn vriendin.

Meneer Blok zei op fluistertoon iets

over ‘netjes trouwen. De meester maakte
rechtsomkeert. Er verscheen een oude heer.
Meneer Blok riep ‘Hugo, het verbaast me dat
jij op een vredesavond durft te komen! Als er
nou iémand altijd ruzie zoekt!”

Gelukkig kwam mevrouw Bontje kijken,
toen er zo weinig gasten kwamen. Ze heeft
meneer Blok binnen aan een tafeltje gezet
met koftie en koekjes. Meneer Blok had niet
veel aanspraak die avond. Toch had hij twee
vriendjes. Met grote oren. En honger.
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) Op de bruiloft in Kana maakte hij wijn
zodat het nog heel |ang feest kon zijn.
H|] stilde de storm up het woeste meer,
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Vredeis doen, veel meer

toen zijn vrienden nepen ‘He]p ons, Heer!
d Er zat eens een duivel in een man

en Jezus bevrijdde hem daarvan.
o Ecn vrouw had iets heel verkeerds gedaan

Jezus zei zacht: ‘Niet meer doen voortaan,”
i Er kwamen steeds kinderen naar Jezus toe,
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' T Ed Hij blmchmdu]d@ al was hij moe.
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neg dan laten, i

Vrede isvieren, zingen, praien § 5

Vrode is sopry zeggen en
vergeven

Vrede is samen met anderep

leven!
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Hier zie je twee groepen mensen.
Teken een hoge boog van de meest linkse naar de meest

Teken ook ecn boog tussen de tweede links en de tweede
rechts, en zo verder, iot ze allemaal verbonden zifn,
Klewr de bogen in de kleur van de poppeties.

rechise figuur. Wai zie je nu verschijnen?




