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Joannes de Doper
een bruisende parochie in Hoofddorp

Jaargang 46 Nr. 7
october 2015



D A M openhaarden

TILEEN4KIDS

Dé trendy webwinkel uit Hoofddorp
www.eileen4kids.com

Hoveniersbedrijf van der Geest
is verhuisd naar Drenthe

U blijft ons hier bij de kerk tegenkomen

Geopend: rolstoelvriendelijke
Bed&Breakfast “de Zwaluw”

N %
www.bedbreakfastdezwaluw.nl

Y
Eigen Boek
UW EIGEN BOEK UITGEVEN? BIJ ONS KAN DAT!

Uw wensen staan voorop
Professionele begeleiding
Verzorgde uitgave
Aantrekkelijk prijs

Print on demand

Zelf pakket samenstellen

Waarom kiezen voor

Uitgeverij Eigen Boek?

oo 09 00

Op onze website kunt u alle informatie vinden die u nodig hebt voor
het uitgeven enfof kopen van een boek. Indien u toch nog vragen
hebt, kunt u ons bereiken per e-mail of telefoon:

Uitgeverij Eigen Boek B.V. Telefoon: 06 46278584
Engelsholm 97 www.uitgeverijeigenboek.nl
2133 AE Hoofddorp info@uitgeverijeigenboek.nl

Thunnissen Onderhoud

bouwt aan continuiteit

www.thunnissenonderhoud.nl

f—
TROUPIN

NATUURSTEEN B.V.
Sinds 1898

Bezoek onze showroom:
« Gedenk in elke pri

Handgehakte en machinale belettering
Keuze uit diverse duurzame materialen
Restauratie en lekstbijzeftingen

Uitgebreid assorfiment urmen en accessoires

PR

Of neem nu contact op: +31(0)23 5326013
Geopend ma-vr 08.00-17.00 uur

Lange Herenstraat 30-28, nabij station Haarlem
www.troupinnatuursteen.nl

. A

Telefoon: 023-56270 10 Wij zijn er voor u als

(24 uur per dag, ook in s
het weekend) uons nOdlg heeft.

Monuta Westerveld
Kantooradres
Fortweg 2C

2131 WJ Hoofddorp

www.monutawesterveld.nl

Ook als u niet bij ons Monuta © Westerveld

verzekerd bent. De sheun b lecere wivaart, )




Colofon
ParochiemagaZIN verschijnt 9x per jaar in een oplage
van ca. 2600.

Redactieadres
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl
Kopij inleveren: Info nr. 8 voér 7 oktober
Info nr. 9 véor 25 november

Info bezorging
(afhalen nr . 8 donderdag 29 oktober;
Bezorgen uiterlijk voor zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
- Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos 38
- Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Weerdenburg 1
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

16.00-18.30 uur, Naxos 24

Vragen over de bezorging: via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

parochie gironummer NLO6 INGB 0000172863
parochie banknummer NL70 RABO 0324501528
t.n.v. parochie H. Joannes de Doper te Hoofddorp

www.hjoannesdedoper.nl
www.kerkeninhoofddorp.nl

Boekwinkel Kruispunt

Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,

zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament
Beheerder: Rianne van Lent, tel. 0252 250333

Fundamement verzorgt wekelijks een maaltijd.

U kunt zich aanmelden via Rianne van Lent:

tel. 0252 250333 of email: Fundament@kaagnet.nl.
Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon.

Kopij voor het volgende nummer moet binnen zijn
voor woensdag 7 oktober

Dit is een editie van het parochiemagaZIN een uitgave
van stichting De Zalige Zalm.

Foto voorkant: Eén van de kramen tijdens het Open Huis

Info en Inhoud

Pastores:

C.Th.J. van Lent - Pastoor
Kruisweg 1071, 2131 CT Hoofddorp
tel. 023 5616437 of

06 51981165 in dringende gevallen
e-mail: cvlent@zonnet.nl

L.J.P. Mesman - Pastor

Sparresholm 78, 2133 BR Hoofddorp
tel. 023 5610622 of 06 51620939
e-mail:
leo.mesman@hjoannesdedoper.nl

Paul Bindels - Diaken
tel. 06-43540033 e-mail:
paul.bindels@hjoannesdedoper.nl

In dit nummer
Jaargang 46, nr. 7, 3 oktober - 31 oktober

4 \Van de redactie
Pastoraal woord

6 Haarlemmermeer gastvrij voor vliuchtelingen,
Gregoriaans zingen met vrouwen
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Activiteiten Raad van Kerken

Rouwgroep, Catechesegroep gehandicapten,
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10
11 Terugblik Open Huis
14
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Vanuit de Boekwinkel

Kennismaken met....
Catechese voor kinderen in onze parochie

16 Jongeren

17 RKABC

18 Woorden van Waarde
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20 Herdenking overledenen aan Europese
buitengrenzen

Met pastor Rob Mascini naar Rome

21 Advertentie Tilburg University

Inlia

Repair Café geopend in Zwanenburg
Honderd jaar geleden

24 Kinderpagina



Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073,2131 CT
Hoofddorp, kemt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u — eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends of

op donderdag: contactpersoon Tiny Graafmans

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook in
het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u voor
vervoer bellen naar mw. K. Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt U voor hulp de PCI
benaderen. Met uw hulpvraag kunt U terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochiesadministratie doorgeven,
Tel. 023 5638145 of

e-mail: parochiesecretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve vrijwilligers.
Natuurlijk willen we dat blijven! Hebt u tijd en zin
om een actieve rol in onze parochie te spelen,
schroom dan niet om even een kijkje te nemen in
de boekwinkel en bij het parochiesecretariaat.
Daar ligt een map met vacatures, voor denkers en
doeners, er zit vast iets voor u bij!

Parochie - informatie en berichten

Van de Redactie

Zondag 13 september hield onze parochie open
huis, met een informatiemarkt op het
kerkplein en allerlei activiteiten in en om de
kerk. Het weer was prima en we hebben ons
verheugd in de grote belangstelling. Er was
een werkegroepenmarkt, een
theatervoorstelling voor de kinderen in het
Labyrint en diverse koren lieten van zich
horen. Er waren lezingen in de boekwinkel, en
rondleidingen in de Bijbelse tuin. In deze Info
blikken we terug op dit open huis.

Qok kijken we vooruit naar wat nog komen
gaat en waar u ook van harte welkom bent.
Kijkt u daarvoor op pagina 8 en 9, de
activiteiten in samenwerking met de Raad van
Kerken in Hoofddorp.

We laten u kennismaken met de
opperstalmeester van de Stal op de Kaag op
bladzijde 14 en 15. Wat er te beleven is in de
Stal kunt u lezen op pagina 19. Misschien
komt u hem in levende lijve tegen bij uw
bezoek.

We willen u laten zien wat het betekent om
een bruisende parochie in Hoofddorp te zijn.

Graag tot ziens,
De redactie

Verschijningsdata ParochiemagaZIN

Nr. Periode Inleveren Afhalen
Kopij bezorging
8 31-10tot19-12 7 oktober 29 oktober

9 19-12tot 30-1* 25 november 17 december
*=30-12016



Pastoraal woord

ledereen is van de wereld

En velen zullen daar de bekende songtekst “en de
wereld is van iedereen” zingend aan toe kunnen
voegen. Deze tekst van Thé Lau werd op
popconcerten door duizenden vol enthousiasme
meegezongen. Het was een tekst, die de afgelopen
weken vaak bij mij te binnenschoot. Zoals bij die
tienduizenden vluchtelingen, die ondanks dodelijke
gevaren in ons fort Europa binnen proberen te
komen. Bij de tocht tussen Boedapest en de grens
van Qostenrijk, die duizenden mannen, vrouwen en
kinderen maakten langs de snelweg, moest ik
denken aan de Uittocht van het Joodse volk uit
Egypte. Zo ziet dat er in onze tijd blijkbaar uit. En
naast de mensen, die hen zo snel mogelijk kwijt
willen, zijn er gelukkig ook mensen, die hen welkom
willen heten. Ook in Haarlemmermeer. In het besef
dat de velen, die vluchten voor geweld en
onderdrukking ook mensen zijn als wij en dus recht
hebben op een menselijke behandeling, omdat
geen mens illegaal is. Bisschop Punt schrijft daar in
Samen Kerk behartenswaardige dingen over en de
paus riep elke parochie op minstens één
vluchtelingenfamilie op te nemen, waarbij hij zelf
het goede voorbeeld gaf. Wat onze parochie daarbij
minimaal zou moeten doen lijkt mij: de gemeente
Haarlemmermeer oproepen tot een ruimhartig
beleid bij het opvangen voor vluchtelingen en
aanbieden om daarbij mee te helpen.

“ledereen is van de wereld en de wereld is van
iedereen’, kwam ook bij mij op als samenvatting van
de encycliek Laudato Si (Wees geprezen, ontleend aan
het begin van het Zonnelied van Sint Franciscus, dat
loflied op de Schepping). De tweede encycliek van
paus Franciscus, die volledig gewijd is aan de zorgen
voor ons klimaat en de verantwoordelijkheid, die wij
mensen daarvoor hebben. Een aanklacht en oproep
tegelijk om onze verantwoordelijkheid te nemen
voor de aarde, ons gemeenschappelijk huis. De
eerste slachtoffers van slecht omgaan met onze
aarde, zijn de mensen, die in armoede leven en zich
niet kunnen beschermen tegen de
klimaatveranderingen. En ook voor onze kinderen en
kleinkinderen dreigt een onleefbare aarde. Hoogste
tijd dus om de aarde “ons gemeenschappelijke huis”
toekomstbestendig te maken. Bij de presentatie van
de encycliek in Nederland werden enkele goede
voorbeelden (best practices) gegeven. Een van die
voorbeelden was hoe onze parochie omgaat met
energie door“Kracht van boven en warmte uit de
diepte’, door zonnepanelen op ons kerkdak en warm
water uit de grond. Ook de Bijbelse tuin werd daarbij
geroemd, als voorbeeld om van de natuur te
genieten.

Wat onze kerk betreft
en de directe
omgeving aan
gebouwen en tuin, zit
het dus wel goed.
Maar daar mee alleen
komen we er als
parochie niet. Als
parochie zouden we
met elkaar kunnen
kijken hoe wij nog
meer vergroenen hier in Hoofddorp. Wellicht samen
met andere kerken en organisaties.

De oecumenische kerkgemeenschap van de Ark
heeft daar al enkele stappen in gezet. Bijvoorbeeld
door enkele mensen op te leiden, die je huis zouden
kunnen scannen op energieverbruik en je suggesties
kunnen geven je huis energiezuiniger te maken.
Goed voor het milieu en goed voor je portemonnee.
Met hen zouden we op kunnen trekken om ons aan
te sluiten bij de Groene Kerken, die er her en der in
Nederland zijn (zie www.groenekerken.nl ).

Kerken, die actief aan de slag gaan met
duurzaambheid, sociale rechtvaardigheid en het
vergroenen van de eigen gemeenschap. Op een
studieavond, die het bisdom organiseerde in het
Fundament over de encycliek, was dit een van de
mogelijkheden, die besproken werd. Dit jaar willen
we dit daarom ook als thema nemen in ons
diaconieweekend op 7 en 8 november.
En natuurlijk speelt wat de aarde ons geeft ook een
belangrijke rol op de jaarlijkse viering om te danken
voor de oogst. Dit jaar vieren we dat in het weekend
van 17 en 18 oktober. En zoals andere jaren zou het
ook fijn zijn om in dit weekend en het weekend
daarna onze dankbaarheid te tonen door voedsel te
delen met mensen, die dat goed kunnen gebruiken,
door het inzamelen van voedsel achter in de kerk
voor de voedselbank.
Dit alles om met de band The Scene en Thé Lau te
zingen:

ledereen is van de wereld

en de wereld is van iedereen.

Deze is voor iedereen, die passie heeft

en die voor passie gaat.

En ik hef het glas op jouw gezondheid,

want jij staat niet alleen.

Pastor Leo Mesman.



Parochie breed

Haarlemmermeer gastvrij
voor viuchtelingen?

Namens een groot aantal organisaties (als Raad
van kerken Hoofddorp, de werkgroep Kerk en
Samenleving/PCl van onze parochie, de
Vredesambassade Haarlemmermeer, de koren
Odyssee en Morrend Volk en Lekker Meer) is
onderstaande brief gestuurd naar de
gemeenteraad en Burgemeester en Wethouders:

Graag willen we u laten weten verheugd te zijn, dat u
met het Rijk in gesprek bent om ook in
Haarlemmermeer viluchtelingen op te vangen, en zo
laat weten dat het beroep dat staatssecretaris
Dijkhoff op de gemeentes deed niet tevergeefs was.
Veel van onze inwoners voelen zich betrokken bij de
viluchtelingenproblematiek en

willen niet machteloos blijven toekijken hoe de nood
steeds groter wordt en er steeds meer slachtoffers
vallen bij mensen, die hun toevlucht in Europa
zoeken op de viucht voor geweld en onderdrukking.
Wij zien het als onze plicht als samenleving om
naast deze viuchtelingen te staan en te doen wat in
ons vermogen ligt om hun lot te verlichten.

Graag willen wij met het gemeentebestuur
meedenken wat wij concreet in onze gemeente
kunnen doen rondom het huisvesten van
vluchtelingen en hun integratie in onze
samenleving. Waarbij wij hen graag het gevoel
willen geven, dat wij een gastvrije gemeente zijn.

Wij hopen dat onze welvarende gemeente een
ruimhartig aandeel op zich wil nemen in de taak, die
Nederland toebedeeld krijgt en hopen spoedig van u
te horen wat de verdere plannen zijn, daarbij de
hoop uitsprekend dat hier op korte termijn concrete
stappen in worden gezet.

Op onze Open Dag hebben ruim 100 mensen, die
oproep als individu ondertekend. Ik was daar blij
verrast over, omdat het laat zien dat er een brede
steun is voor deze oproep. Mensen, die hun e-mail
adres opschreven, kunnen rechtstreeks op de
hoogte gehouden worden, hoe het verder gaat in
onze gemeente, waarbij het van groot belang is
dat er een gastvrij klimaat zal zijn, als
Haarlemmermeer daadwerkelijk vluchtelingen
opvangt. ledereen, die deze oproep nog niet
ondertekend heeft en mee wil helpen aan een
gastvrij klimaat voor vluchtelingen, kan dat
alsnog doen. Achter in de kerk en in het
Parochiehuis is daar gelegenheid voor.

Het kan ook via een e-mail naar het parochie-
secretariaat: secretariaat@hjoannesdedopr.nl.

leder van ons zal geschokt zijn door het lot van
heel veel vliuchtelingen. Natuurlijk kunnen wij als
Nederland of Europese Unie niet elke vluchteling
opvangen, maar we kunnen wel doen wat in ons
vermogen ligt. Als christenen zullen we moeten
kijken hoe wij invulling geven aan wat Jezus zegt
in het evangelie van Mattheus: "Ik was
vreemdeling en jullie namen mij op”. als een van
de zeven werken van barmhartigheid. Als individu
en als parochie kunnen wij hier een belangrijke rol
in spelen. Het kan een goede opmaat zijn naar het
(Heilig) jaar van Barmhartigheid, dat de paus heeft
uitgeroepen en op 8 december in Rome van start
gaat.

Pastor Leo Mesman.

Gregoriaans zingen met
vrouwen. EEN OPROEP

Prachtig klonk het, het Gregoriaans gezang van
onze Scola Cantorum tijdens het Open Huis van
de parochie 13 september jl. Onze parochie is rijk
met een groep heren die de traditie van het
zingen van gregoriaans in ere houdt.

Maarl....Er zijn vast ook vrouwen die, net als ik,
graag Gregoriaans willen zingen. Harry van
Haaster de dirigent van de herengroep is bereid
daar leiding aan te geven. 4 vrouwen is het
minimum waarmee hij wil beginnen.

Enige muzikale ervaring is wel een voorwaarde
om mee te kunnen doen: denk aan koorervaring,
een instrument bespeeld hebben, noten kunnen
lezen.

Mensen die twijfelen of het iets voor hen is, zijn
welkom om een repetitie van de heren bij te
wonen. Dinsdagavond tussen 20.00 en 21.00 uur
in de kapel van het Parochiehuis.

Herkent u zich hierin dames? Altijd al gregoriaans
willen (leren) zingen?

U kunt zich melden bij Lia Remmerswaal
lia.remmerswaal@hccnet.nl of 023 5629009



(seloven

21 oktober: H. Ursula

door de tijd - oktober

Tekst: Sipke Draisma

Volgens de kerkelijie kalender is er iedere dag wel iets te vieren. We lichten hieronder een aantal
bijzondere feesten toe die in de maand oktober vallen.

Onverzettelijke koningsdochter

Ursula behoort tot de zogeheten
maagdmartelaressen. Dat zijn da-
mes die weigerden met heidenen te
trouwen omdat ze hun leven aan Je-
zus gegeven hadden. Dat klinkt wat
romantisch en naief. Maar nuin het
Midden-Oasten de terreurbeweging

IS alles wat openlijk anders denkt
martelt en onthoofdt, kunnen we
wellicht beter begrijpen hoe dapper
het was om in tijden van onderdruk-
king je geloof niet te verloochenen.
Volgens de overlevering was Ursula
de dochter van de Britse koning
Dionoot. Ze was uitgehuwelijkt aan
de heidense prins Etherius, maar
weigerde dat en vluchtte met 11.000
maagden (of slechts 11, de bronnen
spreken elkaar tegen) de Noordzee
over. Ursula wilde via de Rijn naar
Basel en vervolgens naar Rome
vluchten. Ze kwam niet verder dan
Keulen, want de groep vrouwen
werd daar in 383 door de Hunnen
vermoord.

In afbeeldingen is Ursula te herken-
nen als vrouw in koningskleren, met
pijlen in haar hand en een pijl in
hals of borst. Zij wordt aangeroepen
voor een goed huwelijk en tegen
kinderziekten. Ursula is bovendien
patrones van leraressen en school-
kinderen.,

18 oktober: Wereldmissiedag
ledereen is missionaris

Sinds 1926 viert de kerk op de op
een-na-laatste zondag van oktober
Wereldmissiedag. De manier van
missioneren is in de loop van de
jaren weliswaar veranderd, maar
de oorspronkelijke doelstelling is
hetzelfde gebleven: de hele wereld
in aanraking brengen met het evan-
gelie van Jezus Christus. Daarvoor
reisden vroeger missiepaters en
-zusters de hele wereld over.

Paus Franciscus merkte vorig jaar in
zijn brief ter gelegenheid van We-
reldmissiedag op dat missioneren ie-
dere christengelovige aangaat. Ook
op de plaats waar je leeft en werkt
kun je een levende getuige zijn van
het evangelie. Om te missioneren
hoef je vandaag de dag daarom niet
meer de hele wereld over te reizen.
Missie begint thuis.

4 oktober:

H. Franciscus
Dierenzegen op
dierendag

Sint-Franciscus was een groot
dierenvriend en daarom is het
met zijn feestdag ook dierendag.
Dit jaar valt deze feestdag op een
zondag. Er zullen in veel kerken
vieringen zijn waarbij huisdieren
van harte welkom zijn. In de regel
worden tijdens deze vieringen
de dieren ook gezegend. Dat kan
op het eerste gezicht wat vreemd
overkomen. We zijn gewend dat
We mensen zegenen en soms
kerkelijke gebruiksvoorwerpen.
Auto’s en motoren worden al heel
wat minder vaak gezegend, maar
dan kun je nog altijd zeggen dat
die zegening uiteindelijk niet de
voertuigen betreft maar de men-
sen die er gebruik van maken.
Maar dieren?
Sint-Franciscus sprak met de
dieren toen de mensen niet naar
hem wilden luisteren. Ze waren
voor hem toen meer dan goed
gezelschap. Voor veel mensen
geldt ook dat dieren hun gezel-
schap en plezier in het leven
geven. Wellicht wil het zegenen
van dieren vooral uitdrukken dat
Gods schepping alles omvat wat
leeft en bloeit en wordt met de
dieren de hele levende schep-
ping gezegend.
™, ¥




Raad van Kerken Hoofddorp

“God heeft vele namen”

Raad van Kerken
Hoofddorp

ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

Doodgaan voor beginners

Deze cursus is voor levenden, die niet bang zijn om
over de dood na te denken. Aan de orde komen
onze ervaringen met dood gaan, leven na dit leven,
palliatieve zorg, euthanasie en tips over wat we zelf
omtrent ons levenseinde kunnen regelen.

Kosten: €10 voor de 4 bijeenkomsten. Aanmelding
via hegemanhedi@gmail.com.

Dinsdagmiddag 6, 13, 20 en 27 oktober 14.00 tot
16.00 uur, Doopsgezinde kerk

Begeleiding: Rina Brants en Hedi Hegeman

Samen in gesprek

Thema-bijeenkomsten over spirituele, culturele en
maatschappelijke onderwerpen.

Het keukentafelgesprek (themamiddag)

Nadat je bij de gemeente (financiéle) ondersteuning
hebt aangevraagd bijvoorbeeld voor huishoudelijke
hulp, woningaanpassing of dagbesteding neemt de
gemeente contact met je op voor een
keukentafelgesprek.

Als u nog geen ervaring heeft met zo'n gesprek
vraagt u zich wellicht af: wat houdt zo'n
‘keukentafelgesprek’in; met wie voer je deze; wat
wordt er gevraagd?

Als u al wel een keukentafelgesprek hebt gehad,
nodigen wij u uit uw ervaringen met anderen te
delen.

Onze gesprekspartner op deze middag is mw. Wilma
Treur, poortmanager van de sociale dienst,
Haarlemmermeer.

begeleiding: pastor Leo Mesman

datum: donderdag 8 oktober

tijd: van 14:00 tot 16:00 uur

locatie: Het Parochiehuis naast de kerk
kosten: vrijwillige bijdrage voor koffie/thee
inlichtingen: Coby Bergsma: j.jbergsma@live.n| of
Els van Dongen: tel. 56.122.73
organisatie:  werkgroep ‘Samen in Gesprek’van

onze parochie en de Katholieke
Belangen Organisatie voor senioren,
Haarlemmermeer

Vrouwen onderweg

In de Bijbelse tuin in Hoofddorp staan 8 nieuwe
beelden van Bijbelse vrouwen. Vrouwelijke
theologen uit de Haarlemmermeer zetten steeds één
van deze vrouwen in de schijnwerpers.

zaterdag 10 oktober, Tamar, begeleiding - Els van
Dongen tijd:14.00-15.30 uur

Informatie: www.boekwinkelhetkruispunt.nl
Aanmelding: info@boekwinkelhetkruispunt.nl
Plaats: in en rond Boekwinkel Het Kruispunt.

God heeft vele namen

Binnen het Oude Testament wordt God met vele
namen aangesproken en bezongen. Dat diverse
spreken is het onderwerp op een avond waarop we
een aantal verhalende en poétische teksten uit het
Oude Testament lezen en bespreken.

Maandag 12 oktober 2015, 20.00 — 22.00 uur,
Marktpleinkerk, consistorie

Leiding: ds. Adri van der Wal

Leerhuis Kerk & Israél

Twee avonden rond het thema "Joods leven van
geboorte tot dood":

Donderdag 15 oktober: rabbijn Lody B. van de Kamp,
over: Joods leven van geboorte tot huwelijk
Donderdag 19 november: rabbijn Marianne van
Praag, over: Joods leven van huwelijk tot overlijden
Plaats: Marktpleinkerk, in de ontmoetingsruimte,
20.00-22.00 uur.

Kosten: € 4,— inclusief koffie en thee.

Inlichtingen: W. van den Brink, 023 5642323, en ds.
Adri van der Wal, 023 5630997.

Op ontdekking in de Bijbel

Dit jaar lezen we samen in de Handelingen van de
apostelen. We betrekken er ook enkele brieven van
Paulus bij. Donderdag 29 okt., 12 nov.en 14 en 28
januari, 20.00-22.00 uur, boekwinkel het Kruispunt.
Begeleiding: pastor Leo Mesman



Parochie breed

ROUWGROEP

Binnen de parochie H. Joannes de Doper organiseert
Wil Hand, verpleegkundige en toegerust met
cursussen bij het Landelijk Steunpunt
Rouwverwerking samen met pastor Leo Mesman
rouwverwerkings- en contactgroepen, waarin
nabestaanden met elkaar over de veranderingen in
hun leven kunnen praten en elkaar tot steun kunnen
zijn.

In deze rouwverwerkings-
en contactgroep zullen
nabestaanden elkaar
ontmoeten als lotgenoten,
bij wie zij begrip,
herkenning en erkenning
vinden. Zij zullen
ervaringen uitwisselen en
elkaar op gedachten en
ideeén brengen. Zij zullen
ontdekken dat zij niet
alleen staan in hun
verdriet.

De rouwverwerkings- en contactgroep zal 7 keer bij
elkaar komen, inclusief

een kennismakingsgesprek en een terugkom-
middag.

De bijeenkomsten starten maandag 26 oktober van
14:00 - 16:00 uur in

boekwinkel “Het Kruispunt’, Kruisweg 1067a.

De data van de volgende bijeenkomsten zijn:
maandag 2, 9 en 23 november,

7 en 21 december en maandag 11 januari 2016.

Heeft u vragen/ bent u geinteresseerd neem dan
contact op met het

parochiesecretariaat tel: 023 5638145 dagelijks
tussen 9 en 12 uur of mail

naar: parochiesecretariaat@hjoannesdedoper.nl
Wil Hand neemt dan contact met u op.

Opbrengst collectes

8en 9augustus € 284,43
15 en 16 augustus €435,09
22 en 23 augustus € 392,25
29 en 30 augustus €325,73

e © Mededeling van de

=X catechesegroep
\_-/ gehandicapten
Hoofddorp

De vakantie zit er weer op.

We gaan weer starten met een nieuw seizoen.

Er is weer druk gepuzzeld om een nieuw thema te
vinden voor het nieuwe seizoen.

Ik schrijf dit stukje voor we als groep begeleiders en
voorganger bij elkaar zijn geweest om het eerste
blok in te vullen, maar ik kan wel het jaarthema
vermelden en de invulling van de agenda.

We moeten nog horen welke datum de dienst gaat
worden, dus voorlopig zet ik beide mogelijkheden in
dit schema.

Het jaarthema is: STAP VOOR STAP - psalmen en
verhalen over geloof, hoop, liefde en vertrouwen.

We komen bij elkaar op de dinsdagavonden van
19.00 - 19.45 uur in het Brandpunt.

Voor het eerste blok gaat het om 13 oktober.

De dienst wordt gehouden in de rk kerk Joannes de
Doper op zondag 18 of 25 oktober.

We hopen er met elkaar weer een goed seizoen van
te maken.

Namens de catechesegroep,
Gerda van der Wal

Gedoopt

Danyel Azim ;

Gianluca Coppola -

Amaya Koeleman
Pluim

Een tien met een griffel voor de organisatie van de
open dag

alsook voor alle standhouders en de mensen van het
kinderprogramma.

Hartelijke groeten,
Els van Dongen

KBO

Haarlemm eer




Na een super drukke september maand kijken we vol spanning uit naar
de maand oktober. Dan zijn er twee boekpresentaties in de H.Joannes de
Doper kerk, en wel op vrijdag 30 oktober 2015.

Voor de eerste lustrumviering van uitgever Adveniat is de H.Joannes de
Doper kerk, de Bijbelse tuin en Het Fundament gekozen als locatie.

Twee zeer bekenden in de katholieke kerk, presenteren op die dag hun
nieuwste uitgave. Zowel Roderick Vonhdgen als Erik Borgman komen
naar Hoofddorp om over hun nieuwe uitgave te vertellen.

RODERICK VONHOGEN BLIJFT
MEDIAPRIESTTE DF KERKE™™
VAN {;LE‘H o
GA;"EWE 7 "_5 | MK
MEDIA ‘-i_ BORCMAN

t
AYL
.

\WERE

Avonturen in de wereld van film, games en nieuwe media

In dit boek belicht Roderick Vonhdgen scenes uit zijn leven en zijn missie.
Zo zien we hem als fan door de modder waden op de eerste
StarWarsconventie in Denver, als spreker optreden op een
mediaconferentie in het Vaticaan, voor het eerst via podcasting verslag
doen vanaf het Sint-Pietersplein bij de pauskeuze in 2005 en steeds meer
publiek bereiken via internetprogramma'’s over populaire series, games en
lifestyle.

Maar ook blikt hij terug op zijn kinderjaren waarin films, verhalen en
gadgets een grote rol speelden, de ontdekking van zijn priesterroeping,
zijn studie en zijn beginjaren als priester in een plattelandsparochie.

En hij blikt vooruit naar de toekomst van Kerk en religieuze journalistiek
in Nederland die voor een metamorfose staan.

Waar blijft de kerk

De rooms-katholieke kerk lijkt bezig aan een spectaculair proces van
afbraak en verdamping. Hoe moet je daar als betrokken gelovige mee
omgaan? Waar blijven we? Erik Borgman, hoogleraar Publieke Theologie,
laat zijn gedachten gaan over het vormgeven van een kerk in de
overgang naar een nieuw tijdperk dat niemand nog kent.

Proberen vast te houden aan wat was, is geen optie. We moeten ons laten
omvormen door het rijk van God, dat nabij is.

Over hoe dat zou kunnen, met de eucharistie als grondslag, de Bijbel als
lichtbron, de weg als leidraad en het gebed als voedsel, daarover gaat dit
boek. Want één ding is zeker: we kunnen niet ophouden kerk te zijn.

Schrijver Erik Borgman is de meest invloedrijke katholieke theoloog van
deze tijd!

Loop voor een programma overzicht even binnen bij de boekwinkel. Daar
weten we ook hoeveel plaatsen er nog vrij zijn.






Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

Vrijdag 9 oktober 15.00 uur: Huwelijksviering van Sander Romein en Nicolette Oosterwijk
Zondag 11 oktober 12.30 uur: Filippijnse viering

Zondag 18 oktober 12.30 uur: Filippijnse viering

Woensdag 28 oktober 13.00 uur: Huwelijksviering van Thomas Hansen en Aisa Balico

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het
Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur. De eerste zaterdag van de maand om 16.30 uur.
Er is geen viering op de zondag na de eerste zaterdag van de maand.
Zaterdag 3 oktober om 16.30 uur: Eucharistieviering; pastor K. van Lent.

Doopgesprekken
In oktober zijn er geen doopgesprekken.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u beide avonden
meemaakt. Opgave voor het doopgesprek bij het secretariaat, zodat wij weten hoeveel
personen aanwezig zijn.

Bij voorkeur op woensdag of donderdagmorgen tussen 9 en 12.00 uur. Tel. 56 381 45
U kunt ook langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Kerkdiensten Spaarne Gasthuis

Elke zondag vindt in de kerkzaal in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp een kerkdienst plaats.
Het is een dienst van Woord en Tafel met een oecumenisch karakter. Iedereen is welkom,
zowel patiénten alsook bezoek. De kerkzaal bevindt zich op de begane grond naast het
restaurant (volg route 55). De kerkdienst begint om 10.30 uur.

Zondag 4 oktober om 10.30 uur
VVoorganger is ds. Petra Renes. De zang wordt ondersteund door de cantores Loes en Theo
Braak-Pedroli en organist Teun Zondag. (avondmaalviering)

Zondag 11 oktober om 10.30 uur
Voorganger is pastor Alie Hoekman. De zang wordt ondersteund door het koor SOW Abbenes.
(avondmaalviering)

Zondag 18 oktober om 10.30 uur
Voorganger is pastor Frans Bossink. De zang wordt ondersteund door het koor van de
H.Joannes de Doper uit Hoofddorp. (communieviering)

Zondag 25 oktober om 10.30 uur
Voorganger is pastor Frans Bossink. De zang wordt ondersteund door het Interkerkelijk Koor
Aalsmeer. (communieviering)

Zondag 1 november (Allerzielen)

om 10.30 uur

Voorganger is ds. Petra Renes. De zang wordt ondersteund door de cantores Loes en Theo
Braak-Pedroli en organist Teun Zondag. (avondmaalviering)

Zondag 8 november om 10.30 uur
Voorganger is pastor Alie Hoekman. De zang wordt ondersteund door de Petra-cantorij uit
Heemstede. (avondmaalviering)

Zondag 15 november om 10.30 uur
Voorganger is pastor Frans Bossink. De zang wordt ondersteund door Zanggroep De Ark.
(communieviering
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vieringen

PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

Za 3 okt 19.00:

Zo 4 okt 10.00:

Di 6 okt 18.45:
15351

Do 8 okt 18.45:
19.15:

OVERZICHT VIERINGEN KERK EN KAPEL 3 OKTOBER - 3| OKTOBER

Eucharistie / jongerenviering; pastor K. van Lent; Vrolijk Vuur
- Lisette van der Lingen; Therus Koeckhoven; Overl. ouders Koning- Beers;
Martin Schreurs

Familieviering; pater R. Torres; Dierendag; zangertjes
- Vicky Mejino Macatangay; Jan Heeremans; Kees Teeuwen;
Jan en Bep Rijke- Visser en overl. fam.

Rozenkrans
Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk; Jeanne Dijkstra- van Stein

Rozenkrans
Viering

Za 10 okt 19.00:

Zo 11 okt 10.00:

Di 13 okt 18.45:
19,151

Do 15 okt 18.45:
19.15:;

Woord- en Communieviering;pastor L. Mesman; Odyssee
- Cock van der Zon

Woord- en Communieviering; parochianen
- James Zitter; Wim Beers; Overl. fam. Frijters en fam. Dingemans

Rozenkrans
Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Za 17 okt 19.00:

Zo 18 okt 10.00:

Di 20 okt 18.45:
19:15;

Do 22 okt 18.45:
19.15:

Woord- en Communieviering; pastor L. Mesman; Gemengd koor
- Grad Borg- Kok

Woord- en Communieviering; pastor L. Mesman;
- Overl. ouders Verlaan. van Berkel; Joan Klink- Winter

Rozenkrans
Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Za 24 okt 19.00:

Zo 25 okt 10.00:

Di 27 okt 18.45:
19.154

Do 29 okt 18.45:
19.15:

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gregoriaans koor
- Gerard Schrama; Nico Nouwen; Tiny Kreike- Ory en An van der Sloot

-~

KON

wintertijd

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Vrolijk Vuur
- Rinus Kant

Rozenkrans
Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Ter informatie volgende Info nr. 8

Za 31 okt 19.00:

Allerheiligen

Zo 1 nov 10.00:

Allerzielen

Ma 2 nov 19.30:

Eucharistieviering; pastor K. van Lent;
Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gregoriaans koor

Eucharistieviering; pastores K. van Lent en L. Mesman; Diaken P. Bindels;
Gemengd koor

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur 13



Kennismaken met ..... Adriaan Tieleman,
opperstalmeester van de Stal op de Kaag

"De horeca zit bij mij in het bloed, en ik ben dol op
binnenhuisarchitectuur, muziek - ik speel accordeon
en piano - en ik hou van toneelspelen. Al die dingen
kan ik in deze functie combineren. Fantastisch toch?
Hier in deze bijzondere Stal lacht het leven ons toe’,
zegt Adriaan Tieleman.

Het is een echte Hollandse septemberochtend en op
Kaageiland wisselen fikse regenbuien zich af met
een lekker najaarszonnetje. In de sfeervolle Stal
serveert Adriaan Tieleman een kopje koffie en legt
graag uit wat Opperstalmeester, zoals dat op zijn
visitekaartje staat, nu precies inhoudt. De naam doet
denken aan de onvergetelijke conference van Wim
Sonneveld over de Opperstalmeester van Koningin
Juliana. Hij reed hoog te paard mee als er sprake was
van een koninklijke rijtoer, zoals met de Gouden
Koets. “Nee, hier zijn geen paarden’, zegt Adriaan
Tieleman. “Daar heb ik dus helemaal niets mee te
maken. Ik zorg voor een goede gang van zaken
rondom alle activiteiten die in en om de Stal op de
Kaag plaatsvinden. Dat doe ik nu zo'n 8 jaar. Bij een
stal hoort een stalmeester, vond Kees van Lent, die
indertijd het initiatief nam voor dit
bezinningscentrum. En omdat ik hier de
hoofdverantwoordelijke ben, benoemde hij mij tot
Opperstalmeester. |k vond het voor iemand die
ergens de scepter zwaait wel een leuke benaming.
En ik was niet de enige. We hebben die naam
inmiddels doorgetrokken naar Bob Otto, die hier
sinds twee jaar als assistent-stalmeester meeloopt.
Het ligt in de bedoeling dat hij mijn taken te zijner
tijd gaat overnemen. Ik ben onlangs 65 jaar
geworden en ben minder uren gaan werken. Maar ik
ga zeker niet weg, ik vind het nog veel te leuk om
zolang als het kan door te gaan. Vrijwilligerswerk
genoeg hier. Je moet echter altijd vooruit kijken en
daarom ben ik erg blij met Plan B, zoals we dat
noemen, waarmee Bob Otto wordt voorbereid om
mij op te volgen. Hij doet nu al de inkoop, is actief
met allerlei onderhoudsklussen en zorgt voor de

catering van de bijeenkomsten die hier plaatsvinden.

We werken aan een geleidelijke overdracht”

Je werd geboren in Den Haag, werkte jarenlang
in Den Haag, is het dan geen grote overgang
naar Kaageiland?

Niet echt, want ik was hier al. Ja, ik begrijp dat ik dat
even moet toelichten. Ik zei al, ik kom uit een Haagse
horecafamilie. Mijn vader was de eerste in Nederland
die patates frites stond te bakken. Dat was in 1938.
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Hij maakte alles zelf. Hij zag het met dit Belgische
product helemaal zitten, ik noem hem dan ook een
trendsetter. Dat iedereen in ons gezin in de horeca
terecht kwam was niet meer dan logisch. Dat hoorde
gewoon zo. We hadden drie kinderen, ik was de
jongste. Mijn oudste broer is 20 jaar ouder. Hij leeft
nog, hij is 85. Ik had ook nog een zusje, maar die is
tot ons groot verdriet op 31 jarige leeftijd overleden.
Na een ziekbed van 5 jaar. Heel triest. Op een
gegeven moment kwam ons bedrijf in mijn handen.
Ik heb er jaren met liefde in gewerkt maar ineens
was het op. Dat is in 2000. Ik zag het niet meer zitten
en heb alles verkocht. Inmiddels woonde ik al een
tijdje niet meer in de stad Den Haag. Mijn vrouw en
ik hadden een woning in Kijkduin. En sinds 1968
hadden we ook een zomerhuisje op Kaageiland. Op
beide plekken woonden we dan steeds een halfjaar.
Ik hou enorm van dit eiland. Het is wat mij betreft
Holland op z'n allermooist. De prachtige lichtval, in
elk jaargetijde. Een woonplek om van te smullen.”




Parochie breed

Hoe raakte je betrokken bij de Stal op de Kaag?

Toen ik in 2000 was gestopt in Den Haag wilde ik
natuurlijk iets anders gaan doen. Maar je horeca-
roots verloochen je uiteindelijk toch nooit helemaal
en zo kwam ik terecht bij restaurant Puck in
Buitenkaag. Ik was daar, in de brede zin van het
woord, gastheer. En tja, wonend op Kaageiland en
werkend in een restaurant in Buitenkaag, dan kom je
onvermijdelijk de familie Van Lent tegen. Dat zal
iedereen direct begrijpen. Kees en Grietje waren
bezig met het opzetten en inrichten van de Stal en
ze zochten een beheerder die ook kon optreden als
gastheer. Ze dachten aan mij. Het sprak mij direct
erg aan. Ik had ruime ervaring met commerciéle
horeca, maar nu kreeg ik de kans om meer te doen.
Behalve zorgen voor een goede ontvangst van
gasten, organiseer ik de diverse bijeenkomsten, die
soms kerkelijk zijn, soms niet, maar altijd gericht op
bezinning en inspiratie. Ik kom zelf ook met creatieve
ideeén. |k speel, dat zei ik al, piano en accordeon en
kan zorgen voor muzikale begeleiding. Ik heb
verstand van eten en drinken en dat is nuttig bij het
regelen van de juiste catering. En, dat vind ik erg
leuk en inspirerend, de komende maanden ga ik hier
kookworkshops geven: Wereldreis door mijn keuken.
We beginnen in Suriname, daar valt veel heerlijks te
proeven en zo trekken we al kokend van het ene
land naar het ander. Verder doe ik natuurlijk de
nodige administratieve taken en ik verzorg de PR:
het promoten van de mogelijkheden van de Stal op
(netwerk)bijeenkomsten. Echt heel bijzonder, en iets
heel anders, was het meedoen met Ladders Zat, in
het Labyrint. Ik speelde de uitvaartondernemer. Het
waren heerlijke voorstellingen, voor iemand die van
toneelspelen houdt een niet te missen kans. Alles bij
elkaar genomen is met de Stal een cocktail van
boeiende dingen op mijn pad gekomen. Als ik
terugkijk op de afgelopen 8 jaar overheerst
tevredenheid. We beschikken over een fantastisch
team enthousiaste vrijwilligers en samen hebben we
vanuit niets iets neergezet: Onze Stal. En die heeft
inmiddels zelfs een‘broertje’ De Schuur, hier schuin
achter. Een gebouw met dezelfde opzet, maar alles is
iets kleinschaliger.

Wil je iets vertellen over je persoonlijke situatie?

Dat heb ik al een beetje gedaan. Ik was de jongste in
ons gezin. Als je een oudere broer hebt, die 18 was
toen ons zusje werd geboren, dan is die broer heel
lang enig kind geweest. En dan heb je toch een
andere gezinssituatie dan als je drie kinderen hebt
met een kleiner leeftijdsverschil. Ik ben getrouwd
met Clementine. Inmiddels al 43 jaar. Dat is iets
bijzonders in deze tijd, zo'n lang huwelijk. We
hebben geen kinderen. Clementine heeft jarenlang
samen met mij in ons horecabedrijf gewerkt.

Daarna was ze 10 jaar medewerkster van het CDA-
partijbureau in Den Haag. Er is een groot verschil
met mij: ik heb niets met klussen, zij is er dol op. Ze
vindt het dan ook erg leuk om in de Stal af en toe te
helpen met wat technische projecten. En ze
assisteert Bob graag bij schilderwerk en zo. Samen
houden we van Kaageiland, en we zijn blij dat we er
kunnen zijn voor de Stal. We willen graag doorgaan,
maar omdat we ouder worden, zeq ik daar altijd bij:
zolang als het kan en het gaat. Hobby's? Ik zei het al:
muziek, toneelspelen, ik ben dol op koken en ik hou
van woninginrichting...... Al deze dingen kan ik
kwijt in dit werk. Mooi toch?”

Catechese voor kinderen
in onze parochie

Wil je ook meer weten over
Jezus en de verhalen in de
Bijbel, en ben je
nieuwschierig, kom dan
naar onze catecheselessen!

We gaan op reis door de Bijbel aan de hand van de
methode 'Het Licht op ons pad, een doorlopende
parochiecatechese voor alle leeftijden. Het boek is
verkrijgbaar in onze boekwinkel Het Kruispunt.

Voor wie: kinderen van 7 t/m 12 jaar
Waar: In het parochiehuis
Wanneer: op woensdagmiddagen van

15:00 tot 16:30 uur.
We beginnen in oktober. Opgeven bij:
Naida Kurum - naidakurum@hotmail.com.

Spreekwoorden

Spreekwoorden en uitdrukkingen: hoe komen we
eraan? Onze Info heeft een rubriek over herkomst en
betekenis. Als dit nummer verschijnt zitten we volop in
de herfst met wijnmaand oktober. Vandaar deze keer
een van de vele op wijn geinspireerde uitdrukkingen.

Als het wijn regent, staat mijn glas net omgekeerd

Herfst brengt wel regen, maar dat zijn dan zeker geen
wijn-buien. Ze zouden misschien wel lekker zijn, maar
we moeten het toch vooral met hemelwater doen. Maar
stel dat het eens zou gebeuren, en je glas vangt die wijn
niet op omdat het omgekeerd staat, dan heb je dikke
pech. De tragische verzuchting van het spreekwoord
geeft dan ook aan dat degene die dit zegt altijd met
alles naast de boot valt. Er zijn een aantal variaties, zoals
Als de goudstukken uit de hemel vallen, lig ik net te
slapen. Of Als het gebraden ganzen regent staat mijn
bord net binnen. De betekenis is in alle gevallen gelijk.

(Bron Ed van Eeden, Groot Spreekwoorden Boek) 15
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Pasta avond e

M25Hoafddarp,nl

Op de eerste vrijdag avond van de maand.
is het Mz5 avond.

In September was de aftrap met een
pasta-avond. Het was een sma.kehjke,
gezellige en zinvolle avond. &

Volgende maand is er op de eerste
vrijdag weer M25 avond, 19:30 in de
jongerenkelder.
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kom dan eens kijken bij ons kinderkoor De
Zangertjes van St.Jan. Gezellig met z’n allen

zingen en een paar keer per jaar in de
familievieringen. Het kinderkoor repeteert

iedere woensdagavond tussen 18:30 uur en ﬁ
19:30 uur in het parochiehuis.

.h Zit je op de basisschool en hou je van zingen, n

Heb je de Eerste Communie gedaan? Dan
vind je het misschien leuk om te helpen
als misdienaar bij vieringen op
zaterdagavond en zondagochtend.Geef je
nu op als misdienaar en wie weet help jij
bij speciale vieringen, zoals Witte
Donderdag, Pasen of Kerst. Neem vooral
een kijkje op onze website en meld je aan.
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Tekst: Krist Ensing

rK aBc

In het RK-ahc worden begrippen uit de
katholieke traditie toegelicht. In de maand
oktober staat het thema missie centraal.
Dit omdat de Wereldmissiemaand in
oktober ieder jaar weer het hoogtepunt
vormt rondom de katholieke missie.

Peerke Donders

% Peerke Donders is een beroemde missionaris van

Neerlands bodem. Petrus Norbertus Donders werd
in 1809 in Tilburg geboren, als zoon van een arme
huiswever. Als kind wilde hij priester worden, maar
zijn ouders kanden de seminarieopleiding niet
betalen. ‘Peerke’' werd
knecht op het klein-
seminarie Beekvliet,
waar hij opviel door
zijn vroomheid. De se-
minarieleiding besloot
hem toe te laten tot de
priesteropleiding. Op
31-jarige leeftijd werd
hij priester gewijd.
Tijdens zijn opleiding
kwam bisschop Grooff
uit Suriname op be-
zoek. Deze zocht pries-
L ters voor de missie in
Suriname. In 1842 vertrok Donders naar Suriname,
waar hij vierentwintig jaar als kapelaan werkte in
Paramaribo en Batavia, een melaatsenkolonie aan
de Coppenamerivier. Hier verpleegde en verzorgde
hij honderden zieken. Vanaf 1867 ondernam hij als
eerste priester missiereizen naar de indianen in het
oerwoud. Donders stierf op 14 januari 1887 aan
een nierontsteking. Op 23 mei 1982 werd hij zalig
verklaard.

Met dank aan: www_katholieknederland.nl

Missie

ES Het woord missie
stamt af van het
Latijnse woord mis-
sio, dat zending be-
tekent. Traditioneel
werd missie uitge-
legd als de opdracht
om het woord van
God te verkondigen
op plekken waar
men nog niet met het christendom heeft
kennisgemaakt. Vaak ging dit gepaard met
het bieden van hulp aan de lokale bevolking,
bijvoorbeeld op het gebied van gezondheids-
zorg en onderwijs. Tegenwoordig zijn er nog
steeds organisaties die vanuit hun christelijke
overtuiging wereldwijd de armoede bestrij-
den en ontwikkelingshulp bieden.

Daarnaast ligt er vandaag de dag ook de op-
gave voor de lokale kerk om haar missie uit te
dragen in de eigen omgeving: door zichtbaar
te zijn in stad of dorp en het Evangelie daar
handen en voeten te geven.

Cordaid :
moderne missie

% Cordaid is een van oorsprong Nederlandse
katholieke organisatie voor ontwikkelings-
samenwerking. Cordaid is in 1999 opgericht in
Den Haag met het ideaal mensen in nood te
helpen en de armoede structureel te bestrij-
den. Cordaid staat voor‘Catholic organisation
for relief and development aid' Onder de para-
plu van Cordaid vallen de organisaties Cordaid
Memisa, Mensen in Nood, Microkrediet, Bond
Zonder Naam en Kinderstem. Cordaid heeft
wereldwijd ongeveer 400 mensen in dienst,
waarvan 300 medewerkers in Nederland zijn
gestationeerd en 100 naar alle uithoeken van
de wereld worden uitgezonden. Meer infor-
matie is te vinden op www.cordaid.org.




mmm Metta de Noo

Tekst: Evelien Vehof

Metta de Noo, gepensioneerd verpleeghuisarts gespecialiseerd in neuropsychiatrie,

schreef het boek ‘Frontaal’ over ex-neuroloog Jansen Steur. De Noo toont in haar boek
aan dat hij een hersenletsel heeft. Eerder schreef ze een boek over haar ervaringen als
klokkenluider in de zaak Lucia de B.

het ware - vrijheid - schepping - gastvrijheid - liefde — menselijke waardigheid
communio - het kwade - verrijzenis - hemel - God - schoonheid - Heilige Geest

Vrijheid

lk vind het belangrijk dat mensen
zelfstandig durven te denken. We
hebben allemaal vooroordelen,
vrije denkers net zo goed als
ieder ander. We klampen ons vast
aan ideeén uit onze opvoeding
en cultuur, aan de groep waar we
bij horen: politiek, godsdienst,
beroep enzovoort. Daar voelen
we ons behaaglijk bij. Maar dat
kan ook gevaarlijk zijn. Bij som-
mige zaken, zoals bij verpleeg-
ster Lucia de Berk, gingen al

haar collega’s hetzelfde denken:
zij zou schuldig zijn aan moord.
Het is namelijk makkelijker om
solidair en loyaal aan je collega’s
te zijn, dan om een dissident te

zijn. Het resultaat was dat Lucia
levenslang kreeg, zonder enig
bewijs. Toen ik me verdiepte

in de zaak voelde ik de verant-
woordelijkheid om voor haar

op te komen. De feiten waren
anders dan algemeen gedacht
werd. ledereen denkt dat alles in
Nederland goed geregeld is. Dan
schiet kritisch denken er nog wel
eens bij in. Ik hoop dat mensen
altijd vrij durven te denken en
die vrijheid gebruiken om naar
alternatieven te durven kijken.

Het kwade

Men ziet ex-neuroloog Ernst
Jansen Steur als het kwade. Hij
werd veroordeeld voor het toe-
brengen van ernstig lichamelijk
letsel bij patiénten door verkeerd
gestelde diagnoses en heeft drie
jaar anvoorwaardelijke celstraf
gekregen. Ik heb kwade mensen
gezien die zonder enig moreel
besef |ol halen uit mishandeling.
Je mag zeggen wat je wilt over
Jansen Steur, maar hij is geen
kwade man. Hij heeft een hersen-
letsel en is daardoor af en toe de
draad kwijtgeraakt en deed daar-
door heel kwalijke dingen. Maar
het was geen opzettelijk kwaad

van hem. ledereen die iemand
kent met een hersenletsel, weet
dat het sociale gedrag van die
persoon heel erg kan verande-
ren. Bij Jansen Steur hetzelfde.
Hij stelde heel overtuigend zijn
diagnoses, ook de foute. Dan
gaat het mis en dat maakt men-
sen boos. Maar hij was ook liever
gezond gebleven.

Schoonheid

Ik kan me echt opladen aan
mooie dingen. Een zanguitvoe-
ring, natuur, een goed boek.
Dan krijg ik dat'oh-gevoel’ oh,
wat is dat mooi. Bij muziek kan
ik echt kippenvel krijgen. Maar
alledaagse dingen kunnen me
ook ontroeren. Zoals advocaat
Plasman, die zo'n mooi pleidooi
hield om Jansen Steur vrij te
spreken. De woorden waren zo
logisch aan elkaar geregen. Het
betoog was zo zuiver. Schoon-
heid is anders dan plezier
maken, het geeft ontroering. In
mijn werk als verpleeghuisarts
ervoer ik ook schoonheid. Bij
een geboorte, ziekte en narig-
heid zijn mensen heel puur,
zonder franje. Dat is het mooie
van het medische vak.
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Woensdag 7 oktober

Gedichten in de Herfst
Rien Wattel, brengt op 7 oktober een paar gedichten
mee en begint met een daarvan te bespreken. Met de

aanwezigen wil jij delen wat ons daarin raakt — of niet.

Daarna kunnen de deelnemers gedichten die ze zelf
hebben meegenomen delen. Neem dan een aantal
kopieén mee! Het mogen zowel bestaande gedichten
als gedichten van eigen hand zijn. Vanaf 10.00 uur is
er koffie.

Woensdag 14 en 28 oktober

Genesis in beeld

Al vroeg in de traditie van de kerk zijn uitbeeldingen
van Bijbelverhalen en christelijke symbolen aanwezig.
Beeldtaal is gangbaar gebleven de eeuwen door, ook
in de lange periode dat beeltenissen door bepaalde
kerken niet werden geaccepteerd.

Ds. Adri van der Wal laat op twee woensdagmorgens
via beamerpresentaties een reeks van uitbeeldingen
van episodes uit Genesis zien. Zin om er bij te zijn?
Kom dan op 14 en 28 oktober om 10.00 uur naar De
Stal. Vooraf is er koffie in de grote zaal van De Stal.

Woensdag 21 oktober

Middeleeuwse kapel op Kaageiland; een
zoektocht

Het kerkelijk leven op Kaageiland kent een lange
geschiedenis: rond 1350 is er al sprake van een kapel
op het eiland, gewijd aan de H. Maria Magdalena. Het
is een hulpkapel bij de parochiekerk Sint Pancratius in
Sassenheim. De kapel heeft zo'n driehonderd jaar
dienst gedaan.

Op woensdag 21 oktober gaat Jan Biemond
voorztitter van het Stalbestuur een presentatie geven
over de lokale kerkgeschiedenis en beschrijft de
zoektocht naar de fundamenten van deze kleine
middeleeuwse kapel.

Hartelijk welkom.

vanaf 10.00 uur is er koffie.

Voor alle bijeenkomsten kunt u zich aanmelden via:
info@destalopdekaag.nl

Eens

B 5 BN i
uit de Bijbal, lidelijk te

Je bent niet meer van waarde, dis word je aan de
kant gezet.

Zo verging het vele vrouwen en zo gaat het nog
vaak. De Kanaanitische Tamar echter ondergaat
niet passief wat haar is aangedaan: ze neemt
initiatief, ze zorgt dat haar recht gedaan wordt.

Op zaterdag 10 oktober om 14.00 uur is de
vierde bijeenkomst rond Vrouwen Onderweg.
We verdiepen ons in de Bijbelse Tamar.

Els van Dongen heeft zich proberen in te leven
in Tamar en vanuit het perspectief van deze
Bijbelse vrouw vertelt ze deze middag wat
Tamar voelde toen ze weggestuurd werd uit het
huis van haar schoonfamilie, en hoe ze moed
had om iets te doen waarop volgens de
gewoonte van die tijd de doodstraf door
verbranding staat.

Els is in de parochie geen onbekende. En velen
weten dat zij ook 10 jaar pastor in de kathedrale
basiliek Sint Bavo in Haarlem was.(1997-2007)
Sinds 2011 is ze vrijwillig ouderenadviseur bij
de Katholieke Belangenorganisatie voor
Ouderen. Els verzorgd ook regelmatig
rondleidingen door de Bijbelse tuin. Dat laatste
doet ze heel beeldend en verhalend, dus we
zijn vol verwachting over hoe zij Tamar neerzet.

Zin om er bij te zijn? Neem dan snel contact op
met:

Boekwinkel Het Kruispunt. Telefoon:
023-5617392. Email:
info@boekwinkelhetkruispunt.nl




Parochie breed

Herdenking overledenen aan de
Europese buitengrenzen

De dag voor Allerzielen, zondag 1 november 2015,
vindt op de steiger voor museum De Hermitage in
Amsterdam een herdenking plaats van de
overledenen aan de Europese buitengrenzen. Bij de
herdenking nemen verhalen over omgekomen
migranten een belangrijke plaats in.

Aan de buitengrenzen van Europa spelen zich
dagelijks drama'’s af. Mensen die op zoek zijn naar
een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of
komen op andere manieren onderweg om. Meestal
naamloos, in stilte. Volgens onderzoekers gaat het
sinds eind jaren ‘90 om ruim duizend doden per jaar,
in sommige jaren zelfs dubbel zoveel. Het aantal
doden neemt de laatste jaren alleen maar toe. Een
belangrijke oorzaak is het strenge migratiebeleid van
de EU dat vluchtelingen dwingt risicovolle routes te
nemen.

Voorprogramma met Tineke Strik

Voorafgaand aan de herdenking wordt op de zolder
van de Protestantse Diaconie (enkele minuten lopen
van de Hermitage) een korte documentaire getoond,
gevolgd door een inleiding van Tineke Strik. Tineke
Strik is docent migratierecht, lid van de Eerste Kamer
en bestuurslid van Defence for Children. Zij is ook lid
van de Parlementaire Assemblee van de Raad van
Europa die tot taak heeft de mensenrechten te
handhaven en democratie en rechtsstaat te
bevorderen. Na haar inleiding vindt een plenair
gesprek plaats.

Programma:

15.15 uur: inloop zolder van de Protestantse
Diaconie, Nieuwe Keizersgracht 1A

15.30 uur: vertoning van korte documentaire,
gevolgd door inleiding van Tineke Strik

16.00 uur: nagesprek

17.00 uur: start oecumenische herdenking op
steiger voor de Hermitage, met medewerking van
ds. Arjan Plaisier (scriba PKN), pater Saliba Antonios
(voorganger Syrisch-Orthodoxe Kerk) en

Msg. Jan Hendriks (bisdom Haarlem)

Informatie:
Neem voor meer informatie contact op met de
Protestantse Diaconie Amsterdam (Matthias de
Vries), tel. (020) 535 30 34/ 06-13583823, of Catholic
Worker Amsterdam, tel. (020) 06 - 81673263

(Gerard Moorman)

De herdenking wordt
georganiseerd door
Kerk in Actie, Justice
and Peace Nederland,
het Wereldhuis van de
Protestantse Diaconie
Amsterdam, Catholic
Worker Amsterdam.

Met pastor Rob Mascini naar Rome!
Een adventsreis van 12 tot 17 december

In de dagen voor Kerstmis ga ik met een kleine
groep mensen naar Rome. Samen gaan we de stad
bekijken en de heiligdommen bezoeken. We zullen
zien hoe belangrijk het Kerstfeest in Rome is. En we
zullen ons laten inspireren door de oudste
afbeeldingen die er van de geboorte van Christus
zijn. Het zijn prachtige mozaieken en eeuwenoude
fresco’s.

Natuurlijk zullen we de paus ontmoeten en zullen
we de eucharistie vieren in de Friezenkerk. Het Heilig
Jaar is net begonnen. Op 8 december heeft de paus
de heilige deur van de Sint Pieter geopend voor de
pelgrims. En door die deur zullen we de basiliek
ingaan.

We dwalen door de oude straatjes van de stad. We
bezoeken de grote monumenten. En ik breng u naar
de plekjes waar de gewone toeristen niet komen, het
huisje van Petrus, zijn graf diep onder de sint Pieter,
prachtige onbekende kerkjes en pleintjes. En
natuurlijk rusten we uit op de terrasjes die in die tijd
vaak nog open zijn en in ieder geval gezellig zijn en
verwarmd.

U kunt zich nog bij ons aansluiten. Meer informatie
kunt u bij de VNB (Vereniging Nationale
Bedevaarten) krijgen (073-6818111, www.vnb.nl).
Daar kunt u zich ook opgeven.

Natuurlijk mag u ook mij altijd bellen (023-5291484).

Pastor Rob Mascini

Marthagroep

Woensdag 14 oktober zijn de dames Dekkers, Ruiter
en van Roode aan de beurt om de kerk schoon te
maken.

Woensdag 11 november de dames van de
Filippijnen.

Contactpersoon: Mw. van Roode tel. 5612243.



Kom naar de open dagen
in Utrecht of Tilburg

Kom studeren aan de School of Catholic Theology!

Onze afgestudeerde theologen leveren een wezenlijke bijdrage aan de Kerk. Zij zijn
aan het werk in het parochiepastoraat, de geestelijke verzorging of het onderwijs.

Meer informatie en aanmelden:
31 OKTOBER IN TILBURG: tilburguniversity.edu/opendag
14 NOVEMBER IN UTRECHT: tilburguniversity.edu/theologie-opendag
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Parochie breed

INLIA

Medewerkers ‘bed, bad, brood'-opvang zien
mensonterende situaties

oHaalt u zelf even de hechtingen uit de knie?”

Wij zijn wel wat gewend, bij INLIA. Ons werk brengt
nu eenmaal met zich mee dat we mensen vaak in
schrijnende situaties zien. Toch zijn we geschokt
door wat we nu meemaken bij de 'bed, bad, brood'-
opvang. Een vrouw met een nieuwe knie die van het
ziekenhuis een tang meekrijgt om zelf de
hechtingen te verwijderen. Een vrouw die na
transplantatie uit het ziekenhuis wordt ontslagen
met risico op afstoting van de nieuwe nier. Een man
met zware psychische klachten die zijn trauma’s
herbeleeft. Een jongen uit een GGZ-instelling die de
hele nacht in zijn slaap gilt. Een vrouw die zichzelf
verwondt. De lijst gaat door.

Dit is wat we meemaken bij onze '‘bed, bad, brood'-
opvang in het voormalige Formule 1-hotel in
Groningen. Een fors deel van de mensen daar werd
ontslagen uit ziekenhuizen en psychiatrische
klinieken, of verwijderd uit asielcentra, zonder dat
adequate zorg was geregeld. Het laat onze
medewerkers bepaald niet onberoerd.

De komende periode wil onze maatschappelijk
werkster, Izre Kuiper, haar ervaringen met u delen.
Zij zal regelmatig schrijven over de mensen die zij
tegenkomt. Zodat u kunt delen in onze lotgevallen
en die van de mensen die we opvangen.

De artikelen in deze serie worden bij verschijnen ook op
onze website www.inlia.nl geplaatst in de rubriek
Kerkelijk Netwerk, onder de knop Artikelen voor uw
kerkblad.

-, Bepair Caté
él/]f\l | Weggooien? Mool niet!

Twee gemeentes in één klap duurzamer:

Repair Café Zwanenburg-Halfweg van start

Op dinsdag 8 september jl. is in Zwanenburg een
nieuw Repair Café van start gegaan.

Voortaan kunnen mensen uit Zwanenburg, Halfweg,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de wijde
omtrek elke tweede dinsdagmiddag van de maand
terecht in Activiteitencentrum De Hoek aan de
Plantsoenlaan 2 in Zwanenburg, voor eenvoudige
reparaties aan huishoudelijke artikelen, elektronica,
kleding en fietsen.

FHONDERD AR QZLEQ)'E?\C
(Bron: Katholieke Illustratie)

Aangezien er geen geschikte illustraties zijn te
vinden volgen hier enkele wetenswaardigheden uit
het jaar 1915:

. In Keulen werden er voor het eerst proeven
gedaan met het op grote schaal invriezen van
levensmiddelen om de voedselvoorziening voor de
bevolking te waarborgen.

De Nederlandse regering dient een
wetsontwerp in voor de invoering van algemeen
kiesrecht voor mannen, en wel bij een stelsel van
evenredige vertegenwoordiging.

Albert Einstein ontwikkelt zijn algemene
relativiteitstheorie.

Begonnen wordt het de bouw van Jachthuis
St. Hubertus op de Veluwe (architect is H.P. Berlage).

Duitsers torpederen het Brtse
passagiersschip Lusitania waarbij 1200 Amerikaanse
burgers verdrinken. Mede hierdoor raken de
Amerikanen betrokken bij de Eerste Wereldoorlog.

. Liedje uit dit jaar: It's a Long Way to Tipperary.

Fier fan uww aduvertentie staan

Foumaat 77.5 € 54 mm
T

TodaSaho.

yoga lifestyle

yoga cursussen in Hoofddorp
door Dewi Gunther-Soedibyo

www.tadasana.nl
023 - 561 81 66




. Peter van der Geest
/\/\/an der Geest  Telefoon: 023-5634906
' et e Mobiel: 06-55360706
~ BED: petervdgeest@hetnet.nl

Hofmans

1
1
1
1
1
| Bouwadvies
Zoals: Kozijnen en deuren in hout en kunststof : Parkiaan 49
Meubels voor binnen en buiten, naar uw idee | 2132 BM Hoofddorp
z Tel + 31 5615437
Leveren en plaatsen van schuur en schutting : Mobiel + 31 6 23 08 13 06
Alle voorkomende klussen binnen-en buitenshuis. 1 Email:thhofmans@lijbrandt.nl
Beemsterstraat 41, 2131 ZA Hoofddorp Ramu‘lgen / begmtmg_en
E.v.K. 34100586, Banlk: NL38 REBO 0155 5440 12 EUR. Bouwbegel eiding
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Natuursteen —
Glas

Brons

monument Urﬂen

GEDENKEN IN STIJL

Bel voor een afspraak: Monumenti
Burgemeester van
Stamplein 294
2132 BH Hoofddorp

HOOGMA FIETSEN TUSSENWEG 45/47 HOOFDDORP www.monumenti.nl Tel: 023 2302069

023-5553230 WWW.HOOGMA.NL DI. T/M VR. 9 TOT 18 UUR ZA. TOT 17 UUR

Ay Dunweg

100 jaar uitvaartrorg -1

«  optimale belangenbehartiging op lokaal niveau Afscheid nemen is iets heel persoonlijks...
*  hulp bij belasting invullen/korting rijbewijskeuring Wij nemen de tiid, ruimte en aandacht om een
*  korting op uw zorgverzekering ) passend afscheid vorm te geven.
*  gratis tijdschrift Nestor en KBO 'Meer'Nieuws
+  deelnemen aan vele activiteiten en evenementen Dunweg Uitvaartzorg
dit en nog veel meer voor een betaalbare contributie van Achterweg 40-42, 2132 BX Hoofddorp
500 per Jour Tel: 023 563 35 44
WORDT DAAROM LID VAN DE KBO info@dunweg.nl
Inlichtingen e-mail: secr.kbo haarlemmermeer@quicknet.nl www.dunweg.nl

of tel: 023-5556734

Spannenburg 42
2135 GP 023-8881919
Hoofddorp 06-45288257

Du-llens VakFotografie'

fotografie met een persoonlijke tint
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Valeriya Zakopay

Bernadette Dullens
Antje Breijerstraat 36 SNl N AF
2132 ZT Hoofddorp aan nieuws

Pianoles voor iedereen

Bentuo

Heeft u ook zo'n Stylist in huis?
Of laat u door ons de raamdecoratie verze rgen.

bernadette@du-llens.nl
023-5578335
06-52500473 Barendsma W

bl INTERIEUR

Tel 0252 472 704  infoRbarendsmainterisurs
Fax 0252 420 573 www.barendsmalnterisurnl

VINYL - LAMINAAT - GORDLINEM - VITRAGE -
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| Teksten: © Marjet de Jong - Vormgeving: , [} & GevaRo |

Hoe het kan weten we nog steeds niet. ‘Ik blijf hier. Ik stuur jou, muis, erop uit met
Maar gisteren liep er ineens een kat in de de boodschap dat ze hier moet komen om je
kerk. Ik, Kikker, zag hem het eerst. Ik moet de vriendje te helpen’
muizen waarschuwen, dacht ik. Waar zitten ‘Ik durf niet; piepte de muis. Stel je voor dat
ze? En ja hoor, vrolijk kwebbelend kwamen de kat terugkomt!’

de muizen eraan. Voordat ik kon roepen ‘Je bent een Muis met een Missie!” zei ik. ‘Je
"Pas op!!} rende de kat op ze af en gaf een moet! Toe, haal mevrouw Bontje!”

muis zon harde tik, dat-ie versuft voor mijn ~ ‘Met koekjes?’ vroeg de bange muis, die moed
wijwaterbakje terecht kwam. Ik was woest. vatte.

Ik blies mezelf zo dik mogelijk op, sprong met Hij roetsjte door de kerk naar de keuken en
een grote kikkersprong op de kat zijn kopen  kwam geen kat tegen. Maar wél de pastoor,

kwaakte zo hard ik kon in zijn oor. De kat en die houdt niet van muizen. Gelukkig
krijste van schrik en maakte dat hij wegkwam. kwam mevrouw Bontje op zijn gejammer af
De muis bleef stil liggen. We stonden er en volgde de muis de kerk in. En de kleine
hulpeloos naast. Wat nu? patiént? Die knapte met een koekkruimeltje

‘We moeten mevrouw Bontje erbij halen, zei ik. alweer heel gauw op.

i

Paulus gaat

Panlus was een preker, een apostel — leder die het hoorde, ging door Paulus is een voorbeeld - en ook een
vol verhalen Paulus weer geloven, waaghals is-ie!
die hij graag vertelde aan de mensen geloven in Gods liefde, voor ieder Echt niet bang voor tegenstand of
overal: mensenkind! schipbreuk of gevaar!

Jezus is de Zoon van God ', zei hif Paulus ging op reis en voer de Zo zijn wij als leerlingen ook Mensen

wereldzeeén over. Met een Missie.
o groeide de beweging op Mintes—. Wil jij gddan voor Jezus' naam? Toe,
de vieugels van de wind. o =- probeer het maar!

in alle walen,
Jezus is de Heer die leefi
en wederkomen zal!’

4
4
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g met een potlood dapper de route langs zeven gevaren.

Schriff de eerste letter daarvan in een vakje. | l l I | | I |
Geen weg is zonder ... Die kun je toch overwinnen?

Q.%:-9—:,% 5 n

lenke wel ik stuurjullie als schaapjes tussen de wolven.

Jezus wist dat zijn leerlingen het moeilijk zouden krijgen, toen hij hen uitzond.

Wat er allemaal kon gebeuren?
Dat lees je in de Bijbel, in het evangelie van Matteiis hoofdstuk 10,16—‘_*‘2.




