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Colofon
ParochiemagaZlN verschijnt 9x per jaar in een oplage
van ca. 2600.

Redactieadres
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedopernl
Kopij inleveren: Info nr. 9 vodr 25 november
Info nr. 1 véér 6 januari 2016
Info bezorging
(afhalen nr. 9 donderdag 17 december;
Bezorgen uiterlijk vaér zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur
Bandholm 130 of volgens afspraak
- Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos 38
-Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Weerdenburg 1
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:
16.00-18.30 uur, Naxos 24

Vragen over de bezorging: via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

parochie gironummer NLOG INGB 0000172863
parochie banknummer NL70 RABO 0324501528
t.n.v. parochie H. Joannes de Doper te Hoofddorp

www.hjoannesdedoper.nl
www.kerkeninhoofddorp.nl

Boekwinkel Kruispunt

Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,
zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament
Beheerder: Rianne van Lent, tel. 0252 250333

Fundamement verzorgt wekelijks een maaltijd.

U kunt zich aanmelden via Rianne van Lent:

tel. 0252 250333 of via email: Fundament@kaagnetnl.
Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon.

Kopij voor het volgende nummer moet binnen zijn
voor woensdag 25 november.

Dit is een editie van het parochiemagaZlN een uitgave
van stichting De Zalige Zalm.

Foto voorkant: 2 november Allerzielen

Info en Inhoud

Pastores:

C.Th.d. van Lent - Pastoor
Kruisweg 1071, 2131 CT Hoofddorp
tel. 023 5616437 of

06 51981165 in dringende gevallen
e-mail: cvlent@zonnet.nl

L.J.P. Mesman - Pastor

Sparresholm 78, 2133 BR Hoofddorp
tel, 023 5610622 of 06 51620939
e-mail:
leo.mesman@hjoannesdedoper.nl

P Bindels - Diaken
tel. 06-43540033 e-mail;
paul.bindels@hjoannesdedoper.nl
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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends of

op donderdag: contactpersoon Tiny Graafmans

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook in
het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u voor
vervoer bellen naar mw. K. Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152,

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt U voor hulp de PCI
benaderen. Met uw hulpvraag kunt U terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochiesadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: parochiesecretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve vrijwilligers,
Matuurlijk willen we dat blijven! Hebt u tijd en zin
om een actieve rol in onze parochie te spelen,
schroom dan niet om even een kijkje te nemen in
de boekwinkel en bij het parochiesecretariaat.
Daar ligt een map met vacatures, voor denkers en
doeners, er zit vast iets voor u bij!

Parochie - informatie en berichten

Van de Redactie

Zoals u op de voorpagina kunt zien, is het
thema van deze Info gewijd aan Allerzielen,
de dag waarop wij extra aandacht besteden
aan hen die ons zijn voorgegaan. Op deze dag,
maandag 2 november, is er elk jaar een
bijzondere viering, waarin we de namen van
onze overleden dierbaren nog eens hardop
noemen en na deze viering gaan we in het
donker met brandende kaarsen naar de
begraafplaats om licht en warmte te brengen.
We vertellen elkaar hoezeer we hen missen en
houden daarmee onze herinneringen aan hen
levend.

Praten over onze dierbaren kan ook in de
rouwverwerkingsgroep, waarover u kunt lezen
op pagina 9, en bij ‘op verhaal komen’ een
ontmoetingsplek voor nabestaanden in Nieuw
Vennep (zie bladzijde 21). U bent ook daar van
harte welkom.

Op pagina 5 belooft onze pastor Kees van
Lent ons nog even bij ons te blijven, een
belofte waar we hem graag aan houden.

We vragen uw aandacht voor de opvang van
vluchtelingen, en de oproep om vooral
ruimhartig en gastvrij te zijn (zie pagina 20).
Op bladzijde 22 staan enkele aangrijpende
verhalen van de stichting INLIA.

De Bijbelquiz op 23 november in de
Markpleinkerk is een jaarlijks terugkerend
evenement. Wist u dat onze parochie vorig
jaar als eerste eindigde? Dat is een hele eer,
die willen we graag verdedigen. Op bladzijde
21 staat informatie.

We wensen u veel leesplezier.
De redactie

Verschijningsdata ParochiemagaZIN

Nr. Periode Inleveren

Kopij

Afhalen
bezorging
g  19-12tot30-1* 25 november 17 december

*=30-1 2016



Pastoraal woord

De krant brengt de leugens in het land.

In het Hoofddorps Nieuwsblad van 30
september 2015 staat dat ik ‘volgend jaar
met emeritaat’ ga. Het woord ‘emeritaat’
betekent dat je van je welverdiende rust mag
gaan genieten.

Dat klopt niet. Ik krijg AOW en pensioen en
ben dus heel goedkoop voor de parochie,
maar stoppen met werken en mijn taak aan
een ander overdragen daar is het nog te
Yroeg voor.

In oktober wordt ik 67 en ik voel aan den
lijve dat ik geen jonge man meer ben, maar
daar valt mee te leven.

Op het Kaageiland kwam de pastorie
van de protestantse kerk vrij.
Na een grondige verbouwing wordt die
geschikt voor een bejaarde pastoor.
Met de stal, de schuur, het laarzenpad, het
oude postkantoor, de fluisterboot en de
kring van twaalf eiken vormt dat een mooi
geheel voor bezinning en ontmoeting.
Daarna komt er aan de waterkant nog een
logeerhuis geschikt voor rolstoelgebruikers
en de Bijbelse Vrouwen zullen eens van
Hoofddorp naar de Kaagse waterkant
onderweg gaan.

Er zullen wel wat boekenkasten en
boeken verhuizen, maar voorlopig is mijn
woonplaats Hoofddorp. De spekstenen kachel
op mijn werkkamer blijft staan. Na de bouw
van het Fundament bleken de scheuren in de
pastorie groter te zijn geworden. Onder de
pastorie zitten dezelfde rottende palen als
onder de kerk.

Ik denk niet dat de pastorie opveert als ik
boeken en gereedschap verhuis,

Het is goed mogelijk dat er ook onder de
pastorie nienwe palen moeten komen. Het
zou mooi zijn als de vloerverwarming van
e kerk doorgetrokken kan worden en de
aardwarmte dan ook mijn opvolger blij kan

Emeritaat - nog niet.

maken. Voor een grondige opknapbeurt van
de pastorie met het oog op een opvolger
moeten plannen gemaakt worden en
financiéle middelen worden vrijzemaakt.
Er zal nog heel wat water door de
Hoofdvaart stromen voor het zover is,

In het Bisdomblad Samen Kerk was de
informatie niet helemaal juist. Onder het
kopje 50 jaar Nieuw-Vennep stond: ‘Zondag
6 september heeft Mgr. Jos Punt met een
feestelijke viering het jubilenmjaar van de
H. Johannes de Doper parochie van Nieuw-
Vennep gestart.

De parochie bestaat 150 jaar. In het kopje
verdwijnen zomaar honderd jaren. De naam
van de parochie was altijd ‘Onze Lieve
Vrouw Onbevlekt Ontvangen’.

Zou de redactie van Samen Kerk dingen
weten waar wij nog niet van gehoord hebben?
We wensen onze zuiderburen veel geluk en
wijsheid.

Pastoor Kees van Lent



Pastoraal woord

Overledenen

Tula van der Ven - Gamarra Rebaza - 67 jaar

Tula is op 16 november 1947 geboren in de plaats
Trujillo (Peru) als oudste van het gezin dat uit 3
kinderen bestond. Haar ouders waren heel bezorgd
dat resulteerde in een beschermde opvoeding.

Na de middelbare school in Trujille ging zij naar Lima
naar een internaat om de lerarenopleiding literatuur
en filosofie te volgen. Zij keerde terug naar haar
geboorteplaats en stond een aantal jaren voor de
klas. Zij kreeg een studiebeurs om aan de Sorbonne
in Parijs Frans te gaan studeren, dat ze met beide
handen aangreep. Toen zij afgestudeerd was heeft ze
een aantal Europese steden bezocht waaronder ze,
toen nog niets vermoedende, Amsterdam bezocht,
Door haar tijd in Europa heeft zij zich ‘losgemaakt’
van haar roots.

Bij terugkomst in Lima heeft ze Franse les gegeven
aan buitenlanders.

Tijdens een feestje in Lima in 1975 leert zij Theo van
derVen kennen die door een Nederlandse
ontwikkelingshulporganisatie was uitgezonden naar
Peru. Hij ging met mobiele eenheden, ingericht als
klaslokaal, naar fabrieken om de mensen in
technieken te onderrichten.

Aan het eind van 1975 zijn ze getrouwd in Lima,
kwamen samen naar Nederland en vestigden zich in
Hoofddorp. Tula ging werken bij het Tropeninstituut
en gaf onderwijs in Frans en Spaans.

Zij kregen twee zoons, Guillermo en Rudolf. Toen de
kinderen klein waren heeft ze part-time gewerkt.
Tula heeft altijd les gegeven en hield van haar vak.
Ze was streng maar rechtvaardig.

In haar vrije tijd deed ze veel aan fitness en een grote
hobby was lezen. Wanneer zij ergens was en ze
moest wachten had ze altijd wat te lezen bij zich.

In april 2014 werd ze ziek. Aanvankelijk knapte ze op
maar in februari van dit jaar sloeg de ziekte weer toe.
Diverse ziekenhuisopnames volgden maar ze wilde
graag thuis sterven.

Pastoor van Lent heeft haar de ziekenzalving
gegeven. Tula is op 26 juni jl. overleden. De uitvaart
volgde op 2 juli in onze kerk en ze werd begraven op
ons kerkhof. Op haar grafsteen staat een Spaanse
tekst, vertaald jullie zullen altijd in onze harten
aanwezig zijn.

Rie Volkerts - Weijers - 91 jaar

Rie kreeg van haar ouders bij haar doop de naam
Maria. Zij is geboren in Haarlem op 30 december
1923 en was de middelste in het gezin van 7
kinderen. Rie had graag wat verder geleerd maar dat
was financieel niet mogelijk. Tijdens de oorlog
werkte ze bij een boerengezin waar ze voor de
kinderen zorgde. Ze had het er erg naar haar zin.

In 1949 verhuisde het gezin Weijers naar Vijfhuizen
en op zekere dag kwam Theo Volkerts vragen of ze
meeging naar een bruiloft. En zo kregen zij
verkering. Ze trouwden in 1952, gingen wonen aan
de Aalsmeerderdijk waar hun 2 zoons werden
geboren. Verhuisd werd er naar Badhoevedorp en in
1956 naar Hoofddorp. Veel verdriet heeft Rie gehad
toen haar dochtertje bij de geboorte stierf. Na één
jaar werd haar dochter Hannie geboren.

Rie stond voor iedereen klaar. Had iemand van de
familie 'even’ geen huis, bij Rie en Theo was altijd
plaats. leder gezinslid moest dan wat inschikken,
hun huis leek wel van elastiek.

In haar leven speelde het geloof en daarbij de
parochie een belangrijke rol. Dertig jaar lang was ze
beheerder van het parochiezaaltje achter de
vroegere kosterswoning. Ze was gastvrouw en
zorgde voor de koffie en thee bij allerlei
bijeenkomsten. Madat de zusters het zusterhuis
hadden verlaten zorgde Rie op zaterdagavond en
zondagmorgen voor koffie en thee. Ook was zij jaren
lectrice en zat in de Werkgroep Woord en
Communievieringen die ze voorbereidde en waarin
ze voorging. Samen met haar zus Joop was ze
enthousiast lid van de Open Oecumenische Groep.
Samen met pastoor Kees Jongeneelen deed ze
doopgesprekken en was lid van het rouw- en
trouwkoor, Ze heeft veel voor de parochie betekend.
Rie en Theo werden trotse grootouders van 6
kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen.

Theo werd langdurig ziek en Rie heeft hem altijd
verzorgd. In 1993 heeft zij afscheid moeten nemen
van hem. Op hun trouwdag zorgde Theo altijd voor
een boeket fresia’s en na diens overlijden zorgde
dochter Hannie daar elk jaar voor.

Rond 2007 liet het geheugen haar steeds meer in de
steek en drie jaar later werd zij opgenomen in
verpleeghuis Bornholm. De verpleegkundigen
hielden veel van haar. Op 8 mei jl. is Rie heel rustig
uit het leven weggegleden.

De uitvaartplechtigheid vond plaats bij Dunweg.
Ontroerend was hoe haar oudste achterkleinkind vol
overtuiging haar kist met wijwater besprenkelde,
nadat hij een mooi woordje over haar had gedaan.
Hierna volgde de crematie in crematorium Rhijnhof
te Leiden.



Parochie breed

De man die bij de hemel aankwam

Een man kwam door de tunnel van de dood bij de
hemelpoort aan.

“En, vond je het leuk op aarde?” vroeg God.

"Tja, wat zal ik zeggen’, zei de man, "het was leuk en
niet leuk. Ik heb ontzaglijk genoten, maar toch ook
verdriet gehad”

"Dat is de achterkant van het geluk”, zei God.
“Pardon?” zei de man.

“Waar zon is, is ook schaduw”.

“"Maar", sprak God weer, "ben je over het geheel
genomen tevreden geweest?”

De man dacht diep na. Hij keek nog eens achterom
naar zijn leven en merkte toen dat hij er een
glashelder uitzicht op had.

Opeens zag hij hoe alles in elkaar zat, hoe alles met

elkaar te maken had en niets voor niets was geweest.

Zelfs niet de vervelende dingen.

“Goh” zei hij, “het was eigenlijk fantastisch! Toen ik op
de wereld kwam had ik alleen mezelf, ik was maar
een hoopje van niks. Mog niet eens kleren aan mijn
lijf! En moet je nu zien"!

Intussen werd hij lichter en zijn sterm werd vrolijker.
“Ik ben toch enorm gegroeid, had lieve ouders, een
lieve vrouw, kinderen en kleinkinderen. Ik kreeg
familie, vrienden, buren en nog veel meer mensen
en, al zeq ik het zelf, ik ben toch ook een stuk wijzer
geworden. [k kom hier wel niet met geld, maar al dat
andere is toch bagage die veel waard is"

De man aarzelde. "Ik vond het heel erg dat ik van de
aarde weg moest. Denk eens aan wat ik allemaal
achterlaat! Er is zeker geen weq terug"?

"Mee” klonk het vriendelijk maar beslist, "er is geen
weqg terug, maar ik weet zeker dat je je hier thuis zult
voelen. Je zult er bekenden terugzien. En trouwens,
er is ook werk aan de winkel. Er is veel te doen aan
het netwerk van goede ingevingen. Je kunt daarmee
goede herinneringen en opbeurende
boodschappen naar de aarde sturen”.

“Maar ik ben toch geen engel"? riep de man
verbaasd.

“Mee’, zei God "nog niet”.

"Goh, te gek” kon de man alleen nog maar
uitbrengen.

Hij was nu bijna doorzichtig, maar met hemelse
ogen was hij wel degelijk te zien.

Toen liet God hem binnen.

Bea van Oudenaaren

Allerzielenconcert Hoofddorp

Zondag 1 november van 15.00 - 16.00 uur verzorgen
Michaéla Bijlsma (zang), Lolita Hooglugt (zang) en
Teke Bijlsma (vleugel) in het kader van Allerzielen,
Allerheiligen, een herdenkingsconcert in de Kerkzaal
van het Spaarne Gasthuis Hoofddorp, Muziek wordt
gezongen en gespeeld van ondermeer Karin
Bloemen, Jacques Brel en Herman van Veen,

De muziek wordt afgewisseld met enkele gedichten,
gelezen door Frans Bossink, Alie Hoekman en Petra
Renes, geestelijk verzorgers in het Spaarne Gasthuis.
U kunt uw geliefde op uw eigen manier gedenken. U
kunt zijn of haar naam laten zingen, een kaarsje
branden of een bloem leggen. Na afloop is er
gelegenheid om elkaar te ontmoeten met een
drankje.

Mabestaanden van patiénten, medewerkers en
andere belangstellenden zijn van harte welkom.
Toegang is gratis. Voor wie kan bijdragen is er een
collecte na de bijeenkomst ter bestrijding van de
onkosten.

Voor meer informatie zie de website van het Spaarne
Gasthuis.

Herdenking in Amsterdam
(voor meer informatie, zie vorige Info nr. 7)

De dag voor Allerzielen, zondag 1 november,

vindt op de steiger voor museum De Hermitage in
Amsterdam een herdenking plaats van de
overledenen aan de Europese buitengrenzen.

Bij de herdenking nemen verhalen over omgekomen
migranten een belangrijke plaats in.

Kerstbrunch 2015

Met een goede traditie moet je
doorgaan en dat doen wij dus ook:
dit jaar wordt door de Bezoekgroep
op dinsdag 15 december de
Kerstbrunch gehouden.

Daarbij zijn alle mensen die door de vrijwilligers van
de Bezoekgroep worden bezocht van harte welkom.
De bezoekers zullen een uitnodiging voor de
Kerstbrunch binnenkort overhandigen.

Miet alleen genieten de deelnemers van een
heerlijke maaltijd maar een belangrijk onderdeel is
de viering in Kerstsfeer begeleid door muziek.
Vanaf half elf is de inloop in het Parochiehuis maar
de details staan in de uitnodiging.

Wij hopen de dames en heren die door ons bezocht
worden welkom te heten!

de Bezoekgroep



e Al i Vergeet niet hoe wij heten,
naar U zijn wij genoemd.

Gezang 641, Gezangen voor liturgie



Raad van Kerken Hoofddorp

\ “God heeft vele namen”

Raad van Kerken
Hoofddorp

ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

Rouw-verwerkingsgroep

Wil Hand, verpleegkundige en toegerust met cursussen
bij het Landelijk Steunpunt Rouwverwerking
organiseert samen met pastor Leo,Mesman
rouwverwerkings- en contactgroepen, waarin
nabestaanden met elkaar over de veranderingen in hun
leven kunnen praten en elkaar tot steun kunnen zijn.
De rouwverwerkings- en contactgroep zal 7 keer bij
elkaar komen, de bijeenkomsten starten maandag 26
oktober van 14.00 — 16.00 uur in boekwinkel "Het
Kruispunt’, Kruisweg 1067a

De data van de volgende bijeenkomsten zijn: Maandag
2, 9en 23 november, 7 en 21 december 2015 en
maandag 11 januari 2016.

Heeft u vragen/ bent u geinteresseerd neem dan
contact op met het parochie secretariaat tel: 023
5638145 dagelijks tussen 9 en 12 uur of mail naar:
secretariaat@hjoannesdedoper.nl. Wil Hand neemt dan
contact met u op.

Op ontdekking in de Bijbel

Dit jaar lezen we samen in de Handelingen van de
apostelen.

We betrekken er ook enkele brieven van Paulus bij.
Donderdag 29 okt., 12 nov. en 14 en 28 januari,
20.00-22 00 uur, boekwinkel het Kruispunt.
Begeleiding: pastor Lec Mesman

Leerhuis Kerk & Israél

Twee avonden rond het thema “Joods leven van
geboorte tot dood™

Donderdag 29 cktober: rabbijn Lody B. van de Kamp,
over: Joods leven van geboorte tot huwelijk
Donderdag 19 november: rabbijn Marianne van Praag,
over: Joods leven van huwelijk tot overlijden

Plaats: Marktpleinkerk, in de ontmoetingsruimte,
20.00-22.00 uur.

Kosten: € 4, inclusief koffie en thee.

Inlichtingen: W. van den Brink, 023 5642323, en

ds. Adri van der Wal, 023 5630997,

Samen in gesprek

Thema-bijeenkomsten over spirituele, culturele en
maatschappelijke onderwerpen. Elk jaar brengt “Samen
in Gesprek’, een bezoek aan een geloofsgemeenschap.
In 2013 waren we in de Ark.

De themamiddagen “Samen in Gesprek” worden
georganiseerd door de parachie i.s.m. de Katholieke
Bond voor Ouderen, Haarlemmermeer

Voor inlichtingen: Leo Mesman,
leo.mesman@hjoannesdedopern| 06 51620939,

Dit jaar zijn we te gast bij de maslimgemeenschap; zij
komen samen in de prachtige moskee Ar Rahman (de
Barmbhartige) in Graan voor Visch 16001 in Hoofddorp.
Op donderdag 12 november om 14:00 uur is iedereen,
die belangstelling heeft van harte welkom. MNaast een
rondleiding door de moskee, gaan we ook in gesprek
met leden van deze gemeenschap. Wat bezielt hen?
Welke activiteiten vinden er plaats? Welke belangrijke
feesten vieren ze en welke bijzondere gebruiken
kennen ze? Dit en veel meer kan die middag ter sprake
komen. Om 16:00 uur sluiten we de middag af.

Op 10 december komt mw. Mary Maarsen vertellen
over de geschiedenis van Amish.

Waarom zijn ze uit Europa vertrokken en hoe is het
hun al die jaren in Amerika vergaan; waarom
bezitten ze geen auto; hebben ze geen telefoon in
hun huis; hoe is de rolverdeling tussen man en
vrouw is en welke plaats neemt de kerk in in hun
leven? Qok vertelt ze ons hoe zij denkt over de
toekomst van de Amish.

Mw. Maarsen spreekt uit ervaring, want zij is zelf
afkomstig uit de Amishgemeenschap.

We komen bijeen in het parochiehuis van de R.K.
kerk aan de Kruisweg van 14:00 - 16:00 uur

Voor inlichtingen: evandongencaarls@telfort.nl of
tel. 5612273

Parochiehuis van 14:00 tot 16:00 uur. Begeleiding:
pastor Lec Mesman

25+

Met een groep leeftijdgenoten (25-40 jaar) praat je over
je leven, je (on)geloof en de bijbel. De onderwerpen
kan je zelf aandragen, bij de uitwerking helpt ds. Coen
Wessel.

Woensdag donderdag 12 november, donderdag 28
januari 20,00-21.45 uur.

Informatie: c.wessel@pghoofddorp.nl.Meer info:

www.kerkeninhoofddorp.nl of de flyers in de kerk



Boeken blijven boeien. Elke week krijgen we nieuwe binnen en dus is het elke
keer weer genieten om ze uit te pakken en in te voeren in onze computer
zodat ze klaar zijn voor de verkoap. Op deze pagina aandacht voor twee
nieuwe Bijbels en elders in deze INFO blikken we met Anja Maas die er over
schreef in het HC, terug op ons eerste echte literiar diner.
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Samenleesbijbel

Soms lijkt er geen einde te
komen aan het maken van
Bijbels. Je hebt er maar eentje
nodig zou je zeggen. Maar... een
mooie geillustreerde bijbel of
een bijbel die je kunt gebruiken
als gezin of als werkgroep
kinderkerk, kindernevendienst
of gezinsvieringen, met daarin
allerlei vragen, weetjes,
puzzeltjes etc. is wel een echte
aanwinst.

In onze winkel hebben we nu de
Samenfeesbijbel. Niet goedkoop,
maar wel een aanrader!

Kom gewoon eens binnen
lopen

Met de decembermaand in het
vooruitzicht nodigen wij u en jullie
heel hartelijk uit om eens binnen te

Maar weet u dat we naast boeken
ook een heel leuk assortiment
cadeautjes hebben?

Denk daarbij aan engeltjes, kaarsen,
doosjes met kaarten, armbandjes,
agenda'’s en niet te vergeten de
GERARDUS kalender.

lopen en te kijken naar onze boeken.

Kees de Kortbijbel

Veel kinderen, inmiddels zelf
ouders zijn opgegroeid met de
bijbelboekjes van Kees de Kort. In
het parochiehuis hingen jaren lang
prachtige afbeeldingen van zijn
werk.

Mu is er naast een Rembrandtbijbel,
een Vincent van Goghbijbel ook
een Kees de Kortbijbel.

Deze Bijbel bevat de complete
tekst van De Nieuwe
Bijbelvertaling, aangevuld met een
selectie van 44 werken van de
MNederlandse schilder Kees de Kort.
[e helft van deze werken is nog
niet eerder gepubliceerd in het
Nederlandse taalgebied. Kees de
Kort heeft zelf de selectie
samengesteld uit zijn hele ceuvre
van bijbelse voorstellingen die hij
maakte voor kinderen en
volwassenen.

Deze Bijbel is uitgebracht in een
beperkte oplage ter gelegenheid
van de BOste verjaardag van Kees
de Kort en als eerbetoon aan zijn
werk.

Kees de Kort is al meer dan 50 jaar
actief in het illustreren van
bijbelverhalen. Hij is zeer bekend
vanwege de Kijkbijbel, die in vele
talen vertaald is.




Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

Zondag 15 november 12.30 uur: Filippijnse viering
Zondag 22 november 12.30 uur: Filippijnse viering
Zaterdag 12 december 15.00 uur: Huwelijksviering Lennard van der Kamp en Carina Steinhoff
Zondag 13 december 12.30 uur: Filippijnse viering

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het
Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur. De eerste zaterdag van de maand om 16.30 uur.
Er is geen viering op de zondag na de eerste zaterdag van de maand.
Zaterdag 7 november om 16.30 uur: Eucharistieviering,; pastor K. van Lent.

Doopgesprekken

De doopgesprekken zijn op woensdag 18 en 25 november om 20.15 uur.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u beide avonden
meemaakt. Opgave voor het doopgesprek bij het secretariaat, zodat wij weten hoeveel
personen aanwezig zijn.

Bij voorkeur op woensdag of donderdagmorgen tussen 9 en 12.00 uur. Tel. 56 381 45
U kunt ook langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Kerkdiensten Spaarne Gasthuis

Elke zondag vindt in de kerkzaal in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp een kerkdienst plaats.
Het is een gienst van Woord en Tafel met een oecumenisch karakter. ledereen is welkom,
zowel patiénten alsook bezoek. De kerkzaal bevindt zich op de begane grond naast het
restaurant (volg route 55). De kerkdienst begint om 10.30 uur.

Zondag 1 november (Allerzielen)

om 10.30 uur

Voorganger is ds. Petra Renes. De zang wordt ondersteund door de cantores Loes en Theo
Braak-Pedroli en organist Teun Zondag. (avondmaalviering)

Zondag 8 november om 10.30 uur
Voorganger is pastor Alie Hoekman. De zang wordt ondersteund door de Petra-cantorij uit
Heemstede. (avondmaalviering)

Zondag 15 november om 10.30 uur
Voorganger is pastor Frans Bossink. De zang wordt ondersteund door Zanggroep De Ark.
{communieviering

Zondag 22 november om 10.30 uur
Voorganger is ds. Petra Renes. De zang wordt ondersteund door het Sloterkerkkoor.
(avondmaalviering)

Zondag 29 november om 10.30 uur
Voorganger is pastor Frans Bossink. De zang wordt ondersteund door het koor Sint Cecilia uit
Nieuw Vennep. (communieviering)

Zondag 6 december om 10.30 uur
Voorganger is pastor Alie Hoekman. De zang wordt ondersteund door de cantores Loes en
Theo Braak-Pedroli en organist Teun Zondag. (avondmaalviering)

Zondag 13 december om 10.30 uur
Voorganger is ds. Petra Renes. De zang wordt ondersteund door het Inter-kerkelijk
Gelegenheidskoor uit Lisse. (avondmaalviering)
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vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweq 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

OVERZICHT VIERINGEN KERK EN KAPEL 3| OKTOBER - 19 PECEMBER

Za 31 okt 19.00: Eucharistieviering; pastor K, van Lent

- Jan en Bets Huijsmans; Cock van der Zon; Adrianus van Dongen

Allerheiligen

Zo 1 nov 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gregoriaans koor; Kinderwoorddienst

- Overl. ouders van der Geest- Milatz; onze zus Tineke en haar zoon Evert en
nichtje Lisette; Gerrit en Rie Vork; Vicky Mejino Macatangay; Guiseppe Coppola;
Jan Heeremans; Kees Teeuwen; Harry de Raay

Allerzielen

Ma 2 nov 19.30:

Eucharistieviering; pastores K. van Lent en L. Mesman; Gemengd koor
- Dick van der Geest

Di 3 nov 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-MNieuwendijk; Jeanne Dijkstra- van Stein
Do 5 nov 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Diaconaal weekend + deurcollecte

Za 7 nov 19.00:

Woord- en Communieviering; pastor L. Mesman
- Lisette van der Lingen; Therus Koeckhoven en overl. fam.; Martin Schreurs;
Joke Kreike- van der Kolk

Zo B nov 10.00: Woord- en Communieviering; pastor L. Mesman; Odyssee
- James Zitter; Ouders van Steen, Leo, Bets en Jan; André Sanberg
Di 10 nov 1B.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 12 nov 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 14 nov 19.00: Woord- en Communieviering; parochianen; Gemengd koor
- Cock van der Zon
Zo 15 nov 10.00: Familieviering; pastor L. Mesman; Zangertjes
- Anneke Akerboom; Overl. familie Frijters en familie Dingemans
Di 17 nov 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-MNieuwendijk
Do 19 nov 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Za 21 nov 19.00: Woord- en Communieviering; diaken P. Bindels; Vrolijk Vuur
- Joke Kreike- van der Kolk
Zo 22 nov 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gregoriaans koor
- Duders Koeckhoven- van der Hulst; Joke Koeckhoven- van Tol
Di 24 nov 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-MNieuwendijk
Do 26 nov 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11,00 tot 12.00 uur.
12 In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur



vieringen (vervolg)

Eerste Zondag van de Advent

Za 28 nov 19.00:
Zo 29 nov 10.00:

DI 1dec 18.45:
19.15:

Do 3 dec 18.45:
19.15:;

Eucharistieviering; pastor K. van Lent
- Adrianus van Dongen

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor; Kinderwoorddienst

Rozenkrans
Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk; Jeanne Dijkstra- van Stein

Rozenkrans
Viering

Tweede Zondag van de Advent

Za 5dec 19.00:

Zo 6 dec 10.00:

Di 8dec 18.45:
19.15:

Do 10 dec 18.45;
19.15:

Stille Eucharistieviering; pastor K. van Lent
- Therus Koeckhoven en overl. fam.; Martin Schreurs; Joke Kreike- van der Kolk

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor; Kinderwoorddienst
- Lisette van der Lingen; Jan Heeremans; Kees Teeuwen

Rozenkrans
Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Derde Zondag van de Advent

Za 12 dec 19.00:

Zo 13 dec 10.00:

DI 15 dec 18.45:
19.15:

Do 17 dec 18.45:
19.15:

Woord- en Communieviering; pastor L. Mesman
- Overl. ouders Koning- Beers; Cock van der Zon

Woord- en Communieviering; pastor L. Mesman; Kinderwoorddienst
- Overl. familie Frijters en familie Dingemans

Rozenkrans
Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Ter informatie volgende Info nr. 9

Vierde Zondag van de Advent

Za 19 dec 19.00:
Zo 20 dec 10.00:

Woord- en Communieviering; pastor L. Mesman; Vrolijk Vuur

Woord- en Communieviering; parochianen; Kinderwoorddienst
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Parochie breed

Vonne van der Meer bij boekwinkel 't Kruispunt
“Mijn personages zijn ‘levensecht’ verzonnen!”

Hoofddorp. "Wat gebeurt er als twee broers een
enorme erfenis krijgen met de opdracht daar “iets
goeds” mee te doen? En als de een dan iets heel
anders kiest dan de ander, namelijk precies het
tegenovergestelde? Het intrigeerde me. En ik
dacht: mooi idee voor mijn nieuwe boek.”

Het is donderdagavond 24 september. In Het
Fundament, de ontmoetingsruimte onder de H.
Joannes de Doperkerk, luisteren zo'n 45 fans naar
Vonne van der Meer , die vertelt over Winter in
Gloster Huis, Het is haar 16e boek en verschijnt
op 15 oktober. Het verhaal speelt zich af in 2024,
Nederland heeft al tien keer Koningsdag gevierd,
en er is een wet aangenomen, die mensen
toestaat zelf te bepalen wanneer ze uit het leven

14

stappen. In die sfeer erven twee broers een
enorm bedrag te besteden aan iets goeds. De
oudste begint een hotel aan een meer, waar
mensen die klaar zijn met het leven waardig
kunnen sterven. De jongste bouwt recht aan de
overkant Gloster Huis. Daar zijn mensen welkom
die eerst een doodswens hadden, maar zijn gaan
twijfelen. Tja, en dan?”

De auteur was eregaste bij een literair diner,
georganiseerd door boekwinkel Het Kruispunt,
de winkel voor het Andere boek. "We vieren deze
maand ons derde lustrum’, vertelde codrdinator
Ria Stolk in haar welkomstwoord. “En daarbij
hoort, vonden we, iets extra’s. Vandaar deze
ontmoeting met een populair auteur, gekoppeld
aan een feestelijke maaltijd.”

Foto: Jan Aukes



Parochie breed

Vanne van der Meer vertelde ook over haar boek
Het Smalle Pad van de Liefde, dat eerder
verscheen.“Er zijn schrijvers, ik noem Maarten 't
Hart en Jan Siebelink, die hebben geschreven
over mensen die afstand nemen van‘geloof’
Zoiets gebeurt regelmatig, maar het omgekeerde
is er ook: iemand die zonder geloof is opgevoed
wordt in een latere levensfase juist wel religieus.
Daarover lees je in de Nederlandse literatuur vee|
minder. En ik vond dat zoiets ook aandacht
verdient”

Er was gelegenheid tot het stellen van vragen en
die kwamen dan ook: onder andere over wat er
precies nodig is om een boek te kunnen schrijven.
“Vier dingen”, aldus Vonne van der Meer.
"Observatie, research, fantasie en iets, wat ik wil
noemen: de vonk die overspringt als je mensen in
je dagelijkse omageving hoort en ziet. Ze doen iets,
Ze zeggen iets. En dat blijft hangen. Op zo'n
manier, dat ik er in een verhaal iets mee kan doen.
Zo kan ik mijn personages levensecht verzinnen
en uitbouwen.” De ontspannen sfeer, het menu en
de inspirerende aanwezigheid van Vonne van der
Meer maakte het eerste literaire diner van
Boekwinkel 't Kruispunt tot een groot succes.

Ria Stolk vertolkte wat alle aanwezigen dachten:
"Dit smaakt naar meer.”

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in HCnieuws.nl,
De foto werd gemaakt door Jan Aukes

Afhaaladres in de wijk
Sportdorp gezocht

Wie zou ons willen helpen bij de Info uitdeling?
Wij zoeken een afhaaladres voor de Info in de wijk
Sportdorp.

De boekjes worden gebundeld en voorzien van
een bezorglijst bij u afgeleverd.

De betreffende bezorgers, ongeveer 15, komen
deze dan afhalen op een door u te bepalen
tijdstip.

Gaarne hopen wij op uw medewerking.

Bij voorbaat dank.

Uw reactie graag naar het Parochiesecretariaat
t.a.v. Bezorgcodrdinator.

Vrouwen onderweg

We zijn al een heel eind op weg, maar nog niet
alle vrouwenbeelden uit de Bijbelse tuin zijn
besproken. Op zaterdag 30 oktober komt ds.
Marjolijn de Waal uit Vijfhuizen, naar Hoofddorp
en gaan we met elkaar kijken en luisteren naar
wat de Vrouw van Lot ons te vertellen heeft.
Tijd: 10.30-12.00 uur.

Op zaterdagmiddag 28 november komt ds. Conny
Berbee uit Abbenes en zij neemt de aanwezigen
mee in haar zoektocht naar Ruth en Nodmi.

Tijd 14.00-15.30 uur.

Het mooie van een middagje Ruth en Nodmi is dat
er twee beelden van Ruth in de Bijbelse tuin staan.
Eentje gemaakt door Karel Gomes en de andere door
de zusters van het Liobaklooster. Wie langs beide
beelden loopt en blijft stilstaan, ziet tal van
verschillen. En dat is nou het mooie van kunstenaars,
ze kunnen en mogen met hun kunstwerk de Bijbelse
vrouw een eigen accent meegeven. Bij het beeld van
Karel Gomes ligt dat bij Ruth als vreemdeling, en bij
het beeld van de zusters komt de verbondenheid en
trouw tussen Ruth en Nodmi meer tot uitdrukking.
Welke gevoelens Ruth bij de aanwezige vrouwen
oproept zal op zaterdag 28 november zeker ter
sprake komen. In de decembermaand is er geen
bijeenkomst rond de Vrouwen beelden. In januari
2016 gaan we verder, dan zal Annelies Buijs ons
meenemen in het verhaal van Anna te drieén.

Hartelijk welkom. Wel graag even aanmelden in de
Boekwinkel

tel: 023-5617392

e-mail: info@boekwinkelhetkruispunt.nl



Zowndag 4 oktober was het dierendag, dit jaae
geey dierenzegening, Maar knuffeldierey
zegening. Pastoor Torees uit Nieuw-Yennep Ging
deze Leuke familieylering yoor e het
kinderkoor ondersteunde de yiering
geschminkt en al muzikaal. AL met al eey
beestachtig gezellige boel. Na alloop werdey eg
ook nog zakjes met dierensnoepjes ultgedeeld.

Ook was er 4 oktober herfst knutselen, wat zijn er leuke
dingen gemaakt van kastanjes, elkeltjes en dennenappels,
zie de foto's. Volgende keer gaan we misschien weer
timmeren, houd je mail, Facebook en de website in de
gaten voor meer informatie. Voor de aanschaf van
materialen vragen we een kleine bijdrage van 1 euro.

“Lieve kinderen,

De tijd naar kerst komt er al weer aan en dit jaar hebben we
voor de kinderen die naar de kinderwoorddienst komen
weer een leuk advent project. Het project heet “de Hemelse
boodschappen”en we willen graag met jullie de mooie
verhalen en leuke opdrachten delen op de 4 zondagen van
de advent. Dit betekend dus dat er vanaf zondag 29
november elke zondag een kinderwoorddienst is (in plaats
van elke 2 weken). Sommige kinderwoorddiensten kunnen
de hele viering duren, maar dat laten we in de kerk weten.
We hopen veel van jullie te mogen verwelkomen op de
zondag ochtenden.

De kinderwoorddienstgroep”
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Jongerenviering 3 oktober

Bij de jongerenviering op zaterdag 3 oktober konden de jongeren een aantal vragen stellen aan Kees

van Lent. De avond ervooer, bij de maandelijkse jongerenavond, werd het thema van de viering

doorgenomen. Daaruit zijn vragen voortgekomen die met liefde en overspel te maken hadden.

Kees begon zijn inleiding heel mooi met zijn ervaring bij de jezuieten. De jezuieten staan erom bekend

dat ze een vraag vaak met een tegenvraag beantwoorden.

En zo deed Kees dat ook met deze opmerkelijke vragen.

: Wanneer weet je zeker dat je klaar bent om te trouwen?

“Dat weet je nooit zeker (er werd gelachen in de kerk). Neem de tijd

om elkaar en je families te leren kennen. Je belooft elkaar trouw te

blijven in goede en kwade dagen. Het is goed om ook elkaars kwade

kanten te leren kennen.” Met daarbij de vraag: “Durf jij je zwakke
kanten te laten zien?”

Mag iemand meerdere partners hebben?

. = “lk heb meegemaakt dat mensen heel boos en ongelukkig werden als
ze ontdekten dat hun partner een ander had. Als andere partners ook meerdere partners hebben,

dan is de kans op ziekte erg groot. Virussen, bacterién en schimmels maken hun slachtoffers (er
werd vies gekeken door vele mensen) De virussen van jaloezie en geheimzinnigheid zljn dodelijk voor
een relatie. Kun jij zonder jaloezie en geheimzinnigheid een derde partner toelaten?”

En wat antwoord je nou op de vraag: "Is seks voor het huwelljk een echte zonde? ",
Zeg je dan ja of nee? Dit was het antwoord in de viering:

“Seks zonder echte verbondenheid is vaak teleurstellend (er werd instemmend geknikt ). Wachten tot
er een band gegroeid is, is vaak heel moeilijk, maar als je langzaam iets moois laat groeien geeft dat
meer geluk.

Fassend, actueel en prachtig zong het koer Vrolijk Vuur waarmee de samenhorigheid goed te voelen
was. Daarnaast was er een jongerenband, met deze keer oa piano, drum en gitaar, zij zette een
goede sfeer neer. Na afloop werd en dan ook nog even na gejamd en gezongen met elkaar. Doe je
volgende keer ook mee?

En de volgende jongerenviering Is op 24 december,
de Kerstnachtmis om 22:00u.

Project Band
Afgelopen jongerenviering hebben we de zang laten begeleiden door een jongeren prﬂjectband wat
geweldig klonk.

Wij zouden graag in de toekomst dat meer willen gaan herhalen en daar hebben we jou voor nodig!

Speel je een instrument, ben je jong en wil je wel eens in een band spelen dan is dit je kans.
Of heb je een geweldig nummer wat je graag solo of met elkaar wilt zingen dan zoeken we ook jou.

Wat houd het in. Je schrijft je per project in. Een project kan zijn een
medewerking van een jongerenviering of een andere gelegenheid.
Elke eerste vrijdag van de Per project zal er muziek bepaald worden wat er gespeeld wordt,

maand vanaf19:20 Daarbij willen we ock graag input van jullie hebben. Je repeteert 2 a 3
. e keer met de band en daarna is het knallen. Je krijgt muziek van ons of
Lr' A ,‘.‘ﬁ' g H' E«& j}&ﬁ'&‘gﬁﬁnd we vragen je zelf daar een invulling aan te geven als je dat kan. Het is
zeker niet alleen bedoeld voor gitaren en drums maar ook voor

In de kelderonder het trompet, fluit sax of voor mijn part een zingende zaag. Het is vooral

parochiehuis aan de de bedoeling de plezier voor muziek te combineren met het samen

LTS RUR L I L LT zijn van jongeren binnen onze bruisende parochie. Immers muziek
e £ . vertelt meer dan woorden kunnen zeggen.

“3 e . Wil je meer info of je aanmelden graag via dit mailadres:

\ maartjestelt@gmail.com

-

Tot horens, Manuela van der Stelt 17



Parochie breed

10 Jaar MyCebu!
Ga jij mee naar de Filipijnen?

Het MyCebu project bestaat dit jaar 10 jaar en 66k
komende zomer willen we weer met een groep
jongeren naar Cebu.

WELCOME
A EBmoy
"\ Exione

DELEGATES!

N

MyCebu is de jongerenafdeling van de VHC

(Vriendschapsband Haarlemmermeer Cebu). De VHC

onderhoudt al meer dan 25 jaar de stedenband
tussen de Haarlemmermeer en de Filipijnse stad
Cebu. In 2006 was de eerste jongerenreis om ook
jongeren te laten ervaren hoe het aan de andere
kant van de wereld is. Sindsdien zijn we een begrip
geworden in de Haarlemmermeer.

Komende zomer willen we weer met een groep
enthousiaste jongeren naar Cebu om daar de
handen uit de mouwen te steken.

Zie jij het zitten om echte
Filippino's te ontmoeten?
Wil jij ook de andere kant
van Cebu zien? Geef je dan
op!

Wij zijn op zoek naar
enthousiaste jongeren
tussen de 16 en de 25 jaar.
Dwus ken jij iemand of heb
je zelf interesse om
komende zomer mee te
gaan?

Kom dan naar één van onze informatie avonden op
woensdagavond 28 oktober of 4 november 19.3010n

basisschool 'De Bikube' Skagerrak 296 Hoofddorp.
Voor meer informatie kijk op:
www.vhec-vriendschapsband.nl

Of stuur een mailtje: mycebu@gmail.com.

Stephan, Nanda en Marco
{de begeleiders van het MyCebu-project)
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HONDERD JAAR GELEIDIEN.
Bron: Katholieke Illustratie

Bij de laatste gevechten in Polen geraakte een
Duitsche verkenningspatrouille zeer in het nauw.
Met een hagelbui van kogels werd ze overstelpt en
slechts na bovenmenschelijke pogingen gelukte het
haar te ontkomen. Eén der soldaten dezer patrouille
werd als door een wonder gered, doordat een
vijandelijke kogel in het kerkboek, dat hij in zijn
ransel op den rug droeg, bleef steken. Zonder het
kerkboek zou hij gewis een kind des doods geweest
zijn.

EEM KERKBOEK ALS LEVENSREDDER

Opbrengst Collectes

12 en 13 september € 557,73
19 en 20 september € 35543
26 en 27 september € 401,05

3en 4 oktober € 328,96

Marthagroep

Woensdag 11 november zijn de dames van de
Filippijnen aan de beurt om de kerk schoon te
maken.

Woensdag 9 december de dames Dekkers, Ruiter en
van Roode.

Contactpersoon: Mw. van Roode tel, 5612243,



Bezinnings-
centrum

Staxl

op de Kaag

Woensdagmiddag 28 oktober

Aller lichtjes

Tijd: 15.00 uur-16.30 uur
Gastvrouw: Astrid Witjes-Sonnemans

Lichtjes

Soms zijn ze groot

Soms zijn ze klein

Je hoeft ze niet te zoeken

Je mag er zelf eentje zijn.

Op 2 november is het Allerzielen. Dan denken we
aan alle mensen die niet meer bij ons zijn.

Hoe doe je dat met kinderen? Wij willen dat doen
met lichtjes! Ben je tussen de 5 en 10 jaar kom
dan op woensdagmiddag 28 oktober naar De
Stal op de Kaag. Ouders of grootouders mogen
meekomen.

Woensdag 4 november

Bijbels archeologie

Tijd: 10.30 uur -12.00 uur; om 10.00
uur staat de koffie klaar

Leiding: Ds. Iman Padmos

I juli 2012 heeft ds. Iman Padmos in het kader
van een studiereis een bezoek gebracht aan de
opgraving in Horvat Kur in Galilea (Isragl). Op 4
november komt hij er in De Stal over vertellen.

Aanmelden voor de bijeenkomsten kan via:
info@destalopdekaag.nl

De 5tal op de kaag,

Julianalaan 13a

Kaag

www.destalopdekaag.nl

U kunt ons ook volgen via facebook.

Woensdag 11 november

Workshop Vilten

Tijd: 10.00 uur- 12.30 uur

Prijs: € 10.00 per persoon
Gastvrouwen zijn: Lieke Tuyp en Ria Stolk

Lieke Tuyp is op 11 november bij ons te gast en
zal de aanwezigen laten delen in haar hobby en
onder haar leiding is het mogelijk om aan het
einde van de ochtend met een leuk werkstukje
naar huis te gaan.

Zondagmiddag 15 november
Qrquesta de Mayo

Tijd 15.00- 17.00 uur

Prijs 12.50 euro

Muzikale middag waarvan een deel van de
opbrengst is voor Viuchtelingenwerk.

Woensdag 18 november

Sagrada familia

Tijd: 10.30 uur- 12.00 uur; om 10.00 uur
staat de koffie klaar

Leiding: Diaken Rob Mascini

Wie Barcelona bezoekt kan niet om die
wonderlijke basiliek heen die de Sagrada Familia
heet. Misschien heeft u hem wel eens gezien...
Zo niet dan gaat u dat na deze presentatie vast
eens doen.

Woensdag 25 november

Workshop Natuurlijk mooi

Tijd: 10.00 uur -12.30 uur

Prijs: €.5.00

Gastvrouwen: Gerda de Kruijf en Ria Stolk
Je huis smaakvol opluisteren kan veel meer zijn
dan een bloemetje neerzetten. Op
woensdagmorgen 25 november is er een
workshop waarin we op zoek gaan naar een
andere manier van omgaan met bloemen en de
natuur, 19
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Haarlemmermeer gastvrij
voor viuchtelingen? -2

In de vorige Info schreef ik blij verrast te zijn dat op
onze open dag ruim 100 mensen, individueel de
oproep aan ons gemeentebestuur ondertekenden
om ruimhartig vluchtelingen op te vangen in onze
gemeente. Kort daarna heb ik de oproep, namens 28
maatschappelijke organisaties (christelijk,
islamitisch, algemeen) en ruim 400 handtekeningen
vanuit allerlei plaatsen in Haarlemmermeer aan de
burgemeester overhandigd. In mijn toelichting in
een vergadering van de gemeenteraad besloot ik
met:

“Bij het spreken met mensen over onze brief, kwamen
naast heel positieve reacties van inzamelen van
goederen, tot welkom activiteiten en gastvrijheid tonen
{zoals gebeurde op het Offerfeest door verschillende
moskeeén met viuchtelingen, die in Haarlem in de
koepel verblijven op te halen) tot hulp bij taal en
inburgering en het organiseren van culturele en
spartieve evenementen, ook negatieve reacties.

Zoals over afnemende zorg, lange wachtlijsten voor
sociale huurwoningen en spanningen door botsingen
van culturen. Aan ons allen de taak om ons in te zetten
voor goede sociale woningbouw, zorg en veiligheid.
Falend beleid in zorg en woningbouw en veiligheid
mogen we niet afwentelen op andere kwetsbare
groepen, als viuchtelingen. Een goed beleid op dat
gebied zal bijdragen aan een goed maatschappelijk
draagvlak en een gastvrij klimaat, waarbij mensen
elkaar zien als medemensen op zoek naar geluk en
vrede. Goed om daar met elkaar constant in dialoog, in
gesprek en ontmoeting te zijn.

Er zijn geen makkelijke oplossingen als het gaat om het
viuchtelingenvraagstuk. Laten we er met elkaar de
schouders onder zetten om te doen wat we kunnen.”

Inmiddels zijn er kartdurend mensen opgevangen
bij Vijfhuizen in de gebouwen van de Floriade en
heeft de gemeenteraad in overgrote meerderheid
ingestemd met de komst van een
Asielzoekerscentrum (AZC) in onze gemeente. Voor
het laatste zullen plannen voorgelegd worden aan
raad en bevolking. Dit centrum of wellicht meerder
kleinschaligere centra zijn voor de opvang op de
langere termijn. Met de ondertekening van de
oproep hebben we zeker bijgedragen aan het
scheppen van een gastvrij klimaat in onze gemeente
om vluchtelingen op te vangen. Gehoord de ook
vele negatieve reacties, is het heel erg belangrijk om
de komende tijd ook vanuit onze parochie te helpen
hijdragen aan een positief klimaat en daarhij
behorende activiteiten. Goed om daarvoor onze
website regelmatig te raadplegen of facebook en
natuurlijk ook de plaatselijke pers.
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Aanmelden bij
vluchtelingeninhaarlemmermeer@gmail.com, het
adres van de oproep, kan ook.

In het blad van de Titus Brandsmaparochie in
Amstelveen, tenslotte kwam ik deze
behartenswaardige woorden tegen van pastor Tom
Buitendijk, die ik graag doorgeef:

Belangrijker soms dan geld kan uw spreken zijn. De
komst van viuchtelingen wordt soms beschreven in een
taal die daar niet voor geéigend is. Hun komst is geen
tsunami, geen plaag, geen overval, geen overstroming,
geen inval, geen vioedgolf, geen ramp die onze natie
treft. Het gaat om mensen die vrede en veiligheid
zoeken, die hun toekomst willen opbouwen, die voor
hun kinderen willen zorgen. Dat alles kunnen ze in hun
eigen land, dat verscheurd is door oorlog en terreur,
door honger en ontregeling niet meer vinden. Wie zou
er niet viuchten uit een brandend huis!

Misschien moet u niet alleen letten op uw eigen
taalgebruik en dat van uw kranten, maar moet u ook
andermans taalgebruik weleens corrigeren. Soms is het
nodig om iemand zich bewust te laten zijn hoe hij over
mensen spreekt. Daar is moed voor nodig.

De komst van veel mensen wit Syri€, Eritreq,
Afghanistan brengt best wel problermen mee. Dat
sommige mensen angstig worden is best begrijpelifk.
Wanneer wij de vreemde ander ontmoeten dan blijkt
dat vaak best mee te vallen. De ander is toch een mens
zoals ik ben!

Veel mensen zijn bang voor de Islam. Wij worden
geislamiseerd, heet het dan. Het beste antwoord is
wees bewuster christen en leef en handel daarnaar. Wie
de Heer Jezus volgt in zijn liefde voor mensen, staat
stevig in zijn schoenen. Wees niet bang, zegt het
Evangelie. Liefde bant alle vrees uit.

Pastor Leo Mesman

Gedoopt

Op zondag 11 oktaber jl.werd

Jedida Verhoeve, dochter van onze notuliste
van het parochiebestuur Kyra Klemann en
haar man Robert Verhoeve, gedoopt in de
Kerk de Graankorrel.

Graankorrel is een kerkje in Overbos,

Die werd te klein.

Mu is het 'Christelijk gereformeerde kerk' in
het Hoofdvaartcollege door Dominee
Brienen.
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Ontmoetingsplek

In samenwerking met de parochie Nieuw Vennep
organiseert de Katholieke Bond voor Ouderen

OP VERHAAL KOMEN

ontmoetingsplek voor ieder die een dierbaar mens
heeft verloren

Je hebt een geliefd mens verloren: vorig jaar

of zeven jaar geleden of nog veel langer terug.

Je zou zo graag nog eens over hem of haar willen
praten, maar je weet niet hoe te beginnen.

Je zou zo graag je vragen en ervaringen willen delen
over je leven zonder je partner/kind/familielid.
Herkent u zich hierin?

Wij nodigen u dan van harte uit om in een
ontspannen sfeer andere nabestaanden te
ontmoeten.

De eerste keer komen we bij elkaar op zondag 8
november van 11:00-13:00 uur in De Herberg naast
de RK kerk aan de 5t. Anthoniusstraat in

Nieuw Vennep.

We maken een herdenkingsplekje met de namen
van de overledenen, bloemen en een kaars. Er zijn

boeken om in te zien en artikelen om mee te nemen.

We luisteren naar muziek en er is gelegenheid voor
een spelletje.
En zeker zullen we ook lachen met elkaar.

Inlichtingen:

Riek Lansdaal tel. 0252-673268 of
rlansdaal@ziggo.nl

Els van Dongen, tel. 023.5612273 of
evandongencaarls@telfort. nl.

Bijbelquiz 2015

Ook dit jaar brengt het Nederlands Bijbel
Genootschap een Bijbelguiz uit.

Voor de zesde keer wordt deze ook weer in
Hoofddorp georganiseerd.

Dit jaar op maandag 23 november, aanvang 20.00
uur, inloop vanaf 19.30 uur, in de Marktpleinkerk.
Entree, koffie, thee en fris [ vooraf en in de pauze )
net als voorheen gratis.

De quiz met als thema “samenspel " wijkt op een
aantal punten enigszins af van de voorgaande
edities. Zo zijn er geen veertig maar dertig vragen,
bij de eerste tien is er keuze uit twee antwoorden, bij
de tweede tien uit drie en bij de laatste tien uit vier
antwoorden.

Deelname bij voorkeur met een team van vijf
personen, maar meer of minder mag ocok.
Individueel deelnemen kan eveneens.

Individuele deelnemers worden ingedeeld bij een
incompleet of nieuw te vormen team. Vorig jaar was
het team van onze parochie de winnaar! Wie wil er
mee doen met een team van de parochie? Opgeven
kan bij pastor Leo Mesman:
leo.mesman@hjoannesdedoper.nl of 06 516 209 39,
Je hoeft echt geen Bijbelgeleerde te zijn. Een beetje
thuis in de Bijbel is voldoende.

Kerstmatinee van het
Haarlemmermeers Mannenkoor

Op zondagmiddag 13 december a.s. geeft het
Haarlemmermeers Mannenkoor Zang en
Vriendschap (HMZV) een Kerstconcert in de
Pelgrimskerk, Havikstraat 5 in Badhoevedorp.
Medewerking verlenen het Kennemer Koper
Kwartet, alsmede Hellen van Rooijen, sopraan,
Hanneke Ooteman, piano en Jan Boogert, orgel.

Algehele muzikale leiding : Roland Bosma

HMZV zingt o.m. Tollite Hostias, Pueri Concinite,
Cantigque de Moél, Ave Maria, Away in a manger, On
Christmas night, Heilige Macht, Stille Nacht, Ding
Dong merrily on high, King all-glorious.

Ook zijn er meerdere momenten van samenzang.
Het concert heeft geen pauze.

Toegangsprijs is € 10,- incl. drankje na afloop van het
concert. Kinderen € 5,-

Kaarten zijn verkrijgbaar bij Henk Vervaart, tel. 023
5639282, Leo Rusman, tel 023 5631624 of

Ton van Puyfelik, tel 023 5624498 of via website
www.HMZV.n!

Het wordt een heel mooi en sfeervol concert, u bent
van harte welkom!

Peter Roodenburg
Voorzitter HMZV

Klaverjasavond parochiehuis
Maandag 23 november, 20,00 uur.
Kosten € 2,50 per persoon
Opgeven bij:

Thea Duivenvoorden
Tel. 56 17 275.
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INLIA

Berichten uit de ‘bed, bad, brood’-opvang in Groningen
(maatschappelijk werkster lzre Kuiper doet verslag)

“De stemmen zeggen haar dat ze in het water
moet liggen.”

Ze waren bang te worden vermoord, haar moeder en
zij. Samen zijn ze geviucht. Uit Miger. Haar moeder is
overleden, dat weet ik. Hoe, dat weet ik niet,
Adumma praat er niet over. Tweegntwintig is ze, en
zes jaar in Mederland. Zes jaar zonder dood en
verderf, zou je denken. Maar dat is niet zo. Want
Adumma ziet voortdurend dode mensen.

Als ze op straat loopt, ziet ze kinderen rondwaren
zonder armen. Ze ziet kinderen zonder ledematen
op straat liggen. Bebloede gezichten. Haar moeder,
dood. Overal. En dan hoort ze stermmen. De nachten
Zijn nog erger.

Adumma zit sinds 23 maart bij ons in de opvang. Het
is april als we een behandelaar voor haar hebben en
ze nieuwe medicatie aan het proberen is. Het juiste
evenwicht is nog niet gevonden, ze heeft nog steeds
heel veel last van wanen en stemmen. Ik zie het
gebeuren. We zitten samen in de spreekkamer en
Adumma begint steeds erger te trillen. Ze duikt
ineen, alle spieren aangespannen.

“De stemmen zeggen dat ik in het water moet
liggen.” De stemmen bevelen haar. Ze moet luisteren.
Ik loop haar achterna als ze de spreekkamer uitloopt,
en wegloopt van de opvang. Ze loopt recht op het
water af. Maar ik mag niet dichterbij komen. Dat
heeft ze al geroepen. |k weet niet hoe lang we daar
staan. Zij aan de waterkant, ik op een afstandje.
Paraat, de hulpdiensten aan de telefoon.

Langzaam zie ik haar rug rechter worden, het beven
minderen. Uiteindelijk keert ze zich van het water af.
Ik haal opgelucht adem. Dat is inmiddels maanden
geleden. Het gaat nu veel beter met Adumma. De
medicatie is goed aangeslagen. Ze is veel helderder.
En wanneer ze een terugval heeft, is die lang niet
meer zo erg als voorheen. Er zijn nu hele dagen dat
Adumma niet overal dood en verderf ziet.

“Politie aan de balie; ik kan zien dat de agente
aangeslagen is.”

Een politieagente aan onze balie, dat gebeurt ons
niet vaak. En deze komt zelfs een vluchteling
brengen. Op 12 maart rijdt een politiewagen voor,
op de achterbank een man uit Sierra Leone. De
agente komt naar boven, ze hoopt de man bij ons
onder te kunnen brengen.

De man is uit het AZC Musselkanaal gezet; geen
recht meer op opvang. De agente die nu in de
spreekkamer van INLIA voor me staat, moest hem —
zoals dat heet - ontruimen. Ze doet haar werk. Maar
ik kan zien dat ze aangeslagen is. Ze wil deze man
niet op straat achterlaten. Hij verkeert in
deerniswekkende toestand.

De man uit Sierra Leone heeft geen controle meer
over zijn plas en over zijn darmen. Hij is bij een
explosie in het kruis geraakt. Zijn geslachtsdeel werd
daarbij verwoest. De urine loopt nu via het
darmkanaal. Hij verbruikt tientallen luiers per dag
omdat hij continu urine en ontlasting verliest. In het
AZC kreeg hij parfum om de geur daarvan te
verdrijven.

De agente heeft overlegd met de officier van justitie.
Ze hopen dat de man terecht kan in de 'bed, bad,
brood’-opvang. Hij komt daar inderdaad voor in
aanmerking. Al moeten we speciale voorzieningen
treffen. Want deze man kan geen douche of toilet
met anderen delen, zoals iedereen dat moet in de
opvang in het voormalige Formule 1-hotel. Hij kan
geeneens een kamer delen. Dat is niet te doen. Noch
voor hemzelf, noch voor degene die de kamer zou
moeten delen.

We vinden een kamer voor hem. De agente kan
gerust zijn; er wordt naar hem omgekeken. Er is zelfs
inmiddels een afspraak bij het UMCG om te kijken of
de man een stoma kan krijgen. Dan kan hij zijn leven
mogelijk weer oppakken.

De artikelen in deze serie worden bij verschijnen ook op onze website www.inlia.nl
geplaatst in de rubriek Kerkelijk Netwerk, onder de knop Artikelen voor uw kerkblad.
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Peter van der Geest

A\/M\an der Geest  Telefoon: 0235634906
- Mobiel:  06-55360706
B: petervdgeest@hetnet.nl

Zoals: Kozijnen en deuren in hout en kunststof yoga |ifﬂ‘5t}‘rE
Meubels voor binnen en buiten, naar uw idee
Leveren en plaatsen van schuur en schutting

Alle voorkomende kiussen binnen-en buitenshuis. yoga cursussen in Hoofddorp
door Dewi Gunther-Soedibyo
Baamsiersiraat 41, 2131 ZA Hoofddorp

K. 100000, Bank: NLSG RABO 0188 440 12 KO www.tadasana.nl #%
023 - 561 81 66 “

%ﬂé{ﬂff@f .

We | kom |n onze wereld I MNatuursteen

Glas
Brons

Urnen

GEDENKEN IN STIJL

Bel voor een afspraak: Meonumenti
Burgemeester van
Stamplein 294

FIETS W ERELD 2132 BH Hoofddorp

HOOGMA FIETSEN TUSSENWEG 45/47 HOOFDDORP www.monumenti.nl  Tel: 023 2302049

OEFS553230 WWW. HOOGMA.NL DL TM WA 3 TOT 18 UUR ZA. TOT 17 UUR

(bidsbadvabiew <> | Dunweg

De Belangen Organisatie voor Senicren op lokaal niveaw;

»  hulp bij belasting imullen ; Afscheid nemen is iets heel persoonlijks...

*  korting op rijbewijdeuring; Wij nemean de tijd, ruimte en aandacht om een

S NG Of L S pue i passend afscheid vorm te geven.

= gratis tjdschrift Nestor en KBO "Beer” Niewws; -

& gdeslnemen aan vebe activiteiten en evenementen; |JUTIWHU L.l:h-'aarr}'{)ru = 5
dit &n nog vesl meer voor e=n betaalbane contributie van Achterweg 40, 2132 BX Hoofddomp g
L. 25,00 per |aar. Tel- 023 563 35 44

WORDT DAARDM LID VAN DE KBO HAARLEMMERMEER!
Infichtingen: ledenadministratie 023-5612279 of
bedenadmin. kbo. Haarlemmermeer@ ijbrandt.nl

nfo@dunweg.nl
www. dunweg.nl

Spannenburg 42
2135 GP
Hoofddo

Du-llens VakFotografie
Torografie met een persoonlijke ting

Valeriya Zakopay

Bernadette Dullens
Antje Breijerstraat 36
2132 ZT Hoofddorp ] e el
bernadette@du-llens.nl erirebecteln kg T Y
023-5578335
06-52500473 Barendsma w
I\ TER ':UR

ianoles voor iedereen
Pianoles voor ied

Bentuooktoe
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Ik sprong op een stoel,
en wat denk je? Op tafel
lagen alle kruisjes. De

.. pastoor kwam binnen.
‘Tk ruik koffie!” riep hij
blij. "En koperpoets!’
lachte mevrouw Bontje.
De pastoor schonk twee
kopjes koffie en ging haar helpen. Hij pakte
een poetslap. ‘Bertus Avezaat, zei hij plechtig,
‘we gaan jou vanavond gedenken!” Mevrouw
Bontje pakte de volgende en zei: “Willemina
van Duren, we gaan jou vanavond gedenken.

hing de pastoor het veertiende kruisje op, Ze poetsten en poetsten. ‘Aleida de Wit, zei de
waarbij hij plechtig voorlas van het etiketje: Pasions, Jouw familie zal er \'H.lli-:}‘v’ﬂlld e
‘Aleida de Wit, 1932-2015" zijn. Ook jou gaan we gedenken. Het kruisje

Wie had de kruisjes gepikt? Waar was de dief? ¥2" Aleida was nog blinkend nieuw.

Gisteren maakte ik, Kikker, mijn vaste rondje
door de kerk. Alles leek in orde. De koperen
kandelaars, het boek op de lezenaar, de
bloemen, de kruisjes... toen schrok ik! De
muur waarop eerst nog 14 kruisjes hingen,
was leeg! Hoe ik weet dat het er 14 waren?
Omdat er eergisteren een uitvaart was. Toen

Ik zocht achter het orgel en onder alle banken. l[: e am}?d wia hﬂk‘d*ﬂ,ﬂ_mdm" En ?ﬂ“ fm_ﬁmes
Toen belandde ik in de keuken. Mevrouw regen hun eigen kruisje mee’ Nu hoop |
Knutsel @IRANGWIHRR

Nodig: karton, schaar, schrijf- en

versierspullen, glazen waxinehouder, i
Doen: knip uit karton twee cirkels

van ongeveer 11 a 12 cm doorsnee. Knip van beide een strookje recht af zodat ze kunnen staan. Teken

een lijn door het midden van de cirkels, haaks op de rechte onderkant. Knip de lijn half in: bij de ene cirkel
Versier nu alle delen mer uitgeknipte portretjes of namen van mensen die je wilt gedenken.

Teken of plak er hartjes bij, bloemen, of wat je maar wilt! Brand het lichtje als je hen wik gedenken.

Mooi voor Allerzielen!

maken hebben. Maar steeds ontbreekt er een letter.EI D E @El

Weet jij welke? Als je de gekleurde vakjes goedlE m D@ IE
hebt ingevuld vormen ze samen een woord wat
echt hoort bij gedenken! m E E D m

Bontje zat aan de met kranten bedekte tafel. ~ T#3° dat ze het netjes poetsen. Dat ze daaraan

fotokopietjes van dierbare

vanaf de onderkant, bij de andere vanaf de bovenkant. Maak de knip ietsje breder, nu schuiven de cirkels

' !‘N In deze puzzel staan acht m [El D@ @ m
[h](e][r][i][n][][e][r][e][n]

Ze zat driftig te poetsen. denken. Minstens één keer per jaar!
overledenen
in elkaar. Knip uit de bovenkant van beide cirkels een opening waar de waxinehouder in past.
woorden die met gedenken te
d][r][i][n]I[e][n]

29 Blijf dit doen

Bij het laatste avondmaal nam Jezus een brood,

] brak het en zei tegen zijn lccrlingfn:
‘Dt is mijn lichaam; het is voor jullie.
BLijf dit dloen om Mij te gedenken.

[[alld][e]le][n]




