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ParochiemagaZlN verschijnt 9x per jaar in een oplage
van ca. 2500.

Redactieadres (alleen voor kopij)

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl
Kopij inleveren: Info nr. 4 voor 6 april

Info nr. 5 voor 8 juni

Info bezorging
(afhalen nr. 4 donderdag 28 april 2016;
Bezorgen uiterlijk vaor zaterdag 18.00 uur sv.p.)
- Bornhelm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
- Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos 38
-Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Weerdenburg 1
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen over de bezorging: via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

parochie gironummer NLO6 INGBE 0000172863
parochie banknummer NL70 RABO 0324501528
t.n.v. parochie H. Joannes de Doper te Hoofddorp

www.hjoannesdedoper.n|
www.kerkeninhoofddorp.nl

Boekwinkel Kruispunt

Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,
zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament
Beheerder: Rianne van Lent, tel. 0252 250333

Fundamement verzorgt wekelijks een maaltijd.

U kunt zich aanmelden via Rianne van Lent:

tel. 0252 250333 of via email: Fundament@kaagnet.nl.
Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon.

Kopij voor het volgende nummer moet binnen zijn
voor woensdag 6 april.

Dit is een editie van het parochiemagaZlN een uitgave

van stichting De Zalige Zalm.

Foto voorkant: Bloeiende bollen in april

Info en Inhoud

Pastores:

C.Th.d. van Lent - Pastoor
Kruisweg 1071, 2131 CT Hoofddorp
tel. 023 5616437 of

06 51981165 in dringende gevallen
e-mail: cvlent@zonnet.nl

L.J.P. Mesman - Pastor

Sparresholm 78, 2133 BR Hoofddorp
tel, 023 5610622 of 06 51620939
e-mail:
leo.mesman@hjoannesdedoper.nl

P Bindels - Diaken
tel. 06-43540033 e-mail;
paul.bindels@hjoannesdedoper.nl
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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends of

op donderdag: contactpersoon Tiny Graafmans

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook in
het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u voor
vervoer bellen naar mw. K. Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152,

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt U voor hulp de PCI
benaderen. Met uw hulpvraag kunt U terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet antvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochiesadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve vrijwilligers,
Matuurlijk willen we dat blijven! Hebt u tijd en zin
om een actieve rol in onze parochie te spelen,
schroom dan niet om even een kijkje te nemen in
de boekwinkel en bij het parochiesecretariaat.
Daar ligt een map met vacatures, voor denkers en
doeners, er zit vast iets voor u bij!

Parochie - informatie en berichten

Van de Redactie

Beste lezers,

De Pasen ligt weer achter ons en het is volop voorjaar,
misschien had u het graag wat warmer gehad, maar
zoals u op de voorpagina kunt zien, de bollen staan
weer volop in bloei.

Op zondag 17 april, 10.00 uur, is erin de Lichtkring
een cecumenische viering ter gelegenheid van 500
jaar reformatie. En meer cecumenisch kan het bijna
niet: pastor Leo Mesman gaat dan enkele sterke
punten van de reformatie toelichten en dominee Coen
Wessel gaat dat doen van de katholieke kerk. Dat lijkt
een boeiende viering te worden en u bent hierbij van
harte uitgenodigd.

De Pinksterviering vieren we traditiegetrouw in het
Haarlemmermeerse Bos. In deze bijzondere omgeving
is er op de eerste Pinksterdag, zondag 15 mei, een
oecumenische viering, voor de 29e keer in Hoofddorp.
En om deze nog meer luister bij te zetten wordt er een
gelegenheidskoor opgericht. Houdt u van zingen en
draagt u de cecumene een warm hart toe, kijk dan op
bladzijde 5 en meldt u aan.

‘Samen in gesprek’gaat dit keer over verduurzaming
en wat we daarmee doen in onze kerken (pagina 9), en
we maken u ook graag attent op de reis naar Rome,
georganiseerd door de Raad van Kerken Hoofddorp. U
kunt daarover lezen op bladzijde 11.

U maakt kennis met Els Tulen. Deze veelzijdige
duizendpoot kunt u vaak vinden in Boekwinkel het
Kruispunt en nu ook op pagina 14 en 15.

Alle waardering komt toe aan drie
Haarlemmermeerders die de ‘Vredesduif' kregen voor
hun hulp aan vluchtelingen, zie pagina 22.

En tot slot brengen we de kennismakingsavond met
onze parochie onder uw aandacht, op
woensdagavond 20 april. Zowel nieuwe als oude
parochianen die weleens wat meer willen weten over
onze parochie en haar activiteiten, zijn hier van harte
welkom (bladzijde 22).

De redactie

Verschijningsdata ParochiemagaZIN

Nr. Periode Inleveren  Afhalen
Kopij bezorging

4 30-4tot02-7 6 april 28 april

5 02-7tot03-9  8juni 30 juni

6 03-9tot1-10 10 augustus 1 september



Parochie breed

500 jaar Reformatie. En nu?

Oecumenische viering op 17 april in de Lichtkring.
Op 31 oktober 1512, aan de vooravond van
Allerheiligen, sloeg de Augustijner pater Maarten
Luther 95 stellingen op een kerkdeur in Wittenberg
in Duitsland. Met die stellingen wilde hij een gesprek
op gang brengen over hervorming van de kerk. Hij
ergerde zich bijvoorbeeld vreselijk aan de handel in
aflaten, nodig voor de bouw van de Sint Pieter in
Rome. Als je veel geld had, kon je veel aflaten kopen
om in de hemel te komen.

Dat vond hij een misstand in de kerk. En terecht
zullen wij nu zeggen. Het is hem helaas toen niet
gelukt om de katholieke kerk te hervormen. Paus Leo
X zette hem uit de kerk, door hem in de ban te doen,
waardoor hij vogelvrij werd. Luther heeft wel een
hervermingsgezinde beweging in gang gezet. Zowel
door het ontstaan van protestante kerken, als ook in
de (rooms)katholieke kerk. Het komende jaar zal er
veel teruggekeken worden (o.m. in het Lutherjaar),
maar zullen we hopelijk ook veel vooruit kijken. In de
cecumenische viering in de Lichtkring op zondag 17
april om 10 uur maken we een begin met beide.

Ds. Coen Wessels zal dan een aantal sterke punten
naar voren brengen van de (rooms) katholieke kerk
en ik zal een aantal sterke punten van de reformatie
belichten. Het lijkt mij een boeiende manier om
samen na te denken en te vieren, vooruitlopend op
het Lutherjaar. De cantorij van de Lichtkring zal weer
zorgen voor een goede muzikale begeleiding.

Pastor Lea Mesman

Gelegenheidskoor met
Pinksteren

Wie van zingen houdt is van harte uitgenodigd om
deel te nemen aan een gelegenheidskoor voor de
cecumenische Finksterviering op 15 mei om 10 uur
in het Haarlemmermeerse Bos. De bedoeling is op 15
mei een feestelijke viering te houden, waarbij
gelegenheidskoor en aanwezigen samen zullen
zingen.

Er zullen 2 repetities zijn onder leiding van Otto van
den Aardweq, de dirigent van een van de koren van
de parochie. De repetities zullen in de kapel van het
Parochiehuis, Kruisweg 1073 worden gehouden of in
de daarnaast gelegen Johannes de Doper kerk op
dinsdag 3 mei en donderdag 12 mei van

19.30 -21 uur. Belangstelling? Meld je aan bij het
parochiesecretariaat
secretariaat@joannesdedoper.nl, 023 5638145,
Daar kan je ook meer informatie krijgen.

)

Opbrengst Collectes

13 en 14 februari € 394,82
extra collecte t.b.v Solidaridad € 289,85
20 en 21 februari € 576,42
27 en 28 februari € 423,25
5 en 6 maart € 441,90

HONDERD JAAR GELEDEN
Bron: Katholieke lllustratie

De stad Haarlem heeft veel hofjes, waarvan het
Verwershofje de kleinste was die oorspronkelijk
uit 7 woninkjes bestond.

Het Verwershofje, gesticht in 1593, diende te
worden bewoond door ‘'oude, deugdelijke
vrouwen van katholieke huize! En waarom
maochten alleen maar vrouwen in dergelijke hofjes
wonen? De praktijk leerde dat mannen slecht een
eigen huishouden konden voeren en daarom
werden mannen ondergebracht in
oudemannenhuizen. Gelukkig zijn de tijden
veranderd.

Op onderstaande foto is te zien hoe een vrouw bij
haar huisje in het Verwershofje , bij gebrek aan
een gieter, haar plantjes besprenkelt.




Pastoraal woord

Overledenen

Herman Steen - 92 jaar

Op 13 september 1923 is Herman geboren in
Nieuwer-Amstel. Hij kwam uit een gezin van 12
kinderen en heeft het niet altijd gemakkelijk gehad.
Het gezin kende tijden van grote armoede.

De oorlog heeft een stempel op hem gedrukt. Rond
zijn 20ste , in de winter 1944-1945 moest hij zijn
vader helpen op het kerkhof van Buitenveldert bij
het begraven van de vele mensen die in deze
hongerwinter om het leven zijn gekomen. Ook was
er een groot gebrek aan kisten. Dat was heel zwaar,
maar Herman heeft het samen werken met zijn
vader ook heel mooi gevonden.

In een ijssalon in Amstelveen leerde Herman de
Volendamse Josefien kennen, zij trouwden in 1947
en kregen vier dochters en twee zonen.

Begin jaren 50 vond Herman werk als kraandrijver in
de Amsterdamse havens. In de ruim 30 jaar dat hij
daar werkte maakte hij graag contact met de vaak
buitenlandse bemanning van schepen die voor
laden of lossen afmeerden aan de Handelskade.
Herman was zorgzaam voor zijn kinderen en genoot
volop van ze. Scholing vond hij belangrijk en
overhoorde ze in vakken die hij zelf nooit had gehad.
Hij had humor en was een sociaal bewogen mens.
Herman was een graag geziene deelnemer aan
kerkelijke gespreksgroepen. Ook heeft hij begin
jaren zestig samen met anderen een
jongerensociéteit opgericht. Na zijn pensionering is
hij ruim tien jaar voorzitter geweest van de
klaverjasvereniging. Tot op hoge leeftijd is hij
mantelzorger geweest voor andere oudere mensen.
MNa het overlijden van Josefien 15 jaar geleden viel
de eenzaamheid hem zwaar. Herman verhuisde naar
een aanleunflat in Brentano in Amstelveen en werd
rond 2008 opgenomen in verpleeghuis Bornholm.
Hij paste zich goed aan en had begrip voor de
beperkingen van zijn medebewoners.

Het afgelopen jaar namen zijn krachten af en na een
kort ziekbed is hij op 4 december 2015 rustig
ingeslapen. Op 10 december 2015 is Herman
begraven en rust bij zijn vrouw Josefien op de
begraafplaats Buitenveldert.

Riet van Bueren - 84 jaar

Riet kwam 25 september 1931 in Heemstede ter
wereld. Zij bewaart goede herinneringen aan haar
jeugd in Heemstede.

Zij heeft op verschillende adressen gewoond in
Hoofddorp, waarvan de laatste jaren niet ver van de
Toolenburgerplas.

Riet was een gastvrije, humorvolle en betrokken
vrouw. Ze was van alles goed op de hoogte en je kon
met haar over alles goed praten, al had ze moeite om
6

over haar gevoelens te spreken.

Riet was een vrouw met een duidelijke mening die
graag de regie in handen had en tot haar &1ste nog
auto reed. Zij de eerste vrouwelijke makelaar van
Mederland.

Riet hield erg van klassieke muziek en een geliefde
bezigheid van haar was pianospelen. Daarnaast
deed ze veel vrijwilligerswerk, van kabouters tot
coordinator van de vrijwilligers in het Spaarne
Ziekenhuis.

In dit ziekenhuis is ze, na een verblijf in het
Zomerpark in Mieuw-Vennep, op 17 januari jl. vredig
overleden.

Gekozen werd voor een sobere viering. Riet hield
niet van poespas maar wel van mooie woorden.
Naaste familieleden en vrienden hebben met veel
liefde over haar gesproken bij haar afscheidsdienst
op 22 januari jl. in het Crematorium
Haarlemmermeer, waarna de crematie volgde.

To de Rooij - van der Vlugt - 90 jaar

To is geboren op 4 juni 1925 en was een rasechte
Amsterdamse. Ze was de een na jongste in een groot
katholiek gezin met 12 kinderen.

Madat ze met Nelis de Rooij was getrouwd ging ze
wonen op de Nieuwe Meerdijk in Badhoevedorp.
Daar kregen zij 6 kinderen waarvan ze erg genoot.
To had humor, een vriendelijke uitstraling, was
liefdevol en had het hart op de tong. Ze was heel
gastvrij: iedereen kon bij haar blijven eten. Ook
woonde haar jongste broer en zijn vrouw een tijd bij
hen in en ze ving het gezin op van haar vroeg
overleden zus.

Ze was een steun voor een zus waarvan de man
vroeg stierf. Bij pastoor Beckers op de pastorie van
Badhoevedorp was ze huishoudelijke hulp.

To en Melis hebben vele reizen gemaakt, ook buiten
Europa.

Begin 80er jaren verhuisden To en Nelis naar
Gravenbos in Hoofddorp. Hun gouden bruiloft
hebben ze met kinderen en kleinkinderen groot
gevierd. Echter 2 jaar later stierf Nelis.

Vanaf het moment dat ze in Hoofddorp kwamen
wonen was To betrokken bij de oecumenische
kerkgemeenschap de Ark. Ze zong in het koor en
was dikwijls bij o.a. het meditatief moment en de
Markt-in op dinsdagmiddag.

MNadat To in de Meerstede ging wonen werd ze
regelmatig opgehaald voor de zondagse vieringen.
Het geloof nam een belangrijke plaats in in haar
leven.

De afgelopen drie jaar woonde ze in de Houttuinen
waar haar kinderen en kleinkinderen stukje bij
beetje afscheid van haar moesten nemen.

To is overleden op 13 januari. De uitvaartdienst vond
plaats bij Dunweg op 21 januari, waarna de crematie
plaatsvond in crematorium Haarlemmermeer.



Teksl: Sipke Draisma

door de tijd - april 2016

Valgens de kerkelijke kalender is erledere dag wel lets te vieren. We chten hieronder een aantal
bijzondere feesten toe die in de maand april vallen.

(3eloven

13 april: H. Martinus |
Paus en martelaar

17 april
Roepingen-
zondag

Er zijn naast de H. Martinus van Tours meer heiligen die de naam Martinus
dragen. Zoals de hellige paus Martinus |. Hij werd rond 600 in Umbrié in
Italié geboren. Martinus maakte een valse start als paus, want zijn uit
verkiezing vond plaats zonder de goedkeuring van de Byzantijnse keizer
Constantijn |I. Hierdoor viel de paus in ongenade bij de keizer, die tot twee
keer toe pogingen ondernam om de pausverkiezing ongedaan te maken.
De keizer liet viteindelijk de paus arresteren en als verrader berechten. In
Constantinopel werd Martinus beschuldigd van ketterij en hoogverraad. In
655 stierf de paus in ballingschap van uitputting. De westerse kerk veraert

Op de vierde zondag van Pasen
wordt sinds 1964 roepingen-
zondag gevierd. Paus Paulus VI
heeft deze zondag ingesteld als
een jaarlijkse gebedsdag voor
roepingen tot het priesterschap,
het diaconaat en het religieuze

paus Martinus | als martelaar.

25 april: H. Marcus
Snel en bondig

Marcus is het oudste van de vier
evangelies. Het is een bondig ge-
schraven boekje dat je gemakkelijk
in een uur uitleest, Het lijkt alsof
Marcus voortdurend haast heeft, Het
woordje ‘terstond wordt door hem
vaak gebruikt. Het kerstverhaal zul je
tevergeefs bij hem zoeken. Marcus
begint meteen hij lohannes de
Doper en de doop van Jezus in de
Jordaan. Het slot van het evangelie is
al even kort. Marcus beschrijft dat de
vrouwen op weg gaan naar het graf,
het leag aantreffen en vervolgens

ontzet daar vandaan viuchten zon-
deriemand iets te zeggen. Alles wat
volgt is door een andere schrijver
dan Marcus toegevoegd omdat men
blijkbaar later vond dat een evange-
lie niet zo kon eindigen.

De evangelisten Lukas en Mattheus
moeten het evangelie van Marcus
gekend hebben, ze citeren er veel
uit. Marcus wordt in de regel afge-
beeld met een gevleugelde leeuw
aan zijn zijde. Volgens overlevering
liggen zijn overblijffselen begraven in
de San Marco kathedraal in Venetié,

leven. Roepingenzondag kan
beschouwd worden als een
vrucht van het Tweede Vaticaans
Concilie. Het Concilie sprak
bovendien over de Kerk als een
gemeenschap van geroepenen.
Een voorbeeld van een gebed om
roepingen van de heilige paus
Johannes Paulus I:

Heer Jezus, de apostelen werden
met angst vervuld toen U henin
de nacht naderde op het Meer van
Galilea. Met de woorden ‘Wees
niet bang’ nodigde U Petrus uit om
over het water tot bif U te komen.
Als U ons nabi komt, dan kan dit
beangstigend zijn. Als U ons roept,
dan kan dit verwarrend zijn. Maak
ons daarom moedig, Heer, Moedig
om te luisteren. Moedig om te ant-
wootden. Leg in ons hart de woor-
den Wees niet bang, en wij gaan
op zoek naar U, Dat vragen wij U
door Christus onze Heer. Amen.




Raad van Kerken Hoofddorp

F

_ “God heeft vele namen’

Raad van Kerken
Hoofddorp

ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

JA, DAT GELOOF IK (EN WEL HIEROM)

Dr. Eginhard Meijering, emeritus hoogleraar van de theclogische faculteit van de
universiteit Leiden, geeft in dit boekje een bevlogen en eigentijdse uitleg van de
‘Apostolische Geloofsbelijdenis!

Dinsdagen 12 april, 3 mei, 7 juni 2016, 20.00 - 21.30 uur, Marktpleinkerl,

leiding Prof. Christoph Burger en ds. Adri van der Wal, Kosten boek € 18,-.
Aanmelden: ajo.vanderwal@pghoofddorp.ni

SAMEN IN GESPREK (zie volgende pagina B)

Themabijeenkomsten in het teken van culturele, spirituele en maatschappelijke onderwerpen.
Donderdag 14 april 2016, 14.00 - 16,00, Parochiehuis, informatie: Els van Dongen tel. 023 5612273 of
evandongencaarls@telfort.nl

LEESERVARINGEN DELEN
Op Woensdag 20 april 2016 bespreken we DE STAMHOUDER een familiekroniek van Alexander Munninghof.

Over het bewogen leven van de Russische familie van de schrijver.
20.00- 22,00 uur, Boekwinkel Het Kruispunt, leiding Leo Mesman.
Aanmelden info@boekwinkelhetkruispunt.nl

VROUWEN ONDERWEG

In de Bijbelse tuin in Hoofddorp staan een heel aantal beelden van Bijbelse vrouwen,

Vrouwelijke theologen uit de Haarlemmermeer zetten steeds een van deze vrouwen in de schijnwerpers.
Zaterdag 23 april 2016, ZWANGERE VROUW, 14.00 — 15.30 uur, leiding Ria Stolk

aanmelding: info@boekwinkelhetkruispunt.nl

Plaats: in en rond Boekwinkel Het Kruispunt en de Bijbelse tuin.

NAAR ROME MET DE RAAD VAN KERKEN

Ga mee met deze bijzondere pelgrimsreis naar ‘de Eeuwige Stad'van 14 t/m 19 oktober. We zullen tijdens
deze reis op zoek gaan naar de wortels van het christendom. We laten ons door de eerste christenen
inspireren bij onze inzet voor de samenleving van onze tijd. Een bijzondere reis die u niet mag missen!
Voor vragen of nadere informatie,

Marja Brussen, Contactpersoon Raad van Kerken Hoofddorp. tel.: 0235657868 of 0624421451 (spreek de
voicemail in, u wordt teruggebeld) marja.brussen@quicknet.nl

Ook op de website www kerkeninhoofddorp.nl is informatie te vinden over deze reis.

Zie ook Info nr. 2.

Activiteiten van de Raad van Kerken www.kerkeninhoofddorp.nl
Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken: webredactie@kerkeninhoofddorp.nl



Parochie breed

'Samen in Gesprek' over verduurzaming

Themabijeenkomst in het teken van culturele,
spirituele en maatschappelijke onderwerpen.,
Donderdag 14 april, 14.00 - 16.00, Parochiehuis.

Sinds 14 november 2015 hangt er op het
kerkgebouw de Ark een bordje "Wij zijn een
groene kerk’

Daarmee zeggen de Arkleden: "Wij kiezen voor
duurzaam en bewust leven”.

Zo biedt de kerk ruimte aan een repaircafé, is het
gebouw geisoleerd en wordt er eerlijke koffie
geschonken. Ook worden enkele mensen
opgeleid die huizen van geinteresseerden kunnen
scannen op energieverbruik en suggesties

kunnen geven hun huis energiezuiniger te maken,

Onze parochie is eveneens op de goede weg,

denk aan: "Kracht van boven en warmte uit de
diepte” door zonnepanelen op het kerkdak en
warm water uit de grond.

In de Bijbelse tuin, achter de kerk, kan ieder die
daar behoefte aan heeft in een case van rust
genieten van wat de natuur te bieden heeft.

Op de themabijeenkomst zullen we meer horen
over de vergroening van de Ark en de Joannes de
Doperkerk. Daarna wisselen met elkaar uit wat
ieder van ons doet om onze wereld leefbaarder te
maken. Door onze inzet voor een duurzame
wereld helpen wij mensen die in armoede leven
en zich niet kunnen beschermen tegen de
klimaatveranderingen. Tegelijkertijd leveren we
een bijdrage voor een betere toekomst voor onze
kinderen en kleinkinderen, want ook voor hen
dreigt een onleefbare aarde.

Het is dus de hoogste tijd om de aarde "ons
gemeenschappelijke huis” toekomsthestendig te
maken.

ledereen is van harte welkom op donderdag 14
april van 14:00 tot 16:00 uur in het parochiehuis.
Wij vragen een vrijwillige bijdrage voor koffie en
thee.

‘Samen in Gesprek' wordt georganiseerd door de
Katholieke Bond voor Ouderen Haarlemmermeer
i.s.m. de parochie.

Voor inlichtingen:
leo.mesman@hjoannesdedoper.nl of
tel. 06 51620939



In onze boekwinkel maken we altijd ruim plaats voor het feest van De
Eerste Communie. immers een heel aantal maanden zijn kinderen , ouders
en leiding bezig met de voorbereidingen op dit feest.

En bij zo'n mooi feest hoort natuurlijk een lewk cadeautje.

Ook in deze INFO aandacht voor het nieuwste boek over de Paus. Het
gaat over het derde jaar!

Paus Franciscus
Het derde jaar Het feest van de eerste communie
Christiaan van der Heijden komt er weer aan. Op de

kinderboekenzolder hebben we
In zijn derde jaar reisde Paus naast een groot assortiment
Franciscus naar de Filipijnen, naar kaarten ook prachtige boeken en
Mapels, Latijns-Ametika en Afrika. communiealbums,
Hij voerde hervormingen door en En natuurlijk orginele cadeautjes
verklaarde voor het eerst een voor een leuk prijsje. Koem gewoon
echtpaar zalig. Hij bleef oproepen even binnen lopen om rustig te
tot barmhartigheid en publiceerde kijken.
Laudato si' Deze paus blijft o e .
mensen ontroeren en inspireren! J 8y

@me et i Eprgpy

Leeservaringen

Op woensdagavond 20 april is er weer
een avondje leeservaringen delen. Dit
keer rond het boek De Stamhouder.
Tijd: 20.00- 22.00 uur. Begeleiding Leo
Mesman.

plaats: Boekwinkel Het Kruispunt

Zin om mee te doen? Lees dan het boek
en geef je even op via:
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
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Rome
Een schatkamer van barmhartigheid

In dit heilig jaar wil ik met u op zoek gaan naar
oude, ongekende en soms vergeten schatten van
de kerk. We doen dat in Rome zelf, [k schrijf u de
verhalen, ontroerend en aangrijpend. In filmpjes
neem ik u mee naar oude pleintjes en straatjes,
kerken en paleizen. Al die schatten die we lezen,
zien en horen getuigen ervan hoe rijk we zijn aan
barmhartigheid. Een barmhartigheid die van God
komt en van mensen. Een barmhartigheid die wij
op onze beurt ook mogen doorgeven aan
anderen.

Een moedige bisschop, die ook dokter was

http:/facademie.vnb.nl/index.php?sp=35

Valentijn was bisschop.

Hij woonde in Terni, een stadje
vlak bij Rome.

Mu was Valentijn niet alleen
maar bisschop.

Hij was ook dokter. En hij was
een wijs man.

Als je dat allemaal bent komen de mensen

graag naar je toe, Bij Valentijn was iedereen
welkom. Als dokter genas hij veel zieken. En als
bisschop gaf hij goede raad. Heel bijzonder

was dat hij iedereen die bij hem kwam een bloem
gaf. En hij zei erbij:"Die bloem is voor jou, omdat
je ziek bent, omdat je het moeilijk hebt, omdat je
verdrietig bent, omdat je een fijn mens bent”.

In Rome was de keizer de baas. Hij wilde heel de
wereld veroveren. In de tijd van Valentijn was hem
dat al aardig gelukt. Bijna alle landen van Europa
hoorden bij het grote Romeinse Rijk. Over de
belangrijke wegen marcheerden soldaten, altijd
wel op weg om ergens een opstand te
onderdrukken of een nieuw stuk land, ver weg,
voor het rijk te winnen.

Er moesten dus heel veel soldaten zijn en er
moest heel veel gevochten worden. Nu was de
keizer bang dat de vriendinnen en de vrouwen
van de soldaten hun mannen tegen zouden gaan
houden: "Blijf nu maar eens thuis. Die corlog is
veel te gevaarlijk en jij bent veel te vaak weg."

En zo had de keizer besloten dat soldaten niet
mochten trouwen,

Bisschop Valentijn vond dat maar niets. Als een
jongen van een meisje hield moesten ze toch
kunnen trouwen? De soldaten in Terni wisten hoe
hun bisschop over deze maatregel dacht. Stiekem
kwamen ze met hun meisje naar de bisschop.

En die trouwden hen gewoon.

Ze kregen nog een mooie bloem mee!

Maar Valentijn werd verraden. Hij werd opgepakt
en in de gevangenis gegooid. De keizer was zo
kwaad dat hij oordeelde dat Valentijn gedood
moest worden. De gevangenbewaarder kende
Valentijn. Meteen begon hij te vertellen dat z'n
eigen dochter erg ziek was. De dokter-bisschop
wilde graag helpen. Van alle kanten probeerde de
cipier hem vrij te krijgen. Dat bleek onbegonnen
werk. En op een morgen, toen de bewaker de cel
openmaakte, was Valentijn weg. Die nacht was hij
weggevoerd voor zijn executie.

Diep teleurgesteld ging de cipier naar huis. Stom
verbaast zag hij zijn zieke dochter helemaal
gezond in de kamer staan. Ze had een enveloppe
in de hand. Samen maakten ze hem open. Er viel
een bloem uit...en een briefje: "Ik dacht aan jou, Ik
hou van jou, Valentijn”.

Valentijn is op 14 februari 268 vermoord door
keizer Claudius II. Hij ligt begraven in de grote
kathedraal van Terni. Daar is 14 februari niet
zomaar Valentijnsdag. Al eeuwenlang gaan op die
dag verliefde jongens en meisjes naar zijn graf.
Daar zweren ze elkaar trouw. Je zou kunnen
zeggen dat ze nog steeds bij Valentijn trouwen.
Die dag is de kerk daar stampvol.

Als u met eigen ogen dit alles wilt zien, weet u dan
welkom om met mij mee naar Rome te gaan.

Er is nog plaats in de oecumenische reis van de Raad
van Kerken Hoofddorp van 14 t/m 19 okt. 2016,

Rob Mascini

Theoloog en diaken van het bisdom Haarlem-
Amsterdam,

Gids bij de VNEB

Informatie: www.kerkeninhoofddorp.nl

Marthagroep

Woensdag 4 mei zijn de dames van de Filippijnen
aan de beurt om de kerk schoon te maken.
Woensdag 1 juni de dames Dekkers, Ruiter en van
Roode.

Contactpersoon: Mw. van Roode tel, 5612243,



Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

Zaterdag 2 april 15.00 uur: Armeense huwelijksviering

Zaterdag 9 april 20.30 uur: Huwelijksviering van Marlijn Storm & Daniél Passchier
Zondag 10 april 12.30 uur: Filippljnse viering

Zondag 17 april 12.30 uur: Filippijnse viering

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het
Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur. De eerste zaterdag van de maand om 16.30 uur.
Er is geen viering op de zondag na de eerste zaterdag van de maand.
Zaterdag 2 april om 16.30 uur: Eucharistieviering; pastor K. van Lent.

Doopgesprekken
Ce doopgesprekken zijn op woensdag 20 en 27 april om 20.15 uur.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het Is dus de bedoeling dat u beide avonden
meemaakt. Opgave voor het doopgesprek bij het secretariaat, zodat wij weten hoeveel
personen aanwezig zijn.

Bij wvoorkeur op woensdag of donderdagmorgen tussen 9 en 12.00 uur. Tel. 56 381 45
U kunt cok langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Kerkdiensten Spaarne Gasthuis

Elke zondag vindt in de kerkzaal in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp een kerkdienst plaats.
Het is een g[enst van Woord en Tafel met een ocecumenisch karakter. ledereen is welkom,
zowe| patiénten alsook bezoek, De kerkzaal bevindt zich op de begane grond naast het
restaurant (volg route 21). De kerkdienst begint om 10.30 uur.

Zondag 3 april om 10.30 uur
Voorganger is ds. Petra Renes. De zang wordt ondersteund door de cantores Loes en Theo
Braak-Pedroli en organist Teun Zondag. (avondmaalviering)

Zondag 10 april om 10.30 uur
Voorganger is pastor Alie Hoekman. De zang wordt ondersteund doeor het Sint-Ceciliakoor uit
Nieuw Vennep. (avondmaalviering)

Zondag 17 april om 10.30 uur
Voorganger is pastor Frans Bossink. De zang wordt ondersteund door het Ensemble
Aguamarijn. {(communieviering)

Zondag 24 april om 10.30 uur
Voorganger is ds. Petra Renes. De zang wordt ondersteund door het kerkkoor SOW Abbenes.
(avondmaalviering)

Zondag 1 mei om 10.30 uur
Voorganger is ds. Petra Renes. De zang wordt ondersteund door de cantores Loes en Theo
Braak-Pedroli en organist Teun Zondag. (avondmaalviering)

Zondag 8 mei om 10,30 uur
Voorganger is pastor Alie Hoekman. De zang wordt ondersteund door het Alsmuziekatelier.
{avondmaalviering)



vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweq 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

OVERZICHT VIERINGEN KERK EN KAPEL 2 APRIL - 30 APRIL

Za 2apr 19.00: Eucharistieviering; pastor K, van Lent; Gemengd koor
- Martin Schreurs; Lisette van der Lingen

Zo 3 apr 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Vrolijk Vuur; Kinderwoorddienst
- Overl. ouders Koning- Beers; Jan en Bep Rijke- Visser en overl. fam.;
Meinrad Konersman

Di 5apr 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-MNieuwendijk; Jeanne Dijkstra- van Stein

Do 7 apr 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Za 9 apr 19.00: Woord- en Communieviering; pastor L. Mesman;
- Joke Kreike van der Kolk
Zo 10 apr 10.00: Woord- en Communieviering; pastor L. Mesman
- loke Stolwijk- van MNoort; James Zitter; Gerrit en Rie Vork
Di 12 apr 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 14 apr 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 16 apr 19.00: Woord- en Communieviering; pastor L. Mesman; Odyssee
- Tom Wubbe
Zo 17 apr 10.00: Woord- en Communieviering; parochianen; Gemengd koor; Kinderwoorddienst

- Antoon Huiskens; Overl. ouders Verlaan- van Berkel

10.00: Oecumenische viering in de Lichtkring, Lunenburgdreef 70, ds. C. Wessels en
pastor L. Mesman.

Di 19 apr 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
= Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Do 21 okt 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Za 23 apr 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; M25
- Joke Kreike van der Kolk; Gerard Schrama
Zo 24 apr 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gregoriaans koor
- André Sanberg; Koos Goes; Harry de Raay
Di 26 apr 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 28 apr 18.45: Rozenkrans
19.15; Viering

Ter informatie volgende Info nr. 4
Za 30 apr 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent

Zo 1 mei 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11,00 tot 12,00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t'm vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur



Kennismaken met Els Tulen:

“Ja, ik heb best een volle agenda.

Tekst: Anja Maas

Vrijwilligster bij de Boekwinkel, cotrdineren van
de quilt- en breigroep, zelf mee quilten, zingen in
het gemengd koor, meedoen met de
cantorij....Wat doet ze eigenlijk niet? Reden
genoeg dus om in onze Info deze keer ruimte te
maken voor een gesprekje met Els Tulen, een
vrouw met een drukke kerkelijke agenda.

Els, je activiteitenlijstje voor onze kerk is flink
vol. Hoe is dat zo gekomen?

Zoiets gaat vanzelf. Als je van boeken houdt, vind
je Boekwinkel Het Kruispunt meteen een
fantastische plek. Warm, sfeerval, en met net die
boeken die je niet overal vindt, Ik voelde me
meteen thuis. Zo'n 8 jaar geleden heb ik me
gemeld als vrijwilligster. Eens in de twee weken
ben ik er op donderdagochtend. Erg leuk. De
boekwinkel is echt een ontrmoetingspunt en dan
hoor je automatisch iets over alle andere
activiteiten die in onze kerk spelen. En daarvoor
zoeken ze altijd vrijwilligers. Als je dan graag wilt
helpen, wordt je lijstje vliot langer.

Quilten, breien en zingen. Wil je daar iets meer
over vertellen?

Eerst maar even over de organisatie: de quiltgroep
bestaat ongeveer 7 jaar en ik doe nu zo'n 6 jaar de
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Maar ik vind alles gewoon leuk.”

codrdinatie, We komen iedere derde donderdag
van de maand bij elkaar. In het Parochiehuis.
Marjo van der Leeuw en Marion ten Broeke
hebben indertijd veel parochianen (en ook
anderen) warm gemaakt voor het quilten. Onder
andere met een quiltcursus in de 5tal op de Kaag.
Quilten is leuk, en extra leuk als je dat samen doet:
van heel veel kleine lapjes een mooi groot
themakleed maken, zoals de Bijbelse quilt die in
het Parochiehuis hangt. Ja, ik ben een vaste
quiltster, hoewel ik breien ook erg leuk vind. |k
heb een speciale quiltcursus gevolgd. En
regelmatig doe ik enthousiast mee. Het is altijd
erg gezellig, een mooi moment om mensen te
ontmoeten. Sinds enige tijd doet bij ons ook de
breigroep mee. Breien en quilten — voor jezelf of
voor een goed doel- gaan prima samen,

Je yraagt naar het zingen? Zowel koor als cantorij
vind ik geweldig leuk om te doen. Ik ben dol op
zingen, dus meedoen met het Gemengd Koor ligt
dan voor de hand. We cefenen één keer in de
week en zingen twee keer per maand in de kerk.
De cantorij vind ik iets heel speciaals, omdat ik
dan alleen zing, of driestemmig met de andere
twee zangers. We mogen meepraten over de
liederen die worden gezongen, we gaan bij Bert
Stolwijk, een deskundige op het gebied van
kerkmuziek op cursus. Bijzonder.

Je doet dit allemaal naast je dagelijks werk.
Wat is je beroep en wil je ook iets over jezelf
vertellen?

Om met dat laatste te beginnen: ik ben geboren
in Lisse. Ja, ik ben van huis uit katholiek. We
hadden een gezin met 4 kinderen: 3 meisjes, 1
jongen. Mijn moeder was ziekelijk, vanaf mijn
vroegste jeugd ben ik eraan gewend dat we thuis
met alles moesten helpen. Na de Mulo ging ik
naar de huishoudschool en richtte me daar vooral
op handvaardigheid, kinderverzorging en
opvoeding. Ik heb het diploma lerares
handvaardigheid behaald. Creatief zijn en iets
maken, ik vond en vind het nog steeds leuk.
Misschien dat ik daarom ook zo enthousiast ben
over het quilten? Maar terug naar mijn werk:
kinderopvoeding boeide me, het ligt dichtbij de
psychologie en daar werd ik echt door gegrepen.



Parochie breed

Zodanig zelfs, dat ik dat universitair ben gaan
studeren. Ja, ik mag me doctorandus in de
psychologie noemen,

Ik ben ontwikkelingspsycholoog met als
specialisatie gerontologie, zeg maar:
ouderenkunde. Na mijn studie ging ik aan de slag
als psycholoog in een verpleeghuis, werk dat ik
leuk vond en dat me veel voldoening gaf. Dat
ging 10 jaar prima, maar ja, dan verslechtert de
economie en komen de recrganisaties. Dan krijg
je te horen: jullie doen prima werk, maar ja, jullie
zijn wel boventallig. En dan zit er niets anders op
om iets nieuws te zoeken. Psychologie en zorg
liggen dichtbij elkaar. Zorg heeft me ook altijd
aangesproken, dus ik ging een verpleegopleiding
doen. Daarin vond ik weer werk. Ik werd
teamleidster van een kleinschalig
begeleidingsproject voor mensen met dementie.
Het was een heel mooi project. Ik heb het met
plezier gedaan. Maar mijn persoonlijke
omstandigheden veranderden. Ik woonde
inmiddels in Hoofddorp, was moeder geworden
van Iris en toen zij zo'n jaar of vier was, was het
praktischer om hier in de buurt een baan te
zoeken. Ik solliciteerde en werd in Bornholm
aangenomen als teamleidster laagbouw, ook voor
de begeleiding van ouderen met dementie. Het
was een totaalproject met wonen en zorg. Heel
boeiend. Daarna kreeg ik bij Amstelring een kans
om als cobrdinator voor een Ontmoetingsgroep
Dagbesteding te werken met thuiswonende
mensen met dementie. Ik heb twee groepen
opgezet: eentje in de Boerderij in Pax en in
Floriande. Het liep prima, maar ook hier verscheen
de crisis en kwam het moment dat er naar de
verdeling van het geld moest worden gekeken. En
dan krijg je te horen dat je functie wordt
opgeheven. Dat heeft me, wil ik best toegeven,
erg geraakt. Maar je moet verder. En ik mocht -
daar was ik erg blij om - aan de slag in het Leo
Polakhuis in Amsterdam. Daar werd ik een soort
'moeder'van een groep van 6 personen met
dementie. Heel dankbaar werk met ruimte voor
initiatief. Ik mocht bijvoorbeeld een
bewegingsgroep opzetten. Dat is voor
dementerende ouderen zo belangrijk. Balgooien,
oefenen met ringen, een beetje dansen. Daarmee
houd je ze in hun kracht. Ik heb het Leo Polakhuis
een tijdje gedaan, maar nu werk ik weer in
Haarlemmermeer. |k ben in dienst van de
Stichting PCSOH, de protestants-christelijke
Stichting Ouderen Zorg Haarlemmermeer.
Officieel staat er op mijn kaartje; contactpersoon
van Ontmoetingsgroep de Vriendschap. Dat is een
initiatief van Woonzorgcentrum De Horizon.

De Vriendschap loopt in de Ark.

Wat ik doe als codrdinator? Alles: zorgen voor het
werven van vrijwilligers — we hebben een team
van negen -, de dagbesteding invullen, en de rest
wat nodig is om zoiets goed te laten draaien. Best
een uitdaging. Overigens, sinds kort loopt er een
tweede project in de Westerkim in Nieuw-
Vennep. Dat heet De Verbinding. Het project
omvat drie dagen in de week, van 10.00 tot 16.00
uur en we zetten vooral in op zelfredzaamheid.
We proberen onze deelnemers actief te krijgen
met wat ze hun hele leven goed gekund hebben:
van afwassen tot allerhande creatieve zaken. Dan
blijkt vaak dat ze best nog heel wat kunnen en dat
ze dat leuk vinden. Het is investeren, maar je krijgt
er veel voor terug.

Jij staat als persoon in dit interview centraal,
maar we kunnen niet heen om het feit dat je
getrouwd bent met Han Hartog. Vrouw zijn
van een diaken die werkt als
eerstverantwoordelijke in 2 parochies, heeft
dat je manier van geloven beinvioed?

Ik leerde Han kennen in 2000, toen hij nog
automatiseringsdeskundige was. Hij wilde uit die
wereld weg en aan de slag in een baan met meer
verdieping. Hij moest daarvoor hard aan de
studie. Met een man die dan zo intensief met
geloofszaken bezig is, wordt je belangstelling
voor de achtergronden van het geloof zeker
gewekt. Ik heb me dan ook zeker meer in
geloofskwesties verdiept dan ik anders gedaan
zou hebben. Cursussen gevolgd: op reis in het
land van geloven, meegedaan aan bijeenkomsten
van de 7 + 1 cursus, Daardoor ga je beslist anders
met je geloof om. Dus om je vraag te
beantwoorden: ja, absoluut wel.

Gedoopt

Mike Tuinder ;



Knutselen

Twee keer in de maand is er na de
viering een knutselbijeenkomst. Op de
zondagen dat er kinderwoorddienst is
gaan we dan iets leuks maken. De ene
keer gaan we timmeren, dan weer iets
met klel, papier of wat dan ook. We
proberen de knutsels aan te pagden aan
de tijd van het jaar.

Voor het aanschaffen van materialen vragen we een
bijdrage van € 1,- per kind. Voor jongere kinderen geldt

graag onder begeleiding van ouders.

Vormsel

Op zaterdag 7 mei ontvangen de 'senior'vormelingen
hun vormsel. Nog een aantal bijenkomsten en dan is
het zover,

De laatste bijeenkomst stond in het teken: Wat geloof
jij? De vormelingen hebben geprobeerd om onder
woorden te brengen hoe zij hun geloof betekenis geven
in hun leven. Hier kwamen mooie en inspirerende
antwoorden uit,

In de goede week zullen de vormelingen weer een
aantal taken hebben tijdens de vieringen. Zo mogen zij
hun voeten laten wassen op Witte Donderdag, helpen
met het kruis te dragen op Goede Vrijdag en zullen zij
de Heilige Olien brengen en hun doopgelofte
hernieuwen tijdens de Paaswake.
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Elke eerste vrijdag van de
maand vanaf 19:30 . R
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Tekst: Krlst Ensing

rk aBc

In het RK-abc worden begrippen uit de
katholieke traditie toegelicht. In deze
editie staat de paastijd centraal: de
periode tussen Pasen en Pinksteren.

Beloken Pasen

0 .
“=A  Beloken Pasen is de eerste zandag na Pasen,

de afsluiting van de paasweek. 'Beloken' is

het voltooid deelwoord van‘beluiken’ het
tegenovergestelde van ontluiken. Het betekent
dus ‘afgesloten’

De Latijnse naam van Beloken Pasen is Dominica
in albis (zondag in witte kleren), een verwijzing
naar de witte doopkleren van de doopleerlingen.
In Duitsland wordt Beloken Pasen daarom ‘Witte
Zondag' genoemd.

In het Jubeljaar 2000 riep paus Johannes Faulus I
op 30 april Beloken Pasen uit tot “Zondag van

de Goddelijke Barmhartigheid’ De Poolse paus
had een grote achting voor de Poolse zieneres
Maria Faustina Kowalska, die zei dat Christus
vanaf februari 1931 aan haar verschenen was en
Zichzelf bekend had gemaakt als de Goddelijke
Barmhartighelid.

%

Paastijd

De tijd tussen Pasen en Pinksteren wordt ook de
paastijd genoemd en is één groot feest, omdat
we vieren dat Jezus niet dood is, maar leeft.

De paastijd wordt vanwege de duur ook
vijftigdagentijd genoemd. Het getal vijftig heeft
een bijzondere betekenis in de Bijbel. Hetis
eigenlijk een volmaakt getal: zeven maal zeven
plus één. Zo kenden de joden ledere vijftig jaar
een jubeljaar, waarin de velden onbebouwd
bleven, schulden werden kwijtgescholden en
slaven hun vrijheid terugkregen.

In de paastijd is de liturgische kleur wit, de kleur
van de Verrijzenis. Centraal in deze periode staat
het Bijbelboek Handelingen, waarin Lucas vertelt
hoe de jonge Kerk van Christus zich steeds
verder uithreidt.

Hemelvaart

Met Hemelvaart
wordt herdacht
dat Jezus Christus
is opgevaren
naar God, zijn
Vader in de
hemel. De hemel
vaart is geba-
seerd op een
tekstgedeelte wit
het Bijbelboek
Handelingen van
de Apostelen
(1,1-12):

Wa zijn lijden en dood heeft hif hun herhoaldelijk
bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is
hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen
over het koninkrifk van God. Teen hij dit gezegd
had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en
opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer
Zagen.

Jezus beloofde zijn discipelen dat de Heilige
Geest binnen korte tijd zou komen om hen te
helpen en te ondersteunen. Deze belofte werd
vervuld op Pinksteren, vijftig dagen na Pasen.




Bezinnings- .
centrum Welkom in

Stcxl  Dpestal

op de Kaag

Julianalaan 13a
Kaag

Leeservaringen delen rond het boek:
De Amerikaanse prinses

van Annejet van Zijl.

Heeft u dit geweldige boek gelezen?

Aninejed En wilt u er over napraten?
v der Zijl Dan bent u welkom bij
deze bijeenkomst.

Datum: 5 april 2016
Tijd: 14.00-15.30 uur
Gastvrouw Ria Stolk.

Wel graag even aanmelden
via
info@destalopdekaag.nl

De geschiedenis van De Stal

Op woensdag 13 april gaat Jan Biemond,
voorzitter van De 5tal een presentatie
geven over de geschiedenis van De Stal. Hij
weet alles van de families die er gewoond
hebben en zeker ook over de omgeving van
De Stal.

Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar
en om 10.30 uur begint de presentatie.

Welkom!

Negen jaar Stal op de Kaag

In de maand april is het alweer 9 jaar geleden dat
de deuren van De Stal open gingen. Er is in die tijd
heel veel moois gedaan en beleefd in De Stal. Er
zijn enorm veel mensen binnen geweest, en er
hebben heel veel kinderen en grote mensen
buiten genoten van de natuur en niet te vergeten
het Laarsenpad.

Vrouwen
Onderweg

Bijbelse tuin

Mog twee bijeenkomsten te gaan en dan zitten
de bijeenkomsten rond de vrouwenbeelden in
de Bijbelse tuin er op. En kunnen we tgerug
kijken op een geslaagd project.

Op zaterdag 23 april komen we bij elkaar om te
luisteren naar het verhaal van Suzanna.

We doen dat onderleiding van Marieke Ridder,
zij is als geestelijk verzorger werkzaam in
Bornholm en in Bardo.

We beginnen om 14.00 uur en de bijeenkomst
duurt ongeveer tot 15.30 uur.

Heel hartelijk welkom!

Op zaterdag 28 mei
sluiten we de serie af
met een bijeenkomst
rond De zwangere
Vrouw uit Openbaring.

Ook deze bijeenkomst
begint om 14.00 uur.

Matuurlijk bent u heel hartelijk welkom!
Aanmelden kan via:
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
023-5617392

Rondleiders gezocht

Voor de rondleidingen door de Bijbelse tuin
zijn we op zoek naar mensen die houden
van verhalen vertellen en zich willen
verdiepen in de symboliek van de tuin. Voor
informatie kunt u contact opnemen met
Boekwinkel Het Kruispunt.

19



Parochie breed

Radio Maria

‘Samen bidden en je geloof verdiepen.
Het kan bij Radio Maria.

e rechomanaa nl

Radio Maria Nederland is een katholiek radiostation
dat 24 uur per dag, 7 dagen uitzendt. Te beluisteren
via DAB+ (kanaal 11C) en internet (website en de
gratis app). Radio Maria Nederland maakt deel uit
van de World Family of Radio Maria (Wereldfamilie),
een overkoepelende organisatie voor meer dan 70
Radio Maria stations wereldwijd.

Radio Maria zendt geen reclame uit, onderneemt
geen commerciéle activiteiten en krijgt geen
subsidie van de overheid. Het project wordt volledig
gefinancierd door donaties van vrijgevige en
betrokken luisteraars, die het werk van de meer dan
65 Radio Maria’s wereldwijd mogelijk maken. Voor de
actuele programering kijk ook even op de website:
www.radiomaria.nl.

Ook staat op de website van onze parochie een link
naar Radio Maria.

Studiemiddag over vrede van de
Franciscaanse Beweging

Leven in vrede. Hoe moet dat eigenlijk?

WREDE EM ALLE GOEDS

Franelicaanis Bewaging

Franciscaanse Beweging
Van der Does de Willeboissingel 11
5211 CA 's-Hertogenbosch
tel. 073-6131340
www.franciscaansebeweging.nl

Op zaterdag 9 april organiseert de Franciscaanse
Beweging in Den Bosch een studie- en
bezinningsmiddag over het jaarthema vredelievend.
Heel 2016 staat bij de Franciscaanse Beweging in het
teken van de vrede.

20

Het is een thema dat door de eeuwige aanwezigheid
van conflict altijd actueel is. Een wereld zonder
conflictien) is niet alleen ondenkbaar maar ook
onwenselijk, zo betogen bijvoorbeeld Hans
Achterhuis en Nico Koning in hun boek De kunst van
het vreedzaam vechten. Botsingen van
tegengestelde meningen en belangen zijn een groot
goed in een open samenleving en moeten volgens
hen ook kunnen blijven bestaan. De vraag is alleen:
hoe gaan we hiermee om en welke middelen zetten
we in? Op welke manier kunnen we op een
vreedzame manier omgaan met de noodzakelijke
conflicten? Daarover gaat deze middag van de
Franciscaanse Beweging. De sprekers putten daarbij
uit verschillende bronnen en belichten het thema
‘vredelievend’ vanuit verschillende hoeken met
verschillende sprekers.

Hans Sevenhoven en Nico Koning geven een
inleiding op het thema. Hans Sevenhoven doet dat
vanuit franciscaans oogpunt. Nico Koning is
andragoloog en doceert filosofie en ethiek aan de
Hogeschool van Amsterdam. Hij vertelt deze middag
over hoe de mensheid door de tijd heen omgegaan
is met conflicten, en hoe we effectief de vrede
kunnen bewaren.

Ma de inleidingen zijn er twee rondes workshops.
Hubert Bisschops ofs gaat het thema 'vrede'na in de
franciscaanse bronnen en Hans Matheeuwsen en
Bart Fievez geven een workshop over de praktijk van
de conflictbeheersing.

Aanmelden en meer informatie via
www franciscaansebeweging.nl

De Franciscaanse Beweging (FB) brengt mensen samen
die zich aangetrokken voelen tot het gedachtegoed van
Franciscus en Clara van Assisi. Hun levenswijze
inspireert om eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en
vredelievend door het leven te gaan. Zij hechtten niet
aan status of materie en hadden onvoorwaardelijk lief.
Hun compassie heeft velen in het hart geraakt, en doet
dat tot op de dag van vandaag nog steeds.
Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig, betrokken,
kwetsbaar en vredelievend.

M.B.

Ditis een van de vele activiteiten van de
Franciscane Beweging.

Op hun website kunt u zien of er iets voor u bij is, of
kunt u zich aanmelden voor de Digitale Nieuwsbrief.

Onder het kopje links staat op onze website ook een
verwijzing naar de Franciscane Beweging.

Redactie



Kom studeren aan de School of Catholic Theology

Onze afgestudeerde theologen leveren een wezenlijke bijdrage aan de Kerk. Zij zijn
aan het werk in het parochiepastoraat, de geestelijke verzorging of het onderwijs.

Bezoek ons Open Huis in Utrecht op 21 april:
tilburguniversity.edu/oca-2016
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Hulp aan viuchtelingen beloond
met Vredesduif

“Jullie keken niet besluiteloos toe, jullie
ondernamen actie”

Hoofddorp. Tijdens de vijfde sobere maaltijd, die de
Raad van Kerken organiseerde op woensdag 9
maart , stond het viuchtelingenprobleem centraal.
Drie Haarlemmermeerders, die de vliuchtelingen op
Lesbos en Kos persoonlijk de hand reikten op weg
naar een beter leven, vertelden in het Parochiehuis
van de H. Joannes de Doperkerk hun verhaal.
Alexander van Mazijk, in het dagelijks leven
directeur financién, duurzaamheid en
bedrijfsvoering bij de gemeente Haarlemmermeer, is
vrijwilliger bij en mede-oprichter van de Stichting
Hulp Nabij. Hij deed verslag van de ellende en
problemen die de viuchtelingen na aankomst op de
Griekse eilanden ontmoeten en van de
moeilijkheden voor de lokale bevolking: willen
helpen is één ding, maar je moet er de middelen en
mogelijkheden maar voor hebben. De andere twee,
Jolanda Kombrink en Yasmin Katibai, waren op eigen
kosten naar de Griekse eilanden vertrokken, waar ze
namens de Stichting Bootvluchtelingen aan de slag
gingen.

Vredesduif

Niet afwachten, je persoonlijk betrokken worden en
iets doen. De Vredesambassade Haarlemmermeer
beloonde dit initiatief met een vredesduif gemaakt
van olijfhout.

Pastor Leo Mesman reikte ze na afloop van de sobere
maaltijd aan de drie Haarlemmermeerders uit.
Jolanda Kromhout vertelde daarhij dat ze vooral
naar Griekenland was vertrokken uit boosheid.
Yasmin Katibai is zelf vluchtelinge. Ze verruilde
indertijd Iran voor Nederland en werkt nu bij
Vluchtelingenwerk Haarlemmermeer als
vrijwilligster. “Als je weet wat het is om te viuchten,
kun je niet werkeloos toekijken.”

N.B.
Dit artikel verschijnt ook in HCnieuws.nl.

Presentatie

“Kennismaking met onze bruisende Parochie”

Welkom in onze Bruisende Parochie

Kennismaken met onze parochie?
Woensdag 20 April

20:00 uur - parochiehuis
=

een bruisende parochie in Hoofddorp

n’%de Doper ‘

Regelmatig ontvangen we nieuwe inschrijvingen
in onze parochie. In het verleden gaven we dan
een paar keer per jaar een welkomsmiddag of
avond om die nieuwe parochianen te
verwelkomen en een beetje wegwijs te maken in
onze parochie,

We willen dit weer nieuw leven inblazen en gaan
op woensdagavond 20 april vanaf 20:00 uur de
eerste welkomstavond organiseren in het
parochiehuis.

We nodigen alle nieuwe parochianen van harte
uit, maar zeker ook andere parochianen die wel
eens willen zien wat er zoal gebeurt achter de
schermen van deze parochie. Een overzichtvan de
vele vrijwilligers en werkgroepen, vieringen en
andere liturgische activiteiten en nog veel meer.
Een soort "hernieuwde" kennismaking.

ledereen is van harte welkom, graag wel even
aanmelden bij het communicatieteam:
CT@hjoannesdedoper.nl of even telefonisch
Patrick Gunther 06-5200 5533,



Peter van der Geest
Telefoon: 023-5634906
Mobiel: 06-55360706

= petervdgeest@hetnet.nl

ﬁ"-\,.-’Vun der Geest

Zoals: Kozijnen en deuren in hout en kunststof
Meubels voor binnen en buiten, naar uw idee
Leveren en plaatsen van schuur en schutting

Alle voorkomende klussen binnen-en buitenshuis.

Beamsterstraat 41, 2131 ZA Hoofddorp
E.v.E. 34100586, Bank: NL38 REBO 0155 5440 12 EUR.

Welkom in onze wereld

FIETS W ERELD

HOOGMA FIETSEN TUSSENWEG 4547 HOOFDDORP

OEIS553230 WWW. HOOGMA. ML DL TM WA 3 TOT 18 UUR ZA. TOT 1T UUR
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De Belangen Ovganisatie voor Senioren op lokaal niveau;
hulp bij belasting imeullen ;

korting op rijbewijsheuring:

korting op uw rorgeerzekering:

Eratis tijdschrift Nestor en EBO "Mear” Niewws;
dealnemen aan vele activileiten en evenemenlen;

it &n nog vesl meer voor e=n betaalbane contributie wan
i 25,00 per jaar.

WORDT DAARDM LID VAN DE KBO HAARLEMMERMEER!
infichtingen: ledenadministratie 023-5812229 of
kedenadmin.kbo. Haarlemmermesr@ Hjbrandt.nl

Du-llens VakFotografie
Torografie met een persooniijke tint

ToudoSao.

yoga lifestyle

yoga cursussen in Hoofddorp
door Dewi Gunther-Soedibyo

www.tadasana.nl e
023 - 561 81 66

Fien kan wie advententie staan
Founaat 52 « 54 mm
Tnlichtingen Parechicsecvetariaat
TFel. (23 5635145 of e-mail naax:

%«ZM}J’}C '

Natuursteen
Glas

Brens
Urnen

GEDENKEN IN STIJL

Bel voor sen afspraak: Monumenti
Burgemeester van
Stamplein 294
2132 BH Hoofdderp

www.monumenti.nl Tel: 0232 23020469

punweg

witwaarinarg sinds 1391

Afscheid nemen is iets heel persoonlijks...

Wij nermen de tijd, ruimte en aandacht om een
passend afscheid vorm te geven.

Dunweg Uitvaartzorg

Achterweg 40, 2132 BX Hoofddorp
Tel: 023 563 35 44

info@dunweg.nl

www.dunweg.nl

Spannenburg 42
2135 GP

Hoofddorp

023-8
06-452

Valeriya Zakopay

Pianoles voor iedereen




Hij zei: “Wees blij! Onze Heer is opgestaan
uit de dood. Laten wij opstaan en springen
van vreugde! Ga eropuit om het overal te
vertellen!” De mensen bleven zitten. Maar ik,
Kikker, ik wilde wél springen van vreugde en
eropuit gaan. Daarom sprong ik, hipla, in de
jaszak van boer Boterman. Hij sprong, hipla,
op de fiets en peddelde in het zonnetje naar
huis. Ik reed stiekem mee.

We kwamen langs weilanden met springende
lammetjes en dartelende veulens. Ik zag een
reiger opspringen en spreeuwen door de lucht
fladderen. ledereen was blij, zoals de pastoor
had gevraagd. Er kwam een vrolijke hond op
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De pastoor had met Pasen heel mooi gepreekt.

ons afrennen. ‘Baas, baas! blafte hij en sprong
tegen boer Boterman op. Toen zag hij mij.
En de boer zag me ook. ‘Kijk nou, Kik uit de
kerk!” zei hij. ‘Nu maéét ik wel springen, dacht
ik bang. Maar de boer zette me zachtjes neer
en ik was vrij. De hond en ik sprongen door
de berm van vreugde. En toen zag ik, bij de
sloot, een kikker. Ze was de mooiste die ik
ooit had gezien. IK sprong naar haar toe.
Maar ze schrok van de hond en verdween
tussen het riet. Beteuterd bleef ik zitten. Een
grote hand pakte me op. ‘Ik breng je weer
naar huis, Kik] zei de boer. Op het kerkplein
heb ik nog een tijdje sprongetjes gemaakt van
vreugde. Om Pasen, maar vooral... om hadr!

) het groene vakje. Spring t
npaar llﬁks en eérl:J hﬂk;F:a {?n%hﬂ
eer de letter. Spring weer twee he
‘links en een omhoog.
de L verander je van richting: twee
r rechts, een omhoog. Heb je alle
tters? Dan lees je een woord dat
en Pasen en Pinksteren past!
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