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Lange Herenstraat 30-28, naby station Haarkem
wiww. troupinnatuurstean.nl

Telefoon: 023 - 562 70 10
(24 uur per dag, ook in
het weekend)

Wij zijn er voor u als
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wiww.monutawesterveld.nl
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MIX Info en Inhoud

Papler van
FSC varantwoords harkomsl Pastores:
wwatscsny  FSC* CO14TET

C.Th.d. van Lent - Pastoor

Kruisweg 1071, 2131 CT Hoofddorp
Colofon = S tel. 023 5616437 of
ParochiemagaZIN verschijnt 9x per jaar in een oplage g 51981165 in dringende gevallen

van ca. 2500. e-mail: evlent@zonnet.nl

Redactieadres (alleen voor kopij)

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp hj
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl g’;ﬁrxﬁsm‘a?s 2?53? :EIH Hoofddorp

Kopij inleveren: Info nr. 5 véor 8 juni tel. 023 5610622 of 06 51620939
Info nr. 6 vaor 10 augustus kg

Info bezorging ;
(afhalen nr . 5 donderdag 30 juni; leo.mesman@hjoannesdedoper.nl

Bezorgen uiterlijk vaor zaterdag 18.00 uur sv.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur ; -

Bandholm 130 of volgens afspraak EFHEEISBE 43'%“; ng,ma”.
- Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos 38 : :
-Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Weerdenburg 1
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

L]
Vragen over de bezorging: via het Parochiesecretariaat I I'I d It n ll m m Er

paul.bindels@hjoannesdedoper.nl

Parochiesecretariaat Jaargang 47, nr. 4, 30 april - 2 juli
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur. 4 Van de redactie

tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl 5 Pastoraal woord - Pinksteren en verder
parochie gironummer NLOS INGB 0000172863 8 Stilte pagina

parochie banknummer NL70 RABO 0324501528 i

t.n.v. parochie H. Joannes de Doper te Hoofddorp 9 Activiteiten Raad van Kerken
www.hjoannesdedoper.nl 10 Vanuit de Boekwinkel

www.kerkeninhoofddorp.nl

14 Bootvluchtelingen - Wat zegt de Sociale Leer

Boekwinkel Kruispunt van de Kerk?
Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp !
: i 15 Samen in Gesprek over Tamar
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur, Met de Raad van kerken naar Rome
zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl 16 Jongeren
www.boekwinkelhetkruispunt Wordt de groene kerk een groentenkerk?
Het Fundament 17 Banneux Notre Dame
Beheerder: Rianne van Lent, tel. 0252 250333 Beelden blijven - cok na één april

Mieuwe website - www.kinderwoorddienst.nl
Fundamement verzorgt wekelijks een maaltijd.
U kunt zich aanmelden via Rianne van Lent: 18 Visies van een genie: Jheronimus (Jercen) Bosch
tel. 0252 250333 of via email: Fundament@kaagnet.nl. INLIA

Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon. 19 Stal op de Kaag

20 Ter inspiratie - Website kinderwoorddienst
21 Rome een schatkamer van barmhartigheid

Honderd jaar geleden
Klaverjasavond parochiehuis

Kopij voor het volgende nummer moet binnen zijn
voor woensdag 8 juni

Dit is een editie van het parochiemagaZlM een uitgave 33 Open dag theologie studeren Tiltenberg
van stichting De Zalige Zalm. Van de bestuurstafel

Foto voarkant: Pinksteren 24 Kinderpagina 3



Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends of

op donderdag: contactpersoon Tiny Graafmans

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook in
het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u voor
vervoer bellen naar mw. K. Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152,

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl} in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt U voor hulp de PCI
benaderen. Met uw hulpvraag kunt U terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochiesadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve vrijwilligers,
Matuurlijk willen we dat blijven! Hebt u tijd en zin
om een actieve rol in onze parochie te spelen,
schroom dan niet om even een kijkje te nemen in
de boekwinkel en bij het parochiesecretariaat.
Daar ligt een map met vacatures, voor denkers en
doeners, er zit vast iets voor u bij!

Parochie - informatie en berichten

Van de Redactie

Beste lezers,

Op de voorpagina ziet u een meisje. In haar hand een
vlieger die ze op wil laten en meevoeren met de wind.
We vonden het een passende afbeelding voor de
meimaand.

In deze maand vieren we Pinksteren. De 29e
Pinksterviering wordt ook dit jaar weer gehouden in
het Haarlemmermeerse bos, aanvang 10:00 uur. Want
waar kun je het waaien van de Geest beter voelen dan
in de frisse lucht van het bos, waar kunnen onze
gebeden en onze gezangen beter worden
meegevoerd met de wind? Op pagina 9 kunt u meer
lezen over deze cecumenische viering en vele andere
activiteiten van de Raad van Kerken in Hoofddorp.
Deze viering wordt voorgegaan door ds, Adri van der
Wal en pastor Leo Mesman.

Leo gaat in september met pensicen en ook daarover
wordt in de parochie nagedacht.

Boekwinkel het Kruispunt kondigt op pagina 10 de
vernieuwde uitgave van het boek ‘Bijbelse beelden in
de polder' aan.

En wat zegt de Sociale Leer van de Kerk over de
bootvliuchtelingen? Dat staat op bladzijde 14. Wij
brengen dat graag onder uw aandacht.

Ook voor reislustigen bevat deze info veel informatie.
In oktober wordt er een reis georganiseerd naar Rome,
op diverse plekken in de Info wordt hiernaar
verwezen. Op bladzijde 21 vertelt gids en theoloog
Rob Mascini weer een boeiend verhaal over Rome,
over een put vol barmhartigheid.

Op bladzijde 17 staat informatie over de bedevaarten
naar Banneux, in juni en in oktober.

Er is dus weer van alles te doen in onze bruisende
parochie, en we hopen u daar graag bij te ontmoeten.

De redactie

Verschijningsdata ParochiemagaZIN

Nr. Periode Inleveren Afhalen
Kopij bezorging
5 02-7tot03-9 8 juni 30 juni
6 03-9tot01-10 10 augustus 1 september
7 1-10tot 29-10 7 september 29 september



Pastoraal woord

Pinksteren en verder

Het bestaat

Het bestaat, de kracht die de Geest van God geeft.
Het bestaat, het nienwe leven door de Geest van God.

Het bestaat, Pinksteren:

Je openstellen. Bevrijid worden. Nieuw worden.
Doorvertellen. Enthousiast maken.
Vernieuwen. Veranderen.

Allemaal eensgezind bij elkaar. Allemaal als broer en zus.

Allemaal gelukkig. Allemaal in één Geest.

Eén gemeenschap. Eén gemeente. Eén kerk in de wereld.

Het bestaat; de nieuwe adem. Moed,
De ander verdragen. Jezelf verdragen.
De ander aceepteren. Jezelf accepteren.
Geen haat. Geen ruzie. Geen oorlog.

Het bestaat, vrede voor mensen ver weg en voor mensen dichtbij.

Er zijn mensen, die elkaar begrijpen,
die bij elkaar horen, met elkaar, voor elkaar,
idie &én taal hebben, de taal van de liefide.

Dietrich Steinwede

Bovenstaande dichterlijke tekst van Dietrich
Steinwede, is een van de drie teksten, die we als
uitgangspunt namen om de cecumenische
Pinksterviering in het Haarlemmermeerse Bos voor
te bereiden. In de tekst komt, naar mijn idee, goed
naar varen waar het met Pinksteren om gaat:
geloven dat het bestaat, dat het kan, hoewel het
soms ver lijkt te zoeken.

‘Waar vindt je de Geest?, is het thema van de viering
geworden. Samen met het gelegenheidskoor (o.l.v.
onze dirigent Otto van den Aardweqg) zullen we daar
om 10 uur met elkaar naar op zoek gaan, waarbij we
het Pinkstervuur zullen ontsteken en de banier van
de volkeren hijsen, waarbij de wind vrij spel heeft.
Want dat hoort bij Pinksteren: zowel de wind als de
geest waaien, waar ze willen. En na afloop zullen we
met elkaar de meegenomen koffie, thee, limonade
en koek delen, op het gras naast de kraampijes, in de
al of niet uitbundige Pinksterzon. Wat zal het goed
zijn om daar weer met velen te zijn. Jong en oud,
katholiek, protestant, doopsgezind of....... Hier
geboren en getogen of ergens in een ander land.

En verder

Dit wordt mijn laatste Pinksterviering als pastor van
onze parochie, zoals het mijn laatste vredesweek
was, mijn laatste advent en kerstmis,
veertigdagentijd en Pasen.

Het is een vreemd gevoel, waar ik langzaam aan
begin te wennen, omdat 4 september mijn laatste
werkdag wordt. Dan gaat mijn pensicen in en
automatisch mijn ontslag.

Als priester mag je dan nog minstens 10 jaar door,
maar als pastoraal werker is daar geen mogelijkheid
toe. Enkele jaren geleden hebben de bisschoppen
de rechtspositie van pastoraal werkers daartoe
veranderd, dwars tegen alle maatschappelijke
ontwikkelingen in.

Graag had ik mijn werk geleidelijk afgebouwd.

Dat kan dus niet. Niet dat ik veel vrije tijd niet leuk
vind. Integendeel!

Het geeft meer mogelijkheden om te genieten, van
oender meer onze 4 kleinkinderen. Daar zie ik dus wel
naar uit! En verder hoop ik nog een paar mooie
maanden te hebben in onze bruisende parochie met
de vele oecumenische contacten en natuurlijk ook
weer een mooie verrassende rondwandeling door
zomers Hoofddorp op 22 juni voor de boeg.

En tot in lengte van jaren te kunnen genieten van de
Bijbelse tuin achter de kerk, waarvan de beelden
gelukkig afgelopen 1 april niet naar De Kaag zijn
verhuisd.

Pastor Leo Mesman
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Overledenen

Betsy van der Aar-Hoogenstein - 84 jaar.

Kees van der Aar - 85 jaar

Betsy is gestorven op 26 oktober 2015 en Kees is
gestorven op 30 november 2015.

Betsy is geboren 16 mei 1931 in Heemstede. Zij was
&én van de jongsten uit een gezin van 10 kinderen.
Tijdens een verjaardagsfeestje rond 1950 leerde zij
Kees van der Aar kennen. Tijdens dat feestje
verzorgde hij de muziek en de vonk tussen Betsy en
Kees sloeg over. Zij trouwden in 1957 en kregen
twee zonen, Rob en Peter. In 1961 verhuisde het
gezin naar Hoofddorp.

Betsy was een bescheiden vrouw die in haar element
was wanneer ze voor iedereen kon zorgen. Zij was
een goede, liefdevolle moeder. Wat ze tot in de
puntjes verzorgde waren de showkleren en
showkoffers voor haar man Kees die in zijn vrije tijd
samen met het cabaretgezelschap de Vrolijke
Vrijbuters feestavonden verzorgde. Daarover later
meer. Betsy en Kees kregen 4 kleinkinderen waar ze
dolgelukkig mee waren. Niets was voor haar te veel
om voor de kleinkinderen te zorgen. Voor het
huwelijk van zoon Peter zijn ze speciaal naar
Djakarta afgereisd.

Twee weken voor haar overlijden ontving Betsy,
omringd door familie, de ziekenzegen. Bij dit
afscheid had Betsy voor iedereen goede woorden en
iedereen had goede woorden voor haar. Over de
uitvaart had ze duidelijke ideeén en ze had die met
Leo Mesman doorgesproken. Ook heeft Betsy kort
voar haar overlijden haar pas geboren
achterkleindochter Sophie in de armen gehad.

Kees is geboren op 22 maart 1930. Hij was een
goede echtgenoot, vader en opa. Zijn grootste
hobby was toneelspelen. De meest op zijn lijf
geschreven creatie was Kees Knerp, een West-Friese
boer uit Lutjewinkel. Met de Vrolijke Vrijbuiters trad
hij vaak op bij feesten en partijen. Betsy ging vaak
mee en genocot met volle teugen van de grappen
van haar man. Naast zijn acteertalent had hij een
bijzonder technisch inzicht. Hij kon alles maken door
goed te kijken en te proberen. Door zijn
doorzettingsvermogen, positieve instelling en
humor kon hij menig avontuur tot een goed einde
brengen. Op creatief gebied had hij ook talent: er
school ook een goede striptekenaar in hem.
Tijdens zijn uitvaartdienst legde eén van de kinderen
zijn pet en klompen op de kist, twee dierbare
attributen waarmee Kees talloze mensen plezier
bezorgde.

De uitvaart van Betsy was 29 cktober en op 4
december was iedereen wederom in de kerk om
afscheid te nemen van Kees.

Betsy en Kees zijn begraven op ons kerkhof en
rusten samen in één graf.

6

Cor van Wissen van Veen - 98 jaar

Cor is geboren op 6 november 1917 in Amsterdam.
Bij zijn geboorte kreeg hij de naam Hendrik van
Veen. Toen hij vier jaar oud was kwam hij bij
pleegouders, die hem met liefde en zorg omringden.
Hij kreeg zelfs hun naam erbij: vanaf dat moment
heette hij Hendrik van Wissen van Veen. Zijn
pleegvader heette Cornelis en daarom noemden zij
hem Cor.

Aangezien zijn pleegvader diamantbewerker was
vond hij emplooi in Antwerpen. In 1923 verhuisde
het gezin naar Belgié. Cor heeft daar zijn jeugd
doorgebracht en heeft het land in zijn hart gesloten.
Vlak véor de 2e Wereldoorlog keerde het gezin terug
naar Nederland. Cor leerde Rie Jansen kennen en zij
zijn in juni 1943 getrouwd.

Cor en Rie kregen 3 zonen, Cecil, Martin en Michagl.
Buitengewoon trots waren zij op hun kinderen en
later hun 6 kleinkinderen en nog veel later hun 4
achterkleinkinderen.

Cor was een kleurrijk man met veel humor. Hij hield
van biljarten, was sportief en tot zijn zestigste
voetbalde hij met zijn zoons. Moeiteloos wist hij met
zijn kleinkinderen het verschil in generatie te
overbruggen.

Cor was geinteresseerd in politiek. Jarenlang zat hij
bijna elke maandelijkse gemeenteraadsvergadering
op de publieke tribune in het Raadhuis.

De zondagvieringen in de K5H bezocht hij met Rie
altijd heel trouw. Elke donderdagmorgen, buiten een
aantal weken rond Kerstmis en in de zomer, waren zij
aanwezig bij Preek in de Week. En zo groeiden zij
mee met de veranderingen in de kerk.

Zowel Cor als zijn vrouw namen enthousiast deel aan
de oecumenische vieringen in de Lichtkring.

Ma het overlijden van Rie in 2011 voelde Cor zich,
ondanks het frequente bezoek van kinderen en
kleinkinderen, toch vaak alleen. Hij genoot van zijn
wekelijks ochtendje biljarten met zijn vrienden in het
sociaal-cultureel centrum Het Kattegat

Begin januari werd hij ziek en hij merkte dat hij de
regie over zijn leven langzaam maar zeker aan het
verliezen was. Hij is thuis overleden op 4 februari.

Ma de uitvaart in onze kerk op 9 februari is hij
begraven bij zijn vrouw Rie op ons kerkhof.

Anny Borghols - de Koning - 86 jaar

Op de overlijdenskaart van Anny stond “neem je tijd
om gelukkig te zijn". Dat gaf duidelijk weer hoe zij in
het leven stond. Anny werd in het toen nog kleine
Hoofddorp geboren op 31 mei 1929 in de Parklaan
als één van de oudste van 5 kinderen.

Ma haar schooltijd ging zij werken bij Vroom &
Dreesman in Haarlem. Leo Borghols leerde zij
kennen via het toneel.



Pastoraal woord

Anny was vaak souffleuse en Leo probeerde op
allerlei manieren haar aandacht te trekken. Na een
jaar verkering trouwden ze in 1957 en gingen wonen
in de Manegelaan, de straat waar Leo reeds met zijn
ouders woonde,

Hun liefde voor toneel bleef en ze werden trouwe
leden van de toneelvereniging. Later waren ze 26
jaar lang lid van toneelvereniging Hoofddorp. In de
krant stonden lovende kritieken - en dat wist toen
niemand - die Leo zelf schreef.

Anny hield van humor en was een
gezelligheidsmens. Anny genoot van de natuur om
haar heen alsmede de reizen die ze samen met Leo
maakte.

De geboorte van dochter Mirjam was een
hoogtepunt in haar leven, evenals later de geboorte
van haar kleinkinderen Cherlyn, lvar en Shannon.

Ze vond het heerlijk wanneer ze kwamen logeren of
met hen dagjes weq te gaan. Ze was een lieve en
zorgzame moeder en oma.

Ma 47 jaar huwelijk is in 2004 Leo overleden. Van die
tijd af maakte Anny treinreisjes met haar zus.

Ma 59 jaar te hebben gewoond in het huis aan de
Manegelaan - het huis waar ze zo aan verknocht was
- heeft ze die moeten verlaten om te worden
opgenomen in verpleeghuis Rozenholm in Aalsmeer.
Na een kort verblijf is ze overleden op 28 februari,
haar trouwdag.

Het afscheid was op 4 maart in onze kerk, waarna de
crematie volgde in Crematorium Haarlemmermeer,

Wies te Nijenhuis - Verheij - 92 jaar

Het leven van Wies bestond uit fases van 3 x 31 jaar.
De eerste 31 jaar waren haar kinder- en jong
volwassen jaren, ze was 30 jaar toen ze trouwde en is
op haar 61ste weduwe geworden.

Wies is geboren op 13 november 1923 te
Doetinchem als jongste van 3 kinderen. Zij heeft een
zorgeloze jeugd gehad met veel ruimte voor sporten
zoals zwemmen en tennissen. De oorlogstijd was
een moeilijke tijd, mede omdat haar ouders
onderduikers in hun huis hadden. Na haar schooltijd
werd ze lerares coupeuse en gaf leiding aan een
mode-atelier in Doetinchem.

Via familie leerde Wies begin 1950 Gerard te
Nijenhuis kennen. Ze trouwden in 1953 en
verhuisden naar Den Haag. Daar werden hun zoons
Rob en Hans geboren. Na enkele jaren verhuisde het
gezin naar het costen van het land.

Vele jaren heeft Wies voor haar ouders gezorgd. Ze
was een bescheiden persoconlijkheid en een lieve
moeder.

Wies heeft altijd in de mode gewerkt, zelfs toen ze
op een appartement in Hoofddorp kwam wonen.
Haar hobby's waren bridgen en kleding maken.

Na het overlijden van haar man heeft ze, samen met
haar zonen, veel mooie reizen gemaakt want ze
wilde wat van de wereld zien Haar motto was ‘geniet

van het leven, het duurt maar even. En genoten
heeft ze!

Ma een kort ziekbed werd Wies opgenomen in het
Spaarne Gasthuis in Hoofddorp en is daar op 15
maart overleden. De uitvaartplechtigheid was op 21
maart bij Dunweg waarna ze werd gecremeerd in
Rhijnhof te Leiden.

Niall Bourke - 69 jaar
In het lerse plaatsje Limerick is Miall geboren op

21 oktober 1946 als één na oudste in een gezin van 5
kinderen. Het was een typische lers gezin waar Miall
een fijne jeugd heeft gehad. Madat hij in lerland zijn
studie had voltooid en het hem erg aantrekkelijk
leek buiten zijn vaderland werk te zoeken is hij naar
Mederland vertrokken. Hier heeft hij zijn vrouw leren
kennen, is met haar getrouwd en zij kregen 2 zonen,
Collin en Kevin. Op vakantie gaan betekende naar
lerland waar zijn familie werd bezocht.

Miall had humor en hield van gezelligheid. Ook hield
hij van zijn werk, is 24 jaar bij Nikon in dienst
geweest en in die hoedanigheid reisde hij de hele
wereld over. Nadien heeft hij tot ver na zijn pensioen
bij H&M gewerkt.

Hij wandelde graag met zijn hond rond de molen in
Pax, hield van tuinieren en van klussen. 5til zitten
was niets voor hem. Hij was gek op zijn 3
kleinkinderen en ging vaak met zijn oudste kleinkind
op pad. De andere 2 kleinkinderen waren nog te
klein om ermee it te gaan.

Ongeveer 2 ¥ jaar geleden kreeg hij een
hersentumor en onderging een operatie. Door de
tijd heen kon hij steeds minder, werd bedlegerig
maar bleef positief, hij was een vechter. Niall werd
goed verzorgd door zijn vriendin en later door de
Thuiszorg.

Miall is thuis overleden op 17 februari.

De uitvaart vond plaats op 22 februari bij Dunweg
waarna hij is begraven op ons kerkhof.
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et it ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

Raad van Kerken
Hoofddorp

Oproep voor gelegenheidskoor Pinksterbosdient
Wie van zingen houdt is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een gelegenheidskoor voor de
pinksterviering. Er zullen twee repetities zijn onder leiding van Otto van der Aardweg (dirigent van het
parcchiekoor). De repetities worden gehouden in het parochiehuis of de daarnaast gelegen rk. Joannes de
Doperkerk, Kruisweg 1073 op dinsdag 3 mei en donderdag 12 mei van 19.30- 21.00 uur. Belangstelling? Voor
informatie of aanmelden: parochiesecretariaat 023-5638145 of secreta rlaat@juannesd Edcper nl
Oecumenische Pinksterbosdienst in het Haarlemmermeerse Bos.

Op eerste Pinksterdag, 15 mei a.s., om 10.00 uur houdt de Raad van Kerken
Hoofddorp een Pinksterviering in de openlucht op de grote speelweide achter
de Mentzhoeve van het Haarlemmmermeerse Bos. U bent allen van harte
welkom voor een feestelijke viering en het vieren van de maaltijd van de Heer,
Voorgangers: pastor Leo Mesman en ds. Adri van der Wal,

We sluiten natuurlijk af met het gezamenlijk delen van de meegebrachte
koffie, thee, limonade en koeken.

SAMEN IN GESPREK over TAMAR
Lees verder op pagina 15.

LEESERVARINGEMN DELEN
maandagmiddag 23 mei 2016, MARGJE van Jan Siebelink, 14.00- 15.30 uur, Boekwinkel Het Kruispunt,
leiding Ria Stolk. Aanmelden: info@boekwinkelhetkruispunt.nl.

PAULUS ONZE LIEFSTE VIJAND

De beslissende rol van Paulus in de ontwikkeling van het christendom heeft hem geliefd gemaakt, maar heeft ook
veel weerstand opgercepen. Wie was deze figuur, die zoveel reizen maakte en brieven schreef, die nog veel gelezen
worden? Aanmelden info@boekwinkelhetkruispunt.nl, donderdag 9 juni 2016, 20.00 - 22.00 uur, Boekwinkel

Het Kruispunt, leiding Leo Mesman. Boek: Karen Armstrong: Paulus onze liefste vijand, kosten € 15,99,

JAZZVIERING in de MEERSE

Ook dit jaar is er op zondagmorgen 5 juni om 11.00 uur een cecumenische viering tijdens het jazzfestival in de
Meerse, Raadhuisplein 3. De Raad van Kerken zorgt voor het inhoudelijke deel van de viering. Voorgangers: ds. Coen
Wessel en ds. Hedi Hegeman. Muzikale medewerking wordt verleend door de 'Gye Nyame Choral Singers!

WANDELING DOOR ZOMERS HOOFDDORP NAAR BIJZONDERE PLEKKEN

Woensdag 22 juni maken we weer een rondwandeling door Hoofddorp langs bijzondere plekken. Afstand:
ongeveer 5 km. Start en finish: Parochiehuis, 18.45-22.00 uur. Begeleiding: Pastor Leo Mesman. t.z.t. wordt het
programma voor de wandeling op de website bekend gemaakt. Aanmelden liefst voor 15 juni 023 5638145 (op
kantooruren) of secretariaat@hjoannesdedoper.nl

SPIRITUEEL WANDELEN

In de zomer organiseert de Doopsgezinde voorgangster Hedi Hegeman een korte meditatieve wandeling. Stapje
voor stapje als een pelgrim bewust stil blijven staan bij ons leven, onze levensbeschouwing en zingeving.

Op een zomerse dinsdagavond, op 19 juli. We beginnen in de kerk hoek Ter Veenlaan/Hoofdweg 691 om 19.30 uur,

NAAR ROME MET DE RAAD VAN KERKEN
Lees verder op pagina 15.

‘Rome stad van Petrus en Paulus’
Rob Mascini vertelt over het ontstaan van het christendom in Rome. Dinsdag 17 mei, 20.00 uur in
‘De Herberg, Sint Anthoniusstraat 15 te Nieuw-Vennep.

‘Rome voor Katholiek en Protestant’
Lees verder op pagina 15.



In de Boekwinkel draait alles
goed. We hebben een leuke
groep vrijwilligers die Raminah
en Ria ondersteunen bij het
werk in de winkel. De laatste
weken hebben we veel
communiegroepen uit de
omgeving ontvangen. Zij
komen dan voor een
speurtocht met de kinderen
door de Bijbelse tuin. In de
winkel wordt dan het
speurboekje samen nog eens
doorgenomen.

Dp donderdagavond 9 juni is er
gelegenheid om leeservaringen
te delen rond het boek: Paulus.

Leo Mesman is de gastheer.
aanvang 20,00 uur.

even aanmelden via:
info@boekwinkelhetkruispunt.nl

in deze INFO aandacht voor de vele communicantjes die de Bijbelse tuin
en de Boekwinkel bezoeken, die ontmoetingen zijn elke keer weer een
feest. Ook aandacht voor de herziene uitgave van het boek:

Bijbelse Beelden in de polder en voor de laatste leeskring van dit seizoen.

NIEUW NIEUW
BIJBELSE BEELDEN IN DE
POLDER

A -
"Heggon zo - EAEE

Even leek ons plan in het water te
vallen. Welk plan? denkt u misschien.
Mou we zijn druk bezig met het maken
van een heruitgave van het boek:
Bijbelse beelden in de polder, en toen we
in de krant lazen dat de beelden naar
de Kaag zouden verhuizen. Gelukkig
bleek het een 1 april grap. Dat gaf ons
als makers van de herziene uitgave van
het boek Bijbelse beelden in de
polder

toch een gerust gevoel.

Anja Maas, Henk Koning en Ria Stolk
zijn druk aan het werk om alles voor 4
juni klaar te hebben. Want dan staat de
feestelijke presentatie van dit boek
gepland.

In het vernieuwde boek zijn de
dodendans, het beeld van Mozes, de
zonnewijzers en andere "nieuwe
dingen" uit de tuin opgenomen.

Kolja Koning zorgt voor een heel
nieuwe vormgeving.

Zoals gezegd de presentatie is op 4
juni. Meer hierover hoort u binnenkort.




Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

Zondag 8 mei 12.30 uur: Filippijnse viering
Zondag 15 mei 12.30 uur: Filippijnse viering
Zondag 12 juni 12.30 uur: Filippijnse viering
Zondag 19 juni 12.30 uur: Filippijnse viering

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er witstelling van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur, De eerste zaterdag van de maand om 16.30 uur.
Er is geen viering op de zondag na de eerste zaterdag van de maand.
Zaterdagen 7 mei en 4 juni om 16.30 uur: Eucharistieviering; pastor K. van Lent.

Doopgesprekken

De doopgesprekken zijn op woensdag 8 en 15 juni om 20.15 uur.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u beide avonden meemaakt. Opgave
voor het doopgesprek bij het secretariaat, zodat wij weten hoeveel personen aanwezig zijn.

Bij voorkeur op woensdag of donderdagmorgen tussen 9 en 12.00 uur. Tel. 56 381 45
U kunt cok langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Kerkdiensten Spaarne Gasthuis

Elke zondag vindt in de kerkzaal in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp een kerkdienst plaats, Het is een
dienst van Woord en Tafel met een oecumenisch karakter. ledereen is welkom, zowel patiénten alsook
bezoek, De kerkzaal bevindt zich op de begane grond naast het restaurant (volg route 21). De kerkdienst
begint om 10.30 uur.

Zondag 1 mei om 10.30 uur
Voorganger is ds. Petra Renes. De zang wordt ondersteund door de cantores Loes en Theo Braak-Pedroli
en organist Teun Zondag. (avendmaalviering)

Zondag 8 mei om 10.30 uur
Voorganger is pastor Alie Hoekman. De zang wordt ondersteund door het Aismuziekatelier,
(avondmaalviering)

Zondag 15 mei om 10.30 uur (Pinksteren)
Voorganger is pastor Frans Bossink. De zang wordt ondersteund door het Naaldkoor uit Santpoort.
(communieviering)

Zondag 22 mei om 10.30 uur
Voorganger is ds. Petra Renes. De zang wordt ondersteund door het Interkerkelijk Koor Aalsmeer.
(avondmaalviering)

Zondag 29 mei om 10.30 uur
Voorganger is pastor Alie Hoekman. De zang wordt ondersteund door het Gemengd Koor Joannes de Doper
uit Hoofddorp. (avondmaalviering)

Zondag 5 juni om 10.30 uur
Voorganger is ds. Petra Renes. De zang wordt ondersteund door de cantores Loes en Theo Braak-Pedroli en
organist Teun Zondag. (avendmaalviering)

Zondag 12 juni om 10.30 uur
Voorganger is pastor Frans Bossink. De zang wordt ondersteund door het Interkerkelijk Koor Melody.
[communieviering)

Zondag 19 juni om 10.30 uur
Voorganger is pastor Alie Hoekman. De zang wordt ondersteund door het koor Inter Nos/Hosanna uit
Vijfhuizen. (avondmaalviering)

Zondag 26 juni om 10.30 uur
Voorganger is pastor Frans Bossink. De zang wordt ondersteund door de Cantorij Vijfhuizen.
[communieviering)
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vieringen

PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweq 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

Za 30 apr 19.00:

Zo 1 mei 10.00:

Di 3 mei 18.45:
19.15:

Hemelvaart
Do 5 mei 10.00:

ONERZICHT VIERINGEN KERK EN KAPEL 30 APRIL - 2 JOL!

Eucharistieviering; pastor K, van Lent
- Adrianus van Dongen

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor

- Jan en Bep Rijke- Visser en overl. fam.; Overl. ouders van der Geest- Milatz,

onze zus Tineke en haar zoon Evert en ons nichtje Lisette; Wim Beers
Rozenkrans
Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Mieuwendijk; Jeanne Dijkstra- van Stein

Woord- en Communieviering; diaken P. Bindels; Gregoriaans koor

Pinksteractie / Week Nederlandse Missionaris

Za 7 mei 19.00:

Zo B mei 10.00:

Di 10 mei 18.45:
19.15:

Do 12 mei 18.45:
19.15:

Pinksteren
Za 14 mei 19.00:

Vormselviering; Mgr. Hendriks en diaken P. Bindels; Gemengd koor
- Joke Kreike van der Kolk; Lisette van der Lingen

Woord- en Communieviering; parochianen
- To de Rooij- van der Viugt

Rozenkrans

Viering

- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Rozenkrans

Viering

Woord- en Communieviering; pastor L. Mesman; Gemengd koor

Eerste Pinksterdag

Zo 15 mei 10.00:

Geen viering in de kerk.
OCecumenische viering in het Haarlemmermeerse bos; Kinderwoorddienst

Tweede Pinksterdag

ma 16 mei 10.00:

Di 17 mei 18.45:
15:15:

Do 19 mei 18.45:
19.15:

Woord- en Communieviering; pastor L. Mesman; Gregoriaans koor
- James Zitter

Rozenkrans
Viering
= Thijs en Trees Doesburg-MNieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Za 21 mei 19.00:

Zo 22 mei 10.00:

Di 24 mei 18.45:
19,15:

Do 26 mei 18.45:
19.15:

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor
- Joke Kreike van der Kolk

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Vrolijk Vuur
- Ouders van Steen, Leo, Bets en Jan

Rozenkrans
Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Za 28 mei 19.00:

Zo 29 mei10.00:
12.00 en 14.00:

Di 31 mei 18.45:
19.15:
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Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Odyssee
- Jan en Bets Huijsmans; Adrianus van Dongen

Eucharistieviering; pastor K. van Lent
Eerste Communieviering; pastores K. van Lent en R. Mascini; Zangertjes

Rozenkrans
Viiering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk



vieringen

VERVOLG
Do 2 jun 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 4 jun 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent
- Joke Kreike van der Kolk; Lisette van der Lingen
Zo 5jun 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor; Kinderwoorddienst

- James Zitter; Jan en Bep Rijke- Visser en overl. fam.; To de Rooij- van der Viugt

Di 7 juni 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk; Jeanne Dijkstra- van Stein

Do 9jun 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Za 11 jun 19.00: Woord- en Communieviering; pastor L. Mesman
Zo 12 jun 10.00: Woord- en Communieviering; parochianen
Di 14 jun 18.45: Rozenkrans

19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Mieuwendijk

Do 16 jun 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Za 18 jun 19.00: Jongerenviering; pastor L. Mesman; M25
- Joke Kreike van der Kolk

Zo 19 jun 10.00: Woord- en Communieviering; pastor L. Mesman; Gemengd koor; Kinderwoorddienst
- André Sanberg
Di 21 jun 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 23 jun 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Naamdag Johannes de Doper
Za 25 jun 19.00: Eucharistieviering; pastores K. van Lent en L. Mesman; Odyssee

- Adrianus van Dongen; Dick van der Geest

Zo 26 jun 10.00: Eucharistieviering; pastores K. van Lent en L. Mesman; Gregoriaans koor
- Gerrit en Rie Vork
Di 28 jun 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-MNieuwendijk
Do 30 jun 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Ter informatie volgende Info nr. 5
Za 2jul 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent

Zo 3jul  10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Vrolijk Vuur en Zangertjes
Afsluiting 1e Communieproject

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11,00 tot 12.00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur 13
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Bootviuchtelingen - Wat zegt de Sociale Leer van de Kerk?

Op woensdagavond 9 maart hoorden we bij de
Vastenmaaltijd schrijnende en tegelijkertijd
bemoedigende verhalen van Alexander van Mazijk,
Jolanda Kromhout en Yasmin Katibai die op de
Griekse eilanden Lesbos en Kos praktische hulp
gaven aan bootvluchtelingen die daar aankwamen
vanuit Turkije, Schrijnend vanwege wat de
vluchtelingen mee hebben gemaakt in hun eigen
land en hoe het daar voor hen onmaogelijk is
geworden om hun God gegeven recht op leven in
menselijke waardigheid te beleven. Schrijnend hoe
zij uitgebuit worden door mensen smokkelaars, die
teveel mensen voor veel geld in wankele
rubberbootjes overzetten naar Griekenland en hen
namaak reddingsvesten verkopen. Schrijnend cok
vanwege de bijna afwezige Griekse en Europese
overheid, wanneer zij landen. Schrijnend hoe deze
mensen hun eerste weken in Europa soms in
modder en ellende doorbrengen.

Bemoedigend is het om te horen hoe Yasmin,
Jolanda en Alexander zijn gaan helpen, gedreven
door medemenselijkheid.

Fijn dat de Haarlemmermeerse Vredesambassade
hen heeft onderscheiden met de Vredesduif, en met
hen alle andere vrijwilligers die viuchtelingen
helpen: in Griekenland, binnenkort in Vijfhuizen en
elders in Nederland. Zij laten zien dat je het gevoel
van machteloosheid kunt doorbreken door zelf te
helpen.

Op de TV horen we elke dag spreken over een
‘vluchtelingenprobleem? Wie hebben een
probleem? Wij? Mevrouw Merkel? De viuchtelingen?
Allemaal? En wat zegt de Kerk hierover? De
Katholieke Kerk helpt katholieken en niet
katholieken met waarden en principes die de wereld
rechtvaardiger kunnen maken en zo bijdragen aan
het Koninkrijk van God. Het is niet de rol van de Kerk
om aan de politiek te vertellen wat ze moeten doen.
Niet voor niets is er een scheiding tussen Kerk en
staat. Het doel van de overheid en de politiek is het
dienen van het algemeen belang en vorm geven aan
gerechtigheid in de samenleving. Gerechtigheid
heeft ethische aspecten, en dat is waarom de Kerk
waarden en principes aanreikt die het geweten van
politici, overheidsfunctionarissen en ook van ons
kunnen helpen om te becordelen wat ‘juist’is. Om
onze argumenten zuiverder te krijgen en zo hier en
nu beter bij te kunnen dragen aan een betere
wereld, waarin de menselijke waardigheid van
iedereen tot zijn recht kan komen en het algemeen
belang gediend wordt.

Paus Johannes XXl vertelt ons in 1963 in zijn
rondzendbrief 'Vrede op aarde (Pacem in Terris, par.
25): "Ook heeft iedere mens het recht op vrij verblijf
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en vrije beweging binnen zijn eigen land; en, als
gerechtvaardigde redenen het wenselijk maken,
moet hij ook de vrijheid hebben, naar andere landen
te emigreren en zich daar te vestigen. Door het feit,
dat iemand burger is van een bepaalde land, houdt
hij niet op, lid te zijn van de mensenfamilie en burger
van de universele wereldgemeenschap.”

Maar wat zijn dan'gerechtvaardigde’ redenen? De
Kerk maakt hier onderscheid tussen (a)
vluchtelingen: mensen die vluchten voor extreme
moeilijkheden waaronder gevaar van leven (door
corlog, vervolging, rampen), (b} economische
migranten op de vlucht voor economische
omstandigheden die zo erg zijn dat ze hun leven en
fysieke veiligheid bedreigen en (c) economische
migranten die niet in gevaar zijn, maar eenvoudig op
zoek naar betere kansen in het buitenland, De Kerk
vindt dat (a) en (b) ‘gerechtvaardigde’ redenen zijn
om te emigreren waarbij andere landen de plicht
hebben deze mensen op te nemen (pauselijke Raad
Cor Unum: Vluchtelingen: een uitdaging voor
solidariteit, 1992, par. 4). Ditzelfde document merkt
op (par. 6): terwijl het begrijpelijk is als tijdens een
economische recessie er beperkingen worden
opgelegd aan de opname van vluchtelingen, mag
het niet zo zijn dat het fundamentele asiel recht
wordt onthouden als iemands leven in zijn eigen
land in gevaar is. (Par. 11:) "Bescherming is niet een
simpele concessie aan de viuchteling: het is geen
‘hulp'die hij krijgt, maar het is een zaak van rechten
en plichten. Elk land heeft de verantwoordelijkheid
om de rechten van vluchtelingen te respecteren en
te verzekeren dat deze net zo worden gerespecteerd
als de rechten van haar eigen burgers. Het recht op
asiel, vastgelegd in de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens (art. 14,1) moet overal erkend
worden en niet dwarsgezeten worden door
afschrikkingsmaatregelen.

Op de afgelopen wereld viuchtelingen en migranten
dag (17 januari 2016) vertelde paus Franciscus:
“Migranten zijn onze broeders en zusters, op zoek
naar een beter leven, ver weg van armoede, honger,
uitbuiting en de oneerlijke verdeling van de
opbrengsten van onze planeet, welke bedoeld zijn
om op billijke wijze te worden gedeeld onder allen.
Is het niet ons aller wens om een beter, fatsoenlijker
en welvarender leven te delen met degene die ons
lief zijn? ... De aanwezigheid van migranten en
vluchtelingen vormt een serieuze uitdaging voor de
verscheidene hen ontvangende gemeenschappen.
Deze gemeenschappen krijgen te maken met
nieuwe situaties, welke ernstig ongemak kunnen
veroorzaken, tenzij zij op passende wijze worden
gemotiveerd, aangestuurd en geordend.
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Hoe kunnen wij er voor zorgen, dat integratie zal
leiden tot wederkerige verrijking, voor
gemeenschappen positieve perspectieven zal
bewerkstelligen en gevaar van discriminatie,
rassenhaat, extreem nationalisme of
vreemdelingenhaat zal voorkomen? ... Hoe kan de
Kerk, geconfronteerd met deze kwesties, zich niet
laten inspireren dan door het voorbeeld en de
woorden van Jezus Christus? Het antwoord van het
Evangelie is de barmhartigheid. ... Vanuit dit
gezichtspunt is het belangrijk migranten niet slechts
te zien aan de hand van hun legale of illegale status,
maar boven alles als mensen, wier waardigheid dient
te worden beschermd en die in staat zijn bij te
dragen aan vooruitgang en algemeen welzijn. In het
bijzonder is dit het geval, wanneer zij op
verantwoorde wijze hun verplichtingen opnemen
ten opzichte van degenen die hen ontvangen, met
eerbied voor het materiéle en geestelijke erfgoed
van het gastland, in gehoorzaamheid aan zijn wetten
en met bereidheid een helpende hand te bieden.”
De bezorgdheid van Jezus, met name voor de meest
kwetsbaren en uitgestotenen, nodigt ons allen uit
zorg te dragen voor de zwaksten, en zijn lijdend
gelaat met name te herkennen in de slachtoffers van
hieuws vormen van armoede en slavernij. De Heer
zegt: "Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven.
Ik had dorst, en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik
was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. Ik was
naakt, en gij hebt Mij gekleed. |k was ziek, en gij hebt
Mij bezocht. Ik was in de gevangenis, en gij hebt Mij
bezocht" (Inmiddels is op het terrein naast de EXPO
hal in Vijfhuizen de bouw in voorbereiding van de
een noodopvang voor 300 viuchtelingen. Deze
zullen daar voor een half jaar met een uitloop tot
een jaar gehuisvest worden. Mogelijk zullen de
eerste vluchtelingen hier in april aankomen. Op
initiatief van de kerken van Vijfhuizen hebben
ongeveer 100 vrijwilligers zich gemeld om bij te
dragen aan de dagbesteding van de viuchtelingen in
een inloophuis bij de kerk. Ook de sportvereniging
en de scholen aldaar gaan voor zover dit nodig is
een bijdrage leveren aan de activiteiten voor de
vluchtelingen. Stichting Vluchteling en het Rode
Kruis Haarlemmermeer dragen bij aan de
organisatie. Wilt u zelf iets doen voor de opvang en
begeleiding van vluchtelingen die in de
Haarlemmermeer wonen? Neem dan contact op met
Vluchtelingenwerk afdeling Haarlemmermeer om te
horen hoe u kunt helpen: tel. no. 023-5749284, e-
mail: Haarlemmermeer@vwnwh.nl.

Gedoopt

Alissa Marsman 1

'Samen in Gesprek' over Tamar

In de Bijbelse tuin staan, naast de beelden die
gemaakt zijn door Karel Gomes en Antoinette Otten,
een 8-tal beelden van Bijbelse vrouwen, waaronder
Tamar, een dochter van Juda. Deze beelden zijn
gemaakt door zusters van het Liobaklooster in
Egmond.
Madat Tamar twee maal een man heeft verloren, is ze
niet meer van waarde, en zoals dat in het verleden
ging en nu nog vaak gaat, wordt ze aan de kant
gezet.
Maar Tamar laat zich niet aan de kant zetten. Ze
ondergaat niet passief wat haar is aangedaan: ze
neemt initiatief, ze zorgt dat haar recht wordt
gedaan.
Op donderdag 19 mei gaat Els van Dongen zich
proberen in te leven in Tamar, ze kruipt in haar huid
en neemt ons mee in het levensverhaal van deze
strijdbare vrouw.
Welkom van 14.00 tot 16.00 uur. We beginnen in het
parochiehuis met koffie en thee.
Ma het verhaal en een korte nabespreking sluiten we
het seizoen af met een hapje en een drankje in de
tuin.
‘Samen in Gesprek’ wordt georganiseerd door de
parochie i.s.m. de Katholieke Bond voor Quderen
Haarlemmermeer.
Voor inlichtingen: elsvandongencaarls@telfort.nl of
tel. 023 5612273,

Naar Rome met de Raad van Kerken

Ga mee met deze bijzondere pelgrimsreis naar 'de
Eeuwige Stad’'van 14 t/m 19 oktober. Voor vragen of
nadere informatie: Marja Brussen, Contactpersoon
Raad van Kerken Hoofddorp. tel.: 0624421451
(spreek de voicemail in, u wordt teruggebeld) Op de
website www kerkeninhoofddorp.nl is informatie te
vinden over deze reis.

Op maandag 6 juni om 20.00 uur in het parochiehuis
vertelt Rob Mascini over ‘katholiek en protestant in
Rome, ook interessant voor iedereen die niet mee op
reis gaat. Zie ook Info nr. 2 voor uitgebreide
informatie.
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Voor meer informatie kijk op RRE(== 11118

Vormelingen hebben

de Heilige Olien en het
Heilig Chrisma gehaald
in de Bavo.
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Met M25 naar The Passion in Amersfoort

Wordt de groene kerk
een groentenkerk?

Op verzoek van de PCl en Ds. Aarnoud van de Deijl) is dit
overgenomen uit Nieuwsflits nr. 1 van de Oecumenische
kerkgemeenschap De Ark

Een nieuwe poot onder het Groene Kerk-project zou
zomaar de groenten van biclogische zorgboerderij De
Landyn kunnen worden (zie www.delandyn.nl) Want
voor deze lokaal geteelde groenten wordt vrijwel geen
CO2 uitgestoten voor invriezen of transport. Bovendien
steun je er een zorgboerderij mee. En: ze zijn heel lekker.
Bovendien valt de prijs erg mee, want er zit geen
grootgrutter of tussenhandel tussen. De komende
maand wordt onderzocht of mensen interesse hebben
om zo'n pakket via De Ark of een andere kerk af te
nemen. Het idee is dat er een avond wordt belegd in
mei, waar de mensen van De Landynzich voorstellen en
komen vertellen hoe hun boerderij werkt.

Geheel vrijblijvend. Daarna wordt met de mensen die
interesse hebben, overlegd hoe de praktische zaken als
betaling en verspreiding worden geregeld.

Als je naar de avond wil komen, bel of mail dan even met
Aarnoud van der Deijl.

http:/fwww.pghoofddorp.nl/?p=000&sp=31&bid=308
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Banneux Notre Dame
Een goed alternatief voor Lourdes?

KBO lid, mevrouw Kitty Schonhage - van der Pal, is
afgelopen zomer naar de bedevaartplaats Banneux
MNotre Dame in Belgig& geweest. Banneux MNotre-Dame
is een klein plaatsje in de Belgische Ardennen,
grofweg gelegen tussen de plaatsen Luik en Verviers.
Er is niet zoveel bekend over Banneux als
bedevaartplaats. Men weet vaak alles over Lourdes,
maar weinig of niets over Banneux.

In 1933 verscheen Maria
hier aan het meisje
Mariétte Beco. Sindsdien
heeft Banneux zich
ontwikkeld tot een klein
Lourdes. Jaarlijks komen
zo'n half miljoen
pelgrims naar deze, in
een schilderachtige
omgeving gelegen,
bedevaartplaats.In het
heiligdom vindt u het

geboortehuis van Mariétte Beco, de weg door het
bos waar zij Maria zag en de bron die daar
ontsprong. In Banneux presenteerde Maria zichzelf
als de 'Maagd der Armen'

Op de plaats van de eerste verschijning is een kleine
kaarsenkapel gebouwd. Verderop in het bos zijn
enkele rolstoeltoegankelijke kapellen en een grote
bedevaartkerk met wel meer dan duizend
zitplaatsen te vinden.

Joke Joosten gaat al 35 jaar als vrijwilligster mee met
de bedevaart naar Banneux.

Het is intiemer
dan Lourdes, er
zijn niet zoveel
souvenir winkels
als in Lourdes, en
binnen het
Heiligdom maar
ook daar buiten
is het ingetogen.

Ook zijn er niet zo massaal veel toeristen als in
Lourdes en men maakt buiten het Heiligdom ook
niet za'n kermis van de omgeving.

Maria is in 1933 acht maal verschenen aan een toen
13 jarig meisje, Mariétte Beco.

In 1948 heeft de bisschop van Luik de verschijningen
en het wonder erkend. Mariette Beco is 2 jaar
geleden op 91 jarige leeftijd, overleden.

Vorig jaar, van 28 Augustus t/m 1 September werd er
in Banneux met ongeveer 140 bedevaartgangers van
de bisdommen Haarlem - Amsterdam en Utrecht
aan de bedevaart deelgenomen.

Vioor 2016 zijn de bedevaarten in het |late voorjaar
van 3 t/m 7 juni en in het najaar van 7 t/m 11
oktober, met inbegrip van de reisdagen.

Dit artikel heeft eerder in de KBO gids gestaan en op
verzoek nu ook in de Info om meer bekendheid te geven
aan Banneux.

(Met dank aan mevr. Kitty Schénhage - van der Pal)

Beelden blijven - ook na één april

Op één april mocht ik een verklaring geven volgens
de Hoofddorpse Courant over het vertrek van onze
Bijbelse Beelden naar Kaageiland. Henk Koning
vertelde dat de bisschop hem die vrijdag had
gebeld. Ik vroeg gespannen: ‘en wat zei hij?. Het
antwoord was: 'Eén april’ Zo trapte ik er dus zelf ook
in. Zolang er draagvlak is voor onze beeldentuin
blijven de bronzen beelden in Hoofddorp.

Met ‘draagvlak’ bedoel ik niet alleen onze stevige
kleigrond, maar cok een groep mensen die er zorg
voor heeft en erover kan vertellen. Ik hoop dat deze
een-april-grap het draagvlak heeft versterkt.

De basalten beelden van Bijbelse Vrouwen gaan over
enig tijd wel naar De Kaag. Ze komen daar aan de
waterkant in een kring van twaalf eiken.

Nieuwe Website
ww.kinderwoorddienst.nl

De website is gestart op initiatief van boekwinkel
Het Kruispunt en uitgeverij Adveniat met steun van
enkele subsidiegevers. De nieuwe site wil op een
eigentijdse manier ondersteuning bieden aan
mensen die kinderactiviteiten organiseren
gekoppeld aan de zondagen in het kerkelijk jaar met
zijn lezingen en feesten. Ook is de site bruikbaar
voor leerkrachten en gezinnen die met het
katholieke jaar willen meeleven.

Pastor Kees van Lent

N.B.

Op pagina 20 staat hierover ook de themapagina van
Parochiemagalin.

Inforedactie
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Visies van een genie:
Jheronimus (Jeroen) Bosch

9 augustus 2016 is de 500ste sterfdag van Jeroen
Bosch.

Heeft u de tentoonstelling van Jeroen Bosch in
‘s-Hertogenbosch bezocht? Ongetwijfeld bentu
gestuit op het schilderij van Johannes de Doper.

Het paneel is verkleind en heeft hoogstwaarschijnlijk
deel uitgemaakt van het grote altaarstuk van de
Lieve Vrouwe Broederschap in de Sint Janskerk te
Den Bosch.

Johannes ligt in de woeste omgeving waar hij zich
had teruggetrokken. Toen hij Jezus doopte in de
Jordaan sprak hij de woorden "Zie het Lam Gods dat
de zonden der wereld wegneemt”.

Daarom schilderde Bosch rechtsonder het Lam waar
Johannes naar wijst.

Johannes is de patroon van de Bossche Sint-
Janskerk, maar ook van onze kerk in Hoofddorp.

INLIA

Asielzoekers werken mee op jaarlijkse
vrijwilligersdag ‘ML Doet’

“Waar je ook bent, je kunt altijd bijdragen”

De stoep voor het speeltuingebouwtje is schoner
dan ooit. Mos, gras en andere ongerechtigheden zijn
verwijderd uit de voegen tussen de tegels, alles is
keurig aangeveegd. Om de hoek werkt Foday stug
door, het pad daar moet ook schoon. Binnen drinkt
de rest van de vrijwilligers een kopje koffie.

18

“Hij wil geen koffie’, vertelt voorzitter Annie Loer van
speeltuinvereniging Oosterpoort in Groningen, "hij
wil het werk afmaken.”

Een van de andere vrijwilligers voelt zich prompt
bezwaard: “Ik heb nog helemaal niks gedaan, maar
zit al wel aan de koffie” Het is ‘NL doet’-dag; de
jaarlijkse dag waarop mensen van allerlei pluimage
vrijwilligerswerk verrichten. Van Koning tot
boerenknecht of, zoals hier bij de speeltuin: van
Kamerlid tot asielzoeker.

Foday, 39 jaar oud, komt uit Sierra Leone. Hij kwam
vijf jaar geleden in Nederland aan. Met een kapotte
rug; drie wervels bijna verwoest. Hij weidt liever niet
uit over hoe dat gekomen is. "Door de problemen in
mijn land®, zegt hij. Inmiddels is hij geopereerd en is
zijn wervelkolom met metalen pinnen versterkt.
Maar de pijn is gebleven. En pijnstillers helpen maar
heel even.

“Als ik niks doe, wordt de pijn alleen maar erger’,
zegt Foday, “de hele dag zitten of op bed liggen; daar
wordt het niet beter van. Zo blijf ik in beweging, dat
is goed voor mijn spieren.’ Maar onkruid schoffelen,
de stoep vegen: dat is toch niet het makkelijkste
werk voor je rug? Foday haalt zijn schouders op. "k
wil laten zien dat je iets kunt bijdragen, waar je ook
bent en wat er ook met je is. Je kunt altijd iets
bijdragen.” Hij glimlacht en pakt de bezem.

Foday is een model-vrijwilliger, vinden ze bij de
speeltuin. “Hij kwam hier vanochtend aan met zijn
eigen gereedschap en plastic zakken voor het afval’,
vertelt bestuurslid Koos Lap, “Wij hoefden nergens
voor te zorgen. En hij is secuur: ik zou het daar bij de
fietsenrekken gewoon met een grote bezem hebben
aangeveegd, maar hij deed het met stoffer en blik.
Om al het vuil in de kleine hoekjes ook weg te halen.
Ik ging ramen lappen, bleef hij de trap vasthouden.
‘Je moet voorzichtig zijn'zei ‘ie. Goeie kerel." Lap doet
ondertussen zijn naam eer aan en gaat door met
ramen lappen, dit keer binnen. Buiten werkt Foday
gestaag verder. Hij neuriet. Je kunt altijd wat
bijdragen.

Dit artikel staat op de pagina: Artikelen voor uw
kerkblad op de website van INLIA, www.inlia.nl.
Daar vindt u ook nog de serie van acht verhalen
‘berichten uit de bed-bad-brood opvang’ die we vorig
Jaar witbrachten.

Marthagroep

Woensdag 4 mei zijn de dames van de Filippijnen
aan de beurt om de kerk schoon te maken.
Weoensdag 25 mei de dames Dekkers, Ruiter en
van Roode.

Contactpersoon: Mw. van Roode tel. 5612243,



Bezinnings-

centrum Welkom in
Stoxl  pestal

op de Kaag

Julianalaan 13a

Kaag

Om te kunnen oogsten

moet je eerst mesten.

Met de Willibrordesschool op
Buitenkaag hebben we als centrum een
goed contact. Zo'n negen jaar geleden
hebben zij daar de eerste bomen
geplant en elk jaar komen ze terug om
de bomen te voorzien van mest, en
natuurlijk aan het einde van het seizoen
komen ze gezellig cogsten.

Varen naar de eendenkooi

Op 4-11 en 18 juni kunt u met de
salonboot van Adriaan mee naar de
Eendenkooi.

Vertrek 8.45 uur vanaf De Stal en om 11.30
uur bent u daar weer terug. Bij de
eendenkooi krijgt u een rondleiding.
Kosten 10 euro per persoon.

Aanmelden: info@destalopdekaag.nl

Ontmoetingsdiner

Op 28 meiis er in De Stal een ontmoetings
diner met viuchtelingen. Adriaan en Bob
verwelkomen dan 25 vluchtelingen en 25
andere gasten in De 5tal. Het is bedoeld als
kennismaking met elkaar. De viuchtelingen
mogen uiteraard gratis en de andere gasten
betalen voor dit diner.

De avond van de 28ste zit al vol, maar er
komen nog meer diners waar u zich t.z.t. voor
kunt aanmelden.

Vrouwen
Onderweg

Bijbelse tuin

Dit mooie project rond de
Bijbelse vrouwen in de tuin,
wordt op zaterdag 28 mei
afgerond.

ledereen is hartelijk welkom in
Het Fundament om deze
bijeenkomst bij te wonen. Wel
aanmelden graag!

Vorig jaar op 9 mei werden de Vrouwen beelden
die gemaakt zijn in het Liobaklooster feestelijk
gepresenteerd in de Bijbelse tuin. Het werd een
heel fijne bijeenkomst waarin zuster Emmanuela
haar verhaal bij de beelden aan de aanwezigen
vertelde,

Daarna is er bijna elke maand een bijeenkomst
geweest rond een van de vrouwen beelden in de
tuin. Daarin namen we ook de beelden die
gemaakt zijn door Karel Gomes en Antoinette
Otten mee.

Het werd een leuke ontdekkingstocht. Die
ondersteuning kreeg van vrouwelijk theologen uit
de Haarlemmermeer. Ook zij kregen er zin in en
verzorgden ieder op hun eigen wijze een
programma.

Zondag 28 mei is de laatstge bijeenkomst rond dit
project. We sluiten af met de Zwangere Vrouw uit
Openbaring.

Deze laatste keer ga ik zelf (ook al ben ik geen
theoloog) het verhaal vertellen. De maaksters van
de beelden Emnmanuela en Angel hebben
toegezegd aanwezig te zijn om mee te praten en
te denken, en natuurlijk is er de mogelijkheid om
de vragen die er nog zijn aan deze twee geweldige
beeldhoudsters te stellen.

We hopen een leuke groep te ontvangen de 28ste.
Geef van te voren even aan of we op uw komst
kunnen rekenen. Dat is handig i.v.m. koffie en thee
etc.

Graag tot ziens,

Ria Stolk




Ter inspiratie - WEBSITE

Tekst- Marjet de Jong

! L

Neem ze mee van zondag tot zondag

Nieuwe website kinderwoorddienst

Je wilt je kinderen meenemen in het grote verbond
van het geloof. Ouders en kerken zetten hun creatief-
ste beentje voor om de prachtige verhalen, gebeden
en feesten te laten klinken in het kinderleven. Hoe
doe je dat? Een goede steun zijn de Bijbellezingen in
de kerk: als je de zondagslezingen volgt, heb je na
verloop van tijd de belangrijkste verhalen over Jezus
gehoord.

Voor kinderen is de kerkdienst vaak te moeilijk en te ver-
baal. Daarom krijgen ze hun eigen ‘workshop' tijdens de
preek: de kinderwoorddienst of kindernevendienst. Deze
wordt vaak door jonge ouders gestart met hulp van een
catecheet of wat ervaren ouderen. In een aparte ruimte
wordt met de kinderen gebeden en gepraat over de le-
zingen van die dag. Vazak volgt er een aardige werkvorm
om de boodschap te beleven en te kunnen onthouden,
Na het succes van de website geloventhuis.nl (plm.
30.000 bezoeken per maand) ontstond er bij de makers
een nieuw idee; kunnen we niet een website maken die
elke week ideeén aanreikt bij het evangelie van die zon-
dag? Zo vinden vrijwilligers die de kinderwoorddienst,
de kleuterkerk of gezinsviering verzorgen, online snel
bijpassende informatie, gebeden en verwerkingsideeén.
Catechete Edith Vos ging als hoofdredacteur met een
schrijversteam aan de slag en vlak voor Pasen ging de
website Kinderwoorddienst.nl de lucht in.

Wie de thematische opzet van geloventhuis.nl kent, zal
zich gauw thuis voelen op de site kinderwoorddienst.nl.

Kies je een bepaalde zondag op datum, dan zie je in één
oogopslag het thema, een introductietekst en rubrieken
om aan te klikken: Bijbel, gebed, verwerking, extra’s en
achtergrond. Zo staan vrijwilligers en (geloofsjopvoe-
ders nooit met lege handen en worden ze praktisch ge-
holpen bij hun inzet voor de geloofsgroei van kinderen.
Ook catecheten en leerkrachten die op school met het
jaar willen meeleven, kunnen er hun licht opsteken.

De site is ook de moeite waard voor ouders. Ook al zit
je niet elke zondag in de kerk, toch kun je het evan-
gelie van de dag meebeleven. Maak er tijd voor bij de
maaltijd of tijdens een wandeling. Ga een gesprekje
aan, verbaas je over de vragen van je kind, en laat ook
je eigen gedachten de vrije loop.

De website is in opbouw. Week na week worden er
nieuwe zondagen op de site geplaatst, totdat na drie
jaar alle bekende lezingen erop staan.

Neem eens een kijkje en geef je reactie door op
info@kinderwoorddienst.nl.

Website
voww kinderwoorddienst.nl
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Rome

Een schatkamer van barmhartigheid

In dit heilig jaar wil ik met u op zoek gaan naar oude,
ongekende en soms vergeten schatten van de kerk.
We doen dat in Rome zelf. Ik schrijf u de verhalen,
ontroerend en aangrijpend. In filmpjes neem ik u
mee naar oude pleintjes en straatjes, kerken en
paleizen. Al die schatten die we lezen, zien en horen
getuigen ervan hoe rijk we zijn aan barmhartigheid.
Een barmhartigheid die van God komt en van
mensen. Een barmhartigheid die wij op onze beurt
ook mogen doorgeven aan anderen.

Een put vol barmhartigheid

http://academie.vnb.nl/index.php?sp=39

"\ Hetwas 26 september in het
jaar 1256. Het was donker in de
tuin van de kardinaal. Maar
plotseling hoorde de wacht een
hevig geborrel. Het kwam uit de
waterput. Hij liep er op af en hij
zag hoe het water bruisend over
de rand stroomde.

In het licht van zijn fakkel zag hij nog meer. Boven op
het water dreef een afbeelding van Maria, een icoon.
Hij probeerde hem te grijpen, maar de icoon was als
een steen, loodzwaar.

Mu was dit al een bijzondere put. Er werd gezegd dat
hij overgebracht was uit het Heilig Land. Het zou de
put geweest zijn waarbij Jezus een Samaritaanse
vrouw gevraagd had om Hem wat water te geven.
Een wonder bij deze put was dus niet vreemd.

De wacht vloog naar binnen, wekte de kardinaal en
vertelde hem welk wonder zich voltrok in zijn
waterput. De kardinaal rende naar buiten. En wat
een gewone wacht niet lukte, lukte natuurlijk wel
een kardinaal. Hij pakte de Maria-afbeelding en
bracht deze naar zijn kapel.

De gebeurtenis werd bekend in heel de stad. En
iedereen wilde Maria op deze plaats eren. Zo
bouwde de kardinaal een kerk om zijn put heen.

Die kerk staat er nog. Ook de put is er nog. En het
water kun je drinken. Je ziet de gewone Romeinen
de kerk in en uit lopen om even een bekertje water
te drinken. Ze knielen even neer, denken aan Maria
en bidden voor hen die de hulp van de moeder van
Jezus hard nodig hebben. . ..zieken in de familie,
mensen in de eigen omgeving die het moeilijk
hebben. De Santa Maria in Via is een mooie kerk,
liefdevol onderhouden door de vrijwilligers van de

parochie. Boven het altaar hangt de wonderbaarlijke
icoon van Maria.

In een zijkapel staat er achter een glazen wand een
eeuwenoude kerststal. Hij is gemaakt in de tijd van
Mapoleon. Prachtig laat deze stal zien hoe in die tijd
de mensen leefden,

Zo is deze kerk in het drukke Rome een oase van rust
waar je mag putten uit de barmhartigheid van God.

Als u met eigen ogen dit alles wilt zien, weet u dan
welkom om met mij mee naar Rome te gaan.

Er is nog plaats in de cecumenische reis van de Raad
van Kerken Hoofddorp van 14 t/m 19 okt. 2016.

Rob Mascini

Theoloog en diaken van het bisdom Haarlem-
Amsterdam,

Gids bij de VMNB

Informatie: www.kerkeninhoofddorp.nl

HONDERD JAAR GELEDEN

Bron: Katholieke Illustratie

Begin 1916 heeft zich een watersnoodramp
voltrokken in Noord-Holland, de zogenaamde
Zuiderzeevloed.

Koningin Wilhelmina bezocht de getroffen gebieden.

DE WATERSKOOD N NOOAD-HMOLLARD
ML da Wavngln o MoaskasdeT, di G600 SwRAT pREMEIT ERreerle osdguss

Klaverjasavond parochiehuis

Maandag 9 mei, 20.00 uur.
Kosten € 2,50 per persoon

Opgeven bij: Thea |Duivenvoorden,
tel. 56 17 275.
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Open Dag
theologie studeren Tiltenberg

Op zaterdag 28 mei 2016 is er een open dag waarop
je kunt kennismaken met het Bonifatius instituut.
Een dagdeel of een hele dag kennismaken met
studenten en docenten op een plek waar geloof en
studie hand in hand gaan. le bent van harte welkom
op deze open dag!

Theologie studeren is sterker worden, sterker in je
eigen geloof, krachtiger om anderen te helpen hun
weg in het geloof te vinden. Het Sint
Bonifatiusinstituut geeft vele mogelijkheden om je
te verdiepen in het katholieke geloof: van korte
cursussen tot het in deeltijd behalen van een
bachelor of master in de theologie. De colleges en
cursussen vinden (voornamelijk) op zaterdag plaats.

Theologie studeren
is sterker worden, sterker in je eigen
geloof, krachtiger om anderen te

helpen hun weg te vinden in het geloof

/

28 mei 2016

OPEN DAG

OP DE TILTENBERG
VAN HET THEOLOGISCH
INSTITUUT SINT
BONIFATIUS

Thealogie studeren in deeltijd!
Diaken of catechist worden

Of persoonlijke verdieping

van |e geloof

[ TITENRERD

Informatie over de O
via: www.tiltenberg.c

Voor aanvullende informatie over de open dag en
over de mogelijkheden te studeren of een cursus te
doen aan het Bonifatiusinstituut kunt u contact
opnemen met de studieprefect van het Sint
Bonifatiusinstituut, drs. Diederik Wienen: telefoon
0252 -345333 en per mail dwienen@tiltenberg.org
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Van de Bestuurstafel

Tijdens de bestuursvergadering zijn er weer een
aantal onderwerpen ter tafel gekomen. Een daarvan
gaat over het pensioen van onze pastor Leo
Mesman. Het bestuur is bezig om samen met Pastor
Leo te bekijken hoe we de vele taken kunnen
overnemen en continueren, Leo gaat in september
met een welverdiend pensioen en we hebben
uiteraard ook het afscheid besproken. Dat gaan we
organiseren het weekend van 3 en 4 september. Na
de vieringen is dan gelegenheid om Leo te
bedanken.

De redactie van de INFO kwam ook op bezoek om
lopende zaken te bespreken. Wat is het toch mooi
dat zo'n enthousiaste groep vrijwilligers er elke keer
weer in slaagt een prachtig parochieblad te maken.
Daar mogen we zeker trots op zijn. Wat betreft
advertentiewerving kan het team nog hulp
gebruiken, en het aanhouden van deadlines voor
kopij kan ook wat beter, maar verder loopt alles op
rolletjes.

Bij het verschijnen van deze INFO hebben we ook
weer een coordinatorenoverleg gehad met alle
werkgroepen. We doen dat 2 keer per jaar om zo
lopende zaken te bespreken en de informatie te
delen om zo met z'n allen onze parochie bruisend te
houden. Met veel vrijwilligers en werkgroepen is het
belangrijk steeds goed te blijven communiceren en
waar mogelijk elkaar te ondersteunen. Zo hebben
we ook vooruitgeblikt naar het Open Huis op 11
september (noteert u alvast) en een vrijwilligersfeest
nieuwe stijl.

Verder blijft het bestuur werken aan een gezonde
toekomst voor onze parochie. Dan gaat het over
opvolging van onze pastores maar zeker ook over
een gezonde financiéle begroting. Zoals eerder
aangegeven hebben we nog steeds te maken met
een negatieve begroting; we zullen we dit moeten
veranderen om onze toekomst veilig te stellen.
Het bestuur bespreekt regelmatig voorstellen en
neemt actie om dat te kunnen doen. Daarhij
vergeten we zeker niet de inhoudelijke kant.
Geloofsopbouw en samen beleven van ons geloof
dat uiteindelijk de vele parochianen bindt en onze
parochie als een plek zien om daar invulling aan te
geven.

Opbrengst Collectes

12 en 13 maart € 42730
19 en 20 maart € 764,16
26 t/m 28 maart €1969,74
2 en 3 april € 385,20



Peter van der Gesst
Telefoon: 023-5634906
Mobiel: 06-55360706

B: petervdgeest@hetnet.nl

Zoals: Kozijnen en deuren in hout en kunststof
Meubels voor binnen en buiten, naar uw idee
Leveren en plaatsen van schuur en schutting

Alle voorkomende klussen binnen-en buitenshuis.

_.fﬂ'\,r’Vun der Geest

Baamsiersiraat 41, 2131 ZA Hoofddorp
E.v.EK. 34100586, Bank: NL38 REBO 0155 5440 12 EUR.

Welkom in onze wereld

FIETS W ERELD

HOOGMA FIETSEN TUSSENWEG 4547 HOOFDDORP

OEFS553230 WWW. HOOGMA.NL DL TM WA 3 TOT 18 UUR ZA. TOT 17 UUR

K“iIB lmol KB()

De Belangen Ovganisatie voor Senioren op lokaal niveau;
hulp bij belasting imvullen ;

korting op rijbewijskeuring:

korting op uw rorgeerzekering:

Eratis tjdschrift Nestor en EBO "Mear”™ Nieuws;
dealnamen aan vele activiteiten en evenementen;

dit &n nog vesl meer voor e=n betaalbane contributie van

. 25,00 per jaar.
mmﬂ" LID VAN DE KBD HAARLEMMERMEER!
Indiich : bed dministratie 023-5612229 of

I-dlmllbo Haarlemmermesr@ijbrandt.nl

Fliex fan ww advetentie staan  Hier Ran ww advetentie staan

Forvmaat 52 x 54 mm

ToudoSao.

yoga lifestyle

yoga cursussen in Hoofddorp
door Dewi Gunther-Soedibyo

www.tadasana.nl .
023 - 561 81 66 &=

Natuursteen
Glas
Brons
Urnen

GEDENKEN IN STIJL

Bel voor een afspraak: Monumenti
Burgemeester van
Stamplein 294
2132 BH Hoofddorp

www.monumenti.nl Tel: 0232 23020469

punweg

wilraartorg sings 1111

Afscheid nemen is iets heel persoonlijks...

Wij nermen de tijd, ruimte en aandacht om een
passend afscheid vorm te geven.

Dunweg Uitvaartzorg

Achterweg 40, 2132 BX Hoofddorp
Tel: 023 563 35 44

info@dunweg.nl

www.dunweg.nl

Fowmaat 52 x 54 mm
Jnlichtingen Favochiesecvetaviaat Tnlichtingen FParochicsecvetaniaat
Fel. 023 5635145 of e-mail naar: Fel. (23 5638145 of e-mail naax:

Spannenburg 42

Valeriya Zakopay

Pianoles voor iedereen




“Kikker, het is bijna pinksterfeest!” riepen de
muizen, terwijl ze langs mijn wijwaterbakje
naar de keuken stoven. “Fééést!” Natuurlijk
hoopten ze op veel koek en kaasblokjes. 1k,
Kikker, ging op mijn gemak achter ze aan.
Ze sprongen net van het aanrecht, waar
helemaal geen lekkers hadden gevonden.
“Wat een stom feest!’ riepen de muizen.

“Maar wacht eens even: daar staan cadeautjes!” ©

Ze stortten zich op een mand met mooi
ingepakte pakjes, en voordat ik kon
protesteren begonnen ze te trekken en te
scheuren. Er zaten houten blokken in, met
letters erop geschreven, “Kikker!” riepen ze,
“Lees voor!” Ik bekeek het eerste cadeau en las:
‘Blokje wijsheid. Veel plezier ermee. Groetjes
van God. Op het tweede stond: ‘Blokje kennis,
Succes! Groetjes van God. Op het derde

i . .-=-_ en blokjes. Kleur de lekkere
blokjes rood, kleur de pinksterblokjes geel,
kleur de zondeblokjes blauw. In de gele

cadeau: ‘Blokje geloof. Proficiat! Groetjes van
God. Zo las ik verder. ‘Blokje geneeskracht.
En “Blokje wonderkracht’ en “Blokje goede
raad’ en ‘Blokje begrip voor elkaar’

“Wat een stomme cadeaus!” riepen de muizen,
maar toen kwam mevrouw Bontje binnen

met de pastoor. “O nee, alle pinkstercadeaus
zijn opengescheurd!” riep mevrouw Bontje,
Wijsheid, kennis, geneeskracht, kijk nu

toch. Alles wat we morgen aan de kinderen
zouden geven!” De pastoor stond al met de
mattenklopper te zwaaien naar de muizen.
Maar mevrouw Bontje zei. “Laat ze maar,
pastoor, ze snappen het pinksterfeest niet.”
Terwijl de muizen de keuken uitrenden, 'ﬁ
hoorde ik ze nog jammeren: “Een blokje
wijsheid, wat stom. Een blokje kads, ddt is pas
lekker!”

AT HFB_
WORS ZUCHT
GELOOF i | KAAS

blokjes zit het woord GEEST verstopt.
Kun jij de letters vinden?
Maak die letters dik met een kleurtje!

n we dat Jezus onze
ij hoort. Lo ]uf,t de
e Heilige Geest

Met Pinksteren zegge
Heer ie. en dat iedereen erh ;
aulus de gaven van cil :
de mensen van Korinte: God gccfll

het is voor hetzelide

apc:steﬁ P
uit aan A
erschillende cadeaus, maar , 1
f:;;:{ ;umrni.gc mensen kunnen dit goed, anderen
éz‘uL maar iedereen doet mee aan h_ul {ecsf.d.
Als je zegt “Wat een stom feest. Het Efmlpfk bann
i ' i n als je roeph: 1es: LK DE
snap je het feest niel. En H1H je : hen
-.::]:b?ii] dat U er bent, Heer!', dan snap }ef:het 1:.;!3;]
[zoek maar op in de Bijbel: 1 Korintiérs 12 vers .
o

WOEDE

m
JALOERS-
HEID

Wat bedoelt het pinksterfeest? God komt in ons
God geeft ons zijn warme Geest en maakt alles zacht.
Voel je je verdrietig, diep van binnen koud,

of geen mens je ziet en niemand van je houdt?

Denk je soms dat God geen sikkepit om ons geett,
denk je dat ons lot is: dat je zinloos leeft?

Vergeet het maar! Ga open, voel de kracht vandaag!
En komt die vlaag van boven, zeg dan ‘God! Ja graag!’

Teksten: © Marjet de Jong - Vormgeving: % & GeVaRo |




