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TILEENAKIDS

Dé trendy webwinkel uit Hoofddarp
www.eileendkids.com

Meld u san voor onze nicuwsbried en bligf op de hoogte van al
e aanbedingen
SGmelle levering + 10% jaaromzet St Onderwips voor India

0% kurting st coupencade: “do2015

Ftien fan ww aduvextentie staan
Fomaat 77.5 © 54 mm

TInlichtingen Farochiesecvetariaat
Tel. 023 5638145 of e-mail naas:

.
Eigen Boek
UW EIGEN BOEK UITGEVEN? BIJ ONS KAN DAT!

Uw wansan staan voorop
Professionele begeleiding
Verzorgde wvitgave
Aantrekkelijk prijs

Print on demand

Zelf pakket samenstellen

Waarom Kieren voor

Uitgewverij Eigen Boek?

Op onze website kunt u alle informatie vinden die w nodig hebt voor
hat witgawvan enfof kopen van ean boak. Indien u toch nog vragan
hebt, kunt u ons bereiken per e-mail of telefoon:

Telefoon: 06 46278584
www.uitgeverjeigenboak.nl
info@uitgeverijeigenboek.nl

Uitgewverij Eigen Boek B.V.
Engelsholm 97
2133 AE Hoolfddorp

FHier kan wwe advertentie staan
Fovmaat 77.5 « 54 mm
JTnlichtingen Parochiesecxetariaat

Fet. 023 5638145 of e-mail naax:

r
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TROUPIN

NATUURSTEEN B.V. '/
Sinds 1838

Bazosk onea ahowroom:
# Gadwakstamen i alke prijakissas
= Handgefukts an machinale beleitering
* KAl it diversd dUTIZame manesisan
* Aesiawrslie en fekstidizemingan
» Uliigabveid aesoni

ACCRABONIS

Of neem nu contact op: +31(0)23 5326013
Geopsnd mas-vr 0800-1700 wur

Lange Herenstraat 30-28, naby station Haarkem
wiww. troupinnatuurstean.nl

Telefoon: 023 - 562 70 10
(24 uur per dag, ook in
het weekend)

Wij zijn er voor u als
u ons nodig heeft.

Monuta Westerveld
Kantooradres
Fortweg 2C

2131 Wl Hoofddaorp

wiww.monutawesterveld.nl

Monuta © Westerveld

Do whenar ] oy L,

Dok als u niet bij ons
verzekerd bent.
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Papler van
varanteoonds harkomsl

FSC  toce cotarer

Colofon
ParochiemagaZlN verschijnt 9x per jaar in een oplage
van ca. 2500.

Redactieadres (alleen voor kopij)

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp

e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl

Kopij inleveren: Info nr. 6 véor 10 augustus
Info nr. 7 woor 7 september

(afhalen nr. 1 donderdag 28 januari 2016;
Bezorgen uiterlijk voor zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
- Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos 38
-Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Weerdenburg 1
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen over de bezorging: via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145,

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

parochie gironummer MLOS INGB 0000172863
parochie banknummer NL70 RABO 0324501528
t.n.v. parochie H. Joannes de Doper te Hoofddorp

www.hjoannesdedoper.n|
www kerkeninhoofddorp.nl

Boekwinkel Kruispunt

Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,
zat. van 10.00-16.00 uur, Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament
Beheerder: Rianne van Lent, tel. 0252 250333

Fundamement verzorgt wekelijks een maaltijd.

U kunt zich aanmelden via Rianne van Lent:

tel. 0252 250333 of via email: Fundament@kaagnet.nl.
Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon.

Kopij voor het volgende nummer moet binnen zijn
voor woensdag 10 augustus.

Dit is een editie van het parochiemagaZIN een uitgave

van stichting De Zalige Zalm.

Foto voorkant: Presentatie BUBELSE BEELDEM IN DE POLDER

Info en Inhoud

Pastores:

C.Th.d. van Lent - Pastoor
Kruisweg 1071, 2131 CT Hoofddorp
tel. 023 5616437 of

06 51981165 in dringende gevallen
e-mail: cvlent@zonnet.nl

L.J.P. Mesman - Pastor

Sparresholm 78, 2133 BR Hoofddorp
tel. 023 5610622 of 06 51620939
e-mail:
leo.mesman@hjoannesdedoper.nl

P Bindels - Diaken
tel, 06-43540033 e-mail;
paul.bindels@hjoannesdedoper.nl
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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parachiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends of

op donderdag: contactpersoon Tiny Graafmans

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook in
het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u voor
vervoer bellen naar mw. K. Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152,

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl} in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt U voor hulp de PCI
benaderen. Met uw hulpvraag kunt U terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochiesadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve vrijwilligers,
Matuurlijk willen we dat blijven! Hebt u tijd en zin
om een actieve rol in onze parochie te spelen,
schroom dan niet om even een kijkje te nemen in
de boekwinkel en bij het parochiesecretariaat.
Daar ligt een map met vacatures, voor denkers en
doeners, er zit vast iets voor u bij!

Parochie - informatie en berichten

Van de Redactie

De zomervakantie staat voor de deur, en dat
betekent dat velen van ons op reis gaan. De één om
nieuwe plaatsen te ontdekken, de ander om uit te
rusten van het harde werken en nieuwe energie op
te doen voor de komende tijd. Desondanks zijn er
veel mensen die het in deze tijd juist heel druk
hebben. Want er is, zeker in onze bruisende
parochie, weer veel te doen. Allereerst worden er
voorbereidingen getroffen voor de pensionering
van onze pastor Leo Mesman. Want als er iemand
het verdient om in het zonnetje te worden gezet, is
hij het wel! Dat gaat plaatsvinden in het weekend
van 3 en 4 september.

En dan is er nog de open dag in onze parochie op
zondag 11 september. De werkgroepen laten u
graag zien wat er te beleven is aan vieren, leren van
en aan elkaar, en bovenal, het ontmoeten.

Ook de Raad van Kerken is druk bezig met het
programma voor het najaar. Deze zal als thema
meekrijgen: ‘Storm van beelden! De hedendaagse
Christen is kritisch op zijn geloven en de rol van zijn
of haar geloofsgemeenschap. We vinden daarin in
Maarten Luther, die zo'n 450 jaar geleden leefde,
een lichtend voorbeeld.

Door een diversiteit aan activiteiten wordt u
geprikkeld om elkaar te ontmoeten rondom dit
onderwerp.

Maar we blikken ook terug, want er is veel gebeurd
de afgelopen maanden. In deze Info komt diverse
malen de bezoekgroep ter sprake. Wist u dat we
een heuse Ridder in ons midden hebben? Het
behaagde onze koning om Louis de Bakker te eren.
Dik verdiend!

Aan alle lezers een fijne vakantie, goede reis en
behouden thuiskomst toegewenst,

De redactie

Verschijningsdata ParochiemagaZIN

Nr. Periode Inleveren  Afhalen
Kopij bezorging
6 03- 9tot01-10 10 augustus 1 september

7 01-10tot 29-10 B september 29 september
8 29-10tot17-12 5okicber 27 oktober



Pastoraal woord

Franciscanen nemen klooster in Den Bosch over -
en ook onze diaken?

De Paters Franciscanen zochten een nieuwe plek. Ik heb
mijn best gedaan om Hoofddorp in aanmerking te laten
komen. De verantwoordelijke man voor Nederland en
Belgié, Pater Rob Hoogenboom, kwam hier kijken.
Daarbij leerde hij onze diaken Paul Bindels kennen.

Paul werd uitgencdigd om een keer op bezoek te
komen. Het klikte en Paul woont nu met zijn hond al
een paar weken in het Franciscanenklooster in
Amsterdam. De hond is al ingetreden, bij mensen duurt
dat proces wat langer. Zaterdag 28 mei kwam Pater
Hoogenboom uitleggen dat voor een oud klooster in
Den Bosch is gekozen. |k reageerde met: 'Gooit god
ergens een deur dicht dan doet hij ergens anders een
raam open.

Toekomst van de parochie

Op 5 september gaat Pastor Mesman met pensioen.
Hij is natuurlijk onvervangbaar en toch moeten we
kijken hoe enkele van zijn taken overgenomen kunnen
warden. Diaken Rob Mascini - 68 jaar - kan gelukkig
helpen met vieringen en uitvaarten. Hij bereidt met de
werkgroep de kinderen voor op de Eerste Communie.
Voor de toekomst van de parochie zal op den duur een
jongere pastor deze oude mannen moeten opvolgen.

Adveniat Regnum Tuum
Als aandeelhouder en commissaris ben ik betrokken bij
Uitgeverij Adveniat.
In het Latijnse Onzevader is ‘Uw rijk kome" Adveniat
Regnum Tuum: Boeken die met de 'Komst' van Gods
Rijk te maken hebben, worden door Adveniat
uitgegeven. Het vijfjarig bestaan van Adveniat werd in
en onder onze kerk gevierd. Directeur was de
enthousiaste Peter Dullaert. Peter gaat nu leven van zijn
werk als antiquair en is voorzitter van een stichting die
de leegstaande abdij Sion bij Diepenveen
overgenomen heeft. Zijn opvolger is de bekende
televisiernaker Leo Fijen. Ik hoop dat hij met zijn
enthousiasme en netwerk mooie dingen tot stand kan
brengen. Op 9 juni werd in de Abdij Nieuw Sion de
overgang van de directie van Peter naar Leo gevierd.
Het werd afgesloten met een vesper in de Abdijkerk.
Kardinaal Simonis speelde op het orgel. De laatste
uitgave van Adveniat is een mooi boekje dat aansluit op
de brief van de paus Laudato 5i:

De Schepping - De mooiste teksten om God

te danken en te loven.

Daarvan heb ik er 500 besteld en alle vrijwilligers
krijgen een exemplaar cadeau.

Een tegel met'Groene Kerk'zal door een gezaghebbend
persoon van de gemeente worden

aangebracht links van de kerkdeur.

Groen en Links past bij Leo Mesman.

Pastor Kees van Lent

De vreugde van de liefde

Het antwoord van paus Franciscus op de twee
synodes over huwelijk en gezin

In oktober 2014 stond de brief, die onze parochie
instuurde aan onze bisschoppen voor de eerste synode
in die maand over huwelijk en gezin in de Info. Ruim
een jaar later is er door onze parochie samen met de
parochie van Nieuw Vennep een avond geweest om
over die eerste synode te praten en naar de wens van
de paus voor de tweede synode een inbreng te doen.
Samen met ruim 550 mensen hebben we daar een brief
over gestuurd. Vlak na Pasen kwam de paus met een
reactie getiteld: Amoris laetitia, de vreugde van de
liefde.

Je proeft aan alles dat de paus veel barmhartiger en
milder zou willen zijn, tegenover allerlei regels, die in
onze kerk zijn gegroeid, omdat hij de pijn kent van
mensen, die aan die regels niet kunnen of willen
voldoen. Zoals ooit Mgr. Bekkers stelt hij: “Niet een
kerkelijke doctrine, maar het geweten moet het
belangrijkste richtsnoer voor een mens zijn". Ook in niet
door de kerk goedgekeurde samenlevingsvormen moet
de kerk het goede waarderen. Een prachtige zin om
over na te denken vindt ik hierbij: “Mensen, die te
midden van tekortkomingen, kleine goede dingen
doen, kunnen God meer behagen, dan mensen, die
grote problemen niet het hoofd hoeven te bieden”.
Want met een goede relatie, een dak boven je hoofd en
een goed inkomen heb je vaak gemakkelijk praten. Ik
vind het een zin om uit te knippen, om te onthouden.
Natuurlijk had ik, wat de synode betreft, meer gehoopt,
maar ook een paus kan niets zonder draagvlak. Met
onze brieven hebben we een kleine bijdrage geleverd
aan een meer open houding op het viak van
liefdesrelaties en gezinnen . Alle mensen, die hebben
meegedacht over dit belangrijke, maar ook moeilijke
onderwerp, wil ik vanaf deze plek hartelijk bedanken.
Hopelijk zal ook in ons bisdom een nieuwe benadering
van de grond komen. Tot nu toe lijkt er een wereld van
verschil tussen de benadering van de paus en de
Nederlandse afgevaardigde bij de bisschoppensynode
kardinaal Eijk. Wat een verschil bijvoorbeeld met de
Belgische bisschoppen!

Pastor Leo Mesman



Pastoraal woord

Overledenen

Evert Groote Woortmann - 87 jaar

Op 11 februari 1928 werd Evert geboren in Amsterdam,
als jongste in een gezin van 3 kinderen. Hij heeft een
onbezorgde jeugd gehad maar werd wreed verstoord
door het uitbreken van de corlog. Gedurende die tijd
volgde hij zo goed en zo kwaad als het ging voortgezet
onderwijs. Na de oorlog ging hij werken op kantoor. Na
verloop van jaren kwam hij in dienst van de luchthaven
Schiphol waar hij tot zijn pensionering met heel veel
plezier heeft gewerkt.

Bij familie leerde hij de Brabantse peuterjuf Hennie
Koesen kennen. In 1959 zijn zij getrouwd en gingen
inwonen bij de ouders van Evert in Amsterdam. Daar
werden hun 4 kinderen geboren.

Aangezien Evert en Hennie veel van de natuur hielden
trokken ze er met hun kinderen vaak op uit. Ook
bezochten zij veelvuldig dierentuin Artis. De liefde voor
dieren werd op die manier op hen overgebracht en
later op die van de kleinkinderen,

Rond 1974 hebben Evert en Hennie een huis gekocht in
Nieuwveen waar ze 30 jaar hebben gewoond. Een grote
hobby van Evert was fotograferen. Ook was hij heel
goed in knutselen, wat zijn ogen zagen konden zijn
handen maken. Evert was een man van weinig
woorden.

Evert kreeg problemen met zijn gezondheid en
noodgedwongen zochten zij woongelegenheid in een
plaats waar alles met openbaar vervoer makkelijk te
bereiken was. En dat vonden zij in 2004 in het centrum
van Hoofddorp. De verzorging van Evert werd steeds
zwaarder voor Hennie en in augustus 2015 is hij
opgenomen in zorgcentrum Parkzicht in Leiden.

Hij is gestorven op 1e Kerstdag en kort tevoren kreeg
hij de ziekenzalving.

Na de uitvaartdienst in onze kerk op 31 december 2015
is hij gecremeerd in Crematorium Haarlemmermeer.

Adriaan van Grieken - 80 jaar

Adriaan werd geboren op 17 september 1935 binnen
de molenaarsfamilie Van Grieken, die onder andere een
molen in Uithoorn bemaalde.

Adriaan groeide op in de polders waar hij als kind
genoot van het buitenleven langs de Amstel. Na school
trok hij naar het Korps Commandotroepen in
Roosendaal waar hij zijn groene baret behaalde.

Na een aantal hele mooie jaren op zee bij de Holland-
Armerika Lijn kwam hij terug naar Nederland en begon
aan een lange carriére bij diverse huurcommissies door
het hele land. Hij trouwde en werd vader van drie
kinderen waar hij dol op was.

Hij richtte de Oud Commanda's Zuid Limburg op en
daarnaast was hij gepassioneerd door molens en de
genealogie van de familie Van Grieken.

Na een mooi werkzaam leven verhuisde hij alleen naar
Amsterdam om zo dichter bij zijn kinderen te kunnen
zijn. Hij vond het heerlijk om zijn kinderen en
kleinkinderen Tijmen, Amy en Sam te bezoeken en was
apetrots op hen. Hij was een moedige, lieve en

6

krachtige vader en opa. Adriaan was onder meer actief
als collectant in De Krijtberg. De |laatste twee jaren
genoot hij van zijn plekje in Hoofddorp. Adriaan is
overleden op 3 maart. De uitvaart vond plaats op 10
maart in onze kerk. Bijzonder was dat hij uitgeleide
werd gedaan door oud-commando’s, die daarvoor
speciaal uit Limburg kwamen en hem begeleidden bij
binnenkomst in de kerk en naar zijn graf op ons
kerkhof. Vaordat de kist afdaalde in het graf werd zijn
groene baret overgedragen aan zijn kleinzoon.

Trees Tannenbaum - 84 jaar

Op 1 februari 1932 is Trees, als oudste van 3 kinderen,
geboren in Bandung in het vroegere Nederlands Indig.
Zij maakte de verschrikkingen mee van de lapanse
bezetting en zat samen met haar ouders 3% jaar in een
Jappenkamp. Ditwas een periode in haar leven waar ze
met haar kinderen nooit over sprak.

Vanaf 1949 heeft Trees - toen ze tijdelijk naar Nederland
kwam om zich hier in 1990 voorgoed te vestigen - in
beide werelden geleefd. Enkele van haar 8 kinderen, die
allernaal in Indonesié geboren zijn, kwamen naar
Nederland.

Hoewel Trees met haar man een opleiding had gevolgd
tot notaris werd ze operation manager bij het
Mederlandse reisbureau Stichting Oostindische
Compagnie. Ze organiseerde veel seniorenreizen van
MNederland naar Indonesié, Ook gaf ze als teammanager
lessen aan reisleiders. Trees kreeg dikwijls te maken met
mensen die wel terug wilden maar het eigenlijk niet
aandurfden. Als ervaringsdeskundige kon ze mensen
goed opvangen die met zo'n reis meegingen.

Trees was een sterke vrouw en heel sociaal. Ze maakte
veel reizen en kon van haar leven genieten. Haar 21
kleinkinderen en 20 achterkleinkinderen waren haar
trots en rijkdom. Ze was de bindende factor binnen de
familie. Ze hield van trakteren en eens in de maand
wilde ze met de hele familie naar een restaurant.

Het geloof betekende veel voor haar. ‘Alles kan je bij me
weghalen maar nooit mijn geloof’ zei ze. Vaak bad ze de
rozenkrans en soms viel ze ermee in slaap.

Op 6 maart is zij overleden. Tijdens de Uitvaartdienst op
14 maart was er een Indonesisch koor dat (naast het
gemengde koor) twee heel mooie ontroerende liederen
zong in het Maleis. In die eucharistieviering ging Leo
Mesman samen voor met een Indonesische priester die
daarvoor speciaal uit Rome was overgekomen. Daarna
volgde haar crematie in crematorium Haarlemmermeer.

Riet Bouwman - 75 jaar

Riet werd geboren op 4 januari 1941 in Amsterdam in
een gezin van 3 meisjes. Ze heeft een prachtige jeugd
gehad en heeft genoten van de Amsterdamse humor.
Ma haar middelbare school besloot Riet in te treden in
het Sint Liobaklooster in Egmond. In de zeven jaar die
zij door doorbracht heeft ze mooie kazuifels geweven
die in heel Europa werden verkocht.



Ze genoot van het zingen van onder meer Gregoriaanse
liederen. Vanwege een ziekbed is zij rond 1967
uitgetreden uit het klooster.

Daarna heeft zij de opleiding tot verpleegkundige
gevolgd in Helmond en ze is vervolgens als
verpleegkundige gaan werken eerst in het Wilhelmina
Gasthuis, en later in het AMC. Daar heeft zij in totaal
veertig jaar gewerkt (tot haar 71ste).

Uit haar huwelijk zijn 3 zoons geboren: Wouter, Joost en
Fons. In 1981 is het gezin naar Hoofddorp verhuisd.
MNaast haar werk in de verpleging probeerde ze de
opvoeding van haar zoons in goede banen te leiden en
ze heeft dit met veel kracht, opgewektheid en wijsheid
weten te doen.

Muziek en zingen gaven haar inspiratie en veel plezier.
Na het klooster heeft zij altijd in verschillende koren
gezongen waaronder het vrouwenkoor ‘Toontje hoger’
in Hoofddorp en het Haarlemse Vrouwenkoor Malle
Babbe,

Toen haar zoons het huis uit waren en het AMC minder
tijd vroeg, werd ze reisleider voor Senior Vakantieplan,
waarvoor Ze vele reizen maakte. Daarnaast heeft zij als
vrijwilligster gewerkt in hospice Bardo in Hoofddorp.

In 2013 werd haar kleinzoon Ruben geboren waar ze
erg dol op was.

Riet stond in haar leven altijd voor iedereen klaar.

Ze bleef opgewekt en benadrukte altijd het positieve.
Ze kon genieten van de kleinste dingen. Een jaar
geleden werd ze ziek en dit was een grote klap voor
haar. Ze heeft tot het einde gevochten om de ziekte te
overwinnen maar meest de strijd opgeven. Riet is
overleden op 24 maart.

Op 31 maart droegen haar drie zoons en hun partners
haar in de kist vanuit haar huis in de Wilsonstraat in een
stoet naar onze kerk. Het Haarlemse koor Malle Babbe,
waar Riet tot voor kort in zong, zong tijdens de
uitvaartplechtigheid. Een buurman van haar bespeelde
het orgel. Later in de middag werd zij in kleine kring
gecremeerd in Crematorium Haarlemmermeer.

Cor Spijker - 96 jaar

Cor, geboren op 15 januari 1920, is een geboren en
getogen Hoofddorper. Hij heeft een fijne jeugd gehad.
Hij was granietbewerker en heeft samen met 4 broers
de zaak van hun vader overgenomen. Later werd Cor
bewerker van viceren in nieuwe huizen.

Hij leerde Rie Duivenvoorden uit Voorhout kennen.

Hij stuurde haar een kaartje met de tekst ik kom!
Duidelijker kon de liefde niet uitgedrukt worden. In
1945 zijn Cor en Rie getrouwd en afgelopen december
hebben zij hun 70-jarig huwelijksfeest gevierd.

Zij kregen twee dochters en een zoon, die op hun beurt
zorgden voor kleinkinderen Michiel, Natasja, Sandra,
Esther, leroen en Rick. Ock kwamen er 7
achterkleinkinderen bij waarvan de oudste 11 jaar is en
de jongste 1'%,

Cor was een ijzersterke man, nooit ziek, zorgzaam, ad
rem, had veel humor en een duidelijke eigen mening.
Ook was hij superhandig en had veel geduld.

In de zaak heeft hij altijd hard gewerkt en zaterdags
gingen zijn zoon en schoonzoons ook mee om hem te
assisteren. Zaterdagavond was het vaste prik: met z'n
allen macaroni eten bij Rie. Na zijn pensionering heeft

Cor twintig jaar voor tafeltje dekje gereden en in die
twintig jaar heeft hij ook als vrijwilliger van de ANBO
achter de bar gestaan bij De Jeugd van Gisteren. Hij is
daarmee opgehouden rond zijn 85ste jaar.

Voor zijn kinderen en kleinkinderen deed hij veel.
Wanneer er een kind een huis kocht deed hij alle
klussen, ook de tuin en het schilderwerk. Rie vertelde
vol trots dat wat zijn ogen zagen konden zijn handen
maken. Hij heeft met veel plezier gewerkt in zijn
groentetuin, ging biljarten bij De Jeugd van Gisteren en
hield van puzzelen. Cor is heel plotseling overleden op
15 maart. Tijdens de uitvaartdienst op 21 maart sprak
kleindachter Sandra over de fijne herinneringen die zij
aan haar opa heeft. Cor is begraven op ons kerkhof.

Jacky van Wezel-5talpers - 91 jaar

Op 16 december 1924 werd Jacky geboren in Haarlem,
waar ze een belangrijk deel van haar leven heeft
gewoond. Na haar schoolopleiding werd ze
verpleegkundige in het Elisabeth Gasthuis in Haarlem.
Jacky leerde Carel van Wezel kennen en nadat ze zijn
getrouwd zijn ze naar het toenmalige Nederlands Indig
vertrokken. Een totaal andere wereld waar haar man op
een rubberplantage werkte en haar twee dochters
Christine en Mieke werden geboren. Door de
verwikkelingen rond de Indonesische
onafhankelijkheid kwam het gezin in 1955 terug naar
Mederland, waar ze helemaal opnieuw een bestaan
moesten opbouwen. In Nederland werd haar zoon
Careljan geboren. Al snel ging zij als verpleegkundige
werken in de ouderenzorg. Rond haar 60ste is zij
hiermee gestopt. Toen Carel op zijn 46ste zwaar ziek
werd, heeft ze hem thuis verzorgd. Het was een zware
tijd en Carel is in 1987 overleden.

In 2003 brak er weer een moeilijke tijd voor haar aan.
Haar zoon, die een wereldreis maakte, werd vermist. Hij
is nooit gevonden en zijn vermissing was nauwelijks te
dragen. Jacky wilde in haar huis aan de Leidsevaart in
Haarlern blijven wonen omdat ze vaak droomde dat hij
plotseling voor haar deur zou staan. Ze heeft daar tot
januari 2016 gewoond. Toen is zij bij haar dochter
Christine en schoonzoon Willem in Hoofddorp komen
wonen en kreeg daar een eigen appartement. Ze leefde
helemaal op en had het enorm naar haar zin. Helaas
heeft ze daar maar heel kort van kunnen genieten.
Jacky was gek op haar drie kleinzoons Jasper, Thijs en
Sjoerd. Omgekeerd gold dat cok. Ze was een lieve oma
voor ze. Ze had een brede interesse in cultuur,
waaronder klassieke muziek. Ze las veel en was goed in
cryptogrammen. £Ze was een bescheiden vrouw en
mopperde eigenlijk nooit, behalve wanneer ze lang
moest wachten. Daar kon ze niet tegen, De Tour de
France volgde ze nauwgezet en lette vooral op de
omgeving waar de Tour doorheen kwam.

Het geloof speelde een belangrijke ral in haar leven.
Toen ze nauwelijks of niet meer naar de kerk kon sloeg
ze met Pasen en Kerstmis de Tv-uitzending vanuit Rome
zeker niet over. Haar rozenkrans droeg ze altijd in een
tasje bij zich. Na een kort ziekbed is zij op 16 maart
overleden. De uitvaart op Witte Donderdag 24 maart,
geleid door pastor Mesman, vond plaats in de aula van
de begraafplaats op de Herfstlaan in Heemstede
waarna ze bij haar man Carel werd begraven.
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Start tweede groep GCL Hoofddorp

Een tijdje geleden zijn we in
onze parochie gestart met een
bezinningsgroep Gemeenschap
Christleijk Leven {(GCL). De
‘Gemeenschap Christelijk
Leven'(GCL) is een

wereldwijde spirituele gemeenschap in de katholieke
Kerk. De Geestelijke Oefeningen van de heilige Ignatius
van Loyola vormen de bron van hun spiritualiteit.

De leden van GCL reflecteren over het geloof en over
hoe zij dit in hun dagelijks leven, als persoon of als
gezin, kunnen verwerkelijken. GCL-leden komen
regelmatig (ca. een keer per maand) bijeen in een
groep, om hun ervaringen te delen en elkaar te
endersteunen op hun levensweg. Zij proberen
gezamenlijk om de dagelijkse bezigheden te verstaan
vanuit het geloof en om in de geest van Jezus
beslissingen te nemen en daarnaar te handelen.

Er zijn inmiddels 7 groepen actief in Nederland. De
groep in Hoofddorp wordt begeleid door pater Ward
Biernans 5J. Het bleek al gauw dat er veel belangstelling
is voor bezinning en verdieping in onze parachie en het
aantal aanmeldingen was groter dan het aanbod; de
grootte van een dergelijke groep is ongeveer 8 tot 10
personen. We gaan dan ook in overleg met Pater
Biemans een tweede groep starten in juni,

Pater Bart van Emmerik 5J, de directeur van het
platform Ignatiaanse spiritualiteit in Amsterdam zal
deze tweede groep gaan begeleiden,

Heb je interesse, meld je dan aan bij Patrick Gunther via
email patrick@gunthertjes.eu. Meer informatie over
GCL kun je vinden op de website van de Jezuieten.

Gevonden op Zolder

In de vitrinekast rechts in de kerk zullen we mooie
dingen van vroeger ten toon stellen. Mevrouw
Koenders - van der Peet gaf ons een doos met kerkelijk
speelgoed. Kinderen speelden ‘misje. De jongens waren
priester of misdienaar en de meisjes speelden de
gelovigen, We hebben een kelk, een pateen om de
hostie op te leggen, kannetjes om water bij de wijn te
doen, bel, wijwatervat, doopvont, onderdelen van
misgewaden en een typisch priesterlijk hoofddeksel, de
‘bonnet’ Er was ook een mooi ingelijste oorkonde als
‘Herinnering aan de plechtige H. Communie van
Gijsbertus H. van der Peet gedaan in de kerk van den
H. Jeannes de Dooper te Hoofddorp, den 24 sten April
1923 Met kleine letters staat eronder:

‘Bid voor uwen geestelijken herder P. F.W. Soepnel’ Dat
laaste zou een reden zijn om weer zulke mooie
oorkonden uit te geven.

Op een prachtige afbeelding geeft Jezus de communie
aan zijn apostelen op de manier zoals dat ook in 1923
gebeurde. Ik vermoed dat het bij het Laatste
Avondmaal anders gebeurde.

Pastor Kees van Lent
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Afscheid Leo Mesman

In September gaat Leo Mesman met een welverdiend
pensioen. Op zaterdag 3 en zondag 4 september (na de
vieringen) houden we een afscheidsreceptie in het
Fundament om Leo te bedanken voor die vele mooie
jaren binnen onze parochie.

Ma zijn pensioen neemt Leo een tijd rust om volle
aandacht aan zijn familie en met name kleinkinderen te
besteden Want aan tijd ontbrak het regelmatig. De
drukke agenda met tal van activiteiten. Zijn
gedrevenheid als het ging om onrecht of de zwakkeren
in onze samenleving. Maar ook het enthousiasme bij
het begeleiden van de vele scholen. Duizenden
kinderen vonden de weg naar onze kerk tijdens de Paas
en Kersttijd. Ook was Leo de drijvende kracht bij de
succesvolle startzondagen. Zijn inzet bij de Raad van
kerken en nog veel meer.

Er valt nog veel meer te vertellen en bij de
afscheidsreceptie zullen ook vast vele anekdotes
gedeeld worden. We hopen dat ook dat velen de weg
naar het Fundament weten te vinden om Leo te
bedanken voor die vele jaren en ook hem een prachtige
tijd toe te wensen met zijn gezin en familie.

Bezoekgroep

De Bezoekgroep bestaat uit vrijwilligers die op bezoek
gaan bij mensen die het nodig hebben dat er eens
iemand bij ze langs komt. Het gaat om mensen die
kwetsbaar zijn, ouder worden, ziek zijn of omdat ze
alleen zijn en weinig andere mensen zien.

lemand van de Bezoekgroep is als een kennis die op
visite komt. Om een beetje vrolijkheid te brengen, een
beetje afleiding, een beetje kleur te geven aan iemands
dag. Daar draait het vooral om.

Het gaat niet alleen om bezoekjes aan huis. Dok als
mensen in het ziekenhuis liggen, of in een verpleeghuis
zijn opgenomen, komen de leden van de Bezoekgroep
graag een keertje langs. En verder zorgen we natuurlijk
ook voor andere vormen van contact. Bijvoorbeeld
even opbellen of een e-mail sturen. Ook dat zijn dingen,
die het idee geven dat ze niet vergeten worden. Alser
specifieke problemen spelen, proberen we die te
signaleren en de mensen door te verwijzen naar
bepaalde instanties.

We vergaderen één keer in de twee maanden.

We proberen te zorgen voor wat extraatjes. Met
Kerstmis organiseren we voor onze cliénten een
kerstbrunch met viering. En het laatste weekend van
augustus, zie elders in de INFO, is het zogenaamde
ziekenweekend. Dan staat de viering op zaterdagavond
in het teken van de ziekenzalving.

Wij zoeken versterking van onze groep. Als u meer
daarover wilt horen of belangstelling hebt om onze
groep te versterken dan kunt u bellen met het
parochiesecretariaat (tel. 5638145).
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Lintjesregen 2016: Louis de Bakker
'Zorgen voor anderen staat voor u centraal’

Speech burgemeester
Theo Weterings:
‘Zorgen voor anderen
staat voor u centraal, om,
ook bij u, met de deur in
huis te vallen. Dat was al
zo tijdens uw
maatschappelijke carriére
als directeur van
Verzorgingstehuis
Eijkenhove, maar ook
daarbuiten. En dan niet alleen voor familieleden,
vrienden, kennissen of buren, maar ook als voorzitter
van de ‘Bezoekgroep' van de Katholieke Kerk in
Hoofddorp. U werft, leidt op en ondersteunt
vrijwilligers, die cliénten bezoeken. Daarnaast doet u
ook het eerste gesprek met ouderen, die vaak in een
sociaal isolement leven, en voor gezelligheid en
begeleiding moeten worden gekoppeld aan een
vrijwilliger. Dat de bezoeken van die vrijwilligers
belangrijk zijn, behoeft geen betooaq, lijkt me zo.
Maandelijks wordt verslag gedaan van deze bezoeken
aan ouderen en gehandicapten. Daarmee hield u
meneer De Bakker de vinger aan de pols, om waar
nodig ontstane knelpunten op te kunnen lossen.
Vrijwilligerswerk van een heel ander aard is uw activiteit
als 1ste en 2de secretaris van het gerenommeerde
Haarlemmermeerse Mannenkoor Zang en Vriendschap.
Daarnaast schreef u in de tweemaandelijkse periodiek
van het koor, 'Zangtoontjes. U schreef daarin
onderhoudende artikelen, over optredens en andere
leuke gebeurtenissen. U zong vanzelfsprekend ook
mee, net als in het Gregoriaanse koor van de Heilige
Johannes de Doper parochie. Tot slot, meneer De
Bakker, uw meest recente activiteit. Twee jaar geleden
was u medeoprichter van de ‘Herensociéteit Hoofddorp;
verbonden aan de genoemde kerk. Daarin gaan
‘mannen op leeftijd’ - bedoeld is vanaf 55 jaar - met
elkaar in gesprek over diverse levensheschouwelijke
onderwerpen.

Bedevaart Heiloo

Op dinsdag 25 oktober gaan de parochies van de
regio’s Haarlemmermeer en Meerliede een bedevaart
maken naar Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo.
Thema dit jaar is: Maria, moeder van barmhartigheid.
De reis naar Heiloo wordt per bus gemaakt en er zijn
vier opstapplaatsen: 8.30 uur: Nieuw-Vennep: bij de RK
Kerk 5t. Anthoniusstraat 15 Mieuw-Vennep; 8.45 uur:
Hoofddorp: bij de kerk van de H. Joannes de Doper,
Kruisweg 1073; 9.00 uur: Vijfhuizen: bij de 5t.
Augustinuskerk, Kromme Spieringweg 400; 9.15 uur:
Zwanenburg: Dennenlaan, bushalte 'de Olm’ ter hoogte
van de Kom. Na aankomst zal er koffie gedronken
warden in het Oesdom. Om 11 uur begint een
eucharistieviering in de kleine kapel; de pastores van de

regio zullen in deze viering voorgaan. Om 12.30 uur zal
er in het Oesdom een lunch zijn. Daarna is er vrije tijd,
die alle deelnemers op hun eigen manier kunnen
invullen. De dag wordt om 15.30 uur afgesloten met het
bidden van de rozenkrans.

De kosten voor de hele bedevaart bedragen 30 euro
{bus, koffie en cake in de ochtend, lunch: soep en
broodjes, koffie of thee in de middag) en dienen
overgemaakt te worden op rekeningnummer ML 06
RABO 034.58.07.081 t.n.wv. FDS. Jansen onder
vermelding van ‘Bedevaart Heiloo 2016'en de naam van
de deelnemers voor wie men betaalt en de naam van
de parochie. De inschrijving is pas geldig als het geld is
overgemaakt. Bedevaartgangers die slecht ter been zijn
dienen zelf voor begeleiding te zorgen. De begeleider is
dan tevens deelnemer.

De deelnemers kunnen zich aanmelden bij:

Lano Jansen, tel. 06 - 201 27 762, email:
lanothea@hotmail.com;

Corry Brocke, tel. 023 — 558 1780, email:
gerardcorrybrocke@quicknet.nl;

Rineke Vastenhout, tel. 020 - 497 3063, email:
djvastenhout@quicknet.nl,

De uiterste inschrijfdatum is 10 oktober 2016.

Meer informative bij: pastor Fons Litjens, tel. 06 12383288,

Opbrengst collectes

9en 10 april € 396,20
16 en 17 april € 486,90
23 en 24 april € 391,90
30 april en 1 mei € 561,10
7 en B mei € 654,15
14 en 16 mei € 324,50

15 mei Pinksterviering € 891,47 tbwv. Noodfonds
vluchtelingen
€ 412,20 tbuw. bijdrage

onkosten
21,22, 28 en 29 mei €1537,96
4 en 5 juni € 410,82
Jazzviering € 722,35

27 BANNEUX 3

$rf Notre Dame A
Indien u wat meer wil weten over de bedevaarten naar
Banneux kunt u contact opnemen met mevrouw lda
Brouwer, tel. 023 5634678,

De eerstvolgende bedevaart vindt plaats van
7 t/m 11 cktober met inbegrip van de reisdagen.

U kunt zich ook wenden tot:

Banneux Ziekenwerk Bisdom Haarlern, T.a.w.

Eva Onderwater, Hortensialaan 111, 142408 De Kwakel.
Tel.: 0297- 522208

Email: banneux.bisdomhaarlem@outlook.com.



22.95

BIJBELSE
BEELDEN

Voordat je het boek koopt moet
je eigenlijk eerst de tuin door
wandelen, gewoon genieten van
wat je ziet. Kijken naar de
beelden, de bloemen en de
planten. De tijd nemen om even
op een bankje te gaan zitten om
daarna of op een bankje in de
tuin, of gewoon in je huiskamer
het boek door kijken.

Want dan rustig bladerend in het
boek, zie je dat "Bijbelse beelden
in de polder”is opgedeeld in
twaalf hoofdstukken, die leiden je
als een levensweg door de tuin.

Je begint bij het begin, bij Eva.
eest haar verhaal, en ziet daarbij
de bloesem van de appelboom. Er

is herkenning bij wat je gezien
hebt.

Vervolgens ga je onbevangen als
een kind verder, leest een
legende over het madeliefje, je
ontdekt dat leven kiezen is, dat
verdriet je weg zal kruisen, maar
dat er ook verzoening is. Bij het
beeld van Christoffel voel je dat er
veel te dragen is, niet alleen voor
Christoffel maar ook in je eigen
leven. Dan weer een stukje verder
lopen... daar bij het beeld van
Franciscus kom je tot de
ontdekking dat er zoiets als
verwendering is over de natuur.
Franciscus jubelt over de
schepping waarin een plek is voor
mens, plant en dier. Zo
wandelend door de tuin, lezend
in het boek worden woorden als
worstelen, barmhartigheid,
herrijzen, dichter bij je gebracht.

In deze INFO aandacht veel aandacht voor onze prachtige nieuwe eigen
uitgave: Bijbelse beelden in de polder. Te koop in onze boekwinkel voor

Door het boek Bijbelse beelden in de
polder, ervaar je dat de beelden en
hun verhalen, bloemen en planten
zijn gegroepeerd rond ervaringen uit
het leven van alledag, je voelt dat ze
je uitnodigen om op een andere
manier te kijken en te luisteren en stil
te staan bij je eigen leven.

Met plezier is er aan deze
vernieuwde uitgave gewerkt. Alles
verliep in een heerlijk ontspannen
sfeer. Aan de teksten uit het oude
boek werd hier en daar wat
gesleuteld en er werden nieuwe
teksten geschreven door Tini Brugge,
Anja Maas en Ria Stolk.

De foto's in het boek zijn gemaakt
door Rien Bloemberg, Tini Brugge,
Hans Lauwers en Kees van der Veer.
De kijk die deze fotografen op de
tuin hebben is werkelijk geweldig.
Soms fotografeerden zij een heel
beeld, soms een detail, maar elke
keer werd de foto vanuit een
prachtige hoek genomen en was hij
van een uitstekende kwaliteit.
Samen met een voortreffelijke
vormgeving: Kolja Koning is het een
schitterend boek geworden. Waar we
met recht trots op zijn!

BIJBELSE -
BEELDEN

Een boek waar je ook als parochie
super trots op mag zijn. immers wie
heeft er zo'n mooie kerktuin als de
H.loannes de Doperkerk!



Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

Zondag 10 juli 12.30: Filippijnse viering
Zondag 17 juli 12.30: Filippijnse viering
Zondag 14 aug 12.30: Filippijnse viering
Zondag 21 aug 12.30: Filippijnse viering

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het
Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur. De eerste zaterdag van de maand om 16.30 uur.

Er is geen viering op de zondag na de eerste zaterdag van de maand.

Zaterdagen 2 juli en & augustus om 16.30 uur: Eucharistieviering; pastor K. van Lent.

Doopgesprekken

Voor de volgende doopgesprekken kunt u bellen naar het secretariaat. 023 5638145

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u beide avonden
meemaakt. Opgave voor het doopgesprek bij het secretariaat, zodat wij weten hoeveel
personen aanwezig zijn.

Bij voorkeur op woensdag of donderdagmorgen tussen 9 en 12.00 uur. Tel. 56 381 45
U kunt ook langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Kerkdiensten Spaarne Gasthuis

Elke zondag vindt in de kerkzaal in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp een kerkdienst plaats.
Het is een gienst van Woord en Tafel met een oecumenisch karakter. Iedereen is welkom,
zowel patiénten alsook bezoek. De kerkzaal bevindt zich op de begane grond naast het
restaurant (volg route 21). De kerkdienst begint om 10.30 uur.

Zondag 3 juli om 10.30 uur
Voorganger is pastor Elly Walet. De zang wordt ondersteund door de cantores Loes en Theo
Braak-Pedroli en organist Teun Zondag.

Zondag 10 juli om 10.30 uur
Voorganger is pastor Frans Bossink. De zang wordt ondersteund door kerkkoor De Lofstem uit
Sassenheim. (communieviering)

ZOMERSTOP KERKDIENSTEN SPAARNE GASTHUIS HOOFDDORP

In de zomerperiode van 17 juli t/m 28 augustus zijn er GEEN kerkdiensten op de locatie
Hoofddorp van het Spaarne Gasthuis. (Op de locatie Haarlem begint de zomerstop 2 weken
eerder en loopt van 3 juli t/m 28 augustus.)

Dat betekent dat de laatste kerkdienst in Hoofddorp op 10 juli plaatsvindt. De eerste na de
zomer zal dan zijn op 4 september. De kerkzaal bevindt zich op de begane grond naast het
restaurant (volg route 21). De kerkdienst begint om 10.30 uur,

Ce informatie is ook te vinden op
http://www.spaarneziekenhuis.nl/nl/patienten/afdelingen-specialismen/geestelijke-verzorging/
Paginas/default.aspx,

klik op *Kerkdiensten’.

Zondag 4 september om 10.30 uur

Voorganger is pastor Frans Bossink. De zang wordt ondersteund door de cantores Loes en
Theo Braak-Pedroli en organist Teun Zondag. (communieviering)
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vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweq 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

OVERZICHT VIERINGEN KERK EN KAPEL 2 JOLI - 3 SEPTEMBER

Za 2jul 19.00: Eucharistieviering; pastor K, van Lent; Gemengd koor
- Joke Kreike van de Kolk; Lisette van der Lingen

Zo 3 jul 10.00: Familieviering; pastor K. van Lent; Afsluiting 1e com. project; Zangertjes;
Vrolijk Vuur; M25
- Jan en Bep Rijke- Visser en overl. fam.; To de Rooij- van der Viugt; Hein Stricker

Di Sjul 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-MNieuwendijk; Jeanne Dijkstra- van Stein

Do 7jul  18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Za 9jul 19.00: Woord- en Communieviering; parochianen
Zo 10 jul 10.00: Woord- en Communieviering; parochianen
- James Zitter

Di 12 jul 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Do 14 jul 18.45:  Rozenkrans
19.15:  Viering

Za 16 jul 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor
- Joke Kreike- van der Kolk; Wim Beers

Zo 17 jul 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; M25 en de Jongeren Krakau
Di 19 jul 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Mieuwendijk

Do 21 jul 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Za 23 jul 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent

Zo 24 jul 10.00: Eucharistieviering; pastor K, van Lent
- Overl. ouders Koning- Beers

Di 26 jul 18.45: Rozenkrans
19.15: Viiering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Do 28 jul 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Za 30 jul 19.00: Woord- en Communieviering: pastor R. Mascinl
- Joke Kreike van der Kolk; Adrianus van Dongen

Zo 31jul 10.00: Woord- en Communieviering; pastor R. Mascini
- Gerrit en Rie Vork; Ouders van Steen, Leo, Bets en Jan

Di 2 aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-MNieuwendijk; Jeanne Dijkstra- van Stein

Do 4 aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11,00 tot 12.00 uur.
12 In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t'm vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur



vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweq 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152
NERVOLG VIERINGEN

Za 6 aug 19.00: Woord- en Communieviering; pastor R. Mascini; Gemengd koor
- Lisette van der Lingen

Zo 7 aug 10.00: Woord- en Communieviering; pastor R. Mascini
- James Zitter; Jan en Bep Rijke- Visser en overl. fam.; To de Rooij- van der Viugt;
Hein Stricker

Di 9 aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Do 11 aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Za 13 aug 19.00: Woord- en Communieviering; pastor L. Mesman
- Joke Kreike- van der Kolk
Zo 14 aug 10.00: Woord- en Communieviering; parochianen
Di 16 aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Viiering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 18 aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 20 aug 19.00: Woaord- en Communieviering; pastor L. Mesman
Zo 21 aug 10.00: Woord- en Communieviering; pastor L. Mesman;

- Overl. ouders Koeckhoven- van der Hulst; André Sanberg

Di 23 aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-MNieuwendijk

Do 25 aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Ziekenweekend / Zaterdag ziekenzalving

Za 27 aug 19.00: Eucharistieviering; pastores K. van Lent en L. Mesman; Gemengd koor
- Adrianus van Dongen; Joke Kreike- van der Kolk

Zo 28 aug 10.00: Eucharistieviering; pastores K. van Lent en L. Mesman; Gemengd koor
Di 30 aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 1 sep 18.45:; Rozenkrans
19.15: Viering
Ter informatie volgende Info nr. 6

Za 3 sept19.00: Eucharistieviering; pastores K. van Lent en L. Mesman; Gemengd koor;
t.g.v. het afscheid van pastor L. Mesman

Zo 4 sept10.00: Eucharistieviering: pastores K. van Lent en L. Mesman; Odyssee en de Zangertjes;
t.g.v. het afscheid van pastor L. Mesman

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11,00 tot 12.00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t'm vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur 13



Peter van der Kamp,
sinds kort verantwoordelijk voor “Gebouwen Beheer”

“Binnenkort zijn we officieel een Groene Kerk.
Prachtig toch?”

Tekst: Anja Maas

Peter van der Kamp weet nog niet precies wanneer het
allemnaal officiesl wordt. Maar dat het gebeurt, dat staat
vast. Onze kerk — met alle gebouwen erom heen
inclusief de tuin - heeft recht op de erkenning: Groene
Kerk."We hebben dat aangevraagd. En dat is
gehonoreerd. lets om trots op te zijn, vind ik”

= - Daarmee is hij vast niet de
‘\ enige. Op een heel koude dag
" in april, waarop je gerust kunt
stellen dat het nog flink winter
is, praat hij over het werk dat
] hij als vrijwilliger doet voor
. { onze parochie, namelijk er goed
" voor zorgen dat alle gebouwen
van het kerkcomplex op orde
zijn en blijven.“Per 10
november 2015 heb ik deze
taken overgenomen van Wim
van Galen, Hij is inmiddels 80
jaar en vond het tijd om het
stokje over te geven.

;. -
N
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Ik ben een stuk jonger, sinds kort gepensioneerd en
heb tijd om er “iets bij te doen” Willem heeft de zorg
voor de gebouwen 40 jaar gedaan. Er waren veel grote
klussen, zoals de verbouwing van het Parochiehuis, het
aanpassen van de Kosterswoning met de Boekwinkel,
de verbouwing van de Kerk en realisatie van Het
Fundament. En hij is ook nog lector en koster geweest.
Chapeau! |k zal hem op dit gebied niet kunnen
evenaren.

Gebouwen Beheer is een veelomvattend woord.
Wat zijn precies jouw taken?

Het totale kerkcomplex bestaat uit de kerk met de
toren, het parochiehuis, het kosterhuis met de
boekwinkel, de pastarie, het Fundarment, en het
kerkplein met de daarbij horende verlichting. Ja, best
een lijstje. Om alles op orde te houden moeten niet
alleen alle lampen het doen, maar ook de elektrische
deuren en liften. En de verwarming moet draaien. De
warmtebron zit in de grond en dat betekent een
administratieve opdracht, want de provincie moet
maandelijks weten hoeveel kubieke meter water er
verplaatst wordt. Waarom? Anders gaat de boel
verzakken, Denk maar aan het gas dat uit de grond
komt in Groningen. Ondergronds water kan dezelfde
problemen geven. Al met al is er flink wat te doen. Ik
ben er gemiddeld twee dagen in de week mee bezig.
Zowel fysiek, dus zelf ter plekke polshoogte nemen, als
administratief, het contact onderhouden met
onderhoudsbedrijven, leveranciers, en
telefoonproviders, In de kerktoren zitten namelijk de
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antennes, dat moet ook in de gaten worden gehouden.
Met dit takenpakket ben ik lid van het parochiebestuur,
waarbij ook aan de orde komt dat de andere
bestuursleden voldoende worden geinformeerd over
wat er speelt. En je moet weten wat er financieel kan.
Alles moet onderhouden worden en als je met
tegenvallers te maken krijgt, moeten we die kunnen
opvangen. Daar is beleid voor nodig en dat help ik
graag maken.

Ik vind het erg leuk om te kunnen te vertellen hoe
“groen” ons kerkcomplex is. Qua duurzaamheid staan
we hoog aangeschreven. Dat bleek een tijdje geleden
op een inspiratiedag in Bennekom. Het motto was
Laudato Si, de titel van een encycliek van Paus
Franciscus. Hij roept daarin op om goed met ons
gemeenschappelijk huis, de aarde, om te gaan. En ook
met onze individuele huizen, in dit geval de kerk.
Milieubewust handelen waar dat kan. Onze Joannes de
Doper doet mee met 225 vierkante meter
zonnepanelen. Ze leveren per jaar 34.000 kilowatt uur
aan elektriciteit op. Prachtig toch? Samen met laap
Slijkerman ben ik in april naar Drachten geweest. Daar
was een beurs met info over zaken op het gebied van
klimaatbescherming en geluidinstallaties. Wat kun je
daar als kerk mee? Wat kan er, wat mag er, wat moet je
zelf betalen, wat zou je niet zelf hoeven betalen? Zijn er
subsidiemogelijkheden? Heel zinvol om je op dat
gebied goed te oriénteren.

Aan het begin van ons gesprekje zei ik al, dat we de
erkenning als groene kerk hebben aangevraagd en dat
die is gehonoreerd. Er volgt nog een moment voor alle
parochianen waarop dat officieel wordt. Wanneer
precies? Dat bekijken we nog.

Wil je iets over jezelf vertellen? Ben je een echte
polderjongen?

Absoluut. Geboren en getogen in Haarlemmermeer,
aan de Jweq. Ik kom uit een gezin met vijf kinderen. Ik
ben de oudste, ik heb 2 broers en 2 zusters. We hebben
altijd aan de lJweg gewoond. Mijn vader maakte daar,
zoals hij het zelf omschreef, van ons huis een klein
paleisje. Maar uiteindelijk moest hij daar weg. Ons huis
stond naast het benzinestation, de grond bleek vervuild
en werd door provincie gesaneerd. Mijn ouders zijn
toen vertrokken naar een seniorenwoning. Zelf ben ik
altijd in Hoofddorp gebleven, ook sinds mijn huwelijk
met Toos, nu 42 jaar geleden. We hebben 4 kinderen: 3
dochters en een zoon. Ze zijn allermaal het huis uit. Er
zijn vijf kleinkinderen: 2 jongens en 3 meisjes. Gelukkig
wonen ze vrijwel allemaal in de buurt. Ik vind het erg
leuk om iets te doen met mijn kleinkinderen. Fietsen is
een hobby van mij, maar mijn grootste liefde is toch wel
mijn Harley Davidson. Fantastisch om op zo'n maotor
rond te kunnen toeren.

Mijn werkend leven? |k was in dienst van de KLM, om
precies te zijn 49 jaar en drie maanden. Sinds 20
november 2015 ben ik gepensioneerd. Welke functie ik
had? Je kunt beter zeggen: welke functies.



Parochie breed

MNa de LTS kwam ik binnen als leerling-
vliegtuigplaatwerker. Daarna werd ik vliegtuigmonteur,
ik deed het eonderhoud van de DC-8. Ik vond en vind
techniek boeiend, ik ging verder met zelfstudie en
maakte promotie: vanaf 1970 deed ik wide bodies, zoals
de 747 en de DC10. Dat betekende dat ik ook naar het
buitenland werd gestuurd voor reparatie op locatie,
Heel interessant. Daar heb ik de nodige bijzondere
dingen meegemaakt, in Afrika bijvoorbeeld. In 1985
kwam ik op de afdeling Technische Contacten. |k werd
hoofd TD buitenstation en hield me bezig met speciale
projecten. Dat heb ik 10 jaar gedaan. Toen kwam ik op
Schiphol-centrum voor het lijnonderhoud van de kleine
vloot (737) en daarna bij het Operations Control Center.
Daar worden alle vliegbewegingen van een dag
gecoordineerd. Daar heb ik gewerkt 1999, toen werd ik
Duty Manager Operations. Als zodanig ben ik vorig jaar
afgezwaaid. Al en met al, als ik terugkijk, een hele moaoi
lcopbaan.

Je zei dat je 42 jaar geleden bent getrouwd met
Toos. Hoe heb je haar ontmoet?

Dat was in Haarlem. Om precies te zijn in Schalkwijk. Ik
heb haar s avonds op de fiets thuis gebracht. Of ze ook
een poldermeisje is? In ruime zin wel. Ze komt uit
Leimuiden, uit een gezin van zeven kinderen.
Leimuiden hoort toch wel een beetje bij onze polder.
Truus was verpleegster en een van de initiatiefnemers
van Hospice Bardo. Ze heeft zich er bijzonder voor
ingezet dat dit hospice er inderdaad is gekomen.

Je bent vrijwilliger bij de H. Joannes de Doper.
Welk plek heeft het geloofin jouw leven?

Het is een vaste waarde. Toos en ik zijn beiden van huis
uit rooms-katholiek. En dan ben je nauw met de kerk
verbonden. Vroeger elke zondag naar de kerk, dat
hoorde zo. En voor mij gold, als ik terugdenk, gewoon
op de klompen. Dok in de winter. Vanaf de Uweg, in een
toen best nog kale omgeving. Het is er nog
onvoorstelbaar rustig, nu is alles volgebouwd. Ik zat op
de 5t Jozefschool, naast de kerk. Jongens en meisjes
strikt gescheiden.........Dat kunnen we ons in deze tijd
nauwelijks meer voorstellen.

Gedoopt

Kyra Colloca ;

Zomaar even bijpraten.....

Finn Stricker

dat doe ik vaak wanneer ik op bezoek ga bij de mensen
die op mijn lijstje staan, met regelmaat het contact
onderhouden. Bij één van mijn eerste bezoeken, alweer

lang geleden, vroeq ik aan de man waar ik op bezoek
was, "waar wilt u over praten’? De man woonde al enige
jaren in een verzorgingstehuis en was een geboren
Hoofddorper. Nu wat eenzaam en alleen, maar vol
herinneringen aan vroeger. Hij antwoordde toen "nou
over wat er in Hoofddorp gebeurt”, waarop mijn
antwoord was "daar hebt u toch de Hoofddorpse
Courant voor, heel gevat zei hij “ja, maar die zegt niets
terug”

Dat is mij heel goed bij gebleven, het ging natuurlijk
niet alleen om het nieuws, maar des te meer om het
contact, samen praten over van alles en nog wat.

Dat is de essentie van het bezoekwerk, het echte
contact, het even samen zijn, luisteren is veelal genoeg.
Bij het genoemde bezoekje kwam al snel een heel
verleden boven, over het oude Hoofddorp, zijn werk,
zijn gezin en de vele contacten die hij vroeger had.
Maar ook over nu, het veelal alleen zijn, bijna niemand
zien of spreken overdag. Hij had er niet zoveel zin meer
in, zei hij.

Ik probeerde me in te leven in zijn situatie en woorden
te vinden die recht deden aan zijn “eerlijke” woorden.
Hij was blij toen hij merkte dat ik hem begreep en het
daarbij liet. Ik had een poging kunnen wagen om hem
op te monteren, maar dat voelde niet goed op dat
moment. Na een klein uurtje ging ik weer weg, met een
afspraak voor een volgend bezoekje, hij zei daar naar it
te kijken.

Ideb

Ziekendag 2016

Met als de afgelopen jaren zal ook dit jaar in onze kerk,
in een weekend tijdens de viering bijzondere aandacht
worden gegeven aan de zieken en ouderen in de
parochie. Dit weekend valt op 27 en 28 augustus.

De viering van 19 uur op zaterdag 27 augustus, de
zogenaamde Ziekendag, zal in het teken staan van de
ontmoeting tussen zieken en gezonden, tussen
ouderen en jongeren. De Bezoekgroep is mede-
organisator van deze viering. De groep bestaat uit
vrijwilligers die op bezoek gaan bij mensen die het
nodig hebben dat af en toe iemand bij ze langs komt,
Tijdens de viering op 27 augustus is het mogelijk het
sacrament van de Ziekenzalving te ontvangen. Als het
leven zwaarder valt dan anders of als ziekte de kop
opsteekt, dan kan het goed zijn het gebed van de
gemeenschap te vragen. Als men wordt geconfronteerd
met afnemende krachten of met een operatie of een
verlies, dan kan de zalving met olie steun geven. Voor al
die mensen die behoefte hebben aan extra kracht is de
Ziekenzalving bedoeld,

Wie de Ziekenzalving wil ontvangen, wordt gevraagd
dat aan de pastores door te geven of aan het
Parochiesecretariaat (tel. 5638145). Ook graag
aangeven als u geen vervoer heeft naar de kerk toe.

PS: wij vragen uw speciale aandacht voor de
deurcollecte!
Bezoekgroep



Vormselviering

Op 7 mei ontvingen 16 jongeren het
sacrament van het Vormsel. Na een
periode van twee jaar van voorbereiden,
heeft Mgr. Hendriks hen tijdens deze
viering gezalfd met het Heilig Chrisma.

Graag willen we alle parochianen
bedanken, die op de achtergrond mee
hebben geholpen, om er een mooie,
inspirerende en warme viering van te
maken.

Ma afloop van de viering kregen alle
communicanten een houten
kaarsenstandaard, met daarop hun
naam en communiedatum en een
boekje helemaal speciaal over onze kerk.
Hier in stonden hun naam en de
betekenis van hun naam geschreven.
Toen de communicanten naar buiten
kwamen werden ze welkom geheten
door alle aanwezigen met bellenblaas en
"Lang zullen ze leven".

We hopen dat iedereen er van genoten
heeft, wij in ieder geval wel!

Op zondag 3 juli om 10:00 uur is de
afsluitende viering van het Eerste
Communieproject. De spaarpotjes
worden dan ingeleverd en de foto's en
de film kunnen worden opgehaald.
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Zondag 29 mei was het dan zo ver! Het
kon ook niet missen als je de feestelijk
versierde kerk zag. Ma bijna een half jaar
voorbereiding, mochten 35 kinderen hun
eerste communie gaan doen.

Er waren twee vieringen, beide druk
bezocht door familie en vrienden. De
communicanten waren allemaal prachtig
aangekleed en tegen de berichten in,
werkte het weer gelukkig mee.

Pastor Rob Mascini en Pastoor Kees van
Lent gingen samen voor in een viering
waarin we spraken over de wijnrank en
takken die hij vasthoudt en hoe wij Jezus
en elkaar vast kunnen houden.

De eigen gemaakte slingers van de
communicanten lieten zien, hoe wij
samen kunnen bouwen aan het koninkrijk
van God,




Jongeren vierin
5‘ g g

Hoez‘aa*‘? F)p znndagl 3 juli om 10:00
is er een viering met m25
EERLELLEWR band en vrolijk Vuur.

Op deze dag gaan we na de dienst nog
1 keer lekkere dingen verkopen voor
de WID.

U kunt ons cok sponsoren op
bankrekening NLEOINGB0679255

KINDERDAGEN

MAANDAG 15 EN DINSDAG 16
AUGUSTUS

INFO BI) RAMINAH:

raminah@boekwinkelhetkruispunt.nl
06-10623703

Uitzwaaiviering en weekend

Op zaterdag 16 juli tot zondag 17
juli is er een M25 weekend.

Iedereen vanaf 12-jaar is welkom in dit
weekend.

De kosten voor dit weekend is €7,50

De zaterdag start om 15:00

We gaan slapen in de tuin van Pastoor
Kees, dus neem je matje, slaapzak en
eventueel je tent mee.

Op zondag 17 juli is er een speciale
WID uitzwaai viering begeleidt door de
M25 band samen met Vrolijk Vuur.

Dit word een vrolijke en leuke viering.

Naar de Wererld Jongeren Dagen gaan:
Raphael, Babette, Dyonne, Tim en
Bernadette.

Je kunt je opgeven op mail adres:

tzwetsloot23@gmail.com
maartjestelt@gmail.com

Van de bestuurstafel

Kennismaking nieuwe parochianen

Mieuw ingeschreven parochianen ontvingen altijd een
welkomstbrief met informatie over onze parochie.
Het bestuur had ingestemd met het voorstel deze
nieuwe parcchianen uit te nodigen voor een
kennismaking in het parochiehuis, Aan deze
uitnodiging gaven tien enthousiaste nieuwe
parcchianen gevolg. Deze kennismaking was vooral
informerend van karakter (*Wat gebeurt er zoal in
onze Hoofddorpse kerkgemeenschap'), maar ook een
eerste aanzet tot het met elkaar in gesprek zijn.

Het voornemen is dergelijke bijeenkomsten am de
paar maanden te houden.

Bespreking met koren
In een parochie met veel vrijwilligers is afstemming
en communicatie van essentieel belang. Daarom
nodigt het bestuur regelmatig vertegenwoordigers
van werkgroepen op de vergadering uit om te
informeren naar de algehele gang van zaken en
eventuele knelpunten. Met het Gemengd Koor, Vrolijk
Vuur en het Gregoriaans Koor was de helft van de
koren die regelmatig de liturgie in onze kerk van een
muzikale noot voorzien te gast; Odyssee was al
eerder in het jaar langs geweest. 't Is zeer te
waarderen dat zovelen zich voor een van onze koren
- hoe verschillend ook - willen inzetten. Naast
praktische punten die ter vergadering besproken zijn,
eldt ongetwijfeld voor elk koor dat nieuwe leden van
arte welkom zijn. Zie ook:
http://www.hjoannesdedoper.nl/jdd_koren.html

Groene Kerk

De Parochie H. Joannes de Doper heeft sinds kort het
predicaat Groene Kerk, Dit predicaat staat voor
duurzaam en bewust leven. Een Groene Kerk spant
zich in voor duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid
en het vergroenen van de eigen gemeenschap.
Binnenkort wordt ook een schildje op

onze kerk aangebracht met de tekst:

“Wij zijn een GROENE KERK™.

Zie ook: https://www.groenekerken.nl

Open Huis, 11 september 2016

Het Open Huls vindt dit jaar 11 september 2016
(Open Monumentendag) plaats.

De Openhuiscommissie is met de voorbereidingen
bezig. De blauwdruk van de dag volgt in grote lijnen
die van afgelopen jaar met het doel te laten zien wat
de parochie te bieden heeft,

Op verhaal komen

Binnenkort start er in Huis van de Buurt (Hankstraat)
een nieuwe ontmoetingsgroep, waarvoor wij u bij
deze hartelijk uitnodigen. Deze groep heet “Op
Verhaal Komen". En dat is ook de bedoeling van deze
nieuwe bijeenkomsten. Door met elkaar Bijbelse en
andere verhalen te vertellen, zoals verhalen uit ons
elgen bestaan, leren we elkaar kennen en komen we

- letterlijk en FgLJurII k - bij elkaar “op verhaal” en

“halen verhaal”. ijeenkomsten worden geleid
door Elly Thuijs en Marlr:- Boelen,

Elke tweede dinsdag van de maand
(12 juli, 9 augustus, enz.)

11.00 uur

In Huls van de Buurt (Hankstraat 3)
\oor iedereen die van (Bijbelse) ver-
halen houdt en op verhaal wil komen

Wanneer?
Hoe laat?
Waar?
Voor wie?
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HONDERD IAAR GELEDEN
Bron: Katholieke lllustratie

In de editie van 25 maart 1916 staat een artikel over Jan
Toorop. De ene foto is een pasteltekening van Toorop
van de doop door Christus en op de andere foto is te
zien dat hij bezig is met tegeltableaus voor de Sint Bavo
kathedraal in Haarlem (deze opname dateert
waarschijnlijk uit 1906). Deze 5 tableaus - in een
prachtige blauwe tint - zijn nog steeds te bewonderen
in de Sint-Aloysiuskapel van de Bavo en beelden uit
armoede, gehoorzaamheid, zuiverheid, lijden en liefde.
Voor de tableaus zuiverheid, gehoorzaamheid, en liefde
stonden resp. zijn vrouw Annie Hall en zijn dochters
Anna en Charley model.
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RS RN R 6o van Luthers erfgoed.
3 Donderdag 8 september om
20.00 uur in De Lichtkring,

Lunenburgdreef 70,

Website www.katholiekleven.nl

nu online
QL

katholiek
leven.nl

Madat in januari de eerste video's op
YouTube werden gepubliceerd en een
Facebookpagina werd ingericht, is op
vrijdag 27 mei jl. de website
www.katholiekleven.nl online gegaan.

Op de website van onze parochie kunt u meer lezen.

Activiteiten van de Raad van Kerken
www.kerkeninhoofddorp.nl

Majaarsprogramma 'Storm van Beelden’

In de zomer zijn er weinig activiteiten van de Raad van
Kerken, er wordt gewerkt aan het najaarsprogramma
met het thema ‘Storm van Beelden! We lijken een
passende beginactiviteit te hebben gevonden: een
theatervoorstelling van Kees van der Zwaard over
Maarten Luther, Als eerste op de hoogte zijn van alle
nieuwe activiteiten van de Raad van Kerken? Meld u
dan aan voor de digitale nieuwsbrief van de Raad van
Kerken via webredactie@kerkeninhoofddorp.nl

Spiritueel Wandelen in de zomer

In de zomer, op 19 juli organiseert de Doopsgezinde
voorgangster Hedi Hegeman een korte meditatieve
wandeling. Stapje voor stapje als een pelgrim bewust
stil blijven staan bij ons leven, onze levensbeschouwing
en zingeving. We beginnen om 19.30 uur in de
Doopsgezinde kerk, hoek Ter Veenlaan/Hoofdweg 691.
We sluiten deze pelgrimage af om 21.00 uur, met een

kopje koffie in de Doopsgezinde kerk.

Hier sta ik - dansen en
vechten met Maarten Luther
Een muzikale theater-
voorstelling van Kees van der
Zwaard (kent u hem nog van
‘de broer van Job'?).

Het verhaal raakt aan de

" | beeldenstorm en de

' reformatie, maar gaat ook over
L\ devraag: wat heb ik nog in een
J kerk te zoeken?

g Hetis een actuele doordenking

Marthagroep

Woensdag 20 juli zijn de dames Dekkers, Ruiter en van
Roode aan de beurt om de kerk schoon te maken,
Woensdag 17 augustus de dames van de Filippijnen.
Contactpersoon: Mw. van Roode tel, 5612243,



Bezinnings-
centrum

Staxl

op de Kaag

Julianalaan 13a
Kaag

Tijdens de zomermaanden komen er veel
gasten naar De 5tal. Adriaan, Bob en de
vrijwilligers hebben het er druk mee,
Sommige groepen sluiten hun seizoen af, met
een heerlijk ontspannen bijeenkomst. En
anderen bezinnen zich weer op een komend
nieuw seizoen.

Ook is er op De Stal aandacht voor de
vluchtelingen. Er is samen met hen gekookt en
gegeten. Heel bijzonder.

De eigen activiteiten zijn de komende
maanden wat minder. Kijk voor een actueel
overzicht even op onze vernieuwde website:
www.destalopdekaag.nl

Maar heeft u in de zomermaanden zin een een
leuke wandeling, kom dan naar Kaageiland.
Drink op woensdagmorgen een kopje koffie in
De 5tal en loop daarna het laarzenpad (na 15
juli).

In het weiland is het heerlijk genieten van de
stilte, maar zeker ook van de verschillende
soorten planten en bloemen.

In de 5tal kunt u een leuk boekje kopen met
daarin informatie over De Stal en een route
beschrijving.

Voor de kinderen en/ef kleinkinderen zijn er
voldoende mogelijkheden om zich te
vermaken. Daarom zeggen wij: hartelijk
welkom.

BIJBELSE TUIN

Mooie presentatie van een
prachtig boek

Zaterdag 4 juni stroomde het Fundament val met
genodigden en belangstellenden die allemaal
gekomen waren voor de presentatie van de
vernieuwde uitgave van Bijbelse beelden in de
polder.

De eerste exemplaren werden in een gezellig
ingericht Fundament, door gastvrouw Astrid
Sonnemans uitgereikt aan Tanja Kooten-
Catharijneconvent, Hermine Pool- Bijbels Museum
en Rien Wattel- platvorm Kerk en kunst. Tanja en
Hermine gingen in op de goede sfeer en
samenwerking die initiatiefnemer van de tuin
Kees van Lent heeft met zowel het
Catharijneconvent als met het Bijbels museum.
Ook spraken ze over de rust die er uit gaat van de
Bijbelse tuin in Hoofddorp. Rien Wattel, lid van het
platvorm Kerk en kunst, benadrukte het belang de
relatie kunst en kerk. Hoe ga je goed met kunst
aan het werk in gemeente en parochie. In de
Bijbelse tuin is kunst en natuur samen gebracht in
een prachtige tuin, voor iedereen toegankelijk en
zeker de moeite van het bezoeken waard.

Ma de presentatie werd het een gezellig samenzijn
met een hapje en een drankje. Daarna konden
onze gasten deelnemen aan een rondleiding van
o.a. Tini Brugge. Zij liep langs de bomen en
planten en volgde daarin de hoofdlijnen van het
boek. O.Lv. Gerda de Kruijf werd er een workshop:
MNatuurlijk mooi gehouden. Daar konden de
deelnemers de mogelijkheden van het maken van
een eenvoudige natuurvriendelijke schikking
oefenen. Alle deelnemers gingen met een mooie
schikking naar huis.




vervolg overledenen

Rietje Nelissen - van Schijndel - 77 jaar

Rietje werd geboren in Den Haag op 16 juni 1938 als
oudste meisje in een gezin dat uitgroeide tot 9
kinderen. Ze ging naar de ‘bewaarschool’bij de nonnen
en in de oorlogsjaren zorgden deze zusters dikwijls
voor eten op school.

Ma de Mulo vond Rietje emplooi op kantoor. Naast haar
baan en avondstudie moest ze thuis meehelpen in de
huishouding. Daar kwam nog bij dat ze zondags de
boekhouding moest doen voor haar vader die een zaak
had in groenten en fruit. Ze leerde Ton Melissen kennen.
Ze maakten een afspraakje. Een jaar later waren ze
verloofd in 1959 zijn ze getrouwd. In Den Haag werd
hun zoon Bert geboren. In 1965 verhuisde het gezin
naar Vlaardingen. Daar werden de dochters Ingrid en
Marion geboren. Met plezier hebben zij in Vlaardingen
gewoond. In deze plaats heeft Rietje veel
vrijwilligerswerk gedaan voor de parochie.

Ton vond een baan in Haarlem, dus verhuisde het gezin
in 1975 naar Nieuw-Vennep. Ook daar heeft Rietje zich
ingezet voor de parochie. Zingen deed ze ook heel
graag en ze is 25 jaar lid geweest van het zangkoor
aldaar. Rietje vond werk bij Stork, echter de afdeling
waar ze werkte werd opgeheven. Ze kon een deel van
de inventaris overnemen en is toen een eigen Typing
Service Stand By bedrijf begonnen. Ze heeft tot
genoegen gewerkt voor verschillende bedrijven en is
rond 1999 met dit bedrijf gestopt. Aangezien haar man
last kreeg van artrose hebben zij hun huis in Nieuw-
Vennep verkocht en een appartement in Floriande
gekocht waar alles gelijkvloers was. Vanaf die tijd
hebben zij mooie reizen gemaakt. Inmiddels waren ze
grootouders geworden van & kleinkinderen, Oppassen
was een van hun hele leuke activiteiten.

Ook in Floriande heeft Rietje veel vrijwilligerswerk
gedaan, zij heeft o.a. pastoraal werk verzorgd in het
Spaarne Gasthuis en met het zangkoor gezongen in de
kapel van het ziekenhuis. Zij was tevens vrijwilliger voor
de Alzheimer Stichting. In 2006 is bij haar Alzheimer
ontdekt en door de jaren heen leverde ze steeds meer
aan gezondheid in.

Na een leven vol zorg voor de medemens is zijop 10
maart overleden. De uitvaart vond plaats op 16 maart
in onze kerk waarbij haar kleinkinderen haar kist de
kerk in- en uitdroegen. Daarna werd zij gecremeerd in
Crematerium Haarlemmermeer.

Wilfried Ernst - 78 jaar

Wilfried werd gebaren op 18 april 1937 in Ottmachau in
het vroegere Oost Duitsland (nu Polen). In 1946 werd
het gezin Ernst, bestaande uit 2 dochters en 1 zoon,
verdreven uit hun woonomgeving. Zij werden in een
goederentrein gezet, zonder bagage, en wisten niet
waar de trein hen naar toe zou brengen. Gelukkig kon
zijn vader door een klein gaatje naar buiten kijken en hij
merkte dat ze richting het westen gingen en gelukkig
niet naar het costen. In de buurt van Minster moesten
ze uit de trein stappen en het gezin vond onderdak bij
een boer. Ze waren een hecht gezin, maar hadden een
armzalig bestaan. Wilfried's ouders hadden er alles voor
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over om hun kinderen een goede toekomst te geven.
Wilfried ging biologie studeren aan de universiteit van
Munster en hij leerde tijdens een studiereis naar
MNederland zijn latere vrouw Ingela kennen. Zij
studeerde eveneens biologie aan deze universiteit.
MNadat hij zijn studie had voltooid werd hij docent aan
de universiteit van Munster.

In 1969 zijn Ingela en Wilfried getrouwd en in 1970
heeft Wilfried een bewijs gekregen om voor een half
jaar wetenschappelijk onderzoek te verrichten in
Zimbabwe. Zij vertrokken - het moest zo zijn - met een
Mederlands vrachtschip naar Zuid Afrika.

Ma hun terugkeer in Munster is hun oudste zoon
geboren. In 1973 kreeg Wilfried een aanstelling bij de
Vrije Universiteit in Amsterdam als hoogleraar
plantkunde. Het gezin vestigde zich in Graan voor Visch
in Hoofddorp waar ze zich al gauw thuis voelden. Hier
werd hun tweede zoon geboren. Rond 1996 zijn ze
verhuisd naar de Sam Dresdenlaan in Hoofddorp.

Voor zijn werk heeft hij over de hele wereld gereisd.

Hij deed onderzoek op planten die groeiden op grond
waar zware metalen in zaten.

Zijn werk was zijn hobby en zijn hobby was zijn werk.
Toen hij 65 jaar werd moest hij stoppen met werken
maar deed thuis veel wetenschappelijk onderzoek. Hij
maakte dankbaar gebruik van de gastvrijheid bij de VL.
Wilfried heeft meegewerkt aan een inventarisatie van
insecten en soorten vogels in de Haarlemmermeer. Ook
gaf hij uitleg over de planten en bomen in onze
beeldentuin aan degenen die de rondleiding
verzorgen. In de Heimanshof deed hij tevens
vrijwilligerswerk.

Samen met Ingela heeft Wilfried veel treinreizen
gemaakt. Ze stapten op de trein en wanneer zij vonden
dat ze door een mooi gebied reden stapten ze uit en
verbleven daar enkele dagen. Onderdak vonden ze
altijd wel. Inmiddels waren ze opa en oma geworden
van 4 kleinkinderen en Wilfried was gek op ze.

Twee jaar geleden ging zijn gezondheid langzaam
achteruit. Vorig jaar oktober werd hij opgenomen in het
ziekenhuis waar hij verschillende malen heeft gelegen.
Twee weken véor zijn overlijden kreeg hij een beroerte.
In verpleeghuis Bornholm is hij op 31 maart overleden.
Tijdens de uitvaart op 7 april in onze kerk zong het koor
Gregoriaanse liederen waar hij zo van hield. Hierna
volgde de crematie in Crematorium Haarlemmermeer.

Louis Bruijnen - 77 jaar

In Lisse kwam Louis ter wereld op 2 november 1938 in
een gezin dat uitgroeide tot 6 kinderen. Toen hij zes jaar
was is zijn moeder overleden en werden de kinderen
verder opgevoed door zijn vaders tweede vrouw.

Ma zijn schooltijd is hij bij een kruidenier gaan werken
en via avondcursussen heeft hij zich opgewerkt.

Louis trouwde en uit dit huwelijk heeft hij een zoon en
een dochter. Na de scheiding leerde hij Lida kennen en
in 1972 kwamen ze in Graan voor Visch wonen.

Rond 1980 heeft Louis een eigen kruidenierszaak
geopend vlak bij het Haarlemmermeerstation in
Amsterdam en samen met Lida heeft hij met
onmetelijke energie en gedrevenheid in de zaak
gewerkL



Rond 2006 moest hij de zaak verkopen. Hij heeft daarna
met Lida veel reizen gemaakt en vanaf dat moment was
er tijd om aan sport te doen zoals zwemmen,
tafeltennis, tennis en golfen. Hij wist het leven te vieren.
Louis had een duidelijke mening over politieke,
economische en sociale vraagstukken en was
betrokken bij minderbedeelden. Hij heeft jaren geheel
vrijblijvend tennisles gegeven aan gehandicapte
kinderen in Heemstede. Deze kinderen waren gek op
hem mede omdat hij veel geduld had.

Ook was Louis actief in onze parochie met de verkoop
van producten uit de Derde Wereld, zoals koffie, ver
voordat er hier in Hoofddorp een Wereldwinkel was.
Louis speelde ook een rol bij de oprichting en de eerste
jaren van het COS, het Centrum voor
Ontwikkelingssamenwerking in de Haarlermmermeer.
Anderhalf jaar geleden werd hij ziek en langzaam
verdween de kracht uit zijn lichaam. Er werd gesproken
over Hospice Bardo maar hij wilde zelf aangeven
wanneer hij daar opgenomen wilde worden. Slechts
&én dag heeft hij in Hospice Bardo gelegen en is

2 maart overleden.

Zijn uitvaart vond plaats op 9 maart in onze kerk
waarna hij werd gecremeerd in Crematorium
Haarlemmermeer.

Chris van Weerdenburg - 79 jaar

Chris werd, 4 jaar vaor de oorlog begon, op 7 juli 1936
geboren in Amsterdam. Daarna kwam hij naar de
Haarlemmermeer en woonde hij aan de Sloterweg in
Badhoevedorp.

In een café in Halfweg ontmoette Chris de toen 20-
jarige Jannie van Leeuwen die afkomstig was uit Mieuw-
Vennep. Na ongeveer een jaar verkering trouwden ze.
Eerst voor de wet in het oude raadhuis in Hoofddorp en
later voor de kerk in De Meerwende in Badhoevedorp.
Ze zouden bijna 30 jaar getrouwd zijn.

Jannie werkte bij Dam Chips maar tijdens haar
zwangerschapsverlof voor hun zoon Dennis ging Dam
failliet. Ze wijdde zich helemaal aan het huishouden en
de opvoeding van Dennis en drie jaar later ook aan de
opvoeding van zoon William. Chris werkte op een
tuinderij waar hij onder meer groente sneed en zaaide.
Eerst woonden ze in een flat in Graan voor Visch om
daarna te ruilen voor een huis in de Bosstraat in Nieuw-
Vennep. Na 12 jaar moesten de woningen daar worden
gerenoveerd en omdat ze niet in een wisselwoning
wilden wonen keerden zij terug naar een flat in Graan
voor Visch,

Chris en Jannie maakten vaak uitstapjes met de
kinderen en op vakantie gingen zij naar Center Parcs.
Chris hield ook van vissen en soms nam hij zijn zonen
mee, de ene zoon met een hengel en de andere zoon
voor de gezelligheid. Ook nam hij ze mee naar
voetbalwedstrijden. Chris hield van biljarten, kaarten en
een spelletje rummikub. Het hele gezin was gek op
dieren.

In 2000 bleek dat Jannie kanker had. Na vele jaren van
verdriet is zij in 2004 op 52-jarige leeftijd overleden. Het
was een hele moeilijke tijd waarin Chris moest proberen
het leven na bijna 30 jaar huwelijk weer op te pakken.
Tijdens een bustocht ontmoette hij Greet die in 2001
haar man had verloren.

Ma een operatie kwam hij bij Greet wonen in de
Julianalaan. Daar hebben zij 7 jaar samengewoond.
Samen maakten ze reisjes en de laatste tijd gingen zij
op stap met de Zonnebloem.

Chris heeft tot zijn 73ste gewerkt op een tuinderij in
De Kwakel. Hij was een echte buitenman die altijd bezig
was en vol grapjes zat.

Met zijn gezondheid ging het de laatste tijd steeds
minder en onverwacht is hij op 26 april overleden. Na
de uitvaart in onze kerk op 3 mei is hij begraven op ons
kerkhof waar ook zijn vrouw Jannie begraven werd.

Trudy Bon - de Jong - 67 jaar

De wieg van Trudy stond in Amsterdam waar zij op 28
december 1948 is geboren. Zij had 2 oudere zussen en
1 jongere broer. Trudy komt uit een warm en gastvrij
gezin.

Ma de Mulo ging ze naar de kweekschool in Amsterdam
om opgeleid te worden tot kleuterleidster. Madat zij
haar studie had voltooid was het moeilijk een baan te
vinden in het onderwijs. Om de nodige ervaring op te
doen kon ze gelukkig als invaljuf - soms enkele dagen,
soms een week - werken. In 1970 kreeg ze een vaste
aanstelling in Hoofddorp. Dat was op de Sint
Jozefschool viak bij de Kruisweg. Tussen de middag at
ze mee met de zusters.

Trudy leerde Hans Bon kennen, hij was een broer van
haar vriendin. Ze werden verliefd, ze trouwden in 1971
en gingen wonen in Graan voor Visch. Tot 1974 was
Trudy kleuterleidster op de Klimop-school aan de
Burgemeester Pabstlaan.

Door de geboorte van haar 2 dochters en 1 zoon is ze
tijdelijk gestopt met haar werk maar is in 1980 weer
begonnen met 4 uur lesgeven aan buitenlandse
kinderen. Later heeft ze met jonge kinderen gewerkt op
de Klippeholm -schoal in Bornhalm.

Haar werk was de rode draad in haar leven. Altijd was ze
bezig. Met school, maar cok met haar huis dat ze samen
met Hans bouwde.

Trudy had het hart op de tong, was duidelijk en erg
creatief. Ze was het niet altijd eens met de
veranderingen in het onderwijs. Haar mening was ‘Laat
kinderen lekker kind zijn’

Maast school besteedde ze haar tijd aan lezen en
puzzelen. Muziek was een belangrijke factor in haar
leven. Klussen in huis deed ze graag, samen met haar
man Hans.

Met de komst van hun 4 kleinkinderen waren Hans en
Trudy erg blij. Ze waren hun cogappeltjes.

In augustus 2012 is zij gestopt met werken. Hans en
Trudy kregen meer tijd om op vakantie te gaan en van
het leven te genieten. Na haar pensionering kwam ze
vaak oud-leerlingen of ouders tegen die positieve
verhalen over haar hadden en daar was ze best trots op.
Afgelopen januari is Trudy ziek geworden, ze heeft
diverse malen in het ziekenhuis gelegen en is op 23
maart overleden.

Ma de uitvaart op 30 maart in onze kerk is zij begraven
op ons kerkhof.
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Trees Leemans-5mit - 78 jaar

Op haar overlijdenskaart stonden de woorden'
Volhouden geeft voldoening en geloof bescherming;
woorden die bij Trees hoorden.

Trees werd geboren in Amsterdam op 28 augustus
1937, Zij was de jongste uit een gezinvan 11 kinderen
en als Benjamin werd zij door haar ouders en broers en
zussen behoorlijk verwend. Haar schooltijd bracht ze
door op kostschool bij de zusters in Bergen.

Na haar opleiding aan de modevakschool ging zij
werken bij haar opa die een modezaak had. Later ging
zij als verkoopster werken bij Leemans schoenen in
Amsterdam. Daar leerde ze haar baas Jaap Leemans
kennen. Zij werden verliefd, zijn in Amsterdam
getrouwd en kochten daar een appartement.

In 1963 verhuisden ze naar Hoofddorp naar het huis
waar zowel Jaap als Trees tot het einde van hun leven
hebben gewoond.

In 1965 werd zoon Jacques geboren en 2 jaar later zoon
Simon. Ze was er helemaal voor haar gezin. Alleen in
noodgevallen assisteerde zij in de winkel.

Haar zoons vonden hun moeder een warme en
liefdevolle vrouw die veel aandacht voor de mensen in
haar omgeving had. Ze was modebewust en zag er
altijd verzorgd uit. Ze cijferde zich helemaal weg en
haar huis was een zoete inval, ze had zo graag de hele
familie om haar heen.

Ook hield zij zich ook bezig met de school van de
kinderen Wanneer er sportdag was nam Trees daar
actief aan deel.

Zij kregen 5 kleinkinderen en daar genaten Jaap en
Trees van. Vijf december werd thuis gevierd en zelf was
ze ieder jaar Sinterklaas. Die momenten waren
hoogtepunten voor haar.

In 2003 is haar man Jaap overleden, hij was haar
stuwende kracht. Moeilijk was het om alleen verder te
gaan met haar leven.

Half januari werd ze ziek en kort na Pasen kreeg ze een
beroerte. Haar bed stond in de huiskamer met zicht op
haar mooie tuin waarin de magnolia net voor haar
overlijden prachtig in bloei stond. Trees is op 11 april
thuis overleden in het bijzijn van haar zoons.

De uitvaart vend plaats in onze kerk op 18 april. Zowel
op haar trouwdag als bij de uitvaart van Jaap weerklonk
ook nu het Avé Maria in de kerk. Dit paste bij haar.
Trees werd begraven in het graf bij haar man.

Carlos Ferreira Gracio - 78 jaar

In de plaats Covilha (Portugal) kwam Carlos ter
wereld op 7 mei 1937, Hij had €én jonger broertje.
Toen hij drie jaar oud was verhuisde het gezin enin
het huis naast het van hen woonde een meisje van 3
maanden, Camila genaamd. Carlos kon toen nog
niet bevroeden dat hij later met haar zou trouwen.
Na de lagere school ging hij naar de
detailhandelsschool. Met het diploma op zak ging hij
werken in Covilha in een zaak die maatpakken voor
heren maakte. Later was hij voor hetzelfde bedrijf
werkzaam in Lissabon.

In november 1962 is hij naar Nederland gekomen en
vond emplooi op de postkamer van de KLM.
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Hij heeft daar tot aan zijn pensicen gewerkt.

leder jaar ging Carlos met vakantie terug naar
Portugal om zijn familie te bezoeken. Na enkele jaren
ontving Camila een brief met zijn huwelijksaanzoek.
In 1975 zijn Carlos en Camila in Portugal getrouwd,
ze kwamen samen naar Nederland en vestigden zich
in Badhoevedorp. Daar is in 1976 hun dochter
Sandra geboren. Ma 3 jaar in Badhoevedorp te
hebben gewoond verhuisden zij naar Hoofddorp.
Om gezondheidsredenen zijn Carlos en Camila vorig
jaar verhuisd naar een appartement in Floriande

De jaarlijkse vakanties bracht het gezin door in
Portugal, waar zij een appartement hadden. Het was
daar een zoete inval, familie kon altijd aanschuiven
en genieten van de vele barbecues. Carlos gencot
ervan en noemde zijn huis Pension Gracio.

Carlos was een liefdevolle man, een goede vader,
had humaor en was heel bescheiden. Zijn hobby's
waren wandelen en het verkopen van loten van een
Portugese loterij.

Camila en Carlos werden trotse grootouders van
kleindochter Jinte en kleinzoon Guus. Aangezien
Carlos steeds meer moeite had met lopen hielp
kleine Guus van 2 %2 zijn opa zoveel als hij kon.

De laatste jaren namen Carlos' krachten steeds meer
af en januari 2014 is hij door een val in het
ziekenhuis beland. Revalideren deed hij in Bornholm
en Zomerpark in Nieuw-Vennep. Hij wilde nog zo
graag naar Portugal maar tot zijn grote verdriet ging
dat niet meer. Op 16 april is hij in het ziekenhuis in
Haarlem overleden.

Zijn uitvaart vond plaats op 21 april in onze kerk
waarna de crematie volgde in Crematorium
Haarlemmermeer. Zijn as wordt uitgestrooid in
Portugal, en - zoals zijn vrouw Camila zei - gaat hij
tach terug naar zijn geliefde Portugal.
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Oproep voor vrijwilliger
Kerkhof Administratie

We zijn op zoek naar versterking van het Kerkhof
Administratie team. Het team zorgt voor correcte
afhandeling van administratieve zaken en registratie
rondom het kerkhof en begrafenissen. Wil je dit team
komen helpen, neem dan even contact op met

Bea van Oudenaaren. Dat kan via het secretariaat of
rechstreeks een email aan Bea van Oudenaaren.

Vind je het leuk om in een van de andere werkgroepen
mee te helpen, kijk dan in de map op het secretariaat of
op onze website voor nog meer leuke vacatures. We zijn
altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers in onze
bruisende parochie.



Peter van der Gesst
Telefoon: 023-5634906
Mobiel: 06-55360706

B: petervdgeest@hetnet.nl

Zoals: Kozijnen en deuren in hout en kunststof
Meubels voor binnen en buiten, naar uw idee
Leveren en plaatsen van schuur en schutting

Alle voorkomende klussen binnen-en buitenshuis.

_.fﬂ'\,r’Vun der Geest

Baamsiersiraat 41, 2131 ZA Hoofddorp
E.v.EK. 34100586, Bank: NL38 REBO 0155 5440 12 EUR.

Welkom in onze wereld

FIETS W ERELD

HOOGMA FIETSEN TUSSENWEG 4547 HOOFDDORP

OEFS553230 WWW. HOOGMA.NL DL TM WA 3 TOT 18 UUR ZA. TOT 17 UUR

K“iIB lmol KB()

De Belangen Ovganisatie voor Senioren op lokaal niveau;
hulp bij belasting imvullen ;

korting op rijbewijskeuring:

korting op uw rorgeerzekering:

Eratis tjdschrift Nestor en EBO "Mear”™ Nieuws;
dealnamen aan vele activiteiten en evenementen;

dit &n nog vesl meer voor e=n betaalbane contributie van

. 25,00 per jaar.
mmﬂ" LID VAN DE KBD HAARLEMMERMEER!
Indiich : bed dministratie 023-5612229 of

I-dlmllbo Haarlemmermesr@ijbrandt.nl

Fliex fan wwe aduvevtentie staan  Fliex han ww advestentie staan

Fovmaat 52 x 54 mm

Inbichtinaen Pancchi coniaat  Inlichtinaen Pavachi R
Tel. 023 5635145 of e-mail naae: Tel. (23 5635145 of e-mail naax:

ToudoSao.

yoga lifestyle

yoga cursussen in Hoofddorp
door Dewi Gunther-Soedibyo

www.tadasana.nl .
023 - 561 81 66 &=

Natuursteen
Glas
Brons
Urnen

GEDENKEN IN STIJL

Bel voor een afspraak: Monumenti
Burgemeester van
Stamplein 294
2132 BH Hoofddorp

www.monumenti.nl Tel: 0232 23020469

punweg

wilraartorg sings 1111

Afscheid nemen is iets heel persoonlijks...

Wij nermen de tijd, ruimte en aandacht om een
passend afscheid vorm te geven.

Dunweg Uitvaartzorg

Achterweg 40, 2132 BX Hoofddorp
Tel: 023 563 35 44

info@dunweg.nl

www.dunweg.nl

Fovmaat 52 x 54 mm

Spannenburg 42

Valeriya Zakopay

Pianoles voor iedereen




Het was zaterdagmorgen, buiten sche

de zon en ik, Kikker, was helemaal in
vakantiestemming. Maar wat was er toch aan
hand? Er kwamen steeds mensen de kerk

in, terwijl er toch echt geen dienst was. De
pastoor zette koffie, mevrouw Bontje dweilde
de vloer in het zaaltje extra schoon en er werd
een kring van stoelen neergezet. Veel te druk
naar mijn zin. Ik sprong snel naar buiten en
ging op weg naar de vijver. Hehé, even op
adem komen. Maar de muizen haalden me in.
‘Kom, Kikker, we krijgen EHBO-les!, piepten
ze. 'Kom nou, dan weet je bij een ongeluk hoe
je éns moet helpen!” Daar had ik nu helemaal
geen zin in. De muizen renden terug, terwijl
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ik me heerlijk in het water liet zakken, Na

een tijdje spetteren en plonzen sprong ik op
de kant, ging plat in de zon liggen en viel in
slaap. Ik werd half wakker toen ik de muizen
hoorde schreeuwen: ‘Kikker ademt niet meer!
Hij gaat dood, snel, snel, beademen!” Terwijl
de een op mijn buik danste, ging de ander
lucht in mijn bek blazen. Mijn wangen werden
kogelrond. Met een luide kwaak blies ik de
muizen van me af. ‘Kikker!} riep een muis, ‘je
leeft weer!” ‘Dankzij 6ns!’ riep de ander. ‘Dat
hebben we geleerd op de EHBO. Goed hé?,
zeiden ze innig tevreden. ‘Reddend zwemmen
kunnen we ook’ En dat vond ik, Kikker, een
heel geruststellend idee...
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