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Joannes de Doper

een bruisende parochie in Hoofddorp
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TILEENAKIDS

Dé trendy webwinkel uit Hoofddarp
www.eileendkids.com

Meld u san voor onze nicuwsbried en bligf op de hoogte van al
e aanbedingen
SGmelle levering + 10% jaaromzet St Onderwips voor India
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et 023 5638145 of e-mail naax:
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Eigen Boek
UW EIGEN BOEK UITGEVEN? BIJ ONS KAN DAT!

Uy wansan staan voorop
Professionele begeleiding
Verzorgde vitgave
Aantrekkelijk prijs

Print on demand

Zelf pakket samenstellen

Waarom Kieren voor

Uitgewverij Eigen Boek?

Op onze website kunt u alle informatie vinden die w nodig hebt voor
hat witgawvan enfof kopen van ean boak. Indien u toch nog vragan
hebt, kunt u ons bereiken per e-mail of telefoon:

Telefoon: 06 46278584
www.uitgeverjeigenboak.nl
info@uitgeverijeigenboek.nl

Uitgewverij Eigen Boek B.V.
Engelsholm 97
2133 AE Hoolfddorp

06-576 275 4‘@

wiww.uitvaartzorgdemeennl

infod@uitvaarts meer.nl

De Meer

Jacgo van der Laarse  Jaap van der Maarl
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NATUURSTEEN B.V. '/
Sinds 1838

Bazosk onea ahowroom:
* Gagwakstanen in slke prijakissas
= Handgefukts an machinale beleitering
* KAl it diversd dUTIZame manesisan
* Aesiawrslie en fekstidizemingan
* Uiigabvaid agsani

ACCRABONIS

Of neeam nu contact op: +31(0)23 6326013
Geopsnd mas-vr 0800-1700 wur

Lange Herenstraat 30-28, naby station Haarkem
wiww. troupinnatuurstean.nl

Telefoon: 023 - 562 70 10
(24 uur per dag, ook in
het weekend)

Wij zijn er voor u als
u ons nodig heeft.

Monuta Westerveld
Kantooradres
Fortweg 2C

2131 Wl Hoofddaorp

wiww.monutawesterveld.nl

Monuta © Westerveld
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verzekerd bent.
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ParochiemagaZlN verschijnt 9x per jaar in een oplage
van ca. 2600.

Redactieadres (alleen voor kopij)
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl
Kopij inleveren: Info nr. Bvoar 5 oktober
Info nr. 9 vodr 23 november

Info bezorging
(afhalen nr. 8 donderdag 27 oktober;
Bezorgen uiterlijk vaor zaterdag 18.00 uur sv.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
- Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos 38
-Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Weerdenburg 1
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

16.00-18.30 uur, Naxos 24

Vragen over de bezorging: via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145,

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.n|

parochie gironummer NLOG INGB 0000172863
parochie banknummer NL70 RABO 0324501528
t.n.v. parochie H. Joannes de Doper te Hoofddorp

www.hjoannesdedoper.nl
www.kerkeninhoofddorp.ni

Boekwinkel Kruispunt

Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,
zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament
Beheerder: Rianne van Lent, tel. 0252 250333

Fundamement verzorgt wekelijks een maaltijd.
U kunt zich aanmelden via Rianne van Lent:

tel. 0252 250333 of via email: Fundament@kaagnet.nl.

Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon.

Kopij voor het volgende nummer moet binnen zijn
voor woensdag 5 oktober.

Dit is een editie van het parochiemagaZlN een uitgave

van stichting De Zalige Zalm.

Foto voorkant: Onthulling Plagquette Groene Kerk

Info en Inhoud

Pastores:

C.Th.d. van Lent - Pastoor
Kruisweg 1071, 2131 CT Hoofddorp
tel. 023 5616437 of

06 51981165 in dringende gevallen
e-mail: cvlent@zonnet.nl
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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends of

op donderdag: contactpersoon Tiny Graafmans

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook in
het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u voor
vervoer bellen naar mw. K. Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152,

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCI) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt U voor hulp de PCI
benaderen. Met uw hulpvraag kunt U terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochiesadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve vrijwilligers,
Matuurlijk willen we dat blijven! Hebt u tijd en zin
om een actieve rol in onze parochie te spelen,
schroom dan niet om even een kijkje te nemen in
de boekwinkel en bij het parochiesecretariaat.
Daar ligt een map met vacatures, voor denkers en
doeners, er zit vast iets voor u bij!

Parochie - informatie en berichten

Van de Redactie

Het'open huis; waarmee we na de vakanties wilden
laten zien dat we een gastvrije en bruisende parochie
zijn, was weer een groot succes. Mede dankzij het
prachtige weer hebben velen van ons kunnen
genieten van het vele moois dat er geboden wordt:
vele vrijwilligers in vele werkgroepen in en om de
parochie, rondwandelingen in de Bijbelse tuin, koren
die hun mooiste lied ten gehore brachten, gesprekken
met Leo Fijen en natuurlijk ook met elkaar, vele
ontmoetingen, teveel weer om op te noemen. En
zoals u op de voorpagina kunt zien, mogen ons een
“groene kerk" noemen! Wat dat betekent heeft u
uitgebreid in de vorige Info kunnen lezen, maar mocht
u dat ontgaan zijn, heeft het parochiesecretariaat vast
nog wel een exemplaar voor u.

Ook de openingsvoorstelling van het programma van
de Raad van Kerken was een groot succes. Niemand
minder dan Luther zelf was te gast in de Lichtkring, en
zijn verhaal van 450 jaar geleden is nog steeds actueel
en herkenbaar, Nog steeds nodigt hij uit om scherp te
blijven.

Een deel van het programma, 'Storm van Beelden,
staat op pagina 9, het hele programma van de Raad
van Kerken voor het komende halfjaar vindt u op de
website www.kerkeninhoofddorp.nl.

Verder blikken we in deze Info terug op het afscheid
van‘onze' Leo, en kijken we naar de toekomst.

Zelfs het spreekwoord in deze Info herinnert ons er
aan: we mogen terug kijken, maar we moeten vooruit!
Pastor van Lent kondigt aan, dat Leo opgevolgd gaat
worden door de paters van S.V.D. Zij gaan wonen in de
pastorie. Hopelijk voelen zij zich snel thuis in onze
parochie en wennen we snel aan elkaar.

We heten hen van harte welkom en verheugen ons op
een goede samenwerking.

In oktober gaat pastor Rob Mascini met een groep
Hoofddorpers naar Rome. We wensen hen een goede
reis toe. Maar ook de thuisblijvers hoeven zich niet te
vervelen, er staan vast wel suggesties in deze Info.
We ontmoeten u graag in onze gastvrije parochie.

De redactie

Verschijningsdata ParochiemagaZIN

Nr. Periode Inleveren Afhalen
Kopij bezorging
8 29-10tot17-12 5 oktober 27 oktober

9 17-12tot 4-2* 23 november 15 december
==2017



Pastoraal woord

Pastor Mesman opgevolgd door minstens drie paters

Leo is de eerste pastor die opa is geworden
tijdens zijn werk hier, voor zover wij weten. Leo is
de enige die een standbeeld heeft in de tuin.
Joachim en Anna stonden in de bosjes. |k heb wat
gesnoeid zodat ze weer in alle vrijheid elkaar
kunnen omhelzen. Volgend jaar lijkt Joachim
precies op Leo. Jammer dat Anna niet op Ineke
lijkt. Op de INFO stond Leo met rugzak bij het
beeld van Ruth.

Samen met een hardwerkende viuchteling — heel
toepasselijk.

Van de provinciaal van SVD kreeg ik de vraag of
onze pastorie beschikbaar kwam. Hij zou een
gesprek hebben met onze bisschoppen. lk
regelde een ontmoeting en bracht hem naar de
Tiltenberg. Het ging allemaal heel snel. De
bisschoppen waren het erover eens dat deze
vermoeide herder na het vertrek van Leo en Paul
niet alleen verder moet. Een groep paters van SVD
is welkom en kan hier komen wonen en werken.
SVD staat voor Societas Verbi Divini. Dat is Latijn
voor Gezelschap van het Goddelijk Woord. Ze zijn
in 1875 gesticht door de priester van het bisdom
Munster Arnold Janssen. Hun eerste huis was in
Steyl in Limburg. Daar hebben ze een grote
drukkerij. In Duitsland wordt SVD uitgelegd met
‘Sie verkaufen Drucksachen' Er zijn heel veel
geestelijke boekjes door hen in de wereld
verspreid. Hier in Nederland is er nu een
internationale groep van ongeveer vijftien man. In
de Piusalmanak worden zij zo omschreven:

Zij zetten zich in voor het bewust en levendig
maken van de missionaire verantwoordelijkheid
van de lokale kerk.

Zij laten zien dat de kerk
in wezen multicultureel
is. De missionarissen
proberen op eigentijdse
wijze in de bestaande
geloofsgemeenschappen
juist in die situaties
aanwezig te zijn waarin
de nood bijzonder groot
is. Daarbij stellen zij zich
ook in dienst van de
talrijke migranten-
gemeenschappen,
waarbij zij streven naar

een geleidelijke inbedding in de lokale kerk.

Ik hoop dat we goede afspraken kunnen maken
en dat over een half jaar de pastorie bewoond
wordt door een enthousiaste groep internationale
priesters en dat ze zich echt thuis zullen voelen.
Dat past goed bij het internationale karakter van
onze parochie. Onze Bijbelse Tuin kan een rol
spelen in het verkondigen van het Goddelijk
Woord. In de boekwinkel worden veel
‘Drucksachen’ verkocht. Vioor sociaal werk is het
Fundament een uitdaging. Leo Mesman had nooit
kunnen dromen dat hij door minstens drie
priesters zou worden opgevolgd. Vanuit de
protestantse pastorie op De Kaag kan ik dit samen
met diaken Rob Mascini goed ondersteunen.

Pastor Kees van Lent

Heel veel dank voor een geweldig afscheid

Ik ben nog volop aan het nagenieten, van mijn
afscheid op 3 en 4 september. Het was geweldig.
Het had niet mooier gekund. Zowel de beide
vieringen in de kerk met alle koren, als de receptie
daarna met vele ontmoetingen, toespraakjes,
liedjes, een band, waar veel muziek in zat,
smartlappen begeleid door Adriaan met zijn
accordeon en een optreden van Morrend Volk.

En wat een mensen! Wat een cadeaus. Wat een
geweldige reischeque. Wat een bloemenpracht. En
dan nog de tientallen kaarten, van mensen, die niet
konden (lk weet nu dat veel 65 plussers begin

september op vakantie gaan en dacht nog even dat
er maar heel weinig mensen zouden komen).
Allernaal heel erg bedankt. En als parochiaan van
hopelijk een parochie, die blijft bruisen, en
Heoofddorper hoop ik velen van jullie in de toekomst
zo af en toe te ontmoeten met in mijn rugzak heel
veel goede herinneringen.

Lieve mensen, nogmaals bedankt voor een
overdonderend afscheid.

lec Mesman



DAG LEO!

Wat waren het in onze parochie op 3 en 4
september bijzondere vieringen toen Leo Mesman
afscheid nam. Immers, wanneer gebeurt het dat in
een r.k. kerk ook twee dominees aan het woord
komen? Het gaf allemaal nog eens aan, hoe ‘onze
Lea’ zich altl_id. heeft inge.r.et Vvoor gur_'dc contacten
met de andere Hoofddorpse kerkgemeenschappen.
En hoezeer die inzet door iedereen op prijs is
gesteld,

Waardering was er van alle kanten, van jong en iets
ouder. De kinderen van de Kinderwoorddienst
kwamen een prachtig zelfgemaakt schilderij
overhandigen. "Een boom, en alle blaadjes van die
boom, dat zijn wij.”

Dat Leo een Huunl en enthousiast Zzanger i5, 18 niet
alleen bekend in onze parochie. Het Koor Morrend
Volk, dat maatschappelijk betrokken liederen op
zijn repertoire heeft, kwam langs met een wel heel
speciaal cadeau: hun herkenningssymbool -
combinatie van gr_'l‘.-;ildr: vuist met een muziecknoot —
in de vorm van een keramieken speld. Leo zong
voor deze gelegenheid nog graag eens een keertje
mee.

Ook Leos familie kwam aan het woord. Zijn vrouw
Ineke vertelde op het podium van het Labyrint dat
hun gezin hem in de afgelopen jaren thuis vaak
heeft moeten missen. Dat zal nu vast niet meer zo
vaak het geval zijn. Leo, onze beste wensen voor de
toelkomst voor jou en je gezin!

Koor Morrend Volk en Leo die meezingt

Leo ontvangt het schilderij van de kinderen van de
Kinderwoorddienst

Leo's vrouw Ineke aan het woord



Parochie breed

Welkom Paters van S.V.D.

Pastor Kees van Lent kondigde in vieringen van 3 en 4 september de komst van een kleine
communiteit aan. Ook in de pers was al een en ander te lezen.
Onderstaande lekst zijn uitireksels van verschillende websites.

Geschiedenis van het ontstaan van de Congregatie van 5.V.D.

Op 8 september 1875 stichtte Arnold Janssen het eerste Duitse missiehuis.
Daarvoor moest hij naar Nederland komen, want vanwege de
"Kulturkampf'mochten in Duitsland geen kloosters bestaan. “In een tijd
waarin zoveel ten gronde gaat, moet iets nieuws ontstaan!” zei Arnold
Janssen. Het waren onrustige jaren en zijn idee om een missiehuis te
stichten zou niet gemakkelijk zijn. Toch waagde hij het en overtrof alle
verwachtingen. 34 jaar lang zou hij het “Gezelschap van het Goddelijk Woord" leiden.
Missiezusters(blauwe zusters) sloten zich in 1889 aan en in 1895 de Aanbiddings
zusters(roze zusters) van Steyl.

Vandaag de dag bestaan de drie congregaties uit meer dan 10.000 missionarissen,
afkomstig uit meer dan 70 landen ter wereld. Samen met hun vrienden zetten ze zich in
voor de verkondiging van de blijde boodschap van Jezus Christus, voor waarheid,
gerechtigheid, vrede en behoud van de schepping, voor het bevorderen van begrip
tussen volkeren en culturen en de bevrijding van armoede en onmenselijkheid.

Nederlanse/Belgische Provincie van S.V.D

. De naam SVD is een afkorting van het Latijnse
Societas Verbi Divini, wat betekent ‘Gezelschap
van het Goddelijk Woord'.
De SVD is een missiecongregatie, die in 1875
werd gesticht te Steyl, bij Venlo (L). Vandaar dat
¥ ze ook wel genocemd worden: Missionarissen
LI Van iedere natie van Steyl. Het is een internationale

Vﬁ'waﬁ},l(ﬁa nem missiecongregatie, bestaande uit priesters en
het,_~eTeiie T fe s :
e fé/uerkondigen broeders, afkomstig uit 70 verschillende landen

van de zes continenten. Tegenwoordig telt de
congregatie ruim 6000 leden wereldwijd. Vaak
wonen en werken zij in multiculturele
communiteiten, een rijke etnische diversiteit
weerspiegelend.

De Nederlands- Belgische provincie van de SVD is daar een onderdeel van. Hoewel de
meerderheid van de medebroeders hier ouder is, wonen er sinds de jaren 90 ook jonge
mensen uit Indonesié, India, de Filippijnen, China, Congo, Polen en Ghana. Deze
zogenaamde Nieuwe Missionarissen willen hier de missionaire aanwezigheid voortzetten
en laten zien dat een multiculturele samenleving in de praktijk mogelijk is.



Parochie breed

Spreekwoorden

Spreekwoorden en uitdrukkingen: hoe komen we
eraan? Onze Info heeft een rubriek over herkomst
en betekenis. Deze keer nu eens geen
'gevleugelde woorden] maar een filosofisch
getinte uitspraak, die heel goed een spreekwoord
zou kunnen zijn.

‘Het leven kan alleen achlerwaarls begrepen werden,
maar het moel voorwaarts worden geleefd

Deze tekst is afkomstig van Soeren Kierkegaard,
een Deens filosoof die leefde van 1813 tot 1855,
Het is een uitspraak die de nodige indruk heeft
gemaakt, aangezien de woorden in tal van
psychologische werken en tijdschriften zijn
geciteerd en zelfs werden gebruikt voor de titel
van een boek over Kierkegaard.

Soeren Kierkegaard
(foto van schilderij)

Hoewel de formulering ouderwets genoemd kan
worden, is de betekenis niet echt moeilijk. Dingen
die in het leven gebeurd zijn, begrijp je pas in het
heden, als je erop terugkijkt. Je kunt er niets aan
veranderen, je moet vooruit. Alleen vervolg je je
levensreis dan wel met veel meer begrip in je
koffer. Zoiets kan een groot voordeel zijn. Want
wie heeft nooit gedacht: ik wou dat ik toen had
geweten, wat ik nu weet?

Met dank aan Tiny Haverkort, die de redactie op
deze uitspraak heeft gewezen.

Tn Memoriam

Karel Comes - 86 jaar

Op 6 augustus jl. is beeldhouwer Karel Andreas
Gomes in zijn woonplaats Zwanenburg overleden
en is in stilte begraven.

Zijn magnum opus is de bijbelse beeldentuin
achter onze kerk. In een tijdsbestek van 15 jaar
heeft hij hiervoor in zijn totaliteit 46 beelden
gemaakt.

Het eerste beeld dat hij maakte was het beeld van
Joannes de Doper in de kerk.

De eerste opdracht die hij van pastoor Kees van
Lent ontving was het vervaardigen van het
timpaan boven de kerkdeur. Daarna volgde de
kruisweq. Bij de 7e statie (Jezus valt voor de
tweede maal onder het kruis) heeft hij zichzelf en
bij de 12e statie (Jezus sterft aan het kruis) heeft
hij zijn moeder uitgebeeld. Jozef onder de beuk
kan de broer van Karel verbeelden en Joachim
lijkt op Leo Mesman.

Voor het beeld van de verloren zoon heeft hij
gekeken naar het schilderij van Rembrandt.

Ons beeld laat de vader de zoon - nog - niet
omhelzen.

Het tegeltableau in de boekwinkel, gemaakt door
Lidia Postma, staat Karel als Noach afgebeeld.
Karel legde zijn ziel in de materie, van de materie
rest nu slechts de ziel.



Raad van Kerken Hoofddorp

Raad van Kerken
Hoofddorp

ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

Inspiratiedag voor advent en kerst

Op zoek naar een kindernevendienstproject, een kerstspel, mooie teksten en verhalen, of een bloemschikking
voor thuis of in de kerk? Op deze inspiratiedag kunnen we ideeén opdoen.

Zaterdag 1 oktober, 10:00-16:00 uur, Het Fundament en boekwinkel Het Kruispunt.

De dood in beeld
Bespreking aan de hand van een checklist “Wat komt er kijken bij een (kerkelijke) uitvaart?”

Maandag 10 oktober, 20:00 - 22:00 uur, pastorie Hoofdweg 772. Info en aanmelden: pastor Mario Boelen,
mboelen@hetnet.nl, tel. 065190 3576

Gedichtenavond: Dichter bij God

Samen gedichten lezen, samen praten over gedichten, samen stil zijn rond een gedicht. Het thema waar rond
de gedichten gezocht worden is: Dichter bij God.

Dinsdag 11 oktober 2016, 20:00 - 22:00 uur, boekwinkel Het Kruispunt. Begeleider: Kees Bos.

Aanmelden: info@boekwinkelhetkruispunt.nl

Samen in gesprek over 'het vluchtelingenvraagstuk'

“De meeste mensen die hier asiel aanvragen,” zegt Dorine Manson, directeur ViuchtelingenWerk, in het
jaarverslag van 2015 “gaan deel uitmaken van onze samenleving. Laten we er sdmen voor zorgen dat zij zo
snel mogelijk mee kunnen doen.’

Op de themabijeenkomst zal een medewerker van Vluchtelingenwerk Haarlemmermeer ons vertellen hoe
deze organisatie vluchtelingen helpt een nieuw bestaan op te bouwen.

Ook horen wij over de vluchtelingenproblematiek over de hele wereld. Enkele vluchtelingen die al langer in
Mederland zijn vertellen over hun ervaringen.

Uiteraard is er alle gelegenheid om met onze gasten in gesprek te gaan. Denkt u er wel eens aan om
vrijwilliger te worden bij ViuchtelingenWerk dan raden wij u zeker aan om te komen.

datum en tijd: 13 oktober van 14.00 - 16.00 uur

locatie: parochiehuis, Kruisweg 1073

kosten: vrijwillige bijdrage voor koffie en thee.

Inlichtingen:  }j.bergsma@live.nl of tel. 565.24.00

Samen in Gesprek wordt georganiseerd door de Katholieke Bond voor Ouderen i.s.m. de parochie.

Hoe moet het verder met Nederland?

We spreken met elkaar onze zorgen, angsten en hoop. De
talentvolle politicoloog Kiza Magendane [Congo, 1991) is te gast
om ook zijn visie te geven,

Kiza Magendane is in Congo geboren en woont sinds 2007 in
Nederland. Hij studeert Politieke Wetenschappen en is blogger bij
0.3 de Volkskrant en One World.

Hij houdt zich daarnaast bezig met alles wat met verbinding te
maken heeft en werkt momenteel aan zijn eerste boek:

De Zoektocht naar de Nederlander.

Donderdag 13 oktober 20.00-21.45 uur,

De Lichtkring, Lunenburgdreef 70.

Informatie: c.wessel@pghoofddorp.nl

Kiza Magendane 9



MNa een gezellig druk Open Huis, is het seizoen voor de kerk, maar zeker
ook voor de boekwinkel weer begonnen. Onze winkel ligt vol met heel veel
mooie boeken maar ook zeker een flink aantal prachtige cadeauartikelen.
Weet dat u altijd welkom bent in onze boekwinkel, en dat we vanaf nu ook
elke eerste zondag van de maand na de zondagmorgenviering open zijn.

Inspiratiedag

Kom en laat je verrassen op de Inspiratiedag op
weg naar kerst.

Zaterdag 1 oktober van 10.00-15.00 uur

Een dag bedoeld voor iedereen die zich thuis, op
school, of in de kerk, op een creatieve manier wil
voorbereiden op het Kerstfeest. De boekwinkel is
ons “home’, Het Fundament wordt ingericht als
Adventsmarkt; met workshopruimtes, koffiecorner
. en een creativiteitsplein, We hebben leuke gasten
die iets kunnen vertellen en laten zien over
Geloven thuis, liturgisch bloemschikken en
projecten voor in de kerk. Tijd: 10.00-15.00 uur.

Schitterend verhaal

De Bijbel staat vol met de prachtigste verhalen.
Het is alleen niet altijd even makkelijk om de
grote lijn te blijven zien. In september is een

Schitterend verhaal verschenen, een prachtig : - ; -
boek waarin auteur Kevin DeYoung en illustrator ‘ SCRITTEREND *
Don Clark de kernboodschap van de Bijbel tot [l S ——
leven laten komen. Hierdoor ontstaat een -
bijzondere ontdekkingstocht door de Bijbel, van
paradijs tot de nieuwe hemel en aarde.

"R

Schitterend verhaal staat vol levendige,
kleurrijke illustraties die de verhalen extra
bijzonder maken.

Het boek is geschikt voor kinderen van 5 tot 11 jaar, om voor te lezen of
juist om zelf te lezen. Maar ook voor iedereen buiten deze doelgroep is
Schitterend verhaal met zijn prachtige vormgeving een waardevolle
aanwinst om in de boekenkast te hebben staan.

KINDERBOEKENWEEK

5-16 OKTOBER

ey ¢ —— o o — pW#

De Kinderboekenweek van 2016 start op woensdag 5 oktober 2016. Het
thema van deze week is Voor altijd jong! Over opa's en oma's.

Breng samen met uw kleinkind in deze week eens een bezoekje aan onze
kinderboekenzolder, geniet van de mooie collectie kinderboeken.
Wij zorgen voor een glaasje limonade en een kleine attentie.
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Rome

Een schatkamer van barmhartigheid

In dit heilig jaar wil ik met u op zoek gaan naar oude,
ongekende en soms vergeten schatten van de kerk.
We doen dat in Rome zelf. Ik schrijf u de verhalen,
ontroerend en aangrijpend. In filmpjes neem ik u
mee naar oude pleintjes en straatjes, kerken en
paleizen. Al die schatten die we lezen, zien en horen
getuigen ervan hoe rijk we zijn aan barmhartigheid.
Een barmhartigheid die van God komt en van
mensen. Een barmhartigheid die wij op onze beurt
ook mogen doorgeven aan anderen.

Een barmhartige paus
http://academie.wvnb.nlfindex.php?sp=38

Clemens was de derde opvolger van Petrus. Hij was
paus rond het jaar 100. Vele mensen kon hij met zijn
mooie preken bekeren tot het christendom. Maar
toen hij de vrouw van de burgermeester bekeerde
was voor de politie de maat vol.

Ze kwamen hem arresteren. Toen de agenten echter
zijn huis binnendrongen werden ze meteen met
blindheid geslagen. En met hun blinde ogen grepen
ze een pilaar in plaats van Clemens. Toen Clemens de
mannen zo zag sjouwen aan een klomp steen, genas
hij vol medelijden de agenten. Dat werd hem
natuurlijk wel fataal. Hij werd opgepakt en hij werd
verbannen naar de Krim. Daar moest hij in de mijnen
werken.

Clemens kon het preken niet laten. Hij bekeerde en
doopte vele medegevangenen. En ook hier liep het
niet goed voor Clemens af. Hij werd opnieuw
veroordeeld. Met een anker om zijn hals werd hij in
zee gegooid.

Inmiddels was hij bekend en geliefd geworden bij
heel de bevolking van de Krim. Alle mensen kwamen
naar het strand toe om te bidden. Teen het echter eb
werd, zagen de mensen een zandbank ontstaan. En
op dat zandeilandje stond een huisje, een kapelletje
gebouwd door engelen. Voor de kapel zat op een
stoel Clemens.

Van heinde en ver kwamen de mensen kijken en
bidden. Zo gebeurde het op een dag dat een
jongetje zoek was geraakt. Het was de zee
ingelopen. Toen het laag tij werd en het kapelletje
zichtbaar werd, zagen de mensen aan de voeten van
Clemens een jongetje in het zand spelen. Clemens
had het jongetje gered.

Deze prachtige verhalen
vinden we terug op fresco’s
in de kerk van Clemens.
Waar eens het huis van
Clemens was zijn er twee
kerken op elkaar gebouwd
boven het oorspronkelijke
huis. De middelste kerk
werd rond het jaar 1080
verwoest door de
Moormannen.

En boven deze verwoeste kerk werd een nieuwe kerk
gebouwd. Honderdvijftig jaar geleden werd de
verwoeste kerk weer ontdekt en gerestaureerd. In
deze kerk zien we de prachtigste fresco's met de
verhalen van Clemens.

Als u met eigen ogen dit alles wilt zien, weet u dan
welkom om met mij mee naar Rome te gaan.

Maogelijk is er nog plaats in de oecumenische reis van de
Raad van Kerken Hoofddorp van 14 t/m 19 oktober.

Rob Mascini

Theoloog en diaken van het bisdom Haarlem-
Amsterdam,

Gids bij de VNB

Informatie: wwwikerkeninhoofddorp.nl

Bedevaart naar Heiloo
(beknopte herhaling van artikel in Info nr. 5)
Op dinsdag 25 oktober gaan de parochies van de
regio's Haarlemmermeer en Meerliede een
bedevaart maken naar Onze Lieve Vrouw ter Nood

in Heiloo.

Op pagina 9 van Info nr. 5 vindt u de de nodige
informatie over opgave, kosten etc.

De uiterste inschrijfdatum is 10 oktober 2016!



vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweq 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

OVERZICHT VIERINGEN KERK EN KAPEL | OKTOBER - 29 OKTOBER

Za 1okt 19.00: Woord- en Communieviering; pastor R, Mascini; Gemengd koor
- Lisette van der Lingen; Dick van der Geest

Zo 2okt 10.00: Jongerenviering; pastor R. Mascini; Vrolijk Vuur; M25
- Overl. ouders Koning- Beers; Jan en Bep Rijke- Visser en overl. fam.; Wim Beers
Hein Stricker

Di 4okt 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk; Jeanne Dijkstra- van Stein

Do 6 okt 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Za Bokt 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Joannes Cantorij

Zo 9 okt 10.00: Woord- en Communieviering; parochianen
- James Zitter; Gerrit en Rie Vork

DI 11 okt 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Do 13 okt 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 15 okt 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor

- Joke Kreike- van der Kolk

Zo 16 okt 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Vrolijk Vuur
- To de Rooij- van der Viugt

Di 18 okt 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Do 20 okt 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Za 22 okt 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Joannes Cantorij
Zo 23 okt 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor
Di 25 okt 18.45: Rozenkrans

19.15: Viering

- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Do 27 okt 1B.45: Rozenkrans

19.15: Viering
Ter informatie vogende Info

Za 29 okt 19.00: Eucharistieviering; pastor R. Mascini; Joannes Cantorij
Afscheid van Maria Perry, als Cantor

Zo 30 okt 10.00: Jongerenviering; pastor R. Mascini

Op donderdag 3 november begint 'Preek in de week'.

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11,00 tot 12.00 uur.
12 In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t'm vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur



Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

Zondag 9 oktober 12.30 uur: Filippijnse viering
Zondag 16 oktober 12.30 uur: Filippijnse viering

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het
Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur. De eerste zaterdag van de maand om 16.30 uur.
Er is geen viering op de zondag na de eerste zaterdag van de maand.
Zaterdag 1 oktober om 16.30 uur: Eucharistieviering; pastor R. Mascini.

Doopgesprekken
Voor de doopgesprekken oktober/november kunt u bellen naar het secretariaat.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u beide avonden
meemaakt. Opgave voor het doopgesprek bij het secretariaat, zodat wij weten hoeveel
personen aanwezig zijn.

Bij voorkeur op woensdag of donderdagmorgen tussen 9 en 12.00 uur. Tel. 56 381 45
U kunt cok langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Kerkdiensten Spaarne Gasthuis

Elke zondag vindt in de kerkzaal in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp een kerkdienst plaats.
Het is een dienst van Woord en Tafel met een cecumenisch karakter. Iedereen is welkom,
zowel patiénten alsook bezoek. De kerkzaal bevindt zich op de begane grond naast het
restaurant (volg route 21). De kerkdienst begint om 10.30 uur.

Zondag 2 oktober om 10.30 uur
Voorganger is pastor Alie Hoekman. De zang wordt cndersteund door de cantores Loes en
Theo Braak-Pedroli en organist Teun Zondag. (avondmaalviering)

Zondag 9 oktober om 10.30 uur
Voorganger is pastor Alie Hoekman. De zang wordt ondersteund door het Interkerkelijk Koor
Melody uit Monnickendam. (avondmaalviering)

Zondag 16 oktober om 10.30 uur
Voorganger is pastor Frans Bossink. De zang wordt ondersteund door het Interkerkelijk Koor
Aalsmeer. (communieviering)

Zondag 23 oktober om 10.30 uur
Voorganger is ds. Petra Renes. De zang wordt ondersteund door de Petracantorij.
(avondmaalviering)

Zondag 30 oktober om 10.30 uur
Voorganger is pastor Frans Bossink. De zang wordt ondersteund door het Gemengd Koor
Joannes de Doper uit Hoofddorp. (communieviering)

Zondag 6 november om 10,30 uur

Voorganger is pastor Alie Hoekman. De zang wordt ondersteund door de cantores Loes en
Theo Braak-Pedroll en organist Teun Zondag. {(avondmaalviering)

1
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Het is nog rustig bij de kramen

Wethouder Nederstigt spreekt enige
woorden alvorens de plaquette
Groene Kerk te onthullen

Mede door het fraaie weer was het
lekker druk op het plein voor de
kerk




Open Huis (vervolg)

«

Handtekeningenactie van
Amnestie International

»? 2

.- l‘-"
»

Werkgroepen presenteerden zich zoals
Kinderwoorddienst & Familievieringen

Filipijns koor

Ook zocht men ontspanning zoals hier op de
Jeu de Boules baan
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In het RK-abc worden begrippen uit
de katholieke traditie toegelicht. In de
maand oktober staat Franciscus van
Assisi centraal, naar aanleiding van
zijn naamdaq op 4 oktober (Wereld-
dierendag).

Dieren in de Bijbel

Op 4 oktober vindt jaarlijks Werelddierendag
plaats. Op deze dag in 1226 werd het lichaam
van Franciscus in een processie door de

stad gevoerd naar de kerk van San Giorgio

in Assisi, waar hij begraven werd. Franciscus
bekommerde zich om het lot van de dieren.
Vogels, vissen, zocgdieren en insecten, allemaal
hebben ze een plekje in de Bijbel. Hieronder
vind je de vijf dieren die het meest voorkomen
in de Bijbel:

1. het schaap (275 keer)
2. het paard (172 keer)
3. de geit (156 keer)
4. de leeuw (132 keer)
5. de ezel (111 keer)

-

Tekst: Krist Ensing

AN

Franciscus van Assisi

Francesco Bernardone
groeide als jongen op
in Assisi. Zijn vader
was textielkoopman
en het ontbrak
Francesco aan niets.
Hij droomde van een
toekomst als ridder en
nam als twintigjarige
deel aan de oorlog
tegen de stad Perugia.
Hij werd gevangen
genomen en verbleef
onder vreselijke
omstandigheden in
een kerker, totdat zijn vader hem vrijkocht. Ziek
en een illusie armer keerde Francesco terug naar
Assisi,

Een paar jaar later sprak Christus in het vervallen
kerkje van San Damiano vanaf een kruisbeeld tot
herm: “Herstel mijn kerk" Francesco begon het
kerkje te restaureren en de Blijde Boodschap te
verkondigen. Hij leidde een leven van radicale
armoede en zelfopofferende naastenliefde. Tot
aan zijn dood in 1226 bleef Franciscus voor zijn
idealen strijden. Twee jaar na zijn dood werd
Franciscus heilig verklaard.

Franciscaanse pausen

Een viertal ltalizanse volgelingen van Franciscus
van Assisi heeft het in het verleden tot paus
geschopt. De eerste franciscaanse paus was
Micolaas IV (dertiende eeuw). De tweede was
Sixtus IV ((vijftiende eeuw). Ook paus Sixtus V was
een franciscaan (zestiende eeuw). Paus Clemens
X\ is tot op heden de laatste franciscaanse paus,
die in 1769 de Heilige Stoel in bezit nam. Maar
geen van deze pausen koos de naam Franciscus,
Heel vemrassend koos de huidige paus, die geen
franciscaan maar jezuiet is, wél voor de naam
Franciscus. Hij zei te verlangen naar een‘arme
kerk voor de armen Dat is een van de redenen
waarom hij zich vernoemd heeft naar Franciscus
van Assisi.




Eerste communie project
H. Joannes de Doper parochie Hoofddorp

"BLIJE DIT DOEN"

misdag 11 okt
20:00 uur

info avond,
Parochiehu:

Zit je in groep 4 van de basisschool en wil je meer weten
over het katholieke geloof en ben je nieuwsgierig
naar de verhalen uit de bijbel?

Doe dan mee aan het eerste communie project van
de H. Joannes de Doper parochie.

Voor meer informatie kijk op de website: www.hjoannesdedoper.nl
of neem contact op met het secretariaat 023-5638145
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Werken aan vrede

Inspirerende lezingen van vredeswerkers en
een vredesmarkt

Franciscaanse Beweging

Van der Does de Willeboissingel 11
5211 CA 's-Hertogenbosch

tel. 073-6131340
www.franciscaansebeweging.nl

VREDE EM ALLE GOEDS
Franciscaanse Beweging

Op zaterdag 8 oktober organiseert de Franciscaanse
Beweging in s-Hertogenbosch een inspirerende
middag over vredesinitiatieven. Dat doet ze naar
aanleiding van het jaarthema dat ze dit jaar heeft,
vredelievend. Lezingen van nationale en
internationale sprekers, een vredesmarkt, muziek en
activiteiten zijn allemaal onderdeel van het
programma. De middag begint om 12.30 uur en
duurt tot ongeveer 18.00 uur.

Op deze inspirerende middag vertellen verschillende
mensen hoe zij werken en bijdragen aan vrede.
Daarbij inspireren ze u om u ook in te zetten voor
vrede. Want iedereen kan werken aan vrede!
Opening van de middag is in handen van Markus
Heinze. Hij is franciscaan en directeur van de
internationale lobbyorganisatie Franciscans
International van de franciscanen die zich bij de
Verenigde Maties in Geneve en New York inzet de
stemn van de allerarmsten te laten horen. Hij komt
speciaal uit Geneve naar Mederland voor zijn
bijdrage aan deze middag. Andere sprekers zijn Said
Bouharrou en Willem Marie Speelman. Bouharrou
stond aan de wieg van de Nijmeegse
vredesverklaring en zal vertellen over zijn missie en
inspiratie. Speelman is directeur van het
Franciscaans studiecentrum en vertelt over hoe
Franciscus aan vrede werkte. De laatste lezing komt
van Hans Kaldenbach. Hij laat deze middag zien dat
het werken aan of het bewaren van vrede ook een
individuele aangelegenheid is. Deze middag laat hij
deelnemers door middel van een simulatie ervaren
hoe het is om ergens als nieuwkomer binnen te
komen.

Gedurende de middag is er ook een vredesmarkt.
Daar presenteren verschillende organisaties zich die
zich landelijk of lokaal inzetten voor vrede. In de
pauze van het programma kunt u een
vredeswandeling langs de Dommel maken of
genieten van de muziek van Klezmerensemble
Klezmajeur.

Meer informatie op www.franciscaansebeweging.nl,
daar kunt u zich ook aanmelden.

De Franciscaanse Beweging brengt mensen samen die
zich aangetrokken voelen tot het gedachtegoed van
Franciscus en Clara van Assisi. Hun levenswijze inspireert
om eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend
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door het leven te gaan. Zij hechtten niet aan status of
materie en hadden onvoorwaardelijk lief. Hun compassie
heeft velen in het hart geraakt, en doet dat tot op de dag
van vandaag. Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig,
betrokken, kwetsbaar en vredelievend.

MOZART WEER EVEN TERUG IN NEDERLAND

COV Haarlem brengt Requiem van Mozart
Woensdag 9 november 2016, 20.15 uur,
Philharmonie Haarlem

In 2016 is het 250 jaar geleden dat de jonge
componist Welfgang Amadeus Mozart acht
maanden in Nederland woonde. Ter gelegenheid
hiervan brengt de COV Haarlem diens beroemde
Requiem in O minor ten gehore, in de grootste
concertzaal van Haarlem. Deze laatste, onvoltooid
gebleven compositie van Mozart behoort tot de
meest geliefde en gewaardeerde werken van de
Oostenrijkse componist. Het werk werd voltooid
door zijn oud-leerling Frans Xaver SUBmayr.

Het programma wordt aangevuld met de Missa
Brevis in A-dur van Johann Sebastian Bach. Een van
zijn zogenoemde Lutherse Missen. Kenmerkend voor
deze missen is dat zi) ‘slechts’ bestaan uit een Kyrie
en een zeer omvangrijk en expressief vormgegeven
Gleria.

Reserveer snel kaarten via: tel. 023 - 5262293 of
e-mail: covhaarlem@hotmail.com

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar
onze website: www.covhaarlem.nl

Gedoopt

Jan Fares ;

Julien van Turnhout

Opbrengst Collectes

13 en 14 augustus € 57537
20 en 21 augustus

27 en 28 augustus €619,55
3 en 4 september € 895,33



Bezinnings-

centrum Welkom in De Stal

Staxl

op de Kaag

Julianalaan 13a
Kaag

De christenen van het Nabije Oosten, de
oudste kerken
woensdagmorgen 5 cktober 2016

Eeuwenlang wisten we nauwelijks wie ze
waren: de Syrisch Orthodoxe kerk, de
Chaldesuwse kerk, de Armeense kerk, de
Koptische kerk en nog vele andere kerken. Ze
leken verstopt in de woestijn. Ze leefden in
stilte, verborgen tussen een bevolking die
voornamelijk moslim is, Wie zijn deze
christenen? Hoe hebben zij de eeuwen
kunnen overleven? Rob Mascini komt er over
vertellen en gebruikt daarbij mooie foto's.
Datum: woensdag 5 oktober, Tijd: 10.30-12.00
uur. Begeleider: Rob Mascini.

Workshop Speksteen

zaterdag 15 en 22 oktober

Werken in Speksteen, is een fascinerende
bezigheid. Van een ruwe steen maakt u een eigen
glad gepolijst beeld. U leert met beitels, raspen
en schuurpapier de steen te bewerken, waarbij
vormgevingsaspecten en bewerkingstechnieken
uitgebreid aan de orde zullen komen. lrene
Prager geeft deze workshop speksteen. De
cursus bestaat uit twee ochtenden.

Tijd 10.00-12.30 uur. Prijs € 30,-

Tijdig aanmelden via:

info@destalopdekaag.nl

Een serie beelden van 8 vrouwen
uit de Bijbel, tijdelijk te zien in de

tuin-Hgofddorp

In het Eikenlaantje in de Bijbelse tuin zijn in de
maand augustus opnieuw twee beelden
geplaatst. Het zijn Rachab en Debora. Beide zijn
gemaakt door de zusters van het Liobaklooster.
Ze blijven net als de andere vrouwenbeelden in
het Eikenlaantje tot het voorjaar van 2017 in
Hoofddorp. Daarna verhuizen ze naar de Kaag.

Rachab

Het verhaal van Rachab kunt u in de Bijbel
lezen in het boek Jozua. In hoofdstuk twee
staat het verhaal over twee spionen die er
door Jozua op uit worden gestuurd om
Jericho te verkennen. Rachab verleent de
mannen enderdak en helpt hen viuchten.
Tijdens de inname van de stad hangt zij een
rood koord uit haar venster, zodat de mannen
weten dat Rachab daar woont. Op deze
manier wordt Rachab en haar hele familie
gered, Rachab wordt ook genoemd in het
geslachtsregister van Jezus.

Debora

Het verhaal van Debora is te vinden in het
boek Rechters. Debora was profetes maar ook
een rechter. Ze sprak recht zittend onder de
Deborapalm. Haar verhaal kun je lezen in het
Bijbelboek Rechters, hoofdstuk 4. Hoofdstulk
vijf is geheel gewijd aan het lied dat ze samen
met Barak zong na een bizarre overwinning
op koning Jabin.

Wie weet organiseren we nog een tweetal
bijeenkomsten rond deze vrouwen,
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Word eerstegraads docent Godsdienst en

Levensbeschouwing en kieswvoor de universitaire
master Lerarenopleiding van

de School of Catholic Theology in Utrecht

Bezoek ons Open Huis in Utrecht op 13 oktober 2016:

. tilburguniversity.edu foca-2016
o En / Of
1 neem deel aan het congres Orthodoxie versus Fundamentalisme

in Utrecht op 17 en 18 januari 2017: www.orthfund.nl
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Repair Cafés in Haarlemmermeer
weer van start

Met een feestelijk start met poppendokter en
fietsreparateurs in De Meerkoet in Lisserbroek op 24
augustus jl., zijn de Haarlemmermeerse Repair Cafés
aan een nieuw seizoen begonnen. Er zijn er nu vier,
naast Lisserbroek in Hoofddorp, Nieuw-Vennep en
Zwanenburg-Halfweg. Ze zijn één keer in de maand
open, elke week een andere plek, maar wel allemaal
met dezelfde tijd: van 13.30 - 16,00 uur.

‘Dit seizoen gaan we hard op weg naar de 2000-ste
reparatie in het oudste Repair Café, in De Ark in
Hoofddorp, vertelde Els Berk, voorzitter van het
bestuur, op de zomerborrel, Repair Café De Ark
begon in mei 2013 en houdt een aardig permanent
aantal reparaties. In 2015 waren dat er 368 (in 2014
374), waarvan 284 elektrische apparaten en 54
fietsen. 'Hoofddorp is topper qua fietsen!; lacht
bestuurslid Rien Wattel. ‘In De Ark werken we met 18
vrijwilligers (in 20714 ook), het slagingspercentage
van de reparaties ligt tussen de 50 en 60%. Maar ook
als het niet gemaakt kan worden, zijn mensen vaak
blij: “weten we zéker dat het weg kan"

Ook in de andere Repair Cafés klinken soortgelijke
verhalen en getallen.'Het bewijst dat ze in een
behoefte voorzien in deze wegwerpmaatschappij.
Veel mensen willen daar tegenin gaan, of moeten
wel omdat ze te weinig geld hebben; aldus Els Berk.

Het eerste Repair Café in Zwanenburg-Halfweg was
op dinsdag 13 september jl., CEA De Hoek,
Plantsoenlaan 2, in Hoofddorp op woensdag 21
september in De Ark, Muiderbos 36 en in Nieuw-
Vennep op vrijdag 30 september, Wijkcentrum
Linquenda, steeds van 13.30 - 16.00 uur.

MNa de eerste in september gaan de Repair Cafés
verder met het zelfde schema:

- elke 1e zaterdag in Lisserbroek,

- 2e dinsdag in Zwanenburg,

- 3e woensdag in Hoofddorp en

- laatste vrijdag in Nieuw-\ennep,

Alle reparaties gebeuren gratis, maar wel wordt een
bijdrage naar vermogen gevraagd. Daarvan wordt
bijvoorbeeld een betere naaimachine gekocht. Want
Repair Cafés draaien zonder subsidies of andere
inkomsten van buiten af.

Alle informatie is te vinden op de Facebook-pagina
van Repair Café Haarlemmermeer.

Met pastor Rob Mascini naar Rome!
Een adventsreis van 9 tot 14 december

In de dagen voor Kerstmis ga ik met een kleine
groep mensen naar Rome. Samen gaan we de stad
bekijken en de heiligdommen bezoeken. We zullen
zien hoe belangrijk het Kerstfeest in Rome is. En we
zullen ons laten inspireren door de oudste
afbeeldingen die er van de geboorte van Christus
zijn. Het zijn prachtige mozaieken en esuwenoude
fresco’s.

Matuurlijk zullen we de paus ontmoeten en zullen
we de eucharistie vieren in de Friezenkerk.

We dwalen door de oude straatjes van de stad.

We bezoeken de grote monumenten. En ik breng u
naar de plekjes waar de gewone toeristen niet
komen, het huisje van Petrus, zijn graf diep onder de
sint Pieter, prachtige onbekende kerkjes en pleintjes.
En natuurlijk rusten we uit op de terrasjes die in die
tijd vaak nog open zijn en in ieder geval gezellig zijn
en verwarmd.

U kunt zich nog bij ons aansluiten.

Meer informatie kunt u bij de VMB (Vereniging
Mationale Bedevaarten) krijgen (073-6818111,
www.vnb.nl). Daar kunt u zich ook opgeven.
Matuurlijk mag u ook mij altijd bellen (023-5291484).

Pastor Rob Mascini

Marthagroep

Woensdag 5 oktober zijn de dames van de
Filippijnen aan de beurt om de kerk schoon te
maken.

Woensdag 2 november de dames Dekkers, Ruiter en
van Roode.

Contactpersoon: Mw. van Roode tel. 5612243,
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Parochie breed

o, BANNEUX
:gf.f’ Notre Dame

Ook in 2016 organiseert het Banneuxcomité
van het Bisdom Haarlem weer een
5 daagse bedevaart (Ziekentridutim)
naar OLV. van BANNEUX
in de Belgische Ardennen, alwaar Maria
in 1933 8 maal is verschenen als
“DeMaagd der Armen”
aan het toen 11 jarige meisje Mariétte Beco
De reis wordt gemaakt per touringcar,
waaronder een rolstoelbus en begeleid door
vrijwilligers, zoals een arts, geestelijken,
verpleegkundigen, verzorgsters en
brancardiers.

Het deelnamebedrag is € 275,-- per persoon,
waarbij inbegrepen: Reisverzekering, volledig
pension in de Hospitaliteit, en eten
en drinken tijdens de reis,

De datum is:
van vrijdag 7 t/m dinsdag 11 oktober met
inbegrip van de reisdagen
Nadere inlichtingen of opgeven bij:
Mw. |. Brouwer-Schrama, tel. 023 - 5634678

Wal deed Ged vesydal de wejeld
g,wuwt:[’ weyd?

Paus Franciscus antwoordt in dit boek openhartig
op vragen van kinderen uit alle we
Een geschenk voor kinderen en volwassene

Formaat 21 x 21 cm, 72 pag. Verkrijgbaar bij elke
boekhandel in Nederland en via boekhandel Berne:

www.berneboek.com W;fggﬂ"

ﬁ MISSI0 . .

Steun parochies wereldwijd

MISSIO Wereldmissiemaand
2016: FILIPPIJNEN

Getuigen van barmhartigheid

In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio/
Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de
katholieke gelovigen in de Filippijnen.
Matuurrampen, armoede en arbeidsmigratie zijn
slechts enkele van de problemen in dit land.

Land van tyfoons

Steeds weer worden de Filippijnen getroffen door
zware tropische stormen. In 2013 raast de
supertyfoon Haiyan over het land en laat een spoor
van vernieling na. Duizenden mensen vinden de
dood. Degenen die het overleven hebben niets
meer, Geen huis, geen bezittingen, geen
bestaansgrond. Zoals de vissersgezinnen aan de kust
van Tacloban.

Armoede: Leven op straat of naar het buitenland
De armoede in de Filippijnen is groot. In Manila
leven veel mensen op straat, zoals Guillermas Vitmy.
Zij leeft er met haar driejarige zoon Danielo en
verdient met de fietsriksja als taxi wat geld. 's Avonds
slapen ze in de riksja. Veel anderen, met name
vrouwen, zoeken noodgedwongen hun toevlucht in
het buitenland. Vaak worden ze uitgebuit en krijgen
ze te maken met seksueel geweld.

Getuigen van barmhartigheid
Missio/Pauselijke Missiewerken steunt dit jaar
diverse projecten van religieuzen in de Filippijnen.
Zij laten Gods barmhartigheid zien in hun handelen,
zij zijn getuigen van Gods barmhartigheid. Hun
voorbeeld is een inspiratie voor ons,

Zo hebben de Missiebenedictinessen het initiatief
genomen tot de bouw van een nieuw dorp voor de
vissersfamilies in Tacloban. En in Manila is zuster
Cecille Ido de drijvende kracht achter het
gezinscentrum Tuluyan; waar dakloze gezinnen
worden opgevangen en weer op weg geholpen.

Help onze medegelovigen in de Filippijnen in hun
streven naar een menswaardig bestaan.

Geef aan MIS510/Pauselijke Missiewerken in de
collecte op Missiezondag 23 oktober of stort uw
bijdrage op NL&5 INGE 0000 0015 66, t.n.w. MISSIO
Wereldmissiemaand, te Den Haag.

Meer informatie: www.missio.nl



Peter van der Gesst
Telefoon: 023-5634906
Mobiel: 06-55360706

B: petervdgeest@hetnet.nl

Zoals: Kozijnen en deuren in hout en kunststof
Meubels voor binnen en buiten, naar uw idee
Leveren en plaatsen van schuur en schutting

Alle voorkomende klussen binnen-en buitenshuis.

_.fﬂ'\,r’Vun der Geest

Baamsiersiraat 41, 2131 ZA Hoofddorp
E.v.EK. 34100586, Bank: NL38 REBO 0155 5440 12 EUR.

Welkom in onze wereld

FIETS W ERELD

HOOGMA FIETSEN TUSSENWEG 4547 HOOFDDORP

OEFS553230 WWW. HOOGMA.NL DL TM WA 3 TOT 18 UUR ZA. TOT 17 UUR

K“iIB lmol KB()

De Belangen Ovganisatie voor Senioren op lokaal niveau;
hulp bij belasting imvullen ;

korting op rijbewijskeuring:

korting op uw rorgeerzekering:

Eratis tjdschrift Nestor en EBO "Mear”™ Nieuws;
dealnamen aan vele activiteiten en evenementen;

dit &n nog vesl meer voor e=n betaalbane contributie van

. 25,00 per jaar.
mmﬂ" LID VAN DE KBD HAARLEMMERMEER!
Indiich : bed dministratie 023-5612229 of

I-dlmllbo Haarlemmermesr@ijbrandt.nl

Fliex fan wwe aduvevtentie staan  Fliex han ww advestentie staan

Fovmaat 52 x 54 mm

Inbichtinaen Pancchi coniaat  Inlichtinaen Pavachi R
Tel. 023 5635145 of e-mail naae: Tel. (23 5635145 of e-mail naax:

ToudoSao.

yoga lifestyle

yoga cursussen in Hoofddorp
door Dewi Gunther-Soedibyo

www.tadasana.nl .
023 - 561 81 66 &=

Natuursteen
Glas
Brons
Urnen

GEDENKEN IN STIJL

Bel voor een afspraak: Monumenti
Burgemeester van
Stamplein 294
2132 BH Hoofddorp

www.monumenti.nl Tel: 0232 23020469

punweg

wilraartorg sings 1111

Afscheid nemen is iets heel persoonlijks...

Wij nermen de tijd, ruimte en aandacht om een
passend afscheid vorm te geven.

Dunweg Uitvaartzorg

Achterweg 40, 2132 BX Hoofddorp
Tel: 023 563 35 44

info@dunweg.nl

www.dunweg.nl

Fovmaat 52 x 54 mm

Spannenburg 42

Valeriya Zakopay

Pianoles voor iedereen




dieTeNpUzZzeL

Maak de negen woorden af
door in de hokjes een
dierennaam in te vullen.
Als je de beginletters van

¥ @i -
e et X B @ k-
Dﬂ" ITJ.'::‘II“:I'pn Van K".'v'}f-:-"
e 'NDl.'Jnn - bkl
g tin een

% boven naar beneden leest,
e EHCE K i e e

o weet je hoe het lied van
. o ) Franciscus heer,
Afgelopen zondag liep er een rivier doulr ze ;p De hint helpt je op weg,
kerk! Het kwam zo. De muizen en ik, Kikker, :
luisterden naar de pastoor. Hij vertelde over 1. %:"i—r tl_WIT S CIEEE o Koning van de dieren
de heilige Franciscus, die lang geleden in Italig =2+ M€t SiUrven 7. Kleine vliegertjes

leefde en verliefd werd op de armoede, omdat 3. Met manen

8. Zwart-witte vogel

Jezus ook arm was: “Franciscus leefdeinde % Lt mps 9. Postbodes
3 i k 5. Lastdier
vrije natuur en loofde God. Dieren uit het veld ~_
waren zijn vrienden. Vogeltjes fladderden om _:!_ |P| a Id h
hem heen als hij buiten liep” En de pastoor | 2] hiuild
riep: "Kunnen WIJ dat nog, God ontmoetenin |3fn i) ||
elk schepsel?” Toen gebeurde het. Hij gafeen  |[4|nlalclhlt!
seintje aan mevrouw Bontje achterin de kerk  [g] blrlulg
en zij zette de deuren, dlle deuren, wagenwijd 6 blelk
open. De mensen hoorden het gekwetter van 7] Blelals
vogels buiten, er kwam een duif naar binnen ==
en toen een hondje. Zelfs het buurtkonijn & L ?
durfde snuffelend over de drempel. “Dat gaat 9 tlill

zo maar niet’, mopperde meneer Stakemaat =

die altijd achterin zit. q U}
“Wij 60k!” juichten de muizen en renden

naar voren, achter het hondje aan. Over het ; o
rumoer heen zei de pastoor: “Geloofd bent U, Dank U voor de zon die aan de hemel pr.“!_]kl
Heer, met al uw schepselen, de zon, de maan, B e K.
de sterren, de vogels, de dieren, de wind en de Dar}k L w'?or‘de SIETTLN CR SRR de maan,
wolken! Gelootd bent U door ons, mensen!” die oneindig talrijk aan de hemel staan.
Ook de kinderen mochten naar voren komen, ~ Dank U voor seizoenen, wolken, elk soort weer.
Het rumoer hield op en veranderde in een Dank U voor het vuur en voor het water, Heer.
grote glimlach, Toen durfde ik, Kikker, ook Dank U voor de aarde die ons voedsel schenkt,
naar voren te springen. “En door Kikker!” riep  V0°T alle kleuren bloemen, I leer, die U bt:dﬁtnlft.
de pastoor. En toen stak er een applaus op, dat p Lol U_er fle mens diz o CuREEE 5,
klonk als een grote rivier. Dwars door de kerk! die geduldig omgaat met gebrek en met gemis.

gl h Dank U voor mijn lichaam dat eens dood zal gaan.
- . Z@d%?} \ Geef, dat mijn ziel dan in uw licht mag staan.

“Loof Hem, #on en maan,

.'pq‘,‘:i-llrium, cralende sterren! E

Loof God, alle schepselen, zij aan zij!
Een woord vah God en julliz Alles met zijn eigen stem, zing! Ook jij!
Wdren HtLTCr'IdPLT!-

Hij houd: jIIJ”:r.: ap je plaats [ : .
voor altijd en eetwig, A ur “u s
Hij stelr de wet waaragh niet wordr gerornd |

Uit Psalm 143




