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Uitgeverij Eigen Boek?

Op onze website kunt u alle informatie vinden die u nodig hebt voor
hat witgawvan enfof kopen van ean boak. Indien u toch nog vragan
hebt, kunt u ons bereiken per e-mail of telefoon:

Telefoon: 06 46278584
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info@uitgeverijeigenboek.nl
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Of neam nu contact op: +31(0)23 6326013
Geopand mas-vr 0E00-1700 wur

Lange Herenstraat 30-28, naby station Haarkem
wiww, troupinnatuurstean.nl

Telefoon: 023 - 562 70 10
(24 uur per dag, ook in
het weekend)

Wij zijn er voor u als
u ons nodig heeft.

Monuta Westerveld
Kantooradres
Fortweg 2C

2131 Wl Hoofddorp

wiww.monutawesterveld.nl
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van ca. 2500.

Redactieadres (alleen voor kopij)
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl
Kopij inleveren: Info nr. 8 véor 23 november 2016
Info nr. 1 voér 11 januari 2017

Info bezorging
(afhalen nr. @ donderdag 15 december;
Bezorgen uiterlijk vaor zaterdag 18.00 uur sv.p.)
- Bernhelm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
- Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos 38
-Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Weerdenburg 1
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen over de bezorging: via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp

gecopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

parochie gironummer NLOS INGB 0000172863
parochie banknummer NL70 RABO 0324501528
t.n.v. parochie H. Joannes de Doper te Hoofddorp

www.hjoannesdedoper.n|
www.kerkeninhoofddorp.nl

Boekwinkel Kruispunt

Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,
zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament

Beheerder: Rianne van Lent, tel. 0252 250333

Elke woensdagavond wordt een maaltijd geserveerd

Graag opgeven voor maandag 20.00 uur, Per e-mail of
telefoon; Fundament@kaagnet.nl of 0252 250333
Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon.

Kopij voor het volgende nummer moet binnen zijn
voor woensdag 23 november.

Dit is een editie van het parochiemagaZlN een uitgave
van stichting De Zalige Zalm.

Foto voorkant: Allerzielen

Info en Inhoud

Pastores:

C.Th.d. van Lent - Pastoor
Kruisweg 1071, 2131 CT Hoofddorp
tel. 023 5616437 of

06 51981165 in dringende gevallen
e-mail: cvlent@zonnet.nl
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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends of

op donderdag: contactpersoon Tiny Graafmans

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook in
het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u voor
vervoer bellen naar mw. K. Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152,

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt U voor hulp de PCI
benaderen. Met uw hulpvraag kunt U terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochiesadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve vrijwilligers,
Matuurlijk willen we dat blijven! Hebt u tijd en zin
om een actieve rol in onze parochie te spelen,
schroom dan niet om even een kijkje te nemen in
de boekwinkel en bij het parochiesecretariaat.
Daar ligt een map met vacatures, voor denkers en
doeners, er zit vast iets voor u bij!

Parochie - informatie en berichten

Van de Redactie

Beste lezers,

Het thema van deze Info is ‘Allerzielen) zoals u aan de
foto op de voorkant kunt zien. Jaarlijks worden op
deze dag, 2 november, onze dierbare overledenen
herdacht. We denken dan aan hen, aan al het goede
dat ze ons brachten en we vertellen elkaar hoe we hen
missen. In de viering van 19:30 uur noemen we hun
namen, soms hardop, soms in de stilte van ons hart,
daarna gaan we met kaarsjes naar de begraafplaats.
Daar verlichten we hun rustplaats, maar ook elkaar,
want het helpt als je het verdriet van jezelf en dat van
de ander kunt delen. S5oms met woorden, soms met
rituelen, soms door er alleen maar te zijn.

Voor de parochie breekt opnieuw een spannende tijd
aan. Grote veranderingen staan ons te wachten. De
pastarie zal vrij gemaakt worden voor nieuwe
bewoners, en, als het allemaal doorgaat, gaan deze
bewoners een belangrijke functie vervullen in onze
parochie.

Qok over ons kerkgebouw is veel te doen. Het kan de
kerkganger niet ontgaan, want het kerkplein ligt al
weken overhoop. Pastor van Lent schrijft over de
lekkage in het Fundament. Ook de verlichting van de
kerk wordt vernieuwd, en energie zuiniger. Dat past bij
een ‘'groene kerk®

Let u ook op de activiteiten van de Raad van Kerken
en die van de Boekwinkel, ze zijn steeds meer dan de
moeite waard!

Op pagina 15 kunt u de nieuwe vertaling van het
‘Onze Vader' lezen, zoals het de komende
adventsperiode wordt ingevoerd in ons Bisdom.

Tot slot willen we u ook attent maken op de
activiteiten in het Fundament, op bladzijde 19. Neemt
u er eens een kijkje, u zult verrast zijn.

We wensen u veel leesplezier en hopen u te
ontmoeten bij het vele wat er in onze bruisende
parochie te beleven is.

De redactie.

Verschijningsdata ParochiemagaZIN

Nr. Periode Inleveren Afhalen
Kopij bezorging

9 17-12 tot 04-02* 23 november 15 december

1  04-02 tot 04-03 11 januari 02 februari

*=2017



Pastoraal woord

Thunnissen Onderhoud bouwt aan
continuiteit

Deze mooie tekst staat bij de fotocollage die onze aannemer bij de
oplevering van het Fundament cadeau gaf. We waren er heel blij
mee. Je kon zien hoe er was gebouwd. Waar we niet zo blij mee
waren was de lekkage. Bij hoog grondwater stonden er plassen in
het Fundament. De aannemer bood aan voor veel geld een drain
aan te leggen om het grondwater weg te kunnen pompen en de
muur waterdicht te maken.

Dat werk kon beter door een ander gedaan worden, dachten we.
Wat kwam er aan het licht?

De gaten in de muren die vol met
gewapend beton moesten komen,
zaten niet vol. Er was een kier en het
betonijzer was niet met beton bedekt.
Achteraf ben ik blij met de plassen
water want anders waren we hier nooit
achter gekomen.

Voor de continuiteit van onze kerk
moeten alle andere betonnen dragers
van ons gebouw nagekeken en
hersteld worden. We mogen toch
aannemen dat Thunnissen zijn slogan
waar maakt.

Een nieuwe lente

In een artikel in het Katholiek Nieuwsblad spreekt pater Avin Kunnekkadan over de inzet voor de
Nederlandse kerk als ‘een nieuwe lente!

Het geeft mij hoop dat we in gesprek zijn over de komst van enige paters SVD in onze pastorie, Ik heb
hen leren kennen als deskundige en open mensen. Hun Nederlands zal anders zijn dan dat van Leo en
van mij, maar een internationale parochie als de onze zal dat zeker aankunnen.

Op het feest van Sint Maarten, de elfde van de elfde, komen de paters van 5VD met twintig man voor
een bijeenkomst en rondleiding door onze tuin en gebouwen. We zullen met hen eten in het
Fundament. Ik hoop dat ze daarna de knoop doorhakken en onze parochie komen versterken, Samen
met Leo Mesman en Rob Mascini en vele anderen kan ik hen dan helpen hier thuis te raken en
vruchtbaar te werken.

Grapje: Als ze me vragen hoe je mijn naam schrijft: Lente zonder einde - eind-e.

Pastor Kees van Lent



Parochie breed

Van het Parochiebestuur

Vertrekt Pastoor Kees van Lent
JA of NEE?

Tja, onze trouwe pastoor is
al 20 jaar onze herder. Maar
ook Kees raakt op leeftijd
(68) en is reeds AOW
gerechtigd maar nog niet
met pensioen!
Kees kan en wil eigenlijk
% - niet stoppen omdat zijn
2 "\ opvolging op zich laat
wachten, al voelt hij wel de
druk vanwege zijn leeftijd, het wegvallen van Leo en
de ongewisse toekomst,

Want wie neemt het stokje over? Parochianen die
Lec wat beter hebben leren kennen, weten wat hij
deed voor onze parochie. Het is voor iedereen
duidelijk dat Kees Leo's pakket niet volledig kan
overnemen. Het kerkbestuur heeft uitvoerig
gesproken over alle taken van Leo die deels zijn
verdeeld terwijl andere zaken stil zijn komen te
vallen. Qua opvolging van onze pastoor was het
beeld geruime tijd gericht op Paul Bindels. Maar
vanwege zijn studie tot priester zal die inwijding nog
ongeveer 2 jaar vergen.

Kees wordt geholpen door diaken Rob Mascini maar
ook Rob is al op leeftijd. Rob helpt enthousiast met
diensten maar is niet de opvolger voor Kees.
Vanwege deze situatie heeft een deel van het
kerkbestuur 22 februari overleg gevoerd bij het
Bisdom. Dit overleg had toen als eindresultaat dat
het Bisdom zich oriénteerde op Paul Bindels maar
dat is achterhaald. Al die tijd maakte onze pastoor
zich zorgen t.a.v. zijn opvolging en bleef rondkijken
en vragen.

Begin september kwam Kees in contact kwam met
SVD (Societas Verbi Divini) in persoon Avin
Kunnekkadan. Deze congregatie van paters is
geinteresseerd in de locatie en de parochie Joannes
de Doper. Maar zijn wij dat ook? Natuurlijk moeten
wij als bestuur nadenken over de opvolging maar
past e.ea.?

Kees zijn enthousiasme maakte dat hij wat op de
zaken vooruitliep en zijn vertrek werd al
aangekondigd in de lokale media. Ook werd de
dienst van 11september (Open Huis) o.a. samen met
Avin gedaan. Dat was misschien voor sommigen
onder ons toch even schrikken. Het bestuur is met 5
paters 5VD op 27 september in gesprek gegaan.

6

De paters willen graag dat Kees nog vijf jaar blijft en
hen ondersteunt.

Ook kan de overgang dan heel geleidelijk verlopen.
De paters willen graag zoveel mogelijk in het
huidige beleid van de parochie blijven en willen daar
ook de tijd voor nemen om dit goed te leren kennen.
Het was een positief gesprek waardoor het bestuur
in ieder geval deze mogelijkheid serieus verder gaat
onderzoeken.

Hierop aansluitend heeft op 30 september een
delegatie van het kerkbestuur gesproken met
bisschop Hendriks. Het bisdom is positief over de
paters van SVD en hun werk in Nederland. Zij zijn
inmiddels werkzaam in o.a. Den Haag en Amsterdam
en de ervaringen daar zijn positief.

De hisschop maakte ook duidelijk dat een pastoor,
onze Kees dus, op 75-jarige leeftijd met emeritaat
(pensioen) gaat, tenzij b.v. gezondheid vraagt om dit
eerder te doen. Eris dus voorlopig geen sprake van
dat Kees stopt.

Op de vraag in de kop van dit stukje kunnen we dus
duidelijk zijn: Ja, Kees vertrekt op termijn en nee,
voorlopig nog niet.

KERKverlichting

Zolang we ons kunnen herinneren kijken de
bezoekers al tegen de potjes aan die aan het plafond
hangen alwaar licht uitkomt.

Dit zijn energie
verslindende
gaslampen die ook
tijd nodig hebben
om tot volle sterkte
te komen. Tijdens
de verbouwing van
de kerk is er ook
gesproken over
het aanpassen/
verbeteren van de

kerkverlichting. Maar gezien de hoge kosten is dat
voorlopig op de lange baan geschoven door het
kerkbestuur, Ook een aangepast verlichtingsplan
heeft het niet gehaald totdat een gulle gever zich
meldde. Het Is niet zo dat het corspronkelijke plan
uitgevoerd kan worden maar wel een belangrijk
deel. Wel mooi dat dit nu kan in aansluiting op het
‘Groene Kerk' zijn. De nieuwe verlichting zal n.l. veel
energie zuiniger zijn dan de bestaande lampen.

Het plan is om met de werkzaamheden te starten in
week 39,

Hiermee wordt er weer een stap gezet in lijn met
‘Laudato si’ En vieren we KERST in een andere sfeer.

Peter van der Kamp
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Welkom Paters van 5.V.D. (vervolg)

In de vorige INFO heeft u kunnen lezen over het
ontstaan van de Congregatie van Het Goddelijk
Woord en de Nederlands/Belgische Provincie.

De volgende zuster congregaties werden ook
mede door Arnold Janssen gesticht.

Blauwe zusters: De missiezusters 55p5 in Steyl, in de
volksmond ook wel de Blauwe Zusters. Zij wonen in
€én van de drie door Arnold Janssen gestichte
kloosters in het zogenaamde kloosterdorp Steyl,
maar ook in Baexem en Uden.

Roze zusters: In het Heilig Geest Klooster wonen de
dienaressen van de Heilige Geest van de altijd-
durende aanbidding. Zij houden zich permanent
bezig met aanbidding en verlaten hun klooster niet,
of hoogst zelden. Daarom worden ze ook wel de
slotzusters genoemd. Deze slotzusters hebben een
roze habijt, met een witte sluier, en worden daarom
Roze Zusters gencemd. Ze bidden 24 uur per dag,
zeven dagen per week en leven, in tegenstelling tot
de blauwe Zusters, afgesloten van de maatschappij.
Deze zusters ondersteunen met hun gebed o.a. het
missiewerk, maar ook voor alle noden in de wereld.

Deze keer wil ik graag wat persoonlijke
ervaringen met u delen over de ontmoetingen
met de paters van SVD in een paar
missiegebieden.

Mijn eerste kennismaking vond plaats in mijn jeugd.
Drie broers sloten zich aan bij deze congregatie van
SWD, zo werd er in ons gezin veel gesproken over het
reilen en zeilen van deze gemeenschap. Twee broers
kozen ervoor om weer terug te keren naar huis.
Beiden hebben door hun gedegen opleiding mooie
posities in het leven kunnen verwerven,

Mijn broer Pater Guillermo (ook 5VD) heeft meer dan
40 jaar als missionaris in Argentinié gewerkt,
waarvan een groot aantal jaren als pastoor in
verschillende opeenvolgende parochies en zes jaar
als Provinciaal van een Argentijnse Provincie. Onder
een Provinciaal vallen verschillende kloosters,
noviciaat, priesteropleiding e.d. In zo'n groot land
geen sinecure door de grote afstanden. Hij heeft
nooit naar Nederland willen terugkeren en is aldaar
een aantal jaren geleden overleden.

Ook nu worden wij nog op de hoogte gehouden van
de activiteiten in de Nederlands/Belgische Provincie
van SVD, via het berichtenblad “ROND".

Aangezien ik zelf ook een aantal jaren als broeder bij
een Missiecongregatie (Paters van Scheut) ben
aangesloten geweest, heb ik mij daarna altijd voor
missielanden en het werk daarin geinteresseerd.

Met mijn vrouw hebben wij een groot aantal jaren
overzichtelijke projectjes kunnen verwezenlijken.
Wij konden dat doen met hulp van verschillende
parochiegemeenschappen, Rotary/Lions clubs,
vermogensbeheerders, stichtingen enz.

Door hulp te bieden in Argentinié kwamen we in
contact met Paters van SVD, zusters die een band
hadden met SVD (blauwe zusters), later in Ghana en
Indonesié. Wij inancierden projecten altijd via paters
en zusters, zodat het geld in veilige handen was.

Zij verzorgden ook de financiéle verslaglegging.
Vanzelfsprekend bespraken wij ter plekke de
projecten. Daardoor kregen wij ook zicht op de
leefwereld van de paters en zusters. Wij verbleven
dan in de pastorieén en kloosters. Wij constateerden
dat ze heel sobere huisvesting hadden en hun leven
echt in dienst stelden van de hun toevertrouwde
mensen. Juist ook voor de minderbedeelden heeft
men oog,

Wij ontmoeten zuster Edmundine van den Bosch
(blauwe zuster) in het Noorden van Argentinié in een
communiteit van 4 zusters. Ons viel de intensieve
geloofsheleving op, de verzorging van de vieringen,
zang e.d. En vooral het harde werken in een
ziekenhuisje waar van alles ontbrak, bv. de was van
het ziekenhuis werd in oliedrums gekookt en op
lijnen te drogen gehangen. Zelfs verband werd
gekookt, gewassen en opgerold. Gelukkig hebben
we daar veel materiéle hulp kunnen bieden.

Een anekdote wil ik nog naar voren brengen: Wij
waren met mijn broer een dag op stap geweest,
tegen vijf uur in de avond kwamen wij bij de grote
kerk van het klooster aan, het was Paastijd, mijn
broer zag dat 4 paters zaten biecht te horen. Hij zei
tegen ons: “Gaan jullie maar naar de eetzaal, ik ga“de
jongens”even helpen. Over plichtsbesef gesproken.

In Ghana waren we te gast bij een broeder van 5VD.
Hij had een Revalidatie Centrum opgezet en leidde
dat meer dan 35 jaar. 55 invalide mensen werkten in
de werkplaats en maakten krukken, schoenen,
beugels enz., voor zowel het eigen centrum als voor
de buitengebieden. In het therapeutisch behandel-
centrum verbleven nog eens 70 kinderen en
jongvolwassenen. Tel daar de moeders bij op die
een groot deel van de zorg voor hun kind op zich
namen. Ook hier viel ons op dat de behuizing van
de broeder minimaal was, hij woonde tussen de
mensen in een klein huisje.

Wij hadden een waterproject in het uiterste noorden
van Ghana, wij moesten daar zien te komen. De
broeder bood aan ons te begeleiden, zo zijn we 10
dagen met hem en een zuster door Ghana gereisd,
twee nachten sliepen we in een pastorie, daar
verbleef een Duitse SVD pater, ook hier weer gastvrij
ontvangen , incl. een rondleiding door een gebiedje
rond zijn parochie. 7
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Bij Missiezusters in Damonge (Moord Ghana) waren
we een paar dagen te gast. We sliepen in een soort
celletje (tegen het klooster aangebouwd), wij
merkten ‘s nachts wat geluid en toen we gingen
kijken zat naast onze deur een bewaker met een
tweeschots jachtgeweer en een stok met touw en
een steen en een hond, om ons in de nacht te
beschermen. De zusters hadden bedacht dat we nu
wel veilig waren. Zij waren nl. 5 weken daarvoor
overvallen door een bende. De zusters leiden een
klein ziekenhuis in een zeer arme provincie. Wat een
armoe............ De zusters moesten zelf het water
filteren door een soort koolstoffilter, voordat zij eten
konden klaarmaken. Ook de huisvesting van de 5
zusters was zeer eenvoudig maar wel kraakhelder.
De communiteit bestond uit zusters uit verschillende
landen zoals: Duitsland, Tsjechié, Chili en Timor,

Met hulp van de NUON konden we daar de
watervoorziening op orde krijgen zowel voor de
zusters als het ziekenhuis. Ook hier weer werd het
project deel voor deel uitgevoerd, na ieder deel
brachten de zusters verslag uit (tot op het dubbeltje)
en kon weer een volgend deel worden gefinancierd.
Dit allemaal om corruptie te voorkomen.

Ik leidde een soort bouwvergadering over het
waterproject en was al een paar minuten bezig, toen
moeder-overste opstond en zei: “Mijnheer Brabander
wij zijn gewend om onze vergaderingen te beginnen
met het gebed’, vervolgens gaf zij de aanwezige
chirurg opdracht in het gebed voor te gaan. En ja, ze
hebben daar de tijd.......... Daar zit je dan met je
Hollandse nuchterheid.

Verder hadden we te maken met de Missieprocuur
van de 5VD paters en de Blauwe zusters. Alle
vrachtzendingen werden door de zusters en paters
verzorgd. Zij hadden meer dan 100 jaar ervaring en
goede contacten met de diverse ambassades. Het is
nl. van belang zendingen invoerrechtenvrij een land
binnen te krijgen. In Baexem (L) was de
missieprocuur van de zusters gevestigd. Daar werd
door de zusters erg veel zwaar werk verzet,

Alles moest in kisten worden verpakt, ook presentjes
voor de zusters en paters werden stiekem
meegezonden.

We werden altijd hartelijk ontvangen en onze
zendingen werden door hen geheel gratis verzorgd.
Met bovenstaande hoop ik u iets van inzicht te
hebben gegeven over de houding en leefwijze van
de missiepaters en zusters van SVD.

Jan Brabander

Kerkplein open

Zag zondag 11september tijdens de Open Dag het
kerkplein er nog strak uit, de dag daarna veranderde
dat snel. Het deels open maken van het kerkplein
tussen Kerk en Boekenwinkel heeft zijn corsprong in
Het Fundament.

Er zijn nl. momenten dat het grondwaterpeil zo hoog
staat, dat er water binnenkomt in Het Fundament.
Tijdens de aanpassingen onder de kerk is de kerk
uiteindelijk op 160 extra palen gezet.

Er is daarbij een grote betonnen bak gestort onder
de gehele kerk. Toen is uitvoerig gekeken naar de
bewegingen en de hoogte van het grondwaterpeil.
Er is uitgegaan van een gemiddelde grondwater
stand plus 30 centimeter. Met die maat is de hoogte
van de rand van de betonnen bak bepaald.
Desondanks komt er op onverwachte momenten
toch water op de vloer in Het Fundament.

Eerst is gekeken naar de hemelwater afvoerpijpen en
die zaten goed. Ofwel geen oorzaak gevonden.

Vervolgens is maandag 12 september aan plan B
begonnen. Zijnde het uitgraven en aanleggen van
extra drainage.

Maar tijdens dat uitgraven bleek dat de gaten in de
kerkmuur niet afdoende afsluiten.

Een deel van de oorzaak van het binnendringen van
grondwater is hiermee gevonden.

De aannemer van de betonbak is begonnen met
herstelwerkzaamheden.

Zodra dat gereed is kan het drainagesysteem
worden afgemaakt en kan het plein weer gesloten
worden.

In eerste instantie werd de doorlooptijd geschat op
2 weken maar zal naar verwachting ongeveer 1 week
uitlopen,

Sorry voor het ongemak en bedankt voor uw begrip.

Peter van der Kamp
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Hoofddorp

Leerhuis Haarlemmermeer: ‘Leviticus' en ‘Genesis’

De werkgroep "Kerk en lsragl" is een activiteit van de Protestantse Classis Hoofddorp. De doelstelling is
bewustwording en bezinning teneinde inzicht in het Jodendom en het Christendom te verdiepen.
Een van de manieren waarop dit wordt gerealiseerd is het organiseren van een leerhuis.

De eerste hijeenkomst van dit seizoen is op 3 november in de Marktpleinkerk om 20.00 uur.

Rabbijn L.B. van de Kamp vertelt meer over Leviticus. Op 24 november om 20.00 uur spreekt rabbijn
M. van Praag over Genesis in de Marktpleinkerk. De kosten bedragen € 4,00 per avond

Workshop “Zalig gebakken” in de week van het kookboek

In de week van het kookboek organiseert boekwinkel Het Kruispunt een workshop “Zalig gebakken” Tijdens
de workshop wordt informatie gegeven over het feest waarvoor het gebak gemaakt wordt en natuurlijk
wordt er onder leiding van een deskundige ook echt gebakken. Zaterdag 5 november, 13:00-15:30 uur,

Het Fundament, Kruisweg 1067. Aanmelden via: info@boekwinkelhetkruispunt.nl

Spreken over God

In 2015 overleed de Nederlandse auteur Joost Zwagerman.

Begin 2016 verscheen zijn dichtbundel "Wakend over God!

De bundel beschrijft de geloofsstrijd van een naamloos ik,

In het gevecht met God dat in de bundel plaatsvindt, klinken
verwachting, troost, woede, verbittering, loochening, berusting.

Op een zondagmiddag willen we Zwagermans gedachten volgen

en daar eigen gedachten over God naast leggen.

6 november, 16:00 = 17:30 uur, Marktpleinkerk, Info en opgave:

ds. Adri van der Wal, tel. 023 563 0997, ajo.vanderwal@pghoofddorp.nl

ENDOVER -

Samen in Gesprek: rondleiding door Hospice Bardo en een filosofisch gesprek
Themabijeenkomsten over spirituele, culturele en maatschappelijke onderwerpen met op 10 november om
14.00 uur een rondleiding door Hospice Bardo, Burg Jansoniushof 11, als vervolg op de informatiemiddag
eerder dit jaar. In tegenstelling tot andere keren is ditmaal opgave gewenst. Inlichtingen en opgave:
jJ-bergsma@live.nl of tel. 565.24.00. Lees meer op pagina 18.

Op 8 december wagen we ons aan een filosofisch gesprek over ‘levenszin van ouderen. Voelt u zich geraakt
door dit thema dan nodigen we u van harte uit. Parochiehuis, Kruisweg 1073 van 14:00 tot 16:00 uur.

Beelden van vrouwen in Bijbelverhalen
Welk beeld schetst de Bijbel van de vrouw? Een verkenning. Maandag 21 november, 14:00 - 16:00 uur,
pastorie Hoofdweg 772. Info en aanmelden: pastor Mario Boelen, mboelen@hetnet.nl tel. 06 5190 3576

Eten met Luther

Ook boekwinkel Het Kruispunt speelt in op het Lutherjaar. Zij doen dat

met een speciale maaltijd, waarin tussen de gangen door, gedichten/liederen
van Luther, maar ook het levensverhaal van Luther en zijn vrouw aan de orde
komen. Dinsdag 22 november 2016, 17:30 - 20:30 uur, Het Fundament.

Aan deze bijeenkomst zijn kosten verbonden!

Aanmelden via: info@boekwinkelhetkruispunt.nl

Luther

Voor actuele informatie over alle activiteiten van de Raad van Kerken: www.kerkeninhoofddorp.nl
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ZALIG
GEBAKKEN

Workshop Zalig gebakken
In de week van het kookboek 5
tot en met 13 november
organiseren wij een workshop
*Zalig gebakken”. We hebben
bakker Jasper Engel van bakkerij
Vooges uit Aalsmeer te gast als
deskundige op dit gebied. Onder
zijn leiding gaan we een tweetal
lekkernijen maken. Tijdens de
workshop wordt ook informatie
gegeven over het feest waarvoor
het gebak gemaakt wordt.

Zaterdag 5 november 2016

Tijd: 13.30 tot plm 16.00 uur
Plaats: Het Fundament
Aanmelden via:
nfo@boekwinkelhetkruispunt.nl

Eten met Luther

Vreemd, denkt u misschien, wat
moeten wij als katholieken met
Luther? Toch denken wij dat het
in het Lutherjaar goed is om
samen eens terug te kijken wat
de geschiedenis ons geleerd
heeft. Daarom organiseren wij
een speciale maaltijd, waarbij we
met elkaar in gesprek gaan, een
Lutherbijbel kunnen bekijken en
ook iets meer te weten komen
over het leven van de vrouw van
Luther. Hartelijk welkom!

Datum: dinsdag 22 novermnber
Tijd: 17.30 - 20.30 uur

Plaats: Het Fundament

Prijs 10 euro

Alweer een nieuwe INFO, met opnieuw een pagina nieuws vanuit
Boekwinkel Het Kruispunt. Het blijft bijzonder dat de parochie H oannes de
Doper een eigen boekwinkel op haar terrein heeft staan. Niet veel parochies
kunnen dat tegenwoordig nog zeggen. Wij hopen dan ook dat u eens binnen
komt lopen voor een mooi boek of een leuk cadeautje. Zeker met de
december maand voor de deur is er bij ons volop keuze. Op de eerste zondag
van de maand zijn wij ook na de zondagse viering open!

M. Gerard de Kone

en Leo Fijen

Loslaten en thuiskomen

De bisschop en de journalist. Ze
zijn allebei 61, ze zijn allebei
historicus en ze hebben allebei
een wisseling van baan achter de
rug. De bisschop is van het kleinste
naar het grootste bisdom gegaan,
de journalist van een grote
omroep naar een kleine uitgeverij.

Gerard de Korte en Leo Fijen, ze
schrijven elkaar. Ze moeten
loslaten wat vertrouwd is en
helemaal opnieuw beginnen. Ze
doen waar steeds meer mensen in
hun hart naar verlangen: loslaten
en thuiskomen.

Ze schrijven elkaar 22 brieven en
laten daarmee in hun ziel kijken
over een thema dat iedereen
aangaat en van alle tijden is. Een
ontroerende en spirituele
briefwisseling over afscheid
nemen en opnieuw beginnen,
over het verlangen naar houvast in
het leven en de moed om toch
andere keuzes te maken, over
weemoed en avontuur, over de
diepste stem van je hart en het
vertrouwen dat het goed kamt,
over een emotioneel maar ook een
hartverwarmend jaar.

Aan het einde van dit jaar
organiseren wij een kerststallen
tentoonstelling in Het Fundament.
U kunt dan de verzameling
bewonderen van Henk Koning.



Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

Zondag 13 november 12.30 uur: Filippijnse viering
Zondag 20 november 12.30 uur: Filippijnse viering
Zondag 11 december 12.30 uur: Filippijnse viering

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het
Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur. De eerste zaterdag van de maand om 16.30 uur.
Er is geen viering op de zondag na de eerste zaterdag van de maand.
Zaterdagen 5 november en 3 december om 16.30 uur; Viering.

Doopgesprekken

De doopgesprekken zijn op woensdag 23 en 30 november om 20.15 uur.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u beide avonden
meemaakt. Opgave voor het doopgesprek bij het secretariaat, zodat wij weten hoeveel
personen aanwezig zijn.

Bij voorkeur op woensdag of donderdagmorgen tussen 9 en 12.00 uur. Tel. 56 381 45
U kunt ook langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Kerkdiensten Spaarne Gasthuis

Elke zondag vindt in de kerkzaal in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp een kerkdienst plaats.
Het is een dienst van Woord en Tafel met een oecumenisch karakter. Iedereen is welkom,
zowel patiénten alsook bezoek. De kerkzaal bevindt zich op de begane grond naast het
restaurant (volg route 21). De kerkdienst begint om 10.30 uur.

Zondag 6 november om 10.30 uur
Voorganger is pastor Alie Hoekman. De zang wordt ondersteund door de cantores Loes en
Theo Braak-Pedroli en organist Teun Zondag. (avondmaalviering)

Om 15.00 uur is er een Allerzielenconcert, zie pagina 19.

Zondag 13 november om 10.30 uur
Voorganger is pastor Frans Bossink. De zang wordt ondersteund door het Interkerkelijk Koor
Melody uit Monnickendam. (communieviering)

Zondag 20 november om 10.30 uur
Voorganger is ds. Petra Renes. De zang wordt ondersteund door het Ensemble Aguamarijn.
(avondmaalviering)

Zondag 27 november om 10.30 uur

le advent.

Voorganger is ds. Petra Renes, De zang wordt ondersteund door het Alsmuziekatelier.
(avondmaalviering)

Zondag 4 december om 10.30 uur

2e advent.

Voorganger is pastor Alie Hoekman. De zang wordt ondersteund door de cantores Loes en
Theo Braak-Pedroli en organist Teun Zondag. (avondmaalviering)

Zondag 11 december om 10.30 uur

3e advent.

Voorganger is ds. Petra Renes. De zang wordt ondersteund door de Cantorij Vijfhuizen.
(avondmaalviering)
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vieringen

PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweq 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

Za

Zo

OVERZICHT VIERINGEN KERK EN KAPEL 29 OKTOBER - I7 PECEMBER

29 okt 19.00:

30 okt 10.00:

Allerheiligen

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Joannes Cantorij
In deze viering nemen we afscheid van Maria Perry als cantor

it 2 A
- Jan en Bep Huijsmans; Adrianus van Dongen A Lﬂ}
Eucharistie/gehandicapten viering; pastor K. van Lent en _"e,f -
diaken P. Bindels; Odyssee Hontan®
- Gerrit en Rie Viork; André Sanberg Wintertijd

Di

1 nov 19.30:

Allerzielen

Eucharistieviering; pastor K, van Lent
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk; Jeanne Dijkstra- van Stein

Wo 2 nov 19.30:

Do

Oogstdankdag

3 nov 18.45:
19.15:

Eucharistieviering; pastor K. van Lent en pastor L. Mesman

Rozenkrans
Viering

Za 5 nov 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Joannes Cantorij
- Lisette van der Lingen
Zo & nov 10.00: Eucharistie/familieviering; pastor K. van Lent; Zangertjes
- Ouders van Steen, Leo, Bets en Jan; Jan en Bep Rijke- Visser en overl. fam.
Overl. ouders van der Geest- Milatz, onze zus Tineke en haar zoon Evert en
nichtje Lisette; Hein Stricker; Joke Stolwijk- van Noort
Di 8 nov 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-MNieuwendijk
Do 10 nov 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 12 nov 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Odyssee
- Joke Kreike- van der Kolk; Uit dankbaarheid b.g.v. een 90e verjaardag
Zo 13 nov 10.00: Woord- en Communieviering; parochianen
- James Zitter
Di 15 nov 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 17 nov 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 19 nov 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Joannes Cantorij
- Joke Koeckhoven- van Tol
Zo 20 nov 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor; Kinderwoorddienst
- Overl, ouders Koeckhoven- van der Hulst
Di 22 nov 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 24 nov 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11,00 tot 12,00 uur.
12 In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur



vieringen (vervolg)

Eerste zondag van de Advent

Za 26 nov 19.00:

Zo 27 nov 10.00:
Di 29 nov 18.45:
19.15:

Do 1 dec 18.45:
19.15:

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Joannes Cantorij
- Adrianus van Dongen

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gregoriaans koor; Kinderwoorddienst
Rozenkrans

Viering

- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Tweede zondag van de Advent

Za 3 dec 19.00:

Zo 4 dec 10.00:

Di 6 dec 18.45:
19.15:

Do 7 dec 18.45:
19.15:

Woord- en Communieviering; pastor R. Mascini; Gemengd koor
Lisette van der Lingen

Woord- en Communieviering; pastor R. Mascini; Vrolijk Vuur; Kinderwoorddienst
- Overl. ouders Jongenelen- Thuis; lan en Bep Rijke- Visser en overl. fam.;
Hein Stricker; Joke Stolwijk- van Noort

Rozenkrans
Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Mieuwendijk; Jeanne Dijkstra- van Stein

Rozenkrans
Viering

Derde zondag van de Advent

Za 10 dec 19.00:
Zo 11 dec 10.00:

Di 13 dec 18.45:
19.15:

Do 15 dec 18.45:
19.15:

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Joannes Cantorij

Woord- en Communieviering; parochianen; Kinderwoorddienst
- To de Rooij- van der Viugt

Rozenkrans
Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Ter informatie volgende Info nr. 9

Vierde zondag van de Advent

Za 17 dec 19.00:
Zo 18 dec 10.00:

Woord- en Communieviering; pastor R.Mascini; Joannes Cantorij

Woord- en Communieviering; pastor R. Mascini; Vrolijk Vuur/M25;
Kinderwoorddienst

Opbrengst Collectes
10 en 11 september € 517,80
17 en 18 september € 348,55 Pax Christi€ 51,-

24 en 25 september €810,37
1en 2 oktober

8 en 9 oktober € 36545
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Overledenen

Frieda van der Peet - 91 jaar

Op donderdag 4 augustus is vanuit onze kerk
begraven mevrouw Frederika Adriana van der Peet.
Voor velen was zij bekend als Frieda. Ze was klein
van gestalte, maar groot in het zorgen voor anderen.
Als jongste dochter van het gezin heeft zij later voor
haar ouder wordende vader en moeder willen
zorgen. Ze werd de vertrouwde tante voor de neven
en nichten van de familie.

In de kerk hebben we dan ook het verhaal gelezen
van Maria en Martha. Martha die voor haar zus en
haar broer Lazarus zo zorgde dat ze geen tijd had om
naar Jezus te luisteren, Maar.... die altijd drukke
Martha bleek Jezus wel het best begrepen te
hebben, toen ze bij de dood van haar broer tot Jezus
zei:"la Heer ik geloof vast dat Gij de Messias zijt, de
zoon van God, die in de wereld komt”,

In de viering hebben we gebeden dat Frieda
opgenomen is bij al diegenen die haar voorgegaan
zijn, haar vader, haar moeder en al die lieve mensen
van wie ze afscheid heeft moeten nemen. En we
hebben gebeden dat ze in alle rust de vrede van de
eeuwigheid mag genieten.

Jan Rijpkema - 71 jaar

Op 29 juli 1944 werd Jan geboren in Amsterdam en
hij stierf op 22 juni 2016 in Hoofddorp.

Jan was in Amsterdam actief o.m. door het leiden
van een jongerenkoor in de inmiddels afgebroken
Sint Willibrorduskerk buiten de Veste. Hij trouwde
met zijn liefde Elly en zij vestigden zich in
Hoofddorp.

Jarenlang was Jan lid van de Culturele Raad
Haarlemmermeer en voorzitter van het
afdelingsbestuur van de PvdA. Hij heeft zich met
veel passie en sociale betrokkenheid ingezet voor
zijn omgeving. Trots was hij toen in januari van dit
jaar in de passage van Het Cultuurgebouw de Jan
Rijpkema brug werd geopend. En zo blijft zijn naam
voor altijd verbonden aan het culturele leven in onze
polder.

Zijn crematie vond plaats in het crematorium
Haarlemmermeer op 28 juni. Zijn laatste rustplaats is
in de urnenmuur op ons kerkhof.

lvenne Mau - Asam - 92 jaar

lvanne heeft een veelbewogen leven achter de rug.
Een leven dat zich grotendeels zowel in Suriname als
in Nederland afspeelde. Haar 9 kinderen, 10
kleinkinderen en 8 achterkleinkinderen woonden en
wonen verspreid over de hele wereld.

Het geloof betekende veel voor haar. Toen zij niet
meer regelmatig naar de kerk kon, kreeqg zij de
ziekencommunie thuis.

In de week van Kerstmis en Pasen ging Leo Mesman
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bij haar langs met de communie, bad samen met
haar en spraken zij over haar geloof, haar vreugden
en verdriet. Ook over Suriname sprak ze vaak. Ze
vond het moeilijk te praten over dingen die in het
verleden niet goed waren gegaan en richtte zich
meer naar het heden en de toekomst. ledere dag las
ze de bijbeltekst van de dag en op de dag dat zij
stierf - 1 juli —stond een fragment van de brief van
Paulus aan de Christenen van Korinthe over de
geloof, hoop en liefde waarvan de liefde het
allerbelangrijkst is.

lvonne is op 1 juli in De Meerstede overleden. Haar
grote en vurige wens was om te worden begraven
op ons kerkhof, in de tuin waar haar laatste woning
aan grensde en waar ze vaak en graag in vertoefde.
Op 5 juli vond de uitvaart plaats en werd aldaar
begraven.

Hanneke Terpstra - Geers - 64 jaar

Hanneke werd geboren aan de Amstelveenseweg en
is opgegroeid in Amsterdam West/Slotermeer.

Ma haar schoolopleiding werd zij klinisch chemisch
analiste in het Lucas Ziekenhuis in Amsterdam, waar
zij meer dan 25 jaar met veel plezier werkte.
Hanneke was reeds jong betrokken bij de
Lourdesparochie in Amsterdam en daar leerde zij
Frans Terpstra kennen. £ij trouwden in 1980. Rond
1986 verhuisden zij naar Hoofddorp. Ze waren net
woonachtig in Graan voor Visch toen pastor Kees
Jongenelen vroeg of ze, net als in hun vorige
parochie, in onze parochie actief wilden worden. Dat
deden ze met veel liefde. Velen in onze parochie en
ook daarbuiten hebben Hanneke leren kennen bij
cursussen die ze gaf of hielp geven. Samen met
Frans ging zij vele jaren voor in woord- en
communievieringen.

Kort na hun 25-jarige bruiloft kreeg Hanneke een
hersenbloeding, ze heeft een aantal weken in coma
gelegen en moest alles opnieuw leren. Ze sloeg zich
er dapper doorheen en was trots als ze weer een
stapje verder was gekomen.

Hanneke was altijd optimistisch, gastvrij, betrokken
en trouw in haar vriendschappen. Zelfs met haar
oud-collega’s van het Lucas Ziekenhuis was de
vriendschap na 47 jaar nog heel hecht. Ook had ze
een enorme band met haar zus Francien die 13 jaar
lang haar collega was.

Op 24 augustus entving zij de ziekenzalving van Leo
Mesman in het hospice te Haarlem. Op 30 augustus
is Hanneke overleden. Tijdens haar uitvaart op 5
september in onze kerk weerklonk de maori-song
‘Hoki hoki tonu mai, te wairua o te au, hetgeen
betekent ‘Steeds opnieuw komt de geest van mijn
geliefde terug’

Hanneke is begraven op ons kerkhof.



Parochie breed

overledenen (vervolg)

Annie Mebus - Adriaansen - 105 jaar

Het gebeurt niet vaak dat er binnen onze
parochiegemeenschap een uitvaart plaatsvindt van
een 105-jarige. Annie werd geboren in Utrecht waar
haar ouders een schoenenwinkel hadden. Het gezin
verhuisde naar Amsterdam waar Annie's moeder
filiaalhoudster werd van een zaak. Al vroeg hielp
Annie mee in de winkel en heeft het haar hele leven
leuk gevonden om in een winkel te werken.

Ze ontmoette Wim Mebus, ze trouwden en
vestigden zich in Amsterdam. Ook hun 3 kinderen
zijn daar geboren en opgegroeid.

Annie heeft ongeveer 15 jaar bij V&D in de winkel
gewerkt en toen haar man in 1963 werd
gepensioneerd is ook zij gestopt met werken.
Samen hebben zij veel mooie autotochten door
Europa gemaakt. Eind april 1985 is Wim plotseling
overleden waar ze veel verdriet van heeft gehad.

Ze heeft daarna haar huis in Amsterdam verkocht en
kocht een huis in Driebruggen, vlak bij haar dochter.
Vanaf die tijd maakte ze vaak met één van haar
zusters korte vakanties. Met haar 8 kleinkinderen
had ze een goede band. Ze haalden haar vaak op en
namen haar dan mee voor een autoritje en
bezoekjes aan het dorp. Ook werd zij vele malen
overgrootmoeder.

Haar zoon Ron is jarenlang dirigent geweest van het
kinderkoor in onze parochie.

Ongeveer 2 jaar geleden heeft Annie verschillende
TIA's gekregen en moest worden opgenomen in een
verpleeghuis. Begin dit jaar is zij verhuisd naar
verzorgingshuis De Horizon in Hoofddorp waar ze
het erg naar haar zin had.

Op 4 september is Annie overleden. De uitvaartmis
vond plaats in Crematorium Haarlemmermeer met
daaropvolgend de crematie. Tijdens de uitvaart
weerklonk de Triomphe dAmour (overwinning van
de liefde).

Nieuwe vertaling Onze Vader
komende Advent ingevoerd

bron: Bisdom Haarlem-Amsterdam

De Mederlandse Bisschoppenconferentie maakt
bekend dat de nieuwe vertaling van het Onze \Vader
de komende Advent wordt ingevoerd. Dat betekent
dat met ingang van 27 november 2016 de nieuwe
versie van het Onze Vader zal worden gebruikt in de
liturgie. De MNederlandse bisschoppen voeren deze
vertaling tegelijktijdig in met de Belgische
bisschoppen.

Decennia lang bleek het niet mogelijk om tot een
gezamenlijke tekst van het Onze Vader te komen
voor het Nederlandse taalgebied. Dankzij een
gezamenlijke commissie (Commissio mixta), van
Nederland en Vlaanderen voor de nieuwe
vertalingen van meerdere liturgische teksten, is er nu
wel een aangepaste versie van het Gebed des Heren.
Daaraan hebben zowel de Nederlandse en Belgische
Bisschoppenconferenties, alsook de Romeinse
Congregatie voor de Eredienst hun goedkeuring
verleend.

“De bisschoppen begrijpen dat het niet gemakkelijk
is voor sommige gelovigen van de oude vertrouwde
versie van het Onze Vader over te gaan naar de
nieuwe vertaling. Een gelijkaardige moeilijkheid
deed zich ook voor, toen bij het verschijnen van het
Altaarmissaal in 1979 vertrouwde teksten werden
vervangen door andere formuleringen in de
eucharistie. Maar uiteindelijk is ook toen een snelle
gewenning mogelijk gebleken.

Het is mooi en verheugend dat Nederland en
Vlaanderen nu dezelfde tekst van het Onze Vader
kunnen gaan bidden”, aldus mgr. Liesen, de referent
voor Liturgie namens de Nederlandse Bisschoppen-
conferentie.

“Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vereeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

en breng ons niet in beproeving

maar verlos ons van het kwade.”
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Uit de eerste vormselavond van onze "senioren’

Er is een tijd van verliezen
Eris een tijd van vertrouwen
Er is een tijd van verlangen
Eris een tijd van vergeten
Eris een tijd van vergeven
Er is een tijd voor alles

En alles is lucht
En alles is leegte
En alles is zinloos
En alles is leven
Alles heeft waarde ¢
En alles is iets

Alles is alles

En alles is niets
(Stef Bos - Prediker)
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Start- en informatie avond voor de
nieuwe lichting vormelingen. Ook dit
jaar weer met de grote 'wie is God
quiz.

Zit je in de brugklas, heb je deze avond
gemist en zou je toch heel graag mee
willen doen met het vormselproject?
mail naar
vormsel@hjoannesdedoper.nl
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Elke eerste vrijdag van'de
‘maand vanaf19:30 =~ =
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In de Kelderondeér het
parochiehuis aan de
Krmswe mHoofddorp
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Even voorstellen: De nieuwe Communiegroep

Op 11 september startte voor onze kerk het nieuwe seizoen en dat betekent dat er weer een aantal jongens
en meisjes het traject inzetten op weg naar hun eerste communie. Organisatie en begeleiding is in handen
van de Communiegroep, die we vorig jaar in onze Info uitgebreid voorstelden. Maar, zo gaat dat nu eenmaal,
de samenstelling van za'n groep varieert. Viorig jaar waren het Astrid Witjes-Sonnemans, Angélique Poortvliet
en diaken Rob Mascini die de kinderen en de ouders begeleidden. Astrid - zij was drie jaar lid van de
Communiegroep — doet dit jaar niet mee. Angélique en Rob gaan door. Ze krijgen steun van Karin Oudshoorn
en Babeth Post.

We stellen de nieuwe Communiegroep even voor.

vinr: Babeth, Karin, Angeligire’'eri Rob

Angélique:

Mijn naam is Angélique Poortvliet, ik ben 43 jaar. Geboren in Zeeland, maar al jaren woonachtig in Hoofddorp.
Ik heb twee dochters. Nina is 15 en Kim is 12 jaar. Ik ben twee jaar lid van deze werkgroep en het blijft een
feest om de kinderen mee te nemen op weg naar hun “grote moment” Want dat is het toch, als ze hun eerste
communie doen. We hopen met onze werkgroep weer een mooi jaar te beleven, samen met de kinderen, de
ouders en verzorgers en alle parochianen.

Karin:

Ik ben Karin Oudshoorn, ik ben 39 jaar. [k kom uit Rijsenhout, maar woon al 18 jaar in Hoofddorp. Ik ben
getrouwd met Peter, hier in deze kerk. Wij hebben vier kinderen: Roos (13), Iris {12), Twan (9 ) en Niek (7 ).
De oudste drie kinderen hebben hun eerste communie al gedaan en met veel enthousiasme hebben zij het
traject ernaartoe gevolgd. Afgelopen jaar ben ik met veel plezier begonnen met het ondersteunen van de
Communiegroep. Niek doet volgend jaar zijn eerste communie. |k vind het speciaal om hem en andere
kinderen op de weg naar dit bijzondere moment te begeleiden. Bovendien vind ik het leuk om met
leeftijdsgenoten in de kerk actief te zijn.

Babeth:

Ik ben Babeth Post. Ik ben geboren in Haarlem. Ik heb gewoond in Alkmaar, Heemstede en Bloemendaal,
maar woon nu in Hoofddorp. Ik ben getrouwd met Jeroen Post. Wij hebben 3 kinderen: Yurre (9), Aimée(7) en
Lieve (1). Ik heb met bewondering de Communiegroep gevolgd toen Yurre zijn eerste communie deed.

Ik wilde graag met hen samenwerken! Afgelopen jaar heb ik voor het eerst meegedraaid en dit jaar doe ik dat
weer. Met veel plezier. Ik werk in het onderwijs en vind het werken met kinderen altijd een feestje. Aimée mag
volgend jaar haar eerste communie doen. Zij vindt het ook heel speciaal!

Diaken Rob Mascini completeert de Communiegroep. We herhalen hier nog even wat hij vorig jaar in de Info
zei."|k draai enthousiast mee. Verhalen vertellen, dat zit je als diaken gewoon in het bloed. Er valt aan
kinderen die je moet uitleggen wat het nu eigenlijk betekent dat ze hun eerste communie doen, veel te
vertellen. Ze reageren heel enbevangen en spontaan. Dat is heel leuk en houdt ons scherp. [k ben
enthousiast over de opzet van dit project, waarmee we goed kunnen inspelen op veranderingen. Je moet
altijd alert zijn dat je met beide benen midden deze tijd blijft staan. Vorig jaar was mijn eerste jaar in de
Communiegroep. |k ga dit jaar graag door.
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Wel eens onder het tafellaken
van de kerk gekeken?

Heeft u wel eens onder het witte laken van het altaar
gekeken? U ziet dan in het tafelblad een steen
ingemetseld. Op die steen, of op het grote altaarblad
zelf, ziet u vijf kruisjes uitgehakt: vier op de hoeken
en &én in het midden. In die steen ligt iets bewaard
van een heilige, corspronkelijk van een martelaar.
Op de avond voor Zijn dood vierde Jezus de maaltijd
van het joodse paasfeest. De bevrijding uit de dood
van Egypte, de Rode Zee en de woestijn. Mensen
kunnen je veel aandoen in het leven, zelfs
vermoaorden. Er kan je ook veel overkomen. Het
leven van een mens is kwetsbaar. Maar gelovige
mensen weten dat God bestaat en dat Hij je altijd
weer toekomst zal geven... je zult leven.

Toen dan ook de eerste christenen overal vervolgd
werden en velen net als Jezus vermoord werden
vierden ook zij, zoals Jezus dat had gevraagd, die
paasmaaltijd.

En ze vierden Jezus laatste avondmaal op het graf
van een geliefd mens die gedood was.

Diep onder de grond in de catacombe werd de
eucharistie gevierd op een sarcofaag. En de bisschop
die de mis deed sprak:“deze lieve mens is niet dood,
die leeft! Zoals Jezus leeft”. En hij sprak: "Had Jezus
niet gezegd... dat alles wat je de minste aandoet je
Hem aandoet? De wonden van deze lieve moedige
mens zijn Zijn wonden. Deze mens is met Hem
gestorven en met Hem verrezen”. En de bisschop
kraste de wonden van Jezus in de deksel van de
sarcofaag. De wonden van Zijn handen, van Zijn
voeten, van Zijn hart.

Nog steeds vieren we de eucharistie op het lichaam
van een mens die zijn leven met alle pijn aan andere
mensen en aan God gegeven heeft.

Als de viering begint groeten de voorgangers de
martelaar in de hemel en met hen alle martelaren
hier op aarde. Ze kussen niet alleen de steen. Ze
kussen de wonden van de mensen die getekend zijn
in hun lichaam, in hun hart door wat er in het leven
kan gebeuren. De ploeteraars, de zwoegers, de
verjaagden, de gebombardeerden, de gewonden, de
zieken, de mensen voor wie het leven geen zin en
vreugde meer heeft.
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En in hen wordt Christus gegroet, de Jezus van het
Kruis. Maar dat is ook de Jezus die leeft.
Eucharistievieren is vieren dat God bestaat en dat Hij
je laat leven.

Ook in onze kerk hier in Hoofddorp ligt zo'n steen
verborgen onder de doeken van het altaar. Onze
kerk heeft meerdere van die stenen, Ze komen uit de
voormalige zijaltaren. Ook in de kapel van het
parochiehuis is zo'n steen. Al deze stenen zijn
destijds door de bisschop gezalfd met olie. "Gezalfd"
is in het Grieks “Christos”. En de bisschop hakte de vijf
wonden van Christus in de steen op het lichaam van
de gemartelde. £o wordt getoond hoe in Christus
aan het kruis alle mensen met een kruis zichtbaar
worden. In de oude papieren van de kerk vinden we
de namen van martelaren van lang geleden: Victoria,
Pius, Fortunatus en zijn medebroeders, Justina en
Donatus, Prosperus en de martelaren van Gorcum.

Pastor Rob Mascini

Samen in Gesprek
in hospice Bardo

Van het voorjaar zijn twee medewerksters van Bardo
op bezoek geweest in onze thuishaven het
parochiehuis; we hebben mogen horen hoe zij
mensen die ongeneselijk ziek zijn op een goede en
liefdevolle manier begeleiden in deze laatste
levensfase. De aanwezigen waren erg onder de
indruk, daarom werden wij uitgenodigd om zelf een
bezoek aan Bardo te komen brengen. Wij krijgen een
rondleiding en kunnen dan ervaren hoe waardevol
het is om, wanneer de zieke niet meer thuis verzorgd
kan worden, in dit ‘bijna-thuis-huis’ nog enige tijd
kan wonen.

Omdat er per rondleiding niet meer dan 20 mensen
mee kunnen, is opgave verplicht. Zijn er meer
aanmeldingen dan kunnen we een extra middag
inlassen. ledereen is welkom op donderdag 10
november van 14:00 tot 16:00 uur in hospice Bardo
aan de Burgemeester Jansoniushof 11.

‘Samen in Gesprek’ wordt georganiseerd door de
parochie i.s.m. de Katholieke Bond voor Ouderen,
Haarlemmermeer. Voor opgave en inlichtingen:
jj-bergsma@live.nl of tel. 5652400.
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Klaverjasavond parochiehuis
Maandag 28 november, 20.00 uur.
Kosten € 2,50 per persoon
Opgeven bij:

Thea |Duivenvoorden
Tel.56 17 275,

Lunchen en koffie inloop in het
Fundament

Voortaan kun je iedere eerste zondag van de maand
om 12.00 uur gezellig samen lunchen in het
Fundament.

Op de eerste zaterdag van de maand is er tussen
9,00 en 11.00 uur een koffie inloop waarbij je elkaar
kunt ontmoeten.

Tegelijkertijd is er dan de mogelijkheid om
meegebrachte kleding, speelgoed en boeken te
ruilen of weg te geven.

U bent van harte welkom!

Raminah van Eer

Wat is er nu mooier dan gezellig samen lunchen bijpraten.

eerste zondad
'::: de maand:
10 Dﬂ uur vl.eriﬂﬂ- W “ ‘l‘;"‘
11 o0 koffiedrinken in het B'Ij “E““ur
'ﬁ.ﬂﬁ o0 Boskwinkel " de P“W o
np'eﬂ 12:00 1-““‘”“ o
12:00 Lunchen In Het fFundament
Fundament
Kostan
kosten € 3 volwassanaen, € 2 kinderen) i
Informatie

Raminah van Eer - 06-1062 3703
raminahi@boekwinkelhatknuispunt.nl

Joannes de Doper

weni bruisende parochie in Hoojddorp
wers hjoannasdedopannd

Allerzielenconcert
Spaarne Gasthuis Hoofddorp

Op zondag 6 november 2016 om 15.00 uur

Met dit concert willen we u in de gelegenheid stellen
om uw dierbare overledenen te gedenken.

Het Trio BijlsmaHooglugt zal liederen zingen.

We lezen gedichten over afscheid en troost.

En de namen van de gestorvenen zullen klinken.

U bent van harte welkom op zondag 6 november om
15.00 uur in de kerkzaal van het Spaarne Gasthuis,
locatie Hoofddorp.

Ma afloop is ieder welkom om met een glas en een
nootje nog even na te praten.

Er wordt geen entree geheven. Na afloop is er een
collecte voor de onkosten.

Neemt u, als u wilt, een bloem mee om die - als de
namen klinken — in een vaas te zetten.

Voor meer informatie kijk op
www.spaarnegasthuis.nl of bel met de geestelijke
verzorging 023-2242966.

Mozart weer even terug in
Nederland

COV Haarlem brengt Requiem van Mozart

Woensdag 9 november 2016, 20.15 uur,
Philharmonie Haarlem

In 2016 is het 250 jaar geleden dat de jonge
componist Welfgang Amadeus Mozart acht
maanden in Nederland woonde. Ter gelegenheid
hiervan brengt de COV Haarlem diens beroemde
Requiem in D minor ten gehore, in de grootste
concertzaal van Haarlem. Deze laatste, onvoltooid
gebleven compositie van Mozart behoort tot de
meest geliefde en gewaardeerde werken van de
Oostenrijkse componist. Het werk werd voltooid
door zijn oud-leerling Frans Xaver SUBmayr.

Het programma wordt aangevuld met de Missa
Brevis in A-dur van Johann Sebastian Bach. Een van
zijn zogenoemde Lutherse Missen. Kenmerkend voor
deze missen is dat zij slechts’ bestaan uit een Kyrie
en een zeer omvangrijk en expressief vormgegeven
Gloria.

Reserveer snel kaarten via: tel. 023 - 5262293 of
e-mail: covhaarlem@hotmail.com

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar
onze website: www.covhaarlem.nl.
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HONDERD IAAR GELEDEN

Bron: Katholieke [llustratie

Met 100 jaar luchtvaart vanaf Schiphol zijn wij erin

de Haarlemmermeer helemaal aan gewend s nachts

vliegtuigen in de lucht te zien. In 1916 was een
zeppelin boven Londen een bijzonderheid.

EEN ALIFEMEREWAARDIGATE FOUTO VAN EEN DOOR
DE  SCHINWERPERS VERLICATEN ZEFPELIN BOYEN
LONDEN,

Marthagroep

Woensdag 2 november zijn de dames Dekkers,
Ruiter en van Roode aan de beurt om de kerk
schoon te maken.

Woensdag 30 november de dames van de
Filippijnen.

Contactpersoon: Mw. van Roode tel. 5612243,

De Marthagroep vraagt
versterking

Deze groep maakt de kerk schoon.

Voor inlichtingen kunt u bellen met mw. van Roode
tel: 023 5612243,

Om 10.30 uur is er gezamenlijk koffiedrinken in het
Parochiehuis met alle vrijwilligers van die dag.
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Gedoopt

Krishedew Ramkoeber I
Met pastor Rob Mascini naar
Rome!

Een adventsreis van 9 tot 14 december

In de dagen voor Kerstmis ga ik met een kleine
groep mensen naar Rome. Samen gaan we de stad
bekijken en de heiligdommen bezoeken. We zullen
zien hoe belangrijk het Kerstfeest in Rome is.

En we zullen ons laten inspireren door de oudste
afbeeldingen die er van de geboorte van Christus
zijn. Het zijn prachtige mozaieken en eeuwenoude
fresco's.

Natuurlijk zullen we de paus ontmoeten en zullen
we de eucharistie vieren in de Friezenkerk. We
dwalen door de oude straatjes van de stad. We
bezoeken de grote monumenten. En ik breng u naar
de plekjes waar de gewone toeristen niet komen, het
huisje van Petrus, zijn graf diep onder de sint Pieter,
prachtige onbekende kerkjes en pleintjes.

En natuurlijk rusten we uit op de terrasjes die in die
tijd vaak nog open zijn en in ieder geval gezellig zijn
en verwarmd,

U kunt zich nog bij ons aansluiten. Meer informatie
kunt u bij de VMB (Vereniging Nationale
Bedevaarten) krijgen (073-6818111, www.vnb.nl).
Daar kunt u zich ook opgeven. Natuurlijk mag u ook
mij altijd bellen (023-5291484).

Pastor Rob Mascini
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Joannes de Doperkerk nu
officieel groene kerk

Het is zondag 11 september en de Joannes de
Doperparochie houdt Open Huis. Direct na de
viering onthult de wethouder van milieu John
Nederstigt het bordje. "Wij zijn een Groene Kerk', dat
links van de toegangsdeur hangt. "Een perfecte
plek’, aldus onze pastoor met een knipoog naar de
idealen van Groen Links, de partij waarmee pastor
Leo Mesman, die onlangs afscheid nam, nauw
verbonden is geweest. "Prachtig”, zegt ook de
wethouder. "We moeten samen werken aan een
duurzame samenleving waarin mensen gezond
kunnen leven, wonen en werken. We moeten daar
allemaal samen onze verantwoordelijkheid nemen'.

Ook onze paus vraagt hiervoor aandacht in zijn 2de
encycliek "Laudato si'

Met het predicaat 'Groene Kerk' geeft onze kerk het
goede voorbeeld. O.a. middels 225 vierkante meter
zonnepaneel op de kerk en het bronsysteem
waarmee teveel aan warmte wordt opgeslagen en
een tekort aan warmte weer uit de aarde omhoog
wordt gebracht.

Voor meer informatie van onze kerk zie:
https://www.groenekerken.nl/kerken/hoofddorp/

Op de foto links Stef van Harlingen die nauw
betrokken is geweest met de specificatie en de
aanleg van de warmtebron.

Geheel rechts Dr. Avin Kunnekkadan SVD die van de
pastoor platform heeft gekregen tijdens de dienst.
Over de SVD leest u in een apart artikel meer
hierover. Naast heer Kunnekkadan onze wethouder
die de formele onthulling van de plaquette op zich
nam.

Peter van der Kamp

In de vorige Info stond de onthulling al op de voorkant.
Nu wat meer achtergrondinformatie.
Redactie

Zing mee met het grote
“Zangertjes Kerstkoor”

ledereen in de parochie kent natuurlijk het
kinderkoor de Zangertjes van Sint Jan. Ook wel
kortweg De Zangertjes genoemd. leder jaar zingt
het koor bij vele familievieringen in onze kerk. Ook
met kerst zijn de Zangertjes weer van de partij.

De familieviering op 24 december is ieder jaar weer
een bijzondere gebeurtenis. Niet in de laatste plaats
omdat traditiegetrouw alle kinderen in de kerk mee
mogen zingen in het koor.

Het grote “Zangertjes Kerstkoor",

Ook dit jaar is iedereen weer van harte uitgenodigd
om op 24 december mee te zingen in het koor
tijdens de familieviering. Maar dit jaar wil het koor
nog iets extra's doen. ledereen die het leuk vindt om
de liedjes vast vooraf te cefenen is van harte welkom
om mee te zingen tijdens drie repetities voor kerst.
Op woensdag 7, 14 en 21 december zijn alle
kinderen die dat leuk vinden uitgenodigd om mee te
cefenen met het koor. De repetitie begint om half
zeven en duurt tot ongeveer kwart over zeven.

Er wordt gerepeteerd in het parochiehuis. Je kunt
één keer komen, twee keer of drie keer, dat is
helemaal aan jou. We hopen dat op die manier het
koor dit jaar nog beter zal klinken!

Oproep Verkleedkleren

Deze kerst zal ook weer een kerstspel worden
opgevoerd. Een kerstspel voor en door de jongste
kinderen in onze parochie. leder jaar is dit kerstspel
een prachtig feest. Dit jaar zouden we het nog
mooier willen maken. We zouden heel graag nieuwe
verkleedkleren willen hebben voor de kinderen.
Daarom deze oproep. Wie is handig met de
naaimachine en zou dit voor ons willen maken? Of
heeft u nog stof liggen, waarmee we Jozef, Maria, de
engelen en de herders kunnen kleden? Laat het ons
weten, Voor informatie: Susanne Traudes,
telefoonnummer 06-41432036, of

per e-mail: susanne@traudes.nl 21
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Rome

Een schatkamer van barmhartigheid

In dit heilig jaar wil ik met u op zoek gaan naar oude,
ongekende en soms vergeten schatten van de kerk.
We doen dat in Rome zelf. Ik schrijf u de verhalen,
ontroerend en aangrijpend. In filmpjes neem ik u
mee naar oude pleintjes en straatjes, kerken en
paleizen. Al die schatten die we lezen, zien en horen
getuigen ervan hoe rijk we zijn aan barmhartigheid.
Een barmhartigheid die van God komt en van
mensen. Een barmhartigheid die wij op onze beurt
ook mogen doorgeven aan anderen.

Een zoon die dood gewaand werd
http://academie.vnb.nl/index.php?sp=38

Alexis was een jongen met rijke ouders. Ze hadden
een prachtige villa op de Aventijn. Schitterend keek
het huis uit over Rome. Daar vierde Alexis zijn
bruiloft. Maar het feest was nog niet afgelopen of
Alexis was verdwenen. Hij was nergens te vinden. Al
gauw kwam men er achter dat hij de benen
genomen had. Hij durfde het huwelijk niet aan.
Alexis wist wat hij zijn bruid en zijn ouders had
aangedaan. Boete doenend trok hij door de wereld.
Hij bezocht alle heilige plaatsen. Maar zijn ziel kwam
niet tot rust. Ma vele jaren besloot hij terug te keren
naar zijn ouderlijk huis.

Hij klopte aan. Zijn vader deed open. Maar hij werd
niet herkend. En Alexis durfde zich niet bekend te
maken. Hij vroeqg aan zijn vader om werk en
onderdak. Hij kreeg zijn eigen kamer weer
aangeboden. Maar die kamer weigerde hij. “Geef mij
maar een plekje onder de trap, buiten” zo zei hij. En
die plek kreeg hij. Dagelijks zag hij zijn ouders,
familie en zijn bruid voorbij komen. leder dacht dat
hij al lang dood was. Omdat Alexis op zoveel heilige
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plaatsen geweest was en zoveel heiligen in zijn
leven ontmoet had, was hij wijs en heilig geworden.
Van overal uit de stad kwamen er mensen naar hem
toe voor goede raad bij de vragen van het leven.
Voor de stad was hij "De heilige onder de trap”.

Maar toen kwam de dag dat Alexis stierf. Alle
klokken van Rome begonnen spontaan te luiden. De
keizer en de paus vlogen naar het huis op de
Aventijn en ze vonden de dode heilige liggend
onder de trap. De paus trof in zijn hand een briefje
aan. Hij pakte het, opende het en las het zijn vrouw
en zijn ouders voor: “lk ben Alexis je man, je zoon"

In de kerk die nu op deze plek staat, de San Alesso,
wordt zijn graf nog bewaard.....onder een trap! En in
de San Clemente, een andere heel oude kerk, is op
een prachtig fresco te zien hoe de heilige na zijn
dood door zijn vrouw en ouders herkend wordt,

Rob Mascini
Theoloog en diaken van het bisdom Haarlem-
Amsterdam, Gids bij de VNB

Herdenking overledenen aan de
Europese buitengrenzen

Op zondag 6 november (de zondag na Allerzielen)
vindt tussen 17.00 en 18.00 uur op de steiger voor
museum De Hermitage in Amsterdam een
herdenking plaats van de ontelbare doden aan de
Europese buitengrenzen.

Ook staan we stil bij ons eigen stelselmatig
wegkijken van alle ellende die de strengere
grensbewaking, wapenexport en andere steun aan
onderdrukkende regimes en groeperingen
veroorzaken. Voorafgaand is er een
informatiebijeenkomst op de zolder van de diaconie
achter de Hermitage. De herdenking wordt
georganiseerd door de Catholic Worker Amsterdam,
het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie
Amsterdam, Justice en Peace en Kerk in Aktie.

Kijk in de herfst op www.noelhuis.nl/allerzielen-2016
vaoor meer informatie.



Peter van der Geest
Telefoon: 023-5634906
Mobiel: 06-55360706

B petervdgeest@hetnet.nl

Zoals: Kozijnen en deuren in hout en kunststof
Meubels voor binnen en buiten, naar uw idee
Leveren en plaatsen van schuur en schutting

Alle voorkomende klussen binnen-en buitenshuis.

_.fﬂ'\,r’Vun der Geest

Baamsiarsiraat 41, 2131 ZA Hoofddorp
E.v.EK. 34100586, Bank: NL38 REBO 0155 5440 12 EUR.

Welkom in onze wereld
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De Belangen Organisatie voor Senioren op lokaal niveau;
hulp bij belasting imvullen ;

korting op rijbewijskeuring:

korting op uw rorgeerzekering:

Eratis tjdschrift Nestor en EBO "Mear”™ Niewws;
dealnamen aan vele activiteiten en evenementen;

dit &n nog veel meer voor e=n betaalbane contributie van

. 25,00 per jaar.
mmﬂ" LID VAN DE KBD HAARLEMMERMEER!
Indich : bed dministratie 023-5612229 of

I-dlmllbo Haarlemmermesr@ijbrandt.nl

Fliex fan ww advevtentie staan  Fliex fhan ww advestentie staan

Fovmaat 52 x 54 mm

Intbichtinaen Panschi coniaat  Inlichtinaen Pavachi R
Tel. 023 5635145 of e-mail naae: Tel. (23 5635145 of e-mail naax:

TodoSao.

yoga lifestyle

yoga cursussen in Hoofddorp
door Dewi Gunther-Soedibyo

www.tadasana.nl .
023 - 561 81 66 &%

Natuursteen
Glas
Brons
Urnen

GEDENKEN IN STIJL

Bel voor sen afspraak: Monumenti
Burgemeester van
Stamplein 294
2132 BH Hoofddorp

www.monumenti.nl Tel: 023 23020469

punweg

wilraartoarg sings 1111

Afscheid nemen is iets heel persoonlijks...

Wij nermen de tijd, ruimte en aandacht om een
passend afscheid vorm te geven.

Dunweg Uitvaartzorg

Achterweg 40, 2132 BX Hoofddorp
Tel: 023 563 35 44

info@dunweg.nl

www.dunweg.nl

Fovmaat 52 x 54 mm

Spannenburg 42

2135 GP

Hoofddorp
Valeriya Zakopay

Pianoles voor iedereen
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Met lampionnen langs de
deuren gaan is spannend!
Welke mensen zullen hun
deur opendoen?
Van wie krijg je
lekkers?

Maak je eigen

Gisteravond, het was al donker, kwamen
de muizen bij me langs. ‘Kikker, we
vallen flauw! Heb je iets te snoepen?’ Ik
had niets, dus gingen we op snuffeltocht
in de pastorie. Algauw maakten de
muizen een luchtsprong van plezier. Er
stond een mand met snoep, zomaar op
het tafeltje in de hal!

Maar ineens trrrrriiinggg... ging de bel.
We verstopten ons vliegensvlug onder de
kapstok. De pastoor kwam opendoen en
toen zagen we ... prachtig gekleurd licht!
Er stonden drie kinderen voor de deur
met versierde lampionnen. De pastoor =
hield niet van verrassingen. Hij wilde ze
wegsturen. Toen begonnen de kinderen
zachtjes te zingen. Het was een liedje
over rijk en arm en appels en peren en
geven, De pastoor luisterde geduldig,
want het liedje ging ook over God.

Toen werd het stil. De pastoor kuchte.
‘Nu moet ik jullie zeker snoep geven.
Sorry, maar dat héb ik niet. Toen waren
de muizen niet meer te houden. Ze
renden onder de jassen vandaan en
klommen in het tafeltje. Zo ontdekte de
pastoor de mand met snoep die door
mevrouw Bontje was klaargezet. ‘Ach
warempel, ik kan jullie toch wat geven!”
Hij liet de kinderen zelf kiezen, Neem
nég maar wat, zei hij. Hij leek wel een |
ander mens. Toen de kinderen weg
waren, nam de pastoor de mand met -
snoep mee. ‘Je weet maar nooit, met die
muizen, mompelde hij. Maar toch liet hij
een tumtummetje voor ons vallen. ..

deuren-lampion
om dit uit te

5 i‘ ¢ beelden.
L

¢ Doen:
Snijd of knip aan
4 kanten deurtjes
in een droog,
schoon melkpak.
Laat daarbij de
‘scharnierkant’
vast zitten.

Knip de

g bovenkant van het pak af.

1 Beplak of verf en versier de buitenkant.

s Plak doorschijnend gekleurd papier achter drie
deurtjes, het vierde blijft open.

Lijm een waxinelichthouder stevig op de bodem en

maak een hengseltje van ijzerdraad aan de bovenkant.
Achterstevoren is hij een net raam!

Succes bij de Maartensoptocht!
Qoddest.chorens ) el

Zacheiis opent zijn deur

Zacheiis was een tollenaar, rijk, maar zonder vrienden.
Hij had heel veel geld gespaard, méer dan hij verdiende.
‘Diel Vuile tollenaar!” fluisterde iedereen.
Niemand wou hem kennen, dus hij leefde heel alleen.

In een hoge vijgenboom, groen met volle bladeren

klom Zacheiis snel omhoog, en zag Jezus naderen.

“Wriend! Kom, ik eet bij jou!” zo klonk Jezus' stem.
- En Zacheiis viel haast {lauw, Jezus sprak tot hém!

Llit die hoge vijgenboom, groen met dikke takken,
lict Zacheiis zich terstond naar beneden zakken.
‘Heer!” zei de tollenaar, ‘Tk ben zeer vereerd!’
En toen Jezus at bij hem, heeft hij zich bekeerd.

Teksten: ® Marjet de Jong - Vormgeving: ﬁf_’& GeVaRo |
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