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Redactieadres (alleen voor kopij)
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl
Kopij inleveren: Info nr. 7 voor 7 september
Info nr. 8 voor 5 oktober

Info bezorging
(afhalen nr. 7 donderdag 29 september;
Bezorgen uiterlijk vaor zaterdag 18.00 uur sv.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
- Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos 38
-Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Weerdenburg 1
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen over de bezorging: via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp

gecopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145,

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

parochie gironummer NLOS INGB 0000172863
parochie banknummer NL70 RABO 0324501528
t.n.v. parochie H. Joannes de Doper te Hoofddorp

www.hjoannesdedoper.n|
www.kerkeninhoofddorp.nl

Boekwinkel Kruispunt

Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,
zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament
Beheerder: Rianne van Lent, tel. 0252 250333
Elke woensdagavond wordt een maaltijd geserveerd

Graag opgeven voor maandag 20.00 uur, Per e-mail of

telefoon; Fundament@kaagnet.nl of 0252 250333
Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon.

Kopij voor het volgende nummer moet binnen zijn
vior woensdag 7 september.

Dit is een editie van het parochiemagalZlN een uitgave

van stichting De Zalige Zalm.

Fato voorkant: Dag Leol

Info en Inhoud

Pastores:

C.Th.d. van Lent - Pastoor
Kruisweg 1071, 2131 CT Hoofddorp
tel. 023 5616437 of

06 51981165 in dringende gevallen
e-mail: cvlent@zonnet.nl

L.J.P. Mesman - Pastor

Sparresholm 78, 2133 BR Hoofddorp
tel. 023 5610622 of 06 51620939
e-mail:
leo.mesman@hjoannesdedoper.nl

P Bindels - Diaken
tel, 06-43540033 e-mail:
paul.bindels@hjoannesdedoper.nl
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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends of

op donderdag: contactpersoon Tiny Graafmans

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook in
het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u voor
vervoer bellen naar mw. K. Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152,

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl} in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt U voor hulp de PCI
benaderen. Met uw hulpvraag kunt U terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve vrijwilligers,
Matuurlijk willen we dat blijven! Hebt u tijd en zin
om een actieve rol in onze parochie te spelen,
schroom dan niet om even een kijkje te nemen in
de boekwinkel en bij het parochiesecretariaat.
Daar ligt een map met vacatures, voor denkers en
doeners, er zit vast iets voor u bij!

Parochie - informatie en berichten

Van de Redactie

Deze Info staat in het teken van het naderend vertrek
als pastor van onze parochie, Leo Mesman. Ook als
redactie zullen we hem missen. Vaak klonk het tijdens
redactievergaderingen: "0 ja, van Lec komt er nog
wat". En dat kwam dan, soms op de valreep, maar het
was altijd het wachten waard. 70 hoofdartikelen in 14
jaar, dat is niet niks. En altijd goed geschreven,
inhoudelijk goed en prettig leesbaar. En dan hebben
we het niet eens over de vele artikelen daarnaast, over
vluchtelingen, wandelingen door Hoofddorp, diverse
leeskringen, boekwinkel en Bijbelse tuin, teveel om op
te noemen. Het was altijd een plezier om met hem op
te trekken, te leren en te vieren.

In het weekend van 3 en 4 september vieren we op
gepaste wijze zijn vertrek, en laten we dan ‘'de storm
van beelden’ over de afgelopen 14 jaar over ons heen
gaan. En Leo zal dan, net als Luther 450 jaar geleden,
zeggen: Hier sta ik, ik kan niet anders.

We hopen van harte dat hem nog vele jaren gegund
zijn met zijn vrouw Ineke, zijn kinderen en
kleinkinderen, en dat ze volop kunnen genieten van
elkaar in een goede gezondheid. En we hopen elkaar
daarna zeker nog tegen te komen.

De‘storm van beelden’ laten we ook op B september in de
Lichtkring over ons heen komen tijdens een inspirerende
voorstelling van Kees van der Zwaard: HIER 5TA [K. Op
pagina 9, maar ook de site van de Raad van Kerken:

www. kerkeninhoofddarp.nl geeft meer informatie over
deze en andere activiteiten. Deze voorstelling is de
opening van het activiteitenprogramma van de Raad van
Kerken Hoofddorp, welke deze naam draagt. We hopen
dat u allen komt, het is zeker de moeite waard.

Op pagina 7 staat de uitnodiging voor het OPEN HUIS dat
gehouden wordt op zondag 11 september in en om
onze parochiekerk. Niemand minder dan Leo Feijen zal
hier te gast zijn. U kunt hier ervaren wat het is om deel
uit te maken van deze bruisende parochie.

Kortom: er is weer veel te doen de komende tijd. Maar of
u nu wilt lezen, leren, vieren of gewoon gezellig een
kaartje wil leggen, of eten in het Fundament, u bent van
harte welkom.

De redactie

Verschijningsdata ParochiemagaZIN

Nr. Periode Afhalen

bezorging

Inleveren
Kopij

7 1-10tot29-10 7 september 29 september
8 29-10tot17-12 5 oktober 27 oktober
] 17-12 tot 4-2 23 november 15 december



Pastoraal woord

Een 70ste openingsartikel ten afscheid

Op 1 september heb ik 2x7 jaar als pastor in onze
parochie mogen werken. Om en om verzorgden
pastor Kees van Lent en ik het openingsartikel van
de Info. Dit zal dan mijn 70ste openingsartikel zijn.
Voor de 70ste maal, wat een Bijbels getal van volheid
is, iets delen met medeparochianen en andere lezers
rondom een actueel thema in het licht van ons
geloven. 5 september wordt ik 65%: en gaat mijn
AOW in en mijn ontslag als pastoraal werker. 3 en 4
september zal ik daarom afscheid nemen als pastor.
Dit is dan ook mijn laatste openingsartikel.

De titel van mijn eerste openingsartikel was: "Een
goed begin op een inspirerend feest”. Dat ging over
31 augustus en 1 september 2002, waarop we
vierden dat pastor Kees van Lent 25 jaar priester was.
Ik schreef daarover: "Het was een weekend vol feest,
vol vieren, vol ontmoeten en veel warmte. Naar mijn
idee liet het goed zien hoe levendig en veelkleurig
onze parochie is en hoe belangrijk elkaar informeel
ontmoeten is en van tijd tot tijd met elkaar iets
vieren. Dat maakt je als gemeenschap, die wij willen
zijn, sterker en kan je vleugels geven." Sindsdien heb
ik in veel vieringen voor mogen gaan samen met
lectoren, met koren en cantors en harmonie
Excelsior. Bij blijde en droevige gebeurtenissen. Op
grote feesten en gedenkdagen samen met pastor
van Lent en regelmatig ook met pastores uit andere
kerken. In onze kerk, maar ook in de kapel, de KSH,
het Haarlemmermeerse Bos, crematoria, andere
kerken, verzorgingshuizen, de schouwburg, bij de
vreemdelingengevangenis of in onze Bijbelse tuin.
Ik heb daar zelf veel inspiratie aan opgedaan en
hoop dat veel anderen daarbij ook zijn geinspireerd.
Geinspireerd om verder te gaan op de tocht door het
leven met zijn mooie en moeilijke kanten. 14 jaar
pastor in onze parochie heeft mij veel voldoening
gegeven, hoewel het soms ook zwaar was, door
mensen bij te staan in meeilijke tijden. Moeilijk ook
soms, door het beleid van het bisdom, waarbij
pastoraal werk(st)ers en parochianen minder
mogelijkheden kregen om "samen kerk" te zijn.

In die 14 jaar is veel gebeurd. Zowel de kerk als de
wereld is ingrijpend veranderd. Ik hoop dat in die
veranderende wereld het Evangelie en de andere
Bijbelse geschriften een belangrijke rol in woord en
daad blijven spelen voor het geluk van mensen. De
exhortatie van Paus Franciscus “De vreugde van het
Evangelie', zou daarbij een belangrijke rol kunnen
spelen, evenals de encycliek Laudato 5i, over de
Schepping. Waarbij een mooi toeval wil (of zou het
geén toeval zijn?), dat mijn afscheid plaats vindt op
de door deze paus ingestelde dag van de Schepping.
Wat zou het mooi zijn als wij als Hoofddorpse
kerkgemeenschapipen) beide documenten hier
handen en voeten kunnen geven.

Blijven geven, want we
zijn er al mee bezig. En
niet alleen wij. Ook veel
anderen, vanuit andere
inspiratiebronnen.

In onze omgeving komen
we die steevast op onze
zomerse wandelingen
tegen en bij onze
vastenmaaltijden.

We zien het bij de vele mensen, die de vluchtelingen
in onze gemeente verwelkomen en bijstaan. We zien
het bij “leder1’, een nieuwe beweging voor
verdraagzaamheid en dialoog. Die, met als een van
de voortrekkers de acteur Nasrdin Dchar, "een
positieve deken over het land wil trekken', door,
zonder problemen te ontkennen, naar de goede
kanten te kijken en van daaruit verder te gaan. Op 25
september hopen ze op een massale wandeling en
manifestatie in Amsterdam. "Als we de handen nou
eens ineenslaan’ luidt het slot van hun manifest, “als
we beginnen met de verschillen die er zijn te zien als
kracht. Als we met elkaar praten, in plaats van over
elkaar. Als we inzien dat Nederland allang divers is
en alleen nog maar diverser zal worden. Als we dit
vieren en erkennen dat we het samen moeten doen
in dit land. Dan zullen we niet ondanks, maar dankzij
alle verschillen één zijn. Een prachtige verklaring om
in praktijk te brengen in onze samenleving,
waaronder onze kerk.

Rest mij mijn grote dank uit te spreken aan ieder met
wie ik op een of andere manier heb samengewerkt.
Met sormmigen heel intensief en langdurig en met
anderen soms heel even, maar niet minder
waardevol. Waaronder die honderden
medeparochianen en pastor Kees van Lent, die dag
in dag uit onze parochie levend houden. En heel
speciaal ook mijn vrouw Ineke, met haar luisterend
oof, bemoedigingen en goede suggesties.

Op 3 en 4 september hoop ik velen te ontmoeten
tijdens en na inspirerende vieringen. En natuurlijk
ook daarna nog......

Pastor Leo Mesman

Inzameling Voedselbank

Sinds kort staan er achter in de kerk 2 kratten, waarin
houdbare levensmiddelen verzameld kunnen
worden voor de voedselbank. Als een krat vol is
wordt het door de voedselbank opgehaald.

We hopen op veel volle kratten! Elke gift is welkom. 5



Pastoraal woord

Overledenen

Reinier Sagel - 85 jaar

Reinier werd geboren in Amsterdam op 30 juli 1930.
Hij had een zus die vijf jaar ouder was en één jongere
broer. Zijn jeugd was onbezorgd, maar daar maakte
de corlog een abrupt einde aan. Hij heeft een
opleiding gevolgd tot bontwerker en na de oorlog is
hij gaan werken bij de KLM waar hij diverse functies
heeft gehad.

Reinier leerde de Engelse Judith Walker kennen,
trouwde met haar en zij kregen twee kinderen,
Michelle en Reinier. Het gezin woonde o.a. in
Buitenveldert en Amstelveen. Ruim 40 jaar geleden
verhuisden zij naar Hoofddorp. Op 60-jarige leeftijd
is Reinier met pensioen gegaan. In de 10 jaar daarna
hebben Reinier en Judith veel reizen gemaakt
waarvan ze erg genoten. Judith werd ziek en Reinier
nam de huishoudelijke taken over. Judith overleed in
december 2009, wat een hele klap voor hem was.
Reinier speelde graag piano en hield van lezen. Zijn
voorkeur ging uit naar boeken over thealogie.
Genieten kon hij van zijn 4 kleinkinderen en sprak
met veel geestdrift over hen. Reinier was een trouwe
kerkganger en viel op omdat hij een volle bos
krullend halflang haar had.

De laatste jaren nam zijn gezondheid af, hij werd
vergeetachtig en zijn gezichtsvermogen werd slecht.
Eind maart werd hij opgenomen in een verpleeghuis
in Woubrugge. Op 9 maart heeft Reinier de
ziekenzegen ontvangen van Leo Mesman en hij is op
14 mei overleden.

De uitvaart in onze kerk vond plaats op 20 mei. Zijn
kleinkinderen hebben zijn kist gedragen. Reinier
werd begraven in het graf bij zijn vrouw Judith op

ons kerkhof,

Ger Dresken - 79 jaar

Ger werd geboren in Amsterdam op 18 juli 1936 als
oudste in een gezin dat uitgroeide tot 4 kinderen.
Ma zijn schooltijd ging hij als 17-jarige naar de
Marine en heeft daar gewerkt tot hij op 53-jarige
leeftijd met FLO (functioneel leeftijdsontslag) ging.
Rond zijn dertigste werd hij door het Ministerie van
Defensie in de gelegenheid gesteld om aan de
Hogere Zeevaartschool een opleiding te volgen tot
marineofficier. Hij heeft die mogelijkheid met beide
handen aangepakt.

Ger leerde Hannie kennen, ze zijn getrouwd en
kregen 2 kinderen. Na o.a. gewoond te hebben in
Amsterdam, Weesp en Den Helder kwamen zij in
1990 naar Hoofddorp, in de wijk Toolenburg.

Ma zijn FLO heeft hij in vele functies gewerkt en de
laatste jaren heeft hij vrijwilligerswerk verricht.

Heel plotseling is Ger ernstig ziek geworden, hij
heeft een paar keer in het Spaarne Ziekenhuis
gelegen en werd opgenomen in Hospice Bardo. Het
ergste vond hij dat hij zijn 5 kleinkinderen niet zag
opgroeien.

In Bardo ontving hij de ziekenzegen van Leo
Mesman.

Op 21 mei is Ger overleden. De uitvaart vond plaats
in onze kerk op 28 mei, waarna hij werd gecremeerd
in Crematorium Haarlemmermeer.

Joannes de Doper doopt Jezus,
Ook verbeeld op een kerkdeur
in New York

Een kerkdeur met een verhaal hoort niet alleen bij
de deur van “onze"H. Joannes de Doperkerk.

Ook 5t John the Divine (kathedraal gewijd aan
Johannes de Evangelist) in New York heeft een
entree die veel te vertellen heeft. Wie de enorme kerk
— het gebouw beslaat een opperviakte van 11.200
vierkante meter - binnenloopt, zal zien dat de
toegangsdeur is versierd met panelen. En net zoals
in Hoofddorp staat op €én van die panelen de doop
van Jezus door Joannes de Doper. Leuk om in deze
Info te laten zien, vond de redactie.



Open Huis

Op zondag 11 september organiseren we alweer voor de derde keer het Open Huis. Onze parochie is gezegend
met heel veel vrijwilligers die actief zijn in tal van werkgroepen, koren en commissies. Samen dragen we uit
waar onze kerk in het algemeen maar zeker ook onze parochie in het bijzonder voor staat: de liefde van God
uitdragen in de zorg voor onze medemens.

En dat willen we graag iedereen laten zien. Dus neem je familie, vrienden en buren mee. Gun ze een kijkje
achter de schermen van onze parochie en laat ze zien hoeveel moois er geberurt in onze bruisende parcchie.
We beginnen met een Eucharistieviering die ook live wordt uitgezonden op Radio Maria. Daarna onthult de
wethouder John Mederstigt de plaquette Groene Kerk. Onder het genot van de klanken van Muziekgezelschap
Excelsior genieten we dan van een kopje koffie.

Daarnaast pakken alle werkgroepen groots uit op de werkgroepenmarkt en laten zien wat er zoal gebeurt. Leo
Fijen houdt drie geloofsgesprekken in het parochiehuis, er worden twee interessante rondleidingen gehouden
in de tuin, de boekwinkel is open, in het Fundament diverse tentoonstellingen en uiteraard veel activiteiten
voor kinderen en jongeren.

ledereen is van harte welkom en we kunnen op de dag ook zeker hulp gebruiken bij tal van activiteiten. Ben
je een paar uurtjes beschikbaar, laat het weten aan de organisatie.

Joannes de Doper

Proeven aan een bruisend aanbod
in Hoofddorp

zondag 11 september
10:00 - 16:00 uur

kom kijken wat onze parochie
te bleden heeft

Ll!!] nt Bijbeise Tuin T LoBYmNT Het Fundx;wmcm

WWW. hJoannesdedoper nl



Parochie breed

Hoe ‘groen&gelovig’ zijn wij?
Door: Peter van der Kamp

Je hoeft niet katholiek te zijn om paus Franciscus
sympathiek en wijs te vinden. Hij noemt zich naar
Franciscus, de heilige van wie we de sterfdag
allemaal kennen: Dierendag. Nee, de paus preekt
niet voor de vogels, zoals die middeleeuwse
Franciscus, maar hij schreef wel een haarscherpe én
hartstochtelijke brief over hoe we omgaan met de
natuur. Een vervelende brief is het ook. Want, zegt
hij, ook onze gemeente moet zich ecologisch
bekeren. Nou nou. Is het echt zo erg?

We hebben een "ecologische bekering” nodig, zegt
de paus. Dat zijn grote woorden waar we niet zo van
houden. Dat is beschamend en ingewikkeld en het
doet pijn. Dus denken we liever dat het wel meevalt.
Maar de paus zegt het niet zo maar. We moeten de
moed hebben om de pijn van de aarde tot onze pijn
te maken, zegt hij. De pijn van uitbuiting van
mensen, vervuiling van lucht en water en bodem,
uitstervende diersoorten en van droogte door
klimaatverandering. “De schreeuw van de arme en
de schreeuw van de aarde zijn de schreeuw van God
zelf"

Helaas, aldus de paus, moeten we van de overheid
weinig verwachten. De politiek danst naar de pijpen
van de markt: het bedrijfsleven, de banken en de
technologie. Dus blijft“alles wat broos is, weerloos
ten opzichte van die vergoddelijkte markt”. Nodig is,
zegt de paus, een “integrale ecologie’, die
tegenwicht kan bieden tegen die drie-eenheid van
markt, technologie en financieel system.

Ecologische opvoeding

“Veel moet veranderen, wij zelf het meest”. Alweer
zo'n stevige uitspraak, waarna de paus pleit voor een
‘nieuwe levensstijl. Zoiets als minder autorijden en
vliegen, minder vlees eten en energie gebruiken,
‘consuminderen. Da's lastig en impopulair, het snijdt
in het comfort waar wij aan gewend zijn. Een nieuwe
levensstijl... wij hoeven toch geen boomknuffelaars
te worden??

Toch laat de paus ons niet met rust als we zulke
gedachten hebben. Voor die nieuwe levensstijl is een
“ecologische opvoeding en spiritualiteit” nodig. Pas
dan kunnen, willen en durven we veranderen. Denk
maar, zegt de paus, aan die heilige Franciscus. Juist
omdat die zich diep met God verbonden voelde, was
hij ook hecht verbonden met alle schepselen.
Franciscus noemde de aarde zijn zuster — 6ok door
God geschapen - en moeder, want ze omarmt en
voedt ons.

8

Dat zijn woorden die mij aanspreken. |k heb het zelf
wel eens ervaren: aan de rand van een bos, berg,
akker of zee kan ik me zomaar verbonden voelen
met al wat er om me heen leeft. Wij staan niet boven
de andere schepselen, maar tussen hen in, voel ik
dan. We zijn voor ons drinken, eten en ademen
totaal afhankelijk van de schepping. Dat besef zijn
wij in ons stadse leven kwijtgeraakt. Nu de
schepping lijdt aan milieuvervuiling en
natuurvernietiging, zagen we dus aan de tak waar
we zelf op zitten. We hebben een ecologische
opveoeding en spiritualiteit dus echt nedig.

Maar hoe ziet dat er dan uit? Alle begin is even
wennen, maar wij zijn niet de eersten die ermee aan
de slag gaan. Zo'n 90 kerken noemen zich al
‘Groene Kerk' (www.groenekerken.nl). Op hun
website vindt u ook de ‘Toolkit Duurzaam
Kerkbeheer met een schat aan praktische tips. En
voor veranderingen die we stapje voor stapje thuis
maar ook in de kerk kunnen doorvoeren is er een
‘Duurzame bucketlist! U kunt ‘m vinden via Micha
Mederland http://www.michanederland.nl/micha10/
schepping-2/ Scroll naar onderaan de pagina.

Hoe ‘groend&gelovig’ wilt en durft u - en wij als
parochie Joannes de Doper- te zijn?

Verzoekje

Tot onze schrik hoorden wij, dat de firma Wesseling
failliet is gegaan, dat is uiteraard voor hen heel erg,
maar voor onze parochie ook.

Bij deze firma mochten wij via de Hr. G.Wesseling,
voor de Kerst en de Paasdagen altijd bloemen
uitzoeken, om de kerk sfeervol te versieren, helaas
kan dat nu niet meer.

Wij willen de firma
Wesseling nogmaals heel
hartelijk bedanken voor
alle prachtige bloemen die
wij jarenlang van ze
gekregen hebben, en

. wensen ze het beste voor
de toekomst.

Wij, de bloemengroep, zijn
nu op zoek naar een adres
waar we voor de
bovengenoemde
feestdagen wat bloemen
mogen uitzoeken.

Mocht U iemand weten, of zelf in de bloemenhandel
zitten, en iets voor de kerk willen doen, wilt U dan via
het secretariaat contact met ons opnemen 7777

Alvast bedankt, Bloemengroep Joannes de Doper



Activiteiten van de Raad van Kerken

Raad van Kerken
Hoofddorp

Hier sta ik - dansen en vechten met Maarten Luther

Op donderdag 8 september opent de Raad van Kerken
Hoofddorp het seizoen met een voorstelling rond Maarten
Luther, Het is een wervelend stuk van de theatermaker Kees
van der Zwaard. Hij kruipt in de huid van Luther en verkent
zijn spannende, maar soms ook grimmige gedachtewereld.
Die confronteert hij met onze eigentijdse cultuur en zijn
eigen persoonlijke geschiedenis. Zo ontstaat een muzikale
moneloog over vriendschap en verraad, God en het
geweten, de duivel en de vrije wil. Een aparte rol is
weggelegd voor een computergestuurd draaiorgel, dat Bach
en blues laat horen.

Met dit toneelstuk openen we een seizoen van de Raad van
Kerken dat in het teken staat van het Lutherjaar dat op

31 oktober 2016 begint.

Als thema is gekozen 'een storm van beelden’

‘Hier sta ik, ik kan niet anders’ zijn beroemde woorden van
Luther.

Hij zou ze hebben gesproken toen hij op de Rijksdag te
Worms voor keizer Karel V stond om zijn inzichten te
verdedigen. Luther liep daar het risico om opgepakt en d JANSEN BN HTEN
vermoord te worden. Maar Luther ‘kon niet anders. Zijn R .S TA IK

woorden laten zien hoe heldhaftig hij was, hoe hij van

binnenuit gedreven werd. Maar onverzettelijkheid heeft ook :

altijd een keerzijde. Zijn woorden laten beide kanten van de MET MAARTEN LUTHER
Reformatie zien: moedig en vol geloof, maar ook drammerig

en op de spits drijvend.

De theatervoorstelling "Hier sta ik - dansen en vechten met Maarten Luther’ kunt u meemaken in
De Lichtkring, Lunenburgdreef 70, aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis, er is een collecte bij de uitgang.
Regisseur is Cilia Hogerzeil, artistiek leider van Muziektheater Hollands Diep.

Programma Raad van Kerken:'Storm van Beelden’

Er is hard gewerkt aan het najaarsprogramma van de Raad van Kerken. Gekozen is voor het thema "Storm van
Beelden’. Het programmia ligt in de kerken, en is te vinden op de website www.kerkeninhoofddorp.nil.

Leerhuis rond Jakob en Jozef

Leerhuis rond de prachtige verhalen over Jakob en Jozef in Genesis en hun doorwerking in de kunst.
Data: dinsdag 13 en 27 september, 11 oktober. 20.00 uur, De Ark. Aanmelding: Aarnoud van der Deijl,
arvanderdeijl@pghoofddorp.nl , tel. 023-2000192.

Schilderen rond bijbelse dromen

De bijhelse dromen van Jakob en Jozef vormen de inspiratie om onze eigen droomwereld te verkennen.
Data: woensdag 14 en 28 september, 12 oktober, 20,00 uur in De Ark. Graag van tevoren aanmelden i.v.m. het
materiaal bij Aarnoud van der Deijl, arvanderdeijl@pghoofddorp.nl, tel. 023-2000192,



Parochie breed

ivervolg Programma Raad van Kerken: 'Storm van Beelden’)

Christianity Explored: het geloof in 7 stappen

In deze cursus leer je meer over het leven van Jezus en het christelijk geloof. Wie is Jezus? Waarom kwam Hij
naar de aarde? Wat betekent het voor je Jezus (beter) te kennen? We gaan op zoek naar antwoorden in het
Bijbelboek Marcus. Een werkboek en dvd horen bij het cursusmateriaal. Woensdagen 21, 28 september, 5, 12,
19, 26 oktober, 9 november, 19:00 — 21:15 uur, Marktpleinkerk. Elke avond begint met een gezamenlijke
warme maaltijd. Informatie en aanmelden: Christien Nierop, tel. 023 565 3357, n.c.nierop@quicknet.nl

Emmaiiswandeling

Bij een Emmaliswandeling gaan mensen twee aan twee wandelen. Al pratende ervaren ze mogelijk iets van
de onbekende derde zoals de twee leerlingen op weg naar Emmaiis een derde persoon ontmoetten die met
hen op liep en het gesprek kleur gaf. Donderdagochtend 22 september, verzamelen om 09:30 uur, voor de
Marktpleinkerk. Info en opgave: ds. Adri van der Wal, tel. 023 563 0997, ajo.vanderwal@pghoofddorp.nl.

Aan de slag met de Samenleesbijbel

Wat doe je als de kinderbijbel vitis? Dan is er de Samenleesbijbel voor kinderen van 8 tot 13 jaar. Bij elk
Bijbelverhaal staan vragen, puzzels, opdrachten en leuke weetjes. Een avond voor ouders, grootouders en
kindernevendienstleiding. Donderdag 22 september, 20:15 uur - 21:30 uur, de Lichtkring.

Leiding en opgave: Coen Wessel, cwessel@pghoofddorp.nl.

lona vieringen

Oecumenische lona vieringen bieden in ieder seizoen volop ruimte om lona liederen te zingen. We zingen
vertalingen van liederen, bedacht op dit Hebridische eiland en in Glasgow. Voorgangster: ds. Hedi Hegeman.
Herfstviering; vrede in de storm: vrijdagavond 23 september, 19:30 tot 20:30 uur; koffie en thee na.

Nieuwsbrief Raad van Kerken
Als eerste op de hoogte van de activiteiten van de Raad van Kerken: meldt u dan aan voor de digitale
nieuwsbrief via webredactie@kerkeninhoofddorp.nl.

Reis naar Rome

Er zijn nog enkele plaatsen voor de reis naar Rome met
pastor Rob Mascini en de Raad van Kerken van 14-19 oktober.

We zullen tijdens de reis op zoek gaan naar de wortels van het
christendom. Een bijzondere reis die u niet mag missen!

Laatste informatie-avond is op woensdag 21 september.
Meer weten: Marja Brussen, 06-24421451,

Gedoopt Opbrengst Collectes

Dex Dolieslager 11en 12 juni € 358,35

; 18 en 19 juni € 434,00

Alainy Milius g 25 en 26 juni € 546,10

L 2en 3juli € 594,92

o T — 5t. Onderwijs India € 509,59
(Melle Kooren)

9en 10 juli € 349,22

16en 17 juli € 456,50

23 en 21 juli € 477,35

30en 31 juli € 419,50

7en 8 augustus € 488,90
10



September, een maand waarin alles weer van start gaat. Wij als boekwinkel
doen mee in het grote Open Huis weekend en hebben voor zowel zaterdag 11
als zondag 12 september een aantal leuke aanbiedingen en activiteiten op ons
programma staan. Zaterdag is het Open Monumentendag en staat er om
13.00 uur een rondleiding door de tuin gepland. Zondag zijn we de geheledag
open en hebben in onze winkel een hoekje vrij gemaakt voor

Kloosterproducten.

Leo F1jen

Alles wat me
diefbaar is
Wil

e ke P e

en Lew Fijen

Tijdens het Open Huis is Leo Fijen te gast in de parochie en boekwinkel. Hij
gaat een aantal geloofsgesprekken houden, en daarnaast kunt u hem
persoonlijk ontmoeten in onze boekwinkel. Natuurlijk is er dan gelegeneheid
om zijn boeken te kopen en te laten signeren. Hoe laat Leo in de winkel is
weten wij op dit moment van schrijven nog niet precies. Maar dat zal tz.t. wel
duidelijk worden gemaakt. In deze INFO aandacht voor Alles wat me dierbaar
is en voor Loslaten en thuiskomen. Dat laatste boek is nog niet uit, maar
verwachten we in de maand oktober. U kunt nu al wel inschrijven.

Alles wat me dierbaar is

Leo Fijen schrijft wekelijks zeer
persoonlijke columns in KRO
Magazine. De beste columns van
het afgelopen jaar zijn nu
samengevoegd in dit openhartige
ek

Fijen beschrijft zijn leven als
htgenooct, vader en opa. Zijn
columns zijn observaties van de
bijzondere momenten in het leven.
iet alleen beschrijft hij
vreugdevolle ervaringen, maar ook
aangrijpende gebeurtenissen die
zijn leven hebben getekend.

Afscheid Leo Mesman

Leo heeft in 2000 de basis gelegd
voor boekwinkel Het Kruispunt,
Een initiatief waar we nog steeds
blij mee zijn!

We zullen ziin betrokkenheid bij
de boekwinkel missen en
wensen hem veel goeds toe
samen met Ineke, kinderen en
kleinkinderen!

Loslaten en thuiskomen

De bisschop en de journalist. Ze zijn
allebei 61, ze zijn allebei historicus en
ze veranderen allebei van baan. De
bisschop verhuist van het kleinste
naar het grootste bisdom, de
journalist van de grootste omroep
naar een kleine uitgeverij.

Gerard de Korte en Leo Fijen, ze
schrijven elkaar. Ze moeten loslaten
wat vertrouwd is en helemaal
opnieuw beginnen. Ze doen waar
steeds meer mensen in hun hart naar
verlangen: loslaten en thuiskomen. Ze
schrijven elkaar 24 brieven en laten
daarmee in hun ziel kijken over een
thema dat iedereen aangaat en van
alle tijden is. Een ontroerende en
spirituele briefwisseling over afscheid
nemen en opnieuw beginnen, over
het verlangen naar houvast in het
leven en de moed om toch andere
keuzes te maken, over weemoed en
avontuur, over de diepste stem van je
hart en het vertrouwen dat het goed
komt, over een emotioneel maar ook
een hartverwarmend jaar.

1



vieringen

PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweq 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

Za

Zo

Di

Do

3 sep 19.00:

4 sep 10.00:

6 sep 18.45:
19,15:

8 sep 18B.45:
19.15:

OVERZICHT VIERINGEN KERK EN KAPEL 3 SEPTEMBER - | OKTOBER

Eucharistieviering t.g.v. het afscheid van pastor L. Mesman;

\foorgangers: pastor K. van Lent; pastor L. Mesman; ds. C. Wessel; Gemengd koor
en leden van andere koren. Na afloop om 20.15 gelegenheid om afscheid te
nemen in het Labyrint Theater in de Bijbelse tuin.

- Lisette van der Lingen

Eucharistieviering t.g.v. het afscheid van pastor L. Mesman;
Voorgangers; pastor K, van Lent; pastor L. Mesman; ds. A. van der Deijl; Odyssee
en de zangertjes en leden van Vrolijk Vuur. Na afloop om 11.15 gelegenheid om
afscheid te nemen in het Labyrint Theater in de Bijbelse tuin.
- James Zitter; Gerrit en Rie Vork; Jan en Bep Rijke- Visser en overl. fam.;

To de Rooij- van der Viugt; Hein Stricker

Rozenkrans
Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk; Jeanne Dijkstra- van Stein

Rozenkrans
Viering

Startweekend - 'Open Huis'

Za 10 sep 19.00:

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Joannes Cantorij
- Jan en Bep Huijsmans; Overl. ouders Koning- Beers; loke Kreike- van der Kolk
Cock van der Zon en overl. familieleden en t.g.v. 40 jarig huwelijk

Zo 11 sep 10.00: Familieviering pastor K. van Lent; Vrolijk Vuur; M25; Zangertjes
Di 13 sep 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Mieuwendijk
Do 15 sep 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 17 sep 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor
- Joke Koeckhoven- van Tol; Joke Kreike- van der Kolk
Zo 18 sep 10.00: Woord- en Communieviering; parochianen
- Quders van Steen, Leo, Bets en Jan
Di 20 sep 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-MNieuwendijk
Do 22 sep 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 24 sep 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gregoriaans koor
- Adrianus van Dongen;
Voor zielenrust van onze kinderen Pascal Dios en Faro Steendam
Zo 25 sep 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Joannes Cantorij
10.00: Oecumenische viering in de Lichtkring rondom Hildegard van Bingen.
Voorgangers ds. C. Wessel en pastor E. van Dongen, Lees meer op pagina 22.
Di 27 sep 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 29 sep 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Ter informatie volgende Info nr. 7

Za 1okt 19.00:
Zo 2 okt 10.00:
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Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor
Jongerenviering; pastor K. van Lent; Vrolijk Vuur; M25

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11,00 tot 12.00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur



Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

Zondag 11 september ? : Filippijnse viering / andere tijd i.v.m. Open Huis
Zondag 18 september 12.30 uur: Filippijnse viering

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het
Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur. De eerste zaterdag van de maand om 16.30 uur.
Er is geen viering op de zondag na de eerste zaterdag van de maand.
Zaterdag 3 september om 16.30 uur: Eucharistieviering; pastor K. van Lent.

Doopgesprekken
De doopgesprekken zijn op woensdag 21 en 28 september om 20.15 uur.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u beide avonden
meemaakt. Opgave voor het doopgesprek bij het secretariaat, zodat wij weten hoeveel
personen aanwezig zijn.

Bij voorkeur op woensdag of donderdagmorgen tussen 9 en 12.00 uur. Tel. 56 381 45
U kunt ook langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Kerkdiensten Spaarne Gasthuis

Elke zondag vindt in de kerkzaal in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp een kerkdienst plaats.
Het is een dienst van Woord en Tafel met een oecumenisch karakter. Iedereen is welkom,
zowe! patigénten alsook bezoek. De kerkzaal bevindt zich op de begane grond naast het
restaurant (volg route 21). De kerkdienst begint om 10.30 uur.

Zondag 4 september om 10.30 uur
Voorganger is pastor Frans Bossink. De zang wordt ondersteund door de cantores Loes en
Theo Braak-Pedroli en organist Teun Zondag. (communieviering)

Zondag 11 september om 10.30 vur
Voorganger is pastor Alie Hoekman. De zang wordt ondersteund door het Seniorenkoor
Cantate uit Sassenheim. (avondmaalviering)

zundag 18 september om 10.30 uur
Voorganger is pastor Frans Bossink. De zang wordt ondersteund door het koor Wijdt Hem uw
Lied. (communieviering)

Zondag 25 september om 10.30 uur
Voorganger is ds. Petra Renes. De zang wordt ondersteund door Zanggroep De Ark uit
Hoofddorp. (avondmaalviering)

Zondag 2 oktober om 10.30 uur
Voorganger is pastor Alie Hoekman. De zang wordt ondersteund door de cantores Loes en
Theo Braak-Pedroll en organist Teun Zondag. {(avondmaalviering)

Zondag 9 oktober om 10.30 uur

Voorganger is pastor Alie Hoekman. De zang wordt ondersteund door het Interkerkelijk Koor
Melody uit Monnickendam. (avondmaalviering)
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Afscheidsinterview met Leo Mesman
“Ik neem een rugzak vol mooie herinneringen mee”

Tekst: Anja Maas

Woensdagmorgen 6 juli. De zon schijnt en dat is in deze
oer-Hollandse zomer een vermelding waard. Dat vindt
ook Leo Mesman, als hij mij in zijn werkkamer
uitnodigt. "Koffie?""Ja, graag”. Ik pak een stoel en vraag
me af hoe vaak we in de afgelopen jaren zo tegenover
elkaar hebben gezeten. We hadden het over van alles:
over zijn afscheid van de politiek en de overstap naar
onze parochie, over de start van Boekwinkel Het
Kruispunt, over zijn lange takenlijst waar soms
publicitair ‘iets' mee moest, zoals de vastenmaaltijden,
het hongerdoek, de Schipholwakes, en nog heel veel

MEeer...... Mu is het de laatste keer, dat we hier zo zitten.

Onderwerp van gesprek is namelijk zijn afscheid van
onze parochie. In september is het zover.

E - ¥

Leo, je gaat weg. Had je niet willen blijven?
Veel mensen werken nu na hun 65ste toch nog een
tijdje door?

Het gaat niet om wat ik misschien zou willen. De regels
van bisdom bepalen dat een pastoraal werker, zoals ik,
weggaat als hij ADW krijgt. En voor mij gaatdatinop 5
september, dan ben ik 65,5. Dus als ik zondag 4
september officieel afscheid neem, is het helemaal
klaar. Ik geloof dat ik geleidelijker weggaan leuker had
gevonden, maar dat geldt nu eenmaal niet voor mijn
vak. Priesters en diakens mogen wel langer doorgaan,
liefst tot hun 75ste . En in de ‘gewone’ maatschappij
werken mensen ook steeds langer door. Je zou kunnen
zeggen dat de regels van het bisdom voor pastoraal
werkers daarin niet mee gaan. Heel jammer!

Hoe lang ben je dan in onze parochie aan het werk
geweest?

14

Ik heb eerst 2,5 jaar voor Boekwinkel Het Kruispunt
gewerkt en in de parochie ben ik gestart op 1
september 2002, dus precies 14 jaar geleden. Eigenlijk
zou ik willen zeggen twee keer zeven jaar, Zeven is een
mooi symbolisch en bijbels getal, het geeft aan dat er
iets voltooid is. Je kunt mijn tijd hier in twee stukken
knippen: na mijn eerste zeven jaar heb ik een sabbatical
genomen van ongeveer drie maanden. Daar ben ik
zeker rijker van teruggekomen.

Waar heb je die sabbatical doorgebracht?

In Schotland. Om precies te zijn op het eiland lona, Dat
hoort bij de Inner Hybrids. Waarom daar? Het gebied
trok me, Op lona = het ligt bij het eiland Mull - staat een
oude Benedictijnse Abdij. Die is helemaal
gerestaureerd. Vioor zover bekend zijn de
missionarissen die in de vroege middeleeuwen het
Christendom naar ons land brachten vanuit die
gebieden gekomen. Sint Colomba, Sint Willibrord en
Sint Bonifacius staken van lerland over naar Schotland
en Engeland en gingen daarna de Noordzee over. Het
heeft me altijd geintrigeerd hoe groot hun drive was
om de boodschap van het geloof over te brengen en
daarvoor zoveel zeeén over te steken, hoe bevlogen ze
waren. Nog even over de Abdij van lona: het is nu het
centrum van een community: een geloofsgemeenschap
op cecumenische basis, die je een beetje kunt
vergelijken met Taizé. En plek vol spiritualiteit. Het heeft
mij gesterkt en voldoende energie gegeven om hier
door te gaan, Dat ik nu weer een periode van zeven jaar
afsluit is een mooie constatering.

Je kijkt terug op 14 jaar pastoraal werk. Zou je dit
vak willen omschrijven als “zwaar”?

Voordat Leo antwoordt, draait hij op zijn computer een
takenlijstje uit. Het levert bijna een boekwerk op en dat
leidt bij mij tot weer een vraag: wie gaat dit allemaal
van je overnemen?

“Ik begin met je vraag over het vak. Wat is zwaar? Je
ziet, mijn takenpakket omvat een hele waslijst, dus als
je met zwaar bedoelt: heel erg druk, dan is het
antwoordt*Ja". Op twee manieren. Figuurlijk, omdat de
aard van dit werk je nauw in contact brengt met de
parochianen. Je deelt vreugde, verdriet en zorg. En
letterlijk, om dat er in een grote parochie zoals de onze
gewoon veel te doen is. Binnen de kerk, maar ook daar
buiten. Ik ben altijd onze vertegenwoordiger geweest
bij de Raad van Kerken en daardoor sterk betrokken bij
alle cecumenische activiteiten. Het is voor de Info-
lezers natuurlijk niet interessant alles verder op te
sommen en de meeste parochianen weten het ook wel.
Ik zat min of meer in alle overlegorganen, regelde zaken
met de andere kerken, zoals de Vastenmaaltijden, maar
ook maatschappij-gebonden activiteiten, zoals de
Schipholwakes, ik was voorzitter van de vereniging



van pastoraal werkenden, die twee keer per jaar overleg
had met de bisschoppen, enzavoort, enzovoort. Zoals
je zelf al zei: een flink pak werk. En wie dat van mij van
gaat overnemen? Eerlijk antwoord: geen idee. Er staat
nog helemaal niets vast, Dat vind ik jammer voor Kees
van Lent, de parochianen en iedereen die bij de kerk is
betrokken. Maar ook voor mezelf, ik sluit hier nu
dagelijks steeds een stukje werk af, maar er is geen
opvolger om het aan over te dragen. Dit mag je een
bruisende parochie noemen. Als je die vergelijkt met
een bedrijf of vereniging zie je een grote organisatie
met zo'n 10,000 ingeschreven leden, die geleid wordt
door twee beroepskrachten: Kees van Lent en ikzelf.
Daarvan valt door mijn vertrek in september 50% weg.
Dat mag je toch zorgelijk noemen.

In het bedrijfsleven geldt: stilstand is
achteruitgang. Vind je dat ook gelden voor de
kerk?

In elke tijd moet je zoeken naar wat de Bijbelse
boodschap te zeggen heeft en hoe je je geloof in de
praktijk kan brengen. In onze parochie doen we dat
wekelijks bij "Preek in de week", de vieringen, of
leeskringen in de boekwinkel. Ook samen met mensen
uit andere kerken. En ook, en hopelijk steeds meer, met
mensen uit de moslimgemeenschap. Ik ben heel blij
met de goede kontakten en de ontmoetingen die we
met de moskee en moslimorganisaties hebben.

Graag zou ik ook op het niveau van het bisdom meer
ontmoeting en gesprek hebben. Als Vereniging van
Pastoraal Werkenden hebben we de bisschop en de
hulphisschop voorgesteld een breed beraad te
organiseren. Wellicht een synode, waarin alle gelovigen
mee kunnen praten. In Frankrijk, Duitsland en Italié zijn
daar goede voorbeelden van. Paus Franciscus is een
groot voorstander, maar onze bisschoppen hebben
grote aarzelingen. Zijn ze bang voor zulke gesprekken?
Voor botsende meningen? Over veel dingen wordt in
onze kerk verschillend gedacht: de rol van de vrouw, de
beleving van seksualiteit, vormen van samenleven. Het
is goed hier open over te praten. Daar word je als
kerkgemeenschap juist sterker door! Dat vind ik een
kracht van onze parochie: de grote diversiteit. Eenheid
in verscheidenheid. "Honderd bloemen mogen
bloeien.....

Onze parochie is de afgelopen periode niet stil blijven
staan. Er is heel veel veranderd sinds ik 14 jaar geleden
aantrad. Er waren toen nog twee r.k. kerkplekken. De
mensen in Bornholm en Toclenburg gingen naar de
K5H en daarvoor naar Klippeholm. Ik heb goede
herinneringen aan de tijd van Ben 5mit, Jack de Groot,
Fons Litjens en Loek Seeboldt. Helaas hebben we de
kerkplek KSH moeten sluiten en is alles nu
geconcentreerd rond de H. Joannes de Doper. De KSH-
tijd vond ik een uitermate inspirerende tijd. Fijn dat we
dankzij deze periode nog steeds zulke speciale goede
banden hebben met de Ark en De Lichtkring.

Je was, voor je hier kwam, politiek actief. Ga je, als
Jje weg bent, terug naar de politiek?

Ik heb me altijd maatschappelijk betrokken gevoeld en

dat zal zeker zo blijven. Pastoraal werk en het uitdragen
van een politieke overtuiging gaan niet goed samen,
daarom heb ik indertijd afstand genomen. Maar ik heb
in onze parochie altijd wel ‘maatschappelijke’
momenten gekend. De Schipholwakes, een protest
tegen het opsluiten van mensen die niets hebben
gedaan, maar alleen geen papieren hebben. Of het
onderdak dat deze kerk heeft verleend aan de groep
vluchtelingen die dolend door Amsterdam ging, steeds
een andere locatie moest zoeken en tenslotte een mars
hield om hun positie nog eens bij de regering onder de
aandacht te brengen. We are here, was hun motto en
op weg naar Den Haag hebben ze in onze kerk
overnacht. Dat heeft me een goed gevoel gegeven. Je
kunt zo weinig doen, nu deden we eens wat. Wat me
ook een goed gevoel geeft, is het bordje Groene Kerk,
dat voortaan naast onze kerkdeur hangt. Na de viering
ap 11 september wordt het officieel bevestigd. Peter
van der Kamp heeft er in de vorige Info al iets over
gezeqd. En Kees van Lent vond, dat een groen bordje
links van de kerkdeur prima bij een Groen Linkser zoals
ik paste. Hij heeft helemaal gelijk.

Wat ga je doen, als je niet meer dagelijks naar de
Kruisweg hoeft te fietsen?

Mijn vrouw en ik hebben afgesproken dat we het eerst
een half jaar aanzien. We zullen dan vooral thuis zijn en
alleen dat is al een hele aanpassing. We willen tijd
nemen om daaraan te wennen. En er is ook een lijstje
met allerlei activiteiten die thuis moeten gebeuren en
waar we nog niet aan toe zijn gekomen. Foto's sorteren
bijvoorbeeld. Dat gaan we aanpakken. Verder hebben
we onze hobby's. We hebben onze kleinkinderen: drie
jongens tussen de vijf en drie en een meisje van bijna 2.
We gaan daar nog meer tijd aan besteden. Wat mijzelf
betreft: ik hou van wandelen. Met drie vrienden loop ik
een keer per maand een langere afstand. Zoiets als een
stuk van het Marskramerpad dwars door Nederland,
van Scheveningen naar Bad Bentheim. |k hou erg van
fietsen en ik wil nog eens terug naar lona. Of ik me nog
bezig ga houden met maatschappelijke of kerkelijke
dingen? Vast wel. Er spelen genceg zaken waarveor ik
me zou willen inzetten, zoals het platform
viuchtelingen.

Laatste vraag Leo, hoe wil je voor onze Info op de
foto?

Dat mag jij zeggen.

Het is mooi weer, dus in ieder geval in de tuin. Bij
Franciscus? Leo vindt dat een inspirerende figuur. “lk
ben trouwens ook erg blij met onze Paus Franciscus.
Dok hij is heel inspirerend.” Uiteindelijk vinden we het
allebei een goed idee als hij - met zijn rugzak om -
gaat poseren bij het beeld van Ruth. De Moabitische
asielzoekster, die een nieuw bestaan opbouwde in het
land van haar schoonmoeder.

Dag Leo, dank voor alles wat je in de afgelopen tijd
voor onze kerk hebt gedaan. Alle goeds voor jou en
Je gezin. We zullen je erg missen!
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Babettte, Bernadette, Dyonne, Raphael
en Tim zijn naar de Wereld Jongeren
Dagen in Krakau geweest.

Babette, Dyonne, Raphael en Tim zijn
met het bisdom Haarlem-Amsterdam
mee gegaan en Bernadette met bisdom
Den Bosch. Op deze pagina’s staan wat
foto's en verhalen om een indruk te
geven wat zij hebben meegemaakt.

De jongeren van Bisdom
Haarlem-Amsterdam ziin
in de eerste week naar
Praag geweest.

In Praag woonden zij 0.a.
een viering bij in deze
mooie kathedraal.

Met 900 jongeren uit Nederland samen naar de
catechese luisteren.

Het weer werkte mee, het was droog,
maar wel erg warm, over de 30
graden.

M'n 3de WJD in Krakau was weer erg
geslaagd.

Waar ik tijdens de W.JD het meeste
naar uitkeek, was toch wel de
pelgrimage. Het is vooral met andere
pelgrims praten, met elkaar zingen en
af en toe de stilte.

Ik krijg, zoals op deze foto, weer
kippenvel als je al deze jongeren ziet
lopen.

Het is altijd een hele loop, het is
10KM met je matje, slaapzak en
andere dingen wat je mee sjouwt.
Tim Zwetsloot




Vanuit mijn opleiding (Tilburg School of Catholic
Theology) kreeg ik de vraag of ik meewilde naar de
WID. Na wat geregel, kon ik mee als begeleider via
bisdom Den Bosch. Het leek me heel leuk en uitdagend,
maar ik had nog niet echt een idee wat mij te wachten
stond.

Op Maandag 18 juli zijn wij met de bus vertrokken
richting Polen. Dinsdag kwamen we bij ons gastgezin in
Andrychow aan, daar zat ik samen met mijn
medebegeleidster van onze deelgroep. We werden heel
gastvrij ontvangen. In de eerste week hebben we
diverse dingen gedaan. Zo hebben we Auschwitz
bezocht, dit was een heftige ervaring. Daarnaast
hebben we een internationale viering meegemaakt met
Filipijnen, Canadezen, Duitsers en nog veel meer
nationaliteiten, dit was een waanzinnige sfeer. De Deelgroep Aqua
omgeving daar is heel mooi, we zaten namelijk vlak bij
de bergen.

De tweede week zijn we naar Krakau gegaan. Ock daar
zaten we weer bij een gastgezin. Hun gastvrijheid is
onbeschrijfelijk. In deze week hebben we de .
openingsnmis, de kruisweg, de pelgrimage en de » Krakéw
viering op het grote veld ‘campus misericordiae’. Het is SDM
heel bijzonder om met zoveeel jongeren samen je

geloof te beleven.

Ik kijk terug op een geweldige periode in Polen. De

gastvrijheid hier is super, daar kunnen we van leren..

Daarnaast ben ik heel blij, dat ik begeleider mocht zijn  § o
van deelgroep Aqua. /

Deze reis heeft mijn keuze voor mijn studie theologie | e v

bevestigd. \ R -~ i
Bernadette Dullens

ek

2.5 miljoen jongeren op campus misericordiae, dat zijn onvoorstelbaar veel jongeren.
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Rome

Een schatkamer van barmhartigheid

In dit heilig jaar wil ik met u op zoek gaan naar oude,
ongekende en soms vergeten schatten van de kerk.
We doen dat in Rome zelf, Ik schrijf u de verhalen,
ontroerend en aangrijpend. In filmpjes neem ik u
mee naar oude pleintjes en straatjes, kerken en
paleizen. Al die schatten die we lezen, zien en horen
getuigen ervan hoe rijk we zijn aan barmhartigheid.
Een barmhartigheid die van God komt en van
mensen. Een barmhartigheid die wij op onze beurt
ook mogen doorgeven aan anderen.

Twee liefdevolle zussen
http://academie.vnb.nl/index.php?sp=37

Aan het einde van zijn tweede brief aan Timotheus
brengt Paulus de groeten over van ene meneer
Pudens. Pudens was een senator. Hij was een van de
eerste Romeinen die door Petrus en Paulus bekeerd
werden. We weten dat Petrus en misschien ook
Paulus bij Pudens in huis woonde. Zo'n senator had
immers een groot huis en kon gemakkelijk twee
mensen herbergen.

Het bijzondere is dat het huis van Pudens nog steeds
bestaat. We kunnen dus het huis opzoeken waar
Petrus gewoond heeft. Omdat in dit huis Petrus
gedoopt heeft en de eucharistie gevierd heeft, is dit
waarschijnlijk de oudste kerk van Rome.

Onder keizer Nero zijn Petrus en Paulus vermoord.
Dok duizenden andere christenen zijn op gruwelijke
wijze gemarteld en gedood . Senator Pudens was
een van hen. Nu had hij twee dochters: Pudenziana
en Prassede. Deze twee zussen werden aanvankelijk
niet gepakt. Na iedere executie gingen deze twee
vrouwen de lichamen zoeken van hen die vermoord
waren,
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Ze wasten hen en brachten hen naar een kerkhof of
een catacombe om hen fatsoenlijk te begraven. Zij
zijn het misschien wel geweest die Petrus een graf
gegeven hebben op het kerkhof waar nu de Sint
Pieter staat.

Het moet een uiterst gevaarlijke en verdrietige taak
geweest zijn. En wat zij voor de martelaren gedaan
hebben is nooit vergeten. leder heeft een eigen kerk
gekregen. Aan Pudenziana is het huis gewijd waarin
de familie gewoond heeft. Ock het huis van
Prassede, die een paar straten verderop gewoond
heeft, is een kerk geworden.

Zo rond het jaar 800 heeft paus Pascalis de lichamen
van de twee zussen uit de catacombe laten halen. Hij
gaf hen een graf in de kerk van Prassede. Zo konden
de gelovigen hen beter eren. Ze werden in één
sarcofaag gelegd. En om hen heen in een paar grote
sarcofagen werden de resten van duizenden
martelaren neergelegd, de mensen die de zussen zo
liefdevol verzorgd hadden.

Paus Pascalis versierde de kerk van Santa Prassede
met de prachtigste mozaieken. In deze mozaieken
zien we hoe de beide zussen, samen met hun vader,
hoog in de hemel door God geéerd worden.

Als u met eigen ogen dit alles wilt zien, weet u dan
welkom om met mij mee naar Rome te gaan.

Er is nog plaats in de oecumenische reis van de Raad
van Kerken Hoofddorp van 14 t/m 19 oktober.

Zie details op pagina 10.

Rob Mascini

Theoloog en diaken van het bisdom Haarlem-
Amsterdam,

Gids bij de VNB

Informatie: www.kerkeninhoofddorp.nl




Bexiunings- Hartelijk welkom !

centrum

Stal. Wilt u meedoen met een activiteit,
op de Kaag dan graag even opgeven via:
Julianalaan 13a info@destalopdekaag.nl

Kaag

De zomermaanden op en rond De 5tal zijn druk
en gezellig geweest. Veel mensen hebben
gebruik gemaakt van de verschillende ruimtes
om te vergaderen maar soms ook om te
ontspannen.

Jongeren uit Mexico brachten een aantal mooie
dagen doer in De 5tal. Zij waren op weg naar de
Wereld jongerendagen en maakten op
Kaageiland een tussenstop en verkenden
vandaar het Hollandse polderlandschap. Op
dinsdag kookten ze in het Fundament en deden

mee in de viering in de H.Joannes de Doperkerk.

Maandagmiddag 19 september 2016
Laarzenpadwandeling

14.00-16.00 uur

o.l.v. Franke van der Laan.

Het laarzenpad is geliefd! Veel mensen lopen het
op eigen gelegenheid of in een groep als
ontspanning of ter meditatie. De 5tal biedt u nu
een wandeling aan met Franke van der Laan,
Franke is bioloog en verbonden aan de
Heimanshof in Hoofddorp.

Regelmatig schrijft hij een column voor de

Hoofddorpse Courant. Het Laarzenpad kent hij op

zijn duimpje en weet er leuke dingen over te

vertellen. Zin om met hem mee te lopen? Kom dan

maandag 19 september naar De Stal. Wel even
aanmelden graag.

DE OUDSTE
KERKEN

Woensdagmorgen 5 oktober 2016
De christenen van het Nabije Oosten,
de oudste kerken!

10.30 uur-12.00 uur

Begeleiding: Rob Mascini

Eeuwenlang wisten we nauwelijks wie ze waren:
de Syrisch Orthodoxe kerk, de Chaldeeuwse kerk,
de Armeense kerk, de Koptische kerk en nog vele
andere kerken. Ze leken verstopt in de woestijn.
Ze leefden in stilte, verborgen tussen een
beveolking die voornamelijk moslim is.

Mu, de laatste jaren, zijn ze volop in het nieuws.

De Armeense genocide leidde een paar maanden

geleden nog tot een diplomatieke rel tussen
Turkije en Duitsland. In de burgeroorlogen van
Syrié en Irak worden gelovigen gruwelijk
vermoord. De vrouwen worden verkracht, de
kerken en kloosters zijn verwoest, Met name de
L.5. vervolgt hen verschrikkelijk. Velen viuchten.
Wie zijn deze christenen? Hoe hebben zij de
eeuwen kunnen overleven?

Rob Mascini komt naar De Stal om er over te
vertellen en er mooie foto's van te laten zien!
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Afscheid geestelijk verzorger
Marieke Ridder

Beste parochianen,

Ik wil u laten weten dat ik afscheid zal nemen als
geestelijk verzorger van Bornholm en Bardo. Per 1
september ben ik aangesteld als geestelijk verzorger
in ziekenhuis Tergooi (Hilversum), voor 32 uur per
week,

Ik ben blij met deze kans om ervaring op te doen in
een ziekenhuis: een mooie kans om te werken in een
ander werkveld na vijftien jaar werken in Bornholm,
negen jaar in hospice Bardo en anderhalf jaar in
Eijkenhove. In deze jaren heb ik velen van u
ontmoet. Semmigen als revalidant, als bewoner, als
familie. Anderen als trouwe vrijwilligers, zonder wie
het onmogelijk is om gespreksgroepen,
bijbelzanggroepen en kerkdiensten te organiseren,
en als collega’s, op bezoek bij hun parochianen. Het
zal mij moeite kosten om afscheid te nemen. Het zal
vreemd zijn hier niet meer te fietsen: langs de
Hoofdvaartkerk, over de Geniedijk, langs de Van
Heuven Goedhartlaan, waar vijftien jaar geleden de
platanen werden geplant die inmiddels groot zijn
geworden. Bornholm ging toen door voor een
modern verpleeghuis, met veel
tweepersoonskamers; momenteel wordt er gelukkig
verbouwd naar eenpersoonskamers.

In die vijftien jaar is er veel gebeurd. Moeilijke en
verdrietige dingen, maar ook zeer veel goeds en
moois waarop ik in dankbaarheid terugzie. |k bewaar
al die dingen in mijn hart.

Ik hoop dat er zo snel mogelijk goede opvolgers zijn
in Bornholm en Bardo en dat ook hij/zij zich door u
gesteund zal voelen. In Eijkenhove is half juli pastor
dr. Kitty Bouwman als geestelijk verzorger
begonnen. U wens ik toe de liefde van God, die ook
in hoe wij met elkaar omgaan voelbaar is.

In ons hart en in ons huis — de zegen van God.

In ons komen en in ons gaan - de vrede van God.

In ons leven, op onze zoektocht - de liefde van God.
Bij het einde, nieuw begin - de armen van God,

om ons te ontvangen, thuis te brengen.

Amen, (lona)

Hartelijke groeten van pastor Marieke Ridder

Marthagroep

Woensdag 8 september zijn de dames Dekkers,
Ruiter en van Roode aan de beurt om de kerk
schoon te maken.

Woensdag 6 oktober de dames van de Filippijnen.
Contactpersoon: Mw. van Roode tel. 5612243,
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Op zolder gevonden

Mevrouw Tiny Haverkort stuurde ons
onderstaande staande foto.

Tussen haar foto's vond ze een afbeelding van de
Eerste H. Communie van haar schoonmoeder,
gemaakt in de tuin van onze kerk. Zij was geboren in
1898, dus het moet omstreeks 1910 zijn geweest.

HONDERD JAAR GELEDEN

Bron: Katholieke Illustratie

In het voorjaar van 1916 gaf de minister van Qorlog
goedkeuring voor de aankoop van 16,5 hectare
grond in de omgeving van het Fort 5chiphol, met als
doel deze als militair vliegveld in te richten.

Er werden 4 houten loodsen gebouwd. Nadat het
terrein geschikt gemaakt was om als vliiegveld dienst
te doen zijn in september 1916 drie viiegtuigen
geland, waarmee de ingebruikname een feit werd.
Vliegtuigen noemde men in die tijd ‘prachtige
uitvindingen van het menselijk vernuft waardoor de
mens als een vogel kan drijven in hogere luchten.

Klaverjasavond parochiehuis

Maandag 26 september, 20.00 uur. g =
53
Kosten € 2,50 per persoon \

Opgeven bij: Thea Duivenvoorden
tel. 56 17 275.
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Samen in Gesprek
over de film Amish Grace

Het leven van de vredelievende Amish
gemeenschap van Nickel Mines, Pennsylvania wordt
voor altijd anders als een verbitterd man in oktober
2006 vijf kinderen doodt en nog eens vijf verwondt.
Daarna berooft hij zichzelf van het leven. In het hele
land is de verontwaardiging groot, de media storten
zich massaal op de zaak en bekritiseren de
gemeenschap die de dader vergeeft en de weduwe
van de dader troost. Verscheurd door de dood van
haar dochter worstelt een moeder met de houding
van haar dorpsgenoten; zij kan de schutter niet
vergeven.

Voelt u zich geraakt door dit thema dan nodigen we
u van harte uit:

datum en tijd: donderdag 8 september van 14:.00 tot
16:00 uur

locatie: parachiehuis, Kruisweg 1073,
Hoofddorp.
kosten: vrijwillige bijdrage voor koffie/thee.

'Samen in Gesprek'van de Katholieke
Bond voor Ouderen i.s.m. de
parochie Hoofddorp.
j-i-bergsma@live.nl of tel. 565.24.00

organisatie;

inlichtingen:

Omdat we na afloop van de film nog even na willen
praten, is er om 13.45 uur koffie/thee en beginnen
we om 14.00 uur precies.

Beste medeparochianen,

De hemel - en mijn (voor-Jouders ben ik dankbaar
voor de muzikale gave die ik meekreeg; ook voor
mijn liturgische betrokkenheid.

Het was voor mij van veel betekenis om dit talent te
mogen inzetten en te kunnen delen met u allen:
zingen in de weekend vieringen.

Aan mijn cantordienst van ruim 20 jaar komt 'n een
einde, door mijzelf gekozen. Na 29 oktober zal ik
alleen nog "reserve” zijn.

Van harte dank voor onze samenwerking, uw
"instemming’, uw reacties en waardering.

De nieuw gevormde Joannes-cantorij neemt mij taak
over. Valeriya, Els, Marijke en Ton hebben al
meerdere keren ons verrast met hun muzikale
ondersteuning. Een mooie aanwinst voor onze
parochie, 'n felicitatie waard!

Dat hun bijdrage aan de vieringen ons mag
inspireren bij het bouwen aan 'n nieuwe wereld.

Maria Perry
voormalig cantor/cantrix

Cantorij
Beste lezers en lezeressen,

Zoals een heleboel van u al hebben gemerkt heeft
onze kerk sinds januari van dit jaar een (kleine)
cantorij. De naam die wij gekozen hebben is:
Joannes Cantorij. De huidige leden zijn: Els Tulen,
Marijke Massaro en Ton Massaro onder bezielende
leiding en begeleiding van Valeriya Zakopay (orgel
en/of piano). We zingen momenteel driestemmig
(sopraan, alt en tenor), we kunnen dus nog een bas
gebruiken. Lijkt het u wat, schroom niet en neem
contact op met Valeriya.

Wij houden allemaal van zingen en als je daarmee
vieringen kunt opluisteren, doe je anderen daar
hopelijk ook een plezier mee.

De muziek die wij zingen wordt door onszelf
uitgekozen. Het is allemaal muziek die makkelijk en
prettig in het gehoor ligt. Maar voor ons soms toch
een uitdaging, omdat je alleen je eigen stem hebt en
geen steun van een collega die dezelfde partij zingt.
We doen ons best om een zo gevarieerd mogelijk
repertoire op te bouwen. Wij zingen o.a. Panis
Angelicus van César Franck, Schluigesang uit de
Deutsche Messe van Franz Schubert, maar ook Taizeé-
liederen en liederen van de lona Community. Hebt u
zelf suggesties, laat het ons weten.

Marijke, Valeriya, Ton, Els (vinr)

Vanaf januari hebben Valeriya, Els en Ton de
beginnerscursus voor cantor gevolgd, samen met 3
andere mensen. Nu zijn we bezig met het vervolg
van de cantorcursus, Hierin leren we o.a. om een
goede keuze te maken voor de liederen die tijdens
de vieringen gezongen kunnen worden. Op
zaterdagavond 19 november is de viering, waarin de
leden van de cantorcursus laten zien en horen wat zij
geleerd hebben.

Valeriya, Els, Ton en Marijke
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Dienst met Hildegard van Bingen

Hildegard van Bingen is één van de meest
aansprekende mensen uit de traditie van onze
kerken. Ze had een groot geloof, maar absoluut geen
doorsnee geloof. Ze had haar eigen ideeén over
geloof en God. Dat was in de tijd waarin ze leefde -
de 12e eeuw - heel ongebruikelijk. Ze was een heel
zelfstandige vrouw. Ze schreef verhandelingen over
geneeskunde en plantkunde. Ze componeerde zelf
muziek en ze gaf leiding aan een klooster. Ook dat
deed ze heel ongewoon. Ze liet haar kloosterzusters
zich kleden alsof ze al in de hemel waren. Niet met
zwarte pijen, maar met feestelijke, buitenissige
gewaden. Het bekendste is Hildegard van Bingen
geworden doar haar mystieke visioenen,

Op de foto ziet u een afbeelding van één van deze
visioenen. Het laat zien hoe de wereld door Gods
liefde is geschapen. Helemaal bovenin ziet u het
hoofd van God. Daaronder ziet u een grote rode
cirkel, dat is de stroom van Gods liefde. Die liefde
omstroomt de hele aarde. In het midden van de
aarde staat de mens. Zo zag Hildegard in een visioen
hoe de aarde geschapen werd door de liefde van
God. Helemaal links onder ziet u haar zitten, terwijl
ze in haar klooster haar visioen opschrijft.

Op zondag 25 september is er in De Lichtkring een
oecumenische dienst met Hildegard van Bingen.
Aanvankelijk zeiden we tegen elkaar: we willen een
dienst maken over Hildegard van Bingen. Maar al
snel zeiden we: nee, we maken een dienst met
Hildegard van Bingen. Zij is de inspiratiebron voor de
dienst, maar de dienst is geen geschiedenislesje. Wel
laten we wat van haar zien en horen.

De zangeres Barbara Wessel zal twee van haar
liederen uitvoeren. We sluiten de dienst af met de
viering van het Avondmaal.

Voorgangers zijn Els van Dongen en Coen Wessel,
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Qok in 2016 organiseert het Banneuxcomité
van het Bisdom Haarlem weer een
5 daagse bedevaart (Ziekentriduiim)
naar OLV. van BANNEUX
in de Belgische Ardennen, alwaar Maria
in 1933 8 maal is verschenen als
“DeMaagd der Armen"
aan het toen 11 jarige meisje Mariétte Beco
De reis wordt gemaakt per touringcar,
waaronder een rolstoelbus en begeleid door
vrijwilligers, zoals een arts, geestelijken,
verpleegkundigen, verzorgsters en
brancardiers.

Het deelnamebedrag is € 275,-- per persoon,
waarbij inbegrepen: Reisverzekering, volledig
pension in de Hospitaliteit, en eten
en drinken tijdens de reis.

De datum is:
van vrijdag 7 t/m dinsdag 11 oktober met
inbegrip van de reisdagen
Madere inlichtingen of opgeven bij:

Mw. |. Brouwer-5chrama, tel, 023 - 5634678

BANNEUX

Notre Dame

COV Haarlem zoekt nieuwe leden
en projectzangers!

Hebt u altijd al eens een willen meezingen met het
bekendste oratoriumkoor van Haarlem? Of een keer
willen optreden in de Grote Zaal van de Haarlemse
Philharmonie? Grijp dan nu uw kans! Het oudste
oratoriumkoor in de Haarlemse regio is namelijk op
zoek naar nieuwe leden. Man of vrouw, welk
stemsoort u ook hebt, als u beschikt over een fraaie
stem, als u noten kunt lezen en bereid bent om ook
thuis te oefenen, dan nodigen wij u van harte uit om
eens een avondje met ons mee te komen zingen.
Wij zijn ook op zoek naar projectzangers voor ons
najaarsconcert op 9 november 2016. Op het
programma staat het beroemde Requiem in d-maol
van Wolfgang Amadeus Mozart en de minder
bekende, maar zeer boeiende, Missa Brevis (BWWY
234) van Johann Sebastian Bach.

De COV Haarlem repeteert elke woensdagavond van
20,00 tot 22.15 uur in het gebouw van Zang en
Vriendschap aan de Jansstraat 74 in Haarlem.

Kom vrijblijvend kennismaken met ons koor en
neem contact op met onze secretaris Ria Langen, per
telefoon: 023-5292156 of per e-mail:
msjlangen@hotmail.com. Hopelijk tot ziens!



Peter van der Gesst
Telefoon: 023-5634906
Mobiel: 06-55360706

B: petervdgeest@hetnet.nl

Zoals: Kozijnen en deuren in hout en kunststof
Meubels voor binnen en buiten, naar uw idee
Leveren en plaatsen van schuur en schutting

Alle voorkomende klussen binnen-en buitenshuis.

_.fﬂ'\,r’Vun der Geest

Baamsiersiraat 41, 2131 ZA Hoofddorp
E.v.EK. 34100586, Bank: NL38 REBO 0155 5440 12 EUR.

Welkom in onze wereld

FIETS W ERELD

HOOGMA FIETSEN TUSSENWEG 4547 HOOFDDORP

OEFS553230 WWW. HOOGMA.NL DL TM WA 3 TOT 18 UUR ZA. TOT 17 UUR

K“iIB lmol KB()

De Belangen Ovganisatie voor Senioren op lokaal niveau;
hulp bij belasting imvullen ;

korting op rijbewijskeuring:

korting op uw rorgeerzekering:

Eratis tjdschrift Nestor en EBO "Mear”™ Nieuws;
dealnamen aan vele activiteiten en evenementen;

dit &n nog vesl meer voor e=n betaalbane contributie van

. 25,00 per jaar.
mmﬂ" LID VAN DE KBD HAARLEMMERMEER!
Indiich : bed dministratie 023-5612229 of

I-dlmllbo Haarlemmermesr@ijbrandt.nl

Fliex fan wwe aduvevtentie staan  Fliex han ww advestentie staan

Fovmaat 52 x 54 mm

Inbichtinaen Pancchi coniaat  Inlichtinaen Pavachi R
Tel. 023 5635145 of e-mail naae: Tel. (23 5635145 of e-mail naax:

ToudoSao.

yoga lifestyle

yoga cursussen in Hoofddorp
door Dewi Gunther-Soedibyo

www.tadasana.nl .
023 - 561 81 66 &=

Natuursteen
Glas
Brons
Urnen

GEDENKEN IN STIJL

Bel voor een afspraak: Monumenti
Burgemeester van
Stamplein 294
2132 BH Hoofddorp

www.monumenti.nl Tel: 0232 23020469

punweg

wilraartorg sings 1111

Afscheid nemen is iets heel persoonlijks...

Wij nermen de tijd, ruimte en aandacht om een
passend afscheid vorm te geven.

Dunweg Uitvaartzorg

Achterweg 40, 2132 BX Hoofddorp
Tel: 023 563 35 44

info@dunweg.nl

www.dunweg.nl

Fovmaat 52 x 54 mm

Spannenburg 42

Valeriya Zakopay

Pianoles voor iedereen




PLUZZEL

Mpvrouw Bontje heeft bloemen
en takken gekocht voor een
vredeshoeket.

Kun jij ontdekken

i~ welk woord er omhoog (1) groeit
van links naar rechts?
Omcirke! die letters. Waarom
past het bij de Vredesweek?

RN

‘Wie haat zaait, zal ruzie oogsten!
had de pastoor gepreekt.

‘Ddt gaan we proberen! riepen de muizen.
Ze renden naar het zaaltje, waar een hele rij
potjes met aarde in de vensterbank stond.

‘Hoe doen we dat, haat zaaien?” vroeg de ene
muis. ‘Nou gewoon, zo, zei de ander.

Hij groef met zijn pootjes een gat in de aarde,
riep heel hard ‘Ik hdit poes Pinokkio!” en ‘g
stopte het gat weer dicht.

‘0 ja, zo, zei de eerste muis. Hij groef ook een
gaatje en riep: Tk haat jou!’

“Wie bedoel je, mij?’ vroeg de ander.
‘Haat je me echt?’

‘Ach’ zei de een, "Het is maar een test. '@
‘Een test? Stel je voor dat jouw gezaaide haat

echt opkomt! Dan krijgen we ruzie!’ zei de
ander.

‘Dat gebeurt heus niet!” zei de een.

‘Geloof je de pastoor niet?’

‘Well’

‘Dus je hebt haat gezaaid?’

Nietes! - Wélles! - Kortom, de muizen kregen
ruzie. Toen kwam ik, kikker, op een idee.

‘Ik ga liefde zaaien, dan komt er vrede op.

Dat heeft de pastoor 66k gezegd. Dus ik groef
een gaatje en riep: ‘Ik vind de muizen lief!’
En toen zag ik het. Een piepklein blaadje stak
uit een zaadje dat onder in het gat lag.

De muizen kwamen erbij. We stonden over
het potje gebogen en bewonderden samen het
blaadje. Het had de vorm van een hart. ‘Dat is
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‘Mensen die in goede aarde gezaaid zijn
 pchinets A b ke Tabe it horen het woord van God, ze nemen het
snel, zuchtten de muizen, ‘Als je liefde zaait, o O ecdl. o
wordt het meteen vrede!’ P zelfs hondmdlgg’ cht. ig
(Zie Marcus 4,20)



