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Colofon
ParochiemagaZlN verschijnt 9x per jaar in een oplage
van ca. 2500.

Redactieadres (alleen voor kopij)
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl
Kopij inleveren: Info nr. 2 voor 8 februari
Info nr. 3 woor 15 maart

Info bezorging
(afhalen nr. 2 donderdag 2 maart

Bezorgen uiterlijk v&or zaterdag 18.00 uur sv.p.)
- Boernhelm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
- Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos 38
-Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Weerdenburg 1
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen over de bezorging: via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145,

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

parochie gironummer NLOS INGB 0000172863
parochie banknummer NL70 RABO 0324501528
t.n.v. parochie H. Joannes de Doper te Hoofddorp

www.hjoannesdedoper.n|
www.kerkeninhoofddorp.nl

Boekwinkel Kruispunt

Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,
zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament
Beheerder: Rianne van Lent, tel. 0252 250333
Elke woensdagavond wordt een maaltijd geserveerd

Graag opgeven voor maandag 20.00 uur, Per e-mail of

telefoon; Fundament@kaagnet.nl of 0252 250333
Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon.

Kopij voor het volgende nummer moet binnen zijn
voor woensdag 8 februari

Dit is een editie van het parochiemagaZIN een uitgave

van De Zalige Zalm.

Foto voorkant: Thema: 'Vriendschap'

Info en Inhoud

Pastores:

C.Th.d. van Lent - Pastoor
Kruisweg 1071, 2131 CT Hoofddorp
tel. 023 5616437 of

06 51981165 in dringende gevallen
e-mail: kees@kaagnet.nl
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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends of

op donderdag: contactpersoon Tiny Graafmans

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook in
het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u voor
vervoer bellen naar mw. K. Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152,

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt U voor hulp de PCI
benaderen. Met uw hulpvraag kunt U terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochiesadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve vrijwilligers,
Matuurlijk willen we dat blijven! Hebt u tijd en zin
om een actieve rol in onze parochie te spelen,
schroom dan niet om even een kijkje te nemen in
de boekwinkel en bij het parochiesecretariaat.
Daar ligt een map met vacatures, voor denkers en
doeners, er zit vast iets voor u bij!

Parochie - informatie en berichten

Van de Redactie

Op de voorpagina van deze Info ziet u twee heren
met elkaar in gesprek. In onze parochie houden we
van dit soort gesprekken: een goede sfeer,
aandacht voor elkaar, en dat past prima in het
therma van de Aktie Kerkbalans 2017: MIJN KERK
VERBINDT.

We zijn trots op onze geloofgemeenschap, en op de
omgeving waarin we samen kunnen komen. Maar
eerlijk is eerlijk: we kunnen ons ndg zo inspannen
om dat alles met onze vele vrijwilligers mogelijk te
houden, zonder de nodige financién lukt het niet.
Daarom is het goed dat jaarlijks de Aktie Kerkbalans
wordt georganiseerd om u uit te nodigen daar gul
aan bij te dragen. En met een thema dat ons past
als een jas, moet dat lukken!

We kijken terug naar de afgelopen kerstperiode: de
drukke maar mooie vieringen, veel belangstelling
voor de kerststallenexpositie, fijn dat velen van u
daarvan genoten hebben!

En we blikken ook vooruit: de voorbereidingen voor
de vastenperiode zijn in volle gang, de Raad van
Kerken heeft diverse activiteiten in gang gezet
(neemt u ook eens een kijkje op haar website:
www.kerkeninhoofddorp.nl, daar vindt u steeds de
meest actuele informatie), boekwinkel het
Kruispunt heeft boeken in het assortiment die goed
passen in deze periode (pagina 10}, we kunnen nu
ook lunchen in het Fundament elke eerste zondag
van de maand, we gaan ons ook dit jaar niet
vervelen!

Aswoensdag 1 maart zal de eerste sobere maaltijd
zijn in onze parochie, elke woensdag van de Vasten
daarna op steeds een andere kerkplek in
Hoofddorp.

Maar waar u ook voor kiest, weet u welkom in onze
gastvrije en bruisende parochie.

De redactie

Verschijningsdata ParochiemagaZIN

Nr. Periode Inleveren Afhalen
Kopij bezorging

2 04-3tot08-4 08 februari 2 maart

3 08-4tot06-5 15 maart 6 april

4 06-5tot08-7 12 april 4 mei



Pastoraal woord

SVD start in Hoofddorp -
welkom

Rond september hoopt de
congregatie SVD met een
groep in onze pastorie te
komen wonen.
Vooruitlopend daarop komt
een Filipijnse priester voor
50% in onze parochie
werken. Zijn naam is Sed
Frey. Hij is 32 jaar oud en
ging al regelmatig voor in
de Filipijnse viering.

Zijn Mederlands is erg goed en hij kan cok goed
tekenen. In de volgende INFO kan hij zich verder
voorstellen. Dinsdag en donderdag zal hij in

Hoofddorp zijn en ook de avondvieringen verzorgen.

Het tweede en derde weekend zal hij voorgaan. Voor
de andere 50% werkt hij in Amsterdam en
omgeving. Voorlopig blijft hij deel uitmaken van de
SVD-communauteit in Duivendrecht. De pastorie
daar grenst bijna aan het station en binnen dertien
minuten brengt de trein je in Hoofddorp. We heten
Sed en zijn medebroeders hartelijk welkom bij ons.

In de pastorie op Kaageiland raken we steeds meer
thuis en iedere keer verhuizen er spullen. Deze
zomer is er dan volop ruimte in de Hoofddorpse
pastorie voor de SVD-ers. Grietje kan met haar
nieuwe hartklep weer goed de trap op en zij heeft
haar werk weer opgepakt en rijdt weer auto.

Dankbaar kijken we terug op de Kerst. De kalender
zag er goed uit: Kerst en Oud en Nieuw in het
weekend. Jammer dat dat niet ieder jaar kan.

De kerk was schitterend versierd, de verschillende
koren zongen meoi en organisten en andere musici
ondersteunden de engelen boven Bethlehem.
Kosters en schoonmakers zorgden ervoor dat alles
goed liep. Verschillende stallen werden opgebouwd
en weer afgebroken en de sterrenkijker van de
wijzen ging via een andere weg naar zijn plaats
terug. Met koffie soep en broodjes en in diepe nacht
een glaasje was iedereen tevreden.

Zes vieringen op kerstavond was erg veel en ik was
blij dat collega Rob Mascini in de eerste twee
voorging. Het was de eerste Kerst na de Violendamse
brand dat we geen toegangskaarten hadden. Het is
goed gegaan. |k ben blij dat we niet meer ‘geen
plaats in de herberg’ hoeven te zeggen.

Mooi waren de vele kerstkaarten. Soms
eigengemaakte kunstwerken. En veel
bemoedigende woorden. Mede namens Grietje wil
ik daarvoor danken.

De kerststallententoonstelling in het Fundament was
een groot succes. Meer dan 1500 bezoekers kwamen
er en het project 'Smile’ voor Filipijnse straatkinderen
bracht 700 Euro op. De nieuwe vitrinekasten van
Theo van den Helder maakten een mooie start. Dat
smaakt naar meer.

Pastor Kees van Lent

Gedoopt

Fachelli Milien , ;

Gemengd koor bestaat 50 jaar

In februari bestaat het Gemengd Koor 50 jaar.

Wij vieren dit als koor met een mooie mis op zondag
19 februari.

U bent allen van harte welkom in deze dienst.

Wij hopen vele oud koorleden te mogen ontmoeten.

Bestuur Gemengd koor

GEZOCHT: Sponsoren....

Onze kerk was weer prachtig versierd met de
Kerstdagen, van verschillende kanten hebben wij, de
bleemengroep, gehoord 'het is wel iets soberder dan
wij gewend zijn, en dat komt omdat wij vele jaren de
prachtige bloemen die de kerk opluisterden met
Pasen en Kerst, gratis kregen van de Fa. Wesseling.
Helaas is deze failliet gegaan, en moesten wij dit jaar
de bleemen zelf kopen, de Fa. Verbeek & Bol heeft ze
ons geleverd, maar daar hangt een prijskaartje aan.
Zouden wij in de toekomst de kerk weer in volle
luister willen versieren, dan zijn we op zoek naar
SpONsors,
Heeft u een bedrijf, of kent uiemand die dat zou
willen, laat het zo snel mogelijk weten bij de
parochieadministratie.
Dan zorgen de bloemendames er voor dat met de
komende Paasdagen de kerk weer prachtig versierd
is.
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Parochie breed

Start Actie Kerkbalans 2017:

Mijn kerk verbindt
KERK BALAN?D.gl

De jaarlijkse actie Kerkbalans is van start
gegaan. Het thema is dit jaar ‘Mijn kerk
verbindt’. Wist u dat dit de grootste
inzamelingsactie van het land is? Overal
vragen plaatselijke kerken en parochies
aan hun leden om een financiéle bijdrage
over te maken.

Met deze INFO valt ook bij u de brief en
onze parochiefolder voor Kerkbalans op de
mat.

Doet u weer meea?

Behalve door te doneren, kunt u de actie
ook ondersteunen door er in uw (digitale)
omgeving aandacht voor te vragen. Dat
kan bijvoorbeeld door Kerkbalansfilmpjes
op de website http://
www.hjoannesdedoper.nl/
jdd_kerkbijdrage.html te delen via
Facebook of Twitter.

Zo laat u weten dat u het werk van onze
parochie van belang vindt en dat uw kerk
een financiéle bijdrage meer dan waard is.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de
financiéle steun van haar parochianen. De
kerk krijgt zoals u weet geen subsidies en
is dus volledig afhankelijk van de financiéle
bijdragen van betrokken parochianen, van
mensen zoals u. Is de kerk voor u ook een
plek van ontmoeting en inspiratie?

Doe dan mee aan Kerkbalans en maak met
de acceptgiro of internetbankieren uw
bedrag over aan onze parochie, of lever de
ingevulde machtiging automatische incasso
bij ons in.

U kunt uw bijdrage ook digitaal
overmaken.

Kijk voor meer informatie op:
http://www.hjoannesdedoper.nl/
jdd_kerkbijdrage.htmi.

Via deze weg willen we u alvast
hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

Kerstgroepenexpositie mooi succes

De kerstgroepenexpositie in het Fundament is op 6
januari afgesloten. De circa 100 kerstgroepen die
daar sinds 16 december te zien waren mochten zich
in een grote belangstelling verheugen: ruim 1500
mensen zijn een kijkje komen nemen. Verzamelaar
Henk Koning, die de groepen beschikbaar had
gesteld, had uit zijn collectie een prachtige keuze
gemaakt. “De een is nog mooier en indruk-
wekkender dan de ander”, daar waren alle bezoekers
het unaniem over eens. En: "Ik hield altijd al van een
kerststal, maar hierdoor word ik nog meer fan.'

De expositie was een initiatief van Boekwinkel Het
Kruispunt. Codrdinator Ria Stolk was blij met alle
lovende woorden van de bezoekers en extra blij met
het bedrag van 700 euro, dat ze na afloop aan Henk
Koning mocht overhandigen. Vioor de expositie werd
geen entreegeld gevraagd, maar er was een
koppeling met het project Smile op Cebu: 1 euro
voor Smile betekende een setje
schoolbenodigdheden voor de kinderen in de
Filippijnen. Daarbovenop kwam de opbrengt van de
knik-engel, alsmede die van de in het Fundament
gedronken koffie en thee tijdens de expositie. Dat
alles zorgde voor de cheque van 700 euro. Henk
Koning nam hem als vertegenwoordiger van de
Vriendschapsband Haarlemmermeer-Cebu met

vreugde in ontvangst.
awlend!:hap!band |

amesr - Lebu



Parochie breed

VIIFIIG JAAR GELEDEN
Bron: Katholieke llustratie

Dit keer niet een artikeltje uit de editie van 100 jaar geleden, deze keer maken we een sprong naar 50 jaar
terug. Dit is geen toespeling op de komende pastores!
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Parochie breed

Wat is dit nu weer??2?

]

camerabewaking

Deze aanduiding hangt er begin van dit nieuwe jaar
bij de ingang van het kerkplein.

Lijkt erop dat de parochie met ingang van 2017
minder openstaat voor mensen. Maar dat is beslist
niet het geval. Alle mensen van goede wil zijn
onveranderd meer dan welkom. Maar afgelopen jaar
hebben we voor de 2de maal te maken gehad met
vandalisme.

Het glas bij de ingang van ‘Het Fundament’ bleek
voor de 2de keer op precies dezelfde plaats zwaar
beschadigd. Er was geen inbraak maar geeft wel
onzekerheid. En daarbij zijn kosten omdat de
verzekering vandalisme niet dekt. Er is aangifte
gedaan maar zoals we allen weten ben je er niet met
alleen het doen van aangifte, helaas. Camera
beelden kunnen helpen bij de opsporing. Maar je
dient wel aan te geven dat er opnames gemaakt
worden cq kunnen worden. Ook aan de niet goed
willende medemens dien je bij wet dit kenbaar te
maken. En inderdaad dan hebben alle goed willende
mensen er ook mee te maken, helaas. We nemen cq
kunnen dus beelden opnemen maar buiten de
gebouwen.

Op de tussendeur naar de tuin was het camera
symbool al eerder geplaatst. Daarbij is er ook een
symbool aangebracht: ‘Geen toegang voor
onbevoegden’ Deze symbolen zijn aangebracht daar
er jongeren zich bij regelmaat ophielden en
misschien nog wel met gedragingen die wij
ongepast vinden. Extra toezicht is helaas nodig en
zeker nu er de laatste tijd we 2 paar zeer scherpe en
oplettende ogen minder hebben in en rond de kerk.
Want zoals bekend is onze gastvrouw op De Kaag
vanwege haar gezondheid/operatie. Ook onze
pastoor is nu deels mantelzorger en is hierdoor
minder aanwezig in Hoofddorp. Ook is bekend dat
‘De Pastorie’in de toekomst anders gebruikt zal gaan
worden. We zijn dus helaas genocodzaakt deze
afname van aanwezige mensenogen deels door
elektronische ogen over te laten nemen, helaas.
Bedankt voor uw begrip en aandacht.

En mocht u t.a.wv. dit onderwerp vragen hebben
schiet mij dan aan.

Peter van der Kamp, gebouwen beheer

HELP, niemand de deur uit want..

Want ik ben mijn sleutel kwijt.

Denk dat we allemaal slecht slapen als we de sleutel
van de voordeur kwijt zijn.

Zoals eerder aangegeven heb ik het beheer van de
Joannes de Doper gebouwen overgenomen per 10
november 2015.

Hierbij hoort ook de taak van sleutelbewaarder, maar
ik mis er nog een aantal.

Heb ik eerder bij parochianen voor zover mij bekend
navraag gedaan toch mis ik er nog.

Heb een vervolg oproep gedaan en kreeg o.a. te
horen dat ik het al een keer had gevraagd.

ls dat mijn leeftijd? NEEN, want ik zoek nog steeds
missende sleutels.

Vandaar deze oproep in de INFO.

Heeft u vanwege eerdere kerkactiviteiten nog een
sleutel in uw bezit??

Kijk nog even goed en als u er tegenkomt die u niet
meer gebruikt wordt geef deze a.u.b. terug.

Lever die dan in bij het Parochie secretariaat.

Of bel of mail mij en ik kom de sleutel ophalen.

Bedankt voor uw aandacht en medewerking.
Peter van der Kamp

Marthagroep

Woensdag 15 februari zijn de dames Dekkers, Ruiter
en van Roode aan de beurt om de kerk schoon te
maken.

Woensdag 15 maart de dames van de Filipijnen.
Contactpersoon: Mw. van Roode tel. 5612243,



'Storm van Beelden'
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Raad van Kerken
Hoofddorp

ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

De folder met het 2e deel van het programma van de Raad van Kerken met het thema "Storm van Beelden'ligt
in de kerken. De activiteiten zijn zeer divers en worden door de deelnemende kerken georganiseerd onder de
paraplu van de Raad van Kerken om de cecumene (het samen optrekken) te vergroten.
Actuele en meer uitgebreide informatie over alle activiteiten is te vinden op de website

www.kerkeninhoofddorp.nl

Onderstaand treft u de activiteiten voor de looptijd van deze INFO aan, u bent overal van harte welkom.

HOE MOET HET VERDER MET NEDERLAND?

We spreken met elkaar over onze zorgen, angsten en
hoop. Trouw-publicist en theoloog Matthias
Smalbrugge is te gast om ook zijn visie te geven.
Maandag 6 februari 20:00 - 21:30uur, De Lichtkring.
Informatie: c. wessel@pghoofddorp.nl

LEERHUIS

Met elkaar bespreken we een letterlijke vertaling van
een Bijbeltekst om zo te ontdekken wat de tekst jou
te zeggen heeft. We lezen verhalen die dit voorjaar
op het rooster staan. Er zal ook aandacht zijn voor de
doorwerking van deze verhalen in de wereld van de
kunst en cultuur. Woensdag 8 februari, aanvang
20:00 uur, De Ark.

Aanmelding bij ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl,

tel. 023-2000192.

SAMEN IN GESPREK

Themahbijeenkomsten in het teken van culturele,
spirituele en maatschappelijke onderwerpen.

Op donderdag 9 februari organiseert Samen in
Gesprek een middag over de Orthodoxe Kerk in
Mederland. Er is al sinds de Gouden Eeuw een
Orthodoxe gemeenschap in Mederland en op
verschillende plaatsen in Nederland is een
Orthodoxe Kerk. Op deze middag maakt u kennis
met deze open en internationale gemeenschap en
kunt u vragen stellen. De middag is van 14.00 tot
16.00 in het parochiehuis aan de Kruisweg.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij Coby Bergsma,
023 5652400, j.j.bergsma@live.nl.

U bent van harte welkom!!

GROENE KOOK- EN EETGROEP

Samen vegetarisch koken en eten. Vrijdag 10
februari vanaf 18:00 uur, De Ark.

Van tevoren aanmelden bij Aarnoud van der Deijl,
arvanderdeijl@pghoofddorp.nl, tel. 023-2000192.

LEERHUIS HAARLEMMERMEER

Bewustwording en bezinning op Jodendom en
Christendom. 16 februari: Prof. Dr. J. Dubbink over
MNumeri 20:00 - 22:00 uur, Marktpleinkerk.

Kosten: € 4,00 per avond inclusief koffie of thee.
Inlichtingen: ds. A. van der Wal tel. 023-5630997

GEDICHTENAVOND

Samen gedichten lezen, samen praten over
gedichten, samen stil zijn rond een gedicht.

Dat kan op dinsdagavond 28 februari in boekwinkel
Het Kruispunt.

Het thema waar rond de gedichten gezocht worden
is: Als een vis in het water.

Dinsdag 28 februari, 20:00 - 22:00 uur, Boekwinkel
Het Kruispunt, Begeleider: Kees Bos

Aanmelden: info@boekwinkelhetkruispunt.nl

VASTENMAALTUDEN IN DE VEERTIGDAGENTLID
Elke woensdag in de veertigdagentijd is er tussen
18:15 en 19:15 een sobere maaltijd van soep en
brood bij een van de kerken in Hoofddorp, met een
inleiding over een maatschappelijk relevant
onderwerp. Na afloop kan je meedoen aan een
meditatieve viering. De eerste soberemaaltijd is op
Aswoensdag 1 maart in de r.k. H. Joannes de
Doperkerk. Kosten: donatie voor een goed doel.
Meer informatie t.z.t. op www.kerkeninhoofddorp.nl.

SCHILDERKRING

In de veertigdagentijd staan in De Ark de
verhaaldozen van priester/kunstenaar Jan Haen:
grote dozen waarop hij zijn eigen reacties op
Bijbelverhalen heeft geschilderd. We kunnen daar
onze eigen dozen naast zetten. Al schilderend
verkennen we onze eigen gevoelens en gedachten
bij de verhalen en misschien geven we deze beelden
een plek in de vieringen van de stille of goede week.
Woensdag 1 maart aanvang 20:30 uur, De Ark.
Graag van tevoren aanmelden i.v.m. materiaal bij
Aarnoud van der Deijl,
arvanderdeijl@pghoofddorp.nl,

tel. 023-2000192.



Met plezier kijken we terug op de kerstgroepen tentoonstelling. Elders in de
INFO kunt u er meer overfezen. Na zo drukke december periode zijn de
maanden januari en februari altijd een beetje rustig. Tijd dus om alles weer
op te ruimen, schoon te maken en te inventariseren. En ... ruimte maken
voor nieuwe boeken en cadeauartikelen,

Psalmendagboek
Een jaar lang leven met de liederen
van Jezus

De Psalmen zijn het liederenboek van
de Bijbel. Jezus was zeer met de
Psalmen vertrouwd en kon in elke
situatie op ze terugvallen, tot in de
laatste uren voor zijn sterven.

Twee decennia geleden is Tim Keller
begonnen om elke maand het hele
boek van de Psalmen te lezen. Dit
Psalmendagboek is gebaseerd op zijn
jarenlange omgang met dit
Bijbelboek, van zijn studie, inzichten
=En inspiratie die hij noteerde in zijn
gebedsschriften. Kathy Keller kwam

ot het lezen van de Psalmen als
ondersteuning tijdens een langdurige
ziekte. Samen leggen zij de betekenis
van de teksten uit en laten ze hun
lezers de diepe wijsheid van de

almen zien. Dit dagboek biedt een
prachtige handreiking om een jaar

ng intensief met de Psalmen bezig te
zijn, levenslessen eruit te leren en zo
dagelijks het geloofsleven een
krachtige impuls te geven.
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Op weg naar Pasen

‘Licht dat ons aanstoot in de morgen...
Dit bekende lied van Huub
Oosterhuis neemt ons mee op weg
naar Pasen. Een lied van uittocht en
intacht, zoals Henk Jongerius
beschrijft. Hoe scheppen we
eilanden van hoop, plekken van
veelsternmig licht in deze wereld,
waar mensen gezien, genezen,
getroost en weer opgewekt worden?
Door ons?

Al lezend, schrijvend en vierend
kunnen we zo bewust de
Veertigdagentijd beleven,
geinspireerd door het leven van
Jezus en het mysterie van de
Opstanding.

In het boekje zit een dagkalender
met een gebed, een korte vertelling,
een tekst over de kunstafbeelding of
een citaat. Al met al een prachtig
persoonlijk boekje om mee op weg
te gaan naar Pasen.

Gedichtenavond 28 februari.
Zie pagina 9.

Het Kruispunt
winkel voor het ANDERE boek



Parochie breed

Met diaken Rob Mascini
naar Rome!

Een reis in de Paastijd van 21 tot 26 april

T

In de dagen na Pasen ga ik met een kleine groep
rmensen naar Rome. Samen gaan we de stad bekijken
en de heiligdommen bezoeken. We zullen zien hoe
belangrijk het Paasfeest in Rome is.

In die dagen ruikt de stad naar het nieuwe leven. Het is
volop voorjaar. We ruiken de Jasmijn en de
Oranjebloesem! En we zullen ons laten inspireren door
de oudste afbeeldingen die er van de verrezen Christus
zijn. Het zijn prachtige mozaieken en eeuwenoude
fresca’s.

MNatuurlijk zullen we de paus entmoeten en zullen we
de eucharistie vieren in de Friezenkerk. We dwalen door
de oude straatjes van de stad. We bezoeken de grote
monumenten. En ik breng u naar de plekjes waar de
gewaone toeristen niet komen, het huisje van Petrus, zijn
graf diep onder de sint Pieter, prachtige onbekende
kerkjes en pleintjes. En natuurlijk rusten we uit op de
terrasjes die in die tijd vaak nog open zijn en in ieder
geval gezellig zijn en verwarmd.

LI kunt zich nog bij ons aansluiten. Meer informatie kunt
u bij de VNB (Vereniging Mationale Bedevaarten) krijgen
(073-6818111, www.wnb.nl). Daar kunt u zich ook
opgeven.

Natuurlijk mag u ook mij altijd bellen (023-5291484).
Kijk ook gerust op mijn website. U vindt daar nog meer
reismogelijkheden www.romereizen.one

Pastor Rob Mascini

Opbrengst Collectes

26 en 27 november € 371,95
03 en 04 december € 455,23
10 en 11 december € 28425

17,18, 24, 25 en 26 december € 4.684,92
31 december en 1 januari € 498,66
07 en 08 januari € 47460

Datums voor de automatische
incasso’s van 2017 (herhaling)

In het kader van de Europese regels zijn we wettelijk
verplicht om voaoraf bekend te maken wannneer de
maandelijkse incasso's zullen plaatsvinden.

Uw maandelijkse bijdrage aan Aktie Kerkbalans zal in
2017 op onderstaande datums worden geincasseerd:
Woensdag 25 januari 2017

Weensdag 22 februari 2017

Woensdag 29 maart 2017

Woensdag 26 april 2017

Woensdag 31 mei 2017

Weensdag 28 juni 2017

Woensdag 26 juli 2017

Weensdag 30 augustus 2017

Weensdag 27 september 2017

Woensdag 25 oktober 2017

Woeensdag 29 november 2017

Woensdag 27 december 2017

Bovenstaand overzicht betreft uitsluitend de
automatische incasso’s. Indien u zelf uw bank opdracht
hebt gegeven om periodiek een overboeking te maken
naar de rekening van de parochie, dan is dit overzicht
niet van toepassing.

Kerstspel in het nieuw

Wat zag het er prachtig uit op 24 december: het
kerstspel voor de allerkleinsten. Maria, Jozef, herders,
ezeltje, de molenaarszoon en alle andere deelnemers
aan het kerstspel. Allemaal in het nieuw gestoken.
Met alle dank aan Tineke Thijssen, die met veel
enthousiasme deze kleertjes voor de kinderen wilde
maken. Heel veel dank!

Het was een maoaoi kerstspel, met ook in de kerk veel
schaapjes, herders en engeltjes. En een heel lief kindje
Jezus, Peter, één van onze jongste parochianen. Een
bijzonder begin van de kerst. Graag zouden we dit
soort vieringen wat vaker organiseren voor de kleinste
kinderen. Hiervoor zouden we graag hulp krijgen. Denk
je dat je het leuk vindt om hierbij te helpen, neem dan
contact op met Susanne Traudes: susanne@traudes.nl.

1



vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweq 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152
ONVERZICHT VIERINGEN KERK EN KAPEL 4 FEBRUARI - 4 MAART

Za 4 feb 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gregoriaans koor
Zo 5 feb 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor
Di 7 feb 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-MNieuwendijk; Jeanne Dijkstra- van Stein

Do 9 feb 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Za 11 feb 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Odyssee

Zo 12 feb 10.00: Woord- en Communieviering; parochianen
- Overl. ouders Koeckhoven- van der Hulst

Di 14 feb 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Do 16 feb 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Za 18 feb 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent

50-jarig jubileum gemengd koor

Zo 19 feb 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor

- Wim Beers
Di 21 feb 18.45: Rozenkrans
19.15: Viiering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 23 feb 1B.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 25 feb 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent

- Kees Dierkes

Zo 26 feb 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent
- James Zitter; Joke Stolwijk- van MNoort

Di 28 feb 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Wo 1 mrt 19.30: Eucharistieviering; pastor K. van Lent en pastor R. Mascini; Gemengd koor
Do 2 mrt 18.45: Rozenkrans

19.15: Viering

Ter informatie volgende Info
Za 4 mrt 19.00: Eucharistieviering; pastor K, van Lent; Gemengd koor

Zo 5 mrt 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gregoriaans koor

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11,00 tot 12,00 uur.
12 In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur



Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

Zondag 12 februari 12.30 uur: Filipijnse viering
Zondag 19 februari 12.30 uur: Filipijnse viering

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het
Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur. De eerste zaterdag van de maand om 16.30 uur.
Er is geen viering op de zondag na de eerste zaterdag van de maand.
Zaterdag 4 februari om 16.30 uur: (Eucharistie)viering; pastor K. van Lent.

Doopgesprekken

De volgende data van de doopgesprekken zijn nog niet bekend.
Voor informatie en opgave kunt u naar het secretariaat bellen.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u beide avonden
meemaakt. Opgave voor het doopgesprek bij het secretariaat, zodat wij weten hoeveel
personen aanwezig zijn.

Bij voorkeur op woensdag of donderdagmorgen tussen 9 en 12.00 uur. Tel. 56 381 45
U kunt ook langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Kerkdiensten Spaarne Gasthuis

Elke zondagochtend vindt in één van de locaties van het Spaarne Gasthuis een kerkdienst
plaats. De ene zondag in Hoofddorp, de volgende zondag in Haarlem Zuid enzovoorts.

Het is altijd een dienst met een oecumenisch karakter. Iedereen is welkom, zowel patiénten
alsook bezoek. In Hoofddorp bevindt de kerkzaal zich op de begane grond naast het restaurant
{volg route 21).

In Haarlem zuid wordt de kerkdienst gehouden in de centrale polihal op de begane grond,
(volg gang links van de receptie).

De kerkdienst begint om 10.30 uur.

De informatie is ook te vinden op:

http://www.spaarneziekenhuis.nl/nl/patienten/afdelingen-specialismen/geestelijke-verzorging/Paginas/default.aspx,
klik op ‘Kerkdiensten’,

Februari

5 HAARLEM

12 HOOFDDORP
19 HAARLEM

26 HOOFDDORP

Maart

5 HAARLEM

12 HOOFDDORP
19 HAARLEM

26 HOOFDDORP



Kennismaken met De Bloemgroep
“We zijn een leuke, vrolijke groep”

Tekst en foto: Anja Maas

Dok zo genoten van de prachtige
bloemenversieringen in de decembermaand in
onze kerk? Dat was het werk van de
Bloemgroep, een groepje van zeven dames,
dat ervoor zorgt dat onze kerk er steeds
stralend uitziet. Natuurlijk niet alleen in
december, maar bij elke viering, zowel de
gewone als de speciale; Goede Vrijdag, Pasen,
Pinksteren, Eerste Communie, Vormsel,
Oogstdankdag, enzovoort, enzovoort. De
Bloemgroep maakt er altijd iets moois van en
daarom stellen wij in deze eerste INFO van
2017 de leden aan u voor.

Het is vrijdag 6 januari. Driekoningen. In de
kerk zijn de dames druk aan het werk om alle
decemberversieringen op te ruimen. “We zijn
hier vandaag met ons zessen. Netty Tol is ziek,
zij heeft zich afgemeld. In principe zijn we er
iedere vrijdagmorgen. Mee, niet steeds met alle
zeven, dat is niet nodig, we werken volgens
een rooster’, vertelt Jos Eeken, die optreedt als
coordinator. “Ik geloof, dat ik mag zeggen dat
voor ons allemaal bloemen een grote hobby
zijn. En dat we steeds enthousiast aan de gang
gaan om iets moois neer te zetten.

Dat was dit jaar moeilijker dan anders, want de
bloemenhandelaar die ons altijd royaal hielp
met gratis bloemen is helaas failliet gegaan.
We zijn dus onze leverancier kwijt en we
hebben alle bloemen moeten kopen. Een fikse
tegenvaller, want dat was niet begroot.

Er moet dit jaar in de begroting dus
gereserveerd worden voor bloemen. Nu we
het hier toch over hebben: het zou erg mooi
zijn als er bloemenleveranciers zouden zijn, die
ons willen sponsoren. Je weet nooit wie
allermaal de INFO lezen, dus misschien mogen
we dat hier maar eens vragen?”

Dan is het tijd voor het kennismakingsrondje,
waarbij we afspreken dat de leeftijd van de
dames niet aan de orde komt. Je vraagt een
vrouw niet naar haar leeftijd, toch? We stellen
vast dat voor de Bloemgroepleden geldt:
allemaal 70-plus. En in twee gevallen zelfs 80-
plus. De meesten doen ook ander
vrijwilligerswerk maar in dit gesprek blijft dat
buiten beschouwing.
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Coby van Rijn bijt de spits af. "Ik ben geboren in
Amsterdam. Ik ben 42 jaar getrouwd geweest, mijn
man is helaas overleden. Ik heb drie volwassen
kinderen: twee wonen in Nederland, eentje, mijn
dochter, in Amerika. |k heb met allemaal goed
contact. Ik ben oma van 7 kleinkinderen. Hoe ik in
Hoofddorp ben gekomen? Ons huis in Amsterdam
werd te klein, we konden hier groter wonen. Dat heb
ik 36 jaar met veel plezier gedaan in Graan voor
Visch, maar sinds enige tijd woon ik in een prima
appartement. Het enige wat ik mis, is een tuin, ik hou
erg van planten en bloemen. Ik vind het in
Hoofddorp heerlijk wonen, maar voor een
Amsterdamse geldt: er is maar één Amsterdam. |k
ben sinds 2004 lid van de Bloemgroep. Ma de dood
van mijn man ben ik ermee gestart. Ik vind het erg
leuk, ook voor de contacten. We hebben het heel
gezellig”



Parochie breed

Dan volgt Corry Holtkamp. “lk ben geboren in
Wateringen, in de Glazen 5tad, het Westland dus. Ik
ben getrouwd met Martin, al 52 jaar. We hebben een
zoon en een dochter, die allebei twee kinderen
hebben: vier kleinkinderen dus. Misschien wel leuk
om te zeggen: mijn dochter is getrouwd met de
zoon van Lies, ook uit de Bloemgroep. We zijn
indertijd naar Hoofddorp gekomen als een van de
eerste bewoners van Graan voor Visch. Vorig jaar zijn
we daar weg gegaan, we wilden kleiner gaan wonen.
Praktisch, als je wat ouder bent. Hoe lang ik in de
Bloemgroep meedraai? Ik denk zo'n 15 jaar. Lies
heeft me indertijd gevraagd, ik heb ‘ja’'gezeqd, en ik
kan alleen maar zeggen: ik vind het hartstikke leuk”.

Vervolgens is de beurt aan Lies Zoeteman. "Ja, leuk
hé. Mijn zoon is getrouwd met de dochter van Corry.
We hebben dus een bijzondere band. Zelf ben ik de
vrouw van Piet. Hij en ik zijn hier vrijwilligers op vele
fronten. lk ben geboren in Amsterdam en
opgegroeid in Haarlem. Ons gezin had 11 kinderen.
Mijn moeder is jong overleden, mijn vader is toen
getrouwd met de moeder van Piet, die twee
kinderen meebracht. Ik ben dus getrouwd met de
zoon van mijn tweede moeder. Piet en ik zijn al meer
dan 50 jaar getrouwd en wonen al jaren in
Hoofddorp. We hebben twee kinderen en vier
kleinkinderen, ook allemaal in Hoofddorp. Prettig
dichtbij. Hoe lang ik in de Bloemgroep zit? Al een
hele tijd, ik denk ook zo'n 15 jaar. |k deed al eerder
mee dan Corry, ik heb haar gevraagd er ook bij te
komen. Ik ben dol op bloemen, ze zijn mijn lust en
mijn leven. Erg leuk om de kerk te helpen versieren”.

Tijd voor een gesprekje met Corrie Verstraaten. |k
ben Corrie met ie, Corry Holtkamp is met een y. Dat
houdt ons goed uit elkaar. Ik ben geboren in Leiden,
dit wil zeggen: het ziekenhuis stond daar. Ik ben
opgegroeid in Aalsmeer. Mijn man is overleden. Ik
heb een dochter, een schoonzoon en twee
kleindochters. Ze wonen in Rotterdam. Niet echt
naast de deur, maar we hebben regelmatig contact.
Met mijn man heb ik 34 jaar in Haarlem gewoond,
maar vanwege een beter huis zijn we in Hoofddorp
terecht gekomen. Ik woon hier nog steeds, al meer
dan 25 jaar. De Bloemgroep? Ik zit er sinds 2005 bij.
Of ik in de bloemen gewerkt heb? Nee, ik was
boekhoudster, iets heel anders. Eerst heb ik - ik woon
in Toolenburg- geholpen bij de bloemversieringen
voor de vieringen in de KSH. Maar toen de KSH-
groep werd opgeheven en alles naar de Joannes de
Doper kwam, ging ik mee. Bloemen zijn voor mij een
grote hobby, ik heb in de afgelopen jaren veel over
bloemen geleerd.

Dan treedt Jo van Dijk voor het voetlicht. "Ik ben
ook geboren in Amsterdam. |k ben 22 jaar getrouwd
geweest, mijn man is vrij vroeg overleden, ik was

toen 44 jaar. Ik ben de moeder van twee dochters en
de oma van zes kleinkinderen: drie jongens en drie
meisjes, Sinds 1999 woon ik in Hoofddorp, we zijn
vanuit Amsterdam hierheen gekomen. Mijn dochter
woonde hier, dat was praktischer. Of ik ooit in de
bloemen heb gewerkt? Nee, hoor ik ben zo'n 24 jaar
verkoopster geweest. In de mode. Bloemen vind ik
prachtig, ik zit nu ongeveer 15 jaar in de
Bloemgroep . Het is een geweldig leuke groep. We
houden allermaal van bloemen, hebben allemaal wel
eens cursusje opgepikt, en we leren nog steeds van
elkaar. Het is een hobby die altijd een prachtig
resultaat laat zien”

Als laatste is het woord weer aan codrdinator

Jos Eeken. "Ik kom ook uit Amsterdam, ik heb er
jaren gewoond. Ik was getrouwd met Hans, helaas is
hij 5 jaar geleden overleden. Hans was ook
vrijwilliger in de parochie en heel actief met van
alles. Hij is onder andere koster geweest. lk heb twee
dochters en vier kleinkinderen, drie jongens en een
meisje. In 1978 kwamen we van Amsterdam naar
Hoofddorp. Hans werkte bij de KLM, we konden hier
een groter huis krijgen. We hebben het altijd prima
naar ons zin gehad, maar je bent en blijft
Amsterdammer. |k ben niet de enige die dat zo voelt.
Ik heb altijd graag in de bloemen willen werken,
maar mijn vader zei: daar is geen droog brood in te
verdienen. Het werd dus een baan op kantoor. Toen
we in Hoofddorp kwamen ben ik via de kerk in de
wereld van de bloemen gereld. Ik vond en vind het
erg leuk werk, en ik draai al heel wat jaartjes mee. Ik
ben indertijd gevraagd voor de codrdinatie en dat
doe ik met veel plezier. Ja, je kunt best zeggen:
uiteindelijk heb ik toch mijn draai in de bloemen
gevonden.”

KCS Haarlem

Het Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit (KCS)
heeft het Programma Vioorjaar 2017 uitgebracht.
Voor informatie:

KCS Haarlem, Parkstraat 1, 2011 KJ Haarlem

Tel. 023 5274675

Website: www.kcs-haarlem.nl

E-mail: info@kes-haarlerm.nl

Het Programmaboekje ligt ook ter inzage op het
parochiesecretariaat. 15



Overledenen

Fons Akerboom - 90 jaar
Op 28 april 1926 kwam Fons ter wereld in Ter Aar.

Hij kwam uit een groot gezin.

Fons werd opgeroepen voor militaire dienst en werd
uitgezonden naar het toenmalig Nederlands-Indié.
Hij heeft daar veel meegemaakt maar wilde daar
nooit iets over kwijt. Teruggekomen in Nederland is
hij in een supermarkt gaan werken en heeft zich
opgewerkt tot filiaalmanager. Hij werd eigenaar van
een aantal supermarkten in Noord- en Zuid-Holland.
Fons kreeg verkering met Corry van der Hoorn, zij
zijn in 1956 getrouwd en bleven in hun dorp Ter Aar
wonen.

In de supermarkt van Fons kwam regelmatig een
meisje langs, Mary Kemper genaamd, Mary woonde
in een tehuis en door de tijd heen leerden Fons en
Corry haar beter kennen. Zij besloten Mary als hun
pleegdochter aan te nemen.

Mary verhuisde met haar dochter naar Hoofddorp en
toen Fons de pensioengerechtigde leeftijd bereikte
heeft hij zijn zaken verkocht en verhuisden Fons en
Corry in 1991 eveneens naar Hoofddorp.

In 1995 is Mary overleden. Fons en Corry namen de
zorg voor hun kleindochter op zich. In 2010 overleed
Corry. Fons had er veel verdriet van maar vond dat
hij er voor zijn kleindechter moest zijn en is bij haar
gaan wonen. Samen hebben zij een hele fijne tijd
gehad. Fons was vaak in zijn volkstuintje te vinden
en maakte graag autoritjes. De laatste 1 1/2 jaar liep
zijn gezondheid hard terug en hij is afgelopen
september opgenomen in verpleeghuis Bornholm.
Op15 oktober is Fons rustig overleden, De uitvaart
vond plaats op 20 oktober in onze kerk waarna hij is
begraven op ons kerkhof in het graf bij zijn vrouw en
pleegdochter.

Suus Wakker - Lommerse - 88 jaar

Suus kwam ter wereld op 9 september 1928 in
Bennebroek en is overleden op 2 november 2016,
Daags voar haar begrafenis was het dankdag voor
de oogst. Ter gelegenheid daarvan stond het altaar
vol bloemen, gekweekt in de Haarlemmermeer.
Suus, zo bescheiden als ze was, had niet kunnen
bedenken dat er zoveel bloemen tijdens de uitvaart
in de kerk zouden staan.

Suus groeide op in een gezin van 7 kinderen. Na haar
schooltijd volgde zij een opleiding tot coupeuse.

Zij leerde Piet Wakker kennen, ze zijn in 1956
getrouwd en gingen wonen in Nieuw-Vennep.
Binnen 2,5 jaar kregen zij 4 kinderen, waarvan de
jongsten een tweeling. Na 10 jaar zijn ze verhuisd
naar de Nieuwewegq in Hoofddorp. Suus leefde voor
haar gezin. Ze gingen vaak kamperen en later reisde
ze met Piet heel Europa door met de caravan. Ze
kregen 9 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen.
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In 2007 overleed Piet en in 2009 verhuisde Suus naar
de Fortweq. Ze was creatief, hield van handwerken.
Ook hield ze van wandelen en tot haar 87ste liep ze
met gemak nog een kilometer of zeven.

Ma een kort ziekbed is Suus op 2 november
overleden. Tijdens de uitvaart op 7 november in
onze kerk memoreerde één van haar kinderen dat zij
vroeger voor het slapen gaan een gebed deden dat
Suus zelf als kind vroeger geleerd had. Dit
avondgebed hebben de kinderen op hun beurt tot
op de laatste dag met hun moeder gebeden.

Ma de uitvaart in onze kerk is Suus begraven op ons
kerkhof in het graf bij haar man Piet.

Lien den Haan - van Vugt - 92 jaar

Lien zag het levenslicht op 23 oktober 1924 in
Amsterdam. Zij was de middelste in een gezin van 7
kinderen. Nadat zij de school doorlopen had ging zij
werken in de huishouding.

Lien was 16 jaar toen de oorlog uitbrak. Toen zij bij
een boer in De Kwakel werkte leerde zij Arie den
Haan kennen. Arie werd naar een werkkamp in
Duitsland gestuurd maar keerde na zijn verlof niet
terug. Hij heeft de resterende 2 jaar van de oorlog
thuis ondergedoken gezeten, wat best een
spannende tijd was.

In 1948 zijn Lien en Arie getrouwd en vestigden zich
in Amsterdam. Arie vond daar een baan als bakker.
Zij kregen 4 kinderen,

Lien deed veel vrijwilligerswerk voor de kerk, hield
van zwemmen en naaide kleding voor haarzelf en de
kinderen. Ze maakte vele reizen en genocot met volle
teugen. Om beter met mensen te communiceren
ging zij op Engelse les.

In 1976 is haar man overleden. Ze kon het verlies
slecht verwerken maar uitte zich niet.

In 2013 is Lien verhuisd naar een verzorgingshuis in
Amsterdam. In november 2014 werd zij opgenomen
in verpleeghuis Bornholm. Ze woonde nu dicht bij
twee van haar kinderen. Ze was heel tevreden met
het leven dat zij had. In 2015 ging haar gezondheid
hard achteruit.

Lien is overleden op 28 oktober en de uitvaart vond
plaats op 4 november in onze kerk. Na de uitvaart is
Lien gecremeerd in Crematorium Haarlemmermeer.



(vervolg overledenen)

Piet Platjouw - 81 jaar

Piet werd geboren op 11 februari 1935 in
Stoppeldijk, Zeeuws Viaanderen. Kort na zijn
geboorte is het gezin Platjouw verhuisd naar
Abbenes. Na de lagere school bezocht Piet de
ambachtsschool in Hoofddorp. Toen hij als 15-jarige
van school kwam is hij als timmerman gaan werken
bij een groot bouwbedrijf. Door de jaren heen heeft
hij zich opgewerkt tot inkoper en later tot calculator.
Hij heeft daar gewerkt tot hij op 57-jarige leeftijd
met de VUT ging.

Op dansles in Leiden leerde hij Thea v.d. Weijden
kennen. In 1962 zijn ze getrouwd en zij vestigden
zich in Arnhem. Daar werd hun oudste zoon
geboren. In 1964 keerden zij terug naar de
Haarlemmmermeer, en wel naar Hoofddorp.

Hier werden nog 3 kinderen gebaren.

Piet was een harde werker, had een grote dosis
humor, was zorgzaam en een goede vader voor zijn
kinderen. In 1977 overleed zijn vrouw en toen stond
hij er alleen voor. Hij bleef in het huis wonen totdat
de kinderen de deur uit waren en is daarna verhuisd
naar een appartement in Lisse, vlak bij zijn dochter.
Piet werd grootvader van 3 kleinkinderen waar hij
heel trots op was. Hij paste veel op ze, vooral toen hij
met de VUT was. De kleinkinderen kwamen vaak bij
hem logeren en dan ging hij met ze op stap.
Klussen was zijn grote hobby en hij hielp regelmatig
bij zijn kinderen. Het was immers zijn lust en zijn
leven.

Afgelopen mei is hij gevallen. Hij kon niet meer voor
zichzelf zorgen. Hij verhuisde naar Zomerpark in
Nieuw-Vennep. Hij had er vrede mee en voelde zich
op zijn plek. Voor zijn omgeving was hij altijd vrolijk
en positief.

Ma een hersenbloeding is hij in coma geraakt en Piet
is op 26 oktober overleden.

De uitvaart vond plaats op 31 oktober in onze kerk
waarna hij begraven is bij zijn vrouw op ons kerkhof.

Thea Dingemans - Frijters - 92 jaar

Thea werd geboren in Standdaarbuiten op 25 mei
1924 in een gezin van 10 kinderen. Op 16-jarige
leeftijd brak de Tweede Wereldoorlog uit en Thea
had geen onbezorgde tienertijd.

MNa de oorlog leerde zij haar man kennen, traden in
1948 in het huwelijk en kregen 7 kinderen.

Het gezin was haar lust en leven waarbij zij zichzelf
wegcijferde voor haar man en kinderen. Koken deed
ze maar al te graag en wanneer er familie, vriendjes
of vriendinnetjes langs kwamen mocht niemand met
een lege maag de deur uit. De tuin was haar grote
hobby en ze bedacht een geheel eigen naam voor
haar planten. Bezoekers kregen altijd groenten en

bloemen mee uit haar tuin.

Trots en gelukkig was ze toen ze in 1984 voor het
eerst oma werd en later in 1986 weer. Ze paste met
grote liefde op haar kleinkinderen en later kwamen
ze bij haar logeren.

In 1991 werd haar man ziek. Ze heeft hem jarenlang
liefdevol verzorgd tot hijin 1996 overleed.

Ma zijn overlijden heeft zij bij elkaar ruim een jaar
doorgebracht bij haar dochter die in Singapore
woonde. Ze vond het een mooie en zorgeloze tijd.
In de zomer vloog ze terug naar haar eigen ‘paradijs!
Heel bijzonder was haar bezoek aan Australié waar
ze door haar ‘eigen’ gezagvoerder, haar schoonzoon,
heen en terug werd gevlogen,

Meg een hoogtepunt in haar leven was dat Thea op
86-jarige leeftijd overgrootmoeder werd van Jason.
Groot was haar verdriet in 2012 bij het heengaan van
Hans, haar oudste zoon en eerstgeborene. Ze heeft
het moeilijk kunnen verwerken. Ock het verdriet in
de loop van jaren van het verlies van haar broers,
zussen en schoonfamilie. Ze was op het laatst nog
maar ‘alleen’ over.

Thea was een zeer gelovige vrouw. Haar dochters
vonden haar een sterke en sociale vrouw die altijd
voor anderen wilde zorgen en nooit kon stilzitten.
De laatste maanden namen haar krachten af. De
kinderen hebben haar liefdevol gezorgd en zij is
thuis op 15 november overleden. De uitvaartdienst
was op 23 november in onze kerk waarna zij werd
begraven bij haar man op ons kerkhof.
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In het RK-abc worden begrippen uit
de katholieke traditie toegelicht. In
de maand februari staat het thema
vriendschap centraal, naar aanleiding
van Valentijnsdaq (14 februari).

Sant’Egidio

% De Gemeenschap van Sant'Egidio is een christe-

lijke lekengemeenschap die in meer dan zeventig
landen van alle continenten actief is en ruim
60.000 leden telt. Die komen samen voor gebed
en knopen vriendschap aan met de armsten van
de eigen stad. Op wereldschaal zet Sant'Egidio
zich in voor de dialoog tussen godsdiensten en
de vreedzame oplossing van conflicten.
Sant’Egidio ontstond in 1968 in Rome op
initiatief van een 18-jarige student, Andrea
Riccardi. 5amen met een groep vrienden ging hij
in de barakkenwijken in de periferie van Rome
de armen opzoeken. s Middags hielpen ze er

de kinderen met hun schoolwerk. Deze ‘Schoaol
van Vrede' bestaat nu op tal van plaatsen in de
wereld,

Ook in Nederland is Sant’Egidio actief, onder
andere in Amsterdam, Utrecht en Apeldoorn.

SANT’EGIDIO

-

Tekst: Krist Ensing

Apostelen:
vrienden van Jezus

Het woord apostel betekent 'gezondene’in
het Grieks. In de evangeli&n wordt er over de
apostelen gesproken als de twaalf leerlingen
van Jezus, die uitgezonden worden om de
boodschap van het geloof te verspreiden. In
Johannes 15 wordt duidelijk dat Jezus zijn
apostelen zag als meer dan zijn leerlingen:
“Voor Mij zijn jullie geen dienstknechten meer:
een knecht heeft geen begrip van wat zijn
meester doet, Vrienden noem ik jullie, omdat
Ik alles wat Ik van de Viader heb vernomen, aon
jullie heb meegedeeld. '

Valentijn

Volgens een legende kwam in de derde
eeuw van onze jaartelling een jong paar bij
bisschop Valentinus van Terni in [talig, met
het verzoek hen te trouwen. De man was

een heidense soldaat, de vrouw een christen.
Walentinus vond de liefde zwaarder wegen
dan de wetten van de keizer die zo'n huwelijk
onmogelijk maakten en huwde het stel,
Bisschop Valentinus werd aangegeven en
gearresteerd. Toen hij voor de keizer, Claudius
I, moest verschijnen, probeerde hij hem te
bekeren. Claudius voelde zich beledigd en
liet bisschop Valentinus, oftewel Valentijn, op
14 februari martelen en onthoofden.

Paus Gelasius | riep in 496 de 14e februari wit
tot de dag van de heilige Valentijn.
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Winterconcert

Op zondag 5 februari a.s. zullen medewerkers
en vrienden van de De 5tal

een muzikaal optreden verzorgen in de 5tal
{van klassiek tot eigentijds) ten bate van het
Adamas Inloophuis te Nieuw Vennep.

Tijd: 15.00 uur tot 17.00 uur.

Prijs: 15,- euro incl. een kopje koffie met lekkers
en in de pauze een drankje.

De volgende optredens kunt u verwachten:

Op de piano (solo): Adriaan Tieleman, Bob Otto,
Pieter Posthuma en Valeriya Zakopay

Piano en saxofoon: Jan Biemond en Aad Wols
Pianokwartet: Jan Biemond en Frans, Adri en
Jochem Visser (viool, cello)

Ma afloop van het concert is er een kleine
presentatie over het Adamas Inloophuis.
Tevens wordt de opbrengst van het concert
linclusief de kerst-handwerkactie) bekend
gemaakt.

Onder het genot van een drankje (2,50 eura)
ten bate van het Inloophuis kunt u nog
nagenieten van het concert.

Wij verwachten veel gasten, dus wees er snel bij
en reserveer via: info@destalopdekaag.nl

Zomaar
aven

stilstaan
inde

Bijbelse tuin

Stilstaan

Zomaar even stilstaan, denken aan Karel Gomes, aan
wie hij was, praten over wat hij achterliet aan
prachtige beelden in de Bijbelse tuin, maar ook kijken
naar de beelden die wij voor deze gelegenheid bij
elkaar brengen in Het Fundament. En een kleine
herinnering plaatsen bij het beeld: De dood en de
kunstenaar.

Zaterdag 11 februari

tijd: 14.00-16.00 uur

plaats: Het Fundament

begeleiding: Ria Stolk

aanmelden via: info@boekwinkelhetkruispunt.n|

Wat is er nu mooier dan gezellig samen lunchen bijpraten.

“'ﬂ. :ﬂ'lﬂ-“
d- maand:
10.00 uuF viering voor de Wids:
11,00 koffiedrinken in €€ i et vuur €1
5 knuts in
T{ﬁhﬂjm goekwinkel |n de pastorets =
open 12:00 “"M s
12:00 Lunchen in Het pundament
Fundament
Kosten
kosten € 3 volwassenen, € 2 kindenen) i

Informatie
Raminah van Eer - 08-1062 3703
raminahif@boekwinkelhetkruispunt.nl

Joannes de Doper

een bruisende pascchie in Hoofddom
v hjoannesdedopecn]




(seloven

door de tijd - Februari

Teekst: Siphe Draisma

Volgens de kerkelijke kalender is eriedere dag weliets te vieren. We lichten hieronder een aantal
bijzondere feesten toe die in de maand februari vallen.

2 februari: Maria Lichtmis
Opdracht van de Heer in de tempel

Het Tweede Vaticaans Concilie
heeft ervoor gezorgd dat sommige
kerkelijke feestdagen een nieuwe
naam kregen. Zo heet het feest van
Driekoningen nu'Openbaring des
Heren'en draagt Maria Lichtmis
voortaan de naam ‘Opdracht van
de Heer in de tempel. De bedoe-
ling van de concilievaders was

dat de feesten meer verwijzen

naar degene die er de eigenlijke
hoofdrolspeler in is, namelijk Jezus
Christus. Toch zal het in de kerk
nog wel enkele generaties duren
voordat de oude namen verdwe-
nen zijn. Bovendien zijn die oude

namen vaak prozaischer en wekken
ze meteen de sfeer die bij de betref-

fende feestdag hoort.

Maria Lichtmis verwijst naar het
verhaal in Lucas 2,22-40 waar Jezus
door zijn ouders naar de tempel

in Jeruzalem gebracht wordt om
Hem aan God op te dragen. In de
tempel ontmoeten ze de oude zie-
ner Simeon en de profetes Hanna.
Simeon roept bij die ontmoeting
uit dat Jezus een ‘licht voor alle
volkeren'zal zijn. Op het feest van
Maria Lichtmis worden de kaarsen
gezegend die het komend jaar in
de kerk zullen branden.

10 februari: Heilige Scholastica
Zus van de heilige Benedictus

Scholastica was de zus van Bene-
dictus, de grondlegger van het
kloosterleven in Europa. Zij werd
rond 480 geboren in Nursia en
volgde haar broer later in het religi-
euze leven. Scholastica woonde met
haar medezusters niet ver van het
klooster op de berg Monte Cassino
waar haar broer leefde, maar zag

hem niet vaker dan één keer per jaar
in een huis tussen beide kloosters in.

Scholastica mocht immers als vrouw
het mannenklooster niet betreden.
Op een avond wilde ze graag dat
haar broer bij haar in het huis bleef,
maar die weigerde omdat hij niet
buiten zijn eigen klooster wilde
overnachten. Een hevige onweers-
bui verhinderde echter dat hij het
huis waar zij verbleven verliet. Dat
bleek maar goed cok, want drie

dagen later overleed Scholastica. In
een visioen zag Benedictus de ziel

van zijn zus naar de hemel opstijgen.

Wijzer geworden door dit goddelijk
teken liet Benedictus haar lichaam
naar zijn klooster overbrengen en
legde hij haar in een graf dat voor
hem bedoeld was.

18 februari:
Fra Angelico
Engelachtige
broeder

Fra Angelico werd als Giovanni
Da Fiesole geboren nabij Florence
rond 1395. Hij trad toe tot de
orde der dominicanen en werd
een prediker door middel van
zijn schilderijen. Vanwege zijn
zachtmoedige karakter luidde zijn
bijnaam Fra Angelico, de engel-
achtige broeder, Het beroemde
San Marcoklooster in Florence
werd door hem met prachtige
fresco’s beschilderd, maar hij is
ook bekend vanwege de vele
engelen met kleurrijke vieugels
die hij schilderde. Fra Angelico
stierf in 1455 en werd door paus
Johannes Paulus Il in 1982 zalig
verklaard. Hij ligt begraven naast
zijn medezuster Catharina van
Siena, in de kerk van Santa Maria
sopra Minerva in Rome.




Parochie breed

GCL Wandelretraite
30 juni - 7 juli 2 'Delen in Gods vreugde'

GCLMHLJ‘A nd

In'het land van de valleien’bij de stad Namen in de
Belgisch Ardennen, ligt het Ignatiaans stiltecentrum
La Pairelle. GCL Nederland organiseert hier van 30
juni tot 7 juli een wandelretraite met als thema
‘Delen in Gods vreugde’ De wandelretraite is een
manier om samen op weg te gaan. Het is een
gelegenheid om nader kennis te maken met elkaar,
voor persoonlijk gebed in de Ignatiaanse traditie en
te genieten van de mooie natuur van deze streek. Als
je lid bent van een GCL groep (of je hebt interesse
om lid te worden) dan kun jij je opgeven voor deze
retraite. Tijdens deze wandelretraite ontvang je
dagelijks teksten en technieken voor meditatie en
persoonlijk gebed (beschikbaar in de Nederlandse &
Franse taal). ledere dag wordt gedeeltelijk in stilte
doorgebracht, Elke dag wordt er een pittige
wandeltocht gemaakt in een heuvelachtig
landschap waarbij je rekening moet houden met
licht klimmen en dalen. Een goede wandelconditie
en stevige ingelopen (wandel)schoenen zijn daarom
vereist. Daarnaast dien je er rekening mee te houden
dat er een vrij strak dagschema gevolgd wordt,

Begeleiding: Ward Biemans 5J, kerkelijk assistent
voor GCL VIaanderen & Nederland en leden van GCL
MNederland & Frankrijk

Kosten: € 350,- inclusief begeleiding en volpension,
exclusief reiskosten naar Namen en reiskosten ter
plaatse (ca. € 30,-).

Logies: La Pairelle is een Ignatiaans stiltecentrum
(www.lapairelle.be).

Je deelt een kamer met een tochtgenoot.

Dagschema:

07.30
08.15

Onthijt
Ochtendgebed met meditatie rondom
dagthema
Vertrek en wandeling (in stilte)

Pauze met meditatie (in stilte)

Wandeling (in stilte)

Lunch

Wandeling (desgewenst in stilte) met pauze
Terug in La Pairelle

H. Mis

Diner en afwas

Deelronde in kleine groepjes, gezamenlijke
afsluiting en inleiding op volgende dag
Machtrust

09.00
10.30
11.15
13.00
14.00
17.00
18.00
18.45
2045

22.00

Voor meer informatie en aanmelding kun je contact
opnemen met Marielle Matthee (06 34 83 32 57) of
Liene Denkers (06 11 37 22 95) of een mail sturen
naar marielle. matthee@orange.fr.

Bij aanmelding volgt een kennismakingsgesprek
waarna je deelname definitief bevestigd wordt.

Vasten en Pasen:
Hoe zit het ook al weer?

VASTENAC IE

Op 1 maart begint de Vastenperiode. Vasten: een
tijdlang je onthouden van het gebruik van bepaalde
dingen. Het kan gaan om eten en drinken, maar
tegenwoordig ook om andere dingen, bijvoorbeeld je
auto minder of niet gebruiken, de computer of iPhone
uit laten staan. Een goede manier van vasten probeert
vier dingen te bereiken:
- een betere omgang met jezelf;

een betere omgang met medemensen;

een betere omgang met het milieu en de

gehele wereld;

een betere omgang met God.

Voor gelovige mensen zijn juist de eerste drie wegen
in hun combinatie een goede manier om het vierde
doel nate streven: een betere omgang met het geheim
dat we God noemen. Vasten is voor gelovigen daarom
ook steeds een voorbereiding op het hoogfeest van
Pasen en een pericde van inkeer en bezinning.

Traditiegetrouw beginnen we de Vastenperiode op
Aswoensdag (1 maart) om 18.15 in het parochiehuis
met een Sobere Maaltijd in het teken van het
Vastenproject, gevolgd door de Aswoensdagvieringin
de kerk. Het Vastenactie project van dit jaar is voor
jeugdcentra in 5an 5alvador, met tientallen moorden
per dag de meest gewelddadige stad ter wereld. We
steunen hier een aantal jeugdcentra van katholieke
organisaties, die in deze zee van geweld ‘silanden van
hoop'willen bouwen om te voorkomen dat kinderen
en jongeren lid worden van de bendes door hen te
helpen om buiten de bendestructuren om een goed
bestaan op te kunnen bouwen.

De VOM (Vrede Ontwikkeling en Missie) groep van de
parochie wenst u een goede Vastenperiode. 21



Parochie breed

Stichting voedselbank
Haarlemmermeer

De bede uit het Onze Vader: Geef ons heden ons
dagelijks brood wordt ook in Hoofddorp niet
altijd verhoord.

Daarom deelt de stichting voedselbank
Haarlemmermeer, bestaande uit 120 vrijwilligers
ieder week gratis voedselpakketten uit.

Uitdeel afgelopen 12 november in Haarlemmermeer
411 mensen uit 159 gezinnen en alleen in
Hoofddorp 250 mensen uit 95 gezinnen

Daarmee komen wij in 2016 in Haarlemmermeer op
14,500 kratten voedsel die zijn vitgedeeld. Dat zijn
iedere week 300 kratten

Waar halen wij dat voedsel allemaal vandaan?
In Nederland wordt per jaar voor meer dan € 4
miljard EURD aan voedsel weggegooid.

Voedselbanken gaan die verspilling tegen

Wij vragen bedrijven en boeren het voedsel dat ze
zelf niet meer kunnen verkopen vanwege een te
korte houdbaarheid of ormdat de verpakking
beschadigd is dat niet te vernietigen, maar door ons
te laten ophalen.

Voor houdbare producten organiseren we
inzamelingen bij winkels

Zoals 19 november bij de Vomar door uw jongeren
groep, of bij kerken, zoals ook achterin deze kerk of
buurthuizen.

Per jaar worden 65 inzamelingen georganiseerd.

Wie zijn nu onze klanten?

Er melden zich gemiddeld 3 nieuwe huishoudens bij
ons aan per week. Die hebben allemaal minder dan 1
EURO per persoon te besteden per maaltijd.

Voor al onze klanten geldt dat het inkomen
gecontroleerd is door de Gemeente
Haarlemmermeer. De helft van de klanten is kind.

De grootste groep wordt gevormd door de
éénouder gezinnen. Een profiel van de klanten is dus
zeg maar de gescheiden moeder met 2 kinderen.
Gemiddeld maken die 11 maanden gebruik van de
voedselbank.

Welke mensen maken nu gebruik van de
voedselbank?

Een voorbeeld:

U heeft misschien nog uw oudere moeder.

Op 6 september kregen wij melding van een 83
jarige mevrouw. Zij was door de ouderbegeleider
doorgestuurd naar de Gemeente omdat bleek dat ze
niet meer geld overhield voor voedsel dan 3.50
EURD per dag.
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Dat kwam omdat er iets in 2013 fout was gegaan
met de huurtoeslag die ze moest terugbetalen.

Ook de Gemeente kon volgens de regels niets doen
en stuurde haar door naar onze voedselbank met
het verzoek om een pakket te leveren.

Of we dat pakket ook naar haar konden brengen
omdat ze slecht ter been was. Toen we de eerste keer
het pakket gingen brengen bleek ze ook niet meer
zelf in staat was om te koken. We hebben daarna dus
zoveel mogelijk kant en klare maaltijden geleverd.

DeVoedselbank is er dus als de overheid volgens
de regels geen hulp KAN bieden, maar waar dat
gewoonweg wel MOET.

Daarbij hebben wij als voedselbank hulp nodig met
voedsel, maar ook voor loodshuur en om onze
bestelbus te laten rijden en met diesel te vullen
zodat wij het voedsel kunnen ophalen.

Wij delen in 2016 voor zo'n € 300.000 aan
winkelwaarde aan voedsel uit.

Dat betekend dat elke EURO die wij geschonken
krijgen wordt omgezet in € 6 aan voedsel waarde.
Die EURO wordt dus goed besteed.

Omdat het niet voor onszelf is, durven wij uom
hulp te vragen. Onze klanten zullen u er
dankbaar voor zijn.

Amnesty afdeling Hoofddorp
zoekt vrijwilligers

AMNESTY

INTERNATIONAL

Hoofddorp en omgeving heeft
een Amnesty werkgroep die al
ruim 30 jaar bestaat, wij
werken samen met Amnesty
Mederland voor het opstarten
van acties, informatie-
uitwisseling en ondersteuning.

We codrdineren de Amnesty-collecte, we verzorgen
mensenrechten- lessen op scholen, hebben contact
met vluchtelingenorganisaties, staan met een stand
op braderieén en verzorgen de schrijffmarathon op
10 december.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen met
goede ideeén, die bereid zijn een gedeelte van hun
tijd aan mensenrechten te besteden, hetzij als lid van
de werkgroep, als contactpersoon, flexvrijwilliger,
gastdocent, collectant/wijkhoofd of brievenschrijver.
Meem contact met ons op, ook als u maar zo af en
toe tijd hebt of eenmalig met een actie wil meedoen.
Meer informatie: www.hoofddorp.amnesty.nl of
neem contact op met Phien Veenstra, 023 58475622
Phien.veenstra@gmail.com



Verschijningsdatum Info (ParochiemagaZIN) 2017 (erhaling)

Nummer Periode Inleveren kopij | Afleverdatum Afhalen
Redactieverg. dinsdag bezorging

1 (feb) 4-2 tot 4-3 11 januari 31 januari 2 februari
2 (mrt) 4-3 tot 8-4 8 februari 28 februari 2 maart
3 (apr) 8-4 tot 6-5 15 maart 4 april 6 april
4 (mei-jun) 6-5 tot 8-7 12 april 2 mei 4 mei
5 (jul-aug) 8-7 tot 2-9 14 juni 4 juli 6 juli
6 (sep) 2-9 tot 30-9 9 augustus 29 augustus 31 augustus
7 (okt) 30-9 tot 28-10 | 6september |26september |28 september
8 (nov) 28-10 tot 16-12 | 4 oktober 24 oktober 26 oktober
9 (dec-jan) 16-12 tot 3-2* |22 november |12 december |14 december

Goede Vrijdag 14 april, Pasen 16 en 17 april, Hemelvaartsdag 25 mei, Pinksteren 4 en 5 juni

Kerst 25 en 26 december

*=3-2-2018

KB(J

Kathvlisks Bond van Ouderen

Flicx Ban wwe advedtentic staan  Fier Ban wowe adeestentic staan

Futichtinaen Pasochi i e N—
5&5235633145#5-@;111“ Hdﬂﬁmfﬁ#&mﬂm

Ha e m ST e

De Belangen Organisatie voor Senioren op lokaal niveau;
hulp bij belasting imvullen ;

korting op rijbewijskeuring:

korting op uw rorgeerzekering:

Eratis tjdschrift Nestor en EBO "Mear”™ Niewws;
deainemen aan vele activiteiten en evenementen;

dit &n nog veel meer voor e=n betaalbane contributie van
i, 25,00 per jaar.

wom*r Mﬂll LID VAN DE KBO HAARLEMMERMEER!
Inlich dministratie 023-5612229 of
mm Haarlemmermesr@ijbrandt.nl

Fowmaat 52 x 54 mm

Dunweg

Afscheid nemen is iets heel persoonlijks...

Wij nemen de tijd, ruimte en aandacht om een
passend afscheid vorm te geven.

Dunweq Uitvaartzorg

Achterweg 40, 2132 BX Hoofddorp
Tel: 023 563 35 44

info@dunweg.nl

www.dunweg.nl

Fovmaat 52 x 54 mm

Spannenburg 42

2135 GP

Valeriya Zakopay

Pianoles voor iedereen




- Puzazell

Deze acht woordjes
bestaan uit 8 dezelfde
letters. Het zijn de
letters van een naam
die je in februari
vaker hoort. Als je de
woorden goed in de puzzel zet, lees je
de naam van boven naar beneden in de
gekleurde vakjes! Eén woord is alvast
ingevuld (de IJ in één vakje).

Laatst kreeg ik, Kikker, bezoek van

= . e NAVEL LIJN
een van mijn muizenvriendjes. VLUT TALEN NIJL
'Kijk, Kikker, deze heb ik in de keuken ANNE HEER EVA
gevonden!” De muis liet een leeg theezakje (3%

zien. ‘En dit!” \/) ) \/) “
Het was een potloodje. ‘Iked, stond erop. v \/

Wat wilde de muis daarmee? : A
‘Wil je me helpen?’ vroeg de muis. V \) \V ,) \)

‘Natuurlijk, zei ik, ‘Hoe?” De muis zei zachtjes: @

‘Tk wil dinsdag een koekje aan iemand geven. \ ‘{ \/) \)

Een Valentijnskoekje. In deze envelop. A

En daar moet op staan “Van je Valentijn. ¢

Tk schreef met het potloodje kﬁ ¥ @ \ ) '\/—)

VAN JE VALENTIJN v

op het theezakje. De muis rende rondjes van | Q - ) \/) \/) \)
plezier. ‘En aan wie ga je het geven?’ vroeg ik. \J

De muis keek me verlegen aan. ‘Aan die lieve ) ) _ )
mevrouw Bontje, zei hij, ‘want ik wil vrienden % \) \/) \) \/)(%)

met haar zijn. Dat was een lief idee van muis. s ?

‘En hoe kom je aan een Valentijnskoekje?’ w \L/) \6/) \@) <
wilde ik weten. ‘Nou gewoon, zei de muis, %
‘dat pik ik van de schaal als ' @)
mevrouw Bontje niet kijkt! m \/) \/) ‘.‘

‘Maar dan geef je haar een koekje van haarzelf,
dat is toch geen cadeau?’ zei ik. De muis keek
me slim aan en zei: "Dat merkt ze toch niet?

Ze zal zeggen “Muis, mijn vriend, jij hebt een
stukje koek verdiend”. En dan eten we simen

" Yflie cen fout kan vergeven

haar koekje op!” Ik moest hard lachen. %% (<2 heeft een vriend voor het ::'E;:“
Die domme muis. Hoe kun je nou i Wie ex steeds Wﬂ"" o ‘:‘ ol
vrienden zijn als je eerst iets pikt van iemand? die verliest ziyp veind.

Maar je weet het nooit met mevrouw Bontje.

Die is wel héél lief. Spreuken 179

| Teksten:  Marjet de Jong - Vormgeving:  #_& GeVaRo




