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Jaargang 48 Nr. 3 Joannes de Doper

April 2017 een bruisende parochie in Hoofddorp
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Eigen Boek
UW EIGEN BOEK UITGEVEN? BIJ ONS KAN DAT!

Uw wansan staan voorop
Professionele begeleiding
Vaerzorgde vitgave
Aantrekkelijk prijs

Print on demand

Zelf pakket samenstellen

Waarom kieren voor

Uitgewverij Eigen Boek?

Op onze website kunt u alle informatie vinden die w nodig hebt voor
hat witgawan enfof kopen van ean boak. Indien u toch nog vragan
hebt, kunt u ons bereiken per e-mail of telefoon:

Telefoon: 06 46278584
wiww.uitgeverjeigenboak.nl
info@uitgeverijeigenboek.nl

Uitgewverij Eigen Boek B.V.
Engelsholm 97
2133 AE Hoolfddorp

06-576 275 40!

. www.uitvaartzorgdemeer.nl
info@uitvaartzorgdemeer.nl

De Meer

Jacgo vander Laarse Jaap van der Maarl

[
TROUPIN

NATUURSTEEN B.V.
Sinds 1838

Bezosk onea ahowroom:
# Gagwakstamen i alke prijakissas
= Handgefekts an machinale beleitering
* Kaume it diverad dUTiZame maesisan
* Aesiawralie en heksity ingen
# Llirgabvivd asrartimar Wan &0 Secesaod

Of neam nu contact op: +31(0)23 6326013
Geopsnd mas-vr 0E00-1700 wur

Lange Herenstraat 30-28, naby station Haarkem
wiww, troupinnatuurstean.nl

%f#ﬂ?:f@fﬁﬂ
Natuursteen

Glas

Brons

Urnen

GEDENKEN IN STIJL

Bel voor een afspraak:

Monumenti
Burgemeester van
Stamplein 294
2132 BH Hoofddorp
Tel: 023 2302069

www.monumenti.nl
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Colofon
ParochiemagaZlN verschijnt 9x per jaar in een oplage
van ca. 2500.

Redactieadres (alleen voor kopij)
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl
Kopij inleveren: Info nr. 4 véar 12 april
Info nr. 5 woor 14 juni

Info bezorging
(afhalen nr. 4 donderdag 4 mei;

Bezorgen uiterlijk vaor zaterdag 18.00 uur sv.p.)
- Bernhelm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
- Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos 38
-Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Weerdenburg 1
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen over de bezorging: via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp

gecopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

parochie gironummer NLO6 INGBE 0000172863
parochie banknummer NL70 RABO 0324501528
t.n.v. parochie H. Joannes de Doper te Hoofddorp

www.hjoannesdedoper.n|
www.kerkeninhoofddorp.nl

Boekwinkel Kruispunt

Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,
zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament
Beheerder: Rianne van Lent, tel. 0252 250333
Elke woensdagavond wordt een maaltijd geserveerd

Graag opgeven voor maandag 20.00 uur, Per e-mail of

telefoon; Fundament@kaagnet.nl of 0252 250333
Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon.

Kopij voor het volgende nummer moet binnen zijn
voor woensdag 12 april.

Dit is een editie van het parochiemagalZlN een uitgave

van De Zalige Zalm.

Fato voorkant: Pater Sedfrey Nebres

Info en Inhoud

Pastores:

C.Th.d. van Lent - Pastoor
Kruisweg 1071, 2131 CT Hoofddorp :
tel. 023 5616437 of i'L,',""'l
06 51981165 in dringende gevallen .

e-rmail: kees@kaagnet.nl \.‘ P

5. Mebres - Pater
tel. 06 26759748
e-mail: sedfreysvd@gmail.com
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23 Honderd jaar geleden

24 Kinderpagina



Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parachie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends of

op donderdag: contactpersoon Tiny Graafmans

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook in
het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenamen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u voor
vervoer bellen naar mw. K. Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152,

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt U voor hulp de PCI
benaderen. Met uw hulpvraag kunt U terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochiesadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve vrijwilligers,
Matuurlijk willen we dat blijven! Hebt u tijd en zin
om een actieve rol in onze parochie te spelen,
schroom dan niet om even een kijkje te nemen in
de boekwinkel en bij het parochiesecretariaat.
Daar ligt een map met vacatures, voor denkers en
doeners, er zit vast iets voor u bij!

Parochie - informatie en berichten

Van de Redactie

Beste lezers,

Het is feest voor de Info want vijf jaar geleden
werd de eerste Info-nienwe-stijl verspreid,
Inmiddels zijn we zo gewend aan de nieunwe Info,
dat we bijna vergeten zijn hoe de oude er uit zag
Een complete metamorfose werd het! De groene
omslag werd vervangen door een kleurige omslag
met steeds een andere afbeelding, het formaat
werd anders, het werd makkelijker om kopij te
verwerken, en de kwaliteit van de afgebeelde
foto’s verbeterde aanzienlijk. We maken gebruik
van de moderne communicatiemiddelen en mede
dankzij de ondersteuning en adviezen van de
uitgever hebben we nu een eigentijds
parochieblad waar we trots op zijn!

Zo aan het einde van de Vastenperiode heeft u
nog een enkele kans deel te nemen aan de
Vastenmaaltijd op woensdagavond. Van een van
deze maaltijden treft u een artikel aan op pagina
6 en 7. Het hoeft geen verder betoog, dat er
uitermate boeiende onderwerpen besproken
worden op deze avonden, dus grijp deze laatste
kans. En vergeet u niet bij te dragen aan de
Vastenactie? Op pagina 8 kunt u daar alles over
lezen.

Op pagina 14 start een interview met pastor
Sedfrey Nebres. Hij is een van de 8VD-paters die
binnenkort in de pastorie komt wonen. We hopen
van harte dat hij zich heel snel thuis zal voelen
in onze parochie,

Op 30 april vieren we het 10jarig bestaan van
‘de Stal op de Kaag'. Inmiddels is “de Stal’ niet

meer weg te denken en op pagina 19 kunt u een
programma lezen voor deze heugelijke dag.

We wensen u veel leesplezier,
de redactie

Verschijningsdata ParochiemagaZIN

Nr. Periode Inleveren  Afhalen
Kopij bezorging

4  06-5tot08-7 12 april 4 mei

5 08-7tot02-9 14juni & juli

6 02-9tot30-9 09augustus 31 augustus



Pastoraal woord

De Beuk eruit, De Beuk erin

De officiéle bomencontroleur van de gemeente, de heer Maarten Atten, meldde
ons dat de beuk die achter de kerk staat gevaarlijk kan worden. Hij moet om. Het
is natuurlijk jartmmer dat zo'n mooie cude boom aan zijn eind komt, maar het
biedt ook kansen.

We kunnen 80 cm laten staan en dat is dan meteen een mooie tafel. Van de stam
kunnen dikke planken als tafelblad gaan dienen en de rest is prachtig stookhout
waar we veel warmte van kunnen krijgen.

Zo'n oude boom geeft te denken. Hij stond er al toen mijn vader en moeder geboren werden. Je kunt
kinderen ook erbij betrekken. Jaren geleden was er bij de voorbereiding van de Eerste Communie een
tweeling die geen zin hadden, maar van hun moeder moesten. Ze daagden me uit: 'God bestaat niet] zeiden
ze. We zaten rond de kachel in het parochiehuis en er lagen grote stukken hout van de treurwilgen die
omgehakt waren bij het kerkhof. Ik liet de jaarringen zien en vertelde dat de boom gegroeid was door het
zonlicht van honderd jaar geleden. Ik vroeg: ‘Dat zonlicht van honderd jaar geleden, bestaat dat nog?’ Ze
gaven geen antwoord. |k gooide een blok op het vuur en zei: voel eens. |k weet niet wat ze hebben
meegekregen, maar ze kunnen hebben ontdekt dat ‘bestaan’ op meerdere manieren opgevat kan worden.

MNu er een nieuwe fase aanbreekt waarin de paters SVD in onze parochie komen wonen en werken kan de
beuk symbool worden. De Heilige Familie die jarenlang onder de boom beschutting vonden, krijgen nu een
gezellige tafel naast zich. Wie bij de H. Familie koffie wil drinken kan daar zijn kopjes kwijt. Met de komst van
de paters kunnen ze nieuwe beuken planten. Een enkele kan, maar ook een kring van twaalf als herinnering
aan de twaalf apostelen en de twaalf stammen van lsraél. Op Kaageiland heb ik nog een aantal kleine
boeken over. Het getal twaalf staat voor de verbondenheid van de grote mensenfamilie over de hele wereld.

Kees van Lent - stoker en bomenplanter. Boompje grootl, plantertje dood.




fpril 2017: De Info viert een feesije!

Deze derde Info van 2017 is iets bijzonders. Waarom?
Het is ons Eerste-Lustrum- Nummer! Precies 5 jaar
geleden- in april 2012- rolde voor de allereerste keer
de Info in zijn nieuwe vorm van de persen. Een
bijzonder moment. Voor ons als redactie; we gingen
samenwerken met ParochiemagaZIN en De Zalige
Zalm, maar ook voor onze lezers. Zij zouden het
parochiale nieuws voortaan ontvangen zoals dat
hoortin de 21ste eeuw, via een magazine met leuke
tekst, maar vooral met veel kleur en veel beeld.

Een nieuwe lente, een nieuwe vorm, zei pastor

Leo Mesman, toen hij de eerste Info nieuwe stij|
aankondigde. De omslag, of zo u wilt, cover van het
nummer van april 2012 paste nog een beetje bij de
versie zoals iedereen die altijd gekend had, maar
nummer na nummer kreeg onze Info steeds meer
een eigen gezicht. We probeerden voor de
buitenkant van het magazine zoveel mogelijk te
werken met eigen fotomateriaal vanuit de parochie
en dat lukte vaak prima. Twee jaar geleden kreeg de
cover met appelplukkende kinderen van onze
uitgever zelfs een eervolle vermelding! Als er eens
geen geschikt eigen materiaal beschikbaar was - dat
komt ook voor - moesten we kiezen voor een
standaardpagina met een algemeen onderwerp.
Ook die Info's mochten gezien worden.

Qua vormgeving sprong het magazine er altijd goed
uit en nodigde uit tot lezen: het belangrijkste, als je
informatie met een boodschap wilt uitdragen.

6

De reacties? Die waren vrijwel altijd positief. Ook wel
eans niet, en dan deden we ons best met
opmerkingen en suggesties rekening te houden.
Terugkijkend op onze eerste vijf jaar zeggen wij als
Info-redactie: we steken de vlag uit. We zijn blij met
ons magazine, en bedanken iedereen die ons in de
afgelopen jaren heeft geassisteerd om er iets moois
van te maken! We gaan enthousiast op weg naar
onze volgende mijlpaal.

Afra en Bert Kroezen, Flora van der Staaij, Bernadette
Dullens en Anja Maas

4e Vastenmaaltijd in de Marktpleinkerk
Met Roads op weg naar Pasen

Tekst: Anja Maas

“Toe, raak mij aan. lk heb je aanraking nodig. Wees er
voor mij met een liefdevolle arm...... "Het is een
mooi gedicht en Hilly, die het voorleest, geeft ermee
aan waar het om draait bij Roads. "Als je het leven

even tegen zit, is er Roads....

Woensdag 22 maart, 18.15 uur. In de Marktpleinkerk
begint de vastenmaaltijd, de vierde in de reeks van
zeven die de Hoofddorpse Raad van Kerken op weg
naar Pasen aanbiedt. Op het menu staan
traditiegetrouw soep en brood. "Welkom', zegt Anita
de Vries, die optreedt als gastvrouw.

*la, onze soep is zelf gekookt, we zijn best trots op
onze fantastische soepkokers”

ledere vastenmaaltijd is gekoppeld aan een
maatschappelijk onderwerp en vanavond is dat
Roads. Codrdinator Daisy krijat als eerste het woord.
“Roads zit in Hoofddorp. Ooit gestart aan de
Binnenweg, later verhuisd naar de Beetslaan.

Ma invoering van de Wmo kregen we opdracht
wijkgerichter te gaan werken. Cliénten kunnen nu
terecht op meerdere locaties, De belangrijkste is
wijkgebouw De Amazone in Toolenburg, maar we
zitten ook in de Centrale Bibliotheek. We begeleiden
mensen met psychiatrische problemen, een
verslavingsverleden of een justitiéle achtergrond
naar een dagbesteding en vandaar weer naar werk.
Zodat ze weer meedoen in de maatschappij.”

Ma Daisy vertelt Frances. “Wat Roads betreft, ik ben
ervaringsdeskundige. |k kwam negen jaar geleden
na een burn-out bij ze terecht. Ik ben er bovenop
gekomen en zet me nu als vrijwilliger voor de
cliegnten in” Dan volgt Hilly met het gedicht over
liefde en aandacht. Zo belangrijk als iemand zijn
leven weer moet zien op te pakken.



Parochie breed

Anita de Vries bedankt de inleiders en vertelt dat er
na de maaltijd gelegenheid is voor het stellen van
vragen.’ Die zijn er. Bijvoorbeeld: hoe kom je bij
Roads terecht? Daisy: "Via de huisarts of inGeest. En
soms via het UWV. Voor re-integratie bieden we een
mix van behandeling, training, therapie, activiteiten
en arbeid. Dat laatste is niet alleen ons middel, het is
vooral ons doel, Wij zijn er trots op dat diverse
cliénten weer aan het werk zijn in een baan die past
bij hun mogelijkheden. Voorbeelden? In de horeca
en op een advocatenkantoor” Altijd interessant: wie
zal dat betalen? “Inlopen op onze spreekuren is
gratis. Komt er een intake, dan wordt de persoonlijke
situatie bekeken. Er zijn financieringsmogelijkheden
via het UWV, de gemeente, of soms via een
werkgever. Is er een Wmo-indicatie, dan zijn een
aantal activiteiten kosteloos. En sommige voor
vormen van dagbesteding, bijvoorbeeld sport, geldt
een kleine bijdrage” Roads biedt ook sociale
activiteiten, zoals het Maatjesproject - iemand
helpen met boodschappen, samen wandelen,
keertje naar de film - en Tafelgasten. “Vrijwilligers uit
de buurt melden zich om mensen die dat sociaal
nodig hebben bij ze thuis uit te nodigen voor de
maaltijd.” Een van de aanwezigen blijkt dat al eens
gedaan te hebben. “Een goede ervaring, ik ben er
positief over”

De maaltijd wordt afgesloten met een korte vesper,
verzorgd door ds Adri van der Wal, En wie heeft
meegegeten betaalt ten behoeve van een goed doel
minimaal het bedrag dat is bespaard door niet thuis
te eten. De opbrengst gaat deze avond naar Roads.
“We gebruiken het geld voor onze Snuffelmarkt op
13 mei. Er komen kramen met allerlei artikelen.
Daarvoor is, onder ander voor materiaal, geld nodig”

Dit artikel verscheen eerder in HCnieuws.nl




Parochie breed

Vastenactie 2017 voor een toekomst
zonder geweld voor kinderen en
jongeren in San Salvador.

Indevorige Infoen op de website van de parochie hebt
u gelezen over ons Vastenactie project voor ‘Eilanden
van Hoop': initiatieven voor kinderen en jongeren in
San Salvador, zodat hun leven een leven kan worden
zonder geweld. 5an Salvador is de meest geweldadige
stad van de wereld. Het huidige geweld in El Salvador
wordt vooral veroorzaakt door de straatbendes. Maar
geweld is niet nieuw. We weten allemaal nog wel hoe
MNederland in 1980 geschokt reageerde op de moord
op Aartsbisschop Oscar Romero, die in San Salvador
werd dood geschoten in opdracht van het toenmalige
regime. Een paar weken geleden, op 24 maart, hebben
we herdacht dat Oscar Romero 37 jaar geleden werd
vermoord. Opdat wij zijn christelijke liefde en inzet
voor onderdrukte medemensen niet vergeten, maar
navolgen, heeft de Kerk hem vorig jaar Zalig verklaard.
Samen met de Heilige Martin de Porres en de Heilige
Moeder Teresa van Calcutta is hij &én van de drie
schutpatronen van de Caritas.

De Zalige Aartsbisschop Oscar Romero
uit El Salvador, martelaar en
schutspatroon van de Caritas, een
voorbeeld om op te komen voor armen
en voor mensen die onrecht ervaren.

Wie was deze aartshisschop, en waarom noemen wij
hem Martelaar en is hij Zalig verklaard?

“Streef er niet naar om meer te hebben, maar om
meer te zijn” - Msgr. Oscar Romero

Oscar Romero werd op 15 augustus 1917 gebaren in
El Salvador. Ma zijn schooltijd werd hij eerst
timmerman, maar besloot kort daarna dat hij priester
wilde worden. In de jeugdjaren van Oscar Romero was
de meeste grondin El Salvador in handen van een paar
rijke families. De meeste mensen waren arm en
verdienden heel weinig. Veel mensen maakten zich
kwaad over deze oneerlijke situatie. Maar mensen die
klaagden werden in de gevangenis gezet of zelfs
vermoord.

In 1977 werd Oscar Romero aartsbisschop van San
Salvador. He was een stille bescheiden man, en
niemand had verwachtdat hij zich uitzou spreken over
hoe de armen in het land werden behandeld. Men
dacht dat hij daar te bang voor zou zijn. Een goede
vriend van Romero, pater Rutilio Grande 5.J., die
werkte in arme wijken van de stad, sprak zich uit over
de oneerlijkheid van de situatie en eiste betere
levensomstandigheden voor de armen.
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Hij werd vermoord. Deze moord had een grote invloed
op Oscar Romero en maakte herm enorm verdrietig en
boos. Hij eiste een grondig onderzoek naar de dood
van pater Rutilio Grande. Dat onderzoek is er nooit
gekomen.

Aartshisschop Romero bleef nu niet langer de stille
man die hij was, maar vertelde de waarheid over wat
ergebeurde in het leven van arme mensen in zijn land.
Hij hield wekelijkse preken op de radio, waarin hij zich
uitsprak tegen het geweld. Hoewel hij bang was dat
hij zelf vermoord zou waorden, hielp zijn sterk geloof in
God hem om door te zetten. Hij zei: "Als ze mij doden,
dan zal ik weer opstaan in het Salvadoriaanse volk”
Op 23 maart 1980 deed Msgr. Oscar Romero op de
radio een oproep aan de soldaten en politieagenten
om te stoppen met de onderdrukking van mensen. De
volgende dag, terwijl hij de Heilige Mis opdroeg, werd
er een schot afgevuurd door de open kerkdeur.
Aartsbisschop Romero was vermoord.

Door zijn leven en door zijn dood blijft Oscar Romero
een groot voorbeeld en inspiratie voor allen die
geloven in het werk voor gerechtigheid. Zijn Zalig
verklaring vorig jaar door paus Franciscus, is een
herbevestiging van de blijde boodschap die de Kerk
verkondigt, een boodschap van Liefde en Solidariteit
met mensen, en vooral met de zwaksten in de
samenleving en met hen die lijden. Oscar Romero
inspireert ons om door te gaan met het bouwen aan
Vrede en Gerechtigheid volgens de normen van het
Evangelie, zonder angst. Hijis een baken van licht voor
ieder die zich inzet voor zijn of haar naaste, een
rolmodel voor gelovigen en voor alle mensen van
goede wil, zodat we kunnen bidden: “God wvan
Gerechtigheid, geef mij de moed om niet te zwijgen,
maar te spreken, in solidariteit met mensen die
onrecht ervaren. Moge de Zalige Oscar Romero onze
voorspraak zijn en moge onze Heer Jezus Christus ons
devoortdurende kracht daartoe geven van zijn Heilige
Geest.

Gedoopt

Ryan Wouda E

Verloting

van Paaskaarsen en andere kaarsen |

Loten zijn twee voor een Euro te koop tijdens |,
de vieringen op 8,9, 15, 16 en 17 april.
De trekking van de loten is op 23 april.

Het bekend maken van de winnende loten
staat in de Info van mei-juni of op de website
van de Joannes de Doper parochie.



— 'Storm van Beelden'

Raad van Kerken
Hoofddorp

De folder met het 2Ze deel van het programma van de
Raad van Kerken met het thema ‘Storm van Beelden' ligt
in de kerken. De activiteiten zijn zeer divers en worden
door de deelnemende kerken georganiseerd onder de
paraplu van de Raad van Kerken om de oecumene {het
samen optrekken) te vergroten.

Onderstaand treft u de activiteiten voor de looptijd van
deze INFO aan, u bent overal van harte welkom.

Laatste Sobere maaltijd in De Ark

Elke woensdag in de veertigdagentijd was er tussen
18:15 en 19:15 een sobere maaltijd van soep en
brood bij één van de kerken in Hoofddorp, met een
inleiding over een maatschappelijk onderwerp. Op
12 april is de laatste sobere maaltijd van dit seizoen
in De Ark. Het Onderwerp is het Energiecafé.

In samenwerking met De Ark en het NMCX -
Centrum Voor Duurzaamheid, worden een aantal
keren per jaar Energiecafés georganiseerd.

De wijkbewoners van Overbos kunnen daar
informatie krijgen en praktische tips om snel en
eenvoudig energie te besparen. Jorrit Leyting van
het NMCX komt ons hierover vertellen.

Meer informatie op de flyers, in Info nr. 2 en op
www.kerkeninhoofddorp.nl

Samen in Gesprek over

‘Het slot van de Spiritijnen’
Op donderdag 13 april is er een bijeenkomst van
Samen in Gesprek. Deze middag wordt de film
Het Slot van de Spiritijnen vertoond.
Bijna een eeuw was het kasteel in Gemert de
thuishaven van de Conregatie van de Heilige Geest.
Vanaf hier vertrokken honderden jonge
missionarissen naar Afrika en Brazilie.
De meesten keerden na hun tropenjaren weer terug
op het oude nest. De laatste zeventien bewoners
vormen een unieke generatie.

ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

Ze stonden midden in de geloofsomwentelingen
van de jaren zestig en gaven hun werk als
missionaris nieuwe invulling, met grote aandacht
voor de sociale en economische ontwikkeling van de
gemeenschap.

Het Slot van de Spiritijnen geeft een indringend
beeld van deze erflaters. Van het kloosterleven en
hun werk in de missie. Van hun laatste jaar op het
kasteel in Gemert en de pijn van het afscheid.

De middag is van 14.00 tot 16.00 in het Parochiehuis
aan de Kruisweg te Hoofddorp, De toegang is gratis,
wel wordt u gevraagd om een bijdrage voor de
koffie of thee. Na afloop van de filmis er
gelegenheid om met elkaar van gedachten te
wisselen. Vioor inlichtingen kunt u terecht bij

Coby Bergsma, 023-5652400

U/ bent van harte welkom!!

Viering van de Catechesegroep
gehandicapten Hoofddorp

Op zondag 30 april om 9.30 uur is de afsluitende
viering van het vierde, tevens laatste blok van de
catechesegroep in de Marktplein kerk,
Marktplein 96, De voorganger van deze dienst is
ds. Adri van der Wal.

Beweging met Pinksteren

De Geest zet ons in beweging is het motto voor
Pinksteren 2017. De jarenlange traditie van een
openluchtviering in het bos wordt losgelaten.

Een nieuwe formule is in ontwikkeling.

Op 4 juni zullen in de Doopsgezinde Vermaning, de
Marktpleinkerk en de Joannes de Doperkerk
cecumenische vieringen plaatsvinden. Er is een
kinderprogramma in het Labyrinth naast de Joannes
de Doper kerk.

We sluiten gezamenlijk af rondom de Joannes de
Doper met koffie, informatiekraampjes, activiteiten
in de beeldentuin. Een en al beweging in
Hoofddorp-centrum, het lijkt Jeruzalem wel “toen de
dag van het Pinksterfeest aanbrak” (Handelingen 2).
In de volgende INFO leest u het gedetailleerde
programma.

Actuele en meer uitgebreide informatie over alle
activiteiten is te vinden op de website
www.kerkeninhoofddorp.nl
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Het Kruispunt
winkel voor het ANDERE boek

In elke INFO kunt u een stukje over de boekwinkel lezen en maandelijks zijn we
naast de gebruikelijke openingstijden ook na een zondagseviering open. De
boekwinkelmedewerkers willen we u graag helpen bij de keuze van een mooi
boek, of bij het kapen van een leuk cadeautje. U bent altijd heel hartelijk

welkam!

Ik vier de mis mee

Een zelf-leesboekje voor
kinderen van 6-9 jaar, waarin
de grote momenten van de
eucharistieviering stap voor
stap worden uitgelegd. Met
illustraties waarin iedereen
zich kan herkennen. Zo vier je
de mis mee! Dit boekje
hebben we al eerder in onze
collectie gehad maar heeft nu
de nieuwe vertaling van

het Onze Vader!
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Geen dag zonder Maria

Het boek Geen dag zonder
Maria is een reis door het hele
jaar, waarbij de lezer elke dag
wordt verrast door Maria: met
een feest of een legende, een
mooi gedicht of gebed, een
opmerkelijk weetje, een Maria-
verschijning, een lach en een
traan, een bijzonder recept. Het
boek laat zien waar de
wereldwijde verering van Maria
vandaag komt en hoe Maria
mensen tot op de dag van
vandaag inspireert.

Meimaand Is
Mariamaand

Mei, maand is Mariamaand

In de tratitionele Mariamaand
organiseren wij een avond rondom
Maria. Het is de maand van Rozenkrans
bidden, Marialiederen zingen.
MNadenken over wat betekent Maria
VOOr jou voor mij, voor toen voor nu?
Wij nodigen u uit om uw persoonlijk
verhaal wellicht met daarbij een
voorwerp, beeldje, noveenkaars,
bidprentje, Maria lied, herinnering mee
te nemen naar Het Kruispunt. Zo
kunnen we met elkaar ons Maria
gevoel delen.

Dinsdagavond 16 mei

Tijd 20.00-22.00 uur
Begeleiding: Raminah van Eer.
Tijdig aanmelden stellen wij op prijs.



door de tijd - April

Tekst: Sipke Draisma

Volgens de kerkelijke kalender is eriedere dag wel iets te vieren. We lichten hieronder een
aantal bijzondere feesten toe die in de maand april vallen.

(eloven

4 april: Heilige Isidorus
Beschermheilige van het internet

Een encyclopedie zegt veel jon-
geren niets meer. De functie van
deze boekenreeks, waarin je van
alles kon opzoeken, is overgeno-
men door Wikipedia. De grond-
legger van de encyclopedie is
Isidorus, een Spanjaard uit de ze-
vende eeuw. Hij is de samenstel-
ler van de twintigdelige Etymaolo-
giae, die als eerste encyclopedie
wordt beschouwd, Hij schreef
ook synoniem-woordenboeken
en theologische en natuurkun-
dige boeken. Omdat hij aan de
basis staat van de encyclopedie
wordt hij als beschermheilige
van internet gezien, omdat je
immers ook op internet van alles
kunt opzoeken. Naast een boek,
een inktpot en een ganzenveer
staat Isodoor daarom tegen-

woordig ook afgebeeld met een
toetsenbord in zijn hand of aan
Zijn voeten.

25 april: Heilige Marcus
Evangelist met vaart

Het evangelie van Marcus is als
tweede evangelie opgenomen
in het Mieuwe Testament, maar is
in feite het oudste evangelie. Het
is geschreven in kort en
krachtig Grieks, heeft een
enorme vaart en je leest

de zestien hoofdstukken in
korte tijd wit. Waarschijnlijk
schreef Marcus voor de
zogeheten heidenchriste-
nen, omdat hij veel joodse
gebruiken uitlegt, Volgens
de overlevering is het evan-

gelie geschreven in Rome. Marcus
kent geen kerstverhaal, maar
begint meteen met het optreden
van Johannes de Doper.

12/13 april:

Chrismamis
Zegening en
wijding van

de olién

In de kerk kennen we ver-
schillende olign: ziekenolie,
catechumenenolie en het
Heilig Chrisma, De ziekenclie
wordt gebruikt bij de zieken-
zalving, de catechumenenolie
is besternd voor de geloofs-
leerlingen en het Heilig
Chrisma wordt gebruikt bij de
doap, het varmsel en bij bis-
schops- en priesterwijdingen.
Tijdens de Chrismamis, op de
woensdag of donderdag in
de Goede Week, worden de
verschillende olién geze-
gend en gewijd. De bisschop
nodigt al zijn priesters en
personen met een kerkelijke
zending uit bij deze viering,
waarin de priesters hem
opnieuw gehoorzaamheid
beloven.

Gedurende de plechtigheid
wordt de zieken- en catechu-
menenolie gezegend en het
Heilig Chrisma gewijd. Alle
olién bestaan uit de meest
zuivere olijfalie. Aan het Hei-
lig Chrisma wordt een rozen-
extract toegevoegd waardoor
die zeer aangenaam geurt,
Ma afloop van de Chrismamis
wordt de olie verdeeld over
de parochies.




Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

Zondag 9 april 12.30 uur: Filipijnse viering
Zondag 16 april 12.30 uur: Filipijnse viering

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het
Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur. De eerste zaterdag van de maand om 16.30 uur.
Er is geen viering op de zondag na de eerste zaterdag van de maand.
De eerste zaterdag van de maand om 16.30 uur is er een (Eucharistie)viering.

Doopgesprekken
Voor informatie en opgave doopgesprekken kunt u naar het secretariaat bellen.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u beide avonden
meemaakt. Opgave voor het doopgesprek bij het secretariaat, zodat wij weten hoeveel
personen aanwezig zijn.

Bij voorkeur op woensdag of donderdagmorgen tussen 9 en 12.00 uur. Tel. 56 381 45
U kunt cok langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Kerkdiensten Spaarne Gasthuis

Elke zondagochtend vindt in één van de locaties van het Spaarne Gasthuis een kerkdienst
plaats. De ene zondag in Hoofddorp, de volgende zondag in Haarlem Zuid enzovoorts.

Het is altijd een dienst met een oecumenisch karakter. Iedereen is welkom, zowel patiénten
alsook bezoek.

In Hoofddorp bevindt de kerkzaal zich op de begane grond naast het restaurant

(volg route 21).

In Haarlem zuid wordt de kerkdienst gehouden in de centrale polihal op de begane grond,
(volg gang links van de receptie).

De kerkdienst begint om 10.30 uur.

De informatie is ook te vinden op:
http://www.spaarneziekenhuis.nl/nl/patienten/afdelingen-specialismen/geestelijke-verzorging/
Paginas/default.aspx, klik op ‘Kerkdiensten’.

April

2 HAARLEM

9 HOOFDDORP

16 HOOFDDORP/HAARLEM
23 HAARLEM

30 HOOFDDORP

Mei

7 HAARLEM

14 HOOFDDORP
21 HAARLEM

28 HOOFDDORP



vieringen

PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweq 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

Palmzondag
Za 8 apr 19.00:

Zo 9 apr 10.00:
Goede Week

Di 11 apr 19.30:

Witte donderdag

Do 13 apr 19.30:

Goede Vrijdag
Vr 14 apr 15.00:
19.30

Paaszaterdag
Za 15 apr 19.00:
22.00:

Eerste Paasdag

Zo 16 apr 10.00:
11.30

Tweede Paasdag

Ma 17 apr 10.00:
Di 18 apr 18.45:
19.15:

Do 20 apr 18.45:
19.15:

ONERZICHT VIERINGEN KERK EN KAPEL 8 APRIL - & ME|

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor

Familieviering; pastor K. van Lent en diaken R. Mascini; Zangertjes
- Mieke Kooren; Riet van der Riet- Huijsmans

Boeteviering; pastor K. van Lent

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gregoriaans koor

Familieviering; diaken R. Mascini; Zangertjes
Gebedsviering; pastor K. van Lent; Odyssee

Kinderpaaswake in de tuin
Paaswake; pastor K. van Lent, pater S. Nebres; Gemengd koor
- Henk en Lida Schrama- van Miltenburg; Joke Kreike- van der Kolk

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Odyssee
- James Zitter; Carlos Gracio

Familieviering; pastor K. van Lent; Zangertjes

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Excelsior
Rozenkrans

Viering

- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Za 22 apr 19.00:

Zo 23 apr 10.00:

Di 25 apr 18.45:
19.15:

Eucharistieviering; pater S. Nebres
- Gerard Schrama

Eucharistieviering; pater 5. Nebres
- Gerrit en Rie Vork

Rozenkrans
Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Do 27 apr Koningsdag

Za 29 apr 19.00:
Zo 30 apr 10.00:
Di 2 mei 18.45:

19.15:

Do 4 mei 18.45:
19.15:

Woord- en Communieviering; diaken R. Mascini

Woord- en Communieviering; diaken R. Mascini;

Rozenkrans

Viering

- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk; Jeanne Dijkstra- van Stein

Rozenkrans
Viering

Ter informatie volgende Info

Za 6 mei 19.00:
Zo 7 mei 10.00:

Eucharistieviering; pastor K. van Lent
Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12,00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
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Kennismaken met Pastor Sedfrey

“lk zoek de verbinding. Alleen dan bereik je iets”

Tekst en foto: Anja Maas

Vanaf 1 februari heeft onze parochie er een nieuwe
pastor bij, pater Sedfrey. Hij is lid van de 5VD-
congregatie en werd geboren op de Filipijnen. Sinds
4 jaar woont hij in Nederland, op het ogenblik in
Diemen. Zondag 26 februari stelde pastoor Kees van
Lent hem officieel aan de parochianen voor, dus is
het in onze rubriek Kennismaken met....meer dan
tijd voor een gesprekje met pater Sedfrey

Het is een natte donderdag in februari en ik ontmoet
pater Sedfrey tijdens het koffierondje in het
Parochiehuis. Kees van Lent is er ook en stelt voor
het gesprek plaats te laten vinden in de pastorie. Dat
betekent even flink nat worden, want regen en wind
regeren die dag met vaste hand. Ik hol in mijn
winterjas, Sedfrey waagt het erop zonder."In de
Filipijnen regent het ook. En het waait er vaak harder.
Dus ik ben het wel gewend.”

Een praatje over het weer, kun je een gesprek
Hollandser beginnen? Ik vertel Sedfrey dat het weer
in ons land voor oeverloze gesprekstof zorgt. Dat
had hij, zegt hij, al gemerkt.“lk begrijp het wel, het
weer raakt iedereen. Het Mederlandse klimaat is erg
wisselvallig. Overigens, ook in de Filipijnen kan het
spoken. De temperatuur is er hoger, maar vaak is het
heeal nat. En het kan er enorm stormen.”

Lo, de kop is eraf, In de pastorie - gelukkig is het
daar droog - praten we verder. Hoe heet je precies,
en hoe moeten we je aanspreken? “Mijn achternaam
is Nebres. Ik heb twee voornamen: Sedfrey William.
En ik heb een tussennaam. Zoiets bestaat niet in
Mederland, maar ik mag me ook nog Espineda
noemen: officieel heet ik dus Sedfrey William
Espineda Mebres. Espineda is de achternaam van
mijn moeder. Dat ik die mag gebruiken is een
cadeautje van mijn opa. Hij was Chinees, kwam naar
de Filipijnen en heeft toen voor ons deze toevoeging
aan onze naam betaald. Leuke info misschien, maar
hier doe ik er niets mee. In Nederland ben ik Sedfrey
Nebres, Maar noem me vooral bij mijn voornaam,
net zoals jullie dat doen bij pastor Kees van Lent.

Ik vind werken met voornamen heel prettig. Je hebt
dan weinig afstand tussen de mensen. Daar hou ik

"

van.

Je komt uit de Filipijnen, vertel eens iets over je
Jeugd. “Ik ben geboren in Manilla, 32 jaar geleden.
We hadden een gezin met vier broers. Ja, best een
stevige mannelijke familie. Ik ben opgegroeid ten
zuiden van Manilla, in Bicol. Ik ben rk. opgevoed,
veel Filipijnen zijn katholiek. Mijn vader - hij is
advocaat - was eigenlijk niet erg religieus, mijn
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moeder meer. Ze ging naar de kerk, maar niet
regelmatig. Na de middelbare school stond ik voor
een beroepskeuze. Ik had veel contacten met de
SVD, ik kende SVD'ers, ze kwamen als vrienden bij
ons over de vloer. Hun manier van leven sprak me
aan, ik vond het ook wel spannend: ergens
missionaris zijn, het geloof uitdragen, het leek me
een groot avontuur. Toen ik ervoor gekozen had om
me bij hen aan te sluiten, was mijn familie niet
meteen enthousiast. Mijn ouders zeiden: dat is geen
vak om veel geld mee te verdienen. Maar ik heb
doorgezet, en mijn ouders hebben mijn keuze
inmiddels geaccepteerd. Ik heb 12 jaar gestudeerd
en ben 4 jaar geleden tot priester gewijd.”

Sedfrey Nebres

Je bent naar Nederland gestuurd, voor jou en je
familie het andere eind van de wereld. Had je
inspraak in die keuze? "Als je die vraag zo stelt: een
beetje. Ik mocht drie voorkeuren opgeven. Dat was -
in deze volgorde — China, lerland en de Filipijnen.
Maar je ziet, het is Nederland geworden. Hoe dat
kwam? Er kwam bericht uit Rome, dat er iemand
nodig was voor Nederland. En aan Nederland had ik
helemaal nooit gedacht. [k wist nauwelijks waar het
lag en van het land zelf wist ik feitelijk niets. |k kende
het als Holland, dat is een veel bekender naam.

Ik wist er dat er molens stonden. En dat Hollanders
heel goed kunnen voetballen. Dat is overigens geen
sport waar ik veel mee heb, maar veel Filipijnen wel.
En in mijn familie is de vriendin van een van mijn
broers beslist een kenner. Ik heb erover nagedacht
en ik besloot ‘ja’ te zeggen. Het leek me een enorme
uitdaging. |k was best wel nerveus toen ik hierheen
vloog. Wat zou de toekomt me brengen? Spannend.”



Parochie breed

kennismaken met....(vervolg)

Wat was je eerste indruk, toen je op Schiphol
geland was en voet op Hollandse bodem zette?
“Wat is het hier mooi. En koud. Het was januari 2013.
Het was echt winter. |k zag mijn eerste sneeuw,.
Bijzonder. Ik sprak geen woord Mederlands, en daar
moest meteen iets aan gedaan worden. Ik ging
onmiddellijk naar een taalschool. Na 8 maanden kon
ik aardig Nederlands spreken, maar het verstaan was
nog moeilijk. Dat is het nog steeds wel. Maar het
gaat, met Gods genade, steeds beter. Wat mijn
moedertaal is? Filipijns, er zit veel Spaans in. En ik
heb Engels geleerd, dat spreken veel Hollanders ook.
Maar ik denk dat we er in het Nederlands prima uit
gaan komen. lk krijg hier alle gelegenheid om goed
te oefenen. Het was wel even afwachten hoe de
mensen op mij zouden reageren, maar de eerste
kennismaking is heel goed verlopen. Ik zei het al: ik
vind het prettig als de mensen me bij mijn voornaam
noemen. Titels zijn onbelangrijk, ze staan in de weg
als je contact wilt maken. Alsof er een muur tussen je
staat. Dat wil ik niet. Ik ben een man die mensen met
elkaar en de kerk wil verbinden. Dat vind ik heel
belangrijk. Leuk extraatje voor mij is de grote
Filipijnse gemeenschap hier. Dan voel je je toch een
beetje thuis.

Als deze Info uitkomt, ben je officieel voorgesteld
als nieuwe pastor. Hoe vaak ga je de vieringen
verzorgen? “Eris afgesproken twee keer in de
maand. Yoorlopig doe ik het op zaterdag alleen en
op zondag samen met Kees van Lent. Maar dat kan
wel eens wisselen. En ik doe ik de Filipijnse viering.”

Ditis je vierde jaar in Nederland. Wat valt je zoal
op in ons land? "Er valt voor mij elke dag wel iets
nieuws te leren. Dat maakt het leven extra boeiend.
Wat vooral heel erg anders is, is het individualistische
karakter van de Nederlandse samenleving. Het
familiegevoel, zoals wij dat kennen, is hier niet. Er
zijn ouders die nauwelijks contact hebben met hun
kinderen.... Zoiets is op de Filipijnen onbegrijpelijk.
Mu leven wij anders, onze huizen zijn anders, maar
het moet toch kunnen dat je je ouders (of andere
familieleden), ook al wonen ze niet bij je in huis, een
plaats in je leven geeft. Dat je er contact mee hebt,
dat je bij ze langs komt. De SVD-congregatie is in
Amsterdam-Oost bezig geweest met een project
voor bejaarden. Toen merkten we dat er veel mensen
erg alleen zijn. Dat vind ik heel erg jammer. Het komt
op mij over, dat sommige mensen meer aandacht
hebben voor voetbal dan voor familie. Dit is
misschien een negatieve constatering, er is ook veel
positiefs in Mederland. De regering bijvoorbeeld
regelt veel voor de mensen. Er is van alles, waarop je,
als er problemen zijn, een beroep kunt deen. Dat is
op de Filipijnen zeker niet zo. Op de Filipijnen heb je

veel corruptie, dat is hier veel minder. In Nederland is
er, volgens mij, eigenlijk niet zo veel te klagen. Wees
blij met wat je hebt, voordat je het misschien kwijt
raakt. Mag ik dat zeggen?”

Je zei dat je niet zoveel had met voetbal. Wat zijn
jouw hobby's?

Mee, voetbal is niet zo mijn ding. Mijn 3e broer — ik
ben de oudste - is wel een groot voetbalfan. En de
vriendin van mijn broer, dat zei ik al, weet er heel
veel van. Ook van Nederlandse clubs. Als ik weer
even naar huis ga, neem ik shirtjes van Ajax en
Feyenoord voor ze mee. Dat vinden ze geweldig.
Zelf maak ik graag videofilms: fantastisch om iets in
beelden te vertellen. En ik hou van tekenen en
schilderen. In de kunst vind ik schilderijen waarin de
relatie moeder/kind zichtbaar is, erg mooi, Een Pieta,
of andere afbeeldingen van Maria met Jezus, dat
spreekt me aan. Voor hobby's heb ik alleen niet
zoveel tijd. [k woon in Diemen, ik kom hier met de
trein. Dat gaat prima, maar het kost wel tijd.
Misschien dat ik op termijn in de pastorie kom te
wonen? Overigens, ik vind het belangrijk om tijd te
maken voor de parochie en de parochianen. Ik hou
van mensen, ik zoek de verbinding. Noemen jullie zo
iemand een mensen-mens? Dan ben ik een mensen-
mens.”

Welkom Sedfrey, ook namens de INFO-redactie.
Dank voor dit gesprek en veel succes in onze parochie!

KERKverlichting

Ter informatie:

Ruim voor KERST 2016 is de verlichting aangepast cq
gemoderniseerd. Jarenlang hingen er van die soort
melkbussen met relatief hoog verbruik lampen
daarin. Voor de aanpassing stond er tijdens de dienst
ongeveer 2.000watt aan verlichting aan. Met het
nieuwe systeem is dat verbruik teruggebracht naar
ongeveer 500watt.

TJA, dat is nogal wat en sluit mooi aan op ons
streven zo goed mogelijk GROENE kerk te zijn.
Bedankt voor de aandacht.

Peter van der Kamp

https://www.groenekerken.nl/kerken/hoofddorp/
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Parochie breed
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Woensdag 12 april zijn de dames Dekkers, Kunz en

23 BANNEUX

Notre Dame

Ookin 2017 organiseert het Banneuxcomité
van het Bisdom Haarlem weer een
5 daagse bedevaart (Ziekentridulm)
naar OLV. van BANNEUX
in de Belgische Ardennen, alwaar Maria
in 1923 8 maal is verschenen als

“De Maagd der Armen”

aan het toen 11 jarige meisje Mariétte Beco
De reis wordt gemaakt per touringcar,
waaronder een rolstoelbus en begeleid door
vrijwilligers, zoals een arts, geestelijken,
verpleegkundigen, verzorgsters en
brancardiers.

Het deelnamebedrag is € 275, per persoon,
waarbij inbegrepen: Reisverzekering, volledig
pension in de Hospitaliteit, en eten
en drinken tijdens de reis.

De datums zijn:
van vrijdag 19 t/m dinsdag 23 mei
van vrijdag 25 t/m dinsdag 29 augustus

Informatie bij:
Mwe. |, Brouwer-Schrama, tel. 023 - 563 46 78

Marthagroep

van Roode aan de beurt om de kerk schoon te
maken.

Woensdag 10 mei de dames van de Filipijnen.
Contactpersoon: Mw. van Roode tel. 5612243,

Twee maatschappelijke stagiaires

-

Wﬂz{h!mumShuymw#hpﬂlshyw#pmdlm Wij
College. V

Hallo,

Hartelijk Bedankt

Op 19 februari jl. mocht het Gemengd koor haar 50-
jarig jubileum vieren. Dit gebeurde in een plechtige
eucharistieviering. Deze viering had een bijzonder
karakter, op de eerste plaats omdat er werd
voorgegaan door drie heren en op de tweede plaats
omdat het koor speciaal voor deze gelegenheid de
Messe Bréve no. 7 “aux Chapelles”van Charles
Gounod had ingestudeerd.

Het bestuur van het Gemengd koor wil bij dezen het
parochiebestuur, in het bijzonder pastor van Lent,
bedanken voor de spontane medewerking die wij
mochten ontvangen en ook voor de receptie die ons
in het Fundament werd aangeboden. Het werd een
gezellig samenzijn, eerst met koffie of thee en later
nog een wijntje of fris. Ook heerlijke hapjes enz.
ontbraken niet. Zowel leden als oud-leden genoten
zichtbaar van dit alles.

Daarnaast willen wij tevens alle parochianen
bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan de
deurcollecte. Dit heeft een leuk bedrag opgeleverd
voor onze feestdag in mei.

Namens de leden en het bestuur van het koor: iedereen
heel hartelijk bedankt!

Opbrengst Collectes

4,511 en 12 februari € 745,72

18 en 19 februari €473,35
25 en 26 februari €661,55
5 en 6 maart €537.50
11 en 12 maart €512,15



Hemelse oorden

Lourdes

De allerlaatste buitenlandse reis die paus Johan-
nes Paulus Il maakte was naar Lourdes. Deze vond
plaats op 14 en 15 augustus 2004. Hij was naar het
Zuid-Franse bedevaartsoord gekomen om er het
hoogfeest van Maria Tenhemelopneming te vieran,
De zieke paus bezocht er de Grot van Massabielle,
waar op 11 februari 1858 Maria voor het eerst was
verschenen aan de toen 14 jaar oude molenaars-
dochter Bernadette Soubirous. Ook bad hij in het
heiligdom de rozenkrans met de talloze pelgrims
die er waren en nam hij s avonds met hen deel aan
een grote lichtprocessie.

Genezingen

Lourdes is vooral een bestemming voor mensen die
vanwege ziekte genezing, kracht en vertroosting
zoeken. Dat komt omdat de in stralend wit geklede
dame aan Bernadette een verborgen bron met heil-
zaam water had aangewezen. Nog steeds stroomt
dit water rijkelijk. Het wordt afgetapt zodat mensen
er zich in speciale badruimtes in kunnen onderdom-
pelen. De zieken hopen daarbij op een mirakel. De
Katholieke Kerk heeft sinds 1858 ongeveer 7000
onverklaarbare genezingen geregistreerd.

Onbevlekt ontvangen

In de Mariamaand mei is Lourdes bijzonder in trek.
Op 31 mei, feest van Maria Visitatie, is het er extra
druk. Op die dag gedenkt de Kerk dat de zwangere
Maagd een bezoek bracht aan haar nicht Elisabeth,
die bij hun ontmoeting onder meer deze woorden
tot Maria had gesproken: ‘Gij zijt de gezegende
onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw

Telst: Christian van der Heij:lgl}

“Het wonder van Lourdes is voor mij de
aandacht en liefde die er is voor zieken.
Niet mijn ziekte telt, maar ik zelf als
mens. Dat is helend!”

schoot! Deze passage is beroemd geworden omdat
zij is opgenomen in het Weesgegroet. Dit gebed
heeft in Lourdes al ontelbare malen geklonken.

Het is gericht aan de Dame die zich aan Bernadette
bij haar zestiende verschijning bekendmaakte als
‘de Onbevlekte Ontvangenis. De ongeletterde
zieneres legde deze woorden voor aan de pastoor
van Lourdes omdat zij ze niet had begrepen. De
priester zag daarin een bewijs van de echtheid van
de verschijning, aangezien Bernadette volgens hem
onmogelijk vernomen kon hebben dat vier jaar eer-
der het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis was
afgekondigd. In deze leerstelling zegt de Kerk dat
Maria al van voor haar geboorte zonder zonde is.

De katholieke reisorganisatie VINB verzorgt pelgrimsreizen naar betekenisvolle plaat-
sen, onder andere naar Lourdes. Meer informatie: www.vnb.nl,

2vnb

brickeneed




Parochie breed

POEP op de STOEP

TJA, wat een onderwerp zeg. Maar wij als kerk hebben, hoe
vreemd dat ook klinkt, er dagelijks mee te maken. Bij
toerbeurt wegen onze vrijwilligers de stoep voor de
kerkdeur schoon.

Is u misschien ook al opgevallen dat er van die klodders
liggen? En ')A je zal er maar over uit glijden, da's niet fijn.
Want sinds een bruiloft in onze kerk staat Joannes boven de
kerkdeur er bleekjes bij.

Joannes is toch niet zo schrikkerig aangelegen maar nu kan
hij het bleek zijn niet stoppen.

Hij wordt eigenlijk met de dag witter en witter,

De oorzaak zijn deze vredesduifjes die tijdens die bruiloft
zijn losgelaten.

Op verschillende vredelievende
manieren is al geprobeerd deze
duifjes weg te houden bij Joannes.
Maar zij zien die beschermheer als
hun thuis en voelen zich daar
opper best.

Vele suggesties zijn al langsgekomen om ons te bevrijden
van ‘poep op de stoep. Tot op dit moment hebben we nog
geen oplossing gevonden voor een ander huis.

Maocht u een vredelievende oplossing weten wat ons niet op
kosten jaagt dan verneem ik dat graag.

En tot die tijd kijk uit met omhoog kijken want er kan
zomaar ... in uw ogen komen. Bedankt voor de aandacht.

Peter van der Kamp

Opbaren in de rouwkamer van De Meerstede ook voor parochianen mogelijk

Jaap van der Maarl & Jacco van der Laarse van Uitvaartzorg De Meer uit Hoofddorp wezen ons op de
mogelijkheid om na een overlijden in de rouwkamer van De Meerstede op te baren.

Deze onlangs gerestylede opbaar- en afscheidsruimte bevindt zich in De Meerstede vlak bij de Kapel.
Mabestaanden ontvangen een sleutel om zo ook zonder afspraak naar hun dierbare toe te kunnen gaan. Het
behoort ook tot de mogelijkheden om een condoleanceavond in de nabijgelegen ontmoetingsruimte te
houden.

Op de dag van de uitvaart is het mogelijk dat de naaste familie hun dierbare door de Bijbelse tuin binnendoor
naar de kerk begeleiden.

Voor parochianen die niet thuis opgebaard kunnen worden is deze prachtige rouwkamer een bijzonder
alternatief nabij de kerk en de begraafplaats.




Bezinnings-
centrum

Stal |

op de Kaag

29 maart- 12 april
Expositie Paaseieren

Ans Koek exposeert haar bijzondere paaseieren
in De Stal. U bent van harte welkom om ze te
komen bewonderen.

Paaseieren versieren

Woensdagochtend 12 april kunt u om 10.00 uur
onderleiding van Ans, paaseieren komen
schilderen en versieren.

Kosten: 5.00 per persoon

Graag even aanmelden, via
info@destalopdekaag.nl

Woensdagmorgen 26 april

Presentatie door ir. Jos Kooren over

Dom Hans van der Laan (1904 - 1991) - Architect
en Filosoof in Monnikspij.

Hans van der Laan was een telg uit een
Brabantse katholieke familie van architecten.
Studeerde architectuur aan de Technische
Hogeschool in Delft (Nu TU-Delft). Van der Laan
had uitgesproken ideeén over de relatie tussen
mens, natuur en architectuur, waarvoor hij in
Delft maar weinig weerklank vond. Hij besloot
dan ook zijn studie af te breken en trad in 1927
in bij de Benedictijner monniken in Oosterhout.
Het kloosterleven draaide volledig om de liturgie
en al snel na zijn intrede kreeg Van der Laan de
verantwoordelijkheid over de ontwerpen van
allerlei liturgische voorwerpen; van kazuifel en
kerkbank tot kelk en kandelaar. Wat later werd
hem ook de bouw toevertrouwd van een nieuw
gastenverblijf bij de entree van het klooster in
Oosterhout en zo werd de monnik alsnog
architect. Wilt u meer weten over deze persoon,
kom dan naar de presenteatie.

Plaats: Stal op de Kaag
vanaf 10.00 uur is er koffie
aanvang presentatie: 10.30 uur- 12.00 uur.

zondag 30 april is het feest!
bezinningscentrum
Stal op de Kaag
bestaat 10 jaar!

PROGRAMMA

13.00 uur- opening Logeerhuis door
burgemeester Marina van der Velden

Na de opening is het Logeerhuis tot 14.30 uur
open voor bezichtiging.

Vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur is er in en om De
Stal een markt van activiteiten en stands.
Zo kunt u o.a. kennismaken met:

De zusters van het Liobaklooster
Mercy Schip

Adamas inloophuis

Make a wish

Boekwinkel Het Kruispunt
Atelier lrene Prager

Merci Ships Holland

TV WEST

Kaasboerderij De Ruiter

Ook is er de mogelijkheid om een vaartochtje te
maken met de Fluisterboot Kaagervaring

Tussen dit alles zijn er plekken waar u wat kunt
eten en drinken, en is er live muziek van de Big
band de Bollenstreek.

ledereen is heel hartelijk welkom.
Komt u met de auto? Dan vragen wij u vriendelijk
toch dringend die in Buitenkaag te parkeren.




Overledenen

Henk Finsy - 64 jaar

Henk werd geboren in Pararmaribo en was enig kind,
Toen hij naar de kleuterschool ging maakte hij vrienden
die, later bleek, vrienden voor het leven waren. Na de
VWO kwam hij naar Delft om elektrotechniek te
studeren. Hij woonde met 3 goede vrienden en samen
hebben zij genoten van het studentenleven. Via familie,
eveneens in Delft, leerde hij Cynthia Sporkslede kennen
en zij trouwden in 1990,

Madat hij zijn studie had voltooid vond hij een baan in
Amsterdam. Verhuizen was dus noodzakelijk en zij
vestigden zich in Hoofddorp. Hier werd in 1991 hun
dachter geboren. Henk was zorgzaam, een goede
echtgenoot en een fijne vader.

Henk had een goede band met zijn dochter.

Hij was een op en top sportman: fietsen, hardlopen en
taekwondo.

Na jaren in de software te hebben gewerkt is hij
overgestapt naar de farmacie. Daar heeft hij tot het
einde van zijn loopbaan gewerkt. Hij ging vervroegd
met pensioen maar het bedrijf vioeg hem projecten te
begeleiden.

Afgelopen juli is hij met de fiets gevallen en moest na
opname in het ziekenhuis enkele maanden revalideren.
Half november onderging hij een beenamputatie. Eind
december kwam hij voorgoed naar huis, echter 29
januari moest hij weer worden opgenomen in het
ziekenhuis.

Henk ontving de laatste sacramenten van pastoor Van
Lent en hij is op 1 februari in de armen van zijn vrouw
overleden.

De uitvaart in onze kerk was op 10 februari. Maar
Surinaams gebruik werd Henk de kerk uitgedragen en
begeleid naar zijn graf met muziek van een bandje van
3 trompettisten.

Ed van der Asdonk - 66 jaar

Ed werd geboren op 2 juni 1950 in Heemstede, als 3e
kind in de rij van 8 kinderen. Ma de lagere school ging
hij naar de VGLO, Op 16-jarige leeftijd ging hij werken
als spuiter in het bedrijf dat vroeger van zijn vader was.
Na een dienstverband van 15 jaar heeft hij bij
verschillende bedrijven gewerkt.

In 1978 is Ed getrouwd en werd vader van 2 dochters.
MNa 3 jaar is hij gescheiden.

Juli 1981 belandde Ed in een psychiatrische inrichting
in Bennebroek. Rond 1986 is hij met 5 andere mensen
onder begeleiding in Hoofddorp komen wonen. Hij
maakte daar vrienden.

Ed vond het heel gezellig en heeft daar een goede tijd
gehad. In 1997 heeft hij een eigen woning gekregen.
Hij noemde zijn woning zijn ‘kapelletje’

Zijn zus Wil vond Ed een hele optimistische man met
een positieve instelling en veel humor. Hij hielp
buurtgenoten en omgekeerd hielpen buurtgenoten
hem. Ook was Ed gul voor minderbedeelden in de
maatschappij.

Ed putte kracht uit zijn geloof. Dagelijks was hij in de
kerk te vinden en hielp waar hij kon.
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Van pastoor Van Lent heeft hij veel steun ondervonden,
In juni 2016 werd hij ziek en enderging een operatie
waarna hij moest revalideren in verpleeghuis Bornhalm.,
Hij vond het daar erg prettig en werd goed verzorgd.
Twee maanden later echter moest hij weer worden
geopereerd, Hierna volgde wederom revalidatie in
Bornholm. Eenmaal thuis kreeg hij hulp van de
Thuiszorg.

De gezondheid van Ed ging steeds meer achteruit en hij
werd begin januari opgenomen in Bornholm.
Pastoor Van Lent gaf hem het sacrament van de zieken
en op 8 februari is hij overleden.

Ed had zijn vitvaart zelf geregeld: een Gregoriaanse mis,
het evangelie over het gebruik van talenten en het Ave
Maria werd gezongen. Na de uitvaart werd Ed begraven
op ons kerkhof.

Ans Verweij - Booghmans - 95 jaar

Ans werd geboren op 18 september 1932 in Den Haag.
Toen zij 3 jaar was verhuisde het gezin naar Amsterdam,
aan de rand van de Jordaan. Madat Ans enkele jaren op
de ULO had gezeten is zij als coupeuse gaan werken op
het atelier van modehuis Gerzon.

Eind jaren 30 leerde zij tijdens dansles Cor Verweij
kennen, zij verloofden zich en zijn in 1943 getrouwd.
Zij trakken in bij familie. Ma de geboortes van haar zoon
en dochter zijn zij naar een groter huis in Amsterdam
verhuisd waar nog een dochter en drie zoons ter wereld
kwamen.

Aangezien haar man 6,5 dag per week werkte en in de
avonduren met regelmaat vergaderingen had kwam de
zorg voor het gezin op Ans neer. Toch vond ze tijd om
naast haar huishouden anderen te helpen. Bijzonder
gastvrij was Ans. Vrienden en familie konden altijd een
hapje mee-eten en als het nodig was ook blijven
slapen. Toen één van haar zonen een achttal
dienstmakkers mee naar huis nam voor zijn
afzwaaifeest konden zij een slaapplekje vinden in de
huiskamer.

Rond 1985 is het gezin naar een eengezinswoning in
Hoofddorp verhuisd. De kinderen vliogen uit en zij
zorgden op hun beurt voor 13 kinderen en 15
achterkleinkinderen,

Ans had een diepgeworteld geloof en een bijzonder
respect voor Maria. 5amen met Cor nam zij geruime tijd
deel aan de discussiegroep 'Preek in de Week".

De laatste jaren waren behoorlijk zwaar voor haar.
Lichamelijk ging ze achteruit en de laatste twee
levensjaren van Cor waren moeilijk. Na zijn overlijden in
januari 2015 voelde Ans zich, na 71 jaar huwelijk,
eenzaam en alleen ondanks alle aanloop.

Bij de hoogtepunten als hun 60-, 65- en 70jarige
huwelijksviering en de rouwplechtigheid van Cor was
pastor Kees van Lent voorgegaan. Ans overleed op 4
februari jl. en bij haar uitvaart op 9 februari jl. in de
kapel van de Meerstede was pastor Van Lent de
voorganger. Zo had Ans het ook graag gewild. Na de
vitvaart werd zij begraven in het graf bij haar man op
ons kerkhof,



Parochie breed

IN MEMORIAM

Dora Oudshoorn - Bon (80 jaar)

In de vroege morgen van zondag 12 maart is zij in haar
eigen huis in Toclenburg overleden. In de negentiger
jaren kwamen zij daar wonen, Dora en Gerard, na een
actief leven als winkeliers in Amsterdam-West en
Badhoevedorp. Geboren in een boerengezin met negen
kinderen genoot Dora van het leven in de grote stad.
Haar plaats was achter de kassa. Daar had zij een
luisterend oor voor al haar klanten. Soms gaf ze een
pakje boter of een fles melk mee, omdat de klant het
gewoonweg niet kon betalen. Deze sociale
vaardigheden kwamen goed van pas in hun nieuwe
woonomgeving in Hoofddorp, in de flat en de
geloofsgemeenschap die samenkwam in de aula van de
K5SH. In 2004 overleed plotseling Gerard. Hoewel het erg
moeilijk was, ging ze niet bij de pakken neerzitten. Via
het kaarten bouwde zij een nieuw leven op met een
groep vriendinnen. Haar kleinkinderen stonden stil bij
de belangrijkste waarden van hun oma.

Haar dochters riepen haar leven in herinnering en
zongen voor haar in crematorium Haarlemmermeer op
vrijdag 17 maart.

pastor Fons Litjens

INLIA

Berichten uit de 'bed, bad, brood+"-opvang in
Groningen, maatschappelijk werkster lzre Kuiper
doet verslag.

Opnieuw moeten we afscheid nemen van een bejaarde
gast. In memoriam: Roza Khachatryan, de vrouw van
de knuffel

Vandaag, 3 maart 2017, begraven we Roza
Khachatryan, 89 jaar, uit Armenig. Zij was de oudste
van onze groep van bijna dertig bejaarden in de bbb
+ in Groningen. Ze is in korte tijd de tweede gast van
wie we afscheid moeten nemen. In december
begroeven we Anzhela Balayan, 81 jaar, eveneens
Armeense.

Roza en Anzhela kwamen onafhankelijk van elkaar in
de bbb+ terecht, maar werden bij ons dikke
vriendinnen. Roza was de eerste die arriveerde; vorig
jaar maart. Type oude wijze vrouw. Ontzettend lief
ook, Ze pakte je altijd met beide handen vast, gaf je
een knuffel. Ik ben betrokken, maar heb als
maatschappelijk werker natuurlijk geleerd
professionele afstand te bewaren. Daar trok Roza
zich weinig van aan; je ontkwam niet aan een
knuffel.

Ze miste haar vriendin Anzhela vreselijk, de

afgelopen 2 maanden. Maar ze had gelukkig
kinderen en kleinkinderen bij zich. Roza kwam hier
met haar zoon, schoondochter en twee (inmiddels
volwassen) kleinkinderen. Hun asielaanvragen waren
afgewezen en dus werden ze uit rijksopvang gezet.

Roza was 88, zat in een rolstoel en had onder meer
hartproblemen. Uit rijksopvang, op straat gezet.
Terwijl ze legaal hier was, want ze had een aanvraag
ingediend om op medische gronden te mogen
blijven en dat besluit mocht ze in Nederland
afwachten. Legaal hier, oud en hulpbehoevend, toch
op straat.

Wij namen hen op. Voor de medische hulp kwam
een verpleegkundige van thuiszorg langs, verder
verzorgde haar gezin Roza. Koken, wassen,
schoonmaken, boodschappen doen, mee naar de
dokter of het ziekenhuis om te tolken; kinderen en
kleinkinderen deden het met toewijding. Ze zijn
dankbaar dat Roza een gezegende leeftijd mocht
bereiken. “Maar het blijft mijn oma’, zei de
kleindochter tegen me, “en die ga ik missen.’

Wij allermaal trouwens. Het tweede sterfgeval in
korte tijd in de bbb+ hakt er in, bij de gasten en bij
medewerkers & vrijwilligers. We gaan Roza zo
dadelijk de laatste eer bewijzen.

Dat heeft ze verdiend. Het is het laatste wat we voaor
haar kunnen doen, en het minste wat we voor haar
kinderen en kleinkinderen kunnen doen.

We tellen nu 28 zestigplussers in onze opvang.
Veertien van hen zijn boven de 65 jaar. Bejaarden die
op straat worden gezet. Het gebeurt, in Nederland.
Het verbaast me eigenlijk dat daar nauwelijks ophef
over is. De discussie over ouderenzorg gaat vaak
over hoe goed (of slecht) de zorg thuis of in
verpleeghuizen is.

Maar dat we in dit land bejaarden op straat zetten als
hun asielaanvraag wordt afgewezen; het passeert
stilzwijgend. Tot nu toe geen landelijke opwinding
hierover, geen petities op sociale media, geen
Kamervragen, geen actiecomité.

Sterker nog: er zijn geluiden dat er geen ‘bed, bad,
brood-opwvang moet zijn. Waar zouden deze
couderen dan heen moeten? De meesten hebben
thuiszorg nodig; hulp met wassen en aankleden, en
meestal ook medische verzorging. Op straat krijg je
die niet. Dat kan toch niet?

Willen we dat echt: hulpbehoevenden ouderen op
straat zetten? Hoe zien we dat, in dit land? |k vraag
het me af. Maar ik ga nu eerst afscheid nemen van
Roza Khachatryan. Bedankt voor de knuffels, Roza,
rust zacht.

21



22

-

Tekst: Krist Ensing

rk aBc

In het RK-abc worden begrippen it
de katholieke traditie toegelicht. In de
maand april staat Pasen centraal, het
feest van de Opstanding.

Laatste avondmaal

Het Laatste Avondmaal verwijst naar de
maaltijd die Jezus met zijn leerlingen houdt
aan de vooravend van zijn kruisiging op
Goede Vrijdag. Tijdens die maaltijd breekt
Jezus het brood en zegt: ‘Meemt en eet, dit is
mijn lichaam! Dok gaf hij hun de beker met
wijn, met de woorden: ‘Drinkt er allen uit,
want dit is mijn bloed van het verbond, voor
velen uitgegoten tot vergeving van zonden’
Het Laatste Avondmaal heeft kunstenaars
door alle eeuwen heen geinspireerd tot
verbeelding van het tafersel. Een van de
bekendste schilderijen van het Laatste
Avondmaal is van de hand van Leonardo da
Vinci. Het betreft een muurschildering, die
door da Vinci vanaf 1495 is aangebracht op
de muur van de refter van een dominicaner
klocster in Milaan.

S

Paasvuur

Het aansteken van een paasvuur op eerste

of tweede paasdag is een oud ritueel, dat in
verschillende delen van Europa voorkomt,

In Mederland worden vooral in het costelijk
deel van het land veel paasvuren ontstoken,
bijvoorbeeld in Twente (Boakebraandn). Het
paasvuur is waarschijnlijk van voorchristelijke
herkomst, maar kreeg later een christelijke
invulling. Zo werd het vuur een symboaol voor
het licht van Pasen en teken van de Vermijzenis
van Jezus, het’licht der wereld: In Duitsland
wordt op de paasvuren ook een pop of figuur
als Judas Iskariot symbolisch verbrand,

Paaslam

Johannes de Doper zei over Jezus:'Zie, het
lam van God dat de zonde van de wereld
wegneemt!

Johannes de Doper grijpt met deze woorden
terug op de Thora, de Joodse Wet, die het
lam bij uitstek als offerdier beschouwt. Bij
het Pesachfeest, ter herinnering aan de
uittocht van het joodse volk uit Egypte, was
het gebruikelijk om een onschuldig lam te
slachten.

In onze christelijke traditie wordt Jezus
voorgesteld als een onschuldig paaslam, het
Lam van God, dat door zijn dood, net als een
offerdier, de zonden van de mensen heeft
weggenomen,




HONDERD IAAR GELEDEN

Bron: Katholieke lllustratie

De tekst bij de foto luidt als volgt:

Op 17 juli 1917 werd te Hoofddorp het nieuwe Wijkgebouw, dat door de krachtige samenwerking tusschen
het Witte- en het Roode Kruis tot stand is gekomen, onder groote belangstelling geopend.

Hierbij een aardig kiekje van de transport-, en verplegings-kolonne van het Roode Kruis met den nieuw
aangekochten zieken-auto op den weg véor het Wijkgebouw.

Het gebouw staat op de Mieuweweq, hoek Parklaan. Op de gevel staat ‘Wijkverpleging.

De zuigelingenzorg werd van hieruit geregeld. Veel Hoofddorpse moeders kwamen hier met hun baby.

DE ROODE-KRUIS-THANSPORTHEOLONNE HAARLEMMERMEER.

Kathoisks Bond van Ouders ff..‘f. -

De Belangen Organisatie voor Senioren op lokaal niveau;
hulp bij belasting imveullen ;

korting op rijbewijskeuring:

korting op uw rorgeerzekering:

Eratis tjdschrift Nestor en EBO "Mear”™ Nieuws;
deainemen aan vele activiteiten en evenementen;

dit &n nog veel meer voor e=n betaalbane contributie van

. 25,00 per jaar.
Wmﬁm LID VAN DE KBD HAARLEMMERMEER!
Indich : bed dministratie 023-5612229 of

mm Haarlemmermesr@ijbrandt.nl

punweg

wilraartoorg sings 1311

Afscheid nemen is iets heel persoonlijks...

Wij nemen de tijd, ruimte en aandacht om een
passend afscheid vorm te geven.

Dunweqg Uitvaartzorg

Achterweg 40, 2132 BX Hoofddorp
Tel: 023 563 35 44

info@dunweg.nl

www.dunweg.nl

Spannenburg 42

Fiex kan ww advestentic staan  Fiex kan ww advestentic staan JEYEINel:

Fovmaat 52 x 54 mm

Inbichtinaen Farachi cviaat  Inbichtingen Farochi ——
Tel. (23 5635145 of e-mail naax: Jel. (23 5635145 of e-mail naax:

Fovmaat 52 x 54 mm

Hoofddorp

Valeriya Zakopay
Pianoles voor iedereen




Ghr &

Soms krijg ik, Kikker, vrienden op visite. Van de
week klopte tante Kip aan. 'Hallooo, Kikker!' riep ze,
"Ik moest er echt even uit. Het is altijd zo druk voor
Pasen!" "Waarom?' vroeg ik, terwijl ik haar meenam
de kerk in. 'Eieren!’ riep ze. 'We moeten twee keer
zoveel eieren leggen als normaal! En de boer wil
witte eieren zonder spikkeltje of spatje. Ei-ei, Ik ben
er maar druk mee!' Ze sprong handig op de spijl van
een kerkstoel en nestelde zich, 'Ei-ei. Ik ben hele-
maal van de leg.' Ze sloot haar snavel, deed een
oogje dicht en zat stil. Doodstil. Ik liet haar maar
met rust. Na een uur kwamen de muizen ook
kijken. ‘De visite is moe!' riep de een.
‘Tante Kip is dddd-moe! riep de ander.’
‘Tante Kip is misschien wel dddd!" Toen
zagen we hoe ze haar andere oogje
dichtkneep. De muizen waren opgelucht.

Deze 10 eieren hebber) dubbele dooiers: er zitten twee
letters in! be rode letters en de blauwe letters vormen
twee verschillende woorden. Ze betekenen hetzelde
en ze horen bij Pasen! Weet Jij ze te vinden?

42 KiK

‘Ze is niet dood', zeiden ze, 'Ze moet wat lekkers
eten, dan knapt ze wel op." We gingen naar

de keuken en kwamen terug met een chocolade-ei
met gele stipjes. Maar tante Kip sliep en sliep.

Na drie uur werd ze wakker. Ze strekte haar poten
en schudde haar veren in model. 'We hebben een
paasei voor u!' Maar tante Kip wilde het niet.

Ze vond het slecht gelegd. ‘Tok-tdock!" riep ze.

En daar lag ineens een kakel-vers wit ei op de grond.

® 'Dat is nu een paaseil' zei ze trots. 'Zo hoort het."
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Schriif de rode letters achter elkaar
Schriif de blauwe letters achier elkaar

Twee letters zijn of voorgedaan. )
Wat weet Ji) over die woorden?

et

Maria Magdalena en de andere Maria gingen

's morgens vroeg naar Jezus' graf. Een stralende
engel kwam uit de hemel en zei tegen de vrouwen:
'Niet bang zijn. |k weet dat jullie Jezus zoeken,
de gekruisigde. Hij is niet hier. Hij is verrezen !
zoals Hij gezeqgd heeft; kom maar Kijken
naar de plaats waar Hij gelegen heeft. a
En ga gauw aan zijn “Z

leerlingen zeggen: B " '
1 t : .:'-

(Moot Witteis 28, 180\ _< <
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Direct gingen de vrouwen op weg,
bang maar heel blij. A




