;-.!' }

* ParochiemagaZIN

nfa

Jaargang 48 Nr. 4 DJoannes o [ Dopel'

Mei - Juni 2017 een bruisende parochie in Hoofddorp




TON
\Z: 0|

N

DA M openhaarden

o

bewegen

Q

bew*l:tst

g

Dewi Gunther www tadasana.nl of 06

FIETS W E REn

HOOGMA FIETSEN TUSSENWEG 4547 HOOFDDORP
0235553230 WWW.HOOGMANL DL T/M VR 8 TOT 18 UUR ZA. TOT 17 UUR

.
Eigen Boek
UW EIGEN BOEK UITGEVEN? BIJ ONS KAN DAT!

Uw wansan staan voorop
Professionele begeleiding
Vaerzorgde vitgave
Aantrekkelijk prijs

Print on demand

Zelf pakket samenstellen

Waarom kieren voor

Uitgewverij Eigen Boek?

Op onze website kunt u alle informatie vinden die w nodig hebt voor
hat witgawan enfof kopen van ean boak. Indien u toch nog vragan
hebt, kunt u ons bereiken per e-mail of telefoon:

Telefoon: 06 46278584
wiww.uitgeverjeigenboak.nl
info@uitgeverijeigenboek.nl

Uitgewverij Eigen Boek B.V.
Engelsholm 97
2133 AE Hoolfddorp

06-576 275 40!

. www.uitvaartzorgdemeer.nl
info@uitvaartzorgdemeer.nl

De Meer

Jacgo vander Laarse Jaap van der Maarl

[
TROUPIN

NATUURSTEEN B.V.
Sinds 1838

Bezosk onea ahowroom:
# Gagwakstamen i alke prijakissas
= Handgefekts an machinale beleitering
* Kaume it diverad dUTiZame maesisan
* Aesiawralie en heksity ingen
# Llirgabvivd asrartimar Wan &0 Secesaod

Of neam nu contact op: +31(0)23 6326013
Geopsnd mas-vr 0E00-1700 wur

Lange Herenstraat 30-28, naby station Haarkem
wiww, troupinnatuurstean.nl

%f#ﬂ?:f@fﬁﬂ
Natuursteen

Glas

Brons

Urnen

GEDENKEN IN STIJL

Bel voor een afspraak:

Monumenti
Burgemeester van
Stamplein 294
2132 BH Hoofddorp
Tel: 023 2302069

www.monumenti.nl
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van ca. 2500.

Redactieadres (alleen voor kopij)
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl
Kopij inleveren: Info nr. 5 vaar 14 juni
Info nr. & voor 9 augustus

Info bezorging
{afhalen nr. 5 donderdag 6 juli;

Bezorgen uiterlijk vaor zaterdag 18.00 uur sv.p.)
- Bernhelm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
- Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos 38
-Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Weerdenburg 1
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen over de bezorging: via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp

gecopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

parochie gironummer NLO6 INGBE 0000172863

Info en Inhoud

Pastores:

C.Th.d. van Lent - Pastoor
Kruisweg 1071, 2131 CT Hoofddorp
tel. 023 5616437 of

06 51981165 in dringende gevallen
e-mail: kees@kaagnet.nl

5. Mebres - Pater
tel. 06 26759748
e-mail: sedfreysvd@gmail.com

R. Mascini - Diaken
tel. 06 26795701
e-mail: rmascini@kpnplanet.nl

In dit nummer
Jaargang 48, nr. 4, 6 mei- 8 juli

4 Van de redactie

parochie banknummer NL70 RABO 0324501528
t.n.v. parochie H. Joannes de Doper te Hoofddorp el s
www.hjoannesdedoper.n|

www.kerkeninhoofddorp.nl 7 Geloven door de tijd

8 Activiteiten Raad van Kerken

Boekwinkel Kruispunt
Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp

10 Vanuit de Boekwinkel
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur, i

zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of 14 Honderd jaar geleden
info@boekwinkelhetkruispunt.nl PR
www.boekwinkelhetkruispunt 15 Stilte pagina

Het Fundament 16 Jongeren

Beheerder: Rianne van Lent, tel. 0252 250333

Elke woensdagavond wordt een maaltijd geserveerd 18 Tot het gaatje!

Graag opgeven voor maandag 20.00 uur, Per e-mail of Goede Vrijdag

telefoon; Fundament@kaagnet.nl of 0252 250333

Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon. B Wt iy

20 Mooit saai
Lutherjaar

21 Oecumenische reis naar Rome

Kopij voor het volgende nummer moet binnen zijn ! !
vé6r woensdag 14 juni. 22 Advertentie Open dag Tiltenberg

23 Spreekwoorden

Dit is een editie van het parochiemagalZlN een uitgave Winnende nummers kaarsenloterij

van De Zalige Zalm.

24 Kind in:
Foto voorkant: Palmpasen 9 april jl. inderpagina 5



Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parachiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends of

op donderdag: contactpersoon Tiny Graafmans

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook in
het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u voor
vervoer bellen naar mw. K. Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152,

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt U voor hulp de PCI
benaderen. Met uw hulpvraag kunt U terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve vrijwilligers,
Matuurlijk willen we dat blijven! Hebt u tijd en zin
om een actieve rol in onze parochie te spelen,
schroom dan niet om even een kijkje te nemen in
de boekwinkel en bij het parochiesecretariaat.
Daar ligt een map met vacatures, voor denkers en
doeners, er zit vast iets voor u bij!

Parochie - informatie en berichten

Van de Redactie

Beste lezers,

Met de vorige info vierden we ons eerste lustrum.
Voor de felicitaties die daarop volgden, danken wij
u hartelijk. Gelukkig blijven we er eenvoudig onder,
maar we zijn nog steeds blij met de Info-nieuwe-
stijl en naar we hopen, u ook.

Wat ook een verandering heeft ondergaan, is de
viering van Pinksteren in Hoofddorp. De viering
zoals deze al 28 jaar in het Haarlemmermeerse bos
plaatsvond, bleek niet meer te organiseren.
Matuurlijk doet dit pijn omdat er deze dag zoveel
gelovigen vanuit de Haarlemmermeerse kerken
hun weg naar het bos vonden. Maar Pinksteren is
het feest bij uitstek dat mensen in beweging
brengt, en op pagina 9 kunt u lezen hoe gelovigen
elkaar gaan ontmoeten na de oecumenische
vieringen, rondom de Joannes de Doperkerk, op
het voorplein, het Labyrint en de beeldentuin. Met
hopelijk fijn weer, en een klein beetje wind om het
waaien van de Geest te ervaren. U bent van harte
welkom.

Meemt u eens een kijkje in boekwinkel Het
Kruispunt, waar u de mooiste boeken vindt.

De eerste week van mei staat traditiegetrouw in het
teken van corlog en vrede, en de boekwinkel heeft
een passend assortiment bij dit thema, kijkt u maar
op pagina 10.

Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther
zijn 95 stellingen publiek maakte, het werd het
begin van de Reformatie. Zijn denkbeelden zijn nog
steeds van grote waarde, en er worden ook in
kerkelijk Hoofddorp diverse initiatieven ontwikkeld
om deze interessante persoonlijkheid beter te leren
begrijpen en de beweging die hij daarmee in gang
zette. Op pagina 19 en 20 kunt u hier over lezen.

De winnende nummers van de kaarsenloterij staan
op pagina 23.

Tot ziens,
de redactie

Verschijningsdata ParochiemagaZIN

Nr. Periode Inleveren Afhalen
Kopij bezorging

5 08-7tot02-9 14juni 06 juli

6 02-9tot30-9 09augustus 31 augustus

7 30-9tot 28-10 06 september 28 september



Pastoraal woord

De beuk mag blijven

In het vorige nummer schreef ik dat onze beuk op last van de gemeente omgezaagd
zou moeten worden. Deskundigen hebben er nog eens naar gekeken en na het snoeien
van dode takken krijgt onze oude boom weer een kans.

Het idee om met de komst van de paters SVD nieuwe beuken te planten moet dus even
uitgesteld worden. Er is nog een reden. De nieuwe mannen van SVD moeten eerst hun
taaltoets halen om een werk- en verblijfsvergunning te krijgen. Als ze al in de parochie
komen wonen kon dat moeilijk worden. De definitieve verhuizing zal waarschijnlijk in
januari 2018 plaatsvinden. Wel kunnen ze in de weekenden voorgaan. Voorjaar 2018
kunnen door hen misschien een paar beuken geplant worden.

Ondertussen is Sedfrey zich ijverig aan het inwerken. Het is een plezier om
hem rond te leiden in de parochie. Bij Preek in de Week stak iemand een kaars
aan. Die kaars ging snel weer uit. Je hebt een kort lontje merkte iemand op. De
van oorsprong Nederlanders moesten lachen. Aan de nieuwe Nederlanders
moest het uitgelegd waorden.

Sed speelde even met zijn telefoon en er kwam een karikatuur van een
bommetje met een boos gezicht en een lontje op zijn kop. Zo leert Sed steeds
meer Mederlandse uitspraken en gezegdes.

Het volgende hoofdartikel zal hij schrijven.

Het is genieten in de natuur. Zowel in Hoofddorp als in De Kaag zie je bloesem aan de bomen en het verse
groen ontluiken. De natuur helpt ons te blijven geloven in de groeikracht van Gods Liefde. De beuk is taaier
dan we dachten. Van Pasen groeien we naar Pinksteren. Soms is het niet bij te houden: Voor Pasen bloeiden er

al Pinsterbloemen.

Pastor Kees van Lent

Overledenen

Rineke Everaardt - Hulsebosch - 78 jaar

Geboren op 19 juni 1938 in Warmond als oudste
kind uit een gezin dat uitgroeide tot 8 kinderen. Haar
vader was politieagent, waardoor zij verhuisden naar
Zevenhoven en daarna naar Hillegom. Na de lagere
school ging Rineke naar de huishoudschool bij de
zusters in Hillegom.

Ondanks het feit dat Rineke een slimme meid was
zat verder leren er niet in, het gezin zat te krap bij
kas. Ze had zo graag in het onderwijs gewild.

Na haar schooltijd kwam zij op kantoor bij
bloembollenbedrijf Stassen en later bij Draka,
beiden in Hillegom. Wel ging zij ‘s avonds naar de
middelbare handelsavondschool in Lisse en haalde
haar diploma.

Rond 1955 leerde Rineke Jan Everaardt kennen op
de handelsavondschool. Ma een korte onderbreking
kregen zij stevig verkering. In 1959 zijn zij verloofd
en in oktober 1963 getrouwd. Jan en Rineke gingen
wonen in Zwanenburg, waar dochter Pascal werd
geboren.

In 1966 verhuisde het gezin naar Hoofddorp en daar
werd dochter Chantal geboren. Daarna ging het
gezin voor 1% jaar naar Nieuw-Vennep maar
keerden eind 1988 terug naar Hoofddorp in
appartementengebouw Nijenborg aan de
Piratenweg. Vanaf 1975 tot 1999 was Rineke als

administratief medewerkster verbonden aan de
JPHeyeschool in Hoofddorp dat later De Linie werd
aan de Hoofdvaart. Zij heeft daar met heel veel
plezier gewerkt, ze was de ‘'moeder’van de school.
Jan en Rineke werden de trotse grootouders van 4
kleinkinderen. Kleinzoon Remco overleed bij zijn
geboorte en omdat haar dochter zoveel verdriet had
was het ook voor Rineke een zware tijd.

Jan vond haar een perfecte moeder en trotse oma.
Ze gingen vaak met de kleinkinderen op stap en zij
genoten daar met volle teugen van.

Aangezien Jan voor zijn werk vaak naar het
buitenland moest vergezelde Rineke hem tijdens de
schoolvakanties en na haar pensionering ging zij
vaker mee. Zij hield van reizen, van cabaret en las
veel. Beiden waren lid van een fietsclub en genoten
erg van de fietstochten.

Dementie sloop haar leven in en door de tijd heen
verergerde dit. September 2016 is zij voor het laatst
met de fietsclub weg geweest, maar ze zat al in een
rolstoel. Rineke was een gelovige vrouw. Tijdens haar
ziekte volgde zij de eucharistieviering op de T.W.
Begin december 2016 werd zij opgenomen in
verpleeghuis Bornholm, waar zij op 23 december
overleed. Op 28 december volgde de uitvaart door
pastoor Van Lent bij Dunweg, waarna Rineke in
besloten kring werd gecremeerd.



(vervolg overledenen)

Joke van Venrooy - Bon - 69 jaar

In het gezin Bon werd Joke geboren op 25 februari
1948 in Wilnis. Al spoedig verhuisden ze naar
Mijdrecht.

Ma de lagere school ging zij naar de Mulo en met
haar 17 jaar had zij haar Praktijkdiploma
Boekhouden en MBA op zak. Intussen werkte zij op
kantoor van Johnson Wax in Mijdrecht.

In 1965 leerde zij Herman van Venrooy kennen. Na
een verkeringstijd van 4 jaar trouwden zij en gingen
wonen in Langeraar. In 1973 verhuisden zij naar
Uithoorn en daar werden hun drie zonen geboren.
Haar hele leven zette zij zich in voor de medemens.
Ook was Joke actief in de kerk en uit de
samenwerking met communie- en vormselgroepen
kwamen waardevolle vriendschappen voort. .

In 2003 verhuisden Herman en Joke naar Hoofddorp,
ze woonden naar hun zin. Ook hier werd ze
vrijwilligster en hielp waar ze kon, of het nu op
huishoudelijk vlak lag of administratief, het maakte
haar niet uit. Zij werd ook vrijwilligster in
zorgcentrum Floriande. Ze was geliefd bij iedereen,
ze straalde liefde uit.

In 2001 werd er borstkanker ontdekt en zij
onderging een borst besparende operatie. Na 12 jaar
kwam de kanker helaas terug. Tot aan het einde van
haar leven onderging ze chemokuren en
bestralingen en in de tussentijd zette ze haar
vrijwilligerswerk voort.

Herman en Joke werden de trotse grootouders van 3
kleinkinderen. Terwijl ze al zo ziek was gaf de
aanstaande geboorte van hun 3e kleinkind haar een
enorme kracht. Haar zware strijden werd beloond.
Op 3 maart werd hun kleinkind geboren. De baby
vasthouden ging niet meer maar met haar hand kon
ze de baby aanraken en heel zacht lieve woordjes
zeggen.

Zelf had ze de uitvaart al geregisseerd.

Op 7 maart werd ze opgenomen in Hospice Bardo,
ze kreeg de ziekenzalving van pastoor Van Lent en ze
overleed op 15 maart. De vurenhouten kist waarin zij
lag was beschilderd met zonnige taferelen door haar
schoondochter en de kleinkinderen. Maandag 20
maart volgde de uitvaart waarna zij werd begraven
op ons kerkhof.

Corrry Hoogenboom - 84 jaar

Corry werd op 30 november 1932 geboren in
Wormerveer. Zij behoorde tot de jongsten van het
gezin van 8 kinderen. Het was een gezellig gezin
waar muziek gemaakt werd, gedanst en gezongen.
Na de lagere school (het was inmiddels oorlog)
reisde zij in een goederenwagon naar de Mulo in
Zaandam. Ze maakte de overstap naar het Lyceum in
Alkmaar. Na het behalen van haar diploma velgde zij
een opleiding radiclogisch laborante in Amsterdam.

6

In die tijd kwam zij in contact met het missionair
vormingscentrum waar een opleiding was om in
ontwikkelingslanden te gaan werken. Het advies
luidde: een verpleegkundige opleiding en dat was
mogelijk bij De Graal. Haar ouders waren niet blij
met Corrie’s plannen, maar ze hield voet bij stuk.

Ze had nog steeds de missie in haar achterhoofd.

In het ziekenhuis waar ze werkte hoorde zij dat ze in
Schotland een vroedvrouwenopleiding kon volgen
om daarna te worden uitgezonden naar Afrika.

Ze vertrok in 1958 naar Schotland, waarna ze een
aanbieding kreeg om in lerland werkervaring op te
doen. Ze pakte dat met beide handen aan en ze
heeft daar een hele fijne tijd gehad. Voor de laatste
stap ging zij naar de missieschool van de Graal in
Ubbergen waar ze werd voorbereid op haar tijd in
Oeganda.

Ma een opleiding van 4 maanden kreeg ze van
bisschop Beckers in 1960 het missiekruis uitgereikt.
Eindelijk reisde ze af naar Oeganda. Ze werkte daar
op een missiepost . Ze vertelde later over de
moeilijke omstandigheden: het werken onder grote
spanning, vaak zonder arts. maar ook de angst te
werken in een politiek onrustig land. Na 4 jaar
keerde ze oververmoeid terug naar huis. Ze werd
opgevangen door haar zussen die haar onderdak
verleenden. Hierna besloot ze een periode in het
klooster te gaan bij de vrouwen van Bethanié. Men
adviseerde haar niet op dat moment van haar leven
zo'n grote beslissing te nemen en Corrie accepteerde
het. Ze ging weer werken en kwam uiteindelijk
terecht in de VU waar ze docente voor radiclogie
laboranten werd. Daar heeft ze 20 jaar met plezier
gewerkt tot ze op haar 55e vervroegd met pensicen
ging.

Corrie woonde inmiddels in Hoofddorp. Ze deed veel
vrijwilligerswerk en voelde zich thuis bij de
oecumenische kerkgemeenschap de Ark.

Ook binnen de Graal bleef ze actief, volgde veel
cursussen, vooral op religieus en spiritueel viak.
Corrie was de bindende factor in de familie. Ze had
een goede verstandhouding met broers en zussen,
maar ook met al hun kinderen. Hoogtepunt voor
haar was om ieder lustrum haar verjaardag te vieren
met een familierelinie. De laatste relinie was toen zij
80 jaar werd.

Haar gezondheid liet te wensen over. Ze raakte meer
en meer afhankelijk van de mensen om haar heen.
Haar familie ondersteunde haar in haar huishouden
Zelfstandig wonen kon niet meer en een verhuizing
naar De Meerstede was noodzakelijk. Haar nichtjes
Corry, Yvonne en Sylvia hebben haar bijgestaan in de
laatste periode van haar leven.

Het missiekruis lag naast haar toen zij de
ziekenzegening ontving en na haar overlijden op
13 maart jl. lag dit kruis op haar kist. Pastor A. Lint,
een familielid, deed de uitvaart op 18 maart in onze
kerk waarna de begrafenis plaatsvond op het
parochiekerkhof.



(eloven

door de tijd - Mei

Tekst: Sipke Draisma

Volgens de kerkelijke kalender is eriedere dag wel iets te vieren. We lichten hieronder een
aantal bijzondere feesten toe die in de maand meivallen.

3 mei: HH. Filippus en Jacobus
Gezamenlijk graf en feestdag

Van de twaalf apostelen dragen
er twee dezelfde naam: Jacobus.
Om ze te onderscheiden spreken
we van Jacobus de Meerdere en
Jacobus de Mindere, of Maior

en Minor. Maar je zou net zo
goed ‘senior’en ‘junior’ kunnen
zegaen, want het gaat om een
oudere en een jongere Jacobus,
Jacobus de Jongere wordt in

de Bijbel de broer van Jezus ge-
noemd en lijkt daarom op afbeel-
dingen als twee druppels water
op lezus. Hij deelt zijn gedenk-

dag met de apostel Filippus. Dat
komt doordat de relieken van
Filippus bij die van Jacobus de
Jongere werden begraven in de
Twaalf Apostelenkerk in Rome,

15 mei: Heilige Mattias:

Apostel na loting

Mattias neemt een bijzondere
plaats in onder de apostelen. Hij

is namelijk niet door Jezus zelf als
2€n van zijn apostelen aangewe-
zen, maar werd pas na Jezus' dood
aan het college van apostelen
toegevoegd. MNa de zelfmoord

van Judas van Iskariot moest het
aantal apostelen weer aangevuld

De crypte van Sint-Mattias in Trier

worden tot twaalf, omdat dat
getal een verwijzing is naar de
twaalf stammen van lsraél, In het
Bijbelboek Handelingen van de
Apostelen staat beschreven hoe
de keuze op Mattias viel. Twee
namen werden genoemd als
mogelijke opvolger van Judas:
Mattias en Barsabbas, ook wel
Justus gencemd. Na-
dat iedereen gebeden
had moesten Mattias
en Justus met elkaar
loten.’En God wees
Mattias aan, Mat-

tias werd de twaallde
apostel {Handelingen
1.26). Volgens de
overlevering heeft de
H. Helena, moeder van
keizer Constantijn, de

Mei Mariamaand:
Gekomen is uw
lieve mei

Oe hele maand mei is aan
Maria toegewijd, net zoals de
maand oktober. Het is niet
zeker wat de oorsprong is van
mei als Mariamaand. Sommige
bronnen melden dat de naam
mei van Maya komt, dat‘'moe-
der' betekent en dat daarom
de maand is gewijd aan de
Moeder van de Heer. Inelk
geval werd al in de Middeleeu-
wen de meimaand uitbundig
als Mariamaand gevierd. Deze
traditie zou ontstaan zijn in
talié en vanuit daar verspreid
over de rest van Europa.
Andere bronnen melden weer
dat mei de maand van de
vruchtbaarheid is en dat in
Maria de moeaderlijke kant van
de natuur belichaamd wordt.,
Een bekend Marialied begint
aldus:

Gekomen is uw lieve mei, Maria!
En op het veld de bloemensprei,
Moarial

Bloermen, die wij plukken

nu zij rijk te bloeien staan.

Ave, Ave Marial

Voor U de Viouwe van den Mei
Maria.

overbliffselen van Mattias naar de
Duitse plaats Trier overgebracht,
Sinds 1127 worden de relikwiegn
er in de benedictijnerabdij 5t. Mat-
thias bewaard.




Raad van Kerken Hoofddorp

Raad van Kerken
Hoofddorp

\ 'Storm van Beelden'

ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

Het seizoen is bijna afgelopen, maar er zijn nog een
paar bijzondere activiteiten waarbij we hopen op
veel bezoekers: ledereen is van harte welkem!

Zangworkshop door Jan Marten de Vries:
VOOR EEN ZOEKER ALS DE MENS

Deze interreligieuze zangbundel van Jan Marten de
Vries, is een goed bij een storm van beelden
passende bron om samen uit te zingen. Deze
workshop wordt door hemzelf op de piano begeleid.
Vrijdagavond 19 mei, 20:00 - 22:00 uur,
Doopsgezinde Kerk, Hoofdweg 691, bijdrage € 10

In maart 2010 publiceerde Oegstgeestenaar Jan
Marten de Vries Voor een zoeker als de mens.
Liederen uit de boeddhistische, christelijke,
hindoeistische, islamitische en joodse traditie.

Het thema van Bezinning & Verdieping is dit jaar: een
storm van beelden. En daar past Jan Martens eigen
interreligieuze bundel het beste bij. Als we zo een
avond lang samen gaan zingen, mag er een
zingende storm aan beelden ontstaan van de
verschillende religies nu. De meeste teksten werden
speciaal voor deze uitgave gemaakt, door onder
anderen: Tamarah Benima, Andries Govaart, Inder
Lalbahadoersing, Ton Lathouwers, Joppe Poolman
van Beusekom en Ali Rashid.

De muziek werd geschreven door Jan Marten de
Vries, (kerk)musicus en straatmuzikant, componist en
tekstschrijver. Hij is koorleider van de Doopsgezinde
Gemeente te Haarlem en de PKN Willem de
Zwijgerkerk te Amsterdam-Zuid.

Hij schreef zowel kerkliederen als smartlappen.

Seizoensafsluiting Samen in Gesprek

Op donderdagmiddag 11 mei sluiten wij dit
seizoen van Samen in Gesprek feestelijk af met
medewerking van Maria Perry.

Samen in Gesprek via dans en beweging!

Hoe is dat nu mogelijk? Dat gaan we ontdekken op
deze middag.

Door - onder leiding van Maria Perry- te dansen en te

bewegen:

* ontmoeten we elkaar op een bijzondere manier;

* delen we ons ethousiasme;

*voelen we ons verbonden met folklore en traditie;

* maken we kennis met dansculturen uit de hele
wereld.

Wie zich niet vrij voelt om in de ruimte te dansen of
voor wie dit niet mogelijk is, kan ook zittend op een
stoel meedoen.

Bij mooi weer zullen we de laatste dans buiten op
het labyrint uitvoeren. Daarna blijven we nog wat
napraten onder het genot van een drankje en wat
lekkers.

Maria Perry is gecertificeerd seniorendansleidster.

De middag is van 14.00 tot 16.00 in het Parochiehuis
aan de Kruisweg te Hoofddorp. De toegang is gratis,
wel wordt u gevraagd om een vrijwillige bijdrage
voor de koffie en thee.

We hopen u te kunnen begroeten!

Voor inlichtingen:
Coby Bergsma, j.j.bergsma@live.nl, 023-5652400.

Rondwandeling door zomers Hoofddorp,
woensdag 21 juni

Ook dit jaar organiseert de Raad van Kerken een
jaarlijkse rondwandeling door Hoofddorp.

Tijdens de wandeling gaan we een kijkje nemen bij
de geestelijke verzorging in het Spaarnegasthuis en
laten we ons informeren over een
samenwerkingsproject van Adamas inloophuis en
het AvL.

Vanwege de actieradius (de wandeling is ongeveer 5
km) starten we de wandeling dit jaar bij De Ark.
Rond 22.00 u sluiten we daar ook met een drankje af.

Graag opgeven, uiterlijk 19 juni bij het
Parochiesecretariaat;

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.n| of
tel.: 023 5638145



Raad van kerken Hoofddorp (vervolg)

Taal die beweging op gang brengt

“Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en
ze raakten geheel in verwarring omdat

ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn
eigen taal hoorde spreken”

(Handelingen 2:6).

Daarvoor staat in het pinksterverhaal dat de
leerlingen op luide toon begonnen te spreken in
vreemde talen, vervuld van de heilige geest.

Vorige eeuw moest Esperanto de nieuwe wereldtaal
worden. Het leek zo'n mooi idee. Een wereldwijde
taal die door elke spreker even makkelijk te leren
was.

Toch is Esperanto nooit echt populair geworden. Het
universeel spreken en verstaan van elkaar, of dat nu
via de heilige geest of via Esperanto gaat, zou anno
2017 ook zeer welkom zijn. Of het nu om volken,
bevolkingsgroepen of mensen individueel gaat, we
praten zo vaak langs elkaar heen en verstaan elkaar
niet,

Met Pinksteren gaat het om beweging en om elkaar
verstaan, waar je ook vandaan komt. In de
oecumenische vieringen wordt dat gesymboliseerd
door een andere universele taal: gebarentaal.

4 juni
Oecumenische viering in de Doopsgezinde
kerk, 10.00 uur

Oecumenische viering in de
Marktpleinkerk, 9.30 uur, met tafelviering

Oecumenische viering in de H. Joannes de
Doperkerk, 10.00 uur

Creche

Kinderprogramma

Gezamenlijke ontmoeting en afsluiting

rondom de Joannes de Doperkerk vanaf
11,00 uur

Als je doof of slechthorend bent is dat een belangrijk
communicatiemiddel, bovendien een vorm van
spreken en verstaan die niet kan zonder beweging.

Met Pinksteren 2017 laten we de langjarige traditie
los van een openluchtviering in het
Haarlemmermeerse bos. Daar zijn discussies over
gevoerd. Zeker, het had ook te maken met de
energie die er in de facilitaire voorbereiding moest
worden gestoken, maar de Raad van Kerken wil niet
per se aan een traditie vasthouden en denkt dat het
belangrijk is het eens over een andere boeg te
gooien. Dit jaar zijn er 3 oecumenische vieringen in
de kerkgebouwen in Hoofddorp-centrum, zo dicht
bij elkaar dat deze gevolgd kunnen worden doar een
gezamenlijke afsluiting rondom de Joannes de
Doperkerk, 't Kruispunt, het voorplein, het Labyrint
en de beeldentuin. Eén traditie blijft ook in 2017:
neem weer gewoon koffie en zo mee. En ontmoet,
spreek en versta elkaar.

Pinksteren

m.m.v. ds. Adri van der Wal en inbreng
vanuit parochie en doopsgezinde en
protestantse gemeente

m.m.v. pastor Mieke Hennus, diaken Paul
Bindels en inbreng vanuit parochie en
doopsgezinde en protestantse gemeente

m.m.v. ds, Coen Wessel en inbreng vanuit
parochie en doopsgezinde en protestantse
gemeente

Parochiehuis

In Labyrint en beeldentuin bij de Joannes
de Doperkerk

Ontmoeting met meegebrachte koffie en
Zo, 't Kruispunt open, kramen van
Wereldwinkel en Amnesty, begeleide
wandelingen door beeldentuin

Raad van Kerken Hoolddorp



Naast boeken rond de Bijbel verkopen wij in onze boekwinkel ook leuke
cadeauboekjes en prachtige romans . En wilt u een boek dat we niet op
voorraad hebben dan kunnen wij het altijd bestellen en met een beetje geluk
is het binnen 24 uur in huis. Kom voor de komende moederdag even bij ons
binnenlopen! Er liggen prachtige romans en we hebben leuke beeldjes,
rozenkranzen of andere moederdag cadeautjes.

Els Florijn
RODE PAPAVER

Anna groeit op in stilte enin
eenzaamheid. Na de dood van haar
ouders moet ze alleen voor de
boerderij zorgen. Omdat het werk
haar teveel wordt, stemt ze in met
een huwelijk met een Belgische
boer, die naar Nederland is
geviucht vanwege de Eerste
Wereldoorlog. Ma een hevig
conflict besluit haar man naar het
front te gaan. Anna reist hem
achterna om hem te zoeken. Ze
komt via Mairi, een
hoofdverpleegster, terecht in een
van de fonthospitalen.

Daar ziet ze de wreedheid van de
oorlog, die grenst aan waanzin.
Ondanks de chaos en verwarring
geeft Anna de moed niet op, en
blijft ze zoeken naar haar
echtgenoot.

Rode papaver is gebaseerd op een
waargebeurd verhaal over de
moed van twee verpleegsters in de
Eerste Wereldoorlog.

L

'S NACHT!
IR AN Y

"5 Machts droom ik van vrede'
vertelt het tot nu toe onbekend
gebleven verhaal van Carry, een
joods meisje dat tijdens de Tweede
Wereldoorlog is

ondergedoken in Rotterdam.
Dapper houdt ze zich staande
terwijl de wereld om haar heen
instort. Ze gaat werken bij de
Joodse Raad en hoort op die
manier alle verschrikkingen uit de
eerste hand, en ziet mensen voor
haar ogen weggevoerd worden.

Op onze
kinderboekenzolder
hebben we heel veel leuke
geschenken voor de het
feest van de eerste
communie! Zoals b.v.
rozenkransen, bekers,
boekjes, kaarten,
gebedskubussen,
armbandjes.

Het Kruispunt
winkel voor het ANDERE boek



Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

Zo 14 mei 12.30: Filippijnse viering

Za 20 mei 16.00: Huwelijksviering van Hakan Dagli en Melissa Ertana

Zo 21 mei 13.00: Filippijnse viering (i.v.m. de 1e com. andere tijd)

Wo 24 mei 15.00: Huwelijksviering van Jirsi Reinders en Kim van Goethem
Zo 11 juni 12.30: Filippljnse viering

Zo 18 juni 12.30: Filippijnse viering

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het
Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur. De eerste zaterdag van de maand om 16.30 uur.
Er is geen viering op de zondag na de eerste zaterdag van de maand.
Zaterdagen & mei, 3 juni en 1 juli om 16.30 uur: (Eucharistie)viering; pastor K. van Lent.

Doopgesprekken

Let op: De doopgesprekken zijn niet meer op woensdag- maar op dinsdagavond
De volgende data van de doopgesprekken zijn op dinsdag 2 en 9 mei.

Het doopgesprek bestaat ult 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u beide avonden
meemaakt. Opgave voor het doopgesprek bij het secretariaat, zodat wij weten hoeveel
personen aanwezig zijn.

Bij voorkeur op woensdag of donderdagmorgen tussen 9 en 12.00 uur. Tel, 56 381 45
U kunt ook langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Kerkdiensten Spaarne Gasthuis

Elke zondagochtend vindt in één van de locaties van het Spaarne Gasthuis een kerkdienst
plaats. De ene zondag in Hoofddorp, de volgende zondag in Haarlem Zuid enzovoorts.

Het is altijd een dienst met een cecumenisch karakter. Iedereen is welkom, zowel patiénten
alsook bezoek,

In Hoofddorp bevindt de kerkzaal zich op de begane grond naast het restaurant

(volg route 21).

In Haarlem zuid wordt de kerkdienst gehouden in de centrale polihal op de begane grond,
(volg gang links van de receptie).

De kerkdienst begint om 10.30 uur.

Ce informatie is ook te vinden op:
http://www.spaarneziekenhuis.nl/nl/patienten/afdelingen-specialismen/geestelijke-verzorging/
Paginas/default.aspx, klik op ‘Kerkdiensten’.

Mei

7 HAARLEM

14 HOOFDDORP
21 HAARLEM

28 HOOFDDORP

Juni

4 HOOFDDORP/HAARLEM
11 HOOFDDORP

18 HAARLEM

25 HOOFDDORP

Juli en augustus
Zomerstop beide locaties



vieringen

PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweq 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

Za 6 mei 19.00:

Zo 7 mei 10.00:

Di 9 mei 18.45:
19.15:;

Do 11 mei 18.45:;
19.15:

ONERZICHT VIERINGEN KERK EN KAPEL & ME| - 8 JOLI

Eucharistieviering; pastor K. van Lent
- Lisette van der Lingen; Overl. fam. Koeckhoven- van Haaster

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor
- Carlos Gracio; Overl. ouders van der Geest- Milatz, onze zus Tineke en haar zoon
Evert en nichtje Lisette; Andreé Sanberg

Rozenkrans
Viering
- Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg-Nisuwendijk

Rozenkrans
Viering

Za 13 mei 19.00:

Zo 14 mei 10.00:

DI 16 mei 18.45:
19.15:

Do 18 mei 18.45:;
19.15:

Woord- en Communieviering parochianen

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; M25/Vrolijk vuur
- James Zitter

Rozenkrans
Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nisuwendijk

Rozenkrans
Viering

Za 20 mei 19.00:

Zo 21 mei 10.00:

12.00:

Di 23 mei 18.45:
19.15:

Hemelvaart

Do 25 mei 10.00:

Eucharistieviering; pater S. Nebres; Odyssee
- lan en Bets Huijsmans

Eerste Communieviering; pastor K. van Lent en diaken R. Mascini; Zangertjes
- Quders van Steen, Leo, Bets en Jan

Eerste Communieviering; pastor K. van Lent en diaken R. Mascini; Zangertjes
- Mieke Kooren; Riet van der Riet Huijsmans

Rozenkrans
Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gregariaans koor
-Farn. Dingemans- Frijters

Za 27 mei 19.00:

Zo 28 mei 10.00:

Di 30 mei 18.45:
19.15:

Do 1 jun 18.45:
19.15:

Pinksteren

Za 3jun 1%9.00:

Viering; diaken R. Mascini; Gemengd koor
- Dick van der Geest

Eucharistieviering; pater S. Nebres;
- Gerrit en Rie Vork

Rozenkrans
Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor
-Lisette van der Lingen; Overl. fam. Koeckhoven- van Haaster

Deze twee vieringen komen i.p.v. de viering in het Haarlemmermeerse bos
Eerste Pinksterdag

Zo 4jun 10.00:
10.00:

10.00:

Oecumenische viering in de Joannes de Doperkerk;Kinderwoorddienst op het labyrint
Oecumenische viering in de Marktpleinkerk

Vormselviering in Mieuw Vennep; pastor K. van Lent en....

Tweede Pinksterdag

Ma 5 jun 10.00:
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Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gregoriaans koor



ONERZICHT VIERINGEN (WVERNOLG)

Di 6jun 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Do 8 jun 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Za 10 jun 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent

Zo 11 jun 10.00: Woord- en communieviering parochianen
- James Zitter

Di 13 jun 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Do 15 jun 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Za 17 jun 19.00: Eucharistieviering; pater S. Nebres
Zo 18 jun 10.00: Eucharistieviering; pater 5. Nebres; Gemengd koor

Di 20 jun 1B.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Mieuwendijk

Do 22 jun 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Naamdag van Joannes de Doper
Za 24 jun 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent en pater 5. Nebres; Odyssee
- Dick van der Geest

Zo 25 jun 10.00: Eucharistieviering; pastor K., van Lent en diaken R. Mascini;
Afsluiting le communie project; M25/NVrolijk Vuur
- Fam. Dingemans- Frijters

Di 27 jun 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-MNieuwendijk

Do 29 jun 18.45: Rozenkrans
19.15:; Viering

Za 1jul 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent
- Lisette van der Lingen; Overl. fam. Koeckhoven- van Haaster;
Joke Kreike- van der Kolk

Zo 2ijul 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent
- André Sanberg

DI 4 jul 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Do & jul 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Ter informatie volgende Info nr. 5

Za 8jul 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent
Zo 9ijul 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent

Bij de weekenden van 1 en 2 en 8 en 9 juli staan geen koren vermeld.
Bij het ter perse gaan van deze Info was dit nog niet bekend.
Op de website kunt de aanvulling zien, of bij het secretariaat opvragen.

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
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Parochie breed

HONDERD JAAR GELEDEN

Bron: Katholieke lllustratie

Onderstaande foto dateert uit het jaar 1917.
Je moest als vrouw wel lef hebben!

DE EERSTE VROUWELIJKE TAXI-CHAUFFEUR

Te Amsterdam werd deser dagen een rijbewijs uitgereikt aan juffrouw

Hocfelaar, die de eerste vrouwelijke taxi-ehasffewr is van de boofdstad.

Me}. Hoeffelaar was vrocger in dewelfide functic werkraam te Antwerpen,

Gedoopt Klaverjasavond parochiehuis
Liam Bourke Maandag 15 mei , 20,00 uur.
Elfie Grove
Joshua Balmaceda Kosten € 2,50 per persoon
Mynke Reitsma
Zaterdag 15 april is gedoopt: Opgeven bij:
Amy van Dellen Thea Duivenvoorden
Annelies Kuvener Tel. 56 17 275.
Fred van Kalmthout de Bruin
Michiel en Jasper Hoogmoed
Zondag 16 april:
Lieve Postuma Marthagroep
Peter de Groot
Maandag 17 april: Woensdag 10 mei zijn de dames van de Filipijnen.
Milo en Maika Cornelissen aan de beurt om de kerk schoon te maken.
Woensdag 7 juni de dames Dekkers, Kunz, Ruiter en
van Roode.
pr rengst Collectes Contactpersoon: Mw. van Roode tel. 5612243,

18 en 19 maart € 408,97
25 en 26 maart € 424,55

1 en 2 april
8en9 april
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€ 353,72
€ 863,35
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Palmpasen

Palmpasenstokken maken in het
prochiehuis



i 5 g O s
Gezinsviering op Eerste Paasdag werd
traditioneel afgesloten op de vijver

Mee naar Taizé

Voor de I4e keer is er deze zomer een Hoofddorpse
Jengerenreis naar Taizé, weer samen met Nieuw-Vennep.
We vertrekken zondagmorgen 23 juli in alle vroegte en
komen een week later op zondagavond de 30e juli weer
terug. De kosten zijn ca. € 225, inclusief vervoer, verblijf en
alle maaltijden. ‘s Avonds kun je zelf een glaasje kopen in
Oyak.

Wie tussen 16 en 35 jaar is kan mee.
Op 28 mei is er een Taize viering bij de Ark

Voor meer informatie kan je terecht bij
Tim Zwetsloot (zelf ga ik voor de 5x mee)

tzwetslootZ3@gmail.com



Parochie breed

Tot het gaatje!

1A, wat betreft de Centrale Verwarming Units
in het Parochiehuis, de Boekwinkel en de
Kosterswoning zijn we 'tot het gaatje’ gegaan.
Deze units waren 20 jaar actief maar de fut
ging er uit. 1 van de units in het Parochiehuis
was inwendig lek, het branderbed had een
gaatje en verbruikte inwendig water. Hierdoor
moest het systeem wekelijks bijgevuld
worden. Vervanging stond al een paar jaar op
het parochiebudget maar hebben het tot het
maximaal haalbare uitgezongen. In het
Parachiehuis hingen 3 units en deze zijn
vervangen door 2 CV-units. De 3de positie is
een boiler geworden voor warm water in de
keuken, De nieuwe units zijn goedkoper in
gebruik en voor de boiler wekken we zelf
stroom op middels de zonnepanelen op de
kerk. Al met al draagt deze vervangingsaktie
weer iets bij aan het streven om maximaal een
GROENE kerk te zijn.

Bedankt voor uw aandacht.

Peter van der Kamp

(Ingezonden door Louis de Bakker)

Goede Vrijdag,

ook wel bekend als Stille Vrijdag, een dag van
ingetogenheid, verdriet en stilte, terugdenken aan
het vreselijke wat zolang geleden heeft
plaatsgevonden, het vreselijke maar ook het
mogelijk maken van Pasen, de opstanding en het
voortleven.

Dit in mijn gedachten ging ik 's avonds, met mijn
vrouw, naar onze parochiekerk.
Gewoontegetrouw dacht ik aan de vele stille
vieringen die wij daar hebben meegemaakt op
deze vrijdag voor het Paasfeest.

In de Info stond dat het koor Odyssee zal zingen,
benieuwd wat er gezongen zal worden.

Misschien mooie en aangrijpende delen uit de
Mattheus Passion of andere verstilde gezangen
passend bij deze avond.

De kerk was redelijk vol bij aanvang van de viering,
alle opsmuk of versiering was weg, passend bij de
sfeer. Het grote kruis werd binnen gedragen door
een aantal jongeren, dat maakte indruk, wat goed

dat juist jongere mensen dit doen,

Mu word ik kritisch, jammer dat het moet, het koor
zong zoals zo vaak erg luid tot zelfs hard, de muziek
die ondersteunde ook en zelfs de fluitist liet zich
wel heel erg duidelijk horen. Jammer, want ook zo'n
dwarsfluit kan zacht en ingetogen klinken.

De teksten van de liederen waren mooi en passend.
Het is bekend dat Odyssee zich nogal eens wat al te
enthousiast laat horen en bij sommige
gelegenheden mag dat en kan dat ook wel.

Maar niet op Goede Vrijdag of Stille Vrijdag toch,
dat is niet passend bij hetgeen op deze vrijdag
wordt herdacht, het lijden en zelfs de dood aan het
kruis, daar word je stil van, ontbreken de woorden
je, heb je eigenlijk niet meer nodig dan stilte om te
overwegen, te mediteren.

Het was een goede en aangrijpende dienst maar
niet goed begrepen misschien door het koor, een
koor dat wel heel goed zingen kan, ook zacht kan
zingen maar zich nu even niet aanpaste.
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Bezinnings-
centrum

Staxl

op de Kaag

Op het moment van verschijnen van deze INFO is
het feest van 10-jaar Stal op de Kaag al gevierd.
Maar hoe het is geweest dat kunnen we u op dit
moment nog niet vertellen. Immers de kopij
moet al vrij vroeg worden ingeleverd. Dus een
verslag van het 10-jaar Stalfeest krijgt u in een
volgende INFO te lezen.

Elke woensdagmorgen is er van 10.00 -12.00 uur
inloopochtend in De Stal. Onze gastheren en
vrouwen schenk graag voor u een kopje koffie in
en zijn altijd "in" voor een praatje.

Hartelijk welkom!

Maast het logeerhuis ligt de fluisterboot

Kaagervaring. Mocht u mensen met een beperking

kennen die volgens u in aanmerking komen voor

een logeerweekend in het logeerhuis met dezelfde

naam als de fluisterboot: Kaagervaring en er van
genieten om een tochtje over de plassen te
maken? Meem dan even contact op met de
Stalmeesters, Adriaan of Bob. Zij kunnen u verder
van dienst zijn.

Een sene beelden van 8 vrouwen

uit de Bijbel, tijdelijk te zien in de

DIT LOGO HIER BOVEM 15 VERLEDENTLID
immers de vrouwen hebben hun
eindbestemming bereikt.

Vrouwen onderweg

De vrouwenbeelden gemaakt in het
Liobaklooster, zijn inmiddels allemaal
vertrokken naar hun eindbestemming: De
Kaag. Daar staan ze vlak bij het logeerhuis en
tegenover De 5tal, op een mooi grasveld,
tussen twaalf eiken.

Een werkelijk prachtige plek.

Stonden er in eerste instantie in Hoofddorp
acht beelden, Eva, Tamar, Mirjam, Ruth en
Moomi, Batseba, Maria van Magdela en de
Zwangere vrouw, later kwamen daar ook
Rachab en Debora bij.

Mu in op Kaageiland zijn er nog meer sterke
vrouwen te zien. Nieuw is het beeld van de
dochter van Jefta en er is cok een prachtig
beeld van Maria en Hanna, samen met het kind
Jezus geplaatst.

Voor de trouwe bezoekers van de Bijbelse tuin
zal het best wel even wennen zijn. De sterke
vrouwen hoorden er gewoon helemaal bij.
Maar de lege plek wordt t.z.t. weer opgevuld.

Wie de vrouwenbeelden nog eens wilt
bewonderen moet de auto of de fiets pakken
en een uitstapje maken naar Kaageiland.
Wellicht worden er in het komend seizoen
bijeenkomsten gehouden waarin hun verhalen
weer zullen klinken. We houden u op de
hoogte.

Wilt u gebruik maken van de zalen in De 5tal
of de Schuur, of met een groep een
wandeling maken over het laarzenpad?
Meem dan even contact met ons op. Zowel
Adriaan als Bob zijn te bereiken via:

info@destalopdekaag.nl 19
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Nooit saai

Kerk in Justitieel Complex Schiphol

Soms druk en onrustig, dan
weer intens stil. Muziek die
dicht bij mensen ligt.
Multiculti en soms mensen
van werkelijk alle kanten van
de wereld.

De een vertrouwd met geloof, de ander

komt maar eens kijken. Hoe Evangelie op deze plek
te verstaan? Een uitdaging hier te vieren.

En na afloop een kort moment van ontmoeting.

We hebben het over Justitieel Complex Schiphol
waar zowel mensen verblijven die onder het
vreemdelingen- als het strafrecht vallen. Bij mensen
die onder het vreemdelingenrecht vallen moet u
denken aan mensen die komend vanuit buitenland
op de luchthaven asiel aanvragen. Aan de andere
kant van A4 in ons complex vindt dan gehoor plaats
door IND om te kijken of mensen kans maken in de
asielprocedure, Zo ja, worden ze overgeplaatst naar
een asielzoekerscentrum, zo nee, worden ze
overgeplaatst naar de vertrekafdeling voor terugkeer
naar hun land. Omdat het complex veel leegstand
kende verblijven er ook mensen die vallen onder het
strafrecht. Een bekende groep zijn de zogenaamde
bolletjesslikkers ( drugssmokkelaars) of
vreemdelingen die met het strafrecht in Nederland
in aanraking zijn gekomen. Met beide groepen
vieren we op zondag.

Voor deze vieringen maken we gebruik van een
uitstekende groep kerkvrijwilligers. Maar regeren is
vooruitzien, het zou goed zijn als er jongere mensen
instromen. Bovendien mag de groep ook meer
multi-culti worden.

Wil je met ons meevieren? Wil je voor en na de dienst
hand- en spandiensten leveren? Wil je misschien ook
meehelpen bij de feesten die we door het jaar
vieren? Kom eens op gesprek. We kunnen kennis
maken, je verder informeren, je maakt het een keer
mee. Wie weet...

Ben je muzikaal? Heb je muzikale vrienden? Met
name voor de middagviering van de vreem-
delingen kunnen we je gebruiken. We vieren in een
kleine setting van zo'n 15 tot 25 mensen.

Welkom!

Dominee Michael Idemudia
(michadmudi@dji.minjus.nl of 08B07-33254)
Pastor John Gillissen (j.gillissen@dji.minjus.nl of
08807-33257)
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Lutherjaar

Wie was Maarten Luther?
Een cecumenische ontmoeting in Haarlem

Op zaterdagmorgen 13 mei bent u van harte
uitgenodigd in de Lutherse Kerk van Haarlem.

Daar zullen ds Sietse van Kammen en rk pastor

Rob Mascini u vertellen over Maarten Luther, wie hij
was en hoe hij bewogen was om de kerk te
hervormen. En met elkaar gaan we in gesprek over
de oecumene. Wat bindt ons en wat scheidt ons?
Hoe kunnen we de eenheid hervinden?

Deze bijeenkomst is de eerste van meerdere
ontmoetingen, uitlopend in een unieke
cecumenische reis naar Rome in de maand oktober.
U bent op elke bijeenkomst afzonderlijk van harte
welkom. Ze staan los van elkaar.

De volgende bijeenkomsten zijn op 23 juni

(“De kerk van Rome, zoals Luther die aantrof”) en op
23 september (de praktische voorbereiding van de
oecumenische Romereis).

De reis naar Rome is van 2 - 7 oktober. Zie ook
volgende pagina.

De zaterdagochtenden zijn van 10.00-12.00u in de
historische lutherse kerk aan de Witte Herenstraat 22
te Haarlem.

Meer info kunt u krijgen bij de dominee en de pastor
Ds Sietse van Kammen 023-5351001
s.vankammen@planet.nl

Pastor Rob Mascini 023-5291484
robmascini@gmail.com

Kerkinterieur is een tekening vervaardigd doar een jonge
bewoner van Het Luthersch Weeshuis, toentertijd gevestigd
aande Zuiderstraat in Haarlem. Afgebeeldis de vernieuwde
binnenzijde van de Lutherse kerk in Haarlem rond 1790.
De Lutherse Kerk zelf dateert uit 1615 en is gebouwd op het
fundament van het klooster van de Norbertijnen.

Vandaar dat de straat waarin de kerk staat nog altijd Witte
Herenstraaf heet...
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‘OECUMENISCHE REIS NAAR ROME’

‘In de voetsporen van Luther door Rome'

Een unieke reis voor katholieken en protestanten
samen!

In het jaar 1511 bezocht Maarten Luther,
in opdracht van zijn kloosterorde, Rome...

Het bleek het begin van een reis
die leidde naar het bekende momentin 1517
waarin hij zijn 95 stellingen publiek maakte.

Het startsein van de Reformatie...

500 jaar later willen wij, in zijn voetsporen, Rome verkennen.

Niet alleen zullen we de plaatsen waar Luther geweest is gaan zien, we gaan zeker ook op zoek naar de
wortels van het christendom. We zien de oude mozaieken, de fresco’s. We bezoeken de prachtigste en de
oudste kerken, de basilieken en de huizen van de eerste christenen. Matuurlijk zien we ook alle bekende
monumenten en gaan we op audiéntie bij de paus.

Vertrek naar Rome: maandag 2 oktober a.s.
Terugkeer naar Amsterdam: zaterdag 7 oktober a.s.

Gidsen: Pastor Rob Mascini, Rooms-Katholiek theoloog en Romekenner
en Dominee Sietse van Kammen, Luthers predikant

Voorbereidings- en informatiesamenkomsten:

zaterdag 13 mei,

Wie was Luther? Zijn geloof en zijn bewogenheid om tot een hervorming van de kerk te komen. Deze
bijeenkomst staat onder leiding van Ds Sietse van Kammen.

zaterdag 24 juni
De groei van het christendom in de stad Rome, De fresco's, de mozaieken, de kerkenbouw van de eerste
eeuwen. In prachtige foto's kijken we naar de wortels van ons geloof. Onder leiding van pastor Rob Mascini.

zaterdag 23 september.
Praktische informatie over de reis naar Rome

Alle bijeenkomsten zijn van 10.00u -12.00 u in de Lutherse Kerk van Haarlem, Witte Herenstraat 22,
Haarlem (niet ver van station; parkeergelegenheid in de grote garage op de Raaks).
De bijeenkomsten staan open voor iedereen, ook voor hen die niet naar Rome gaan.

Informatie: R. Mascini: telefoon: 023-5291484
e-mail: robmascini@gmail.com

S.van Kammen:  telefoon: 06-50641369
e-mail: swvankammen@planet.nl

De reis wordt gefaciliteerd door de YNB, een erkende reisorganisatie die ons alle garanties geeft. Hier kunt u
nadere info krijgen en zich cok opgeven.

Telefoon: 073-6818111
e-mail: info@vnb.nl
website: www.wnb.nl  httpy//vnb.nl/reis_boeking.aspx?reizlD=1152
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DE TILTENBERG

Theologie studeren

is sterker worden, sterker in je eigen
geloof, krachtiger om anderen te helpen
hun weg te vinden in het geloof.

V 4

20 mei 2017

OPEN DAG

OP DE TILTENBERG
VAN HET THEOLOGISCH
INSTITUUT SINT
BONIFATIUS

Theologie studeren in deeltijd!
Diaken of catechist worden

Of persoonlijke verdieping
van je geloof

Informatie over de Open Dag vindt u
via: www.bonifatiusinstituut.nl




Spreekwoorden

Spreekwoorden en uitdrukkingen: hoe komen
we eraan? Onze Info heeft een rubriek over
herkomst en betekenis. Als dit nummer
verschijnt is het volop lente en zien we overal
prachtige voorjaarsbloemen. Maar die moeten
we, zoals het volgende spreekwoord, soms toch
met de nodige reserve bekijken. Want......

Uit de bloem waaruit de bij honing
zuigt, zuigt de spin venijn

Volgens het volksgeloof is de spin een giftig dier,
dat vergif zuigt uit de toch altijd zo mooie en
lieflijke bloemen. De tegenstelling van gif en
honing uit dezelfde bron, dient als
vergelijkingsmateriaal voor mensen: het
materiaal - de bloem - is hetzelfde, maar het ene
dier — de bij - doet er iets positief mee en het
andere - de spin - iets negatiefs. Moraal van dit
verhaaltje: over dezelfde zaak kan zowel positief
als negatief geoordeeld worden.

Kijk maar eens naar de ingezonden brieven in de
kranten!

{Bron Ed van Eeden, Groot Spreekwoorden Boek)

Kathoisks Bond van Ouders ff..‘f.. 4

De Belangen Organisatie voor Senioren op lokaal niveau;
hulp bij belasting imveullen ;

korting op rijbewijskeuring:

korting op uw rorgeerzekering:

gratis tijdschrift Nestor en KBO “Meer” Niewws;
deainemen aan vele activiteiten en evenementen;

dit &n nog veel meer voor e=n betaalbane contributie van
i 25,00 per jaar.

WORDT DAAROM LID VAN DE KBO HAARLEMMERMEER!
Infichtingen: ledenadministratie 023-5612229 of
kedenadmin kbo. Haarlemmermesr@Hjbrandt.nl

Winnende nummers
kaarsenloterij

Hierbij de winnende nummers van de
kaarsenloterij.

De loten zijn getrokken door pater 5.Nebres
in de parochie.

De winnende nummers zijn:

a8

437
364
575
497
708
783
557
425
N

De kaarsen kunnen worden opgehaald na de
vieringen bij de koster.

Nol Ruiter

punweg

wilraartoorg sings 1311

Afscheid nemen is iets heel persoonlijks...

Wij nernen de tijd, ruimte en gandacht om een
passend afscheid vomm te geven.

Dunweg Uitvaartzorg

Achterweg 40, 2132 BX Hoofddorp
Tel: 023 563 35 44

info@dunweg.nl

www.dunweg.nl

Spannenburg 42

Fiex kan ww advestentic staan  Fiex kan ww advestentic staan JEYEINel:

Fovmaat 52 x 5+ mm Fovmaat 52 a 54 mm
Inlichtingen Parochiesecretariaat Inlichtingen Farochiesecvetariaat

Hoofddorp

Valeriya Zakopay

Tet. 023 5638145 of e-mail naav:  Tel. (23 5635145 of e-mail naax: Pianoles voor iedereen




MOEDERDAG -.'\;'a(ﬂK

Er kwam een man de kerk binnen met een bos rozen “Nnee, mijn moeder heet Marie en ze werkt hier.” Nu
in de hand. Hij keek zoekend rond. De pastoor liep  was de pastoor verbaasd. ‘Maar... hoe is uw naam?
net de kerk in. Vlak bij mijn wijwaterbakje froffen ze ~ "Berend...” zei de man. Op dat moment kwam
elkaar. De pastoor zei hartelijk: ‘Goedemiddag, ik zie  mevrouw Bontie aangedribbeld. Ze riep al van verre:
dat u bloemen komt brengen. Dat is bijzonder aardig. "Berend! Wat een verrassing dat je me komt

Zijn ze voor op een graf?” De man schrok een beetie  opzoeken!” 'Dag mam, lachte Berend Bontje.

en stamelde, ‘Nee, nee, ze zijn voor ... mmmoeder... "Ik kom je bloemen brengen. Voor moederdag!’
"Ach natuurlijk,” zei de pastoor, "het is meimaand. "Nee maar, wat lief van je, kind.” En ze pikte gauw
Komt u maar mee!’ De man liep aarzelend achter een vaas uit Maria haar kapel. Maar mevrouw

de pastoor aan en ik, Kikker, volgde ze door het Bontje mag dat. Want zij is een heel lieve vrouw.
zgpad. Bij de Mariakapel hield de pastoor halt. Net als Maria.

‘20, kijkt u eens, hier is moeder Maria, daar staan

vazen en u kunt ook een kaarsje aansteken als
u wilt!’ De man trok een raar gezicht. ‘Dit is niet
mijn ... mmmoeder!” "0 jawel,” zei de pastoor
troostend, "Maria is de moeder van God,
de moeder van iedereen.’

"

e

Versje van mamal!

rﬂ Dat t jown mama ben, vier [ij vandaag,
Je hebt ietr gelnuizeld en gesft het me graag
met kugfes en knuffels, e knijpt me haact fijnt
Je ogen, 2e dralen als 2onnecchijn!
Maar nét 20 bijzonder,
voor i echt een wénder . ..
& dat th j64w mama mag 2djn!

; ? Probeer deze woorden achter elkaar uit te spreken.

Wt een raar tadlte! Maar dls je &8n letter voor elk
woord zet, spreek je ineens Engels, Duits, Italiaahs,
Frans Pools, Zweeds,
Fries, Servisch en
zelfs Litouws.

Wat God tegen jou zegt

"Ik zal over jullie stad waken zoals een
moedervogel cirkelt boven haar nest.

{MNaar Jesqjn 3.5}




