Jaargang 48 Nr. 5 Joannes de Doper
Juli-Augustus 2017 een bruisende parochie in Hoofddorp
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Eigen Boek
UW EIGEN BOEK UITGEVEN? BIJ ONS KAN DAT!

Uw wansan staan voorop
Professionele begeleiding
Vaerzorgde vitgave
Aantrekkelijk prijs

Print on demand

Zelf pakket samenstellen

Waarom kieren voor

Uitgewverij Eigen Boek?

Op onze website kunt u alle informatie vinden die w nodig hebt voor
hat witgawan enfof kopen van ean boak. Indien u toch nog vragan
hebt, kunt u ons bereiken per e-mail of telefoon:

Telefoon: 06 46278584
wiww.uitgeverjeigenboak.nl
info@uitgeverijeigenboek.nl

Uitgewverij Eigen Boek B.V.
Engelsholm 97
2133 AE Hoolfddorp

06-576 275 40!

. www.uitvaartzorgdemeer.nl
info@uitvaartzorgdemeer.nl

De Meer

Jacgo vander Laarse Jaap van der Maarl

[
TROUPIN

NATUURSTEEN B.V.
Sinds 1838

Bezosk onea ahowroom:
# Gagwakstamen i alke prijakissas
= Handgefekts an machinale beleitering
* Kaume it diverad dUTiZame maesisan
* Aesiawralie en heksity ingen
# Llirgabvivd asrartimar Wan &0 Secesaod

Of neam nu contact op: +31(0)23 6326013
Geopsnd mas-vr 0E00-1700 wur

Lange Herenstraat 30-28, naby station Haarkem
wiww, troupinnatuurstean.nl

%f#ﬂ?:f@fﬁﬂ
Natuursteen

Glas

Brons

Urnen

GEDENKEN IN STIJL

Bel voor een afspraak:

Monumenti
Burgemeester van
Stamplein 294
2132 BH Hoofddorp
Tel: 023 2302069

www.monumenti.nl
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Colofon
ParochiemagaZlN verschijnt 9x per jaar in een oplage
van ca. 2500.

Redactieadres (alleen voor kopij)
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl
Kopij inleveren: Info nr. 6 véor 9 augustus
Info nr. 7 voor 6 september

Info bezorging
(afhalen nr. & donderdag 31 augustus
Bezorgen uiterlijk vaor zaterdag 18.00 uur sv.p.)
- Bernhelm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
- Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos 38
-Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Weerdenburg 1
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen over de bezorging: via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp

gecopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

parochie gironummer NLO6 INGBE 0000172863
parochie banknummer NL70 RABO 0324501528
t.n.v. parochie H. Joannes de Doper te Hoofddorp

www.hjoannesdedoper.n|
www.kerkeninhoofddorp.nl

Boekwinkel Kruispunt

Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,
zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament

valt onder beheerscommisie Parochiehuis,
Coodrdinator Dewi Gunther, telefoon 023 - 563 81 45.
Elke woensdagaveond wordt een maaltijd geserveerd

Graag opgeven voor maandag 20.00 uur.

Bij Raminah van Eer, telefoon 06-10623703;

Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon.

Kopij voor het volgende nummer moet binnen zijn
voor woensdag 9 augustus.

Dit is een editie van het parochiemagaZlN een uitgave
van De Zalige Zalm.

Fota voorkant: Koninklijke onderscheiding voor parochianen

Info en Inhoud

Pastores:

C.Th.d. van Lent - Pastoor
Kruisweg 1071, 2131 CT Hoofddorp
tel. 023 5616437 of

06 51981165 in dringende gevallen
e-mail: kees@kaagnet.nl

5. Mebres - Pater
tel. 06 26759748
e-mail: sedfreysvd@gmail.com

R. Mascini - Diaken
tel. 06 26795701
e-mail: rmascini@kpnplanet.nl
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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends of

op donderdag: contactpersoon Tiny Graafmans

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook in
het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u voor
vervoer bellen naar mw. K. Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152,

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt U voor hulp de PCI
benaderen. Met uw hulpvraag kunt U terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve vrijwilligers,
Matuurlijk willen we dat blijven! Hebt u tijd en zin
om een actieve rol in onze parochie te spelen,
schroom dan niet om even een kijkje te nemen in
de boekwinkel en bij het parochiesecretariaat.
Daar ligt een map met vacatures, voor denkers en
doeners, er zit vast iets voor u bij!

Parochie - informatie en berichten

Van de Redactie

Matuurlijk wist u het wel, onze parochie telt talloze
vrijwilligers. Stuk voor stuk bijzondere mensen, die
gewoon "hun ding doen”. Ze kunnen natuurlijk niet
allemaal een lintje krijgen van de koning, al
verdienen ze het best. Maar vier van hen viel die eer
wel te beurt dit jaar, en dit viertal kijkt u vanaf de
voorpagina aan. Een beetje bescheiden lachend:
van hen hoeft het niet zo, die belangstelling. Alle
vier zo gewoon, als vanzelfsprekend aanwezig en
alle vier zo bijzonder. We feliciteren Frea, Grietje, Jos
en Willem van harte, en ook een beetje onszelf,
want we prijzen ons gelukkig met dit gezelschap, ze
zijn onderscheidend in ons midden en dat is ook de
koning niet ontgaan!

Het is gebruikelijk dat onze pastores de spits
afbijten in de Info met een pastoraal woord en dit
keer is dat woord voor het eerst aan Sedfrey Nebres.
Op zijn eigen innemende wijze vertelt hij ons wat
hem inspireert.

Houdt u vrijdag 8 september open in uw agenda?
Dan zal namelijk Kees Posthumus voor u optreden
in De Lichtkring, met zijn voorstelling "kom naar
voren’, over 500 jaar protestantisme. Denkt u nou
niet: dat is niks voor ons katholieken, want veel van
Luthers ideeén zijn ook vandaag zeer actueel! Laat
u verrassen!

Op pagina 20 staat een uitgebreid verslag van het
coordinatoren overleg. Interessant om te lezen,
want het 9 puntenplan dat Leo Feijen presenteerde,
zou zomaar bruikbaar zijn in het leven van alledag.

De vakantietijd komt er aan. Voor velen een tijd om
er op uit te trekken, anderen blijven liever thuis,
maar wat u ook doet: we wensen u een fijne
periode toe, met een lekker zonnetje, en we zien u
graag over een aantal weken weer uitgerust terug.

De redactie

Verschijningsdata ParochiemagaZIN

Nr. Periode Afhalen

bezorging

Inleveren
Kopij

6 02-09tot 30-09 9 augustus
7 30-09tot28-10 6 september
8 28-10tot16-12 4 oktober

31 augustus
28 september
26 oktober



Pastoraal woord

Mijn religieuze bedevaart

Het is niet altijd gemakkelijk om losgemaakt te zijn
van mensen die je liefhebt. Familie, vrienden,
mensen die dicht bij jou zijn. Ook voor een
missionaris, zoals ik, is het nooit gemakkelijk.

ledere dag is op zichzelf een uitdaging en soms
vraag ik mezelf wel af, zodra ik opsta, wat op die dag
gaat komen. Maar het is een feit van ons leven als
missionaris die wij iedere dag moeten leren
omarmen.

Aan de andere kant is het ook altijd een genadige
ervaring om mensen om je heen te vinden, nieuwe
vrienden en vriendinnen, nieuwe oma's en opa's,
moeders en vaders, broers en zussen. God doet wel
zeker zijn best om zichzelf te laten voelen door
andere mensen. |k ontdek wel regelmatig de stille
stem van God die zo goed en duidelijk spreekt in het
midden van onze missionaire bedevaart.

Ja, ik noem iedere dag van de missie hier in
Nederland een religieuze bedevaart. Eerlijk gezegd
voordat ik hier aankwam in Hoofdorp had ik ook een
heleboel vragen en twijfels. lk had heel veel vragen
zoals wat moest ik hier doen, hoe zijn de mensen,
etc.

Maar dit deel van mijn religieuze bedevaart heeft mij
ook iets belangrijks bewezen, en dat is om God
gewoon te vertrouwen want je weet maar nooit
welke zegeningen er komen.

Ik beschouw mijn ervaring
hier in Hoofddorp als een
mooie zegening. Het klinkt
wel poétisch maar hier ervaar
ik wel Gods schoonheid in de
schoonheid van de harten
van de mensen.

Wij hebben altijd geleerd in onze voorbereiding als
missionarissen dat de belangrijkste taal die wij
moeten leren de taal is van het hart.

Die overbrugt alles. Die vertaalt alles. Het begint
misschien met een herhaling van de uitdrukkingen
uit de taalschool maar in het proces leer je wel zelf
hoe je je eigen korte lontje loslaat.

Wat ik krijg dus is meer inspiratie om verder te gaan.
Je wordt geinspireerd door het feit dat je niet alleen
bent. Dat de parochianen, de lieve zusters en
broeders die je om je heen hebt altijd daar voor jou
zijn. Ik ben gewoon dankbaar tot God dat ik de kans
kreeg om op zo'n plek geplaatst te worden. De
aardigheid en vrijgevigheid van de mensen zijn
inderdaad een bron van steun en aanmoediging.

pater Sedfrey Nebres

Overleden

Leo Rusman - 77 jaar

Jaren lang was Leo de beheerder van ons kerkhof
en geliefd bij iedereen. Hij had een fenomenaal
geheugen wanneer je hem iets vroeg over het
kerkhof.

Leo werd geboren in Hillegom op 10 november
1939. Hij was de middelste uit een gezin van 5
kinderen. Leo heeft een leuke jeugd gehad; het
was een gastvrij gezin waar het een zoete inval
was. Vriendjes waren altijd welkom.

Na zijn schoolopleiding ging hij naar de
avondschool in Haarlem om zich te bekwamen in
het hoveniersvak.

Tijdens een dansfeest leerde hij Henny
Buskermolen kennen. Henny had 3 kleine kinderen
en had haar man heel vroeg verloren. Het klikte
meteen tussen Leo en Henny. Ze zijn in 1976
getrouwd en hij werd een fantastische vader voor
haar kinderen.

Het werden zijn kinderen.

In 1979 ging Leo werken bij de CTAV in Aalsmeer,
een zaak in kwekersbenodigdheden. Eerst in de
winkel en daarna op kantoor. Hij heeft daar tot aan
zijn pensicen gewerkt.

Vrijwilligerswerk had Leo hoog in het vaandel.

In Kudelstaart heeft hij 15 jaar in het
parochiebestuur gezeten en samen met Henny
hielp hij in de plaatselijke voetbalkantine.

Toen Leo met pensioen ging in 2002 is het gezin
verhuisd naar Hoofddorp. Hij ging vrijwilligerswerk
doen bij de kerkhofgroep en rond 2008 is hij
beheerder geworden. Leo maakte ook deel uit van
de beheerscommissie, de Info-groep en zong in het
gemengd koor. Zingen deed hij heel graag. Hij was
tevens lid van de Hoofddorpse vereniging Zang en
Vriendschap (bas).

Leo hield van klussen in huis. De tuin was zijn
hobby en zag er piekfijn uit (Henny: hij knipte het
gras nog net niet met een nagelschaartje). Vorig
jaar kochten Henny en Leo een appartement in
Toolenburg. Lec is 2 maanden in de weer geweest
om van dit appartement een kasteeltje te maken.
Henny en Leo hielden van fietsen en maakten
graag stedentrips. Ze genoten van hun 8
kleinkinderen, de liefde was wederzijds.

Op 3 april ging Leo op de fiets naar een repetitie
van Zang en Vriendschap. Na afloop onderweg naar
huis is hij van de fiets gevallen en kreeg een
hartstilstand. Groot was de schrik bij zijn familie
maar ook binnen de parochie.

De uitvaart voand plaats op B april in een bomvalle
kerk. Zowel het gemengd koor als het voltallige
koor van Zang en Vriendschap brachten liederen
ten gehore, waarna de begrafenis plaatsvond op
“Zijn™ kerkhaof.



Kennismaken met Siobhan Regtering,
een buitenlandse vrouw in onze parochie
“Ik voel me blij hier. Maar een beetje heimwee, dat blijft”

Tekst: Anja Maas

In onze rubriek Kennismaken met... introduceren we
deze keer Siobhan Regtering-Kerr, een geboren
Schotse uit Glasgow. Geinspireerd op een
krantenrubriek van jaren geleden - de buitenlandse
vrouw in de polder - beantwoordt zij een aantal
vragen over zichzelf, Nederland en natuurlijk onze

H. Joannes de Doperparochie. Maar eerst even een
kijkje in haar paspoort.

“le spreekt mijn naam uit als 'Sjifon; het klinkt als het
MNederlandse lvon. Het is een lerse voornaam.
Siobhan is de vrouwelijke tegenhanger van Sean. Die
naam kennen Nederlanders wel. Sean is hetzelfde
als John, Johan. Eigenlijk heet ik dus Johanna. Ik ben
afgestudeerd aan de Universiteit van Glasgow, ik
wilde docente Italiaans en Frans worden. Daar is het
uiteindelijk niet van gekomen. Na mijn studie had ik
even een pauze en werkte ik in de vliiegwereld.

Ik woonde in London en werkte bij British Midlands
toen ik daar een Nederlander ontmoette: Hans
Regtering. Het klikte tussen ons, in 1998 zijn we in
Glasgow getrouwd. Sinds 2000 wonen we in
MNederland. Eerst in Leiden, sinds 2002 in Hoofddorp.
Hans werkt hier bij de KLM, we hebben twee
kinderen: Madeleine (15) en Patrick (12). Ik spreek
inmiddels behoorlijk Nederlands en heb hier een
baan. |k werk in Amsterdam, als recruiter. Bij een
Amerikaans bedrijf, dat zich richt op het Midden-
Oosten. De voertaal is Engels, dat maakt het voor mij
wel gemakkelijker. Mijn geloof is rooms-katholiek.
Van huis uit. Schotland wordt vaak gezien als een
protestants land, maar 16% is rooms-katholiek.

Ik woonde in Glasgow in een toen niet-katholieke
wijk. Natuurlijk wilden katholieke ouders hun
kinderen op een katholieke school hebben.
Daarvoor moest je dan naar een andere wijk en dat
betekende dat je een eindje onderweg was.

Mijn vader en andere cuders hebben er zich toen
voor ingezet, dat er ook in onze wijk katholieke
scholen kwamen. Dat was praktischer en veel
prettiger. Er was een groot gemeenschapsgevoel,
iedereen kende elkaar.

Hier in Hoofddorp hoor ik bij de parochie van de

H. Joannes de Doper. |k ben er helemaal thuis. Ik doe
sinds 2016 mee als lector en ik zing bij Vrolijk Vuur.
Zingen is echt mijn passie. Nederland en Schotland
zijn heel verschillend, maar ik kan zeggen: ik hou van
allebei. Soms heb ik een beetje last van heimwee,
maar in het algemeen voel ik me hier gewoon heel
Blij.

6

De Schotse over:

De eerste indruk van Nederland

Het was Koninginnedag, 1995. De vlaggen en al het
oranje op straat. Zo vrolijk. Ik kwam hier om kennis
te maken met mijn schoonouders. Ze wonen in
Gelderland. Ik herinner me dat we ook in Nijmegen
waren en dat alles daar vol was met kleuren. Heel
bijzonder. Net zoals de huizen trouwens. |k vond ze
prachtig, wel een beetje hans-en-grietjehuizen.
Klein, maar fijn.

Gastvrijheid

Ja, ik vind Mederlanders wel gastvrij. Maar ik zou
zeggen: het hangt ervan af waar je woont. |k zie een
duidelijk verschil met mensen die in het westen
wonen en die uit het midden of costen van het land.
Die laatste groep vind ik geslotener, het is moeilijker
om bij ze binnen te komen. In mijn buurt heb ik hele
goede contacten, bijvoorbeeld met onze buren:
altijd heel open en plezierig. Contact leg je het
makkelijkst als je kinderen hebt, dan maak je gauw
kennis of een praatje. Het gaat min of meer vanzelf.
Maar om als een volwassen vrouw met andere
vrouwen echt vriendin te worden, dat vind ik niet zo
eenvoudig. Of me nog iets speciaals is opgevallen?
Ik zou zeggen: de manier waarop Nederlanders
verjaardagen vieren. ledereen zit in een kring en
praat met elkaar. En de gastvrouw heeft het erg
druk, hapjes klaarmaken, iets inschenken. Best een
gedoe. Wij vieren onze verjaardagen, als we die
vieren, meestal buitenshuis. Dat is voor de
gastvrouw beslist makkelijker.

Het weer
Ja, daar heeft iedereen het over. Maar er is ook veel
over te vertellen. Dat begrijpen wij Schotten



Parochie breed

helemaal, want ook bij ons is het een onuitputtelijk
gespreksonderwerp. Ik kan jullie wel zeggen: niet
klagen, het is hier beslist droger dan in Schotland.
Een heel bijzondere herinnering aan het
MNederlandse weer heb ik dankzij de laatste
Elfstedentocht. Dat was in 1996, toch? Zoveel ijs op
al dat Friese water, zoveel mensen die schaatsen,
zo'n unieke sfeer, Dat zoiets kan, daar boffen jullie
mee!

De fiets

Ja, als je hier moeders ziet fietsen.... met een kind
voorop en eentje achterop. Een kunststukje, zou ik
zeggen. Volgens mij is dat ook typisch voor
Nederland. Ik fiets zelf ook hoor, ik hou ervan. En dan
die mooie fietspaden die jullie hier hebben. Maar dat
kan ook, want alles is vlak hier. Bij ons is het veel
heuvelachtiger. Wie fietst, doet dat gewoon op de
weq. En dat is best wel gevaarlijk. ledereen heeft bij
ons dan ook een helm op.

De taal

MNederlands moeilijk? Ja, best wel. Maar ik red me
inmiddels prima.Vanaf 1995, toen ik Hans leerde
kennen, ben ik begonnen met Nederlands leren. Met
cassettes, die had je toen nog. Je leert een taal het
beste als je mensen spreekt, zoals bijvoorbeeld de
familie van Hans. Hoewel weer niet met mijn
schoonmoeder. Zij is Noord-lers, dus wij hebben
geen taalprobleem. Ik ben op een aantal cursussen
geweest. Je moet veel cefenen. Overigens was voor
mij een vreemde taal niet zo'n punt, want ik had al
Italiaans en Frans gedaan Dat gaf me het nodige
zelfvertrouwen. Het meeste heb ik geleerd bij de
nonnen in Vught. Daar was ik een week, een cursus
die betaald werd door mijn baas. En dat gaf een
boost in de goede richting.

Het eten

Je mag mij rustig een foodie noemen, ik vind eten
altijd lekker. Zeker ook de Nederlandse gerechten.
Erwtensoep, zoals mijn man Hans die maakt. Ik vind
het een topper. En boerenkool met worst, heerlijk.
Indonesische rijsttafel — voor mij ook iets wat hoort
bij de Mederlandse keuken - is ook erg lekker. En ik
lust ook haring. Paling vind ik minder.

En tot slot, de parochie in Hoofddorp

In het algemeen: ik voel me hier helemaal thuis. |k
ben 15 jaar lid en ik vind het een hele prettige
gemeenschap. Er zijn mensen met verschillende
nationaliteiten, dat geeft het iets speciaals. De
pastores Kees, Leo, Sedfrey, ik vind dat ze zich
geweldig inzetten of, zoals in het geval van Leo, zich
geweldig ingezet hebben. Sedfrey is er nog maar
net, maar hij doet het zo goed. We mogen dankbaar
zijn dat hij er is. En Kees natuurlijk. Ik vind zijn tocht
over de vijver op Paaszondag zo bijzonder.

Als ik moet vergelijken met onze parochie in
Glasgow, dan zeq ik: het is hier wat vrijer, allemaal
iets minder formeel. Erg jammer vind ik het, dat zo
weinig jongeren nog naar de kerk gaan. Gelukkig
wordt er wel veel gedaan om de band met de kerk
voor die leeftijdsgroep te versterken, we hebben
M25, dus ik geloof dat het wel goed komt. |k durf
best te zeggen, dat ik er vertrouwen in heb. Verder
ben ik erg blij met alle kerkkoren die we hierin
Hoofddorp hebben.. We hebben de kinderkoren, het
gemengd koor, er is echt iets voor iedereen. |k zit zelf
bij Vrelijk Vuur, erg leuk. Daarnaast hou ik erg veel
van het Gregoriaans. Zo mooi, zo bijzonder. Fijn dat
onze kerk ook een Gregoriaans koor heeft. Weet je
dat er in Hoofddorp meer Gregoriaans wordt
gezongen dan in Glasgow? Nee, dat wil lang niet
iedereen geloven, maar het is toch zo. En dan
natuurlijk de Bijbelse tuin. Zo prachtig met alle
planten en beelden. Gewoon een hele unieke plek.
Dat zal iedereen met me eens zijn.

Ziekendag 2017

Evenals voorgaande jaren zal
ook dit jaar in onze kerk, in een
weekend tijdens de viering, met
name aandacht worden
gegeven aan de zieken en

: = ouderen in de parochie.
Dit weekend vindt in 2017 plaatsop 2en 3
september.
Tijdens de viering op zaterdag 2 september 19 uur is
het mogelijk het sacrament van de Ziekenzalving te
entvangen. Die viering zal in het teken staan van de
ontmoeting tussen zieken en gezonden, tussen
ocuderen en jongeren. De Bezoekgroep is mede-
organisator van deze viering. De groep bestaat uit
vrijwilligers die op bezoek gaan bij mensen die het
nodig hebben dat af en toe iemand bij ze langs
komt. Als het leven zwaarder valt dan anders of als
ziekte de kop opsteekt, dan kan het goed zijn het
gebed van de gemeenschap te vragen. Als men
wordt geconfronteerd met afnemende krachten of
met een operatie of een verlies, dan kan de zalving
met olie steun geven. Voor al die mensen die
behoefte hebben aan extra kracht is de
Ziekenzalving bedoeld. Wie de Ziekenzalving wil
ontvangen, wordt gevraagd dat aan Kees van Lent of
Sedfrey Mebres door te geven of aan het
Parochiesecretariaat (tel. 5638145). Ook graag
aangeven als u geen vervoer heeft naar de kerk toe.

P5: wij vragen uw speciale aandacht voor de
deurcollecte op 2 en 3 september!

de Bezoekgroep
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Van de bestuurstafel

Zoals al eerder gemeld op deze plek is het bestuur
druk bezig met de toekomst van onze parochie. Een
bruisende parochie die we ook bruisend willen
houden. Maar dat gaat niet vanzelf, al moeten we
uiteraard ook zeker vertrouwen houden in Gods'steun
en liefde.

Zoals elders in dit blad (pag. 20) al gemeld hebben we
een bijeenkomst gehad met alle codrdinatoren van de
werkgroepen in onze parochie.We hebben besproken
hoe we op weg zijn met de paters van SVD om de
toekomst weilig te stellen. Pater Sedfrey is al
enthousiast bezig om Pastoor Kees van Lent te
ondersteunen op tal van gebieden. We hebben
gesproken over verdere uitbreiding van het team van
Paters. Datzal hoogstwaarschijnlijk begin volgend jaar
worden. Ook zullen diaken Rob Mascini en Pastor Leo
Mesman taken opnemen ter ondersteuning van de
parochie en ook weer wat vaker zullen ze voorgaan in
de vieringen.

We hebben inmiddels ook afscheid genomen van
onze vicevoorzitter Francien Wegh-Geers.

Francien is ruim B jaar vicevoorzitter geweest en we
danken haar voor haar geweldige inzet voor bestuur
en parochie. We zijn bezig met haar opvolging als
vicevoorzitter en dat zal binnenkort bekend gemaakt
worden. Binnenkort nemen we ook afscheid van Jaap
Slijkerman, na vele jaren trouwe dienst in het bestuur.
We hebben ook inmiddels Johan Basmaci verwelkomt
als nieuw bestuurslid.

Vanwege verandering in de wetgeving zal het bestand
van parochianen (SILA) niet meer automatische
updates  krijgen  wvanuit de gemeentelijke
administraties (GBA). Dat houdt in dat nieuwe
parochianen zich actief moeten inschrijven bij het
secretariaat als parochiaan, maar ook dat eventuele
ladres) wijzigingen via het secretariaat doorgegeven
moeten worden. Het gebeurt niet meer automatisch.
Mocht u mede parochianen kennen die niet staan
ingeschreven, help ze even met door te verwijzen.

Het hele jaar door ontvangen we steeds werkgroepen
in de bestuursvergadering om samen te overleggen.
Dit keer was een delegatie van Odyssee te gast. We
sprake o.a. over Kerst en het drukke programma van
kerstavond. Onze bruisende parochie heeft daar een
luxeprobleem omdat we 6 goed gevulde vieringen
hebben, velen weten op kerstavond onze kerk te
vinden en dat is geweldig nieuws. De uitdaging is wel
dat er beperkt tijd is tussen de vieringen en dat deze
ook niet mogen uitlopen.

We hebben besproken of het verminderen wvan
kerstvieringen een optie is maar dat zou heel jammer
zijn. We houden komend jaar nog vast aan het schema
en zullen met een tijdige en goede praktische
8

voorbereiding met alle betrokkenen, koren, kosters,
voorgangers etc. ervoor zorgen dat alles op rolletjes
looptendat eenieder van een mooie kerstviering mag
genieten.

SVD;

Er zijn overwegend positieve reacties vanuit de
parochie t.a.v. pastor Sedfrey Mebres en daaris ook het
bestuur blij mee. Regelmatig vinden er evaluaties cq
voortgangsgesprekken plaats met Sedfrey en zijn
provinciaal Avin Kunnekkadan maar ook met zijn
mentor Kees van Lent, vertegenwoordiging van het
kerkbestuur (Patrick Gunther/Peter van der Kamp) en
Wim van der Steen (organisatie ondersteuning SVD).
Helaas is nog niet alles positief want zo was er pas een
zaterdagavond waar het niet optimaal verliep. Kees
van Lent en Sedfrey Nebres waren verhinderd en een
collega van Sedfrey nam de dienst over zonder
muzikale begeleiding, onvoldoende steun op het
altaar en de woorganger worstelde met het
Mederlands. Diverse parochianen waren hier niet
positief over en is aan de liturgie groep en aan de
pastores hier scherper op toe te zien.

Ondertussen heeft 30 mei de 4de evaluatie
bijeenkomst plaatsgevonden. Tevens is een delegatie
van het Management Team 5VD bij onze parochie op
bezoek geweest om in hun overwegingen en
besluitvorming de locatie Hoofddorp mee te nemen.
Wanneer Sedfrey versterking krijgt van SVD collega's
is nog niet heldervanwege de taal studie. Was het eerst
september dit jaar is het nu januari 2018 of misschien
toch ergens er tussenin.

Namens het bestuur, Patrick Gunther

De grote Bijbelquiz app

Wat weet jij van de Bijbel? Test je kennis met op een
leuke manier. Download de Grote Bijbelguiz-app en
speel  bijbelguiz-vragen rondom  verschillende
thema's op je telefoon. Met deze app kun je los van het
tv-programma het hele jaar door verschillende
quizzen spelen. Elke quizronde bestaat uit een of
meerdere weken en heeft een eigen thema. Je kunt
elk moment starten en je score vergelijken met
anderen in je woonplaats. De app kun je downloaden
in de Apple App store en Google Play.

- r. et |
, —
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ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

Ramd van Kerken
Hoafddarp

Najaarsprogramma 2017

Er wordt gewerkt aan het najaarsprogramma 2017
met het thema 'Kleur bekennen’

Op vrijdag 8 september om 20.00 uur in

De Lichtkring is de startactiviteit:

500 jaar Reformatie 'Kom naar voren!'.

Bekende en minder bekende helden en heldinnen
van de Reformatie vertellen hun verhaal, aan de
hand van een origineel voorwerp uit die tijd. ‘Kom
naar voren!'is een afwisselende, muzikale
voorstelling ter gelegenheid van de viering van 500
jaar protestantisme. Verhalenverteller Kees
Posthumus en accordeonist Juul Beerda tekenen
voor deze voorstelling. In tekst en beeld, begeleid
door de klanken van een accordeon, komen de
historische personen tot leven.

Uitgebreide informatie over alle activiteiten van de
Raad van Kerken: www.kerkeninhoofddorp.nl

Gedoopt
Carter Rigters !

Lia Tels -

SamenlLoop voor Hoop
Haarlemmermeer/KWF
Team 30 Joannes De Doper

Op zaterdag 10 en zondag 11 juni hebben we met
een team meegedaan aan de SamenLoop voor
Hoop, een 24 uur wandel estafette om zoveel
mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek.

De loop vond plaats om het kleine meertje aan de
Toolenburgerplas; elk rondje was 600 meter. Om
14:00 uur begon de SamenlLoop voor Hoop; we
werden allemaal gezegend met water door pastoor
Kees van Lent. We begonnen het eerste uur met een
grote groep lopers vanuit ons team. Daarna liepen er
telkens 2 team leden per uur. Ook hadden we een
kraam waar we koffie, thee, limonade en cake
verkochten. Vanuit de parochie stond er ook een
stiltetent waar mensen een kaarsje konden branden.

Om 22:30 uur vond de kaarsenceremonie plaats; er
waren allemaal kaarsenzakken langs het hele
parcours gezet waardoor alles verlicht was in de
nacht; een indrukwekkend gezicht en ontroerend
moment. Deze kaarsenzakken waren door alle lopers
verkocht aan familie, vrienden en bekenden om zo
onder andere aan sponsorgeld te komen. We
stonden stil bij de mensen, die nu met de ziekte te
maken hebben, ooit kanker hebben gehad en
herdachten onze dierbaren die we door kanker
verloren hebben. ok hier liepen we weer een uur
samen met ons team.

De nachtloop was het zwaarst en het rustigst; een
aantal mensen zijn blijven slapen. In de ochtend met
z'n allen heerlijk ontbeten en alles weer netjes
opgeruimd voordat het middag was.

Om 13:00 uur gingen we weer met ons hele team
lopen en om 14:00 uur werd de uitslag bekend
gemaakt hoeveel er in totaal was opgebracht met
deze loop. Het opgebrachte bedrag was €52.308,32.
Een mooi resultaat!! Op naar de SamenLoop voor
Hoop in 2019.

Namens het hele Joannes de Doper team,
Tirm en Caroline



Ook in de zomermaanden is de boekwinkel gewoon open. U kunt dus altijd
bij ons binnenlopen om even op zoek te gaan naar een gezellig leesboek,
een leuke roman of meer iets verdiepends. Zoals b.v. Leven uit de stilte of Ik
wil dat je bent.

En...op onze kinderboekenzalder liggen een aantal heel leuke
kinderboeken, die mee kunnen op vakantie.

Struinen door de schepping

Dit natuurboek verbindt het genieten van de
natuur met het geloof in de Schepper. Maast
informatieve weetjes over landschappen, dieren
en planten staan er leuke creatieve opdrachten
in.
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De gezichten van
God

Met dit kleurrijke boek
kunnen kinderen en
volwassenen samen
nadenken en praten
over hoe zij God zien.

Alef doeboek

Ga met Alef mee en ontdek op een leuke en
afwisselende manier meer over de wereld van de
Bijbel. Leuk voor thuis, maar cok voor tijdens de
vakantie. In het Doeboek vind je verhalen,
kleurplaten, spelletjes, tests, puzzels, strips,
proefljes, weetjes en nog veel mee

A it

TOMAS HALIK

LEVEN
STILTE

Ik wil dat je bent
In zijn boeken Geduld met

God en De nacht van de
biechtvader richtte Thomas
Halik zich op de relatie
tussen geloof en hoop. In
dit nieuwe boek gaat het
over de relatie tussen
geloof en liefde.

g

Leven uit de stilte

In zijn boek 'Leven uit de stilte' legt Grun
uit hoe belangrijk het is om de stilte te
koesteren en meer ruimte te geven in je
leven. Alleen dan vinden wij de rijkdom
van ons leven,

Het Kruispunt
winkel voor het ANDERE boek



Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

Zondag 9 juli 12.30: Filippijnse viering
Dinsdag 11 juli 13.00: Huwelijksviering van Ben Humel en Daniélle van Dijk
Zondag 16 juli 12.30: Filippijnse vieirng
Zondag 13 aug 12.30: Filippijnse viering
Zondag 20 aug 12.30: Filippijnse viering

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het
Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur. De eerste zaterdag van de maand om 16.30 uur.
Er is geen viering op de zondag na de eerste zaterdag van de maand.
Zaterdag 5 augustus om 16.30 uur: (Eucharistie)viering, pastor K. van Lent.

Doopgesprekken

Let op: De doopgesprekken zijn niet meer op woensdag- maar op dinsdagavond

Voor informatie en opgave kunt u naar het secretariaat bellen.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u beide avonden
meemaakt,

Bij voorkeur op woensdag of donderdagmorgen tussen @ en 12.00 uur. Tel. 56 381 45
U kunt ook langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Kerkdiensten Spaarne Gasthuis

Elke zondagochtend vindt in één van de locaties van het Spaarne Gasthuis een kerkdienst
plaats. De ene zondag in Hoofddorp, de volgende zondag in Haarlem Zuid enzovoorts.

Het is altijd een dienst met een cecumenisch karakter. Iedereen is welkom, zowel patiénten
alsook bezoek.

In Hoofddorp bevindt de kerkzaal zich op de begane grond naast het restaurant

(volg route 21).

In Haarlem zuid wordt de kerkdienst gehouden in de centrale polihal op de begane grond,
(volg gang links van de receptie).

De kerkdienst begint om 10.30 uur.

De informatie is ook te vinden op:
http://www.spaarneziekenhuis.nl/nl/patienten/afdelingen-specialismen/geestelijke-verzorging/
Paginas/default.aspx, klik op ‘Kerkdiensten’.

Juli
Zomerstop beide locaties

Augustus
Zomerstop beide locaties



vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweq 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

OVERZICHT VIERINGEN KERK EN KAPEL 8 JUL! - 2 SEPFTEMBER

Za 8jul 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent
- James Zitter

Zo 9jul 10.00: Woord- en Communieviering; parochianen

Di 11 jul 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg-MNieuwendijk

Do 13 jul 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering

Za 15 jul 19.00: Eucharistieviering; pater S. Nebres

Zo 16 jul 10.00: Eucharistieviering; pater S. Nebres; Gemengd koor
- Gerrit en Rie Vork

Di 18 jul 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Do 20 jul 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Za 22 jul 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent
Zo 23 jul 10.00; Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor
DI 25 jul 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Do 27 jul 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Za 29 jul 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gregoriaans koor

Zo 30 jul 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent
- Ouders van Steen, broer Leo en Jan, zus Bets

Di 1 aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Do 3 aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Za 5 aug 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent;
- Lisette van der Lingen; Overl. leden fam. Koeckhoven- van Haaster

Zo 6 aug 10.00: Eucharistieviering; pastor K, van Lent
Di B aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg-MNieuwendijk

Do 10 aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12,00 uur.
12 In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur



NERNOLG VIERINGEN
Za 12 aug 19.00: Woord- en Communieviering; diaken R. Mascini;
- Joke Kreike- van der Kolk

Zo 13 aug 10.00: Woord- en Communieviering; parochianen
- James Zitter

=]

15 aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucha ristieviering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Do 17 aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering

Za 19 aug 19.00: Eucharistieviering; pater S. Nebres

Zo 20 aug 10.00: Eucharistieviering; pater S. Nebres
- Overl. ouders Koeckhoven- van der Hulst

Di 22 aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 24 aug 18.45: Rozenkrans

19.15: Eucharistieviering

Za 26 aug 19.00: Eucharistieviering; pater S. Nebres
Zo 27 aug 10.00: Eucharistieviering; pater S. Nebres

=

29 aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
- Thijs en Trees Doesburg-MNieuwendijk
Do 31 aug 18.45: Rozenkrans
19.15; Eucharistieviering
Ter informatie volgende Info nr. 6
Za 2sep 19.00: Eucharistieviering; pastor K, van Lent; Gemengd koor

Zo 3 sep 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gregoriaans koor

Opbrengst collectes

15, 16 en 17 april € 2.657,98

22 en 23 april € 398,85
29 en 30 april € 407,45

6 en 7 mei € 600,67
13 en 14 mei € 450,65
20 en 21 mej € 1.049,60

25,27en28mei € 706.60
4 en 5 juni € 381,60
10 en 11 juni € 324,92



Fikse lintjesbui

gefeliciteerd Frea, Grietje, Jos

De verjaardag van onze koning of koningin is, sinds
mensenheugenis, de dag waarop het flink regent,
namelijk koninklijke onderscheidingen. Vanwege de
50ste verjaardag van Koning Willem-Alexander
passeerde dan ook weer een front vol lintjes ons
land en een fikse bui viel boven onze parochie.
Daar mogen wij, als we zien dat er liefst 4 van onze
vrijwilligers gedecoreerd werden, trots op zijn.

Frea Arends, Willem van Galen, Jos Koeckhoven en
Grietje de Vries-Millenaar zijn sinds 27 april lid in de
Orde van Oranje-MNassau. En dat verdient een
plaatsje in de INFO

Burgemeester Theo Weterings, die namens de
koning de lintjes opspelde, vertelde waarom ze hun
medailles verdiend hadden. En omdat de Info-
redactie dat zeker niet beter kan doen, nemen wij
hier zijn woorden zoveel mogelijk over.

Tegen Frea zei hij: “U bent, sinds de oprichting in
1995, en vaste kracht op het parochiesecretariaat. En
tegelijk de steun en toeverlaat van pastoor Van Lent,
als zijn voortreffelijke secretaresse. Maar er is meer,
want u heeft ook vele jaren het informatieblad van
de parochie helpen samenstellen, het uitgetikt zodat
het kon worden gestencild - ja zeker, toen nog wel -,
en mede gezorgd voor de verspreiding. Ik vertel dit
ook, omdat uw werkzaamheden verder teruggaan
dan 1995. Al twintig jaar eerder bent u begonnen
met vrijwilligerswerk in de parochie. Zoals in de
Werkgroep Eerste Communie, en daarna de
werkgroep Vormsel, gelijk oplopend met het ouder
worden van uw kinderen. Tot slot noem ik nog, dat u
de boekjes ‘Een rondje door de kerk' voor de
rondleiding in de tuin en de kerk, heeft
samengesteld. Met nu al de 12e druk en versies in
het Engels, Duits en Spaans. Zonder vrijwilligers als u
zou de kerk niet goed kunnen functioneren.
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passeerde onze parochie:

en Willem!

En, dat geldt ook voor u, mijnheer Van Galen. Ock u
loopt al decennia mee en hebt vele verschillende
werkzaamheden verricht. Ik noem: als koster, als lid
van de werkgroep Woord en Communieviering en
tijdens de zondagsdiensten als lector. Maar, laten we
vooral niet de vele bouwvergaderingen vergeten
waaraan u deelnam. Over de toren, het parochiehuis,
de kosterswoning, de boekhandel, het voorplein en
de monumentale hekken. U zorgde daarbij voor
praktische zaken en nam kleine reparaties zelf ter
hand. Na uw pensionering heeft u, samen met een
andere vrijwilliger, een nieuwe
verwarmingsinstallatie aangelegd. Eindelijk over van
oliestook op gas. Kortom, mijnheer Van Galen, over
een lange periode heeft u veel tijd gestoken in de
parochie. Er werd wel eens gezegd, dat er mensen
waren die dachten dat u in de kerk woonde.

Of dat ook werd gedacht over u, mevrouw de Vries-
Millenaar, ga ik u vertellen. Mevrouw de Vries, beste
Grietje, we kennen elkaar goed en ik ben verheugd
dat je hier staat. Je bent bijzonder in meerdere
opzichten, en zeker als het gaat om actieve
geloofsbeleving. Ik leg dat uit. Want van 1981 tot
1996 werkte je voor de Protestantse Kerk in
Aalsmeer, en van 1996 tot nu toe voor de H. Joannes
de Doperparochie, hier in Hoofddorp. En in Aalsmeer
ben je nog steeds een trouw en betrokken lid.
Kortom, een schoolvoorbeeld van de ware
cecumene. le organiseert in Aalsmeer onder andere
bezinningsdagen en bent daar nog steeds lid van de
Vrouwengespreksgroep. Kortom, je hebt altijd
gestreden voor de emancipatie van vrouwen en je
komt nog steeds op voor vrouwen die werden of
worden misbruikt. Hier in Hoofddorp begon je bij
het aantreden van pastoor Van Lent en ben je hem
gaan assisteren op vele terreinen. Je bent elke dag
aanwezig en wordt door hem omschreven als ‘mijn
rechterhand’ Maar, tegelijkertijd ben je zeer
zelfstandig. En je bent iemand die altijd een
luisterend oor heeft voor anderen. Je hoort meer
dan de pastores, wordt gezeqgd. Daarbij is het koffie-
uur om half elf een instituut.

Vervolgens was het de beurt aan Jos Koeckhoven
om te worden toegesproken en tegen hem zei Theo
Weterings: "Mijnheer Koeckhoven, beste Jos, ook
voor jou geldt dat de H. Joannes de Doperparochie
één van je werkterreinen is. Bij jouw vrijwillige
activiteiten bij de kerk staat het oudste jaartal: 1990.
Toen ben je blijkbaar al begonnen, maar je naam is
in het hijzonder verbonden aan de renovatie van het
kerkhof. Dat lag er twintig jaar geleden verwaarloosd
en op vele plekken verzakt bij.



Parochie breed

lintjes (vervolg)

Samen met anderen is het een goed onderhouden
sieraad voor de parochie en voor Hoofddorp
geworden. Waar veel mensen troost en inspiratie
vinden. Ook droeg je vele jaren je steentje bij aan de
viering van Allerzielen en Oogstdankdag.

Vanaf augustus 1991 ben je ook bijzonder actief voor
de SV Hoofddorp. Je was altijd bereid hand- en
spandiensten te verrichten en legde vaak contact
met het bedrijfsleven. Het was dan ook logisch, dat
jein 2009 voorzitter van de sectie Sponsorzaken
werd. Bedenk wel, dames en heren, het was toen
crisis en het ging economisch niet voor de wind.
Desondanks heb je er in vier jaar voor gezorgd, dat
SV Hoofddorp een uitstekend florerende vereniging
is geworden. En ook nu nog wordt er niet vergeefs
om je kennis en kunde gevraagd. Dat geldt ook al
weer een decennium, beste Jos, voor je bijdrage aan
de Lions Club Haarlemmermeer. In vele
bestuursfuncties, maar je hebt ook aan de wieg
gestaan van Meerwandelen. Een activiteit die
jaarlijks veel geld ophaalt voor een goed doel. Een
uitstekend initiatief, waarvoor ik meerdere malen het
startschot heb mogen geven. En, er is nog meer.
Want je bent ook de stuwende kracht achter de Club
van 100, van de vriendschapsband Haarlemmermeer
—-Cebu. Dit jaar vieren we het 25-jarig bestaan van de
vriendschapsband tussen Cebu op de Filipijnen en
Haarlemmermeer. Je brengt extra gelden bijeen en
ziet toe op een goede besteding in Cebu. En zo
hoort het ook, hulde. Wat hier ook niet vergeten mag
worden, beste Jos, is je inzet om samen met anderen
het Concours Hippigue weer in oude vorm terug te
krijgen. Dat gaat dit jaar lukken, mede dankzij jouw
inzet als fondsenwerver, lobbyist en netwerker, hier
in Haarlemmermeer.

Mooie woorden voor onze parochianen, die direct
enthousiast reageerden op de vraag van de INFO
redactie of ze alle vier met hun medailles op de foto
wilden, Uiteraard was onze kerk daarbij een prima
achtergrond. En toen had de redactie toch nog even
die ene, onvermijdelijke vraag: decorandi worden
altijd met smoesjes naar het raadhuis gelokt.
Hadden jullie echt geen idee? Grietje zei meteen
heel eerlijk: “Geen enkel. Ik ben de afgelopen jaren
altijd naar de uitreiking geweest. Dat ik nu zelf een
lintje zou krijgen? Voor mij was het heel onverwacht.
Frea, Willem en Jos hadden tot het moment dat ze
zich bij het raadhuis meldden misschien een
vermoeden. Familie en kennissen doen altijd hun
best het geheim te bewaren, maar ja, je voelt toch
vaak wel dat er iets speelt. Maar daar bleef het toch
wel bij. Zo werd 26 april, de dag voor Koningsdag,
een dag met verrassingen. En zo hoort het natuurlijk
ook!

Odyssee’s Ameezing Concert 2.0:

Nederland GROOT in kleinkunst
)
Odyssee a

koor * hoofddorp

Zaterdag 7 oktober 2017 is het weer zover,

Dan geeft koor Odyssee opnieuw een Ameezing
Concert, wederom in schouwburg De Meerse te
Hoofddorp (aanvang 20.15 uur). Heeft u de vorige
keer meegemaakt, dan weet u wat u te wachten
staat. Heeft u de vorige keer gemist, dan heeftu
werkelijk wat gemist. Op deze avond wordt u
meegenomen langs de meest succesvolle zangers
die de lage landen hebben voortgebracht. Wie kent
niet de liedjes van o.a. Ramses Shaffy, Boudewijn de
Groot, Rob de Nijs, Herman van Veen, Marco Borsato,
Toon Hermans en Guus Meeuwis. Meezingen kun je
bijna niet laten.

Koor Odyssee o.lv. Addy Alberts staat garant voor
een heerlijk ontspannen avond. Een leuk concert
met een heerlijke mix van klassiekers, waarbij je naar
hartenlust mag meezingen. AMEEZING concert dus.

Kaarten zijn te bestellen via schouwburg de Meerse
fwww.demeerse.nl) of via de website van het koor
fwww.kooorodyssee.nl).

Wees er snel bij, want de verkoop van kaarten is reeds
gestart!

Marthagroep

Woensdag 12 juli zijn de dames van de Filipijnen aan
de beurt om de kerk schoon te maken.

Woensdag 9 augustus de dames Dekkers, Kunz,
Ruiter en van Roode.

Woensdag 6 september de dames van de Filipijnen.
Contactpersoon: Mw. van Roode tel. 5612243, 15
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Hoe zat het ook alweer?

Velen van u zullen het met mij eens zijn dat wij als
Parochie Joannes de Doper een mooi kerkgebouw
hebben. Maar naast de kerk is het een mooi en
complest complex. Met de Kerk als centrum en
daaronder ‘Het Fundament’ De kosterswoning met
daarachter de Boekenwinkel. Aan de kerk de Pastorie
en daarnaast het Parochiehuis. En niet te vergeten
de begraafplaats en onze beelden tuin.

Maar hoe begon dat ook alweer?

Fark, sk bowdibh g

R.K. Kerk, pastorie en zusterhuis

Op 7 september 1857 verleende de bisschop van
Haarlem toestemming tot de bouw van 2
noodkerken in Hoofddorp en Lijnden. De
kosterswoning in Hoofddorp is corspronkelijk als
noodkerk met paardenstal gebouwd. Op 24mei 1860
werd de kerk te Hoofddorp ingewijd door bisschop
De Vree. De voorgevel is in 1962 vernieuwd. De kerk
met pastorie vormt als het ware één bouwblok
waarbij het kerkgebouw vanuit de pastorie direct
bereikbaar is. De kerk is neogotisch, waarvan de
plattegrond te beschouwen is als een zogenaamde
pseudo-basiliek, Aan de noordzijde van het koor is
een sacristie gebouwd. Aan de voorkant staat de
forse toren vierkante toren met dubbele
toegangsdeuren. In 1920 is een belangrijk herstel
van kerk/toren fundering uitgevoerd. Het dak van
de kerk is voorzien van zogenaamde Oegstgeester
dakpannen. Althans de zijde van de pastorie want de
andere zijde is per 2014 voorzien van een 225
vierkante meter zonnepaneel. De torenspits is met
leien gedekt. In de kerk stond ooit een eikenhouten
preekstoel met snijwerk uit 1730. De preekstoel
paste niet meer in de huidige tijd en staat
ondertussen in 'Het Fundament! Op het zangkoor
staat een orgel van een Belgische orgelbouwer

(RJ. Kerckhoff, 1816-1873). Orgel is geleverd in 1868
en gedemonteerd in 2003, De ingewanden zijn toen
verwijderd en het voorgedeelte is toen naar achter
verplaatst waardoor er meer ruimte op het koor
ontstond.

De pastorie is in 1913 aan de voorzijde belangrijk
vergroot waardoor de merkwaardige kapconstructie
is ontstaan.

In 1912 is besloten tot de stichting van RK-scholen
en werd voor meisjes de hulp ingeroepen van
zusters Franciscanessen te Etten (Noord-Brabant).
Het Parochiehuis was hierdoor eerder in gebruik als
zusterhuis/klooster vanaf 1913. Het hekwerk aan de
voorzijde van het kerkplein is geschonken in de
dertiger jaren. Het gehele kerkcomplex is een
Gemeentelijk Monument en beeldbepalend voor de
plaatselijke geschiedenis.

Zie ook;
http://www.hjoannesdedoper.nl/jdd_geschiedenis.html

Bedankt voor de aandacht.
Peter van der Kamp

Overleden

Johanna Margaretha van Diemen - van Velsen
Op 21 mei stierf Jo van Diemen. Velen hebben haar
gekend en velen hebben haar op 27 mei vergezeld
naar haar rustplaats op ons kerkhof. Ze was 95 jaar
geworden. En in haar lange leven heeft ze de deur
van haar huis en de deur van haar hart open
gehouden voor familie en vrienden.

In de jaren van haar huwelijk was zij een drijvende
kracht achter haar man bij het leiden van het grote
bedrijf dat ze samen hadden, een bedrijf creatief en
innovatief. Grote machines werden er gemaakt voor
Schiphol en voor de boeren in de polder. Het was
ook een loonbedrijf. Acht kinderen kwamen er.

In liefde zijn ze groot gebracht, gecoacht naar een
eigen plekje in het leven.

Wat was het erg toen haar man 65 jaar werd en na
een kort ziekbed stierf. Ze stond er toen alleen voor.
Ook Marieke, haar dochter, stierf, achttien jaar
geleden. Maar Jo was een sterke vrouw. Ze pakte het
leven op. Ging schilderen, boetseren, golven en ging
het verenigingsleven in.

Ook voor de parochie heeft ze veel betekend,

Voor kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
was zij de spil in de familie.

Sinterklaas moest gevierd worden en met Pasen
waren de eieren verstopt. Toen ze stierf waren ze
met z'n achtenzestigen!

De laatste jaren ging ze lichamelijk en geestelijk
achteruit. Ze voelde dat ze afscheid moet nemen,
van de kinderen en van haar huis. Zo lang mogelijk
hebben de kinderen al hun krachten gegeven om
moeder thuis te kunnen verzorgen, Tot het niet meer
ging en ze opgenomen moest worden in Meerleven
in Bennebroek. Daar is ze in vrede gestorven,

We bidden haar toe dat ze in alle vrede mag rusten.
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Bisschop nodigt gelovigen uit voor bedevaart Assisi

Bisdombedevaart meivakantie 2018

Tijdens de Chrismamis op woensdag 12 april 2017
heaft Mgr. Punt de gelovigen uit het bisdom
Haarlem-Amsterdam opgercepen, om samen met
hem en zijn hulpbisschop Mgr. Hendriks, mee op
bedevaart te gaan naar Assisi.

De bedevaart zal volgend jaar (2018) plaatsvinden in
de mei—vakantie.

Een vervolg op de grote bisdom-bedevaart van
2015 naar Rome

Na de succesvolle bisdom—bedevaart naar Rome in
2015, was er in het bisdom een breed gedragen
gevoel onder gelovigen, pastores en bij de staf van
het bisdom, dat het goed zou zijn om in de toekomst
een nieuwe bedevaart te organiseren. Eind 2016
sloot het bisdom daarom aan bij de bedevaart naar
Rome, om bij de Nederlandse dag met paus
Franciscus te zijn. Onlangs is er ook een bescheiden
bisdom-bedevaart aangekondigd naar Fatima in
september 2017,

Mu de grote bisdom—bedevaart van 2015 alweer
hijna twee jaar achter ons ligt, heeft de bisschop het
initiatief genomen tot een nieuwe, grote
bisdom—bedevaart in 2018 naar Assisi.

Een geloofsimpuls in het bisdom en een kans om
anderen beter te leren kennen

Vorige bisdom—bedevaarten hebben laten zien dat
zij kunnen bijdragen aan een belangrijke
geloofsimpuls voor uzelf en uw parochie. Door
gezamenlijk inspiratie op te doen in een andere
omgeving, ontstaan er vaak spontaan andere
gesprekken dan thuis. Uiteraard hopen de
bisschoppen dat de bedevaart de saamhorigheid in
het bisdom extra zal versterken. Bovendien -zo is
gebleken-, blijkt de bisdom-bedevaart een geschikt
middel om mensen uit te nodigen die minder
kerkbetrokken zijn.
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Speciale aandacht voor tieners, jongeren en
gezinnen

Met name worden tieners, jongeren en gezinnen
door de bisschoppen uitgenodigd om mee op
bedevaart te gaan. Om die reden zal er voor deze
leeftijds—groep een aangepast reistarief worden
aangeboden. Hierover volgt een later bericht. Voor
de tieners en jongeren is er een eigen programma en
sluiten zij op onderdelen aan bij de grotere
programmaonderdelen van de bedevaart. Ook
wordt er geprobeerd om in het programma rekening
te houden met ouders met kinderen. Dit neemt niet
weg, dat een programma in Assisi (en omgeving)
veel lopen betekent, het is dus wel belangrijk voor
deze bedevaart, dat mensen goed ter been zijn.

Assisi

Assisi staat voornamelijk bekend om de grote heilige
(n) die het kleine, ltaliaanse plaatsje heeft
voortgebracht. In de eerste plaats is dat de Heilige
Franciscus, de grote inspirator en patroon—heilige
van onze huidige paus. Maar Assisi is zeker ook
bekend om de Heilige Clara en de mooie omgeving.
Maast de stad Assisi zullen dan ook andere plaatsen
in de omgeving bezocht worden die zeer de moeite
waard zijn.

Contact-persenen/ ambassadeurs

Binnenkort ontvangen de pastorale krachten en de
parochie—besturen meer informatie over deze
bedevaart. Er zal in ieder geval worden gevraagd of
één of twee mensen uit de parochie contact-persoon
of ambassadeur willen zijn m.b.t. de bedevaart. £ij
zijn voor het bisdom belangrijke personen om
informatie over de bisdom—bedevaart verder
bekend te maken in de parochies. Uiteraard zal er
t.z.t. promotiemateriaal ter beschikking worden
gesteld. Mocht u ambassadeur willen zijn voor deze
bedevaart in uw parochie(regio)? Meemt u dan
contact op met uw pastolo)r.

Informatie

Verdere informatie over de bisdom-bedevaart volgt.
Kijkt u daarvoor op deze website, of like’ de
facebook-pagina:



Bezinnings-
centrum

Staxl

op de Kaag
Julianalaan 13a
Kaag

30 april 2017 feest 10-jaar STAL

Ma deze speelse opening en wat korte toespraken was
er een hapje en een drankje en kon het Logeerhuis
bewonderd worden.

» Ook konden de vele gasten genieten van de

f__ aanwezigheid van tal van organisaties. De hele middag
was er live muziek van de Big Band Bollenstreek.

De organisatie kijkt met plezier terug op deze mooie
zonnige dag.

Het werd een fantastisch feest op 30 april. Veel
mensen waren naar Kaageiland gekomen om te
vieren dat het bezinningscentrum De Stal op de
Kaag dit jaar 10-jaar bestaat. Op deze dag werd
ook het prachtige Logeerhuis gecpend.

Deze opening werd verricht door burgemeester
Marina van der Velde, Zij kwam voor deze
gelegenheid met de fluisterboot Kaagervaring
aangevaren en werd feestelijk onthaald met
trompetgeschal vanaf het Logeerhuis.

Tijdens de zomermaanden bent u op
woensdagmorgen tussen 10.00 uuren 12.00 uur 82
heel hartelijk welkom voor een kopje koffie / thee £
en een goed gesprek!
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Coordinatoren overleg

Op 6 april jl. kwamen alle cordinatoren vanuit onze
parochie bij elkaar in Het Fundament.

We organiseren dit overleg om elkaar zo op de
hoogte te houden van wat er zoal gebeurt in onze
parochie en te spreken over de ontwikkelingen wat
betreft toekomst van onze parochie.

|r--_- '1 L — [

Het thema dit keer was “hoe houden we onze
parochie bruisend”. Het bestuur is druk bezig om
samen te werken aan een mooie toekomst. De
plannen met SVD zijn daar onderdeel van. Maar er is
meer. We hebben Leo Fijen gevraagd om een
inleiding te doen en dat deed hij dan ook
voortreffelijk. Vanuit het boek “Loslaten en
thuiskomen" deelde Leo een 9 puntenplan. Mooi te
zien dat we op veel viakken al actief zijn, maar er kan
len ook moet) veel. Daar hebben we alle
werkgroepen en parochianen voor nodig, samen
vormen we een gemeenschap die het geloof kan
uitdragen en daar ook een actieve rol in kan spelen,
Praktisch en zeker ook inhoudelijk om zo ons geloof
en parochie bruisend te houden.

Hier volgt een kort verslag van het 9 puntenplan van
Leo Fijen, met dank aan Kyra Klemann voor het
verslag.

1. Stop met Klagen

Een klagende gemeenschap is niet aantrekkelijk.
Niet voor mensen binnen de gemeenschap, maar
ook voor mensen die willen toetreden tot deze
nieuwe gemeenschap. Veel aantrekkelijker is een
gemeenschap waar dienstbaarheid floreert en waar
men open eerlijk is tegen elkaar.

2. U bent de toekomst

Een goede Herder (Kees en Sedfrey) is belangrijk
voor een bruisende kerk, maar zij kunnen niet alleen
een gemeenschap vormen, daarvoor hebben ze u
nodig.
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3. Ga naar buiten

Wees missionair. Zorg dat je een uitnodigende kerk
bent. Voorbeeld hiervan kan zijn "Back to the Church
movement” (in Nederland Kerkproeverij 2017, Een
uitnodigende kerk betekent niet alleen welkom
heten in de kerk, maar mensen moeten zich welkom
voelen, Nodig ze uit voor de koffie, maak een praatje.

4. Vier het leven

We leven in een individualistische wereld. De kerk
moet ervoor zorgen dat er een verbinding is tussen
individualiteit en gemeenschapsgevoel, Diverse
kloosters zijn hierin geslaagd en trekken op deze
manier jonge mensen aan. Deze jongeren willen zich
verbinden aan een gemeenschap zonder hun
individualiteit op te geven.

5. Maak gebruik van scharniermomenten

De uitvaart is zo'n scharniermoment, Tijdens een
uitvaart zitten er heel veel mensen in de kerk die niet
of nauwelijks meer naar de kerk gaan, maar er wel
mee opgevoed zijn. Als je als kerk alles uit de kast
haalt voor een uitvaart, kan dat zo'n indruk geven
dat mensen nog maar een klein zetje nodig hebben
om weer terug te keren naar de kerk.

6. Doorbreek sprakeloosheid

Praat over je geloof. Als mensen zien hoe
enthousiast je bent over het geloof en over de
gemeenschap waar je bij hoort, raken ze
geinteresseerd en willen ze zich wellicht aansluiten.

Leo Fijen legt het 9-puntenplan uit

vervolg volgende pagina
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7. Maak van Jongeren geen probleem

Zelf de populaire sporten hebben het moeilijk om
jongeren aan zich te binden, dus voor een
kerkgemeenschap is dat niet anders. Zorg ervoor dat
ouders van eerste communicanten en varmelingen
verplicht bij de kerk betrokken worden, Ouders
worden door de sportclub ook verplicht om
bardiensten te draaien en te rijden voor
uitwedstrijden. Op het moment dat je ouders niet
verplicht tot taken in de gemeenschap, investeer je
in een bodemloze put.

Ouders moeten actief betrokken worden en
deelnemen aan de gemeenschap om er ook een
binding mee te krijgen en te houden.

8. Ouderen

Vergeet cuderen in de parochie niet. Zorg dat er
aandacht is voor kroonjaren in een huwelijk. Net als
bij uitvaarten zitten er op zulke momenten
familieleden in de kerk die al jaren niet meer
geweest zijn. Het achter laten van een goede indruk
bij deze mensen is belangrijk om ze wellicht weer bij
de kerk te betrekken. Ook kunnen ouderen een brug
vormen tussen de kerk en hun (klein)kinderen.

9. Gebruik informele leiders

Maast de geestelijke leiders van de kerk spelen
informele leiders een belangrijke rol in het levendig
en bruisend houden van een parochie. Maak gebruik
van deze leidinggevende capaciteiten van
parcchianen.

Bovengenoemde punten hebben alleen zin als:

A We aandacht hebben voor stilte en stille tijd.

B. Wachten, heb geduld, maar ga niet stil zitten
en afwachten

C Bewaak je tijd. Plan niet te veel. De mens is

niet goed in multi-tasken. Doe een ding te
gelijk en begin dan weer aan iets nieuws

D. Doe alles in verbondenheid met de
schepping.
E Leer je eigen eenzaamheid onder ogen zien,

want pas dan kan Christus in je hart komen.

We gaan op pad met alle parochianen om onze
parochie bruisend te houden in gemeenschap en
geloof. We houden jullie op de hoogte, ook via de
coordinatoren, van nieuwe initiatieven en
ontwikkelingen.

MNog meer inspiratie? Lees het boek “Loslaten en
thuiskomen” van Leo Fijen met briefwisselingen
tussen Leo en Bisschop Mgr. de Korte.
Verkrijgbaar in onze boekwinkel.

Namens het bestuur,
Patrick Gunther

Wat is bidden?

Heel veel mensen bidden. Ze spreken een gebed uit
en zeggen dat ze daar baat bij hebben. Christenen
bidden ook. Wat is bidden eigenlijk?

Bidden is praten met God. Voor veel mensen is dit
net zo reéel als wanneer je bij Hem op bezoek kon
gaan. Ze ervaren dat hun woorden niet verdwijnen
in het luchtledige. Alles wat je zegt of denkt, hoort
God. Hij zit klaar om naar je te luisteren, één en al
oor. Ook als je niet hardop bidt, hoort Hij je. Dat is
even wennen misschien, maar het is ook een mooie
gedachte. Denk je eens in: God heeft 24 uur per dag
belangstelling voor je! Hij kent je gedachten en wil
niets liever dan dat je met je verhaal naar Hem
toekomt. Hij zal je niet wijzen op zijn toch al volle
agenda; bij Hem hoef je niet te wachten tot je aan de
beurt bent.

Misschien vraag jij je af wat je wel en niet tegen God
kunt zeggen. Dan is het goed om God te zien als
iemand die graag met je wil praten. Hij wil graag
horen wat je denkt en voelt, wat je diep van binnen
bezighoudt. Niet dat Hij dat anders niet zou weten,
maar Hij wil het graag van jou zelf horen. Hij zoekt
contact. Soms kun je er verschrikkelijk behoefte aan
hebben om je hart te luchten. Dat kan bij God.
Bidden is dus eigenlijk: je hart vitstorten. Inclusief de
dingen die je moeilijk vindt, waar je tegenop ziet,
waar je verdriet om hebt, In gebed horen je vragen
en je zorgen thuis, maar ook de dingen waar je blij
van wordt en waar je dankbaar voor bent.

Veel mensen vinden het moeilijk om te bidden of te
zoeken naar de juiste woorden. Hier een aantal tips.
Kijk eens op onze website met tal van gebeden voor
oud en jong. Hier vind je ook de gebeden voor de
Eucharistie. Een andere tip is om eens binnen te
lopen bij onze boekwinkel. £Ze hebben daar heel veel
boekjes met tal van gebeden voor elk moment van
de dag. Maar cok op internet is heel veel te vinden.
www.biddenonderweg.org of
www.gewijderuimte.org bieden verdieping en
gebeden aan elke dag weer opnieuw. Vioor de
kleintjes is het leuk om naar www.kinderenbidden.nl
te gaan. Voor wie de getijdengebeden wil bidden is
er een app en

website: www.tiltenberg.org/getijdengebed
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Tweede GCL-groep Hoofddorp gaat door

GC]_H(*(MW‘IH nd

nechap Christelijk Leven

Ongeveer een jaar geleden ging de tweede GCLgroep
(Gemeenschap Christelijk Leven) van start in de
parochie H. Joannes de Doper in Hoofddorp. Er bleek
veel behoefte te zijn aan verdieping en bezinning. Na
een oproep in onze kerk startte een eerste groep met
een maandelijks bijeenkomst. Ongeveer tien
parachianen kwamen op dinsdagavonden bij elkaar
in de mooi ingerichte kelder onder de kerk, het
Fundament geheten. Er bleek veel belangstelling te
bestaan waardoor ook de tweede groep kon starten.
Deze tweede groep komt bijeen in Boekwinkel

“Het Kruispunt”.

GCLis een wereldwijde gemeenschap van christenen:
mannen en vrouwen, jong en oud, die Jezus Christus
van meer dichtbij willen volgen en die willen
meewerken aan de opbouw van zijn Koninkrijk. De
Geestelijke Oefeningen van de heilige Ignatius van
Loyola vormen de bron van hun spiritualiteit. De
wortels van GCL gaan meer dan 450 jaar terug.
Destijds werden door paters jezuieten lekengroepen
opgericht in de plaatsen waar zij werkzaam waren.
Deze groepen werden
genoemd. Leden van de Mariacongregaties leefden
vanuit de spiritualiteit van Ignatius van Loyola. Ze
zetten zich in voor de verbreiding en versterking van
het christelijk geloof in de samenleving en waren
actief op het terrein van de liefdadigheid. Wereldwijd
is GCL aanwezig in meer dan zestig landen, verspreid
over alle continenten. In Mederland zijn er momenteel
zes GCL-groepen actief, in Amsterdam, Den Haag,
Delft, Maarssen en Pijnacker.

later ‘Mariacongregaties’

Onder leiding van Pater Bart van Emmerik, 5J ging de
tweede groep in Hoofddorp aan het werk in een 9-tal
bijeenkomsten omzo kennis te makenmet GCLin een
welkomst-traject. Aan de hand van Bijbelsteksten en
andere teksten reageert de groep aan eigen
ervaringen en deelt deze met de groepsleden. Daarbij
is het van belang dat zeer persoonlijke ervaringen of
gedachten “veilig” bij de groepsleden is. Hierbij
worden ook vragen gesteld die je de kans geven ook
anders naar teksten te kijken. Maar ook in de vele
dingen en gebeurtenissen in ons leven God te
herkennen. Na deze negen bijeenkomsten werd de
vraag gesteld: "Gaan we verder op deze weg" De
meeste deelnemers gaven volmondig aan graag
verder te willen. We deelden in deze laatste avond
onze ervaringen aan de hand van 3 stellingen.
Inbreng van de groepsleden ieder metzijn/haar eigen
achtergrond, leeftijd was verrassend. Overwegend
vonden de leden dat de openheid naar elkaar toe een
heel belangrijk gegeven. Men kan zichzelf zijn. Het
besprokene blijft binnen de groep, dat geeft een
gevoel van veiligheid.

Jan Brabander

Teksten o.a. uit:

Website GCL: www.gclnederland.org

Parochieblad: ParochiemagaZIN van de parochie
H. Joannes de Doper,

Patrick Gunther
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Operatie Market Garden, september 1944

Op 17 september 1944 landde een bataljon
parachutisten die deel nitmaakte van de
101ste Airborne Divisie rond het kasteel
Heeswijk (Noord Brabant). Na de landing
wordt in de regel de parachute opgevouwen en
gereed gemaakt voor een volgende sprong. Uit
het bijgaande logboekje blijkt dat de laatste
succesvolle sprong plaatsvond op 14 september
1944, Of de parachutist de sprong op 17
september heeft overleefd of gevangen is
renomen is niet bekend,

Mijn vader vond de witte parachute en moest
deze inleveren. Hij heeft dit verzoek c.q. eis
genegeerd en heeft, nadat het noorden van
Nederland bevrijd was, de parachute mee naar
Leiden genomen naar zijn verloofde, mijn
moeder.

Mijn moeder is 3 weken aan het boenen
geweest om de stempels, die op de parachute
stonden, met groene zeep te verwijderen.

Kathoisks Bond van Ouders ff..‘f.. 4

De Belangen Organisatie voor Senioren op lokaal niveau;
hulp bij belasting imveullen ;

korting op rijbewijskeuring:

korting op uw rorgeerzekering:

gratis tijdschrift Nestor en KBO “Meer” Niewws;
deainemen aan vele activiteiten en evenementen;

dit &n nog veel meer voor e=n betaalbane contributie van
i 25,00 per jaar.

WORDT DAAROM LID VAN DE KBO HAARLEMMERMEER!
Infichtingen: ledenadministratie 023-5612229 of
kedenadmin kbo. Haarlemmermesr@Hjbrandt.nl

Fliex kan ww advestentic staan  Fiex han ww advestentic staan
Fovmaat 52 x 54 mm

Inlichtingen Parochiesecretariaat Inlichtingen Farochiesecvetariaat
T 023 5635145 of omlt ;T C23 639145 of e

Fovmaat 52 x 54 mm

Zij heeft van de parachute haar trouwjurk
gemaakt en toen ze in verwachting was van
mij heeft zij er een doopjurkje van gemaakt,
compleet met hemdje, sokjes en mutsje. Het
kant aan het doopjurkje dateert uit 1900 en is
afkomstig van de merklap van mijn oma (kant
was er vlak na de oorlog niet te koop).

Deze doopjurk is uiteraard door mijn broer en
zusjes gedragen en voor mijn moeder stierf
heeft ze de doopjurk aan mij gegeven. Ook het
loghoekje dat bij de parachute hoorde bewaar
ik als een kostbare schat bij mijn doopjurk.

Het doopjurkje ligt tot 1 september a.s. in de
vitrine achter in de kerk. De historie staat
erbij en ook het logboekje behorend bij de
parachute.

Bea van Oudenaaren-8tijnman

Dunweg

Afscheid nemen is iets heel persoonlijks...

Wij nernen de tijd, ruimte en gandacht om een
passend afscheid vomm te geven.

Dunweg Uitvaartzorg

Achterweg 40, 2132 BX Hoofddorp
Tel: 023 563 35 44

info@dunweg.nl

www.dunweg.nl

Spannenburg 42
2135 GP
Hoofddorp

Valeriya Zakopay

Pianoles voor iedereen
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Het is vakantie! Zondag zei de moeder van de
kindernevendienst: "Vandaag gaan we naar buiten!
We gaan iets bijzonders zoeken!" Ze gaf elk kind een
doosje. Toen liepen ze de kerk uit, de straat uit,
richting park. Toen de kinderen terugkwamen,
hielden ze hun doosje vast als een kostbare schat.
Ze schreven er met mooie letters op wat erin zat.

De pastoor hield een preek over de vakantie. "Het is
belangrijk om rust te nemen, want in de stilte kun je
God horen!” zei hE Intussen snuffelden de muizen )\
aan de doosjes. 'Er zitten vast snoepjes in!’
fluisterden ze. Maar ik, Kikker, kon wel lezen: "
'STILTE, staat erop. Op elk doosje!” ‘Zit dat erin?" &
riep de brutzalste muis. ‘Dat wil ik horen. Toe, help
eens even!” "Niet doen!’, riep ik nog, maar zijn vriendje
duwde het dekseltje umhnog de muis kroop erin en
de deksel viel dicht. We hoorden de muis niet meer.
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Maar cnel moest ik weer naar boven gaan;
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Toen kwamen de kinderen hun doosjes halen,

om aan de mensen te laten zien wat ze van buiten
hadden meegebracht. ‘Dus jullie hebben STILTE
gevonden in het park?’ riep de pastoor. "Laat eens
horen?” De hele kerk werd muisstil. De pastoor deed
een van de doosjes open en schrok! Want uit dat
doosje floepte de muis! Nou... stil was het toen niet
meer. En 's avonds verzuchtte de muis: "Toch was
het in dat doosje héerlijk stil. Het voelt alsof ik

een week op vakantie ben geweest...”

Toen klom de op een hoge berg
rﬂaa.rjﬁ' ijds-'f' a"'&' n'.ﬂ'u'll.si‘l .I(czrr ﬁors-'n
Maar de onruct was nog even erg,
ttet lawaai zat in mijn oren,
Daar waon.r.a"e een ﬂanmk oud en WS,

tij zei: 'Kom even binnen,
[e zoeld te ver, ga terug naar hui,

laat de dtilte daar beginnen,’

Kik naar de vogels in ket veld,
ze zaalen Niet en ze maalen niet, maar
hun hemelse Vader geeft hun e eten.
ban zorgt Hij ook voor joul




