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Joannes de Doper

een bruisende parochie in Hoofddorp
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Eigen Boek
UW EIGEN BOEK UITGEVEN? BIJ ONS KAN DAT!

Uw wansan staan voorop
Professionele begeleiding
Vaerzorgde vitgave
Aantrekkelijk prijs

Print on demand

Zelf pakket samenstellen

Waarom kieren voor

Uitgewverij Eigen Boek?

Op onze website kunt u alle informatie vinden die w nodig hebt voor
hat witgawan enfof kopen van ean boak. Indien u toch nog vragan
hebt, kunt u ons bereiken per e-mail of telefoon:

Telefoon: 06 46278584
wiww.uitgeverjeigenboak.nl
info@uitgeverijeigenboek.nl

Uitgewverij Eigen Boek B.V.
Engelsholm 97
2133 AE Hoolfddorp

06-576 275 40!

. www.uitvaartzorgdemeer.nl
info@uitvaartzorgdemeer.nl

De Meer

Jacgo vander Laarse Jaap van der Maarl

[
TROUPIN

NATUURSTEEN B.V.
Sinds 1838

Bezosk onea ahowroom:
# Gagwakstamen i alke prijakissas
= Handgefekts an machinale beleitering
* Kaume it diverad dUTiZame maesisan
* Aesiawralie en heksity ingen
# Llirgabvivd asrartimar Wan &0 Secesaod

Of neam nu contact op: +31(0)23 6326013
Geopsnd mas-vr 0E00-1700 wur

Lange Herenstraat 30-28, naby station Haarkem
wiww, troupinnatuurstean.nl

%f#ﬂ?:f@fﬁﬂ
Natuursteen

Glas

Brons

Urnen

GEDENKEN IN STIJL

Bel voor een afspraak:

Monumenti
Burgemeester van
Stamplein 294
2132 BH Hoofddorp
Tel: 023 2302069

www.monumenti.nl
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ParochiemagaZlN verschijnt 9x per jaar in een oplage
van ca. 2500.

Redactieadres (alleen voor kopij)
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl
Kopij inleveren: Info nr. 7 voor 6 september
Info nr. 8 voor 4 oktober

Info bezorging
(afhalen nr. 7 donderdag 28 september;
Bezorgen uiterlijk vaor zaterdag 18.00 uur sv.p.)
- Bernhelm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
- Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos 38
-Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Weerdenburg 1
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen over de bezorging: via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp

gecopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

parochie gironummer NLO6 INGBE 0000172863
parochie banknummer NL70 RABO 0324501528
t.n.v. parochie H. Joannes de Doper te Hoofddorp

www.hjoannesdedoper.n|
www.kerkeninhoofddorp.nl

Boekwinkel Kruispunt

Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,
zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament

valt onder beheerscommisie Parochiehuis,
Cooérdinator Dewi Gunther, telefoon 023 - 563 81 45.
Elke woensdagaveond wordt een maaltijd geserveerd

Graag opgeven voor maandag 20.00 uur.

Bij Raminah van Eer, telefoon 06-10623703;

Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon.

Kopij voor het volgende nummer moet binnen zijn
vior woensdag 6 september.

Dit is een editie van het parochiemagaZlN een uitgave
van De Zalige Zalm.

Fota voorkant: Uinodiging tot de "Kerkproeverij”

Info en Inhoud

Pastores:

C.Th.d. van Lent - Pastoor
Kruisweg 1071, 2131 CT Hoofddorp
tel. 023 5616437 of

06 51981165 in dringende gevallen
e-mail: kees@kaagnet.nl

5. Mebres - Pater
tel. 06 26759748
e-mail: sedfreysvd@gmail.com

R. Mascini - Diaken
tel. 06 26795701
e-mail: rmascini@kpnplanet.nl

In dit nummer

Jaargang 48, nr. 6, 2 - 30 september

4 Van de redactie

Pastoraal woord - Back to Church
Kerkproeverij 2017

8 Raad van Kerken
10 Vanuit de Boekwinkel
11 Gemengd koor
Een nieuw jaar, doe je weer mee?!
Gevonden voorwerpen
KCS

14 Pater Jan Tangelder, 60 jaar priester met hart
en ziel

15 Pater Jan Tangelder is 60 jaar priester, het is
een goede tijd geweest

16 Energie
Honderd jaar geleden

17 Dom Hans van der Laan
Cursus 'God in de supermarkt’

18 Ziekendag 2017

Vijf en Twee

Ontrmoeting met Al Galidi
19 Stal op de Kaag

20 Campagne oproep van Paus Franciscus
Vredeszondag 24 september

21 Commissie geestelijke verzorging Bornholm
zoekt katholieke versterking

22 Wandelretraite "Delen in Gods vreugde"
23 Kerstmis tegemoet in Rome

24 Kinderpagina 3



Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parachie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends of

op donderdag: contactpersoon Tiny Graafmans

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook in
het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenamen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u voor
vervoer bellen naar mw. K. Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152,

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt U voor hulp de PCI
benaderen. Met uw hulpvraag kunt U terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochiesadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve vrijwilligers,
Matuurlijk willen we dat blijven! Hebt u tijd en zin
om een actieve rol in onze parochie te spelen,
schroom dan niet om even een kijkje te nemen in
de boekwinkel en bij het parochiesecretariaat.
Daar ligt een map met vacatures, voor denkers en
doeners, er zit vast iets voor u bij!

Parochie - informatie en berichten

Van de Redactie

Beste lezers,

De zomervakantie ligt nu achter ons en
hopelijk bent u goed uitgerust. Want de
komende maanden staan bol van activiteiten.
Oyp vrijdag 8 september treden in de
Lichtkring verhalenverteller Kees Posthumus
en accordeonist Juul Beerda voor u op met
hun muzikale voorstelling KOM NAAR
VOREN! Ze laten bekende en minder bekende
helden en heldinnen van de Reformatie hun
verhaal vertellen, aan de hand van een
origineel voorwerp uit die tijd.

Deze voorstelling vormt de aftrap van het
programma van de Raad van Kerken. Dit
programma kreeg als thema mee ‘KLEUR
BEEKENNEN'". Op pagina 8 en 9 leest u meer
over de activiteiten van de Raad van Kerken
en uiteraard kunt u voor alle actuele
informatie ook terecht op de website
www.kerkeninhoofddorp.nl.

In het weekend van 9 en 10 september is er
een "KERKTROEVERILI'. We willen graag
zoveel mogelijk mensen de sfeer laten proeven
van onze parochie en wie weet, smaakt het
naar méér! (pagina 5).

Pastor Jan Tangelder is 60 jaar priester en
blikt daarop terug op pagina 14 en 15,

0ok voor pastor Kees van Lent is het op 27
augustus 40 jaar geleden dat hij zijn
priesterwijding ontving, wat o.a. gevierd wordt
met de komst van cabaretier Herman Finkers
op zondagmiddag 15 oktober.

Graag tot ziens,
de redactie

Verschijningsdata ParochiemagaZIN

Nr. Periode Afhalen

bezorging

Inleveren
Kopij

7 30- 9tot28-10 6 september 28 september
8 28-10tot16-12 4oktober 26 oktober
9 16-12tot 3-2 22 november 14 december



Pastoraal woord

“Back to Church”

Een paar jaargeleden kwam ik een video tegen op
youtube over de Amerikaanse beweging “Cathaolics
Come Home.” Het was een prachtige video over
het Katholicisme en haar bijdragen aan onze
huidige maatschappij. Het was een andere kijk op
de Kerk als een instelling buiten het vooroordeel
van mainstream media en ook social media.
Daarop wordt het beeld van de kerk vaak op een
negatieve manier gepresenteerd.

De kerk kan een plek zijn maar ook een grote
familie. Dit zijn de twee gezichten van de
Katholieke kerk. Het is een verzameling van
mensen uit veel verschillende culturen en talen
verbonden door een geloof in Jezus en tegelijkertijd
is het ook een structuur, een instelling, een plek
waar mensen samen kunnen zijn.

De uitnodiging “coming back to church™ of terug
naar de kerk is ook een uitnodiging om terug naar
huis te gaan. Als tiener verlangde Ik altijd om weg
van huis te zijn omdat ik vrijheid wilde. Maar wat ik
nu zelf heel ironisch vind, doordat ik al zo veel
jaren weg van huis ben, is het feit dat ik nu verlang
om terug naar huis te gaan. Terug naar de wortels,
Terug naar je familie, om het verleden ook te
waarderen en de herinneringen weer ap te halen.
Back to church betekent dus niet alleen om de kerk
als een structuur en als een organisatie te zien
maar het is een roeping om terug te kijken naar
onze eigen motivatie en geloofsreis. Bewust dat het
niet een plek is om perfect te zijn maar een plek
waar wij kunnen proberen om heilig te zijn. Een
plek voor mensen die worstelen om antwoorden te
vinden, om genezing te ervaren. Een plek waar wij
thuis kunnen zijn.

Een paar maanden geleden werd ik uitgenodigd om
een bruidspaar voor te bereiden op hun
huwelijkssluiting.

De bruidegom had geen kerkelijke aansluiting, hij
was wel steunend naar zijn vrouw toe, maar hijzelf
wilde niks te doen hebben met een kerk. Maar er
was er een probleermn met hun documenten om
toestemming te krijgen voor een huwelijk in de
kerk. Ze hadden alles al gepland en de tijd was
tekort om de toestermming te vragen. Dus de enige
oplossing was dat hij gedoopt moest worden.

Ik zat met hem samen om het te bespreken en
zoals ik het verwachtte was hij boos.

Hij wilde het gewoon niet maar omdat hij geen
andere keuze had gaf hij gewoon zijn onwillige ja.
De dag van zijn doop kwam en hij had ook zijn
vrienden uitgenodigd. Tot verbazing van iedereen
begon hij te huilen op het moment dat hij gedoopt
werd . Na de viering vroeg ik hem waarom hij zo
emotioneel werd terwijl hij een paar dagen geleden
echt boos was dat hij gedoopt moest worden. En
hij zel gewoon, “pater, Ik voel me nu echt thuis.”

Soms verhindert ons bewolkte oordeel ons om de
schatten van de kerk te zien en te beseffen. Dat is
niet alleen het geval met mensen buiten de kerk
maar ook met ons die al in de kerk zijn. Wij missen
gewoon de vele genaden die wij hebben in onze
gemeenschap, de kerk. Eens zei mijn theologie
professar in de Filippijnen, dat de kerk een
ziekenhuis voor zondaars is. Met andere woorden,
een ziekenhuls voor ons allen.

Mensen die aan het zoeken zijn,
verwaarloosd, en gebroken.

Als mens hebben wij vaak de
neiging om kritisch en

negatief te zijn maar wij hebben zo weinig geduld
en moed om meer waardering te hebben.

Back to church nodigt ons uit om onze ogen en
harten te openen om de schatten van de kerk weer
te ontdekken. Om meer waardering en
barmhartigheid in ons hart te hebben en in dit
proces Jezus weer te vinden die heel aanwezig is
en wachtend op ons.

Pater Sedfrey Nebres

Kerkproeverij 2017

We gaan iets nieuws
doen! In het weekend
van 9 en 10 september
2017. Alle kerken
samen.

kerkproeverij
2007

Wat heel erg voor de hand ligt en wat we misschien
al veel eerder hadden moeten doen. Wat in
Engeland en de VS al jaren een bewezen succes is.
Mamelijk, gewoon iemand uitnodigen om mee te
gaan naar de kerk. Om het geloof te 'proeven’.
Want waarom zou je datgene wat voor jou
waardevol is alleen voor jezelf houden?

De kerk proeven, kan dat? Dat is misschien uw
earste gedachte bij het woord Kerkproeverij. Bij
proeverij denk je aan eten en drinken, maar aan de
kerk? Toch is dat de gedachte achter de campagne
die mensen uitnodigt om op zaterdag 9 en zondag
10 september de drempel van de kerk over te
stappen. De uitnodigende partij zijn parochianen
die in hun eamgeving iemand zoeken om die zondag
mee te nemen naar de kerk. Een buur, een kennis,
een vriend die niet (meer) naar de kerk gaat,
misschien u wel! En dat vanuit de gedachte om
eens iemand mee te nemen naar een plek die voor
haar of hem belangrijk is, in de hoop dat de ander
er inspiratie opdoet.

Maar het hangt van jou af, of jij het durft. Om op je
collega, buurman, vriend, of familielid af te stappen
en te zeggen: “He, ga je met me mee?” Gewoon
voor een keertje. Wie weet welke uitwerking het
gaat hebben. Het gaat om het uitnedigen, dat we
dat weer leren. En inderdaad, misschien zegt
diegene: ik kom niet. Maar dan hebben we de
uitnediging wel gedaan. En dat telt.

Dus cok in onze kerk op zaterdag en zondag 9 en
10 september. Neem gewoon iemand mee naar de
kerk. Hoe doe je dat? Wat zeg je dan over je eigen
kerk? Op welke manier leg je je eigen geloof wit?
En wat is de ervaring van mensen die ooit
terugkwamen in de katholieke kerk? We willen een
uitnodigende en gastvrije kerk zijn. We willen dit
laten zien tijdens de Kerkproeverij 2017,



Overledenen

Cobie van der Peet- Selis - 90 jaar

Het hele leven van Cobie van der Peet-5elis heeft
zich afgespeeld in Hoofddorp. Cobie werd geboren
op 13 mei 1926 op de Stationsweg en groeide op
met 2 zussen en 1 broer. Zij heeft een onbezorgde
en vrolijke jeugd gehad, ging op school bij de
zusters en volgde daarna de huishoudschool. Ze
leerde Mees van der Peet kennen die op de |Jweg
woonde, Mees was de jongste uit het gezin en zocht
een meisje om naar een bruiloft te gaan. En zo is de
liefde tussen Cobie en Mees ontstaan. In de
naoorlogse periode werd Mees opgeroepen voor
militaire dienst en werd uitgezonden naar het
toenmalig Nederlands-Indié. Hij kwam in 1951 terug
naar Nederland, trouwde met Cobie en zij gingen
wonen op de boerderij van zijn ouders op de Uweg.
In 1952 kwam haar eerste kind ter wereld en in 1964
haar laatste. Zij kreeg 10 kinderen.

Cobie had haar handen vol aan haar gezin en werkte
mee op de boerderij.

In 1955 zijn Mees en Cobie verhuisd naar de
Tuinweg. Mees was zijn hele leven al close met zijn
twee jaar oudere broer Toon en samen begonnen zij
een kolenhandel, terwijl Cobie voor de administratie
zorgde. Midden jaren 60 ging heel Nederland over
op gas en dit betekende het einde voor de
kolenhandel. De kolen leverde geen geld meer op en
de broers waren gedwongen werk te zoeken bij een
baas.

In 1969 kwam Mees te overlijden. Een drama voor
Cobie en haar kinderen. Al snel na daarna heeft Toon
de vaderrol overgenomen in het gezin.

Cobie heeft een zwaar leven gehad met daarmee
een groot verdriet van het verlies van haar man.

Zij heeft 2 hartoperaties ondergaan en bij de tweede
operatie in 1992 is zij doof geworden. Ze leerde
liplezen en kon ondanks die fysieke beperking goed
communiceren. Velen hadden niet eens door dat zij
doof was. Ze zag er altijd heel verzorgd uit en
genoot van het leven. Ook genoot zij van haar
opgroeiende kleinkinderen.

Cobie overleed op 26 maart. Haar neef, pastoor Nico
van der Peet, ging op 3 april voor in de Heilige
Eucharistieviering bij het afscheid en de uitvaart.
Heel veel mensen in Hoofddorp kenden haar en, zo
vertelde haar zoon, dit meisje van 90 slaagde erin de
kerk vol te krijgen. Cobie is begraven op ons kerkhof
in het graf bij haar man.

Ans Heida- Blansjaar - 87 jaar

Ans werd geboren op 3 november 1929 in
Amsterdam Sloterdijk. Haar vader was doodgraver
op de begraafplaats Sint Barbara, dus haar
jeugdjaren speelden zich af op en rond dit kerkhof.
Stiekem plukte ze daar bloemen die ze meenam naar
school bij de nonnen.

6

Ma haar lagere schooltijd volgde zij een opleiding tot
coupeuse. Ze hield zowel van zelf kleding maken als
van borduren. Ze gaf zelfs jaren borduur- en
handwerkles aan kinderen in Badhoevedorp.

Ma die tijd is zij kraamverpleegster geworden, heeft
in de wijkverpleging gewerkt en is overgestapt naar
het VU in Amsterdam. In het VU heeft ze tot aan haar
pensioen met veel plezier gewerkt met veel prettige
collega's om haar heen.

Ans heeft bij een boerenbedrijf Freek Heida leren
kennen. Hij moest in militaire dienst en werd
uitgezonden naar Nederlands-Indié. In 1950 keerde
hij terug en het jaar daarop zijn ze getrouwd.

Zij vestigden zich in de Houtrijkpolder. Al snel
verhuisden ze naar Nieuw-Vennep en daarna naar
Badhoevedorp. Zij kregen 2 dochters.

In 1997 verhuisde het gezin naar de
Watergraafsmeerstraat in Hoofddorp.

De |laatste jaren nam de gezondheid van Ans af en
opname volgde in Bornholm en Eykenhove. Als kind
had zij pianoles gehad en in Eykenhove mocht ze op
de piano spelen en dat vond ze heerlijk.

In maart van dit jaar was langer thuis wonen geen
optie. Ans werd opgenomen in Eykenhove waar
goed voor haar gezorgd werd.

Kort voar haar overlijden op 25 mei heeft ze de
ziekenzegening ontvangen.

De uitvaart op 30 mei werd geleid door pater
Sedfrey Mebres waarna Ans is begraven op ons
kerkhof.

Mia Noordstrand - Reinders - 99 jaar
Mia was pas 23 dagen in haar 100ste levensjaar.

Ze werd geboren op 8 mei 1918 in Gladbeck,
Duitsland als 5e kind in een gezin met 14 kinderen.
Kort na haar geboorte kreeg ze longontsteking met
kinkhoest maar aangezien Mia over een ijzersterk
gestel beschikte kwam ze er weer helemaal
bovenop.

Op 16-jarige leeftijd is zij het huis uit gegaan, heeft 2
jaar als hulp in de huishouding gewerkt en kwam
daarna in de horeca terecht. Ze ging werken in
Paderborn in een restaurant. In dit restaurant
ontmoette ze Adam Moordstrand en de twee werden
smoorverliefd op elkaar. Op 30 mei 1945 zijn ze door
een Amerikaanse officier in de echt verbonden.
Aangezien de oorlog inmiddels was afgelopen en
Adam door de Duitse bezetter gedwongen was
geweest in Duitsland te werken, wilde hij zo snel
mogelijk met Mia terug naar Nederland.

De beginjaren in Nederland (Amsterdam) waren
voor Mia niet gemakkelijk. Ze werd met moeite
geaccepteerd. Daar kwam ook nog bij dat in de
eerste 9 jaar van hun huwelijk haar man in totaal 4
jaar in het sanatorium heeft gelegen.



Overledenen (vervolg)

Inmiddels had ze een zoon gekregen zodat zij het
gezin alleen moest runnen. Door haar karakter,
wilskracht en incasseringsvermogen is dat gelukt. Ze
was de motor van het gezin en zo is dat altijd
gebleven. Toen zij ongeveer 50 jaar was heeft ze als
gezinsverzorgster gewerkt en kwam in een gezin
met 4 kinderen. Het jongste kind heeft ze een tijd in
huis genomen.

MNadat hun zoon uit huis is gegaan hebben Mia en
haar man 4 mooie jaren gehad en diverse reizen
gemaakt totdat haar man plotseling overleed in
1973. Dat was een hele zware klap voor haar. Ze
maakte nieuwe vriendinnen en leerde bridgen.

Op B4-jarige leeftijd is Mia verhuisd naar een
appartement in Amsterdam Zuidoost. Ze genoot van
de bezoeken van haar zoon en schoondochter, en
ook van haar klein- en achterkleinkinderen. Ze liet
geregeld weten dat ze een heerlijk leven heeft
gehad met de familie en dat ze daar zeer dankbaar
Voor was.

Afgelopen september was een val haar noodlottig
en ondanks revalidatie nam haar gezondheid af.

Na revalidatie in Bornholm is zij verhuisd naar De
Meerstede waar ze goed verzorgd werd. Op 31 mei is
Mia heel rustig overleden.

Op 6 juni volgde de uitvaart in onze kerk waarna zij
werd begraven op ons kerkhof.

Ton ten Den - 85 jaar

Ton werd geboren op 5 september 1931 in
Hellendoorn. Hij kwam uit een agrarisch gezin van
11 kinderen. Als één van de oudste zonen moest hij
hard werken op de boerderij. Ze hadden het niet
breed maar ondanks de crisisjaren en de corlog
kende het gezin geen honger. De kerkgang op
zondag verliep in ploegendienst omdat er niet
genoeg zondagse jassen en schoenen waren voor
alle kinderen.

MNa de oorlog verhuisde het gezin van Nieuw-Heeten
naar een boerderij in Waverveen. Toen Ton 23 jaar
was leerde hij tijdens een dansavond Jeanne
Besemer kennen. Zij trouwden in 1959 en hun twee
kinderen werden geboren op de boerderij 'De
Toekomst'in Ouderkerk aan de Amstel.

Van de veeteelt kwam Ton in de akkerbouw terecht
en werkte 10 jaar bij Jan en Marie Meijer aan de
Lijnden. Later heeft hij in de bouw gewerkt en is in
Leiden naar de avondschool gegaan voor een
technische opleiding. Hij kreeg een baan bij
Openbare Werken in de gemeente Haarlemmermeer.
In 1978 verhuisde het gezin naar Graan voor Visch.
Ton was een energieke man die er altijd was voor zijn
gezin. Zijn vrouw en kinderen vonden vertrouwen
en geborgenheid bij hem. Twintig jaar geleden werd
hij de trotse opa van kleinkind Thomas.

Ma zijn pensionering legde hij zich met zijn hele ziel
en zaligheid toe op zijn hobby: de moestuin. Er werd

altijd vers gegeten uit zijn tuin.

Bij de tuinvereniging stond hij bekend om zijn
kennis en kunde en gaf tips aan zijn mede-tuinders.
Zoals elk jaar werd er ook dit jaar gezaaid en gepoot
in zijn tuin. Echter, begin mei werd een zware
longontsteking hem fataal. Voordat hij stierf op 17
mei ontving hij bij volle bewustzijn het Sacrament
van de Zieken. Ton kon op zijn sterfdag precies aan
zijn vrouw en kinderen aangeven hoe hij zijn uitvaart
wilde.

Ma de uitvaart in onze kerk op 23 mei werd hij
begraven op ons kerkhof.

Zijn kinderen zullen bij het oogsten en genieten van
zijn smakelijke tuinproducten met dankbare
herinneringen terugdenken aan hun vader.

Dolly de Graaff - Kilian - 92 jaar

In de gordel van smaragd (Malang, Cost Java) werd
op 7 mei 1925 Dolly geboren als oudste kind van een
gezin dat vitgroeide tot 6 kinderen. Ze had een
fantastische jeugd. Echter, toen zij ¥ jaar was werd zij
naar kostschool gestuurd bij de zusters Ursulinen.
Ze had erg veel heimwee maar na 1 jaar kwam haar
zusje ook naar kostschool waardoor haar heimwee
minder werd. Om de 14 dagen kwam haar vader de
meisjes ophalen en dan was het feest thuis. Dolly
was voor haar tweede zusje een tweede moeder.
Toen Dolly 13 jaar oud was is haar vader overleden.
Dat hield in dat haar moeder met haar 6 kinderen
het land moest verlaten en naar Nederland moest
vertrekken. Zij gingen wonen in Haarlem waar Dolly
de Mulo heeft afgemaakt met daar achteraan een
specifieke opleiding in de huishouding.

Zij wilde graag verpleegkundige worden maar het
geld was er niet voor en het was oorlog. Dolly is
gaan werken als telefoniste bij de PTT in Haarlem,
waar zij Ben de Graaff leerde kennen.

In 1950 zijn Dolly en Ben getrouwd en gingen
wonen in Haarlem, waar ook hun 3 kinderen werden
geboren.

Ma enkele jaren zijn zij verhuisd naar Hoofddorp.
Dolly heeft jaren met veel plezier gewerkt in het
bejaardenhuis Eykenhove. Vakanties werden
steevast doorgebracht in Griekenland.

In 2004 is Ben, haar grote liefde, overleden. Ze heeft
er veel verdriet van gehad en had geen lust meer om
te reizen.

De laatste jaren nam haar gezondheid af en ze kwam
dikwijls ten val. Op zekere dag vond haar dochter
haar thuis op de vloer en was ziekenhuisopname
noodzakelijk. Van daaruit is zij naar verpleeghuis
Floriande overgebracht. Dolly werd daar heel goed
verzorgd, was altijd vrolijk en heeft daar een hele
mooie tijd gehad.

Dolly is 13 juni overleden. Zij heeft haar lichaam ter
beschikking van de wetenschap gesteld.

Op 22 juni ging pastoor Van Lent voor bij haar
herdenkingsdienst in onze kerk.



Raad van Kerken Hoofddorp

Raad van Kerken ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

Hoofddorp

Muzikale voorstelling: 500 jaar Reformatie 'Kom naar voren!'

Vrijdag 8 september om 20.00 uur in De Lichtkring, lunenburgdreef 70 is er een
muzikale voorstelling: 500 jaar Reformatie 'Kom naar voren!’. Bekende en minder
bekende helden en heldinnen van de Refarmatie vertellen hun verhaal, aan de hand
van een origineel voorwerp uit die tijd.

‘Kom naar voren!'is een afwisselende, muzikale voorstelling ter
gelegenheid van de viering van 500 jaar protestantisme.

Verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda tekenen
voor deze voorstelling. In tekst en beeld, begeleid door de klanken van een
accordeon, komen de historische personen tot leven. Na afloop vragen wij
een vrijwillige bijdrage. (advies: € 10, maar méér mag natuurlijk cok.)

Najaarsprogramma Raad van Kerken

Het najaarsprogramma 2017 met het thema ‘Kleur bekennen' is te vinden op de website van de Raad van
Kerken. Alle activiteiten, van bijbel en kunst tot schilderen, samen op excursie gaan, maar ook een boek
bespreken zijn te staan in een overzicht, maar ook in de agenda van de website.

De folders met alle activiteiten zijn te vinden in de kerken,

Hetvolledige programma komt niet in de Info maar de activiteiten diein de betreffende periode plaatsvinden worden
vermeld.

Activiteitenkalender Raad van Kerken

Vrijdag 8 sep 20:00 uur, De Lichtkring: Muzikale voorstelling, KOM NAAR VOREN! 500 jaar protestantisme.
Zie hierboven.

SPOORZOEKEN
Samen in gesprek
Themabijeenkomsten in het teken van culturele, spirituele en maatschappelijke onderwerpen in
samenwerking met de Katholieke Bond voor Ouderen. Elke tweede donderdag van de maand van 14.00-16.00
uur in het parochiehuis, Kruisweq.
Donderdag 14 september: film met als titel'Daniél Blake. Het is een sociaal drama van Ken Loach, die
hiervoor de Gouden Palm ontving op het Festival van Cannes.
De middag is van 14.00 tot 16.00. De toegang is gratis, wel vragen wij u een bijdrage voor koffie of thee.

Wij hopen u dan te kunnen begroeten! Voor inlichtingen kunt u terecht bij Coby Bergsma, j.j.bergsma@live.nl.

Excursie naar de nieuwe Sint Bavo

Bezoek aan de zeer kleurige nieuwe Sint Bavo, een twintigste-eeuwse kathedraal met een bijzonder verhaal.
Zaterdag 16 september van 13:00 - 15:00 uur, verzamelen: De Ark

Graag van tevoren opgeven: Aarnoud van der Deijl, arvanderdeijl@pghoofddorp.nl, tel. 023-2000192.



Raad van Kerken (vervolg)

Dom Hans van der Laan (1904 - 1991) - Architect en Filosoof in Monnikspij

{Zie ook het uitgebreide artikel op pagina 17)

Jos Kooren geeft een presentatie over leven en werk van Dom Hans van der Laan. Hans van der Laan was een
telg uit een Brabantse katholieke architectenfamilie en had uitgesproken ideeén over de relatie tussen mens,

natuur en architectuur, Woensdag 27 september, 20:00 - 22:00 uur, Boekwinkel Het Kruispunt,
Presentatie Jos Kooren. Aanmelden: info@boekwinkelhetkruispunt.nl.

God in de supermarkt

(zie ook het uitgebreide artikel op pagina 17)

Arjan Schoonhoven en Alfred Slomp verkennen met ons op een luchtige en deskundige manier de |astige
keuzes die we moeten maken in de supermarkt: biclogisch, diervriendelijk, fair trade, CO2-neutraal, gezond
enz. Donderdag 28 september en 12 oktober, 19:45 - 21:45 uur, De Ark

Graag van tevoren aanmelden bij Aarnoud van der Deijl, arvanderdeijl@pghoofddorp.nl, tel. 023-2000192.

Boekbespreking "Hoe ik talent voor het leven kreeg"
{Zie ook het uitgebreide artikel op pagina 18)
In een indringende roman beschrijft Rodaan Galidi de vele jaren dat hij in

Rodaan Al Golic

Nederland in asielzoekerscentra zat tot hij uiteindelijk een Hoe ik
verbliffsvergunning kreeg. Maandag 2 cktober van 20:00 - 22:00 uur in

boekwinkel Het Kruispunt. Begeleiding Leo Mesman. Kosten boek: € 24, 95, talent
Opgeven bij de boekwinkel uiterlijk 29 september. voor
Schrijver Rodaan Galidi over zijn leven en werk. het leven
In een voordracht zal Rodaan Galidi onder meer vertellen over zijn leven als kreeg
asielzoeker. R
Dinsdag 24 oktober van 20:00 - 22:00 uur. Bibliotheek Hoofddorp Centrum.

Kosten: €7.

GELOOF EN BIJBEL

Christianity Explored: het geloof in 7 stappen

In deze cursus leer je meer over het leven van Jezus en het christelijk geloof. Wie is Jezus? Waarom kwam Hij
naar de aarde? Wat betekent het voor je Jezus (beter) te kennen?

We gaan op zoek naar antwoorden in het Bijbelboek Marcus. Een werkboek en dvd horen bij het
cursusmateriaal. Woensdagen 20, 27 september, 4, 11, 18, 25 oktober, 8 november, 19:00 - 21:15 uur,
Marktpleinkerk, ontmoetingsruimte. Elke avond begint met een gezamenlijke warme maaltijd. Informatie en
aanmelden: Christien Mierop, tel. 023 565 3357, n.c.nierop@quicknet.nl of Marja van der Vlugt, tel. 023 561
2450, pjviugt@hetnet.nl.

GELOOF EN PRAKTUK

Viering en gesprek met christenen uit het Midden Oosten

iZie ook het uitgebreide artikel op pagina 20)

Aansluitend aan het thema van de vredesweek eucharistieviering met als medevoorganger een priester van
de Chaldeeuwse ritus. Naast het koor Vrolijk Vuur ook een Chaldeeuws koor, Ma afloop koffie en informatie
owver christenen in lrak, Syrié en Turkije. Twee in Hoofddorp wonende christenen zullen vertellen over hun
vlucht en hun integratie. Vervolgens is ieder welkom bij de lunch.

Datum en tijd: 24 september 10 uur kerk H. Joannes de Doper. 11 uur Fundament onder de kerk.

GELOOF EN CULTUUR
Schilderkring

Al schilderend kleuren verkennen en kleur bekennen.

Maandag 25 september, 23 oktober en 20 november, De Ark

Van tevoren aanmelden i.v.m. het materiaal bij Aarnoud van der Deijl, ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl,
tel. 023-2000192.



In deze INFO hebben we een plekje ingeruimd voor het boek: Gehangen
heiligen, dat gaat over de martelaren van Gorcum.

In de zomermaanden ontvangen we regelmatig gasten van "ver” die een
bezoekje aan de Bijbelse tuin op hun wensenlijstie hebben staan. Met
plezier wandelen ze door de tuin en na afloop brengen de meesten van hen
een bezoekje aan onze boekwinkel. Leuk om te horen is dat ze bij ons
zoveel leuke boeken vinden en mooie cadeautjes kunnen kopen.

Cehangen
- heiligen i

Gehangen heiligen
De martelaren van Gorcum
heilig verklaard 1867-2017

In de nacht van 9 juli 1572 - tussen
twee en vier uur - worden 19
geestelijken opgehangen in een
turfschuur even buiten Brielle. Wie
zijn zij? De dramatische
gebeurtenissen van
gevangenneming en folteringen,
honger en koude, spot en
bedreigingen - twee weken lang -
doen een beroep op hun geloof en
geweten. Ze worden aangespoord
om, al was het maar in schijn, af te
vallen van het geloof en zo hun
leven te redden. Het is intrigerend
te achterhalen welke gevoelens en
gedachten zij gehad kunnen
hebben. Een groot deel van
dezelfde gevoelens en gedachten
leven ook bij ons vandaag de dag,
wanneer het gaat over onze manier
van geloven.

Op 29 juni 1867 werden deze 19

martelaren van Gorcum heilig
verklaard.

L

hooms-halholiek

in deze Lijd

Tihwals i God, gastri] woor mensen

Rooms-katholiek in deze
tijd, thuis bij God en
gastvrij voor mensen.

Een leuk nieuw boekje dat door
iedere kerk en parochie gebruikt
kan worden in de aanloop naar de
dagen van 9 en 10 september. Een
dag waarop kerkgangers gevraagd
wordt iemand mee te nemen die
de kerk niet (of niet meer) bezoekt.
Het staat vol persoonlijke
verhalen, achtergronden,en
interessante tips!

Vrijwilligers gezocht

Om de winkel goed draaiende te
houden zijn we op zoek naar
nieuwe vrijwilligers voor b.v. een
dagdeel in de tweeweken.

Onze gedachten gaan uit naar
mensen die ons assortiment een
warm hart toedragen en die
gastvrijheid hoog in het vaandel
hebben. Immers ook bij ons is de
klant koning.

Lijkt het je wat? Loop dan even bij
ons binnen en vraag naar Raminah
van Eer of Ria Stolk. 023-5617392

Het Kruispunt
winkel voor het ANDERE boek



Parochie breed

Gedoopt
Aubrey Ramos,
Cornee van der Kamp,
Evelina Viinikkala ;
Chanelle Humel
Alana Humel
Hayley Humel
Miquel Juntuia
Faye Bos
Mia Ama

Gemengd koor

In de kerk hoort u regelmatig het Gemengd koor
zingen. We repeteren hier wekelijks voor. Dat dat een
aangename bezigheid is blijkt uit het feit, dat
iedereen er bijna altijd is en hopelijk wordt dat in de
kerk ook gehoord. Helaas zijn er bij de bassen de
afgelopen tijd twee belangrijke krachten
weggevallen. Om toch tot de gewenste balans in de
koorklank te komen, zoeken we dringend mannen
met een lage (spreek)stem die van zichzelf
vermoeden dat ze kunnen zingen.

Er is individuele aandacht voor de zangstem door de
dirigent, dus wie weet ontdek je je talent. Geef je op
hij Ton Massaro (voorzitter) (t.massaro@kpnmail.nl),
of kom eens langs op de repetitie op
donderdagavond. We repeteren van 20:00 tot 22:00
uur, in de kapel van het parochiehuis of in de kerk.

Otto van den Aardweg, Dirigent

Klaverjasavond parochiehuis

Maandag 25 september, 20.00 uur.
Kosten € 2,50 per persoon

Opgeven bij:
Thea Duivenvoorden
Tel. 56 17 275,

Opbrengst Collectes

17 en 18 juni € 507,10
24 en 25 juni € 611,15
1en2juli € 470,07
8en9juli € 37714
15 en 16 juli € 476,01
22 en 23 juli € 508,24
2% en 30 juli € 329,15
5enbaugustus € 59460

Een nieuw jaar, doe je weer mee?!

De vakanties zijn straks weer voorbij. Het gewone
leven gaat weer beginnen. Velen van ons zijn op
vakantie geweest. Maar voor zowel degenen die op
vakantie gingen als degenen die thuis bleven
betekent de zomervakantie even niet naar school, of
aan het werk. Alles gaat even wat langzamer, er is
tijd voor iets anders. En dan begint alles weer.
School, werk, maar ook zijn er weer familievieringen.
Op zondag 17 september om 10 uur is de eerste.

We willen alle kinderen, ouders, opa's en oma's en
iedereen uitnodigen om met elkaar te vieren, We
zingen, praten en bidden met elkaar. Over het
nieuwe begin, over een nieuw schooljaar, over
nieuwe kansen.

We doen dit samen met de Zangertjes, die de viering
weer zullen begeleiden met hun mooie en vrolijke
liedjes. Wisten jullie trouwens dat de Zangertjes
iedere woensdagavond van half 7 tot kwart over 7
repeteren in het parochiehuis? Je bent altijd welkom
om een keer mee te komen zingen of om gewoon
een keer te kijken.

Gevonden voorwerpen

Een zorgpasje van Welzijn
Bosje huissleutels
Fietssleutel

En een klein sleuteltje

KCS

Het programma van 2017-2018 is uit.

Het begint op 8 september. Kijk voor het volledige
programma op: www.kcs-haarlem.nl of vraag het
programmaboekje aan:

Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit, Parklaan 1
2011 KJ Haarlem, telefoon: 023 5274675,

e-mail: info@kes-haarlem.nl.

Het programmaboekje ligt ook ter inzage op het
Parochiesecretariaat. 1



Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

Zondag 10 september 12.30 uur: Filippijnse viering
Zondag 17 september 12.30 uur: Filippijnse viering

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het
Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur. De eerste zaterdag van de maand om 16.30 uur.
Er is geen viering op de zondag na de eerste zaterdag van de maand.
Zaterdag 2 september om 16.30 uur: (Eucharistie)viering; pastor K. van Lent.

Doopgesprekken
Let op: De doopgesprekken zijn niet meer op woensdag- maar op dinsdagavond

Voor informatie en opgave kunt u naar het secretariaat bellen.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u beide avonden
meemaakt.

Bij voorkeur op woensdag of donderdagmorgen tussen 9 en 12.00 uur. Tel. 56 381 45
U kunt cok langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Kerkdiensten Spaarne Gasthuis

Elke zondagochtend vindt in één van de locaties van het Spaarne Gasthuis een kerkdienst
plaats. De ene zondag in Hoofddorp, de volgende zondag in Haarlem Zuid enzovoorts.

Het is altijd een dienst met een oecumenisch karakter. Iedereen is welkom, zowel patiénten
alsook bezoek.

In Hoofddorp bevindt de kerkzaal zich op de begane grond naast het restaurant

(volg route 21).

In Haarlem zuid wordt de kerkdienst gehouden in de centrale polihal op de begane grond,
(volg gang links van de receptie).

De kerkdienst begint om 10.30 uur.

De informatie is ook te vinden op:
http://www.spaarneziekenhuis.nl/nl/patienten/afdelingen-specialismen/geestelijke-verzorging/
Paginas/default.aspx, klik op ‘Kerkdiensten’.

September

Zondag 3 september HOOFDDORP
Dominee Petra Renes

Zondag 10 september HAARLEM
Dominee Joop Bos



vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweq 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

OVERZICHT VIERINGEN KERK EN KAPEL 2 SEPTEMBER - 30 SEPTEMBER

Ziekenweekend

Za 2sep 19.00:

Zo 3 sep 10.00:

Di 5sep 1B.45:
19.15:

Do 7 sep 18.45:
19.15:

Back to Church

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor
Ziekenzalving (zie ook pagina 18)
- Overl. fam. Koeckhoven- van Haaster

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gregoriaans koor
- Gerrit en Rie Vork; André Sanberg; Ton ten Den

Rozenkrans
Viering
= Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg-Mieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Za 9sep 19.00:

Zo 10 sep 10.00:

Di 12 sep 18.45:
19.15:

Do 14 sep 18.45:
19.15:

Eucharistieviering; pastor K. van Lent
- Jan en Bets Huijsmans

Woord- en Communieviering; parochianen
- James Zitter

Rozenkrans
Viering
- Thijs en Trees Doesburg-MNieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Za 16 sep 19.00:
Zo 17 sep 10.00:
Di 19 sep 18.45:
19.15:
Do 21 sep 18.45:
19,15:

Vredesweek

Eucharistieviering; pater S. Nebres
Gezinsviering; pater S. Mebres; Zangertjes
Rozenkrans

Viering

- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
\iering

Za 23 sep 19.00:

Zo 24 sep 10.00:

Di 26 sep 18.45:
19.15:

Do 28 sep 18.45:
19.15:

Eucharistieviering; pater S. Nebres
- Faro Steendam en Pascal Dias

Eucharistieviering; pater S. Nebres; Chaldeeuwse priester Firas Ghazi Youssif;
Chaldeeuws koor en Vrolijk Vuur (zie eok pagina 20)
- Ouders van Steen, broer Leo en Jan, zus Bets; Adrie van OQudenaaren

Rozenkrans
Viering
- Thijs en Trees Doesburg-MNieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Ter informatie volgende Info

Za 30 sep 19.00:
Zo 1 okt 10.00:

Woord- en Communieviering; diaken R, Masini; Odyssee

Woord- en Communieviering; parochianen; Gemengd koor

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12,00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur 13



PATER JAN TANGELDER, 60 JAAR PRIESTER met hart en ziel!

Vrijdag 14 juli vierde Jan Tangelder (Carmeliet) zijn 60 jarig
priesterfeest.

Ma zijn wijding in 1957 is pater Tangelder eerst 7 jaar leraar geweest aan
hun Klein Seminarie en aalmoezenier van de katholieke
jeugdbeweging in Twente. In die periode stond hij bekend als een heel
goede vertolker van het woord, hij preekte missies, 40 urengebed
meditaties en vastenmeditaties.

Hij was ook sterk betrokken bij jeugdverenigingen en ook de PAX
CHRIST! voettochten.

Daarna is hij 14 jaar de Missieprocurator van de Carmelietaanse
missionarissen in Indonesié en op de Filipijnen geweest. In 1966 werd
hij assistent van pastoor Van Dijk in Kudelstaart. In 1980 werd hij door
de bisschop van Haarlem benoemd tot pastoor van de Sint Jan
parochie te Kudelstaart. In totaal is hij dus 30 jaar daar als pastoor
werkzaam geweest.

In 1996 is hij met emeritaat gegaan en is toen verhuisd naar Hoofddorp.

Daar is hij pastor geworden van het bejaardenhuis; later zorgcentrum De Meerstede. Tot 2012 is hij daar
voorgegaan in alle Eucharistievieringen en bij de vele begrafenissen.

Ook in het zorgecentrum Eikenhove ging hij eens in de maand voor in de eucharistie en bezocht hij mensen.
In onze parochie ging hij ook eens per maand voor in de eucharistie. We kunnen Jan Tangelder kenmerken als
een bevlogen priester, die dienstbaar is aan de kerk en aan de hem toevertrouwde mensen.

In Kudelstaart was hij actief lid van de Rotary, toen hij verhuisde naar Hoofddorp heeft deze club hem
benocemd tot erelid. Hij heeft nog gezongen in ons Gregoriaans Koor. Hij houdt van deze oude muziek en is
altijd in de kerk aanwezig als het koor zingt. Verder maakt hij deel uit van de Heerensoos Hoofddorp enis
eenmaal in de 14 dagen een enthousiast deelnemer. Ook verzorgde hij, tijdens de Kerstvieringen die de
bezoekgroep organiseerde, de overweging tijdens de eucharistieviering. Zijn hoge leeftijd beperkte hem wat
in zijn gewone activiteiten, waardoor hij zich geleidelijk terugtrok uit een zeer lang en vruchtbaar pastoraat
Hij heeft zijn feest gevierd met medebroeders in Aalsmeer en met zijn familie in Zenderen, waar het allermaal
begon.

Zondag 23 juli vierde Pater Jan Tangelder de eucharistie in De Meerstede. Een mooie ingetogen viering in een
bomvolle kapel. Ma de viering waren er cadeaus en bloemen van zowel de Zorgcentrum Meerstede als ook
van de Parochie H. Joannes de Doper. De bloemen waren voor Joke Dapper, die al zo lang huisgenoot is van

de jubilaris.
Ode aan Jan

Als wij diep Kijken in onszelf
in ons binnenste, en wij zouden ons afvragen:
wat het mooiste in onszelf is
wanneer wij op ons best waren,

Jan Brabander

dan is het antwoord:
dat wif er waren voor anderen,
toen wif zorgden voor hen,
hen beminden, naar hen [uisterden,

hen hielpen, heb bemoedigden.

Wij zijn op ons best
Wanneer wij tegen de ander zeqgen:
I _ben er voor jou, wees maar niet bang.
Ik [aat je niet alleen™

Dan ben je op zifn best,
dan ben je Gods beeld
op Hem gelijkend.

- 60 PRIESTERIAREN LANG.




Pater Jan Tangelder is 60 jaar priester:"Het is een goede tijd geweest”

60 jaar priester zijn: het is een uitzonderlijk jubileumn
dat dit jaar wordt gevierd door pater Jan Tangelder.
Jan Brabander schrijft er over als parochiaan en lid
van de herensoos, Anja Maas ging bij hem langs
namens de INFO-redactie.

"Onopgemerkt voorbij gegaan is het zeker niet’,
vertelt de jubilaris. “Kijk maar." Hij wijst op de enorme
hoeveelheid felicitatiekaarten, die staan uitgesteld
op de kast in zijn woonkamer. Hoeveel precies?
Huisgenote Joke Dapper zegt dat ze zijn
opgehouden met tellen. "Het zijn er in ieder geval
veel."

Bij een kopje koffie vertelt hij over de viering van zijn
60-jarig priesterfeest, die plaats vond in het weekend
van 15 juli."Een mooi feest’, zo vat hij het kort en
krachtig samen. "We hebben even gebrainstormd
over wat we nu precies zouden gaan vieren en
vooral waar en wanneer, en uiteindelijk hebben we
gekozen dat te doen in Zenderen in Twente, de
plaats waar ik vandaan kom. Ik ben Karmeliet en het
was voor de hand liggend geweest om mijn
jubileum in het klooster in Aalsmeer te vieren, maar
dat is verkocht, Vandaar de keuze voor Zenderen.” Hij
is blij dat hij zijn feest kon vieren samen met zijn
broer, twee zussen en hun kinderen. “Mijn neef had
iets heel moois gemaakt: een collage van mijn leven.
Ik ben 89 jaar, dus er valt wat te vertellen. Ik ben
groot geworden in een totaal andere tijd dan mijn
neven en nichten. En dan krijg je vragen: "Oom Jan,
waarom ging u het klooster in, hoe was dat allemaal,
toen u jong was?"En Jan Tangelder wil dat ook aan
de INFO-lezers nog wel even vertellen. “In Zenderen,
mijn geboorteplaats, staat nog steeds een groot
Karmelietenklooster, Wij woonden daar tegenover,
mijn vader was schoenmaker. Ik kwam regelmatig bij
de Karmelieten, want ik was misdienaar. Dat
“baantje” hadden veel jongens toentertijd. Het sprak
me wel aan, het kloosterleven, zoals ik dat voorbij
zag komen. Toen ik van de lagere school afkwam,
kwam een van de paters aan mijn ouders vragen of
ik door mocht leren om ook pater te worden. |k zou
dan naar het gymnasium moeten, maar dat leek
geen probleem, ik kon goed leren. Mijn ouders
vonden het meteen prima. Een zoon die priester
wilde worden was in die tijd niet zo bijzonder als nu.
De mensen waren er trots op als hun kind dat wilde.
Mijn middelbareschooltijd verliep voorspoedig en in
1950 trad ik in bij de Karmelieten, in het klooster in
Boxmeer. In 1951 gingen wij met onze klas naar
Merkelbeek in Zuid-Limburg. Er moest nog flink
gestudeerd worden en 7 jaar later, op 14 juli 1957,
werd ik tot priester gewijd. Een heel bijzonder
moment. Een jaar later keerde ik terug naar
Zenderen, waar ik leraar werd aan het klein-
seminarie. Ik bleef er 8 jaar en was ook
gastpredikant, aalmoezenier bij de Twentse scouting

en moderator van de Volkshogeschool in Borne”

Na 8 jaar Zenderen werd hij benoemd tot
missieprocurator. Dat betekent dat hij de zorg kreeg
voor de medebroeders in Indonesié en de Filipijnen.
Het betekende ook verhuizen naar het klooster van
de Karmelieten in Aalsmeer, want dat lag dichter bij
Schiphol.” Als ze in Nederland waren voor verlof,
haalde ik ze af en maakte ik ze hier weer een beetje
wegwijs. En ik ging ze allemaal op hun missiepost
opzoeken. Het bracht me tot drie keer toe naar deze
landen. Een heel bijzondere en boeiende tijd. |k ben
dankbaar dat ik dat allemaal mee heb mogen
maken.”

[}
L
o

Het Karmelietenkloaster in Zenderen, waar het voor
Jan Tangelder allemaal begon

Jan Tangelder was 14 jaar missieprocurator toen de
gelegenheid zich voordeed pastoor te worden in
Kudelstaart. “Ik was daar al weekend-assistent en
kende de parochie dus al. Dan komt van het een het
ander. |k was erg blij met mijn benoceming. "Je hebt
het verdiend’, zeiden mijn leidinggevenden.
Pastoor zijn betekent ‘'werken met en onder de
mensen’en dat heeft me altijd geweldig
aangesproken. |k ben 16 jaar de pastoor van
Kudelstaart geweest, en ik heb altijd met iedereen
een geweldig goed contact gehad. Het waren erg
mooie jaren.”
Ma de jaren in Kudelstaart was het eigenlijk tijd voor
zijn pensioen, maar gedachtig zijn uitspraak "het
woord pensioen ken ik eigenlijk niet” bleef hij aan
het werk. “Thuis zitten, in een alles overheersende
stilte, het was gewoon niets voor mij. |k zei dan ook
graaq'ja'toen de vraag kwam of ik pastor wilde
worden in de Meerstede. Op 23 juli van dit jaar heb
ik daar ook nog een mooi jubileumfeest gevierd. Ik
bewaar aan de Meerstede heel goede herinneringen.
Op het ogenblik ben ik echt met pensioen. Lopen is
een probleem, dan is het tijd om te stoppen. Al ik
terug kijk kan ik alleen maar zeggen: 60 jaar priester:
het is een hele goede tijd geweest” Lees meer.....
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Het 60-jarig priesterjubileum van Jan Tangelder is
niet het enige jubileum dat onze kerk dit najaar viert.
Ook pastor Kees van Lent viert een jubileum: op 27
augustus is het 40 jaar geleden dat hij tot priester
werd gewijd. Dat betekent dat de parochie in
Hoofddorp dit najaar mag zeggen: "Wij beschikken
over liefst 100 jaar priesterervaring.” Een heel
bijzondere constatering, die bijzondere aandacht
verdient. Dat gebeurt, onder andere door cabaretier
Herman Finkers, die op zondagmiddag 15 oktober
aanstaande naar Hoofddorp komt met de Missa in
Mysterium. “Een Twentse cabaretier, die rooms-
katholiek is en een prachtig uitgevoerde traditionele
Latijnse mis meebrengt.... Een erg mooie manier om
deze twee jubilea te vieren', aldus Jan Tangelder

Energie

In de vorige Info schreef ik een artikel over ons
gebouwencomplex Joannes de Doper.

Het is inderdaad een moei complex gebouwen met
een schitterende tuin waar vele het bestaan niet
eens van weten. Gebouwen die gemeentelijke
monumenten zijn, zelfs de BEUK achter de kerk
110jaar oud staat op de monumenten lijst.

Maar die mooie oude gebouwen hebben ook een
keerzijde, de stookkosten. Wat het stroomverbruik
betreft heeft onze pastoor een vooruitziende blik. En
liep daarmee vooruit op encycliek Laudato 5i'van
onze huidige paus. Hierin vraagt onze paus
Franciscus o.a. aandacht voor ons milieu.

Welnu wij mogen ons gelukkig prijzen met 225
vierkante meter zonnepaneel op onze kerk.

Dit dak levert o.a. stroom aan de Kerk, Het
Fundament, De Boekwinkel, De Pastorie en Het
Parachiehuis. Er is echter wel een probleem want het
zonnedak levert meer dan we nodig hebben.
Althans we gebruiken niet alle stroom op het
moment dat de zonnepanelen het opwekken.
Daarentegen gebruiken we wel stroom tijdens de
donkere uren als de zonnepanelen dan minder
leveren.

Totaal gebruiken alle gebouwen ongeveer voor 25
gemiddelde huishoudens. Zelf wekken we ongeveer
voor 15 huishoudens op en moeten voor 10
afnemen van de energieleverancier. Het is toch
jammer dat het zonnedak deels zijn doel voorbij
schiet. Ondertussen zijn wij in gesprek met onze
wethouder van milieu om tot een oplossing te
komen. Een oplossing om geheel onafhankelijk te
geraken van de energieleverancier. De oplossing lijkt
te liggen in het plaatsen van een batterij unit om het
teveel aan gemaakte stroom tijdelijk op te slaan.

En die stroom te gebruiken als er wel vraag is en het
zonnedak onvoldeende levert. Zodra hier meer
nieuws aver te melden valt komen wij bij u terug via
de Info.
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Maar naast stroom gebruiken we ook GAS, veel gas.
Althans de Kerk en Het Fundament draaien qua
verwarming bijna zonder vraag naar gas.

De zogenaamde warmtepompinstallatie brengt te
veel aan warmte de grond in en haalt het weer op
indien er vraag is naar warmte. Die pomp draait op
stroom van de zonnepanelen en samen met de
eerder aangebrachte vloerverwarming gebruiken we
dus nauwelijks gas. We gebruiken wel gas voor Het
Parochiehuis, Die Pastorie en De Boekwinkel. Dat is
samen per jaar ongeveer 14.000 kubieke meter gas.
Verbruik zal iets afnemen omdat we recent CV-units
hebben vervangen in Het Parochiehuis en

De Boekwinkel, Ofwel jaarlijks zijn wij ongeveer
totaal €15.500,- kwijt aan energiekosten. Dat is veel,
inderdaad heel veel en we blijven dus ook zoeken
naar besparingen. Maar de grootste slag hebben we
gemaakt dankzij de zonnepanelen en de
warmtepomp want de energie kosten waren in 2013
nog ongeveer €30.000,- per jaar.

Bedankt voor uw aandacht.
https://www.groenekerken.nl/kerken/hoofddorp/

Peter van de Kamp

HONDERD JAAR GELEDEN.

Bron: Katholieke Illustratie

W |.-‘\.' HET COXCOURS HIFFIUE TE HODFDDORE,

De vereniging “Vooruit” ter bevordering der
paardenfokkerij te Haarlemmermeer hield op
donderdag 19 juli te Hoofddorp een welgeslaagd
concours hippigue met springconcours. Hierbij een
interessant kiekje van een prachtigen sprong door
“Black” met den heer Ch. Stokvis van Den Haag, die
in het nationaal springconcours voor jachtpaarden
den derden prijs behaalde.

(Let eens op de houding van deze ruiter!)
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Dom Hans van der Laan (1904 - 1991)
Architect en Filosoof in Monnikspij

Presentatie door ir Jos Kooren

Hans van der Laan was een telg uit een Brabantse
katholieke familie van architecten.

Studeerde architectuur aan de Technische
Hogeschool in Delft (Nu TU-Delft). Van der Laan had
uitgesproken ideeén over de relatie tussen mens,
natuur en architectuur, waarvoor hij in Delft maar
weinig weerklank vond. Hij besloot dan ook zijn
studie af te breken en trad in 1927 in bij de
Benedictijner monniken in Oosterhout.

Het kloosterleven draaide volledig om de liturgie en
al snel na zijn intrede kreeg Van der Laan de
verantwoordelijkheid over de ontwerpen van allerlei
liturgische voorwerpen; van kazuifel en kerkbank tot
kelk en kandelaar. Wat later werd hem ook de bouw
toevertrouwd van een nieuw gastenverblijf bij de
entree van het klooster in Oosterhout en zo werd de
monnik alsnog architect.

In de loop van de jaren ontwikkelde Van der Laan
zijn basisideegn over architectuur tot een sluitende
thearie met betrekking tot de architectonische
ruimte en een samenhangend maatsysteem dat hij
het Plastisch Getal noemde. Het Plastisch Getal
bepaalt de harmonieuze verhoudingen tussen
bouwelementen en de daarmee gevermde ruimte(n)
gebaseerd op de relatie tussen de mens en zijn
natuurlijke omgeving.

Zijn renovatie met nieuwbouw van het klooster van
Lemiers (gemeente Vaals) is een fraaie en
overtuigende verwezenlijkingen van Van der Laan's
zoektocht naar de basis en de universele waarden
van architectuur vinden we in ondermeer de
kloosters van Lemiers (gemeente Vaals, Limburg),
Tomelilla (Zweden) en Waasmunster (Belgie).

Het systeem van Van der Laan beperkte zich niet tot
kloosters alleen. In zijn navolging ontstond met
name in het zuiden van Nederland een
architectuurstroming die bekend staat als "De
Bossche School”

In deze presentatie volgen wij pater Hans'leven en
werken, zijn zoektocht naar de essentie van de
architectonische ruimte tegen de achtergrond van
zijn geloof in relatie tot de natuur.

Hartelijk welkom op woensdagavond 27 september
in Boekwinkel Het Kruispunt.,

u kunt zich aanmelden via:
info@boekwinkelhetkruispunt.nl of

telefonisch 023-5617392

Cursus ‘God in de supermarkt’
(zie ook Raad van Kerken pagina)

ot ﬁﬁ:s_

Op donderdag 28 september en 12 oktober (de
avonden horen bij elkaar!) van 19.45-21.45 uur
komen Alfred Slomp en Arjan Schoonhoven op een
interactieve manier de cursus ‘God in de Supermarkt
geven in kerkgebouw De Ark. Op hun website
(www.godindesupermarkt.nl) schrijven ze hierover:
“Het is vast herkenbaar. Je staat in de supermarkt en
je vraagt je af: wat eten we vanavond? De
biologische boontjes uit Egypte of de ‘gewone’
boontjes uit Mederland? Een hamburger of een
sojaburger? Of toch vis? Wat betekent dan dat gekke
keurmerk precies? Gaan we voor het gezonde,
plantaardige Alpro toetje, of toch een emmertje met
yoghurt en aardbeien wat eigenlijk het lekkerste is?
Wordt het de dure of de goedkope reep chocola? Je
hebt het niet gemakkelijk als consument in de
supermarkt. Bij elk schap moeten keuzes gemaakt
worden, en het is geen gemakkelijke afweging
tussen lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk,
diervriendelijk en eerlijk voor de producent. Het
palet aan keurmerken kan helpen, maar zorgt ook
VOoOr verwarring.

De workshop "Goed in de supermarkt” verkent de
keuzes die we maken, helpt argumenten te
begrijpen en verbindt deze met een helder ethisch
kader. De bijeenkomsten zijn actief, sociaal,
informatief en gaan in een hoog tempo een serieuze
maar niet te zware dialoog aan. We gebruiken veel
materiaal uit actuele documentaires en websites”
Deelname aan de cursus is gratis. De cursus gaat
door bij minimaal 20 deelnemers. Daarom graag
tijdig opgeven!

Opgeven kan per mail of telefonisch bij Aarnoud van
der Deijl, arvanderdeijl@pghoofddorp.nl,

tel. 023-2000192

]

Samenvatting:

Betreft: cursus 'God in de supermarkt’

Datum: donderdag 28 september en 12 oktober
Tijd:  19.45 tot 21.45 uur

Plaats: De Ark, Muiderbos 36, Hoofddorp



Parochie breed

ZIEKENDAG 2017 (herhaling)

Evenals voorgaande jaren zal ook dit
jaar in onze kerk, in een weekend
tijdens de viering, aandacht worden
gegeven aan de zieken en ouderen
in de parochie. Dit weekend vindt in
2017 plaats op 2 en 3 september.

Tijdens de viering op zaterdag 2 september 19 uur is
het mogelijk het sacrament van de Ziekenzalving te
ontvangen. Die viering zal in het teken staan van de
ontmoeting tussen zieken en gezonden, tussen
ouderen en jongeren. De Bezoekgroep is mede-
organisator van deze viering. De groep bestaat uit
vrijwilligers die op bezoek gaan bij mensen die het
nodig hebben dat af en toe iemand bij ze langs komt.
Als het leven zwaarder valt dan anders of als ziekte de
kop opsteekt, dan kan het goed zijn het gebed van de
gemeenschap te vragen. Als men wordt geconfronteerd
met afnemende krachten of met een operatie of een
verlies, dan kan de zalving met olie steun geven. Voor al
die mensen die behoefte hebben aan extra kracht is de
Ziekenzalving bedoeld. Wie de Ziekenzalving wil
ontvangen, wordt gevraagd dat aan Kees van Lent of
Sedfrey Nebres door te geven of aan het
Parochiesecretariaat (tel. 5638145). Ook graag
aangeven als u geen vervoer heeft naar de kerk toe.

PS: wij vragen uw speciale aandacht voor de
deurcollecte op 2 en 3 september!

de Bezoekgroep

“Vijf en Twee,

het veelbewogen leven van zuster
Jeannette van Paassen” een verhaal dat raakt!

MNa 34 jaar in de binnenstad van Haarlem met uitzicht
op de Bavotoren streken we 5 jaar geleden neer in
Aerdenhout, naast klooster Alverna van de
Franciscanessen. In plaats van 10 minuten lopen naar
de kerk nu 15 minuten fietsen, windje in de rug over de
Leidsevaart, je bent er zo. De laatste 13 jaar daklozen als
buur, nu vriendelijke zusters met boeiende levens
achter de rug, waar ze inspirerend en spiritueel over
kunnen vertellen. Van zuster Jeannette van Paassen
kreeg ik de vraag haar leven te beschrijven.

"Het moet "Vijf en Twee" heten, want ik heb in Indonesié
als vroedvrouw 2000 kinderen ter wereld geholpen en
in het rehabilitatiecentrum dat ik 35 jaar geleden heb
opgezet heb ik 5000 invaliden weer op hun benen
gezet en een vak geleerd. Als herboren hebben zij weer
deel van leven,’ zei ze,

Lees meer......het uitgebreide verhaal en bestelinformatie
vindt u op de website van de parochie.
Het boek is ook te koop in boekwinkel Het Kruispunt.
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Ontmoeting met Al Galidi, auteur van:
"Hoe ik talent voor het leven kreeg"
Dinsdagavond 24 oktober 2017

Semmier Kariem vlucht uit Irak. Zeven jaar van
honger, verdwalen en angst later landt hij op elf
februari om negen uur - of was het om elf uur op
negen februari - op Schiphol. In de chaos van die
eerste dagen in Nederland kan hij zich het precieze
tijdstip niet meer herinneren. Hij vraagt asiel

aan. Wat hij niet weet is dat hiermee het langste
wachten van zijn leven begint, in het
asielzoekerscentrum, een wachtkamer die hij deelt
met vijfhonderd anderen. Intussen bestudeert
Semmier het land waar hij misschien ooit deel van
uit mag maken, maar ook al verblijft hij er nu, hij
blijft een buitenstaander. 'Nederland had mij drie
dingen geleerd: niet meer respect hebben voor
Europa dan voorzichtigheid. Een nette leugen is
beter dan de rommelige waarheid. En ik kende nu
het verschil tussen een omafiets en een
vrouwenfiets!

Auteur van dit opzienbarende, onthullende boek is
Rodaan al Galidi (1971) - hij beschrijft daarin zijn
ervaringen als asielzoeker in Nederland. Hij
studeerde in Irak af als bouwkundig ingenieur en
kwam in 1998 in Mederland terecht, waar hij asiel
aanvroeg. Het asiel werd geweigerd en hij is
uitgeprocedeerd. Al Galidi leerde zichzelf de
MNederlandse taal en begon met schrijven.

In 2007 kreeg hij een voorlopige verblijfsvergunning
in Nederland.

Hij ontving diverse literaire nominaties en prijzen: El
Hizrja-literatuurprijs, ).C. Bloem poézieprijs 2003, de
Prijs voor literatuur van de Europese Unie (2010)

De Wereld draait door bestemde *Hoe ik talent voor
het leven kreeg® als boek van de maand januari
2016.

Menige lezersgroep heeft zijn boek intussen gelezen
en we zijn blij dat we met Rodaan in gesprek kunnen
gaan. Deze unieke avond vindt plaats in de
stadbibliotheek in Hoofddorp op 24 oktober 2017.
Aanvang 19.45 uur.

Twee dagen daarna, op 26 oktober 2017, wordt bij
het monument van de elf omgekomen gedetineerde
ontheemden de Schipholbrand (2005) herdacht -
19.00 uur locatie Schiphol Rijk.

Op 2 oktober is er in Boekwinkel Het Kruispunt een
bespreking van het boek om 20 uur.
Onder begeleiding van Leo Mesman.

Aanmelden uiterlijk 29 september.

Het boek is in boekwinkel Het Kruispunt te koop.
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Deze zomer is het super druk geweest in en
om De 5tal op de Kaag. Veel gasten werden
welkom geheten in De Stal of De Schuur

en weer anderen mochten gebruik maken
van het Logeerhuis. De Stal is inmiddels
een geliefde vergaderplek geworden! De
gastvrijheid van de Stalmeesters wordt
alom geroemd.

Breek in de Week.

Tijd: 10.00 - 12.00 uur,

Elke woensdagmorgen is De 5tal open en kunt u
zomaar even binnenlopen voor een kopje koffie/
thee en een goed gesprek. Dan is er tijd voor een
Breek in de week. De vrijwilligers van De Stal zijn
aanwezig en heten u heel hartelijk welkom!
Regelmatig worden er "Breek in de week plus”
bijeenkomsten georganiseerd. Dan kunt u na een

eerste kopje koffie aansluiten bij een bezinnend of

creatief programma.

20 september

De schoonheid van de Schepping
Tijd: 10.00 - 12.00 uur.

5 september

Leeservaringen delen.

Tijd: 14.00 - 15.45 uur,

Wat is er heerlijker dan na het lezen van een boek
je leeservaringen te delen met anderen. De Stal
op de Kaag biedt daar inmiddels al heel wat jaren,
met succes, de mogelijkheid voor.

Op dinsdagmiddag 5 september wordt er gepraat
over: Het smelt van Lize Spits.

Gastvrouw Ria Stolk.

De wereld wordt in de Bijbel bezongen als Gods schepping. In Genesis 1-2 opent het Oude Testament met
een lofzang op Gods goede schepping, een lofzang die onder meer ook in Psalm 104 te horen is. Op grootse
wijze verklankte Joseph Haydn deze lofzang in zijn oratorium Die Schopfung. Gedichten vertolken de
schoonheid van de schepping. En schilderijen getuigen er van.

Samen gaan we kijken en |luisteren naar de schoonheid van de 5chepping.

Presentatie Adri van der Wal.

Sterke Vrouwen

De beelden van de Sterke vrouwen hebben een
prachtige plek gekregen op de Kaag. In een
mooie besloten kring staan ze naast het
Logeerhuis opgesteld.

In het najaar gaan we een een aantal
bijeenkomsten organiseren rond deze vrouwen.
De eerste bijeenkomst is op woensdag 11
oktober. Gastvrouw is Ria Stolk en we
verwachten dat ook Angel een van de
maaksters aanwezig zal zijn.

Welkom!

De Stal op de Kaag, info@destalopdekaag.nl. www.destalopdekaag.nl 0252- 544688
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Share the Campagne oproep
Journey van Paus Franciscus

27 september 2017

Werk mee aan een Cultuur van Ontmoeting -
ben Reisgenoot voor migrant

Paus Franciscus geeft op 27 september 2017 het startsein
voor een wereldwijde campagne over migratie “Share the
Journey”. Hij roept ons allemaal op om mee te bouwen
aan een Cultuur van Ontmoeting en mee te helpen aan
herstel van menselijke waardigheid van migranten.

In zijn preek van 13 september 2016 zegt Paus Franciscus:

Wij ziin gewend geraakt aan een cultuur wvan
onverschilligheid. We moeten streven naar de genade om
een Cultuur van Ontmoeting, een vruchtbare ontmoeting
te creéren, van een ontmoeting die elke persoon in zijn
eigen waardigheid als een kind van God herstelt, de
waardigheid van een levende persoon.

We zijn gewend geraakt aan onverschilligheid, als we de
rampen van deze wereld of kleine dingen zien: 'Wat een
schande, arme mensen, kijk eens hoe ze lijden’en dan
gaan we door. ... Maar als ik niet stil sta, als ik niet kijk,
als ik niet aanraak, als ik niet spreek, dan kan ik geen
ontmeoeting hebben en ik kan niet bijdragen aan een
Cultuur van Ontmoeting.

Als het gaat om ontwikkeling, dan gaat het niet in de
eerste plaats om verdringen van armoede, maar het
gaat in de allereerste plaats om herstel en bevorderen
van menselijke waardigheid. Wij zijn allemaal lid van
dezelfde mensenfamilie. Allemaal geschapen naar Gods
beeld en gelijkenis, Gods volk onderweg. Wij mogen
elkaar ontmoeten als migranten, als mensen die
vertrekken, mensen die onderweg zijn, mensen die als
nieuwkomer in een gemeenschap ontvangen worden.
De ontmoeting, de “inburgering”en integratie is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de
nieuwkomer als de ontvangende gemeenschap. Samen
onderweg, betekent ontmoeten en versterken van de
contacten en verbindingen tussen migranten en
mensen die al langer in een gemeenschap wanen,

Paus Franciscus geeft op 27 september 2017 het
startsein voor een wereldwijde campagne voor alle
mensen van goede wil, voor een Cultuur van
Ontmoeting en herstel van menselijke waardigheid van
migranten. Binnen de Katholieke Kerk wordt deze
campagne gestimuleerd door de Caritas. Caritas is de
organisatie van de Katholieke Kerk, waarmee de Kerk
uitdrukking geeft aan de liefde van God, de liefde van
Christus en de liefde van mensen voor alle mensen, en
vooral voor mensen van wie de Menselijke Waardigheid
onder druk staat. In de Haarlemmermeer wordt deze
campagne gevoerd door de parochiéle Caritas
instellingen die we in elke parochie van de
Haarlemmermeer hebben, en de parochies werken
daarin samen met Het Platform Vluchtelingen
Haarlemmermeer, een samenwerkingsverband van
organisaties in de Haarlemmermeer die zich inzetten
voor vluchtelingen.
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Wat kunt u doen?

Kom op zondag 24 september naar de viering in
de kerk, bijeenkomst en lunch die georganiseerd
en aangeboden wordt door christenen uit het
Midden Oosten (Syrié, Irak, Oost Turkije) die zijn
gevliucht en nu in Hoofddorp wonen. Zij willen u
graag ontmoeten en bieden u deze ontmoetings-
bijeenkomst aan (zie artikel elders in deze Info).

2. Help nieuwe statushouders (= geaccepteerde
vluchtelingen) aan huisraad. Meldt u aan en bied
uw goede huisraad gratis aan op: httpsy/
www.facebook.com/groups/459698244 217549/

3. Helpiemand 1 xin de week 1.5 uur als taalcoach:
httpsyfwew.vluchtelingenwerk.nl/
westenmiddennederland/vacatures/taal-op-maat-
haarlemmermeer-zoekt-enthousiaste-taalcoaches

4. Help nieuwe statushouders als jobcoach bij het
vinden van vrijwilligerswerk, betaald werk, stage of
een opleiding https://www.vluchtelingenwerk.nl/
westenmiddennederland/vacatures/vrijwillige-
jobcoaches-gezocht-voor-de-gemeente-
haarlernmermeer

Caritas en VOM-groep van de parochie

Vredeszondag 24 september:
10.00 uur gezamenlijk vieren
en nader kennis maken met
Chaldeeuwse parochianen
afkomstig uit Syrié, Irak en
Oost Turkije

3|

Thema: de Kracht van Verbeelding.
Geen "wij"” en “zij", maar een Cultuur van
Ontmoeting.

Gevolgd door ontmoetings-bijeenkomst
met lunch in Het Fundament

24 september is Vredeszondag. Een dag die
cecumenisch gevierd wordt met het thema:

“de Kracht van Verbeelding. Geen “wij" en “zij', maar een
Cultuur van Ontmoeting”

Paus Franciscus start op 27 september een wereldwijde
campagne: “werk mee aan een Cultuur van Ontmoeting,
ben reisgenocot voor migranten”.

De uit Syrig, Irak en Oost Turkije gevluchte Hoofddorper
parochianen nedigen u uit om op Vredeszondag

24 september hen te ontmoeten en geven hiermee een
invulling aan de oproep van de paus om bij te dragen
aan een Cultuur van Ontmoeting en reisgenoten zijn,
tussen migranten en ontvangende gemeenschappen.

Lees meer........



Parochie breed

Wat is het programma op zondag 24 september?
10.00 uur: een speciale gezamenlijke
eucharistieviering in onze parochiekerk met liturgie
kenmerken van de Chaldeeuwse ritus (een oosterse
ritus van de Katholieke Kerk die o.a. gebruikt wordt in
Syrié en Irak) samen met de voor ons gewone
Latijnse ritus. De liturgie van de Chaldeeuwse ritus lijkt
veel op de liturgie van onze Latijnse ritus, maar is in
sommige gebeden en liederen ook net iets anders.

+ Voorgangers: de Chaldeeuwse pastoor Firas samen
met pater Sedfrey.

+ Erzingen twee koren: het Chaldeeuws koor uit
Amsterdam en het koor Vrolijk Vuur.

De Chaldeeuwse ritus is een oosters ritus van de Katholieke

kerk, waar veel christenen uit Syrié, Irak en Oost Turkije bij

horen. De liturgie vindt plaats in het Nederlands, Arabisch
en Aramees (de taal van Jezus), met overal vertaling er bij.

Aan het begin van de dienst ook korte uitleg over de

Chaldeeuwse ritus.

+  11.00 uur; keffie drinken na de viering is in het
Fundament {vandaag niet in het parochiehuis).
«  11.15 uur: in Het Fundament: informatiebijeenkomst.
+ Achtergrond over de verspreiding en
onderdrukking van het Christendom in Syrig,
Irak en Qost Turkije vlak na Christus en nu,
U kunt vragen stellen.
+ Twee parochianen vertellen over hun viucht
geschiedenis en hun integratie in Nederland.
U kunt vragen stellen.
+ 12.30 uur: lunch en ontmoeting. Deze lunch is gratis
en wordt aangeboden door de Chaldeeuwse
parochianen.

Toegang en lunch zijn gratis. Wel is uw vrijwillige bijdrage
welkom voor de dekking van onkosten van koffie en
onderhoud van het Fundament.

Deze dag is georganiseerd door de Chaldeeuwse
parochianen in Hoofddorp in samenwerking met de
Caritas en Vrede Ontwikkeling en Missie (VOM) groep van
de parochie en de Raad van Kerken Hoofddorp.

Graag opgeven voor de informatiebijeenkomst en maaltijd.
Dit kan telefonisch van maandag t/m vrijdag van 9-12 uur:
023-5638145 bij het parochiesecretariaat of per e-mail:
secretariaat@hjoannesdedopernl. Ocok als u zich niet hebt
opgegeven, bent u toch welkom. Er is altijd plek om nog aan
te schuiven.

De commissie geestelijke verzorging van
Bornholm zoekt katholieke versterking!

De commissie geestelijke verzorging (de CGV) van
verpleeghuis Bornholm bestaat uit een aantal enthousiaste
vrijwilligers die zich inspannen om geloven en vieren in
Bornholm gestalte te geven. Ze vormen een belangrijke
spil in de organisatie van de zondagse kerkdiensten en de
wekelijkse Bijbelzanggroep. De commissie vindt het
belangrijk dat er een brede vertegenwoordiging van
kerkelijke denominaties aanwezig is in de CGV.

Daarom zijn ze opzoek een (rooms- of oud-) katholiek
die de groep wil komen versterken. De commissie
koemt eens in de twee maanden bij elkaar om te
vergaderen. De geestelijk verzorger van Bormholm,
Joost de Wolf, is ook aanwezig tijdens deze
vergaderingen. Aandachtspunten zijn o.a. de zondagse
kerkdiensten en de wekelijkse Bijbelzanggroep.

Ook de stilteruimte van Bornholm is een
aandachtspunt tijdens de vergaderingen.

Commissie Geestelijke Verzorging Bornholm

Om beurten zijn de commissieleden aanwezig hij de
zondagse vieringen om samen met de voorganger en
een groep vrijwilligers de viering in goede banen te
leiden. De vieringen zijn afwisselend katholiek,
protestants en oecumenisch van karakter. Tijdens
christelijke feestdagen probeert de commissie ook iets
speciaals te doen voor de bewoners in huis.
Bijvoorbeeld door iedere bewoner met kerst een kaart
te sturen of een narcis aan te bieden met Pasen.

Commissielid Elly Klaassen: Bijdragen aan de
kerkdiensten is voor ons een kleine moeite en voor de
bewoners een fijn en goed moment. Het is het meest
dankbare werk dat je kan bedenken.

Als u belangstelling heeft om lid te worden van de
commissie geestelijke verzorging, kunt u zich
aanmelden bij Joost de Wolf, geestelijk verzorger van
Bornholm, door een mail te sturen naar:

jdewolf@amstelring.nl

Indien u geen mail heeft kunt u hem telefonisch
bereiken op maandagen, dinsdagen en vrijdagen. U
kunt bellen naar: 023 554 97 19. U kunt de
receptievragen om u door te verbinden,

Joost e Woll - geestelijk
VEFEDIRET
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Wandelretraite “Delen in Gods vreugde”- Namen, 30 juni-7 juli 2017

Sinds anderhalf jaar maken wij deel uit van de GCL- groep
iGemeenschap Christelijk Leven) in Hoofddorp. En nu
dan wvoor het eerst mee met een wandelretraite,
georganiseerd door GCL- Nederland.

“Delen in Gods wreugde” is het thema. Een mooi
programma is samengesteld rond de dagelijkse
wandeling wvan zon 15km door de heuvelachtig
Ardennen. Tevoren wat trainen was dus niet verkeerd en
zo gezegd, zo ook gedaan. Met de nodige
trainingskilometers in de benen en vol verwachting zijn
we die vrijdag 30 juni gevieren richting Namen gegaan,
waarwe in het lgnatiaans bezinningscentrum “La Pairelle”
een week zouden verblijven.

We worden warm welkom geheten en die avond volgt
een eerste kennismaking met de hele groep, waaronder
pater Ward Biemond, begeleider van de eerste
Hoofddorpse GCL-groep en ook van deze retraite. Een
vijfde Hoofddorps lid zou pas maandag aankomen. Dan
pas is de groep compleet: Een internationaal gezelschap
van 14 personen. Er is zelfs een GCL-lid uit Libanon
aanwezig. Voertaal is wisselend Nederlands en Frans,
soms ook Engels, en waar nodig volgt meteen een
vertaling. Het hele pregramma is in een prachtig
gebonden en rijk geillustreerd boekje geheel tweetalig
weergegeven. Elke dag heeft een ander thema en we
krijgen teksten aangereikt voor meditatie en persoonlijk
gebed. Door dagelijks één van de 5 zintuigen apart te
belichten wordt ook het bewustzijn voor onze omgeving
gecefend en versterkt. Het wandelen gebeurt
meestentijds in stilte. Onze gastheer en tevens gids is
pater Christophe - samen met pater Ward gaat hij ook
voor in de vieringen.

Elke dag begint om 7:30 met een ontbijt, met daarna een
korte bijeenkomst in de kapel waarna om 9:00 bij de
auto’s wordt verzameld. Bij het startpunt van die dag
aangekomen wordt na een korte overweging de
wandeling in stilte gestart. Na zo'n 1 2 uur lopen is het
op de plaats rust voor een persoonlijke meditatie, waarna
weer in stilte verder gelopen wordt tot aan de lunch.
Tijdens deze maaltijd is er gelegenheid elkaar beter te
leren kennen, en te proeven van de typische
streekproducten die ieder uit eigen land, stad of dorp
heeft meegebracht. Na de lunchpauze en een korte
meditatieve handreiking wordt de tochtin stilte vervolgd.
MNa een korte 'theepauze' is ledereen vrij de stilte voor
zichzelf te bewaren, dan wel met anderen in gesprek te
zijn tijdens het laatste deel van de wandeling. Pater
Christoph leidt de groep door een zeer afwisselend en
mooi landschap. Bossen, glociende weilanden, mooie
kleine dorpjes, het was heerlijk meditatief lopen onder
zijn bezielende leiding.

Treffend is ook een moment van naderend onweer en het
vertrouwen waarmee iedereen de gids volgt.

Op het moment dat de bui losbarst hebben we net een
goede schuilplaats bereikt.

Tot tweemaal toe hebben we de eucharistie gevierd in
een kerk onderweq.

De andere dagen hebben we gelegenheid om ons te
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verfrissen voordat om 18:00 de eucharistieviering
plaatsvindt in de kapel van "La Pairelle”.

Steeds weer bijzondere bijeenkomsten, met prachtige
liederen, onder meer uit Taizé.

Om 18:45 is er het gezamenlijk diner, smakelijk en royaal,
en er wordt gezellig bijgepraat. Na een klein uurtje vrije
tijd kan ieder de persoonlijke ervaringen van die dag in
een kleine groep delen met anderen. Dit vindt geheel
volgens de spelregels van de GCL plaats:Vooral heel goed
naar elkaar luisteren, zonder discussie of standpunten die
door anderen gedeeld zouden moeten worden.

Om 21:30 komt de groepals geheel nog één keer bij elkaar
om de dag met elkaar af te sluiten. Wie wil blijft nog even
voor een gezellig moment met elkaar. Na zo'n lange dag
is het meestal cok goed slapen.

Delaatste ochtend isereen uurvan persoonlijke evaluatie
waarna de groep samenkomt om de ontvangen cadeau’s
gedurende de week met elkaar te delen. Wat zijn de
waardevolle momenten, met welke nieuwe inzichten ben
je verrijkt, hoe heb je deze week ervaren, hoe vang je
straks de thuisreis aan? leder doet zo zijn of haar geheel
eigen verhaal van persoonlijke geloofsverdieping.

Eén van de deelnemers zegt het als volgt:

‘Prier et marcher - “wandelen in stilte” betekent voor mij
een bijzondere voeding veor lichaam en geest, met
mooie en blije ontmoetingen. Het mediteren en bidden
tijdens het wandelen in de natuur bracht mij tot een
intense ervaring van Gods schepping en nabijheid!
Gesterkt en verblijd aanvaarden we de thuisreis.

De Hoofddorpse deelnemers Alicja Siebeling,
Raminah van Eer, Kees Bos en Marion Cikot onder
begeleiding van pater Ward Biemans

Marthagroep

Woensdag 6 september zijn de dames van de
Filipijnen aan de beurt om de kerk schoon te maken.
Woensdag 11 oktober de dames, Dekkers, Kunz,
Ruiter en van Roode.

Contactpersoon: Mw. van Roode tel. 5612243,



Kerstmis tegemoet in Rome...11 t/m 16 december
De Friezenkerk nodigt u uit!

De Friezenkerk in Rome nodigt u uit om een week lang met ons door de stad te
trekken, kijkend, nadenkend. Moem het een week van bezinning, retraite, hoe u

Friezenkerk
Rome het wilt. Laat u zich met ons inspireren door de gelovigen van vroeger, die ons
zovee| moois hebben achtergelaten. En we laten ons inspireren door de kerk van
vandaag. We zullen de paus ontmoeten en we zullen zien hoe de parochies zich

voorbereiden op het kerstfeest,

ledere dag is er een eucharistieviering of vesper waarin voorgaat mgr. A. Hurkmans, rector van de kerk en
emeritus bisschop van Den Bosch. De diaken van de kerk, Kees van Duin, leidt ons door de stad. Hij is
officieel stadsgids van Rome. Diaken Rob Mascini, thecloog en kenner van Rome, zal op alle interessante
plekken die we bezoeken ons over Kerstmis vertellen.

Bij de reis is inbegrepen een voorbereidingsdag en een slotdag in Nederland onder leiding van pastoor
Kees van Lent. Deze dagen worden gehouden in het prachtige bezinningscentrum ‘De stal op de Kaag'op

Kaageiland (za 18 nov. 2017 en za 13 jan. 2018 van 11.00-16.00u)

De reis wordt verzorgd door Drietour. Afhankelijk van de groepsgrootte

gaat de reis ongeveer €1 100,00 kosten.

Meerinformatie over allerlei praktische zaken als viucht, hotel enz. krijgt

u bij de reisorganisatie. info@drietour.nl
0B8 3100555,

Voor informatie over de inhoud van deze week kunt u contact opnemen

met diaken Rob Mascini.
U kunt zich ook bij hem opgeven.
robmascini@gmail.com 023-5291484

KB ¢
Katholieke Bond van Ouderen "=~

De Belangen Ovganizatie voor Senioren op lokaal niveau;
hulp bij belasting imveullen ;

korting op rijbewijskeuring:

korting op uw rorgeerzekering:

Eratis tjdschrift Nestor en EBO "Mear”™ Nieuws;
dealnemen aan vele activiteiten en evenemenben;

dit &n nog veel meer voor e=n betaalbane contributie van
i 25,00 per jaar.

WORDT DAARDM LID VAN DE KBO HAARLEMMERMEER!
infichtingen: ledenadministratie 023-5612229 of
kedenadmin kbo. Haarlemmermesr@Hjbrandt.nl

punweg

wilraartoorg sings 1311 ik

Afscheid nemen is iets heel persoonlijks...

Wij nemen de tijd, ruimte en aandacht om een
passend afscheid vorm te geven.

Dunweg Uitvaartzorg

Achterweg 40, 2132 BX Hoofddorp
Tel: 023 563 35 44

info@dunweg.nl

wawnw.dunweg.nl

Spannenburg 42

Fiex kan ww advestentic staan  Fiex kan ww advestentic staan JEYEINel:

Fovmaat 52 x 54 mm

Jnlichtingen FPanochiesecvetaviaat  Tnlichtingen Favochiesecvetaniaat

Tel. 023 5638145 of e-mail naav: Tel. (23 5638145 of e-mail naax:

Fovmaat 52 x 54 mm

Hoofddorp

Valeriya Zakopay

Pianoles voor iedereen




-&* SAMEN KERK ), KiK

Kikker kwam ferug in de kerk, terug van vakantie. ‘Je miste dns!’ riepen de muizen.

Hij was een week weggeweest, halemaal alleen. “Jal" zei Kikker, ‘lk miste jullie en mevrouw Bontje
De muizen stonden te springen van nieuwsgierigheid. en de pastoor en de kinderen.

"Hoe was het, Kikker? Waar ben je geweest? Wat "Het was een KIJK-kerk', zei de ene muis.

heb je gezien? piepten ze. Kikker zette zijn hoed af  'En dit is een WlJ-kerk. Want hier zijn WIJ', juichte
en sprong op zijn wijwaterbakje. "Hoera! Thuis!’ de andere muis. Kikker kauwde op een sprietje.
Toen ging hij vertellen, Over de straat-uit, en het Toen zei hij: "Elke kerk is een WiJ-kerk.
weiland-door, en de sloot-in-en-uit. Over het zonnetje En dat was heel wijs.

dat op het riet scheen. Over de torreties en viiegen  "En onze kerk is ook een KIJK-kerk riep de ene

en vreemde muizen die hij had ontmoet. "Ik ben muis tegen de ander. En toen besloten ze e
ook in verre dorpen geweest!” riep Kikker, op vakantie te gaan. In hun eigen kerk. == _
‘en in andere kerken! Ze keken hun ogen uit. o< —
"Andere kerken?” piepten de muizen. ‘Niet zo Z
mooi als de onze, zéker?

‘.}wawel.‘ zfenmum;. Veel moﬂ;er. [' lf?eak mijn ogen uit”
‘Waarom ben je dan teruggekomen?" vroegen .
de muizen. Kikker dacht na. ] ,,,(“*
‘Ik keek mijn ogen it zei hij toen nog maar eens.
"Maar... ik miste iets.

v Y

Versje 0 Tekenen ﬁ
74 . Trek

rek mooie rechte ljjnen

Wfa de vakantie komt icdercen thais: vahl ! Naar 2 Naar 3

teruq in het dorp, in de klag, in Gods hait. ehzovoort. Dan zie je

Uje komen weer camen en gaan daan het werk. het geheim vah ‘samen .
tle zemen de ramen en harken het perk, Y

Ule vieren Gods Waam en we dtaan camen cterk

Zeq allemaal: 'Amen! (e 2dfn Samen Kerk!’

De Bijbel vertelt

Elke dag kwomen de gelovigen trouw
En eensgezind Somen om te bidden,
braken het brood bij elkaar thuis
en aoten somen in een geest
vah eernvoud en vol vreugde.

(Naar Handelingen 2.%6)




