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Eigen Boek
UW EIGEN BOEK UITGEVEN? BIJ ONS KAN DAT!

Uw wansan staan voorop
Professionele begeleiding
Vaerzorgde vitgave
Aantrekkelijk prijs

Print on demand

Zelf pakket samenstellen

Waarom kieren voor

Uitgewverij Eigen Boek?

Op onze website kunt u alle informatie vinden die w nodig hebt voor
hat witgawan enfof kopen van ean boak. Indien u toch nog vragan
hebt, kunt u ons bereiken per e-mail of telefoon:

Telefoon: 06 46278584
wiww.uitgeverjeigenboak.nl
info@uitgeverijeigenboek.nl

Uitgewverij Eigen Boek B.V.
Engelsholm 97
2133 AE Hoolfddorp

06-576 275 40!

. www.uitvaartzorgdemeer.nl
info@uitvaartzorgdemeer.nl

De Meer

Jacgo vander Laarse Jaap van der Maarl
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NATUURSTEEN B.V.
Sinds 1838

Bezosk onea ahowroom:
# Gagwakstamen i alke prijakissas
= Handgefekts an machinale beleitering
* Kaume it diverad dUTiZame maesisan
* Aesiawralie en heksity ingen
# Llirgabvivd asrartimar Wan &0 Secesaod

Of neam nu contact op: +31(0)23 6326013
Geopsnd mas-vr 0E00-1700 wur

Lange Herenstraat 30-28, naby station Haarkem
wiww, troupinnatuurstean.nl

%f#ﬂ?:f@fﬁﬂ
Natuursteen

Glas

Brons

Urnen

GEDENKEN IN STIJL

Bel voor een afspraak:

Monumenti
Burgemeester van
Stamplein 294
2132 BH Hoofddorp
Tel: 023 2302069

www.monumenti.nl
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Colofon
ParochiemagaZlN verschijnt 9x per jaar in een oplage
van ca. 2500.

Redactieadres (alleen voor kopij)

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl
Kopij inleveren: Info nr. 8 vodr 4 oktober

Info nr. 9 voor 22 november

Info bezorging
(afhalen nr .8 donderdag 26 oktober;
Bezorgen uiterlijk vaor zaterdag 18.00 uur sv.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
- Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos 38
-Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Weerdenburg 1
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen over de bezorging: via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp

gecopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

parochie gironummer NLO6 INGBE 0000172863
parochie banknummer NL70 RABO 0324501528
t.n.v. parochie H. Joannes de Doper te Hoofddorp

www.hjoannesdedoper.n|
www.kerkeninhoofddorp.nl

Boekwinkel Kruispunt

Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,
zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament

valt onder beheerscommisie Parochiehuis,
Cooérdinator Dewi Gunther, telefoon 023 - 563 81 45.
Elke woensdagaveond wordt een maaltijd geserveerd

Graag opgeven voor maandag 20.00 uur.

Bij Raminah van Eer, telefoon 06-10623703;

Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon.

Kopij voor het volgende nummer moet binnen zijn
voor woensdag 4 oktober.

Dit is een editie van het parochiemagaZlN een uitgave
van De Zalige Zalm.

Fota voorkant: Kees met Olijf en Vijg

Info en Inhoud

Pastores:

C.Th.d. van Lent - Pastoor
Kruisweg 1071, 2131 CT Hoofddorp
tel. 023 5616437 of

06 51981165 in dringende gevallen
e-mail: kees@kaagnet.nl

5. Mebres - Pater
tel. 06 26759748
e-mail: sedfreysvd@gmail.com

R. Mascini - Diaken
tel. 06 26795701
e-mail: rmascini@kpnplanet.nl
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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parachie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends of

op donderdag: contactpersoon Tiny Graafmans

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook in
het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenamen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u voor
vervoer bellen naar mw. K. Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152,

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt U voor hulp de PCI
benaderen. Met uw hulpvraag kunt U terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochiesadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve vrijwilligers,
Matuurlijk willen we dat blijven! Hebt u tijd en zin
om een actieve rol in onze parochie te spelen,
schroom dan niet om even een kijkje te nemen in
de boekwinkel en bij het parochiesecretariaat.
Daar ligt een map met vacatures, voor denkers en
doeners, er zit vast iets voor u bij!

Parochie - informatie en berichten

Van de Redactie

Beste lezers,

de vakantie is voorbij en we beginnen weer
met frisse moed aan een nieuw schooljaar. Tk
hoop dat u tevreden terugkijkt op de
afgelopen tijd. De zomervakantie is voor de
meesten toch een periode waarin alles net
even anders is, of u nu thuis blijft of naar
warmere oorden vertrekt. Yoor onze parochie
was er een bijzonder hoogtepunt: de
priesterjubilea van pastor Kees van Lent en
van pater Jan Tangelder werden in steil
revierd. Op de voorpagina treft u dan ook een
foto aan van onze jubilerende pastor, zelf
vertelt hij hoe hij het feest ervaren heeft, en
daarna is de parochie aan de beurt met een
terugblik.

Even stilstaan bij grote gebeurtenissen hoort
erbij, maar we kijken ook vooruit. De
voorbereidingen voor Eerste Communie en het
Vormsel vragen weer uw aandacht, en de
Raad van Kerken Hoofddorp heeft een nieuw
en kleurrijk aanbod, voor eenieder die zoekt
naar zin en inspiratie. Er is een grote
diversiteit aan onderwerpen en manieren om
daarmee aan de slag te gaan, zodat er voor
ieder wel wat bij is: praten, lezen, kijken naar
kunst, en wat moet ik me voorstellen bij ‘God
in de supermarkt™? Bent u ook nieuwsgierig
reworden? Kijk dan snel op de website
wwwkerkeninhoofddorp.nl. Daar staat alle
actuele informatie over de activiteiten van de
Raad van Kerken Hoofddorp. En als u toch
bezig bent, kijkt u dan meteen even op de
sites: wwwboekwinkelhetkruispunt.nl en
wwwdestalopdekaagnl.

We ontmoeten u graag!

De redactie

Verschijningsdata ParochiemagaZIN

Nr. Periode Inleveren Afhalen
Kopij bezorging
8 28-10tot16-12 4 oktober 26 oktober

9 16-12tot 3-2*
= 2018

22 november 14 december



Pastoraal woord

Dankbaar terugkijken

40+

40+ stond op een kaasje in een mooi doosje
idat ik kreeg van de Kaagse boer en boerin
op het feest in de tent op het labyrint. Het is
een van de dingen waar ik dankbaar op
terug kijk. Het begon met een mooie viering
in een volle kerk. Sedfrey ging inspirerend
voor. We hadden als stille meebidder father
John uit Birmingham die een weekje in de
pastorie verbleef met leden van het
Marialegioen. Zij waren Hoofddorp in gegaan
om mensen terug naar de kerk te brengen.
Samen met ons gemengde koor zong het
Filipijnse koor.

SBanto Nino

Het ophangen van het mooi gekleurde
schilderij van de ‘Santo Nino™ versterkt de
band met de Filipijnen, zeker nu een van hun
mensen bij ons als pastor werkt. Dit ‘Heilig
Kind’ wordt in sommige streken van de
Filipijnen met een groots feest vereerd. Een
dansgroep uit Cebu heeft dit aan de
Haarlemmermeer aangeboden en de
werkgroep Haarlemmermeer-Cebu vond onze
kerk een geschikte plaats. Henk Koning heeft
het feest drie keer meegemaakt en kon het
op een enthousiaste manier aanbieden. Onze
Filipino’s droegen hun eigen Santo Ninos
mee de kerk in met indrukwekkende muziek
en zang. Met drie priesters hebben we het
schilderij gezegend met de wens: ‘dat dit
Heilig Kind het respect voor ieder
mensenkind mag versterken’.

Samen 100 jaar priester

Het was mooi om samen met Pater Tangelder
de zegen te geven. Het deed me terugdenken
aan het jaar 1966 dat ik als jongen van
zeventien in een groepje onder leiding van de
jonge pater Tangelder de I'ax Christi
voettocht liep, We vierden in de huiskamer
van een Brabantse boerderij eucharistie.

Dat maakte zo'n indruk dat het zeker aan

mijn roeping heeft bijgedragen. Onder dit
katholieke gebeuren was een moslim uit
Syrié ons eten aan het klaarmaken. Deze
viering gaf mij een heel warm en dankbaar
gevoel.

Twee mooie bomen

Als cadean van de parochie kreeg ik twee
mooie bomen van Global Garden. Een oude
olijfboom en een vijgenboom,

Dre olijf is belangrijk voor het licht, de
lichaamsverzorging en het eten. Je kunt geen
christen = gezalfde zijn zonder die olijfboom.
De vijgenboom zorgt voor vijgenkoeken waar
je de winter mee doorkomt.

Die staat symbool voor de studie van de
thora. Aan deze keuze kun je zien dat de
parochie mij goed kent. Vanuit de pastorie op
De Kaag denk ik bij het zien van deze bomen
dankbaar aan Hoofddorp.

Dankbaar

Mooie geschenken, leuke en ontroerende
kaarten. De drank die ik heb gekregen ga ik
zeker delen want anders is het niet goed voor
me. Er is ook veel werk verzet: het opzetten
van de tent, neerleggen van de plankjes,
uitdelen van het eten en drinken en het
opruimen. Koken is een ding, maar alles
weer schoon terugzetten hoort er ook bij. Vol
goede moed ga ik nu 40+ verder.

Kees van Lent



Pastoor Kees en Pater Jan samen 100 jaar priester: Dat verdient een feestje!

Een absolute feestdag: zokan zondag 27 augustus 2017 worden bijgeschreven in de boeken van onze parochie.
Allereerst was er het prachtige weer. Hoogzomer, en dan kan een feest dat zich af moet spelen in de Bijbelse
kerktuin niet meer stuk. De reden van het feest? Twee prachtige priesterjubilea. Het werd een onvergetelijke
zondag!

In een stampvolle kerk gingen pastor Kees van Lent en pater Sedfrey Nebres voor in een speciale viering. Pater
Sedfrey liet horen dat het Mederlands hem steeds makkelijker afgaat. Geweldig, en groot compliment waard!
Bijzondere momenten: de binnenkomst van het schilderij van Santo Nino, een uniek beeld afkomstig uit de
Filipijnen. Henk Koning vertelde over de geschiedenis van Santo Nino, waarna de leden van de Filipijnse
gemeenschap het schilderij op Filipijnse wijze de kerk binnen zongen en dansten. Het beeld was niet alleen
een cadeau voor Pater Sedfrey, maar zeker cok voor Kees van Lent die erg blij was dat deze Santo Nino voortaan
een eigen plek heeft in onze kerk, naast het Maria-altaar. Namens de parochie overhandigde Hans van der
Leeuw, ad interim vice-voorzitter van het parochiebestuur, Kees van Lent een toepasselijk en tuin-gerelateerd
cadeau: een olijf- en een vijgenboom.

Daarna werd pater Jan Tangelder, die dit jaar zijn 60-jarig priesterschap viert, in het zonnetje gezet. Liefst 100
jaar priesterschap op het altaar van onze kerk: daarbij hoort Groot Feest. En dat werd het!







Parochie breed

Eerste communieproject
“Blijf dit doen”

Alle kinderen, in de leeftijd van groep 4 van de
basisschool, kunnen deelnemen aan de voorbereiding
op de Eerste Communie,

Het communieproject sluit aan op het
ontwikkelingsniveau én het leesniveau van uw kind.

Voor sommige ouders is de 1e Communie van hun kind
een vanzelfsprekende zaak. Zij willen hun kind verder
vertrouwd maken met het kerkelijke leven, waar zij ook
zelf aan deelnemen. Andere ouders hebben hun vragen
en twijfels, maar willen deze mogelijkheid om hun kind
lopnieuw) met geloof en kerk in contact te brengen
niet verloren laten gaan. De parochie biedt een project
aan, waarin de kinderen zullen worden voorbereid op
hun eigen 1e Communie. Het project is voor de
kinderen, maar ook voor de ouders,

Het communieproject "Blijf dit doen!” bestaat uit diverse
bijeenkomsten voor kinderen en/of ouders. Het project
werkt met een werkboek voor de kinderen. Dit
werkboek ontvangt uw kind op de eerste
kinderbijeenkomst. Hierin staan ook enkele opdrachten
om thuis te doen. Deze hebben als doel de kinderen en
uzelf even stil te laten staan bij het geloof en zo elkaar
op weg te helpen naar de 1e Communie. Verder
gebeurt dit tijdens diverse gezamenlijke bijeenkomsten
en vieringen. Deze bijeenkomsten zullen op de
zondagochtenden plaatsvinden, voorafgaande aan een
familieviering in de kerk.

Op maandag 10 oktober om 20:00uur is er een
informatieavond in het parochiehuis. U bent van harte
welkom op deze informatieavond. Vragen over het
project kunnen wij die avond beantwoorden of
eventueel per mail.

U kunt zich voor de informatieavond opgeven via de
rmail: eerstecommunie@hjoannesdedoper.nl

In oktober 2017 zullen de data van de bijeenkomsten
ter voorbereiding op de 1e Communie ook op de
website staan.

De werkgroep 1e Communie bestaat uit:
Kees van Lent (pastoor), Rob Mascini (pastoor), Sedfrey
Nebres (pater), Karin, Astrid, Melanie & Babeth,

8

U kunt uw kind aanmelden via het inschrijfformulier
van onze Eerste Communieproject.

Op het inschrijfformulier kunt u uw gegevens over uw
kind en uw gezin invullen, zodat wij voor het indelen
van de feestelijke viering alle gegevens compleet
hebben.

Bij de indeling van eventueel 2 vieringen zal rekening
gehouden worden met kinderen van dezelfde school.

U kunt uw kind inschrijven tot november 2017

Vindt u het leuk om ons te helpen tijdens het 1e
Communieproject, geeft u zich dan op als vrijwilliger!
Dit kan via de mail:
(eerstecommunie@hjoannesdedopernl)

Viering St Franciscus en
dierendag

Al heel veel jaar vieren we in onze parochie op of
rond 4 oktober dierendag. We luisteren dan naar
verhalen van 5t Franciscus, de beschermer van de
dieren en denken na hoe we goed om kunnen gaan
met dieren. ledereen kan zijn of haar dieren ook
laten zegenen. De zegening van dieren kan dit jaar in
de familieviering van 8 oktober. leder, die dat wil kan
een klein huisdier meenemen, dat rustig kan zijn in
die viering en ook op zijn gemak is. Kinderen kunnen
natuurlijk ook knuffeldieren meenemen. Na de
samenspraak en de overweging worden de dieren
en knuffels en hun baasjes dan gezegend om samen
een goed jaar tegemoet te gaan.

Dok de viering met Vrolijk Vuur op zaterdag zal in
het teken staan van Franciscus en onze omgang met
de dieren.

Pastor Leo Mesman

Vormsel

We willen weer gaan starten met een nieuwe groep
om voor te bereiden op het Vormsel. Maar om dat te
kunnen doen, zijn we dringend op zoek naar
begeleiders. Wie vindt het leuk om de werkgroep
Vormsel te komen versterken?

Stuur even een berichtje aan Patrick Gunther, e-mail:
vormsel@hjoannesdedoper.nl en we nemen contact
met je op.

Viering van de Catechesegoep
gehandicapten Hoofddorp

Op zondag 22 oktober om 10.30 uur is de afsluitende
viering van het eerste blok van de catechesegroep in
De Ark, Muiderbos 36.

Voorganger ds. Aarnoud van der Deijl.



'Kleur Bekennen'

B ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

Raad van Kerken
Hoofddorp

Boekbespreking

"Hoe ik talent voor het leven kreeg”

In een indringende roman beschrijft Rodaan Galidi
de jaren dat hij in Nederland in asielzoekerscentra
zat tot hij een verblijfsvergunning kreeg. Maandag
2 oktober van 20:00 - 22:00 uur in boekwinkel
Het Kruispunt. Begeleiding Leo Mesman. Kosten
boek: € 24, 95. Opgever-%ij de boekwinkel uiterlijk
29 september,

Schrijver Rodaan Galidi over zijn leven en werk. In
een voordracht zal Rodaan Galidi onder meer
vertellen over zijn leven als asielzoeker.

Dinsdag 24 oktober van 20:00 - 22:00 uur.
Bibliotheek Hoofddorp Centrum. Kosten: € 7.

Ontmoeting over kerkgrenzen heen

In de wereld van vandaag is het van belang dat
kerkgemeenschappen elkaar herkennen en met
elkaar optrekken. Dat begint aan de basis. In dat
kader worden dit najaar twee
ontmoetingsbijeenkomsten belegd tussen leden
van de Kruiskerk en de Marktpleinkerk.

Dinsdag 3 cktober, 20:00 - 22:00 uur, Kruiskerk,
maandag 6 novermnber, 20:00 - 22.00 uur,
Marktpleinkerk. Inloop vanaf 19:30 uur,
Gastheren zijn ds. Johan Vos van de Kruiskerk en
ds, Adri van der Wal van de Marktpleinkerk,
Informatie: javos@planet.nl of
ajo.vanderwal@pghoofddorp.nl

Bijbelverhalen in de kunst

Bijbelverhalen en hun doorwerking in de kunst,
Woensdag 4 oktober, B november en 6 december
2017, 20:00 - 22:00, De Ark. Informatie en
aanmelding: ds. Aarnoud van der Deijl,
ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl, tel. 023-2000192

Hoe lees ik de Bijbel?

Deze vraag wordt vaak gesteld. De vraag mag dan
ook niet blijven liggen. Aan de hand van Genesis
1-11 proberen we antwoorden op deze vraag te
vinden.

Donderdag 5 oktober, 2 november, 16 november,
7 december 2017, 11 januari, 1 februari en 1
maart 2018, 10:00 - 12:00 uur, Marktpleinkerk.
Gespreksleider: ds. Adri van der Wal
ajo.vanderwal@pghoofddorp.nl

Groene kook- en eetgroep

Samen vegetarisch koken en eten op vrijdag

6 oktober 17:00 - 21:00 uur.

Van tevoren aanmelden bij Aarnoud van der Deijl,
ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl, tel. 023-2000192.

Maria in de kunst (zie cok pagina 10)

Maria is de belangrijkste vrouw in het christelijk
geloof, Zij is talloze malen uitgebeeld. Adri van der
Wal laat uitheeldingen zien en vertelt over de
achtergrond. Dinsdag 10 oktober 2017,

20:00 - 22:00 uur, Boekwinkel het Kruispunt
Presentatie: ds. Adri van der Wal, aanmelden:
info@boekwinkelhetkruispunt.nl

voor complete en actuele informatie over alle activiteiten: www.kerkeninhoofddorp.nl

Samen in gesprek

Op donderdagmiddag 12 oktober is er weer een
bijeenkomst van Samen in Gesprek. Het thema van
deze middag is Hildegard van Bingen.

Hildegard van Bingen (1098-1179) is niet alleen
bekend om haar prachtige gezangen, maar ook om
haar wonderschone visioenen. Een daarvan gaat
over de bezieling van het kind en de levensweg die
de ziel als dolende "anima" aflegt. Zij wordt door
vele duivels belaagd, moet over woeste stromen,
om uiteindelijk vleugels te krijgen waarmee zij over
alle moeilijkheden heenvliegt. Het zijn mooie
beelden die Hildegard gebruikt, waarin we soms
iets uit haar eigen leven terugzien. Zij heeft het als
vrouw niet gemakkelijk gehad in haar tijd. Maar
juist in haar vrouwzijn heeft zij een positieve kracht
kunnen bijzetten, zoals zij ook Maria een speciale
plaats geeft in haar begrip van het Goddelijke. Een
grrot deel van Hildegards gezangen is gewijd aan
Maria, vaak verbonden met de bloesiende natuur en
het Hemelse. Deze middag zullen we enkele
visioenen van Hildegard bestuderen, afgewisseld
met aandachtig luisteren naar haar muziek.

Tony Lindijer gaat de middag leiden. Zij heeft

"De Vita van Hildegard" vertaald en van een
uitvoerige inleiding voorzien.

De bijeenkomst is van 14.00 tot 16.00 in het
Parochiehuis aan de Kruisweg. De toegang is
gratis, maar er wordt wel een bijdrage gevraagd
voor de koffie en thee, Wij hopen u 12oktober te
kunnen begroeten!

Veor inlichtingen kunt u terecht bij Coby Bergsma,
j.j-bergsma@live.nl

God in de supermarkt

Arjan Schoonhoven en Alfred Slomp verkennen met
ans op een luchtige en deskundige manier de
lastige keuzes die we moeten maken in de
supermarkt: biologisch, diervriendelijk, fair trade,
CO2-neutraal, gezond enz.

Donderdag 12 oktober, 19:45 - 21:45 uur,

De Ark. Graag van tevaren aanmelden bij

Aarnoud van der Deijl,
ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl, tel. 023-2000192.

Leerhuis Haarlemmermeer

Donderdag 19 oktober: filmavond in het
Parochiehuis. 20:00 - 22:00 uur. Kosten: € 5 per
avond, Informatie: ds. A, van der Wal,

tel. 023 563 0997.

Hoe moet het verder met...jouw
spirituele weg

Oud-Trouwcolumniste Nuweira Youskine heeft ean
Brabants-katholieke moeder en een vader uit een
familie van Islamitische Soefi-mystici, Welke
keuzes maak je dan op je eigen spirituele weg en
welke weerstanden ontmoet je?

Donderdag 19 oktober 2017, 20:00 -21:30 uur,
De Lichtkring. Informatie: Ds. Coen Wessel
c.wessel@pghoofddorp.nl



In deze INFO maken we plaats voor twee activiteiten die in onze winkel
gepland staan en natuurlijk brengen we ook een paar boeken onder de
aandacht.

Op onze oproep in de vorige INFO voor nieuwe vrijwilligers zijn een aantal
leuke reacties binnen gekomen. Ons team is voorlopig weer helemaal op
sterkte en we hebben zelfs wat namen op een reservelijst staan.

Maria in de kunst

Maria is de belangrijkste vrouw in het
christelijk geloof. Zij is in verleden en
heden talloze malen uitgebeeld. Adri
van der Wal laat een reeks
uitbeeldingen zien en vertelt over de
achtergrond ervan.

Datum dinsdag 10 oktober 2017.
Presentatie: Adri van der Wal.

Tijd: 20.00-22.00 uur.

Geef je schrijftalent een kans
Uitgever en auteur Paul Abspoel (Ark
Media, Amsterdam) verzorgt een
dagworkshop. 2 uur in een ochtend- en 3
uur in de middag. In het eerste deel vertelt
hij over de vakmatige kant van het
schrijfproces.

Het middagdeel is gericht op creatieve aspecten. In de loop van de dag
krijgen de deelnemers opdrachten die uitgevoerd en gezamenlijk
besproken kunnen worden. Zo is er een mooie balans tussen theorie en
praktische toepassing! Deze cursus is ook geschikt voor iedereen die wel
eens een stukje moet schrijven voor een kerk-of clubblad en dat op een
leuke manier wilt aanpakken.

Datum: zaterdag 28 oktober. Leider: Paul Abspoel.

Tijd: 10.00- 16.00 uur.

Plaats Fundament.

Prijs 75 euro per persoon, inclusief lunch.

Kloostermensen
Klooster Het religieus IEETH gaat EEhlniEuWE :;-_nte
tegemoet met kleine aantallen intreders en
IMENSEIN met een nieuw zelfbewustzijn. Wat is er aan
" de hand? Leo Fijen luistert naar de verhalen
van kloosterlingen, hun idealen, hun
dilemma's en hun spirituele zoektocht.
Benedictijn en hoogleraar Thomas Quartier
reflecteert.
Verschijnt 30 september: reserveer nu!

P

LEQ FIREN

IL!!‘II Het Kruispunt

winkel voor het ANDERE boek

THOMLS GUARTIER
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Tekst: Marieke Smulders

rk aBc

In het RK-abc worden begrippen uit

fe katholieke traditie toegelicht. In de
maand oktober staat het thema barm-
hartigheid centraal, naar aanleiding van
Wereldmissiedag (22 oktober).

De barmhartige

%, Samaritaan

‘De barmhartige Samaritaan’is een parabel
die Jezus vertelde om zijn toehoorders

iets duidelijk te maken. Een door rovers
overvallen, zwaar gewonde man ligt langs de
kant van de weg. Een priester komt voorbij
en doet niets. Dan passeert de hulp van een
priester, maar ook hij gaat verder zander de
man te helpen. Als derde komt een Samari-
taan voorbij, iemand van een volk dat door
Jezus' publiek wordt geminacht. Hij neemt
de gewonde man mee naar een herberg en
betaalt voor zijn verzorging.

Wat bedoelde Jezus met deze parabel? Wees
barmhartig zoals die Samaritaan! Het verhaal
gaat ook over de vraag wie je naaste is. God
vraagt mensen hun naasten lief te hebben als
zichzelf. Uit de parabel blijkt dat iedereen je
naaste kan zijn, zelfs een Samaritaan, van wie
niemand iets goeds verwachtte.

A

Het Jaar van
Barmhartigheid

Paus Franciscus riep 2016 uit tot het Heilig
Jaar van de Barmhartigheid. In dit jaar konden
gelovigen een ‘heilige deur van genade’

door gaan, er waren speciale bijeenkomsten,
vieringen en publicaties. Na afloop van het
Heilig Jaar gaf Franciscus aan dat barmhartig-
heid een rode draad moet blijven in onze
kerk. leder mens kent het gevoel tekort te
schieten. We mogen er echter van verzekerd
zijn dat God ons vanuit Zijn barmhartigheid
niet veroordeelt,
maar ons steeds
weer de kans
biedt opnieuw
te beginnen.
Tegelijk vroeg

de paus aan de
gelovigen om
naar anderen om
te zien met een
barmhartige blik,
zoals God dat
ook doet.

Wereldmissiedag

De een-na-laatste zondag van oktober staat
in de katholieke kerk in het teken van de
missie. Wereldmissiedag werd in 1926 in

het leven geroepen doar paus Pius X1, die

de gelovigen vroeg op deze dag te bidden
voor het missiewerk van de kerk. Nog steeds
vieren we Wereldmissiedag. Het gaat dan
niet alleen om het inzamelen van geld voor
missieprojecten in ontwikkelingslanden,
maar ook om het besef dat wij gelovigen
allernaal gercepen zijn om het goede nieuws
van Gods barmhartigheid te verkondigen én
waar te2 maken, waar ter wereld we ook zijin.




Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

Zondag B oktober 12.30 uur: Fiippijnse viering
Zondag 15 oktober 12.30 uur: Fiippijnse viering

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het
Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur. De eerste zaterdag van de maand om 16.30 uur.
Er is geen viering op de zondag na de eerste zaterdag van de maand.
Zaterdag 7 oktober om 16.30 uur: (Eucharistie)viering; pastor K. van Lent.

Doopgesprekken
Let op: De doopgesprekken zijn niet meer op woensdag- maar op dinsdagavond.

Dinsdag 17 en 24 oktober

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u beide avonden
meemaakt. Opgave voor het doopgesprek bij het secretariaat, zodat wij weten hoeveel
personen aanwezig zijn.

Bij voorkeur op woensdag of donderdagmorgen tussen 9 en 12.00 uur. Tel. 56 381 45
U kunt ook langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Kerkdiensten Spaarne Gasthuis

Elke zondagochtend vindt in één van de locaties van het Spaarne Gasthuis een kerkdienst
plaats. De ene zondag in Hoofddorp, de volgende zondag in Haarlem Zuid enzovoorts.

Het is altijd een dienst met een cecumenisch karakter. ledereen is welkom, zowel patiénten
alsook bezoek.

In Hoofddorp bevindt de kerkzaal zich op de begane grond naast het restaurant

(volg route 21).

In Haarlem zuid wordt de kerkdienst gehouden in de centrale polihal op de begane grond,
(volg gang links van de receptie).

De kerkdienst begint om 10.30 uur.
De informatie is ook te vinden op:

http://www.spaarneziekenhuis.nl/nl/patienten/afdelingen-specialismen/geestelijke-verzorging/
Paginas/default.aspx, klik op ‘Kerkdiensten’.

Oktober
2 HAARLEM
9 HOOFDDORP

16 HOOFDDORP/HAARLEM
23 HAARLEM
30 HOOFDDORP

MNovember

5 HAARLEM

12 HOOFDDORP
19 HAARLEM

26 HOOFDDORP



vieringen

PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweq 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

ONERZICHT VIERINGEN KERK EN KAPEL 30 SEPTEMBER - 28 OKTOBER

Za 30 sep 19.00: Woord- en Communieviering; diaken R. Mascini; Odyssee
- Dick van der Geest
Zo 1okt 10.00: Woord- en Communieviering; parochianen; Gemengd koor
Di 3 okt 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 5okt 1B.45: Rozenkrans
19.15: Eucharistieviering
Za 7 okt 19.00: Woord- en Communieviering, pastor L. Mesman; Vrolijk Vuur
- Lisette van der Lingen; Overl. leden fam. Keeckhoven- van Haaster
Zo Bokt 10.00: Gezinsviering; pastor L. Mesman; Zangertjes
- Wim Beers
Di 10 okt 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 12 okt 1B.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 14 okt 19.00: Eucharistieviering; pater S. Nebres
- Joke Kreike- van der Kolk
Zo 15 okt 10.00: Eucharistieviering; pater 5. Nebres; Gemengd koor
= lJames Zitter
10.00: Oecumenische viering in De Lichtkring: voorgangers K. Wessels en L. Mesman
Di 17 okt 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 19 okt 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 21 okt 19.00: Eucharistieviering; pater S. Nebres
Zo 22 okt 10.00: Eucharistieviering; pater S. Nebres
Di 24 okt 1B.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 26 okt 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Ter informatie volgende Info nr. 8

Za 2B okt 19.00:

Zo 29 okt 10.00:

Woord- en Communieviering; pastor L. Mesman

Woord- en Communieviering; pastor L. Mesman; Gemengd koor

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12,00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
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Kennismaken met.....

Johan Basmaci, nieuw lid van het parochiebestuur
“lk wil me graag inzetten. Onze mooie kerk verdient dat.”

Hij gaf al eens eerder een interview aan onze INFO.
In 2006 om precies te zijn. Toen vertelde Johan
Basmaci over zijn geboorteland Turkije, dat hij heeft
verlaten om een nieuwe toekomst op te bouwen in
Nederland. Anno 2017 lijkt dat uitstekend gelukt. Hij
is goudsmid en heeft zijn eigen bedrijf, woont met
zijn gezin in Hoofddorp en is sinds kort lid van het
parochiebestuur.

Maar voordat we praten over het nu doen we een
stap terug in de tijd met een samenvatting van zijn
verhaal uit 2006. "Ik ben geboren in Zuid-Oost Turkije
en ik ben christen. Geen moslim. Mijn familie
behoorde tot de Chaldeeuwse kerk. Bij de
verspreiding van het christendom hebben zich in het
Midden-Oosten allerlei enclaves ontwikkeld: de
Syrische Orthodoxe kerk, de Armeense kerk, en de
onze, de Chaldeeuwse kerk. Deze laatste sluit qua
leer goed aan bij het rooms-katholicisme, Vandaar
dat we ons in Nederland bij de rooms-katholieke
kerk hebben gemeld. Ik was 16, toen ik destijds
Turkije verliet. Waarom? Daar wil ik niet uitgebreid
op ingaan. lk zeq genoeg als ik vertel dat het leven
van een christen in een moslimgebied niet makkelijk
is. Toen ik besloot weg te gaan woonde ik in Istanbul.
De stad was indertijd veel kleiner dan nu. Ik heb er
vier jaar gewoond en daar de basis gelegd voor mijn
beroep: goudsmid. Een mooi en creatief beroep, je
kunt er, zoals ik heb ondervanden, overal mee uit de
voeten. Mijn vader leeft niet meer. Hij is twee keer
getrouwd geweest en mijn jongste zusje en ik zijn
kinderen uit zijn tweede huwelijk. Van ons gezin
woont er niemand meer in Turkije: ik heb een zuster
in Zweden, drie zussen in Duitsland. Een broer en
mijn moeder wonen in Nederland.

Ik begon mijn Nederlandse leven indertijd n
Amsterdam, en maakte daarna kennis met Diemen.
In 1989 kwam ik in Hoofddorp waar ik mijn eerste
eigen huis kreeg. Dat was ook de tijd waarin ik aan
een huwelijk kon denken. Ik ben getrouwd met
Muna, zij komt ook uit Turkije. Haar familie was
bevriend met mijn broer, zo heb ik haar leren
kennen. We hebben twee zoons, Robert en
Alexander. Ja, we kozen bewust Nederlandse namen
voor ze. Dit land, Nederland, zou ons nieuwe
vaderland worden. Dan moet je je ook op
MNederlandse namen richten. We hebben nooit van
onze komst naar Nederland spijt gehad. Ik kan rustig
zeggen: we voelen ons op en top een Nederlandse
familie”
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We praten met elkaar in juli op een on-Hollands
mooie zomeravond. Zo mooi, dat we zelfs in de tuin
kunnen zitten. We spreken Nederlands, want voor
Johan Basmaci heeft onze taal geen geheimen meer.
Hij spreekt zo vlot Nederlands, dat zijn buitenlandse
afkomst nauwelijks meer hoorbaar is. "Muna en ik
voelen ons hier thuis. |k heb mijn eigen bedrijf,
waarmee ik goed mijn brood kan verdienen. Onze
kinderen zijn nu 22 en 18 jaar en op weg naar
volwassenheid. Ze doen het goed. We zijn gezond,
kortom we hebben heel weinig te klagen” Muna, die
bij een deel van het gesprek aanwezig is, knikt
instemmend. Ze vertelt ook even kort iets over
zichzelf. "Ik ben actief in de kerk als vrijwilligster. Ik
help met koffie en thee in het parochiehuis, bij het
verzorgen van lunches in het Fundament, eigenlijk
bij alles waar dat nodig is. Leuk en afwisselend. Ja, ik
heb in Mederland ook diverse banen gehad. Maar op
het ogenblik doe ik geen betaald werk.

Wie weet, in de toekomst weer wel’

Johan en Muna bij "De Worsteling van Jakob"
Lees meer.....



Parochie breed

Nederland is anders dan het was, de kranten staan
vol met dit soort uitspraken. En iedereen heeft
daarover wel een mening. Wat vindt Johan Basmaci,
na 37 jaar in Nederland te hebben gewoond? “Er is
inderdaad veel veranderd. Het gaat met het land
duidelijk economisch beter dan toen we kwamen.
Maar dat is niet wat ons het meeste opvalt. Wij zien-
en we zijn vast niet de enigen - de Nederlandse
cultuur steeds meer ter discussie staan. De
toegeeflijkheid naar mensen uit een andere
leefomgeving met totaal andere gewoontes was er
altijd al en daar is niets mis mee, maar die moet niet
te groot worden. En dat dreigt nu wel te gebeuren.
Zodra mensen met een migratie-achtergrond - zo
heet dat toch, tegenwoordig - wensen uiten die in
strijd zijn met de Mederlandse wet of regelgeving,
moet er duidelijk gesteld worden: dit hoort hier niet
thuis. Punt. Maar dat gebeurt niet.

Onder het motto het zal wel meevallen, wordt er
steeds een beetje toegegeven. Uit angst om
intolerant over te komen? Of om eventuele
problemen te voorkomen? Dan ga je een stukje van
jezelf weggeven. Je moet je eigen cultuur — en
MNederland heeft op dat gebied veel goeds te
brengen - bewaken. Daar moet je hard in zijn en dat
gebeurt te weinig. Zo laat je over je heen lopen, dat
is nooit goed. Zachte heelmeesters maken stinkende
wonden, zeggen jullie dat niet zo?"

Na deze algemene filosofie praten we over onze
parochie, Johan is sinds juni lid van het
parochiebestuur. "Op proef’, zo stelt hij zelf, “en dat is
op mijn eigen verzoek. |k wil een jaar meelopen om
sfeer te proeven, kijken hoe het loopt. Het is de
bedoeling, als alles tot tevredenheid verloopt, dat ik
dan met ingang van volgend jaar vicevoorzitter
word,

Als opvaolger van Francien Geers. Ik ben door
meerdere mensen voor deze functie gevraagd.
Onder andere door Kees van Lent, we zitten in
dezelfde Rotaryclub. Daar ben ik al een tijdje
voorzitter, ik heb dus al wat ervaring opgebouwd.
Maar een kerk besturen is toch iets heel anders. Ik
ben blij dat Hans van der Leeuw bereid is nog een
tijdje mee te lopen. Dan heb ik een goede
inwerkperiode en, als ik dan volgend jaar echt
vicevoorzitter wordt, weet ik goed wat er speelt. Ik
heb natuurlijk ervaring met mijn eigen bedrijf leiden,
maar een parochie is zeker niet hetzelfde, hoewel je
de gang van zaken toch bedrijffsmatig moet
bekijken. Zeker als de financiéle positie in beeld
komt. En nu we het over geld hebben: ik vertel niets
nieuws als we moeten constateren dat we er
financieel niet goed voor staan. Als daar geen
verbetering in komt, krijgen we grote problemen.
Het parochiebestuur heeft de opdracht hier iets aan
te doen, samen met de parochianen. Maar dan

moeten we als bestuur de parochianen daar wel
bewust van maken. En samen aan een oplossing
gaan werken. Een uitdaging? Absoluut. Maar ik ga
een uitdaging niet uit de weg. We zijn bezig met het
opzetten van een commissie, waarmee we de
kwestie dichter bij de mensen willen brengen. Want
er moet iets gebeuren, niets doen is geen optie.
Uiteindelijk wil toch iedereen dat onze parochie kan
blijven bestaan. Onze kerk verdient dat. En als ik
daaraan een steentje kan bijdragen, zie ik dat als een
voorrecht”

Rouwgroep in Hoofddorp

Binnen de parochie H. Joannes de Doper organiseert
Wil Hand, verpleegkundige en toegerust met
cursussen bij het Landelijk Steunpunt
Rouwverwerking samen met Bea van Qudenaaren
rouwverwerkings- en contactgroepen, waarin
nabestaanden met elkaar over de veranderingen in
hun leven kunnen praten en elkaar tot steun kunnen
zijn.

In deze rouwverwerkings- en contactgroep zullen
nabestaanden elkaar ontmoeten als lotgenoten, bij
wie zij begrip, herkenning en erkenning vinden. Zij
zullen ervaringen uitwisselen en elkaar op
gedachten en ideeén brengen. Zij zullen ontdekken
dat zij niet alleen staan in hun verdriet.

De rowwverwerkings- en contactgroep komt 7 keer
bij elkaar inclusief een kennismakingsgesprek. De
groep komt op maandagmiddag van 14.00 -16.00
uur bij elkaar in boekwinkel “Het Kruispunt”,
Kruisweg 1067a. De groep start op 6 november bij
voldoende aanmeldingen.

De andere data zijn 13 en 20 november, 4 en18
december en 8 januari 2018 met een middag op 12
maart ter evaluatie.

Wilt u meer weten dan kunt u bellen met het
secretariaat van de H. loannes de Doperparochie
geopend tussen 9.00 en 12.00 uur, Kruisweg 1073,
2131 CTin Hoofddorp.

Telefoon 023 56 38145, e-mailadres:
secretariaat@hjoannesdedoper.nl. Wil Hand neemt
dan contact met u op.

Opbrengst Collectes

12 en 13 augustus € 338,00
19 en 20 augustus € 487,35
26 en 27 augustus € 842,25
2en 3september € 599,35
9en 10 september € 410,01



Parochie breed

Ziekendag 2017

In onze parochie is het een goede gewoonte om
in het eerste weekend van september een
Ziekendag te houden en degenen die dat willen
kunnen in de viering op zaterdagavond het
sacrament van de Ziekenzalving ontvangen, een
sacrament van troost en bemoediging voor zZieke
medeparochianen en voor hen die het ouder
worden zwaar gaat vallen, wanneer er gevoeld
wordt dat het niet meer gaat zoals je zo graag
wilt. Een gebaar van troost, van medeleven ook,
niet meer zoals vroeger in de betekenis van het
sacrament der stervenden, maar meer een
bemoediging en steun in een fase van het leven
waarin het moeilijk is.

Zo ook op zaterdag 2 september, 14 parochianen
hadden zich opgegeven, zij werden ontvangen
door leden van de Bezoekgroep en kregen een
fraaie corsage opgespeld. Voorin de kerk waren
plaatsen gereserveerd om samen met hun
begeleiders plaats te nemen.

Pastor Kees van Lent zou samen met pater
Sedfrey Nebres voorgaan, maar deze laatste was
helaas verhinderd. Het koor van de parochie was
aanwezig om de viering muzikaal te omlijsten.
Na de overweging was daar het moment voor de
zalving met de olie en de handoplegging, de
zalving die een extra kracht kan geven, rust kan
geven bij ziekzijn en in de ouderdom met
afnemende krachten. Een speciaal liturgieboekje
was voor deze viering samengesteld met liederen
en gebeden, bij het einde van de viering werd
een gedicht voorgelezen over het woord liefde.
De strekking van dit gedicht was om niet te
wachten op het juiste moment om te zeggen "ik
heb je lief" maar om het op ieder moment te
durven zeggen, elk moment is het juiste. Wacht
niet tot het te laat is.

In de week voorafgaand aan deze zaterdag
hebben leden van de Bezoekgroep al een kleine
attentie gebracht als "groet van de parochie”.

Er stonden wat extra plantjes klaar voorin de kerk
om mee te nemen en te brengen bij iemand die
ook wat extra aandacht en steun kan gebruiken.
Het was een mooie viering, een heel bijzondere
viering, met het speciale moment van de zalving,
een gebaar dat steeds weer ontroert en
bemoedigt.

Idb

Een parochiaan schreef:

Ik ben nog ondersteboven van de ziekenzalving.
Zelf had ik mij niet opgegeven, maar toen ik
ontdekt werd in de kerk met mijn rollator, kreeg ik
de vraag wat er met mij aan de hand was en voor
ik het wist zat ik voor in de kerk en heb de
ziekenzalving mogen ontvangen. Wat een
wanme, dankbare en oniroerende ervaring. Heel
er bedankt hiervoor. Dit steuntfe in mijn rug had ik
echt nodig.
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HONDERD JAAR GELEDEN

Bron: Katholieke Illustratie

DE AMERITEAANSCHE DREADNCAUGHT JOHTTSIANAT,

Deze foto is genomen in 1917.

De Amerikaanse slagschepen verschillen van de
Europese slagschepen. De observatieposten op dit
schip zijn gemonteerd op twee uit een netwerk van
door elkaar gevlochten ijzeren latten bestaande
masten. Deze masten hebben het voordeel niet door
de eerste de beste treffer onbruikbaar te worden
gemaakt. Wanneer deze masten getroffen worden,
blijven zij nog even recht staan doordat de latten
elkaar ondersteunen. De matrozen die zich op de
observatiepost bevinden kunnen dus ongestoord
doorwerken. De "Louisiana’ scheen indertijd een der
snelste schepen ter wereld te zijn (19 knopen). De
‘Louisiana’is gebouwd in 1904.

Marthagroep

Woensdag 11 oktober zijn de dames Dekkers, Kunz,
Ruiter en van Roode aan de beurt om de kerk
schoon te maken.

Woensdag 8 november de dames van de Filipijnen.
Contactpersoon: Mw. van Roode tel. 5612243,



Tekst: Kalien Blonden Foto: Harrie Pierik

W. 0 0 R D EN

. Rodaan Al Galidi

R
Rodaan Al Galidi, schrijver van Irakese afkomst. Zijn laatste boek Hoe ik talent voor het
leven kreeg gaat over zijn jaren in een Nederlands AZC. ‘God is liefde} zegt hij, ‘maar
verder beschouw ik mijn geloof als een privézaak, net als de kleur van mijn onderbroek!

vrifjheid - schepping - barmhartigheid - vergeving - liefde - menselijke waardigheid

klooster - kwaad - verrijzenis - gastvrijheid - God - Jezus Christus - Heilige Geest

Kwaad Ik vraag me vaak af waar het kwaad op
deze planeet vandaan komt. Wordt het veroorzaakt
door honger, door misverstanden? Komt het van

de aarde zelf? Of is het er gewoon, als een opzich-
zelfstaand iets? Een beest dat een ander beest
verslindt, dat is de natuur. Maar onder de mensen,
van wie je een soort van beschaving zou verwach-
ten, gaat het kwaad verder dan dat. Dan gaat het
am historisch kwaad, filosofisch kwaad, economisch
kwaad. Lichamelijk of geestelijk kwaad. Ik zag het
kwaad van een systeem tegen ongewapende bur-
gers. Ik zag ook het kwaad van het volk, op iemand
die deel was van het systeem. Uiteindelijk kan ik het
ene kwaad niet scheiden van het andere. Kwaad is
kwaad, en wat de oplossing is...?

Vergeving Door het menselijk kwaad is
vergeving volgens mij een noodzaak geworden. Er
bestaat geen beest dat knielt voor een ander beest
om vergeving te vragen. Er is geen vogel die naar
de hemezl kijkt en zegt:'0 God, vergeef mij. Verge-
ving hoort bij ons, de mensen. Enerzijds is het het
zachtste woord dat er is, omdat het aangeeft dat
iets ons raakt, of dat we ergens iets aan willen doen,
op een menselijkere manier. Aan de andere kant

is het het hardste woord dat er is, want waarom
hebben alleen wij mensen het nodig? Waarom kent
een tijger het niet, waarom heeft zijn hart het niet
nodig? Waarom kunnen een adelaar en een vulkaan
zonder? |k denk dat dat is omdat zij hun woede
zlleen gebruiken om te overleven, niet om andere
historische, filasofsche of economische redenen. En
wat zegt dat dan over de mensheid?

Liefde Lefdeis hetlicht aan het eind van de
tunnel. De tunnel van het kwaad en de vergeving.
Laten we de liefde koesteren, en dan bedoel ik niet
het abstracte begrip ‘de liefde van God, de liefde
voor de hele wereld, maar heel concreet: liefde
voor je naaste, je buren, de mensen in je omgeving.
Liefde is de enige hoop om gered te worden van
onze gewelddadige geschiedenis. Zonder liefde
verbranden generaties elkaar en leeft iedereen in
zijn eigen gelijk. Maar met de liefde, nee: iedersen
heeft een hart.




Overledenen

Toos Groothuizen - Bakker - 88 jaar

Als oudste van 3 kinderen werd Toos geboren op 11
december 1928 in Purmerend. Haar vader was
handelaar in schapen. Eens in de week werden de
schapen naar de markt gebracht en als kind moest Toos
vaak helpen de schapen bijeen te drijven.

Ma de lagere school was zij werkzaam als verkoopster,
o.a. bij De Gruyter. Tijdens een dansavondje leerde zij
Kees Groothuizen kennen. Zij verloofden zich en
trouwden in 1953 voor de wet om zodoende sneller
woonruimte te kunnen krijgen. Voor de kerk trouwden
zij in 1954 en zij vestigden zich in Purmerend.

Hier werden hun 3 kinderen geboren. Het oudste kind
Reon is bij de geboorte overleden. Toos heeft daar veel
verdriet van gehad maar stopte haar gevoelens ver
weg. Vele jaren na het overlijden van haar man heeft zij
dit pas aan haar kinderen verteld.

Haar man kreeg een baan in Hoofddorp. Dat hield in dat
hij alleen in de weekenden thuis kwam. In 1961 is het
gezin verhuisd naar Hoofddorp. Toos hield erg van
tuinieren, handwerken, legpuzzels maken, was gek op
henden en hield van tennissen en fietsen.

Toen haar man van de vut ging genieten hebben zij
vaak met oud-collega's dagtripjes gemaakt en vakantie
gevierd. Ze hielden allebei van reizen.

In 1996 verhuisden Toos en haar man naar een
seniorenwoening in Toolenburg. Ock daar vonden ze het
plezierig wonen.

Na een kort ziekbed is haar man in 2006 overleden. Ze
voelde zich erg alleen maar pakte de draad van het
leven weer op door te gaan tennissen en fietsen. Haar
zoon Paul en zijn vrouw woonden vlak bij haar en
hadden een hond. Toos paste maar al te graag op de
hond, liet hem vaak uit en gedurende vakanties zorgde
zij maar al te graag voor de hond.

In mei 2015 is Toos gevallen en onderging een operatie.
Een maand na de operatie werd ze opgenomen in
verpleeghuis Bornholm. Ze had het er slecht naar haar
zin. Haar kinderen zochten een betere plek voor hun
moeder en in juli 2016 verhuisde zij naar zorgboerderij
Jonkerszorg in Hoogwoud. Daar werd Toos met veel
liefde verzorgd en ze voelde zich op haar plaats.

Op 13 mei is Toos heel rustig overleden. Zij heeft
bewust afscheid genomen van haar kinderen. Uit haar
woorden en gevoelens sprak liefde, troost,
dankbaarheid en geruststelling.

De uitvaart vond plaats op 19 mei in onze kerk, waarna
de begrafenis plaatsvond op ons kerkhof. Zij is
begraven in het graf bij haar man Kees.

Corrie van der Burg - Dienaar — 80 jaar

In het centrum van Haarlem werd Corrie geboren op

1 februari 1937. Zij had 3 broers boven haar.

Haar vader was aannemer en omdat hij geen toekomst
zag in Nederland is hij in 1939 vertrokken naar Afrika.
Het schip waar hij na enige jaren mee terugvoer naar
Nederland is getorpedeerd en hij werd als vermist
opgegeven. Rond 1943 werd Corrie opgevangen bij
familie in Enkhuizen die een cafeetje hadden. Zij heeft
die tijd als zeer prettig ervaren.
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Ma de corlog keerde Corrie terug naar haar moeder en
broers in Amsterdam. Na de MULO te hebben
doorlopen ging zij werken bij een bank. Zij werd
ingewerkt door Chris van der Burg en werden een
‘bankstel’ Zij trouwden in 1958, Het jaar daarop werd
hun dochter geboren en in 1967 hun zoon.

Corrie en Chris kregen de mogelijkheid een
sigarenwinkeltje over te nemen bij het Leidseplein.
Corrie heeft dit winkeltje gedreven van 1968 tot 1975.
Hierna heeft zij tot aan haar pensicen bij de NMB
gewerkt. Ma haar pensioen zijn zij verhuisd naar
Badhoevedorp. Toen in 1995 Chris met pensicen ging
werd Hoofddorp hun domicilie.

Corrie hield van pottenbakken en veel werk is in haar
huis te bewonderen. Samen met haar man heeft zij veel
gereisd. Zij hebben vaak opgepast op hun 4
kleinkinderen en maakten ook vliegreisjes met ze. Chris
vond zijn vrouw een verstandige moeder.

In 2015 raakte ze erg vermoeid en door de jaren heen
namen haar krachten af.

Op 27 juni is zij overleden. Pastoor Van Lent was de
voorganger bij de uitvaart op 4 juli. Hierna volgde de
crematie in crematorium Haarlemmermeer.

Piet Joosten - 90 jaar

Piet was het 3e kind in de rij van 8. Hij werd geboren cp
27 maart 1927 in Vijfhuizen.

Ma de lagere school moest hij gaan werken bij een boer
in de landbouw. Voor verdere ontwikkeling bezocht hij
de avondschool voor land- en tuinbouw in Hoofddorp.
Vele jaren later kwam hij terecht in de aannemerij op
Schiphol als beton-timmerman.

Tijdens een van zijn fietstochten ontmoette hij Riet
Damen uit De Zilk. Na 4 jaar verkering zijn zij in 1957
getrouwd en zij konden een huis huren in
Boesingheliede. Met heel veel plezier hebben zij daar
vele jaren gewoond.

Piet kluste graag in en om het huis. Hij heeft zelf een
garage aan het huis gebouwd. Riet en Piet hielden van
fietsen. De fietsen werden op de fietsendrager van de
auto gezet om in een ander gedeelte van Mederland
een fietstocht te maken.

Piet had een opgeruimd karakter, echter met vakantie
gaan vond hij niet leuk.

In 2007 zijn Piet en Riet verhuisd naar een appartement
in Amaliahof in Hoofddorp. Ze vonden het erg prettig
wonen.

Vorig jaar heeft Piet 2 ¥: week in het ziekenhuis gelegen
maar kwam er weer bovenop.

Afgelopen 27 maart werd er een feestje gevierd: Piet
werd 90 jaar. Wat had hij van dit feestje genoten!

Er werden plannen gemaakt om op 14 september weer
een feestje te vieren voor hun 60-jarig huwelijk.

Ma een heel kort ziekbed is Piet overleden op 14 juli.
De uitvaart vond plaats op 19 juli in onze kerk. Pastoor
Van Lent ging voor in de afscheidsdienst en het
gemengd koor heeft gezongen.

Tijdens de crematie in het crematorium
Haarlemmermeer werd muziek gedraaid die Riet
vroeger vaak op de piano speelde.



Bezinnings- r
™ Hartelijk

Stal welkom!!

op de Kaag

Een sterke vrouw wie zal haar vinden?

Met de komst van de beelden van de Bijbelse vrouwen naar Kaageiland
zijn deze vrouwen op hun eindbestemming aangekomen. Gemaakt

in het Liobaklooster in Egmond vertrokken ze voor een jaar naar het Bijbels museum in Amsterdam,
vervolgens stonden ze twee jaar in de Bijbelse tuin in Hoofddorp en nu dan voorgoed op Kaageiland.Met
deze vrouwen opent zich voor De 5Stal een nieuw project rond Bijbel en kunst. In de periode van september
tot en met december organiseren wij aantal bijeenkomsten rond deze vrouwen. In eerste instantie maken
we een rondje langs de gehele beelden kring van vrouwen op Kaageiland. Daarna gaan we aan de slag met
de vier vrouwen uit het geslachtsregister zoals we die in het evangelie van Mattheus tegen komen. We doen
dat met hulp van vrouwelijke theologen uit de omgeving. De bijeenkomsten staan steeds gepland op een
woensdagmorgen van 10.00 - 12.00 uur. U mag de hele serie velgen, maar de ochtenden zijn ook los van
elkaar leuk om te bezoeken.

11 oktober Kring van sterke vrouwen Ria Stolk. 15 november Tamar Els van Dongen - Caarls.
29 november Ruth Conny Berbée. 6 december Rachab Roos Ritmeester
13 december Batseba Marina van der Zwaag.

25 oktober
Het kerkdorp de Kaag; de geschiedenis van Kaageiland door de eeuwen heen
Tijd 10.00-12.00 uur.
Het verhaal begint in het midden van de 12e eeuw. De monding van de (Oude) Rijn bij Katwijk verzandt, het
water kan geen kant meer op. Met als gevolg wateroverlast in een groot gebied rond Leiden. Het Grote
Haarlemmermeer ontstaat uit een drietal kleinere meren met aan de zuidwestelijke punt van het meer het
eiland Kaag . Bij storm en slecht weer biedt dit eiland beschutting aan de scheepvaart tussen Leiden en
Haarlem en Amsterdam. Al snel komen er enkele herbergen, een paar scheepswerfjes en een zeillmakerij.
Sinds het begin van de 15e eeuw is er sprake van een kleine kapel op het eiland. We gaan in op de
verschillende factoren die het hebben mogelijk gemaakt dat Kaageiland een kerk bezit tot op de dag van
vandaag. We beschrijven het boerenleven op het eiland door de eeuwen heen aan de hand van boerderij
'‘Dank en Hoop!, het latere bezinningscentrum 'Stal op de Kaag' Tenslotte gaan we in op het vissersgeslacht
Van Nieuwkoop, dat ruim 250 jaar zijn netten heeft uitgegooid in het Kagermeer.
Presentatie: Jan Biemond.
Wilt u zich aanmelden voor een bijeenkomst of bent u op zoek naar een
-~ = mooie vergaderlocatie? Neem dan even contact op met onze
~ NUAANMELDEN! Stalmeesters Bob Otto of Adriaan Tieleman.
% Mail: info@destalopdekaag.nl of bel even met 0252-544688.
Stal op de Kaag, Julianalaan 13a, Kaag
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Parochie breed

Steun parochies wereldwijd

MISSIO Wereldmissiemaand 2017: BURKINA FASO
Een oprecht hart wordt altijd beantwoord

In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan
de katholieke gelovigen in Burkina Faso. Het West-Afrikaanse land is relatief vreedzaam, maar
zeer arm.

Het land van de oprechte mensen

Het voormalige Opper-Volta veranderde zijn naam in 1984 in Burkina Faso. De naam betekent:
land van de oprechte mensen. Het is een van de armste landen ter wereld. Een groot deel van de
bevolking leeft van de landbouw. Met name de regio’s die in de Sahelzone liggen, worden hard
getroffen door klimaatveranderingen en droogteperiodes. Bij gebrek aan andere
inkomstenbronnen wagen velen hun geluk in de illegale goudmijnbouw. YVooral meisjes en
vrouwen hebben het zwaar. gedwongen huwelijken, beschuldigingen van hekserij.

Hulp voor meisjes en vrouwen

De helft van de meisjes in Burkina Faso wordt voor haar 18e uvitgehuwelijkt. Steeds vaker
verzetten meisjes zich tegen dit lot van een gedwongen huwelijk. Ze vluchten en vinden
bescherming en onderdak bij congregaties van zusters of in gezinnen van catechisten, die vaak
zelf maar net genoeq hebben voor het levensonderhoud.

In het opvangcentrum Delwende in Ouagadougou wonen 245 vrouwen die uit hun
dorpsgemeenschap zijn verstoten omdat ze heks zouden zijn. Het geloof in hekserij is in Burkina
Faso wijd verbreid. De slachtoffers zijn meestal oudere vrouwen, vaak weduwen. *Het zijn
traumatische gebeurtenissen. Om te voorkomen dat ze vermoord worden, moeten ze viuchten.
Ze laten alles achter: hun kinderen, familieleden, hun hele leven™, vertelt zuster Hortencia
Sizalande, die het centrum Delwendé leidt. Om in hun levensonderhoud te voorzien verbouwen
de vrouwen groente, spinnen ze katoen en produceren zeep. Langzamerhand is er een
gemeenschap ontstaan.

Missio helpt

De katholieke Kerk blijft niet aan de zijlijn staan. Missiezondag is vooral het feest van de
solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die
verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Het laat ons niet onverschillig dat meisjes in Burkina
Faso slachtoffer worden van een gedwongen huwelijk of dat vrouwen als heks vervolgd worden.
Daarom steunt Missio Pauselijke Missiewerken de zusters en de catechistenfamilies die de
meisjes opvangen en de van hekserij beschuldigde vrouwen. Een derde project waarvoor geld
wordt ingezameld betreft de kinderen en jongeren die zwaar en gevaarlijk werk doen in de illegale
goudmijnbouw.

Help onze medegelovigen in Burkina Faso.

Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 22 oktober of stort
uw bijdrage op NLE5 INGE 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag.

Meer informatie: www.missio.nl
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Parochie breed

ﬁ\ﬁ Stichting Onderwijs voor India bestaat 10 jaar!

Stichting
Omderwijs voor India

voaor jong en oud,

Wat kost het:
- Onbeperkt pannenkoeken eten: € 5,- per persoon
- Drankjes: € 2,50 per drankje

Opgeven (graag!):

info@onderwijsvoorindia.nl Stchiing A% X,
info@destalopdekaag.nl Ornderwijs voor India -

WE' hapen van harte u t,& mogen verwerko me n! Chmidat ieder kind rechi heebi op casdermijs dai een verschil maaki.

En dat vieren we met pannenkoeken in de Stal op de Kaag!

Wij nodigen je graag uit voor deze feestelijke middag op de Kaag.

Je geniet deze middag niet alleen van overheerlijke pannekoeken, maar
je draagt ook bij aan de vervolgopleiding van meisjes in Zuid-India. Na de
pannenkoeken is er tevens een gezellige loterij met fantastische prijzen

Wanneer: zondag 19 november om 13:00 uur
Waar: 5tal op de Kaag, Julianalaan 13a, Kaag

5 november 2017: Matineeconcert COV Haarlem

15.00 uur Erntefeier Op. 104 - Heinrich von Herzogenberg

Premiére in Nederland!

In een wervelend matineeconcert brengt de COV Haarlem, in samenwerking met drie
buitenlandse koren, Erntefeier (1898}, het bekendste kirchenoratorium van de

Oostenrijkse componist Heinrich von Herzogenberg.

Een feestelijk concert in het kader van het thema 500 jaar Reformatie.

Deze viering van de oogst biedt een interessante blik in de stilistische diversiteit van de
kerkmuziek in de laat 19e eeuw en de theatrale verbeeldingskracht van de componist.
Het aangenaam in het gehoor klinkende, romantische oratorium verraadt de invioed van
Bach en Brahms en doet tevens denken aan de Elias en Paulus van Mendelssohn.

Om 14.15 uur opent de Philharmonie in Haarlem de deuren
van de Grote Zaal voor een inleiding door Wout Strootman.
Door het grote aantal koorzangers zal de uitwerking van de
muziek zeer indrukwekkend zijn. En als u dan ook nog weet
dat het publiek de vier zgn. Gemeindegesange mee mag
zingen, dan weet u dat u verzekerd bent van een heerlijke
muzikale middag! Dus noteer de datum in uw agenda!’

Entreeprijs € 29,50 / CJP en Haarlem Pas € 26,50 / Kinderen
t/m 18 jaar € 15,00

Kaarten verkrijgbaar via covhaarlem@hotmail.com of via de
kassa van de Philharmonie: tel. 023-5121212. Voor meer
informatie over de uitvoerenden: www.covhaarlem.nl.
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door de tijd - Oktober

Tekst: Sipke Draisma

Volgens de kerkelijke kalender is eriedere dag wel iets te vieren. We lichten hieronder een
aantal bijzondere feesten toe die in de maand oktober vallen.

2 oktober: H. Engelbewaarders
Hemelse wegwijzers en raadgevers

Engelbewaarders zijn erg po-
pulair. Wie googelt op 'engelbe-
waarders' komt niet alleen op
theologische en kerkelijke web-
sites terecht, maar ook bij allerlei
alternatieve clubs waar voortdu-
rend de vraag gesteld wordt of
je hun aanwezigheid fysiek moet
verstaan of spiritueel. Gelukkig
hebben 'gewone’ gelovigen geen
last van de deze vragen. Enge-
len zijn er en hoe dat precies zit
maakt niet uit, zolang je er maar
op kunt vertrouwen dat ze het
beste met je voorhebben en je
de goede richting wijzen, door
je in te fluisteren wat te doen en
wat te laten. Geen wonder dat je
met engelen om je heen moeite-
loos in slaap valt, na het opzeg-
gen van het aloude versje:

's Avonds als ik slapen ga
Volgen mij veertien engeltjes na
Twee aan mijn hoofdeind

Twee aan mijn voeteneind
Twee aan mijn linkerzij

Twee aan mijn rechterzij

Twee die mij dekken

Twee die mij strekken

Twee die mij wijzen

Maar's hemels paradijzen

22 oktober: Wereldmissiedag
Wereldwijde zuster- en broederschap

Voor de 91e keer vieren katho-
lieken deze maand op zondag

22 oktober Wereldmissiedag. De
zondag is het hoogtepunt van

de Wereldmissiemaand die elke
miaand oktober gehouden wordt,
Paus Pius Xl begon met Wereld-
missiemaand en Wereldmissiedag
in 1926 'ter bavordering van
gebed en propaganda voor de
missie, in elk katholiek bisdom,

in elke parochie en katholieke
instelling over de hele wereld

op dezelfde dag: Het doel is het

missionair besef van de gelovi-
gen te bevorderen. Meer dan
welke katholieke gedenkdag

ook benadrukt Wereldmissiedag
dat we wereldwijd zusters en
broeders zijn in de navolging

van Jezus Christus. Hem volgen

is aandacht hebben voor elkaars
nood en waar mogelijk verlichting
van die nood brengen. Want hoe
we ook verschillen van elkaar in
taal en cultuur, ons geloof in Jezus
Christus verenigt ons in de zorg
voaor elkaar,

Oktober:
Mariamaand

Maast mei is ook de maand
oktober toegewijd aan Maria.
De oorsprong van deze Maria-
maand ligt bij paus PiusV, die
op 7 oktober het feest van de
Heilige Maagd Maria van de
Rozenkrans instelde ter nage-
dachtenis van de zeeslag bij Le-
panto op 7 cktober 1571. Daar
versloegen christelijke troepen
de islamitische Ottomanen,
nadat de paus gelovigen had
opgeroepen de rozenkrans te
bidden. De Mariamaand okto-
ber kan gezien worden als een
uitbreiding van het Maria-van-
de-Rozenkransfeest.




Spreekwoorden

Spreekwoorden en uitdrukkingen: hoe komen we eraan? Onze
Info heeft een rubriek over herkomst en betekenis. Deze keer
werden we geinspireerd door een foto van Bert Kroezen. Hij
zette ons op het spoor van de uitdrukking

Kat in 't bakkie

Wat het precies betekent? Met dank aan het Genootschap Onze
Taal vonden we de volgende verklaring. Dat is Kat in 't bakkie
wordt gezegd van een makkelijk karweitje. De uitdrukking
wordt ook wel gebruikt als uitroep: Komt in orde, Voor elkaar!
Politiemensen gebruiken Kat in 't bakkie als ze willen zeggen
dat een zaak is afgedaan. En inbrekers zouden het zeggen, als ze
een geslaagde inbraakklus achter de rug hebben.

Waar Katin 't bakkie vandaan komt staat niet vast. Er zou sprake
zijn van een connectie met het Maleis. Kat zou dan komen van
het Maleise woord gadji. Dat betekent vet, maar vroeger vooral
loon, salaris, opbrengst. Kat in 't bakkie zou dan betekenen een
gevulde geldlade of geldbuidel. Vroeger zou met Katjesdag
hebben gestaan voor betaaldag. Anno nu staat de uitdrukking
vooral voor een makkelijk karweitje, maar dat gaat zeker niet op
voor de Katten in 't Bakkie op bijgaande foto. Deze mensen, in
hun bakkie aan het werk aan een hoogspanningsmast bij het
Haarlemmermeerse bos, zien er misschien wel uit als een katin
een bakkie, maar wat ze aan het doen zijn valt zeker niet in de
categorie: Dat is kat in 't bakkie!

punweg

wilraartoorg sings 1311
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De Belangen Organisatie voor Senioren op lokaal niveau;

hulp bij belasting imveullen ;

korting op rijbewijskeuring:

korting op uw rorgeerzekering:

Eratis tjdschrift Nestor en EBO "Mear”™ Nieuws;
deainemen aan vele activiteiten en evenementen;

dit &n nog veel meer voor e=n betaalbane contributie van

if. 25,00 per jaar.
wm LID VAN DE KBD HAARLEMMERMEER!
Inlich dministratie 023-5612229 of

hdmmubo Haarlemmermesr@ijbrandt.nl

Afscheid nemen is iets heel persoonlijks...

Wij nemen de tijd, ruimte en aandacht om een
passend afscheid vorm te geven.

Dunweq Uitvaartzorg

Achterweg 40, 2132 BX Hoofddorp
Tel: 023 563 35 44

info@dunweg.nl

www.dunweg.nl

Spannenburg 42

Fiex kan ww advestentic staan  Fiex kan ww advestentic staan JEYEINel:

Fovmaat 52 x 54 mm

Fovmaat 52 a 54 mm
Jnlichtingen FPanochiesecvetaviaat  Tnlichtingen Favochiesecvetaniaat
Tet. 023 5638145 of e-mail naav:  Tel. (23 5635145 of e-mail naax:

Hoofddorp

Valeriya Zakopay

Pianoles voor iedereen
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'Kikker, kikker!" riepen de muizen, ‘Er komt iemand ~ Maar father Philip rolde de koffer al naar binnen.
logeren! Bij de pastoor!” Kikker sprong direct van ‘Look!" zei hij ‘Deze is gemaak! door my people,
zgn wijwaterbak. Hoe wisten die muizen dat toch? voor jou!”. Hij haalde een prachtige houten schaal
‘De pastoor heeft hem met een grote knuffel met uitgesneden figuren tevoorschijn.
binnengelaten!” zei de ene muis. "Look! Hier is Jesus, hij helpt een blinde. ..
"Hij heet Philip en ze praten in een vreemde taal!” en een lamme... en hier eat hij met vrienden”,
riep de ander. In de gang stond een De pastoor tuurde aandachtig naar alle figuren. Hij
enorme koffer op wielties. ontdekte ook vogelties, en warempel; twee muizen!
'En wij denken dat hierin...” de muizen maakten een  Die avond bestudeerden de muizen de schaal tot
dansije... "dat hierin cadeautjes zitten! Lekkers! ze al hun dierenvriendjes hadden ontdekt.
Hoe komen we erin, Kikker?* "Mooi hé, dit cadeau’, zei de een.
‘Muizen toch’, zei Kikker, dat is niet aardig. "Ja’, zuchtte de ander,

Er komt een gast uit een ver land, en jullie willen ‘vooral om snoepjes in te doen’.

meteen iets van hem afpakken. Luister eersteens - 2
naar zijn verhalen!” Toen kwam father Philip N
de kamer uit met de pastoor. o @

Ik gaan pak mijn tas, en ik geef jou present!” zei hij 4

met diepe stem. De pastoor reageerde bescheiden. . — — —| |
‘Maar dat hoeft toch niet, Philip. Geef : k ==
liever cadeaus aan jouw mensen.’ 3 : :

Puzzel

In het midden zie je de wereldbol, links en rechts staat
iemand. Wat beelden zij uit? Je vindt het juiste woord
door de vakjes in te vullen. Drie letters krijg je al
cadeau: de O in het midden en links en rechts de |.
Zetin de andere vakjes de eerste letter van een
van de volgende woorden:
missie rijken solidariteit armen
nederland samen ideaal steunen

Welke letter moet waar? Een lip: de eerste letter
is de M van Missie. Veel succes! Doordenkertje:
de tekening is symmetrisch. Wat zou hiermee
bedoeld zijn, denk je?

De Bijbel vertelt

be opostel Fillppus kwam op reis een voornare Ethlopiér  vertelde hij de Ethiopier over het evangelie van Jezus.
tegen: de komerdienoar vah de kohingin van Ethiopie.  Wu bearilp ik het' zei de man blj. Tk wil 9raqg bij Jezus
Hij zat in zijn koets hardop te lezen uit de profeet Jesqja. horen. Lk wil gedoopt worden, baar is water, Zullen we
Whant hij hield van God en had Net de tempel in Jeruzalem  even stopeen? Toen heeft Filippus de kamerdienaar
bezocht. Filippus hoorde de Ethiopitr lezen en vroes: gedoopt. BN de kamendienaar reisde vol vreugde verder
Bagript u wat er staat? Nee| zei de man, Tk kan wel
wat uitleg gebruiken’. Toen Klom Filippus in ce koets en
S :
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Teksden: Macet de Jorg
Tekenirgens Marcd Junriling




