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Joannes de Doper
een bruisende parochie in Hoofddorp
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Eigen Boek
UW EIGEN BOEK UITGEVEN? BIJ ONS KAN DAT!

Uw wansan staan voorop
Professionele begeleiding
Vaerzorgde vitgave
Aantrekkelijk prijs

Print on demand

Zelf pakket samenstellen

Waarom kieren voor

Uitgewverij Eigen Boek?

Op onze website kunt u alle informatie vinden die w nodig hebt voor
hat witgawan enfof kopen van ean boak. Indien u toch nog vragan
hebt, kunt u ons bereiken per e-mail of telefoon:

Telefoon: 06 46278584
wiww.uitgeverjeigenboak.nl
info@uitgeverijeigenboek.nl

Uitgewverij Eigen Boek B.V.
Engelsholm 97
2133 AE Hoolfddorp

06-576 275 40!

. www.uitvaartzorgdemeer.nl
info@uitvaartzorgdemeer.nl

De Meer

Jacgo vander Laarse Jaap van der Maarl
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TROUPIN

NATUURSTEEN B.V.
Sinds 1838

Bezosk onea ahowroom:
# Gagwakstamen i alke prijakissas
= Handgefekts an machinale beleitering
* Kaume it diverad dUTiZame maesisan
* Aesiawralie en heksity ingen
# Llirgabvivd asrartimar Wan &0 Secesaod

Of neam nu contact op: +31(0)23 6326013
Geopsnd mas-vr 0E00-1700 wur

Lange Herenstraat 30-28, naby station Haarkem
wiww, troupinnatuurstean.nl

%f#ﬂ?:f@fﬁﬂ
Natuursteen

Glas

Brons

Urnen

GEDENKEN IN STIJL

Bel voor een afspraak:

Monumenti
Burgemeester van
Stamplein 294
2132 BH Hoofddorp
Tel: 023 2302069

www.monumenti.nl
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ParochiemagaZIN verschijnt 9x per jaar in een oplage

van ca. 2500,

Redactieadres (alleen voor kopij)
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl

Kopij voor Info nr. 2 moet binnen
zijn véér woensdag 7 februari.

Afhalen Info nr. 2 donderdag 1 maart.

Info bezorging

Bezorgen uiterlijk voor zaterdag 18.00 uur s.v.p.
- Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
- Overbos: 15.00-17.00 uur,, Roekenbos 38
-Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Weerdenburg 1
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.20 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen over de bezorging: via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145,

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

parochie gironummer NLO6 INGB 0000172863
parochie banknummer NL70 RABO 0324501528
t.n.v. parochie H. Joannes de Doper te Hoofddorp

www.hjoannesdedoper.n|
www.kerkeninhoofddorp.nl

Boekwinkel Kruispunt

Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,
zat. van 10.00-16.00 uur, Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament
valt onder beheerscommisie Parochiehuis,

Codrdinator Dewi Gunther, telefoon 023 - 5638145 of

per e-mail: secetariaat@hjoannesdedoper.nl.
Elke woensdagavond wordt een maaltijd geserveerd
Graag opgeven voor maandag 20.00 uur.

Bij Raminah van Eer, telefoon 06-10623703;

Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon.

Dit is een editie van het parochiemagaZlN een uitgave

van De Zalige Zalm.

Foto voorkant: Regenboog

Info en Inhoud

Pastores:

C.Th.d. van Lent - Pastoor
Julianalaan 11, 2159 LB Kaag
tel. 0252 514774 of

06 51981165 in dringende gevallen
e-mail: kees@kaagnet.nl

5. Mebres - Pater
tel. 06 26759748
e-mail: sedfreysvd@gmail.com

R. Mascini - Diaken
tel. 06 26795701
e-mail: rmascini@kpnplanet.nl
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Van de redactie
Pastoraal woord

Blasius...Ook een bisschop die dokter was
Valentijn...Een bijzondere bisschop

Oproep
Dankwoord van Meryan Azmi

Actie Kerkbalans 2018

Familiezondag 11 februari

Het nieuwe jaar in met de Zangertjes!
Activiteiten Raad van Kerken

Vanuit de Boekwinkel

Jongeren

Kennismaken mel....

Honderd jaar geleden
Helpt u mee op 15 februari?

Vastenactie

Help niemand de deur uit want....

MNieuw beeld in de Bijbelse tuin

Hartelijk dank namens de straatkinderen in
Rwanda : i ;

Data autormatische incasso's (herhaling)
Stal op de Kaag

7 Sobere maaltijden

Tuinonderhoud
Energy

Verschijningsdata Info 2018 (herhaling)

Kinderpagina



Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook in
het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u voor
vervoer bellen naar mw. K. Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152,

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt U voor hulp de PCI
benaderen. Met uw hulpvraag kunt U terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochiesadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve vrijwilligers.
Matuurlijk willen we dat blijven! Hebt u tijd en zin
om een actieve rol in onze parochie te spelen,
schroom dan niet om even een kijkje te nemen in
de boekwinkel en bij het parochiesecretariaat.
Daar ligt een map met vacatures, voor denkers en
doeners, er zit vast iets voor u bij!

Parochie - informatie en berichten

Van de Redactie

Beste lezer,

Op de voorpagina ziet u een prachtige regenboog. Er
wordt verteld dat aan het einde van de regenboog een
pot met goud staat. De regenboog eindigt, jawel, in onze
parochiekerk.

Onze parochie is echt ‘goud” waard en we mogen dat
koesteren. Het kost een paar centen maar dan heb je ook
wat. De Aktie Kerkbalans, het is noodzakelijk, maar
onontbeerlijk om ons ‘goud’ goed te bewaren, en daarom
vragen we daar uw aandacht voor.

Want onze kerk is een fijne plek om te ontmoeten, een
goed gesprek, een kopje koffie, een boek lezen, van elkaar
leren en met elkaar vieren, waar je terecht kunt als je het
moeilijk hebt maar ook het goede met elkaar kunt delen.

Met dat delen’ zit het wel goed. We delen veel met elkaar
en dat komt op allerlei manieren tot uiting. Door het
bezoeken van de vieringen in de kerk, van activiteiten
van de Raad van Kerken, of van de Boekwinkel of de Stal
op de Kaag, door rondleidingen door de Bijbelse Tuin of
mee te werken aan het onderhoud, of door het nuttigen
van een maaltijd op woensdag in het Fundament of
tijdens de Vastenmaaltijden in de 40-dagentijd, de Info is
te dun em het allemaal te noemen al proberen we dat
wel,

Maar naast alle activiteiten hopen we natuurlijk ook dat
u veel plezier beleeft aan het lezen van deze Info,
bijvoorbeeld aan de vertellingingen over onze heiligen,
het interview, en wat er gebeurde 100 jaar geleden.

Traditioneel is de Vastenactie, dit jaar voor 'Households in
distress' in Mbala, Zambia. Op pagina 16 en 17 leest u er
alles over. Margot de Zeeuw van de Vastenactie bezocht
het project en komt hierover vertellen tijdens de eerste
Vastenmaaltijd op woensdag 14 februari in het
Parachiehuis. Een overzicht van alle sobere maaltijden,
de locaties en de thema's ziet u op de pagina's 20 en 21.

Belangrijk voor de makers en verspreiders van de Info: op
pagina 3 vermelden we altijd de kopijdatum voor de
eerstvolgende Info. Ook de afhaaldatum voor de
bezorging van de Info kunt u hier terugvinden. Voortaan
op één en dezelfde plaats, handig en overzichtelijk. Op
pagina 23 plaatsen we dit keer nog een totaaloverzicht
voor het hele jaar maar dat is éénmalig. Mocht u dit
overzicht vaker nodig hebben, bewaart u dan deze Info
zorgvuldiag.

We wensen u weer veel plezier bij het lezen van deze Info,
en wellicht tot ziens in onze bruisende parochie.

De redactie



Pastoraal woord

Probeer een regenboog te zijn in iemands wolken

Deze tekst stond 5 januari op de
Gerarduskalender. Deze dagkalender wordt al
jaren uitgegeven door de Paters
Redemtoristen vanuit hun klooster in
Wittem. Kalender@kloosterwittem.nl en
www.gerarduskalender.nl, Ze zijn nog in de
winkel te koop. Mijn moeder had hem en als
kind las ik vooral de mopjes en sommige zijn
blijven hangen. Hoe heet de badmeester van
Haile Selassi? Antwoord: Hassi Wassi m'n
Bassi. Van flauwe mopjes tot nuttige
katholieke informatie krijg je zo binnen.

Terug naar de regenboog. Telma, de
Braziliaanse vrouw van onze fietsenmaker
Hans Hoogma nam deze foto op dit voorblad.
Een regenboog heeft iets mysterieus. Het is
een duidelijk teken dat ondanks donkere
wolken en regen het zonlicht er toch
doorbreekt. Toen ik na het opruimen van het
appartementje van de parochie Purmerend in
stromende regen met Grietje angustus 1996
Hoofddorp binnenreed was er een dubbele
regenboog te zien. We zagen dat als een
duidelijk goed voorteken,

Die rol speelt de regenboog ook in het
verhaal van Noach. Na de verwoestende
vloed belooft God nooit meer de aarde te
vernietigen: ‘Als ik de boog in de wolken zie
verschijnen, zal ik denken aan het
eeuwigdurende verbond tussen God en al wat
op aarde leeft’. Deze foto laat een mooi
voorteken zien voor de toekomst van onze
parochie. We mogen bidden dat het hestuur
van SVD een goed besluit neemt om Paters
in Hooflddorp te laten wonen en dat ze hier
vruchtbaar mogen werken.

In ons boek Honderdvijftig jaar Joannes de
Doperkerk is te vinden hoe lang alle pastoors
hier gewerkt hebben. Pastoor Wilhelmus van
den Berg was hier van 25 mei 1935 tot
november 1956, Dat is eenentwintig jaar en
zes maanden,

Van augustus 1996 tot maart 2018 is
eenentwintig jaar en zeven maanden. Nog
even volhouden en ik ben het langst herder
in Hoofddorp geweest. Als de tijd vanuit de
pastorie op Kaageiland ook meetelt... Tk
hoop nog een aantal jaren de collega’s van
SVD vanuit de Kaag te ondersteunen.

We mogen terugkijken op goede Kerstdagen.
Dankzij onze collega’s Rob Maseini en

Leo Mesman was het voor S8ed en mij goed
te doen. Hartelijk dank voor alle inzet van
knutselaars, kosters, koffiezetters,
organisatoren, schoonmakers, versierders en
ZaNgers.

Mede namens Sed en Grietje heel veel dank
voor alle mooie Kerst- en Nieuwjaarswensen.
Tach een mooi idee van de Gerarduskalender
om de regenboog als voorbeeld te zien:
Probeer een regenboog te zijn in iemands
wolken. ..

Pastor Kees van Lent



Parochie breed

Blasius... Ook een bisschop die
tegelijkertijd dokter was

lasius was rond het jaar 300
bisschop in de stad Sebaste in
Armenié. Ook hij was dokter. Maar
Blasius werd door de soldaten van
de keizer gearresteerd en naar de
gevangenis gebracht.

Hij werd veroordeeld om in het
circus voor de wilde dieren gegooid
te worden.

Onderweg naar dat circus toe riep
een moeder uit publiek dat stond te
kijken: “bisschop help mijn kind!
Mijn zoontje stikt in een visgraat.”
De bisschop riep terug...:"lk kan
niets meer doen dan bidden.”

Hij bad luid op voor het kindje. En op het zelfde
moment schoot de graat uit het keeltje!

Nu is er altijd nog gelegenheid om rond zijn sterfdag
Blasius te vragen voor ons te bidden dat we gezond
maogen zijn!

Die sterfdag is op 3 februari. We ontvangen dan in
die dagen de zogenaamde Blasius zegen.

Ter herinnering aan het wonder met het kindje
worden twee kaarsen in de vorm van een

visgraat voor ons gehouden.

De pastor bidt dan: "Op voorspraak van Bisschop en
martelaar Blasius moge u bevrijd zijn van
keelziekten en ieder ander kwaad”

Valentijn...een bijzondere bisschop!

Valentijn was bisschop. Hij woonde in Terni, een
stadje vlak bij Rome.

MNu was Valentijn niet alleen maar bisschop.

Hij was ook dokter. En hij was een wijs man.

Als je dat allemaal bent komen de mensen
graag naar je toe.

Bij Valentijn was
iedereen welkom.
Als dokter genas hij
veel zieken. En als
bisschop gaf hij
goede raad. Heel
bijzonder was dat hij
iedereen die bij hem
kwam een bloem
gaf.

En hij zei erbij: “Die bloem is voor jou, omdat je ziek
bent, omdat je het moeilijk hebt, omdat je
verdrietig bent, omdat je een fijn mens bent”

In Rome was de keizer de baas. Hij wilde heel de
wereld veroveren. In de tijd van Valentijn was hem
dat al aardig gelukt. Bijna alle landen van Europa
hoorden bij het grote Romeinse Rijk.

Over de belangrijke wegen marcheerden soldaten,
altijd wel op weg om ergens een opstand te
onderdrukken of een nieuw stuk land, ver weg, voor
het rijk te winnen.

Er moesten dus heel veel soldaten zijn en er moest
heel veel gevochten worden. Mu was de keizer bang
dat de vriendinnen en de vrouwen van de soldaten
hun mannen tegen zouden gaan houden: “Blijf nu
maar eens thuis. Die oorlog is veel te gevaarlijk en jij
bent veel te vaak weg." En zo had de keizer besloten
dat soldaten niet mochten trouwen.

Bisschop Valentijn vond dat maar niets. Als een
jongen van een meisje hield moesten ze toch
kunnen trouwen?. De soldaten in Terni wisten hoe
hun bisschop over deze maatregel dacht. Stiekem
kwamen ze met hun meisje naar de bisschop. En die
trouwden hen gewoon. Ze kregen nog een moaoie
bloem mee!

Maar Valentijn werd verraden. Hij werd opgepakt en
in de gevangenis gegooid. De keizer was zo kwaad
dat hij cordeelde dat Valentijn gedood moest
worden. De gevangenbewaarder kende Valentijn.
Meteen begon hij te vertellen dat z'n eigen dochter
erg ziek was. De dokter-bisschop wilde graag helpen.
Van alle kanten probeerde de cipier hem vrij te
krijgen. Dat bleek onbegonnen werk. En op een
morgen, toen de bewaker de cel openmaakte, was
Valentijn weg. Die nacht was hij weggevoerd voor
Zijn executie.

Diep teleurgesteld ging de cipier naar huis. Stom
verbaast zag hij zijn zieke dochter helemaal gezond
in de kamer staan. Ze had een enveloppe in de hand.
Samen maakten ze hem open. Er viel een bloem
uit...en een briefje: “Ik dacht aan jou, Ik hou van jou,
Valentijn”

Valentijn is op 14 februari 268 vermoord door keizer
Claudius II. Hij ligt begraven in de grote kathedraal
van Terni. Daar is 14 februari niet zomaar
Valentijnsdag. Al eeuwenlang gaan op die dag
verliefde jongens en meisjes naar zijn graf. Daar
zweren ze elkaar trouw. Je zou kunnen zeggen dat ze
nog steeds bij Valentijn trouwen. Die dag is de kerk
daar stampvol.

Rob Mascini



Parochie breed

OPROEP!

Beste parochianen,

Velen van u kennen het Gemengd koor van onze kerk.
Wij zingen in principe het eerste en het derde weekend
van de maand. Ook zingen wij, als het nodig is, bij
uitvaarten en huwelijken. Wij horen vaak na vieringen
door mensen uit de kerk zeggen, dat het koor weer
mooi gezongen heeft. En daar zijn we natuurlijk blij
mee; altijd leuk om te horen,

Maar, en dat zien we ook allemaal, het koor is letterlijk
en figuurlijk aan het vergrijzen. Ik ga niet zeggen hoe
oud iedereen is, maar de gemiddelde leeftijd van het
koor is 73,5 jaar. En dat is verdeeld over 23 leden. Dat
betekent, dat er leden zijn van in de tachtig, maar ook
van in de zestig. Met andere woorden: het zou goed zijn
als er wat jong bloed bij komt. Niet alleen om de
gemiddelde leeftijd omlaag te halen, maar zeker ook
om de totale klank te verstevigen. Ook op het koor
geldt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Regelmatig hoor ik mensen zeggen dat ze niet kunnen
zingen. Maar als ik de kerk hoor meezingen tijdens de
vieringen, dan valt dat best wel mee. En geen muziek
kunnen lezen is helemaal niet erg. Er zijn veel meer
leden die dat niet kunnen. En toch zingen ze al vele
jaren mee bij het koor. Het zou toch jammer zijn als we
over en tijdje zouden moeten besluiten om het koor op
te heffen, omdat er te weinig leden zijn en omdat het
kwalitatief niet meer verantwoord is.

Het Gemengd koor zoekt dus nieuwe leden. ledereen is
welkom, jong en wat ouder. Eén stemgroep heeft
sowieso dringend behoefte aan versterking: de bassen.
Maar ook andere stemmen zijn van harte welkom. Wij
repeteren op donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00
uur in principe in de kapel in het parochiehuis. Om
21.00 wordt er even gestopt voor een korte pauze met
een kopje koffie of thee.

Mocht u interesse hebben of meer informatie willen,
dan kunt u ons te allen tijde even aanschieten na een
viering. Maar u kunt ook mailen of bellen naar onze
secretaris, mevrouw Henny Rusman:
hennyleo@ziggo.nl of 023 - 563 1624,

Dank voor het lezen van dit stukje. Ik hoop een aantal
van u binnenkort te mogen begroeten als nieuw lid van
ons Gemengd koaor.

MNamens het bestuur van het Gemengd koor,
Ton Massaro
Voorzitter

Dankwoord van Meryam Azmi - uw hulp
aan viuchtelingen kinderen in Beiroet

Ik ben met drie andere jongeren van de kerk in de week
van Kerst in Beiroet geweest in Libanon, om daar in een
parochie van de paters van Don Bosco weeskinderen
van viuchtelingen uit Irak en Syrié te helpen en een
mooi kerstfeest te bezorgen.

In het weekend van 243 december heb ik daarvoor in
de parochiekerk van Hoofddorp een deurcollecte
mogen houden, met de enorm mooie opbrengst van
EUR 526,90.Via een bestuurslid van de parochie
ontvingen we van de Rotary Club Haarlemmermeer
ook nog eens EUR 500 en van een klant EUR 100.

In totaal: 1126,90.

De reis naar Libanon was een onvergetelijke ervaring.
Het voelt heel anders hier in Mederland, nu ik terug ben.
Een wereld van verschil. Het leven in Libanon tussen de
weeskinderen en arme gezinnen is heel triest om mee
te maken. Ze hebben haast niets. Maar toch voelde ik
dat ze heel veel hadden. Ze hebben namelijk de liefde
in hun hart. En dat voelde zo sterk. Met kerst hebben
wij een kerstfeest voor de kinderen georganiseerd, met
kerstman, kerstcadeaus en eten & drinken. Dit hebben
we dank zij uw hulp kunnen geven. De kinderen
hebben onwijs genoten. Ik heb veel gezien en
meegemaakt; het leven is niet eerlijk verdeeld. Wij in
Mederland moeten zo ontzettend dankbaar zijn voor
alles wat we hier hebben!

Foto: Meryam Azmi bij de
viuchtelingen
weeskinderen in Beiroet

200 vluchtelingen
weeskinderen in Beiroet
bedanken u voor het Kerstfeest



Parochie breed

Start Actie Kerkbalans 2018:
Geef voor je kerk

Actie

Kerkbalans
2018

De jaarlijkse actie Kerkbalans is van start gegaan. Het
thema is dit jaar ‘Geef voor je kerk! Wist u dat dit de
grootste inzamelingsactie van het land is? Overal
vragen plaatselijke kerken en parochies aan hun
leden om een financiéle bijdrage over te maken.

Met deze INFO valt cok bij u de brief en onze
parochiefolder voor Kerkbalans op de mat.

Doet u weer mee?

Behalve door te doneren, kunt u de actie ook
ondersteunen door er in uw (digitale) omgeving
aandacht voor te vragen. Dat kan bijvoorbeeld door
Kerkbalansfilmpjes op de website http://
www.hjoannesdedoper.nl/jdd_kerkbijdrage.html te
delen via Facebook of Twitter.

Zo laat u weten dat u het werk van onze parochie
van belang vindt en dat uw kerk een financiéle
bijdrage meer dan waard is.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiéle
steun van haar parochianen. De kerk krijgt zoals u
weet geen subsidies en is dus volledig afhankelijk
van de financiéle bijdragen van betrokken
parochianen, van mensen zoals u. Is de kerk voor u
ook een plek van ontmoeting en inspiratie?

Doe dan mee aan Kerkbalans en maak met de
acceptgiro of internetbankieren uw bedrag over aan
onze parochie, of lever de ingevulde machtiging
automatische incasso bij ons in.

U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken. Kijk voor
meer informatie op: http.//
www.hjoannesdedoper.nl/jdd_kerkbijdrage.html.

Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor
uw bijdrage!

Familiezondag 11 februari

Zondag 11 februari is het weer familiezondag!
Communicantjes, broertjes, zusjes, vaders, moeders,
opa’s, oma'’s, jullie zijn weer allemaal welkom!

We beginnen om 9.00u in het parochiehuis.

Om 10.00u is de viering en om 11.00u is er koffie!ll!

8

Op deze carnavalszondag gaat het in de kerk over
een meneer die niets te vieren heeft. Hij is ernstig
ziek. Maar er gebeurt een wonder in zijn leven..... hij
geneest!

Een zondag om eens met elkaar aan de praat te gaan
over het thema: Doet ons geloof wonderen?

Pastor Rob Mascini

Het nieuwe jaar in met de Zangertjes!

Wat was het weer mooi met kerst. Eerst het kerstspel
en daarna de familieviering, waar de Zangertjes weer
gezongen hebben. Een volle kerk, veel bekende
kerstliedjes, een prachtig begin van het kerstfeest,

En snel daarna alweer de driekoningenviering.

Zo zijn we met elkaar het nieuwe jaar in gegaan. En
we hopen iedereen ook weer in het nieuwe jaar bij
de familievieringen te mogen begroeten. ledere
maand zijn er wel één of meer familievieringen.
Vieringen voor het hele gezin, met verhalen en
gebeden speciaal voor en door de kinderen. Het
komend halfjaar zijn de familievieringen op de
volgende data:

11 februari

11 maart

25 maart (palmzondag)
30 maart (goede vrijdag)

1 april (pasen)

15 april

27 mei

10 juni (eerste communie)
1 juli

We hopen dat iedereen ook weer dit voorjaar samen
met elkaar komt vieren. Daarnaast zijn alle kinderen
die dat leuk vinden natuurlijk van harte welkom om
iedere woensdag van half 7 tot kwart over zeven met
de Zangertjes mee te zingen tijdens de repetitie in
het parochiehuis.




Raad van Kerken Hoofddorp

'Kleur Bekennen'
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Raad van Kerken
Hoofddorp

Voorjaarsprogramma ‘Kleur bekennen’

. ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

Vanaf 1 februari start het voorjaarsprogramma met het thema 'Kleur bekennen! Het programma wordt op
diverse manieren bekend gemaakt; er komen flyers in de kerken, via de nieuwsflitsen, een advertentie in de
Hoofddorpse Courant en natuurlijk is alles te vinden op www.kerkeninhoofddorp.nl

Als eerste alles weten? Dat kan via de nieuwsbrief van de Raad van Kerken. U kunt zich abonneren via

webredactie@kerkeninhoofddorp.nl.

Samen in gesprek over:‘Beginnende Dementie’

Themabijeenkomsten Samen in gesprek over
culturele, spirituele en maatschappelijke
onderwerpen.

Op donderdag 8 februari van 14.00 tot 16.00 uur in
het Parochiehuis, Kruisweg 1073, Hoofddorp.
Opgave niet nodig, vrijwillige bijdrage voor koffie/
thee.

Marion ten Velden schrijft ons:

“Woor de themamiddag over "De eerste tekenen van
Dementie’, mag ik met U mijn persoonlijke
ervaringen delen.

Wat valt je op, waar loop je tegenaan?

Hoe herken je de eerste signalen, welk gedrag is
ongewoon en wat voor stappen onderneem je dan?
Maar vooral: hoe blijf je in gesprek met degene die
langzaam aan meer vergeet.

Mag je boos en verdrietig zijn en je in de steek
gelaten voelen, en met wie deel je je zorgen?

En wat is er belangrijk om nog op tijd te bespreken
met de dementerende?

Ook wil ik met u nadenken over de vraag bij wie je
advies kan vragen.

En als de diagnose is gesteld is, hoe ga je dan verder?
Dit zijn maar een paar van de vragen die je
bestormen als je met Dementie, de ziekte van
Alzheimer te maken krijgt.

Ik nodig u uit mee te praten en te luisteren naar
elkaars ervaringen!”

Vriendelijke groet, Marion ten Velden-Aerts

Deze middagen worden georganiseerd door de
KBO-Haarlemmermeer i.s.m. de parochie Joannes de
Daper. Informatie: Coby Bergsma, tel. 023.565.24.00
of jj.bergsma@live.nl.

Leerhuis Haarlemmermeer:

Rabbijn M. van Praag over Poerim

Op 15 februari van 20-22 uur in de Marktplein kerk is
er een leerhuisavond over Poerim.

Hoe lees ik de Bijbel?

Deze vraag wordt vaak gesteld. De vraag mag dan
ook niet blijven liggen. Aan de hand van Genesis
1-11 proberen we in een aantal bijeenkomsten
antwoorden op deze vraag te vinden.

1 maart 2018, 10:00 — 12:00 uur, Marktpleinkerk,
Marktplein 96.

informatie en aanmelden: Gespreksleider: ds. Adri
van der Wal ajo.vanderwal@pghoofddorp.nl

Viering van de Catechesegoep gehandicapten
Hoofddorp

Op zondag 4 maart om 10.00 uur is de afsluitende
viering van het derde blok van de catechesegroep in
de Doopsgezinde kerk, Hoofdweg 691. Het
jaarthema van de catechesegroep gehandicapten is
'God wil bij mensen wonen'

Sobere maaltijden in de Veertigdagentijd
van 2018

Een sobere maaltijd met een inleiding en gesprek
over een maatschappelijk onderwerp. De maaltijden
bestaan uit soep en brood. Na afloop wordt een
bijdrage gevraagd, bestemd voor een goed doel.
Alle maaltijden zijn van 18.15- 19.15 uur.

Zie pagina 20 voor het volledige overzicht.



Al heel wat jaren werken wij als boekwinkel mee aan de INFO. In elke
aflevering proberen we uw aandacht te vragen voor de mooie nieuwe
boeken die we in onze winkel hebben liggen, of voor leuke cadeautjes en
natuurlijk ook voor de vele activiteiten die door ons worden georganiseerd,
De meeste teksten werden door mij aangeleverd. Maar. .. vanaf februari ga
ik de boekwinkel verlaten als vaste kracht. lemand anders gaat mijn taken
oVernemen.

Het waren goede drukke jaren in de boekwinkel met als extra activiteit ook
het maken van eigen uitgaven en niet te vergeten de activiteiten rond de
Bijbelse tuin.

Het was een goede tijd, met fijne contacten met klanten, met de
medewerkers van het parochiesecretariaat, de redactie van de INFO. Ja
eigenlijk met iedereen die bij ons binnenkwam lopen. Er waren intensieve
gesprekken in onze keuken en het was heerlijk werken met Raminah en alle
vrifwilligers. Een trouwe groep mensen waar ik trots op ben!

Hartelijk bedankt Kees van Lent voor de kans die je me gaf en voor het
vertrouwen.

Vanaf deze plek wens ik de boekwinkel (medewerkers) een heel mooie tijd

toe! U en jullie veel leesplezier en alle goeds voor de toekomst!

De liefde gaat door de maag
Geef kleur aan je relatie of
vriendschap met een
liefdevel diner.

We bereiden een maaltijd voor,
vervolgens gaan wij samen met
jouw gast gezellig eten.

Datum: vrijdag 9 februari 2018.
Tijd : voorbereiders: 17.30 uur,
gasten: 19.45 uur

Locatie: Het Fundament
Gastvrouw: Raminah van Eer
Aanmelden via: Boekwinkel Het
Kruispunt
Info@boekwinkelhetkruispunt.nl
tel: 023 - 5617392

In 'Rebible’ geeft Inez van Oord een
nieuwe manier om naar de verhalen
te kijken die in de Bijbel worden
verteld.

Jezus liep over water, Eva at een
appel, Mozes ging de berg op: veel
mensen herinneren zich deze
verhalen wel. Wonderlijke verhalen,
moeilijk te begrijpen, iets van
vroeger. Maar de verhalen horen bij
onze geboortegrond. Is er een
nieuwe manier om de Bijbel te
lezen, naar deze verhalen te
luisteren, zodat ze weer gaan
spreken? Inez vraagt het haar broer
Jos, theoloog. Dit boek is het verslag
van haar zoektocht naar deze
vergeten verhalen, die voortaan op
een andere manier inspireren.

Zin om over dit boek door te praten?
Kom dan naar de bijeenkomst op
dinsdag 27 februari 2018 in onze
boekwinkel. Adri van der Wal is de
begeleider deze avond.

Tijd: 20.00-22.00 uur.



" ’.-u o
& i] -,—.'—J iy

‘N'R

-

I';\.‘-\-\-.] r}' A
'Js;T’ ﬁ& [ ﬂ" IF’[

WAW. hjﬂdnrlesrjeduper nl

Kerstavond

Sfeervolle, warme en gezellige
peuter/kleuterviering en
gezingviering.

Alle kinderen mochten weer
meezingen met de zangertjes en zo
van dichthbij het kerstfeest
meevieren.




vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweq 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

ONERZICHT VIERINGEN KERK EN KAPEL 3 FEBRUOARI - 3 MAART
Za 3feb 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor

Zo 4 feb 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Vrolijk Vuur;
- Gerrit en Rie Vork.

Di 6feb 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg-MNieuwendijk

Do 8feb 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Za 10 feb 19.00: Woord- en Communieviering; parochianen

Zo 11 feb 10.00: Familieviering; pastor K. van Lent en diaken R. Mascini;
Voorbereiding 1e communie; Zangertjes
- dhr. en mevr. Koeckhoven- van der Hulst; Theo Volkerijk

i 13 feb 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Aswoensdag
Wo 14 feb 19.20: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor

Do 15 feb 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Za 17 feb 19.00: Eucharistieviering; pater S. Nebres; Gregoriaans koor

Zo 18 feb 10.00: Eucharistieviering; pater S. Nebres; Gemengd koor
- Overl, fam. Dingemans en fam. Frijters
Di 20 feb 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Do 22 feb 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Za 24 feb 19.00: Eucharistieviering; pater S. Nebres

Zo 25 feb 10.00: Eucharistieviering; pater S. Nebres
- Wim Beers; James Zitter; Kees Dierkes

Di 27 feb 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Do 1 mrt 18.45: Rozenkrans

19.15: Viering

Ter informatie volgende Info
Za 3 mrt 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Vrolijk Vuur

Zo 4 mrt 10.00: Woord- en Communieviering; parochianen

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11,00 tot 12,00 uur.
12 In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur



Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

Zondag 11 februari 12.30 uur: Filipijnse viering
Zondag 16 februari 12.30 uur: Filipijnse viering

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het
Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur. De eerste zaterdag van de maand om 16.30 uur.
Er is geen viering op de zondag na de eerste zaterdag van de maand.
Zaterdag 3 februari om 16.30 uur: (Eucharistie)viering; pastor K. van Lent.

Doopgesprekken
Voor informatie data en opgave kunt u naar het secretariaat bellen.

Het doopgesprek bestaat ult 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u belde avonden
meemaakt.

Bij voorkeur op woensdag of donderdagmorgen tussen 9 en 12.00 uur. Tel. 56 381 45
U kunt ook langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Kerkdiensten Spaarne Gasthuis
LAATSTE KERKDIENSTEN SPAARNE GASTHUIS DRUK BEZOCHT

Eind december hebben de laatste reguliere zondagse kerkdiensten in het Spaarne Gasthuis
plaatsgevonden. Op kerstavond was de laatste viering in de polihal in Haarlem Zuid, op
Oudejaarsdag in de kerkzaal in Hoofddorp. Beide diensten trokken veel bezoekers. In
Hoofddorp -- waar naast een groot aantal vrijwilligers ook veel deelnemers van buiten
aanwezig waren - werden in een afscheidsritueel de geloofssymbolen (bijbel, liturgische
voorwerpen) weggedragen. Maar ook werd het licht doorgegeven, omdat dat doorgaat, cok na
het stoppen van de kerkdiensten.

De geestelijk verzorgers hebben samen met de leiding van het Spaarne Gasthuis besloten om
te stoppen. De reden daarvoor is dat het aantal deelnemende patiénten sterk is teruggelopen
de laatste tijd. Dat komt onder meer doordat in het weekend steeds minder patiénten in het
zlekenhuis verblijven. De mensen die wel zijn opgenomen, voelen zich vaak te ziek om te
komen. Dat geldt voor beide locaties.

Met deze laatste vieringen eindigt een traditie die teruggaat op de corspronkelijke huizen
waaruit het Spaarne Gasthuis is voortgekomen. Natuurlijk was er verdriet bij de aanwezigen.
En tegelijk was er dankbaarheid voor zoveel inspiratie die gedeeld is, voor de steun die
mensen hebben ervaren, en voor de aandacht en inzet die vrijwilligers en medewerkers
hebben gegeven voor de geestkracht en het welbevinden van patiénten.

De geestelijk verzorgers gaan zoeken naar andere vormen van inspiratie en bezinning. Op

momenten door de week en gericht op een brede groep mogelijke deelnemers. Bij de opzet
zullen ook medewerkers van het ziekenhuis en vrijwilligers betrokken worden.
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Kennismaken met weer een buitenlandse vrouw in onze parochie:
Julia Padilla“Mijn Nederlandse lievelingseten? Boerenkool!”

Interview en foto: Anja Maas

In onze rubriek Kennismaken met... introduceren we
Julia Padilla Patino, een Zuid-Amerikaanse in
Hoofddorp. Ze werd geboren in Quito, de hoofdstad
van Ecuador en vertelt ons hoe ze in deze voor haar
andere kant van wereld terecht is gekomen. En
natuurlijk beantwoordt ze de vaste vragen over
zaken die ons, geboren en getogen Nederlanders,
niet meer zo opvallen.

“Ik heet Julia Judith Padilla Patifio. Julia Judith zijn
mijn voornamen, de andere twee mijn achternamen.
Padilla is de naam van mijn vader, de andere van
mijn moeder. In Spanje en ook in Zuid-Amerika
hoort dat zo. Ik heb in Ecuador, in de provincie Loja,
gewoond tot mijn 30ste jaar. Toen was er voor mij
een mogelijkheid om op reis te gaan en ik wilde best
wel wat van de wereld zien. Ik was in de VS, in
Spanje, maar ik kwam ook in Nederland. Daar
ontmoette ik de liefde en dat maakte, dat ik besloot
om te blijven. Mederland bleek een totaal ander land
dan Ecuador en dat was best wennen, maar ik voel
me hier nu erg goed thuis. De man die ik hier
ontmoette bleek toch niet de man van mijn leven.
Zo gaat dat soms, we zijn niet meer bij elkaar. Ik
woon nu in Hoofddorp samen met mijn zoon.

Hij heet José Manuel en is geboren in Ecuador uit
een vorige relatie.”

José, die bij het gesprek aanwezig is, spreekt
vloeiend Nederlands en vertelt helemaal te zijn
ingeburgerd. “lk studeer civiele techniek. Prachtig
vak. lk ben al aardig op weg naar het afstuderen.’
Moeder Julia voegt eraan toe dat ze erg trots op hem
is. Daarna vertelt ze over haar eigen opleiding. "Ik
heb in Ecuador een opleiding gevolgd tot pedagoge.
Daarvoor was ik 4 jaar op de Universiteit. Ik heb
gewerkt in de opvang voor peuters. Dat heb ik ook in
Nederland gedaan, maar ik ben ziek geworden en
kan dit niet meer doen. Ik help nu in de pastorie in
Hoofddorp en ook op Kaageiland met
schoonmaken. Ook in het Fundament maak ik
schoon, maar ik help ook in de bediening.”

De Ecuadoraanse over:

De eerste indruk van Nederland

Mooi, prachtig. Wat een bijzonder land, er zijn hier
helemaal geen bergen. In Ecuador zijn zoveel
bergen! In Nederland heb je geweldige
vergezichten. En hier is hier zoveel groen. En dan
ook nog eens al die bloemen. lk wist niet wat ik zag.
Mijn eerste kennismaking met de mensen was ook
erg positief. Ik kwam hier in 1999, er waren nog
telefooncellen. Ik had een kwartje nodig om te
bellen en de stewardess van het vliegtuig gaf me
14

dat. Het was een erg goede start.

Gastvrijheid

In het algemeen kan ik die vraag niet beantwoorden.
Ik zou zeggen: sommige mensen zijn erg gastvrij,
sommige veel minder. Zeker als het gaat om mensen
bij je thuis uitnodigen lijken mensen soms een
beetje streng. Afspraken maken om bij iemand langs
te komen, zeker als het gaat om bij iemand te eten,
kennen wij in Ecuador niet. Maar het is natuurlijk
helemaal geen probleem. Je past je je aan, dat hoort
erbij als je in een ander land gaat wonen.

Julia en José

Het weer

Ja, dat was even wennen. |k was gewend aan een
tropisch klimaat. En hier zag ik voor het eerst sneeuw
op straat. Zo leuk. In Ecuador ligt alleen sneeuw op
de toppen van de bergen. lk heb van mijn allereerste
sneeuw hier enorm genoten. Nu ben ik eraan
gewend. Ook aan het feit dat het niet alleen maar
mooi is, maar soms ook erg lastig. Zeker als je op de
fiets ergens naar toe moet.



Parochie breed

vervolg...Kennismaken met

De fiets

In een woord GEWELDIG! Ik zeg altijd: mijn ideale
vervoermiddel. En fietsen is ook sportief en gezond.
Ik ga overal heen op de fiets, zelfs naar de Kaag.

En wat hebben jullie mooie fietspaden. Nederland
zorgt echt heel goed voor fietsers.

De taal

MNederlands is voor iemand met een Latijnse, in mijn
geval Spaanse taalachtergrond, gewoon een heel
moeilijke taal. Ik ben op cursus geweest, ik oefen
met spreken en ik spreek het ook wel goed, maar het
blijft moeilijk. Vooral de letter h is voor een
Spaanstalige een probleem-letter. Het verschil
tussen eerlijk en heerlijk, het is voor ons bijna niet uit
te spreken. Maar ik doe mijn best, en ik moet zeggen,
ik kom er wel uit. Gewoon veel blijven oefenen helpt
prima..

Het eten

Ik vind het Nederlandse eten lekker. Vooral
boerenkool. Daar ben ik dol op. Van mijn buurvrouw
heb ik geleerd hoe je het maakt. En ik moet zeggen:
dat lukt me prima. Pannenkoeken vind ik ook
heerlijk. En appeltaart. En o ja, erwtensoep. Mag van
mij ook op het menu staan.

Deze vraag leidt tot een wedervraag van de
Nederlandse interviewster: |k heb gehoord dat in
Ecuador wel eens cavia op het menu staat. Heb je
dat wel eens gegeten? Ze antwoordt van niet. Maar
zoon José vertelt dat hij dat wel eens heeft gedaan.
“In een restaurant waar het op de kaart stond. Of het
lekker was? Ik zou zeggen: het was goed te eten.’

En tot slot, de parochie in Hoofddorp

Ja, de kerk hoort er helemaal kij. Ik kom uit een r.k.
land. Mijn hele familie is rk., mijn zoon ook. José
heeft hier in Hoofddorp zijn eerste communie
gedaan en ook het vormsel ontvangen. We horen
echt bij de r.k. kerk. Ik kwam indertijd voor het eerst
in de Joannes de Doperkerk op kerstavond. Toen
moest je voor de nachtmis een toegangskaartje
hebben en dat had ik niet. Ik wilde al weggaan, maar
mocht tenslotte toch naar binnen. En wat voor mij
erg prettig is, pastoor Kees van Lent spreekt ook
Spaans. Dat maakt het contact natuurlijk wel
makkelijker. Hij helpt mij een beetje met mijn
MNederlands.

De parochie, als gemeenschap, vind ik heel ocpen en
erg prettig. Zoveel vrijwilligers, die hun best doen
om alles goed te laten verlopen. Het is allemaal heel
erg anders dan wat ik thuis gewend was, maar ik
vind het heel erg goed. Ik voel me er thuis.

Honderd jaar geleden

Bron: Katholieke Illustratie

De 1e Wereldoorlog loopt ten einde. Maar toch....

Huiszoekingen in de Haarlemmermeer
‘Een nauwkeurig onderzoek van de mestvaalt achter
een boerderij. Daar de inbeslagneming niet altijd op
wettig-voorgeschreven wijze schijnt plaats te
hebben, heerscht er onder de boeren groote
verbittering en stijgen er allerwegen protesten op!.

Helpt u mee op 15 februari?

Op donderdagochtend 15 februari (de dag na
Aswoensdag) vragen we uw hulp om samen met
elkaar in het parochiehuis de Vastenactie
acceptgiro’s in enveloppen doen, die enkele dagen
later met de Info samen witgedeeld gaan worden.
Dit is altijd heel gezellig met elkaar. En zo draagt u
enorm bij aan een succesvolle Vastenactie.

We beginnen om 9.00 uur. Komt u ook helpen?

U kunt dit doorgeven aan Wim Piels (vom-
groepi@hjoannesdedoper.nl) of aan het
parochiesecretariaat.

Opbrengst Collectes

25 en 26 november € 341,75
2 en 3 december € 361,50
9 en 10 december € 346,25
16 en 17 december € 45390
24, 25 en 26 december € 5.040,69

30, 31 december en 1 januari € 775,11
6 en 7 januari € 628,11



VASTENAC IE

Vastenactie project 2018: voor ‘Households in distress’
in Mbala, Zambia

Op 14 februari is het Aswoensdag: dan begint de Vastentijd en ook de jaarlijkse campagne van de Vastenactie.
Ons Vastenactie project van 2018 richt zich op 300 hiv-positieve alleenstaande ouders en pleegouders met een
groot gezin (6 tot 8 persenen) en heel laag inkomen (minder dan 1 euro per dag). Met behulp van de opbrengst
van de Vastenactie leren deze ouders ondernemerschap en manieren om in hun levensonderhoud te voorzien.
Ze krijgen een startkapitaal of een starterspakket om een landbouwbedrijfje op te zetten.

In april 2017 zijn Silvi en Margot, medewerkers van de Vastenactie, afgereisd naar Mbala: het uiterste
noord-oosten van Zambia, tegen de grens met Tanzania, één van de armste provincies van Zambia. In dit
gebied ligt het 2018 Vastenactie campagneproject: het HID-programma van de zusters van het Heilig
HartvanJezusen Maria.Op aswoensdag (14 februari, 18.15 uur) komt Margot de Zeeuw hierover vertellen
bij de Sobere Maaltijd in het parochiehuis in Hoofddorp.

De Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria zijn sinds 1962 actief in Mbala. Met de opkomst van de hiv-
en aidspandemie begin jaren negentig, hebben de zusters in 1991 het Households In Distress (HID)-programma
opgezet. Het doel van het HID-programma is om de negatieve gevolgen van hiv/aids te verminderen via
voortlichting en goede gezondheidszorg en door mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Binnen het HID-programma vallen: lotgenotengroepen voor mensen met HIV/aids; een vrijwilligersnetwerk voor
thuiszorg; distributie van medicijnen; lees- en schrijffgroepen voor mensen die analfabeet zijn; het weeshuis
Sunsuntila; opvang en opleiding voor gehandicapte kinderen en volwassenen; en de workshops waarin mensen
iets leren waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien, zoals bijvoorbeeld door een kleine viskwekerij.
MNa drie jaar hebben de deelnemers aan het Vastenactie project voldoende inkomen om zelf goed voor hun
familie te zorgen.

Mevrouw Elizabeth Mulenga is een weduwe van 60 jaar oud, die zes kinderen heeft verloren en nu de zorg draagt
voor zesvan haarkleinkinderen. Het Vastenactie project heeft haar geleerd hoe ze een viskwekerij kan aanleggen.
Met die kennis heeft ze zelf met haar gezin de visvijver gegraven. Het project heeft haar een paar honderd kleine
visjes gegeven, die zij nu voert en opkweekt. Toen de vissen groot genoeg waren kreeg ze van het project een
net en nu kan ze de vis vangen en verkopen.

F“'

Visvijver
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Vervolg....... Vastenactie project 2018

Silvi en Margot waren diep onder de indruk van het werk dat de zusters in en om Mbala doen. Waar ze ook
kwamen: overal bleek hoezeer de zusters betrokken zijn met de mensen om hen heen, hoe geliefd ze zijn, hoe
ze voor iedereen tijd en aandacht hebben en waar nodig een helpende hand. Geen eindeloos helpende hand
overigens: de zusters willen mensen zo snel mogelijk op eigen benen zetten zodat ze weer voor zichzelf en hun
gezin kunnen zorgen. Daarmee geven ze talloze kinderen en volwassenen hun waardigheid terug.

"r'i g

Foto: Mevrouw Elizabeth Mu.l'enga Lundoo (60) tussen
Silvi Hurkmans en Margot de Zeeuw van de
Nederlandse Vastenactie

Hoe kunnen wij bijdragen?
Voor € 4,70 krijgt een kind een jaar lang dagelijks een maaltijd via het weeshuis en wordt het schoclgeld
betaald.

+  Voor € 15 kan een weeskind een jaar lang naar de basisschool.

- Voor € 30 kan een vrijwilliger twee & drie keer per week ernstig zieke mensen thuis bezoeken en zorgen
voor eerste levensbehoeften.

+  Voor € 60 leert een volwassene een visvijver aanleggen en onderhouden en ontvangt zij/hij jonge vis om
de productie te starten.

«  Voor € 90 ontvangt een gezin een maand lang de eerste levensbehoeften.

- Voor € 5900 krijgen 25 vrouwen een jaar lang training in landbouwtechnieken en het aanleggen en
onderhouden van een moestuin,

Wij vragen u ook dit jaar weer het werk van de Vastenactie te ondersteunen met uw gift. Dat kunt u doen met
behulp van de acceptagirokaart die bij de valgende Info (Nr. 2, maart) zal zitten, of via internet bankieren naar
bankrekening (IBAN) NL6% INGB 0001 3159 41 van VOM-Groep H. Joannes de Doper te Hoofddorp, onder
vermelding van Vastenactie 2018 Zambia.

Ook op de website van de parochie bij Diaconie/NNOM vindt u informatie over dit project:
http://www.hjoannesdedopernl/jdd_vastenactie html.

MNamens de Vastenactie en de mensen van het project in Mbala willen wij u bij voorbaat al hartelijk danken
voor uw gift.
VOM-groep parochie H. Joannes de Doper, Hoofddorp
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HELP, niemand de deur uit want........

Want ik ben mijn sleutel kwijt.

Dit is een herhaling van verzoek om aandacht op dit
onderwerp. In de INFO No; 1 van vorig jaar heb hier
ook aandacht voor gevraagd. Heb ik eerder bij
parochianen voor zover mij bekend navraag gedaan
toch mis ik er nog. Van de totaal 145 sleutels die zijn
uitgegeven weet ik van 36 niet waar ze zijn.

Denk dat we allemaal slecht slapen als we de sleutel
van de voordeur kwijt zijn.

Ik slaap er nog niet onrustig door maar heb geen
sluitend verhaal mocht er straks iets zijn verdwenen.
Het voelt niet goed dat we niet weten waar die 36
sleutels zijn.

Wil geen mail erover doen uitgaan want dan spreek ik
de verkeerde aan wat mij al eens eerder is overkomen.
Mijn verzoek is eigenlijk eens na te gaan wie eerder
werkvoor de kerk heeft gedaan en een kerksleutel had.
En wil u vragen eens te laten weten als u informatie
heeft van iemand die een sleutel heeft maar niet meer
gebruikt. lk realiseer mij dat het lastig spoorzoeken is
maar wil toch wederom aandacht vragen voor dit niet
sluitende sleutel verhaal.

Mocht u nog een missende sleutel op het spoor zijn
gekomen laat dat ons Parochiesecretariaat weten.

Nieuw beeld in de Bijbelse tuin

In het Eikenlaantje met het uitzicht op de verdiepte
tuin en de kruiswegstaties is een nieuw beeld
geplaatst, een cherubs. Pastoor van Lent heeft daar
rond de jaarwisseling tijdens een viering al uitleg
owver gegeven. De cherubs, een engel met een
vlammend zwaard werd door God nadat Adam en
Eva uit het paradijs waren verdreven als "bewaker"
aan de ingang van het paradijs geplaatst. De mens
mocht er niet meer in. Dit beeld gaat deel uit maken
van een serie van 7 beelden rond de schepping.

De foto van dit
beeld is gemaakt |
door rondleider
Bram.

Hij en de andere
rondleiders van
de Bijbelse tuin
weten veel over
de tuin te
vertellen.

Misschien leuk
om eens een
rondleiding aan
te vragen!
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Hartelijk dank namens de
straatkinderen in Rwanda

Graag wil ik u vanuit de YOM-groep (vrede
ontwikkeling en missie) namens de straatkinderen in
Rwanda hartelijk bedanken voor uw bijdrage aan de
afgelopen Adventsactie van in totaal EUR 775,55.
Dankzij uw bijdragen en bijdragen vanuit andere
parochies kunnen nu meer straatkinderen in het
CECYDAR kindercentrum worden opgevangen, weer
wennen aan school en een regelmatig leven, en dan
weer geplaatst worden bij familie en pleeg-
gezinnen,

Gedoopt
Riley van Holland }

Marijke Schroder

Data automatische incasso’s in 2018
(herhaling)

Woensdag 31 januari 2018
Woensdag 28 februari 2018
Woensdag 28 maart 2018
Woensdag 25 april 2018
Woensdag 30 mei 2018
Woensdag 27 juni 2018
Woensdag 25 juli 2018
Woensdag 29 augustus 2018
Woensdag 26 september 2018
Woensdag 31 oktober 2018
Woensdag 28 november 2018
Woensdag 19 december2018

Deze data hebben vitsluitend betrekking op de
automatische incasso’s die namens de parochie worden
uitgevoerd en hebben geen betrekking op opdrachten
tot periodieke overboeking die via uw eigen bank zijn
verstrekt. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact
opnemen via kerkbalans@hjoannesdedoper.nl of het
Parochiesecretariaat.



StO(l op de kaag

Julianalaan 13 a, 2159 LB Kaag
info@destalopdekaag.nl
www.destalopdekaag.nl

Elke woensdagmorgen bent u hartelijk welkom in de 5tal
om een kopje koffie of thee te komen drinken. De
vrijwilligers maken graag even een praatje met u.

De woensdagochtend bijeenkomsten in Advent, rond de
vier voormoeders van Jezus, dit n.a.v. de beelden die
naast het logeerhuis staan, werden zeer goed bezocht.
Wij kijken dan ook met plezier terug op deze ochtenden.
Leuke spreeksters met mooie verhalen en bovenal leuke

gasten. Wat wil je nog meer! Eigenlijk niets, of toch wel....

Mog een serie rond Bijbelse vrouwen organiseren. Veel
bezoekers vroegen er ook naar. Dat gaan we dus ook
doen. Niet vier keer binnen een maand, maar b.v. één
keer in de twee maanden, te beginnen in het voorjaar,
Welke vrouw we onder de loep nemen, en wie de gast
theoloog is kunnen we op dit moment nog niet zeggen.
U hoort het zo snel als mogelijk is.

Woensdag 17 januari 2018

Op woensdagmorgen 17 januari komt mevrouw Liz
Wassenaar vertellen over het project: De Prince/Princess
Foundation (voorheen ‘Little Dresses for Africa’) De
Prince-Princess Foundation is een non-profit organisatie
in Sassenheim, die met behulp van creatieve en
enthousiaste vrijwilligers, jurkjes en broekjes maakt uit
lapjes katoen en deze verstuurt naar de allerarmste
kinderen in de wereld.

Omdat deze stichting graag in contact komt met
vrijwilligers in de Bollenstreek (Mederlands- of
Engelstalig) die het leuk vinden om meer te weten te
komen over dit project en mensen die mee willen
helpen bij het maken van jurkjes en broekjes etc. komt
Liz naar De 5tal om alle aanwezigen enthousiast te
maken voor dit prachtige initiatief. anaf 10,00 uur is er
koffie en de presentatie begint om 10.30 uur.

Woensdag 31 januari 2018

Een einde van Alzheimer?

Volgens de Stichting Alzheimer Nederland
krijgen ieder uur 5 mensen in Nederland de
ziekte van Alzheimer. Het is een ziekte waar
we allemaal bang voor zijn. En terecht, want
uiteindelijk krijgt één op de drie vrouwen
deze aandoening. Bij mannen is het risico
iets kleiner. Er is nog geen geneesmiddel in
beeld.

Dr. Dale Bredesen is hoogleraar Meurologie
aan de Universiteit van California in Los
Angeles en aan doet al 30 jaar onderzoek
naar Alzheimer en andere varmen van
dementie. Zijn bevindingen geven hoop dat
deze ziekte niet alleen kan worden
voorkomen, maar ook kan worden
teruggedraaid.

Tot nu toe hebben we allemaal gehoord dat
de ziekte van Alzheimer niet te genezen is
en dat "het je overkomt”. Maar Dr. Bredesen
zet dit vastgeroeste denkbeeld op zijn kop:
“Alzheimer kan worden voorkomen en in

veel gevallen kan het worden teruggedraaid.

Miemand zou moeten sterven aan deze
ziekte.”

Wat is het geheim? Dr. Bredesen gebruikt
voor zijn methode principes uit de
zogeheten functionele geneeskunde. Dat is
een manier van genezen waarbij
deskundigen en patiént samen op zoek
gaan naar de onderliggende corzaak van
een ziekte.

Benieuwd naar de werkwijze van Dr.
Bredesen? Patrick Feiner, sinds 2016
GezondheidsArchitect, heeft de opleiding
van Dr. Bredesen inzake de werkwijze
gevolgd. Hij ligt een tipje van de sluier op in
zijn lezing.

Vanaf 10.00 uur is er koffie en de lezing
begint om 10.30 uur.

19



Parochie breed

sobere maaltijden
ontmoetingen
gesprekken rond actuele thema’s

Waar?
Verspreid over Hoofddorp. Wanneer?

In verschillende kerkplekken. I 40-d .. P .
Zie overzicht van plaatsen en n de 40-dagentijd naar Pasen.  \fja?
Op woensdagavond van

onderwerpen aan ommezijde, 18 1€ uur tot 19.15 uur. Je kan alleen naar zo'n maaltijd komen

Om 18:00 gaat de ruimte open | Want je maakt gemakkelijk
’ contacten), maar natuurlijk ook met je

hele familie, met kennissen of buren.
Ook kinderen en jongeren zijn hartelijk
welkom|

Wat?

Een sobere maaltijd met een inleiding en gesprek over een maatschappelijk onderwerp.

Na een korte meditatieve tekst is er een inleiding van 10 tot 15 minuten. Dan volgt de maaltijd.
Afgesloten wordt met reacties op de inleiding en beantwoording van vragen.

Mensen die dat willen kunnen daarna een korte vesper of viering bijwonen.

De maaltijden bestaan uit (0.a. vegetarische) soep en brood. Na afloop wordt een bijdrage
gevraagd (in principe het bedrag dat wordt uitgespaard door niet thuis te eten) en is bestemd
voor het doel waar over gesproken is, of een ander belangrijk doel.

Zo’n maaltijd is een goede gelegenheid om je te bezinnen op welke bijdrage je kan leveren aan
een leefbare samenleving. Het geeft gelegenheid om met anderen daarover van gedachten te
wisselen en ervaringen te delen. Het is ook een mooie gelegenheid om mensen, die je soms
alleen maar in de buurt ziet of in de kerk, te ontmoeten.

Opgeven via het strookje of telefonisch van maandag t/m vrijdag van 9-12 uur: 023-5638145 bij het
Parochiesecretariaat of per e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl. Uiterlijk op de maandag voor de
maaltijd. Het overzicht van avonden en onderwerpen staat aan ommezijde.

Streep daar aan, aan welke maaltijd(en) u deelneemt. Handig om in huis op te hangen!

------- -- Meedoen? Opgavestrookje ----------------mmemveeev
Ondergetekende geeft zich, door het hokje voor de datum aan te kruisen, op voor de volgende
vastenmaaltijd(en):

0 14 februari in het Parochiehuis 0 07 maart inde Marktpleinkerk
0 21 februari in het Brandpunt 0 14 maart in De Lichtkring
0 28 februari in het Parochiehuis 0 21 maart inde Doopsgezinde gemeente
0 28 maart inDe Ark
NI e s i v v s e e
DR i s e e AANTal PErSOTNBN ..ouuvir st isin snmsrininmmmrnios

Inleveren bij eigen kerkgelegenheid of parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT Heoofddorp, email;
secretariaat@hjoannesdedoper.nl of telefonisch van maandag t/m vrijdag van 9-12 uur: 023-5638145.
20



Overzicht Sobere maaltijden in de Veertigdagentijd van 2018,

Alle maaltijden zijn van 18.15- 19.15 uur. Ruimte open om 18.00 uur.

Woensdag 14 februari in het Parochiehuis, naast Joannes de Doperkerk, Kruisweg 1073 R.\.:ldn'::;:;dl;frm
Onderwerp: Vastenactie Zambia

In Mbala ondersteunt de Vastenactie een project van de Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria. Het
project helpt alleenstaande hiv-positieve mannen en vrouwen die arm zijn, en de verantwoordelijkheid
hebben voor een groot gezin. Zij krijgen training en hulp om een klein bedrijfje op te zetten. Margot de
Zeeuw van de Vastenactie heeft het project bezocht en vertelt ons erover.

Woensdag 21 februari in Het Brandpunt, Hoofdweg 770

Onderwerp: Geloofsgesprekken

Eén van de dingen die wij de afgelopen periode als Jop hebben georganiseerd, is een trainingsavond met als
thema: “Praten over God, en zo". Wat is nou een geschiktere plek om een (geloofs)gesprek te voeren dan aan
tafel? Precies! Tijdens de sobere maaltijd zullen wij aan de hand van vragen/opdrachten met elkaar in gesprek
gaan over geloven met je hart, je hoofd en je handen. Zo hopen we elkaar te begrijpen en te inspireren.

Woensdag 28 februari in het Parochiehuis

Onderwerp: Home-5Start Haarlemmermeer

Deze organisatie kan gezinnen met ten minste één kind tot veertien jaar een steuntje in de rug geven. Een
vrijwilliger komt regelmatig bij het gezin, biedt ondersteuning bij de opvoeding en hulp bij praktische zaken.
Home-5tart wordt kosteloos aangeboden door Humanitas en Meerwaarde. Nynke Wijbenga en/of Bidi Stam
komen vertellen hoe dat gaat. https://www.home-start.nl/pages/Home-start/Locatie?id=11661

Woensdag 07 maart in de Marktpleinkerk, Marktplein 96

Onderwerp: Jeugdland

Jeugdland is een plek waar kinderen helemaal zichzelf kunnen zijn. Ze moeten in hun leven al best veel; stil
zitten, luisteren, zich aan regels en afspraken houden. Bij Jeugdland is daarom een heleboel mogelijk, maar
niks moet. Het is belangrijk dat kinderen zelf dingen kunnen ontdekken en zelfredzaam zijn. Jeugdland is een
avanturen- en bouwspeelplaats voor kinderen, waar niets moet en (bijna) alles mag. www.jeugdland.net

Woensdag 14 maart De Lichtkring, Lunenburgdreef 70

Onderwerp: Sociaal Makelaar Haarlemmermeer

Vanuit de gedachte dat we elkaar kunnen helpen om dingen te voorkomen of voor elkaar te krijgen legt de
sociaal makelaar contacten in de wijk en verbindt bewoners en organisaties met elkaar. Dit om stabiele
netwerken in de wijk te krijgen zodat geen enkele (buurt) bewoner er alleen voor staat. Een sociaal makelaar
van Meerwaarde komt hier over vertellen.

Woensdag 21 maart Doopsgezinde kerk, Hoofdweg 691

Onderwerp: Gered gereedschap

Wereldwijd leven honderden miljoenen mensen in armoede. Gered Gereedschap zet zich in om de
levensomstandigheden van die mensen te verbeteren. In de werkplaatsen van Gered Gereedschap wordt
gebruikt gereedschap gesorteerd, opgeknapt en verzendklaar gemaakt voor projectpartners in
ontwikkelingslanden. Piet Blaauboer komt hierover spreken

Woensdag 28 maart in De Ark, Muiderbos 36

Onderwerp: God in de supermarkt

Wat bepaalt je koopgedrag in de supermarkt: je portemonnee, je gezondheid, het welzijn van de boer, het
welzijn van het dier of het milieu? En wat als die botsen, bijvoorbeeld omdat dat biologische stukje viees
meer CO2 uitstoot dan die kiloknaller? Lastige keuzes soms. In de workshop 'God in de supermarkt’ kwamen
ze gedurende twee avonden voorbij. Bij de sobere maaltijd een fast food-versie van 15 minuten.

Opgave via het strookje/telefonisch/email zoals aangegeven op ommezijde. Streep op deze kant aan voor
welke maaltijden opgave is gedaan! Opgave kan uiterlijk tot en met de maandag voor de betreffende maaltijd.

Voor informatie over deze en andere activiteiten van de Raad van Kerken: www.kerkeninhoofddorp.nl
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Tuinonderhoud

Ik denk dat we het er allemaal wel over eens zijn dat
de tuin achter onze kerk er fantastisch uitziet.

Als je er zo doorheen loopt realiseren we ons
waarschijnlijk niet hoeveel werk dit vereist.

We hebben een geweldig begraafplaatsteam en de
begraafplaats ziet er dan ook goed uit.

Zelfs de paden worden door dit team opgehaald en
weer vlak gemaakt.

Maar daarbuiten valt ook nog veel te doen.

Wat te denken van de ongeveer 2 kilometer haag die
jaarlijks geknipt moet worden.

Het grasmaaien, wieden, onkruid bestrijding en
groenafval verwerken. In de gaten houden of
bijvoorbeeld de Cydalima Perspectalis (buxusmot)
toeslaat.

Al deze werkzaamheden zijn ingeschat op ongeveer
20 uur per maand. Onze vast hovenier doet dit al
jaren en wil dat nog maximaal 4 jaar continueren.
Maar de beste man doet het (helaas) niet gratis.
Omdat hij werkt naar onze tevredenheid gaan wij
dan ook met hem door.

Telkens verlengen wij het contract voor 1 jaar t'm
uiterlijk 2021.

Daarbij mogen we elke dinsdag Ons Tweede Thuis
verwelkomen.

Met een wisselende samenstelling voeren zij
aanvullende werkzaamheden uit. Zoals de
graskantjes bijhouden en bladeren opvegen.

En als er iemand van de bloementuin wil helpen
doen zij mee.

Drainage goten schoonmaken en brandhout
kleinmaken. Veelal is er een vaste pyromaan bij die in
het Parochiehuis de kachel aanmaakt.

Zij doen dit als dagbesteding onder regie van een
vaste begeleider.

En daarbij doen zij dat kosteloos voor ons, TOP.

Bedankt voor uw aandacht.

Peter van der Kamp
Gebouwen Beheer
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We mogen ons dan een GROENE KERK noemen

maar zijn niet geheel zelfvoorzienend.

Onze 225 vierkante meter zonnepaneel op de kerk

heeft afgelopen jaar 35390KWh opgewekt.

En afgelopen jaar hebben we 41784KWh gebruikt

t.bwv. van de Kerk, Fundament, Boekenwinkel,

Pastorie en Parochiehuis.

» En onze pastoor stopt zonnestroom in zijn
auto.

Dit jaar hebben wij 21096KWh opgewekt op

momenten dat er geen vraag was en terug

geleverd aan het elektranet echter levert dat

niet veel Euro's op.

-  Zoals eerder aangegeven gaan we proberen
die teveel aan opgewekte stroom beter te
benutten.

Ofwel we zijn toch genoodzaakt stroom af te nemen

van de energieleverancier omdat de zonnepanelen

nu eenmaal opwekken als er zon is. Maar we ook

stroom nodig hebben als de zon niet schijnt en dus

de panelen weinig tot niets leveren.

Voorts hebben wij totaal 14529 kubieke meter GAS
verbruikt en 327 kubieke meter water,
Dat is als volgt verbruikt;

+  Parochiehuis: 8164 m3 GAS /
114 m3 WATER

«  Pastorie: 4374 /50

+  Boekenwinkel: 1738 /31

+  Kerken Fundament: 253/132

Kerk en Fundament gebruiken weinig gas omdat de
verwarming komt van de bron. Is wel zo dat de
warmtepompen van dat bron systeem relatief veel
stroom gebruiken.

Middels dit overzicht heeft u deels inzicht waar de
uw kerkelijke bijdrage aan besteed wordt.

Bedankt voor uw aandacht.
Peter van der Kamp
Gebouwen Beheer

Marthagroep

Woensdag 14 februari zijn de dames van de Filipijnen
aan de beurt om de kerk schoon te maken.
Woensdag 14 maart de dames Dekkers, Kunz, Ruiter
en van Roode,

Contactpersoon: Mw. van Roode tel. 5612243,



Verschijningsdatum Info (ParochiemagaZIN) 2018 (herhaling)

Nummer Periode Inleveren kopij | Afleverdatum Afhalen
dinsdag bezorging

1 (feb) 3-2 tot 3-3 10 januari 30 januari 1 februari
2 (mrt) 3-3 tot 31-3 7 februari 27 februari 1 maart
3 (apr) 31-3 tot 5-5 7 maart 27 maart 29 maart
4 (mei-jun) 5-5 tot 30-6 11 april 1 mei 3 mei
5 (jul-aug) 30-6 tot 1-9 6 juni 26 juni 28 juni
6 (sep) 1-9 tot 6-10 8 augustus 28 augustus 30 augustus
7 (okt) 6-10 tot 3-11 12 september 2 oktober 4 oktober
8 (nov) 3-11 tot 15-12 | 10 oktober 30 oktober 1 november
9 (dec-jan) 15-12 tot 2-2* |21 november |11 december |13 december

Goede Vrijdag 30 maart, Pasen 1 en 2 april, Hemelvaartsdag 10 mei,
Pinksteren 20 en 21 mei, Kerst 25 en 26 december

*=2-2-2019

otk B oy 2>

De Belangen Organisatie voor Senioren op lokaal niveau;

Dunweg

Afscheid nemen is iets heel persoonlijks...

Wij nermen de tijd, ruimte en aandacht om een
passend afscheid vorm te geven.

hulp bij belasting imveullen ;

korting op rijbewijskeuring:

korting op uw rorgeerzekering:

Eratis tjdschrift Nestor en KBO "Mesr” Niewws;
dealnemen aan vele activileiten en evenemeanten;

it &n nog vessl mesr voor e=n betaalbane contributie wan
L. 25,00 per |aar.

WORDT DAARDM LID VAN DE KBO HAARLEMMERMEER!
Infichtingen: ledenadministratie 023-5612229 of
ledenadmin. kbo. Haarlemmermeer@ Hjbrandt.nl

Dunweg Uitvaartzorg

Achterweg 40, 2132 BX Hoofddorp
Tel: 023 563 35 44

nfo@dunweg.nl

www. dunweg.nl

Spannenburg 42
2135 GP
Hﬂ[‘.’-fddr_:urp

ALS IWALITEIT TELT
Valeriya Zakopay

L{;g,-"mwrwrrnrrm.,_(s}.itfrk."térrz,f en Clrmmonumenten
Pianoles voor iedereen

Ampiregtrast 1
T1E1 HB Hillpeom

== [raimonumenien in edks prijsklasan
= Drpol en veelzidig assortinent

== Watuuratean, Olag en Cortenziaal
=~ Hustauratie en tekethjoettingen

DpeEn
ma - v 3001700  za 800 1200

Tel DEh2-520524
infogiidamonat uurstesn nl
wwen damonatuyrstennn|

bezoek showroom slieen op sferask




y ONTFERMING yKﬂK

Zeven weken voor Pasen hield de pastoor in de Kikker sprong met de muizen naar de keuken en
keuken een vergadering met mevrouw Bontje. ving nog net het laatste stuk van de vergadering op.
De muizen spitsten hun oren. ‘Bedankt, mevrouw Bontje,

‘Dit jaar wil ik in de veertigdagentijd dat u wilt helpen bij onze actie

een barmhartig gebaar maken’, zei de pastoor. ‘Veertig Dagen Barmhartig Gebaar’, zei de pastoor,
‘Een harnj hartig gebaar: ter ondersteuning van ‘en dat u de collectezakken wilt versieren.

arme gezinnen'. De muizen stoven weg om Dan hebbar i raet Paein LAt i o

het grDtE nieuws aan Kikker te vertellen. hedrag hlj— elkaar vaor de Voedselbank!

‘Kikker! riepen ze opgewonden, ‘De pastoor ‘Goed' zei i
. : A oced’, zei mevrouw Bontje, ‘Zal ik de Voedselbank
East een hartige taart maken, een hartige taart uitnodigen om het geld in ontvangst te nemen?’

g1 mnegednen) De muizen snapten er niets van. En toen
‘2o, zei Kikker, 'en waarom :
3 de Voedselbank met Pasen in de kerk kwam,

zijn jullie daar zo blij om?’ i
‘Omdat we dol Zijn op harﬁge taa was er gean harl‘lge taart. Maar wel paaﬁbrmd.
En dat was ook lekker.

riepen ze in koor, ‘heerlijk goudbruine
taart met kaas en veal kruimeltjes!’
‘Maar hij is niet voor jullie’, zei Kikker,
‘hij is voor arme gezinnen'”.

‘Die komen toch hier om hem op te eten?
zeiden de muizen vol vertrouwen.
‘Kom mee, dan horen we
wanneer het is!’

Veertig dagen om te lenen
dat ontiperming echt bestaat,
dat we ons kuwren bekénen
zonden eindeloos geproat.

Ons onifpenmen otren anderen,
ook al Rebbew ze wisdaom,
en ons eigen Ront Cerawderen
en wat mildex zijn voontaa.,

Yol omtireaming dunven geven
en Uea-geten Oow ebbaon,
dat breagt teugde in je leden.
het baxmhantige gebaan!

Uit de Bijbel

Toen Jezus d die mensen zog die Hem gevolsd waren,
werd Hij met ontferming bewogen. want ze leken op

Schapen) zonder herder En Hi) vertelde hen over 3
God en Hij zorgde dat ze




