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Maart 2018 een bruisende parochie in Hoofddorp
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Eigen Boek
UW EIGEN BOEK UITGEVEN? BIJ ONS KAN DAT!

Uw wansan staan voorop
Professionele begeleiding
Vaerzorgde vitgave
Aantrekkelijk prijs

Print on demand

Zelf pakket samenstellen

Waarom kieren voor

Uitgewverij Eigen Boek?

Op onze website kunt u alle informatie vinden die w nodig hebt voor
hat witgawan enfof kopen van ean boak. Indien u toch nog vragan
hebt, kunt u ons bereiken per e-mail of telefoon:

Telefoon: 06 46278584
wiww.uitgeverjeigenboak.nl
info@uitgeverijeigenboek.nl

Uitgewverij Eigen Boek B.V.
Engelsholm 97
2133 AE Hoolfddorp

06-576 275 40!

. www.uitvaartzorgdemeer.nl
info@uitvaartzorgdemeer.nl

De Meer

Jacgo vander Laarse Jaap van der Maarl

[
TROUPIN

NATUURSTEEN B.V.
Sinds 1838

Bezosk onea ahowroom:
# Gagwakstamen i alke prijakissas
= Handgefekts an machinale beleitering
* Kaume it diverad dUTiZame maesisan
* Aesiawralie en heksity ingen
# Llirgabvivd asrartimar Wan &0 Secesaod

Of neam nu contact op: +31(0)23 6326013
Geopsnd mas-vr 0E00-1700 wur

Lange Herenstraat 30-28, naby station Haarkem
wiww, troupinnatuurstean.nl

%f#ﬂ?:f@fﬁﬂ
Natuursteen

Glas

Brons

Urnen

GEDENKEN IN STIJL

Bel voor een afspraak:

Monumenti
Burgemeester van
Stamplein 294
2132 BH Hoofddorp
Tel: 023 2302069

www.monumenti.nl
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Colofon

ParochiemagaZlN verschijnt 9x per jaar in een oplage
van ca. 2500.

Redactieadres (alleen voor kopij)
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl

Kopij voor Info nr. 3 nummer moet binnen zijn
voor woensdag 7 maart

Afhalen nr. 3 donderdag 29 maart

Info bezorging
Bezorgen uiterlijk voor zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur
Bandholm 130 of volgens afspraak
- Overbos: 15.00-17.00 uur,, Roekenbos 38
- Toolenburg: 14.30-17.320 uur, Weerdenburg 1
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:
17.00-18.20 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen over de bezorging: via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145,

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

parochie gironummer MLO6 INGE 0000172863
parochie banknummer NL70 RABO 0324501528
t.n.v. parochie H. Joannes de Doper te Hoofddorp

www.hjoannesdedoper.nl
www.kerkeninhoofddorp.nl

Boekwinkel Het Kruispunt

Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,
zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament

valt onder beheerscommisie Parochiehuis,
Codrdinator Dewi Gunther, telefoon 023 5638145 of
per e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Elke woensdagavend wordt een maaltijd geserveerd

Graag opgeven voor maandag 20.00 uur,

bij Raminah van Eer, telefoon 06-10623703;

Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon.

Dit is een editie van het parochiemagaZlN een uitgave

van De Zalige Zalm.

Foto voorkant: Ria Stolk bij Susanna

Info en Inhoud

Pastores:

C.Th.d. van Lent - Pastoor
Kruisweg 1071, 2131 CT Hoofddorp
tel.

06 51981165 in dringende gevallen
e-mail: kees@kaagnet.nl

5. Mebres - Pater
tel,
e-mail: sedfreysvd@gmail.com

R. Mascini - Diaken
tel.
e-mail: rmascini@kpnplanet.nl
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Jaargang 49, nr. 2, 3 maart - 31 maart

Van de redactie

Pastoraal woord

Palmpaasstokken maken in het parochiehuis
Koor Odyssee 50 jaar jong

Beste jongeren (ouderen)

Samen in Gesprek

Kerkbalans 2018: Dank u wel!

Activiteiten Raad van Kerken

Vanuit de Boekwinkel

Gezocht afhaaladres Info's
Matthaus Passion van Bach door COV Haarlem

Feestelijke Na-Wer-Tijd voor Ria Stolk
Jongeren

Sirkelslag

Stille omgang 17/18 maart

De Passion in Hoofddorp
Expositie ‘Recht door zee' in De Ark Hoofddorp

Stilte pagina
Geloven door de tijd

Kinderpagina



Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook in
het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u voor
vervoer bellen naar mw. K. Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152,

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt U voor hulp de PCI
benaderen. Met uw hulpvraag kunt U terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve vrijwilligers.
Matuurlijk willen we dat blijven! Hebt u tijd en zin
om een actieve rol in onze parochie te spelen,
schroom dan niet em even een kijkje te nemen in
de boekwinkel en bij het parochiesecretariaat.
Daar ligt een map met vacatures, voor denkers en
doeners, er zit vast iets voor u bij!

Parochie - informatie en berichten

Van de Redactie

Op de voorpagina ziet u een foto van twee bijzondere
vrouwen. U kent ze vast, de één is Susanna, de andere
is Ria Stolk. En het kan u niet ontgaan zijn, want het is
in de parochie uitgebreid gevierd, dat Ria met
pensicen is gegaan. Ja u leest het goed: gevierd. Niet
omdat we zo blij zijn dat ze vertrekt, maar omdat we
het haar zo van harte gunnen. En dat kunnen we ook
goed opbrengen, omdat we weten dat we haar toch
nog veel zullen zien. Niet meer om te werken in
boekwinkel Het Kruispunt maar gewoon omdat ze een
passie heeft voor het ANDERE boek en die passie gaat
nu eenmaal nooit met pensioen, en nog meer omdat
ze op haar beurt weer weet dat de deur altijd gastwrij
openstaat voor haar en voor iedere bezoeker en dat ze
daar heerlijke koffie schenken. Dus we hoeven haar
helemaal niet te missen! En als ze dan komt loopt ze
vast een rondje door de Bijbelse tuin en wrijft ze, net
als op de foto, even over de rug van Susanna, want die
blijft daar, aan de rand van de vijver, nog wel even
staan. Nu gaan we u een geheim verklappen. Dan is
het geen geheim meer maar het is zo bijzonder dat we
het u niet willen onthouden. Als u op zo'n lekkere
voorjaarsdag, als het zonnetje zo fijn op de rug van
Susanna schijnt, door de tuin wandelt en haar in het
voorbijgaan even over haar rug wrijft, en dan uw ogen
dichtdoet, dan voelt u de warme hand van Ria er door
heen. Probeert u het maar! Wonderen bestaan, u hoeft
er soms alleen uw ogen maar voor te sluiten!

Als gebruikelijk doen we een greep uit de vele
activiteiten die er in en om de parochie zijn. Die
hebben natuurlijk voornamelijk te maken met de
Veertigdagentijd en de aanloop naar Pasen.

Vier woensdagen in maart, dat betekent nog vier
vastenmaaltijden te gaan. Sobere maaltijden met een
inleiding over een maatschappelijk relevant
onderwerp. Welk thema dat is en waar de maaltijden
zijn, vindt u op pagina 9, onder de activiteiten van de
Raad van Kerken. Leest u deze pagina goed door, want
alle activiteiten zijn stuk voor stuk de moeite waard.
Kijkt u bijvoorbeeld ook eens naar de
ontmeetingsavond rondom de passiemuziek van
Bach.

Mog meer Bach: op pagina 11 kondigt COV Haarlem
haar concert aan op Goede Vrijdag: de Matth&us
Passion. Of blijft u liever dichter bij huis: Hoofddorp
heeft dit jaar haar eigen PASSION, welke op vrijdag 23
maart wordt uitgevoerd in de parochiekerk. Kijk
daarvoor op pagina 19.

Dit en nog veel meer, u leest het allemaal in deze Info.
We wensen u weer veel leesplezier.
De redactie.



Pastoraal woord

Missie

Een van de eerste vragen die ik tegen kwam als
missionaris hier in Nederland was de eenvoudige
vraag “wat doe jij hier?”Als jonge missionaris

vonil ik het toen heel schokkend. Tk zat
bijvoorbeeld voor de eerste keer bij een
vergadering in Amsterdam en er werd weer
gevraagd “wat is jouw functie hier?”

Nogmaals een herhaling van de basis vraag die ik

net vertelde.

“Wat doe jij hier?” dat is de vraag Ik zit
nu te denken, zoals in de geest van de

bekende vraag van William Shakespeare
“te zijn of niet te zijn, dat is de vraag.”

Als missionaris, in een land zoals
Nederland, klinkt het raar in de oren van
zoveel van onze zusters en broeders in de
remeenschap. Ik kan het de mensen niet
kwalijk nemen waarom ze gewoon zo
denken om de eenvoudige reden dat het
inderdaad in werkelijkheid heel raar is. Je
kan je alleen voorstellen hoe anders het
was tientallen jaren geleden. Nederland
was letterlijk een fabriek voor
missiecongregaties, Het was een “go to”
plek zeg maar van de katholieke kerk. Een
groot percentage van de oude
missionarissen was Nederlander. Het was
met andere woorden een missionaire bron
en dus niet een missieplaats,

En het feit dat het plotseling helemaal
anders geworden is doet wel pijn en stelt
ook zoveel vragen waarom het nu zo is.
Maar dit is ook denk ik een goede
mogelijkheid om over de hele situatie na te
denken en te leren. Het wonder van kerk
zijn gaat verder dan onze eigen grenzen
als individuele gelovigen en lokaal
kerkzijn. Dit is een van de schoonheids-
punten van de kerk. Het is een werelidkerk.

Toen ik nog bezig was met mijn verdere
opleiding in Missiologie (studie van de

missie in de wereld) realiseerde ik me een
belangrijk aspect van de kerk.

Dat het woord missie in de context van
onze katholieke traditie staat is geen
nitzondering. Met andere woorden, de hele
wereld is een missieplaats ongeacht de
cultuur, de locatie, de mentaliteit, de
manier van denken, economische situatie,
ete. Het woord des heren, het “Verbum
Dei” moest aangekondigd worden.

En zolang als er een mogelijkheid is en
nood moest het gedaan worden. Net zoals
in de geest en gevoel van onze voorouders
in het geloof vanaf de profeten tot de
apostelen en tot onze eigen huidige
generatie.

Terug naar de vraag “wat doe jij hier?”
Nu, denk ik, kan ik wel met overtuiging
zeggen dat ik hier ben omdat ik werd
geroepen om missionaris te zijn.

Waar Christus is, is er een Missie. Als een
missionaris van een heel geglobaliseerde
generatie wil ik ook samen met de veel
nieuwe missionarissen in de wereld
bijdragen aan de verkondiging van Gods
Woord. En dit is niet alleen een roeping
voor Pater Sedfrey en de vele andere
paters en broeders, maar het is een
roeping voor ons allen.



Parochie breed

Palmpaasstokken maken in het parochiehuis

Op 25 maart vieren we dit jaar Palmpasen. Net als ieder jaar zijn alle kinderen
weer van harte welkom met de versierde palmpaasstok naar de kerk te komen.
De viering begint zoals ieder jaar weer met een optocht met alle kinderen, we
horen in de viering over hoe Jezus vlak voor het paasfeest op een ezeltje
Jeruzalem binnenging. Op zaterdag 24 maart zijn alle kinderen welkom om in het
parochiehuis hun palmpaasstokken te komen versieren.

Dit kan van 14.00 tot 16.00 uur. We hopen dat jullie er allemaal weer zijn.

Er is knutselmateriaal beschikbaar, maar neem je zelf ook versiering mee?

Ook een schaar en dat soort dingen zijn handig om mee te nemen.

Je kunt je aanmelden via de website van de parochie: www.hjoannesdedoper.nl.
Hier vind je ook nog wat meer informatie.

Tot de 24ste!




Parochie breed

Koor Odyssee 50 jaar jong!

Op 24 februari 2018 bestaat
Odyssee 50 jaar en dat gaan Py
we groots vieren. é—’
Het hele jubileumjaar staan er &
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diverse activiteiten gepland.
Wij starten met een
jubileumviering en een ;
redinie op zondag 18 maart < AN
aanstaande. % febru
Verderop in het jubileumjaar worden diverse
optredens gegeven in de regio, een kerstconcert in
december 2018 en als toetje een jubileumconcert in

maart 2019.
Meer info is te lezen op www.koorodyssee.nl.

Jubileumviering
Odyssee start dit jubileumjaar met een
jubileumviering op zondag 18 maart in de

H. Joannes de Doperkerk, Kruisweg 1073 Hoofddorp.

De viering start om 10.00 uur u bent allen van harte
uitgenodigd om dit met ons te vieren. Het belooft
een bijzondere viering te worden. Wij kijken niet
alleen terug op een prachtige tijd, maar geven zeker
ook een voorproefje van de komende 50 jaar.

Reiinie

Op die zondag (18 maart) is er ook een relinie voor
leden en oud-leden, De relinie start om 15.00 uur en
wordt gehouden in basisschool De Bosbouwers
(Liesbos 10-12, 2134 58 Hoofddorp) in Hoofddorp.
Heb je vroeger ook op Odyssee gezeten dan ben je
ook hiervoor van harte uitgenodigd. Opgave en een
kleine bijdrage is wel een voorwaarde.

Oud-leden kunnen zich opgeven via:

www. koorodyssee.nl/reunie.html.

Van vroeger en nu

In een jaar waarin de wereld op zijn kop stond met
een Praagse Lente, de moord op Kennedy en Martin
Luther King, besloten enkele jongeren in Hoofddorp
een koor op te richten onder de naam Odyssee, Het
was 24 februari 1968 dat de eerste noten werden
gezongen. Korte tijd later kwamen daar drums,
gitaren en fluiten bij. Zo waren de eerste beatmissen
in de vieringen in de H. Jloannes de Doperkerk een
feit. Het zal een bijzondere ervaring zijn geweest om
niet meer het traditionele kerkorgel als begeleiding
te hebben maar dat de kerkelijke teksten op de toen
populaire pop-nummers werden gezongen.

In de loop der jaren is Odyssee uitgegroeid tot een
4-stemmig koor, waarbij de begeleiding van het
combo kenmerkend is gebleven.

-?QI 8ld 10@'@

Onder leiding van Addy Alberts, al lange tijd dirigent
van het koor, is het repertoire enorm uitgebreid met
meer aandacht voor klassieke nummers, populaire
stukken, gouwe ouwe liedjes. Hierdoor is een zeer
veelzijdig koor ontstaan en groeide het geleidelijk
naar zo'n 60 leden. Daarnaast leidde de verbreding
in de muziek ook tot optredens buiten de H. Joannes
de Doperkerk, zoals in verzorgingshuizen, vele
andere kerken in de regio en zelfs theaters.

Groots waren in de afgelopen jaren de kerst- en
bevijdingsconcerten, maar ook de lustrumconcerten
in de Meerse. Met name de Ameezing concerten
staan nog vers in het geheugen met in 2015
songfestival nummers en in 2017 prachtige
Mederlandstalige muziek.

In haar 50 jarig bestaan heeft Odyssee meerdere LP's
en CD's opgenomen. Leuk om te kunnen
terugluisteren. Dat het koor genoeqg talent heeft om
solonummers te kunnen uitvoeren is daarbij nog
eens mooi meagenomen. Veelzijdigheid is in alle
opzichten terug te vinden en iets om trots op te zijn.

De gemiddelde leeftijd van de Odyssee-leden is ca.
50 jaar en zij zijn gemiddeld al 25 jaar lid. Dit zegt
wel wat over de betrokkenheid bij Odyssee. Best
bijzonder en het zegt veel over hoe belangrijk het
koor is voor hen is. Voor velen is de repetitieavond
op dinsdag dan ook "Heilig”. Niet alleen vanwege de
zang, maar zeker ook door de gezelligheid voor,
tijdens en na de repetitie. De koffie en thee staan
garant voor een warme start, maar een drankje na
afloop zorgt altijd voor een gezellige nabetrachting
oftewel ‘de derde helft.

Naast alle hoogtepunten hebben we uiteraard ook
dieptepunten gekend. Verdrietige momenten zoals
het overlijden van koorleden. Toch wisten we als
groep dit altijd weer zingend een plekje te geven.
Ook dat is Odyssee: een groep met en voor elkaar.

Kortom, wij zijn een koor met een vrolijke noot en
met een groot hart waarbij we omzien naar elkaar,
alsof we een familie zijn. Een koor met energie! Een
koor met meer dan voldoende mogelijkheden om
uw stem bij ons te laten leven en om energie te
geven en om energie te krijgen.

Wij hopen u ook dit jaar vaak te mogen ontmoeten
bij onze optredens.

Marcel Stokkel, voorzitter koor Odyssee



Parochie breed

Beste jongeren (ouderen)

Op 22 juli 2018 t/m 29 juli 2018 wordt er vanuit De
Ark en de Gereformeerde Kerk in Nieuw-Vennep een
Taizé reis georganiseerd. Zelf reis ik sinds 2012 elk
jaar mee met deze groep en het is een echte
aanrader. Je moet voor deze reis minimaal 15 jaar
oud zijn. Erzijn 2 terreinen in Taize, de 15-30 zit op
een veld en op het andere veld zitten de 30+ers,

De kosten zijn rond de €180 incl eten drinken en
slapen.

Wil je je opgeven of meer informatie kunnen jullie
me mailen of bellen naar:
timzwetsloot30@gmail.com of 0642777858.

Vriendelijke groetjes Tim Zwetsloot

SAMEN IN GESPREK over
straatkinderen in Rwanda

Enkele medewerkers van Fidesco komen ons te
vertellen over CECYDAR een project voor
straatkinderen in Rwanda. Fidesco is een
internationale katholieke organisatie die vrijwilligers
werft en uitzendt naar ontwikkelingslanden.

De geschiedenis van ieder straatkind is uniek.
Sommigen zijn wezen en eindigen op straat omdat
niemand voor hen zorgt. Anderen zijn slachtoffer
geworden van armoede en hebben hun familie
verlaten in de hoop meer geluk te vinden in de
straten van de stad. Om deze kinderen van de straat
te redden en hen een toekomst te geven vangt
CEYCIDAR in de hoofdstad Kigali deze kinderen op
en plaatst hen in een ‘transit centre| een centrum
voor straatkinderen dat voor onderdak en scholing
zorgt. CECYDAR is ervan overtuigd dat de natuurlijke
omgeving van een kind altijd zijn familie is.

Met alle middelen streeft het centrum ernaar om het
kind zo spoedig mogelijk te re-integreren in een
familiale omgeving. Dat kan zijn natuurlijke gezin

8

zijn, verdere familie of een pleeggezin. Bij de
hereniging worden maatregelen getroffen qua
financiéle steun voor de families. Vervolgens
monitort CECYDAR de behoeften van de herenigde
kinderen op het korte, middellange en lange termijn
om zo te voorkomen dat de kinderen terugkeren
naar de straat.

De adventsaktie van 2017 stond ook in het teken van
dit project. U kunt dus horen waar ons geld voor
wordt gebruikt.

Donderdag 8 maart van 14.00 tot 16.00 uur in het
Parochiehuis. Opgave niet nodig, vrijwillige bijdrage
voor koffie/thee.

Deze middagen worden georganiseerd door de KBO
i.s.m. de parochie .

Informatie: Leo Mesman, 06 516 209 39 of
mesmanleo51@gmail.com.

Kerkbalans 2018: Dank u wel!

Actie

Kerkbalans
2018

In januari is de jaarlijkse actie Kerkbalans onder het
thema ‘Geef voor je kerk'van start gegaan.

Vele handen hebben alvast licht werk in onze
parochie gegeven en dat ondanks een zware code-
rood-storm en een beginnende griepgolf
Verbindend is ook hoe vele handen licht werk
kunnen maken in onze parochie.

Tal van meedenkers en ~doeners, tekstschrijvers en -
schrappers, folderontwerpers, papier- en
enveloppenbestellers, volmachtdrukkers,
brievenprinters, Kerkbalansinluiders,
Kerkbalanspromotiecast, verzendklaarmakers,
verspreidingsbegeleiders en —voorbereiders, INFO-
bezorgers en klachtathandelaren hebben hun
bijdrage geleverd.

Hartelijk dank u wel voor uw hulp!

Hartelijk dank als u al hebt bijgedragen aan de actie
Kerkbalans 2018,

Bent u hier nog niet aan toegekomen, geen nood,
want nog steeds is uw bijdrage nodig en welkom!
Met de toegestuurde acceptgiro, internetbankieren
of via onze site (httpx//www.hjoannesdedoper.nl/
jdd_kerkbijdrage.html) maakt u uw bedrag over aan
onze parochie, of lever de ingevulde machtiging
automatische incasso bij ons in.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.



Raad van Kerken Hoofddorp

=8 ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

Raad van Kerken
Hoofddorp

Sobere maaltijden

Elke woensdag in de veertigdagentijd is er tussen
18:15 en 19:15 een sobere maaltijd van soep en
brood bij één van de kerken in Hoofddorp, met een
inleiding over een maatschappelijk relevant
onderwerp. Na afloop is er soms de mogelijkheid om
een meditatieve viering bij te wonen,

7 maart in de Marktpleinkerk, Marktplein 96, met als
onderwerp: Jeugdland.

14 maart in De Lichtkring, Lunenburgdreef 70, met
als onderwerp: Sociaal Makelaar Haarlemmermeer.
21maart in de Doopsgezinde kerk, Hoofdweg 691,
met als onderwerp: Gered gereedschap.

28 maart in De Ark, Muiderbos 36, met als
onderwerp: God in supermarkt.

Samen in Gesprek over straatkinderen in
Rwanda

Themabijeenkomsten in het teken van culturele,
spirituele en maatschappelijke onderwerpen.
Zie vorige pagina 8 voor de uitgebreide tekst!

Groene kook- en eetgroep

Samen lekkere, vegetarische recepten uitproberen,
bijvoorbeeld van Yotam Ottolenghi (inmiddels
bekend van College Tour) met groenten van
biologische boerderij De Landyn. De kosten van dit
driegangendiner slaan we om en bedragen meestal
iets rond de € 6,-. Vrijdag 9 maart, 17:00 — 21:00 uur,
De Ark, Muiderbos 36. Aanmelden vooraf:
arvanderdeijl@pghoofddorp.nl, tel. 023-2000152

Kledingruil

We organiseren speciaal voor meiden en vrouwen
een kledingruil. Je hebt vast wel kleding in de kast
die je niet meer aantrekt, maar nog wel mooi is voor
iemand anders. Kom met je'oude’ (maar nog goede)
kleding en wie weet heeft iemand anders wel iets
leuks voor jou! We maken er een gezellig avend van!
Er komt ook iemand iets vertellen over eerlijke
kleding.

De kledingruil is op zaterdag 10 maart in de oude
pastorie, Hoofdweg 772 om 19:00 uur.

Schilderkring

Schilderen rondom de verhalen over vrouwelijke
personages in de evangelién. Maandag 12 maart,
aanvang 20:00 uur, De Ark, Muiderbos 36. Opgave
vooraf: arvanderdeijl@pghoofddorp.nl,

tel. 023-2000192.

Veiligheid

Op verzoek van de Protestantse Kerk in Nederland
schreef prof. Beatrice de Graaf,
terrorismedeskundige, in 2017 haar boek *Heilige
strijd. Het verlangen naar veiligheid en het einde van
het kwaad"

Dinsdag 13 maart, 20:00 - 22:00 uur, Marktpleinkerk.
Leiding: ds. Adri van der Wal.

Leerhuis ‘'vrouwen rondom Jezus'

Leerhuis rondom Bijbelverhalen over vrouwen in de
evangelién en hun doorwerking in de kunst.
Woensdag 14 maart 2018, aanvang 20:00 uur, De
Ark, Muiderbos 36. Aanmelding bij
arvanderdeijl@pghoofddorp.nl, tel. 023-2000192.

Leerhuis Haarlemmermeer

Bewustwording en bezinning op Jodendom en
Christendom. 15 maart 2018, ds. A. van der Wal,
boekbespreking Judas van Amos Oz. 20:00 - 22:00
uur, Marktpleinkerk, marktplein 96. Kosten: € 4,00
per avond inclusief koffie of thee.

Inlichtingen: ds. A. van der Wal tel. 023-5630997.

Bijbel en natuur

Het thema van de 83ste Boekenweek is Natuur,
Rondleiding door de Bijbelse tuin achter de R.K. Kerk
H. Joannes de Doper. Zaterdag 17 maart 2018, 13:00
-15:00 uur, Boekwinkel Het Kruispunt.

Rondleider: Bram de Bres,

Aanmelden via: info@boekwinkelhetkruispunt.nl,
tel. 023-5617392.

Ontmoetingsavond rondom de Passiemuziek
van Bach

De Ark en De Lichtkring organiseren halfjaarlijks een
entmoetingsavond. Deze ontmoetingsavonden
staan ook open voor mensen van buiten. Op
donderdag 22 maart, vlak voor de Goede of Stille
Weelk, willen we het hebben over de geloofsheleving
van Bach en uiteraard ook luisteren naar zijn muziek
en hopelijk ook enkele van zijn liederen zingen.
M.m.v. Marianne Voskamp en Arjen Noordzij,
kerkorganisten in o.a. de Ark en de Lichtkring.
Donderdag 22 maart 2018, 20:00 - 21:30 uur, De
Lichtkring, Lunenburgdreef 70.

Voor actuele informatie over alle activiteiten van de
Raad van Kerken www.kerkeninhoofddorp.nl.



Het thema van de 83ste Boekenweek,
die van zaterdag 10 t/m zondag 18
maart 2018 plaatsvindt, is Natuur.

In de winkel hebben wij voor u deze
weelk een leuk natuurlijk
verschillende boeken liggen waarin
de natuur maar ook de bedreieing
van de natuur aan de orde komt.

En we hebben een leuk natuurlijk
geschenkje op onze toonbank staan,
wat dat is verklappen we nog niet, u
moet gewoon zelf even langs komen.

Als extra hebben we ook een speciale
natuurlijke rondleiding door de
Bijbelse tuin. Met extra aandacht voor
de bomen, de bloemen en de
planten.

De rondleiding wordt gegeven op
zaterdag 10 maart. Bram de Bres is de
rondleider.

ledereen die mee wilt lopen
verwachten wij om 13.00 uur in de
Boekwinkel. Deze rondleiding is
helemaal gratis!!

Mednaties
] e brwiswmig

EFE BORGMAN

L]

Ik zocht een woord

om mijn pensioen

te verwoorden.
Marinus van den Berg
gaf het mij in de mond.

MNa-werk-tijd

Ik zoek een woord
om witdrukking te
geven aan mijn
dank rond de 26ste.
Die dag voelde ik
mij omringt

door mensen

vol liefde, warmte,
lovende woorden
bloemen
cadeatl’s.

Ik heb het juiste
woord

nog niet gevonden,
iets dat er dicht bif
kamt is

Overweldigend.

Ria Stolk

Door het lijden

Erik Borgman zoekt Christus op de
meest moeilijke momenten en legt
zo de verbanden naar onze tijd.
Langs de staties van de kruisweg
maakt hij voelbaar hoe de
kruisweq van Christus betekenis
heeft voor de kruisweg van
mensen in deze tijd. Met werk van
verschillende kunstenaars.
Meditaties voor de veertig dagen
en de Goede Week voor Pasen.

Het Kruispun
winkel voor het ANDERE boek
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HONDERD JAAR GELEDEN
Bron: Katholieke llustratie

Stille Omgang, Amsterdam

Voor het eerst na 1578 heeft de aloude
Amsterdamse mirakelprocessie, die van die datum
af nog alleen binnen de muren van de bedehuizen
gehouden werd, op 20 maart 1918 het Godshuis
verlaten en is zij op het Bagijnhof naar buiten
getreden.

e X

TOF HET BAGLNHOF TE AMSTERDAM,

=

DE MIEAKELFHOCESSH

Gedoopt

David Bogotain ;

Gezocht afhaaladres Info's

Wij zijn op zoek naar een nieuw afhaaladres voor
de Info's in de wijk Toolenburg.

9x per jaar wordt er een krat met Info's biju

gebracht en de bezorgers van de Info komen hun
pakketjes dan bij u afhalen.

Wie helpt ons?

Graag melden op het secretariaat.

Matthaus Passion van J.S. Bach
door de COV Haarlem

Goede Vrijdag 30 maart 2018

Het duurt niet lang meer of de lente kondigt zich
aan. En zoals de natuur zich opmaakt voor het
nieuwe seizoen, zo bereidt de veertigdagentijd de
mensen voor op het Paasfeest. Het is een periode
van inkeer en bezinning, die eindigt met de Goede
Weelk.

Johann Sebastian Bach heeft op onnavolgbare wijze
het lijden en sterven van Jezus beeldend gemaakt in
zijn Passionen, waarvan de Matthdus Passion de
meest bekende en de meest gewaardeerde is.

; .
Ll B

Op Goede Vrijdag 30 maart a.s. brengt de COV
Haarlem, als vanouds, de Matth&us Passion in de
Philharmonie in Haarlemn, Lange Begijnestraat 11.
Met medewerking van het Holland Symfonie Orkest,
een keur aan professionele solisten en leerlingen van
de Koorschool 5t. Bavo. Het geheel staat onder
leiding van dirigent Piet Hulsbos.

Wij nodigen u van harte uit om dit concert te komen
bijwonen. Aanvang 19.30 uur.

Kaarten verkrijgbaar via covhaarlem@hotmail.com,
of aan de kassa van de Philharmonie: tel. 023 -
5121212 www.theater-haarlem.nl.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar
onze website: www.covhaarlem.nl.

Marthagroep

Woensdag 11 april zijn de dames van de Filipijnen
aan de beurt om de kerk schoon te maken.
Woensdag 14 maart de dames Dekkers, Kunz, Ruiter
en van Roode.

Contactpersoon: Mw. van Roode tel. 5612243, 1



vieringen

PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweq 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

Za 3 mrt 19.00:

Zo 4 mrt 10.00:
Di &mrt 18.45:
19.15:

Do 8 mrt 18.45:
19.15:

OVERZICHT VIERINGEN KERK EN KAPEL 3 MAART - 31 MAART

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Vrolijk Vuur
- Lisette van der Lingen

Woord- en Communieviering; parochianen

Rozenkrans

Viering

- Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Za 10 mrt 19.00:

Zo 11 mrt 10.00:

Di 13 mrt 18.45:
19.15:

Do 15 mrt 18.45:
19.15:

Eucharistieviering; pastor K. van Lent

Familieviering; pastor K. van Lent en diaken R. Mascini
Voorbereiding 1e communie; Zangertjes
- Owverl. fam. Dingemans en fam. Frijters; James Zitter; Gerrit en Rie Vork

Rozenkrans
Viering

Rozenkrans
Viering

Za 17 mrt 19.00:
Zo 18 mrt 10.00:

Di 20 mrt 18.45:
19.15:

Do 22 mrt 18.45:
19.15:

Palmpasen

Za 24 mrt 19.00:

Zo 25 mrt 10.00:

Di 27 mrt 19.30:

Witte donderdag
Do 29 mrt 19.30:

Goede vrijdag

Vr 30 mrt 15:00:
19.30:

Eucharistieviering; pater S. Nebres; Gemengd koor
Eucharistieviering; pater S. Nebres en pastor L. Mesman; Odyssee
Jubileumviering van Odyssee

- Ouders van Steen, broers Jan en Leo en zus Bets

Rozenkrans
Viering

Rozenkrans

Viering

Eucharistieviering; pater S. Nebres; Gregoriaans koor
Familieviering; pastor K. van Lent en pater 5. Nebres; Zangertjes
Voorbereiding 1e communie

- Overl. ouders Monseur et madame Pierre Coulon

Boeteviering; pater S.Nebres

Eucharistieviering; pastor K. van Lent en pater 5. Nebres; Gregoriaans koor

Kinderviering; pastor K. van Lent
Gebedsviering; pastor K. van Lent; gemengd koor

Ter informatie volgende Info

Paaswake

Za 31 mrt 15.00:
22.00:

le Paasdag

zo 1 apr 10.00:
11.30:
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Kinderpaaswake; pastor K. van Lent
Eucharistieviering; pastor K, van Lent; Odyssee

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor
Familieviering; pastor K. van Lent; Zangertjes

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12,00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur



Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

Zondag 11 februari 12.30 uur: Filipijnse viering
Zondag 18 februari 12.30 uur: Filipijnse viering
Vrijdag 23 maart 14.30 uur: Huwelijksviering van Milan de Jong en Yessica Ortega

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het
Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur. De eerste zaterdag van de maand om 16.30 uur.
Er is geen viering op de zondag na de eerste zaterdag van de maand.
Zaterdag 3 maart om 16.30 uur: (Eucharistie)viering; pastor K. van Lent.

Doopgesprekken
Voor informatie data en opgave kunt u naar het secretariaat bellen.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u beide avonden
meemaakt.

Bij voorkeur op woensdagmorgen tussen 9 en 12.00 uur. Tel. 56 381 45

U kunt ook langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande (Hankstraat 3, 2134 OT Hoofddorp)

1 maal per maand op vrijdagochtend is er een Eucharistieviering; pastor K. van Lent;
in het restaurant om 11.00 uur.

Op de volgende data:

Vrijdag 30 maart - Goede \Vrijdagviering

Vrijdag & april

Vrijdag 4 mei

Vrijdag 1 juni

Opbrengst Collectes
13 en 14 januari € 276,90
20 en 21 januari € 441,70
27 en 2B januari € 442,70

3en 4februari € 419,62
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Feestelijke start Na-Werk-Tijd voor Ria Stolk

Weggaan, het is een beetje sterven, zeggen de
Fransen. “En", vertelde Ria Stolk bij haar afscheid van
de boekwinkel, "dat gevoel herken ik, Aan de ene
kant denk je: "Ja, mijn pensicen komt eraan en dat is
goed. Aan de andere kant komen zoveel mocie
herinneringen uit de afgelopen jaren boven, dat je
denkt: jammer. Dan doet weggaan wel een beetje

pijn.

Maar mijn afscheid is een geweldig mooi feest
gewcrden. Een fantastische middag, waar cok mijn
man Willem Jan en mijn dochter en kleindochter van
genoten hebben. En ik? Ik voelde me beslist een
beetje overdonderd. Zoveel mooie woorden, zoveel
lieve wensen, zoveel cadeaus. Een feestelijker start
van mijn Na-Werk-Tijd had ik me niet kunnen
voorstellen, Heel, heel hartelijk bedankt allemaal!”

Na-Werk-Tijd, een prachtig woord voor pensioen,
stond op vrijdag 26 januari in onze kerk centraal.
Miet alleen vanwege het afscheid van Ria, ook orndat
het de titel is van een nieuw boek van pastor
Marinus van den Berg, waar hij die dag over kwam
vertellen.

Stoppen met werken betekent de start van een
nieuwe levensfase: met een ander ritme en een
andere manier van leven. Marinus van den Berg
vertelde over voor velen herkenbare momenten

en maakte veel mensen nieuwsgierig naar het echte
boekje. Dat was na afloop te koop in de boekwinkel,
waar de auteur ook aanwezig was om te signeren.
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Astrid Witjes- Sonnemans presenteerde Ma-Werk-

Tijd, waar zoals al gezegd, Ria Stolk en haar werk
voor de boekwinkel een hoofdrol kregen.

“De vrouw van de dominee heeft de leiding van
onze boekwinkel’, Kees van Lent had in het
afgelopen jaren regelmatig gezegd en op 26 januari
zei hij het nog eens. Met een knipoog naar de
gereformeerde kerk — waarin beelden een minimale
rol spelen - had hij voor Ria een bijzondere
verrassing. Zij mecht een beeld onthullen, tenminste
zo leek het. Maar na het wegtrekken van het doek
stond daar een prachtige e-bike. Met voor alle
zekerheid ook een mooie helm, ter bescherming.

“Om tijdens je Na-Werk-Tijd goed in beweging te
blijven." Ock het parochiebestuur nam afscheid van
Ria. Hans van der Leeuw, vicevoorzitter ad interim en
Johan Basmaci — die hem binnenkert opvalgt -
bedankten haar voor haar alles wat ze voor Het
Kruispunt heeft gedaan. “Je bent iemand met een
hart van goud.” En dat onderstreepten ze met een
toepasselijk cadeau: een gouden hanger met daarin
een stralende ster.



vervolg Feestelijke start Na-Werk-Tijd

MNa afloop was er in het Fundament volop
gelegenheid om Ria te bedanken en haar het beste
te wensen. Helemaal uit beeld gaat ze nog niet.
Totdat in de loop van dit jaar haar opvolger
aantreedt is ze nog met enige regelmaat in

Het Kruispunt aanwezig.

Vanzelfsprekend staat Ria deze keer op de voorkant
van onze INFO. In de Bijbelse tuin, bij het beeld van
De kuise Susanna. Omdat ze, zoals ze in het
interview met HCnieuws.nl aangaf, de verhalen over
vrouwen uit de Bijbel zo prachtig vindt.




Kids &

“Reiziger, er is geen weg, al gaande wordt de weg gebaand”
{Antonio Machado)

‘ “i’?‘ ﬁ @ n g@ Eq@ n Vormselgroep naar de Sint Bavo en

www.hjoannesdedoper.nl  diakonaal project Stem in de Stad

Op het kerkplein opgevangen door Raminah gaan wij, 3
begeleiders met 9 kinderen uit de beide Vormselgroepen,
zaterdag 3 februari al vroeg op pad.

Met de 340 aangekomen bij de nieuwe, inmiddels geheel
gerestaureerde Bavo-kathedraal krijgen we een levendige en
interactieve rondleiding door mevrouw Bibiana, goed bekend met
onze parochie. De bijzondere ervaring van licht en ruimte bij het
binnentreden van de Kathedraal is al een belevenis. Door alleen
maar rond te lopen en rond te kijken vallen onze ogen steeds op
nieuwe dingen. De jongeren leggen zelf ook verbindingen tussen
de verhalen en symbaolen uit Bijbel en kerkelijke traditie en het
leven nu. Op zoek naar Joannes de Doper in de Bavo blijkt deze
wel op 3 verschillende wijzen te zijn afgebeeld. In de keuken van
de pastorie kunnen we warme chocolademelk tappen bij onze
meegebrachte boterham. Pastoor Hein van Ogtrop, officieel de
plebaan (staand tussen de bisschop en het volk) komt even
binnenlopen en weet ons te vertellen dat hij erg zijn best heeft
moeten doen om pastor Kees in zijn stagetijd de mis te leren
zingen ;-)

Ook was er even tijd voor een "speed-date” om elkaar ook beter te
leren kennen. Eén van de jongeren noemde daarbij als leukste
moment van de dag: "Dat de pastoor (pater Sedfrey) vanmorgen in
de bus naast mij kwam zitten."
Na de lunch zijn wij naar Stem in
de Stad gelopen. Verdeeld in 2
groepjes krijgen de kinderen de
opdracht zelf de weg te vinden
door aan de mensen te vragen
waar "de Stem" is. De mensen
die gebruik maken van deze
ontmoetingsplek blijken onze
beste gidsen te zijn. De
Straatkrant wordt aangeschaft

en er wordt, na enig overleg, besloten tot het kopen van druiven
en chocola om straks te trakteren, Daar aangekomen worden we
ontvangen en rondgeleid door Kalle, codrdinator van "de Inloop”.
De kinderen stellen verrassend goede vragen en zij kunnen zich
er best iets bij voorstellen hoe iemand soms in korte tijd van
"maatschappelijk succesvol" dak- en thuisloze worden kan. We
verblijven even in de heel kleine, cecumenisch gewijde,
Katrijnkapel, qua ruimte en vormgeving Zo ongeveer het
tegendeel van de kathedraal van vanmorgen. Weer terug in de
ontvangstruimte wordt de jongeren bij het renddelen van de
druiven en de chocola door de bezoekers al snel gevraagd aan te
schuiven en er worden hele gesprekken gevoerd.

Bij het afscheid stellen wij onze gastheer Kalle de vraag: "wat
kunnen wij als Vormselgroep doen om deze mensen en deze
stichting te steunen?” Een vraag waar Kalle graag met ons op
terug wil komen, en wij met Kalle.,

Eind van de middag staan we weer op het kerkplein van de
Joannes, allemaal een bijzondere ervaring rijker.

Hailey Machado & Kees Bos



SIRKELSLAG

Afgelopen vrijdag 2 februari hebben JOP
Hoofddorp en wij als M25 samen
meegedaan met Sirkelslag 2018, Met het
thema onvergetelijke liefde en het verhaal
van Ester moesten de teams verschillende
opdrachten uitvoeren. Spellen als een
estafette race, geheimtaal onteijferen met
onder andere een vlaggenalfabet en
morscoie en zoveel mogelijk potloden door
een zakje water steken kwamen langs.
Maar ook een heuse nitdaging waarbij er
meelwormen werden gegeten en als
afsluiter het schrijven van een
carnavalskraker met als thema Ester
zorgiden voor een gezellizg gevulde avond.

Irene van Langen, M25
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Stille Omgang 17/18 maart

De Stille Omgang in Amsterdam wordt dit jaar
gehouden in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18
maart.

leder jaar in de maand maart lopen
duizenden christenen in zwijgende
verbondenheid de 5tille Omgang,
een nachtelijke stille pelgrimstocht
door het centrum van Amsterdam,
langs de route die de pastoor van
de Oude Kerk op 15 maart 1345
liep.

Hij was getuige geweest van een Eucharistisch wonder
in het huis van een zieke man aan de Kalverstraat die
vreesde te sterven. Hij liet een priester roepen om hem
te bedienen en van het Heilig Sacrament (de hostie) te
voorzien. Na het eten van de hostie kreeg de zieke
braakneigingen en moest tenslotte overgeven in het
brandende haardvuur van zijn kamer. Maar na verloop
van tijd bleek dat hij niet alleen de hostie onbeschadigd
had uitgebraakt, maar dat bovendien het vuur het
Heilig Sacrament niet had aangetast. Was dat nog niet
mirakuleus genoeq: de hostie die de volgende dag door
de priester van de Oude of Nicolaaskerk weer was
opgehaald, keerde vanuit de Oude Kerk op
wonderbaarlijke wijze in het huis van de man terug. Het
was een nieuw mirakel dat zich daarna nog eens
tweemaal herhaalde.

In het duistere uur weten de biddende pelgrims zich
verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen
van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg. Zij
vieren in een Amsterdamse kerk Eucharistie, om God
dank te zeggen.

Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2018 als intentie;
“Eucharistie = Liefde"

Het woord eucharistie betekent letterlijk dankzegging.
Een eucharistisch leven is een leven van dankbaarheid.
[e geschiedenis van de twee vrienden onderweg naar
Emmaus - die ook onze geschiedenis is - heeft laten
zien dat dankbaarheid geen vanzelfsprekende
levenshouding is. Dankbaarheid moet ontekt en met
grote innerlijke oplettendheid beleefd worden. Ons
verlies, onze ervaringen van miskenning en
verlatenheid, en onze vele momenten van
ontgoocheling trekken ons steeds weer naar boosheid,
verbittering en wrok. Jezus heeft ons de eucharistie
geschonken om ons in staat te stellen voor
dankbaarheid te kiezen. Dat is een keuze die wij zelf
moeten maken. Niemand kan dat voor ons doen. Maar
de eucharistie moedigt ons aan tot God om erbarming
te roepen, naar de woorden van Jezus te luisteren, Hem
bij ons thuis uit te nodigen, in gemeenschap met Hemn
te treden en de Blijde Boodschap aan de wereld te
verkondigen,
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De intentie is ontleent uit het boek Ons dagelijks brood
van Henri Nouwen.

Het programma ziet er als volgt uit:

Om 20:30 uur is er een kort reisgebed in de Mariakerk,
Rijksstraatweqg 355 in Haarlem, waarna
met speciale bussen naar Amsterdam wordt gereden.

Orn 22:00 uur aanvang van de Eucharistieviering in de
Q.LV. kerk aan de Keizersgracht 218 met als celebrant A,
Hendriks, kanunnik van het kathedraal kapittel van het
bisdom Haarlem, assistentie van de diakens F. Litjens en
Ph. Weijers, m.m.v. van het koor Te Deum Laudamus uit
Haarlem o.Lv. dirigent-organist Frans Landmeier.

Ma afloop van de Stille Omgang wordt uin de
gelegenheid gesteld (wel voor eigen rekening) een
broodje en kop koffie te kopen in de Lutherse kerk aan
het Spui. Vanuit de Lutherse kerk wordt u begeleid naar
het vertrekpunt van de bussen die u weer huiswaarts
brengen.

Kosten voor deelnemers per bus: € 12,00 p.p.

Wilt u verzekerd zijn van een plaats in de bus dan kunt
u zich opgeven tot 12 maart a.s. bij een van
onderstaande adressen ma.v. naam, adres,
telefoonnummer en aantal personen:

Arnald Kuhlman

tel. 023-5376742
akuhlman@quicknet.nl
Jenny Kuhn

tel. 023-5635861
jennymarial943@gmail.com
Frans Stoets

tel. 020-4972436

stoet80@gmail.com

Of via de website www.stille-omgang-haarlem.nl.

Klaverjasavond parochiehuis
Maandag 26 maart 2018, 20.00 uur
Kosten € 2,50 per persoon
Opgeven hij:

Thea Duivenvoorden
Tel. 56 17 275.
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De PASSION in Hoofddorp

Het mooie project is van start gegaan. Het vertellen
van het lijdensverhaal van Jezus.

De repetities zijn volop in gang. Het verhaal zal net
zoals u het kent op TV verteld worden met bekende
popsongs, indringende teksten. Deze heb ik
zorgvuldig voor u uitgezocht en bewerkt om zo op
een eigentijdse wijze, en volgens de bijbel, niet
alleen het verhaal maar ook de boodschap achter
het verhaal aan u te vertellen, samen met Vrolijk
Vuur en 20 andere mensen, Het doel is iets moois
neer te zetten VOOR elkaar DOOR elkaar. Op een
interactieve manier. We hopen ook via deze PASSION
in HOOFDDORP mensen met elkaar in gesprek te
brengen. Thuis, op het werk en op straat. U bent
welkom

Onze mooie Kerk Joannes de Doper is waar het op
vrijdagavond 23 maart om 20:00 uur zich gaat
afspelen. De toegang is gratis en u bent van harte
welkom.

Na afloop is er koffiedrinken om zo met de cast en
muzikanten in gesprek te kunnen gaan. Ook zal er
een waarderingscollecte worden gehouden. Ons
budget is geen, en hopen als waardering dat u ons
helpt om de onkosten die we maken voor geluid en
licht te kunnen sponseren.

Dit is een volledig vrijwillige bijdrage.

De organisatie bestaat namelijk alleen uit
onbetaalde vrijwilligers en de grote kosten dragen
we uit eigen beurs,

Wilt u ons op een andere manier sponseren kan u
contact opnemen met ons: maartjestelt@gmail.com.

We zien u graag op vrijdag 23 maart om
20:00uur. U bent welkom. Vol is vol.

EXPOSITIE ‘RECHT DOOR ZEF’
IN DE ARK, Hoofddorp

Haarlemmermeerse kunstenaars
exposeren in De Ark

Onder het motto ‘Recht door zee' exposeren 21
kunstenaars uit Hoofddorp en Nieuw-Vennep, maar ook
uit Zeist, Heerenveen en Koudenkerk aan den Rijn 28
kunstwerken in De Ark in Hoofddorp.

De meeste kozen voor schilderijen, maar er zijn ook
enkele foto's, aquarellen, een tegel, een kleine installatie
en gedichten.

Tot half maart is de expositie te bezichtigen.

De kunstenaars zijn zowel amateurs als beroeps. Ze
hebben het thema recht door zee' heel verschillend in
beeld gebracht. Sommige letterlijk, zoals enkele
schepen die de zeeén doorkruizen. Het oudste daarvan
is van Jo Roelofs - Pietersen, die leefde van 1916 tot
2008. Bij een daarvan maakte haar schoondochter
Jacqueline Roelofs een gedicht. Ook de paalhoofden
aan Zeeuwse en Duitse kusten inspireerden diverse
kunstenaars.

Gerrit van der Berkt uit Zeist houdt in een gedicht een
pleidooi om eerlijker met de aarde om te gaan:

Want wij hebben samen één doel

Dat ans nageslacht na ons aardse sterven

Ook deze aarde en wateren mogen erven.

Hij zet zich in als ambassadeur van mensen met een
beperking door velerlei activiteiten in de regio Zeist.

Heel eenvoudig en kleurig schilderde Lida Hak het
thema: een strand en zee vol gele hartjes. Je blijft
ernaar kijken; zegt curator Rien Wattel van De Ark. Lida
is lid van Ontmoetingsgroep De Vriendschap van
PCS0OH, boven in De Ark.‘Ook de prachtige zwembaan
van Joke van Uzendoorn is een plezier om naar te
kijken; zegt hij. 'Ze houdt er een pleidooi mee voor
eerlijk zijn in de sport. Een heel gevarieerde
tentoonstelling, voor elk wat wils!

‘Recht door zee'in De Ark is elke dinsdagmiddag te zien
van 13.30 tot 16.00 uur en zondags rond de kerkdienst
van 10.30 uur. Oecumenisch kerkcentrum De Ark ligt
aan Muiderbos 36 in Hoofddorp. Ook kan de expositie
op afspraak bezocht worden via
cultuurindeark@gmail.com of 06 16040860,

Toegang is gratis. 19



Overledenen

Jan van Dongen - 85 jaar

Op de aankondigingskaart van zijn overlijden stond:
Zijn ogen hebben tot het laatste toe gezocht en zijn
handen hebben tot het laatste toe gewerkt.

Jan was een echte Haarlemmermeerder, geboren op
de Hillegommerdijk op 16 januari 1932. Hij groeide
op in een groot en gezellig gezin. Honger heeft het
gezin niet gekend.

Zijn vader had een aardappelhandel en Jan moest al
vroeg meewerken. Later heeft Jan van een
aardappelhandelaar een wijk in Amsterdam
overgenamen.

In 1965 kwam Jan bij zijn zus op kraamvisite en
ontmoette hij Corrie Rutte, die daar als
kraamverpleegster werkte. En zo ontstond de liefde.
In 1967 zijn Jan en Corrie getrouwd en gingen
inwonen bij familie op De Hoek, ook wel bekend
onder de naam Martelaarsgracht in Hoofddorp. In dit
huis werden hun 3 zonen geboren.

In 1973 verhuisden zij naar een eigen huis aan de
Van de Berghlaan.

Jan werkte met heel zijn hart aan zijn
aardappelhandel die inmiddels was uitgegroeid tot
een aardappel- en groenten handel. Corrie, als
thuisfront, leverde ook haar bijdrage door het maken
van stamppot, gekookte bietjes en stoofpeertjes.

De kinderen hielpen hun vader graag en waren ook
vol bewondering voor hem. Hij hield van klussen en
hij betrok er ook zijn zoons bij.

Toen Jan 65 werd is hij met werken gestopt.

Jan en Corrie werden trotse grootouders van 6
kleinkinderen.

September 2017 zijn Jan en Corrie verhuisd naar een
appartement bij De Meerstede.

Jans' krachten namen steeds meer af en hij werd
opgenomen in het huis van De Meerstede.

Hij ontving de ziekenzalving van pastoor Van Lent en
hij is overleden op 14 december.

Op 20 december vond de gebedsviering bij de
uitvaart plaats in onze kerk, geleid door zijn
schoonzus Els van Dongen, waarna de crematie
volgde in het Crematorium Haarlemmermeer.

Carel Reichert

Op 22 december vond in een volle kerk de uitvaart
plaats van Carel Reichert die in 1923 in Delft was
geboren. Kort daarvoor was hij bediend en had hij in
Bornholm afscheid genomen van Lous en zijn
kinderen en kleinkinderen. Hij sprak daarbij zijn
grote dank uit aan zijn kinderen over de manier
waarop zij hem en Lous de laatste jaren bijgestaan
hadden, toen het hen wat hun gezondheid betrof,
niet zo goed ging. Voor Carel, bij wie zijn geloof een
belangrijke rol speelde, was het inzicht gegroeid, dat
je ook zonder geloof een mooi mens kon worden.
Aan zijn ziekbed en bij de uitvaart vertelden de
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kinderen en kleinkinderen wat Carel voor hen
betekend had. Een vader en opa die op heel veel
terreinen belangstelling had en er graag met hen
over praatte en er met hen op uittrok. Hij kon soms
ook onhandig zijn, waarvoor het woord "reicheren”
een begrip werd in de familie.

Carel, die jarenlang met Lous in de katholieke
geloofsgemeenschap Bornholm-Toolenburg actief
was, o.m. als koster, waarbij elk weekend de aula an
de K5H tot kerkgelegenheid werd omgebouwd, had
flink wat suggesties gegeven aan teksten en liederen
voor zijn uitvaart. Zijn zeven kleinkinderen brachten
hem in de kerk naar voren en staken daarna een
kaars aan. In de overweging speelde de tekst, die
ook op de kaart stond "Als ieder mens kan vergeven,
verandert niet het verleden, maar wel de toekomst”™
een belangrijke rol.

Op de schouders van de kinderen werd Carel naar
het kerkhof gebracht na een prachtige
afscheidsviering van een onvergetelijk mens.

Pastor Leo Mesman

Anna Hermana Egberts-Holla
* 7 maart 1934 + 26 januari 2018

Annie is geboren als 8Be van de 13 kinderen in het
tuindersgezin van Docus Holla in de Sloterpolder. Na
de lagere school ging ze naar de huishoudschool en
naar een atelier om te leren naaien, iets dat in het
grote gezin goed van pas kwam en waar ze tot op
hoge leeftijd veel profijt van heeft gehad. Op haar
22e trouwde ze met Martin Egberts en samen
kregen ze zeven kinderen. Annie was een moeder
die er altijd was voor haar kinderen en veel met ze
ondernam. Na het overlijden van Martin in 1996 ging
Annie niet bij de pakken neerzitten. Ze verhuisde
naar de Osdorperban, maar bleef erg actief,
belangstellend en zelfstandig. Vorig jaar april ging
haar gezondheid ineens achteruit en op
nieuwjaarsdag besefte ze dat haar overlijden
naderde. Gesterkt door haar geloof werd dit toch
nog een mooie tijd en op 1 februari hebben we in de

Johannes de Doperkerk afscheid van haar genomen.
Ik wens haar kinderen, de klein- en
achterkleinkinderen en de familieleden en vrienden
steun aan elkaar en vele dankbare herinneringen.

Ton Hekkenberg, diaken
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Kom tot inkeer,
want het koninkrijk
van de hemel is nabij!

Matteiis 3,2 -




door de tijd - maart

Tekst: Sipke Draisma

(eloven

1 maart: H. Swietbert
Verkondiger tussen Lek en Maas

Swietbert, ook Switbert of Suibertus genaamd, was een van de elf
monniken die met de heilige Willibrord rond 690 uit Engeland kwam
om de Friezen te bekeren. Na zijn wijding tot bisschop was hij eerst
actief in het land tussen de Lek en de Maas, waardoor hij een plaats
kreeg op de gedachteniskalender van de bisdommen Utrecht en Rot-
terdam. Later trok Swietbert naar het oosten, waar hij de stichter en
eerste abt werd van het klooster Kaiserswerth nabij het huidige Diis-
seldorf, Swietbert stierf in maart 713. Zijn naam leeft voort in de Friese
naam Sjoerd en in de naam van de oude televisieserie Swiebertje,
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11 maart: Zondag Laetare
Roze zondag in de kerk

In de vieringen van de Rooms-Katholieke Kerk, en ook in steeds meer
in protestantse kerkdiensten, worden vier liturgische kleuren gebruikt:
wit bij kerkelijke feesten, paars bij rouw en inkeer, rood met Pinksteren
en martelaarsfeesten en groen op de overige zondagen. Op twee zon-
dagen in het jaar kan ook de kleur roze gebruikt worden: op de derde
zondag van de advent en de vierde zondag van de veertigdagentijd.
Op die zondagen, die respectievelijk Gaudete en Laetare heten dat
allebei ‘verheugt u' betekent, schijnt het wit van de vreugde al door
het paars van de inkeer heen. Zo verwijst de roze kleur vooruit naar
de feesten van Kerstmis en Pasen. Geloofstaal blijkt niet alleen een
kwestie van woorden en muziek, maar ook van kleuren.

Volgens de kerkelijke kalender is eriedere dag wel iets te vieren. We lichten hieronder een
aantal bijzondere feesten toe die in de maand maart vallen.

13 maart:
Pauskeuze
Franciscus
Eerste paus van
buiten Europa

Op 13 maart is het vijf jaar
geleden dat Jorge Mario
Bergoglio gekozen werd tot
de 266e paus van de Rooms-
Katholieke Kerk. De eerste
woorden van de nieuwe paus
tegen de verzamelde me-
nigte op het Sint-Pietersplein
waren: "Broeders en zusters,
goedenavond!’, waarmee hij
onmiddellijk de harten van de
vele gelovigen stal. Hij koos
als naam Franciscus, een naam
die niet eerder als pausnaam
gekozen was. Franciscus is

de eerste jezulet die paus
werd en de eerste paus die
niet afkomstig is uit Europa.
Tot zijn pausverkiezing was
paus Franciscus kardinaal in
Argentinié, Hij is de opvolger
van Benedictus XVI, die op

28 Januari 2013 onverwacht
aftrad.




SAMEN hen

Wat is er nu mooier dan gezellig samen lunchen bijpraten.

zondag
E::: de mllﬂdJ

o

10,00 wur wiering Joor de "
innet gy et yuur

11.00 ko “E’:mm knutselen Lo
““‘SE“’{‘ -0 Boelowinkel i ge pastor!
11 het
open 12:00 Lunchen »
12:00 Lunchen In Het Fundame
Fundament
Hosten
kosten € 3 volwassenen, € 2 kinderen) i
Informatie

Raminah van Eer - 06-1062 3703
raminahif@boskwinkelhetkruispunt.nl

Joannes de Doper

aen brutsende parachie in Heojddop
wew hjcannestedopenn

Kafhlieks Bond van Oudaren ", Dunweg

De Belangen Ovganizatie voor Senioren op lokaal niveau;

»  hulp bij belasting imvullen ; Afscheid nemen is iets heel persoonlijks...
»  korting ap rijbewijskeuring; Wij nermen de tijd, ruimte en aandacht om een
*  korting op uw rorgverzekering: passend afscheid vorm te geven.
- Eratis tjdschrift Nestor en EBO "Mear”™ Nieuws;
= deslnemen aan vele activiteiten en evensmenban; I]unweg L.lltxraart?{_:urg;

it &n nog vessl mesr voor e=n betaalbane contributie wan A-:hten-xeg 40, 2132 BX |-1c.|:|f|jd|:.rp

£, 75,00 per jaar. Tel: 023 563 35 44

WORDT DAARDM LID VAN DE KBO HAARLEMMERMEER!
infichtingen: ledenadministratie 023-5612229 of
kedenadmin kbo. Haarlemmermesr@Hjbrandt.nl

info@dunweg.nl
wawnw.dunweg.nl

Spannenburg 42
2135 GP
Hoofddorp

DAMO
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Pianoles voor iedereen

== Geaimonumenten in efka prijskiasan Amplnegtrast 1

- [epat en veel Sdig assortinent T1B1 HA Hilgeom

- Watuurstesn, Glas en Cortenstaal Tel 0252-520328

= Restauratie en teksthizettingan infogdamonaturstesnnl
wwen camonatuurstennnl

Dpent
ma - v 300-1700 f za 900- 1200 beznek showroom aleen op sferask




INKEER o KOIK

Op een stille woensdag zit Kikker op zijn wijwater- Hij krijgt een snuitje en twee oogjes, en pootjes.

bakje en leest een boek. Rustig en ingekeerd. En hij loopt op het doel af. Wat moet Kikker doen?
Maar de stilte duurt niet lang. Want daar komen Tegenhouden? Terugduwen? Nee.

de muizen de kerk binnen, voetballend met een ‘Welkom, egeltje’, zegt Kikker. En egeltje kruipt
grijs balletje. Het balletje rolt wiebelig in het verste hoekje van de doos.

van de een naar de ander. Daar rolt het zich van schrik weer op tot een bol.

‘Kijk’, roepen twee muizen, ‘dit is het doel’, en ze ‘lullie hebben gescoord!” roept Kikker.

duwen een lege doos van kerkboekjes op zijn kant.  “Wat?' roepen de muizen en ze vinden Kikker een
‘Wil jij op doel staan Kikker?' roepen ze. waardeloze keeper. En dan krijgen ze ruzie over wie
Met een glimlach legt Kikker zijn boek aan de kant  er nu eigenlijk 1-0 voorstaat. En het egeltje?

en springt op de grond. Lezen is leuk, maar voetbal  Dat zat nog heel lang ingekeerd in de doos.

ook. Het doel is precies goed voor Kikker. Hij kan Want pas als je bijgekomen bent,
in een sprong bij alle hoeken komen. De muizen kun je weer op weg gaan. ¢
zijn zo druk met de opstelling van de ploeg, dat ze
niet zien dat hun voethal zelf begint te bewegen.
Kikker ziet het wel. De voethal

wordt platter van vorm.

Op weg naar Pasen st

Pasen is een bilzonder feest, 4 ) Op de derde dag bleek het graf verlaten,
wat Jezus, die werkelik dood is geweest NI en zeiden twee engelen die doar zaten:
is werkelijk levend. Hoe dat kan? €57 Zoek Hem niet hier, Hj is opgestaan.
baar shappen wi) mensen het filne niet van. " (/ bit rieuws is daarna door de wereld gegaah.

Hi} werd gekruisigd, heel onterecht, Ook al kan niemand het wonder verklaren,
en door vrienden in een ardl gelegd. j we mMagen het diep in ons hart bewaren,

Puzzel

In de tijd voor Pasen

denken mensen na over hun leven.

Dat noemen we inkeer. Hier zie je
woorden die daarmee te maken hebben.
Maar in elk woord ontbreekt een letter.
Yul jij die in? De plaatjes helpen je:

wat is de eerste lefter van wat je ziet?
Als je de letters hebt ingevuld, lees je
van boven naar beneden nog een
woord dat met inkeer te maken heeft!




