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Eigen Boek
UW EIGEN BOEK UITGEVEN? BIJ ONS KAN DAT!

Uw wensan staan voorop
Professionele begelsiding
Verzorgde wvitgave
Aantrekkelijk prijs

Print on demand

Zelf pakket samenstellen

Waarom kiezen voor

Uitgewverij Eigen Boek?

Op onze website kunt u alle informatie vinden die w nodig hebt voor
hat witgawan enfof kopen van ean boak. Indien u toch nog vragan
hebt, kunt u ons bereiken per e-mail of telefoon:

Telefoon: 06 46278584
wiww.uitgeverdjeigenboek.nl

info@uitgeverijeigenboek.nl

Uitgewverij Eigen Boek B.V.
Engelsholm 97
2133 AE Hoolfddorp
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= Handgahakis an machinale baledtering
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= Ltgebraid assartimen wurnen o0 sccessnies
Of neam nu contact op: +31(0)23 5326013
Geopernd ma-vr DE.00-17.00 uwr
Lange Herensiraat 30-38, nabij station Haardem
www. troupinnatuursteen,nl
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Monumenti
Burgemeester van
Stamplein 294
2132 BH Hoofddorp
Tel: 023 230206%

Bel voor een afspraak:

www.monumenti.nl
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ParochiemagaZIN verschijnt 9x per jaar in een oplage
van ca. 2500,

Kopij voor Info nr. 4 moet binnen zijn
véér woensdag 11 april.

Afhalen nummer: 4 donderdag 3 mei.

Redactieadres (alleen voor kopij)
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl

Info bezorging
Bezorgen uiterlijk voor zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur
Bandholm 130 of volgens afspraak
- Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos 38
- Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburgpark 19
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:
17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen over de bezorging: via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

parochie gironummer MLO6 INGB 0000172863
parochie banknummer NL70 RABO 0324501528
t.n.v. parochie H. Joannes de Doper te Hoofddorp

www.hjoannesdedoper.n|
www.kerkeninhoofddorp.nl

Boekwinkel Kruispunt

Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,
zat. van 10.00-16.00 uur, Tel, 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament

valt onder beheerscommisie Parachiehuis,
Codrdinator Dewi Gunther, telefoon 023 - 5638145,
Elke woensdagavond wordt een maaltijd geserveerd

Graag opgeven voor maandag 20.00 uur.

Bij Raminah van Eer, telefoon 06-10623703;

Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon.

Dit is een editie van het parochiemagaZlN een uitgave

van De Zalige Zalm.

Foto voorkant: Hof van Getsemane

Info en Inhoud

Pastores:

C.Th.d. van Lent - Pastoor
Julianalaan 11, 2159 LB Kaag

tel. 0252 514774 of

06 51981165 in dringende gevallen
e-mail: kees@kaagnet.nl

5. Mebres - Pater
tel. 06 26759748
e-mail: sedfreysvd@gmail.com

R. Mascini - Diaken
tel. 06 26795701
e-mail: rmascini@kpnplanet.nl

In dit nummer

Jaargang 49, nr. 3, 31 maart - 5 mei
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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook in
het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u voor
vervoer bellen naar mw. K. Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152,

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt U voor hulp de PCI
benaderen. Met uw hulpvraag kunt U terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve vrijwilligers.
Matuurlijk willen we dat blijven! Hebt u tijd en zin
om een actieve rol in onze parochie te spelen,
schroom dan niet om even een kijkje te nemen in
de boekwinkel en bij het parochiesecretariaat.
Daar ligt een map met vacatures, voor denkers en
doeners, er zit vast iets voor u bij!

Parochie - informatie en berichten

Van de Redactie

Beste lezer,

Op de voorpagina ziet u een foto van de Hof van
Olijven, Getsemane. Het is daar waar Jezus de |aatste
avend voor Zijn kruisiging doorbrengt en waar zich
het verraad van Judas afspeelt. Hij voelt het einde
naderen en bkidt, in doodsangst, tot Zijn Vader: ‘Abba,
Vader, voor U is alles mogelijk; laat deze beker Mij
voorbijgaan! Lastig, om te geloven in de almacht van
je Vader en je onvoorwaardelijk bij alles wat Hij doet,
neer te leggen. Maar Jezus doet dat: Hij bidt: ‘Niet Mijn
wil , doch de Uwe zal geschieden! Hij wordt gesterkt
door een engel.

Ook al kost het vaak moeite, misschien zouden we er
zelf ook wat vaker op moeten vertrouwen dat de
Vader het goede met ons voorheeft. En inzien dat we
engelen op ons pad hebben die ons sterken.

Engelen zijn er veel, maar we hebben er ook veel
nodig. Bijvoorbeeld om de Info te bezorgen. Op
pagina 5, onder het pastoraal woord van pastoor Kees
van Lent, staat een oproepje. Want er zijn nog straten
waar de bezorging nog niet goed is geregeld, en het
zou fijn zijn als zich mensen aanmelden. Het kost niet
veel tijd, en zeker in het voorjaar als het zonnetje
schijnt, krijgt u er vleugels van.

Het voorjaar wakkert ook de reislust aan: u kunt naar
Rome (pagina 7), Banneux (pagina 14), Maastricht
(pagina 15}, Israél (pagina 22). Maar we verwachten nu
niet direct dat u er allemaal massaal op uittrekt, dus
voor de minder reislustige (en dat is de meerderheid),
is er ook voldoende te doen. Rob Mascini organiseert
avonden over de betekenis van de Eucharistie (pagina
6), op pagina B ziet u de activiteiten van de Raad van
Kerken, op pagina 19 die van de 5tal op de Kaag, en
niet te vergeten, een bezoekje aan boekwinke| Het
Kruispunt (pagina 10) is ook zeker de moeite waard.

En denkt u ook nog even aan het Vastenactie project?
Dit keer over 'huishoudens in de knel' in Zambia. Van
ganser harte aanbevolen! (pagina 11).

Er is veel te leren en te vieren, u kunt daarover in deze
Info weer van alles lezen.

De redactie van de Info en allen die meewerken aan
het tot stand komen en het verspreiden daarvan,
Wensen u

Zalig Pasen

De redactie.



Pastoraal woord

SVD Komt

Op het kapittel van de congregatie SVD is
ile beslissing genomen dat in Hoofddorp
een groep paters op de pastorie komt
wonen. De ons bekende Filippino Sedfrey
Nebres zal blij zijn niet meer te hoeven
reizen vanuit Duivendrecht. Pater Eko
Silvester van het Indonesische eiland
Timor komt zijn pastorale inburgering
hier doen met begeleiding van diaken Rob
Mascini. Ook komt een van de jongsten
van de Nederlandse paters naar
Hoofddorp. Het is Bert Woning. Over niet
al te lange tijd wordt hij 80, Hij was
provinciaal. Dat is de leider van de 8VD-
ers in Nederland en Vlaanderen.

Hij zal de huidige provineiaal, de Indiér
Avin Kunnekadan, een paar maanden
vervangen omdat die naar India gaat om
familie te bezoeken, Als die periode
achter de rug is start de communauteit
Hoofddorp officieel.

Sedfrey had een aanstelling voor 50% en
wij hopen dat het bisdom dat naar 100%
kan verhogen op 1 april. Dit is geen grap.

Ondertussen wordt de pastorie
voorbereid. In drie slaapkamers lag nog
vloerbedekking van voor de oorlog. Daar
ligt nu nieuw. In onze ijver om
stookkosten te verminderen zijn er
dubbele ramen gekomen, maar daardoor
kunnen een aantal ramen niet meer open.
Wij gaan ervoor zorgen dat de paters in
frisse lucht kunnen leven en het Goddelijk
Woord in Goede Geest verkondigd kan
worden. Ik wens Sed, Eko en Bert
gelukkige en vruchtbare jaren bij ons.

Ik hoop dat het enthousiasme van de
jongeren gesterkt mag worden door de
wijsheid van de oudere.

Pastor Kees van Lent

Bezorgers Info gezocht voor:

Wijk 335 Ridderburgpark/Rondenburgpark
en omgeving

Wijk 338 Catharina van Aragonlaan en
omgeving
Raadhuisplein/Wilhelminalaan en
omgeving

Wilsonstraat

Campanile

Stanislas

Wijk 424

Wijk 444
Wijk 931
Wijk 934
Wijk 960
Wijk 965

Mavona
Bolivar/Sordello/Gildenplein.

Graag aanmelden bij het Parochiesecetariaat,
e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl of
tel. 023 5638145,



Parochie breed

Wil je meer weten over de Eucharistie?
Liturgieavonden door Diaken Rob Mascini

Eind vorig jaar hebben we twee avonden
georganiseerd met als onderwerp De Liturgie. Deze
avonden werden druk bezocht door de
codrdinatoren van diverse werkgroepen die zich
bezig houden met liturgie. We willen deze avonden
herhalen en openstellen voor iedereen die
geinteresseerd is in de geschiedenis en betekenis
van de Eucharistie.

Waarom vieren we de Eucharistie, hoe is deze in de
loop der eeuwen ontstaan. Wat betekenen de
symbolen in de vieringen en waarom zijn deze
belangrijk. Meer weten over de achtergrond van
liturgie helpt ons ook beter te kunnen vieren en te
zien hoe mooi deze rituelen kunnen zijn. Diaken Rob
Mascini kan daar geweldig over vertellen en zal dat
ook doen in twee avonden. ledereen is welkom deel
te nemen.

Liturgieavonden - locatie In de kerk
woensdagaveond 4 april - 20:00-22:00 uur
dinsdagavond 17 april = 20:00-22:00 uur

Getijdengebed

Bij 'getijdengebed’ denkt u misschien aan een rijk
versierd boek van eeuwen geleden, of aan kloosters,
mummelende monniken, metten en lauden.
Misschien weet u niet dat het getijdengebed
dagelijks over de hele wereld wordt gebeden door
priesters, diakens, seminaristen en leken. Thuis, maar
ook in kerken en kapellen. Wie daaraan deelneemt,
beseft niet meteen dat hij zo een gebedstraditie
voortzet die teruggaat tot de eeuwen voor Christus,

Wie het getijdengebed wel eens heeft gebeden met
het brevier in de hand, weet dat het soms best een
zoekplaatje kan zijn. Voor het gemak is een speciale

6

website opgezet en voor mobiele apparaten een app
ontwikkeld. Zowel voor het gebruik van het
getijdengebed op de website als de app is een
wachtwoord vereist.

Voor gebruik op de computer is een website opgezet
waarmee eenvoudig de getijdengebeden kunnen
worden gevolgd. Voor gebruik is geen installatie
vereist, het kan gewoon via een internetbrowser
worden gevolgd. Ook op mobiele apparaten zonder
app kan de website worden gebruikt. Met deze
nieuwe app kan het getijdengebed worden gebeden
vanaf een smartphone of tablet, ook als het internet
tijdelijk niet beschikbaar is. De app is te vinden in de
Google Play store en in de App Store van Apple. Het
getijdengebed blijft daarnaast ook beschikbaar op
de website van de Tiltenberg.

Kijk op www.tiltenberg.org/getijdengebed voor
meer informatie,

Taizé-viering in onze
parochiekerk

Al meerdere jaren vindt in De Ark enkele keren per
jaar een speciale viering plaats, geinspireerd op de
riten in Taizé. Taize is een gemeenschap van
religieuzen in het zuiden van Bourgogne, Frankrijk,
waar al tientallen jaren veel mensen vanuit alle
landen naar toe trekken. De vieringen zijn meditatief,
bij kaarslicht, met enkele teksten, stilte en veel
liederen met korte teksten. Het zijn meditatieve
liederen die een keer of acht worden herhaald, tenzij
anders aangegeven. De melodie van een lied wordt
éénmaal voorgespeeld, vervolgens eenmaal
voorgezongen en daarna kan een ieder meezingen.

Zondag 22 april organiseren wij met de predikant
van De Ark deze viering in onze parochiekerk
Joannes de Doper, aanvang 19.00 uur.

U bent van harte welkom.



Parochie breed

Met diaken Rob Mascini naar
Rome! 11 t/m 16 juni 2018

In de maand juni ga ik met een kleine groep mensen
naar Rome. Samen gaan we de stad bekijken en de
heiligdommen bezoeken. Het is een cecumenische
reis.

We zullen ons laten inspireren door de oudste
afbeeldingen van ons geloof. Het zijn prachtige
mozaieken en eeuwenoude fresco's.

MNatuurlijk zullen we de paus ontmoeten en zullen
we de eucharistie vieren in de Friezenkerk. We
dwalen door de oude straatjes van de stad. We
bezoeken de grote monumenten. En ik breng u naar
de plekjes waar de gewone toeristen niet komen, het
huisje van Petrus, zijn graf diep onder de sint Pieter,
prachtige onbekende kerkjes en pleintjes. En
natuurlijk rusten we uit op de terrasjes van de stad.
Voor wie mij niet kent: ik ben diaken Rob Mascini van
het bisdom Haarlem-Amsterdam. Ik ken Rome goed
omdat ik er vaak moest zijn voor mijn studie over de
oudheid.

U kunt zich nog bij ons aansluiten.

Op zaterdag 7 april is er om 11.00u een info
bijeenkomst. Deze wordt gehouden in het
parochiehuis van de RK.Kerk in Hoofddorp (Kruisweg
1071, 2131CT Hoofddorp). In verband met de koffie
is het fijn als u zich van tevoren aanmeldt via
robmascini@gmail.com of

tel. 023-5291484).

Op deze bijeenkomst kunnen we afspreken hoe we
reizen en waar we logeren (meestal in een
kloosterhotel).

De prijs is afhankelijk van de grootte van de groep.
Kijkt u ook op mijn website www.romereizen.one

Pastor Rob Mascini

Communicatieteam op zoek naar
Social Media editor

Zoals je al hebt gezien zijn we als parochie behoorlijk
actief op social media zoals Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube en Linkedln. Dat vergt best wel
wat tijd, maar op deze manier bereiken we toch heel
veel parochianen en geinteresseerden. We zijn dus
op zoek naar iemand die een aantal social media
kanalen kan beheren en regelmatig interessante
zaken deelt en onze eigen parochie activiteiten en
vieringen onder de aandacht brengt. Wie heeft
affiniteit met social media en vindt dat leuk om te
doen?

Meld je aan bij het Communicatie Team via email
CT@hjoannesdedoper.nl (de linkjes naar alle sacial
media staan op onze website
ww.hjoannesdedoper.nl).

Spreekwoorden

Spreekwoorden en uitdrukkingen: hoe komen we
eraan? Onze Info heeft een rubriek over herkomst en
betekenis. Dit nummer staat in het teken van Pasen
en daarom is het volgende spreekwoord heel
toepasselijk.

Dat is vijgen na Pasen

Dit is een Vlaams-Nederlands gezegde en betekent
mosterd na de maaltijd. Je doet iets, wat eigenlijk te
laat komt. Als er vroeger vijgen in Noord-Europa
waren, waren ze vaak gedroogd. Populair voedsel in
de vasten, want gedroogd fruit mocht. Pas na Pasen
mocht alles weer gegeten worden en waren vijgen
niet meer nodig om iets zoets te proeven. Ook
spelen vijgen een rol in het lijdensverhaal. Op
Palmzondag, de dag waarop Jezus Jeruzalem
binnenkwam, ging Hij op zoek naar vijgen. Hij vond
een boom, maar die droeg geen vruchten. Het was
nog te vroeq. Jezus zei toen: Deze boom zal nooit
meer vruchten dragen. De boom verdorde meteen.



Raad van Kerken Hoofddorp

'Kleur Bekennen'
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Raad van Kerken
Hoofddorp

ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

Kliederkerk

Kliederkerk is samen spelen, kliederen & een
Bijbelverhaal ontdekken, vertellen en beleven.
Kliederkerk is voor iedereen - ongeacht
levensovertuiging - een kans om met Bijbelverhalen
kennis te maken.

De komende Kliederkerk is op 8 april en het
onderwerp is Jozef

16:00 - 18:00 uur, Het Brandpunt, Hoofdweg 770

SAMEN IN GESPREK over vragen als:

Wat motiveert jou en van waaruit leef jij? Waar haal
je je kracht vandaan als bepaalde onverwachte
dingen in je leven gebeuren?

leder mens gaat op zijn eigen manier met zulke
vragen om. De een zoekt het in religieuze beleving,
de ander in de natuur, weer een ander in kunst,
muziek of filosofie.

Deze keer is er geen 'deskundige’die ons
antwoorden geeft, maar ieder zoekt een pakkende
tekst die ons aan het denken zet.

Na het gebruikelijke kopje koffie of thee gaan we in
groepjes uit elkaar om van gedachten te wisselen.
Belangrijk is dat we naar elkaar luisteren, want:

“Als je spreekt, zeq je dingen die je al weet. Als je
luistert, kun je dingen horen die je nog niet

weet." [oosterse wijsheid).

U kunt ook zelf een spreuk, wijsheidsuitspraak of
andere tekst die u aanspreekt, meenemen.

Donderdag 12 april van 14.00 tot 16.00 uur in het
Parochiehuis. Deze middagen worden georganiseerd
door de KBO-Haarlemmermeer i.s.m. de parachie
Opgave niet nodig, vrijwillige bijdrage voor koffie/
thee.

Informatie: Coby Bergsma, tel. 023 5652400 of
jJ-bergsma@live.nl.

Gedichtenavond ‘zo zacht, zo ongedacht en
vanzelfsprekend... - liefde in verzen!
Opnieuw komt een klein gezelschap van poézie-
liefhebbers bijeen om ingebrachte gedichten aan
elkaar voor te lezen. Ditmaal met
LIEFDESGEDICHTEN als themna.

Dinsdag 17 april 2018, 20:00 - 22:00 uur, Boekwinkel
Het Kruispunt, Kruisweg 1073. Begeleiding:
Annelies Kuvener en Kees Bos. Aanmelden via:
info@boekwinkelhetkruispunt.nl, tel. 023-5617392.

KERQ-CAFE

De naam zegt het al, iets met kerk en iets met café.
Voor iedereen van 20 t/m 40 jaar, organiseren we 2
keer per jaar Kerg-café. De zolder van de oude
pastorie wordt omgetoverd tot een gezellig café, We
nodigen steeds stamgasten uit die hun gedachten
over een bepaald thema met ons delen. Er is
gelegenheid om daarover met elkaar in gesprek te
gaan. En dat natuurlijk onder het genot van een
drankje.

Het Kerg-café is op 22 april op de zolder van de oude
pastorie, Hoofdweg 772 vanaf 15:30 uur.

Beken kleur en schrijf je leven

Een cursus die een ieder van ons op een gezellige
manier aan het denken en zelfs schrijven zet, Kosten
materiaal € 10,- Dinsdag 24 april, 1 mei en 8 mei
2018, 14:00 - 16:00 uur, Doopsgezinde Kerk,
Hoofdweg 691. Leiding: ds. Hedi Hegeman

Viering van de Catechesegoep
gehandicapten Hoofddorp

Op zondag 29 april om 9.30 uur is de afsluitende
viering van het vierde en laatste blok van de
catechesegroep in Marktpleinkerk, Marktplein 96. Dit
blok stond onder leiding van de voorganger de
Marktpleinkerk; ds. Adri van der Wal. Het jaarthema
van de catechesegroep gehandicapten is 'God wil bij
mensen wonen'

Voor actuele informatie over alle activiteiten van de
Raad van Kerken www.kerkeninhoofddorp.nl



Raad van Kerken (ter aanvulling)

In vuur en viam

Bericht over Pinksteren 2018

Raad van Kerken
Hoofddorp

Met Pinksteren worden dromen werkelijkheid.

De mensen in Jeruzalem, joden en vreemdeling wisten niet wat ze overkwam. Toen het
Geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat

ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken.
(Handelingen 2:6).

Daarvoor staat in het pinksterverhaal dat de leerlingen op luide toon begonnen te spreken in
andere tongen, vervuld van de heilige geest. Daarom is het thema van de oecumenische
pinkstervieringen dit jaar “In vuur en vlam”. Ook in 2018 willen we via vuur en licht met elkaar en met
de wereld om ons heen verbonden zijn.

Ook dit jaar zijn er 3 oecumenische vieringen in de kerkgebouwen in Hoofddorp-centrum, zo dicht bij
elkaar dat deze gevolgd kunnen worden door een gezamenlijke afsluiting rondom de Joannes de
Doperkerk. Eén traditie blijft ook in 2018: neem weer gewoon koffie en zo mee en deel met anderen.

20 mei 2018 Pinksteren

Oecumenische viering in de Doopsgezinde
kerk, 10.00 uur

Oecumenische viering in de Marktpleinkerk,
9.30 u, met tafelviering

Oecumenische viering in de H. Joannes de
Doperkerk, 10.00 uur

Créche Parachiehuis

In Labyrint en beeldentuin bij de Joannes de
Doperkerk

Kinderprogramma

Gezamenlijke ontmoeting en afsluiting rondom
de Joannes de Doperkerk vanaf 11.00 uur

Ontmoeting met meegebrachte koffie en zo,
't Kruispunt open, kramen van o.a. Wereldwinkel
en Amnesty




et zijn drieén: Julia, Raminah en Dea gaan we als vaste krachten, samen
met de vrijwilligers het Het Kruispunt draaien. Dea is aangesteld als
codrdinator van de boekwinkel. U zult ons wisselend tegengekomen, want
de invulling van onze dagen is flexibel. Neem voor vragen rond de
boekwinkel contact op via de mail: info@boekwinkelhetkruipsunt.nl en
natuurlijk zijn we op werkdagen ook per telefoon: 023-5617392 bereikbaar.
Even binnen lopen is natuurlijk altijd handiger!

God met ons

. Rowan Williams Rowan Williams "God met ons". De betekenis van

. het kruis en de opstanding - toen en nu. Een frisse

= kijk op de basis van het christelijk geloof door een
b van de grootste theologen van dit moment. Het

3 staat vol met verhelderende inzichten, en heeft

ﬁ’-ﬂ vragen aan het eind van elk hoofdstuk die helpen

ons bij een persoonlijke verdieping.

Een mooi boek voor de Paasdagen!

Vanaf nu staan cok de communiecadeautjes weer voor u klaar op onze
kinderboekenzolder. We hebben leuke artikelen ingekocht en hopen dat u
even langs komt om een kijkje te nemen.

Vanuit de boekwinkel
wensen wij u allen

Zalig Pasen!

L.‘/J Het Kruispunt

winkel voor het ANDERE boek




Vastenactie project 2018:voor
‘Households in distress’in Mbala, Zambia

Zuster Yvonne: "Wij geven ze een klein duwtje en ze bloeien helemaal op!”

Zuster Yvonne Mwalula (40) is hoofd van het
"Households in Distress” (huishoudens in de knel)
programma van de Zusters van de Heilig Harten van
Jezus en Maria in Zambia.

Het Mbala-district is een van de armste districten
van Zambia. De mensen verdienen ongeveer twee
euro per dag. "Ik snap soms niet hoe ze overleven,”
zegt zuster Yvonne.

Ruim de helft van de kinderen in het Mbala-district is
ondervoed. "De meeste kinderen krijgen maar één
maaltijd per dag en sommigen moeten het zelfs
doen met maar twee goede maaltijden per week. Bij
ons krijgen ze onthijt en lunch en we betalen hun
schoolgeld”

Volwassenen kunnen via het HID-programma
workshops volgen om een ambacht te leren, Ze
krijgen ook hulp bij het opstarten van hun handeltje.
Mensen die zijn geinfecteerd met hiv, worden
verzorgd door vrijwilligers. Als ze zijn opgeknapt,
worden ze geholpen om hun leven weer op de rit te
krijgen: “Onze hulp geeft mensen hun waardigheid
terug,’ aldus zuster Yvonne, “We geven ze een klein
duwtje in de rug en dan bloeien ze helemaal op".

Hoe kunnen wij bijdragen?

»  Voor€ 4,70 krijgt een kind een jaar lang dagelijks
een maaltijd via het weeshuis en wordt het
schoolgeld betaald.

+  Voor € 15 kan een weeskind een jaar lang naar
de basisschoaol,

+  Voor € 30 kan een vrijwilliger twee & drie keer per
week ernstig zieke mensen thuis bezoeken en
zorgen voor eerste levensbehoeften.

= Voor € 60 leert een volwassene een visvijver
aanleggen en onderhouden en ontvangt zij/hij
jonge vis om de productie te starten.
«  Voor € 90 ontvangt een gezin een maand lang
de eerste levensbehoeften.
«  Voor € 5900 krijgen 25 vrouwen een jaar lang
training in landbouwtechnieken en het
aanleggen en onderhouden van een moestuin.

Wij vragen u ook dit jaar weer het werk van de
Vastenactie te ondersteunen met uw gift.

Dat kunt u doen met behulp van de acceptgirokaart
die bij de vorige Info zat, of via internet bankieren
naar bankrekening (IBAN) NL&9 INGB 0001 3159 41
van VOM-Groep H. Joannes de Doper te Hoofddorp,
ender vermelding van Vastenactie 2018 Zambia.

Ook op de website van de parochie bij Diaconie/
VOM vindt u informatie over dit project: http://
www.hjoannesdedoper.nl/jdd_vastenactie.html.
Daar vind u ook drie korte youtube filmpjes over het
project.”

Mamens de Vastenactie en de mensen van het
project in Mbala willen wij u bij voorbaat al hartelijk

danken voor uw gift en wensen we u een heel goed
en gezegend Pasen.

VOM-groep parochie H. Joannes de Doper, Hoofddorp



vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweq 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

OVERZICHT VIERINGEN KERK EN KAPEL 3| MAART - S5 ME

Za 31 mrt 15.00: Kinderpaaswake; pastor K. van Lent; Zangertjes
22.00: Paaswake; pastor K. van Lent; Odyssee
- Joke Kreike van der Kolk; Dick van der Geest; Henk en Lida Schrama- van
Miltenburg
le Paasdag
zo 1 apr 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor
- Ton ten Den

11.30: Familieviering; pastor K. van Lent; Zangertjes

2e Paasdag
ma 2 apr 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Harmonie Excelsior

Di 3 apr 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Do 5apr 1B.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 7 apr 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent
= Lisette van der Lingen
Zo 8 apr 10.00: Woord- en Communieviering; parochianen
Di 10 apr 18.45: Rozenkrans

19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Do 12 apr 1B.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 14 apr 19.00: Eucharistieviering; pater 5. Nebres; gemengd koor
Zo 15 apr 10.00: Familieviering; pater S. Nebres; diaken R. Mascini; Voorbereiding 1e communie

- James Zitter

Di 17 apr 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Do 19 apr 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Za 21 apr 19.00: Eucharistieviering; pater S. Nebres; pastor L. Mesman; Odyssee
- Gerard Schrama; Overl. ouders Koning- Beers

Zo 22 apr 10.00: Jongerenviering; pater S. Nebres; M25 en Vrolijk Vuur
- Overl. fam. Dingemans en fam. Frijters; Gerrit en Rie Vork

Di 24 apr 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Do 26 apr 18.45: Rozenkrans

19.15: Viering
Za 28 apr 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent
Zo 29 apr 10.00; Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor

DI 1 mel 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
= Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Do 3 mei 18.45: Rozenkrans
19.15: \iering

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12,00 uur.
12 In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur



Bijzondere vieringen

|§
%

Zondag 1 april 13.00 uur: Filipijnse viering (andere tijd i.v.m. 1e Paasdag)
Zondag 8 april 12.30 uur: Filipijnse viering
Zondag 15 april 12.30 uur: Filipijnse viering

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het
Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur. De eerste zaterdag van de maand om 16.30 uur.
Er is geen viering op de zondag na de eerste zaterdag van de maand.
Zaterdag 7 april om 16.30 uur: (Eucharistie)viering; pastor K. van Lent.

Doopgesprekken

De doopgesprekken zijn op dinsdagavond 10 april om 20.15 uur in het Kruispunt en
dinsdagavond 17 april om 20.15 uur in het Parochiehuis. Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het
is dus de bedoeling dat u beide avonden meemaakt.

Voor informatie en opgave kunt u bellen naar het secretariaat.
Bij voorkeur op woensdagmorgen tussen 9 en 12.00 uur, tel. 5638145.
U kunt ook langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Vieringen Wonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

1 maal per maand op vrijdagochtend is er een Eucharistieviering; pastor K. van Lent;
in het restaurant om 11.00 uur.

Op de volgende data:

Vrijdag 4 mei 11.00 uur in het restaurant
Vrijdag 1 juni 11.00 uur in het restaurant

Opbrengst Collectes
10 en 11 februari € 367,80

17 en 18 februari € 669,75
24 en 25 februari € 353,52

Ter informatie volgende Info

za Smei 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent
zo 6mei 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor
do 10 mei 10.00: Hemelvaart; Eucharistie viering; pastor K. van Lent; Gregoriaans koor
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Parochie breed

HERHAALDE OPROEP!

Beste parochianen en lezers van dit blad,

In Info nr. 1 van dit jaar heeft dit stukje cok al
gestaan, maar daar zijn helaas geen reacties op
gekomen. Wel is ons ledenaantal sindsdien gedaald
naar 22! Maar niet geschoten is altijd mis, dus
proberen we het nog een keer. Wij beseffen dat we
vragen een deel van uw vrije tijd op te geven, maar u
krijgt daar ook wel iets voor terug. U helpt mee om
op een mooie manier de diverse vieringen op te
luisteren, maar ook de gezelligheid onderling staat
hoog in ons vaandel. Dus mijn vraag is: lees
onderstaand stukje nog eens goed door en neem de
stap.

Velen van u kennen het Gemengd koor van onze
kerk. Wij zingen in principe het eerste en het derde
weekend van de maand. Ook zingen wij, als het
nodig is, bij uitvaarten en huwelijken. Wij horen vaak
na vieringen door mensen uit de kerk zeggen, dat
het koor weer mooi gezongen heeft. En daar zijn we
natuurlijk blij mee; altijd leuk om te horen.

Maar, en dat zien we ook allemaal, het koaor is
letterlijk en figuurlijk aan het vergrijzen. lk ga niet
zeggen hoe oud iedereen is, maar de gemiddelde
leeftijd van het koor is 73,5 jaar. En dat is verdeeld
over 23 leden. Dat betekent, dat er leden zijn vanin
de tachtig, maar ook van in de zestig. Met andere
woorden: het zou goed zijn als er wat jong bloed bij
komt. Miet alleen om de gemiddelde leeftijd omlaag
te halen, maar zeker ook om de totale klank te
verstevigen. Ook op het koor geldt: hoe meer zielen,
hoe meer vreugd.

Regelmatig hoor ik mensen zeggen dat ze niet
kunnen zingen. Maar als ik de kerk hoor meezingen
tijdens de vieringen, dan valt dat best wel mee. En
geen muziek kunnen lezen is helemaal niet erg. Er
zijn veel meer leden die dat niet kunnen. En toch
zingen ze al vele jaren mee bij het koor. Het zou toch
jammer zijn als we over en tijdje zouden moeten
besluiten om het koor op te heffen, omdat er te
weinig leden zijn en omdat het kwalitatief niet meer
verantwoord is.

Het Gemengd koor zoekt dus nieuwe leden.
ledereen is welkom, jong en wat ouder. Eén
stemgroep heeft sowieso dringend behoefte aan
versterking: de bassen. Maar ook andere stemmen
zijn van harte welkom. Wij repeteren op
donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in
principe in de kapel in het parochiehuis.
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Om 21.00 wordt er even gestopt voor een korte
pauze met een kopje koffie of thee,

Maocht u interesse hebben of meer informatie willen,
dan kunt u ons te allen tijde even aanschieten na
een viering. Maar u kunt ook mailen of bellen naar
onze secretaris, mevrouw Henny Rusman:
henny.leo@ziggo.nl of 023 - 563 1624.

Dank voor het lezen van dit stukje. Ik hoop een
aantal van u binnenkort te mogen begroeten als
nieuw lid van ons Gemengd koor.

Mamens het bestuur van het Gemengd koor,

Ton Massaro
Voorzitter

-

v (-r}- BANNEUX
o

Notre Dame

Ook in 2018 organiseert het Banneuxcomité
van het Bisdom Haarlem weer een
5 daagse bedevaart (Ziekentriduldm)
naar OLV. van BANMELUX
in de Belgische Ardennen, alwaar Maria
in 1933 8 maal is verschenen als

“De Maagd der Armen"”

aan het toen 11 jarige meisje Mariétte Beco
De reis wordt gemaakt per touringcar,
waaronder een rolstoelbus en begeleid door
vrijwilligers, zoals een arts, geestelijken,
verpleegkundigen, verzorgsters en
brancardiers.

Het deelnamebedrag is € 275,-- per persoon,
waarbij inbegrepen: Reisverzekering, volledig
pension in de Hospitaliteit, en eten
en drinken tijdens de reis.

De datums zijn:
van vrijdag 4 t/m dinsdag 8 mei
van vrijdag 24 t/m dinsdag 28 augustus

Informatie bij:
Eva Onderwater (tel. 0297-222208)
banneux.bisdomhaarlem@outlock.com

of bij:
Mw. . Brouwer-Schrama, tel. 023 - 5634678



Parochie breed

Busreis naar Heiligdomsvaart
Maastricht

“Goed doen zonder te verwachten dat je er iets voor
terugkrifgt. Dat heeft de Vader met ons gedaan en wij
moeten hetzelfde doen. Doe het goede en voorwaarts.”

Paus Franciscus

Maastricht maakt zich op voor de viering van de 55e
Heiligdomswvaart. Elke editie van de Heiligdomsvaart
kent een thema dat een bepaald aspect van het
geloof onder de aandacht brengt en uitdraagt. In
2011 was dit "het Licht tegemoet’,

Het thema van de Heiligdomsvaart Maastricht 2018
is ‘Doe goed en zie niet om.,

Eens in de zeven jaar komen religie en cultuur in de
stad Maastricht tot een hoogtepunt. Sinds 1391
vieren we de Heiligdomsvaart. Gelovige en minder
gelovige mensen komen samen om een religieuze
traditie in stand te houden. Maastricht maakt zich op
voor de viering van de 55e Heiligdomsvaart. Een
Heiligdomsvaart-ommegang is een processie waarin
relieken en heiligenbeelden van plaatselijke
bijzondere verering, door de eigen woon- en
leeforngeving worden gedragen met als doel deze te
tonen en Gods zegen af te smeken over de
bezoekende pelgrims en stad en bewoners. Vele
Maastrichtse groeperingen begeleid door
harmoniegn, fanfares en koren dragen bij aan de
vorming van de religieuze stoet.

Van 24 mei tot en met 3 juni 2018 zijn er vieringen,
tentoonstellingen, muziekuitvoeringen en het
hoogtepunt: twee ommegangen trekken door de
straten van het oude centrum van de stad. Ook
worden er diverse culturele activiteiten,
pelgrimages, vieringen en ommegangen
georganiseerd.

Op zondag 3 juni gaan we vroeg in de ochtend met
een bus vanuit onze parochie op weq naar
Maastricht om daar de tweede ommegang te
bekijken. Ma de ommegang is er dan tijd om zelf de
stad te bezoeken of bijvoorbeeld de schatkamers
van 5t. Servaas. We gaan dan rond 19:00 uur weer
terug naar Hoofddorp. Wie mee wil, graag opgeven
bij Patrick Gunther via email patrick@gunthertjes.eu,
graag aangeven met hoeveel personen.

Kosten zijn ongeveer 25 Euro per persoon,
afhankelijk van het aantal deelnemers.

Voor meer informatie kijk op de website:
www.heiligdomsvaartmaastricht.nl

HONDERD JAAR GELEDEN.

Bron: Katholieke Illustratie

KINDERZEGEMN

.
EINDERZEGENR

Anno 1918: Het kroost van de heer Vlaar uit
Purmerend, vereeuwigd door een fotograaf.,

Het oudste kind is 14 jaar, de jongste 15 maanden.
Alle kinderen met hun zondagse kleren aan en
keurig gepoetste schoenen.

Een deel van de tekst bij deze foto luidt: "Voorwaar
een frisch beeld in deze moedeloozen tijd, waarin
het kind dreigt onder te gaan”.

Eerste Paus van buiten Europa?

In de Info van maart keek ik wat verbaasd op over
het artikeltje op blz 22, over Paus Franciscus, met als
kop dat hij de eerste paus was van buiten Europa.
Als je Petrus, die uit Palestina kwam niet meerekent
kom ik minstens 8 Pausen tegen van buiten Europa.
3 uit Syrig: Anicetus, 5isinnius en Constantijn |,

3 uit Afrika: Victor |, Miltiadus en Gelasiuslen 2in
Palestina geboren Grieken: Evaristus en Theodorus I

Waarschijnlijk kwamen er nog meer pausen uit Azié
en Afrika. Via een wat uitgebreider onderzoek,
kunnen we daar wellicht achter kemen. Bijvoorbeeld
door de afkomst wat nader te bestuderen van 6
pausen van Oostelijke afkomst tussen 685 en 741.

Paus Franciscus is wel de eerste paus uit Amerika. En
dat hij van buiten Europa komt is ook goed te
merken en goed voor de diversiteit in onze kerk.

De geschiedenis is soms rijker dan gedacht!

Leo Mesman
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Tekst: Marieke Smulders

rk aBc

In het RK-abc worden begrippen it
de katholieke traditie toegelicht.
Ditmaal vormt Pasen de rode draad.

Emmaiisgangers

Op de derde dag na de kruisiging van Jezus
waren twee van zijn volgelingen onderweg
naar het dorpje Emmalis, zo gaat het verhaal
dat de evangelist Lucas ons vertelt. Terwijl ze
treurig spraken over de dood van Jezus kwam
er een man bij hen lopen, die luisterde naar
hun verdrietige en teleurgestelde verslag van
de gebeurtenissen. De man merkte op dat
hun geloof niet erg groot was. Pas toen hij

bij hen als gast aan tafel zat, het brood brak
en zegende, herkenden zij hem: het was de
verrezen Heer. Nu realiseerden ze zich dat
het verhaal doorging, dat het niet afgelopen
was, maar dat zij zelf, samen met de andere
volgelingen van Jezus, de blijde boodschap
konden gaan verspreiden,

S

Palmtakje

Op Palmzondag krijgen we een gezegend
palm- of buxustakje mee naar huis als we
naar de kerk zijn geweest. Kinderen versieren
er hun vrelijke palmpaasstok mee. Het altijd
groene takje verwijst naar de intocht van
Jezus in Jeruzalem, toen de mensen waren
uitgelopen om hem toe te zwaaien met
palm- en olijfftakken. Bij de Romeinen was
het gebruikelijk om soldaten na de overwin-
ning bij hun terugkeer met palmtakken en
-kransen te huldigen. Ook Jezus was in de
ogen van de
mensen in
Jeruzalem een
overwinnaar
die huldiging
verdiende: hij
was degene
die het kwaad
OVErWOon.

En daaraan
herinnert ons
nog steeds het
palmtakje.

Chrismamis

Bij een doop of vormsel zalft de priester het
voorhoofd van de dopeling of vormeling
met chrisma, een mengsel van olijfolie met
een lekker ruikend balsem. Het chrisma
verwijst naar de heilige Geest en laat zien
dat iemand een christen, een ‘gezalfde’is.
Het chrisma wordt ieder jaar in de Goede
Week tijdens een speciale chrismamis door
de bisschop gewijd. Bij die mis worden alle
priesters uit het bisdom uitgenodigd. Toen zij
ooit hun priesterwijding ontvingen, werden
ze ook met chrisma gezalfd. Tijdens deze
bijzondere viering worden ze herinnerd aan
hun zending in de kerk en hernieuwen ze de
beloften aan de bisschop die ze destijds bij
hun wijding hebben gedaan.




Parochie breed

Vierde Vastenmaaltijd in Marktpleinkerk
Over ouderwets buitenspelen op Jeugdland. En meer!

Tekst: Anja Maas
Foto: Robert Joore

Hoofddorp. “Het lijkt erop, dat onze sobere
maaltijdserie dit jaar vooral over jeugd gaat. We
hebben het gehad over de missiezusters en hun
werk voor de kinderen in Zambia, over geloven,
samen met het JOP, de jongerenorganisatie van de
protestantse kerken. En vanavond draait het om
Jeugdland.”

Woensdagaveond 7 maart in de Marktpleinkerk.
Namens de Hoofddorpse Raad van Kerken heet Lia
Remmerswaal de deelnemers aan de vierde sobere
maaltijd welkom. Soep met brood, het staat al jaren
op het menu in de 40-dagentijd (vroeger de vasten)
op weg naar Pasen. Lia Remmerswaal vervangt de
zieke Anita de Vries, die meestal in de Marktpleinkerk
optreedt als gastvrouw. “Omdat zij er niet kon zijn,
hebben we moeten improviseren’, aldus Lia. "Maar
gelukkig waren er veel helpende handen. Resultaat:
vier verschillende soepen, een echt kleurenpalet”
Daisy Schrama , sinds kort voorzitter van Jeugdland,
krijgt het woord en vertelt over deze ‘ouderwetse’
speelplek voor kinderen tot 14 jaar. "Ik heb een heel
oud filmpje bij me. Uit het allereerste begin.
Jeugdland werd in 1999 opgericht. Vanaf 2001 zijn
we open. Leuk natuurlijk oude filmbeelden, maar het
draait vanavond toch om het Jeugdland van
vandaag”

Er volgt een aansprekend betoog. “Spelen in de wijk.
Waar kan dat nog tegenwoordig? In bomen
klimmen, een hut bouwen.

Dat lukt voor de deur niet zo goed meer.

Op Jeugdland - met locaties in Hoofddorp en
Mieuw-Vennep - kan dat wel. Buiten en bij slecht
weer binnen: bouwen, timmeren, knutselen,
spelletjes, zelfs breien. We ontvangen zo'n 5.000 tot
7.000 kinderen per jaar. Z& mogen bij ons zo
zelfstandig mogelijk spelen, met grote vrijheid om
hun zaakjes te regelen. Zelf uitzoeken hoe iets moet,
zelf ruzietjes oplossen. Als je een keertje met een
hamer op je vingers hebt geslagen, onthoud je het
beste dat je dat beter niet kan doen. Maar geen
zorgen: wij houden toezicht. Het is niet de bedoeling
dat er ongelukken gebeuren. En: spelen op
Jeugdland betekent even geen digi. Leef je uit, maar
zonder tablet of smartphone” Ze vertelt over
samenwerking met het Kaj Munk-College en het
Hoofdvaart College. "Er is volop aandacht voor
werken met je handen. Je hebt ze, leer ze
gebruiken. Zo hebben bijvoorbeeld leerlingen van
het Kaj Munk dingen bedacht, die we op Jeugdland
proberen uit te voeren.. We kijken ook naar
repareren en recyclen. Kun je iets wat stuk is nog
maken? Kun je er misschien iets heel anders vn
maken? We zetten in op minder
weggooimaatschappij. We proberen jongeren op
een waardevolle manier de 21e esuw in te brengen.”
Er is een vragenrondje: over de kosten, de
samenwerking met BSO's en andere scholen, en
eventueel nieuwe voorzieningen. Het is duidelijk:
Jeugdland voorziet in een grote behoefte.

De rmaaltijd wordt besloten met
een vesper en het kerkenzakje gaat
rond voor de collecte.

De deelnemers betalen minimaal
wat is uitgespaard door niet thuis
te eten. Vanavond is de opbrengst
voor Jeugdland.

JEUGDLAMD, LOCATIES
HOOFDDORP EN NIEUW-VENNEP

VERDERE INFO:
WWW.IEUGDLAMND.NET



StO(l op de kaag

Julianalaan 13 a, 2159 LB Kaag
info@destalopdekaag.nl
www.destalopdekaag.nl

Bijbels kookworkshop

Op 26 april is er weer een Bijbels koken avond. Er
wordt om 18.00 uur gestart en de prijs is prijs €45, -
per persoon inclusief drie consumpties.

Zin om mee te doen? Geef je snel op via:
infoi@destalopdekaag.nl.

Varen naar de eendenkooi in Warmond

Opnieuw een uitstapje naar de eendenkooi van
Warmond.

Vertrek 9.00 uur vanuit de haven van het logeerhuis
op de Julianalaan 26 kosten € 10.- per persoon.
Data die daarvoor gereserveerd staan in

De Stalagenda zijn:

Op 2juni-9 juni en 16 juni. (Natuurlijk onder
voorbehoud van voldoende deelname en
weersomstandigheden).

Voor meer informatie: neem even contact op met
Bob of Adriaan.

Info@destalopdekaag.nl

Marthagroep

Woensdag 11 april zijn de dames van de Filipijnen
aan de beurt om de kerk schoon te maken.

Woensdag 9 mei de dames Dekkers, Kunz, Ruiter
en van Roode.
Contactpersoon: Mw. van Roode tel. 5612243,

‘Jeu de Boules’

Als Parochie hebben we een speeltuin en ook 1 voor
de grote mensen.

Onder toeziend oog van Moabitische Ruth ligt de
‘Jeu de Boules'baan.

Op maandagen vanaf 12uur30 wordt deze gebruikt
door onze Jeu de Boules'groep.

Het plezier wat deze groep Parochianen hieraan
beleven is de 'De Meerstede’ ook opgevallen.
Activiteitenaanbod staat bij deze zorginstelling hoog
in het vaandel t.b.v. haar cliénten.

En zo kon het gebeuren dat de locatiemanager van
deze zorginstelling verbinding zocht.

Deze ballen activiteit past namelijk ook prima in hun
Wijkontmoetingscentrum ONS, wat staat voor;

ONS &=

Op initiatief en op kosten van 'De MEERSTEDE' is de
baan opgeknapt, onze dank daarvoor wat ook is
overgebracht naar de locatiemanager.

De zorginstelling is erg blij dat zij op deze manier hun
interne en externe contacten de jeu de boules baan
kunnen aanbieden.

En zien het als; 'beter een goed buur dan....
Precies en daar sluiten wij ons als Parochie graag bij
aan.

z"-- R,

."' \\|
[ [ ] |
|I )
\ Y
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Peter van der Kamp
Gebouwen Beheer Joannes de Doper kerk
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Parochie breed

Bronzen eremedaille voor Koor Odyssee
Burgemeester Onno Hoes: Dit is meer dan verdiend

Tekst: Anja Maas

Foto: Jan Aukes

Hoofddorp. “Jullie jubileum is officieel pas over 4 dagen, maar dan zou ik niet gekund hebben. Vandaar dat ik
hier vanavond, tijdens de repetitie, bij jullie langs kom. Odyssee viert dit jaar een bijzonder jubileum.
Het koor bestaat 50 jaar. Daar moeten we toch even officieel bij staan.”

Met deze woorden meldde burgemeester Onno Hoes zich afgelopen dinsdagavond op de zolder van het
Parachiehuis bij de H. loannes de Doperkerk, waar Koor Odyssee een eigen honk heeft. Hij bracht een
bijzondere onderscheiding mee. "Ik ben hier nog tekort om uit eigen ervaring te spreken. Maar ik heb me
natuurlijk laten informeren over de geschiedenis van jullie koor, dat al jaren wordt geleid door Addy Alberts.
Precies 50 jaar geleden zijn jullie gestart, aanvankelijk ter ondersteuning van de kerkdiensten. Inmiddels is
Odyssee een koor met een breed repertoire en een ruime ervaring. Er is opgetreden in de Meerse, er zijn Ip's
en cd’s gemaakt, er waren bevrijdingsconcerten samen met Excelsior, er wordt regelmatig een uitvoering
gegeven in verzorgingscentra, er is gezongen met Pia Douwes en Ernst Daniel Smid. Uiteraard is er in al die
jaren tussen de leden een grote saamhorigheid ontstaan. Vele zijn al jaren lid. Mevrouw Elly van Leeuwen -
waar is ze? - zelfs vanaf het allereerste moment. Heel speciaal. En ik ben hier vanavond dan ook
binnengevallen om iets speciaals te overhandigen: de gemeentelijke legpenning in brons, die aan Odyssee is
toegekend. Meer dan verdiend.”

Onno Hoes overhandigde de medaille, met de bijbehorende oorkonde, aan Odyssee-voorzitter Marcel
Stokkel, die er uiteraard erg blij mee was. Laatstgenoemde ging kort in op de afgelopen halve esuw. “We
hebben veel mooi dingen meegemaakt, en vanzelfsprekend ook veel verdrietige dingen. Maar we hebben
alles zingend een plaatsje kunnen geven.” Mevrouw Elly van Leeuwen, die vanaf dag één lid is van Odyssee en
het koor op de gitaar begeleidt, werd extra in het zonnetje gezet. Het koor had voor haar een speciaal
geschenk: een beeldje. Zijzelf zittend met haar gitaar. Onno Hoes wilde het koor graag horen zingen en bleef
iets langer, om te luisteren naar de uitvoering van Avond van Boudewijn de Groot. Daarna was er een glaasje
bubbels: om te proosten op de toekomst van een bijzonder koor!

De officiéle jubileumviering van Odyssee was op zondag 18 maart, in de H. Joannes de Doperkerk.
Aansluitend was er in het Fundament onder de kerk een receptie.
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Tekst: Kalien Blonden Foto: Radl Meijhorst

IEI Denise Jannah

Denise Jannah (1956), jazz-zangeres, zangpedagoge, actrice, componiste. Als domi-
neesdochter opgegroeid in de Evangelische Broedergemeente gaat ze nog steeds
regelmatig naar die kerk. "Maar ik ben breed georiénteerd: ik bezoek op reis ook een
tempel of moskee. Op elke plek van aanbidding voel ik me goed.”

vrijheid - schepping - spiritualiteit - vergeving - liefde - menselijke waardigheid

klooster - eucharistie — empathie — dankbaarheid - God - Jezus Christus - Heilige Geest

Spiritualiteit Erisinderdaad meer tussen he-
mel en aarde, dat ervaar ik ook wanneer ik zing. Een
oude Surinaamse vrouw zel me ooit: "Als jij zingt,
ben je't soms niet zelf" Klopt: als ik zing, zing ik niet
alleen. Ik word gedragen in wat ik muzikaal doe.

Ik beschouw mijn stem, mijn talent als een Gods-
geschenk waarmee ik iets mag betekenen voor
anderen. En draag daarin een verantwoordelijkheid.
Muziek is voor mij heilig, een goddelijk gegeven.
Machtig cok: muziek heelt, geeft troost, kracht,
laat je lachen, laat je huilen, muziek verbindt. Als
mensen geraakt worden door mijn muziek, dan
geeft mij dat een'wauw-gevoel” heb ik dat teweeg
mogen brengen? De spirituele dimensie van muziek
wordt extra tastbaar wanneer ik op een begrafenis

zing. Hoe verdrietig het ook is, ik zal altijd kunnen
zingen. Omdat ik het mag doen. Omdat ik er een
taak heb: ik mag troost brengen,

Dankbaarheid Elke ochtend steek ik een
kaarsje aan, mijn lichtje voor Liefde, Vrede en Dank-
baarheid. Dat spreek ik ook hardop uit. Dankbaar-
heid is veelomvattend. |k ben dankbaar voor wie ik
ben, wat ik ben, dat ik mag zijn. Voor Gods liefde,
mijn talent en mijn leven. Mijn stem is een fysiek
instrument dat kan slijten. Ik ben dankbaar dat
mijn stem nog steeds sterk is, dat ik er mijn brood
mee verdien, Die dankbaarheid en liefde neem ik
mee het podium op. Wanneer je je bewust bent
van ‘dankbaar zijn'erken je ook het geschenk dat je
gekregen hebt: het is zeker niet vanzelfsprekend.
Dankbaarheid geeft alles een meerwaarde, en ver-
sterkt de liefde die ik geef én ontvang.

Empathie Empathie doet relativeren: iedereen
heeft een verhaal, ook die vervelende persoon.
Probeer je te verplaatsen in de ander en cordeel
niet te snel. Je hoeft niet iedereen lief te vinden,
maar laat negativiteit niet de boventoon voeren.
In de actualiteit zie je weinig goed nieuws, maar

ik hou mezelf voor dat het er wel degelijk is, ook

al haalt het nauwelijks de nieuwsmedia. Ik heb de
bewuste keuze gemaakt een positief persoon te
zijn. Empathie roept positieve energie op. Helpt
begrip kweken. Met name wanneer je liever niét in
andermans schoenen wil staan...
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BEDEVAART
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E daagse bedevaarten E
5pec:ale zorgrens
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|0-daagse hedemarten et o.a. ook Petra en Nebo
VNB sponsorfietstocht
o b - J -
Reis in november naar het Heilig land en schrijf geschiedenis tijdens de

eerste Nederlandse dagen. Treed in de voetsporen van Jezus en bezoek
onder andere het Meer van Galilea, de Dode Zee, Jeruzalem en Bethlehem.

Beleef samen met honderden pelgrims de Nederlandse Dagen in het Heilig Land

Ga naar www.vnb.nl of bel 073 681 81 11

MNB

SAMEN

Wat is er nu mooier dan gezellig samen lunchen bijpraten,

Elke eerste zondag
van de maand:
10,00 uur Vierng yoor de Kids:
oo knﬂ\edﬁnkﬂ“ inhet gy et vuur &0
1.

el SEIE:‘; 00 Boekwinkel
open
12:00 Lunchen i e
Fundament

'F_DU;-E Paﬂmﬂum

12:00 Lunchen in i
Fundament

Kostan
kosten € 3 volwassenan, € 2 kindaren) i

Informatie

Raminah van Eer - D6-1062 3703
raminahi@boekwinkelhatkruispunlnl

Joannes de Doper

een brulsende parochie in Hoofddep
wwre haannesdedopernl
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Fier kan wwe advertentie staan
Fovmaat 77.5 « 54 mm
JInlichtingen FPanochiesecnetaniaat

Tel. (23 5635145 of e-mail naax:

VAN
DA M openhaarden
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Spannenburg 42
2135 GP 023-8881919
Hoofddorp 06-45288257

HAARDVUUR GEEFT
HAARDVUUR GEEFT... s s

Pianoles voor iedereen




13% OPBLOEIEN £ KiK

—
Plof! Toen Kikker van zijn wijwaterbakje sprong, Maar toen werd het Pasen. En vroeg in de morgen
belandde hij in een hoop zand. Wie had die maakten de muizen Kikker wakker. o
kruiwagen daar geparkeerd? En wat deden ‘Kom nou eens kijken, er is iets gebeurd in de tuin
de kinderen in de kerk? Ze sjouwden een tafel _ van Jezusl’ Ze vlogen er samen heen. De woestijn
helemaal naar voren en legden er een kleed op. wias een bloeiende tuin geworden. Er borrelde
Toen kwamen ze de kruiwagen halen. Kikker kon water in een aarden kom, overal was het groen,

er nog net afspringen toen ze met grote lepels het er stonden narcisjes te trompetteren en primula’s

zand op de tafel gingen scheppen. Mevrouw Bontje  te pronken. Het kruis lag omver, de steen van het
bracht een doos met keien, vetplanten en takjes. graf van lezus lag opzij en binnen lag een witte doek.
‘Maak er maar een mooie woestijn van!® riep ze. ‘Wat is er gebeurd?’ riepen de muizen,

Weken stond de woestijn daar. ‘Waar is de dood gebleven?’ Ze sprongen rond,

De muizen mopperden. o maar de dood was weg. Het leven was opgebloeid.
‘Wat een saaie tuin’, zeiden ze. ‘Zand en stenen. En de mensen in de kerk ook. Ze waren veranderd
En ook nog een kruis!" Kikker fluisterde: ; in blije lentebloemen.

‘Dit gaat over Jezus die dood is gegaan. (e
Dat is droevig!’.

‘Ja,’ zeiden de muizen.

‘Dood is droevig.” Ly
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e
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Opgebloeid

Bolletie zag er zo treurig uit
met haar Sombere Keur €n haar ruwe huid,
dat eer) somber meaisje dat haar vord
t bolletie wegstopte in de grond.

Bolletie zag er zo fleuriy uit

met haar groene pluim boven dlles uit,
dat het maisie dat haar had weggedaan
haar vol verbazing weer zqg Staan.

met haar gele jurk ols een letebruid
en er is zo N vriendschap ult gegroeid,
dat ook het meigje is ongebloeid!

Wat de Bijbel zegt apre

Wat God ons hefquﬂf 4
be woestin zal blij zijn, de dorre viakte vrolijk,
de wildernis zd jubelen en bloeien als eer lelie!

33 ok 7

Teksten: Marjed de Jong
Tekeningen: Marcel Jurrling




