Jaargang 49 Nr. 4 & Joannes de Doper

Mei-Juni 2018 een bruisende parochie in Hoofddorp
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Eigen Boek
UW EIGEN BOEK UITGEVEN? BI] ONS KAN DAT!

Uw wensen staan voorop
Professionele begeleiding
Verzorgde uitgave
Aantrekkelijk prijs

Print on demand

Zelf palctket samenstellen

Waarom kiezen voor

Uitgeverij Eigen Boek?

280880

Op onze website kunt u alle informatie vinden die u nadig hebt voor
het uitgeven en/of kopen van ean boek. Indien u toch nog vragen
hebt, kunt u ons bereiken per e-mail of telefoan:

Telefoon: 06 46278584
www.uitgeverijeigenboelk.nl
info@uitgeverijeigenboek.nl

Uitgeverij Eigen Boek B.V.
Engelsholm 97
2133 AE Hoofddorp

: X
P <
UITVAARTZORG Y

06-576

‘; wv\rw.uihmrtmrgdemeer.
e ee r /' info@uitvaartzorgdemeer.nl

Jacgo van der Laarse  Jaap van der Maarl

—
TROUPIN

NATUURSTEEN B.V.
Sinds 1898

Bezoek onze showroom:

L] in efke prij:
Handgehakte an machinale belettering
Keuze ult diverse duwrzame materfalen
Restavratie en tekstbijzeftingen
Uitgebreid assortiment urnen en accessoires
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Of neem nu contact op: +31(0)23 5326013
Geopend ma-vr 08.00-17.00 uar

Langa Heranstraat 30-28, nabij station Haarlem
www.troupinnatuursteen.nl

- Groot en veelzijdig assortiment
- Natuursteen, Glas en Cortenstaal
- Restauratie en teksthijzettingen

open:
ma - vr; 900 -17.00 / za: 8.00- 12.00

2181 HB Hillgeam
Tel. 0252-520329
info(@damanatuursteen.nl
www.damonatuursteen.nl

bezoek showroom alleen op afspraak

Natuursteen
Glas

Brons

monument Ufﬂen

GEDENKEN IN STIJL

Monumenti
Burgemeester van
Stamplein 294
2132 BH Hoofddorp
Tel: 023 2302069

Bel voor een afspraak:

www.monumenti.nl
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ParochiemagaZIN verschijnt 9x per jaar in een oplage van
ca. 2500.

Redactieadres (alleen voor kopij)
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl

Kopij voor Info nr. 5 moet binnen zijn
voor woensdag 6 juni.

Afhalen Info nr. 5 donderdag 28 juni.

Info bezorging

Bezorgen uiterlijk voor zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
-Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
- Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos 38
- Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburgpark 19
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen over de bezorging: via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

parochie gironummer NLO6 INGB 0000172863
parochie banknummer NL70 RABO 0324501528
t.n.v. parochie H. Joannes de Doper te Hoofddorp

www.hjoannesdedoper.nl|
www.kerkeninhoofddorp.nl

Boekwinkel Kruispunt

Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,

zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament

valt onder beheerscommisie Parochiehuis,

Coordinator Dewi Gunther, telefoon 023 - 5638145,

of per e-mail naar het Parochiesecretariaat.

Elke woensdagavond wordt een maaltijd geserveerd
Graag opgeven voor maandag 20.00 uur.

Bij Raminah van Eer, telefoon 06-10623703;

Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon.

Dit is een editie van het parochiemagaZIN een uitgave van
De Zalige Zalm.

Foto voorkant: Onthulling Emmatisgangers

Info en Inhoud

Pastores:

C.Th]. van Lent - Pastoor
Julianalaan 11, 2159 L.B Kaag

tel. 0252 514774 of 06 51981165
in dringende gevallen

e-mail: kees@kaagnet.nl

S. Nebres - Pater
tel. 06 26759748

e-mail: sedfreysvd@gmail.com

R. Mascini - Diaken
tel. 06 26795701
e-mail: robmascini@gmail.com
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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie een
bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent een
enthousiaste bezoekgroep en de leden daarvan
komen graag bij u thuis op bezoek. Ook in het
ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis worden
regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat

tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u voor
vervoer bellen naar mw. K. Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCI) in sommige gevallen
hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in uw
omgeving in acute financiéle problemen terecht
gekomen is, kunt U voor hulp de PCl benaderen. Met
uw hulpvraag kunt U terecht bij het team van
pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers
Onze parochie is een levendige geloofsgemeenschap
met vele actieve vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat
blijven! Hebt u tijd en zin om een actieve rol in onze
parochie te spelen, schroom dan niet om even een
kijkje te nemen in de boekwinkel en bij het
parochiesecretariaat. Daar ligt een map met
vacatures, voor denkers en doeners, er zit vast iets
voor u bij!

4

Parachie - informatie en berichten

Van de redactie
Beste |lezers,

Op een prominente plek in onze parochiekerk, namelijk
achter het altaar, hangen twee schilderijen van de
Emmaiisgangers. Lucas was arts en schilder en het zou
hem zeker deugd doen om te zien hoe er een paar
duizend jaar later nog steeds kunstenaars geinspireerd
worden door dit verhaal. Zo'n 20 jaar geleden werd na
de Paaswake een glossy folder verspreid. In deze mooi
vormgegeven folder vertelde pastor Kees van Lent over
zijn studieperiode, en hoe hij door alsmaar lijnen te
trekken in het verhaal van de Emmatisgangers steeds
meer bewondering kreeg voor de evangelist Lucas.
Met viltstiften werden de lijnen ingekleurd en zo kwam
hij tot de kern van het verhaal: Hij leeft! Nu opnieuw
verschijnt er een kunstwerk in onze parochie, u kunt
het zien op de voorplaat, maar natuurlijk nog mooier in
het echt, aan de gevel van het parochiehuis. Gemaakt
door een nieuwe parochiaan. Als dat geen kleur
bekennen is?

“Kleur bekennen” is ook het thema van de Raad van
Kerken Hoofddorp. Diverse activiteiten werden en
worden er georganiseerd onder deze noemer. Op
pagina 8 leest u wat er in de komende periode te doen
is. Momenteel wordt er weer druk gewerkt aan een
programma voor het volgende seizoen. Dit keer zal het
thema zijn: "vasthouden en loslaten”. Op vrijdag 7
september is er in de Lichtkring een boeiende
openingsvoorstelling: “De stem van het Zand; het
verhaal van Izadk en Rebekka”. Deze Bijbelse
personages weten wel raad met dit thema. Wie eerder
een openingsvoorstelling meemaakte in de Lichtkring,
weet hoe hoog de lat ligt en ook dit jaar worden we
zeker niet teleurgesteld. Kom u allen!

SAMEN HET BELANG VAN ONZE KERK DRAGEN is het
thema van een avond die op dinsdag 19 juni wordt
georganiseerd in het parochiehuis. Op pagina 7 kunt u
er over lezen. Het is voor onze parochie letterlijk van
levensgroot belang dat u in grote getale komt, willen
we een bruisende parochie blijven.

Met Pinksteren vieren we op oecumenische manier het
feest van de Geest. Het is al heel wat jaren een goede
traditie om dat samen met de andere kerken in
Hoofddorp te organiseren en op pagina 9 kunt u lezen
dat er op 3 kerkplekken vieringen zijn en gezamenlijk
afgesloten wordt rondom de parochiekerk.

Graag tot ziens!
De redactie.



Pastoraal woord

Een Samen Dragende Gemeenschap

Wat is een succesvolle gemeenschap? Dit is ook
een van de grote vragen die veel mensen stellen
om de groei van hun eigen gemeenschap of
organisatie te meten. Dit klinkt volgens mij ook
heel belangrijk nu, omdat wij binnenkort een
nieuwe SVD missionaire gemeenschap in
Hoofddorp willen gaan vormen. Maar ik wil ook
zelf vragen, gaat het eigenlijk altijd over succes? Of
is dit eigenlijk het punt waarom wij samen willen
gaan?

Succes hebben en gemeenschap zijn. Zijn ze
gelijkwaardig aan elkaar? Gemeenschap zijn is
zeker een van de grootste uitdagingen van ons
Christen zijn. Onze identiteit als Christenen is niet
onafscheidelijk van een gemeenschap van
gelovigen. Geloof is aan de ene kant aan onze
persoonlijke relatie met God ingeworteld. Maar
toch kunnen wij ook niet het vanzelfsprekende feit
ontkennen dat het aan de andere kant iets
gemeenschappelijks is. In de woorden van de Heer
“waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam
daar ben |k in hun midden”. (Mattheus 18:20)

Met andere woorden is het een geloof dat wij met
elkaar delen. Niet een persoonlijk eigendom dat
wij alleen voor ons zelf hebben. Dit is ook de reden
waarom er religieuze gemeenschappen zijn zoals
de SVD. Van verre landen en verschillende culturen
willen wij getuigen van onze algemene roeping als
Christenen onder het dak van Christus grote liefde.

Wat maakt het dan de moeite waard? Het succes
van een gemeenschap. Is dat eigenlijk de
bedoeling waarom wij echt samen in Hoofddorp
onze parochiegemeenschap willen doordragen? |k
geloof dat succesvol zijn niet genoeg is. Het is zelfs
niet wat wij samen willen zoeken en bereiken.
Integendeel, wat een gemeenschap van gelovigen
altijd moet zoeken zijn de vruchten. Niet succes
maar vruchtbaarheid. Een boom kan er nog zo
mooi uitzien, maar een mooie vruchtenboom
zonder vruchten verslaat zijn eigen doel.

Een gemeenschap dus die geen vruchten draagt,
verlaat zijn eigen roeping. Het seizoen van Pasen
leert ons als een Christelijke gemeenschap dat wij
samen zijn geroepen om getuigen te zijn en
daardoor een samen dragende gemeenschap. Een
gemeenschap van de verrijzenis die een
instrument is van hoop en liefde van vreugde en
solidariteit. Joannes de Doper is de boom en wij
zijn zijn delen. Laten wij samen groeien in de geest
van onze verrezen Heer om goede vruchten te
dragen.

pater Sedfrey Nebres

Bezorgers Info gezocht voor:

Wijk 934 Stanislas
Wijk 960 Navona
Wijk 965 Bolivar/Sordello/Gildenplein.

Graag aanmelden bij het Parochiesecretariaat,
e-mail: secretariaathjoannesdedoper.nl of
tel. 023 5638145.

Hartelijk dank aan de mensen die zich
inmiddels hebben aangemeld als bezorger!



Parochie breed

Joannes de Doper

parochie Hoofddorp

Onze kerk

Een plek om tot jezelf te komen een
gemeenschap waarin mensen elkaar vanuit
het geloof ontmoeten. Een plek waar mensen
zich laten inspireren, een helpende hand
uitsteken of juist hulp ontvangen. Een plek om
te vieren en te geloven. De kerk een markant

B gebouw voor iedereen, “onze kerk” met een

! eigen unieke betekenis. Onze kerk wil een plek
| zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent
| of niet. Met elkaar zijn we “Onze kerk’.

MAAR:

Onze kerk krijgt geen subsidie voor onderhoud
d of reparatie van de gebouwen, ook geen

. gelden voor het gas, licht en water en ook niet
voor het lekkere kopje koffie na de mis.




Parochie breed

Geachte trouwe medeparochianen van de Joannes de Doper Kerk

U bent voor ons de trouwe parachiaan die ons steunt met de actie Kerkbalans, daar is het Bestuur en
Organisatie van onze kerk heel blij mee. Met uw steun kan het gebouw “KERK" blijven bestaan. Onze
kerktoren aan de horizon die al van ver laat zien waar het hart van ons dorp is. Een vertrouwd en
kostbaar beeld. Het is heel verdrietig om te zien dat op diverse plekken om ons heen kerken worden
gesloten.

De jaarlijkse actie “Kerkbalans” is goed en nodig, toch blijkt dit al geruime tijd onvoldoende te zijn.
Als Bestuur & Organisatie van de Joannes de Doperkerk willen wij graag met u afstemmen, horen wat
uw mening is en vragen mee te denken met ons. Wij geven u graag uitleg hoe wij er financieel voor
staan en wat de mogelijkheden zijn hoe u ons kunt helpen.

Onze kerk zal mogen blijven bestaan.......... maar wij vragen u om dit samen te doen.

UITNODIGING
“SAMEN HET BELANG VAN ONZE KERK DRAGEN".

Dinsdagavond 19 juni 19.30 in de kerk

PROGRAMMA
19.30 uur inloop en kopje koffie of thee
20.00 uur start de avond

uitleg missie & visie van de financiéle commissie

financiéle stand van zaken - verleden - heden

ideeén en mogelijkheden voor een gezonde toekomst

presentatie Pater Sedfrey Nebres over het werk van de Paters SVD in de wereld en zijn dromen
voor Hoofddorp

Na afloop van de presentatie is gelegenheid tot vragen stellen onder het genot van een
drankje.

+ 21.30 uur

Wat zijn uw ideeén over de huidige situatie, hoe kunnen we gezamenlijk deze situatie verbeteren voor
de toekomst. Wij vragen u: denk vast over dit onderwerp na, praat erover, breng uw ideeén naar
voren, zodat we met elkaar enkele goede stappen kunnen nemen.




Raad van Kerken Hoofddorp
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Feest van de Geest

Van Hemelvaart tot Pinksteren staan honderden
kerken in Nederland in het teken van het ‘Feest
van de Geest, een ontmoeting tussen kerk en
kunst. Op Zaterdag 12 mei 2018 verzamelen we
om 13:00 uur bij de R.K. Kerk H. Joannes de Doper
en fietsen/autorijden langs kerken in Heemstede
en Haarlem om te kijken hoe de Geest daar
kunstenaars geinspireerd heeft.

Organisatie: Coen Wessel, Gerdien Neels, Adri van
der Wal. aanmelden: c.wessel@pghoofddorp.nl.

Samen in gesprek over de Bijbelse tuin
Themabijeenkomsten over culturele, spirituele en
maatschappelijke onderwerpen in samenwerking
met de Katholieke Bond voor Ouderen.

Elke tweede donderdag van de maand van
14.00-16.00 uur in het parochiehuis, Kruisweg
1067

Op 17 mei vertelt Bram de Bres ons over de
symbolische betekenis van bomen en planten in
de Bijbelse tuin achter de RK kerk in Hoofddorp.
Daarna maken we met hem een wandeling door
deze bijzondere tuin. aanmelden is niet nodig.
Zie ook pagina 18 voor meer informatie.

Oecumenische Pinksterviering - 20 mei
Zie pagina 9 hiernaast.

Ouaknin gesprekskring

Het denken van rabbijn Marc-Alain Quaknin is
toegankelijk gemaakt in een handig boekje:
Christiane Berkvens-Stevelinck, Marc-Alain
Ouaknin. De joodse gids van deze tijd, Skandalon
2015.1SBN 978-94-92183-09-5.

Donderdag 31 mei, 10:00 - 12:00 uur.

Ouaknin is ook psychoanalyticus, filosoof en
dichter en levert goede gespreksstof op, voor wie
wel durven openstaan voor levensoptimisme,
humor en confrontatie.

Doopsgezinde Kerk, Hoofdweg 691,

leiding: ds. Hedi Hegeman.

aanmelden: h.hegeman@kpnmail.nl

-

ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

Kliederkerk

Samen spelen, kliederen & een Bijbelverhaal
ontdekken, vertellen en beleven. . Kliederkerk is
voor iedereen - ongeacht levensovertuiging - een
kans om met Bijbelverhalen kennis te maken. Op
3 juni gaat het over 5 broden en 2 vissen.

16:00 - 18:00 uur, Het Brandpunt, Hoofdweg 770.

Zomerse wandeling door Hoofddorp
Woensdag 20 juni is er weer een zomerse
wandeling door Hoofddorp. Thema is: er zit
muziek in de zomer. De start is om 18.45 uur
vanaf De Ark (Muiderbos 36), waar we ook ca.
22.00 u afsluiten. We doen o.a. de kapel van het
Spaarnegasthuis aan. Aanmelding tot 18 juni bij
het parochiesecretariaat:
secretariaat@hjoannesdedoper.nl of 023 5638145
(maandag tot vrijdag van 9.00-12.00 uur.)

Excursie langs christelijke presentie op de
Wallen

Op deze middag bezoeken we o.a. de christelijke
woongemeenschap Oudezijds 100, het
christelijke hostel ‘Shelter’ en we eten in het
restaurant ‘Soep van Kana. Onderweg kunnen we
met elkaar van gedachten wisselen over ethische
onderwerpen rondom vrouwenhandel en
prostitutie.

Donderdag 28 juni 2018, 15:00 - 19:00 uur.
Opgave vooraf: ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl
tel. 023-2000192.

Voor actuele informatie over alle activiteiten van
de Raad van Kerken www.kerkeninhoofddorp.nl



Parochie breed

vervolg activiteiten Raad van Kerken
Oecumenische Pinksterviering

In het pinksterverhaal uit Handelingen lezen we over joden uit alle volken samengekomen in Jeruzalem.
De apostelen waren in vuur en vlam geraakt en deelden hun dromen en geestdrift met de mensen die zich
verzameld hadden. Op 20 mei verzamelen christenen uit Hoofddorp zich in en om de 3 kerken in het
centrum. Waarvan raken zij in vuur en vlam en hoe voelen zij zich met elkaar verbonden?

Door verhalen, liederen, symbolen en ontmoeting proberen we onze eigen inspiratie en geestdrift de
ruimte te geven.

Er zijn 3 oecumenische vieringen in de kerkgebouwen in Hoofddorp-centrum, zo dicht bij elkaar dat deze
gevolgd kunnen worden door een gezamenlijke afsluiting rondom de Joannes de Doperkerk. Alleen in de
Joannes de Doperkerk is kindernevendienst en créche (parochiehuis).

Neem koffie en zo mee en deel met anderen.

20 mei 2018 Pinksteren

Oecumenische viering in de Doopsgezinde Met diaken Rob Mascini

kerk, 10.00 uur

Met ds. Aarnoud van der Deijl en
mevr. Wil Hand

Oecumenische viering in de Marktpleinkerk,
9.30 uur, met tafelviering

Met ds. Hedi Hegeman, pastoraal werker
Mario Boelen en de cantorij van De Lichtkring

Oecumenische viering in de H. Joannes de
Doperkerk,10.00 uur met kinderneven

Creche Parochiehuis

Ontmoeting met meegebrachte koffie en zo,
t Kruispunt open, kramen van o.a.
Wereldwinkel en Amnesty

Gezamenlijke ontmoeting en afsluiting
rondom de Joannes de Doperkerk
vanaf 11.00 uur

Onthulling Emmalisgangers - zie foto op de omslag

En zij herkenden Hem aan het breken van het
brood........Deze zin is onlosmakelijk verbonden
met de Emmalisgangers en sinds kort beschikt
onze kerk over twee afbeeldingen van dit
Bijbelverhaal. De eerste is er al heel lang en te zien
achter het altaar, de tweede is er pas sinds zondag
15 april en siert de entree van het parochiehuis.
De maker is Kees Bos, sinds kort parochiaan van
onze kerk. Hij creéerde kleurrijke Emmatisgangers
en zo ontstond, zoals hij het zelf omschreef, een
plaquette met een ‘'wereldse’ uitstraling.

“Jezus heeft geblondeerd haar en een donkere
huid, Kléopas -rechts- heeft vooral Europese
trekken. De vrouwfiguur links heeft een
Afrikaans-Aziatische uitstraling”. In een volgende
INFO laten we Kees Bos graag een keer uitgebreid
aan het woord: over het hoe en waarom van deze
plaquette en waarom hij die schonk aan de kerk.
De onthulling op 15 april werd verricht door
Raminah van Eer en Rosita Bos.

Op uitnodiging van pastoor Kees van Lent
zegende pater Sedfrey Nebres het kunstwerk in.



Ook in deze INFO is een pagina van de boekwinkel te vinden. We
hebben een aantal mooie boeken van de plank gehaald en willen
die graag aan u laten zien. Natuurlijk is er nog veel meer moois in
onze winkel. Op onze kinderboekenzolder liggen en staan weer veel
leuke cadeautjes voor het grote eerste communiefeest. En omdat
het weer zomer wordt staat onze winkeldeur wagenwijd voor u
open! Dus kom gewoon even gezellig langs en maak kennis met
onze collectie en met ons team. De koffie en thee staan voor u
klaar!

Joke Verweerd verloor begin 2017

haar echtgenoot na een kort

ziekbed, na een lang huwelijk. In

e Troostpleister heeft zij woorden

i 7 / gevonden voor het loslaten van een
/{T({%. (i(d'?fﬁ/‘ geliefd mens en voor de rauwheid
S van rouw.
Liefhebbers van Joke Verweerd

zullen zeer zeker blij zijn met dit
prachtige boekje.

In dit gloednieuwe boek van Marjet
de Jong vind je gedichten bij
allerlei momenten in het

hitiet e ong

kinderleven. Ze gaan over de Pluk

het Jaari

natuur en de seizoenen, over
gevoelens en feesten, over God en
de mensen. Ze komen tot leven als
je ze leest. Een fijn
communiecadeau, ook handig voor
de ouder of leerkracht die een
leuke tekst zoekt bij een thema.

Wie ben je? is het thema voor alle
TER INSPIRATIE

' A jongeren in het leven, en dus ook
Wle ben _Ie? in de kerk.

o g Daarom staat dit thema centraal
bij de komende
Wereldjongerendagen in Panama
2019.

Op de Wereldjongerendagen
komen anderhalf
miljoen jongeren samen. Ze

Het Kruispunt
winkel voor het ANDERE boek
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Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

Zondag 13 mei 12.30 uur: Filipijnse viering

Vrijdag 18 mei 15.00 uur: Eucharistieviering 50 jarig huwelijk van Cees en Carla de Kort
1e Pinksterdag

Zondag 20 mei 12.30 uur: Filipijnse viering

Zondag 10 juni 14.00 uur: Filipijnse viering (Dit i.v.m. de 1Te commnie vieringen)
Zondag 17 juni 12.30uur: Filipijnse viering

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur. De eerste zaterdag van de maand om 16.30 uur.
Er is geen viering op de zondag na de eerste zaterdag van de maand.
Zaterdag 5 mei en zaterdag 2 juni om 16.30 uur: (Eucharistie)viering; pastor K. van Lent.

Doopgesprekken

De doopgesprekken zijn op dinsdagavond 15 mei in Het Kruispunt en 22 mei in het Parochiehuis om 20.00 uur.
Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is verplicht dat u beide avonden meemaakt.

Op de 2de avond kan met de pastor een datum worden afgesproken.

Voor informatie en opgave kunt u bellen naar het secretariaat. Bij voorkeur op woensdagmorgen tussen
9 en 12.00 uur. Tel. 5638145. U kunt ook langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

1 maal per maand op vrijdagochtend is er een Eucharistieviering; pastor K. van Lent;
in het restaurant om 11.00 uur.

Op de volgende datum:
Vrijdag 1juni 11.00 uur in het restaurant

Opbrengst Collectes

3 en 4 maart € 311,30
10 en 11 maart € 399,77
17 en 18 maart € 617,77
24 en 25 maart € 759,30
29 maart t/m 2 april €2.207,61
7 en 8 april € 330,60

VOM Vastenactie € 169,42
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vieringen

PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweq 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

Overzicht vieringen kerk en kapel 5 mei - 30 juni

Za 05 mei 19.00:

Zo 06 mei 10.00:

Di 08 mei 18.45:
19.15:

Hemelvaart
Do 10 mei 10.00:

Eucharistieviering; pastor K. van Lent
- Lisette van der Lingen

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor
- Quders van Steen, broers Jan en Leo en zus Bets

Rozenkrans

Viering
- Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gregoriaans koor

Za 12 mei 19.00:

Zo 13 mei 10.00:

Di 15 mei 18.45:
19.15:

Do 17 mei 18.45:
19.15:

Eucharistieviering; pastor K. van Lent

Woord- en Communieviering; parochianen
- James Zitter

Rozenkrans
Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Pinksteren / Deurcollecte ‘Week Nederlandse Missionarissen’

Za 19 mei 19.00:

Zo 20 mei 10.00:

Ma 21 mei 10.00:
Di 22 mei 18.45:
19.15:

Do 24 mei 18.45:
19.15:

Eucharistieviering; pater S. Nebres

Oecumenische viering; voorgangers van andere kerken (RvK); Gemengd koor

- Ton ten Den

Eucharistieviering; pater S. Nebres;
Rozenkrans

Viering

- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Za 26 mei 19.00:

Zo 27 mei 10.00:

Di 29 mei 18.45:
19.1:5:

Do 31 mei 18.45:
19.15
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Eucharistieviering; pater S. Nebres
- Dick van der Geest

Euch./Fam. viering; pater S. Nebres en diaken R. Mascini
Voorbereiding 1e communie; Zangertjes
- Qverl. fam. Dingemans en fam. Frijters; Gerrit en Rie Vork

Rozenkrans
Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur



vieringen (vervolg)

Za 02 jun 19.00:

Zo 03 jun 10.00:

Di 05 jun 18.45:

19.15:

Do 07 jun 18.45:

Eucharistieviering; pater S. Nebres en pater E. Silvester
- Joke Kreike- van der Kolk; Lisette van der Lingen

Woord- en Communieviering; parochianen; Gemengd koor

Rozenkrans
Viering

- Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Rozenkrans
19.15:Viering

Za 09 jun 19.00:
Zo 10 jun 10.00:
12.00:

Di 12 jun 18.45:
19.15:

Do 14 jun 18.45:
19:15:

Eucharistieviering; pastor K. van Lent

Eerste Communieviering; Zangertjes
- James Zitter
Eerste Communieviering; Zangertjes

Rozenkrans
Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Za 16 jun 19.00:
Zo 17 jun 10.00:
Di 19 jun 18.45:

19.15:

Do 21 jun 18.45:
19.15:

Eucharistieviering; pater S. Nebres; Gemengd koor
Eucharistieviering; pater S. Nebres; Vrolijk Vuur
Rozenkrans

Viering

- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Gedachtenis dag Joannes de Doper

Za 23 jun 19.00:

Zo 24 jun 10.00:

Di 26 jun 18.45:
19:15:

Do 28 jun 18.45:
19.15¢

Eucharistieviering; pater S. Nebres; Gregoriaans koor
Vormselviering; pastor K. van Lent en pater S. Nebres
Rozenkrans

Viering

- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Ter informatie volgende Info

Za 30 jun 19.00:

Zo 01 jul 10.00:

Eucharistieviering; pastor K. van Lent

Euch./fam. viering; pastor K. van Lent en diaken R. Mascini;
Afsluiting 1e communie project; Zangertjes
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Parochianen studeren bij De Tiltenberg

Je bent christen, je gelooft. Wat betekent dat voor
je? Loop je rond met vragen als: hoe geef ik mijn
geloof het beste een plek in mijn dagelijks leven?
Alle kerkregels en voorschriften uit je hoofd leren,
is dat voldoende? En wat is nu precies de betekenis
van de liturgie? Het opleidingsprogramma van het
St Bonifatius Instituut, onderdeel van kerkelijk
centrum De Tiltenberg in Vogelenzang, helpt je
met het vinden van antwoorden. Vanuit onze
parochie zijn daar op dit moment 8 studenten aan
de studie. In de Info stellen we ze graag aan u voor.
In dit nummer maken we ruimte voor Angelique,
Naida, Ouday en Hans, in het volgende
introduceren we Patrick, Meryam, Marcel en Kees.

Angélique Poortvliet
Wie ben je en wat doe je?
Ik kom uit Zeeland, geboren in Middelburg. Ik ben
45 jaar. [k maakte in mijn jeugd kennis met het
katholieke geloof door
de komst van mijn
stiefmoeder. Mijn vader
was niet gelovig, mijn
stiefmoeder bracht ons
in contact met de kerk.
Voor mij is dat
belangrijk geweest.
Toen ik 16 jaar was,
werd mijn vader
overgeplaatst. Ons
gezin verhuisde naar de Randstad. We kwamen
terecht in Hoofddorp. Een enorme overgang. Ik
ging jong het huis uit en meteen aan het werk.
Eerst in de zorg, later op een kantoor als
secretaresse. Op het werk heb ik mijn man
ontmoet, maar na 15 jaar huwelijk zijn we
gescheiden. We hebben twee dochters, ze zijn
respectievelijk 16 en 14 jaar.
Waarom studeren?
Theologie boeit me enorm en het geloof speelt in
mijn leven een grote rol. Ik doe vrijwilligerswerk in
de kerk, ben onder andere lector. Dan kom je
dingen tegen waarvan je denkt: ik mis basiskennis,
ik wil er meer van weten. Zo kwam ik bij De
Tiltenberg. Ik ben begonnen met de
minoropleiding. Die duurt 5 jaar. Maar na een jaar
ben ik overgestapt naar de major. Die duurt een
jaar langer. Als je de minor doet, ben je vooral
bezig met basisvorming. Heb je de major afgerond,
dan ben je bachelor of religious sciences. Voor mij
is deze studie zeker een stap in de richting van een
baan. Ik heb gewerkt in de zorg, ik zou er wel mee
14

aan de slag willen in een verpleeghuis,
bijvoorbeeld voor stervensbegeleiding. Ook
uitvaartbegeleiding — opvang van familie van
overledenen — zou zeker iets voor mij kunnen zijn.

Naida Kurum

Wie ben je en wat doe je?

lk ben geboren in Istanbul in Turkije. Ik ben 40 jaar.
lk kom uit een familie die hoort bij de
Chaldeeuwse kerk, die een unie vormt de r.k. kerk.
Mijn moedertaal is Aramees, dat lijkt veel op
Hebreeuws. Ik spreek ook
Turks, maar nu, omdat ik
hier al ruim 20 jaar woon,
toch vooral Nederlands.
Christen zijn is in een
overwegend islamitisch
land niet makkelijk. Mijn
familie besloot daarom
uit Turkije weg te gaan. In
december 1986 kwamen
we aan in Frankrijk. Daar
volgde een
asielprocedure. We woonden in Parijs, in Pau en
weer in Parijs. Daar ging ik naar school. Hoe ik in
Nederland ben gekomen? Dat komt door de liefde.
Simon, de man met wie ik getrouwd ben, komt uit
de Nederlandse Chaldeeuwse gemeenschap. En
zo verhuisde ik naar Nederland. Mijn familie is in
Parijs gebleven. Simon en ik hebben drie zoons
(respectievelijk 20, 18 en 10 jaar) en we wonen in
Hoofddorp.

Waarom studeren?

Dan zeg ik: het stond op mijn lijstje. Ik heb een tijd
in het familiebedrijf van mijn man gewerkt, maar
we hebben besloten, nu mijn jongste zoon nog
naar de basisschool gaat, dat ik even geen betaald
werk doe. Een gezin met drie jongens is druk. En
zeker ook hard werken. Ons geloof is belangrijk
voor ons en ik wilde me er meer in verdiepen. Dan
moet je niet denken: geen tijd. Je moet er tijd voor
maken. Patrick Gunther, en ook Angelique
Poortvliet, vertelden me over de cursussen bij De
Tiltenberg. En het is vooral Patrick geweest, die me
heeft overgehaald me hiervoor op te geven. Ik ben
eerst sfeer wezen proeven, maar het sprak me aan,
ik ben begonnen. Ik doe een minorcursus. Ik weet
nog niet precies wat ik er mee wil doen. lk doe als
vrijwilliger al veel kindercatechese, ik hou ervan
om met kinderen bezig te zijn. Werken als catechist
zou iets voor mij kunnen zijn.




Parochie breed

vervolg Parochianen studeren bij De Tiltenberg

Ouday Azmi

Wie ben je en wat doe je?

Ik ben geboren in Bagdad, Irak. In 1979, De eerste
15 jaar van mijn jeugd woonde onze familie in
Bagdad. Daar ging ik naar
de middelbare school. Toen
kwam in 1994 de eerste
Golfoorlog. De politieke
situatie ontwikkelde zich
zo, dat mijn vader vond dat
we niet meer veilig waren.
Omdat we christelijk zijn
werden we altijd als
tweederangsburgers
behandeld met minimale
rechten. We zijn in 1995
gevlucht naar Europa. Uiteindelijk is onze familie
in Nederland beland, waar voor ons een nieuw
leven is begonnen. We hebben hier in veel
verschillende plaatsen gewoond. Tenslotte is
Hoofddorp onze plek geworden. Ik ben
ICT-specialist. Mijn vrouw Tina is
tandartsassistente. We hebben drie kinderen. Een
meisje van 7 jaar en twee jongens: eenvan 4 en
eentje van 2 jaar. Net als Naida behoren wij tot de
Chaldeeuwse kerk, die officieel is erkend door het
Vaticaan als gelijkstaand aan de r.k. kerk.

Waarom studeren?

Ik was op zoek naar verdieping. Wij hebben veel
contact met de Irakese geloofsgemeenschap. Ik
ben lid van hun commissies en actief met de
catechismus en de Bijbel. Maar ik had het gevoel
dat ik meer behoefte heb aan verdieping van mijn
geloof. Steeds vaker dacht ik: wat staat er nu
eigenlijk precies tussen de regels? Ik ging op zoek
naar boeken en lesmogelijkheden, het liefst in
mijn moedertaal. Nederlands is weliswaar geen
probleem, maar toch, het is niet je moedertaal. Ik
vond in mijn eigen taal weinig cursussen, dus dan
maar op zoek naar onderbouwing in het
Nederlands. |k kwam terecht bij De Tiltenberg en
ging naar een Open Dag. Daar vond ik een breed
lesaanbod. Ik heb gekozen voor een cursus
verdieping. Ik heb er geen spijt van. Het voegt
voor mij veel toe. Ik zou eigenlijk iedereen willen
aanraden ook zoiets te doen.

Hans van der Leeuw

Wie ben je en wat doe je?

Ik ben geboren in Amsterdam. Ik ben 66 jaar. Na
een loopbaan in de logistiek bij een grote
papierfabrikant ben ik
nu gepensioneerd. Ik
ben getrouwd met
Marjo, zij is een
Vlaamse en zeker geen
onbekende in de
parochie. We hebben
twee kinderen, een
zoon van 30 en een
dochter van 29. In de
kerk heb ik steeds
diverse taken vervuld.
Ik was een tijd vicevoorzitter van het
parochiebestuur. Dat heb ik het afgelopen jaar
-op verzoek - even weer ad-interim opgepakt,
maar dat houdt nu op. Ik ben codrdinator van de
lectoren en ik verzorg rondleidingen door de
Bijbelse tuin.

Waarom studeren?

Ik ben van huis uit katholiek en de
levensbeschouwing, de symboliek en de
filosofische kant van het geloof hebben me steeds
sterk aangesproken. Zeker in mijn puberjeugd -
de progressieve jaren 60 — was de kerkelijke
gemeenschap volop in beweging. Dat ging aan
niemand voorbij, het raakte iedereen. Persoonlijk
heb ik erg goede herinneringen aan de Pax
Christi-voettochten. Als ik daaraan terugdenk,
overheerst een sterk gevoel van verbondenheid
en saamhorigheid. Tijdens al mijn
vrijwilligerswerk en met name tijdens de
oefensessies met de lectores werd ik gegrepen
door de Bijbelteksten. Zowel qua literatuur als qua
geschiedenis. Het is zo mooi, zo rijk, er ging een
wereld voor mij open. En dan ontstaat het gevoel:
hier wil ik meer mee doen. Wat is precies bedoeld,
wat vind je tussen de regels? Voor mij was dat het
moment om te zeggen: ik ga op zoek naar
verdieping. En zo vond ik De Tiltenberg. Het maakt
me beslist een rijker mens.

Interesse in geloofsverdieping en theologie? Vraag het gerust aan deze studenten uit onze parochie.

Ze zijn altijd bereid vragen te beantwoorden en over hun studie in gesprek te gaan.
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g@ @%% & Puzzeltocht
%h;' il\ﬁ@ ﬁgg Eﬂ@ﬁ Op donderdag 10 mei om 19:30 (Hemelvaart) organiseert

Www.hjoannesdedoper.nl M25 een puzzeltocht voor alle jongeren tussen de 12 en de
18 jaar. Bij deze puzzeltocht hebben we echter ook de hulp
van de ouders nodig, om bij een oplossing te komen!

Een uitdaging voor jong en oud. We sluiten de avond af met
een koffie/cola/chips/koek en een goed gesprek.

Met vriendelijke groet, Het M25 Team!

Voor vragen over deze activiteit kun je een bericht sturen
naar.

André op +31655687739 dreas.schenk@gmail.com

Tim op Tel 0642777858 timzwetsloot30@gmail.com

We hoor graag van jou

The Passion in Hoofddorp

De Zangertjes zoeken muzikale begeleiding!

ledereen in onze parochie kent ons kinderkoor de Zangertjes van
Sint Jan. Elke week repeteren ze in het parochiehuis en ongeveer
éen keer per maand zingen ze in de familieviering op
zondagochtend.

Met veel enthousiasme worden ze begeleid door Manuela en
Remco van der Stelt. Helaas heeft Manuela laten weten dat ze
stopt als dirigent van de Zangertjes. Het betekent dat we druk op
zoek zijn naar een opvolger.

Lijkt het je dus leuk om muzikaal met kinderen bezig te zijn? Als
dirigent of muzikant? Dan is dit je kans! Het kinderkoor telt
ongeveer 1o tot 15 kinderen. Het is een leuke en enthousiaste
groep. Je hoeft geen expert of professional te zijn, het
belangrijkste is enthousiasme.

Als je denkt, dit is wel wat voor mij, of je wilt gewoon meer
informatie, neem dan contact op met Jeroen Traudes
jeroen@traudes.nl of 06-18294897

LARVARRHIN

Goede vrijdag

Palmpasen
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Parochie breed

Wie, o wie helpt ons kerkhof
mooi te houden?????

Al vele jaren wordt het kerkhof onderhouden door een
groep vrijwilligers.

Dit is leuk en gezellig werk in de buitenlucht en zeker
ook dankbaar werk.

Dit maak ik op uit de reacties van mensen die ons
kerkhof bezoeken.

Door het wegvallen van verschillende collega's, zijn wij
op zoek naar nieuwe krachten, die het leuk vinden om
ons team te komen versterken.

Wat doen wij zoal?

Alle voorkomende werkzaamheden:

Schoffelen, takken en bladeren opruimen en
grafstenen rechtzetten.

Assisteren bij graf openen en dichten bij
begrafenissen, kortom alle werkzaamheden om ons
kerkhof zo mooi mogelijk te houden.

Wij zijn elke donderdag van 9.00 tot 12.00 uur
aanwezig om alles te onderhouden.

Lijkt het u leuk?’Kom dan eens langs om te zien of het
wat voor je is. Wij zouden er erg mee geholpen zijn.
Wij wachten in spanning op uw reactie.

Namens de kerkhofgroep,
Herman de Deijn.

De Zangertjes zoeken
muzikale begeleiding!

ledereen in onze parochie kent ons kinderkoor de
Zangertjes van Sint Jan. Elke week repeteren ze in het
parochiehuis en ongeveer één keer per maand zingen
ze in de familieviering op zondagochtend. Met veel
enthousiasme worden ze begeleid Manuela en Remco
van der Stelt. Helaas heeft Manuela laten weten dat ze
stopt als dirigent van de Zangertjes. Het betekent dat
we druk op zoek zijn naar een opvolger. Lijkt het je
dus leuk om muzikaal met kinderen bezig te zijn? Als
dirigent of muzikant? Dan is dit je kans! Het
kinderkoor telt ongeveer 10 tot 15 kinderen. Het is
een leuke en enthousiaste groep. Je hoeft geen expert
of professional te zijn, het belangrijkste is
enthousiasme.

Als je denkt, dit is wel wat voor mij, of je wilt gewoon
meer informatie, neem dan contact op met Jeroen
Traudes, jeroen@traudes.nl of 06-18294897.

Namens het parochiebestuur,

Jeroen Traudes

Komst SVD goedgekeurd
door de bisschop

Op 6 april schreef bisschop Punt en de vicekanselier
van Weede een brief naar de provinciaal van SVD
pater Kunnekkadan. Daarin staat:

‘Het kapittel van de SVD heeft besloten een nieuwe
missionaire communiteit op te richten in Hoofddorp.
U wilt dit doen per 1 augustus 2018 en er de paters
Bert Wooning, Sedfrey Nebres en Eko Silvester
huisvesten. U hebt dit voornemen eerder met de
hulpbisschop besproken. Graag ga ik akkoord met de
vestiging van een communiteit en ik ga er ook mee
akkoord dat pater Nebres vanaf 1 april voor 1 ft wordt
bezoldigd. Graag wens ik u een goede voorbereiding
toe van de vestiging en ik hoop dat de communiteit
veel goed pastoraal werk al kunnen doen in de
Joannes de Doper parochie in Hoofddorp!

Met deze bisschoppelijke goedkeuring zijn we weer
een stap verder. Ik ben hier heel blij mee.

Kees van Lent

Week Nederlandse Missionaris

Geloven in de ander

Steun de

WNM Pinksteractie

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) zet zich in
voor Nederlandse missionarissen en missionair
werkers. Elk jaar voert de WNM campagne voor deze
mensen, die zich elke dag met hart en ziel inzetten
voor hun medemens. Dit jaar staan pater Bert
Hagendoorn o.f.m., missionaris in Indonesié, en Inge
Kuiphuis, missionair werker in Guatemala centraal in
de campagne. Zij zetten zich in voor de ander, net als
honderden missionarissen en missionair werkers
wereldwijd. Vanuit hun geloof gaan zij de strijd aan
tegen armoede en onrecht. Samen gaan zij op zoek
naar perspectief en hoop, op weg naar een betere
toekomst en een wereld waarin iedere mens meetelt.

Pinksteractie 12 mei t/m 20 mei

Wilt u bijdragen aan de Pinksteractie, één van de
belangrijkste pijlers van de Week Nederlandse
Missionaris? Steun ons dan tijdens de Pinksteractie
2018. Laat missionarissen en missionair werkers zien

dat wij achter hen staan!

www.weeknederlandsemissionaris.nl

¥4



Parochie breed

Gedoopt

Sean van Bemmelen

Ryan Gauri ;

Khystian Montales

Kay Tagunagon

8-daagse bedevaart per nachtbus
Speciale Kinder/jongerenreis

21 juli tot en met 28 juli 2018

Heb jij weleens van Lourdes gehoord? Het is een
van de grootste katholieke bedevaartplaatsen
waar je minstens een keer in je leven geweest
moet zijn. Daarvoor heb jij nu de kans met deze
reis speciaal voor kinderen en jongeren t/m 30 jaar.
Een buitenkans voor jou om op vakantie te gaan
zonder je ouders en plezier te maken. Natuurlijk
mogen je ouders wel mee. Heb jij zorg nodig? Ook
dan kun je mee! Want er gaan deskundige
vrijwilligers mee die jou tijdens de reis kunnen
helpen.

Programma

Tijdens deze reis zullen we zoveel mogelijk leuke
dingen doen zoals rondstruinen in
souvenirwinkeltjes, lekker een terrasje pakken, en
gezellige groepsactiviteiten zoals een speurtocht!
Maar natuurlijk hoort samen vieren en samen
bidden er ook bij. En om het helemaal compleet te
maken zal er ook een bonte avond plaatsvinden.
Als je een muziekinstrument bespeelt neem deze
dan mee! Zo kunnen we met z'n allen muziek
maken. Wat is nou leuker dan dat? Kom jij mee om
het nog gezelliger te maken?

Nog veel meer is te lezen op de website van de
VNB. (www.vnb.nl). Maar ook in de folders die in de
kerk zijn neergelegd.

Heb je toch nog specifieke vragen, dan kan ik je
uiteraard er alles over vertellen.

Informeer dan naar:

Dianne van Klink

mob. 06-41132276 Of email:
dianne.van.klink@gmail.com
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‘Samen in Gesprek’
over bomen en planten in de Bijbelse tuin

Donderdag 17 mei van 14.00 tot 16.00 uur in
Parochiehuis en Bijbelse tuin. Opgave niet nodig,
vrijwillige bijdrage voor koffie/thee. Deze
middagen worden georganiseerd door de
parochie i.s.m.de KBO-Haarlemmermeer.

Bram de Bres is sinds 2000 vrijwilliger in 't
Kruispunt, hij is tevens rondleider in de Bijbelse
tuin.

Bram geeft ons enkele voorbeelden van hetgeen
ons te wachten staat. Hij mailt: “In de tuin groeien
bomen en planten die in de Bijbel genoemd
worden, zoals eik, moerbeiboom, vijgenboom en
druiven. Maar ook die in de volksmond een naam
hebben gekregen: prikneusjes worden wel
Jezusogen genoemd en salomonszegel naar de
zegelring van Salomo, ook wel jakobsladder
genoemd.

Planten met stekels: een christusdoorn, waarvan
twee struikjes in de tuin staan. Er zijn ook twee
christusdoorn-bomen, maar zonder stekels en
deze heten daarom valse christendoorn.
Meimaand is Mariamaand. In de kruidentuin staan
een paar van de 7 balsemkruiden die volgens een
legende bloeiden op de plek waar Maria stierf:
lavendel, marjolein, tijm, hysop, citroenmelisse,
basilicum en rozemarijn.

Een niet Bijbelse boom in de tuin, die er al meer
dan 100 jaar al staat, een spirituele betekenis heeft
en een lange geschiedenis, is de Ginkgo Biloba. In
Japan is dit een heilige boom. Hij wordt gebruikt
als medicijn voor diverse gezondheidsklachten en
is nog steeds te koop. In de tuin staan een manlijk
en vrouwelijk exemplaar naast elkaar. De laatste
zie je heel weinig. Je ziet de ginkgo vaak op
begraafplaatsen en als kleine soort steeds meer in
tuinen.

Op 17 mei hoop ik meer te vertellen, eerst via foto's
en daarna in de tuin.

Bij mooi weer blijven we in de tuin om het seizoen
af te sluiten door met elkaar na te praten onder
het genot van een hapje en een drankje. Is het te
koud of regent het dan doen we dat in het
Parochiehuis.

Informatie: Coby Bergsma, tel. 023.56.524.00 of
jJj.bergsma@live.nl



StO(l op de kaag

Elke woensdagmorgen is De Stal vanaf 10.00 uur
open om gezellig een kopje koffie of thee te
komen drinken. ledereen is hartelijk welkom.

Eendenkooi Warmond

Opnieuw organiseren wij een uitstapje naar de
eendenkooi in Warmond.

De eeuwenoude eendenkooi in Warmond wordt
beheerd door een groep enthousiaste
vrijwilligers. De afgelopen zes jaar is de
eendenkooi met zorg hersteld, zodat alles er nu
weer prachtig bij ligt. De eendenkooi wordt nu
weer als een werkende eendenkooi beschouwd.
Er zijn in Nederland nog ongeveer 50 van deze
vangende eendenkooien.

Graag laten wij u kennismaken met deze
bijzondere plek.

We vertrekken op de zaterdagmorgens 2 juni,
9 juni en 16 juni om 9.00 uur vanuit de haven
van het logeerhuis op Julianalaan 26.

Kosten zijn 10 euro per persoon.

Heeft u of hebben jullie zin om mee te gaan?
Geef je dan even op via: info@destalopdekaag.nl

Van de bestuurstafel

Vorige keer kun u in de INFO lezen dat per 1
augustus onze pastorie weer bewoond gaat
worden door 3 paters van de SVD. Deze keer
kunnen we daaraan toevoegen dat per 1 april
pater Sedfrey Nebres een volledige benoeming
heeft gekregen om in onze parochie werkzaam te
zijn. Daarnaast beging pater Eko Silvester Manek
aan een pastorale inburgering in onze parochie.
Hij zal daarbij worden begeleid door diaken Rob
Mascini.

Manek betekent “De Wijze" in zijn taal van Timor. Beide
paters wensen wij van harte welkom, en succes!

Is het u opgevallen dat ook aan de andere kant van het
altaar steeds meer mensen uit andere culturen
deelnemen aan onze gemeenschap? Uit alle
windstreken en werelddelen. Huwelijken,
vluchtelingen, arbeid, heeft hen hierheen gebracht,
soms al jaren geleden.

Nieuwe pastores, nieuwe parochianen, allen brengen
nieuwe tradities en verwachtingen mee. De
parochiegemeenschap verandert. Onlangs is bestuur
samen met leden van pastoraatsgroep en enkele
werkgroepen bij elkaar geweest om in kaart te brengen
wat er allemaal speelt, en hoe we daarmee om moeten
gaan. Nieuwe pastores, verschillende zangkoren met
verschillend publiek en daarmee andere accenten in de
liturgie, naast de wekelijkse vaste kerkganger roept de
vraag op hoe een viering voor iedereen een mooie
ervaring kan zijn. Organisatorisch is het ook altijd weer
een uitdaging om alle vrijwilligers in de verschillende
werkgroepen met elkaar en met bestuur te laten
communiceren en samenwerken. Vaak horen we in het
bestuur pas iets van een werkgroep, commissie of koor
iets als er een probleem is. Kortom, uitdagingen
genoeg.

Ook kijkt het bestuur weer tegen een aantal mutaties
aan. Patrick Gunther, bestuurslid vanuit het platform
Kids en Jongeren, en ook met Communicatie in zijn
portefeuille, stopt zijn werk in het bestuur. Werk, gezin
en studie theologie, naast zijn andere vrijwilligerstaken
zijn daarvoor goede redenen. Hij wordt opgevolgd door
Jeroen Traudes, ook uit de kring van werkgroepen rond
Kids. Jeroen was eerder in andere parochie bestuurslid.
Patrick bedankt, en succes in je studie en stage in
Heemstede, Jeroen: van harte welkom!

Mededeling

Het komt nogal eens voor dat personen onze
begraafplaats bezoeken en daar foto’s maken van
grafstenen, met duidelijk herkenbaar de
herdenkingsteksten en namen. Vervolgens wordt dat
op een website gepubliceerd. Wij werken daar niet aan
mee, maar kunnen dat als parochie niet tegenhouden.
Ook ervaren wel dat nabestaanden dat niet altijd
prettig vinden. Als u dat zelf niet prettig vind, adviseren
wij u om u rechtstreeks tot de beheerders van deze site
te richten.
http://www.online-begraafplaatsen.nl/begraafplaats/
109/Parochiehof-H-Johan-de-Doper-Hoofddorp
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Overleden

Anton Veldema - 79 jaar

Anton werd geboren op 2 augustus 1938 in
Paramaribo, Suriname. Hij was de jongste uit een
gezin van 7 kinderen en werd zodoende behoorlijk
verwend.

Na zijn schooltijd werd hij automonteur. Aangezien
niet alle onderdelen te verkrijgen waren leerde hij
heel creatief met materialen om te gaan.

In 1960 ontmoette hij Elaine Cooper en zij zijn in
1962 in Suriname getrouwd.

In 1963 kwam Anton naar Nederland omdat er
meer mogelijkheden waren op zijn vakgebied.
Enige maanden later volgde Elaine en zij hebben
tot 1964 in Amsterdam gewoond.

Anton kreeg een baan als automonteur bij Van
Kalmthout & Van Niel in Hoofddorp. Het was een
baan met een bedrijfswoning aan de lJweg. Tot op
de dag van vandaag woont het gezin in dit huis
met heel veel plezier.

Anton en Elaine kregen 3 kinderen die rond hun
huis alle ruimte hadden om te spelen.

In 1970 is Anton overgestapt naar een bedrijf in
grootmaterieel en grondwerk waar hij samen met
collega’s de machines onderhield. Op 62-jarige
leeftijd is hij met de VUT gegaan.

Zijn werk was zijn hobby. Wanneer iemand
autopech had was Anton altijd bereid te helpen. Hij
sprak ook graag over motoren. Zijn zoon heeft een
autogarage en Anton was daar dagelijks te vinden.
Naast deze hobby hield hij van vissen en sporten.
Elaine en Anton kregen 6 kleinkinderen.

Medio 2015 werd Anton ziek en zijn krachten
namen langzaam af. Tegen Elaine zei hij ‘ik moet je
gaan verlaten: Op 7 februari jl. ontving Anton de
ziekenzalving door pastoor Van Lent, te midden
van familie en goede vrienden.

Anton overleed op 12 februari. De afscheidsdienst
op 17 februari in Crematorium Westgaarde werd
voorgegaan door pastoor Van Lent. Een typisch
Surinaamse brassband begeleidde de rouwstoet en
tijdens de dienstin het crematorium begeleidde
de brassband de liederen die werden gezongen,
waaronder het lied ‘Amazing Grace'
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HONDERD JAAR GELEDEN

Bron: Katholieke Illustratie

Gebeurtenissen in 1918:

- Het Verenigd Koninkrijk geeft een verklaring uit
dat de komst van zionisten geen nadelige
invioed heeft op de rechten van de bestaande
bewoners van Palestina.

- Er vindt een mislukte aanslag plaats op Lenin.

- Oprichting Nederlandsche Seintoestellen
Fabriek Hilversum. Deze fabriek moet voorzien
in de behoefte van het leger tot elektronische

communicatie met de marine en rijksdelen.

- Oprichting van de Koninklijke Nederlandsche
Hoogovens en Staalfabrieken in IJmuiden.

- De ontwikkeling van de eerste radio-ontvanger.

- Keizer Wilhelm |l treedt af en in Berlijn wordt de
republiek uitgeroepen. Wilhelm vraagt en krijgt
asiel in Nederland, dit tot woede van het
Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

- Eind november is er formeel een eind gekomen

aan de Eerste Wereldoorlog door ondertekening
van de wapenstilstand in Compiégne (bij Parijs).

Klaverjasavond parochiehuis

Maandag 14 mei, 20.00 uur.

Kosten € 2,50 per persoon E‘

Opgeven bij:
Thea Duivenvoorden
Tel. 56 17 275.
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Gaat U mee met hulpbisschop
J. Hendriks naar Lourdes!

Van dinsdag 11 t/m zondag 16 september zal Mgr. J.
Hendriks vanuit ons bisdom een bedevaart naar
Lourdes begeleiden met het vliegtuig.
wommwam De Lourdes—groep

¥ Bisdom

i Haarlem-Amsterdam
begeleidt al meer dan
20 jaar bedevaartreizen
naar Lourdes, in
samen-werking met
het 'Huis van de
Pelgrim’

De groep bestaat uit vrijwilligers en verzorgsters die
voor u vele hand en spandiensten verrichten tijdens
de reis en in Lourdes. De bedevaartreis is daardoor
geschikt voor jong en oud, ziek en gezond; de
combinatie van ouder met zoon of dochter kan heel
bijzonder zijn. Deelnemers die extra zorg nodig
hebben kunnen in het zorghotel verzorgd worden
door onze eigen Nederlandse vrijwilligers van het
‘Huis van de Pelgrim’

Het vliegtuig vertrek vanaf Maastricht Airport, maar er
worden vanuit Noord-Holland bussen ingezet naar
Maastricht.

Tijdens de bedevaart naar Lourdes wordt U een
volledig verzorgd programma aangeboden. U kunt
deelnemen aan vieringen, processies,
verdiepingsmomenten, wandelingen door Lourdes en
excursies naar de Pyreneeén.

Voor aanvullende informatie, brochure en opgave belt
U met reisleidster Joke Hoekman, of diaken Philip
Weijers. Bezoek ook onze website
www.lourdes-groep.nl, daar treft u ook het
aanmeld—formulier aan.

Cliénten bij Zorgverzekeraar CZ kunnen onder
voorwaarden in aanmerking komen voor een flinke
korting op de reissom. Meer informatie hierover bij
Joke Hoekman.

- Joke Hoekman
(06) 423477 29
jokehoekman@ziggo.nl of
contact@lourdes-groep.nl

» Diaken Philip Weijers
(06) 53 88 76 41

« www.lourdes-groep.nl

Verslag van Samen in gesprek met
Marion ten Velden over de dementie
van haar moeder

Het is altijd spannend hoeveel mensen er interesse
hebben in het onderwerp dat wij hebben uitgekozen
voor onze themabijeenkomst.

We zetten niet teveel tafels en stoelen klaar, want het
staat zo ongezellig als er lege plekken zijn. Maar altijd
weer moeten we —gelukkig maar- er tafels en stoelen
bijzetten. Zo ook op donderdag 8 februari.

Marion vertelde een zeer persoonlijk verhaal over de
dementie van haar moeder en wat dat voor het gezin
betekende. Moeder was een sterke en
geémancipeerde vrouw. Ze heeft 0.a.in het verzet
gezeten en politieke functies gehad.

Haar kinderen merkten dat er iets aan de hand was
toen ze rare dingen ging doen, zoals: schilderijen laten
opknappen voor veel geld, eten hamsteren, pinnen bij
de verkeerde bank, tas met boodschappen laten staan.
Marion sprak haar daarop aan, maar moeder - die
altijd zelf de regie in handen had gehad - vond dat ze
zich niet met haar moest bemoeien. En wat denk je
dan als kind: “Zoek het toch zelf uit”

Maar natuurlijk voelt dat niet goed. Toen nam ze haar
moeder mee met een zonnebloemreisje (zij was daar
verzorgster). Na twee dagen kwam een
verpleegkundige naar haar toe: “Het is dat jij
vrijwilligster bent, anders zou ik je moeder naar huis
sturen. Ze gedrag zich werkelijk génant.”

Moeder deed dus dingen waar ze zich vroeger enorm
voor geschaamd zou hebben. Haar gedrag
veranderde, maar moeder zelf had dat totaal niet in de
gaten. “Geen inzicht in haar ziektebeeld", heet dat in
de medische wereld. Zij wilde zich dus absoluut niet
laten onderzoeken.

Na een val kwam ze in het ziekenhuis terecht, dat was
een geluk bij een ongeluk. Op verzoek van de
kinderen werd ze gescreend door een geriater, toen
kon een diagnose gesteld worden. Maar eigenlijk
veranderde er nog niets, want moeder wilde niets. De
praktijkondersteuner van de dokter kwam elke maand
op huisbezoek, maar die kon ze niet uitstaan. Ze wilde
alles zelf doen, maar omdat ze gekke dingen deed,
moesten de buren regelmatig inspringen.

Onder het mom van aantrekken van de steunkousen
kwam er elke dag een verpleegkundige, zo kon deze
de situatie in de gaten houden.

Uiteindelijk is mevrouw —onder dwang- opgenomen in
de Meerstede.

“Dit is mijn volk niet,” zei ze, “Ik ga mijn koffer pakken.”
De dokter ging er niet tegen in, maar zei: “Dan geef ik
u de code!” Heel verstandig, want even later was ze
vergeten wat ze wilde.

verder volgende pagina
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Zeis afwisselend dankbaar en heel boos. “Maar”, zegt
Marion, “Ze is hier op haar plaats, want ze is hier veilig
en veiligheid staat voorop.”

Enkele tips van Marion:

Wacht niet te lang. Als de diagnose is gesteld, kun je
handelen.

Vraag waar alles is: de verzekeringspapieren, de
polissen.

Schrijf alles op wat er zich voordoet.

Wil de patiént niet naar de huisarts, nodig deze dan
thuis uit.

Vraag of de praktijkondersteuner regelmatig
langskomt.

Zet de abonnementen op naam van een ander
(partner, kind).

Is het nog haalbaar laat de dementerende dan zelf de
beslissingen nemen,

Wees mondig naar de hulpverleners en ook
nieuwsgierig.

Zorg dat je geen ruzie krijgt. Soms moet je op een
slinkse manier te werk gaan in het belang van de
dementerende.

Els van Dongen-Caarls

CECYDAR, reintegratie van
straatkinderen in Kigali

De adventsactie van 2016 en 2017 stond in het
teken van dit project. Kigali is de hoofdstad van
Rwanda. Het leek de kerngroep van ‘Samen in
Gesprek' een goed idee om Miriam Witt van Fidesco
uit te nodigen om op de themabijeenkomst van 8
maart te vertellen over de geschiedenis van
Cecydar en wat er met ons geld is gebeurd. Fidesco
(www.fidesco.nl) zendt vrijwilligers uit naar
ontwikkelingslanden. De aanwezigen waren zeer
geboeid door haar verhaal.

In 1990 zag Daphrose Rugmaba dat straatkinderen
groenten van de markt in Kigali stalen om aan eten
te komen. Zij en haar man Cyprien openden toen
een voedingscentrum voor hen. Zij kregen daarbij
steun van hun parochie: ze begonnen kinderen op
te vangen, hen een plek te geven waar ze veilig
konden zijn.

Deze plek groeide uit tot een centrum en kreeg later
de naam Cecydar, gevormd uit letters van de
voornamen van de stichters. Zijzelf werden in 1994
vermoord tijdens de genocide.
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Hoewel ze vermoedden dat ze hoog op de
dodenlijst stonden, vluchtten ze niet. De avond
voor hun dood hebben ze met hun dansgroep nog
gedanst in de kapel. “Ik zal dansend de hemel
binnengaan’, had Cyprien gezegd. Cyprien was heel
bekend in Rwanda en een groot

kenner van de Rwandese cultuur.

Toen de situatie weer enigszins gestabiliseerd was,
stelde de overheid een terrein beschikbaar voor
huisvesting van de straatkinderen. Het is geen
weeshuis. De kinderen verblijven er 3 tot6
maanden, de leiding probeert ze terug te plaatsen
in het eigen gezin of ze te laten opnemen bij familie
of pleeggezinnen.

Tijdens het verblijf wil men de kinderen laten zien
wat een menswaardig bestaan is: ze gaan naar
school, ze spelen en er wordt gepoogd verslaafde
kinderen te laten afkicken. Kortom, de kinderen
kunnen weer kind zijn.

Ook de gezinnen waarin ze terecht komen, worden
ondersteund. Zij leren hoe een kind op te voeden
en waar zij hulp kunnen krijgen. Oude bewoners
van het centrum komen terug om te helpen en de
kinderen moed in te spreken, vooral degenen die
terugverlangen naar hun vriendjes op straat en
vluchtneigingen hebben. Ook is het hoopvol dat
rijkere Rwandezen zich het lot aantrekken van de
straatkinderen door hen cadeautjes te geven en ze
te bezoeken.

De overheid stimuleert het centrum om nog meer
kinderen op te nemen; op straat leven is verboden.
Mede dankzij de adventsactie van 2016 kon het
centrum flink vergroot worden. Het geld van 2017
gaat besteed worden aan eten, kleding,
hygiénemateriaal, water, elektriciteit en
ondersteuning van de gezinnen.

Wat is het goed om projecten te steunen waarbij het
initiatief is uitgegaan van eigen lokale mensen.

Coby Bergsma, Leo Mesman, Annelies de Bruin en
Els van Dongen

Marthagroep

Woensdag 9 mei zijn de dames Dekkers, Kunz, Ruiter
en van Roode aan de beurt om de kerk schoon te
maken.

Woensdag 6 juni de dames van de Filipijnen.
Woensdag 4 juli zijn de dames Dekkers, Kunz, Ruiter
en van Roode. Contactpersoon: Mw. van Roode

tel. 5612243.
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{% OPBLOEIEN % KiK

—
Plof! Toen Kikker van zijn wijwaterbakje sprong, Maar toen werd het Pasen. En vroeg in de morgen
belandde hij in een hoop zand. Wie had die maakten de muizen Kikker wakker. .
kruiwagen daar geparkeerd? En wat deden ‘Kom nou eens kijken, er is iets gebeurd in de tuin

de kinderen in de kerk? Ze sjouwden een tafel  van Jezus! Ze vlogen er samen heen. De woestijn
helemaal naar voren en legden er een kleed op. was een bloeiende tuin geworden. Er borrelde

Toen kwamen ze de kruiwagen halen. Kikker kon water in een aarden kom, overal was het groen,

er nog net afspringen toen ze met grote lepels het er stonden narcisjes te trompetteren en primula’s
zand op de tafel gingen scheppen. Mevrouw Bontje  te pronken. Het kruis lag omver, de steen van het
bracht een doos met keien, vetplanten en takjes. graf van Jezus lag opzij en binnen lag een witte doek.

‘Wat is er gebeurd?’ riepen de muizen,

‘Waar is de dood gebleven?’ Ze sprongen rond,

maar de dood was weg. Het leven was opgebloeid.

[, En de mensen in de kerk ook. Ze waren veranderd
in blije lentebloemen,

‘Maak er maar een mooie woestijn van!’ riep ze.
Weken stond de woestijn daar.

De muizen mopperden,

‘Wat een saaie tuin’, zeiden ze. ‘Zand en stenen.
En ook nog een kruis!’ Kikker fluisterde:
‘Dit gaat over Jezus die dood is gegaan.
Dat is droevig!'.

‘Ja,’ zeiden de muizen.
‘Dood is droevig.’
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Opgebloeid

Bolletje zag er zo treurly uit
met haar sombere Kleur en haar ruwe huid,
dat een somber meisje dat haar vond
't bolletie wegstopte in de grond.

Bolletie zag er zo fleuriy uit

met haar groene pluim boven alles uit,
dat het meisje dat haar had weggedaan
haar vol verbazing weer zag Staan.

met haar gele jurk ols een lentebruid
en er is zoh vriendschap uit gegroeid,
dat ook het meisje is opgebloeid!

Wat de Bijbel zegt

Wat God ons belooft:
be woestijn zal bljj zijn, de dorre viakte vrolijk:
de wildernis zdl jubelen en bloeien als een lelie!

.

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: Marcel Jurrigns




