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Jaargang 49 Nr. 5 DJoannes de Doper

Juli - Augustus 2018 een bruisende parochie in Hoofddorp
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uitvaarizorg sinds 1911

023 - 563 35 44

Achterweg 40 - 2132 BX Hoofddorp - info@dunweg.nl

ALS KWALITEIT TELT

Lgr%mummfm, L@L&né}ém en ‘Ummonumenten

Ampérestraat 2

2181 HB Hillgeom

Tel. 0252-520329
info{@damanatuursteen.nl
www.damanatuursteen.nl

- Grafmonumenten in elke prijsklasse
- Groot en veelzijdig assortiment

-~ Matuursteen, Glas en Cartenstaal
-~ Restauratie en teksthijzettingan

open:

ma - vr: 900 -17.00 / za: .00 - 12.00 bezoek showroom alleen op afspraak

Ny
Eigen Boek
UW EIGEN BOEK UITGEVEN? BI] ONS KAN DAT!

Uw wensen staan voorop
Professionele begeleiding
Verzorgde uitgave
Aantrekkelijk prijs

Print on demand

Zelf pakket samenstellen

Waarom kiezen voor

Uitgeverij Eigen Boek?

Op onze website kunt u alle informatie vinden die u nadig hebt voor
het uitgeven enfof kopen van een boek. Indien u toch nog vragen
hebt, kunt u ons bereiken per e-mail of telefoon:

Telefoon: 06 46278584
www.uitgeverijeigenboek.nl
info@uitgeverijeigenboek.nl

Uitgeverij Eigen Boek B.V.
Engelsholm 97
2133 AE Hoofddorp
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BFTYAARTZORG
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_l‘ ’
I, 06-576275

‘f www.uitvaartzorgdemeer.nl
info@uitvaartzorgdemeer.nl

De Meer

lacgo van der Laarse Jaap van der Maar|

i—
TROUPIN

NATUURSTEEN B.V.
Sindy 1898

Bezoek onze showroom:
* (Ged in elke prijski
* Handgehakte en machinale belettering
» Keuze uit diverse duwrzame materiafen
* Restauratie en tekstbifzettingen
» Ultgebreid assortiment urnen en accessoires

Of neem nu contact op: +31(0)23 5326013
Geaopend ma-vr 08.00-17.00 uur

Langa Heranstraat 30-2B, nabij station Haarlem
www.troupinnatuursteen.nl

%@Mﬂf}f!{/
Natuursteen '~
Glas
Brons

il

monument

Urnen

GEDENKEN IN STIJL

Monumenti
Burgemeester van
Stamplein 294
2132 BH Hoofddorp
Tel: 023 2302069

Bel voor een afspraak:

www.monumenti.nl
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verantwoorde herkomst

FSC  Fscecotarer Pastores:
CTh]. van Lent - Pastoor
Colofon Julianalaan 11, 2159 LB Kaag
ParochiemagaZIN verschijnt 9x per jaar in een oplage van tel. 0252 514774 of 06 51981165
ca. 2500. in dringende gevallen

e-mail: kees@kaagnet.nl
Redactieadres (alleen voor kopij)

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl S. Nebres - Pater
tel. 06 26759748
e-mail: sedfreysvd@gmail.com

Kopij voor Info nr. 6 moet binnen zijn
voor woensdag 8 augustus. T
R. Mascini - Diaken

Afhalen Info nr. 6 donderdag 30 augustus. tel. 0(3 26795701. ) .
e-mail: robmascini@gmail.com

Info bezorging
(bezorgen uiterlijk vooér zaterdag 18.00 uur s.v.p.) .
- Bornholm: 18.00-20.00 uur In dit Nummer
Bandholm 130 of volgens afspraak
- Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos 38
- Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburgpark 19
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:
17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Jaargang 49, nr. 5, 30 juni - 1 september
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Pastoraal woord

Vragen over de bezorging: via het Parochiesecretariaat Fotoimpressie van het bezoek

. Wi 5
T T 6  Open huis 2018 - Wie helpt mee?

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp Welk Lied is dit?
geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur. ) o
tel. 023 5638145. Open huis 2018 - Thema Spiritualiteit

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl 7 Overal wonen nergens thuis

parochie gironummer NLO6 INGB 0000172863 Wat betekent het Ichtus visje?
parochie banknummer NL70 RABO 0324501528 ,
t.n.v. parochie H. Joannes de Doper te Hoofddorp 8  Wistudat?

www.hjoannesdedopernl Hoofddorpse pelgrimage naar de Heiligdomsvaart

www.kerkeninhoofddorp.nl Maastricht

Boekwinkel Kruispunt 10 Vanuit de Boekwinkel

Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp 14 P hi tud bii de Tiltenb

Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur, btk il il

zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of 16 Indankbare herinnering aan pastoor Leo Nederstigt
info@boekwinkelhetkruispunt.nl

www.boekwinkelhetkruispunt 17 Jongeren

18 St Josephschool
Het Fundament

valt onder beheerscommisie Parochiehuis, 19 Stal op de Kaag
Coordinator Dewi Gunther, telefoon 023 - 5638145,
of per e-mail naar het Parochiesecretariaat.

Elke woensdagavond wordt een maaltijd geserveerd ;5  (kaRc

Graag opgeven voor maandag 20.00 uur.

Bij Raminah van Eer, telefoon 06-10623703; 23  Advertentie Regenboog Groep
Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon.

21 Honderd jaar geleden

24 Kinderpagina

Dit is een editie van het parochiemagaZIN een uitgave van
De Zalige Zalm.

Foto voorkant: Miniatuur van het Johanneslied (pag. 6)



Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie een
bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent een
enthousiaste bezoekgroep en de leden daarvan
komen graag bij u thuis op bezoek. Ook in het
ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis worden
regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat

tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u voor
vervoer bellen naar mw. K. Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCI) in sommige gevallen
hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in uw
omgeving in acute financiéle problemen terecht
gekomen is, kunt U voor hulp de PCl benaderen. Met
uw hulpvraag kunt U terecht bij het team van
pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers
Onze parochie is een levendige geloofsgemeenschap
met vele actieve vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat
blijven! Hebt u tijd en zin om een actieve rol in onze
parochie te spelen, schroom dan niet om even een
kijkje te nemen in de boekwinkel en bij het
parochiesecretariaat. Daar ligt een map met
vacatures, voor denkers en doeners, er zit vast iets
voor u bij!

4

Parochie - informatie en berichten

Van de redactie

Op de voorpagina ziet u een miniatuur van het
Johanneslied. Op 24 juni wordt de naamdag gevierd
van de H. Joannes de Doper, dus is dit een eerbetoon
aan de patroonheilige van onze parochie.

Een aantal vrijwilligers ging op bezoek bij de kardinaal
en ze namen een bijzondere gast mee, namelijk onze
Paus! Hoe ze dat voor elkaar kregen kunt u lezen op
pagina 5.

Dat men in onze parochie wel van bijzondere bezoekjes
houdt, kunt u lezen op pagina 7, daar vertelt een lid van
de bezoekgroep over de ervaringen met een
bewoonster van een verzorgingshuis.

In de vorige Info kon u al lezen over de parochianen die
theologie studeren bij de Tiltenberg, in deze Info zijn er
opnieuw een aantal studenten die aan u willen
vertellen waarom ze aan deze studie begonnen zijn en
hoe ze dit ervaren. En denkt u nu: wouw, dat zijn er best
veell, er zijn er nog meer die theologie studeren maar
dan elders. Ook deze komen nog aan bod in een
volgende Info.

En dan is het zomervakantie. Bij Boekwinkel Het
Kruispunt kunt u terecht voor een goed boek dat prima
in uw koffer meekan. Maar ook thuis in uw tuinstoel
kunt u lekker wegdromen met een boek, er is keus
genoeg. Op pagina 10 staat een suggestie....

Op vrijdag 7 september opent de Raad van Kerken
Hoofddorp het nieuwe seizoen met de voostelling “de
stem van het Zand, het verhaal van Izadk en Rebecca”.
Een verhaal dat prima past bij het thema van de Raad,
“vasthouden en loslaten”.

Open huis 2018 zondag 16 september

Het thema is spiritualiteit. Op pagina 6 kunt u het
programma vinden voor deze dag van ontmoeting en
inspiratie.

We hopen op mooi weer en vooral op uw komst!

En of u op reis gaat of lekker thuis blijft, de redactie en
eenieder die meewerkt aan de totstandkoming en
verspreiding van de Info wenst u een fijne zomer toe.
We hopen elkaar na de vakantie weer te ontmoeten!

Veel leesplezier,
de redactie



Pastoraal woord

Met de paus op bezoek bij de kardinaal

Zondag 27 mei gingen we met een groep
vrijwilligers van de boekwinkel naar het
Catharijneconvent. Ons silhouet van Paus Franciscus
lag onder in de bus. Voor de kathedraal van
kardinaal Eijk hebben we een groepsfoto gemaakt.
Je denkt echt dat onze paus erbij was. Wat we toen
nog niet wisten dat de volgende dag bekend zou
worden dat de kathedraal van van Eijk op de
nominatie stond om verkocht te worden en aan de
eredienst te worden onttrokken.

Onze paus is een man die graag deuren opent en
daar heeft Wim Eijk moeite mee. Hij meent zelfs dat
de paus ons op een dwaalspoor brengt. Op ons
schoolplein werd al gezegd tegen kinderen die
lelijke dingen over anderen zeiden: ‘Wat je zegt ben
je zelf' Eijk is een rechtlijnig denker. Omdat de
wereld rond is raak je met rechtlijnig denken steeds
verder van de aarde en de mensen verwijderd.

Fotoimpressie van het bezoek

De paus blijft graag dicht bij
de mensen. Hij weet dat
een huwelijk wel eens kan
mislukken. Mensen
dwingen een leven lang
alleen te blijven is niet
gezond.

De paus weet dat niet alle mensen op iemand van
het andere geslacht verliefd worden. Het is niet
gezond om uitingen van liefde dan ‘zonde’ te
noemen. Om partners van andere kerken bij de
tafel van de Heer weg te jagen kan wel eens tegen
de bedoeling van die Heer zijn.

Daarom stonden wij uit Hoofddorp trots met ‘onze
paus’ voor de kerk in Utrecht.

Kees van Lent - dorpspastoor




Parochie breed

Open Huis 2018 - Wie wil helpen?

Joannes de Doper

zondag 16 september
18:00 - 15:00

Op zondag 16 september organiseren we weer het
Open Huis. Een geweldige dag om onze parochie te
presenteren en te laten zien welke betekenis een
actieve geloofsgemeenschap kan hebben. Wat heeft
onze kerk te bieden en waar zetten al die vrijwilligers
zich voor in met zoveel passie. Dat willen we graag
laten zien aan parochianen en zeker ook aan diegene
die (nog) geen parochiaan zijn.

We zoeken enthousiaste vrijwilligers die willen
meehelpen met de werkgroep om deze dag te
organiseren. Maar ook vrijwilligers die willen
meehelpen op de dag zelf met opbouwen, begeleiden
en afbreken van tenten etc. Graag opgegeven bij een
van de werkgroep leden of stuur een email naar
patrick@gunthertjes.eu. We kunnen alle hulp
gebruiken om er weer een prachtige dag van te
maken. Ga naar de website voor meer info:
www.hjoannesdedoper.nl/jdd_openhuis_team.html.
Zet ook alvast de datum in je agenda, zondag 16
september.

Bedankt en groet,

Patrick Gunther

Joannes de Doper Parochie Hoofddorp
www.hjoannesdedoper.nl

Welk lied is dit?

Bron: Magische Miniaturen

Op de voorkant staat een blad uit een koorboek
(Zuid-Vlaanderen ca. 1325). Het lied hoort bij het feest
van Johannes de Doper (24 juni).

Vertaald zingt het koor: "Er kwam iemand die door God
was gezonden; hij heette Johannes. Hij kwam als
getuige om van het licht te getuigen, opdat iedereen
door hem zou geloven

In de hoofdletter F miniatuur wordt Jezus door
Johannes gedoopt. In de ondermarge preekt
Johannes voor een groepje luisteraars met in zijn hand
een lam, het symbool voor Jezus.

6

Open Huis 2018
Thema Spiritualiteit

Dit jaar organiseren we weer het Open Huis. Een
prachtige dag om ons al bruisende parochie te
presenteren aan parochianen maar zeker ook aan alle
andere belangstellenden die wel eens een kijkje willen
nemen naar wat er zoal in onze geloofsgemeenschap
gebeurt. Dit jaar willen we meer nadruk leggen op de
inhoud en hebben daarom gekozen voor het thema
Katholieke Spiritualiteit.

We zullen onze parochie presenteren in de vorm van
platformen. Elk platform zal in een tent 5 keer een
korte presentatie/lezing geven zodat gedurende de
dag iedereen elk platform kan bezoeken. Rondom
deze tenten staan dan wat kraampjes en stands met
aanvullende informatie waar vrijwilligers van de
platformen uitleg kunnen geven. Daarnaast zijn
uiteraard Kerk, Parochiehuis, Fundament, Boekwinkel
en Bijbelse Tuin te bezoeken.

Platformen
. Diaconie - alle werkgroepen die te maken
hebben met zorg voor onze medemens

. Spiritualiteit - werkgroepen gericht op
catechese, bezinning en verdieping

. Liturgie - alle werkgroepen die zich bezig
houden met vieringen

. Gemeenschap - alle werkgroepen met
activiteiten in onze gemeenschap

. Kids & Jongeren - alle werkgroepen gericht op
kinderen en jongeren

Het Open Huis start op zondag 16 september om 10:00
met een Eucharistieviering.

Daarna zal Muziekgezelschap Excelsior een kort
concert geven op het kerkplein waarna alle
platformen hun activiteiten starten. Dit zal duren tot
ongeveer 14:30 uur. Zet de datum alvast in uw agenda,
neem familie, buren, vrienden en kennissen mee en
laat ervaren wat een bruisende parochie als de onze
kan betekenen voor de invulling van Katholieke
Spiritualiteitin je leven. Alle werkgroepen worden
weer opgeroepen om actief deel te nemen aan het
Open Huis en we zijn ook op zoek naar vrijwilligers die
willen helpen bij opbouwen en afbreken op de
zondag zelf.

Patrick Gunther
Joannes de Doper Parochie Hoofddorp
www.hjoannesdedoper.nl



Parochie breed

Overal wonen, nergens thuis...

Dit bekende lied van Huub Qosterhuis vaak gezongen
in de vieringen, overal wonen maar nergens echt
thuis, dat voelt niet goed.

Ik moest er vaak aandenken wanneer ik een
bewoonster van een verzorgingshuis bezocht, als lid
van de Bezoekgroep van onze parochie.

Na op diverse plaatsen te hebben gewoond kwam zij
in een verzorgingshuis, op een kamer waarvan het
uitzicht haar niet beviel, zij keek uit op een gebouw
waaraan zij geen prettige herinneringen had.

Een verhuizing volgde naar een ander appartement.
Zij bleef eenzaam midden tussen veel andere ouderen.
Bij mijn bezoekjes veerde ze op, genoot er van. Na
enkele jaren kwam daar het moment dat het tehuis
zou worden afgebroken, een schrikbeeld !

Het was onontkoombaar en zij realiseerde zich dat er
een verhuizing zou volgen.

Het duurde nog een poosje, een tijd waarin zij steeds
onrustiger werd.

Ze zag als een berg tegen de verandering op, het
betekende voor haar een tijd van grote onzekerheid.
Eindelijk was daar het moment, een verhuizing naar
een andere kant van de plaats waar zij woonde, een
totaal onbekende wijk.

Trouw bleef ik haar bezoeken en dat gaf haar weer wat
houvast en plezier. Daar bracht ik haar ook de
Thuiscommunie,

Ook daar kwam weer een einde aan, opnieuw gonsde
het van de berichten over een verkassing.

Het gebouw werd afgebroken en er kwam op
hetzelfde terrein een nieuwe plek, een
semipermanent gebouw. Opnieuw alles inpakken
weliswaar met hulp van enkele bekenden, maar toch.
Op deze nieuwe plek was zij niet gelukkig, een beperkt
uitzicht uit haar kamer, wat troosteloos.

Zij kon haar draai niet vinden en daar leed haar
stemming onder.

Ze had een financieel-mantelzorgster die regelmatig
bij haar kwam en waar ze een goede band mee had.
Deze besloot te verhuizen naar een van de noordelijke
provincies. Kwam daardoor minder vaak en dat voelde
niet goed. Er werd nagegaan of er een verhuizing naar
het noorden ook voor haar mogelijk was. Er werd een
verzorgingshuis gevonden en ze kreeg er een kamer
Opnieuw een verhuizing, de weinige spulletjes die ze
bezat werden ingeladen en ze vertrok..

Ik vroeg mij af of ze er goed aan deed, maar als iemand
iets graag wil, wat moet je dan adviseren.

Ze was inmiddels 84 jaar, een leeftijd waarop je niet zo
snel kunt aarden in het algemeen.

Zo sloot ik een periode van ruim twintig jaar
bezoekster zijn af, zo kan het gaan.

Overal wonen, maar waar ben je nu echt thuis?

rdeb

Wat betekent het Ichthus visje?

Je ziet wel vaker een visje achter op de auto of op een
andere manier. Het heeft een heel oude geschiedenis.
Ichthus, ixBug, in het Grieks en dat betekent vis. Maar
in de letters van dit woord zagen de christenen in de
eerste paar eeuwen de kern van de Bijbelse
boodschap, het is voor christenen een belangrijke
afkorting. Het Ichthus-teken stelt een vis voor. De vis
staat in verband met de doop in het water, maar ook
met de wonderbare visvangst. De individuele letters
staan dan weer voor de volgende woorden:

Letter Grieks Nederlands
1(1) Inooug Jezus

X (CH) Xplotog Christus

O (TH) Oeou Gods

Y (V) Y16¢ zoon

z(S) Twtip redder

Onder invloed van het ondergrondse karakter van het
vroege christendom, een gevolg van de
christenvervolgingen door de Romeinse staat,
ontstonden symbolen die door niet-christenen op het
eerste gezicht niet als christelijk konden worden
herkend. Zo konden de eerste christenen dit symbool
als geheim teken gebruiken. In de catacomben in
Rome, waar de vervolgde christenen een schuilplaats
hadden, heeft men dit teken meerdere keren ontdekt.
Tegenwoordig is de vis vaak te zien op auto's en zelfs
als tatoeage. Men wil daarmee aangeven dat men
christen is.

Tegenwoordig zie je dit teken weer vaker opduiken.
Vaak op de achterkant van een auto. Op deze manier
laat je zien dat je Christen bent en het leidt vaak tot
een leuk gesprek. De visjes zijn gewoon te krijgen in
onze Boekwinkel Het Kruispunt.



Parochie breed

Wist u dat?

Zelf was ik toch ook wel verbaasd en lijkt mij goed dit
te delen. In INFO nummer Nr. 1 van feb. 2018 stond
een artikel over tuinonderhoud. Zo hebben we een
actieve begraafplaats groep die het kerkhof keurig
bijhoudt. Daarbuiten onze hovenier voor de rest van
de tuin. Maar een belangrijke gratis bijdrage levert ons
2de Thuis op de dinsdagen. In weer en wind is

begeleider Hans Maessen er met een aantal cliénten
zoals we dat tegenwoordig benoemen. Hans en zijn
mensen doen allerhande aanvullende
werkzaamheden. Veelal krijgt Hans zijn vaste team
mee, zijnde; Bert die belangstelling heeft voor
werkzaamheden rond de vijver, Edwin die zich thuis
voelt in de moestuin, Rob die bladblazen heerlijk
vindt, Gerrit die op zijn vaste plek hout klein maakt
voor de kachel, Youri die eigenlijk Hans zijn directe
assistent is en Melvin die ook iets heeft met
bladblazen. Geweldig om te zien hoe deze mensen
genieten van het samenzijn, koffiedrinken,
vertrouwde omgeving en dat al ruim 10 jaar. Dat is wat
mij betreft een dik APPLAUS waard. Deze
dagbesteding cq invulling sluit prima aan op wat we
tegenwoordig de ‘Participatie Samenleving' plegen te
noemen. Deze werkzaamheden bij de kerk was 1 van
de eerste projecten van OTT (Ons Tweede Thuis).
Gaandeweg zijn er meerdere projecten opgestart met
als doel daar te assisteren waar geld een drempel
vormt. De andere dagen worden de tuinen van de
woonvoorzieningen van OTT onderhouden en enkele
andere projecten zoals een schooltuin. Voor meer
informatie rond OTT zie:
https://www.onstweedethuis.nl/

Wat ik niet wist en u waarschijnlijk ook niet is dat Hans
een passie heeft voor India. Zo was er in 2005 een
vacature bij OTT voor een vergelijkbaar project in
India. Hans en zijn vrouw Sonja hebben daar een jaar
gewerkt aan kennis overdracht, project Jwala Home
(https://www.kindia.nl/en/kindia-in-india/jwala-home)
Met als doel voor een groep met verstandelijke

8

beperkingen een dag invulling te creéren.

Met kleine stapjes komen tot een vast ritme, schema
en structuur. Het betreft hier een plaats in het zuiden
van India, Puducherry genaamd. In Jwala Home
wonen 30 vrouwen met een verstandelijke beperking
in de leeftijd van 8 tot 60 jaar. Zij krijgen hier alle
noodzakelijke zorg en worden hier liefdevol verzorgd.
Om het jaar gaan Hans en Sonja voor ongeveer 3
weken terug om te zien hoe het gaat. En als afsluiting
van hun 3 weken aldaar organiseren zij het event van
het jaar en dat is gezamenlijk zwemmen. Met cliénten
en verzorging gaat de groep van ongeveer 50
personen in de bus op naar de zwemplek. Geweldig
toch dat zo'n stille man als Hans achter in onze
kerktuin zo'n passie heeft, TOP. Voor meer informatie
zie:

http://hansonja.waarbenjij.nu/reisverslag/3230527/ons
-tweede-thuis

N g
< n-.m;nrﬂvw

Bedankt voor uw aandacht, Peter van der Kamp namens
Hans Maessen



Hoofddorpse pelgrimage naar de Heiligdomsvaart Maastricht

Op zondag 3 juni vetrokken 35 pelgrims uit onze
parochie naar Maastricht om daar de tweede
ommegang te gaan bekijken van de 7-jaarlijkse
Heiligdomsvaart ter ere van de Heilige St. Servatius.
Eens in de zeven jaar komen religie en cultuur in de
stad Maastricht tot een hoogtepunt. Sinds 1391
vieren we de Heiligdomsvaart. Gelovige en minder
gelovige mensen komen samen om een religieuze
traditie in stand te houden.

Naast de ommegang was er tijd om de O.L.V. Kerk en
kapel te bezoeken. Hier was een prachtige
iconententoonstelling te zien. Na de ommegang
waren we nog even getuige van de afsluiting van de
55e Heiligdomsvaart na het binnendragen van de
noodkist en het borstbeeld van St. Servaas. Het was
een prachtige dag en goed te zien dat ook deze
Heiligdomsvaart zo druk bezocht werd met wel 1700
deelnemers uit binnen en buitenland, jong en oud
met een uiterst actueel thema “doe goed en zie niet

"

am.

"Het is niet een middeleeuws theater of een soort
openluchtmuseum over de katholieke cultuur van
vroeger,” benadrukt Mgr. De Jong, hulpbisschop van
Roermond “Maar laat zien hoe we in deze tijd gestalte
willen geven aan katholiek geloof!” Zo liepen eerder
800 kinderen van 5 basisscholen in Maastricht met
zelfgemaakte noodkistjes een eigen pelgrimage.
Gemaakt door de schoolkinderen met daarin spullen
voor de voedselbank. In de ommegang toonden
kinderen hun eigen beeld van de werken van
barmhartigheid.

Bij aankomst werden ze overgedragen aan vrijwilligers
van de voedselbank en kregen de kinderen daarna
nog de zegen van deken John Dautzenberg.

Pauselijke onderscheiding

De voorzitter van Het Graf van Sint Servaas - Joseph
Goumans - ontving zondag tijdens de Pontificale
Eucharistieviering in de Sint Servaas Basiliek de
Pauselijke onderscheiding Ridder in de orde van Sint
Sylvester voor zijn verdiensten voor het kerkbestuur
van Sint Servaas en het graf van Sint Servatius van
waaruit hij als voorzitter twee maal de
Heiligdomsvaart mocht organiseren. Hij kreeg deze
uit handen van hoofdcelebrant Mgr. Bert van Megen.



Welkom op de pagina van onze boekwinkel! Van dit
zomernummer worden we allemaal vrolijk. Ook in de winkel zijn
we er klaar voor. Voor uw vakantiekoffer of gewoon heerlijk in de
achtertuin hebben we de nodige fijne boeken ingekocht. En u
vindt op onze andere schappen veel mooie kleinere en grotere
cadeautjes voor nét die ene speciale feesteling, of helemaal voor
uzelf! Geniet van deze fijne tijd.

In Egmond-Binnen staat de
Sint-Adelbertabdij, waar
Benedictijner monniken wonen en
werken. Een actieve
kloostergemeenschap die weliswaar
een contemplatieve gemeenschap is,
maar die ook een missie heeft om
GODIAN EI1OGU naar buiten te getuigen van de rust,

MIJN DROOM die hun manier van leven geeft. Bij

het klooster hoort ook een
abdijwinkel, een abdijmuseum en
een kaarsenmakerij.

De kaarsen die zij daar zelf
vervaardigen en handmatig
beschilderen zijn door heel
Nederland een begrip en worden in

e 2ok ke owrt v asedie

Een schrijver uit eigen de abdijwinkel verkocht. Naast
parochie bijvoorbeeld de ambachtelijke
dompelkaarsen en de vele religieuze
Regelmatig komen wij Godian artikelen vindt u daar ook produkten
Ejiogu tegen in onze eigen die gemaakt zijn door de broeders
parochiekerk. Hij is een bevlogen van de abdij zelf. Zo hebben ze
man met een missie. Hij droomt eigengemaakte jam, mosterd,
namelijk van Nederland als een kruidenolién en kruidenazijn met
gidsland in het omgaan met ingrediénten uit de kloostertuin, en

spanningen in de samenleving. Het  zelf gebrouwen bier met granen van
gesprek aangaan over racisme en biologische teelt.

discriminatie is daarin belangrijk. In onze winkel hebben we een

"In dat debat, zo zegt Godian is het selectie van deze producten voor u
uitspreken van een ‘goede wil’ niet  op een speciaal plekje gerangschikt.
genoeg, want geen enkele Kom gerust eens kijken!

ideologie laat zich zomaar
uitwissen. Theologie en de kerken
kunnen hierin een belangrijke rol
spelen.’

Op het moment van schrijven van
dit berichtje ligt de presentatie van
Mijn droom, nog voor ons. Bij het
lezen van deze INFO is hij al weer
achter de rug. We hopen dat
Godian zijn droom waar wordt, en
dat zijn boek de weg vindt naar
geinteresseerde lezers.

L.’A Het Kruispunt

winkel voor het ANDERE boek




Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

Zondag 8 juli 12.30 uur: Filipijnse viering
Zondag 15 juli 12.30 uur: Filipijnse viering
Zondag 12 augustus 12.30 uur: Filipijnse viering
Zondag 19 augustus 12.30 uur: Filipijnse viering

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur. De eerste zaterdag van de maand om 16.30 uur.
Er is geen viering op de zondag na de eerste zaterdag van de maand.
Zaterdag 7 juli en 4 augustus om 16.30 uur: (Eucharistie)viering; pastor K. van Lent.

Doopgesprekken

De doopgesprekken zijn op dinsdagavond om 20.00 uur.
De volgende doopgesprekken zijn op dinsdag 4 en 11 september en op 16 en 23 oktober.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u beide avonden meemaakt.
Voor informatie en opgave kunt u bellen naar het secretariaat. Bij voorkeur op woensdagmorgen tussen
9 en 12.00 uur. Tel. 5638145. U kunt ook langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

1 maal per maand op vrijdagochtend is er een Eucharistieviering; pastor K. van Lent;
in het restaurant om 11.00 uur.
Op de volgende data: 6 juli

3 augustus

7 september

5 oktober

2 november

7 december

Opbrengst Collectes

14 en 15 april €526,66
21 en 22 april €507,97
28 en 29 april €516,15
5en 6 mei € 445,15
11 en 12 mei €524,45
19 en 21 mei € 243,10
20 mei Raad van Kerken € 237,45

20 mei Onderwijs voor India € 466,60

26 en 27 mei € 379,85

=1
=1



vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152
Overzicht vieringen kerk en kapel 30 juni - 1 september
Za 30 jun 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent
-Joke Kreike- van der Kolk; Dick van der Geest
Zo 01jul 10.00: Familieviering; pastor K. van Lent, pater S. Nebres en diaken R. Mascini; Zangertjes
Terugkomochtend: Te communie en dopelingen
- Gerrit en Rie Vork; Mieke Kooren
Di 03 jul 1845: Rozenkrans
19:15: Viering
- Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 05 jul 1845: Rozenkrans
12315 Viering
Za 07 jul 19.00: Eucharistieviering; pater S. Nebres; Gemengd koor
- Lisette van der Lingen; Johan Pourchez
Zo 08 jul 10.00: Eucharistieviering; paster S. Nebres
- James Zitter
Di 10 jul 1845: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 12 jul 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 14 jul 19.00: Eucharistieviering; pater E. Silvester
Zo 15 jul 10.00: Woord- en Communieviering; parochianen; Gemengd koor
Di 17 jul  18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 19jul 1845: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 21jul  19.00: Eucharistieviering; pater S. Nebres
Zo 22 jul 10.00: Eucharistieviering; pater S. Nebres
- Jo Driessen- Verheul
Di 24 jul 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 26 jul 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 28 jul 19.00: Eucharistieviering; pater S. Nebres
Zo 29 jul 10.00: Eucharistieviering; pater S. Nebres
- Ouders van Steen, broers Jan en Leo en zus Bets; Overl. fam. Dingemans en
fam. Frijters; Overl. ouders Koning- Beers
Di 31jul 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
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- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur



Vervolg vieringen

Do 02 aug 1845: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 04 aug 19.00: Eucharistieviering; pater E. Silvester
- Lisette van der Lingen; Johan Pourchez
Zo 05aug 10.00: Eucharistieviering; pater E. Silvester
- Jo Driessen- Verheul
Di 07 aug 18.45: Rozenkrans
19M5: Viering
- Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do 09 aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 11aug 19.00: Eucharistieviering; pater E. Silvester

- Joke Kreike van der Kolk

Zo 12 aug 10.00: Woord- en Communieviering; parochianen
- James Zitter; Gerrit en Rie Vork

Di 14aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do 16aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 18aug 19.00: Eucharistieviering; pater S. Nebres
Zo 19 aug 10.00: Eucharistieviering; pater S. Nebres; Gemengd koor
Di 21aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do 23 aug 1845: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 25 aug 19.00: Eucharistieviering; pater S. Nebres
Zo 26 aug 10.00: Eucharistieviering; pater S. Nebres
Di 28 aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do 30aug 1845: Rozenkrans
19.15: Viering

Ter informatie volgende Info
Za 01sep 19.00: Eucharistieviering; pater E. Silvester
Zo 02sep 10.00: Euch; Jongerenviering; pater S. Nebres en pater E. Silvester; Vrolijk Vuur en M25



Parochianen studeren bij de Tiltenberg

Interview: Anja Maas

In onze vorige Info vertelden Angelique, Naida,
Ouday en Hans over het hoe en waarom van hun
theologiestudie aan het St Bonifatius Instituut,
onderdeel van kerkelijk centrum De Tiltenberg in
Vogelenzang. Deze keer is de beurt aan Patrick,
Meryam, Kees en Marcel.

Patrick Gunther

Wie ben je en wat doe je?

Ik kom uit Limburg en ben 51 jaar. Mijn
geboorteplaats is Heerlen, maar ik zeg altijd: ik ben
geboren niet ver van Maastricht. Maastricht is
namelijk echt mijn stad. Ik heb er mijn jeugd
doorgebracht, mijn zuster woont er nog steeds. De
Maastrichter Staar (en
dan bedoel ik de ster
op devlag en niet het
beroemde koor) hoort
helemaal bij mij. Ik
werk al 15 jaar bij een
farmaceutisch bedrijf
en ben daar nu
verantwoordelijk voor
de logistiek. Mijn
beroepsleven heeft
zich ook een tijdje afgespeeld in het Verre Oosten,
onder andere in Indonesié en Hong Kong. In
Indonesié heb ik 8 jaar gewerkt en daar heb ik het
mooiste souvenir van mee genomen dat mogelijk
is: mijn vrouw Dewi. Ze is ook vrijwilligster in onze
parochie. Ons eerste kind Yasmin - ze is nu 20 jaar -
is in Indonesié geboren. Onze tweede, Christopher
(inmiddels 16) is in Hong Kong geboren.

Waarom studeren?

Ik was op zoek naar verdieping. Ik was in onze
parochie al lector en dat betekende op zaterdag:
leesoefeningen. Ik vond dat meer dan boeiend.
Kees van Lent vertelde altijd met verve over de
verhalen en er was ook altijd aandacht voor de
geschiedenis. Ik werd er beslist door getriggerd. Zo
zelfs, dat ik mij meldde voor de cursussen bij De
Tiltenberg. In het eerste jaar deed ik een minor,
maar ik vond dat zo interessant dat ik in het tweede
jaar overstapte naar de maiorstudie. Ik heb er nu 2,5
jaar opzitten. De studie duurt 6 jaar, dus ik heb nog
3,5 jaar voor de boeg. Wat ik er viteindelijk mee wil
bereiken? De studie heeft mij steeds meer
gegrepen en het gevoel aangewakkerd er ook echt
iets mee te gaan doen. Dat gevoel is zo sterk
geworden dat ik nu aangegeven heb mij te willen
voorbereiden op de wijding tot diaken. Het geloof,
heb ik inmiddels geleerd, speelt in mijn leven een
hele grote rol.
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En die wil ik graag laten groeien. lk denk dat ik als
diaken veel zou kunnen betekenen voor anderen
en mijn leven kan verrijken. De weg erheen moet ik
combineren met mijn werk en ik zal de
vrijwilligerstaken die ik nu in onze parochie vervul
dan ook moeten afbouwen.

Ik ga mijn activiteiten in het communicatieteam
verminderen. En ook met mijn werk als lid van het
parochiebestuur ben ik gestopt. Voor de studie ben
ik gestart met een stage in Heemstede, de
Klaverblad Parochies. Overigens, ik ga niet helemaal
uit beeld. Ik blijf wel lector en met hart en ziel
parochiaan van deze bruisende parochie.

Meryam Azmi

Wie ben je en wat doe je?

Mijn naam is Meryam Azmi. Ik ben de zuster van
Ouday die in de vorige Info zijn verhaal over de
studie deed. Ik
ben 28 jaaren
woon in Haarlem.
Ik ben in Bagdad
(Irak) geboren,
maar woon al een
hele tijd in
Nederland. Ik ben
hier opgegroeid
en heb aan de '

Universiteit van Leiden rechten gestudeerd. Ik ben
daar afgestudeerd met als richting Master of Laws.
Op dit moment werk ik als juriste bij een
universiteit.

Waarom studeren?

Ik volg bij De Tiltenberg de studie "Verdieping van
het katholieke geloof'. Dat doe ik sinds vorig jaar
zomer, Waarom? Omdat ik graag stevig in mijn
schoenen wil staan als het over het geloof gaat. Ik
ben actief gelovig en heb van mijn ouders, die
christenen zijn, op dit gebied veel meegekregen.
Het feit dat mijn ouders christenen zijn, betekent
niet rechtstreeks dat ik bewust voor het geloof heb
gekozen. Het heeft uiteraard voor mij de basis
gelegd en daar ben ik ze dankbaar voor. Vooral
sinds ik met de Wereld Jongeren Dagen in Brazilié
mijn prachtige geloof meer heb mogen beleven,
ben ik er actiever en bewuster van geworden. De
Chaldeeuwse Kerk is eigenlijk oorspronkelijk onze
kerk, zoals Ouday al heeft verteld. En die
Chaldeeuwse kerk is officieel gelijkgesteld aan de
r.k. kerk.

Mijn doel is om te evangeliseren en daarvoor heb ik
kennis nodig om de Blijde Boodschap ook aan
anderen te kunnen verkondigen. Vertellen over
onze Verlosser kan in iedere kring (familie,
vrienden, werk) en op ieder moment.




De cursus bevalt me goed. Ik vind het fijn om over
het geloof te praten. Dat maakt mij sterker en
gelukkiger, maar het belangrijkste is dat het
betekenis heeft in mijn leven. Bijbelstukken
analyseren en bestuderen, daar heb ik steeds meer
behoefte aan. Uiteindelijk is dit leven hier op aarde
maar een vakantieoord voor ons.

Bij Jezus zijn, voor altijd, daar verlang ik naar.

Kees Bos
Wie ben je en wat doe je?
Ik ben 59 jaar, geboren in Goudswaard, in de
Hoekse Waard, deel van de Bible Belt. Ik hoor van
huis uit dan ook bij de gereformeerde gemeente.
Na mijn eindexamen vwo deed ik aan de Sociale
Academie de opleiding maatschappelijk werk. 1k
ben van de generatie die nog in militaire dienst
moest. Dat wilde ik niet. Als dienstweigeraar deed
ik vervangende
dienstplicht. Dit
bracht mij naar
| Amsterdam, waar ik

- werkte bij het
binnenstadpastoraat.
Een bijzondere tijd,
waarin ik de basis
legde voor bijzondere
vriendschappen. Na
één jaar studie
geschiedenis ging ik
op reis. Ik trok werkend en reizend rond in het
Middellandse Zeegebied, tot aan Egypte. Een
zoektocht naar God én een ervaring die mijn leven
lang meereist. Terug in Nederland werkte ik in een
wegloophuis voor jongeren in Den Haag en in een
buurthuis in Amsterdam Nieuw-West. Dit werk
vergde veel van me. Wel voelde ik mij thuis in de
veelkleurigheid van de grote stad. Met een
internationaal tintje door mijn jaren als
taxichauffeur op Schiphol. Toen volgde - iets heel
anders weer — de opleiding tot pianostemmer. In
dat werk bouwde ik een eigen klantenkring op,
naast een baan als koster-beheerder, om
vervolgens in dienst te gaan bij een piano- en
orgelhandel. Mooi werk, maar ik kreeg een
gehoorprobleem, dus moest ik op zoek naar iets
anders. Ik ging aan de slag in de zorg. Eerst in het
verpleeghuis, daarna als wijkziekenverzorgende en
sinds een aantal jaren als begeleider
gehandicaptenzorg bij stichting Ons Tweede Thuis.
Ik woon in Nieuw-Vennep, met twee dochters,
inmiddels 19 en 17 jaar, die een deel van de week
bij mij zijn. Mijn betrokkenheid bij deze parochie?
Mijn nieuwe levenspartner heet Raminah van Eer.
Bij vele parochianen bekend van het werken met
jongeren in de parochie, van boekwinkel Het
Kruispunt en het Fundament. Door haar ben ik ook

rondleidingen gaan doen in de Bijbelse tuin en deel
uit gaan maken van de Vormselwerkgroep. Met de
Paaswake heb ik zelf ook het Vormsel mogen
ontvangen. Als Vriend van de Doopsgezinde
Gemeente nu dus ook de overstap naar het
katholieke geloof. Een verrijking vind ik met name
de sacramenten die het geloof tastbaar aanwezig
doen zijn in mijn leven.

Waarom studeren?

Het geloof heeft in mijn leven altijd een grote rol
gespeeld. Met name bij de rondleidingen en
activiteiten met kinderen ontdek ik steeds hoe
graag ik verhalen vertel. Mijn sluimerende interesse
in theologie is opnieuw gewekt. En met iemand als
Patrick in de parochie is de stap naar De Tiltenberg
dan snel gemaakt. Ik doe de minoropleiding. Wat
mijn uiteindelijke doel is? Het geeft nu al meer
diepte aan de verhalen die ik met anderen wil
delen. Het brengt de geloofswereld dichter bij die
van de vrouw met wie ik nu mijn leven deel.
Misschien kan ik in de zorg of elders ooit als
pastoraal medewerker aan de slag. Of, en dan
wellicht als pensionado, een taak in het
straatpastoraat. Het kan nog alle kanten op..

Marcel van Lochem

Wie ben je en wat doe je?

Ik ben 47 jaar en woon nu ruim 8 jaar in Hoofddorp.
Hiervoor woonden we in Haarlem en weer
daarvoor heb ik her en der in het land gewoond. Ik
woon hier samen met mijn vrouw Benny. Zij komt
uit de Filipijnen, maar ik heb haar in Nederland
leren kennen. Onze dochter woont inmiddels
zelfstandig. In het
dagelijks leven ben ik
mede-eigenaar van een
adviesbureau dat zich
met name richt op de
zorgtaken die aan
gemeenten zijn
overgedragen. Ik doe
zelf opdrachten bij
verschillende
opdrachtgevers en het
bureau zit flink in de lift.
Daar heb ik mijn handen
aardig vol aan. In kerkelijk opzicht ben ik niet zo
gebonden aan één plek.

Zo assisteer ik in Hoofddorp als acoliet bij de
(Engelstalige) Filipijnse vieringen op de tweede en
derde zondag van de maand (12.30 uur, van harte
aanbevolen!) en daarnaast bij Filipijnse vieringen in
Haarlem, Amstelveen en Amsterdam. Ik vind het
prachtig om te ervaren dat de katholieke kerk echt
een wereldkerk is.

vervolg volgende pagina 15



Parochie breed

Vervolg studeren bij de Tiltenberg

Waarom studeren?

De studie is een stap die snel volgde toen ik
katholiek werd in 2011. Daar ging wel een proces
aan vooraf. Mijn familie is hervormd, maar mijn
ouders vonden destijds dat de kinderen zelf maar
moesten beslissen of ze gedoopt wilden worden.
Hoewel ik gelovig was, kwam het daar niet van. Via
mijn vrouw kwam ik aanraking met de katholieke
kerk. Ik werd in Haarlem zelfs actief als trekker van
een fondsenwervingactie, maar de grote stap liet
nog op zich wachten. Uiteindelijk zag ik het licht
tijdens een bedevaart in Lourdes. Na de
initiatiesacramenten te hebben ontvangen wilde ik
meer: meer weten, mijn geloof verdiepen en mij
inzetten voor de kerk. Na bij de Tiltenberg een
aantal losse cursussen gedaan te hebben om van
de studie te proeven, heb ik mij aangemeld voor
de maiorstudie met als mogelijk einddoel een
diakenwijding. Het fijne van de Tiltenberg vind ik
dat het niet alleen een plek van studie is, maar ook
van bezinning. Zo kan de studie bijvoorbeeld een
ontdekkingstocht zijn om te bedenken hoe je je
talenten het beste kunt inzetten. In mijn derde jaar
was de combinatie van onder andere werk, studie
en een stage in Amsterdam Zuid iets te veel van
het goede. Ik heb de studie 1,5 jaar gestopt. Maar
het bloed kruipt waar het niet gaan kan, daarom
heb ik de draad weer opgepakt. Wel in de
minorvariant en dat bevalt mij prima. Inmiddels zit
het derde jaar er bijna op en sta ik aan de
vooravond van een nieuwe stageperiode.

In dankbare herinnering aan

- Pastoor Leo -
Leonardus Jacobus Maria
Nederstigt

Na een langdurige ziekte is
Leo op 22 mei 2018
overleden. Hij werd geboren
op 14 november 1947 in
Haarlem en was de negende
in het gezin met 13 kinderen.
Aandacht en liefde kreeg hij
zoals de andere kinderen. Van
huis uit heeft Leo een God meegekregen die
‘verbonden was met je leven’ Als twaalfjarige heeft
hij op de vraag waarom hij naar het klein seminarie
wilde geantwoord ‘Ik wil mensen gelukkig maken!
Hij begon zijn studie in de roerige zestiger jaren van
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de vorige eeuw, een tijd die voor menig
priesterstudent erg verwarrend was. Als 21-jarige
schreef hij in zijn dagboek “lk wil iets worden dat
nu nog priester heet’ Het was geen gemakkelijke
tijd voor Leo en hij vroeg zich af of hij wel waardig
en geschikt was voor het priesterschap. Hij werd
zelfs ziek en depressief, echter zijn familie en
vrienden steunden hem en bleven hem trouw.
Toen hijin 1973 stage ging lopen in de Gerardus
Majellakerk in Amsterdam merkte hij in gesprekken
hoeveel geloof er onder de gewone mensen
leefde. Dat hielp hem om vertrouwen te krijgen in
wat hij deed. Op 17 november 1974 werd hij
priester gewijd en werd kapelaan in dezelfde kerk
en later pastor van diverse parochies, eveneens in
Amsterdam.

Door de jaren heen heeft Leo samenvoegingen van
parochies in Amsterdam meegemaakt.
Samenvoegingen waarbij inzet en vertrouwen
belangrijk was. Leo bezat de gave van het woord
voor het doorgeven van vertrouwen en het
verbinden van mensen, die mensen in hun kracht
zette en vertrouwen gaf in zichzelf.

Leo heeft met de protestante kerken en o.a.
organisatie Assadaaka in Amsterdam een nauwe
en warme oecumenische band onderhouden. Op
14 juli 2016 kreeg hij het Certificaat van
Waardering uitgereikt door zijn vriend Ahmed El
Mesri van Assadaaka. In dit certificaat staat
vermeld hoeveel Leo heeft betekend voor de
mensen die de aansluiting met de samenleving
maar moeilijk konden vinden. Leo werd gezien als
een baken, een rots in de branding en een
betrouwbaar kompas

Leo was zeer betrokken bij mensen aan de rand van
de samenleving, priester te midden van mensen.
En wel z6 betrokken dat toen hij niet meer bij
mensen op bezoek kon gaan en zij bij hem op
ziekenbezoek kwamen en het gesprek toch
pastoraal werd. Door zijn ziekte kreeg hij juni 2017
eervol ontslag als pastor. Zijn huis bleef dagelijks
openstaan voor bezoek van allerlei pluimage.
Afgelopen februari werd hij opgenomen in hospice
Zorgherberg Oostpoort in Amsterdam, waar hij 22
mei is overleden.

In een bomvolle kerk van de HH. Martelaren van
Gorcum (Hofkerk) in Amsterdam vond de
gezongen Uitvaartmis plaats waarna hij werd
begraven op begraafplaats De Nieuwe QOoster,
eveneens in Amsterdam.

Zijn jongere zus Cok van Wieringen-Nederstigt is
een parochiaan van onze kerk.



Kids &
mi’gkﬁgng@mn

* 'V www.hjoannesdedoper.nl

Catecheselessen
voor kinderen van 7 t/m 12 jaar

Wil je ook meer weten over
Jezus en de verhalen in de Bijbel,
en ben je nieuwsgierig,

kom dan naar onze catecheselessen !

In het parochiehuis op woensdagmiddagen

van 15:00 tot 16:00 uur
)
Het Lic@ op ons pad
\ - parochiscatechess

Wil je meedoen?
Neem contact op:
Naida Kurum

Email naidakurum@hotmail.com
Telefoon 06-14208687

Lk

Joannes de Doper

een bruisende parochie in Hoofddorp
www.hjoannesdedoper.nl
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St. Josephschool

Slechts enkele parochianen zullen deze situatie nog herinneren. Waar ooit de jongensschool was is nu
Danscentrum Marcella Van Altena (Prins Bernhardstraat 1) gevestigd.

Wist u dat dit pand bij de kerkgebouwen behoort en eigendom is van onze parochie? Het eerste contract
tussen parochie en dansschool is ingegaan per 1 januari 1993.

In november 1911 kon begonnen worden met de bouw van de parochieschool. De architect was de
Hoofddorper De Hey, die toen toevallig ook in het kerkbestuur zat. Pastoor Soepnel legde op 19 maart
1912 de eerste steen. Tot die tijd zaten de katholieke kinderen op de openbare school waar Dik Trom ook
op school ging. Naar leerlingen hoefde niet lang gezocht worden, ze kwamen voor een belangrijk deel van
die openbare school. Ongeveer de helft van de leerlingen van de openbare school verhuisde naar de
nieuwe St. Josephschool. Welgeteld 185. Voor de lagere school, kleuterschool en de naaischool.

Zusters Franciscanessen schieten
te hulp. De pastoor reisde stad en
land af om leerkrachten te
vinden. Voor de meisjes en de
jongens tot zeven jaar riep hij de
hulp van de zusters
Franciscanessen van Etten in die
voor degelijk katholiek onderwijs
konden zorgen.

Er werd een zusterhuis gebouwd
naast de kerk waar acht zusters
kwamen te wonen, vier voor het
onderwijs en vier voor
huishoudelijke taken.
Donderdag 29 augustus 1912

| werden de leerkrachten en de

il acht zusters op feestelijke wijze
van het toen net geopende
station in Hoofddorp gehaald.

i Het waren de zusters Xaveria,
Gonzales, Esperance, Rodriguez,
Maria, Aquina, Benedicta, en
Helene. Er kwamen ook twee
leerkrachten voor de
jongensschool:

Citaat uit foto van het Nationaal Foto Persbureau Stevens en
Magielsen, collectie Noord-Hollands Archief.

P. Heilker uit Schiedam en W.J.P. Jansen uit Amsterdam. Langzamerhand verdwenen de zusters uit het
onderwijs. Na meer dan zeventig jaar, in 1985, keerde de laatste zuster terug naar Etten-Leur.

Op de foto is de jongensschool nu dansschool goed te zien. Met aan de voorzijde de fietsenstalling en
rechts, haaks erop, de meisjesschool. Ja, toen waren jongens en meisjes strikt gescheiden. Weet het nog
want ik heb de jongensschool zelf doorlopen. Op de achtergrond de barakken voor kook en naailes.

En verder naar achteren De Meerstede.

Van Altena is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud maar we gaan dit jaar gezamenlijk het buitenterrein her
bestraten. Over de jaren heen is het erg ongelijk geworden en hier en daar schuilt zelfs struikelgevaar.

Peter van der Kamp /Gebouwen Beheer
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Nieuws vanuit De Stal

In de zomermaanden is De Stal op verschillende
manieren in gebruik. Soms voor een vergadering,
soms voor ontspanning. En ook het Logeerhuis is
drukin gebruik. De gasten genieten van het
mooie huis en het prachtige eiland.

Adriaan en Bob hebben het druk met groepen die
komen vergaderen of ontspannen en ook wordt
er weer een huwelijk gesloten in De Stal.

Leeservaringen delen

Op dinsdagmiddag 3 juli komt de leesgroep weer
bijelkaar. Dit keer wordt het boek: De acht bergen
van Paola Cognetti besproken.

Zin om mee te doen? Geef je dan op via:
ria.stolk@destalopdekaag.nl

Tijd: 14.00-15.45 uur,

Voor het najaar 2018 worden plannen gemaakt.
Onze inzet is om zeker 2x per maand op de
woensdagmorgen iets van bezinning aan te
bieden. Zo starten we weer met een serie rond
de Bijbelse vrouwen.

Eva

Op woensdagmorgen 26 september is er een
bijeenkomst rond de sterke vrouwen. Fieke
Klaver neemt ons mee in het verhaal van Eva.

In oktober komt er een volgende Bijbelse vrouw
aan de orde.

Europa en de erfenis van de Sultan
Rob Mascini komt op woensdagmorgen 21
november vertellen over : Europa en de erfenis
van de Sultan.

Vanuit De Stal wensen wij u allen een heel mooie
en ontspannen zomer toe, Heeft u op
woensdagmorgen zin om een kopje koffie te
komen drinken, u en jullie zijn heel hartelijk
welkom.

Stal op de kaag,
Julianalaan 13a
zie ook www.destalopdekaag.nl

VRUWILLIGERSUITJE

Op zondag 27 mei vertrok een bus met circa 30
vrijwilligers uit de boekwinkel, de Bijbelse tuin en
het Fundament voor een uitje naar het Catharijne
Convent in Utrecht. Pastoor Kees van Lent
organiseert regelmatig iets leuks voor deze
vrijwilligers, die daar veel tijd en betrokkenheid in
steken.

Na koffie met heerlijk appelgebak werden we
welkom geheten in de kleurrijke middeleeuwen
met de schitterende tentoonstelling ‘Magische
Miniaturen!

Boeken, rijk verlucht met miniaturen, behoorden in
de middeleeuwen tot het meest waardevolle bezit
van kloosters, kerken, Bourgondische hertogen en
adellijke stedelingen. In deze tentoonstelling zagen
we de mooiste miniaturen, gemaakt in de
Zuidelijke Nederlanden. Geen andere beeldende
kunstvorm is beter bewaard gebleven dan deze
kleine geschilderde voorstellingen in boeken.
Glasramen zijn ingeslagen, fresco’s overgekalkt en
paneelschilderijen gerestaureerd. Miniaturen in
verluchte handschriften daarentegen zien er even
stralend uit als toen ze gemaakt werden. Deze
schilderijtjes bieden een venster naar een magische
wereld vol wonderlijke figuren, dieren en
bijzondere verhalen. Het was zeer de moeite waard!
Ook werd er nog een groepsfoto gemaakt.........
herkent u onze gast?

De foto is gemaakt bij de Sint Catharinakathedraal,
de 'thuiskerk’ van kardinaal Eijk. Helaas was de
kardinaal niet thuis. Wat jammer was omdat een
goed gesprek over de onfeilbaarheid van de
kardinaal wat ons betreft nu wel aan de orde is,

zie ook het artikel van pastoor van Lent op pagina 5
van deze INFO.

Dea Broersen




Overledenen

Ann van der Veldt - Pouw - 90 jaar

Ann werd geboren op 6 oktober 1927 in Sloten. Kort
na haar geboorte verhuisde het gezin naar
Badhoevedorp. Ann was de middelste uit een gezin
van 16 kinderen.

Tijdens de oorlog werd de school die zij bezocht door
de Duitsers opgeéist en kon ze jarenlang slechts halve
dagen - of in het geheel - geen onderwijs volgen. Ze
wilde graag verpleegster worden maar moest thuis
haar moeder helpen in het gezin.

Tijdens een dagje uit met het zangkoor, waar Ann
samen met haar zus heen ging, leerde ze Bert van der
Veldt kennen. Haar zusje had al verkering met zijn
broer. Het werd serieus en beide stellen zijn in 1952
tegelijkertijd getrouwd.

In 1953 zijn Ann en haar man geémigreerd naar
Canada. Opvang door een toekomstige werkgever
was vanuit Nederland geregeld maar bij aankomst
bleek dat niet het geval te zijn. Zij vonden tijdelijk
onderdak. Na de geboorte van hun oudste dochter
Joanne heeft het gezin een huis gevonden bij een
meer, echter stromend water was er niet. ‘s Winters
moest haar man een stuk uit het ijs hakken en dit op
een vuurtje ontdooien. Het leek heel romantisch, de
werkelijkheid was bittere armoede.

In Canada kregen zij nog 2 dochters en het gezin
keerde in 1969 terug naar Nederland. Haar man vond
een baan bij de KLM doch zij hielden het in Nederland
slechts 4 jaar uit: ze misten de ruimte en de vrijheid.
Het gezin met één dochter ging terug naar Canada.
Haar man kreeg zijn baan terug bij zijn oude
werkgever en Ann kreeg een baan als conciérge in het
appartementencomplex waar zij woonden. Dit werk
was makkelijk te combineren met haar huishouden en
financieel kregen ze het beter.

In verband met de gezondheid van Bert kwamen zij in
1991 definitief terug naar Nederland. Ann had het
moeilijk, wederom de ruimte en vrijheid miste ze
maar ze paste zich aan.

Op ‘historische indicatie’ kregen zij een woning in de
Meermanstraat in Hoofddorp. Ann vond het prettig
wonen en hield van tuinieren. Toen Ann en Bert
minder mobiel werden verhuisden zij in 2005 naar
een flat langs de Hoofdvaart. In 2009 is Bert
overleden.

In 2012 verhuisde Ann naar een aanleunwoning bij De
Meerstede. Ze had veel activiteiten buiten de deur.
Qua gezondheid leverde Ann steeds meer in en
januari 2017 verhuisde zij naar een zorgcentrum in
Floriande. Afgelopen oktober werd haar 90ste
verjaardag groots gevierd met haar kinderen en 6
kleinkinderen.

Ann heeft een zwaar leven gehad met veel zorgen,
echter ze heeft wel van het leven genoten en ze keek
er met een goed gevoel op terug.

Op 26 februari heeft zij de laatste sacramenten van de
zieken ontvangen van pastoor Van Lent en op 27
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februari is zij overleden.

De uitvaartdienst werd gehouden in Crematorium
Haarlemmermeer. Het was een mooie afscheidsdienst
waar haar familie met genoegen op terugkijkt. Tijdens
deze uitvaartdienst werd het lied ‘que sera sera’ van
Doris Day gespeeld, het lied dat Ann zo vaak zong.

Jo Driessen - Vervaart - 85 jaar

Jo was een echte Haarlemmermeerse en werd
geboren in Nieuw-Vennep op 22 juni 1932. Zij was
het tweede kind uit een gezin van 7. Na de lagere
school volgde zij bij de zusters de opleiding tot
coupeuse. Zij hielp haar moeder bij het huishouden
en verrichtte daarnaast veel naaiwerk. In haar vrije tijd
ging zij naar toneeluitvoeringen waar zij haar liefde
Herman Driessen ontmoette,

Herman en Jo trouwden in januari 1959 voor de wet
en op 6 mei van hetzelfde jaar voor de kerk. Zij
gingen wonen aan de lJweg en hier werden hun 4
kinderen geboren. Wanneer de kinderen naar school
waren ging zij naar haar moeder om te helpen.
Naaldvakken zoals naaien, breien en borduren waren
haar hobby's.

Ook hield Jo van zingen en was lid van 2 koren in
Vijfhuizen. Toen zij 40 jaar gezongen had heeft zij de
Gregorius-speld ontvangen.

In 1990 verhuisde het gezin Driessen naar Hoofddorp.
Op vakantie gaan deden Herman en Jo heel graag en
hebben vele verre reizen gemaakt. Genieten kon zij
van haar 10 kleinkinderen die ook vaak kwamen
logeren en waarmee ze ook op stap gingen.

Jo was altijd bezorgd om mensen om haar heen. Ook
was een vast gezegde van haar “Wees maar goed
voorzichtig lieve Herman”.

In 2014 heeft Jo Parkinson gekregen en ging steeds
meer achteruit. Haar man werd haar mantelzorger.
Op 12 maart is zij plotseling overleden. 19 maart was
de uitvaart in de kerk in Vijfhuizen. Het dameskoor
waar zij zovele jaren heeft gezongen zong ook tijdens
de dienst, waarna zij op ons kerkhof is begraven.

Lucy Flokstra-Solaiman - 68 jaar

Lucy werd geboren op 2 mei 1949 in Bandung,
Indonesié als derde kind in een gezin van zes.

Zij ging op school bij de zusters en via een katholieke
organisatie kwam zij in 1971 naar Nederland. Zij ging
werken in een tehuis van de zusters in Steenwijk als
jeugdleidster. In de trein ontmoette zij Ronald
Flokstra. Op de terugreis per trein, heel toevallig,
sprak zij Ronald weer en zo bloeide de liefde tussen
Ronald en Lucy.

In 1974 zijn ze getrouwd en vestigden zich in
Steenwijk. Ronald vond emplooi bij de KLM en ze zijn
in 1978 naar Lelystad verhuisd. Daar is hun zoon
geboren. In 1986 is het gezin verhuisd naar
Hoofddorp, waar Lucy het heerlijk wonen vond en
veel vriendinnen kreeg, vooral in de Indonesische



Parochie breed

gemeenschap.

In 2004 hebben Ronald en Lucy de stichting Flowgi
opgericht die projecten in Indonesié begeleidt voor
minder bedeelde kinderen en bejaarden. De droom
van Lucy was verwezenlijkt, Zo werd zij ‘moeder’ over
ongeveer 120 kinderen. Drie keer per jaar gingen Lucy
en haar man voor 1 a 2 maanden naar Indonesié. Voor
iedereen was zij Tante Lucy, zo werd zij genoemd
door de kinderen en bejaarden.

In september 2017 was de laatste reis van Lucy. Zij
kreeg problemen met haar longen en haar
gezondheid ging snel achteruit. Op 4 april kreeg zij de

laatste sacramenten toegediend door pastor Kees van
Lent met hulp van pater Eko Silvester. Haar wens was
in het ziekenhuis te overlijden. Op 8 april is zij heel
rustig overleden.

Tijdens de uitvaartdienst in onze kerk werd het lied
immer dichter aan uw zij' gezongen, het lied dat
Ronald het laatst bij haar bed heeft gezongen.

De uitvaart werd geleid door pastor Kees van Lent en
pater Eko Silvester. Zowel pater Eko Silvester als haar
vriendinnen hebben Indonesische liederen gezongen.
Na de uitvaartdienst is Lucy gecremeerd in
crematorium Westgaarde in Amsterdam.

%oncﬁebcz ;;ouu., (}clcc[en

Bron: Katholieke lllustratie

De 55ste Heiligdomsvaart Maastricht vond plaats van 24 mei tot en met 3 juni 2018. In 1918 werd er in Maastricht
een plechtige processie ter ere van O.L. Vrouw Sterre der Zee gehouden op 15 augustus, het feest van Maria

Hemelvaart. De tekst bij de foto’s luidt als volgt:

Onder begunstiging van prachtig weer trok Donderdagmiddag, 15 augustus wederom de jaarlijkse plechtige
processie in de parochie van O.L. Vrouw te Maastricht door de versierde straten. Een talrijke devote menigte stond
langs de straten opgesteld om den ommegang gade te slaan.

DE 0. I. VROUW.PROCESSIE TE MAASTRICHT.

Onder beg unmmm, van prachtig weer trok Donderdagmiddag 15 Aungustus wederom de jaarlijksche plechtige processie in de paroc:hu. van O. L. Vrouw
te Maastricht door de nwcndn straten. Ken talvike devole menigte stond Iani.,‘ dt, -lra?,;,n opgesteld om den emmegang gade te slaan, Links: Het

Sllerheiligste,

Marthagroep

Woensdag 4 juli zijn de dames Dekkers, Kunz, Ruiter
en van Roode aan de beurt om de kerk schoon te
maken.

Woensdag 1 augustus de dames van de Filipijnen.
Woensdag 29 augustus de dames Dekkers, Kunz,
Ruiter en van Roode.

Contactpersoon: Mw. van Roode tel. 5612243.

Rechts: het wonderbare beeld v

.+ ¥rouw Sterre der Zee,

Gedoopt
Janiek van Staalduine ;

Koen van Staalduine
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Tekst: Marieke Smulders

rk aBc

In het RK-abc worden begrippen uit
de katholieke traditie toegelicht. In
deze zomermaanden vormt het pro-
ject'De Groene Kerk'de rode draad.
Zie ook www.groenekerken.nl

Kloostertuin

% Al bij de oudste Europese kloosters legden

religieuzen een kloostertuin aan. Een plek
weg van de wereld maar wel onder de

blote hemel, die uitnodigde tot meditatie

en gebed. De kloostertuin omvatte een
moestuin en een siertuin met bloemen en
planten die vanwege hun symboliek of naam
verwezen naar een hogere werkelijkheid. Wie
de boeken over de middeleeuwse monnik
Cadfael van de Britse schrijfster Ellis Peters
heeft gelezen, weet dat de kloostertuin ook
geneeskrachtige planten bevatte waarmee
kwalen van de religieuzen werden genezen.
Nog steeds bestaan er in ons land kloosters
met tuinen die een bezoek zeker waard zijn,
zoals de kloostertuinen van Steyl of de tuin
van het Kruisherenklooster in Sint-Agatha.
Zie voor een compleet overzicht: samen-aan-
tafel.nl/kloostertuinen.

Zonnelied

% Wees geloofd, mijn Heer, door onze zuster,

moeder aarde,

die ons voedt en verzorgt,

en velerlei vruchten voortbrengt,

met kleurige bloemen en groen.

Het is een van de strofes uit het Zonnelied
dat de Italiaanse heilige Franciscus van Assisi
dichtte aan het einde van zijn leven, in 1225.
Franciscus voelde zich nauw verbonden met
Gods schepping. Die verbondenheid ver-
woordde hijin een
lofzang op de aarde,
de zon, de maan,
het water en het
vuur, Ock de dood
wordt door hem
bezongen in het
besef dat alles wat
leeft ook zal sterven,
maar tegelijk in het
vertrouwen dat God
Zijn schepselen niet
verloren laat gaan.

Laudato Si

R In 2015 verscheen de pauselijke encycliek

Laudato Si ('Wees geloofd|, woorden
ontleend aan het Zonnelied van Franciscus,
zie hierboven). Paus Franciscus roept alle
lezers op zich in te zetten voor de toekomst
van onze planeet. De paus schrijft dat de
milieuproblematiek niet opgelost kan
worden zonder ook de armoede in ontwik-
kelingslanden aan te pakken.

De encycliek stimuleerde mensen wereldwijd
om in actie te komen. Ook in Nederland
zijn kerkgemeenschappen en kloosters met
de boodschap van Franciscus aan de slag
gegaan. Kijk op laudato-si.nl/agenda voor
inspirerende cursussen en bijeenkomsten!
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‘En ons thema deze zomer is ... Groene Kerk!’, ‘Hele lelijke!” griezelt de ander. Kikker gaat mee.
zegt de pastoor. Hij durft heel dicht bij het glas te komen.

‘Prachtig idee!’ zeggen de mensen. Fotografen ‘Kwaak,’ zegt hij met een brede glimlach. De visjes
mogen hun mooiste natuurfoto’s meebrengen. zwemmen naar hem toe. Alsof ze hem kusjes geven.
De Bijbelclub praat over de schepping. De Groen- De muizen snappen er niets van.

ploeg maakt een speurtocht door de kerktuin. ‘Wacht maar’, zegt Kikker geheimzinnig. Elke week
Maar de kinderen doen iets heel anders. Ze staan gaat Kikker met de muizen kijken. De visjes worden
rond een glazen bak met water en stenen. groter en groter. Ze veranderen. Kun jij raden wat er
‘Er moeten ook waterplantjes in!’ roept een meisje. ~ gebeurd is? En op een dag is de bak leeg. De hele
‘Om te eten!!” De muizen nemen ook een kijkje familie is eruit geklommen en gaat bij Kikker

en shappen er niets van. op bezoek. Dan is de kerk inderdaad een stukje

‘Een lege bak?!’ fluistert de een, groener geworden. Maar niet hele

‘lk zie geen vissen!’ zegt de ander. Ze gaan gauw zoals de pastoor bedoelde ...
op zoek naar lekkers. Een paar weken later staan "

de kinderen weer om de bak en praten opgetogen:
‘Wat schattig! Kijk ze zwemmen!’ De muizen
schrikken van het gekrioel in de bak.

maal x
(

Wonderlijk
Uit de vrouwt)eskikkerbil
komt in mei wat kikkerdril.

o s /)
In het water ligt het, stil, © C RgapSLX)
vol met stipies jong en pril. &L g >, A R=K

En die groeien met een vaart © - € L.{@\_. 4

‘o). '
tot een kopje met een staart: ‘*'u.@c.\‘.%@b ,
visjes, zwart en zohder haar C'(d,'.‘v (D) % N
zwemmen Kriskras door elkaar (5 & | a
. ' Uit de Bijbel
Na zes weken, flop-flop-flop, > \ / Ay J

y ; De qarde bracht jong groen voort:
z allerlel zaadvormende planten en allerlei bomen
¢ - die vruchten droegen met zaad erin.
W/ *  En God zqg dat het goed was.’ ’
N 1,2, (Genesis 112, de derde scheppingsdag) '

&

9roeien er pootjes aan de kop: < b
minikikkertjes, hop-hop-hap,
Klimmen uit het water op.

Ze krijgen ogen en een bek,
worden groen, en krijgen trek
in een lekker vers insect,

en hun tong dient ols bestek!

Kikkers lijken raar en kaal
maar ze vertellen allemaal
in hun groene kikkertaal

een wohderlijk Natuurverhaql!

! e Teksten: Marjet de Jong
nnjeu ap fig pooy N yog :sngas Buissojdo Tekeningen: Marcel Jurrigns




