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September 2018 een bruisende parochie in Hoofddorp
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2181 HB Hillgeom
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- Grafmonumenten in elke prijsklasse
- Groot en veelzijdig assortiment

-~ Matuursteen, Glas en Cartenstaal
-~ Restauratie en teksthijzettingen

open:

ma - vr: 900 -17.00 / za: 3.00- 12.00 bezoek showroom alleen op afspraak

_ Eigen Boek
UW EIGEN BOEK UITGEVEN? BI] ONS KAN DAT!

Uw wensen staan voorop
Professionele begeleiding
Verzorgde uitgave
Aantrekkelijk prijs

Print on demand

Zelf pakket samenstellen

Waarom kiezen voor

Uitgeverij Eigen Boek?

Op onze website kunt u alle informatie vinden die u nadig hebt voor
het uitgeven enfof kopen van een boek. Indien u toch nog vragen
hebt, kunt u ons bereiken per e-mail of telefoon:

Telefoon: 06 46278584

WWW. ultgeverl]elgenboek nl

info@uitg ijeigenboek.nl

Uitgeverij Eigen Boek B.V.
Engelsholm 97
2133 AE Hoofddorp

OITVAARTZORG Jd' 06- 576.2

De Meer

“ww.uitvaartmrgdemeer.nl
info@uitvaartzorgdemeer.nl

Jacgo van der Laarse Jaap van der Maar|

—
TROUPIN

NATUURSTEEN B.V. (
Sindy 1898

Bezoek onze showroom:
* Geadenk in elke prij:
* Handgehakte en machinale beleftering
» Keuze uit diverse duwrzame materiafen
* Restauratie en tekstbifzettingen
» Ultgebreid assortiment urnen en accessoires

Of neem nu contact op: +31(0)23 5326013
Geaopend ma-vr 08.00-17.00 uur

Langa Heranstraat 30-2B, nabij station Haarlem
www.troupinnatuursteen.nl

Natuursteen
Glas
Brons

monument Urnen

GEDENKEN IN STIJL

Monumenti
Burgemeester van
Stamplein 294
2132 BH Hoofddorp
Tel: 023 2302069

Bel voor een afspraak:

www.monumenti.nl
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ParochiemagaZIN verschijnt 9x per jaar in een oplage van
ca. 2500.

Redactieadres (alleen voor kopij)
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl

Kopij voor Info nr. 7 moet binnen zijn
voor woensdag 12 september.

Afhalen Info nr. 7 donderdag 4 oktober.

Info bezorging

(bezorgen uiterlijk vooér zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
- Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos 38
- Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburgpark 19
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Info en Inhoud

Vragen over de bezorging: via het Parochiesecretariaat 6

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

parochie gironummer NLO6 INGB 0000172863
parochie banknummer NL70 RABO 0324501528
t.n.v. parochie H. Joannes de Doper te Hoofddorp

www.hjoannesdedoper.nl
www.kerkeninhoofddorp.nl

Boekwinkel Kruispunt

Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,
zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament

valt onder beheerscommisie Parochiehuis,

Coordinator Dewi Gunther, telefoon 023 - 5638145,

of per e-mail naar het Parochiesecretariaat.

Elke woensdagavond wordt een maaltijd geserveerd
Graag opgeven voor maandag 20.00 uur.

Bij Raminah van Eer, telefoon 06-10623703;

Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon.

Dit is een editie van het parochiemagaZIN een uitgave van
De Zalige Zalm.

Foto voorkant: Weekend op de Kaag
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Pastores:

CTh]. van Lent - Pastoor
Julianalaan 11, 2159 LB Kaag

tel. 0252 514774 of 06 51981165
in dringende gevallen

e-mail: kees@kaagnet.nl

S. Nebres - Pater
tel. 06 26759748
e-mail: sedfreysvd@gmail.com

R. Mascini - Diaken
tel. 06 26795701
e-mail: robmascini@gmail.com

In dit Nummer
Jaargang 49, nr. 6, 1 september - 6 oktober
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Vooruit met de Kracht van Boven over water
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Hallo,
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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie een
bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent een
enthousiaste bezoekgroep en de leden daarvan
komen graag bij u thuis op bezoek. Ook in het
ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis worden
regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat

tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u voor
vervoer bellen naar mw. K. Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCI) in sommige gevallen
hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in uw
omgeving in acute financiéle problemen terecht
gekomen is, kunt U voor hulp de PCl benaderen. Met
uw hulpvraag kunt U terecht bij het team van
pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers
Onze parochie is een levendige geloofsgemeenschap
met vele actieve vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat
blijven! Hebt u tijd en zin om een actieve rol in onze
parochie te spelen, schroom dan niet om even een
kijkje te nemen in de boekwinkel en bij het
parochiesecretariaat. Daar ligt een map met
vacatures, voor denkers en doeners, er zit vast iets
voor u bij!
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Parochie - informatie en berichten

Van de redactie

Beste lezer,

De zomervakantie zit er weer op en we hopen dat u er
van hebt kunnen genieten. En uiteraard dat u nu,
uitgerust en wel, kunt deelnemen aan de vele
activiteiten die er in de afgelopen maanden zijn
voorbereid.

Het is inmiddels een goede traditie geworden dat er in
september een 'open huis' wordt georganiseerd. Onze
parochie is dat altijd, maar op zondag 16
september laten we graag aan u zien wat onze
parochie u te bieden heeft en dat is echt héél veel! Daar
zijn we best een beetje trots op, want dat kan natuurlijk
alleen omdat er zoveel parochianen zijn die heel actief
meewerken aan het bruisen van onze
geloofsgemeenschap. We dragen samen deze parochie.
Dat zegt natuurlijk ook wel veel over de verbondenheid
die we voelen met elkaar en die we ook graag hartelijk
willen delen met eenieder die daar open voor staat.
Natuurlijk zit er ook een heel zakelijke kant aan het
dragen van onze geloofsgemeenschap. Er zijn vacatures
voor verschillende belangrijke functies in het bestuur
(zie pagina 18) en het huishoudboekje geeft een tekort
aan. Er zijn verschillende manieren om daar met elkaar
iets aan te doen en ze worden benoemd op pagina 8 en
9. En maakt u vooral gebruik van de opties om u
persoonlijk te laten adviseren. Wellicht slaat de balans
dan volgend jaar positief uit.

Op vrijdag 7 september is in De Lichtkring de
openingsactiviteit te zien van de Raad van Kerken. Het
thema voor het seizoen 2018/2019 is “vasthouden en
loslaten” en niemand minder dan Izadk en Rebekka
komen op bezoek en vertellen over hun
levenservaringen. Ook zij maken de balans op. Het
belooft weer een fijne voorstelling te worden. U komt
toch zeker ook?

Op pagina 16 ziet u wat de Raad van Kerken in
september nog meer voor u in petto heeft. En nu hebben
we het nog niet eens gehad over de activiteiten in
Boekwinkel het Kruispunt en in de Stal op de Kaag. Die
staan op pagina 10 en pagina 19. Hierover en over nog
veel meer kunt u lezen in deze Info. Kortom, u hoeft zich
niet te vervelen!

We wensen u veel leesplezier,
de redactie



Pastoraal woord

Baldakijn daalt de trap af

In de jaren 1987 tot 1991 werkte ik op het Centrum voor Geloofsverdieping in
Amsterdam: het Ignatiushuis. Voor Kerstmis had ik een spel geschreven omin
de Ignatiuskapel te spelen.

Op de zolder van de oude Jezuietenschool stond een koperen baldakijn.

Toen Huub Oosterhuis met de studentenkerk de schoolkapel ging gebruiken
veranderde de aandacht voor de aanwezigheid van de Heer in de Heilige Hostie
naar een meer horizontale benadering: ‘Breken en Delen; De Heer is aanwezig in de mensen.
Het baldakijn boven het Tabernakel paste daar niet bij en het verdween naar de zolder.

In het kerstspel had ik een troon voor Herodes nodig. Boven een deftig stoel kwam het baldakijn. Van een
andere Jezuietenschool kreeg ik een sterrenkijker. Voor de stal zocht ik een echt kindje en er kwam een
advertentie in het blad van het Ignatiushuis: ‘Gevraagd Kindje Jezus m/v’. Die tekst haalde het
televisieprogramma ‘Ook Dat Nog. Van de kleinzoon van Grietje nam ik met een cassettebandje
babygehuil op. Die baby wordt binnenkort vader. Bij het opheffen van het Ignatiushuis mocht ik baldakijn
en sterrenkijker meenemen en ze functioneren mooi in onze parochie,

Zal SVD deze mooie oude Jezuietendingen wel weten te waarderen? vroeg ik me af.

Tot mijn schrik zag ik Sed met het baldakijn de trap af komen. De schrik was voorbarig. Op een
zolderkamer stond een Heilig-Hart-Beeld. Dat staat nu in de gang van de pastorie met het baldakijn
erboven. Zodra je de binnendeur naar de pastorie open doet zie je Jezus daar onder een mooi dakje.
Een mooie samenwerking van de Sociéteit van Jezus en de Sociéteit van het Goddelijk Woord.

Pastor Kees van Lent




Parochie breed

Vooruit met de Kracht van Boven

over het water

Hartelijke groet, Kees van Lent

Ziekendag 2018

Elk jaar wordt in kerken in
Nederland en ook in onze kerk,
speciale aandacht geschonken

| aan de zieken en ouderen in de
parochie. Dit jaar zal de viering
van zaterdag 8 september om 19
uur in het teken staan van de
Ziekendag, de ontmoetingsdag tussen zieken en
gezonden, tussen ouderen en jongeren. De

Bezoekgroep is mede-organisator van deze viering.

De groep bestaat uit vrijwilligers die op bezoek
gaan bij mensen die het nodig hebben dat er eens
iemand bij ze langs komt. Het is belangrijk erbij stil
te staan dat de samenleving bestaat uit zieke en
gezonde, jonge en oude mensen: wij vormen
samen één gemeenschap. Aandacht voor en
interesse in elkaar tonen kan al een wereld van
verschil maken. ledereen hoort erhij.

Tijdens de viering op 8 september is het mogelijk
het sacrament van de Ziekenzalving te ontvangen.
De zalving met olie kan kracht en steun geven en
helpen de spanning bij zieken te verminderen. Wie
dat sacrament wil ontvangen, wordt gevraagd dat
door te geven aan het Parochiesecretariaat (tel.
5638145). Ook graag aangeven als u geen vervoer
heeft naar de kerk toe.

PS: wij vragen uw speciale aandacht voor de
deurcollecte op 8 en op 9 september!

de Bezoekgroep
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Open Huis 2018

Op zondag 16 september organiseren we weer een
Open Huis. Een prachtige gelegenheid om onze
deuren wagenwijd op te zetten voor parochianen
maar ook zeker voor heel veel niet-parochianen die
op zoek zijn naar zingeving, verdieping of liefde van
God. Onze Paus zei er het volgende over:

"Laat de kerk in plaats van enkel een Kerk te zijn die
verwelkomt en ontvangt met open deuren, veeleer een
Kerk proberen te zijn die nieuwe wegen bewandelt, die
in staat is zichzelf te overstijgen en de hand uit te
steken naar degenen die haar niet kennen, of die
weggegaan zijn of onverschillig geworden zijn. Wie
weggegaan is, doet dit vaak uit redenen die, wanneer
men die goed begrijpt en inschat, niet noodzakelijk
een terugkeer verhinderen. Maar daar is durf voor
nodig, en moed."

En zo willen we ons Open Huis organiseren om de
deuren open te zetten en iedereen die
geinteresseerd is laten (her)ontdekken en beleven
wat een bruisende katholieke geloofsgemeenschap
kan betekenen hen. Weten we wel, of beter gezegd
beseffen we wel, wat er zoal gebeurt in onze kleine
gemeenschap? Heel veel vrijwilligers zullen deze
dag laten zien wat er zo allemaal gebeurt en in vijf
platformen dit alles presenteren. Maar ook is onze
boekwinkel open, kun je de Bijbelse Tuin
ontdekken aan de hand van QR codes, de toren
beklimmen, selfie met de Paus maken en zijn er
activiteiten voor kinderen en jongeren.

We beginnen de dag om 10:00 uur met een
Pontificale Eucharistieviering waarin we officieel de
paters van SVD welkom heten als communiteit in
Hoofddorp.

Na een concert van muziekgezelschap Excelsior uit
Hoofddorp starten we dan met diverse presentaties
door de platformen. Wees welkom, nodig familie,
vrienden en buren uit om eens een kijkje te komen
nemen. We gaan er weer een prachtige dag van
maken samen.

Alvast bedankt voor de hulp, met vriendelijke groet en
goede vakantie allemaal,

Patrick Gunther



Joannes de Doper oofddorp

hut

kom kijken wat onze parochie
te bieden heeft

vijf platformen presenteren hun activiteiten:
Diaconie - Spiritualiteit - Liturgie -
Kids & Jongeren - Gemeenschap

Boekwinkel Het Kruispunt open
concert Muziekgezelschap Excelsior
bezichtiging kerk Fundament en kapel
kennismaken met pastores en parochianen
selfie met de Paus - ontdek de Bijbels Tuin

[Nf) Bet Kruispunt  pjeeiseminl  (Hriopvminr  Het Fundoment

winkel voor het ANDERE boek es de Doper Kerk Hoofddorp




Samen onze Parochie dragen

Joannes de Doper

parochie Hoofddorp

Onze kerk

Een plek om tot jezelf te komen, een gemeenschap waarin
mensen elkaar vanuit het geloof ontmoeten. Een plek waar
mensen zich laten inspireren, een helpende hand uitsteken
of juist hulp ontvangen. Een plek om te vieren en te geloven.
De kerk, een markant gebouw voor iedereen, “onze kerk”
met een eigen unieke betekenis. Onze kerk wil een plek zijn
waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of niet. Met
elkaar zijn we “Onze kerk".

MAAR:

Onze kerk krijgt geen subsidies. Wij betalen zelf de
personeelskosten en de kosten voor onderhoud van de
kerkgebouwen, het gas, licht, water en het lekkere kopje
koffie na de mis. We hebben een bloeiende en bruisende
Parochie, maar de inkomsten lopen terug terwijl de kosten

e Gelijk blijven.

Het probleem:
+ In 2018 ongeveer EUR 3.500,= tekort op de begroting. Inkomsten dalen.
+ Groot onderhoud nodig voor pastorie om deze net als de kerk toekomstbestendig te maken.

Wat kunnen we doen voor een financieel gezonde toekomst van de Parochie?
a. Kerkbalans omhoog:
Geef meer, zonder dat het u netto meer kost
Wij vragen u: stap over op periodieke schenking, en schenk het jaarlijks extra
aan de Parochie.
. Verhoog uw Kerkbalans incasso bedrag met bijvoorbeeld EUR 5 per maand
Als u nog niet meedoet aan Kerkbalans: begin nu.
. Doneer eens een bedrag via de donatieknop op de website van de Parochie.
. Neem de Parochie op in uw testament.
Doe mee in fundraising acties voor de pastorie.

~omanoc

Voorbeeld voor iemand in belastingschijf 40.85% (https://kerkbalans.nl/schenkcalculator/):

Met Overeenkomst Periodieke Schenking:

Belasting U betaalt
U geeft Aftrekbaar voordeel Netto
€202, €202, €82, €120,-
€ 405,- €405, €165, €240,



Parochie breed

- Overeenkomst Periodieke Schenking is voor 5 jaar of langer

- Overeenkomst vervalt bij:
+ Dalen van uw inkomen:
> Als u uw baan verliest
> Als u arbeidsongeschikt raakt
> andere oorzaak, waardoor uw inkomen daalt
- Het overlijden van de schenker
« Het overlijden van een ander dan de schenker, namelijk: ...naam invullen

Wij vragen u: stap over op periodieke schenking, en schenk het jaarlijks extra belastingvoordeel aan
de parochie.

Vraag om het formulier voor de “Overeenkomst Periodieke Schenking” bij het parochiesecretariaat of
download het van onze parochiewebsite.

Neem de parochie op in uw testament
Dit kan op 2 manieren:
A. Ik benoem tot erfgenamen tezamen voor gelijke delen:
1. Mijn zoon ...
2. Mijn dochter ...
3. De Parochie H. Joannes de Doper, gevestigd te 2131 CT Hoofddorp, Kruisweg 1071,
KvK nummer, etc.
4. Goed doel ...
B. Ik legateer een bedrag van EUR 5.000,- aan de parochie H. Joannes de Doper,
gevestigd te 2131 CT Hoofddorp, Kruisweg 1071, RSIN nummer 2514370
Ik legateer een bedrag van ..... Aan goede doel ........
Ik benoem tot erfgenamen .............

Voor persoonlijk advies:

« Zondag 16 september, tijdens het Open Huis van de parochie, in onze stand “Samen onze Parochie
dragen’, geven wij u graag persoonlijk advies over “periodieke schenking’, de bijdrage aan
Kerkbalans door middel van maandelijkse incasso; het aanpassen/verhogen van uw huidige incasso
en over de Parochie in uw Testament.

+ Geef uw tel.no./ e-mail door aan het parochiesecretariaat: dan maken we graag een afspraak met u
op een tijd die u schikt, in het parochiehuis of bij u thuis.

Klaverjasavond parochiehuis

Maandag 24 september, 20.00 uur.
Kosten € 2,50 per persoon
Opgeven bij:

Thea Duivenvoorden
Tel. 56 17 275.
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Thuis komen
in de liturgie

A

Wat een zomer...wat was het warm... In de boekwinkel konden we het
beneden eigenlijk best wel uithouden, maar op de kinderboekenzolder
werd het wel heeeel erg warm. Tijdens de zomerweken gaven een aantal
vrijwilligers via facebook een zomerleestip. Een paar van die tips geven we
graag (voor wie niet op facebook zit) via deze INFO nog een keertje door.
De boeken zijn stuk voor stuk het lezen waard.

Leestip van Tineke van der Ploeg

Regelmatig kun je Tineke tegenkomen in onze
boekwinkel, met name op de dinsdagmiddag. Zij
gaf "Wees onzichtbaar"van Murat Isik als tip.

Dit boek kreeg de Libris literatuurprijs en geeft een
mooi beeld van de ontwikkelingen in de Bijimer.
Het boek blijft van het begin tot het einde boeien.

Leestip van Marijke Sanberg

Marijke is een vaste vrijwilliger in onze boekwinkel.
Bijna elke woensdag kom je haar bij ons tegen. Zij
gaf als tip: "De verloren kinderen" een prachtige
roman over kinderen die na de oorlog in een
weeshuis terecht kwamen en daarna naar
Australie werden gestuurd. Een emotioneel boek
dat wel even in je hoofd blijft.

Leestip van Els Tulen

Ook Els is al lange tijd een trouwe vrijwilliger in
onze boekwinkel. Vaak kom je haar op donderdag
tegen, maar het kan ook zomaar gebeuren dat je
haar op een andere dag ziet. Haar tip is een echte
dikke historische roman, eentje van Jan van Aken.
"De ommegang" Het vertelt het verhaal van
Isodorus van Rillington, die de wereld over reist
op zoek naar kennis en invloed.

Leestip van Angelique Poortvliet

Kom je op zaterdag naar de winkel, dan is het
heel goed mogelijk dat je Angelique achter de
kassa ziet. (als ze niet naar de Tiltenberg is
natuurlijk). Zij gaf als tip "Thuis komen in de
liturgie" van Johan ten Velde. Een dun klein
boekje vol met informatie over de liturgie van
de rk. kerk. Handig om te hebben zeker ook als
je wel eens een viering mag mee voorbereiden.

Het Kruispunt
winkel voor het ANDERE boek



Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

Zondag 10 september 12.30 uur: Filipijnse viering

Zondag 17 september 12.30 uur: Filipijnse viering

Zondag 23 september 10.00: uur: Oecumenische viering in de Lichtkring; pastor L. Mesman en ds. A. van Deijl;
kindernevendienst; Odyssee. (zie artikel hieronder)

Zondag 14 oktober  12.30: uur:Filipijnse viering

Zondag 21 oktober  12.30:uur:Filipijnse viering

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur. De eerste zaterdag van de maand om 16.30 uur.
De eucharistieviering op zaterdag is komen te vervallen.

Doopgesprekken

De doopgesprekken zijn op dinsdagavond om 20.00 uur.
De volgende doopgesprekken zijn op dinsdag 4 en 11 september
en op dinsdag 16 en 23 oktober.
Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u beide avonden meemaakt.
Voor informatie en opgave kunt u bellen naar het secretariaat. Bij voorkeur op woensdagmorgen tussen
9 en 12.00 uur. Tel. 5638145. U kunt ook langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

1 maal per maand op vrijdagochtend is er een Eucharistieviering; pastor K. van Lent;
in het restaurant om 11.00 uur.
Op de volgende data: 7 september

5 oktober
; 32;’2,’.‘;22{ Oecumenische viering Vredesweek
De vredesweek van 15 - 23 september heeft dit jaar als
Opbrengst Collectes thema "Generaties voor Vrede". Voor veel mensen lijkt
vrede heel vanzelfsprekend. De generatie die de tweede
2,3,9en 10 juni €1.251,57 wereldoorlog heeft meegemaakt wordt steeds kleiner.
Maar door de media en de komst van viuchtelingen zien
16,17, 23 en 24 juni € 976,12 we ook hier dat vrede niet vanzelfsprekend is. Het is goed
om verhalen met andere generaties over vrede te delen.
30juni,1,7en8juli € 928,68 En ook met mensen, die nu oorlog meemaken. Zo kunnen
Extra collecte 1e communieproject we van elkaar over vrede leren om samen verder te gaan.
HaoHSELeeIgRe € 183,70 Zoals al vele jaren gebruikelijk sluiten we de vredesweek
11,12, 18 en 19juli € 766,75 af met een oecumenische viering in de Lichtkring,
Lunenburgerdreef 70 bij het winkelcentrum van
25,26 juli, 4,5 augustus € 923,30 Toolenburg.
Samen met ds. Aarnoud van der Deijl zal ik in die viering
voorgaan. De viering wordt voorbereid met Odyssee, die
Ter informatie volgende Info: ook voor de zang en de muziek zorgt. Er is ook
Za 06 okt 19.00: Eucharistieviering; pater kindernevendienst. ledereen van harte welkom op
E. Silvester; Gregoriaans koor zondag 23 september om 10 uur.

Zo 07 okt 10.00: Familieviering; pater E. Silvester

Diaken R. Mascini; Zangertjes Leo Mesman
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vieringen

PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

Za 01sep 19.00:

Zo 02sep 10.00:

Di 04 sep 18.45:
19.15:

Do 6 sep  18.45:
19.15

Overzicht vieringen kerk en kapel 1 september - 6 oktober

Eucharistieviering; pater E. Silvester
- Lisette van der Lingen; Johan Pourchez

Jongerenviering; paters S. Nebres en E. Silvester; Vrolijk Vuur en M25
- Ton ten Den

Rozenkrans
Viering
- Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Ziekendag; zaterdagavond ziekenzalving/Deurcollecte/ Open Monumentendag

Za 08 sep 19.00:

Zo 09 sep 10.00:

Di 11 sep 18.45:
19.15:

Do13sep 18.45:
19.15:

Eucharistieviering; pater E. Silvester; Gemengd koor
- Overl. ouders Koning- Beers

Woord- en Communieviering; parochianen
- James Zitter

Rozenkrans
Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Vredesweek 15 - 23 september

Za 15 sep 19.00:

Eucharistieviering; pater S. Nebres
- Joke Kreike- van der Kolk

Open Huis en een Welkom aan de paters van de SVD

Zo 16sep 10.00:

Di 18 sep 18.45:

(1SS

Do20sep 1845:
19.15:

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; paters S. Nebres en E. Silvester; Gemengd koor,

Vrolijk Vuur en de Zangertjes

- Ouders van Steen, broers Jan en Leo en zus Bets; Overl. fam. Dingemans en fam. Frijters;
Gerrit en Rie Vork; Mieke Kooren

Rozenkrans
Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Za 22sep 19.00:
Zo 23 sep 10.00:

Di 25 sep 18.45:
s

Do 27 sep 18.45:
19.15:

Eucharistieviering; pater S. Nebres

Eucharistieviering; pater S. Nebres; Vrolijk Vuur
- Faro Steendam en Pascal Dias

Rozenkrans
Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Za 29 sep 19.00:
Zo 30sep 10.00:

Di 02 okt 18.45:
19.15:

Do 04 okt 18.45:
19.15:

Ter informatie volgende Info: Zie pag. 11
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Eucharistieviering; pater S. Nebres

Eucharistieviering; pater S. Nebres
- Adrie van Oudenaaren

Rozenkrans
Viering
- Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur



Parochie breed

De vrede des Heren zij altijd met u
Vredesweek 2018

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen
gezegd: “Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u”. Let
niet op onze zonden, maar op het geloof van uw
kerk; vervul uw belofte. Geef vrede in uw naam en
maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De
vrede des Heren zij altijd met u. En met uw Geest,
Wensen wij nu elkaar de vrede. De Vrede van
Christus.

Dit is de Vredeswens die wij elke viering opnieuw
horen en naar elkaar toe uitspreken. De Vrede van
Jezus is waar wij naar verlangen en is wat we elkaar
blijven toewensen. Een gebed om Vrede is een
gebed om Eenheid, eenheid van alle mensen,
bruggen tussen rivaliserende groepen.

Van 15-23 september is het weer Vredesweek en in
het weekend van 22 + 23 september wordt er
achter in de kerk gecollecteerd voor het Vredeswerk
van Pax. PAX werkt als Nederlandse
vredesorganisatie aan vrede in (post)
conflictgebieden. Pax werkt samen met
vredesactivisten in conflictgebieden en probeert zo
bruggen te slaan tussen rivaliserende groepen. Pax
vraagt in Nederland en internationaal ook politieke
en publieke aandacht voor conflictsituaties in de
wereld. Op de website van Pax staan
indrukwekkende voorbeelden
(https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/cases).

Het thema van de Vredesweek 2018 is “Generaties
voor Vrede" Door de generaties heen, in wat voor
situatie dan ook, staan steeds weer mensen op voor
vrede. Oud en jong kunnen veel aan elkaar hebben
op weg naar een vreedzame wereld. Vrede kun je
leren. Oudere generaties delen hun verhalen met
jongeren, zodat die van hun ervaring kunnen leren.
Jongere generaties halen inspiratie uit rolmodellen
- binnen hun familie of in de wereldgeschiedenis.
Wij roepen u allen op deze komende Vredesweek
met uw (klein)kinderen verhalen te delen over uw
ervaringen met bruggen bouwen. Met eenheid
stimuleren waar verdeeldheid was. Met vrede
bouwen.

Ook roepen wij u op om het Vredeswerk van Pax te
ondersteunen via de deurcollecte in het weekend
van 22/23 september, of op de bankrekening van
Pax, NLO3 TRIO 0390 5150 00.

Wij wensen u Vrede en alle goeds.

Werkgroep Vrede, Ontwikkeling en Missie (VOM-groep)
H. Joannes de Doper

Flondord jans geleden

Bron: Katholieke lllustratie

Diefstal en inbraak zijn van alle tijden, echter de
bewaking niet

R R

Citaat:

Het Rijksmuseum waarin zooals men weet schatten
van ontzaglijke waarden zijn geborgen zal
voortaan onder strengere bewaking komen,
maatregel die alleszins valt te prijzen in deze tijden
van inbraken, diefstallen en nachtelijke
onveiligheid, Hierboven een kiekje van den
onder-conciérge van het Rijksmuseum, den heer
P.Koning, met twee nachtwakers en drie
politiehonden. De honden werden afgericht door
den heer M.J. Kok, conciérge van het museum.

Gedoopt

Ayana de Goede
D'jean Theodore

Noa Abania
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Kennismaken met...Jeroen Traudes, nieuw lid van het parochiebestuur.
“Samen iets neer zetten, ik doe graag mee”

Tekst: Anja Maas

“Ik ben bestuurslid vanaf dit voorjaar, dus wat deze
parochie betreft: veel ervaring heb ik daar nog niet
mee. Maar voordat ik naar de Joannes de Doper
kwam, was ik actief bij twee andere parochies: in
Haarlem en in Bennebroek. Ook als bestuurslid. Dus
enige kennis van zaken neem ik wel mee.”

Op een prachtige zomeravond - we hebben er
gelukkig veel dit jaar - vertelt Jeroen Traudes over
zijn nieuwe functie binnen onze kerk: hij is als lid
van het parochiebestuur verantwoordelijk voor het
platform kids & jongeren, als opvolger van Patrick
Gunther. “Patrick moest taken afstoten, vanwege
zijn studiestage in Heemstede.

Hij heeft mij toen gevraagd of ik kids & jongeren
van hem wilde overnemen. Ik was al vrijwilliger in
deze parochie, via het kinderkoor en de codrdinatie
van de familievieringen. Dus hij dacht
waarschijnlijk: misschien een mooie aanvulling
voor jou. En daar had hij wel gelijk in. Natuurlijk
moest ik even nadenken, maar ik heb ‘ja’ gezegd. Ik
voel me hier thuis. Ik heb ervaren dat er goed en
enthousiast wordt samengewerkt.

Ik wil graag mijn steentje bijdragen. Samen kerk
zijn, samen iets neerzetten, en dan met het accent
op het enthousiasmeren van de jeugd: een mooi
doel”

Het platform kids & jongeren omvat alle kerkelijke
zaken voor de jeugd die zich afspelen tussen dopen
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en trouwen. “Het overkoepelt de eerste
communiegroep, de vormselgroep, de
familievieringen, het kinderkoor, de
kindercatechese, de misdienaars en M25. Die
worden begeleid door veel enthousiaste
vrijwilligers en dat is heel belangrijk: de jeugd heeft
de toekomst en is dus ook de toekomst van onze
kerk.”

Toch polderjongen

Jeroen Traudes (40) is officieel Amsterdammer, maar
vrijwel zijn hele jeugd speelde zich af in Hoofddorp.
“Als je vlug rekent, weet je dat ik in 1977 ben
geboren. In de Albert Cuypstraat,
echt in het hart van De Pijp. Ik moet
eigenlijk zeggen: in de Albert Cuyp,
want dat zegt een echte
Amsterdammer. Mijn ouders
woonden boven de meubelzaak van
mijn opa. Wonen op 1 hoog met een
gezin in de Albert Cuyp betekende
woekeren met de ruimte. Mijn

y ouders gingen dus op zoek naar iets
anders. Dat vonden ze in Hoofddorp.
We verhuisden hierheen toen ik één
jaar was. Twee jaar later werd hier
mijn zusje Ivonne geboren. We zijn in
Hoofddorp opgegroeid, gingen hier
naar de kerk, naar school. Eigenlijk
zijn we best kinderen uit de polder
en voelen ons dan ook beslist
Haarlemmermeerders. Dat zijn we
eigenlijk nog steeds. Mijn vrouw
Susanne en ik wonen nu namelijk
met onze drie kinderen in Zwaanshoek!

Hij studeerde planologie en is op dit moment
planoloog bij de gemeente Haarlem. “Daarvoor had
ik een functie in Leiden. Mijn werk draait om beleid
maken en meedenken voor en over de toekomst
van de stad. Erg interessant en boeiend. Kwesties
als de energietransitie en de klimaatadaptie
hebben een enorme impact. Waar zijn we nu, waar
gaan we naar toe, hoe gaat de stad zich op de
lange termijn ontwikkelen en hoe moeten we dat
gaan sturen? Veel vragen waarop niemand een
pasklaar antwoord heeft. Ik ben bij dit proces
betrokken en ik kan alleen maar zeggen: heel
afwisselend en erg uitdagend.”



Parochie breed

Kennismaken met....(vervolg)

Samen met zijn vrouw Susanne - “we zijn 11 jaar
getrouwd” - en zoontjes Abel, Joél en dochtertje Tirza
verhuisde hij enkele jaren geleden vanuit Haarlem
naar Zwaanshoek. “Een heerlijke plaats om met een
jong gezin te wonen." Het leidt in dit gesprek tot een
logische vraag: waarom hoort hij met zijn gezin bij
onze parochie in Hoofddorp?

“Ik ben van huis uit rooms-katholiek, heb alle kerkelijke
activiteiten - communie, vormsel enzovoort - hier in
deze kerk beleefd. Dat ik hier in deze parochie nu als
vrijwilliger actief ben, is voor mij echt thuiskomen.
Maar even wat woonbhistorie. Ik zei al, dat we een tijdje
in Haarlem hebben gewoond. Daar zijn Susanne en ik
ook getrouwd. Susanne is ook rooms-katholiek, maar
zijis dat pas op latere leeftijd geworden. Ze heeft zich
in 2007 laten dopen. In Haarlem hoorden we bij de
Adelbertuskerk: ik speelde piano bij het jongerenkoor,
Susanne zong in het kerkkoor. En ik was daar lid het
parochiebestuur. Toen we verhuisden naar
Zwaanshoek gingen we naar de kerk in Bennebroek.
Ook daar deden we in de parochie vrijwilligerstaken. Ik
zat daar ook in het parochiebestuur en Susanne zong
mee in het koor. Maar de parochie in Bennebroek
raakte betrokken bij een fusie. Ik heb me ingezet om
het samensmeltingsproces goed te laten verlopen,
maar je kunt er niet om heen dat er het nodige
verandert. Ik had de Joannes de Doperparochie nooit
helemaal uit het oog verloren, op een bepaald
moment lag het voor de hand om ons bij de kerk in
Hoofddorp aan te sluiten. Bovendien, dit is de kerk van
mijn jeugd. En er is hier voor kinderen veel te doen,
dan wil je graag terugkomen als het gaat om het
geloof aan je kinderen door te geven. Abel heeft hier
inmiddels zijn eerste communie gedaan. Joél zingt
mee in het kinderkoor. En Tirza staat in de
startblokken. Susanne is hier ook vrijwilligster: samen
met Inge van Dongen helpt ze bij de organisatie van
de vieringen voor de allerkleinsten. En ik ben weer
pianist voor het kinderkoor en nu dus bestuurslid van
inmiddels mijn derde parochie. Patrick Gunther heeft
een fantastisch platform kids & jongeren neergezet.
Kinderen leren hier elkaar kennen en raken
spelenderwijs vertrouwd met het geloof. Dat geeft ze
een mooie basis. Van daaruit kunnen ze doorgroeien
en hun kerkelijke betrokkenheid verder uitbouwen. Ik
neem het graag van hem over en hoop verdere
stappen te kunnen maken. Hoe? Mijn eerste gedachte
is: dit oppakken met de scholen. Een directe relatie
tussen school en geloof, zoals vroeger bestond, is er
niet meer. Maar met wat onze kerk en alles wat daarbij
hoort te bieden heeft — denk aan de Bijbelse tuin - zou
het niet moeilijk moeten zijn een start te maken. Mijn
zusje lvonne werkt in het basisonderwijs en zij is al een
paar keer met leerlingen naar de tuin geweest. Ik wil
me graag inzetten om meer scholen voor deze
‘uitstapjes’ enthousiast te maken.

Lijkt me een mooi begin/"
Hobby's

Nog even iets anders persoonlijks, je hobby's. Je bent
druk. Als je eens wat tijd over hebt, waar besteed je
die het liefst aan? “Ik hou van muziek, pianospelen. En
van fietsen. Dat doe ik erg graag, op mijn racefiets. lk
ben geen sportkijker, ik ben meer een sportdoener.
Tenminste, dat probeer ik te zijn. En ik hou van koken.
Nee, ik ben niet de enige kok thuis, Susanne vindt
koken ook leuk. Samen doen we enthousiast ons best
om steeds iets lekkers op tafel te krijgen.

Vasthouden en loslaten

De commissie Bezinning & Verdieping
koos het komende jaar voor dit
thema, omdat het breed en
—— toegankelijk is.
S Hetis terug te vinden in de
o e verschillende rubrieken van het
programma van de Raad van Kerken
Hoofddorp: Geloof en bijbel, geloof en praktijk, geloof
en cultuur, en spoorzoeken.
En vasthouden en loslaten komen voor in talloze
bijbelverhalen, zoals het troostboek Openbaring, en
hoe mensen het geluk kunnen vinden.
Geloof heeft altijd te maken met het vasthouden van
wat wij van waarde vinden. Een erfenis, een
waardevolle traditie, die mag worden doorgegeven.
Leidraden voor op onze levensweg, wat is er meer de
moeite waard om vast te houden dan dat?
Tegelijkertijd herkent ieder van ons de moeite die het
soms kost, om iets wat van waarde was, je gezondheid
of je werkende leven, los te moeten laten.
En het loslaten van wie we zo hebben liefgehad, kost
pijn. Ook rouw is een vorm van vasthouden en
loslaten, tegelijkertijd.
Toch is loslaten ook een kwaliteit. En iets wat ieder
mens moet leren. Want het kan ons bevrijden, en
zoveel goeds brengen.
Er bestaat daardoor een spanning tussen beide
woorden: vasthouden en loslaten, geldt voor ieder
geloven, en voor de levensweg van iedere mens.
De openingsactiviteit van het nieuwe seizoen, op
vrijdag 7 september in de Lichtkring, gaat over hoe
|zaak en Rebecca hun leven vertellen. Hoe maakten zij
de balans op? Zo klinkt dan de stem van het zand.
Het zal goed zijn, om het komende jaar samen in
gesprek te gaan over wat vasthouden en loslaten voor
ons eigen geloof en onze balans hebben betekend. En
kunnen blijven betekenen.

Hedi Hegeman.
Voorgangster Doopsgezinde Gemeente Haarlemmermeer
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Raad van Kerken

Vasthouden en loslaten

Activiteiten Raad van

. >
s Kerken Hoofddorp

Raad van Kerken
Hoofddorp

Op vrijdag 7 september om 20.00 uur in
De Lichtkring, Lunenburgdreef 70, Hoofddorp is de
startactiviteit van de Raad van Kerken:

'De stem van zand'

Een voorstelling gespeeld door Joyce Schoon en David
Gast over Izadk en Rebecca. De voorstelling duurt
ongeveer 5 kwartier, na afloop is er een drankje en tijd
om elkaar te ontmoeten. De toegang is gratis, er is een
collecte na afloop.

lzadk en Rebecca maken de
balans op van hun leven.
In de verwarring van zijn
ouderdom worstelt Izadk
met zijn herinnering aan
het offer van Abraham.
Rebecca vertelt over haar
jeugd, de ontmoeting met
Izadk en de geboorte van
hun zonen. Met het publiek deelt Rebekka haar
overpeinzingen. Haar tweestrijd en verlangen naar
eenheid klinkt door in de vragen die ze stelt. Beiden
proberen de stem van God te verstaan. Zo zoeken zij naar
de zin en onzin van hun leven.

Alle activiteiten van het najaarsprogramma
'Vasthouden en loslaten’ zijn te vinden in de agenda
van www.kerkeninhoofddorp.nl.

Eris veel te doen: leeservaringen delen, schilderkring,
leerhuizen en gespreksavonden. U bent van harte
welkom op deze avonden georganiseerd door de
gezamenlijke kerken in Hoofddorp.

Programma

Hieronder vindt u de activiteiten die in de periode van
deze Info plaatvinden:

GELOOF EN BIJBEL

LIFE EXPLORED

Bijbelstudiecursus over de vraag: waar vinden we
blijvend geluk?

In 7 avonden onderzoeken we wat de goedheid van
God precies inhoudt.
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Voor iedereen die wil groeien in geloof.

Maandag 17, 24 september. 1, 8, 15, 22, 29 oktober
2018, 19:00 maaltijd, 19:45 start bijeenkomst,
Marktpleinkerk.

Informatie en aanmelden: Christien Nierop,
n.c.nierop@quicknet.nl, tel. 023 565 3357, of Marja van
der Vlugt, p.j.vlugt@hetnet.nl, tel. 023 561 2450.

GELOOF EN PRAKTLUJK

SAMEN IN GESPREK

Themabijeenkomsten in het teken van culturele,
spirituele en maatschappelijke onderwerpen.

13 september: film: The lady in the van.

Donderdagen 14:00 - 16:00, Parochiehuis, informatie:
Leo Mesman, mesmanleo51@gmail.com,

tel. 06 5162 0939.

ROUWGROEP IN HOOFDDORP

In deze rouwverwerkings- en contactgroep zullen
nabestaanden elkaar ontmoeten als lotgenoten, bij
wie zij begrip, herkenning en erkenning vinden. De
rouwverwerkings- en contactgroep komt, mits
voldoende aanmeldingen, 7 keer bij elkaar.
Maandagen 14:00 - 16:00 uur, Boekwinkel Het
Kruispunt. Leiding: Wil Hand en Bea van Oudenaaren.
Informatie en aanmelden: secretariaat van de H.
Joannes de Doperparochie, Kruisweg 1073, 2131 CTin
Hoofddorp, secretariaat@hjoannesdedoper.nl,

tel. 023 563 8145.

GELOOF EN CULTUUR

SCHILDERKRING ROND "DE SPIRITUALITEIT VAN DE
TUIN"

Aan de hand van gedichten over tuinen en paradijzen
schilderen we ons eigen Paradijs.

donderdag 13 en donderdag 27 september 20.00 uur,
De Ark, opgave vooraf:
arvanderdeijl@pghoofddorp.nl, tel. 023 200 0192.

SPOORZOEKEN

BOEKBESPREKING "VAN MACHT ONTDAAN"

René Grotenhuis, die jarenlang als directeur van
Cordaid in kerkgemeenschappen over heel de wereld
kwam, schreef dit boek over de betekenis van
christelijk geloof in de wereld van vandaag.

Donderdag 4 oktober 2018, 20:00 - 22:00 uur,
boekwinkel Het Kruispunt

Kosten boek € 16,80. Begeleiding Leo Mesman. Graag
aanmelden.



Kids &

WWW.hjoannesdedoper.nl

Weekend op de Kaag

De jongeren van m25 en de vormelingen zijn samen een weekend op de Kaag geweest. Met fantastisch weer,
weinig slapen, een gezellige groep, een handelsspel met de Brieven van Paulus en het ontsnappen uit de
Escaperoom was het weekend zo voorbij gevlogen.

e R s . 4 Paulus kwam langs om over zijn reis te vertellen. Na zijn verhaal hebben

' : we gehandeld met de brieven van Paulus. Het team dat het slimste en
het snelste de brieven compleet had was de winnaar.
Natuurlijk hebben we veel gezwommen en gevaren. Na het eten van
heerlijke hamburgers en het doen van een spetterende afwas werd de
groep in drie teams verdeeld. Hun stond de taak om doormiddel van
allerlei puzzels en opdrachten het cijferslot te kraken. Bladeren in boeken,
inloggen met het juiste account en het goede wachtwoord op de laptop
en het maken van een puzzel waren enkele opdrachten om tot het

antwoord te komen. Met een beetje Bijbelkennis, logisch inzicht en goed
samenwerken heeft elk team de juiste cijfers weten te combineren.

's Avonds bij het vuur een aantal rondes Weerwolven van Wakkerdam
gespeeld en daarna een poging gedaan om te slapen. De zon kwam al
weer bijna op toen iedereen uiteindelijk sliep.

's Ochtend zijn we allemaal weer vrolijk opgestaan om met Kees en
Grietje te ontbijten. Ook zijn we die ochtend naar de kerk geweest. Zo'n
protestantse dienst is wel even wat anders dan de Katholieke Kerk! Wat
die verschillen dan precies zijn hebben we na de dienst samen met de

kerkgangers besproken. En ja echt, het Onze Vader heeft daar een paar andere woorden.

Voor we het wisten was het weekend al weer voorbij!

Elke eerste vrijdag van de maand hebben we bijeenkomst, alle jongeren tussen de 12 en de 18 zijn hierbij
welkom! Voor we het weten is het dan alweer tijd om samen een weekend naar de Kaag te gaan!




Parochie breed

Van de Bestuurstafel

Inmiddels hebben de 3 paters, Bert Wooning,
Sedfrey Nebres en Eko Silvester zich in onze
pastorie gevestigd. 16 september heten we hen in
een plechtige viering van harte welkom.
Aansluitend in het Open Huis kan nader met elkaar
kennisgemaakt worden. Ongetwijfeld is er op die
dag ook voor paters Sedfrey en Eko nog genoeg te
ontdekken.

Voor 9 september is onze kerk weer aangemeld bij
de organisatie van de Open Monumentendagen.
We hopen weer vele gasten kennis te laten maken
met onze kerk, tuin en andere gebouwen.

De bezetting van het bestuur zal sterk veranderen.
Siobhan Regtering verlaat het bestuur wegens
andere drukke werkzaamheden. We zullen haar
missen, en we danken haar voor haar altijd
stralende inbreng. Onze penningmeester, Cor
Kreike, kan deze functie ook moeilijk met het
runnen van een eigen bedrijf combineren en laat
zijn benoeming na 4 jaar niet verlengen. Ook hem
zijn we veel dank verschuldigd voor zijn inzet; niet
onvermeld mag blijven dat het financiéle jaar 2017
met een positief saldo is afgesloten. We blijven
uiteraard genieten van zijn stem in het
Gregoriaanse Koor. lemand die ook keuzes moet
maken tussen gezin, een drukke baan en
vrijwilligerswerk is Michel Witjes. Ook hij kiest
ervoor zijn benoeming na 4 jaar niet te laten
verlengen. We zijn op zoek naar opvolgers, maar
penningmeesterschap en secretaris zijn
verantwoordelijke, zware functies waar de
kandidaten moeilijk voor te vinden zijn.

De functie van vice-voorzitter komt in goede
handen: na een overgangsjaar waarin ik dit tijdelijk
op mij genomen heb, kan ik dat in september
overdragen aan Johan Basmaci. Het afgelopen jaar
heeft hij als lid van het bestuur al kennis gemaakt
met vele facetten van ons bestuurswerk. Hij was
vooral ook actief als contactpersoon naar de
fondsenwerfcommissie, waarvan u in juni hebt
kunnen horen betreffende actie kerkbalans en
fiscaal vriendelijk schenken. Lange tijd was Jaap
Slijkerman in het bestuur contactpersoon naar
werkgroepen rond Liturgie. Die bestuursplaats is al
enige tijd vacant, en die rol mag ik nu op mij
nemen.

Graag zien we u in ons Open Huis. Neem een kijkje
bij de presentaties van alle werkgroepen, en vooral,
DOE MEE!

Hans van der Leeuw
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Blijf geloven in het goede, maar....

Was eind vorig jaar de collectebus voor het
kaarsengeld bij het Maria altaar verdwenen begin
dit jaar een elektrische fiets. Terwijl de betreffende
parochiaan de heilige mis van zondagmorgen aan
het vieren was gebeurde er buiten iets anders. Niet
iedereen blijkt van goede wil, HELAAS. Sinds
mensenheugenis zijn er helaas medemensen die
zich op een eenvoudige manier verrijken met
spullen van een ander. Onze kerk en omgeving
ontkomt daar ook niet aan want na de dienst bleek
de elektrische fiets verdwenen.

Is trouwens niet de eerste keer dat er een fiets
tijdens de dienst verdwijnt. We begeven ons dan op
heilige grond maar er zijn mensen die daar niets
mee hebben en lak hebben aan goede bedoelingen
van mensen. Als kerk hebben we een mooi
overzichtelijk kerkplein en diverse plaatsen waar
fietsen kunnen en mogen staan. Maar is helaas wel
op eigen risico want als kerk kunnen we niet
garanderen dat uw
spullen daar blijven
waar u het heeft
achtergelaten.

Is dus zaak uw
spullen veilig op te
bergen cq op slot te
zetten.

Als kerkbestuur gaan
we wel onderzoeken
wat we redelijkerwijs
kunnen doen om dit
soort verdwijningen
minimaal te houden.
Punt is dat we een
open maatschappij hebben die we koesteren maar die
gelijktijdig ook kwetsbaar is voor kwaadwillende.

Dus wees gewaarschuwd en zet uw bezittingen
achter slot.

Bedankt voor uw aandacht.
Gebouwen beheer, Peter van der Kamp



Elke woensdagmorgen bent u hartelijk welkom in De Stal om een kopje koffie te drinken en even gezellig
bij te praten. Onze gastheren en vrouwen zijn blij met uw komst.

Voor het nieuwe seizoen 2018-2018 hebben we ook weer een aantal activiteiten gepland. ledereen is
daarbij heel hartelijk welkom. Voor deze activiteiten vragen we een kleine bijdrage. Voor het Bijbels koken
wordt de prijs t.z.t. bekend gemaakt.

Leeservaringen delen

Wat is er leuker dan een boek lezen en je ervaringen daarna delen in een groep. Op De Stal bestaat al heel
veel jaren een leeskring. Regelmatig komen ze bij elkaar onder leiding van Ria Stolk. De data voor het
nieuwe seizoen zijn: dinsdag 11 september, dan wordt het boek: "Wees onzichtbaar" van Murat Isik
gelezen. De volgende bijeenkomsten worden gehouden op: dinsdag 16 oktober, maandag 12 november
en maandag 17 december. Steeds in de middag van 14.00- 15.45 uur.

Sterke vrouwen aan de waterkant

De vrouwenbeelden aan de waterkant tegenover De Stal blijven inspireren. In het najaar worden er drie
bijeenkomsten gehouden rond de Bijbelse vrouwen.

De eerste bijeenkomst rond Eva, is op woensdagmorgen 26 september en de begeleiding is in handen van
Fieke Klaver. De tweede bijeenkomst is op woensdagmorgen 24 oktober, dan komen de maaksters van de
beelden ons uitl;eg geven over het ontstaan en de betekenis van de beelden.

De derde bijeenkomst is op woensdagmorgen 25 november, dan neemt Willemijn van der Meij ons mee in
het verhaal van Debora. De bijeenkomsten worden 's morgens gehouden vanaf 10 uur is er koffie en van
10.30 tot 12.00 uur staat het thema centraal.

Bijbels koken

Het bijbels koken is een terugkerend programma op De Stal. Het blijft heel gezellig om samen te koken en
daarna samen te eten. Zeker als daar ook nog een thema bij hoort.

Donderdag 25 oktober kunt u samen met Adriaan en Willemijn koken. Voor meer informatie neem even
contact op met De Stal. Deze bijeenkomst begint om 18.00 uur.

Europa en de erfenis van de Sultan

Woensdagmorgen 7 november is Rob Mascini te gast. Om de huidige politiek van Hongarije, Roemenie,
Polen en andere landen in oost Europa te kunnen begrijpen staan we stil bij de geschiedenis. Deze landen
waren het slagveld waarop Europa streed tegen protestante Zweden, orthodoxe Russen en vooral de
moslims van het Ottomaanse Rijk. Rob is voor zijn werk vaak in het Oosten geweest en kan er boeiend over
vertellen. De koffie staat om 10.00 uur klaar en de bijeenkomst begint om 10.30- 12.00 uur.

NIEUWE WEBSITE
Er wordt dit moment heel hard gewerkt aan een nieuwe website van De Stal. Wij hopen dat hij begin
september klaar is.

Stal op de Kaag, Julianalaan 13 Kaag. www.destalopdekaag.nl
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Overledenen

Nel van der Vossen - Breems - 90 jaar

Nel werd geboren op 15 maart 1928 in Haarlem en
is overleden op 4 juli 2018.

Haar zoon Bert schreef op de overlijdenskaart het
volgende over zijn moeder:

“Door haar hoge leeftijd en langdurig ziekbed was
haar wereldje heel klein geworden en hebben wij
haar in de besloten kring van onze gezinnen
begraven.

Nel was een zorgzame, behulpzame en krachtige
vrouw met een sterk karakter.

Als tiener haalde Nel tijdens de oorlog op de fiets
met houten banden eten voor het gezin. Parttime
werken? Thuiswerken? Als vrouw met de auto
alleen naar je werk? Nel deed het al in de jaren 60
van de vorige eeuw. Girl power avant la lettre!

Nel heeft ongelooflijk goed voor Kees gezorgd,
maar na zijn overlijden werd Nel ziek en heeft zij de
laatste 9 jaar van haar leven doorgebracht in
verpleeghuis Bornholm, waar zij zeer liefdevol is
behandeld.

Door haar ziekte herkende Nel ons al jaren niet
meer, maar dat betekent niet dat wij haar niet heel
erg zullen missen!”

Op 9 juli vond de begrafenis plaats op ons kerkhof.
Zij is begraven in het graf bij haar man Kees die juni
2007 overleed.

Dick Botman - 81 jaar

Op de overlijdenskaart van Dick is een trompet
afgebeeld, het muziekinstrument dat hij zijn hele
leven lang met veel plezier bespeelde.

Dick werd geboren in Amstelveen op 21 februari
1937. Het gezin bestond uit 9 kinderen en hij heeft
een onbezorgde jeugd gehad. Toen hij 12 jaar oud
was is het gezin verhuisd naar Badhoevedorp. Na
de lagere school ging hij naar de technische school
in Amsterdam. Hij werd loodgieter en had een
eigen bedrijf. Later is hij bij de luchthaven Schiphol
gaan werken in de beveiliging en heeft daar tot
aan zijn pensioen gewerkt.

Dick leerde Corry Gerrits kennen in de kerk in
Badhoevedorp. De kerk had een bibliotheek die
zondags open was. Corry Gerrits was daar
vrijwilligster en zo leerde zij Dick kennen.
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Zij werden verliefd en in 1964 zijn zij getrouwd
(inwoning).

Na de geboorte van hun zoon kregen zij een flat
toegewezen waar ze heel blij mee waren. Daar is
hun dochter geboren. Jaren daarna vertrok het
gezin naar Rjjsenhout. In 2000 kwamen zij in
Hoofddorp-Toolenburg wonen.

Zoals eerder vermeld was Dick in zijn vrije tijd altijd
bezig met muziek. Met drie anderen richtten zij de
band ‘Merry Makers' op en Dick was de trompettist.
Ze speelden voornamelijk in Amsterdam. Corry
ging vaak mee omdat ze het ook erg leuk vond.

Na zijn pensionering gingen Dick en Corry vaak
weg met de caravan. Ze hielden van fietsen en
vanuit de camping maakten zij vele fietstochten.
Dick en Corry kregen 3 kleinkinderen. Vooral Dick
zei later dat hij Rijsenhout pas goed leerde kennen
‘met de kinderwagen’ Zijn oudste kleinzoon heeft
de liefde voor muziek van opa meegekregen.

In de afgelopen 3 jaar ging zijn geest steeds meer
achteruiten 11/2 jaar geleden werd hij
opgenomen in verpleeghuis Bornholm. Afgelopen
2 juni ontving Dick de ziekenzalving van pastor Van
Lent en hij is 4 juni rustig overleden.

De crematie vond plaats op 9 juni in crematorium
Haarlemmermeer. De muziek voor de plechtigheid
had Dick al jaren van tevoren uitgezocht. Een
familieband bestaande uit een vader, moeder en 2
dochters brachten muziek, waar Dick zo van hield,
ten uitvoer.




Parochie breed

Wethouder Tom Horn geeft startsein
‘Haarlemmermeer zoekt Maatjes!’

Beste mensen,

Op verzoek van Claartje van Eijden, projectleider van
Haarlemmermeerse Maatjes, hierbij het persbericht
over de campagne Haarlemmermeer zoekt maatjes.
Deze campagne is afgelopen zaterdag gestart, Lia
Lauwers en ik waren er ook bij namens de
Bezoekgroep.

Het leek ons en Claartje een leuk idee hier ook binnen
de kerk aandacht aan te besteden.

Vriendelijke groet,

Sonja Bronswijk en Lia Lauwers
Persbericht

Hoofddorp, 26 juni 2018

Wethouder Tom Horn geeft startsein
‘Haarlemmermeer zoekt Maatjes!’

Met een druk op de knop en het afschieten van een
confettikanon heeft wethouder Tom Horn op
zaterdag 23 juni het startsein gegeven voor de
campagne ‘Haarlemmermeer zoekt Maatjes. Dit
deed hij tijdens de informatiemarkt ‘Hoofddorp in
ontwikkeling' in het Raadhuis, in aanwezigheid van
de samenwerkingspartners.

In het project voeren de maatjesprojecten in
Haarlemmermeer samen campagne om maatjes te
werven, De slogan is ‘Haarlemmermeer zoekt
maatjes! Voor wie maak jij het verschil?’

Veel vraag naar maatjes
Er is veel vraag naar vrijwilligers die maatje willen
zijn in Haarlemmermeer. Maatjes geven iemand

wekelijks of tweewekelijks wat extra aandacht of
een steuntje in de rug.

Dat kan op heel veel manieren: samen koffie
drinken, wandelen, de taal leren, praten over
opleiding of werk en nog veel meer. Een maatje
maakt echt het verschil in het leven van iemand.
Hoe lang je maatje bent varieert van een paar
maanden tot een paar jaar.

Samenwerking

De samenwerkingspartners in ‘Haarlemmermeerse
Maatjes’ zijn Meerwaarde Welzijn, SEIN, Mantelzorg
en Meer, Humanitas, Roads, Ons Tweede Thuis,
Vluchtelingenwerk, de Zonnebloem, Joannes de
Doper parochie en RIBW. Zij richten zich in hun
maatjesprojecten op verschillende doelgroepen.
Denk hierbij aan migranten, eenzame ouderen,
mensen met een beperking of een psychische
aandoening, jongeren met een hulpvraag.

Naast de werving van maatjes, organiseren de
maatjesprojecten samen scholing voor vrijwilligers
en delen ze kennis en expertise. De
VrijwilligersCentrale van Meerwaarde codrdineert
het project. Het Oranjefonds en de gemeente
Haarlemmermeer financieren het.

Meer weten over maatjes

Mensen die interesse hebben om maatje te worden,
kunnen terecht op
www.haarlemmermeervoorelkaar.nl/maatjes. Daar
is alle informatie te vinden over maatje worden. Net
als alle hulpvragen en het hulpaanbod van maatjes.
Ook zijn zij van harte welkom bij het
inloopspreekuur van de VrijwilligersCentrale bij
Meerwaarde van maandag t/m vrijdag van
10.00-12.30 uur aan de Dokter van Dorstenstraat 1
in Hoofddorp, of via telefoonnummer 023-5698870.

Marthagroep

Woensdag 26 september zijn de dames van de
Filipijnen aan de beurt om de kerk schoon te
maken.

Woensdag 24 oktober de dames Dekkers, Kunz,
Ruiter en van Roode.

Contactpersoon: Mw. van Roode tel. 5612243.
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Uitnodiging woensdag 17-10-2078 Arendshoeve’

77 oktober word ik 70
Dat gaan we vieren in de Arendshoeve.
Aalsmeerderdijk 438, 1436 BL Aalsmeerderbrug.

Vanaf:

77.00 uur bent u welkom en staat er koffie met gebak klaar.
78.00 uur zingen we onder leiding van opperstalmeester Adriaan,
van de Stal op de Kaag een lied en kunnen we proosten.
18.30 uur speelt de dochter van Grietje, Bettina met vriendinnen
een kort toneelstuk
79.00 uur staat er een buffet klaar.

Er is heel rustige muziek en er zijn geen sprekers
zodat we ruim de gelegenheid hebben om met elkaar te praten.
De leiding van de avond is in handen van Jacob van Zijverden,
eigenaar en initiatiefnemer van de Arendshoeve.

We willen weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen en
daarom houdt Frea Arends de lijst bij.
Wilt u voor ] oktober reageren.
U kunt haar mailen: frea-arends@ziggo.nl,
woensdag is zij op het secretariaat: 023-5638145

Er is een voorwaarde voor toegang.
Kom ontspannen met lege handen.
Jk ben verhuisd van een grote pastorie naar een kleinere.
Al twee jaar ben ik aan het opruimen

en hoop dat een keer af te ronden.

Handen sehudden en een kus gaat veel hartelijker

met niets in je handen.

Dus geen bloemen, geen drank of andere cadeaus.

Uw aanwezigheid is het geschenk.

Kees van Lent

Neem met mij geen contact op.
In augustus gaan we langs bij de Dacia van Poetin
en in oktober hebben we een afspraak
onder de kerk van Paus Franciscus.




Hallo,

lk ben actief in de kerkhofgroep. Afgelopen donderdag (19 juli) heb ik een paar foto's gemaakt
tijdens het werken op het kerkhof.

Zoals de foto's laten zien bestaat het werk in deze tijd van het jaar vooral uit onkruid verwijderen.
Het verschil is goed te zien !

Groet, Joan Willems
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HAARDVUUR GEEFT...

SFEER, RUST EN H

Valeriya Zakopay
Pianoles voor iedereen




% GOED SAMENLEVEN éKﬂK

Kikker zucht. De muizen maken ruzie, de hele dag. "Heerlijk!’, roept de pastoor. "Zullen we ze koken
Ze lijken wel vijanden. Ze vechten om een oud, of bakken?” De muizen vergeten hun ruzie,
uitgedroogd blokje kaas dat onder de piano lag. Ze hopen vurig dat er frietjes worden gebakken.
Allebei willen ze het hebben. De een pikt het af ‘Patat! Dat is het allerlekkerste op de hele wereld!”
van de ander en verstopt het. De ander vindt het zucht de ene muis.

en verstopt het weer ergens anders, ‘Nee... koekjes!” zucht de ander.

Kikker sprint de muizen achterna en roept: ‘Nee... kaas!” roepen ze tegelijk. En dan zijn
‘Samen delen!” Maar ze zijn veel te snel. Even later de poppen weer aan het dansen. Ineens zegt Kikker:
vindt hij ze in de keuken. Muisstil. Want mevrouw ‘Vrienden, een droog, stoffig stukje kaas.

Bontje en de pastoor staan verbaasd gebogen Waar vechten jullie eigenlijk om?”

over een mand op tafel. Mevrouw Bontje Tja. De muizen kijken nog eens goed.

trekt haar tuinhanschoenen uit. ‘Laten we het in de grond stoppen!” roept er een.

‘Niet te geloven!’, zegt ze. ‘lk had een verschrompeld En dat doen ze. Samen. En ze verheugen zich nu al
aardappeltje onder het fornuis gevonden. Dat heb ik op nieuwe blokjes kaas die er misschien

in de tuin gegooid. En vandaag trek ik het onkruid wel gaan groeien...
eruit en komen er twaalf nieuwe aardappels
uit de aarde tevoorschqnl” v

Vrede

Ergens heeft God in ons hart geschreven Vrede komt niet met kogels en bommen
wat het geheim is van samen leven: en ook hiet met kille rekensommen
dat je elkaar een deel moet geven. en mensen die altijd dreigen en grommen.

Vrede is kalm zijn en tellen tot tien
proberen de kant van de ander te zien.
Vrede is werken, heel lang misschien.

Niet iedereen denkt precies als Jij
roep niet: C'pzl_j. onU‘ osz.
alles moet goed zi)n dlleen voor mU"
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