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Jaargang 49 Nr. 7 Joannes de Doper

Oktober 2018 een bruisende parochie in Hoofddorp
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Professionele begeleiding
Verzorgde uitgave
Aantrekkelijk prijs

Print on demand

Zelf pakket samenstellen

Waarom kiezen voor

Uitgeverij Eigen Boek?

Op onze website kunt u alle informatie vinden die u nadig hebt voor
het uitgeven enfof kopen van een boek. Indien u toch nog vragen
hebt, kunt u ons bereiken per e-mail of telefoon:

Telefoon: 06 46278584
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ParochiemagaZIN verschijnt 9x per jaar in een oplage van
ca. 2500.

Redactieadres (alleen voor kopij)
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl

Kopij voor Info nr. 8 moet binnen zijn
voor woensdag 10 oktober.

Afhalen Info nr. 8 donderdag 1 november.

Info bezorging

(bezorgen uiterlijk vooér zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
- Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos 38
- Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburgpark 19
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen over de bezorging: via het Parochiesecretariaat 5
Parochiesecretariaat 6
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.
e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl
parochie gironummer NLO6 INGB 0000172863 8
parochie banknummer NL70 RABO 0324501528
t.n.v. parochie H. Joannes de Doper te Hoofddorp
9

www.hjoannesdedoper.nl
www.kerkeninhoofddorp.nl 10
Boekwinkel Kruispunt 15
Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,
zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

14
Het Fundament
valt onder beheerscommisie Parochiehuis, 16
Coordinator Dewi Gunther, telefoon 023 - 5638145, 17
of per e-mail naar het Parochiesecretariaat.
Elke woensdagavond wordt een maaltijd geserveerd 18
Graag opgeven voor maandag 20.00 uur.
Bij Raminah van Eer, telefoon 06-10623703; 19
Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon. 21
Dit is een editie van het parochiemagaZIN een uitgave van 22
De Zalige Zalm. 24

Foto voorkant: Oktober

Pastores:

C.Th]. van Lent - Pastoor
Julianalaan 11, 2159 LB Kaag

tel. 0252 514774 of 06 51981165
in dringende gevallen

e-mail: kees@stalopdekaag.nl

S. Nebres - Pater
tel. 06 26759748
e-mail: sedfreysvd@gmail.com

R. Mascini - Diaken
tel. 06 26795701
e-mail: robmascini@gmail.com

In dit Nummer
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Pastoraal woord

Met diaken Rob Mascini naar Rome en/of H. Land
"Het zal mij een ZORG zijn!"

Wit He
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Samen in Gesprek - seizoen 2018/2019
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COV Haarlem zingt het Reguiem van Verdi
Vastenactie project in Zambia

Kinderpagina



Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie een
bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent een
enthousiaste bezoekgroep en de leden daarvan
komen graag bij u thuis op bezoek. Ook in het
ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis worden
regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat

tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u voor
vervoer bellen naar mw. K. Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCI) in sommige gevallen
hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in uw
omgeving in acute financiéle problemen terecht
gekomen is, kunt U voor hulp de PCl benaderen. Met
uw hulpvraag kunt U terecht bij het team van
pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers
Onze parochie is een levendige geloofsgemeenschap
met vele actieve vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat
blijven! Hebt u tijd en zin om een actieve rol in onze
parochie te spelen, schroom dan niet om even een
kijkje te nemen in de boekwinkel en bij het
parochiesecretariaat. Daar ligt een map met
vacatures, voor denkers en doeners, er zit vast iets
voor u bij!
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Parochie - informatie en berichten

Van de redactie

Beste lezers,

Op de voorpagina kunt u het zien: de herfst heeft zijn
intrede gedaan. Gelukkig hebben we nog kunnen
genieten van mooi nazomerweer, en dat mooie weer
heeft vast en zeker bijgedragen aan het succes van
ons Open Huis op 16 september. Op pagina 14en 15
blikken we terug op dit Open Huis, dit keer voor het
derde jaar. En heeft u dit jaar geen selfie gemaakt
met onze Paus Franciscus? Dan was het vast te druk
bij hem. Geen nood, volgend jaar komt hij vast weer
terug, want ook Zijne Heiligheid is een graag geziene
gast bij ons.

Dit jaar had dit Open Huis een bijzonder tintje: in een
bijzondere viering waarbij ook bisschop Punt
voorging, werden de paters van de SVD officieel
welkom geheten. Uit het pastoraal woord op pagina
5 blijkt, dat pater Sedfrey zich al heel goed thuis voelt
in onze gastvrije parochie en we hopen natuurlijk dat
het ook snel het geval is met zijn collega paters.

De Raad van Kerken heeft haar jaarprogramma
2018/2019 ingeluid met de voorstelling De Stem van
Zand, het verhaal van Izadk en Rebekka. Zeker de
moeite waard! Evenals de activiteiten die u op pagina
9 kunt vinden, en op de website van de Raad van
Kerken www.kerkeninhoofddorp.nl.

Helaas moeten we afscheid nemen van de werkgroep
woord- en communievieringen. Op pagina 13 legt de
werkgroep uit hoe dat zo komt. We kunnen hen niet
meér bedanken dan massaal naar de laatste door hen
georganiseerde viering op 18 november te gaan. U
komt toch ook? Misschien kunnen we zo een signaal
afgeven aan het Bisdom.

Op pagina 22 tenslotte doet de VOM groep verslag
van het Vastenactie project in Zambia, van afgelopen
jaar. Zo kunt u zien dat uw gift goed besteed werd.

We wensen u veel leesplezier,
De redactie.



Pastoraal woord

Nieuwe SVD Gemeenschap

Augustus was een nieuwe maand voor mij en Pater Eko.
In deze maand begonnen wij met de nieuwe SVD
gemeenschap hier in Hoofddorp. Een paar weken daarna
kwam ook Pater Bert Wooning erbij uit de gemeenschap
in Breda Noord. Drie mannen wonen nu in de pastorie om
de nieuwe gemeenschap te beginnen.

Wij zijn heel dankbaar voor de gastvrijheid en openheid
van onze parochiegemeenschap. Er waren geen momenten dat wij ons geisoleerd of als
vreemdelingen voelden, wij voelden ons echt welkom in deze mooie gemeenschap. Dit is de geest
denk ik van een kerk die echt bruisend en levendig is. Dat wij een sfeer van openheid kunnen maken
voor iedereen.

Het wordt ook een goed begin voor de SVD zelf als een congregatie hier in onze parochie. Het is ook
ons gebed dat wij iets kunnen bijdragen in onze kerkgemeenschap. Ik hoorde in een van de
bijeenkomsten van onze parochieraad dat onze kerk al een internationale gemeenschap is.
Inderdaad met de aanwezigheid van zoveel nationaliteiten kunnen wij dat echt wel zeggen. ledere
keer probeer ik zoveel mogelijk samen met Pastoor Kees om mensen in hun eigen moedertaal te
begroeten. Na de vieringen, in het Arabisch, Spaans, Nederlands, Indonesisch, Engels, en noem maar
op. Maar Kees weet wel veel meer hoor.

Ondanks de verschillende culturen en talen om ons heen hoor je wel een algemene taal die wordt
gesproken. De taal van het hart. Er is natuurlijk niet zoiets als een perfecte gemeenschap maar toch
voel ik wel in onze gemeenschap dat wij elkaar echt proberen te verstaan met de taal van ons hart.
Dat maakt een gemeenschap. Dat maakt een kerk. Niet een kerk van stenen en versieringen maar
een kerk van mensen die aan elkaar hun hart kunnen delen en geven.

Dit wordt ook een inspiratie voor ons als missionarissen. Het eerste principe van missiologie zegt dat
wij als missionarissen niet moeten vergeten dat voordat wij ergens naartoe komen, God daar al is
geweest. God is al daar. De missie gaat over de mensen, mensen die God als Zijn kinderen noemt.
Wij hopen dat wij ook de geest van onze SVD naar onze gemeenschap kunnen delen in de geest van
Gods liefde en trouw.

Onze stichter Arnold Janssen erkende altijd het feit dat ons werk niet gewoon kan gaan zonder de
steun van de mensen. Dat wij de mensen nodig hebben om de missie voor te zetten. In zijn geest
komen wij hier om het vleesgeworden Woord van God ook in ons midden aanwezig te maken. En
hopelijk in de toekomst kunnen nog meer SVD paters hier bij ons komen om het Woord met ons te
delen. Wij kijken nu samen naar een toekomst vol enthousiasme en verwachting hoe God zijn
genade aan ons zal geven.

Wij bidden dus ook voor een vruchtbare samenwerking en mogen wij samen met Jezus het
Goddelijke Woord door onze roeping samen beleven en uitvoeren met veel liefde.

Pater Sedfrey Nebres



Parochie breed

o Met diaken Rob Mascini naar
Rome en/of het Heilig Land

27 novt/m 2 dec 2018 (Rome)
27 mrt t/m 3 april 2019 (Heilig Land)

W11 Voor wie mij niet kent: ik ben diaken Rob Mascini van het bisdom

B Haarlem-Amsterdam. In het komende seizoen ga ik met kleine groepen
mensen weer op zoek naar de wortels van ons geloof. Het zullen weken
zijn van bezinning en bedevaart, maar ook van ontmoeting met elkaar en
ontmoeting met de eerste christenen in Rome en in het Heilig Land.

In Rome zullen we ons laten inspireren door de oudste afbeeldingen van ons geloof. Het zijn prachtige mozaieken
en eeuwenoude fresco’s. Zij getuigen ervan hoe de zorg voor mensen de christenen kenmerkte. Deze zorg is er
niet alleen de oorzaak van dat de kerk in de eerste eeuwen zo snel kon groeien. Het is ook de basis geworden voor
onze westerse beschaving. Zo zal deze reis zeker ook een bezinning zijn op ons eigen geloof in de kerk en de
maatschappij van vandaag.

Natuurlijk zullen we de paus ontmoeten en zullen we de eucharistie vieren in de Friezenkerk. We dwalen door de
oude straatjes van de stad. We bezoeken de grote monumenten. En ik breng u naar de plekjes waar de gewone
toeristen niet komen, het huisje van Petrus, zijn graf diep onder de sint Pieter, prachtige onbekende kerkjes en
pleintjes. En natuurlijk rusten we uit op de terrasjes van de stad. Meer info vindt u op de website van Drietour
www.drietour.nl/rob-mascini-rome

Voor de romereis kunt u een inschrijfformulier aanvragen bij a.kammeraat@drietour.n|

of bij robmascini@gmail.com

Pt Ook kunt u mee naar het Land van de Bijbel...!
Een boeiende en gevarieerde reis van 8 dagen
naar Israél. Dé manier om in goed gezelschap in
korte tijd veel te zien van dit mooie land.

We bezoeken natuurlijk de heilige plaatsen
Jeruzalem en Nazareth. Ook gaan we naar het
meer van Tiberias, de Berg Thabor en zullen we
drijven op de Dode zee.

We gaan het land zien waar we zo vaak over
gehoord hebben: het land van de aartsvaders en de profeten, van Johannes de Doper, Maria en de apostelen. We
treden in de voetsporen van Jezus zelf. We zullen ter plaatse de Bijbelverhalen lezen en ons geloof verdiepen.
Het zal een kleine groep worden (min. 15 en max. 25 mensen). We vliegen rechtstreeks met EL AL. Op basis van
Volpension gaat de reis ca. €1700,-- kosten. De definitieve reissom zal in oktober bekend zijn.

Vooraf zal er voor de reizigers een info bijeenkomst gehouden worden. U kunt zich al voorlopig inschrijven, zodat
u zeker weet dat u een plekje heeft. Dit kan voor Israél op www.drietour.nl/mascini. Pas in oktober als de reissom
definitief bekend is, wordt de voorlopige inschrijving omgezet in een definitieve boeking. Tot die tijd zit u er dus
nog niet aan vast.

Nadere info voor beide reizen:

Pastorale begeleiding: Pastor Rob Mascini (023-5291484) robmascini@gmail.com

Zijn inzet is ongehonoreerd, er is geen winstoogmerk. De reizen zijn pastoraal van opzet. Kijkt u ook op zijn
website www.romereizen.one

De prijs is afhankelijk van de grootte van de groep.

Uw reis wordt verzorgd door de christelijke reisorganisatie Drietour https://www.drietour.nl/
Voor al uw zakelijke vragen kunt u daar terecht bij

de heer Arie Kammeraat a.kammeraat@drietour.n| 0031 88 3100563 (voor Rome)

Mevr. Annemieke Collet a.collet@drietour.nl 0031 88 3100566 (voor het H. Land)

Pastor Rob Mascini
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“Het zal mij een ZORG zijn

Aan de Inspiratiedag 2018 geeft de onderstaande
werkgroep een dubieuze titel mee. Het is maar hoe
je het leest.

Na de succesvolle Inspiratiedag 2017 ‘WAAR BLUFT
DE KERK? ... HIER IS DE KERK!" gaan we een vervolg
geven. Yoor ons blijft ‘Samen Kerk’ een inspirerend
gebeuren.

Voor deze inspiratiedag hebben we twee boeiende
sprekers uitgenodigd.

- drs René Grotenhuis, voormalig directeur van
Cordaid en momenteel nog verbonden aan
de universiteit van Utrecht. Hij schreef het

boek ‘Van macht ontdaan’ - De betekenis
van het christelijk geloof voor de wereld
van vandaag.

Zijninleiding gaat over dit onderwerp.

- drs Fredi Hagedoorn-Timmermans, pastoraal
werkster in de Lieve-vrouweparochie in
Bergen op Zoom met speciale aandacht voor
jongeren. Zij studeerde af op het onderwerp:
‘Hoe jongeren vorm geven aan hun geloof
in het dagelijks leven'.

Haar onderwerp is "onze opdracht: een
zorgzame kerk te zijn en hoe ik dat doe voor
tieners en jongeren en waarom ik juist dat werk
belangrijk vind."

Dan zijn er twee rondes met verschillende werkwinkels
o.a. verzorgd door de beide inleiders n.a.v. hun
voordracht. Om enkele andere voorbeelden te
noemen: Loek Seebolt Zingen om de Geest, Leo
Mesman en Matthé Bruijns Op bedevaart / Diaconaal
wandelen, Rob Mascini Op weg naar de Eerste Heilige
Communie, de jongerengroep Sanctus Virgilius uit
Heerhugowaard Noord, enz.

Over deze inspiratiedag vindt u informatie in de folder
die wij verspreiden, die u digitaal kunt opvragen bij
jej.verbruggen@quicknet.nl en kunt vinden op de
website van www.vpwinfo.nl onder de knop
‘Inspiratiedag Haarlem-Amsterdam 13 oktober 2018

We sluiten de dag af met het samen vieren van ons
geloof.

De inspiratiedag is in het mooie parochiecentrum
van de Willibrorduskerk te Heiloo - Westerstraat
267, enkele stappen vanaf het station.

De dag begint om 10.00 u en wordt om + 1545 u
afgesloten. Meer informatie vindt u in de folders.

Werkgroep Inspiratiedag namens de Vereniging
Pastoraal Werkenden:

Marion Bleeker, Kiki Kint, Leo Mesman, Ko Schuurmans,
Nico Smit en Jan Verbruggen

WIT HE!!

Heeft u het al gezien? Is wel erg mooi geworden
vind u niet?

Er zijn diverse stille krachten frequent bezig binnen
de Parochie en ik wil daar toch even bij stil staan.
We hebben o.a. 2 hooghejaarde klusjesmannen die
in alle stilte veel werk doen. Zo ook deze muur
achter het Parochiehuis die kaal was en met
stukken beton eruit. Bijna als mollen in de
klusruimte maken Paul te Boekhorst en Henny
Graafsma de mooiste dingen. Maar nu kwamen ze
even bovengronds.

Al jaren mogen wij ons gelukkig prijzen met deze
tovenaars die elkaar bijna feilloos aanvoelen.

Moet er dan ook nietaan denkenals ..................
Zelf zijn ze nog vol energie en gaan onverschrokken
verder. Paul & Henny, BEDANKT.

Peter van der Kamp / Gebouwen Beheer.

Naschrift redactie:
Bij vergissing niet in Info nr. 6 opgenomen.

Bezorger Info gevraagd

Wij zoeken voor de straten Engelsholm/Dragsholm in
totaal 10 Adressen een INFO bezorger.

lvm. de verhuizing van de huidige bezorger.

Graag even bellen of mailen naar de Parochie
administratie.



Parochie breed

SAMEN IN GESPREK -
seizoen 2018/2019

Qok voor het seizoen
2018-2019 heeft de
kerngroep SiG -in
samenwerking met de
parochie Joannes de
Doper in Hoofddorp-
weer een gevarieerd
programma
samengesteld rond de
thema’s cultuur, natuur,
spiritualiteit en samenleving.

{""'

WI‘

11 oktober

Pauline Jansen, hoofd van de PG afdeling, vertelt
ons wat er allemaal gebeurt voor en tijdens de
opname op de psycho-geriatrische afdeling van de
Meerstede.

Zie ook pagina 13 voor de uitgebreide tekst!

08 november

Het verhaal achter straatnamen in de
Haarlemmermeer.

“Er zit vaak meer achter dan je denkt,” vertelt ons
Henny Boschman.

13 december

Pastor Rob Mascini ‘neemt ons mee’ naar oude
afbeeldingen in Rome, die ons vertellen over
advent en kerst.

10 januari

Het kan zomaar zijn dat je tot de doelgroep van De

Belangengroep Gehandicapten

Haarlemmermeer gaat horen. Steeds meer ouderen
maken immers gebruik van een rollator,

rolstoel of scootmobiel.

Deze middag hoort u wat zij voor mensen met een

beperking kunnen betekenen.

07 februari

Met ouderenpastor Mario Boelen willen we in
gesprek gaan over ‘Vasthouden en loslaten’.

Wat zal je moeten loslaten in je leven en wat wil je
zeker vasthouden?

07 maart

Vindt u het ook zo leuk als u niet met een brug over
de rivier kan, maar met een pontje moet
overvaren? Piet de Bock vertelt ons van alles over
pontjes en voetveren in onze omgeving.
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11 april

We brengen een bezoek aan de Heimanshof, Wieger
Bruinlaan 1-7 in Hoofddorp, een prachtig

gebied met bijna 30 diverse landschappen.

De beheerder Franke van der Laan leidt ons rond.

09 mei

Hagar, de stammoeder van de Arabieren: exotisch,
vol lijden, maar ook krachtig. Wie is deze
bijzondere vrouw die met opgeheven hoofd in de
Bijbelse tuin staat? Els van Dongen brengt haar
‘tot leven!

Informatie:
Coby Bergsma, tel. 023 565 2400 of

j.j.bergsma@live.nl

Leo Mesman, tel. 065162 0939 of
mesmanleo51@gmail.com

Els van Dongen, tel. 023 561 2273 of
welzijn@kbo-haarlemmermeer.nl

Als de locatie niet vermeld wordt, komen we bij
elkaar in het Parochiehuis aan de Kruisweg 1073
te Hoofddorp van 14:00 tot 16:00 uur.

Dierendag in de familieviering

Op zondag 7 oktober vindt weer de eerste
familieviering van het nieuwe seizoen en schooljaar
plaats. Alle kinderen, ouders, opa’s en oma'’s, maar
natuurlijk iedereen zijn weer van harte welkom om
deze ochtend samen met pastor Rob en pastor Eko
en de kinderen van het kinderkoor te komen vieren
en zingen. En wat extra bijzonder is: deze zondag is
het net dierendag geweest. Dierendag, de feestdag
van Sint Franciscus wordt op 4 oktober gevierd. Wij
doen dat een paar dagen later, deze zondag. Dat
betekent ook dat je je favoriete dier mee mag
nemen naar de kerk. Dat kan je huisdier zijn, maar
ook je lievelingsknuffel. In de viering worden alle
dieren, echt of van stof, gezegend.

We hopen iedereen te zien in op 7 oktober!

Gedoopt

Benjamin Stricker




ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

Raad van Kerken
Hoofddorp

De kunst van het loslaten en vasthouden

In gesprek met oosterse mystici en postmoderne
denkers geeft Wim Rietkerk aan wat de Bijbel leert
over loslaten. “Laat los wat je gevangen houdt,
maar ook: houd vast wat je aan zingeving en
waarden is meegegeven.’ Dinsdag 9 oktober 2018,
10:00 - 12:00 uur, Doopsgezinde Kerk.
Deelnemers die dat fijn vinden, kunnen al
schilderend vorm geven aan loslaten en
vasthouden. Dinsdag 23 oktober, 10:00 — 12:00 uur,
Doopsgezinde Kerk.

Leiding: ds. Hedi Hegeman.

Samen in gesprek (zie ook pagina 13)
Themabijeenkomsten in het teken van culturele,
spirituele en maatschappelijke onderwerpen.

11 oktober: wat gebeurt er rondom de opname op
de P.G. afdeling van de Meerstede?

8 november: het verhaal achter straatnamen in de
Haarlemmermeer.

14:00 - 16:00, Parochiehuis, informatie:

Leo Mesman, mesmanleo51@gmail. com

tel. 06 5162 0939.

Boekbespreking 'Wat we weten'

Arthur Umbgrove schrijft op een indringende
manier over hoe het is om in Nederland als
vluchteling een nieuw leven op te bouwen. We
verzamelen vragen voor zijn komst naar
Hoofddorp. Maandag 15 oktober, 20:00 - 22:00 uur,
boekwinkel Het Kruispunt. Kosten boek € 18,99.
Begeleiding Leo Mesman. Graag aanmelden:
info@boekwinkelhetkruispunt.nl

Schrijver Arthur Umbgrove over zijn leven en werk.
Woensdag 24 oktober, 20:00 - 22:00 uur in de
bibliotheek van Hoofddorp. Kosten €7,-.

Openbaring: een troostboek

Voor velen is het laatste Bijbelboek een duister
boek. We ontdekken Openbaring als een
troostboek voor christenen in bedreigende
omstandigheden. We gebruiken daarbij
beeldmateriaal. Donderdag 18 oktober, 8
november, 29 november, 13 december 2018, 10
januari, 7 februari, 7 maart 2019, 10:00 - 12:00 uur,
Marktpleinkerk. Leiding: ds. Adri van der Wal.

uitgebreide en actuele informatie: www.kerkeninhoofddorp.nl

Leerhuis Kerk en Israél

Donderdag 18 oktober: we kijken naar twee
documentaires van S. Schrama over het jodendom.
Donderdag 15 november: dr. Bart Wallet over
Christendom en antisemitisme.

Marktpleinkerk, ontmoetingsruimte, 20:00 - 22:00
uur. kosten € 5 per avond. Informatie: ds. Adri van
der Wal, tel. 023 563 0997,

Groene Kook- en Eet Groep

Samen lekkere, vegetarische recepten koken en
opeten. Vrijdag 26 oktober, 17:00 - 21:00 uur,

De Ark, opgave vooraf:
arvanderdeijl@pghoofddorp.nl, tel. 023 200 0192.

Hoe moet het verder met de vrijzinnigheid?

De vrijzinnige geloofsbeweging heeft haar wortels
vooral in de Verlichting en in de 19e eeuw. Chris
Doude van Troostwijk is gasthoogleraar aan het
Doopsgezind Seminarie en probeert een nieuwe
vrijzinnige theologie te ontwerpen. Donderdag 1
november, 20:00 — 21:45 uur, Doopsgezinde Kerk.
Informatie: ds. Hedi Hegeman,
hegemanhedi@gmail.com en ds. Coen Wessel,
c.wessel@pghoofddorp.nl

Theatervoorstelling ‘Goh!

Twee rebbes nemen u mee in de bijzondere wereld
van de Joodse Tora. Door Roeland Busschers, Dick
van Veen en klezmergroep Mesjogge.

Zondag 4 november, 15:30 uur, De Ark.

Toegang gratis, collecte bij de uitgang

Kerqg-café

Voor iedereen van 20 t/m 40 jaar is er twee keer per
jaar Kerg-café op de zolder van de oude pastorie.
Stamgasten delen dan hun gedachten over een
bepaald thema onder het genot van een drankje.
Zondag 4 november vanaf 15:30 uur, zolder van de
pastorie, Hoofdweg 772.

Boekbespreking Joris Luyendijk 'Kunnen we
praten’

Na zijn schokkende boek over de banken en de
financiéle crisis kijken we naar hoe verder....
Woensdag 7 november, 20:00 — 22:00 uur,
boekwinkel Het Kruispunt. Kosten boek € 5,-.
Begeleiding Leo Mesman, graag aanmelden:
info@boekwinkelhetkruispunt.nl



In onze boekwinkel liggen weer heel veel mooie boeken, op deze pagina zomaar
een kleine selectie. Natuurlijk is er ook veel ander moois bij ons te zien en te koop.
Daarom zeggen wij: Hartelijk welkom de koffie en/of thee staat altijd voor u

klaar.

Verheugt u en juicht’ is de titel en het begin van de
apostolische exhortatie van paus Franciscus waarin
hij oproept tot heiligheid in de hedendaagse wereld.
Hoe kun je heilig zijn in het leven van elke dag? Dit
boek bevat tevens verder enkele documenten die
raken aan het thema heiligheid, waaronder Placuit
Deo, 'Het heeft God behaagd!, een brief van de
congregatie voor de geloofsleer over het christelijke
heil.
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Een brug bouwen
——— 'Hoe de katholieke kerk en de |hbt-gemeenschap
I kunnen bouwen aan een relatie van respect, begrip

EEN | BRUG en fijngevoeligheid' luidt de ondertitel van dit essay
BOU WEN van de bekende Amerikaanse jezuiet James Martin
V a\\ SJ. Een oproep tot tolerantie, acceptatie en
ot oa ’ ondersteuning en een herinnering aan Jezus'
KATHOLIEKE KERK
nor boodschap.
LHBT-GEMEENSCHAP

KURNEN NOUWER AAK TEN RILATE VAN
ARSPECT, WEQ RIP BN FIINGEVOILSHID

Jan van Burgstede
Jan van Burgsteden viert dit jaar zijn 60-jarige
professie en is nog steeds een gedreven sjouwer
voor Christus. In het Begijnhof van Amsterdam

JAN VAN woont, leeft en bidt hij met de communiteit en laat
IRV ARV AR hijzien waar het ten diepste om gaat: de Ander staat
altijd centraal. Jan van Burgsteden laat in dit boek
zijn hart spreken en deelt zijn geloof op een
kwetsbare manier als een nabije herder.

Tijdens de kinderboekenweek die
KINDER gehouden wordt van 4 tot en met
14 oktober ligt er voor alle kinderen

Bo E KE N een leuk boekje klaar in onze

boekwinkel. Kom gezellig even

WE EK langs!

ZIE VOOR DE LEESKRINGEN ONDER RAAD VAN KERKEN!!!

L.!J] Het Kruispunt

winkel voor het ANDERE boek




Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

Zondag 14 oktober 12.30 uur: Filipijnse viering
Zondag 21 oktober 12.30 uur: Filipijnse viering

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur.
De eucharistieviering op zaterdag is komen te vervallen.

Doopgesprekken

De doopgesprekken zijn op dinsdagavond om 20.00 uur.
De volgende doopgesprekken zijn op dinsdag 16 en 23 oktober.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u beide avonden meemaakt.
Voor informatie en opgave kunt u bellen naar het secretariaat. Bij voorkeur op woensdagmorgen tussen
9 en 12.00 uur. Tel. 5638145. U kunt ook langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

1 maal per maand op vrijdagochtend is er een Eucharistieviering; pastor K. van Lent;
in het restaurant om 11.00 uur.
Op de volgende data: 5 oktober

2 november

7 december

Opbrengst Collectes
11 en 12 augustus € 38992

18 en 19 augustus € 787,72
25 en 26 augustus

1en 2september € 539,00
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vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

Overzicht vieringen kerk en kapel 6 oktober - 3 november

Za 06 okt 19.00: Eucharistieviering; pater E. Silvester; Gregoriaans koor
- Lisette van der Lingen; Johan Pourchez

Zo 07 okt 10.00: Familieviering; pater E. Silvester, diaken R. Mascini; Zangertjes; Zie ook pagina 8
- Wim Beers; Mieke Kooren
Di 09 okt 18.45: Rozenkrans
LGNS Viering
- Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 11 okt 1845: Rozenkrans
19315 Viering
Za13 okt 19.00: Woord en communieviering; parochianen; Gemengd koor
Zo 14 okt 10.00: Eucharistieviering; pater E. Silvester; pater S. Nebres

Viering met jongeren; M 25 en Filipijns koor
- James Zitter

Di 16 okt 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 18 okt 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 20 okt 19.00: Feestelijke Eucharistieviering; pastor K. van Lent 70 jaar;
pater S. Nebres; pater E. Silvester; Gregoriaans koor
Zo 21 okt 10.00: Feestelijke Eucharistieviering; pastor K. van Lent 70 jaar;
pater S. Nebres; pater E. Silvester; Gemengd koor
Di 23 okt 1845: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 25 okt  18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 27 okt 19.00: Eucharistieviering; pater S. Nebres
Zo 28 okt 10.00: Eucharistieviering; pater S. Nebres; Vrolijk Vuur
- Gerrit en Rie Vork
Di 30 okt 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Allerheiligen

Do 01 nov 19.30: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; pater S. Nebres; Gregoriaans koor
Allerzielen
Vr 02 nov 19.30: Eucharistieviering; pastor K. van lent en pater S. Nebres; Gemengd koor.

Ter informatie volgende Info
Za 03 nov 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; pastor L. Mesman; Odyssee

Zo 04 nov 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; diaken R. Mascini; Zangertjes

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur.
12 In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur



Parochie breed

Afscheid van Woord- en Communie
vieringen door parochianenin de
Joannes de Doperkerk

Veertig jaar bestaat de werkgroep die maandelijks
Woord- en Communie vieringen verzorgt in onze
kerk. Ooit gestart als een idee van bisschoppen die
een tekort aan priesters aan zagen komen.
Natuurlijk zijn er wisselingen geweest in de loop
van de jaren, al was en is de trouw groot; Joop al
vanaf de start en Hans bijna. Met veel plezier en
naar eer en geweten hebben we met de werkgroep
deze vieringen samengesteld. Tijden veranderen
en de mening van de bisschoppen ook. Ruim een
jaar geleden werd ons aangekondigd door het
parochiebestuur dat zij zich willen aanpassen aan
het beleid van de bisschoppen waarin geen plaats
is voor Woord- en Communie vieringen door
parochianen. Als tijdstip werd de komst van de
paters SVD aangegeven zodat zij zonder erfenis
zouden kunnen beginnen in Hoofddorp. Het
afscheid komt dus niet onverwacht, al is het niet
onze keus. Wij waren nog graag doorgegaan. De
hartverwarmende reacties van parochianen na de
vieringen zorgen ervoor dat wij ons gewaardeerd
voelen en voelden. Een andere tijd breekt aan. De
laatste Woord- en Communie viering door ons
verzorgd is op 18 november aanstaande.

De huidige werkgroep: Joop, Hans, Truus, Frans en
Francien

SAMEN IN GEPREK over ‘opname van

dementerenden in een zorgcentrum’

Afgelopen februari vertelde Marion ten Velden ons
over de toenemende dementie van haar moeder.
Uiteindelijk moest haar moeder opgenomen
worden en ze wordt nu verzorgd in de Meerstede in
Hoofddorp.

Als vervolg hierop komt Pauline Jansen, hoofd van
de psychogeriatrische afdeling, ons vertellen

wat er allemaal gebeurt voor en tijdens zo'n
opname.

Zij schrijft hierover:

‘De thuissituatie is de laatste maanden voor opname
zwaar. Op het moment van opname is de partner
van de alzheimer-cliént vaak zwaar overbelast. Dat
betekent voor de medewerkers van de Meerstede
dat zij daar rekening mee moeten houden. De
opname gaat altijd gepaard met heel veel emoties,
zoals het afscheid nemen en het gevoel te hebben
gefaald.

Verder moeten er ook veel praktische zaken
geregeld worden!

Uiteraard is er gelegenheid om onze eigen
ervaringen te delen.

Donderdag 11 oktober van 14.00 tot 16.00 uur in
het Parochiehuis, Kruisweg 1073, Hoofddorp.
Opgave niet nodig, een vrijwillige bijdrage voor
koffie/thee wordt op prijs gesteld.

Deze middagen worden georganiseerd door de KBO
in samenwerking met de parochie Joannes de
Doper.

Informatie: Coby Bergsma, tel. 023.565.24.00 of
j.J.bergsma@live.nl

Honderd jaanr geleden

Bron: Katholieke Illustratie

Zigeunerleven:
Tegen het licht van 2018 zien wij dit als een romantisch
tafereel, in 1918 was dat bittere armoede.

ZIEGEUNERLEVEN
een tooneeltje, zoals men vooral op de buitenwegen van
onze plattelandsgemeenten herhaaldelijk zien kan

Marthagroep

Woensdag 24 oktober zijn de dames Dekkers, Kunz,
Ruiter en van Roode aan de beurt om de kerk
schoon te maken.

Woensdag 21 november de dames van de Filipijnen.
Contactpersoon: Mw. van Roode tel. 5612243.
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Parochie breed

De misdienaars Het organisatieteam
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Parochie breed

De platforms van onze kerk - diaconie, liturgie, kids &
jongeren, spiritualiteit en recreatieve activiteiten waren
present. Op het kerkplein en in de Bijbelse tuin waren
stands ingericht, die werden bemand, bevrouwd, of -
zoals tegenwoordig heet - bemenst door de
vrijwilligers die deze platforms dragen. ledereen kon
met vragen terecht. Er was aandacht voor de
inwendige mens - altijd belangrijk op zo'n dag - maar
ook voor alles wat onze boekwinkel te bieden heeft.

PRACHTIG OPEN HUIS

Zondag 16 September vierde onze parochie voor de
derde keer de start van het winterseizoen met een
Open Huis. Het was een prachtige dag. Niet alleen
vanwege het mooie weer, maar zeker ook vanwege
de komst van bisschop Punt. Hij ging voor in de
eucharistieviering, waarin de paters van de SVD
officieel welkom werden geheten. Zij hebben nu in
Hoofddorp een communiteit en wonen in de
pastorie.

Na de viering speelde Excelsior de sterren van de
hemel, een muzikaal en bijzonder feestelijk
startsein van het Open Huis-programma.
Vanzelfsprekend was er volop gelegenheid om
elkaar, zo na de vakantie, weer te zien en bij te
praten. En natuurlijk kon iedereen die dat wilde
kennismaken met de SVD-paters, als dat nog nodig
was, tenminste.

Het Kruispunt was open, net zoals de
kinderboekenzolder. Prachtig, om daar even in
boeken te kunnen neuzen.

Onze ‘paus’ stond in de tuin klaar voor de
inmiddels traditionele selfies en fans van het
kerktoren beklimmen waren ook weer welkom.
Wie even wilde uitblazen kon in het Fundament
een mooie foto-expositie bewonderen. En wie
even een rondje door de kerktuin maakte kon
daar iets nieuws zien: alle beelden hebben nu
een QR code, zodat het verhaal dat ze vertellen
op eigentijdse wijze kan worden gevonden

Ruim 700 bezoekers, parochianen en
niet-parochianen, kwamen op 16 september
naar ons Open Huis. Conclusie: een prachtige
dag!
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Kids & § |
ih\;i"ﬁ.f@ﬁg@imﬁ Welkom bij de Eerste Communie

Wat hebben de kinderen van dit jaar genoten van alle leuke activiteiten die wij
hebben gedaan met elkaar!

Als voorbereiding op hun eerste communie zijn wij een aantal
zondagochtenden bij elkaar gekomen. Tijdens deze bijeenkomsten hebben wij
met elkaar geleerd hoe het gaat in een kerkviering, wat komt er allemaal bij
kijken en hebben wij geluisterd naar de Bijbelse verhalen van pastor Rob. Wij
werkten met het project ‘Blijf dit doen’, waarbij wij aan de hand van de
verhalen uit de bijbel ook opdrachten kregen die bij ons horen, zoals
bijvoorbeeld wat vind jij belangrijk aan vriendschap, kun jij goed delen, waar
komt je eigen naam eigenlijk vandaan. Maar ook hebben de kinderen
gespaard, dit jaar was het voor Stichting Leergeld, een eigen spaarpotje
gemaakt en zelf bedenken hoe je aan je spaarcentjes komt, klusjes doen,
koekjes bakken, lege flessen wegbrengen, auto’s wassen, allemaal leuke dingen
hebben zij bedacht en het heeft heel veel geld opgeleverd! Zo goed van de
kinderen!!! Stichting Leergeld kan weer een heleboel doen voor de kinderen in
de Haarlemmermeer die het heel hard nodig hebben!

Alle bijeenkomsten zijn voor de kinderen gemaakt. En geven de
kinderen duidelijkheid waarom zij hun Eerste Communie
eigenlijk nu doen.

Op zondag 10 juni was het eindelijk zover en hebben zij met hun
mooiste glimlach deze mooie viering meegemaakt. Het was een
heus feest voor alle kinderen.

De kinderen hebben begin juli met de afsluitende viering
‘gewoon’ meegedaan met de communie tijdens de viering, dat
vonden zij eigenlijk nog veel stoerder!

Met dank aan de hulp van Pastoor Kees, Pastor Rob, Pater
Sedfrey en Pater Eko, maar ook met dank aan Karin Oudshoorn
en Astrid Sonnemans, Melanie Frencken en Babeth Post, die de
hele groep kinderen hebben begeleid in de afgelopen maanden.

De ouders van de kinderen die hun Eerste Communie hebben
gedaan dit afgelopen jaar zijn ook elke zondag dat er een
kinderbijeenkomst was bij een gekomen om te praten met
elkaar over het geloof, over wat het voor hen doet. Onder
leiding van Pastor Leo Mesman, Pastor Rob hebben zij dit ook
als heel positief ervaren. Zelfs voor de broertjes en zusjes die
geen Eerste Communie hebben gedaan was er gelegenheid om
ook te komen, zij werden opgevangen door Naida.

Om 10.00u was de familieviering, waarbij wij met ouders en
kinderen allen aanwezig zijn geweest. Na de viering was er voor
de ouders heerlijke koffie/thee en zijn wij met de kinderen nog
even doorgegaan met ons programma voor de kinderen.

De werkgroep heeft helaas afscheid genomen van Karin en Astrid.
Wij zijn super blij geweest met al jullie hulp in de afgelopen jaren!
Nu gaan wij, Melanie en Babeth samen met Pastor Rob er weer
een mooi nieuw jaar van maken.
De voorbereidingen zijn alweer begonnen, voor de ouders waarvan
hun kind aankomend schooljaar in groep 4 zit of de leeftijd heeft
van groep 4, komt er een uitnodiging voor de informatieavond.
Alles zal in het najaar starten!
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WWwWw.hjoannesdedoper.nl

ﬁd . IR Werkgroep Vormsel
Parochie Joannes de Doper, Hoofddorp

Parochie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen, Nieuw-Vennep
Hoofddorp / Nieuw-Vennep, september 2018

Beste !

Misschien ben je wel verbaasd een brief van de kerk te krijgen.

Hetis in onze parochie de gewoonte om alle katholieke jongeren die in de brugklas zitten, uit te nodigen om

mee te doen met de voorbereiding op het Vormsel.

Het Vormsel is na het dopen en je eerste Communie een heel persoonlijk stap in je geloofsleven. Een stap die
je niet zomaar maakt. Als Vormselwerkgroep willen we jullie daar graag bij helpen.

Allereerst door je te laten ervaren dat je echt niet de enige bent die deze stap zet. En dat de bijeenkomsten
heel gezellig kunnen zijn - vooral met jou er bij!

We nodigen je uit om met elkaar na te denken over wat geloven voor jou betekent, hoe je het zelf ervaart en
wat de kerk je daarbij kan bieden.

We gaan op excursie, ontmoeten andere mensen en doen mee aan acties.

Het seizoen sluiten we altijd af met een spetterend weekend op Kaageiland!

Graag willen wij jou en je ouders alle informatie geven op zondag 7 oktober om 11.00 uur op de zolder
van het parochiehuis, Kruisweg 1073, 2131 CT - Hoofddorp.

Broertjes en zusjes zijn ook welkom! Laat je ons weten of je komt?

Dat kan door te mailen naar

vormselhoofddorpnieuwvennep@gmail.com

Je bent van harte welkom!

Namens de Vormselwerkgroep,

Annie van Staveren (Nieuw-Vennep)
Kees Bos (Hoofddorp)
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Kijk naar de vogels in de lucht:

ze zaaien niet en oogsten niet

en vullen geen voorraadschuren,

het is jullie hemelse Vader die ze voedt.

Matteiis 6,26
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Stal op de Kaag
Julianalaan 13 a

2159 LB Kaag
www.destalopdekaag.nl
info@destalopdekaag.nl

ledere woensdagmorgen bent u hartelijk welkom in De
Stal voor eenpraatje en een kopje koffie of thee. Onze
gastheren en vrouwen staan voor u klaar!!

Kennismaken met het Liobaklooster

Op woensdagmorgen 24 oktober, kunt u meer te weten komen
over de activiteiten van het Liobaklooster in Egmond.

Dan komen de maaksters van de vrouwenbeelden, maar ook van
de vele andere kunstwerken in en rond De Stal ons uitleg geven
over het ontstaan en de betekenis van de beelden.

Maar ook informeren ze de aanwezigen over de andere
ambachten die in het klooster plaatsvinden, zoals het maken van
etsen, de weverij en nog veel meer.

Vanaf 10.00 uur is er koffie en om 10.30 begint de presentatie.

ledereen is heel hartelijk welkom, aanmelden stellen we zeer op
prijs. Dat kan via: info@destalopdekaag.nl

Wij vragen een eigen bijdrage van 5 euro per persoon.

Donderdagavond 25 oktober
Bijbels koken onder begeleiding van Adriaan en BIETER WATERDRINKER leeskring.

Op 30 oktober is er weer een
Willemijn. TSJAIKOVSKISTRAAT 40 Dit keer rond het boek:
- Tsjaikovkistraat 40,

k van Pieter Waterdrinker.
Tijd: 14.00-15.30. uur
Aanmelden gewenst.
Kosten 5 euro per persoon.

Heeft u interesse om aan deze workshop mee te
doen? N een dan even contact op met Adriaan.

Hij weet alles over tijd, recepten en niet te vergeten
de kosten die bij deze bijeenkomst horen.

Woensdagmorgen 7 november

Europa en de erfenis van de Sultan,

door Rob Mascini.

Om de huidige politiek van Hongarije, Roemenié, Polen, en andere landen in oost Europa te kunnen begrijpen
zullen we stil moeten staan bij de geschiedenis. Deze landen waren het slagveld waarop Europa streed tegen
protestante Zweden, orthodoxe Russen en vooral de moslims van het Ottomaanse Rijk. Mascini is vaak voor zijn
werk in het Oosten geweest. Hij kent de geschiedenis, de mensen en hun verhalen.

Vanaf 10.00 uur is er koffie. De presentatie begint om 10.30 uur.

Aanmelden stellen we zeer op prijs. Kosten 5 euro per persoon.

StO(l op de kaag
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Overledenen

Niek Zwager - 95 jaar

Vanaf zijn geboorte op 7 oktober 1922 is Niek
Hoofddorper en kwam uit een ondernemersgezin
bestaande uit 8 kinderen. Het was een sportief
gezin met een warme familieband.

Door zijn vader werd Niek al vroeg ingewerkt in de
zaak en nadat hij de technische school had
doorlopen was het vanzelfsprekend dat hij bij zijn
vader ging werken. Zo kwam hij in het
familiebedrijf. Samen met 2 broers zette Niek de
familiezaak in bouwmaterialen en gereedschappen
voort. Niek was verantwoordelijk voor de
commerciéle kant voor groothandel en particulier.
Niek ging vaak dansen in de bollenstreek, bij De
Nachtegaal in Lisse en daar leerde hij Riet Rusman
kennen. In 1960 zijn zij getrouwd waarop zij zich
vestigden in de Leeghwaterstraat. Hier werden hun
3 kinderen geboren. Zij verhuisden naar de

J.C. Beetslaan waar hun vierde kind werd geboren.
Hun verdere leven hebben zij in de Beetslaan
gewoond.

Niek was een hard werkende man en was voor zijn
kinderen een lieve, sportieve vader die veel met
hen heeft ondernomen. Hij ging o.a. met ze fietsen
op Texel, bezocht musea en ook vrienden van de
kinderen mochten mee. Tijdens de vakanties
gingen Riet en Niek met de kinderen kamperen
door heel Europa. Voor zijn 10 kleinkinderen was hij
een geweldige opa. Hij heeft al zijn kleinkinderen
leren fietsen en leren timmeren. Riet en Niek
hadden een druk en gezellig familieleven en
hadden een goede band met familie van beide
kanten.

Twee jaar geleden werd Niek getroffen door een
herseninfarct en Riet werd zijn mantelzorger. Zijn
gezondheid nam steeds meer af en het autorijden
was niet meer verantwoord. Hij raakte meer en
meer vermoeid en zijn levenslust nam af.

In het voorjaar 2018 werd Riet opgenomen in
verpleeghuis Bosbeek (Heemstede). Niek bezocht
haar dagelijks, hij miste haar en de laatste maanden
hebben zij bij elkaar gewoond in Bosbeek.

In het bijzijn van Riet en de kinderen is Niek op 26
juni overleden. De uitvaart vond plaats op 2 juliin
onze kerk. Door de veel warme vriendschappen die
Niek had woonden veel vrienden de uitvaart bij
waarna de begrafenis volgde op ons kerkhof.

Catharina de Kroon - de Wit - 98 jaar

Catharina werd geboren op 30 juni 1920 te Zeist in
een gezin dat bestond uit 4 kinderen. Op 14-jarige
leeftijd ging zij werken in de huishouding. In de
buurt van Zeist waren verschillende kazernes en zo
leerde zij de dienstplichtige militair de
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Rotterdammer Frans de Kroon kennen. Zij kregen
verkering, zij trouwden in 1945 en betrokken een
woning in Rotterdam. Daar werden hun kinderen
geboren. Echter, het oudste kindje werd slechts 1
jaar en in 1952 kregen zij een kindje dat slechts
enkele uren heeft geleefd. Daar heeft Catharina
veel verdriet van gehad.

Eind 1948 kreeg Frans een baan bij de KLM en het
gezin verhuisde naar Amsterdam en later naar
Rijsenhout.

Catharina heeft altijd in de huishouding en in de
zorg gewerkt. Haar grote hobby was breien en -
zoals haar dochter vertelde - door het losse breien
rekten de truien met het groeien van de jaren mee,
Ze werd oma van 8 kleinkinderen en 10
achterkleinkinderen. Ze was een echte
voorleesoma.

Vakantie vieren voor het gezin betekende per fiets
en later op de brommer naar campings. Vanaf 1972
hebben Catharina en haar man veel reizen gemaakt
naar verre landen.

In 1989 overleed Frans en in 1994 is Catharina in
Hoofddorp komen wonen. Tot haar 92ste jaar ging
Catharina dikwijls naar Bali en Australié waar
familie woonden. Ze genoot van deze vakanties.
Drie jaar geleden werd ze vergeetachtig enin
februari 2017 werd ze opgenomen in verpleeghuis
Bornholm. Voor haar dochters was het een hele
rust dat Catharina goed verzorgd werd. Haar
gezondheid ging steeds meer achteruit en 1 juli jl.
kreeg zij de laatste sacramenten toegediend door
pastoor Van Lent.

Op 3 juliis zij, hand en hand met 2 van haar
kleindochters, heel rustig overleden.

De uitvaart en crematie vonden plaats op 10 juli in
Crematorium Haarlemmermeer. Jesu Joy of Man’s
Desiring werd o.a. ten gehore gebracht, het lied dat
zo favoriet was bij haar man.

Kees van Veen - 77 jaar

Kees werd geboren op 23 mei 1941. Voordat Kees
geboren werd heeft zijn moeder een kind gekregen
dat bij de geboorte is overleden. Hij bleef enig
kind. Hij speelde accordeon in zijn jonge jaren
samen met een vriendje.

Kees heeft op de HTS weg- en waterbouw
gestudeerd en heeft daarna 40 jaar bij Ballast
Nedam gewerkt. Zijn werk was zijn lust en zijn
leven. Hij heeft diverse projecten in binnen- en
buitenland begeleid. Zijn laatste werk was de
Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Kees heeft bruggen
gebouwd, maar ook bruggen tussen de mensen.
De vriendenclub uit zijn studententijd waren
vrienden voor het leven.



Parochie breed

(vervolg overledenen)

Tijdens een dansfeest leerde hij Annie van Venrooij
kennen en zij zijn in 1974 getrouwd. Zij vestigden
zich in Uithoorn en zijn in 2015 naar
Hoofddorp-Floriande verhuisd.

Op 55-jarige leeftijd slopen de eerste tekenen van
Parkinson in zijn leven. Negen 9 jaar terug kon hij
0.a. geen auto meer rijden en moest veel aan Annie,
die zijn mantelzorger werd, overlaten. 4 2 jaar terug
kwam hij ongelukkig ten val en kon daarna niet
meer lopen.

Kees was een gelovige en zachtaardige man.
Verdrietig was hij wel maar hij bleef optimistisch.
Zelden kwam een klacht over zijn lippen.

De laatste 1Y jaar was hij bedlegerig. Op 25 juliis
Kees thuis overleden. In besloten familiekring was
de uitvaart in onze kerk op 30 juli, waarna de
crematie volgde in Crematorium Haarlemmermeer.

Trees Peetoom - Mosk - 94 jaar

Trees kwam ter wereld op 18 februari 1924 in
Amsterdam en bleef enig kind. Ze heeft een
prettige jeugd gehad en daar zij erg muzikaal was
kreeg zij op haar 13de verjaardag een piano
cadeau. Hier heeft zij haar hele leven op gespeeld.
Na de Mulo ging zij op kantoor werken in
Amsterdam.

Op nieuwjaarsdag 1945 - op het ijs van de
Erasmusgracht - leerde zij Klaas Peetoom kennen.
Klaas moest onderduiken en via briefwisseling was
contact slechts mogelijk. Samen hebben zij de
bevrijdingsroes in mei 1945 meegemaakt op de
Dam waar nog geschoten werd door de Duitsers.
Na de oorlog moest Klaas in militaire dienst en werd
voor 3 jaar naar Indié gestuurd. Trees heeft al die
tijd op hem gewacht. Na zijn thuiskomst zijn zij in
1950 getrouwd. Zij hebben ingewoond in
Amsterdam en daar werden hun 3 zoons geboren.
Op vakantie ging het gezin met de Lelijke Eend (3
kinderen, tent en proviand mee), zelfs over de
Gotthard pas. Het Eendje ging gebukt onder de
zware last, reed langzaam maar zij kwamen op de
plaats van bestemming. In latere jaren stapten ze
over op een snellere auto en caravan.

Trees was een goede, strenge maar rechtvaardige
moeder. Veel verdriet heeft ze gehad toen haar
zoon Peter op 33-jarige leeftijd overleed. Zij werd
oma van 2 kleinzoons.

In 1972 verhuisden Trees en Klaas naar Hoofddorp.
Haar hobby was dansen en muziek. Diverse koren
heeft Trees begeleid en bleef daar tot haar 80ste in
actief.

In 2017 nam haar gezondheid af en thuis blijven
wonen geen optie omdat haar man een
herseninfarct had gekregen. Haar zoon heeft ervoor
gezorgd dat zij werd opgenomen in verpleeghuis
Nieuw Vredenburg in Amsterdam. Afgelopen juli
werd Trees overgebracht naar Hospice Bardo in
Hoofddorp, waar zij 17 juli het sacrament van de
ziekenzalving ontving door pastoor Van Lent. Op 20
juliis zij overleden.

De uitvaart in onze kerk was op 27 juli. Na de
uitvaart werd Trees bijgezet in het graf bij haar zoon
Peter op ons kerkhof.

COV Haarlem zingt
het Reguiem van Verdi

ZONDAG 14 OKTOBER 2018 - 14.30 uur
Philharmonie Grote Zaal

COV HAARLEM
Messa da

Requiem (1874)

| Giuseppe Verdi

Op zondagmiddag 14 oktober 2018 om 14.30 uur
brengt de COV Haarlem het indrukwekkende
Requiem van Verdi in de Philharmonie van
Haarlem.

De Latijnse dodenmis heeft veel componisten tot
hun mooiste en meest aangrijpende muziekstuk
geinspireerd, maar het Requiem van Verdi
behoort ongetwijfeld tot de meest bekende.
Krachtige ritmes, sublieme melodieén en
dramatische contrasten vertolken beurtelings de
gevoelens van verlies en zorg, maar ook het
menselijke verlangen naar vergiffenis en genade.
Met medewerking van Het Promenade Orkest en
de volgende solisten: Jeannette van Schaik,
sopraan - Carina Vinke, alt - Leon van Liere, tenor
en Marijn Zwitserlood, bas. Het geheel staat
onder leiding van dirigent Piet Hulsbos.

Heeft u zin in een onvergetelijke middag? Ga dan
naar onze website voor meer informatie
(www.covhaarlem.nl). Kaarten verkrijgbaar via
covhaarlem@hotmail.com of de kassa van de
Philharmonie: tel. 023-5121212.
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Vastenactie project 2018 in Zambia:

de eerste resultaten voor ‘households in distress’ (huishoudens in de knel) project
in Mbala

—

De visvijver van weduwe Elizabeth Mulenga, die 6 kinderen heeft verloren en

¥ -..\‘

de zorg draagt voor 6 kleinkinderen.

Tijdens de vastenperiode hebt u bijgedragen aan
het ‘Households in Distress’ (huishoudens in de
knel) project van de Zusters van de Heilige Harten
in Mbala, Zambia. Een project voor mensen met HIV
en voor grootouders die hun kinderen verloren
hebben door AIDS en nu voor hun
wees-kleinkinderen zorgen. Dankzij de steun van
onze parochie (EUR 7.009,-) en van andere
parochies in Nederland zijn al bijna 800 mensen op
weg naar een zelfstandig bestaan.

Afhankelijk van hun situatie, verdienen de armste
mensen in en om Mbala, die getroffen zijn door het
HIV virus, minder dan € 8,- per maand. De
deelnemers aan het HID programma kiezen zelf hoe
ze hun inkomsten willen verhogen. Vervolgens
worden ze getraind en krijgen ze een klein
startkapitaal en eventueel middelen, zoals
maiszaad of jonge vis om op te kweken. Na drie jaar
kunnen de gezinnen op eigen benen staan. Dat het
de investering waard is, laten onderstaande
resultaten zien:

Gemiddelde inkomsten per maand na deelname
aan het HID-programma zijn omhoog gegaan
van minder dan EUR 8 per maand naar:

+ Verkoop van pinda's

« Verkoop van parafine

« Verkoop van groente

+ Kleermaker

+ Groentewinkel aan huis

€ 20 per maand
€ 26 per maand
€ 31 per maand
€31 per maand

€52 per maand
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> 75 HIV positieve mensen hebben trainingen
gevolgd, zodat ze een eigen kleine
onderneming kunnen opzetten. 85% van hen
zijn al met een bedrijfje gestart en 44 van hen
hebben al geld op hun eigen bankrekening
kunnen storten, met de opbrengst van hun
bedrijfje.

> 72 HOV positieve vrouwen kregen een
training in het aanleggen en onderhouden
van moestuinen en akkers en het jouden
van kleinvee.

> 244 mensen ontvingen HIV medicijnen.

> Er is een onderzoek gedaan onder 340
rouwen om te horen wat ze nu weten over
HIV. Op basis hiervan organiseren de zusters
een voorlichtings- en
bewustwordingscampagne.

Namens de mensen in het Vastenactie project in
Zambia danken we u heel hartelijk voor uw hulp,
waarmee deze goede resultaten zijn bereikt.

In dit kort YouTube filmpje vertellen Geoffrey en
Evelyn hoe het HID-programma hun leven en dat
van hun kleinkinderen ingrijpend verbeterde:
https://youtu.be/o7wsovAd7I4

VOM (Vrede, Ontwikkeling en Missie) groep H. Joannes
de Doper, Wim Piels.
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SFEER, RUST EN HEMELSE




Kikker heeft de pastoor nog nooit zo zenuwachtig
gezien. Het is zondagmorgen en hij rent van keuken
naar kantoortje en weer terug, terwijl de mensen
al de kerk binnenkomen.

‘Waar is mijn preek, waar is mijn mapje?’ mompelt
hij, en hij grabbelt en graait tussen allerlei stapels
in zijn tas. ‘Mevrouw Bontje, heeft u een groen
mapje gezien?’, vraagt hij gejaagd. Maar zij is bezig
met kopjes en koekjes voor straks.

‘Kijk eens in de sacristie!’ roept ze. Ook daar vindt
de pastoor zijn preek niet. En het orgel begint

te spelen. En de mensen beginnen te zingen.

Hij méét naar binnen. Gelukkig kan hij de liedjes

zo meezingen. Dan is het Evangelieboek aan de
beurt. De pastoor leest voor: ‘Jezus zei: Maak je
niet bezorgd. Kijk naar de vogels, ze zaaien niet

en maaien niet, maar hun hemelse Vader voedt ze.!
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Versje

i. Wij muizen hebben een heel zwaar leven
het wordt ons niet cadeau gegeven!

| (/1] Heb je zojuist ol je voorraad begraven:
" [} daar komen de raven. y

onder een struik net iets lekkers gevonden: |

daar komen de honden. . e

Puzzel

Wat krijg je van God cadeau? Een van de twee woorden

gaat over iets dat er zomaar’ is. Weet jij welk?

Schrijf de rode letter uit dat woord in zijn eigen vakje.

Dan zie je een woord verschijnen dat erbij past!

1 douche - regen 4 wapen - hart

e

50 voor hun dagelifks brood en hun eten. - (7

~ bus laat eens iets vallen, je helpt ons zo!

2 ster - zaklamp 5 drone - duif
3 bramen - snoep 6 voetbal - gras
1 2 3 4 5 6

- HEMELSE KOST & KiK

Daarna komt de preek. De pastoor staat

met lege handen. Hij kijkt naar de mensen.

En de mensen kijken terug.

‘Maak je niet bezorgd!” begint hij. En dan is hij zijn
zenuwen kwijt. Hij vertelt over alle keren dat hij

te bezorgd was en alles toch goed kwam.

‘En vanmorgen was ik mijn preek kwijt, maar God
zorgt voor de woorden. Wees niet bezorgd!’

De mensen worden er blij van.

Kikker krijgt intussen bezoek van de muizen.

‘Kom, we hebben een koekje gevonden!’ zeggen ze,
‘En het verstopt, ook voor jou!’ Ze hollen vast vooruit.
‘In een groen mapje!’ roepen ze nog. -

= N/ .

Heb je je frieties verstopt onder stenen: (i)
alles verdwenen. s /= )

Mensen moeten hard werken en zweten

Wij muizen krljgen het ook hiet cadeau.

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: Marcel Jurrigns



