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Waarom kiezen voor

Uitgewverij Eigen Boek?

Op onze website kunt u alle informatie vinden die u nodig hebt voor
het uitgeven en/of kopen van een boek. Indien u toch nog vragen
hebt, kunt u ons bereiken per e-mail of telefoon:

Telefoon: 06 46278584
www.uitgeverijeigenboek.nl
info@uitgeverijeigenboek.nl
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Engelsholm 97
2133 AE Hoofddorp
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Of neem nu contact op: +31(0)23 5326013
Goopend ma-vr 08.00-17.00 uur

Langa Heranstraat 30-2B, nabij station Haarlem
www.troupinnatuursteen.nl
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Monumenti
Burgemeester van
Stamplein 294
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Tel: 023 2302069

Bel voor een afspraak:

www.monumenti.nl
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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie een
bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent een
enthousiaste bezoekgroep en de leden daarvan
komen graag bij u thuis op bezoek. Ook in het
ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis worden
regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat

tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u voor
vervoer bellen naar mw. K. Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152,

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCI) in sommige gevallen
hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in uw
omgeving in acute financiéle problemen terecht
gekomen is, kunt U voor hulp de PCI benaderen. Met
uw hulpvraag kunt U terecht bij het team van
pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers
Onze parochie is een levendige geloofsgemeenschap
met vele actieve vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat
blijven! Hebt u tijd en zin om een actieve rol in onze
parochie te spelen, schroom dan niet om even een
kijkje te nemen in de boekwinkel en bij het
parochiesecretariaat. Daar ligt een map met
vacatures, voor denkers en doeners, er zit vast iets
voor u bij!
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Parochie - informatie en berichten

Van de redactie

Beste lezer,

Oktober is vaak een rustige maand, zeker in vergelijk
met de maand daarvoor. Alle activiteiten die na de
vakantie weer zijn opgestart, kabbelen nog een
beetje door, en door het heerlijke nazomerweer bleef
het vakantiegevoel nog lang hangen. Een extra
uurtje vrij, een lekker ommetje maken want het
zonnetje schijnt nog lekker, je zou bijna vergeten dat
de zomer echt voorbij is. Alleen aan het verkleuren
van de bladeren aan de bomen kun je zien dat het
echt herfst geworden is, de natuur laat zich niet
foppen!

De novembermaand begint met Allerzielen, een
gedenkdag aan onze dierbare overledenen, op 2
november. Als het donker wordt gaan we hen licht
brengen op de begraafplaats, net zoals zij in het
verleden licht brachten in ons leven. En dan hebben
we verdriet om hun heengaan, maar denken we
vooral ook aan de glans die ze ons leven gaven.

Op 11 november komen de kinderen weer langs de
deuren met hun mooie lampionnen, sommige
zelfgemaakt op school, en dan zingen ze hun liedjes,
en we belonen ze dan met lekkers.

En voor je het weet begint de Advent, en bereiden we
ons voor op Kerstmis, het feest van de geboorte van
Jezus, En zo'n groot feest kan niet zonder een goede
voorbereiding, zowel innerlijk als uiterlijk. De
kinderen worden opgeroepen om mee te repeteren
met het kinderkoor, er worden spelers gevraagd voor
het kerstspel, de adventskaarsen en kalenders liggen
weer in Boekwinkel het Kruispunt, de winkel voor het
ANDERE boek. En misschien, als u daar toch bent,
vindt u daar het ANDERE cadeau, want hun keuze is
reuze.

Vanaf 17 december kunt u de bijzondere
kerststallententoonstelling bezoeken in Het
Fundament. Zet u deze alvast in uw agenda, want die
is natuurlijk weer de moeite waard. Het zou jammer
zijn als u dit door tijdgebrek zou moeten missen!

We wensen u veel leesplezier,
de redactie.



Pastoraal woord

Mariamaand

Een van de populairste toewijdingen in de Katholieke kerk is de
toewijding aan Maria. Het wordt zelfs een soort handelsmerk
van Katholieken in de hele wereld. Een rozenkrans is een mooi
voorbeeld daarvan. Er is waarschijnlijk geen katholiek die een
rozenkrans niet meteen kan herkennen. Zelfs katholieken die
geen toewijding hebben aan Maria als hun voorspreker.

Oktober is ook de maand van onze lieve vrouw van de
Rozenkrans. Het is wel een maand speciaal bedoeld om deze
toewijding te gedenken. Ik ben zelf echt geen Marian, maar ik
waardeer het feit dat Maria tot nu toe een belangrijke rol speelt
in het leven en zaken van alle katholieke gelovigen.

De rozenkrans en zijn mysteries zijn belangrijke beelden van het
verhaal van Gods liefde levend in het leven van de mens. Het
herhaalt de geschiedenis van onze redding in de persoon van de Heer Jezus. Deze maand is dus ook
een mogelijkheid om te reflecteren aan onze eigen relatie met God. Zoals Maria, die haar “ja" of haar
FIAT gaf aan de Heer, kunnen wij ook misschien vragen of wij ook aan God onze eigen FIAT kunnen
geven. Een erkenning met zo veel vertrouwen en geloof.

Maria wordt vereerd in de kerk vanwege haar voorbeeld als een persoon die zich volledig aan God kan
toevertrouwen. En dat is ook de uitdaging die wij allemaal moeten mee maken in ons dagelijks leven.
In deze maand van de rozenkrans mogen ook wij blijven in het voorbeeld en inspiratie van Maria. Die
ondanks haar gevoel, misschien van onzekerheid toen zij de woorden van Gabriel hoorde, toch nog Ja
zei, omdat zij op Gods liefde en genade vertrouwde.

Net als onze lieve moeder mogen ook wij in het proces God in ons leven altijd vereren, zoals wij dat in
het magnificat kunnen horen:

Mijn ziel maakt groot den Heere;

En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker;

Omdat Hij de nederheid Zijner dienstmaagd heeft aangezien; want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al
de geslachten.

Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij, Die machtiq is, en heilig is Zijn Naam.

En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen, die Hem vrezen.

Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm; Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten
hunner harten.

Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken, en nederigen heeft Hij verhoogd.

Hongerigen heeft Hij met goederen vervuld; en rijken heeft Hij ledig weggezonden.

Hij heeft Israél, Zijn knecht, opgenomen, opdat Hij gedachtig ware der barmhartigheid.

(Gelijk Hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham, en zijn zaad) in eeuwigheid.



Parochie breed

Het grote Zangertjes Kerstkoor

Wat was het mooi, de familieviering op kerstavond.
Veel families in de kerk, kinderen, ouders, opa's en
oma'’s, andere parochianen, maar vooral ook een heel
groot koor, gevormd door de Zangertjes en heel veel
kinderen die het leuk vonden een keer mee te zingen
met het kinderkoor. En kerst is daar het perfecte
moment voor! Samen zingen geeft een extra
feestelijke sfeer.

En hoewel kerst nog ver weg lijkt, komt dit feest toch
alweer snel dichterbij. Daarom willen we alle kinderen
weer uitnodigen om in de advent met het kinderkoor
mee te repeteren. Op woensdagavond 28 november,
woensdagavond 12 december en woensdagavond 19
december is iedereen van harte welkom om tussen
half 7 en kwart over 7 met het kinderkoor mee te
repeteren. Je kunt alle drie de keren komen, maar ook
gewoon een keertje langskomen. We repeteren in de
kapel van het parochiehuis, op de eerste verdieping.
Geen leukere voorbereiding op het kerstfeest dan op
woensdagavond kerstliedjes te zingen!

We hopen dat er weer veel kinderen meedoen! Tot
dan!

Namens de Zangertjes,

Jeroen Traudes

Klaverjasavond parochiehuis

Maandag 26 november, 20.00 uur.
Kosten € 2,50 per persoon
Opgeven bij:

Thea Duivenvoorden
Tel. 56 17 275.

Wie doet er mee met het kerstspel?

De eerste viering op kerstavond is traditioneel de
kerstviering voor de allerkleinsten. In deze viering
zingen we liedjes, lezen we het kerstverhaal, maar
spelen we dat bovenal ook na. We volgen Jozef en
Maria op weg naar Bethlehem en zien wat zij op die
lange reis meegemaakt hebben. Deze viering is
altijd weer een groot feest voor heel jong en wat
ouder.

Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar kinderen die
mee willen spelen in het kerstspel in de viering.
Dat betekent dat je bijvoorbeeld Jozef bent, of
herder, of een andere figuur die op weg is naar het
kindje. Of misschien wel herbergier? Lijkt je dit
leuk?

Meld je dan aan bhij Susanne Traudes,
susanne@traudes.nl

Gedoopt

o
Samatha Simon 2

Mirjam Kempenaar
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Van de Beheercommissie

Vanaf 1 november is het alleen mogelijk een ruimte
in het parochiehuis of het Fundament te gebruiken
als deze ruimte vooraf gereserveerd is. Deze
reservering is definitief na bevestiging door de
beheercommissie. Reservering geldt voor iedere
groep hoe groot of klein deze is.

Deze maatregel wordt genomen omdat het
regelmatig voorkomt dat men gebruik wil maken
van het parochiehuis of het Fundament zonder dat
de beheercommissie hiervan op de hoogte is.
Controle op het gebruik is dan achteraf niet meer
mogelijk.

Reserveren voor het parochiehuis kan via de email:
secretariaat@hjoannesdedoper.nl met een cc. naar
Dewi Gunther: dewi@gunthertjes.eu.

Reserveren voor het Fundament kan via de email
van Ria van der Veldt:
marievanderveldt@gmail.com.

Als een groep regelmatig komt dan duidelijk de te
reserveren data aangeven. Graag ook vermelden
wanneer er geen gebruik van de ruimte wordt
gemaakt b.v. tijdens vakanties.

Gebruikers van het parochiehuis kunnen bij
binnenkomst de bezettingslijst checken.

Daarop staat welke ruimte voor welke groep is
gereserveerd. Deze lijst hangt op het prikbord in de
gang.

Er ligt ook een lijstin de la van de keuken.

Graag na afloop alles opruimen en het serviesgoed
afwassen.

Voor een groep die de grote koffieketel gebruikt,
deze ketel weer schoonmaken en een halve kan
schoon water toevoegen. Dit om uitdroging van de
ketel te voorkomen.

Marthagroep

Woensdag 21 november zijn de dames van de
Filipijnen aan de beurt om de kerk schoon te mken.
Woensdag 19 december de dames Dekkers, Kunz,
Ruiter en van Roode.

Contactpersoon: Mw. van Roode tel. 5612243.

Dankbaarheid geeft het leven kleur

Dat is het thema van de oogstdankdagviering 2018.
De dankbaarheid zal tot uitdrukking gebracht
worden in de vieringen van het tweede weekend in
november. Zaterdag 10 en zondag 11 november zal
het altaar en de kerk versierd zijn met agrarische
produkten uit Haarlemmermeer. Velen zullen de
versiering nog herinneren van de laatste jaren. Na
afloop zullen de produkten beschikbaar zijn voor
de Voedselbank.

Tijdens de vieringen zal ook het aktuele onderwerp
“duurzaamheid’ ter sprake gebracht worden.
Duurzaamheid tussen mensen, milieu en economie
moeten in evenwicht zijn om ook de volgende
generaties in eigen behoeften te kunnen laten
voorzien. We moeten uitputting van Moeder Aarde
voorkomen.

Sint-Maarten

Het is niet alleen Oogstdankdag maar ook

Sint -Maarten. Dan gaan de kinderen met hun
lampion 's-avonds langs de deuren.

Waarom dit is en wie Sint-Maarten was kunt u lezen
op pagina 16.
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& ?/ Samen voor Elkaar

]
Carl'l:as Parochiéle Caritas Instelling (PCI)

Uitnodiging ontmoetingsbijeenkomst zondag 11 november

In het Diaconaal weekend (10 en 11 november) organiseert de Caritas (PCl) van Joannes de Doper op
zondag 11 november a.s. een ontmoeting tussen verschillende groeperingen in onze lokale
samenleving. Paus Franciscus heeft Ontmoeten dit jaar tot het thema uitgeroepen van het Diaconaal
Weekend.

Wij geven graag gehoor aan zijn oproep om mensen uit verschillende culturen en
geloofsovertuiging samen te brengen.

Daartoe zal de kerkdienst van zondag 11 november 10:00 uur niet alleen in het teken staan van
ontmoeting, maar zal na afloop, om 11:00 uur, een ontmoetingshijeenkomst plaatsvinden in Het
Fundament, onze prachtige gewelfkelder onder de kerk van Joannes de Doper.

U bent van harte welkom voor een kopje koffie en is er volop ruimte om elkaar te ontmoeten.

Graag nodigen wij u uit om aan deze hijeenkomst deel te nemen.
Noteer dus in uw agenda:

Ontmoetingsbijeenkomst in Het Fundament, Kruisweg 1073 in Hoofddorp
Zondag 11 november 2018, inloop vanaf 11:00 uur

Wij hopen u graag te ontmoeten!
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) = Joannes de Doper

Joannes de Doper

een bruisende parochie in Hoofddorp
www.hjoannesdedopernl|




ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

Raad v':;n Kerken
Hoofddorp

THEATERVOORSTELLING ‘GOHY’

Twee rebbes nemen u mee in de bijzondere wereld
van de Joodse Tora. Door Roeland Busschers, Dick
van Veen en klezmergroep Mesjogge. Zondag 4
november, 15:30 uur, De Ark. Toegang gratis, maar
collecte bij de uitgang.

KERQ-CAFE

Voor iedereen van 20 t/m 40 jaar is er twee keer per
jaar Kerg-café op de zolder van de oude pastorie.
Stamgasten delen dan hun gedachten over een
bepaald thema onder het genot van een drankje.
Zondag 4 november vanaf 15:30 uur, zolder van de
pastorie, Hoofdweg 772.

BOEKBESPREKING JORIS LUYENDIJK
"KUNNEN WE SAMEN PRATEN?"

Na zijn schokkende boek over de banken en de
financiéle crisis kijken we naar hoe verder....
Woensdag 7 november, 20:00 - 22:00 uur,
boekwinkel Het Kruispunt.

Kosten boek € 5,-.

Begeleiding Leo Mesman, graag aanmelden.

OPENBARING: EEN TROOSTBOEK

Voor velen is het laatste Bijbelboek een duister
boek. We ontdekken Openbaring als een
troostboek voor christenen in bedreigende
omstandigheden. We gebruiken daarbij
beeldmateriaal.

Donderdag, 8 november, 29 november, 13
december 2018, 10 januari, 7 februari, 7 maart 2019,
10:00 - 12:00 uur, Marktpleinkerk.

Leiding: ds. Adri van der Wal.

SAMEN IN GESPREK

Themabijeenkomsten in het
(U
Je:
e

teken van culturele, spirituele
Q,"‘Q-

en maatschappelijke
onderwerpen.

8 november: het verhaal achter
straatnamen in de
Haarlemmermeer.

Hoeveel straatnamen zijn er in
Haarlemmermeer? Wat is het verhaal achter deze
namen?

uitgebreide en actuele informatie: www.kerkeninhoofddorp.nl

Leo Mesman en Henny Boschman nemen ons deze
middag mee door jouw straat en veel andere
plekken in onze gemeente. Niet alle namen hebben
een bijzondere achtergrond, maar er zijn toch ook
veel wegen en straten met een interessant verhaal.

13 december: oude afbeeldingen in Rome vertellen
ons over advent en kerst.

Donderdagen 14:00 - 16:00, Parochiehuis,
informatie: Leo Mesman, mesmanleo51@gmail.com
tel. 06 5162 0939.

Opgave niet nodig, een vrijwillige bijdrage voor
koffie/thee wordt op prijs gesteld.

Deze middagen worden georganiseerd door de KBO
in samenwerking met de parochie Joannes de
Doper.

BlJ ELKAAR OP BEZOEK
Ontmoetingshijeenkomst met aandacht voor
joodse, islamitische en christelijke feesten. 19:00
uur inloop, 19:30 uur start. Dinsdag 13 november,
Moskee Ar-Rahman. Aanmelden:

Gerdien Neels, g.neels@pkn.nl, tel. 06 3729 8522.

LEERHUIS KERK EN ISRAEL 2018-2019
Donderdag 15 november dr. Bart Wallet over
Christendom en antisemitisme.

Marktpleinkerk, ontmoetingsruimte, 20:00 - 22:00
uur. kosten € 5 per avond.

Informatie: ds. Adri van
der Wal, tel. 023 563

0997. DE GROTE

IJBELQUIZ_

BIJBELQUIZ

Ook dit jaar wordt er
weer een bijbelquiz uitgebracht door het
Nederlands Bijbel Genootschap te Haarlem.

De quiz bestaat uit 30 vragen, die worden
geprojecteerd via de beamer. ledere vraag wordt
ingeleid met een filmpje of foto. U kunt deelnemen
met een team van ongeveer 5 personen, maar ook
individueel, dan wordt u op de avond zelf
ingedeeld in een onvolledig of nieuw te vormen
team.

Maandag 19 november 2018, 20:00 - 22:00 uur,
Marktpleinkerk. Informatie: Klaas van der Veen,
k-rvanderveen@kpnmail.nl, tel. 023 565 3143. 9



Nu de wintermaanden weer aanbreken is onze winkel zich aan het
opmaken voor de verkoop van adventskalenders, adventskaarsen,
kerstboeken, kerstkaarten, kerstgroepen en zoveel meer leuke dingen die
in deze maanden het leven veraangenamen.

Het katholicisme in Europa

Een must-read voor wie een cruciaal onderdeel van
de Europese geschiedenis wil begrijpen: het
katholicisme. De erfenis van het christendom in
Europa is omstreden. Religie en verlichting lijken
moeilijk samen te gaan in het Westen.
Tegelijkertijd is de geschiedenis van alle Europese
landen onlosmakelijk verbonden met
ontwikkelingen die zich in de loop van vele
eeuwen hebben voorgedaan in het christendom en
de katholieke kerk.

Kookmoment

Als afsluiting van de Kookboekenweek, op zondag, 18 november, hebben
wij om 14,00 uur weer een kookmoment in het Fundament. Dit keer met
Carl Gast. Carl is een jonge, enthousiaste kok en is werkzaam als sous-chef
in het specialiteitenrestaurant van een luxe hotel in Amsterdam. Hij vindt
het leuk om samen met ons - op basis van verse kruiden en producten -
wat klaar te maken. U kunt zich voor deze workshop opgeven bij de
boekwinkel. 023-5617392.

Loop even binnen en bekijk onze prachtige kerstkaarten

iv"ahar."w‘gjfw@". Hrcthn

Kerststallententoonstelling

Opnieuw organiseert Boekwinkel Het Kruispunt, nu in samenwerking met
Karel Schrooyen uit Wouw en Henk Koning uit Hoofddorp, in Het
Fundament een grote Kerststallententoonstelling. Op zondag 16 december
is de opening (voor genodigden) en van maandag 17 december 2018 tot en
met zondag 6 januari 2019 is de tentoonstelling dagelijks geopend van
13.30 uur-17.00 uur. Behalve op Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag.

Wie wil meehelpen?

Tijdens de tentoonstelling hebben we mensen nodig die gastheer of
gastvrouw willen zijn. In principe gaan we ervan uit dat er elke middag
twee personen in Het Fundament zijn. De taak van de gastheren/vrouwen
is onze gasten vriendelijk ontvangen, Informatie over de tentoonstelling
krijgt u aangeleverd door de organisatie.

Heb je zin en tijd om gastheer of gastvrouw te zijn? Neem dan even contact
op met Boekwinkel Het Kruispunt, 023-5617392 of via:
info@boekwinkelhetkruispunt.nl

INf] Eet Kruispunt

winkel voor het ANDERE boek




Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

Woensdag 7 november 11.00 uur: Huwelijksviering van Marion van Oudenaaren en Etienne Sibbel
Zondag 11 november 12.30 uur: Filipijnse viering

Zondag 18 november 12.30 uur: Filipijnse viering

Zondag 25 november 16.00: uur: Taizeé viering

Zondag 9december 12.30 uur: Filipijnse viering

Uitstelling Allerheiligste
Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur.
De eucharistieviering op zaterdag is komen te vervallen.

Doopgesprekken

De doopgesprekken zijn op dinsdagavond om 20.00 uur.
Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u beide avonden meemaakt.

Voor informatie en opgave kunt u bellen naar het secretariaat. Bij voorkeur op woensdagmorgen tussen
9 en 12.00 uur. Tel. 5638145. U kunt ook langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

1 maal per maand op vrijdagochtend is er een Eucharistieviering; pastor K. van Lent;
in het restaurant om 11.00 uur.
Op de volgende data: 2 november

7 december

Opbrengst Collectes

8en 9septemberen €1.203,90
15 en 16 september

22 en 23 september € 441,35

29 en 30 september en € 920,87
6 en 7 oktober

=1
=1



vieringen

PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST. Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

Za 03 nov

Zo 04 nov

Di 06 nov

Do 08 nov

Overzicht vieringen kerk en kapel 3 november - 15 december

19.00:

10.00:

18.45:

19.15:

18.45:
19.15

Eucharistieviering; pastor K. van Lent en pastor L. Mesman; Odyssee
- Lisette van der Lingen; Johan Pourchez

Familieviering; pastor K. van Lent en diaken R. Mascini; Zangertjes;

- Ouders van Steen, broers Jan, Leo en zus Bets; Gerrit en Rie Vork; Mieke Kooren
Overl. ouders van der Geest- Milatz, onze zus Tineke en haar zoon Evert en ons
nichtje Lisettte; André Sanberg

Rozenkrans
Viering
- Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Oogstdankdag- en Diaconie weekend, deurcollecte (PCl)

Za10nov 19.00: Eucharistieviering; pater S. Nebres en pater E. Manek; Gemengd koor
- Joke Kreike van der Kolk
Zo 11 nov 10.00: Eucharistieviering; pater S. Nebres en pater E. Manek; Vrolijk Vuur
- James Zitter; Uit dankbaarheid en dierbare herinnering aan de fam. Schoorl
Di 13 nov 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 15 nov 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 17 nov 19.00: Eucharistieviering; pater S. Nebres
Zo 18 nov 10.00: Woord- en Communieviering; parochianen; Gemengd koor
Dit is de laatste viering van de werkgroep
- Overl. ouders Koeckhoven- van der Hulst
Di 20 hov 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 22 nov 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 24 nov 19.00: Eucharistieviering; pater S. Nebres
Zo 25 nov 10.00: Eucharistieviering, pater S. Nebres; Odyssee
- Overl. fam. Dingemans en fam. Frijters
Di 27 nov 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 29nov 1845: Rozenkrans
19.15: Viering
Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur.
12 In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur



vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

Overzicht vieringen (vervolg)
Eerste zondag van de Advent
Za 01 dec 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gregoriaans koor

- Lisette van der Lingen; Johan Pourchez
Mevr. Catharina Reijnders en Maria Theadora Treuen

Zo 02dec 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor
Di 04 dec 1845: Rozenkrans
19.15: Viering
- Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 06 dec 18.45: Rozenkrans
19.15 Viering

Tweede zondag van de Advent

Za 08 dec 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek
Zo 09 dec 10.00: Familieviering; pater E. Manek; Zangertjes
Di 11 dec 1845: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 13dec 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Ter informatie volgende Info:
Derde zondag van de Advent
Za 15dec 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek

Zo 16 dec 10.00: Gehandicaptenviering; pastor L. Mesman

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
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Kennismaken met een buitenlandse vrouw in onze parochie:
Maria Korohama: “Lekker’; ik vind het best een gek woord”

Interview en foto: Anja Maas

In onze rubriek Kennismaken met... introduceren
we Maria Korohama. Ze werd geboren in Indonesié,
maar woont en werkt sinds enkele jaren in de
Haarlemmermeer. Maria vertelt iets over zichzelf,
over haar ervaringen in Nederland en haar
betrokkenheid bij de H. Joannes de Doperparochie.
Maar eerst gunt ze ons een kijkje in haar paspoort.
Ze wordt daarbij geholpen door haar man Brett
Rijnders, vanwege de taal. Want al maakt Maria zich
in het Nederlands verstaanbaar, om iets goed uit te
leggen is een steuntje in de rug prettig.

“Ik heet Maria Korohama. Hoe oud ik ben? Dat mag
iedereen weten: 27 jaar. Ik ben geboren in Bandung
op West-Java. Mijn ouders wonen daar nog steeds,

samen met
mijn jongere
broer. Ik heb
altijd op Java
gewoond.
Toen ik klaar
was met
school heb ik
gewerktin
Jakarta. Een
mooie baan, ik
was
ambtenaar op
het ministerie
van financién.
Ik ben me er
altijd van
bewust geweest dat de wereld groter is dan Java.
En die andere wereld, die wilde ik wel zien. Vooral
kennismaken met Nederland leek me geweldig.
Onze twee landen hebben samen een
geschiedenis. Toen ik hoorde dat er studiebeurzen
voor Nederland beschikbaar waren, heb ik me
aangemeld en er eentje gekregen: voor een master
in economie aan de VU, in Amsterdam. Zo kwam ik
in Nederland”

De veronderstelling ligt voor de hand dat ze hier
echtgenoot Brett heeft ontmoet.
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Maar, zegt Brett, zo is het niet gegaan. “Ik was altijd
erg geinteresseerd in Indonesié. Mijn vader is er
geboren en woonde daar toen hij nog kind was. Ik
was nieuwsgierig naar zijn geboorteland en boekte
een groepsreis. Op de laatste reisdag kwam ik in
contact met Maria. |k vond haar direct aardig en
aantrekkelijk, maar er was geen gelegenheid om
iets af te spreken. Ik moest naar huis. We besloten
contact te houden en dankzij internet was dat niet
zo moeilijk. We mailden en skypten zo'n half jaar en
kregen steeds meer het gevoel: er groeit iets tussen
ons, we willen elkaar echt leren kennen. We
spraken af in Thailand en ja, toen ging het allemaal
vanzelf: we werden verliefd en zijn getrouwd!

Het was al ‘aan’ toen Maria voor haar studie naar
Amsterdam kwam, waar ze slaagde voor haar
master economie. Ze ging aan het werk: eerst een
paar maanden bij toko Pandora in Hoofddorp, maar
sinds vorig jaar bij Seagate op Schiphol-Rijk. “"Een
fijne baan bij een internationaal bedrijf. Ik werk op
de financiéle afdeling.” Samen met Brett woont ze
in Nieuw-Vennep.

De Indonesische over:

De eerste indruk van Nederland.

Wat is het hier koud!!!! Dat was een hele overgang.
Ik heb echt moeten wennen. De natuur is zo
anders. Maar ik vond het ook heel mooi: het is zo
groen. Prachtig. En misschien vinden jullie dat raar,
maar ik hou van de open ruimtes hier. Ze zijn
ingericht: een parkje, een kinderspeelplaatsje.

Bij ons kennen we dat niet. De open ruimte is de
open ruimte, onbewerkt. Er is niets mee gedaan.
Het ziet er niet mooi uit.

Gastvrijheid

Nederlanders zijn gastvrij, maar op een heel andere
manier dan wij in Indonesié gewend zijn. Ze zijn
een beetje afwachtend. Je moet eerst een drempel
over. In Indonesié kan iedereen meteen
binnenlopen en mee-eten.



Kennimaken met.. (vervolg)

Hier gaat alles op afspraak, ook als je bij je familie
langs wilt gaan. Dat kan nooit onverwacht. Je loopt
de kans, dat ze er niet zijn of iets anders willen
gaan doen. Dat is best wennen. Maar nu ik hier
woon begrijp ik het wel. Als je een druk leven hebt
kan het ook haast niet anders. Toen ik hier
studeerde vond ik het moeilijk contact te leggen
met andere studenten. In Indonesié krijg je
colleges in een groep. Dan word je gedwongen
met elkaar te overleggen en is het contact er
automatisch. |k voelde me beslist eenzaam.

Maar alles is hier nu eenmaal veel
individualistischer, ook de studieprogramma’s.

Nu ik ben afgestudeerd en meer vrije tijd heb, gaat
het allemaal beter. Wat me overigens wel opvalt
hier, is het contact onderling: In Indonesié zijn
mensen tegen elkaar meestal heel beleefd. Dat is in
Nederland heel anders.

Het weer

Ik zei het al: voor mij is het hier te koud. En ik hou
helemaal niet van de wind. De temperatuur is niet
zo'n probleem, dat valt best mee. Maar die wind
kan soms alles bederven. Prachtig vond ik sneeuw
en ijs, tenminste toen ik dat voor de eerste keer
zag. Ik vind het nog steeds mooi, maar vooral als ik
uit het raam kijk. Als de straten vol sneeuw liggen is
het allemaal gauw een hele vieze boel. Dat hoeft
voor mij niet.

De fiets

Ja, fietsen vind ik leuk. Maar ik wil geen fiets met
een terugtraprem, daar kan ik niet goed mee
omgaan. Handremmen zijn voor mij veel beter. Ik
vind fietsen in de zomer fijn. Deze zomer hebben
we het vaak gedaan. Ik ben zelfs op de fiets naar
mijn werk geweest, best wel een eindje. En ik heb
meegefietst met de Ride for the Roses, voor
kankerpatiénten.

Overigens, ik ben verbaasd dat kinderen hier zo
jong al zo goed kunnen fietsen. Veel beter dan ik. Ik
vind het bijvoorbeeld moeilijk om tegen de wind in
te fietsen. Wist je trouwens, dat het best moeilijk
was voor mij een goed passende, volwassen fiets te
vinden? Ik ben in vergelijking met Nederlanders
nogal klein, op mijn maat is niet echt gerekend.

De taal

Ja, die is voor mij niet makkelijk. Ik doe erg mijn
best. Ik spreek goed Engels, en veel mensen hier
ook, dus we begrijpen elkaar wel. Ik werk voor een
Amerikaans, internationaal bedrijf, dus dan heb ik
ook geen probleem. Maar omdat iedereen hier
meteen overgaat op Engels voor buitenlanders,
raakt het Nederlands in de verdrukking. Ik zeg
steeds tegen mijn collega’s: spreek tijdens de lunch
Nederlands met mij. [k moet oefenen. Wat me
opvalt in de Nederlandse taal: de harde g. Best
moeilijk uit te spreken. En het woordje “lekker”. Ik
vind dat best een gek woord: iets smaakt lekker,
dat begrijp ik. Maar je zegt ook “lekker” weer,
“lekker feest”, het was een “lekkere” show”. Dat
heeft met smaak niets te maken.

Het eten

Sommige dingen vind ik lekker, sommige niet. Ik
hou van kaassoufflé, hmmmm. En van bacon. Dat is
in Indonesié haast niet te krijgen. Alle toetjes vind
ik heerlijk. En snacks, stroopwafels en poffertjes,
allemaal prima. En vergeet de pepernoten niet.
Stamppotten, zoals boerenkool, lust ik niet. En
bietjes ook niet. Of ik zelf veel kook? Meestal wel,
want ik ben als eerste thuis. Maar we doen het ook
veel samen. Gewoon, zoals het uitkomt.

En tot slot, de parochie in Hoofddorp

Ik ben van huis uit rooms-katholiek. Mijn ouders
komen, net als pater Eko, oorspronkelijk uit Flores.
Dat was gekoloniseerd door de Portugezen en zo
werd de bevolking rooms-katholiek. Brett, mijn
man, is oorspronkelijk protestant, maar hij is
overgestapt naar de katholieke kerk. Waarom we in
Hoofddorp naar de kerk gaan, terwijl we in
Nieuw-Vennep wonen? Bretts ouders voelen zich
beter thuis in deze parochie, wij sluiten ons daarbij
aan. Ik zing mee in het koor van Vrolijk Vuur, en dat
vind ik fantastisch. En ik heb meegedaan met The
Passion in Hoofddorp, onder leiding van Manuela.
Geweldig om te doen. In deze parochie voel ik me
op mijn gemak. De gedragsregels tijdens een
viering zijn wat minder formeel dan in Indonesié.
En dat vind wel prettig. En ik heb hier een extraatje:
pastoor van Lent en pater Sedfrey spreken allebei
een beetje Indonesisch. Bij het uitreiken van de
hostie zeggen ze tegen mij “Lichaam van Christus”
in mijn eigen taal. Dat geeft me een thuisgevoel.
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Parochie breed

Tilburg School of Catholic Theology wenst alle
jongeren een fantastische W)D in Panama toe!

Ook Theologie studeren?
Wees welkom de Open Dag zaterdag 16 februari in Tilburg &

en op de Studie Informatiedag vrijdag 8 maart in Utrecht s

-.l

TILBURG + % + UNIVERSITY
[ | n

tilburguniversity.edu /studeer-theologie

Ur ri(:".l.||1r||||;.'_ society

Sint-Maarten

Sint-Maarten, sint wie? Ja, wie was het eigenlijk, die
man die op de 11e van de 11e door de kinderen zo
luid wordt bezongen en wiens feest dit keer de
voorkant van onze Info siert? Wie in de boeken
duikt komt terecht bij Maarten (Martinus), bisschop
van Tours. Hij was een van de grondleggers van het
katholieke christendom in het vroegmiddeleeuwse
Frankrijk, ook wel Gallié genoemd, en werd er later
vereerd als een van de populairste heiligen.
Maarten werd geboren rond 316 in Hongarije als
zoon van Romeinse ouders. Op jeugdige leeftijd
werd hij soldaat en trok naar Galli€. Volgens de
legende waaraan zijn naam is verbonden
ontmoette hij bij de stadspoort van Amiens een

bedelaar. Maarten gaf hem de helft van zijn mantel.

De hele mantel was namelijk eigendom van “Rome’,
hij kon hem dus niet helemaal weggeven.
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Zijn naam is verbonden met vele goede daden en
zelfs met wonderen, waardoor hij na zijn dood
heilig werd verklaard. Zoals vaak is gebeurd, kwam
Maarten van Tours ook terecht in de Germaanse
cultuur. Daar werd zijn personage belangrijk op11
november, als de oogst binnen moest zijn en het
vee op stal. Het was de dag waarop de ganzen
werden geslacht en de mensen grote
Sint-Maartenvuren ontstoken. Ons
Sint-Maartenfeest is er vooral voor de kinderen, die
met lampions - gemaakt van rapen, suikerbieten en
kalebassen met daarin een kaarsje -langs deur
gaan voor snoep en fruit. Niet gek toch, dat ze
bedelen om iets lekkers in naam van iemand die
zelfs bereid was een stuk van zijn jas af te staan?



Parochie breed

Parkeerterrein Van Altena

Tijdens de vakantie periode is de relatieve rust
gebruikt om het parkeer terrein op te knappen.
Door de jaren heen was het gevaarlijk ongelijk
geworden. Zwaar vrachtverkeer in het verleden

heeft er ook geen goed aan gedaan. Er waren zelfs
gaten en gebroken opwippende tegels ontstaan
met alle risico’s van struikelen. Al geruime tijd was
dit een top irritatie van de dansschool. En je wil niet
dat kinderen vlak voor de dansles of voorstelling
met een verstuikte enkel binnenkomen. Maar JA'

de kosten was toch wel een issue. Het gaat
namelijk totaal om 880 m? bestrating. 300 m? oude
stenen en tegels zijn afgevoerd en voorzien van
nieuwe H-model stenen. Voor het overige gedeelte
zijn de oude stenen gebruikt maar opnieuw strak
neergelegd. Tevens is er een extra regen water
afvoer gemaakt omdat in de oude situatie het
water slecht wegliep. We hebben gezamenlijk
diverse offertes aangevraagd en uiteindelijk een
partij gekozen. Want de grond is van de kerk en de
dansschool huurt het pand van de kerk. Na
uitvoerig overleg is besloten de kosten te delen op
basis van 50/50. Uiteindelijk maken we over en
weer regelmatig gebruik van de parkeer ruimte.
Maar het ziet er weer mooi en strak uit. Nu moeten
we dat ook zo zien te houden en 1 van die
aspecten is er geen vrachtwagens meer over heen
te laten.

Bedankt voor de aandacht.

Peter van der Kamp
Gebouwen Beheer

Leraren studiedag

Donderdag 4 oktober en vrijdag 5 oktober j.l.
hadden scholen in Hoofddorp een studiedag.
Vrijdag 5 oktober is in onze kerk een bijeenkomst
dag geweest voor ongeveer 400 leraren. Op de
kerktoren hing een banner van de Stichting Meer
Primair;

Alle leraren kwamen van omringende scholen naar de
kerk op de fiets. Zij werden met koffie en thee
ontvangen en om 11.00uur
ging de kerk open. De leraren
werden door de Stichting
welkom geheten en
betraden de kerk via een
catwalk. In de kerk werden zij
toegezongen door een
gospel koor onder leiding
van Rob van Dijk. In de kerk
kregen de leraren een lezing
over geloven in Nederland
met als titel; ‘Identiteit en
levensbeschouwing in de
maatschappij en op school’ Met als conclusie;

‘We leven in een post-christelijke samenleving die
desondanks religieus is. Rond 12.30 was het
samenzijn in de kerk ten einde. Achter de kerk in de
tuin stond een lunch met broodjes, soep en
drinken opgesteld. Zo rond 13.30 vertrokken de
meeste weer naar hun respectievelijke school. Een
groep van 25 bleef achter voor een workshop;

‘De beeldentuin’ Kortom, een zeer drukke ochtend
waar heel veel georganiseerd moest worden maar
was geslaagd. Was temeer geslaagd dat dit
onderwerp die ons allemaal aangaat in onze kerk
mocht plaatsvinden.

-
| = -

Jij bent bijzonder
Wij zijn bijzonder
Meer bijzonder

Peter van der Kamp / Gebouwen Beheer




Parochie breed

Woord- en Communievieringen

Tientallen jaren was er elke maand een viering,
geheel verzorgd door leken-parochianen, een
Woord- en Communieviering. Er werd gelezen uit
de Schrift, het Woord, daar werd over gepreekt, en
er was Communie, geconsacreerd in een andere
viering met priester.

Dit gebruik is ontstaan in de jaren '70 en ‘80 in de
vorige eeuw toen het aantal priesters sterk begon
af te nemen. Naast het aanstellen van
pastoraal-werkenden werd er ook een beroep
gedaan op gekwalificeerde vrijwilligers. Op die
wijze konden gelovigen toch elke week
samenkomen in gebed, luisteren naar Gods Woord
en delenin Zijn brood. Door het toenmalige
bisschoppencollege werd dit ook aangemoedigd.
De noodzaak voor vieringen onder leiding van
parochianen werd vergroot door het grote aantal
kerkplekken. Ook in Hoofddorp kenden we in de
jaren '90 in onze parochie behalve de kerk aan de
Kruisweg ook vieringen in de ARK en de
basisschool Klippeholm, later de KSH, en nog weer
later in De Lichtkring.

Maar de tijden veranderden. De bisschoppelijke
nota Nieuwe Tijden, nieuwe wegen uit 2004 stelde
al beperkingen aan deze vorm:

“Als er werkelijk geen Eucharistie kan worden gevierd,
kunnen diakens, pastoraal werk(st)ers en andere
gekwalificeerde lekengelovigen met een zending van
de bisschop voorgaan in een viering van het Woord
ofwel in een viering van het Woord, waarbij ook de
Communie wordt uitgedeeld. Deze kan slechts
eenmaadl in het weekeinde gehouden worden en nooit
naast een Eucharistieviering in hetzelfde weekeinde’.
(onderstreping door de auteur).

Als er elders op een kerkplek in de parochie of regio
een Eucharistie was, kon er geen Woord- en
Communieviering zijn. Maar met slechts één
priester, en één pastoraal werker, die ook nog wel
eens een vrij weekeinde wilden hebben, kozen we
er in Hoofddorp voor deze vorm van vieringen te
handhaven. Niet in het minst omdat er een
enthousiaste groep vrijwilligers was, en een grote
groep kerkgangers die in deze vieringen énin de

18

voorbereiding daarvan, een grote religieuze
ervaring ondervond.

Behalve de richtlijnen van het bisdom begon ook
een andere ontwikkeling een rol te spelen. Het
aantal parochianen en kerkbezoekers uit andere
landen van over de gehele wereld nam sterk toe.
Vluchtelingen, vervolgde Christenen uit andere
landen, Nederlanders die een partner in het
buitenland vonden, expats begonnen kleur te
geven aan onze parochie, maar brachten ook hun
geloofstradities mee en deze groep begreep niet zo
goed dat er een Communie was in een viering
zonder consecratie.

Na de pensionering van pastor Leo Mesman was
toch versterking nodig van het pastorale team in
onze regio. Het resultaat kunt u allen zien in de
aanwezigheid van een communauteit van de
paters SVD. Toen hier de eerste besprekingen en
voorbereidingen voor plaatsvonden, is door het
bestuur ook geconstateerd dat we met de komst
van meerdere priesters geen argumenten meer
hadden om deze vorm van vieren te handhaven:
geen priestergebrek, nog maar 1 kerkplek en een
groeiend aantal parochianen die telkens weer
vroegen hoe dat nu kon, Communie zonder
priester. Dit is toen ook met de groep vaste
vrijwilligers besproken, zodra zich nieuwe paters
gaan vestigen in de pastorie, houdt deze vorm van
vieren in onze parochie op te bestaan.

Enerzijds had de groep er vrede mee, ze werden
ook al ouder, en zagen het aankomen, anderzijds is
er ook het gevoel dat zij tientallen jaren met grote
eerbied en respect voor ons Geloof en onze
tradities waardevolle vieringen voor onze
parochianen hebben verzorgd. En dat zal worden
gemist, door een grote groep veelal vaste
bezoekers, en ongetwijfeld ook door hen zelf.

18 november is de laatste viering die door hen is
voorbereid en verzorgd. Wij hopen op een grote
opkomst en een warm afscheid. Na afloop zullen
we nog samenkomen en in de overweging tijdens
die viering zal de groep ook terugblikken op hun
ervaringen.



Stal op de Kaag
Julianalaan 13 a

2159 LB Kaag
www.destalopdekaag.nl
info@destalopdekaag.nl

ledere woensdagmorgen bent u hartelijk welkom in De
Stal voor eenpraatje en een kopje koffie of thee. Onze
gastheren en vrouwen staan voor u klaar!!

Woensdagmorgen 7 november
Europa en de erfenis van de Sultan
door Rob Mascini.

Om de huidige politiek van Hongarije, Roemenig, Polen, en andere landen
in oost Europa te kunnen begrijpen zullen we stil moeten staan bij de
geschiedenis. Deze landen waren het slagveld waarop Europa streed tegen
protestante Zweden, orthodoxe Russen en vooral de moslims van het
Ottomaanse Rijk. Rob is vaak voor zijn werk in het Oosten geweest. Hij
kent de geschiedenis, de mensen en hun verhalen.

Even aanmelden stellen we zeer op prijs!

Woensdagmorgen 21 november 2018
Bijeenkomst rond Debora.

Zij sloeg Sisera, spleet zijn hoofd,

verbrijzelde en doorboorde zijn slaap.

Tussen haar voeten kromde hij zich, viel hij, lag hij.
Tussen haar voeten kromde hij zich, viel hij.

Waar hij zich kromde,

waar hij zich kromde, daar viel hij, geschonden.

Zomaar een paar regels uit het lied dat Debora samen met Barak
zingt als ze de strijd tegen de vijand Sirera hebben gewonnen. Het
klinkt stoer en heldhaftig, was ze dat ook? Ja...wie is deze vrouw?

Op woensdagmorgen 21 november neemt Willemijn van der Meij
ons mee in haar zoektocht naar Debora. Zij geeft ons inzicht in
Debora en misschien ook een antwoord waarom ook zij een plek
heeft gekregen in de kring van Sterke Vrouwen aan de waterkant.

fanaf 10.00 uur is er koffie en om 10.30 uur begint het

programma. Even aanmelden stellen we zeer op prijs!

Neem even een kijkje op onze nieuwe website.
www.destalopdekaag.nl

StO(l op de kaag
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Overledenen

José Cardoso De Bastos - 76 jaar

In het Portugese plaatsje Mesaofrio werd José
geboren op 10 mei 1942. Hij was één van de
jongsten in het gezin. Aan de fijne jeugd kwam plots
een einde aangezien zijn vader overleed en José na
de lagere school moest gaan werken. Hij vond werk
bij een banketbakker. In de tussentijd volgde José
diverse cursussen in het werken met staal.

José werd opgeroepen voor de militaire dienstplicht
in Oporto. In die plaats leerde hij via een familielid
Manuela Costa Romeira kennen. Helaas werd José
voor 3 jaar uitgezonden naar Angola, een kolonie
van Portugal en werd Manuela zijn penvriendin.
Nadat hij teruggekeerd was uit Angola kregen zij
verkering.

Een broer van José werkte in Nederland en hij vroeg
José of hij bij de KLM wilde komen werken. Dat was
niet tegen dovemans oren en José vertrok naar
Nederland. Eind 1969 kwam hij naar Portugal om te
trouwen met Manuela. In januari 1970 keerden ze
samen terug en vestigden zich aan de Schipholweg
in Zwanenburg waar zij 45 jaar met veel plezier
hebben gewoond. In 1974 is hun zoon geboren en in
1979 hun dochter.

Manuela vond haar man een ‘topvader; een
familieman en een goede echtgenoot. De tuin rond
zijn huis was zijn hobby en daarnaast hield hij van
wandelen. José werd de trotse grootvader van 4
kleinkinderen en met de oudste 2 kleinkinderen
heeft hij veel opgetrokken. In 2015 verhuisden zij
naar Hoofddorp, helaas was de geestelijke toestand
van José dusdanig dat hij werd opgenomen in
Eykenhove. Vanaf het begin voelde hij zich daar
thuis. Door de tijd heen moest hij qua gezondheid
steeds meer inleveren, kwam in een rolstoel terecht
en ook het praten werd steeds moeilijker.

Op 2 augustus is José heel rustig in het bijzijn van zijn
gezin overleden. De uitvaartdienst was op 8
augustus, geleid door pater Sedfrey Nebres. Tijdens
deze dienst werden Portugese liederen ten gehore
gebracht, waarna de begrafenis volgde op ons
kerkhof.
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Rouwgroep in Hoofddorp

Binnen de parochie H. Joannes de Doper
organiseert Wil Hand, verpleegkundige en
toegerust met cursussen bij het Landelijk
Steunpunt Rouwverwerking samen met

Bea van Oudenaaren rouwverwerkings- en
contactgroepen, waarin nabestaanden met
elkaar over de veranderingen in hun leven
kunnen praten en elkaar tot steun kunnen zijn.

In deze rouwverwerkings- en contactgroep
zullen nabestaanden elkaar ontmoeten als
lotgenoten, bij wie zij begrip, herkenning en
erkenning vinden.

Zij zullen ervaringen uitwisselen en elkaar op
gedachten en ideeén brengen. Zij zullen
ontdekken dat zij niet alleen staan in hun
verdriet.

De rouwverwerkings- en contactgroep komt 7
keer bij elkaar inclusief een
kennismakingsgesprek. De groep komt op
maandagmiddag van 14.00-16.00 uur bij elkaar
in boekwinkel “Het Kruispunt”. Kruisweg 1067a.
De groep start op maandag 5 november bij
voldoende aanmeldingen.

De andere data zijn 12 en19 november, 3 en17
december en 8 januari 2019, met een terugkom
middag op 4 februari.

Wilt u meer weten dan kunt u bellen met het
secretariaat van de H. Joannes de
Doperparochie geopend tussen 9.00 en 12.00
uur, Kruisweg 1073, 2131 CT in Hoofddorp.
Telefoon 023 56 38145, e-mailadres:
secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Wil Hand neemt dan contact met u op.



Pelgrimeren in Nederland

Tekst en foto: Dick Vos

(laercamp

Sporen van geloof in Noord-Friesland

Het is haast niet meer voor te stellen: tegen het
einde van de middeleeuwen stonden in Friesland en
Groningen zo'n vijftig kloosters. Uiteraard werden
daar dagelijks de getijden gebeden, maar de mon-
niken waren ook buiten de kloostermuren erg actief.
Ze legden dijken aan en onttrokken vruchtbaar land
aan de zee, Een van de kloosters was Claercamp bij
het dorpje Rinsumageest. Met zo'n 400 monniken
was dat cisterciénzer klooster lang het grootste
klooster in Noord-Nederland. Het grondbezit ervan
reikte tot op Schiermonnikoog, waar zich een paar
jaar geleden opnieuw een aantal cisterciénzer mon-
niken vestigden.

Afgelopen zomer is een pelgrimsroute in gebruik
genomen die naar dit klooster genoemd is: het
Claercamppad. Dwars door het schitterende Noord-
Friesland voert het langs plaatsen van bijzondere
religieuze betekenis. Op de route ligt natuurlijk het
Museum Klooster Claercamp, dat jammer genoeg
slechts heel beperkt geopend is. Ook Dokkum

wordt aangedaan, eeuwenlang in trek bij pelgrims
vanwege de moord op missionaris Bonifatius in
754.1n 1936 werd er een nieuwe Bonifatiuskapel
gebouwd, vlakbij de oude zoetwaterbron waarvan
het water heilzame krachten zou bezitten. Verderop
kan het kleine romanogotische kerkje van Jannum
aangedaan worden, een ingetogen plek waar een
mens vanzelf stil wordt. De kerk van Hegebeintum,
op de hoogste terp van Nederland, bevat een unieke
verzameling middeleeuwse rouwborden. Bij Ferwert

Hegebeintum - 43 km

Sint Jacobiparochie - 75 km

Een verrekijker in het Museum Klooster
(laercamp toont het uitzicht van voor 1580:
de zijkant van de abdij Claercamp, een
complex dat zeker 60 meter lang geweest
moet zijn.

lag het klooster Foswert, bij Hallum Mariéngaarde.
Via de Waddendijk voert het Claercamppad naar Sint
Jacobiparochie, waar de Groate Kerk gebouwd is
naar voorbeeld van de Jacobskathedraal in Santiago
de Compostela in Spanje. Sint Jacobiparochie is dan
ook het beginpunt van het Jabikspaad, een van de
noordelijke aanlooproutes naar dit populaire bede-
vaartsoord. Bij Zoutkamp sluit het Claercamppad
aan op de routes van de Stichting Pelgrimeren in
Groningen (SPIG). Informatie over het Claercamppad
is te vinden op: www.kloosterclaercamp.nl.

Zoutkamp - start

Dokkum - 26 km

Rinsumageest (Claercamp) - 32 km




Parochie breed

AANKONDIGING

‘NIEUWE HORIZONTEN VAN HOOP ONTDEKKEN’

INSPIRATIEMIDDAG VAN KAIROS-SABEEL NEDERLAND

OP ZATERDAG 10 NOVEMBER A.S.
VAN 12.30 - 16.45 UUR
IN DE JOHANNESKERK, WESTSINGEL 30 (VLAKBIJ HET STATION) IN AMERSFOORT

** Elkaar weer eens zien en ontmoeten
** Bijgespijkerd worden over wat er speelt en nieuwe horizonten ontdekken
** Daar creatief mee bezig zijn

Daarvoor nodigt Kairos-Sabeel u uit:
een middag tegen uitzichtloosheid en vermoeidheid door gevoelens van in de steek gelaten worden door
de eigen kerk en de politiek.

Wat kunnen we elkaar aan hoopvols doorgeven?

Met

« een middaggebed

« verhalen van Kairos-Sabeel voorzitter Kees Blok en oud-Sabeel stagiaire Geke van Vliet

» Meindert Dijkstra over zijn boek ‘Palestina en Israél: een verzwegen geschiedenis’ en gesprek
daarover

« de creatieve manieren waarop Toine van Teeffelen bij de muur werkt. . '

zoeken we nieuwe horizonten van hoop. Il E 'IE ‘ ";.JI"

Deelnemershijdrage: € 10 (bij de ingang betalen).

GEEF U OP:
INFO@KAIROS-SABEEL.NL
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Wat is er nu mooier dan gezellig samen lunchen bijpraten.

Elke eerst® zm?dag
van de maand:

10,00 uur viering Joor de Wids*

. gk T en
41.00 koffiedrinken 17 het gy et VoMU

R nutselen .
rochlehul"gu Boekwinkel in de pastoriet‘-““

pﬂ
11:00 -1 PYSer
open 12:00 Lunchen !
12:00 Lunchen in ret Fundamen
Fundament
Kosten
kosten € 3 volwassenen, € 2 kinderen) i
Informatie

Rarminah van Eer - 06-1062 3703
raminah@boekwinkealhetkrulspunt.nl

Joannes de Doper

wen brusende parochie in Hoofddorp
www.hjoannesdedoper.nl

TON o /BN

O s

VAN 4- [ I:J:uI--rnln.v'rn'i:-:.-- é\
DAM openhaarden Ftholieke Bond van Oude’

16 hekngerongenisa voor ouepeg

Inchtingsn) sacratariaat 1262673687 of e-mall naar secretarisstidkbo-hantlemmerniser.n|

Spannenburg 42
2135 GP 023-8881919
Hoofddorp 06-45288257

HAARDVUUR GEEFT...

SFEER, RUST EN HEME

Valeriya Zakopay
Pianoles voor iedereen




Op een herfstmiddag komt een buitenmuis langs
bij haar vriendjes in de kerk.

‘Dat is nu toch erg,’ zegt ze, ‘Kikker zit in de put!’,
De muizen schrikken zich rot.

‘Zit Kikker in de put? Dan moeten we hem gaan
helpen! Hem eruit halen!” roepen ze. En roef-roef,
ze rennen achter elkaar naar buiten.

‘Waar is die put? Bij boer Groeneveld?’ piepen ze
in paniek. De buitenmuis roept nog wat,

maar dat horen ze niet. Ze rennen de straat uit,
de brug over, het weiland in, helemaal naar de
boerderij van Groeneveld. Bij de put aangekomen
klimt de dapperste muis op de rand
en tuurt in de donkere diepte.
‘Kikker!" roept hij, ‘Ben je daar?
Zit je in de put?’

‘la, hoezo?’ horen ze.
Maar wie naar boven
komt klimmen is niet * /-
hun eigen Kikker.

Versje Troost

Ben Jje verschrikkelijk vreselijk moe

Heb je een knorrende hongerige che.

dan neem je brood met hagelslag.

Maar als je verdriet en tranen hebt,

wat moet je dan doen, wat is het recept?

Als je hart zwaar is. je ogen rood; i q
wat kun je doen, bij wie vind Je troost?
lKPulp lekker weg, laat de tmahtjes Maar squl
en praat met iemand die jou kan verstaan.
Geef woorden aan dlles wat droevig is,
vertel over degene die je mist.

Troost komt vah God, heel stil en zacht.
équk maar een kruisie, dan krijg Je kracht.

|

(

Uit de Bijbel

In de nieuwe wereld zal God bij ons zijn.
Elke traan in onze ogen zal Hij dragen.
De dood zdl er niet meer zijn;

rouw en PUV] ook hiet.

be dingen van vroeger zijn veorbij!

Openbaring 214

ldah ga je vroeg Naar je bedje toe. R332

% TROOST % KAK

‘Ik ben Gup van Groeneveld’, stelt zij zich beleefd
vaor, ‘Ik woon hier!’ Samen zoeken ze verder naar
Kikker van de kerk, die ergens in een put zit.

Als ze ‘s middags moe thuiskomen vinden ze Kikker
gewoon op zijn wijwaterbakje, gezellig met de
buitenmuis. En zij vertelt wat zij hun had nageroepen:
‘Kikker is niet kwijt! Hij is een beetje verdrietig!’

Nu begrijpen de muizen dat Kikker alleen troost
nodig had. Kikker zit niet meer in de put. Hij is
helemaal opgekikkerd, dank zij de buitenmuis die
zo goed kan luisteren en door de muizen die een
beetje dom zijn, maar wel zijn beste vrienden.

Puzzel

Als je in de put zit, wat geeft dan troost?
Vul de ontbrekende letters in. Als je ze
goed hebt ingevuld, vormen jouw letters

een woord dat ook bij troost hoort.

achtheid
rm om je heen

usje Wﬁ v
Warme eken m
Lmsterend or &
ngeltje :

almte

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: Marcel Jurrigns



