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R. Mascini - Diaken
tel. 06 26795701

e-mail: robmascini@gmail.com
Kopij voor Info nr. 1 moet binnen zijn @

véo6r woensdag 9 januari 2019.
Afhalen Info nr. 1 donderdag 31 januari 2019. E. Manek - Pater SVD

tel. 06 85244515

Info bezorging e-mail: ekosilvester85@gmail com
(bezorgen uiterlijk voor zaterdag 18.00 uur s.v.p.)

- Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak B. Wooning - Pater SVD
- Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburgpark 19
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51
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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie een
bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent een
enthousiaste bezoekgroep en de leden daarvan
komen graag bij u thuis op bezoek. Ook in het
ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis worden
regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat

tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u voor
vervoer bellen naar mw. K. Verhoeve-Klemann,
tel.023 5577152,

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCI) in sommige gevallen
hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in uw
omgeving in acute financiéle problemen terecht
gekomen is, kunt U voor hulp de PCI benaderen. Met
uw hulpvraag kunt U terecht bij het team van
pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers
Onze parochie is een levendige geloofsgemeenschap
met vele actieve vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat
blijven! Hebt u tijd en zin om een actieve rol in onze
parochie te spelen, schroom dan niet om even een
kijkje te nemen in de boekwinkel en bij het
parochiesecretariaat. Daar ligt een map met
vacatures, voor denkers en doeners, er zit vast iets
voor u bijt
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Parochie - informatie en berichten

Van de redactie

Beste lezer,

op de voorpagina ziet u een afbeelding van de Drie
Koningen. Ze komen niet met lege handen naar het
Kerstkind, ze nemen geschenken mee. Het is in de
Adventstijd ook voor ons een goede gewoonte om te
geven aan het Adventsproject. In 2016 en 2017 werd
uw bijdrage gevraagd aan een project voor
straatkinderen in Rwanda en het is indrukwekkend te
lezen hoeveel resultaat er met deze gelden werd
behaald! Ook dit jaar wordt gevraagd deze actie te
steunen en als u leest hoe goed het geld besteed
wordt, kunnen we niet anders dan vierkant achter
deze Adventsactie staan,

In Boekwinkel Het Kruispunt staan weer een hele boel
kerststallen ten toon, gaat u vooral even een kijkje
nemen, het is zo leuk om te zien en het hoort echt bij
de kerststemming.

En om even een bruggetje te slaan van Drie
Koningen naar drie nieuwe bewoners van ons
parochiehuis: ook zij komen van verre en we hopen
dat ze zich in ons midden de koning te rijk gaan
voelen. Eén van deze paters, Sedfrey, is inmiddels al
niet meer weg te denken in onze parochie. En de
andere twee, Eko en Bert, stellen zich in deze Info aan
u voor. Misschien heeft u ze al ontmoet, maar ze
draaien tijdens de vieringen met Kerst al goed mee
en dat is fijn voor de collega priesters. Pater Eko doet
zijn uiterste best om Nederlands te leren, en dat gaat
hem goed af. Taal is belangrijk.

Paus Franciscus startte in september de campagne
Share the Journey, samen op weg met migranten en
vluchtelingen. Om samen op weg te zijn moet je
elkaar kunnen verstaan. De parochie wil meedoen
aan deze campagne en roept u daarom op taalcoach
te worden via Taal op Maat Haarlemmermeer. Meer
hierover op bladzijde 18.

Deze Info beslaat de periode december 2018 en
januari 2019.

De redactie en allen die meewerken aan het tot stand
komen en verspreiden van de Info wensen u

Gelubbiy 2019



Pastoraal woord

Dank

Zondag 18 november was de laatste ‘Gebeds- en Communieviering. Het is
een ongeschreven regel dat je als priester daarbij niet in de kerk gaat
zitten. Dan krijg je steeds de vraag: ‘Waarom ga je niet zelf voor?. In de
vorige Info is uitgelegd dat in onze situatie met drie priesters in de
pastorie en een pastoor in de buurt een einde moest komen aan deze
praktijk. Voor sommigen is dat ‘terug naar af’ en is het verdrietig. Ik hoop
dat dit geen reden is om af te haken en dat de SVD-ers een eerlijke kans
krijgen. Terugkijkend heeft de traditie van eens in de maand een
GCV-viering me veel vrije weekenden bezorgd. Dat gaf rust en ruimte en
de mogelijkheid om elders in de keuken te kijken.

De parochianen konden ervaren dat nadenken over geloof en dat geloof
verkondigen ook door niet gewijde, maar wel toegewijde, mannen en
vrouwen kon gebeuren. De mensen die dit meer dan veertig jaar hebben
gedaan wil ik voor hun inzet hartelijk danken.

Dankbaar ben ik ook voor de aandacht bij mijn zeventigste verjaardag. Ik was blij met de vele open
handen en de hartelijke gelukwensen. Mijn bureau met boekenkasten is van Hoofddorp naar de pastorie
op Kaageiland gegaan en het is fijn dat er niet nog veel meer spullen mee hoefden. De gouden hoorn
heeft een ereplaatsje bij de kachel gekregen. Adriaan en de toneelgroep van de vier vriendinnen
leverden kostelijk spel. Mijn naam Cornelis komt van het Latijnse ‘cornu’ dat ‘hoorn’ betekent.

Kerstmis nadert. 11 december gaat Sed voor drie maanden naar de Filippijnen. Dat heeft hij wel verdiend
na drie jaar ver van zijn geboortegrond te zijn geweest. Eko moet hard aan zijn taalstudie werken. In de
drukke kersttijd kunnen we met Leo, Rob, Eko en Bert de vieringen mooi verdelen. Pater Bert Wooning is
ook voor een kwart aangesteld voor de Spaanssprekend parochie. Zijn veertig jaar in Guatemala komen
hem goed van pas. Eko zal in 2019 ook voor drie maanden naar Timor gaan. Het is goed dat wij oudjes
nog beschikbaar zijn. Mede namens Grietje en de collega’s wens ik u een goede voorbereiding voor
Kerstmis en een Gezegend 2019.

Pastor Kees van Lent

Laatste ‘Gebeds- en Communieviering’

Bij dit pastorale woord, waarin pastoor Kees van
Lent ingaat op het beéindigen van Woord -en
Communievieringen in onze kerk, past een foto
van het team dat op zondag 18 november voor de
laatste keer in een dergelijke viering voorging.

Op de foto van links naar rechts: Francien Geers,
Hans Remmerswaal, Joop Weijers en Frans Terpstra.
Niet op de foto: Truus Albers.

En mischien ten overvioede: heel veel dank voor de
manier waarop de Woord- en Communievieringen
zoveel jaren in onze kerk zijn verzorgd.




ADVENTSAC IE

In de Adventsperiode 2016 en 2017 hebben we met
onze parochie de Bisschoppelijke Adventsactie
gesteund voor hulp aan straatkinderen in Rwanda
met het mooie bedrag van EUR 1804,97. In totaal
heeft de Bisschoppelijke Adventsactie beide jaren
EUR 70,000 geschonken aan dit project.

De geschiedenis van ieder straatkind in Rwanda is
uniek. Sommigen zijn wezen en eindigen op straat
omdat niemand voor hen zorgt. Anderen zijn
slachtoffer geworden van armoede en hebben hun
familie verlaten in de hoop meer geluk te vinden in
de straten van de stad, of simpelweg iets te eten.

Om deze kinderen van de straat te redden en hen
een toekomst te geven, steunen we met de
Adventsactie een project van de organisatie
CECYDAR in Kigali (Rwanda): een centrum voor
straatkinderen dat voor onderdak en scholing zorgt.
Sociaal werkers gaan dagelijks de straat op om
kinderen te ontmoeten, hen te verwelkomen om te
eten, zich te wassen en medische zorg te krijgen.
Daarna begint hun resocialisatie en - als ze er klaar
voor zijn - een leven in het centrum en terugkeer
naar school. De ouderen krijgen vakscholing. Waar
mogelijk helpen we hen terug te keren naar
families.
Met hoeveel geld is een kind in dit centrum
geholpen?

- EUR 2,00: een kind heeft een dag te eten

« EUR 5,00: een kind krijgt alle zorg, behandeling

en scholing in het centrum en op school.
+ EUR 0,50: schoolmiddelen voor een kind per dag.

Met de 2017 adventsactie opbrengst van
verschillende Nederlandse parochies heeft
CECYDAR de opvang capaciteit voor jongens in het
centrum uit kunnen breiden van 50 tegelijk naar 80
6

Adventsactie voor straatkinderen in Rwanda
Dank zij u knappen ze op en doen weer mee!

tegelijk in het huis (zie foto).

Ook is er nu een begin gemaakt met de opvang van
meisjes in een ander gebouw. V66r 2018 werden in
totaal ongeveer 100 tot 120 nieuwe kinderen per

jaar opgevangen, waarvan de meeste na 3 tot 6
maanden in een gezin worden geplaatst: hetzij bij
eigen familie, dan wel bij een pleeggezin.

Voor 2018 was de planning dit aantal uit te breiden
naar 180.

Dank zij de Adventsactie lukt dit goed en zijn in de
eerste zes maanden van dit jaar al 120 nieuwe
kinderen opgenomen, waarvan er al weer 100 zover
waren opgeknapt dat ze in een gezin geplaatst
werden.

Een deel van de opbrengst van de Adventsactie was
ook voor een stuk landbouwgrond bij het
opvanghuis. Dat loopt goed, waardoor nu de
voeding voor de kinderen is verbeterd. Een klein
deel van de opbrengst is ook verkocht: met name
de extra eieren, wat weer helpt in het betalen van
de lopende kosten.

Ook deze Adventsperiode 2018 willen we dit project
graag ondersteunen, De Bisschoppelijke
Adventsactie vraagt onze hulp en die van andere
Nederlandse parochies voor de volgende 4 dingen:

- EUR 25.000 voor de aansluiting van een
waterpomp vanuit de al bestaande waterput, om
het centrum van water te voorzien.

- EUR 25.000 voor zonnecellen, zodat de
elektriciteitskosten van het centrum een stuk
omlaag kunnen.

+ EUR 10.000 voor scholing van de medewerkers

- EUR 10.000 voor noodhulp aan de gezinnen

(betere huisvesting) en verduurzaming van hun
inkomsten, d.m.v microkredieten, zodat ze de
behuizing en kosten voor een opgenomen kind
uit het centrum makkelijker kunnen dragen.



Parochie breed

vervolg Adventsactie

Meer informatie over dit project vind u op onze
website: http://www.hjoannesdedoper.nl

Ook dit jaar kunt u bijdragen aan dit project via de
collecte in de kerk of met internet bankieren:
Bankrekening (IBAN) NL69 INGB 0001 3159 41 van
VOM-Groep H. Joannes de Doper te Hoofddorp.
Onder vermelding van Adventsactie 2018 Rwanda.
U kunt ook rechtstreeks doneren via de website van
Adventsactie (www.adventsactie.nl),

Namens de straatkinderen in Kigali en namens de
Werkgroep voor Vrede Ontwikkeling en Missie
(VOM) van onze parochie Joannes de Doper in
Hoofddorp: heel hartelijk bedankt voor uw steun
aan deze straatkinderen.

Wij wensen u een Zalig Kerstfeest.
Wim Piels.

Familiezondag in de
Joannes de Doper

Acht maal per jaar vult in Hoofddorp de kerk zich op
zondagmorgen met jonge gezinnen. Vaders, moeders,
kinderen en.... veelal ook opa ‘s en oma’s. Het is een
ochtend van ontmoeting, samen nadenken over hoe
je als jonge mensen gelovig kunt zijn en samen vieren.
Binnen dit kader vindt ook de voorbereiding plaats op
eerste communie en vormsel. Dit is voor ons heel
belangrijk. Je voert namelijk de kinderen een
gemeenschap binnen, die leeft en enthousiast is. Dit is
de basis om ook na de feesten van communie en
vormsel naar de kerk te blijven gaan. Je zou kunnen
zeggen dat het vormen van een levende
gemeenschap een belangrijke voorwaarde is om
zinvol kinderen op die sacramenten voor te bereiden.
De thema's van bezinning en viering zijn de grote
thema's van ons geloof: Wie is God, Wat is de kerk?
Wat zijn de sacramenten? Wat zijn de grote feesten?
Hoe zijn wij gelovig in de samenleving van vandaag?
De bedoeling is - en dat is heel belangrijk voor de
gemeenschapvorming - dat we elkaar helpen. De
jongerenbeweging M25 helpt de vormelingen, de
vormelingen helpen de communicanten. ledereen is
betrokken bij de viering die echt gericht moet zijn op
kinderen, jongeren en volwassenen.

De vrijwilligers en medewerkers van de boekwinkel
ondersteunen alle groepen met materiaal.

Om 9.00 uur is ieder welkom. De kinderen gaan naar
hun eigen ruimtes: vormelingen op de zolder van het
parochiehuis. De communicantjes naar de grote zaal

en kapel boven, de broertjes en zusjes in de
paterskamer.

De ouders en grootouders van communicanten en
vormelingen zitten in de grote zaal beneden. Zij gaan
onder leiding van een pastor in gesprek met elkaar
over het thema van de kinderen.

Om 10.00uur is de viering in de kerk

Om 11.00uur ontmoet ieder elkaar weer. Dan is er een
creatief uur. Met spelmateriaal van de boekwinkel ‘Het
kruispunt’ gaan vormelingen en communicanten en
ouders het thema nogmaals op een gezellige manier
verkennen. Soms kunnen we naar buiten voor een
speurtocht in de Bijbelse tuin. Ook een
verkenningstocht in de kerk is een mogelijkheid.

Om 12.00u is de morgen afgelopen. Wie zin heeft kan
zich aansluiten bij de lunch in het fundament onder
de kerk.

De afgelopen jaren hebben zo'n 25 families aan deze
morgens deelgenomen. Dit jaar hebben we 30
communicanten en 22 vormelingen. En er komen er
naar verwachting nog bij. Dit zijn dus ruim 50 families.
Een aantal vormelingen komen uit Nieuw-Vennep.
Met deze parochie werken we samen. Ook daar zijn
vieringen ter voorbereiding op het vormsel.

Diaken Rob Mascini

Gedoopt

Rody Brusik




Parochie breed

Wist u dat?

De wintertijd is weer ingegaan en ik heb daarom
zondagmorgen 28 oktober om 02.00 uur een uur in de
kerktoren gezeten. Punt is dat ons kerk uurwerk een
oud mechanisch uurwerk is. Zorgvuldigheid is
geboden en deze klok op tijd zetten is niet simpel aan
een knopje draaien. Dit uurwerk dateert van 1929 en
is gemaakt door Firma Eijsbouts. Voor meer informatie
zie: http://www.eijsbouts.com/ en

https://nl.wikipedia.org/wiki/Klokkengieterij_Eijsbouts.

Het bijzondere is dat ons uurwerk in eerste instantie is
gemonteerd op 23 mei 1929 in de Hervormde kerk te
Rijnsaterwoude. Wanneer dit uurwerk in onze kerk is
gekomen is voor mij
nog even een
vraagteken.

Wat ook nog een
vraagteken is, wat
heeft er vanaf de
bouw van onze kerk
(1860) als uurwerk
ingezeten? Maar één
ding is zeker: het is
een uiterst
betrouwbaar
uurwerk want loopt
nog steeds (bijna)

! feilloos. Dit uurwerk
drijft de wijzers aan op de vier wijzerplaten. En
verzorgt het luiden van de groet bel op de hele en
halve uren. In 2000 is het uurwerk dusdanig aangepast
dat de veren in het uurwerk niet meer handmatig
opgewonden behoeven te worden. In de
klokkenvordering 1942-1943 staat te lezen dat er een
inventarisatie is geweest in opdracht van het
Rijksbureau voor de Monumentenzorg in 1939.

Dat heeft kennelijk de bezetter geholpen want de klok
uit 1888 is op 7 april 1943 verwijderd uit de toren en
naar Hamburg gebracht en daar kennelijk
omgesmolten voor oorlogsdoeleinden. Deze klok
(77cm en 309kg) is ooit gemaakt door Petit en Fritsen
wat 2 jaar geleden is overgenomen door Firma
Eijsbouts. Vervolgens heeft Firma Van Bergen
Jongerius Heiligerlee Amersfoort in 1948 de huidige
klokken gemaakt en laten aanbrengen. Onze kosters
trouwens luiden de klokken nog op de originele
manier middels de touwen die in het kerkportaal
hangen.

ledere klok heeft een eigen tekst uit het evangelie van
Lukas.
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Op de kleine klok staat (56cm/100kg):

Exclamavit voce magna: Benedicta tu inter mulieres
Dat zijn de woorden van Elisabeth
als zij Maria begroet:

“Zij riep met luider stem: Gij zijt
gezegend onder de vrouwen”
Lukas 1,42. Ditis een onderdeel
van het “Weesgegroet”.

Er komt een bronzen paneel op de
deur met de ontmoeting van Maria
en Elisabeth.,

Op de andere klok staat (62cm/150kg):

Benedictus Dominus Deus Israél.

Dat zijn de eerste woorden van de vader van Joannes
de Doper als hij na de besnijdenis van zijn zoon zijn
spraak weer terugkrijgt. Vervuld van de heilige Geest
zegt hij dan: “Gezegend de Heer, de God van Israél”
Lukas 1,68. Dit zogenaamde “Benedictus” is een vast
onderdeel van het kerkelijk morgengebed.

Op de grote klok staat (74cm/305kg):

Vox Clamantis: parate viam Domini.

Dat zijn de woorden van de profeet Jesaja (40,3-5) die
door Lukas worden toegepast op Joannes de Doper:
Een stem van een roepende: bereid voor de Heer een
weg. (Lukas 3,4). De woorden “in de woestijn” zijn
weggelaten. Dat zou boven deze vruchtbare klei ook
niet passen.

De drie klokken hebben een boodschap. De vader en
moeder van Joannes spreken zegenende woorden
voor God en mens. Dan is het logisch dat de zoon voor
de Heer een weg gaat maken. Daarmee is ook de taak
van ons als parochie aangegeven: vanuit het
vertrouwen door God gezegend, geliefd te zijn ruim
baan maken voor die Liefde.

Bedankt voor uw aandacht en mocht u informatie
hebben om dit stukje geschiedenis te completeren
dan houdt ik mij aanbevolen.

Peter van der Kamp / Gebouwen Beheer.

De foto's zijn
gemaakt door
Etienne Sibbel




Vasthouden en loslaten

Raad van Kerken
Hoofddorp

16 december 10:00, Joannes de Doper
Viering Catechesegoep gehandicapten in
H. Joannes de Doper

m.m.v. het koor ‘Vrolijk vuur’

Zie ook artikel op pagina 18.

10 januari 14:00 uur, Parochiehuis
SAMEN IN GESPREK
over de Belangengroep Gehandicapten

Haarlemmermeer
6,
Vofe
Yo

wr

Henk de Groot, bestuurslid van
deze vereniging, is vanmiddag
onze gast. Hij laat ons weten:
“De BGH behartigt de belangen
van mensen met een beperking.
We informeren en oefenen
invlioed uit met als doel mensen met een beperking
op een gelijkwaardige, zelfstandige en waardige
manier deel te laten nemen aan de samenleving.
Toegankelijkheid is een belangrijke voorwaarde om
mee te kunnen doen, of het nu gaat om wonen,
arbeid, onderwijs, recreatie, cultuur of vervoer. We
dienen daarbij verder te kijken dan de fysieke
toegankelijkheid van woningen, schoolgebouwen,
werkplekken, publiek toegankelijke gebouwen en
openbaar vervoer,

De bejegening en acceptatie van mensen met een
beperking speelt een even cruciale rol, naast
beschikbaarheid van informatie, bereikbaarheid en
financiéle toegankelijkheid.

Gelukkig is op 14 juli 2016 het 'VN-verdrag
handicap’ in werking getreden. Daarin wordt
aangegeven wat de overheid moet doen om ervoor
te zorgen dat de positie van mensen met een
beperking verbetert. Dit helpt ons enorm, maar het
zal nog lang duren voordat we ons doel bereikt
hebben.

Gemeenschappelijke onderwerpen van de KBO en
BGH zijn fysieke toegankelijkheid /
zelfraadzaamheid / (langer) zelfstandig wonen /
mobiliteit / hulpmiddelen / sociaal netwerk.”
Inlichtingen: Els van Dongen, tel. 023.56.122.73 of
evandongencaarls@telfort.nl

SAMEN IN GESPREK wordt georganiseerd door de
Katholieke Bond voor Ouderen in samenwerking
met de RK. parochie in Hoofddorp.

ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

uitgebreide en actuele informatie: www.kerkeninhoofddorp.nl

Daarom komen we bij elkaar in het parochiehuis
aan de Kruisweg 1073.

Weet u welkom van 14:00 tot 16:00 uur.

Een vrijwillige bijdrage voor koffie of thee wordt op
prijs gesteld.

17 jannuari 20:00 uur, Marktpleinkerk
Leerhuis Kerk en Israél; over orgaandonatie

20-27 januari
Week van Gebed, met als thema
‘Recht voor ogen’, Deuteronomium 16: 11-20

informatie volgt later op

www.kerkeninhoofddorp.nl en op flyers in de
kerk.

27 januari 14-17.30 uur, Marktpleinkerk

23e Dialoog-in-Muziek

Op zondag 27 januari 2019 wordt voor de 23e keer
in de Marktpleinkerk de Dialoog in muziek
georganiseerd: Haarlemmermeerse koren zingen
een kwartier lang hun muziek.

De toegang is vrij, maar bij de deur is een collecte.
Het publiek kan de hele middag komen 6f voor een
of meer koren binnenlopen. Presentator: Rien
Wattel. Aanmelden en informatie: :
dialooginmuziek@quicknet.n|

Deze activiteit wordt georganiseerd in het kader van
de week van gebed voor de eenheid.



De komende weken staan ook in de
boekwinkel in het teken van Kerst.

Wij zijn blij met de tentoonstelling in
het Fundament, en hopen op veel
bezoekers zowel jong als oud.

Het is een mooie manier om mensen
met het kerstverhaal bekend te
maken.

Wij hebben ook in de winkel onze
collectie kerstgroepen, kaarten,
kaarsen en kalenders uitgestald
zodat u naar hartelust kunt komen
kijken en kiezen.

Natuurlijk hebben we ook agenda's
en kalenders. Met name de Gerardus
kalender en de Maria kalender.

Voor onder de kerstboom, leuke
kleine sieraden, kruisjes en andere
cadeautjes,

Onze winkel is vanaf 17 december tot
7 januari ook de zondag en
maandagmiddag open. Dit vanwege
de openingstijden van de kerststallen
tentoonstelling.

Adj wensen iedereen een
Zalig Kerstmis en een
gezond 2019

et met veel leesplezier.

| IL.’AJ] Het Kruispunt_

winkel voor het ANDERE boek




Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

Zondag 09 december 12.30 uur: Filipijnse viering
Zondag 16 december 12.30 uur: Filipijnse viering
Maandag 24 december 19.30 uur: Kerstviering Spaarne Gasthuis, zie hieronder.
Zondag 13 januari 12.30: uur: Filipijnse viering
Zondag 20 januari 12.30 uur: Filipijnse viering

Uitstelling Allerheiligste
Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur.
De eucharistieviering op zaterdag is komen te vervallen.

Doopgesprekken

De doopgesprekken zijn op dinsdagavond om 20.00 uur.
Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u beide avonden meemaakt.

Voor informatie en opgave kunt u bellen naar het secretariaat. Bij voorkeur op woensdagmorgen tussen
9 en 12.00 uur. Tel. 5638145. U kunt ook langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

1 maal per maand op vrijdagochtend is er een Eucharistieviering; pastor K. van Lent;
in het restaurant om 11.00 uur.

Op de volgende vrijdagen: 4 januari 3 mei 6 september
1 februari 7 juni 4 oktober
1 maart 5 juli 1 november
5 april 2 augustus 6 december

Kerstviering Spaarne Gasthuis Hoofddorp

Op maandagavond 24 december om 19.30 uur is er een feestelijke cecumenische Kerstviering in het Spaarne
Gasthuis in Hoofddorp. Voorganger zal zijn pastor Frans Bossink en de zang wordt verzorgd door het
gelegenheidskoor onder leiding van Emile Vriens.

Patiénten en bezoekers van buiten zijn van harte uitgenodigd.

De kerkzaal bevindt zich op de begane grond van het ziekenhuis.

Opbrengst Collectes
13 en 14 oktober € 115,65
Voor Sulawesi € 390,75

20 en 21 oktober € 577,27
Voor Missiezondag € 186,40

27 en 28 oktober € 432,85
1,2, 3en4 november € 1.342,35

10en 11 november € 545,95
17 en 18 november

-t
-



vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST. Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

Overzicht vieringen kerk en kapel 15 december - 2 februari 2019

Derde zondag van de Advent

Za 15dec 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek
Zo 16 dec 10.00: Viering met gehandicapten, pastor L. Mesman; Vrolijk Vuur
- Overl. fam. Dingemans en fam. Frijters
Di 18 dec 19.30: Boeteviering; pastor K. van Lent en pater E. Manek
Do 20 dec 18.45: Rozenkrans
19.15 Viering

- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Vierde zondag van de Advent

Za 22 dec 19.00: Stille Eucharistieviering; pastor K. van Lent
Zo 23 dec 10.00: Stille Eucharistieviering; pastor K. van Lent
Kerstavond
Ma 24 dec 15.30: Peuterviering; diaken R. Mascini
17.00: Familieviering; diaken R. Mascini en pater E. Manek; Zangertjes
- Mieke Kooren
19.00: Jongerenviering; pater E. Manek; Vrolijk Vuur en M25
20.30: Kerstnachtviering; pastor K. van Lent; Odyssee;

- Peter Vonk en overl. fam. Vonk en de overl. fam. van Megen.

22.00: Kerstnachtviering; pastor K. van Lent; Odyssee
- Gerrit en Rie Vork

23.30: Kerstnachtviering; pater B. Wooning en pater E. Manek; Gemengd koor
- Overl. ouders Schrama- van Miltenburg
Eerste Kerstdag
Di 25dec 10.00: Eucharistieviering pater E. Manek; Gregoriaans koor
- Kees Duivenvoorden en overl. ouders Breed- Bogers; Wim Beers
Tweede Kerstdag
Wo 26 dec 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Harmonie Excelsior
- Jo Driessen- Vervaart
Do 27 dec 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 29dec 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek
- Joke Kreike- van der Kolk
Zo 30 dec 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek
- André Sanberg
Oudjaar
Ma 31 dec 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Vrolijk Vuur
Nieuwjaar 2019
Di 01jan 11.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent en pater E. Manek; Filipijns koor

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur.
12 In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
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PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

Overzicht vieringen (vervolg)

Do 03 jan 18.45: Rozenkrans
19.15 Viering
Driekoningen
Za 05jan 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor
Zo 06jan 10.00: Familieviering; diaken R. Mascini en pater E. Manek; Zangertjes;
- Mieke Kooren
Na beide vieringen in dit weekend Nieuwjaarsreceptie
Di 08 jan 18.45: Rozenkrans
19:15: Viering
- Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 10jan 18.45: Rozenkrans
19.15 Viering
Za 12jan  19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent
Zo 13 jan 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent
Di 15jan 1845: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 17 jan 18.45: Rozenkrans
19.15; Viering
Za 19jan 19.00: Eucharistieviering; pater B. Wooning
Zo 20jan 10.00: Eucharistieviering; pater B. Wooning; Gemengd koor
Di 22jan 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 24jan 1845: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 26 jan 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent en diaken R. Mascini
Zo 27 jan 10.00: Woord- en Communieviering; diaken R. Mascini; Odyssee
Di 29 jan 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 31 jan 18.45: Rozenkrans
1975 Viering

Ter informatie volgende Info:

Za 02 feb

Zo 03 feb

19.00:

10.00:

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor

Eucharistieviering; diaken R. Macini en pater E. Manek

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
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Kennismaken met nog twee SVD-missionarissen
Eko en Bert: We voelen ons al aardig thuis

Interview en foto's: Anja Maas

Voor de meeste parochianen zijn de paters Silvester
Manek Eko en Bert Wooning geen onbekenden meer.
Samen met pater Sedrey bewonen deze twee
missionarissen van de SVD-congregatie sinds kort de
pastorie. Een huis dat voor hen op een heel speciale
plek staat, want hoeveel ze ook van de wereld hebben
gezien, nog nooit woonden ze zo'n 6 meter onder de
zeespiegel.

Voor het kennismakingsgesprek spreken we af in de

pastorie. Het is oktober, maar de herfst heeft zich nog
niet laten zien. Het is prachtig nazomerweer. "En’, zegt
Eko, "dat vind ik wel prettig. Toen ik voor het eerst in
Nederland kwam - op 3 april 2016- zei ik direct “Oh,
wat is het hier koud! Ik was erop voorbereid en had
een jas aan, maar die was niet warm genoeg. Gelukkig
stond de medebroeder die me kwam afhalen al klaar
met nog een jas. Een extra dikke!”

Het was even acclimatiseren voor Eko, die geboren
werd in Indonesié. “Het is er niet alleen veel warmer, er
zijn ook heuvels en bergen. Nederland vond ik niet
alleen koud, maar ook erg vlak. Geen heuveltje te zien.
Maar daardoor kun je wel ver kijken, dat vind ik wel
mooi.

Eko's familie woont op Timor-West. Er is ook een
Timor-Oost, maar dat werd gekoloniseerd door
Portugal. Timor-West hoorde bij Nederland. Het
westelijk eiland is onderverdeeld in vijf districten. In
drie ervan zijn de mensen rooms-katholiek, in één
protestant en in één moslim.

Eko werd geboren in 1985, op 5 december (mooie
datum!) en was de middelste in een gezin van 5
kinderen. “Ik heb 2 zussen en 2 broers. Mijn vader is
timmerman en had een eigen werkplaats. En zoiets
wordt dan gauw een ontmoetingsplek.
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ledereen kwam binnenlopen, ook de missionarissen
van de SVD die op Timor woonden. Er was altijd veel
contact.”

Even een stukje historie: in 1913 nam de SVD congregatie
de missie voor Indonesié over van de Jezuieten en
concentreerde zich vooral op de kleine Soenda-eilanden,
waartoe ook Flores en Timor behoren. Zo werden de
SVD-missionarissen actief in Timor-West.

Eko: “Ik wilde al heel jong priester worden. Het was
logisch me aan te sluiten bij de SVD. Zij hadden op ons
eiland veel invloed en hun werk sprak me aan..” Hij
ging naar het kleinseminarie, het grootseminarie, en
werd 3 jaar geleden tot priester gewijd. Na zijn
‘eeuwige gelofte’ mocht hij kiezen waar hij als
missionaris heen gestuurd zou worden. “Er waren drie
opties: Nederland, Indonesié of Australié. Het is
Nederland geworden. Waarom ik Nederland op mijn
keuzelijstje had? Het leek me een uitdaging om ver
weg aan de slag te gaan. Uiteindelijk lag het voor mij
aan het andere eind van de wereld. Daarnaast was het
contact met de SVD'ers, die vooral uit Nederland
kwamen - altijd erg goed. Ze hebben zoveel voor ons
gedaan, het leek me mooi om in hun land iets terug te
doen.”

Afscheid van Paraquay

De wieg van Bert Wooning stond dichterbij zijn
huidige woonplaats. “Ik ben geboren in Voorburg, in
een gezin met 8 kinderen: 4 jongens en 4 meisjes. Ik
was de oudste zoon. Mijn vader had een slagerij. En
zoals dat ging vroeger: alle kinderen moesten
meehelpen. Ik had er geen hekel aan. Zeker als ik een
beetje op de achtergrond kon blijven, bijvoorbeeld
met het schoonmaken van de werkplaats, vond ik het
wel best. Maar ik moest ook wel eens achter de
toonbank: klanten helpen. Dat vond ik moeilijker, ik
was niet zo van de contacten. Achteraf gezien was het
een goede leerschool. Ik zeg nog steeds: de basis van
mijn pastorale opleiding lag achter de toonbank.”

Al jong wist hij dat hij priester wilde worden. En niet
‘gewoon pastoor, maar missionaris. “Er waren boekjes
over het werk van priesters en daarin las ik altijd: De
brief van de missionaris. Wat die vertelde, dat vond ik
zo spannend. Ik dacht: dat wil ik later ook allemaal
meemaken.”

Hij ging op 11-jarige leeftijd naar het kleinseminarie en
daarna naar het grootseminarie.



Parochie breed

vervolg kennismaken

Drie jaar van zijn opleiding verbleef hij in Belgié. “Dat
was voor mij best een cultuurschok, zo in begin jaren
60 van de vorige eeuw. Belgié lag zo dichtbij, maar het
was er allemaal zo anders. Tegelijkertijd was het een
uitstekende voorbereiding op mijn toekomstig
missionarisleven.

In 1964 werd hij tot priester gewijd, daarna volgde een
aanvullend leerjaar en toen was het zover: hij werd
uitgezonden als missionaris. “Ik mocht 3 voorkeuren
opgeven. Bovenaan stond Congo, maar dat kon niet.
De situatie in dat land was toen te gevaarlijk. Bleven

over Paraquay en Brazilié. Het werd Paraquay. Een
bijzonder land. Ik ben er 40 jaar gebleven en ervan
gaan houden. Inmiddels ben ik al weer 14 jaar terug in
Nederland. Ik vond het moeilijk van Paraquay afscheid
te nemen, maar ik werd gevraagd om naar Nederland
te komen om hier jonge missionarissen te begeleiden.
En dat heb ik met veel plezier gedaan.”
Vanzelfsprekend praten we over zijn leven in
Zuid-Amerika. Liefst 40 jaar in Paraquay, word je dan
niet een beetje Paraquayer? “Natuurlijk. Maar je blijft
ook Nederlander. En nu ik terug ben, ben ik best snel
ingeburgerd. Merkwaardig genoeg was vooral de taal
een probleem. Ik was zo Spaanssprekend geworden,
dat ik hier alles eerst in mijn hoofd moest vertalen. Wat
ik er geleerd heb, behalve de taal? Dat je, ondanks
enorme armoede - want Paraquay is erg arm - toch
positief in het leven kunt staan. De mensen hebben
een blije blik op het leven. Op dat gebied kunnen we

veel van ze leren. Verder zijn ze overweldigend gastvrij.

ledereen is altijd welkom. Ze laten direct hun werk
liggen en houden zich met jou bezig. Menselijke
contacten gaan daar duidelijk voor efficiént werken. Je
kunt daar economische discussies over voeren, maar
zo'n houding zit hun bloed. En ze leven niet zo
individueel als wij hier. Hun familie is alles voor ze en je
familie laat je niet vallen. Dat is een morele plicht.

Mooi, maar ook nadelig, want die familiecultuur maakt
dat er heel makkelijk corruptie ontstaat. En die
corruptie daar is een groot probleem. Het is moeilijk
aan te pakken zonder de basis van de maatschappij te
raken. Want wanneer iemand een baan met gezag
krijgt, dat wil zeggen dat hij iets kan bepalen, zal hij
gauw familieleden als eerste laten profiteren.
Bijvoorbeeld als er producten en goederen te verdelen
zijn, of als het gaat om iemand een baantje te
bezorgen. Dan gaat familie voor. Allemaal niet goed,
maar wel goed te begrijpen.’

Taal

Had Bert moeite het Nederlands weer tot zijn eerste
taal te maken, Eko is nog druk doende de eerste
beginselen van onze taal onder de knie te krijgen.
“Gelukkig kan ik me aardig verstaanbaar maken, maar
Nederlands is gewoon erg moeilijk. Ik heb wel Engels
geleerd, en dat is, omdat veel mensen hier ook wel
Engels spreken, een aardig hulpmiddel, maar het is
niet voldoende. Ik ga er echt voor om goed
Nederlands te spreken. Ik heb er al een cursus van een
jaar opzitten en de komende weken moet ik
staatsexamen doen. Best spannend. Gelukkig kan ik in
deze parochie veel oefenen. Ik doe al vieringen en ik
help Sedfrey als dat nodig is.

Bert hoeft zijn kennis van het Spaans niet in een laatje
te stoppen. “Voor Spaanstaligen in Amsterdam doe ik
twee keer per maand een zondagviering en twee keer
een weekviering in de Sint-Nicolaaskerk in Amsterdam.
En in Hoofddorp ben ik standby om te helpen waar dat
nodig is” Samen zijn ze het over een ding eens: ze zijn
blij en dankbaar dat ze deel uit mogen maken van de
SVD gemeenschap die hier per 1 september is
gevestigd. "Het is wennen, maar we voelen ons al
aardig thuis”.

Tot slot nog een persoonlijk vraagje. Wat doen jullie
graag in je vrije tijd? Eko: ik houd van sport, zingen en
muziek. Gitaar spelen. En op het kleinseminarie was ik
dirigent. Bert "Ik ben dol op fietsen. Het liefst elke dag
een uur. Graag lees ik kranten of kijk naar een goed
programma op de televisie. Als het enigszins kan, ga ik
naar een goede film in de bioscoop”

Bezorgers Info gevraagd

Voor de straten: Colonnade / Lakenhallen / San Marco
Totaal 16 adressen.
Graag even bellen of mailen naar de Parochie-

administratie.
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Kids &
“ﬂ" jongeren

www.hjoannesdedoper.nl

Kinderkoor de Zangertjes van de St. Jan

Kinderkoor de Zangertjes van de St. Jan Het ontstaan
van de naam?

Het is de afkorting van Sint Johannes, kortom de
Zangertjes van Joannes de Doper.

Zingen is ontspannend en ontzettend leuk om te doen.

Elke woensdagavond oefenen we met een groep van

ongeveer 15 kinderen liedjes die in de viering gezongen worden. Door deel
te nemen in het kinderkoor mogen ze ook meedoen in de viering, door het
lezen van

openings-en slotgebed of de voorbeden.

Hier wordt druk op geocefend want het is best spannend om op het altaar
bij de pastoor voor een volle kerk te lezen, maar ze doen het met veel
plezier en trots.

Op dit moment zijn we druk bezig
met de voorbereidingen van
kerstmis. Oude en nieuwe liedjes
worden geoefend in het Nederlands
maar ook in het Engels. En vooral dat
laatste is een uitdaging! Maar een
uitdaging gaan wij graag aan in het
kinderkoor!

Heb jij zin om mee te zingen met het kinderkoor. We
zoeken nog kinderen dus kom gewoon een keer kijken.
Elke woensdagavond van 18.30 tot 19.15 oefenen we in de
kapel van het parochiehuis. En wil jij meezingen met het
kinderkoor in onze kerstviering op 24 december 2018 om
17.00 uur, dan nodigen we je uit om te oefenen voor deze
viering op woensdag 28 november, 12 december en 19
december. Ik zou zeggen kom allemaal dan maken we er 1
groot feest van!
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IBAN: NL89INGB0653100000

Groot denken. Klein doen.

Uw steun

aan moeder

en kind

Adventsactie komt op voor mensen die
leven in mensonwaardige omstandigheden.
Ook dit jaar zet de katholieke gemeenschap
zich in voor Moeders & Kinderen.

Ga naar onze website en lees hoe u
onze vier projecten kunt steunen!

www.adventsactie.nl

ADVENTSAC IE

EEN ACTIE VAN STICHTING BVA

Prachtig verjaardagsfeest voor pastoor Kees van Lent

Hartelijk gefeliciteerd, Kees. Nog vele jaren! Hoe vaak
zou onze pastoor dat op woensdag 17 oktober 2018,
op zijn 70ste verjaardag, gehoord hebben? Dat
antwoord is niet zo moeilijk, het zal zo'n 450 keer zijn
geweest. Want met dat aantal gasten moesten de
organisatoren van dit speciale verjaardagsfeest
rekening houden. Kees van Lent en Grietje de
Vries-Millenaar hadden namelijk niet alleen familie en
vrienden, maar ook alle parochianen uitgenodigd.

En dat betekende dus heel veel handen schudden.
Die 17e oktober werd zowel voor pastoor Kees als zijn
gasten een prachtige dag. De jarige werd tussen de
feestelijke bloemen en planten in de Arendshoeve in
Rijsenhout niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk in
de bloemetjes gezet. Bettina, een dochter van Grietje,
speelde daar samen met Marja, Erna en Wilma een
leuk toneelstuk. Grietjes schoonzoon Peter had de
tekst gemaakt, Ria Stolk had voor input gezorgd.
Adriaan Tieleman, opperstalmeester van de Stal op de
Kaag, deed de muziek. Waar het over ging? Een drietal
actrices was genomineerd voor een bijzondere
toneelprijs. Alleen toen het antwoord moest komen
op de vraag: and the winner is........ was dat niet een
van de drie, maar Kees van Lent. Een winnaar dus,
buiten de nominaties om. En wat was zijn prijs? Kees

won de zogenaamde Kornid'or (de gouden hoorn),
voor deze gelegenheid niet gespeld met een C, maar
met de K van Kees. “Je hebt hem verdiend. Voor alles
wat je doet en hebt gedaan”. De jarige nam de prijs
enthousiast in ontvangst. Er volgden nog enkele

officiéle felicitaties, onder andere door Johan Basmaci,
vicevoorzitter van het parochiebestuur. Daarna was
het tijd voor een toost en een prachtig feest!
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Share the Journey

Samen op weg met migranten en viuchtelingen
De handen uitgestrekt naar de ander — met dit gebaar
lanceerde paus Franciscus in september 2017 samen
met het Caritas-netwerk de wereldwijde campagne
Share the Journey (Samen op weg -
www.sharejourney.org). Doel van de campagne is een
ontmoetingscultuur creéren.

Ontmoetingscultuur
We dromen van een wereld waarin zij die aan onze
deuren kloppen met warmte onthaald worden. Een
wereld waarin ontmoeting gezien wordt als een
verrijking. Deze wereld is mogelijk, op voorwaarde dat
we elkaar durven ontmoeten en de tijd nemen om
samen op weg te gaan met migranten.

Doet u mee? We zoeken vrijwilligers
Als parochie in Hoofddorp doen we mee aan de
campagne van de Katholieke Kerk van Share the
Journey / Samen op Weg. Graag roepen we u daarom
op om taalcoach te worden via Taal op Maat
Haarlemmermeer.
In het project Taal op Maat Haarlemmermeer worden
Nederlandstalige vrijwilligers één op één gekoppeld
aan anderstalige inwoners van de Haarlemmermeer.
Vaak zijn dat vluchtelingen, maar alle anderstalige
nieuwkomers zijn van harte welkom bij het project.
Als taalcoach kom je één keer per week ongeveer
anderhalf uur met je taalmaatje bij elkaar.
De taalcoach en zijn of haar taalmaatje bepalen zelf
hun doelen en activiteiten. Dit kan van alles zijn:
samen de krant lezen, met zijn tweeén boodschappen
doen, een bezoek aan een museum brengen, enz.
Gedurende het jaar worden er ter ondersteuning van
de taalcoaches trainingen en bijeenkomsten
georganiseerd.
ledereen kan zich als taalcoach aanmelden: studenten,
gepensioneerden, collega's, buurmannen en
buurvrouwen. Taalcoach zijn is leuk en leerzaam. Ben
je goed in taal, heb je interesse in andere culturen en
beschik je over een beetje geduld: meld je aan als
taalcoach bij Tirza de Fockert van Vluchtelingenwerk,
via e-mailadres taalopmaat@vluchtelingenwerk.nl of
telefoonnummer 023-5749284,

Tentoonstelling ‘Relieken’

Tot begin februari laat Museum Catharijneconvent in
Utrecht wereldwijd als eerste museum zien dat
reliekverering als een universeel en levend fenomeen,
cultuur en religie overstijgend.

Bij de tentoonstellingen is een uitgebreid programma
van lezingen, rondleidingen, workshops en een
prachtige en informatieve catalogus.
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Meer informatie: www.catharijneconvent.nl

Voor lezers van het bisdomblad SamenKerk is er een
speciale korting (geen toeslag tentoonstelling).

Zie hiervoor het herfstnummer 2018.

Bij de dienst van 16 december 2018

Op deze ochtend is de afsluitende dienst van het
tweede blok van de catechesegroep gehandicapten.
Ons jaarthema is “Dwalen door verhalen!

In dit tweede blok hebben we met elkaar geluisterd
naar verhalen die betrekking hebben op de relatie
“mens en God". Een thema wat aansluit bij wat we
vieren met Kerst.

We geloven dat Jezus door God bij de mensen is
gekomen om te laten zien dat er een relatie is tussen
God en ons mensen.

In de dienst horen we in het kort waar wij het met de
groep op onze avonden over hebben gehad, u kunt
aan de wanden zien hoe we daar met elkaar een
verwerking van hebben gemaakt. We hebben dit jaar
als “jaarlied” het lied: "Wil je wel geloven dat het
groeien gaat” Daarin wordt gezegd: ....wil je wel
geloven het begin is klein, maar het zal een wonder
boven wonder zijn. Als je het gaat wagen met Gods
woord alleen; dan gebeuren wond'ren om je heen....
Op deze zondagmorgen lezen we woorden uit Sefanja
die zegt dat God bij ons is, van ons houdt en ons niet
alleen laat. En woorden uit het evangelie van Lucas
(over Johannes de Doper), dat we met elkaar moeten
delen wat we hebben en dat het dan goed zal komen.
Hij brengt goed nieuws voor mensen die het willen
horen.

Muzikale medewerking wordt verleend door Vrolijk
Vuur, onze vaste muzikale begeleiders tijdens onze
diensten zou ik haast zeggen. We hebben met elkaar
de dienst voorbereid en hopen er voor u (en voor
onszelf) een mooie dienst van te maken.

U bent van harte uitgenodigd voor deze dienst en na
de dienst zal er koffie en thee zijn in het Parochiehuis,
waar we u graag willen ontmoeten.

Namens de catechesegroep,

Gerda van der Wal
Klaverjasavond parochiehuis

Maandag 28 januari 2019, 20.00 uur.

Kosten € 2,50 per persoon

Opgeven bij:

Thea Duivenvoorden
Tel.56 17 275.




Kerstgroepen

RUIM 100 GROEPEN UIT
DE VERZAMELING VAN
KAREL SCHROOYEN
UIT WOUW EN

HENK KONING UIT
HOOFDDORP.

IN DE COLLECTIE VAN
GRAFISCH ONTWERPER
KAREL SCHROOYEN
CA. 25 ORIGINELE
ZELFGEMAAKTE
GROEPEN UIT

DIVERSE MATERIALEN.

MAANDAG 17 DECEMBER 2018 T/M
ZONDAG 6 JANUARI 2019 TOEGANG GRATIS

WAAR: IN HET FUNDAMENT, ONDER DE JOANNES DE DOPERKERK
KRUISWEG 1071, 2131 CT HOOFDDORP

OPENINGSTIJDEN: ELKE MIDDAG VAN 13.30 - 17.00 UUR
UITGEZONDERD EERSTE KERSTDAG EN NIEUWJAARSDAG

DE TENTOONSTELLING WORDT GEORGANISEERD DOOR BOEKWINKEL HET KRUISPUNT
WWW BOEKWINKELHETKRUISPUNTNL INFO@BOEKWINKELHETKRUISPUNTNL 023-5617392
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Overledenen

Hans Lokkerbol - 90 jaar

Hans heeft veel voor onze parochie betekend. In een
overvolle kerk vond zijn uitvaart plaats.

Hans werd geboren op 24 juni 1928 in Amsterdam in
een gezin van 3 kinderen. Zijn moeder is overleden
toen Hans nog maar 7 jaar oud was. Hans was ziekelijk
maar heeft een goede jeugd gehad.

Na zijn schoolopleiding ging hij werken bij een
makelaar in assurantién in Amsterdam. In de
archiefkamer aldaar leerde hij Mony Kranendijk
kennen en zo begon hun liefde. Hans heeft zijn hele
leven bij dit bedrijf gewerkt en is opgeklommen tot
directeur.

In juli 1953 zijn Hans en Mony voor de wet getrouwd
en op 14 november in de kerk in Haarlem. In Haarlem
hebben zij ingewoond en zijn later naar Amsterdam
verhuisd. Daar werden hun 4 kinderen geboren.

Hans was een goede vader, altijd vol interesse en had
gevoel voor humor. Zijn hele leven schreef hij korte
verhalen en gedichten. Mony en Hans kregen 9
kleinkinderen waar ze gek op waren. Hans nam ze
serieus, luisterde naar hun verhalen en kon ze
enthousiasmeren. In de loop der jaren kregen Hans en
Mony 5 achterkleinkinderen. Zijn familie vond hem
een prachtige en dankbare man. Wat Hans typeerde
was dat hij zijn hand op iemands bovenarm legde, dit
was voor hem een kwestie van aandacht.

In 1975 is het gezin verhuisd naar Graan voor Visch in
Hoofddorp.

Hans heeft veel vrijwilligerswerk verricht, eerst in
Amsterdam bij de Pius X kerk en hij zat in het bestuur
van de padvinderij. Eenmaal in Hoofddorp gevestigd
heeft Hans diverse functies gehad binnen onze
parochiegemeenschap. Hij was o.a. secretaris van het
parochiebestuur, lector in de kerk, vrijwilliger
administratie (0.a. in 1986 zette hij de
ledenadministratie in de computer) en een speciaal
project van hem was het overbrengen van de
archieven van H.Joannes de Doper naar het
Gemeentearchief. Hans heeft achtereenvolgens de
pastores Zijerveld, Nagel, Jongeneelen en Van Lent
meegemaakt.

In verband met zijn gezondheid moest Hans eerder
stoppen met werken, maar hij bleef niet bij de pakken
neerzitten. Hij zette zich met nog meer enthousiasme
in voor onze parochie. Hans kreeg hartproblemen en
na een ziekenhuisopname ging hij naar verpleeghuis
Bornholm om te revalideren. Echter, zijn gezondheid
ging snel achteruit. Twee dagen vaor zijn overlijden
kwam kleinzoon Rob vertellen dat zijn vrouw zwanger
was en bij dit mooie bericht kreeg Hans tranen in zijn
ogen.

Op 11 september heeft Hans het H. Oliesel ontvangen
van pastoor Van Lent en hij is op 15 september in het
bijzijn van Mony en dochter Marianne overleden. De
uitvaart vond plaats op 21 september in onze kerk
waarna hij werd begraven op ons kerkhof.

20

D’Jean Theodore - 4 jaar

Aan het jonge leventje van d'Jean kwam op 15 juli jl.
abrupt een einde.

D'Jean kwam ter wereld op 19 november 2013 in
Hoofddorp. Hij was het eerste kind van Yajaira en
Junior Theodore. Hij was een vrolijk kind, open, eerlijk
en was ondeugend op een leuke manier. Hij hield van
verkleedpartijen en speelde vaak met Sebastian, zijn
oudere broertje.

Sebastian vertelde dat hij met d'Jean vaak stoeide, zij
gameden en deelden hun speelgoed. Hij zei ‘ik weet
dat we geen tweeling zijn maar we hebben wel één
ziel". D'Jean hield van dieren en natuur en hij wilde
altijd dieren en bloemen in huis halen. Ook zingen en
dansen was zijn leven.

D’Jean ging november 2017 naar de basisschool,
maakte makkelijk contact met iedereen en was heel
sociaal. Na school ging hij eens in de week naar
zwemles (1e badje). Zijn ouders waren trots op hem.
DJean dacht vaak verder dan voor zijn leeftijd
normaal was. Zo vroeg hij zijn ouders, een week voor
hij stierf, wanneer zijn ouders zouden gaan trouwen.
En zo gebeurde het dat zij 3 september in het huwelijk
traden.

Op 15 julijl. ging het gezin met familie naar de
Toolenburger plas. In een onbewaakt ogenblik was hij
verdwenen en is d'Jean verdronken. Voor zijn ouders
de heftigste dag uit hun leven,

Van veel bekende en onbekende mensen kregen zij
brieven en kaarten. Door zoveel medeleven voelden
de ouders zich gesteund. Alle kinderen uit zijn klas
hebben afscheid van dJean genomen bij Dunweg en
in de klas is een herdenkhoekje ingericht.

In de laatste weken vé6r zijn overlijden sprak dJean
heel vaak over Jezus. "Jezus houdt veel van ons” zei
hij.

Pastoor Van Lent heeft d'Jean bij Dunweg gezegend
en heeft samen met zijn familie lichtjes aangestoken
rond zijn kistje.

De crematie vond plaats op 21 juli in Crematorium
Lisse. Er werden er CD's gedraaid met liedjes waar
d’Jean thuis zo veel naar |uisterde.

Aaltje Smit - van den Broek - 88 jaar

Aaltje was een vrouw die heel positief in het leven
stond. Ze werd geboren op 28 september 1929 in
Blaricum als oudste van 6 kinderen. Haar vader zat in
de horeca en het gezin verhuisde naar Amsterdam. De
oorlog maakte haar tienerjaren minder leuk, ofschoon
ze daar weinig over sprak.

Na haar schooltijd ging zij werken als kapster in
Amsterdam en ging naar dansles. Daar leerde ze Hans
Smit kennen waar ze dolverliefd op werd. Ze hielden
beiden van dansen en dat hebben ze hun leven lang
gedaan. Hans en Aaltje trouwden en gingen in
Badhoevedorp wonen waar Hans een tuinderij had.
Zij kregen 6 kinderen, 3 jongens en 3 meisjes.



vervolg overledenen

De oudste zoon is op de leeftijd van 2 jaar verdronken.
Haar andere zoon Henk is 5 jaar geleden overleden.
Het overlijden van beide kinderen heeft haar enorm
aangegrepen.

Aaltje was een zorgzame moeder, naaide en breide
voor de kinderen en had altijd een |uisterend oor. Het
huishouden was op dat moment minder belangrijk en
ze nam tijd voor haar kinderen. Hans en Aaltje hadden
een gezellig gezin. Hans riep vaak “Het lijkt hier wel
een duiventil’, alles en iedereen kon binnenkomen,
aanschuiven en ook slapen. Verwaarloosde dieren
groot en klein konden een plekje vinden in huize Smit.
Het huis leek soms van alle kanten rekbaar.

Zij werden grootouders van 12 kleinkinderen waar ze
vaak voor gezorgd en opgepast hebben. De
kleinkinderen noemden haar hun tweede moeder.

In 1992 is Hans overleden en in 1993 verhuisde Aaltje
naar Hoofddorp-Overbos. Met zussen en vriendin
heeft ze vele reizen gemaakt. Ook haar huis was een
zoete inval, iedereen kon mee eten en ook kookte ze
vaak voor de kinderen.

Een aantal jaren heeft Aaltje in ons dameskoor
gezongen.

Met het klimmen der jaren namen haar krachten af en
ze moest rustiger aan doen.

Aaltje is op 22 september jl. heel rustig, te midden van
haar kinderen, overleden. Op de dag van haar
verjaardag, 28 september, vond de uitvaart plaats in
onze kerk. Aaltje droeg haar kleinkinderen op handen
en nu waren de rollen omgedraaid: de kleinkinderen
droegen haar de kerk in en uit. Hierna volgde de
crematie.

Jaap Slijkerman- 70 jaar

Tijdens de uitvaart van Jaap, die voor velen van ons,
plotseling overleed, niet lang na de open dag van
de parochie, waar velen hem nog hadden gezien
en gesproken, lazen we de gelijkenis van de
talenten. leder mens, vertelde Jezus, heeft talenten
gekregen om in zijn of haar leven mee te werken.
En Jaap heeft dat ook met al zijn talenten gedaan.
In zijn gezin en voor zijn kleinkinderen. In zijn werk
(waarbij 35 jaar bij Siemens van operator tot
softwarespecialist en bijscholer) en
vrijwilligerswerk. Van dat vrijwilligerswerk in onze
parochie zijn velen van ons jarenlang getuige
geweest. Het meest zichtbaar 25 jaar als koster en
lector. lets minder zichtbaar 8 jaar als coordinator
van het liturgisch overleg en lid van het
parochiebestuur. Meer als doener, dan als prater.
“Doen’, dat niet in het minst tot uiting kwam bij het
organiseren van het vrijwilligersfeest of de open
dag. In die organisatie was Jaap niet weg te
denken. Meer bescheiden op de achtergrond, dan
op de voorgrond. Deskundig en perfectionistisch,

met oog voor gezelligheid, bij een lekker kopje
koffie.

Hij deed dat met een open geest en respectvol,
waarbij hij ieder in zijn waarde wilde laten, ook als
hij er zijn vraagtekens bij had. Hij straalde daarbij
ook rust uit. Stabiliteit. Of zoals zijn zoon Michael
en zijn vrouw Wies zeiden: Hij was een rots in de
branding, die fundamentele waarden mee gaf. Je
ook wilde beschermen, tegen wat hij als kwaad zag.
Maar daarbij ook een zekere ruimte gaf, omdat
sommige dingen alleen met vallen en opstaan
kunnen. Hij kon ook erg genieten. De dingen deed
hij meestal met veel plezier en humor.

Jaap deed alles met veel inzet. Hij zette zijn talenten
volledig in. Ik kan mij niet herinneren dat ooit een
vergeefs beroep op hem werd gedaan. Soms was er
acuut hulp nodig met bijvoorbeeld de
geluidsinstallatie of het beeldscherm in het
parochiehuis of een computer bij iemand thuis. Je
kon hem altijd bellen en dan was hij er in een mum
van tijd. “Ik kom eraan’, zei hij dan, ongeveer
meteen. Hij kwam liever, dan het via de telefoon te
regelen. Heel fijn voor minder technische mensen.
Met Jaap verliezen wij een belangrijke steunpilaar
van onze parochie. We zijn hem daar veel dank
voor verschuldigd. De mooie liturgie, de volle kerk
en de bloemen op zijn kist van de kosters en het
parochiebestuur, naast de vele andere bloemen,
waren daar een veelzeggend blijk van.

Dank

Heel veel dank nog voor de mooie reis naar Rome.
Bij mijn afscheid van de parochie als pastor kreeg ik
een geweldig feest aangeboden en mooie cadeaus,
waaronder een cheque voor een stedentrip. Graag
had ik zo'n stedentrip met Ineke, mijn vrouw
gedaan. Dat
lukte jammer
genoeg maar
.4 nietomdat een
& stuk lopen voor
haar (nog?) erg
moeilijk is.
Ik heb de trip,
daarom pas in
oktober gedaan met mijn zoon Floris naar Rome.
Zelf was ik daar voor de derde keer en hij voor het
eerst. Wat hebben we 4 dagen genoten met iedere
dag prachtig weer en enorm veel te zien en te
ervaren van vele eeuwen geschiedenis en cultuur.
Nogmaals dank voor dit geweldige
afscheidscadeau.

Leo Mesman
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Vieren in Bornholm - Vrijwilligers gezocht!

In verpleeghuis Bornholm wordt er nog elke week een
kerkelijke viering georganiseerd. Dit is iets waar we als
verpleeghuis binnen de zorgorganisatie Amstelring
erg trots op zijn. Elders binnen de organisatie komt
vieren namelijk steeds meer onder druk te staan door
gebrek aan middelen en terugloop van
vrijwilligersinzet.

Naast trots past dus ook een gevoel van dankbaarheid,

want dat we nog elke week vieren in Bornholm komt
onder meer door de giften van kerken in de nabije
omgeving en door de toegewijde inzet van een grote
groep vrijwilligers. Die vrijwilligers halen de bewoners
van de afdelingen op, ontfermen zich over de
bewoners tijdens de kerkdienst en brengen de
bewoners ook weer terug na afloop.

De bewoners genieten zichtbaar van de kerkdiensten.
Samen zingen, bidden en je verbonden voelen met
een grotere groep mensen, zijn waardevolle aspecten
die het geestelijk leven voeden. En zeker als je woont
in een verpleeghuis, waar je geconfronteerd wordt
met ziekte, ouderdom en verlies, is die geestelijke
voeding en ondersteuning enorm belangrijk.

We hebben als verpleeghuis de hoop en het verlangen
om de vieringen nog zo lang mogelijk voort te kunnen
zetten. Daarom hopen we in de komende jaren op wat
versterking van onze vrijwilligersgroep. Wellicht voelt
u zich aangesproken?

Met wensen over de frequentie van inzet houden we
natuurlijk graag rekening. Als u nog iets meer
informatie wil, voelt u zich dan vrij en welkom om
vrijblijvend te informeren bij mij of bij mevr.

Elly Klaassen, codrdinator van de vrijwilligers van de
vieringen in Bornholm.

jdewolf@amstelring.nl, 023 554 9779
gklaassen@kpnplanet.nl, 023 563 5115

Wellicht tot binnenkort in Bornholm! Een hartelijke
groet mede namens alle vrijwilligers in Bornholm.

Joost de Wolf - Geestelijk verzorger van Bornholm en
Eijkenhove

Marthagroep

Woensdag 19 december zijn de dames Dekkers, Kunz,
Ruiter en van Roode aan de beurt om de kerk schoon
te maken.

Woensdag 16 januari de dames van de Filipijnen.
Woensdag 13 februari de dames Dekkers, Kunz,
Ruiter en van Roode

Contactpersoon: Mw. van Roode tel. 5612243.
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Kerstconcert jubilerend koor Odyssee

Odyssee Q:’

koor * huok:ldorp

Voordat je het weet
dalen de
temperaturen, zijn de
bomen weer kaal en is
het's avonds al weer heel vroeg donker. Reden temeer
om een beetje warmte en gezelligheid op te doen bij
het Odyssee Kerstconcert 2018 in het Trefpunt in
Bennebroek. Traditionals, maar ook nieuw werk zullen
ze ten gehore brengen. De prachtige Engelse carols
zullen niet ontbreken, en.... er is natuurlijk ook ruimte
voor kerstsamenzang. Odyssee is een koor uit
Hoofddorp dat 50 jaar geleden is opgericht en juist in
de jubileumjaar extra op pad gaat om te laten horen
wat ze in huis hebben. Het koor staat o.l.v. Addy
Alberts en wordt begeleid door het eigen combo.

De kosten voor dit hartverwarmende kerstconcert
bedragen slechts € 5,- per persoon (inclusief een
pauzedrankje). Datum: Zondag 16 december 2018,
aanvang 14.30 uur. Locatie: Het Trefpunt,
Akonietenplein 1, 2121 AJ Bennebroek. Kaarten zijn te
bestellen via de website van het koor
(www.koorodyssee.nl) of telefonisch (023-5848861).
Wees er snel bij want er zijn nog maar een beperkt
aantal kaarten beschikbaar.

Bron: Katholieke Illustratie

Citaat:

)

Inwijding van de
basiliek van het
H. Hart op den
Montmartre te
8, Parijs.

LN In October 1919

. had de plechtige
FEEE

consecratie van de
DE BASILIEK

Montmartre-basiliek plaats, onder groote
belangstelling van geheel de katholieke wereld.
Z.Em. Kardinaal Vico vertegenwoordigde Z.H. den
Paus.

De eerste steen der basiliek, waardoor Roomsch
Frankrijk zich toewijdt aan het H.Hart, werd gelegd
16 Juni 1875. De plechtige consecratie zou 17
October 1914 plaats hebben, maar werd door den
oorlog uitgesteld en eindelijk bepaald op 16 October
j.l., als het ex-voto van overwinning en vrede.

De basiliek is zetel der Aartsbroederschap van het
H.Hart.



Verschijningsdatum Info (ParochiemagaZIN) 2019

Nummer Periode Inleveren kopij | Afleverdatum Afhalen
dinsdag bezorging

1 (feb) 2-2tot 2-3 9 januari 29 januari 31 januari
2 (mrt) 2-3 tot 30-3 6 februari 26 februari 28 februari
3 (apr) 30-3 tot 4-5 6 maart 26 maart 28 maart
4 (mei-jun) 4-5 tot 29-6 10 april 30 april 2 mei
5 (jul-aug) 29-6 tot 31-8 5 juni 25 juni 27 juni
6 (sep) 31-8 tot 5-10 7 augustus 27 augustus 29 augustus
7 (okt) 5-10 tot 2-11 11 september 1 oktober 3 oktober
8 (nov) 2-11 tot 21-12 9 oktober 29 oktober 31 oktober
9 (dec-jan) 21-12 tot 1-2* |27 november |17 december 19 december

Goede Vrijdag 19 april, Pasen 21 en 22 april, Hemelvaartsdag 30 mei, Pinksteren 9 en 10 juni
Kerst 25 en 26 december

*=1-2-2020
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k@ AAN HET LICHT &

De muizen zitten véqlscfholen onder het gordijn.

Ze |uisteren mee met inderen die les krijgen
over Kerstmis. Een moeder vertelt dat God naar de
mensen toekomt. “Hij is nu nog verscholen, maar
dan komt Hij aan het licht. Snappen jullie dat?” De
kinderen denken na. Over God die verscholen is en
aan het licht komt. Ze denken aan iets met sterren.
De muizen fluisteren tegen elkaar: “Wij zitten ook
verscholen, maar we willen niet in het licht komen!”
De moeder gaat verder: “God komt bij ons door het
kindje Jezus. Z6 komt Hij aan het licht! Als een
cadeau aan alle mensen.” Een cadeau! Dat snappen
de muizen. Ze hebben een idee. En ze vragen

of Kikker meehelpt. En dan wordt het kerstavond.
De kerk zit vol - S

Maak deze Kerstpuzzel met een beetie hulp van iemand die weleens kruiswoordpuzzels maakt.
om het je makkelijker te maken zijn viif letters ol ingevuld. Heb je de puzzel ingevuld? Kijk dan of

De pastoor vertelt over God die aan het licht komt,
En hij vraagt de kinderen om naar de kerststal te
komen. Maar wat een schrik! In Qtéi@ﬁbe ligt een
rommelige prop ‘cadeaupapier. Het lijkt wel of hij zo
uit de prullenbak komt. De pastoor tilt de prop
verbaasd op en gelukkig, het kindje Jezus komt
tevoorschijn. Ze leggen het kindje zachtjes in de
kribbe. En de pastoor merkt dat de kinderen iets
hebben geleerd. Dat God soms aan het licht komt
in iets dat er armoedig uitziet. ledereen is blij met
het licht van Kerstmis. En de muizen?

Die zijn trots dat ze het kindje .
hebben verstopt. Want nu . , .
snapt iedereen het! -

Je met de letters in de gekleurde vakjes een woord kunt vormen dat met Kerstmis te maken heeft.

Plotseling stond er een engel voor de herders, ze werden omstraald door
de glorie van de Heer Ze schrokken daar heel erg vah. Maar de engel zei:
Wees hiet bang, want ik breng Jullie een bifjde boodschap!  Lucas 2,9-10

| Horizontadl

1 Hemelse boodschapper

3 Geboren in een ...

5 Niet donker, maor ...

8 Groet van de engel aon Maria,

negen maanden geleden

10 Lichtje aan de hemel

11" Dier dot bH de herders hoort

13 Hoe doet de ezel?

15 Dier in de stal (zie ook 19)

16 Kerstmis gaat over de ... van Jezus

17 'Tij lagen bij nacht in het ..

18 Rondom de lltribbe zijn wij ...

22 Geschenk

23 Hijis de ... van de vrede

Verticaal

2 De herderties lagen bij ..."

Maria en Jozef gingen op ...

6 God-met-ons (Hebreeuws

7 Geboortested van Jezus

9 Eerste bedje van Jezus

12 Ineens, onverwachts

14" .. op aarde! (pax, sjalom)

16 Dit zingen de engedan

| 19 Dier in de stal (zie ook 15)
20 Voor dagen ...

I 21 Eerste kerst...

; 13 lo; 15 Os; 16 Geboorle;
eis; & Immanuél; 7 Betlehem;

5-15-3-10-6-2-16.

4

o —

ouw; 2
7-19

Stal; 5 Licht; 8 Ave; 10 Ster; 11
23 Koning ‘I'zrlicaznlo 2|] Nachte

14 Vrede; 16 Gloria; 19 £zel;

Het woord vind je aﬂgj:e de letters in deze volgorde zet:

0
|

lossing: Horizontaal 1 Engel: 3
17 Veld: 18 Veenden; 22 ol
\ 9 fibbe; 12 Plosel




