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- Grafmonumenten in elke prijsklasse
-~ Groot en veelzijdig assortiment

-~ Natuursteen, Glas en Cortenstaal
-~ Restauratie en teksthijzettingen
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Eigen Boek

UW EIGEN BOEK UITGEVEN? BIJ ONS KAN DAT!

Uw wensen staan voorop
Professionele begeleiding
Verzorgde uitgave
Aantrekkelijk prijs

Print on demand

Zelf pakket samenstellen

Waarom kiezen voor

Uitgewverij Eigen Boek?

Op anze website kunt u alle informatie vinden die u nodig hebt voor
het uitgeven en/of kopen van een boek. Indien u toch nog vragen
hebt, kunt u ons bereiken per e-mail of telefoon:

Telefoon: 06 46278584
www.uitgeverijeigenboelk.nl
info@uitgeverijeigenboek.nl

Uitgeverij Eigen Boek B.V.
Engelsholm 97
2133 AE Hoofddorp
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NATUURSTEEN B.V.
Sinds 1898

Bezoek onze showroom:
¢} in elke g
* Handgahakie en machinale belettering
¢ Keuze uit diverse duwrzame materfalen
o Restauratie en et
* Uitgebreid assortiment urnen en accessolres

Of neem nu contact op: +31(0)23 5326013
Goopond ma-vr 08.00-17.00 uur

Langa Heranstraat 30-2B, nabij station Haarlom
www.troupinnatuursteen.nl
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Glas
Brons

Urnen

GEDENKEN IN STIJL

Monumenti
Burgemeester van
Stamplein 294
2132 BH Hoofddorp
Tel: 023 2302069

Bel voor een afspraak:

www.monumenti.nl
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Papler van

FSC varantw:orde herkomst PaStOl'ES:
i ARG CRARREE CTh]. van Lent - Pastoor
Julianalaan 11, 2159 LB Kaag

Colofon tel. 0252 514774 of 06 51981165
ParochiemagaZIN verschijnt 9x per jaar in een oplage van 1! dringende gevallen
ca. 2500. e-mail: kees@stalopdekaag.nl
Redactieadres (alleen voor kopij) S. Nebres - Pater SVD
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp tel. 06 26759748 .
e-mail:inforedactie@hjoannesdedoper.nl e-mail: sedfreysvd@gmail.com

R. Mascini - Diaken
tel. 06 26795701

e-mail: robmascini@gmail.com
Kopij voor Info nr. 2 moet binnen zijn @

voor woensdag 6 februari.

Afhalen Info nr. 2 donderdag 28 februari. F. Manek - Pater SVD
Info bezorging tel. 06 85244515
(bezorgen uiterlijk voor zaterdag 18.00 uur s.v.p.) e-mail: ekosilvester83@gmail.com
- Bornholm: 18.00-20.00 uur
Bandholm 130 of volgens afspraak
- Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos 38 B. Wooning - Pater SVD
- Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburgpark 19 e-mail: bwooning@svdneb.nl

- Floriande, Pleinen, Sportdorp:
17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen over de bezorging: via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat |n d|t Nummer
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur. Jaargang 50, nr. 1, 2 februari -2 maart
tel. 023 5638145. e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

parochie gironummer NLO6 INGB 0000172863 5  Pastoraal woord

parochie banknummer NL70 RABO 0324501528 Helpt u mee op 25 februari?

t.n.v. parochie H. Joannes de Doper te Hoofddorp
www.hjoannesdedoper.nl
www.kerkeninhoofddorp.nl Bezoekgroep organiseerde Kerstviering voor ouderen

6 Start actie Kerkbalans
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Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp 8  Noodklok voor het klimaat
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur, Maatschappelijke Stage
zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt 10  Vanuit de Boekwinkel

9 Raad van Kerken

HebEmiament enParadiichais 11 Data automatische incasso's in 2019

vallen onder de beheercommisie, Codrdinator: 14 Wisseling van de wacht bij gregoriaans koor
- Parochiehuis Jos Eeken, telefoon 023 - 5638145, of 15  Vrijwilligers gezocht
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Graag opgeven voor maandag 20.00 uur Hartelijk dank namens de straatkinderen in Rwanda
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Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon.
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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie een
bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent een
enthousiaste bezoekgroep en de leden daarvan
komen graag bij u thuis op bezoek. Ook in het
ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis worden
regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat

tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u voor
vervoer bellen naar mw. K. Verhoeve-Klemann,
tel.023 5577152,

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCI) in sommige gevallen
hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in uw
omgeving in acute financiéle problemen terecht
gekomen is, kunt U voor hulp de PCI benaderen. Met
uw hulpvraag kunt U terecht bij het team van
pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers
Onze parochie is een levendige geloofsgemeenschap
met vele actieve vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat
blijven! Hebt u tijd en zin om een actieve rol in onze
parochie te spelen, schroom dan niet om even een
kijkje te nemen in de boekwinkel en bij het
parochiesecretariaat. Daar ligt een map met
vacatures, voor denkers en doeners, er zit vast iets
voor u bijt
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Parochie - informatie en berichten

Van de redactie

Feestje!

Kijkt u nu eens goed naar de voorpagina: wat zie u
daar? Ja, zult u denken, een foto van Harry van
Haaster, die de bronzen eremedaille opgespeld krijgt
van de Sint Gregorius vereniging. Dat is zeker een
feestje waard want zo'n onderscheiding krijg je niet
zomaar! We zijn erg trots op Harry en het moois wat
hij met zijn gregoriaans koor voor onze parochie
betekend heeft. En daar hoort deze erkenning zeker
bij!

Maar kijkt u nog eens goed naar de voorpagina, dan
zult u zien dat we nu aangeland zijn bij jaargang 50
van de Info. Ook dat is een feestje waard. Al zoveel
jaren zetten vrijwilligers zich in om u te voorzien van
informatie over het wel en wee van onze parochie.
Tijdens de redactievergadering hebben we dat
natuurlijk even gememoreerd. We kwamen tot de
conclusie dat de meeste leden van de huidige
redactie al zeker 20 jaar met hart en ziel bij elkaar
komen om te werken aan steeds weer een nieuwe
Info. En onder de mensen die vervolgens er voor
zorgen dat deze op uw mat terecht komt, zullen er
vast ook zijn, die vele jaren trouw hun werk doen om
dat steeds weer voor elkaar te krijgen. We
herinnerden ons de Info met het groene kaftje, en
welk een sprong in kwaliteit we konden maken met
de Info in de huidige vorm. We zijn er erg blij mee en
naar we hopen, u ook!

In de media is er momenteel veel te doen over de
zgn. Nashville-verklaring die door 250 Nederlandse
predikanten en prominenten ondertekend werd.
Gelukkig kwam er een stroom van verontwaardiging
op gang over deze verklaring. In zijn pastoraal woord
haakt onze pastor Kees van Lent aan op deze
actualiteit.

Deze maand staat altijd in het teken van Aktie
Kerkbalans. We zijn een bruisende parochie en dat
willen we graag blijven. Maar er hangt natuurlijk ook
een prijskaartje aan, leuker kunnen we het niet
maken. Dus doen we een beroep op u om daar royaal
aan bij te dragen. Er wordt gezegd dat we er allemaal
wat op vooruit gaan, we hopen dat u de kerk daar
ook van mee laat profiteren, want dat is hard nodig.

We wensen u weer veel leesplezier,
De redactie



Pastoraal woord

Vrolijk of niet vrolijk

Uit Amerika is er een papier vertaald van christenen die precies weten
hoe God denkt over de liefde van mensen. Daar word je niet vrolijk
van. Het Engelse woord voor vrolijk is ‘gay’ De Bijbelse norm voor
relaties tussen mensen zou zijn: eén man met eén vrouw. Andere
vormen zouden dan ‘on-Bijbels’ zijn. Dan zijn onze vaders in het geloof
Abraham en Jakob geen goede voorbeelden. Zij hadden kinderen bij
meerdere vrouwen en daar hoor je God niet over klagen. In onze volle
wereld moeten we daar geen voorbeeld aan nemen.

Ik kan me voorstellen dat God na de schepping van Adam en Eva wat
teleurgesteld zou zijn als Adam homo en Eva lesbisch geweest waren.
Ook als zij voor het celibaat hadden gekozen. Maar 5 procent van
miljarden mensen kan toch geen probleem zijn. Pater van Kilsdonk S.J.,
zaliger gedachtenis, voerde vele gesprekken met mannen die van
mannen hielden en vrouwen die van vrouwen hielden en hij deed veel uitvaarten. Hij was een grote
troost voor veel mensen en hun ouders. Van hem is de uitspraak: ‘een vondst van de Schepper' Als je
respectvol met mensen omgaat die niet hetero zijn, kun je ontdekken dat hun aanwezigheid de sfeer
verbetert. Ik word daar wel ‘vrolijk’ van.

Voor de viering van Driekoningen in de Meerstede vroeg ik de koster of de wijzen uit het oosten al in de
stal waren gezet. Reactie: 'Ze zijn net uit de kast gekomen.

Tevreden

Terugkijkend op de Kerstperiode wil ik alle mensen bedanken die het mogelijk hebben gemaakt. De
voorgangers Leo, Rob, Eko en Bert, de kosters, zangers, organisten en dirigenten en dan is er heel veel
koffiegezet en natuurlijk weer opgeruimd. Op Kerstavond waren er wel 1800 mensen. De eerste viering
met Odyssee was iets te vol. Als er volgend jaar een paar mensen voor de tweede viering kiezen is het
beter. De Kerststallententoonstelling was een groot succes dankzij de familie uit Wouw en Henk en Elly
Koning en vele vrijwilligers. Er waren bijna duizend bezoekers. De nieuwjaarsreceptie vond ik heel
gezellig en we hoorden ‘Gelukkig Nieuwjaar’ in vele talen. Drankjes en hapjes waren goed verzorgd.

Dank voor goede wensen en goede gaven

Hartelijk dank voor alle goede wensen voor Kerst en Nieuwjaar. Mede namens Grietje en de paters Bert
en Eko. Er was ook nog een bijzondere gave van een onbekende wijze uit het oosten: ‘Philippine brand
Dried Mangoes Naturally Delicious’ Dat is helemaal in de lijn van goud wierook en mirre.

Helpt u mee op 25 februari?

Op maandagochtend 25 februari vragen we uw hulp om samen met elkaar in het parochiehuis de
Vastenactie acceptgiro’s in enveloppen doen, die enkele dagen later met de Info samen uitgedeeld gaan
worden. Dit is altijd heel gezellig met elkaar. En zo draagt u enorm bij aan een succesvolle Vastenactie. We
beginnen om 9.00 uur. Komt u ook helpen? U kunt dit doorgeven aan Wim Piels
(vom-groep@hjoannesdedoper.nl) of aan het parochiesecretariaat.



Parochie breed

Start Actie Kerkbalans 2019:
Geef voor je kerk

De jaarlijkse actie Kerkbalans is van
start gegaan. Het thema is dit jaar
‘Geef voor je kerk’ Wist u dat dit de
grootste inzamelingsactie van het
land is? Overal vragen plaatselijke
kerken en parochies aan hun leden
om een financiéle bijdrage over te
maken.

Met deze INFO valt ook bij u de brief en onze
parochiefolder voor Kerkbalans op de mat.

Doet u weer mee?

Behalve door te doneren, kunt u de actie ook
ondersteunen door er in uw (digitale) omgeving
aandacht voor te vragen. Dat kan bijvoorbeeld door
Kerkbalansfilmpjes op de website
http://www.hjoannesdedoper.nl/jdd_kerkbijdrage.html
te delen via Facebook of Twitter.

Zo laat u weten dat u het werk van onze parochie van
belang vindt en dat uw kerk een financiéle bijdrage
meer dan waard is.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiéle steun
van haar parochianen. De kerk krijgt zoals u weet geen
subsidies en is dus volledig afhankelijk van de
financiéle bijdragen van betrokken parochianen, van
mensen zoals u. Is de kerk voor u ook een plek van
ontmoeting en inspiratie?

Doe dan mee aan Kerkbalans en maak met de
acceptgiro of internetbankieren uw bedrag over aan
onze parochie, of lever de ingevulde machtiging
automatische incasso bij ons in,

U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken.

Graag vragen we u te overwegen om uw Kerkbalans
bedrag met bijvoorbeeld EUR 5 per maand te
verhogen, want ook voor de parochie wordt alles wat
duurder, en sommige trouwe betalers zijn helaas
overleden. U kunt een hogere bijdrage aan de
parochie van de belasting terug krijgen, als u het
formulier voor periodieke schenking invult, want dan
is het hele bedrag dat u schenkt aftrekbaar voor de
belasting en niet slechts een deel daarvan.

Actie

Kerkbalans
2019

Reguliere gift

Periodieke gift

_—
a8
Kijk voor meer informatie op:

http://www.hjoannesdedoper.nl/jdd_kerkbijdrage.html
Daar vindt u ook een ‘Schenkcalculator, waarmee u het
belastingvoordeel ziet van een periodieke schenking.

Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor
uw bijdrage!
6

Bezoekersgroep organiseerde
Kerstviering voor ouderen

Dinsdag 18 december werden de gasten welkom
geheten in het parochiehuis. De gasten waren
ouderen die door de bezoekersgroep vrijwilligers
regelmatig worden bezocht. De ouderen konden
zichzelf aanmelden of werden door de vrijwilligers, na
overleg, aangemeld. De tafels in het Parochiehuis
waren mooi opgemaakt met fleurige tafelkleden,
bloemen en verdere kersversiering. De fleurige
kerstmenu’s en de liturgieboekjes lagen gereed op de
borden.

Vanaf 08.00 uur waren de vrijwilligers al in de weer met
brood snijden, smeren en beleggen. Koffie en thee
werd gezet. Een aantal gasten werden thuis
opgehaald en na de Kerstviering weer thuisgebracht.
11.00 uur begon de kerstviering, zowel Pastoor Kees
van Lent als Pater Eko, SVD, gingen voor in de viering.
Het was een mooie warme viering waarin veel werd
gezongen. Rond 12.00 uur werd heerlijke kippensoep
geserveerd gevolgd door broodjes en krentenstol.
De maaltijd werd afgesloten met een toetje en koffie
met een bonbons. De firma HOOGVLIET heeft alle
ingrediénten voor de broodmaaltijd gratis
aangeleverd. Mooi gebaar.

Rond 14.00 uur waren de gasten thuis en was het
Parochiehuis weer op orde voor een volgende
activiteit.

Al met al een mooie dag, georganiseerd door een
enthousiaste Bezoekersgroep, die ook nog door de
loop van het jaar trouw ouderen bezoeken. Een
belangrijk onderdeel van onze Bruisende Parochie!!
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Er zijn voor elkaar

N\
caritas

Er is helaas nog onvoldoende
bed, bad, brood voor
vluchtelingen zonder
verblijfvergunning. We vragen uw hulp om
een paar keer boodschappen te doen met
mensen die buiten de boot zijn gevallen.

We zoeken enkele vrijwilligers die in de komende
maanden een paar keer met vluchtelingen samen
boodschappen willen doen in Amsterdam. Het is nog
een paar maanden nodig, want de gemeente
Amsterdam gaat in 2019 de bed, bad en brood
voorzieningen voor deze groep uitbreiden. De dag en
tijd van boodschappen doen kunnen samen worden
afgesproken. Wij zorgen dat u goed wordt ingewerkt.

Voor meer informatie, en om u aan te melden, mail
naar caritas@hjoannesdedoper.nl of bel naar het
parochiesecretariaat 023-563 81 45 (maandag t/m
vrijdag van 9.00-12.00 uur) en vraag dat de PCI
(Caritas) van onze parochie u terugbelt.

Uw financiéle bijdrage voor eten voor deze
vluchtelingen is ook van harte welkom op
bankrekening IBAN: NLB5RAB00324505817 van
de “PCl", onder vermelding van “boodschappen
vluchtelingen”,

Achtergrond informatie - Waarom is dit nodig?

In Amsterdam verblijven al sinds lange tijd een paar
honderd migranten die door de praktijk van het
vreemdelingenbeleid in de knel zijn geraakt. Zij
hebben geen rechtmatig verblijf in Nederland - en
daarmee geen recht op werk of uitkering, maar
vertrekken om uiteenlopende redenen ook niet naar
een ander land. De gemeente Amsterdam heeft nu
135 "bed bad brood” plaatsen, waar mensen zonder
verblijfspapieren zich kunnen inschrijven voor een
avondmaaltijd, douchen, slaapplek en ontbijt. Dit
aantal is bij lange na niet genoeg en verschillende
groepen mensen onder de naam “We are Here"
wonen nu nog tijdelijk in leegstaande
kantoorgebouwen, waar ze om de paar maanden
moeten verhuizen, als het pand weer nodig is. In de
loop van 2019 gaat de gemeente Amsterdam de
voorzieningen uitbreiden van 135 naar 500 plaatsen.
Amsterdam wil deze “ongedocumenteerden” om
humanitaire redenen 24-uurs opvang gaan bieden,
met als doel om stabiliteit en perspectief te creéren,
binnen de wettelijke mogelijkheden. De gemeente
Amsterdam werkt voor de uitvoering van de plannen
samen met maatschappelijke organisaties, vrijwilligers
en met de ongedocumenteerden zelf.

Vele van deze mensen zijn niet uitgeprocedeerd en
zijn nog bezig bewijs te verzamelen om officieel als
vliuchteling erkend te worden. Van de
vluchtelingengroep “We are here" hebben in de
afgelopen zes jaar meer dan 100 mensen alsnog
voldoende bewijs bij elkaar gekregen om hun
verblijfsvergunning te krijgen. Maar in die periode
hebben ze wel op straat moeten leven, in hun
levensonderhoud gesteund door Caritas en anderen.
Caritas van verschillende parochies en de diaconieén
van Protestante kerken helpen enkele van de “We are
Here" groepen met geld om samen eten te kopen met
deze mensen. Als Caritas van de parochie H. Joannes
de Doper in Hoofddorp helpen we ook mee met
boodschappen. Met een kleine financiéle
ondersteuning en met vrijwilligers.

Boodschappen doen

Zo ging één van de vrijwilligers van Caritas Hoofddorp
op 14 december met Thomas van Caritas Amstelveen,
naar de Unity groep van "Wij zijn hier” vluchtelingen
aan de Bijlmerdreef in Amsterdam. Ze wonen hier
sinds begin december, omdat ze het pand waar ze
eerst woonden moesten verlaten. In de kantoorruimte
waar ze nu zijn, wonen ze met 31 mannen. De
elektriciteit en verwarming zijn niet aangesloten.
Gelukkig heeft dit kantoor dubbel glas en hebben de
vluchtelingen elk twee of drie dekens, want s nachts
wordt is het koud binnen. Er is één waterpunt in het
kantoor, en staat er een "Dixie” WC buiten voor de
deur. Er is ook net binnen een WC pot aangesloten in
de kantoorruimte, maar die kan nog niet gebruikt
worden, omdat er geen afscherming rondom de
WC-pot staan. Er liggen 31 matrassen op de grond en
eris één butagas-stel met 4 pitjes om op te koken.
Overdag gaan veel mensen uit deze groep naar “Stap
Verder’, een kerkelijk hulpcentrum in de buurt, waar
ze kunnen douchen. Geld voor eten is er niet, maar
verschillende mensen, van kerken en andere groepen,
helpen met boodschappen doen of brengen af en toe
eten.

Samen met Thomas (Caritas Amstelveen) en met Abdi
en twee andere mannen van de Unity groep, heeft
onze vrijwilliger op 14 december boodschappen
gedaan voor de komende paar dagen: vlees bij de
slager en daarna naar de supermarkt voor
aardappelen, rijst, brood, tomaten, eieren, thee, koffie
en afwasmiddel. Voor 31 mensen voor drie dagen
eten: EUR 93,74. Betaald door Caritas Hoofddorp.
Hierna is onze vrijwilliger nog 3 keer gaan helpen om
boodschappen te doen. Graag vragen we voor de
komende paar maanden nog enkele vrijwilligers die af
en toe willen helpen met boodschappen doen voor
deze mannengroep, of voor de vrouwengroep die in
een ander pand wonen, niet ver van de Unity
mannengroep. Voor onze contact gegevens: zie
bovenaan in dit artikel.
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NOODklok voor het KLIMAAT

Door heel Nederland werd de ‘noodklok voor het
klimaat' geluid op 1 december van 11.58 tot 12.00uur.
Ook wij deden hieraan mee. Dit initiatief heeft de
steun van het landelijke netwerk van Groene Kerken
en Kerk in Actie. Meerdere Groene Kerken, maar ook

WAL LU EN BF
( nooDpKLOK VooR )
HET KLIMAAT

andere kerken en geloofsgemeenschappen deden
mee, Zaterdag 1 december is de vooravond van de
internationale klimaatconferentie in Polen, Katowice(3
tot 14 december 2018). De Noordpool smelt, de
zeespiegel stijgt en de oogsten mislukken.
Klimaatverandering is niet meer te ontkennen.
Gevaarlijke opwarming van de aarde kan nog steeds
voorkomen worden.

Bijna 350 deelnemers door heel Nederland meldden
zich aan: kerken, beiaardiers, kloosters, scholen,
gemeenten, moskeeén en andere organisaties.
ledereen luidde op zijn of haar manier de noodklok
voor het klimaat. Van de eeuwenoude bronzen klok
van de Martinitoren tot de klankschaal van een
Amsterdamse yogaschool. Het intense en ver
dragende geluid van de kerkklokken resoneert sterk
met onze diepgevoelde zorgen over het klimaat. Maar
ook drukt het onze hoop uit en onze actieve
betrokkenheid bij oplossingen. Het klimaat raakt ons
allemaal, dat hebben we samen laten zien met deze
actie.

De aandacht van pers, televisie, radio en online media
was enorm, meer dan 250 publicaties.

Indrukwekkend vooral hoe op alle niveaus er aandacht
is geweest: van de kerk- en wijkbladen tot alle
regionale kranten en de NOS-journaals van 18.00 en
20.00.
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Maar de organisaties zijn niet gerust op minister
Wiebes. Want wat er nu op tafel ligt is niet genoeg.
Organisaties blijven het scherp volgen en doen er alles
aan om het Nederlandse beleid op de juiste koers
te krijgen.

Bedankt voor uw aandacht.
Peter van der Kamp, Gebouwen Beheer namens het
Kerkbestuur.

Maatschappelijke Stage

Mijn naam is Kim Pluijgers, ik zit op het Kaj Munk
college en ben derdejaars, daar volg ik de
Havo-opleiding, richting Technasium. In het derde jaar
moeten wij een maatschappelijk stage lopen. Ik wilde
graag iets doen met kinderen of met oudere mensen.
Ik ben vroeger misdienaar geweest en heb ook wat
andere dingen gedaan bij de kerk, momenteel maak ik
bijvoorbeeld de illustraties voor de familievieringen
boekjes. De kerk is voor mij vertrouwd en alle
leeftijden zijn hier aanwezig, er zijn veel verschillende
dingen die ik kan doen.

dtganc(wat ;wwvb 9&‘&0‘&»
Bron: Katholieke Illustratie

In 100 jaar is er niets veranderd. Wanneer het heeft
gesneeuwd trekken gezinnen met kinderen naar
het steile duin De Blinkert bij Kraantje Lek in
Bloemendaal om met een sleetje het duin af te
glijden.

Deze foto dateert uit 1919.

ol : P
OF HET BLOEMENDAALSGHE KOPJE
vermaken alle trappen der jeugd zich heeddiik met glidden




ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

uitgebreide en actuele informatie: www.kerkeninhoofddorp.nl

Raad van Kerken
Hoofddorp

02 feb 13:30 uur Boekwinkel Het Kruispunt
Week van de poézie

De week van de poézie, van 31 januari t/m 6
februari, staat in het kader van het thema 'Vrijheid'

07 feb 10:00 uur Marktpleinkerk

Openbaring: een troostboek

Velen beschouwen het laatste Bijbelboek als een
duister boek. De beeldspraak, de dramatische
gebeurtenissen in het boek, hoe zijn die te
interpreteren?

07 feb 14:00 uur Parochiehuis

Samen in Gesprek over ‘'Vasthouden en loslaten’
Wat moet je in het leven loslaten
en wat willen we zeker
vasthouden? Er zijn veel dingen
die je door de jaren heen moet
(leren) loslaten: je jeugd,
onbezonnenheid, dromen, je
kinderen, geliefden, je
gezondheid en zelfstandigheid. Interessante vraag
daarbij is: wat geeft dan houvast? Wat doet er op
een gegeven moment (nog wel) toe? Als het niet
meer gaat om wat je doet en wat je kunt, gaat het
ten diepste om wie je bent. Als je wereld steeds
kleiner wordt, wat geeft dan perspectief?

De leiding van dit gesprek is in handen van pastor
Leo Mesman (Joannes de Doperparochie) en
pastoraal werker Mario Boelen (Protestantse
Gemeente Hoofddorp)

th
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kosten: vrijwillige bijdrage voor koffie/thee.
organisatie: ‘Samen in Gesprek’ van de Katholieke
Bond voor Quderen i.s.m. de parochie Hoofddorp.
inlichtingen: mesmanleo51@gmail.com of

tel. 023 5615160.

Themabijeenkomsten Samen in gesprek over
culturele, spirituele en maatschappelijke
onderwerpen in samenwerking met de Katholieke
Bond voor Ouderen.

- Voorjaarsprogramma 'Vas

thouden en loslaten

08 feb 10:00 uur het Fundament

Koken met de Paus

Op 8 februari kunt u bij ons aanschuiven en
deelnemen aan een maaltijd rond Paus Franciscus.
Wij koken een gerecht uit het boek: Koken met de
Paus.

13 feb, 20 feb en 27 feb. 20:00 uur Boekwinkel Het
Kruispunt

Samen Bijbellezen: het boek Job

Het Bijbelboek Job is een van de meest interessante
en indrukwekkendste Bijbelboeken van het Oude
Testament. Het verhaalt over Job, die op de proef
wordt gesteld.

14 feb 20:00 uur De Ark

Schilderkring rondom twist en verzoening

Aan de hand van thema’s als twist, ruzie, verzoening
vergeving, vriendschap gaan we schilderen.

21 feb 20:00 uur Marktpleinkerk

Leerhuis Kerk en Israél; over Orgaandonatie
Bewustwording en bezinning op Jodendom en
Christendom. 21 februari, Rabbijn L. van de Kamp,
Orgaandonatie.

28 feb 18:00 uur De Ark

Inspiratieavond ‘groene kerk’

Voor De Ark houdt het groene-kerkzijn in dat men in
deze kerk op allerlei terreinen werk maakt van
duurzaamheid. Om 18 uur wordt begonnen met
een maaltijd, maar ook later instromen voor
workshops is mogelijk.

Alle informatie over het voorjaarsprogramma met het
thema ‘Vasthouden en Loslaten’ van de Raad van
Kerken is te vinden op de website van de Raad van
Kerken www.kerkeninhoofddorp.nl Ook liggen de
folders weer in de kerken.



De koffie staat klaar...
De boekwinkel is al jaren een begrip in en om de parochie. En
zoals het er nu uitziet blijven we nog wel even doorgaan. Dea,
Raminah en alle vrijwilligers zetten de schouders er onder om van
2019 een mooi boekwinkeljaar te maken. We hopen natuurlijk dat
u en jullie ook in 2019 regelmatig bij ons komen binnenlopen, u
weet de koffie staat altijd klaar. Ons assortiment wordt heel
regelmatig vernieuwd en ook zijn er altijd koopjes te vinden in
nze koopjeshoek.

Hartelijk __
Welkon! 3

Week van de poézie

De week van de poézie, van 31 januari t/m 6 februari, staat in het kader
van het thema: Vrijheid. Karima Aourag zal op zaterdag, 2 februari, met
haar bijzondere gedichten aandacht geven aan dit thema.

Datum: zaterdag, 2 februari 2019

Tijd: 13.30- 14.30 uur.

Tijdens deze week halen we natuurlijk onze gedichtenbundels naar voren
en delen wij boekenleggers uit met daarop een gedicht.

POEZIEWEEK

Koken met de Paus
Op 8 februari kunt u bij ons Eten met
aanschuiven en deelnemen aan ~+“Franciscus '+
een maaltijd rond Paus Franciscus. AECHPTIN VAL 465 GORD LEVEN
Wij koken een gerecht uit het
boek: Koken met de Paus, een
boek over zijn bijzondere relatie
met voedsel en eten; dé manier
om relaties op te bouwen.

Datum: 8 februari

Tijd: 18.00 - 19.30 uur

Plaats: Het Fundament
Begeleiding: Raminah van Eer
Prijs: 20 euro incl. drankje




Parochie breed
Ons verbruik in 2018

Een deel van onze kerkelijke bijdrage gaat op aan energie, stroom en gas.

Maart 2014 zijn de zonnepanelen op de kerk in gebruik genomen.

Dat geeft een stevige besparing op de stroom rekening.

Daarbij zijn we per 15 november 2017 voor stroom/gas overgestapt naar Tegenstroom.
Afgelopen jaar zijn er ook een paar extra bezuinigingsacties gedaan middels systeem aanpassingen.

Het gebruik over 2018 ziet er als volgt uit;
- Stroom zelf opgewekt ;36.774 KWh (schatting bij oplevering ruim 36.000 kWh), vorig jaar 35.390.
o Terug geleverd ;22.200 KWh (omdat op moment van opwekken er geen vraag was)
o Gebruikt ;39.282 KWh.
- Eris 1 stroom meter voor de Kerk-Fundament-Boekwinkel-Pastorie-Parochiehuis.
o Stroom afgenomen  ;17.082 KWh

« Totaal gas verbruik ;13.685 m3  (vorig jaar 14.529)
o Respectievelijk gebruikt door;
« Parochiehuis 6311 m3  (8.164)
« Pastorie ;5402 m3  (4.374)
- Boekwinkel :1.725m3  (1.738)
« Kerk/Fundament ; 247 m3  (253)

« Totale kosten stroom/gas 1€14.884,27(25% voor stroom en 75% gas)
Daar het gasverbruik best hoog is onderzoeken we een bezuiniging optie. Firma Samenwarm heeft een plan
uitgewerkt en hebben subsidie aangevraagd. De eerste subsidie(SDE) aanvraag is gedaan op 24 oktober 2017.
Vervolgens is deze nu 2x afgewezen door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De verwachting is dat de

Rijksdienst begin 2019 een goedkeurig afgeeft. Zodra er nieuws is laten wij dat weten.

Bedankt voor uw aandacht. Peter van der Kamp / Gebouwen Beheer.

“Religieuze Mysterie. Sommen: :
2 Tl De expositie is te zien van dinsdag t/m zondag van
Mysterieuze Religie 13.00 tot 16.00. uur. In het Wevershuis,

Middelste gracht 143 te Leiden.
Tentoonstelling van Marjo van der Leeuw-Lauwereys

Samen met de quiltbee van onze parochie zijn we De expositie is nog te zien tot 3 maart 2019,
gaan kijken naar deze tentoonstelling. Het was een website: http://www.wevershuis.nl
leuke en bijzondere middag. Na een lekkere lunch in Els Tulen

de Waag wandelden we naar het Wevershuis.

“Elke religie kent haar mysteries. Ritualen en ideeén die
op het eerste gezicht niet logisch zijn. Mysteries
moeten we niet zien te ontrafelen of te verklaren. Zelfs
als je dat probeert, dan ontstaan er weer nieuwe lagen
in de beelden en verhalen van de religie”.

Marjo van der Leeuw probeert die mysteries op haar
eigen manier vorm te geven in haar expositie in het
Wevershuis in Leiden. Daarbij betrekt ze niet alleen
het Christendom, maar ook de Islam, het Jodendom
en het Boeddhisme. Haar creaties roepen vragen op.
Of bij nadere beschouwing is er meer te zien dan op
het eerste gezicht lijkt. Want welke heiligen herkent u
in het wandkleed? Wat verhullen haar boerka's? Wat
heeft voodoo met acupunctuur te maken? Of uit
hoeveel kruizen kan een kruisweg bestaan?

Een geslaagde middag met vragen die tot nadenken




Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

Zondag 10 februari 12.30 uur: Filipijnse viering
Zondag 17 februari ~ 12.30 uur: Filipijnse viering

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur.
De eucharistieviering op zaterdag is komen te vervallen.

Doopgesprekken

De doopgesprekken zijn op dinsdagavond om 20.15 uur.
2e groep: 2 april (Kruispunt) en 9 april (Parochiehuis) met pater Sedfrey Nebres

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u beide avonden meemaakt.

Voor informatie en opgave kunt u bellen naar het secretariaat. Bij voorkeur op woensdagmorgen tussen
9 en 12.00 uur. Tel. 5638145. U kunt ook langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

1 maal per maand op vrijdagochtend is er een Eucharistieviering; pastor K. van Lent;
in het restaurant om 11.00 uur.

Op de volgende vrijdagen: 1 maart 7 juni 4 oktober
5 april 5 juli 1 november
2 augustus 6 december
Opbrengst Collectes Data automatische incasso's in 2019
24 en 25 november € 377,10 Woensdag 30 januari 2019
Woensdag 27 februari 2019
1 en 2december € 477,17 Woensdag 27 maart 2019
Woensdag 24 april 2019
8en 9december € 492,60 Woensdag 29 mei 2019
Woensdag 26 juni 2019
15en 16december € 327,40 Woensdag 31 juli 2019

Woensdag 28 augustus 2019

Woensdag 25 september 2019

Woensdag 30 oktober 2019

Woensdag 27 november 2019

Woensdag 18 december2019 (in verband met Kerst een week eerder)

22 en 23 decemberr € 359,50

24,25, 26 decemberr € 4471,11

29,30,31dec.en1jan. € 691.05 Deze data hebben uitsluitend betrekking op de automatische
. . incasso’s die namens de parochie worden uitgevoerd en hebben
5en 6 januari € 547,76 geen betrekking op opdrachten tot periodieke overboeking die via

uw eigen bank zijn verstrekt.

Mocht u vragen hebben of nadere inlichtingen willen, dan kunt u
contact opnemen via kerkbalans@hjoannesdedoper.nl of het
Parochiesecretariaat.



vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST. Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

Overzicht vieringen kerk en kapel 2 februari - 2 maart

Za 02 feb 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor
- Overl. Ouders Kunz- de Groot
Zo 03feb 10.00: Familieviering; pater E. Manek en diaken R. Mascini
- Kees van Veen
Di 05feb 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 07 jan 18.45: Rozenkrans
19.15 Viering
Za 09feb 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent
Zo 10feb 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Vrolijk Vuur
- Kees van Veen
12.30: Filipijnse viering
Di12feb 18.45: Rozenkrans
19:15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 14 feb 18.45: Rozenkrans
19.15 Viering
Za 16 feb 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent
Zo 17 feb 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor
- Kees van Veen
12.30: Filipijnse viering
Di19feb  18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 21feb 1845: Rozenkrans
19.15 Viering
Za23feb 19.00: Eucharistieviering; pater B. Wooning
Zo 24 feb  10.00: Eucharistieviering: pater B. Wooning; Filipijns koor
Di 26 feb 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 28 feb 18.45: Rozenkrans
19.15 Viering

Ter informatie volgende Info:

Za 02 mar 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek
Zo 03 mar 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor
Wo 06 mar 19.00: Aswoensdag; pater E. Manek; Gemengd koor

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur



Wisseling van de wacht bij gregoriaans koor “Dag Harry, hallo Vincent”

Tekst en foto: Anja Maas

Op 1 december, de eerste zaterdag van de advent, nam
Harry van Haaster (82) afscheid van het gregoriaans
koor. Het heeft onder zijn leiding liefst 17 jaar in onze
kerk gezongen. Zijn opvolger is Vincent Bouwens (46),
sinds 2012 actief lid van het koor. Vol enthousiasme

neemt hij het dirigeerstokje van Harry over. “Nou,
stokje? Daarvan is eigenlijk geen sprake’, vertelt Harry.
“We hebben geen echt dirigeerstokje. Als ik al iets
gebruikte, dan was dat meestal een stemvork. We
moeten dat stokje dus maar symbolisch zien.”

Het is woensdag 2 januari en in het Parochiehuis
blikken de gaande en de komende man, samen met
de interviewster, terug en vooruit. Centraal staat
hierbij uiteraard het koor, waarmee Harry van Haaster
in 2001 voor het eerst sinds vele jaren het gregoriaans
terugbracht in onze kerk. Harry: “lk heb me daar sterk
voor gemaakt, omdat ik deze eenstemmige gezangen
miste. Ik ben geboren in Den Haag. Ik hield altijd al
van zang en muziek en heb viool gespeeld en piano
en speelde in het Haags jeugdsymfonie-orkest. En ik
hield van zingen en zong in de kerk in het
jongenskoor. Het gregoriaans en de Latijnse mis, het
was voar mij een echte twee-eenheid. Maar ja, na het
Tweede Vaticaans Concilie raakte het Latijn in de kerk
op de achtergrond en daarmee ook het gregoriaans,
dat tot die tijd een vast onderdeel was van de liturgie.
Ik heb dat altijd erg jammer gevonden. De
gregoriaanse gezangen, ik vond ze bijzonder. Ze
zorgden voor extra spiritualiteit. En op een gegeven
moment waren ze er niet meer. Ik heb nooit echt
begrepen waarom ze zijn verdwenen en heb er altijd
naar terugverlangd. Steeds meer vatte bij mij het idee
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post: als ik ooit tijd heb, wil ik proberen het
gregoriaans in deze kerk - ik woonde inmiddels in
Hoofddorp - weer op de kaart te zetten. Die kans kwam
toen ik 60 jaar werd en met pensioen ging. Als ik dat
nu zo zeq, klinkt het allemaal heel simpel, maar dat
was het natuurlijk niet. Er is beslist het nodige bij
komen kijken. Ik ben begonnen met praten met Kees
van Lent, die meteen enthousiast reageerde, "Gewoon
doen”. Maar voordat we echt met onze eerste
misviering konden beginnen, is er best wat water door
de Hoofdvaart gegaan. Er moesten de nodige hobbels
worden genomen, en ik wilde een koor van
‘liefhebbers. Mensen die zingen
vanuit hun gevoel en dienstbaar
willen zijn aan de liturgie.
Bovendien moesten we natuurlijk
zangers vinden. Kort en goed,

het heeft even geduurd, maar het
is gelukt, het licht ging op groen.
Sinds 2001 heeft onze kerk weer
een gregoriaans koor: Schola
Cantorum, dat regelmatig tijdens
heilige missen te horen is. En niet
alleen in Hoofddorp, ook
daarbuiten. Zo zijn we
bijvoorbeeld elk jaar te gastin
Heiloo, waar we zingen tijdens
priesterzaterdag.”

. Het gregoriaans is een specifieke
zangkunst, de stemmen van de
zangers moeten zodanig klinken

dat het lijkt alsof je slechts één stem hoort. Dat

betekent dat degenen die mee willen doen niet
zomaar even ‘aanschuiven’ “Je kunt niet zeggen:
iedereen die van zingen houdt kan dit, het is beslist
niet ieders ding. Behalve kunnen zingen, moet je ook
enige muzikale ervaring hebben. Bijvoorbeeld: een
instrument bespelen of noten kunnen lezen. Dat helpt
beslist. Bovendien moet je er wat tijd in willen steken,
want er moet regelmatig gerepeteerd worden’,

Afscheid nemen van iets wat je dierbaar is geworden
doet altijd pijn. Maar Harry gaat weg, zoals hij zelf
aangeeft, met het prettige gevoel dat er een koor staat
dat verder kan onder de inspirerende leiding van
Vincent. “Ik kan mijn stokje, of liever gezegd mijn
stemvork, met een gerust hart aan hem overdragen.”
Op 1 december, tijdens zijn laatste adventsmis met het
koor ontving hij een bijzondere erkenning voor zijn
inzet van al die jaren. Hans van der Leeuw
overhandigde hem de bronzen eremedaille,
toegekend door de Nederlandse Sint-Gregorius
Vereniging. “Ja, heel speciaal. [k ben er erg blij mee.”



Parochie breed

vervolg wisseling van de wacht

Na gaande man Harry is het woord aan komende man
Vincent, die sinds 2012 kennismaakte met onze kerk.
"Ik ben geboren in Amsterdam, opgegroeid in
Amstelveen, maar ik woon al jaren in Hoofddorp. Mijn
vrouw komt hier vandaan. Ondanks het feit dat we in
Hoofddorp woonden, ging ik hier niet naar de kerk,
maar in Amsterdam. Dat was nu eenmaal zo gelopen.
Maar in 2012, toen mijn schoonvader overleed, werd
hier in deze kerk een gregoriaanse mis gezongen,
waaraan ik heb meegewerkt. Sindsdien ben ik ook bij
deze kerk betrokken.”

Zingen, zo blijkt uit zijn verhaal, zit hem duidelijk in het
bloed. “Van jongs af aan ben ik er door gefascineerd.
Ik voelde me gegrepen door gregoriaans en de mis en
wilde naar de koorschool in Haarlem. Daar leerde je
overigens meer dan zingen. Taal, rekenen enzovoort,
stond allemaal op het programma. Maar zangles stond
natuurlijk wel voorop. En dat wilde ik. Best wel
moeilijk voor een jongetje van een jaar of negen dat in
Amstelveen woonde, maar een school had uitgekozen
in Haarlem. Maar ik had het er voor over. En omdat ik
op die koorschool zat, mocht ik op zondag meezingen
in de kathedraal. Ik vond het prachtig en ik heb daar
een geweldige muzikale ervaring opgedaan. Ik zong
overigens niet alleen in kerken, ik heb ook eens mee
gezongen in de opera Tosca. lets heel anders, maar
ook heel erg mooi. Later, in Amsterdam heb ik in de
Krijtbergkerk gezongen, onder andere samen met
mijn schoonvader. Momenteel zing ik nog in
meerdere koren. Onder andere in de Sint-Nicolaaskerk
in Amsterdam. Onder leiding van Michael Hedley
zingen we de Evensong, een viering geheel in het
Engels in de Engelse koortraditie. Verder zing ik
gregoriaans tijdens de heilige missen in de
Tridentijnse ritus bij Pius X in Leiden en in de
Agneskerk in Amsterdam, waar ik leiding aan de
schola geef. Ook zing ik heilige missen in de Novus
orde in de Vitus in Hilversum en de Verrijzeniskerk in
Amsterdam-West. Zo zing ik wekelijks in een andere
kerk met een andere schola. Ik vind het een mooie
kans en uitdaging dat ik het stokje van Harry
overneem, opdat de fraaie gregoriaans gezangen als
onderdeel van de liturgie in Hoofddorp gezongen
blijven.

Voor zowel Harry als Vincent is er een leven naast het
zingen. Harry: "Ik ben getrouwd, ik heb 2 volwassen
dochters en die hebben allebei ook weer twee
kinderen. Ik woon al jaren in Hoofddorp, ik ben hier
door mijn werk terecht gekomen. Andere hobby's dan
zingen? Zeker, ik hou van sport. Schaatsen,
wielrennen, en ook van voetbal en tennis. Of ik het
gregoriaans koor zal missen? Natuurlijk, hetis een
beetje mijn kindje. Maar een kind wordt volwassen en
dan gaat het aan een leven zonder ouders beginnen.

Er is een tijd van komen en gaan. En voor mij is de tijd
van gaan gekomen. Ik ga overigens niet helemaal uit
beeld. Op afstand blijf ik stand by, om in te kunnen
vallen als dat nodig is.

En Vincent? “lk zei het al, ik ben via mijn vrouw in
Hoofddorp terecht gekomen. We zijn inmiddels 22
jaar getrouwd. We hebben een volwassen dochter. [k
heb bedrijfskunde en financiéle economie gestudeerd
en werk in deze regio. Muziek is voor mij mijn grote
passie, overigens zeer zeker niet alleen kerkelijke
muziek. Ik houd erg van de (klassieke) liederen van
Schubert. Onlangs heb ik de eerste 5 van de 20
liederen van Schuberts Die schéne Millerin
uitgevoerd. Bijzonder om dat eens te mogen doen.
Voor 2019 is het de bedoeling om alle 20 liederen uit
te voeren. En wie weet komt daarna die
Winterreise...... i

Vrijwilligers gezocht

Beste Lezer,

Bij u allen is het Fundament vast wel bekend, toch
vertel ik er iets over.

Elke woensdagmiddag koken een groepje vrijwilligers
een goede smakelijke maaltijd.

Heeft u al eens meegegeten? U bent hartelijk welkom,
om 18.00 uur start de maaltijd. Natuurlijk staat er ook
een heerlijk nagerecht klaar en ter afsluiting koffie en
thee. De ontmoeting en belangstelling onder de
deelnemers staat hoog in het vaandel,
vriendschappen worden gesloten.

Maar zoals overal komen wij vrijwilligers te kort, dus
doe ik een dringend beroep op u om een bijdrage te
leveren aan de kookgroep. Een kok, maar ook extra
vrijwilligers zijn heel hard nodig. Het zal erg jammer
zijn als wij dit mooie project moeten sluiten.

Vanaf de opening (bijna 5 jaar geleden) werk ik mee en
nog steeds met veel plezier.
Graag geef ik informatie, schroom niet.

Vriendelijke groet,

Nelie Bokma - de Bock
Telefoonnummer 0235640498
Mail n.bokma@kpnmail.nl

(of Raminah van Eer
Boekwinkel Het Kruispunt - 0235617392)
raminah@boekwinkelhetkruispunt.nl

| £
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Dank jullie wel namens de Zangertjes

leder jaar heeft ons kinderkoor de Zangertjes van Sint Jan een kooruitje. De kinderen gaan een
middag iets leuks doen. Afgelopen december zijn de kinderen naar de bowlingbaan geweest. Een
hele gezellig middag.

Dit uitje is mogelijk gemaakt door alle parochianen die een bijdrage hebben geleverd bij de speciale
deurcollecte afgelopen voorjaar.

De Zangertjes willen iedereen daarvoor heel hartelijk bedanken! Fijn dat jullie genoten hebben van
de zang van de kinderen! We hebben het heel graag gedaan. En ook dit jaar zingen de Zangertjes
iedere maand wel een keer in een van de vieringen. Dus ook dit jaar willen we iedereen weer van
harte uitnodigen om met ons te vieren op een van de familiezondagen.

& ¥ YR
k/)ailnnn o' .

") by
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Parochie breed
Hartelijk dank voor de kleding

Voor onze kerk staan deze kledingcontainers van Sam's kledingactie. De naam Sam verwijst naar de Bijbelse
term Barmhartige Samaritaan en naar samsam (eerlijk delen). Sam’s Kledingactie steunt met de opbrengst
van kledinginzameling diverse projecten van Cordaid Mensen in Nood. Zo zamelen we met deze containers
zo veel mogelijk gebruikte kleding, schoenen en huishoudtextiel in en verkoopt Sam's kledingactie deze
tegen goede prijzen. In 2018 hebben we met onze 3 kleding containers 31.740 kg kleding opgehaald. Met
de opbrengst steunen we belangrijke ontw;kkellngsprOJecten én helpen we tegelijkertijd andere mensen
o e ; aan betaalbare kleding!
Dankzij uw bijgedragen kleding in
§ de containers van Sam'’s
kledingactie, en die van vele
J anderen in Nederland, heeft de
| opbrengst van de verkochte
kleding in 2018 voor EUR 30.000
twee nieuwe scholen kunnen
bouwen in de Centraal Afrikaanse
Republiek en zijn 6 scholen
gerenoveerd. (Zie ook:
https://www.cordaid.org/nl/projecten/bouwen-aan-de-toekomst-van-de-centraal-afrikaanse-republiek/).

Na de verscheurende oorlog in het westen van de Centraal Afrikaanse Republiek helpt Cordaid, samen met de
inzet van u en andere helpers van Sam's kledingactie, om het onderwijs weer op gang te krijgen. Het gaat vooral
om kinderen in de leeftijd van 6 tot 14 jaar, die na hun vlucht zijn teruggekeerd naar Bouar en Bocaranga. Met de
scholen zijn afspraken gemaakt dat ze wat extra geld krijgen als er een groter aantal meisjes naar school gaat en
de school afmaken. De onderwijskrachten bepalen dan samen met de oudercommissie waar dit extra geld aan
wordt besteed om het onderwijs van de school verder te verbeteren.

In 2019 zal de opbrengst van de verkochte kleding van Sam'’s kledingactie gebruikt worden hulp aan de
slachtoffers van de aardbeving en Tsunami op Sulawesi in Indonesié. Graag vragen we u daarom: blijf ook in 2019
uw niet gebruikte kleding doneren aan Sam’s kledingactie.

De volgende kledingstukken zijn altijd welkom in De volgende zaken kunt u niet in de containers
de Sam’s kledingcontainers voor de kerk: inleveren:
+ Oude kleding (broeken, shirts, overhemden, + Kapotte kleding;
vesten, overhemden, enz.) - Vieze kleding;
» Oud ondergoed of lingerie « Speelgoed;
+ Oude schoenen (sokken en schoenen graag per « Knuffels;
paar gebonden) + Beddengoed.

» Tassen en accessoires

Wij ontvangen uw kleding graag schoon en in
redelijke staat (dit houdt in gewassen en zonder
grote scheuren of gaten) in een gesloten zak.
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Parochie breed

Gaat u mee op bedevaart
naar Lourdes

Altijd al willen weten waar de hemel op aarde te
vinden is? In Lourdes! Vraag het maar aan de
miljoenen pelgrims die elk jaar dit bedevaartsoord in
de Franse Pyreneeén bezoeken. Elke dag gaan vele
mensen naar de grot waar Maria in 1858 aan het
meisje Bernadette Soubirous verscheen. Mensen gaan
naar Lourdes om steun te zoeken bij Maria, om een
kaarsje op te steken, om stil te zijn bij de grot van de
verschijningen, om het geloof samen met anderen te
beleven, om bezinning.

Tijdens onze reizen naar Lourdes wordt U een volledig
verzorgd programma aangeboden. U kunt - geheel
vrijblijvend - deelnemen aan vieringen, processies,
verdiepingsmomenten, wandelingen door Lourdes en
excursies naar de Pyreneeén,

De Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam
verzorgt al decennia lang jaarlijkse bedevaarten naar
Lourdes in samenwerking met het ‘Huis voor de
Pelgrim’ (Limburgse Bedevaarten). De groep bestaat
uit vrijwilligers en verzorgsters die voor u vele hand en
spandiensten verrichten tijdens de reis en in Lourdes.
De bedevaartreis is daardoor geschikt voor jong en
oud, ziek en gezond.

Deelnemers die veel zorg nodig hebben kunnen in het
Zorghotel accueil Notre Dame verzorgd worden door
onze eigen Nederlandse vrijwilligers van het Huis voor
de Pelgrim.

Het aanbod voor dit jaar bestaat uit:

29 mei - 6 juni 2019, busreis naar Lourdes

Een prachtige reis door het mooie Frankrijk. Onderweg
worden plaatsen aangedaan als Banneux, een
bedevaartplaats in Belgié. Het Hospice in Beaune, een
prachtig museum, vroeger was het een ziekenhuis
voor arme mensen. En natuurlijk op de terugreis een
bezoek aan het klooster in Nevers, waar Bernadette
ligt opgebaard in haar schrijn.

Indien U liever vliegt is er de mogelijkheid om deel te
nemen aan de vliegreis van 31 mei- 5 juni 2019.

De pelgrims die met het vliegtuig gaan sluiten zich dan
in Lourdes bij de buspelgrims aan.

Vliegreis van 6-11 september 2019

Vertrek vanaf vliegveld Maastricht.

Bij voldoende deelname gaan we met een bus vanuit
Haarlem naar het vliiegveld.

Informatiebijeenkomsten

Bij de uitgifte van deze Info heeft de
informatiebijeenkomst al plaatgevonden.
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Voor verdere inlichtingen kunt U terecht bij:

Joke Hoekman: T.013-5216701 M. 06-42347729
Wilma Caiffa M. 06-12157507 (na 18.00 uur)
Diaken Philip Weijers M. 06- 53887641

Tip: Bent uclient bij Zorgverzekeraar CZ! Dan kunt
u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking
komen voor een flinke korting op de reissom.

Meer informatie hierover bij Joke Hoekman.

Veel informatie kunt U vinden op onze website:
www.lourdes-groep.nl en Facebook: Lourdesgroep

Hartelijk dank namens de
straatkinderen in Rwanda

Graag wil ik u vanuit de VOM-groep (vrede
ontwikkeling en missie) namens de straatkinderen in
Rwanda hartelijk bedanken voor uw bijdrage aan de
afgelopen Adventsactie van in totaal EUR 1044,54.
Dankzij uw bijdragen en bijdragen vanuit andere
parochies kunnen nu meer straatkinderen in het
CECYDAR kindercentrum worden opgevangen, weer
wennen aan school en een regelmatig leven, en dan
weer geplaatst worden bij familie en pleeg-gezinnen.

Samenloop voor Hoop 2019

LY B In het weekend van 22 en 23 juni zal
samenLoop  €F weer een Samenloop voor Hoop
VOORHOOP — plaatsvinden bij de
1l Toolenburgerplas. Dit is een 24 uurs

wandelestafette waarbij stil wordt
gestaan bij kanker. Tevens wordt er een grote
inzamelingsactie gehouden ten bate van de
kankerbestrijding. Namens de parochie willen wij met
een team gaan meelopen. Tijdens de 24 uur durende
wandel-estafette wisselen de teamleden elkaar steeds
af. 0ok zijn er muziekoptredens en acties om geld in te
zamelen voor kankeronderzoek. Alle teamleden zullen
moeten proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen
voor KWF Kankerbestrijding. Heb je zin om mee te
lopen, meld je dan aan via ons email adres;
jddsamenloopvoorhoop2019@gmail.com , vermeld er
je naam en telefoonnummer. Tijdens deze samenloop
wandel je in een speciaal t-shirt voor dit evenement.
Vergeet dus ook niet om je maat door te geven.
Inschrijven kost 15,= euro per persoon.

In de volgende info zullen we met veel meer
informatie komen wat er dat weekend allemaal
georganiseerd wordt omtrent dit evenement.

Namens de parochie, Caroline van Langen en
Tim Zwetsloot
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Jarige Job.

Zoarm als Job.

Een Jobstijding brengen.

Hij zit daar als Job op de mesthoop.

Zomaar wat gezegden en uitdrukkingen met de
naam Job erin.

In de Bijbelse tuin van Hoofddorp staat een
indrukwekkend beeld van Job. Het is in opdracht
van pastoor Kees van Lent gemaakt door de
inmiddels overleden beeldhouwer Karel Gomes.
En in de Van Lentbijbel, zoals die in het Catharijne
Conventin Utrecht ligt, staan prachtige prenten
van Job.

Maar wat weten we eigenlijk van Job.

In het Bijbelboek Job, een van de meest
interessante en indrukwekkendste Bijbelboeken
van het Oude Testament, kun je zijn verhaal lezen.
Het boek gaat over Job, die op de proef wordt
gesteld. Ondanks de rampspoed die hem treft
weigert hij om God te vervlioeken. Wel heeft Job
vrienden, zouden die hem helpen?

Wil je meer van Job weten, en samen zijn verhaal
lezen?

Kom dan naar de bijeenkomsten die in De Stal en
in boekwinkel Het Kruispunt georganiseerd
worden.

Stal

Data: woensdag ochtend 13 februari, 20 februari en
27 februari 2019

Vanaf 10.00 uur is er koffie en van 10.30 uur tot
12.00 uur is het programma.

Begeleiding: Pastoor C.T.J. van Lent

Boekwinkel

Woensdag avond 13 februari, 20 februarien 27
februari 2019

Vanaf 19.30 uur is er koffie en van 20.00 uur tot
21.30 uur is het programma.

Begeleiding: Pastoor C.T.J. van Lent

Aanmelden via de mail van de Stal:
info@stalopdekaag.nl

Of via de mail van de winkel:
info@boekwinkelhetkruispunt.nl

_'Egkﬁ! L.’A Het Kruispunt

winkel voor het ANDERE boek

Zowel in de

Stal op de Kaag,

als in Boekwinkel

Het Kruispunt

3 bijeenkomsten over Job!

POEZIEWEEK

In de Stal op de Kaag is er op woensdagmorgen 30
januari een Poézie ochtend rond het thema Vrijheid.

Vanaf 10.00 uur is er koffie en van 10.30 uur tot 12.00
uur lezen en luisteren we naar poézie. Breng gerust je
eigen gedicht mee.

De leiding deze ochtend is in handen van Rien Wattel.
Even aanmelden stellen wij op prijs.
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Overledenen

Lous Reichert Kimman- 92 jaar

Bij de uitvaart 2017 van haar man Carel gebruikten
we veel teksten, die Carel verzameld had voor zijn
uitvaart, Toen het in de zomer slechter ging met
Lous en vroegen de kinderen hoe zij haar uitvaart
wilde. Lous, zei dat het mooi was, zoals het bij Carel
ging. Ze kon zich toen goed in de teksten en
liederen vinden. Voor hen beide was hun geloof en
de manier, waarop je dat gestalte kon geven, iets
dat ze samen beleefden, waar ze samen over
spraken en waar ze samen in verder groeiden.
Samen waren ze jaren actief in de parochie van
Schalkwijk en na hun verhuizing naar Hoofddorp in
de katholieke geloofsgemeenschap
Toolenburg-Bornholm, en onze parochie. Hun
katholiek zijn, met een cecumenische inslag, bleef
in de loop van hun leven een belangrijke kracht en
houvast.

De laatste jaren kwamen de moeilijkheden van het
ouder worden ter sprake. Over de gezondheid van
Lous en haar kracht om weer verder te gaan. Verder
voor elkaar en verder voor de kinderen en
kleinkinderen, waar de vreugde van een
achterkleinkind nog aan toegevoegd werd. Wat
een doorzettingsvermogen had Lous. Tot het
allerlaatst. Is ze 30 of 40 keer naar het ziekenhuis
gegaan? Of misschien wel meer? Ze heeft de
betekenis van haar naam Louise, strijder, daarbij
veel eer aangedaan. En ook haar humor met de
twinkeling in haar ogen hebben haar daar bij
geholpen.

Bij het kiezen voor een lezing dachten we eerst aan
een verhaal, waarin Maria een belangrijke rol
speelt. Lous had veel verering voor Maria. Ze ging
naar Lourdes en ze brandde vele kaarsjes. Niet in
het minst voor toetsen en examens. Toch lazen we
uit de brief van Paulus aan de inwoners van
Korinthe. Geloof is belangrijk, hoop is belangrijk,
maar het allerbelangrijkste is de liefde. Unaniem
zeiden we, deze lezing moet het worden. Maar we
lieten natuurlijk ook een Ave Maria klinken en naast
het Mariabeeld op de kist, stond ook de icoon uit
de KSH waar talloze lichtjes voor gebrand zijn en
die vele malen door Carel verplaatst werd in KSH en
Lichtkring. Omdat niet iedereen bij de uitvaart kon
zijn, was er een skype verbinding met Amerika en
werden er berichten voor gelezen uit het
buitenland, naast ontroerende verhalen van
kinderen en kleinkinderen voor een sterke vrouw,
die veel betekend heeft.
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Joanna de Vries-Hendriks- 97 jaar

Joanna de Vries, die in Amsterdam geboren was en
daar een groot deel van haar leven woonde, voor
ze naar Hoofddorp kwam, is eind augustus
begraven op het Sint Barbara kerkhof in
Amsterdam bij haar man Karel en zijn ouders. Als
oudste in een gezin van 6 kinderen was zij in
economisch moeilijke tijden een drijvende kracht
in het ouderlijk gezin, waarbij ze als eerste klas
kapster een mooi salaris in bracht. “Zorgzaamheid’,
zo zei haar zoon “werd haar tweede natuur”. lk
leerde mevrouw en meneer de Vries kennen bij het
brengen van de communie in hun huis in Graan
voor Visch. Toen zij beiden ergens in de 80 waren
en het voor hen tot hun verdriet, niet meer goed
mogelijk was om naar de kerk te gaan. Ans Tankink,
die hen trouw bezocht vanuit de parochie en ook
de communie bracht vroeg of ik dit met Kerst en
Pasen wilde doen. Het werd steeds een hartelijk
samenzijn, waarbij we spraken over ons geloven en
de zorgen van het ouder worden. Langzaam ging
Joanna achteruit, waarbij Karel zich veel zorgen om
haar maakte. Met een vriendelijke glimlach
probeerde Joanna, dat te relativeren. Tot ver in de
90 heeft Karel haar kunnen verzorgen tot het niet
meer ging en ze naar Amersfoort verhuisden, om
dicht bij hun zoon en schoondochter te gaan
wonen in een verzorgingshuis. Wat moeilijk was
het voor Karel om zijn vrouw en voor Fons en
Marjon om hun moeder en schoonmoeder te zien
dementeren. Maar gelukkig wel in het besef dat ze
op een goede plek was. Een plek waar ze zich thuis
voelde, omringd door toegewijde verzorgenden.
Samen met Karel vierden zij daar hun 60 jarig
huwelijksfeest, maar maakte ze ook mee dat Karel
vlak voor zijn 100ste verjaardag overleed. Op de
rouwkaart stond een prachtige boom, in welks
schaduw het goed toeven is. Diepgeworteld en
vruchtdragend. Een mooi beeld voor Joanna.




Parochie breed

Overledenen (vervolg)

Dina Koeckhoven - van Haaster - 93 jaar

“Laat, Heer, uw dienaar in vrede gaan”. Dit was de door
haarzelf aangegeven tekst op de rouwkaart.

Dina werd geboren in De Zilk op 31 mei 1925 als één na
oudste in een bollenkwekersgezin van uiteindelijk 12
kinderen. Omdat zij al vroeg samen met haar zusters voor
het grote gezin zorgde kreeg ze niet de gelegenheid om
na de lagere school verder te leren. Ook moest ze helpen
in het bedrijf van haar ouders. Ze leerde Therus
Koeckhoven kennen en zo bracht de liefde haar naar de
Haarlemmermeer. Ze trouwden in 1947 en vestigden zich
op Hoeve 's-Hertogenbosch aan de toenmalige
Sloterweg. Op deze boerderij kregen zij 5 zoons en 1
dochter. Dina was een goede moeder en haar kinderen
hebben een fantastische jeugd gehad. Ze was altijd
belangstellend voor familie en voor alle mensen om haar
heen.

Bovenal bleef ze zich ontwikkelen, ze had een brede
interesse en volgde cursussen op velerlei gebied. Naast
het werk voor haar drukke gezin heeft ze haar talenten
ten volle benut: ze werd actief in de kerk, werd het eerste
vrouwelijke bestuurslid van ons parochiebestuur,
voorzitster van de Land- en Tuinbouwvrouwen,
ambtenaar van de burgerlijke stand en vele
maatschappelijke activiteiten. Echter de zorg voor haar
man, gezin en de boerderij hadden haar prioriteit. Z6
leerde ze haar kinderen om naast hun werk zich in te
zetten voor de maatschappij. Als geen ander kon ze
mooie, vaak gevoelige teksten schrijven, tot vreugde van
velen. Als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke
stand heeft ze vele huwelijken gesloten, onder andere
van haar zoon Bernard. Zij bereidde zich grondig voor en
kwam altijd goed verzorgd voor de dag.

Vol trots werden Therus en Dina voor het eerst oma en
opa, daarna volgden er nog 11 kleinkinderen. Ze is
dikwijls met ze op pad geweest en tot haar grote vreugde
bezochten de kleinkinderen haar vaak. Zeker zo blij werd
ze de laatste jaren van haar 14 achterkleinkinderen.

In 1991 is Therus overleden. Ruim 35 jaar geleden
verhuisde zij naar het huis naast de boerderij waar ze
intens kon genieten van het weidse uitzicht over het land
van de boerderij.

Ze had een rotsvast geloof, verbonden met de kerk.

Op haar 90ste verjaardag heeft ze de ziekenzalving
ontvangen. Niet omdat ze ziek was maar wel omdat ze dit
bij haar volle bewustzijn wilde ontvangen.

De laatste maanden waren zwaar, haar krachten namen af.
Haar kinderen waren vaak bij haar en op 15 november is
zij rustig in haar eigen huis overleden.

In een volle kerk vond op 21 november de avondwake
plaats en op 22 november de uitvaart, waarna Dina werd
bijgezet in het graf bij haar geliefde Therus.

Kerstgroepen? Ze waren fantastisch!

De meeste mensen zien een plastic beker of
roerstaafje als een gebruiksvoorwerp, maar
Karel Schrooyen uit Wouw denkt daar anders
over. De grafisch ontwerper gebruikte ze als
basismateriaal voor zijn grote hobby: het
maken van een kerstgroep. Met prachtig
resultaat. "Ongelofelijk’, vonden de bezoekers
van de tentoonstelling in het Fundament die

onlangs met zijn creaties kennismaakten.

Karel Schrooyen werkte niet alleen met plastic.
Ook schaakstukken, klompen en andere
“onverwachte materialen” veranderden onder
zijn handen in kerstgroepen die de aandacht
meer dan waard zijn. Samen met Henk Koning,
die de expositie met exemplaren uit zijn eigen
collectie aanvulde, zorgde hij voor een
indrukwekkende presentatie. “We hebben
1019 bezoekers geteld”, aldus Wil Hand
namens Boekwinkel Het Kruispunt,
initiatiefneemster van de tentoonstelling: “We
zijn er erg blij mee. Niet alleen omdat iedereen
zo enthousiast was, ook omdat veel meer
mensen hun bezoek aan het Fundament
hebben gecombineerd met even binnenlopen
bij onze boekwinkel. Het is een mooi succes
geweest, mede dankzij de geweldige inzet van
alle vrijwilligers. Zij hebben er voor gezorgd
dat alles werkelijk rimpelloos kon verlopen.”
Bezoekers van de tentoonstelling- die gratis
toegankelijk was — was een vrijwillige bijdrage
gevraagd voor CEBU op de Filipijnen. “Hoeveel
er precies is gegeven, weten we nog niet. We
zijn nog aan het tellen. Het definitieve bedrag
wordt nog bekend gemaakt.”
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DE REGENBODG
GROEP

K @Regenboog0?

Gedoopt

Yolanda Nlegasi -
Megan Swart é
Rogelio Bakels

Alexander Munoz Barrientos

Marthagroep

Woensdag 13 februari zijn de dames Dekkers, Kunz,
Ruiter en van Roode aan de beurt om de kerk
schoon te maken.

Woensdag 13 maart de dames van de Filipijnen.
Contactpersoon: Mw. van Roode tel. 5612243.
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STEUN DE REGENBOOG GROEP: 7
NL79 TRIO 0379 3155 64
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Wat is er nu mooier dan gezellig samen lunchen bijpraten.

Elke eerste zor_ndag
van de maand:

10,00 uyr viennd oor de Kids:

en
11.00 koffiedrinken in het \’;:j “;te T ;1” v
- iehu! Wit! o
Paroggle{\;JEO Boekwinke\ i e pastorlet "
11:00 -14: .
> 12:00 Lunc:len in
12:00 Lunchen in Het Fundamen
Fu‘ndarnent
Kosten
kosten € 3 volwassenen, € 2 kinderen) i
Informatie

Raminah van Eer - 06-1062 3703
raminah@boekwinkelhetkruispunt.nl

Joannes de Doper

een bruisende parochie in Hoofddom
wirw.hjoannesdedaper.nl




Herhaling

Verschijningsdatum Info (ParochiemagaZIN) 2019

Nummer Periode Inleveren kopij | Afleverdatum Afhalen
dinsdag bezorging

1 (feb) 2-2tot 2-3 9 januari 29 januari 31 januari
2 (mrt) 2-3tot 30-3 6 februari 26 februari 28 februari
3 (apr) 30-3 tot 4-5 6 maart 26 maart 28 maart
4 (mei-jun) 4-5 tot 29-6 10 april 30 april 2 mei
5 (jul-aug) 29-6 tot 31-8 5 juni 25 juni 27 juni
6 (sep) 31-8 tot 5-10 7 augustus 27 augustus 29 augustus
7 (okt) 5-10 tot 2-11 11 september 1 oktober 3 oktober
8 (nov) 2-11tot 21-12 | 9 oktober 29 oktober 31 oktober
9 (dec-jan) 21-12 tot 1-2* |27 november |17 december |19 december

Goede Vrijdag 19 april, Pasen 21 en 22 april, Hemelvaartsdag 30 mei, Pinksteren 9 en 10 juni
Kerst 25 en 26 december

*=1-2-2020
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Muis kwam boos aan bij Kikker.

‘lk begrijp er niks van!’ tierde hij. ‘Mijn vriendin heeft
verdriet, en wat ik ook doe om haar te troosten,

ze wordt niet blij!’

‘Wat heb je dan gedaan?’ vroeg Kikker. De muis ging
er goed voor zitten en stak vier vingers omhoog.

Hij telde: ‘De eerste dag heb ik taartjes gebracht.
Daar wilde zij niks van eten. Ze zat helemaal in elkaar
gedoken. De tweede dag had ik een heleboel
cadeautjes bij me, mét hartjes erop. Ze heeft er niet
één opengemaakt. De derde dag las ik een

moppenboek voor om haar aan het lachen te maken.

Het waren keigoeie moppen, hahahaha! Maar zij had
een traan in haar oog. De volgende dag dacht ik:
ik ga voor haar zingen, daar knapt ze vast van op!

Versje

Met God kun je goede vrienden zijn.
Dat klinkt wel mooi en Klinkt wel fijn,
maar hoe speel je dan een spelletje,
maak Je lol en trek Je belletie, 52‘:23
als je hem niet hoort of ziet?

Zo'n verre vriend, dat kan toch niet?

Puzzel

i —

In deze zin ontbreken 8 letters. Kun jij ze raden?
Als je ze gevonden hebt, en in de volgorde 1 t/m 8
zet, lees je een woord wat goed past bij februari!

en wil je kwiit wat in je leeft,
waarom Je lacht of treurt of beeft,
dan kun Jje juist bij God terecht.
Hij luistert zelfs ols je niets zegt.
En omdat Hij alles weet en snapt,
voel je je wonderliik opgeknapt!

EN toch ... voel je je soms dlleen, <=
verlang je een arm om je heen, C(_":;}

Ik zong de mooiste liedjes. Daar moest ze van huilen.
En bij mijn vrolijke dansliedje krabbelde ze op,

en liep ze weg! Gewoon weg, van mij, haar

beste vriend, ik, die dlles voor haar doe!’

Kikker vroeg: “Waar heeft ze verdriet over?’

Muis dacht diep na. ‘... Weet ik niet. Geen idee.

Dat heeft ze niet gezegd.

‘Heb je naar haar geluisterd?’ vroeg Kikker.

‘Nee’, zei Muis, ‘Ik hou niet van gezeur!’.

Toen zei Kikker: ‘Ik luister weél naar jou. Nu jij
verdriet hebt om haar.” Muis keek verbaasd.

‘Een vriend luistert, muis! zei Kikker. Muis wilde

deze les onthouden op zijn vijfde vinger.

Maar hij had er maar vier.
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Uit de Bijbel

Een echte vriend
blift oltild een vriend, | <%
in de tegenspoed blijkt
de ware vriendschap.

Uit Spreuken 17,7
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