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Maart 2019 een bruisende parochie in Hoofddorp
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- Grafmonumenten in elke prijsklasse
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Eigen Boek

UW EIGEN BOEK UITGEVEN? BIJ ONS KAN DAT!

Uw wensen staan voorop
Professionele begeleiding
Verzorgde uitgave
Aantrekkelijk prijs

Print on demand

Zelf pakket samenstellen

Waarom kiezen voor

Uitgewverij Eigen Boek?

Op anze website kunt u alle informatie vinden die u nodig hebt voor
het uitgeven en/of kopen van een boek. Indien u toch nog vragen
hebt, kunt u ons bereiken per e-mail of telefoon:

Telefoon: 06 46278584
www.uitgeverijeigenboelk.nl
info@uitgeverijeigenboek.nl

Uitgeverij Eigen Boek B.V.
Engelsholm 97
2133 AE Hoofddorp
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* Rest tie en teksthijzett

.

tingen
Uitgebreid assortiment urnen en accessoires

Of neem nu contact op: +31(0)23 5326013
Geopend ma-vr 08.00-17.00 bur

Lange Herenstraat 30-28, nabij station Haarlem
www.troupinnatuursteen.nl
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Monumenti
Burgemeester van
Stamplein 294
2132 BH Hoofddorp
Tel: 023 2302069

Bel voor een afspraak:

www.monumenti.nl



Y Info en Inhoud
Papler van

verantwoorde herkomst

FSC Pastores:
waniccos FSC® C092667 C.Th]. van Lent - Pastoor

Julianalaan 11, 2159 LB Kaag
Colofon tel. 0252 514774 of 06 51981165
ParochiemagaZIN verschijnt 9x per jaar in een oplagevan 11 dringende gevallen
ca. 2500. e-mail: kees@stalopdekaag.nl
Redactieadres (alleen voor kopij) S. Nebres - Pater SVD
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp tel. 06 26759748 .
e-mail:inforedactie@hjoannesdedoper.nl e-mail: sedfreysvd@gmail.com

R. Mascini - Diaken
tel. 06 26795701

e-mail: robmascini@gmail.com
Kopij voor Info nr. 3 moet binnen zijn @

voor woensdag 6 maart.

Afhalen Info nr. 3 donderdag 28 maart. F. Manek - Pater SVD
Info bezorging tel. 06 85244515
(bezorgen uiterlijk voor zaterdag 18.00 uur s.v.p.) e-mail: ekosilvester83@gmail.com
- Bornholm: 18.00-20.00 uur
Bandholm 130 of volgens afspraak
- Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos 38 B. Wooning - Pater SVD
- Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburgpark 19 e-mail: bwooning@svdneb.nl

- Floriande, Pleinen, Sportdorp:
17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen over de bezorging: via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat In dit Nummer
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur. Jaargang 50, nr. 2, 2 maart -30 maart

tel. 023 5638145. e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

parochie gironummer NLO6 INGB 0000172863 5  Pastoraal woord
parochie banknummer NL70 RABO 0324501528 6 7 sobere maaltijden
t.n.v. parochie H. Joannes de Doper te Hoofddorp .
www.hjoannesdedoper.nl 8  Tuinonderhoud
www.kerkeninhoofddorp.nl 9 Raad van Kerken

Boekwinkel Kruispunt 10  Vanuit de Boekwinkel

Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp 11 Vastenactie 2019 - Schoon water verandert alles
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur, 14  Nieuwe coordinator voor de Beheercommissie
zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of .
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www.boekwinkelhetkruispunt 15  Koken in het Fundament: wie o wie?
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Het Eutidament en Parochichuls 16 Jongeren: Palmpasen komt eraan! WJD Panama 2019

vallen onder de beheercommisie, Coordinator: 17  Voor de derde maal de Passion in Hoofddorp

- Parochiehuis Jos Eeken, telefoon 023 - 5638145, of
per e-mail naar het Parochiesecretariaat. ‘ )

- Fundament Ria van der Veldt, per e-mail 18  Banneuxeen ontmoeting met Maria
marievanderveldt@gmail.com 19  Stal op de Kaag

Pelgrimswandeling naar Bavo Kathedraal

Elke woensdagavond wordt een maaltijd geserveerd 20  Met diaken Rob Mascini naar Rome
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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie een
bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent een
enthousiaste bezoekgroep en de leden daarvan
komen graag bij u thuis op bezoek. Ook in het
ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis worden
regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat

tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u voor
vervoer bellen naar mw. K. Verhoeve-Klemann,
tel.023 5577152,

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCI) in sommige gevallen
hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in uw
omgeving in acute financiéle problemen terecht
gekomen is, kunt U voor hulp de PCI benaderen. Met
uw hulpvraag kunt U terecht bij het team van
pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers
Onze parochie is een levendige geloofsgemeenschap
met vele actieve vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat
blijven! Hebt u tijd en zin om een actieve rol in onze
parochie te spelen, schroom dan niet om even een
kijkje te nemen in de boekwinkel en bij het
parochiesecretariaat. Daar ligt een map met
vacatures, voor denkers en doeners, er zit vast iets
voor u bijt

4

Parochie - informatie en berichten

Van de redactie

Beste lezers,

De foto op de voorpagina laat duidelijk zien wat u in
deze Info kunt verwachten. Op 6 maart is het
namelijk Aswoensdag, en dan begint de
Veertigdagentijd. En dat zult u in deze Info terugzien.

Op de woensdagavonden in deze Veertigdagentijd
worden sobere maaltijden geserveerd, elke week op
een andere kerkplek. Deze maaltijden gaan samen
met gesprekken over maatschappelijke
onderwerpen. Zo gaan samen eten en met elkaar
praten over onderwerpen die er werkelijk toe doen,
goed samen. Op pagina 6 vindt u een strookje om u
aan te melden voor één of meerdere maaltijden,
maar als u het jammer vindt om in de Info te
knippen, kunt u natuurlijk ook het
parochiesecretariaat bellen om mee te doen.

Ook de Raad van Kerken organiseert een aantal
boeiende activiteiten, die alles met de voorbereiding
op Pasen te maken hebben. Kijkt u snel op pagina 9,
boeken lezen en bespreken, tekenen, naar kunst
kijken en daarbij naar muziek luisteren, eris weer
van alles te doen. Voor een passend boek kunt u
natuurlijk ook terecht bij Boekwinkel het Kruispunt.

En traditiegetrouw is er weer de Vastenactie, voor
schoon water, o.a. op het eiland Flores in Indonesié.
Het fijne van de Vastenactie is, dat uw geld besteed
wordt aan heel concrete doelen, welke vooraf aan u
bekend worden gemaakt. Via de Info en de website
van de VOM-groep wordt u op de hoogte gehouden
van het verloop van de actie en kunt u zien dat uw
geld heel zinnig besteed wordt en er niets aan de
strijkstok blijft hangen. Daarom steunen we deze
actie weer van harte.

De Hoofddorpse Passion is bijna niet meer weg te
denken: dit jaar alweer voor de 3de keer! Op
donderdag 11 en vrijdag 12 april om 20:00 uur in de
parochiekerk.

Er is weer veel te doen in het bruisende Hoofddorp,
we hopen u te ontmoeten bij de activiteiten.

En natuurlijk wensen we u heel veel leesplezier.

De redactie.



Pastoraal woord

Minder mensen, minder geld, minder kerk?

De Protestante Gemeente Hoofddorp denkt na over de toekomst.

In en uitgebreid document ‘Geloven in 2025’ worden de verschillende
mogelijkheden besproken. Door de afname van het aantal leden en
de afname van de inkomsten moeten er knopen worden doorgehakt.
Van drie kerkplekken terug naar één plek is waarschijnlijk de
consequentie. Daarbij is het ook mogelijk dat de Marktpleinkerk, de
Lichtkring en de Ark allemaal gesloten worden en er een nieuwe kerk
gebouwd gaat worden. Dan moeten alle gelovigen naar een nieuwe
kerk verhuizen en aan een nieuwe toekomst bouwen. [k wens de
bestuurders veel moed, wijsheid en geduld.

Onze parochie is in de afgelopen jaren al van drie kerkplekken naar
één teruggegaan. Dat was niet makkelijk en je verliest daarbij ook een
aantal mensen. Ik hoop dat onze investeringen in de Bijbelse Tuin, de
Boekwinkel en het Fundament die ene kerkplek toekomstbestendig
hebben gemaakt. Voor een kerk met warme voeten en koele hoofden hebben we geen gas meer nodig.

Het is mooi als de gebouwen in orde zijn, maar het gaat in de kerk om de ‘levende stenen; de mensen.
Gelukkig mogen we in onze parochie steeds weer nieuwe mensen begroeten. Sommigen blijven
komen, anderen blijven na een tijdje weer weg. Vooral op zondagmorgen worden de kerkgangers
steeds internationaler. We mochten pas een vrouw uit Kazachstan verwelkomen. Ze is dochter van een
Poolse moeder en een Afghaanse vader. Die combinatie heb ik nog nooit meegemaakt. Onder
Nederlanders zie ik een sterke teruggang. In ons gezin van zes kinderen ben ik de enige die nog naar
de kerk gaat. Ik zorg voor een redelijk gemiddelde. In veel families is het niet anders. Sterft onze kerk
langzaam maar zeker uit? Bij veel uitvaarten van kerkelijke mensen merk je dat de kinderen en zeker de
kleinkinderen al afscheid hebben genomen. Veel kinderen die ik hier heb gedoopt, de eerste
communie heb gegeven en soms nog heb zien vormen, hebben niets meer met geloof en kerk. Hoe
moet ik daarmee omgaan? Geef ik de moed op?

We lazen pas het evangelie van de wonderbare visvangst. Petrus heeft een hele nacht hard gewerkt,
maar niets gevangen. Jezus vraagt hem weer de netten uit te gooien. Dan vangen ze twee boten vol. [k
denk dat zulke verhalen worden verteld om ons de moed niet te laten opgeven. Na de winter van 1962
was het grasveld achter ons huis helemaal kapotgetrapt door schaatsers. In de lente heb ik gras
gezaaid. Van bovenaf uit mijn slaapkamer waar ik huiswerk zat te maken, zag je niks. Ik had regelmatig
een pauze nodig van dat huiswerk. Dan liep ik naar beneden en met m'n hoofd vlak boven de grond
zag je heel kleine groene sprietjes. Zo wil ik ook naar die kleine tekens van hoop in onze kerk kijken.



sobere maaltijden
ontmoetingen
gesprekken rond actuele thema’s

Waar?

Verspreid over Hoofddorp. Wanneer?

In verschillende In de 40-dagentijd naar Pasen. Wie?

kerkplekken. Op woensdagavond van Je kan alleen naar zo’n maaltijd

Zie overzicht van plaatsen 18.15 uur tot 19.15 uur, komen (want je maakt

en ondg_rwerpen aan Om 18:00 gaat de ruimte open  gemakkelijk contacten), maar

ommezijde. natuurlijk ook met je hele
familie, met kennissen of
buren.
Ook kinderen en jongeren zijn
hartelijk welkom!

Wat?

Een sobere maaltijd met een inleiding en gesprek over een maatschappelijk onderwerp.

Na een welkomstwoord is er een inleiding van 10 tot 15 minuten op het thema van de maaltijd. Dan volgt
de maaltijd. Afgesloten wordt met reacties op de inleiding en beantwoording van vragen. Na de maaltijd is
er op enkele locaties een korte vesper of viering bij te wonen.

De maaltijden bestaan uit (0.a. vegetarische) soep en brood. Na afloop wordt een bijdrage gevraagd (in
principe het bedrag dat wordt uitgespaard door niet thuis te eten). Na aftrek van kosten wordt de bijdrage
geschonken aan een per maaltijd vastgesteld goed doel.

Zo'n maaltijd is een goede gelegenheid om je te bezinnen op welke bijdrage je kan leveren aan een
leefbare samenleving. Het geeft gelegenheid om met anderen daarover van gedachten te wisselen en om
ervaringen te delen. Het is ook een mooie gelegenheid om mensen te ontmoeten, die je soms alleen maar
in de buurt of in de kerk ziet.

Aanmelden met ververmelding van naam én telefoonnummer uiterlijk op de maandag voor de maaltijd.
«via het strookje bij de eigen kerkgelegenheid of Parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131CT
Hoofddorp
« telefonisch van maandag t/m vrijdag van 9-12 uur: 023-5638145 hij het Parochiesecretariaat
« per e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl
Het overzicht van avonden en onderwerpen staat aan ommezijde. Streep daar aan, aan welke maaltijd(en) u
deelneemt. Handig om in huis op te hangen!

Meedoen? Opgavenstrookje
Ondergetekende geeft zich, door het hokje voor de datum aan te kruisen, op voor de volgende
vastenmaaltijd(en):

0 06 maart in het Parochiehuis 0 27 maart in De Lichtkring
0 13 maart  in het Parochiehuis 0 03april in de Marktpleinkerk
0 20 maart  in het Doopsgezinde Vermaning 0 10april  geéen maaltijd

0 17 april  inDeArk
N s

AOPES st s Aantal personen i stiininsiviie



Overzicht Sobere maaltijden in de Veertigdagentijd van 2019.
Alle maaltijden zijn van 18.15- 19,15 uur. Welkom vanaf 18.00 uur

Woensdag 06 maart in het Parochiehuis, naast Joannes de Doperkerk, Kruisweg 1073

Onderwerp: Vastenactie watervoorziening op Flores = N
Meer dan de helft van de bergdorpen op het eiland Flores in Indonesié heeft geen toegang Raz"ﬂ;‘;;d’;‘i:‘e"

tot schoon drinkwater. Vaak worden daardoor veel mensen en vooral kleine kinderen ziek.
Het Vastenactieproject 2019 ondersteunt mensen in het bergdorp Detukeli-Kebesani bij de aanleg van hun
waterleiding vanuit bronnen in de bergen en met het bouwen van openbare toiletten. Pater Eko Manek SVD is
geboren op Flores en vertelt over het leven daar en over het project.

Woensdag 13 maart in het Parochiehuis, naast Joannes de Doperkerk, Kruisweg 1073

Onderwerp: Tolerantie.

Nederlanders worden in de wereld als tolerant gezien. In het dagelijks leven merken we dat het moeilijk is om
tolerant te zijn. Wat betekent het om tolerant te zijn? Kunnen we het leren? Hoe bevorderen we tolerantie in onze
samenleving? Dr. Marjoka van Doorn is deze avond de spreker, zij is aan de Vrije Universiteit gepromoveerd op het
onderwerp tolerantie en houdt zich professioneel bezig met gedragsverandering.

Woensdag 20 maart in de Doopsgezinde kerk, Hoofdweg 691

Onderwerp: Jeannette Noélhuis

Het Jeannette Noélhuis is een leefgemeenschap in Amsterdam Zuidoost. Hun levensstijl is gebaseerd op eenvoud,
gastvrijheid, gebed en directe actie voor een betere samenleving. Het streven is om het evangelie handen en
voeten te geven. Dit doen ze door o.a. uitgeprocedeerde viuchtelingen op te vangen en ze zé te helpen dat ze hier
of in het buitenland verder kunnen met hun leven. In Amsterdam ZO bezitten ze een dubbel appartement waar ze
onderdak verlenen aan deze vluchtelingen. Herman van Veelen en/of Gerritjan Huinink komen/komt hier graag
over vertellen.

Woensdag 27 maart in De Lichtkring, Lunenburgdreef 70

Onderwerp: WijkLeerbedrijf Haarlemmermeer

In het WijkLeerbedrijf worden jongeren en volwassenen opgeleid en geholpen bij het vinden van een baan. Naast
het volgen van een opleiding wordt stage gelopen in de thuiszorg bij mensen in de wijk.

De werkzaamheden zijn activiteiten binnenshuis (bv krant voorlezen), buitenshuis (bv. boodschappen doen) en
licht- huishoudelijke werk (bv bed opmaken). Astrid Ouwerkerk, Codérdinator WijkLeerbedrijf Haarlemmermeer
komt hier over vertellen.

Woensdag 03 april in de Marktpleinkerk, Marktplein 96

Onderwerp: Rode Kruis, Afdeling.Haarlemmermeer

Het Rode Kruis kent iedereen. Het Rode Kruis helpt altijd, iedereen en overal om menselijk leed te helpen
voorkomen of te verzachten. De afdeling Haarlemmermeer staat paraat bij evenementen om EHBO te verlenen.
Ook worden er EHBO-cursussen verzorgd. Maar wist u dat er ook uitjes, filmmiddagen en bingo's worden
georganiseerd?

Woensdag 10 april is er géén maaltijd

Woensdag 17 april in De Ark, Muiderbos 36

Onderwerp: SchuldHulpMaatje.

Vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. De hulp wordt gegeven
vanuit verbondenheid met mensen. De vrijwilligers worden goed opgeleid om deze problemen te helpen
oplossen/voorkomen. Trudy Doornhof-Molenaar van SchuldHulpMaatje zal ons hierover komen vertellen.

Opgave via het strookje/telefonisch/email zoals aangegeven op ommezijde. Streep op deze kant aan
voor welke maaltijden opgave is gedaan! Opgave kan uiterlijk tot en met de maandag voor de
betreffende maaltijd o.v.v. naam telefoonnummer en aantal personen

Voor informatie over deze en andere activiteiten van de Raad van Kerken: www.kerkeninhoofddorp.nl



Parochie breed

Tuinonderhoud

Het is u vast wel opgevallen dat deze boom op het
kerkplein is verdwenen.

Afgelopen jaar was de zomer extreem warm, zeer
zonnig en zeer droog. Was de warmste zomer in
minimaal 3 eeuwen. Met in De Bilt een gemiddelde
temperatuur van 18,9 °C tegen normaal 17,0 °C,
was het de warmste zomer sinds minimaal 1706.
De voorheen warmste zomer was die van 2003 met
een gemiddelde temperatuur van 18,6°C. Alle
zomermaanden waren zeer warm, met als
uitschieter juli die met 20,7°C de op 2 na warmste
juli was sinds 1901.

ledereen met een tuintje heeft dat mogen ervaren.
Ook de natuur rond de kerk heeft een knauw
gehad. Bomen die het al jaren goed doen zijn er nu
mee gestopt. Zo ook de boom op de foto die
zichzelf niet staande heeft kunnen houden. Achter
de kerk zijn ook enkele bomen die dit jaar geen
blad gaan geven en zullen worden omgehaald. De
eiken laan langs de begraafplaats kent 3 rijen
bomen waar de middelste rij tussenuit gehaald
gaat worden. Die middelste rij heeft het slecht en
staat ook de buitenste rijen in de weg. En helaas
moeten er bomen tussenuit ter bescherming van
de buitenste rijen.

Onze hovenier heeft ook extra aandacht moeten
geven aan ongedierte.
- Om de LEYLANDII haag rond de begraafplaats
te redden moest er een aanwezige schimmel
worden bestreden.

Deze schimmel geeft kale bruine vlekken in de
haag. Zoals we zien staan die hagen rond de
begraafplaats er strak en netjes recht bij. Maar
achter het groen komen na de snoeien toch kale
bruine plekken vrij. Die schimmel is te bestrijden
en daar heeft onze hovenier in overleg dan ook
strak op ingezet. Echter ook hier hebben we

te maken met strengere milieu regels en dat
maakt de bestrijdingsmiddelen duurder. Een
optie zou kunnen zijn niet te bestrijden en deze
haag af te laten sterven en vervolgens verwij-
deren/vervangen wat een veelvoud zou gaan
kosten. Daarbij zal de sfeer op de begraafplaats
ook veranderen indien we gedwongen worden
de haag te vervangen door iets anders. In dat
geval zullen er lage of geen struiken meer komen
wat een enorm kaal gezicht zal geven en zal de
huidige beschutte sfeer verdwijnen. En dat willen
wij vooralsnog niet.

« BUXUS mot/rups; Dit diertje is dan wat minder
actief dan in 2017 maar de hovenier moest toch
even in de aanval. Helaas heeft hij niet alles
kunnen redden en een aantal struiken lijken af te
sterven.

« MIEREN; Het stoppen van mieren activiteit op de
begraafplaats. Deze kleine harde werkers halen
o.a. het zand weg onder de bestrating waar het
begraafplaats team zo haar best voor doet om die
bestrating mooi en strak te houden.

Daarbij maakt de overheid het bestrijden van de
mieren niet eenvoudiger omdat in kader van
milieu niet alle bestrijdingsmiddelen meer
gebruikt mogen worden. Alles te samen heeft ons
dat extra geld gekost.

+ Bloementuin; Begin 2018 heeft Ons Tweede
Thuis open gaten in de bloementuin aangevuld
met nieuwe planten. Echter zijn er nu toch ook
weer gaten ontstaan. En daarbij heeft de
bloemengroep behoefte aan extra snijbloemen.
Ergens in maart gaan we die open gaten weer
opvullen met vaste planten.

Bedankt voor de aandacht en op naar een groen 2019.

Peter van der Kamp, Gebouwen Beheer.



ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

uitgebreide en actuele informatie: www.kerkeninhoofddorp.nl

Raad van Kerken
Hoofddorp

Thema
GELOOF EN CULTUUR

SCHILDERKRING RONDOM TWIST EN VERZOENING
Aan de hand van thema’s als twist, ruzie, verzoening
vergeving, vriendschap gaan we schilderen.
Begeleiding: ds. Aarnoud van der Deijl.

Donderdag 14 maart 2019, 20:00 - 22:00 uur, De Ark.
Aanmelden gewenst, via:
ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl, tel. 023-2000192.

DE KERN VAN DE VEERTIG DAGEN

Workshop tekenen: als creatief project onderzoeken
we met potlood en papier wat het op weg zijn naar
Pasen voor ons mag betekenen,

Dinsdag 12 maart 2019, 14:00 - 16:00 uur,
Doopsgezinde Kerk. Leiding: ds. Hedi Hegeman.

KRUISIGING IN DE KUNST

Met de vertoning van een serie beelden krijgen we
een indruk van hoe schilders en beeldhouwers door
de eeuwen heen Jezus’ kruisiging verbeeldden. We
luisteren daarbij naar muziek van Antonio Caldara en
van César Franck.

Dinsdag 26 maart 2019, 20:00 - 21:30 uur,
Boekwinkel Het Kruispunt. Begeleiding: ds. Adri van
der Wal.

Aanmelden gewenst, via:
info@boekwinkelhetkruispunt.nl, tel. 023-5617392.

GELOOF EN PRAKTIK

SAMEN IN GESPREK

Over veerponten in het Nederlandse landschap
Water is van grote invloed op het dagelijks leven in
Nederland. Kanalen, rivieren en slootjes versperren
de doorgaande weg over land. Er zijn talloze
veerponten in Nederland. De mens zoekt steeds
weer de overkant: De pont als brug naar school,
werk of geliefden. Nog steeds, of eigenlijk steeds
meer,

Pieter de Bock laat ons ervaren dat veerponten
onmisbare schakels zijn in het Nederlandse
landschap. Hij neemt ons mee vanuit de historie
naar de tegenwoordige tijd en laat zien hoe de pont
en het gebruik van de pont zich heeft ontwikkeld.

Na de pauze toont hij de documentaire "Veerkracht",
welke gaat over het dagelijks leven op de
Nederlandse ponten, kleine fietspontjes, grote
autoveren, van Amsterdam tot Curagao.

Over de romantiek van het veerpontje versus het
sappelende, soms keiharde bestaan.

7 maart: 14:00 - 16:00, Parochiehuis, informatie: Els
van Dongen, evandongencaarls@telfort.nl, tel.
023-5612273.

DE TROOSTER

In de Veertigdagentijd is er een boekbespreking van
het boek ‘De Trooster’ van Esther Gerritsen, onder
leiding van Marjolein van Tooren, docent Moderne
Letterkunde aan de VU.

Donderdag 14 maart 2018, 20:00 - 21:30 uur,
Boekwinkel Het Kruispunt.

Aanmelden gewenst, via:
info@boekwinkelhetkruispunt.nl, tel. 023-5617392.
We stellen het op prijs als u het boek gelezen heeft.

SPOORZOEKEN

LEERHUIS HAARLEMMERMEER

Bewustwording en bezinning op Jodendom en
Christendom.

21 maart 2018, dr. D. van Arkel, Liefde sterker als de
dood. Mare Chagall in de Veertigdagentijd.

20:00 - 22:00 uur, Marktpleinkerk. Kosten: € 5,00
inclusief koffie of thee.

Inlichtingen: ds. A. van der Wal tel. 023-5630997.

‘WAT OP HET SPEL STAAT’

Aarnoud van der Deijl en Leo Mesman in gesprek met
andere geinteresseerden over het boek Wat op het
spel staat van Philipp Blom.

Woensdag 13 en 27 maart 2019, 20:00 - 22:00 uur,
Boekwinkel Het Kruispunt.

Info: ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl, tel.
023-2000192. Aanmelden uiterlijk 6 maart via:
info@boekwinkelhetkruispunt.nl, tel. 023-5617392.

ONTMOETING MET STEFAN PAAS, hoogleraar
missiologie en dit jaar ‘theoloog des vaderlands’,
N.a.v. zijn alom geprezen boek Vreemdelingen en
Priesters, Christelijke missie in een postchristelijke
omgeving.

Donderdag 28 maart 2019, 20:00 — 22:00 uur, De
Lichtkring. Info: ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl,
tel. 023-2000192.
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Boekenweek 2019
Het thema van deze week is:
Moeder de vrouw naar het
gelijknamige gedicht van
Martinus Nijhoff,

Veel schrijvers hebben een boek
over hun moeder geschreven, zo
bespraken we in de boekwinkel
o.a. de boeken: Ik kom terug van
Adriaan van Dis, Marigje van Jan
Siebeling en Magdalena van
Maarten 't Hart.

Nieuw kunnen we daar aan
toevoegen de boeken:

Dit is mijn moeder van Tommy
Wieringa. Schokland van Saskia
Goldsmidt. Altijd roomboter, van
Nelleke Noordervliet.

Stuk voor stuk boeken die de
moeite waard zijn om te lezen!

Ay

Het Kruispunt
winkel voor het ANDERE boek

In deze INFO nemen we u mee in het thema van de boekenweek en
kijken we uit naar de Leeskring rond het boek: De Trooster van
Esther Gerritsen op donderdagavond 14 maart. En naar de bij-
eenkomst die gehouden wordt op 26 maart over Kruisiging in de
kunst, en naar de gesprekken op 13 en 27 maart rond het boek:
Wat op het spel staat van Philipp Blom. Zie meer informatie

Lunch met als thema:

Moeder de vrouw

Op zaterdagmiddag 23 maart
organiseren wij een lunch waar het
thema Moeder de vrouw volop
aanbod komt. Samen gaan we
eten en daar tussen door praten
over en genieten van boeken en
verhalen over moeders.

We hebben een aantal mensen
gevraagd om b.v. iets over het
moederschap, maar ook over hun
moeder te willen vertellen. Wil jij
de aanwezigen ook verrassen met
jouw verhaal, geef het even aan
ons door dan kunnen we een
goede planning maken.

Wij verwachten onze gasten om
12.30 uur en sluiten zo rond 14.00
uur af. De kosten zijn € 7.50 per
persoon. Aanmelden gewenst!
Dat kan via: 023-5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl




Vastenactie 2019 - Schoon water verandert alles

Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland
nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt.

In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen: op het
gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en
vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van het gebrek aan schoon,
toegankelijk water. Ze lopen vaak dagelijks urenlang naar het dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier of het meer
om water te halen. Die tijd kunnen ze niet besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan of geld verdienen.

In 2019 staat de Vastenactie voor schoon water

Hiertoe zijn een viertal projecten uitgezocht, waarvan wij in onze regio, die op het eiland Flores in Indonesié willen
ondersteunen met uw hulp. Pater Eko Manek SVD van onze parochie kent deze streek goed, en zal op
Aswoensdag 6 maart tijdens de Sobere Maaltijd (18.15 uur) in ons parochiehuis over dit project vertellen. U bent
van harte uitgenodigd.

De bergdorpen op het eiland Flores in Indonesié zijn erg arm en door de afgelegen ligging zijn er nauwelijks
basisvoorzieningen. Meer dan de helft van deze dorpen heeft geen toegang tot schoon drinkwater. Het gevolg is
dat sanitaire voorzieningen slecht zijn of zelfs geheel ontbreken. De gebrekkige hygiéne leidt tot infectieziekten,
die worden verspreid door vervuild water. Vooral kinderen zijn hier gevoelig voor, omdat hun immuunsysteem
kwetsbaarder is. De kindersterfte is dan ook hoog, in de afgelegen dorpen van Flores. Een slechte gezondheid
leidt tot lage productiviteit. Zieke mensen kunnen immers weinig bijdragen aan het huishouden en werk; zieke
kinderen kunnen niet goed studeren. Geld dat besteed wordt aan medicijnen kan niet voor andere doeleinden
gebruikt worden.

De dorpelingen brengen de waerieidig naar oven

g
Water inde bergen wordt opgevangen

De Caritas organisatie van het aartshbisdom Ende, in samenwerking met de lokale overheid, pakt deze problemen
aan in veel dorpen van het eiland Flores. Ons Vastenactie project is in het dorp Detukeli-Kebesani. In dit dorp
wonen 306 families, in totaal 1.536 mensen. Met hulp van Caritas wordt water uit de bergen opgevangen en via
een waterleiding naar dit dorp gebracht. Er komen verschillende waterpunten in het dorp waar de mensen water
kunnen tappen. De dorpelingen helpen hard mee in het graven van sleuven voor de waterleiding en alle andere
werkzaamheden, zoals het bouwen van een aantal openbare toiletten. Op school krijgen de kinderen les in
gezondheid en hygiéne. Daarnaast worden er trainingen en vakopleidingen gegeven, zodat de inwoners in staat
zijn zelf de watervoorzieningen te onderhouden, zoals reservoirs, pompen, tappunten en pijpleidingen. Er zal ook
een watercomité worden opgericht, dat verantwoordelijk wordt voor het onderhoud. Hiermee schept het project
werkgelegenheid voor de dorpsbewoners en wordt hun zelfredzaamheid versterkt. In principe doen zowel
vrouwen als mannen mee aan de opleidingen en het watercomité.

De bisschoppelijke Vastenactie wil €24.000,- bijdragen aan dit project. Wij vragen u ook dit jaar weer het werk van
de Vastenactie te ondersteunen met uw gift. Dat kunt u doen met behulp van de acceptgirokaart die bij deze Info
zit, of via internet bankieren naar bankrekening (IBAN) NL69 INGB 0001 3159 41 van VOM-Groep H. Joannes de
Doper te Hoofddorp, onder vermelding van Vastenactie 2019 Indonesié.

Ook op de website van de parochie bij Diaconie/VOM vindt u informatie over dit project:
http://www.hjoannesdedoper.nl/jdd vastenactie.html.

Namens de Vastenactie en de mensen van het project op het eiland Flores willen wij u bij voorbaat al hartelijk
danken voor uw gift.
VOM-groep parochie H. Joannes de Doper, Hoofddorp 11



Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

Zondag 10 maart 12.30 uur: Filipijnse viering
Zondag 17 maart 12.30 uur: Filipijnse viering

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur.
De eucharistieviering op zaterdag is komen te vervallen.

Doopgesprekken

De doopgesprekken zijn op dinsdagavond om 20.15 uur.
2e groep: 2 april (Kruispunt) en 9 april (Parochiehuis) met pater Sedfrey Nebres

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u beide avonden meemaakt.

Voor informatie en opgave kunt u bellen naar het secretariaat. Bij voorkeur op woensdagmorgen tussen
9 en 12.00 uur. Tel. 5638145. U kunt ook langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

1 maal per maand op vrijdagochtend is er een Eucharistieviering; pastor K. van Lent;
in het restaurant om 11.00 uur.

Op de volgende vrijdagen: 5 april 5 juli 4 oktober
3 mei 2 augustus 1 november
7 juni 6 september 6 december
Opbrengst Collectes

12 en 13 januari € 309,95
19 en 20 januari € 442,80
26 en 27 januari €417,05

2en 3 februari €479,07



vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

Overzicht vieringen kerk en kapel 2 maart - 30 maart

Za 02 mrt  19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek
- Lisette van der Lingen
Zo 03 mrt  10.00: Familieviering; pater E. Manek; Gemengd koor
- Kees van Veen
Di 05mrt 18.45: Rozenkrans
19.15; Viering
- Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Aswoensdag
Wo 06 mrt  19.30: Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor
Do 07 mrt 1845: Rozenkrans
19.15 Viering
Eerste zondag van de 40 dagentijd
Za 09mrt  19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gregoriaans koor
Zo 10 mrt  10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent
- Kees van Veen; James Zitter
12.30: Filipijnse / Engelse viering
Di12mrt  1845: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do14mrt 1845: Rozenkrans
19.15 Viering
Tweede zondag van de 40 dagentijd
Za 16 mrt  19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor
Zo 17 mrt  10.00: Eucharistie/Familieviering; pastor K. van Lent en diaken R. Mascini.; Zangertjes
12.30: Filipijnse / Engelse viering
Di19mrt 1845: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do21mrt 1845: Rozenkrans
19.15 Viering

Derde zondag van de 40 dagentijd
Za23mrt 19.00: Eucharistieviering; pater S. Nebres
- Joke Kreike- van der Kolk

Zo24mrt 10.00: Eucharistieviering: pater S. Nebres; Vrolijk Vuur en M25
- Overl. fam. Dingemans en fam. Frijters; Gerrit en Rie Vork en voor bijzondere intentie
Di 26 mrt  18.45: Rozenkrans
19/15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 28 mrt 18.45: Rozenkrans
1915 Viering

Ter informatie volgende Info:
Vierde zondag van de 40 dagen tijd

Za 30mrt  19.00: Eucharistieviering; pater B. Wooning; Odyssee
Zo 31mrt 10.00: Eucharistieviering; pater B. Wooning; Filipijns koor
19.00: Taizé viering in de Ark

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur



Nieuwe coordinator voor de Beheercommissie

Kennismaken met.... Jos Eeken

Tekst en foto's: Anja Maas

Het Fundament en het Parochiehuis zijn de plekken
in onze kerk waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten, zowel bij feestelijke als minder
feestelijke gelegenheden. Wie een dergelijk
ontmoetingsmoment nodig heeft, kan zich melden
bij de Beheercommissie. Codrdinator was in de
afgelopen periode Dewi Gunther. Zij is echter
begonnen met een eigen bedrijf en dat vraagt
inmiddels zoveel van haar tijd, dat ze heeft
aangegeven met de Beheercommissie te willen
stoppen. Woensdag 6 februari droeg zij tijdens een
gezellige bijeenkomst in het Fundament het
coordinatie-stokje over aan Jos Eeken.

Dag Dewi, bedankt voor alles. En hartelijk welkom,
Jos! Zo'n moment is een prima aanleiding om nader
kennis te maken met Jos. Als dat tenminste nog
nodig is, want zij is in het vrijwilligersland van onze
kerk geen onbekende. Al vele jaren zorgt zij voor
een goede gang van zaken bij de Bloemgroep en is
ze actief als coordinator voor de Info. “En nu doe ik
dus ook de coordinatie van de Beheercommissie’,
vertelt ze. "Ik pak dat op samen met Ria

van der Veldt. Ria gaat vooral over praktische zaken,
zoals de inkoop. Ik ben meer de regelaar. Behalve
wij tweeén zijn er voor het Fundament nog acht
andere vrijwilligers. De groep die in het
Parochiehuis in het weekend de koffie verzorgt na
de vieringen staat op zichzelf. Met ons allen zorgen
we voor een goede gang van zaken. Dewi is
officieel weg per 1 februari. Afgelopen maand heb
ik met haar meegelopen en proefgedraaid. Per 1
februari heb ik haar taken echt overgenomen. Ik ga
enthousiast aan de slag”

Voor de goede orde zetten we nog even op een
rijtje waar het allemaal om gaat. Wie een plek zoekt
waar mensen die bij onze kerk zijn betrokken bij
elkaar kunnen komen, kan terecht of in het
Parochiehuis of in het Fundament. “Dat kan zijn
voor iets feestelijks, bijvoorbeeld een doop, een
verjaardag, een bruiloft, of iets minder feestelijks,
zoals een condoleance. Voorwaarde is, dat er wel
altijd een ‘relatie’ moet zijn met de kerk.
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Verder kan er worden vergaderd door organisaties
met een religieuze achtergrond, zoals de KBO, of
instanties die zich inzetten voor een goed doel.
Afhankelijk van het aantal mensen en de
persoonlijke wensen wordt dan gekeken of het
Parochiehuis of het Fundament de beste
ontmoetingsplek is.’

Bij een kennismakingsgesprek hoort een kijkje in
het paspoort. Dat geldt ook voor Jos. “lk heb het al
eens vaker verteld: ik kom uit Amsterdam, geboren
en getogen. [k ben 74 jaar. |k was getrouwd met
Hans. Hij is helaas overleden. Hans was ook
vrijwilliger in deze parochie, hij is onder andere
koster geweest. Ik heb twee dochters en vier
kleinkinderen: drie jongens, een meisje. In 1978
kwam ons gezin naar Hoofddorp. We konden hier
een groter huis krijgen en daar waren we natuurlijk
heel blij mee. Voor echte Amsterdammers zoals
Hans en ik was Hoofddorp iets heel anders en best
even wennen, maar dat is goed gelukt. Hoofddorp
is een praktische plaats om te wonen, dichtbij
steden als Amsterdam, Haarlem en Leiden. Ik voel
me hier echt gesetteld.”



Koken in het Fundament: wie o wie?

Een van de wekelijkse activiteiten in het Fundament
is ‘De Maaltijd": gezellig en lekker samen eten voor
een kleine prijs, namelijk 5 euro. ledereen, die om
welke reden dan ook niet in zijn eentje thuis wil
eten, is hartelijk welkom. Wel even van te voren
opgeven, want degenen die deze maaltijd op poten
zetten, moeten natuurlijk wel weten voor hoeveel
mensen ze aan de slag gaan.

Nelie Bokma fungeert bij de Fundament-maaltijd als
gastvrouw en ook haar stellen we in deze Info even

voor. “Ik ben geboren in Oude Wetering, nu bijna 82
jaar geleden. Ik heb daar gewoond tot mijn 18e.
Toen ging ik weg, omdat ik een opleiding ging
volgen in de verpleging. Een prachtig beroep. Ik
heb er nooit een moment spijt van gehad dat ik
voor dat vak heb gekozen.

Op mijn 23ste ben ik getrouwd. Mijn man en ik
hebben 23 jaar in Zwanenburg gewoond en
vervolgens gingen we naar Mijdrecht. 24 jaar
geleden kwamen we naar Hoofddorp. We kregen
twee kinderen, een jongen en een meisje, en er zijn
inmiddels 2 kleinkinderen. In april is het 6 jaar
geleden dat mijn man is overleden. En als je dan
alleen komt te staan, is dat best moeilijk. Je moet je
leven opnieuw inrichten. Ik ben kerkelijk betrokken
bij De Lichtkring en daar doe ik ook
vrijwilligersactiviteiten. En dat vrijwilligerswerk
wilde ik na het overlijden van mijn man uitbreiden,

ik wilde meer onder de mensen zijn.

Gezien mijn verpleeg-achtergrond leek iets in het
ziekenhuis me wel wat, maar daarvoor was ik,
zeiden ze, te oud. Datzelfde gold voor Bardo. Wel
was ik welkom in het Fundament, als gastvrouw. En
dat sprak me direct aan. Ik doe dit nu 5 jaar en nog
steeds luid ik op woensdag om 18.00 uur met veel
plezier de bel voor de maaltijd. Er zijn altijd twee
gangen, en natuurlijk sluiten we af met koffie of
thee. Het is erg leuk om bij zo'n vaste activiteit
betrokken te zijn.

En natuurlijk goed voor je sociale contacten. Dat
laatste geldt trouwens ook voor onze doelgroep.
Als je alleen maar voor jezelf hoeft te koken: etenin
je eentje is gewoon niet leuk. Samen aan tafel is
veel gezelliger. Het is bij uitstek het moment om
anderen te leren kennen.”

Nelie Bokma staat niet zelf achter het fornuis. “Nee,
ik kook niet, ik ben coordinator van het kookteam
dat bestaat uit een kok, een assistent-kok en drie
vrijwilligers. En, zoals ik al in de vorige Info in een
oproep heb uitgelegd: meer mensen zijn van harte
welkom. En ook dringend noodzakelijk. Ton, die de
afgelopen periode met veel plezier heerlijke
maaltijden voor ons heeft gekookt, kan daar niet
mee doorgaan: hij heeft een fijne werkkring
gevonden. Voor hem fantastisch, maar wij zitten erg
omhoog. Wie o wie wil in het Fundament kamen
koken? Een extra hulp bij het koken en nog een
vrijwilliger zou ook fijn zijn. En misschien is er een
student(e) die bij ons stage wil lopen? We hadden
in de afgelopen periode iemand van het Kaj Munk
College voor een sociale stage, maar die stage is nu
klaar. Wellicht interessant voor iemand anders? Wie
dat aanspreekt kan zich melden. We hopen echt dat
het gaat lukken, want onze Fundament-maaltijd wil
niemand meer missen.

We zijn op weg naar ons eerste lustrum, we hopen
dat in mei te vieren. Niemand wil toch dat we
moeten zeggen: we stoppen, het is organisatorisch
niet meer te behappen.”

Verdere info: Raminah van Eer, boekwinkel Het
Kruispunt 023-5617392 of

Nelie Bokma-de Bock, 023-5640498.
Mail:n.bokma@kpnmail.nl.

| £



Kids &
fhjttiongeren

Www.hjoannesdedoper.nl

Palmpasen komt eraan!

Op zondag 14 april is het weer Palmpasen. De dag
waarop de intocht van Jezus in Jeruzalem wordt
herdacht en het begin van de Goede Week. Ook de
kinderen maken ieder jaar met Palmpasen met mooi
versierde palmpaasstokken hun intocht in de kerk. En na
de viering is er een optocht onder leiding van drumband
Da Capo uit Lisse. Na de viering gaan we in optocht met
de drumfanfare Melomanie naar de Meerstede. Daar
worden we ontvangen en we kunnen daar een aantal
mooi versierde stokken aan de ouderen geven. Vandaar
gaan we weer terug naar de kerk. In het parochiehuis is
erdan nog limonade (of koffie/thee) met wat lekkers.
Voorafgaand aan Palmzondag gaan we op zaterdag 13
april van 14:00 tot 16:00 uur met z'n allen de
palmpaasstokken maken in het parochiehuis van onze
kerk. ledereen is van harte welkom!

Doe je mee? Schrijf je dan in! Je kunt dit doen door een
mailtje te sturen naar
kidsenjongeren@hjoannesdedoper.nl

De kosten bedragen € 2,50 en deze kun je voor het maken
van de stokken in het parochiehuis contant betalen.
Hiervoor krijg je een Palm-Paas-stok en een brood
haantje. Ook voor crépepapier om de stok mee op te
vrolijken wordt gezorgd. Zelf neem je nog mee:
leuke/lekkere spullen om de stok mee te versieren en
knutselmateriaal zoals plakband, schaar en touw.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met het
parochiesecretariaat (tel: 023-5638145 bereikbaar op ma
t/m vrvan 09:00 tot 12:00 uur)

WID Panama 2019

Dit was weer een hele mooie belevenis. De vliegreis was
erg lang van Schiphol naar Istanbul (Turkije). Hier hebben
we een overstap gehad en dan van Istanbul naar Bogota
(Colombia). Daar hebben we 1,5 op de grond gestaan.
Vanaf daar was het 1,5 uur vliegen naar Panama. Na de
vliegreis hebben we 6 uur gereden naar het dorpje Sona
waar we 1 week bleven. Hier werden we als
beroemdheden verwelkomt, echt mooi. We hebben in de
kerk kennis gemaakt met onze gast gezin. Bij deze familie
hebben we 2 dagen gezeten, zondag tot dinsdag
ochtend. Dit dorpje waar we geslapen hebben is 15 min
rijden van Sona.

We hebben elke dag een mis gehad en veel van dit dorpje
gezien. Savonds was het veel dansen en feesten.

Op zondag zijn we verder gegaan naar Santiago is 1 uur
van Sona af. Met alle pelgrims die in bisdom Santiago
heeft overnacht hebben we buiten een mis gehad.
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Na de mis ben ik met een groepje richting slaaplocatie

gegaan.
Onderweg kwamen we Domino's

tegen, hier hebben we pizza

gegeten. Nadat we klaar waren

zijn we weer verder gaan lopen.

Ik ben snel gaan slapen want we

moeten de volgende dag 5:00

vertrekken. Maandag om 13:00 aangekomen in
Panamastad, zijn we eerst naar een heel groot
winkelcentrum gelopen waar we een game hal tegen
kwamen hier hebben we ons wel vermaakt. Savonds
hebben we een mis gehad en daarna kennis gemaakt
met ons 3e gastgezin. In Panama zag de dagindeling er
zo uit: in de ochtend hadden we een catechese. Na de
catechese hadden we stream moment. Ik had de stream
twitteren met God. Na de stream hebben we een mis
gehad. Na de mis, dit was rond 12:30, konden we Panama
stad in gaan. Op de woensdag hebben we een excursie
gehad. We zijn met een boot over het Panamakanaal
gevaren. We hebben veel wilde dieren gezien. Op
zaterdag 26 januari was de pelgrimage. Op deze dag
gaan alle pelgrims richting het veld lopen, waar we met
alle jongeren slapen op het veld en waar we savonds de
aanbidding hebben en op zondagochtend de slotmis
met de paus. Na de slotmis zijn we richting de bussen
gelopen waar we dan weer terug naar de parochie
gebracht worden. lk ben richting mijn gastgezin gegaan.
Hier hebben we de rest van de middag en avond
doorgebracht. We hebben gezellig gekaart en geBBQT
met het gast gezin. Maandag hebben we afscheid
genomen van ons gastgezin en zijn we in de middag
richting santa Clara gereden. Hier overnachten we tot
vrijdag en hebben we lekker 4 dagen op het strand
gelegen.

Tim Zwetsloot
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Voor de derde maal de Passion in Hoofddorp

In de Joannes de Doper treden we in de
voetsporen van Jezus om het Paasverhaal te
vertellen. In woorden, muziek, in stilte en oproer
brengen we dit eeuwenoude, springlevende
verhaal over vergeving, liefde en hoop. De
Passion vertelt
over het
lijden, sterven
ende
opstanding
van Jezus.

Onder leiding
van Manuela
van der Stelt
repeteren
mensen uit de
kerk, uit
verschillende koren, getalenteerde amateurs uit
de musical- en theaterbranche, vrijwilligers uit de
parochie, jongeren van M25 en de jongerenband
maanden samen om dit indrukkende verhaal te
vertellen.

Het is een interactief verhaal wat mensen
samenbindt. De overbrugging tussen mensen
van verschillende afkomst en initiatieven maakt
dat we het nog krachtiger over kunnen brengen.
Een verhaal om weer met elkaar in gesprek te
komen. Het verhaal is
hier.

De muzikale
paasvertelling in de
Joannes de Doper
vindt plaats op
donderdag 11 en
vrijdag 12 april om
20:00u. We vertellen,
spelen en zingen met
passie. De toegang is
gratis, na afloop is er
gelegenheid om samen koffie te drinken om zo
met de cast en muzikanten in gesprek te gaan.
Ook wordt er een waarderingscollecte gehouden.
U bent ook dit jaar van harte welkom om de
Passion in Hoofddorp, in onze kerk mee te
beleven.

Pelgrimswandeling naar
Bavo Kathedraal

Op 17 april organiseren we een
pelgrimswandeling vanaf Nieuw Vennep naar de
Bavo Kathedraal in Haarlem. Hier wordt de
jaarlijkse viering gehouden, waarin de olie wordt
gewijd. Vormelingen uit het bisdom komen de
olie ophalen.

Er wordt gewandeld via de kerken in Hoofddorp,
Vijhuizen en Heemstede. De totale wandeling is
bijna 30 km, maar het is ook mogelijk om 1 of
meerdere trajecten te wandelen. Tijdens de
wandeling zullen momenten van stilte en van
bezinning worden geboden. Meer informatie
volgt nog.

Imelde van Diemen en Els Tulen

Marthagroep

Woensdag 13 maart zijn de dames van de
Filipijnen aan de beurt om de kerk schoon te
maken.

Woensdag 10 april de dames Dekkers, Kunz,
Ruiter en van Roode.

Contactpersoon: Mw. van Roode tel. 5612243.
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Overledenen

Karlien Wijnen - Doggen - 47 jaar

Karien heeft zelf een stukje uit haar leven
beschreven. Ze begon met de zin “Het leven is zo
mooi, geniet ervan”.

Karlien werd geboren op 17 maart 1971 in het
Brabantse Heerle op de boerderij van haar opa en
oma waar ook haar ouders woonden. Na 6 jaar
kreeg zij een zusje waarvoor zij als een moedertje
zorgde. Ze heeft op de boerderij een onbezorgd
leventje gehad.

Na de Havo en HBO-V ging Karlien
gezondheidswetenschappen studeren in
Maastricht, waarna zij als verpleegkundige ging
werken in het Franciscus Ziekenhuis te Roosendaal.
Tevens werd zij codrdinator van het steunpunt
Mantelzorg.

Tijdens een stapavondje met vriendinnen kwam zij
Paul Wijnen tegen, de liefde van haar leven. Die
zomer brachten ze samen veel tijd door en in huize
Doggen kon Paul altijd aan tafel aanschuiven.

Karlien en Paul vonden een huis in Roosendaal waar
ze erg naar hun zin woonden, Wat zij niet konden
voorzien was dat zij in de omgeving van
Roosendaal niet de uitdaging in werk vonden.

Paul vond een baan in Haarlem en dus verhuisden
ze naar een appartement in die stad. Karlien ging
aan het werk in het Spaarne Ziekenhuis, eerst als
verpleegkundige en daarna als beleidsmedewerker
bij de afdeling Opleidingen.

Omdat zij vastbesloten waren in de omgeving van
Haarlem te blijven wonen zochten zij een koophuis
en vonden die in Hoofddorp. Karlien en Paul
trouwden voor de wet op 17 maart 1999 in
Hoofddorp en voor de kerk op 16 april 1999 in
Heerle.

Karlien en Paul werden de trotse ouders van de
dochters Daphne en Sofie en zoon Jacko. Vakantie
werd gevierd in Frankrijk en later in Italié. Deze
vakanties was genieten voor het hele gezin.

In 2012 ontdekte men bij Karlien een onrustige
moedervlek, zorgen maken was niet nodig en zij
bleef onder controle bij de dermatoloog. In 2015
echter moest zij worden opgenomen in het AvL in

18

Amsterdam voor een operatie. In de 3 1 jaar die
volgden wisselden periodes van hoop en angst
elkaar af. Ondanks de tegenslagen bleef Karlien
positief. In 2018 heeft het gezin een heerlijke
vakantie gehad aan het Gardameer. Bij terugkomst
bleek haar gezondheid te zijn verslechterd en er
was geen behandeling meer mogelijk.

Op 12 december is Karlien in Hospice Bardo
overleden en haar uitvaart vond plaats op zaterdag
22 december in onze kerk. Eén liedje tijdens de
kerkdienst had voor hen een speciale betekenis

“Ik heb je lief’ van Paul de Leeuw. Dit lied werd ook
gedraaid bij hun huwelijk in 1999,

Na de uitvaart werd Karlien begraven op ons
kerkhof.

Banneux een ontmoeting
met Maria

Ook in 2019 organiseert het Banneuxcomité van
het Bisdom Haarlem weer een 5 daagse bedevaart
(Ziekentridutim) naar OLV. van BANNEUX

in de Belgische Ardennen, alwaar Maria in 1933

8 maal is verschenen als

“De Maagd der Armen”

aan het toen 11 jarige meisje Mariétte Beco

De reis wordt gemaakt per touringcar,
waaronder een rolstoelbus en begeleid door
vrijwilligers, zoals een arts, geestelijken,
verpleegkundigen, verzorgsters en brancardiers.

Het deelnamebedrag is € 295,-- per persoon,
waarbij inbegrepen: Reisverzekering, volledig
pension in de Hospitaliteit, en eten

en drinken tijdens de reis.

De datums zijn:
vanvrijdag 3t/mdinsdag 7 mei
van vrijdag 23 t/m dinsdag 27 augustus

Informatie bij:
Mw. I. Brouwer-Schrama, tel. 023 - 5634678 of
06 28191821
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op de kaag

Wie kent ze nog?

De Grutto

Kievit

Watersnip

Scholekster...

Zomaar wat weidevogels voor wie het
leven niet altijd even gemakkelijk is.
Vroeger waren ze met velen,
tegenwoordig zijn ze met steeds
minder.

Hoe het met ze gaat en wat we eraan
kunnen doen om ze in de weilanden te
blijven zien, daar gaan Bernadet van
Vliet en Ellen Faas, coordinators van de
Weidevogelwacht Rijpwetering e.o. de
aanwezigen over vertellen.

Zin om hier meer bij te zijn? Kom dan op
woensdagmorgen 13 maart naar De
Stal.

ledereen is heel hartelijk welkom!

A

Opnieuw organiseert

Het Kruispunt een
tentoonstelling.

Dit keer rond het werk van
onze eigen parochiaan
Marjo van der Leeuw.

Zin om gastvrouw /heer
te zijn? Bel ons even.
023-5617392.

VOORAANKONDIGING

Religieus mysterie, Mysterieuze religie

Dat is de titel van een schitterende expositie in het
Fundament in de 40-dagen tijd met werk van Marjo van
der Leeuw Lauwereys,

Met textiel en andere materialen probeert Marjo een
emotie van “wereldpijn” over te brengen. Het woord
wereldpijn komt van het Duitse woord “Weltschmerz”
het gevoel van diepe droefheid, pijnlijk ervaren
melancholie door verdriet, ontstaan door de
onvolmaaktheid van de wereld.

Marjo vraagt zich in deze expositie af of er nog stilte is in
onze wereld. Waar is de rust in onze maatschappij
gebleven? Hoe kunnen wij vreedzaam leven? Waar is het
respect voor onze omgeving? Mogen we nog geloven?
Wat is de zingeving van het leven? Is er een God? Een
iets of een niets?

Ja, er is hoop, vindt Marjo en zij geeft dit weer met
verscheidene symbolen. Een phoenix die zich uit het
vuur ontworstelt, kruisen als teken van het Christelijke
geloof en amuletten ter bescherming voor het kwaad.
De hoop dat er meer is dan alleen het leven op aarde.
Op deze expositie komen wanhoop en hoop samen.
Geloof en mysterie komen samen op een punt van
hoop.

De expositie is te bezichtingen op: 5 t/m 7 april, 12 t/m
14 april, 18 en 19 april tussen 13 en 16 uur.

Het Kruispunt
winkel voor het ANDERE boek
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Met diaken Rob Mascini naar Rome

(van1 totenmet 6 juli 2019)
Voor wie mij niet kent: ik ben diaken Rob Mascini
van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

In samenwerking met DrieTour (drietour.nl)
organiseer ik regelmatig bedevaartsreizen naar
Rome.

Daarbij zullen we ons laten inspireren door de
oudste afbeeldingen van ons geloof. Het zijn
prachtige mozaieken en eeuwenoude fresco’s. Zij
getuigen ervan hoe de zorg voor mensen de
christenen kenmerkte. Deze zorg is er niet alleen de
oorzaak van dat de kerk in de eerste eeuwen zo snel
kon groeien. Het is ook de basis geworden voor
onze westerse beschaving. Zo zal deze reis zeker
ook een bezinning zijn op ons eigen geloof in de
kerk en de maatschappij van vandaag.

Natuurlijk ontmoeten we de paus en vieren we de
eucharistie in de Friezenkerk. We dwalen door de
oude straatjes van de stad. We bezoeken de grote
monumenten. En ik breng u naar de plekjes waar
de gewone toeristen niet komen, het huisje van
Petrus, zijn graf diep onder de sint Pieter, prachtige
onbekende kerkjes en pleintjes. En natuurlijk rusten
we uit op de terrasjes van de stad.

Meer info vindt u op de website van Drietour
www.drietour.nl/rob-mascini-rome. Via de website
kunt u zich ook aanmelden. Telefonisch reserveren
kan ook. Van maandag t/m vrijdag is DrieTour 09.00
uur tot 17.00 uur bereikbaar op 088-3100555. Daar
kunt u ook terecht met uw zakelijke vragen over de
reis.

Nadere info

Pastorale begeleiding: Pastor Rob Mascini
(023-5291484) robmascini@gmail.com
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Mijn inzet is ongehonoreerd, er is geen winstoogmerk.
De reizen zijn pastoraal van opzet. Kijkt u ook op mijn
website www.romereizen.one

Bedevaart Rome juli 2019

De eerstvolgende Rome reis staat gepland van
maandag 1 t/m zaterdag 6 juli a.s. en we volgen
onderstaand programma (wijzigingen
voorbehouden):

Maandag 1 juli:

Een vroeg vertrek om 07.15 uur vanaf Schiphol per
KLM naar Rome. Bij aankomst op de luchthaven
staat de bus klaar om ons naar onze accommodatie
te brengen. We verblijven in Residenza Madri Pie,
een klooster accommodatie op steenworp afstand
van het St. Pietersplein. In Madri Pie krijgen we
onze kamers aangewezen en kunnen we ons
installeren. Het kan zijn dat we nog niet onze
kamers krijgen, omdat ze nog niet schoon zijn.
Maar dan kunnen we in het hotel onze bagage
veilig achterlaten. We beginnen ons bezoek aan
Rome op het Sint Pietersplein

We bekijken het plein en wandelen naar de
Engelenburcht en de Tiber. We steken over en via een
leuke markt, het “Campo dei Fiori". Daar lunchen we.
En vervolgens lopen we naar het Capitool.s ‘Avonds
dineren we met elkaar in een goed restaurant in de
omgeving van ons hotel.

Dinsdag 2 juli:

Na het ontbijt verzamelen we en wandelen naar de
Sint Pieter en (zo mogelijk) het Campo Santo... We
hebben een lunch in een broodjeszaak in de buurt.

‘s Middags gaan we per touringcar naar de Santa
Maria Maggiore en naar wat oude kerkjes vlak bij.
Een van deze kerkjes was het huis waar Petrus
gewoond heeft. We zien deze middag de prachtigste
en oudste mozaieken. De bus brengt ons terug naar
Madri Pie en ‘avonds gebruiken we weer gezamenlijk
het diner.

Woensdag 3 juli:

We ontbijten vroeg om op tijd op het Sint
Pietersplein te zijn voor de audiéntie met de Paus.
Na de audiéntie is er Hollandse koffie in de
Friezenkerk. We houden hier ook een eucharistie
viering. En we gebruiken de lunch in de buurt

Na de middag gaan we met de bus naar de Sint Jan
van Lateranen. Vervolgens wandelen we naar het
Colosseum. Onderweg passeren we de San
Clemente. De kerk die gebouwd is op het huis van
de H. Clemens, de derde opvolger van Petrus. We
bezoeken dat huis en dalen af naar het jaar 100 na
Chr. Her diner wordt weer samen genuttigd.
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Donderdag 4 juli:

Vandaag wordt een echte wandeldag. Vanaf Madri
Pie gaan we te voet naar de oude stadspoort op het
Piazza del Popolo, waar vroeger de pelgrims uit
onder meer Nederland en Duitsland de stad
binnenkwamen.

Vandaar lopen we de oude pelgrimsroute in de
richting van de Engelenburcht en de Sint Pieter. Het
wordt een prachtige stadswandeling langs onder
meer de Spaanse Trappen, het Parlement, het
Pantheon en de Piazza Navone.

In dit gedeelte van het oude Rome passeren we
mooie pleinen, terrasjes en kleine straatjes vol
verhalen en traditie. Uiteraard zullen we regelmatig
stoppen om van al dat moois te genieten.

's Avonds wacht ons als beloning weer een goed
diner!

Vrijdag 5 juli:

We gaan naar het Getto van Rome en langs de rivier
lopend bezoeken we de Santa Maria in Cosmodin,
een zogenaamde ‘Diaconia’ Dat is een
‘voedselbank’ uit het begin van de christenheid.
We steken de Tiber over en zijn in Trastevere, een
wijk vol barretjes en restaurantjes. We kijken hier
rond en wandelen vervolgens langs de andere kant
van de Tiber terug naar ons hotel.

De middag is vrij. U kunt deze gebruiken voor het
bezoeken van een museum, bijvoorbeeld de
Vaticaanse musea, waar u ook de Sixtijnse kapel kan
bewonderen. (als u dit wilt kan Drietour kaarten
voor u reserveren). Ook kunt u uw tijd benutten om
souvenirs te kopen en wat te winkelen.

's Avonds een gezamenlijk afscheidsdiner.

Zaterdag 6 juli:

Na het ontbijt is er nog vrije tijd. Na een vroeg lunch
gaan we per touringcar op zoek naar de apostel
Paulus. We bekijken de basiliek St. Paulus buiten de
Muren, waar de apostel begraven en Tre Fontane.
Hier zou Paulus onthoofd zijn.

Door naar luchthaven en terugvlucht per KLM
Amsterdam, waar we 22.05 uur aankomen.

We proberen een bezoek aan de Scavi te brengemn.
Dit zij opgravingen onde de St. Pieter, waar ook het
graf van Petrus te zien is. Zekerheid over dit bezoek
kunnen we pas geven als we weten dat we ook met
elkaar op reis gaan. Hoe sneller u boekt, hoe groter
de kans dat we dit unieke plekje in Rome kunnen
bezoeken!

Tijdens onze pelgrismreis wordt veel gewandeld.
Hou daar rekening mee en neem goede
wandelschoenen mee. Uw dient in een goede
lichamelijk conditie te zijn. Bij twijfel kunt met mij
of DrieTour overleggen.

Ik kijk uit naar uw deelname!

Met een hartelijke groet,
Pastor Rob Mascini

Flonderd sam geleden
Bron: Katholieke Illustratie
Hoe dacht men in 1919 de snelheid van een

locomotief op te voeren? De mannen op deze
foto kijken er wel heel serieus bij!

EEN NIEUWE UITVINDING,
Dr. Ing. Gito Steinltz hesft een propelier-locomotief uitgeyonden ; twee viiegmotoran
mot 260 ph. kinnen esn gnefheld van 130 K W, per uur gaven,

Klaverjasavond parochiehuis
Maandag 25 maart, 20.00 uur.
Kosten € 2,50 per persoon
Opgeven bij:

Thea Duivenvoorden
Tel. 56 17 275.
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Paus lanceert nieuwe gebedsapp

Paus Franciscus heeft op 20 januari jl. de app

‘Click to Pray’ gelanceerd waardoor gelovigen via
een wereldwijd netwerk met elkaar verbonden zijn
en gebedsintenties met elkaar kunnen delen.
Tijdens het angelusgebed opende de paus de
nieuwe app op zijn iPad en moedigde jonge
katholieken aan ‘Click to Pray’ op hun smartphone
te downloaden.

Zo kunnen de jongeren voorafgaand aan de
Wereldjongerendagen de ‘Rozenkrans van de
Vrede' bidden. De Android- en iOS-app bevat de
maandelijkse gebedsintenties van de paus, alle
mysteries van de rozenkrans en dagelijkse gebeden
voor in de ochtend, middag en avond. In elk van
deze secties kunnen gebruikers op een vak klikken
om aan te geven dat ze het gebed hebben voltooid
en bekijken hoeveel anderen ook hebben gebeden.
Ga naar de website voor meer informatie
www.clicktopray.org

Nieuw Mediakanaal
Katholiek Vandaag

In Januari ging een nieuw mediakanaal 'Katholiek
Vandaag' van start. Met een wekelijks
nieuwsoverzicht over paus Franciscus en het
Vaticaan en een talkshow die elke donderdagavond
vanuit een lokale geloofsgemeenschap wordt
vitgezonden wil het kanaal de band tussen
gelovigen in Nederland en Vlaanderen versterken.
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"We willen mensen letterlijk helpen om katholiek
vandaag te zijn," vertelt mediapriester Roderick
Vonhogen. "Het is in onze samenleving niet
makkelijk je geloof te beleven. Zeker niet voor de
generatie jonge ouders, de dertigers en de
veertigers. Ze staan er vaak alleen voor. Terwijl zij
juist een belangrijke rol spelen in de
geloofsoverdracht aan de volgende generatie. "Ons
hoofddoel is daarom via onze programma's
katholieken met elkaar te verbinden. Zowel lokaal
als met de wereldkerk. En dat kan heel goed via
sociale media, soms nog beter dan via de
bestaande kanalen in krant of op televisie." Meer
informatie via de website www.katholiekvandaag.n|

VIDED

DE Punten sparen voor de
voedselbank

Niet iedereen spaart punten voor geschenken.
Ook goede doelen sparen mee. In december 2017
werd door Lionsclub Voorburg de zesde landelijke
Waardepuntenactie georganiseerd, waarbij de
Lionsclubs en voedselbanken in het hele land
Douwe Egberts Waardepunten inzamelden.

Met succes, want het werden er uiteindelijk bijna 44
miljoen! Deze punten werden op 15 februari 2018
bij Voedselbank Rotterdam aan DE overhandigd,
waarna DE de punten met nog eens 20%
verhoogde. Daardoor konden zij 90.000 pakken
koffie voor in totaal 118 voedselbanken en
uitdeelpunten doneren.

Vervolgens werden van 12 tot 16 maart 2018 deze
90.000 pakken koffie, de snelfiltermaling met een
totale waarde van € 530.000

bezorgd bij de landelijke distributiecentra van
Voedselbanken.

Ook in 2019 zal er weer een actie plaatsvinden.



Rectificatie

Soms gaat er wat mis. In het interview met Harry
van Haaster en Vincent Bouwens, Info 1, februari
2019, is een foutje geslopen. Harry van Haaster
kreeg de bronzen eremedaille van de
Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging niet
uitgereikt door Hans van der Leeuw, maar
opgespeld door Sandra Fase. Hans van der
Leeuw heeft, toen Harry op 1 december afscheid
nam van het koor, een toespraak gehouden en
Sandra aangekondigd. Jammer dat dit niet goed
in de tekst terecht is gekomen, maar zoiets kan
nu eenmaal gebeuren. Onze excuses.

DAM openhaarden

- -

EN

SA VCHEN

Wat is er nu mooier dan gezellig samen lunchen bijpraten.

Elke eerste zondag
yan de maal‘ld=
10,00 uur viering voor de Kids:
11,00 koffiedrinken 10 et i het ong
: Knutse ain
paro('1:5l !erzu-i EEI poekwinkel in de pastoriet
118 =k het
open ) Lunc:'?-"‘ )
42:00 Lunchen in Het fundamen
Fundament
Kosten
kosten € 3 volwassener), € 2 kinderen) ]
Informatie

Raminah van Eer - 06-1062 3703
raminah@boekwinkelhetkruispunt.nl

Joannes de Doper

een bruisende parochie in Hoofddorp
www.hjoannesdedopern!

KBOX@®
\\\""”j/
Haarlemméﬂﬂ/eer
Katholieke Bond van Ouderen
belangenerganisatie
veer senieremn

Inlichtingen:
secretariaat 0252 - 673587
of e-mail naar:

secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl

Kijk ook eens op onze website
www.kbo-haarlemmermeer.nl
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tLENTEKRIEBEL @ KiK
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Hoppekee. Wat is dat toch? Kikker zit op zijn Hoe de slaven werden geslagen en opgejut om hard
wijwaterbakje en af en toe maken zijn poten te werken. Die kriebel heeft God gebruikt om het
zomaar een sprong! Daar komt mevrouw Bontje slavenvolk te bevrijden. Mozes werd hun leider. Hij
met haar bezem. Het lijkt wel of ze danst tijdens kreeg ze vrij, ze mochten gaan, naar een eigen land!’
het vegen. Hoppekee. En ze zingt erbij: En de pastoor doet voor hoe de slaven uit

‘Lala laa la laa ... dan studr ik jou, tulpen uit Egypte trokken, dansend door de woestijn.
Amsterdam’. Dat liedje heeft Kikker nog nooit in ‘Zie je wel’, zegt Kikker tegen de muizen. ‘God laat

de kerk gehoord. Hier gaat het altijd over Abraham het kriebelen bij Mozes, bij tulpenbollen en bij ons.
en Mozes en loof en prijs ... niet over tulpen. Terwijl ~ Omdat we eropuit moeten!’
mevrouw Bontje door de kerk danst, komen de ‘Hoppekee!’ roepen de muizen,
muizen eraan. Ze springen van links naar rechts op
de lichtplekken die door het raam op de vloer vallen.
‘Hoppekee, Kikker, doe je mee?!’ roepen ze.
‘Het is lente! Vioel je de kriebel ook?’ ¢
De lentekriebel, denkt Kikker dat is het.
Daarom danst alles vandaag. Even later
preekt de pastoor over Mozes.

‘Mozes groeide op in het paleis van

de farao, rijk en verwend. Maar ineens
kreeg hij de kriebel: om het dnrecht

dat hij zag gebeuren.
NE

Puzzel A w £

R .
Op deze kerkvloer zie je lichtplekken. / {‘E _—\‘_ Q &
Spring zigzaggend heen en weer v W 2
over de plekken en neem de letters N
die je vindt mee. Ze vormen A= ' )
een woord dat ‘lente’ betekent AR\
in drie Zuid-Europese talen.

Begin bij de P!

d =
L~
/

God, U wilt niet dat wij stil blijven staah,  Kom uit je winterslaap: kom uit je hol,
Maar dat we dansen en leven gaan! de kou is verdwenen, de zoh is vol, ¥
Daarom breekt telkens de lente aan er knallen weer bloemen uit elke bol.
dat wi) uw Kkriebel van binnen verstaan.  bus laten we dansen, de rock-n-rolll ~ &

Uit de Bijbel

De Heer zei tegen Jeremia: "Als de amandelboom bloeit, dd
is het zeker dat het binnenkort lente wordt. 3
Net z6 zeker is het dat miin woorden binnenkort @ 3 =
werkelijkheid zullen worden." N =N s n

= Teksten: Marjet de Jong
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* Tekeningen: Marcel Jurrigns
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