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Redactieadres (alleen voor kopij)
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl

Kopij voor Info nr. 5 moet binnen zijn
voor woensdag 5 juni.
Afhalen Info nr. 5 donderdag 27 juni.

Info bezorging

(bezorgen uiterlijk voor zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
- Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos 38
-Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburgpark 19
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen over de bezorging: via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.

tel. 023 5638145. e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

parochie gironummer NLO6 INGB 0000172863
parochie banknummer NL70 RABO 0324501528
t.n.v. parochie H. Joannes de Doper te Hoofddorp
www.hjoannesdedoper.nl
www.kerkeninhoofddorp.nl

Boekwinkel Kruispunt

Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,

zat. van 10.00-16.00 uur. Tel.023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament en Parochiehuis

vallen onder de beheercommisie, Codrdinator:

- Parochiehuis Jos Eeken, telefoon 023 - 5638145, of
per e-mail naar het Parochiesecretariaat.

- Fundament Ria van der Veldt, per e-mail
marievanderveldt@gmail.com

Elke woensdagavond wordt een maaltijd geserveerd
Graag opgeven voor maandag 20.00 uur

bij Raminah van Eer, telefoon 06-10623703;

Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon.

Dit is een editie van het parochiemagaZIN een uitgave van
De Zalige Zalm.

Foto voorkant: Vredesduif

Info en Inhoud

Pastores:

C.Th]. van Lent - Pastoor
Julianalaan 11, 2159 LB Kaag
tel. 0252 514774 of 06 51981165
in dringende gevallen

e-mail: kees@stalopdekaagnl

S. Nebres - Pater SVD
tel. 06-84267858

e-mail: sedfreysvd@gmail.com

R. Mascini - Diaken
tel. 06 26795701
e-mail: robmascini@gmail.com

E. Manek - Pater SVD
tel. 06 85244515
e-mail: ekosilvester83@gmail.com

B. Wooning - Pater SVD

e-mail: bwooning@svdneb.nl
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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie een
bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u — eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent een
enthousiaste bezoekgroep en de leden daarvan
komen graag bij u thuis op bezoek. Ook in het
ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis worden
regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat

tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u voor
vervoer bellen naar mw. K. Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige gevallen
hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in uw
omgeving in acute financiéle problemen terecht
gekomen is, kunt U voor hulp de PCl benaderen. Met
uw hulpvraag kunt U terecht bij het team van
pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers
Onze parochie is een levendige geloofsgemeenschap
met vele actieve vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat
blijven! Hebt u tijd en zin om een actieve rol in onze
parochie te spelen, schroom dan niet om even een
kijkje te nemen in de boekwinkel en bij het
parochiesecretariaat. Daar ligt een map met
vacatures, voor denkers en doeners, er zit vast iets
voor u bijl
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Parochie - informatie en berichten

Van de redactie

Op de voorpagina ziet u een afbeelding van een duif.

In de Bijbel komt de duif zo’'n 50 keer voor, en de eerste
keer is dat in het boek Genesis.

Als na de zondvloed het water weer gaat zakken, laat
Noach een raaf los. Hij wil graag weten hoe ver het
water van de zondvloed gezakt is. De raaf komt niet
terug, logisch want een raaf is een aaseter en dat zal er
na de zondvloed genoeg zijn geweest. Daarna laat
Noach een duif los. Deze leeft van planten en zaden. De
eerste keer vliegt de duif rond en komt terug naar de
ark. De tweede keer komt ze terug met een takje en
een blad van de olijfboom, het bewijs dat er ergens een
olijfboom opnieuw is gaan uitlopen na de zondvloed.
De derde keer blijft ze weg. Voor Noach een teken van
hoop. Er is dus blijkbaar weer vruchtbaar land nabij.

Ook werden duiven gebruikt als offerdieren in de
tempel. Wellicht heeft de mensheid door de tijden
heen deze bijzondere dieren als “postduiven” gebruikt
om contacten te onderhouden met hun God.

Na zijn doop zag Jezus de Geest van God op Zich
neerdalen in de vorm van een duif. Het is dus geen
toeval dat we de duif gebruiken als symbool voor de
Heilige Geest.

Met Pinksteren vieren we het feest van de Heilige Geest.
De Heilige Geest die neerdaalt in de vorm van vurige
tongen. En de apostelen worden vervuld met de

Heilige Geest en beginnen in vreemde talen te spreken.
En tot hun verbazing hoort de menigte hen, ieder in
zijn eigen taal, spreken over de grote daden Gods. Maar
sommigen zeiden spottend: Ze zullen wel dronken zijn!

Het maakt Pinksteren tot een eigentijds feest. We
worden omringt door verschillende culturen met eigen
talen, het lukt ons nauwelijks om ons geloofsverhaal te
vertalen naar onze naaste omgeving, laat staan
daarbuiten. Geloven is nu eenmaal geen exacte
wetenschap.

Wat zou het heerlijk zijn als we elkaar, ongeacht cultuur
en geloof, zouden verstaan....

We wensen u veel leesplezier.
De redactie.



Pastoraal woord

Sedfrey vertrekt

Na de terugkomst van Sed van drie maanden vakantie
op de Filippijnen leek mij de tijd gekomen om de
overdracht van de leiding van de parochie te
bespreken. Mijn vier jaar jongere broer heeft al weer
een paar jaar geleden de leiding van de werf aan een
ander overgedragen. Ik ben 70 en mijn moeder
overleed op 71 jarige leeftijd, mijn vader was 75.
Rendementen uit het verleden geven geen garantie
voor de toekomst, maar een gewaarschuwd mens telt
voor twee,

De paters SVD Avin en Bert gaven al signalen dat Sed
misschien toch iets anders zou gaan doen.

De provinciaal in Manilla had hem gevraagd voor een
project in de media. Het evangelie verkondigen via
internet, radio en televisie past wel bij Sed. Daarvoor
mag hij in Amerika gaan studeren. Sed als Filipijnse
combinatie van Leo Fijen en Antoine Bodar lijkt me
wel wat. Over twintig jaar is hij misschien wel
directeur van Radio Vaticana. Dan is de energie van de
afgelopen twee jaar een bijdrage aan de wereldkerk
geworden.

We zullen zijn sprankelende aanwezigheid gaan missen. De paters SVD zijn wel van plan om in
Hoofddorp te blijven. Eko komt na zijn vakantie in Indonesié weer terug en is van plan te blijven.

De pastorie is groot genoeg om een paar meer studenten te huisvesten. Maar de eerste drie jaar moet ik
er niet op rekenen dat daar een opvolger bij zit. Zo lang mijn gezondheid het toelaat ga ik dus door.

Op een andere plaats zal Sed zijn eigen verhaal schrijven. Op het parochiefeest van 29 juni nemen we
afscheid van Sed. Bedroefd dat hij zo snel weggaat, maar dankbaar voor wat hij aan enthousiasme

gebracht heeft.

Pastoor Kees van Lent



Parochie breed

Vrijwilligersfeest

Ook dit jaar zal er weer een vrijwilligersfeest zijn om
de vrijwilligers te bedanken. Te bedanken voor hun
tomeloze en aanhoudende inzet. Het is niet altijd
eenvoudig u te bedanken voor uw inzet. Veel
gebeurt er achter de schermen maar ook dit jaar
heeft het Kerk Bestuur gemeend daar gepaste
aandacht aan te besteden. En eigenlijk zouden wij
onze vrijwilligers nog meer aandacht moeten
geven maar lukt ons niet altijd, SORRY. Het gaat
plaatsvinden op zaterdag 29 juni na de avond
viering. Eerder is er een vrijwilligersfeest geweest in
de Labyrint tent. De laatste keer was bij de Firma
Velota omdat gezien het weer(storm) de tent het
niet zou houden, onveilig. Voor dit jaar werd er
gedacht aan de Dansschool maar laten we niet
doorgaan vanwege diverse redenen. Uiteindelijk
besloten het te houden in en rond het ‘Fundament.
Tijdens het vrijwilligersfeest zal ook aandacht
besteed worden aan het vertrek van onze geliefde
SVD pater Sedfrey Nebres. Helaas voor onze
Parochie heeft Sedfrey na lang ‘wikken & wegen'’
een andere uitdaging aangenomen. Om onze
vrijwilligers vrijaf te geven op hun feest verzorgen
onze jongeren ROTERACT de avond.

Peter van der Kamp namens de feest commissie
en het Kerk Bestuur

Kaarsenkast

Hierbij wil ik namens het koster team jullie hartelijk
bedanken voor de kaarsenkast bij het Maria Altaar.
Het is naar mijn mening een aanwinst voor

de kerk en de kosters, dat deze heren met veel
toewijding er wat moois van hebben gemaakt.
Zoals ze wel vaker op de achtergrond mooie dingen
bedenken, die ons als parochianen vaak niet eens
opvallen maar er juist op die manier de kerk en er
omheen een prima aangezicht geven.

Groet George van Goethem

Met pastor Rob Mascini naar Rome

Altijd al eens naar Rome gewild? Wel dat kan!

Van 1 juli tot 6 juli ga ik naar deze eeuwenoude stad.
Wilt u meer weten? Kijk op
www.drietour.nl/rob-mascini-rome

Of kom naar de infomiddag in het Parochiehuis van
de H. Joannes de Doper kerk te Hoofddorp:
Zaterdag 11 mei van 14.00 tot 15.30

(kruisweg 1073 2131CT, bus 340 van Station
Haarlem en station Hoofddorp)

In Info nr. 2 (maart) staat het programma vermeld
(wijzigingen voorbehouden)

Rob Mascini (robmascini@gmail.com 023-5291484)

Bezorgers gezocht

Voor de straten: Wallenbos en Weerterbos
In totaal 13 Info's

Voor de straten: Elise van Calcarstraat,
Etta Palmstraat
Irene Vorrinkstraat en
Henriétte Roland Holstlaan
In totaal 33 Info's
Voor de straat:  Martin Luther Kingstraat
In totaal 9 Info's

Anmelden via het Parochiesecretariaat:
tel. 023 5638145.
e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl



'k ben echt heel dankbaar’

Twee jaar geleden toen ik in Hoofddorp begon als de eerste
vertegenwoordiger van onze congregatie kreeg ik de eer om de
gemeenschap in Hoofddorp te leren kennen. En als ik nu naar dat
moment terugkijk, heb ik gewoon veel dankbaarheid en vreugde in
mijn hart.

Het gaat wat snel. Tijd gaat echt heel hard. Het was toch gewoon twee
jaar, maar ik zie de kinderen die ik doopte al aan het rennen in de kerk.
De oude boom voor het parochiehuis is al weg van zijn oude plaats in de parkeerplaats. Oude bloemen
werden vervangen door nieuwe bloemen. De beelden in de tuin krijgen wel hun leeftijd maar ze worden
ook prachtiger met de loop van de tijd. Ik bleef geinspireerd door de mensen in onze gemeenschap die
zichzelf geven om God te brengen naar elkaar.

Dit zijn allemaal mooie herinneringen en beelden die ik nooit zal vergeten. Als een missionaris in
Nederland denk ik wel dat mijn twee jaar in Hoofddorp het hoogtepunt is. Door Pastoor Van Lent heb ik
ook veel dingen geleerd als een pastor. En via de mensen heb ik ook zo veel liefde en inspiratie gekregen.
De kleintjes en families die hun vreugde en verdriet met ons samen deelden. De oma'’s en opa's die met
hun wijsheid mij hebben verrijkt.

lk ben echt heel dankbaar.

De vorige maanden waren ook heel moeilijke maanden. Want ik werd geconfronteerd met een heel
moeilijke beslissing. Terwijl ik wel heel blij ben hier in Hoofddorp, was er ook een stem in mijn hart die zegt
dat ik een nieuwe mogelijkheid wil proberen. Mijn passie en talenten in de media bleven altijd een
gedeelte van me ook als een priester- missionaris. Toen dan ook de mogelijkheid kwam om dit apostolaat
te doen, werd het een heel moeilijk moment.

Ik moest het pijnlijke proces van nadenken ingaan en ook veel bidden om de beslissing te kunnen nemen.
Zoals ik zei bij mijn aankondiging in een van onze vieringen: het is net zoals het kiezen tussen twee mooie
meiden. Helaas moest ik echt kiezen tussen de twee. Na dit proces heb ik dus de beslissing genomen om
te kiezen voor deze nieuwe opdracht. Het is bitterzoet omdat ik Hoofddorp moest verlaten, maar ik ben
ook hoopvol omdat ik na zo veel jaren een kans krijg om mijn talenten te gebruiken voor de kerk via het
mediapastoraat.

In dit artikeltje wil ik mijn hart helemaal openen voor iedereen en zeggen hoe dankbaar ik ben voor alles.
Voor de liefde en het geduld van alle mensen in onze gemeenschap. Dankbaar voor de kans om jullie te
leren kennen, om een familie te vormen met zoveel mensen en een vriend te zijn voor onze zusters en
broeders in de parochiale gemeenschap. Ik hou van deze gemeenschap.

De toekomst wordt heel uitdagend. Ik zal terug naar Manilla gaan, terug naar mijn moederland om daar
het media-pastoraat te doen. lk ga nog waarschijnlijk een paar jaar studeren om het werk beter te kunnen
doen. Maar alles dat ik leerde en ervaren heb in Hoofddorp zal ik altijd meenemen in mijn gedachten en in
mijn hart. Ik zal niet vergeten dat ik ook een thuis, familie, vrienden en vriendinnen hier heb. Ik vraag jullie
om jullie gebeden, en ik zal ook voor het lieve Hoofddorp blijven bidden.

Sedfrey Nebres



Parochie breed

Duurzamer leven kan ook heel
makkelijk zijn

Duurzamer leven kan ook heel makkelijk zijn

Als Groene Kerk zetten we ons in voor een
duurzame en sociale samenleving. Regelmatig kunt
u in dit ParochiemagaZIN lezen hoe actief we zijn
op dit vlak. Eén van de keuzes die we de afgelopen
jaren hebben gemaakt, is het overstappen op
duurzame energie. Veel van de energie die we
gebruiken wekken we tegenwoordig zelf op. Maar
ook het restant dat overblijft is duurzaam doordat
we klant zijn geworden bij Tegenstroom.

Op het schuurdak van Jos Koeckhoven aan de lJweg
in Hoofddorp liggen 1400 zonnepanelen. Daarmee
wekt hij stroom op voor klanten van Tegenstroom.

Tegenstroom is het energiebedrijf van en voor
Haarlemmermeer. Alle elektriciteit is groen en al
30% ervan wordt zelfs binnen de gemeente
opgewekt. De ambitie is om dat op afzienbare
termijn voor de volledige 100% te doen. Ook gas
kan bij Tegenstroom worden afgenomen. Om dit
‘groen te maken’ wordt geinvesteerd in de
opwekking van windenergie India.

Joannes de Doper en Tegenstroom delen de
ambitie om bij te dragen aan een duurzamere
wereld. U kunt daar ook thuis aan bijdragen,
simpelweg door klant te worden bij dit
sympathieke energiebedrijf.

Dus als u voortaan groene, lokale energie wilt
gebruiken, kijk dan ook eens op
www.tegenstroom.nl. U kunt ook met ze bellen als
u dat fijner vindt: 023-2040400.

U krijgt dan Pia aan de telefoon die u verder helpt.

Samen steunen we de Energiebank

Voor iedere nieuwe klant uit onze Parochie, steunt
Tegenstroom de Energiebank met € 25,-. Dit goede
doel zet zich in om energiearmoede in
Haarlemmermeer te bestrijden. Mensen die de
energierekening niet kunnen betalen worden door
vrijwilligers gecoached om hun verbruik omlaag te
krijgen. Ook ontvangen ze een
energiebespaarpakket met o.a. radiatorfolie en
ledlampen. De Energiebank werkt samen met de
Voedselbank die wij ook al regelmatig steunen.
Doet u mee?

NB. Als u besluit klant te worden, vul dan op de
website van Tegenstroom de ambassadeurscode
‘Joannes’ in. Zo weten we dat u meedoet aan onze
actie.

Spreekwoorden

Spreekwoorden en uitdrukkingen: hoe komen we
eraan? Onze info maakt, bij voldoende ruimte,
graag plaats voor herkomst en betekenis

Eendracht maakt macht, tweedracht breekt kracht

Dit zijn niet een, maar eigenlijk twee
spreekwoorden die elkaar kunnen aanvullen. In
deze tijd, waarin groepen mensen steeds verder
van elkaar afstaan omdat niemand ook maar een
centimeter wil prijsgeven van zijn eigen gelijk wel
toepasselijk, dachten wij.

De toelichting is simpel. Wie samen optrekt om een
doel te bereiken, heeft een goede kans van slagen.
Wie de grote lijn verliest en ruzie gaat maken, komt
nergens!



Raad van Kerken Hoofddorp

Raad van Kerken
Hoofddorp

7 mei 20:00 Boekwinkel Het Kruispunt
Meimaand - Mariamaand
In de maand Mei houden wij een avond rond Maria.

8 mei 14:00 Doopsgezinde Kerk

Van kwetsbaarheid naar kracht

We bespreken Vermassens boekje over wat
kwetsbaarheid in het leven van mensen kan
betekenen.

9 mei 14:00 Parochiehuis Samen in gesprek over
Hagar, de stammoeder van de Arabieren

Wie is deze exotische vrouw die met opgeheven
hoofd in de Bijbelse tuin staat?

Als jong Egyptisch meisje is zij door de farao cadeau
gedaan aan Abram, een nomadensjeik uit Kanaan.
Stel je voor wat dat met zo'n meisje doet:
weggerukt te worden uit je familie en je land, slavin
te worden binnen een vreemde rondtrekkende
stam?

En wanneer ze de huwbare leeftijd heeft bereikt,
wordt ze uitgekozen om draagmoeder te worden
voor de onvruchtbare Zarai, de vrouw van Abram.
Negen maanden zal ze haar kind bij zich dragen en
daarna moet ze het afstaan aan haar meesteres.
Het is een verhaal vol lijden, rivaliteit en
opstandigheid, maar ook van hoop en overgave.

Ik heb, vanuit haar perspectief, over het leven van
Hagar verteld in kerkcentrum de Ark en ik verheug
me er op dat ook te doen tijdens onze laatste
themabijeenkomst van dit seizoen.

Zoals gebruikelijk zullen we onder het genot van
een hapje en een drankje dit seizoen afsluiten en
kunnen we aan elkaar vertellen wat onze eigen
gedachten zijn bij dit Bijbelverhaal.

Kosten: vrijwillige bijdrage voor koffie/thee.

Els van Dongen-Caarls

21 mei 19:30 Parochiehuis

Bij elkaar op bezoek: Johannes de Doperkerk
Ontmoetingsbijeenkomst met aandacht voor
joodse, islamitische en christelijke feesten. Na een
geslaagd eerste bezoek in november in de Moskee
Ar-Rahman, is de volgende bijeenkomst in het
Parochiehuis.

A S

ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

26 mei 11.00 Schouwburg de Meerse Jazzviering
Tijdens het Take Off Music Event 2019 in Hoofddorp
is er op zondag 26 mei een speciale Jazzviering in
schouwburg de Meerse met als thema ‘Somewhere
over the Rainbow’. Aan de dienst werkt de Big Band
Haarlemmermeer o.Lv. Paul Beugels mee. De Franse
jazz-zangeres Leah Kline zal daarbij virtuoos
soleren. Voorganger is ds. Coen Wessel. De dienst
begint om 10.00 uur.

28 mei, 4 en 11 juni 14:00 Doopsgezinde Kerk
Schrijf een eigen levensecht verhaal

Zoeken naar de balans tussen je levensweg en je
spirituele weg. Schrijf een eigen levensecht verhaal.
Onze pen geeft zoveel wijsheid dat hij meer dan
eens positief verrast.

9 juni Diverse kerken Pinksterviering

Het Pinksterfeest op zondag 9 juni vieren de kerken
van Hoofddorp samen. Een aantal kerken gaat dicht
en in drie kerken vinden gezamenlijke
oecumenische diensten plaats. Het gezamenlijke
thema van de diensten is ‘Elkaar verstaan.

In de Marktpleinkerk gaan ds. Gerdien Neels en de
RK-priester Bert Wooning voor (aanvang 9.30 uur).
In de Doopsgezinde kerk gaat Mario Boelen voor
(aanvang 10.00 uur).

Sedfrey Nebres en Coen Wessel gaan voor in de
katholieke St. Joannes de Doper-kerk (aanvang
10.00 uur). De diensten worden voorbereid door
mensen uit alle kerken. In de vieringen is er een
activiteit rond de kleuren van de banier van de
volkeren.

Er is kindernevendienst in/bij de parochiekerk.
Daar is ook de créche voor de allerkleinsten.

Na de vieringen is er in alle 3 de kerken gelegenheid
om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.

Uitgebreide en actuele informatie over alle activiteiten
van de Raad van Kerken is te vinden op de website van
de Raad van Kerken www.kerkeninhoofddorp.nl



Een jaar met de woestijnvaders
Anselm Grun
In de woorden van de eerste
monniken, de Woestijnvaders,
vindt men een schat aan
levenservaring over de wijze
waarop ze omgingen met emoties
als angst, woede, afgunst en
lusteloosheid.
Anselm Griin laat in dit boek zien
dat ook de huidige mens van deze
ervaringen en wijsheden kan
leren, want juist nu worstelen veel
mensen met hun emoties.
Hij doet dat door 365
Woestijnvader-wijsheden, voor
elke dag van het jaar één, te
voorzien van uitleg en
voorbeelden uit onze tijd.
Oude wijsheden komen tot leven.
=70 voorziet de auteur de lezer van
365 dagen levenswijsheid.

in de BOEKWINKEL

en cultuur. Tijd 20.00 uur.

- i)

In onze boekwinkel is iedereen heel hartelijk welkom! Of u nu een
groot theologisch boekwerk wilt inzien, of gezellig een kaartje of
cadeauboekje komt kopen. In beide gevallen staat de koffie klaar
en nemen we altijd even de tijd om een gesprekje aan te gaan.
Onze vaste krachten maar ook onze vrijwilligers zien u graag
komen! Daarom zeggen wij nogmaals, fiets of loop ons niet
voorbij maar kom gewoon even binnen.

Monique van den Berg

Vergeten

dat ik vergeet

Demeatic
wan binnenuil

 gedicht

Vergeten dat ik vergeet

Monique van den Berg
Dementie van binnenuit gedicht

Monique van den Berg maakt als
arts in het verpleeghuis dementie
iedere dag van dichtbij mee. In dit
boekje heeft zij met ontroerende,
eenvoudige teksten vastgelegd hoe
dit moet voelen, zowel vanuit
patiénten als vanuit de mensen om
hen heen. Haar woorden zijn
liefdevol, herkenbaar, warm,
humoristisch en universeel.

Op onze kinderboekenzolder
liggen heel leuke
communiecadeautjes.
Armbandjes, kaarsen, kaarten,
boekjes, mokken, rozenkransen
en nog veel meer!

WOENSDAGAVOND 7 mei- MARIA-AVOND

Een avond die je niet wilt missen, gastspreker is Pater
edfrey. Hij gaat ons vertellen over de Maria-aanbidding

Het Kruispunt

winkel voor het ANDERE boek



Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

Zondag 12 mei 12.30 uur: Filipijnse viering
Zondag 19 mei 12.30 uur: Filipijnse viering
Zaterdag 8 juni 14.30 uur: Huwelijksviering van Stefan van de Meer en Loes Willems; pastor Fonck
Zondag 9juni 12.30 uur: Filipijnse viering
Zondag 16 juni 12.30 uur: Filipijnse viering

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur.
De eucharistieviering op zaterdag is komen te vervallen.

Doopgesprekken

Het volgende doopgesprek is gepland op dinsdag 14 mei 20.15 uur in de Boekwinkel en

dinsdag 21 mei 20.15 uur in het Parochiehuis.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u zich voor beide avonden aanmeldt en ook
gaat volgen.

Voor informatie en opgave kunt u bellen naar het secretariaat. Bij voorkeur op woensdagmorgen tussen
9 en 12.00 uur. Tel. 5638145. U kunt ook langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

1 maal per maand op vrijdagochtend is er een Eucharistieviering; pastor K. van Lent;
in het restaurant om 11.00 uur.

Op de volgende vrijdagen: 3 mei 5 juli 4 oktober
7 juni 2 augustus 1 november
6 september 6 december
Opbrengst Collectes

16en 17 maart €439,00
23 en 24 maart €561,05

30en 31 maart €921,85
6 en 7 april
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vieringen

PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

Overzicht vieringen kerk en kapel 4 mei - 29 juni

Za 04 mei 19.00: Eucharistieviering; pater B. Wooning en pater E. Manek
Korte viering i.v.m. dodenherdenking
- Lisette van der Lingen;
Zo 05 mei 10.00: Eucharistieviering; pater B. Wooning en pater E. Manek; Gemengd koor
- Gerrit en Rie Vork en voor een bijzondere intentie; Overl. ouders van der Geest- Milatz,
zus Tineke en haar zoon Evert en nichtje Lisette; Dina Koeckhoven- van Haaster;
Adrie van Oudenaaren
Di 07 mei 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk; Jeanne Dijkstra- van Stein
Do 09 mei 18.45: Rozenkrans
1915 Viering
Za 11 mei 19.00: Eucharistieviering; pater B. Wooning
Zo 12 mei 10.00: Eucharistieviering; pater B. Wooning en Diaken R. Mascini; Odyssee
- James Zitter; Nelly van der Werff- Bogers
12.30: Filipijnse/Engelseviering
Di 14 mei 18.45: Rozenkrans
19:15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 16 mei 18.45: Rozenkrans
19.15 Viering
Za 18 mei 19.00: Eucharistieviering; pater S. Nebres; Gemengd koor
Zo 19 mei 10.00: Familieviering; pater S. Nebres en diaken R. Mascini; Zangertjes
- Ouders van Steen, broer Leo en Jan en zus Bets; Ton ten Den
12.30: Filipijnse / Engelse viering
Di 21 mei 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 23 mei 18.45: Rozenkrans
19.15 Viering
Za 25 mei 19.00: Eucharistieviering; pater S. Nebres
- Joke Kreike van der Kolk; Overl. fam. Dingemans en fam. Frijters
Zo 26 mei 10.00: Eerste Communieviering; pater S. Nebres en diaken R. Mascini; Zangertjes
12.00: Eerste Communieviering; pater S. Nebres en Diaken R. Mascini; Zangertjes
Di 28 mei 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Hemelvaart
Do 30 mei 10.00: Eucharistieviering; pater B. Wooning; Gregoriaans koor
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Overzicht vieringen (vervolg)

Za 01 jun 19.00:
Zo 02jun 10.00:
Di 04jun 18.45:
i B2
Do 06 jun 18.45:
19:15:
Pinksteren
Za 08 jun 19.00:
1e Pinksterdag
Zo 09jun 10.00:
10.00:
12.30:

2e Pinksterdag

Eucharistieviering; pastor B. Wooning; Gemengd koor
- Lisette van der Lingen; Dick van der Geest

Eucharistieviering; pater B. Woning; Vrolijk Vuur

Rozenkrans

Viering

- Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Rozenkrans

Viering

Eucharistieviering; pater B. Wooning; Gemengd koor
- Overl. ouders Koning- Beers; James Zitter
Oecumenische viering; Raad van Kerken
Vormselviering in Nieuw Vennep

Filipijnse/Engelse viering

Ma 10 jun 10.00: Eucharistieviering; pater S. Nebres; Gregoriaans koor
- James Zitter
Di 11jun 18.45: Rozenkrans
12:45: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 13 jun 18.45: Rozenkrans
19.15 Viering
Za 15jun 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent
Zo 16 jun 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent
12.30: Filipijnse/Engelse viering
Di 18jun 18.45: Rozenkrans
19:15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 20 jun 18.45: Rozenkrans
19.15 Viering
Za 22 jun 19.00: Eucharistieviering; pater S. Nebres
Zo 23 jun 10.00: Familieviering; pater S. Nebres en Diaken R. Mascini; Zangertjes
- Gerrit en Rie Vork en voor een bijzondere intentie
Di 25jun 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 27 jun 18.45: Rozenkrans
19515 Viering

Ter informatie volgende Info

Za 29 jun

Zo 30jun

19.00:

10.00:

Eucharistieviering; pastor K. van Lent
Vrijwilligersfeest en tevens afscheid van Sedfrey Nebres

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Odyssee
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Parochie breed

Gaat U mee naar Lourdes!

Wilt U dit jaar ook met onze Lourdes-groep mee
naar Lourdes!

Dat kan.... Er zijn nog een paar plaatsen in de bus
van 29 mei t/m 6 juni.

Een bedevaartreis per bus is een bedevaart met een
toeristisch tintje. We bezoeken Banneux en ook
Nevers waar Bernadette opgebaard ligt in haar
schrijn.

Opstapplaats in Haarlem.

De vliegreis van 31 mei is volgeboekt maar U kunt
nog mee met de vliegreis van 6 t/m 11 september.
Het vliegtuig vertrek vanaf Maastricht Airport, maar
vanuit Haarlem wordt het vervoer geregeld naar
Maastricht.

De Lourdes—groep Bisdom Haarlem-Amsterdam
organiseert al meer dan 20 jaar, in samenwerking
met het Huis voor de Pelgrim bus- en vliegreizen
naar Lourdes. De reizen worden begeleid door een
ervaren reisleidster. Er gaan vrijwilligers en
verzorgsters mee die voor u vele hand en
spandiensten verrichten tijdens de reis enin
Lourdes. B.v. het dragen van de koffer en het duwen
van de rolstoel.

De bedevaartreis is daardoor geschikt voor jong en
oud, ziek en gezond.

Deelnemers die extra zorg nodig hebben kunnen in
het zorghotel accueil Notre Dame verzorgd worden
door onze eigen Nederlandse vrijwilligers van het
‘Huis voor de Pelgrim!.
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Tijdens de bedevaart naar Lourdes wordt U een
volledig verzorgd programma aangeboden. U kunt
deelnemen aan vieringen, processies,
verdiepingsmomenten, wandelingen door Lourdes
en excursies naar de Pyreneeén. Voor aanvullende
informatie, brochure en opgave belt U met:

Joke Hoekman T.013-5216701 M. 06-42347729
Wilma Caiffa M.06-12157507 (na 18.00 uur)
Diaken Philip Weijers M. 06-53887641

Bezoek ook onze website www.lourdes-groep.nl

Gedoopt
Bailey van Dillen
Maksymilian Munoz
Tyler Garcia _

Dewi Amann

Klaverjasavond Parochiehuis
Maandag 13 mei, 20.00 uur.
Kosten € 2,50 per persoon
Opgeven bij:

Thea Duivenvoorden
Tel. 56 17 275.

Marthagroep

Woensdag 8 mei zijn de dames van de Filipijnen aan
de beurt om de kerk schoon te maken.

Woensdag 5 juni de dames Dekkers, Kunz, Ruiter en
van Roode.

Woensdag 3 juli de dames van de Filipijnen.
Woensdag 31 juli de dames Dekkers, Kunz, Ruiter en
van Roode.

Contactpersoon: Mw. van Roode tel. 5612243,



Parochie breed

Verkiezingsavond
‘EEN HEK OM EUROPA?Y?’

'lk weet niet of ik nu woest
ben of verbijsterd), zei
Eduard Nazarski van
Amnesty International na
zijn bezoek aan
vluchtelingen op Samos.
Op dinsdag 7 mei belegt het
Platform Vluchtelingen
Haarlemmermeer een
avond rond de Europese verkiezingen met hem,
twee Nederlandse kandidaten voor ‘Europa’ en
cartoons rond migratierecht.

VLUCHTELINGEN
HAARLEMMERMEER

Op 23 mei mag Europa kiezen voor een nieuw
Europees parlement. Het bepaalt ook
Haarlemmermeerders bij de vraag: ‘waar kies ik
voor?’ Het Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer
belegt daarom een avond rond de vraag: ‘welke
keuzes maakt Europa voor vluchtelingen en
migranten? En wat betekent dat voor onze keuze
op 23 mei?’

Als sprekers zijn twee Nederlandse kandidaten voor
het Europese parlement aanwezig: Chantal Hakbijl
van het CDA en een kandidaat van GroenLinks.
Verder zal Eduard Nazarski, directeur van Amnesty
International Nederland, meer vertellen over zijn
ervaringen op het Griekse eiland Samos en de kijk
van Amnesty op het Europese beleid voor
vluchtelingen en migranten.

‘Er zitten 3.900 mensen in het kamp waar eigenlijk
maar 650 mensen in kunnen. Ik heb geen respect
voor Europese regeringen die dit maar gewoon
laten voortduren en die wegkijken van de
problemen hier’ zei hij in februari na zijn bezoek
aan Samos. Als start van de avond geeft Carolus
Grltters, onderzoeker rechtssociologie en
migratierecht aan de Radboud Universiteit
Nijmegen, een introductie met actuele cartoons,
zoals deze van cartoonist Tom Janssen.

De verkiezingsavond vindt plaats op dinsdag 7 mei
in de filmzaal van de Bibliotheek
Hoofddorp-Centrale, Raadhuisplein 7 in Hoofddorp.
Inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur, om 20.00
uur start het gesprek en gaat door tot ongeveer
21.45 uur, waarna met een hapje en drankje in de
bibliotheek nagepraat kan worden. De toegang is
vrij, wel is er aan het eind een rondje met de pot
voor een bijdrage.

In het Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer
werken Amnesty International Haarlemmermeer,
christelijke Raden van Kerken, moslim- en
humanistische organisaties, Vluchtelingenwerk en
bezoekgroepen samen om de dialoog tussen
vluchtelingen en Haarlemmermeerders te
versterken. Voor deze avond werken het Platform
en de Bibliotheek Hoofddorp — Centrale samen.
Voor meer informatie:
vluchtelingenhaarlemmermeer.nl.
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De Passion in Hoofddorp: een prachtig succes!

Voor de derde achtereenvolgende keer stond onze
parochie in de opmaat naar Pasen in het teken van
een eigen Passion-productie. Het muzikale
paasverhaal werd op donderdag 11 en vrijdag 12
april in en rondom onze kerk opgevoerd en was,
zoals iedereen achteraf te kennen gaf, een prachtig
succes. Manuela van der Stelt, die de productie
leidde, kon dan ook alleen maar zeggen:
“Fantastisch! “We gaan in deze tijd terug naar de
verleden tijd” zeiden we bij de aankondiging. We
hebben het verteld en gezongen als een actueel
verhaal. En dat heeft het publiek duidelijk
aangesproken. We kregen zoveel positieve reacties,
er was na afloop zoveel gespreksstof. Echt helemaal
fantastisch. Er waren drie voorstellingen: twee in
onze kerk en zaterdag 13 april nog eentjein
Haarlem. We kunnen alleen maar zeggen: het was
geweldig: heel veel dank aan iedereen die zich
ervoor heeft ingezet”

In HCnieuws.nl (10 april) stond een aankondiging
van de Passion Hoofddorp, waarin Manuela en een
van de acteurs (Judas) tijdens de repetities
vertelden over de voorbereidingen en hun rol. Voor
wie het gemist heeft: het artikel (tekst Anja Maas)
volgt hieronder

De Passion in Hoofddorp

“Ze zeggen dat u de profeet Elia bent, maar dat is niet
zo. U bent Jezus, de Messias'.

Het is zondag 7 april en in r.k. H. Joannes de Doperkerk
aan de Kruisweg begint de repetitie voor de
Hoofddorpse editie van de Passion. De muziek zet in,
16

de spelers beginnen met de opening.

Het is een van de laatste oefensessie voor de twee
uitvoeringen, die deze week plaatsvinden. Op
donderdag 11 en vrijdag 12 april is iedereen die op
weg naar Pasen interesse heeft in het lijdensverhaal
van Christus welkom om
bij dit bijzondere paasspel.

De spelers, in leeftijd
variérend van 8 tot 68 jaar,
brengen de gebeurtenissen
rondom het Laatste
Avondmaal, veroordeling,
sterven en opstanding van
Jezus tot leven. Over hun enthousiasme heeft Manuela
van der Stelt, die leiding geeft aan de productie, geen
klagen. “We doen dit in Hoofddorp voor de derde keer.
Ja, het is ook nu weer een
prachtige uitdaging om het weer een beetje anders te
doen. Er komen zeker verrassingen’, vertelt ze. “Hoe ik
hierbij betrokken ben geraakt? Doordat bekend is, dat
ik diverse musicalproducties heb verzorgd werd ik
benaderd door de Passion Nederland-organisatie. Ik
kreeg een mailtje, ze zochten mogelijkheden en ideeén
om lokale ‘Passions’ te promoten. Ik wist van diverse
initiatieven in Noord-Holland en omdat een kerk me
een prachtige locatie leek, heb ik de Joannes de Doper
benaderd.” Voor de editie van dit jaar vond Manuela
28 Nederlandse nummers, die qua muziek en tekst
geschikt konden zijn voor dit muzikale paasverhaal.
“De liefde van je vrienden” bijvoorbeeld. Een prachtig
lied. Dat heb ik zelfs helemaal kunnen gebruiken. En
“Als rennen geen zin meer heeft” was ook een mooie
bron van inspiratie. “Voor deze Passion werken we met
speciaal samengestelde band. Enkele van de musici
doen ook mee in het spel. Zij hebben dus een dubbele
rol. We hebben 30 spelers gecast. Circa 10 hebben
geen enkele ervaring op de planken, de rest heeft wel
binding met toneel of toneel.” Bij deze laatsten hoort
Hoofddorper Nick van Duin (19) die Judas speelt. “Ik
ben (nog) geen acteur, ik doe een opleiding media.
Maar acteur worden is wel mijn grote droom. Wie ik
bewonder? Ik denk dan aan Gary Oldman. Zo'n
Churchill neerzetten, echt geweldig. Ik heb sinds 2 jaar
een eigen toneelgroep: TheaterOFSHOW. Voor de rol
van Judas ben ik gevraagd. Hij is de "bad guy’, degene
die Jezus verraadt. Prachtig om zo'n man te spelen.”
Nick, die niet-gelovig is opgevoed, vertelt dat het
verhaal van Pasen hem beslist aanspreekt. “Alles zit
erin: leed, verraad, maar ook hoop en heel veel liefde.
De Passion Nederland, die het op tv laat zien, weet er
iedere keer een nieuwe twist aan te geven. Erg knap.”




Pelgrimeren in Nederland

Tekst en foto: Dick Yos

Christoffelpad

Land van vele tradities

De schilderachtige havenplaatsjes die het Christof-
felpad verbindt, verraden een verleden aan zee. Has-
selt, een paar kilometer van de vroegere Zuiderzee
aan het Zwarte Water, was zelfs lid van het Hanze-
verbond. De Grote of Stefanuskerk in die stad bevat
een muurschildering van Christoffel, onder meer
patroonheilige van reizigers en pelgrims. Deze reus
Zou op zijn rug mensen de rivier overgezet hebben.
Op zekere dag droeg hij een kind over het water dat
zwaarder en zwaarder werd, een gewicht waaronder
hij bijna bezweek. Het bleek het Christuskind te zijn
en de reus kreeg de naam Christoforus: Christus-
drager. De Grote Kerk is tijdens het zomerseizoen
slechts twee keer per week een uurtje open voor
publiek, naast de diensten op zondag uiteraard.

Joodse kerkhoven in Zwartsluis en Hasselt vertellen
van een religieuze geschiedenis die in de Tweede
Wereldoorlog vrijwel geheel vernietigd werd.

@ Sint-Jansklooster

Hasselt - 40 km

In het voormalige Mariaklooster in Hasselt woonden
zusters die leefden volgens het gedachtegoed van
de Moderne Devotie, een spirituele hervormingsbe-
weging uit het einde van de 14e eeuw. Ze bestreed
misstanden in de kerk en stelde dat kerk en gees-
telijkheid niet per se nodig waren voor contact met
God en voor persoonlijk zielenheil. De beweging
wordt wel gezien als wegbereider voor de Reforma-
tie. Geert Groote uit Deventer stond aan de basis
ervan, geleerden als Thomas a Kempis en Erasmus
werden erdoor beinvloed. Tegenwoordig kenmerkt
het orthodox protestantisme deze streek en is de
Genemuidense ‘bovenstem’ bij het psalmzingen
beroemd.

Het Christoffelpad is een rondwandeling van zo’'n 40
kilometer die ook natuutliefhebbers erg zal beval-
len. Starten kan in Hasselt, maar ook in de andere
grotere plaatsen. Bij de verschillende Tourist Info's is
voor € 4,50 een routekaart met achtergrondinforma-
tie verkrijgbaar. De enkelzijdig bewegwijzerde route
-tegen de klok in - is langgerekt en kan eenvoudig
ingekort worden. Zie: www.ontdekdeijsseldelta.nl/
wandelen/-christoffelpad/
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Parochie breed

Flonderd jaar geleden

Bron: Katholieke Illustratie

Is woningnood van deze tijd?

Aan de overkant van het lJ te Amsterdam heeft zich
geleidelijk een woonwagenkolonie gevormd, een
uitvloeisel van de vreselijke woningnood.

De fotograaf maakte op dat terrein verschillende
aardige fota's, ook groepjes van de bewaoners, die
geen kermisreizigers of zogenaamde zigeuners zijn,
al maken sommigen de indruk.

Stadsdiaken voor Amsterdam

Per 1 maart heeft bisschop Punt
mij aangesteld als Stadsdiaken
voor Amsterdam. Mijn
diakenwijding, vond plaats op
zondag 7 april jl.

Omdat het een nieuwe functie
betreft, geef ik graag een
toelichting.

De totstandkoming

In het overleg van pastores met een
verantwoordelijkheid voor de caritas klonk
meermaals de kreet: ‘Eigenlijk zouden we daar een
Stadsdiaken voor moeten hebben, iemand die zich
namens de katholieke kerk inzet voor de armen!

Er gebeurt veel voor mensen in nood in onze stad
dat vaak verborgen blijft, en toch voelden we ons
vaak tekortschieten.
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Mijn collega’s deden een persoonlijk beroep op mij:
‘Zoals we jullie bij Sant’Egidio bezig zien met de
armen, zo willen we jou, Colm, graag als
Stadsdiaken zien! En het wonder geschiedde: de
bisschop en enkele sponsoren stemden van harte in
met het plan om mij voor drie jaar vrij te stellen om
- in goed Amsterdams ‘de kerk een diaconaler smoel
te geven.

Een oud, nieuw ambt
In dit concrete appel van deze mensen - de oproep

, van mijn collega’s, het vertrouwen van de bisschop,

en zeker ook de vriendschap met de armen - hoor ik
de stem van God als een nieuwe roeping. Daarom
durf ik te vertrouwen dat dit een goede weg is, die

ik met u allen als kerk van Amsterdam wil gaan. Wij

zijn allemaal geroepen om in het voetspoor van
Jezus te gaan, die nooit zomaar een medemens in
de kou liet staan. In Handelingen 6 lezen we hoe de
kerk van het begin tekortschoot ten opzichte van
de armen. Er kwamen mensen naar de apostelen
toe om te zeggen dat hun weduwen werden
achtergesteld. De apostelen stelden enkele diakens
aan die namens heel de kerk moesten zorgen dat de
armen niet meer vergeten werden.

Hoe werkt de Stadsdiaken?

De komende jaren zal deze functie gestalte krijgen.
Duidelijk is dat ik het niet alleen kan. Het wordt mijn
taak om de kerk en de armen met elkaar te
verbinden. Dit zal ik doen door bij concrete groepen
armen op bezoek te gaan om te ontdekken wat zij
nodig hebben, en door de Amsterdamse regio’s te
bezoeken met een concrete oproep of uitnodiging.
Ik ga mij dus niet in uw plaats inzetten voor de
armen in uw omgeving, maar ik kom u er vanuit
onze gezamenlijke verantwoordelijkheid wel graag
bij helpen. Ik zal niet overal kunnen zijn, maar met
uw hulp maken we zichtbaar wat wij als
Amsterdamse katholieke kerk voor de armen
kunnen betekenen en hoeveel vreugde dit ons
geeft. Ik reken graag op uw gebed, uw
betrokkenheid en steun, en hoop velen van u te
ontmoeten bij de diakenwijding.

Colm Dekker
stadsdiaken.amsterdam@gmail.com
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op de kaag
Dans-theater in een puur Hollands decor

Tijdens Solos @ De Kaag kun je genieten
van dans, theater en muziek in een
prachtig Hollands decor, onder het genot
van een heerlijke driegangendiner.

Na het overweldigende succes van Solos @
The Sea, is er in samenwerking met Stal op
de Kaag besloten het programma van
Solo’s @ The Sea eens in een ander decor te
zetten.

Het Kaageiland is hiervoor een meer dan
geschikte locatie. Aan de rand van het
water genietend van een heerlijke
driegangendiner in De Stal kijk je naar
uitzonderlijke artiesten, waaronder de
dansers van De Dutch Don’t Dance
Division.

Stichting De Dutch Don’t Dance Division
werd in 1996 opgericht door artistiek
leiders Rinus Sprong en Thom Stuart. De
Dutch Don’t Dance Division is een
dansgezelschap uit Den Haag dat zich niet
gemakkelijk in een hokje laat plaatsen.

Reserveren kan via: info@stalopdekaag.nl
Prijs: €42,50 inclusief 3 gangen diner
Datum: 11 mei 2019

Inloop: 18:30 uur

|L\.‘A| Het Kruispunt

winkel voor het ANDERE boek

HELLAG: WIIST

Zaterdagmiddag 15 juni komt
Hella van der Wijst
naar Hoofddorp!

Hella van der Wijst is bekend als presentatrice van diverse
t.v. programma’s. zoals ‘Geloof en een Hoop Liefde,
‘Bakkie Troost’ dat ik 'lk mis je’ werd, ‘De nieuwe dag;

“De wandeling”. De laatste weken is zij te zien in het
programma “Het vermoeden”.

In januari 2019 verscheen van haar het boek ‘Troost, als je
iemand mist’ een pleidooi om troost te herontdekken. “Je
verdriet delen is de oudste en misschien wel de meest

doeltreffende vorm van troost,” zo stelt Hella in haar boek.

‘Troost’ bevat meer dan twintig ervaringsverhalen van
mensen die een geliefde verloren. Daarnaast geven
rouwdeskundigen en wetenschappers vanuit unieke
invalshoek hun inzicht over troost. Door het schrijven van
dit boek heeft Hella de waarde van troost ervaren. Troost
geven én troost toestaan, maakt een verbinding voor het
leven. lets waar we in deze tijd van lossere verbanden
behoefte aan houden.

Op zaterdagmiddag 15 juni komt Hella van der Wijst op
uitnodiging van Boekwinkel Het kruispunt naar
Hoofddorp om te vertellen en in gesprek te gaan over
TROOST.

De bijeenkomst begint om 14.00 uur en wordt gehouden
in Het Fundament.

Zin om daarbij te zijn?

Kom dan 15 juni naar Het Fundament.

We vinden het fijn als u even laat weten of u komt, zodat
we voldoende koffie en thee kunnen klaarzetten.

info@boekwinkelhetkruispunt.nl
023-5617392
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Overledenen

Els Verwater - 64 jaar

Els werd geboren op 19 september 1954 in Breda.
Zij had 2 broers.

Na haar schooltijd ging zij werken op de
rontgenafdeling in het ziekenhuis in Breda.

Zij stopte met werken toen zij zwanger was.

Met haar man en hun 4 kinderen verhuisde Els naar
de wijk Overbos in Hoofddorp. Na haar scheiding
verhuisde ze naar Graan voor Visch.

Els heeft veel vrijwilligerswerk verricht, onder
andere in het Kattegat in Bornholm, het
organiseren van de jaarlijkse Hoofddorpse
kindervakantieweek en ook nam zij plaats in het
parochiebestuur in onze kerk. Els was sociaal en
erg betrokken bij de medemens.

Tien jaar geleden werd kanker bij haar
geconstateerd.

Els vond haar geluk bij haar partner Joop en samen
hadden een goed leven.

Samen met Els van Dongen heeft zij theologie
gestudeerd. Vorig jaar werd zij ernstig ziek door de
kanker. Els heeft samen met Els van Dongen het
evangelie uitgezocht voor de uitvaart. De avond
voor haar overlijden heeft Els dit evangelie aan
haar voorgelezen en dit tijdens de uitvaart
herhaald.

Op 8 februari jl. is Els rustig overleden. De uitvaart
was op 15 februari in onze kerk waarna haar
crematie plaatsvond.

Nelly van der Werff - Bogers — 89 jaar

Nelly werd geboren op 11 mei 1929 in
Roosendaal-en-Nispen als oudste van 10 kinderen.
Toen zij 3 jaar was is het gezin Bogers naar de
Kruisweg in Hoofddorp verhuisd. Zij moest vaak
voor haar broertjes en zusjes zorgen. VV66r de
oorlog verhuisden ze naar Amsterdam. Tijdens de
oorlog ging zij met haar vader mee de
Haarlemmermeer in om voedsel te halen en veel
later vertelde zij haar kinderen dat zij
bombardementen heeft meegemaakt. Na haar
schooltijd is zij coupeuse geworden.

Nelly leerde Theo v.d. Werff kennen die bij haar in
de straat woonde. Theo was dienstplichtig militair
en werd naar Nederlands Indié gestuurd. Brieven
gingen over en weer en al die tijd, in totaal 3 jaar,
heeft Nelly op hem gewacht. Na de thuiskomst van
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Theo gingen zij samen ter bedevaart naar de
Gerardus kapel in Wittem. Hun hele leven lang
gingen Theo en Nelly jaarlijks naar Wittem en later
namen zij hun kinderen mee. In 1954 zijn Nelly en
Theo getrouwd in Amsterdam, en vonden daar een
woning. Hun 3 zoons zijn daar geboren. Nelly was
een zorgzame moeder en hield van haar familie.
Nelly maakte al haar kleding zelf. Ze vond het
belangrijk er goed gekleed uit te zien.

Zij kregen 4 kleinkinderen en daar pasten ze maar
wat graag op.

In 2000 verhuisden Nelly en Theo naar Amstelveen.
Samen met haar man heeft Nelly genoten van het
leven, ze deden alles samen en waren
onafscheidelijk. Veel verdriet heeft Nelly gehad
toen in 2003 Theo overleed.

Nelly kwam een paar keer in het ziekenhuis terecht
maar klauterde er weer bovenop. Een kennisje van
haar verhuisde naar De Meerstede . Het is haar
zoon en schoondochter gelukt Nelly ook naar De
Meerstede te laten verhuizen. Ze had het er naar
haar zin, ze klaagde nooit en was dankbaar voor
alle bezoekjes.

In januari is Nelly weer gevallen en brak haar heup.
Begin februari keerde ze terug in De Meerstede.
Op 10 februari is Nelly overleden. De uitvaart was
op 18 februari in onze kerk, waarna Nelly werd
begraven op het kerkhof van St. Urbanus in
Bovenkerk in het graf bij haar geliefde man.

Piet Lycklama a Nijeholt - 86 jaar

Piet kwam ter wereld op 18 december 1932 in
Amsterdam-Sloterdijk als één na jongste van 5
kinderen. Hij heeft een prettige jeugd gehad in hun
hecht en gezellig gezin.

Vlak na de oorlog is zijn vader overleden. Piet ging
naar de Mulo want voor de HBS en het gymnasium
moest ie betalen. Daarna begon hij aan de
kweekschool maar moest aan het werk omdat er
geen geld was om verder te studeren. Hij vond
emplooi bij de importeur van Bosch apparatuur in
Amsterdam waar hij opklom van jongste bediende
tot hoofd personeelszaken, directieniveau.

Tijdens een dansfeestje in 1963 ontmoette hij Roos
van Onna en zo ontstond hun liefde. Zij trouwden
in 1965 en vestigden zich in Amsterdam.



overledenen (vervolg)

Hier werden hun 2 kinderen geboren en hun derde
kind werd geadopteerd uit India.

Piet was een goede en inspirerende vader, hij was
buitengewoon creatief met taal en woorden. Op
aandringen van zijn kinderen heeft hij zelfs een
dichtbundel uitgegeven.

Roos en Piet werden grootouders van 6
kleinkinderen op wie zij 2 dagen in de week
oppasten. Hierdoor ontstond een goede, warme
band tussen grootouders en kleinkinderen. Ook de
kleinkinderen onderling bouwden eenzelfde
hechte band op.

Roos kreeg Alzheimer en Piet werd meer en meer
haar mantelzorger. September 2016 werd zij
opgenomen in De Meerstede waar zij eind juli 2017
is overleden. Piet heeft zwaar geleden onder het
verlies van zijn vrouw en ging meer en meer met
zijn gezondheid sukkelen. Hij miste haar enorm.
Piet is overleden op 11 februari.

Tijdens de uitvaart in onze kerk op 16 februari
voerde zijn kleindochter een dans uit naast de kist
op de muziek van het lied ‘ne me quitte pas. De
andere kleinkinderen speelden op gitaar en piano
het lied ‘Angels. En zo gaven zij uiting van hun
liefde voor opa.

Na de dienst is Piet begraven op ons kerkhof waar
hij rust in het graf bij zijn geliefde vrouw Roos.

Fransina Floris - 86 jaar

Op 19 mei 1932 is Fransina geboren in Heemstede.
Zij was het 6e kind in een gezin van 15 kinderen.
Fransina volgde de opleiding tot verpleegster in
Delft. Zij wilde graag met kinderen werken en heeft
haar kraamopleiding in Amsterdam gedaan.

In 1961 is zij vertrokken naar lerland voor de

opleiding verloskunde en ging in 1963 naar Nigeria.

In 1965 werd er in Osi een Moederkliniek opgestart.
Hier kregen de aanstaande en jonge moeders
voorlichting over gezondheid en hygiéne waardoor
de babysterfte daalde. Vele jaren had Fransina de
leiding over het ziekenhuis omdat er ‘gewoon
niemand anders was. Uiteindelijk is Fransina in
1979 teruggekomen naar Nederland omdat ze daar
alleen kon blijven wanneer zij de Nigeriaanse
nationaliteit zou aannemen. Hierna vertrok zij naar
Engeland en in 1983 ging zij aan het werk als
verloskundige in Strood. Zij kocht daar een huis.

leder jaar kwam er familie over om vakantie te
vieren maar ook om klusjes in haar huis op te
knappen. Na haar pensionering heeft Fransina
vrijwilligerswerk gedaan.

In 2000 wilde Fransina naar ‘huis’ en haar familie.
Zij kwam voor een paar dagen over om geschikte
woonruimte te zoeken. Haar keuze viel op een
appartement in Graan voor Visch en verhuisde in
2002. Fransina had het erg naar haar zin in
Hoofddorp en kreeg het druk met allerlei
activiteiten. Ook sloot zij zich aan bij de
bezoekersgroep van onze parochie en bezocht
mensen.

In 2010 werd Parkinson bij haar vastgesteld, haar
gezondheid ging hard achteruit. Na een val kwam
zij in het ziekenhuis terecht waarna opname volgde
in verpleeghuis Bornholm. Ze genoot van de
uitstapjes die daar werden gemaakt.

Januari 2019 sloeg de vermoeidheid toe. Zij ontving
de laatste sacramenten van pastoor Van Lent en
overleed op 13 januari in het bijzijn van haar
familie.

Op 19 januari werd zij gecremeerd in Crematorium
Haarlemmermeer.

Wil van der Heijden - Harleman - 91 jaar

Wil werd geboren op 13 juli 1927 in Apeldoorn.

Zij was het 10de kind uit een gezin van 14 kinderen.
Het was een warm gezin en de familieband tussen
broers en zussen is altijd hecht gebleven.

Tijdens de oorlog kende het gezin geen honger
omdat haar vader een grote tuin had waar
groenten en fruit werd geteeld.

Na de huishoudschool moest Wil meehelpen in het
gezin, later ging zij werken in de huishouding maar
volgde wel een opleiding tot coupeuse.

In de straat waar Wil woonde kende ze Carel van der
Heijden, een jeugdvriend van haar. Ze werden
verliefd op elkaar. Carel is als MP naar Nederlands
Indié gegaan en kwam na 4 'z jaar terug. Carel en
Wil zijn in 1954 getrouwd in Amsterdam en hebben
zich in de hoofdstad gevestigd. Het was voor Wil
een cultuurshock, van Apeldoorn naar Amsterdam.
In Amsterdam zijn haar twee zoons en haar dochter
geboren. Haar zoon is op 16-jarige leeftijd
overleden, dat was een klap voor haar.
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Parochie breed

overledenen (vervolg)

Toen heeft zij besloten buitenshuis te gaan werken.
Bij V&D in Amstelveen kwam zij op de
stoffenafdeling en heeft daar tot aan haar
pensioen gewerkt. Zij leidde jonge verkoopsters
op. En omdat zij met jongeren werkte is zij in
gedachten jong gebleven. Ze snapte wat er leefde
onder de jongeren .

Wil was een lieve moeder, was sociaal en had een
brede interesse. Ze bezat Amsterdamse humor,
hield van feestjes en van mensen om haar heen.
Wanneer er in de familie huwelijksfeestjes of
jubilea waren maakte Wil een levensverhaal in
dichtvorm. Ook heeft Wil haar hele leven in
kerkkoren gezongen.

Begin jaren negentig zijn Carel en Wil naar
Hoofddorp verhuisd. Inmiddels hadden ze 4
kleinkinderen waarmee ze vaak op pad gingen en
ondernamen allerlei activiteiten. Carel en Wil
waren een twee-eenheid. Groot was haar verdriet
toen Carel overleed. Rond 2000 is Wil naar een
appartement in de Irene Vorrinkstraat verhuisd.
Vorig jaar is de dochter van Wil overleden, haar
tweede kind dat zij verloor. Van af die tijd is ze
gaan sukkelen met haar gezondheid. September
2018 werd zij opgenomen in De Meerstede waar
zij goed verzorgd werd. Ze berustte in haar lot en
had het naar haar zin in De Meerstede.

Op 9 januari is zij in het bijzijn van haar zoon en
schoondochter heel rustig overleden. De uitvaart
vond plaats op 15 januari in onze kerk. Het koor
Route 66, waar Wil in zong, gaf acte de presence.
Rob van Dijk vertolkte op de piano een verwijzing
naar haar geboortegrond Apeldoorn en naar
Amsterdam.

Haar kleinkinderen droegen haar kist de kerk in en
na de uitvaartdienst werd zij gecremeerd in
Crematorium Haarlemmermeer.
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Open Dag Sint Bonifatiusinstituut Tiltenberg
Zaterdag 11 mei - 10.30 tot 16.00 uur

Zie ook de advertentie op de volgende pagina.

Wil je sterker staan in jouw geloof, krachtiger om
anderen te helpen hun weg te vinden in het
geloof? Kom dan naar de Open Dag van het St.
Bonifatius Instituut op zaterdag 11 mei 2019. De
dag begint om 9.00 uur met de Lauden
(Gezamenlijk ochtendgebed) en de
Eucharistieviering; het programma van de Open
Dag begint om 10.30 uur.

Op de Open Dag kun je kennismaken met het St.
Bonifatius instituut. Een dagdeel of een hele dag
kennismaken met studenten en docenten op een
plek waar geloof en studie hand in hand gaan. Je
bent van harte welkom!

Vanaf 10.30 uur voorzien wij gesprekken met de
studieprefect omtrent praktische zaken in verband
met de studie, met de bisschoppelijk
verantwoordelijke voor de opleidingen, de
geestelijk leidsman (spirituaal) van de opleiding
over het verband tussen theologie studeren en
het geestelijk leven als ook gesprekken en
uitwisseling met studenten.

Studeren kan op diverse manieren, de minor of
major opleiding of het volgen van een aantal
specifieke vakken die je interesse hebben, er zijn
veel mogelijkheden. De studie is in deeltijd en op
eigen manier in te richten zodat de
studiebelasting praktisch ingericht kan worden.
Het aantal studenten aan de Tiltenberg neemt de
laatste paar jaar toe en dat laat zien dat de studie
een geweldige inspiratiebron is die verrijkt en
verdieping geeft in je geloof.

De dag eindigt om 16.00 uur met het bidden van
de Vespers. Tevens is er de gelegenheid
kennismaken met de prachtige locatie van De
Tiltenberg en de geschiedenis van het huis. Meer
informatie en/of aanmelden voor deze open dag
kan via de website: www.bonifatiusinstituut.nl.



DE TILTENBERG

TON
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DA M openhaarden

Theologie studeren
is sterker worden, sterker in je eigen
geloof, krachtiger om anderen te

helpen hun weg te vinden in het geloof.

11 mei 2019

OPEN DAG

OP DE TILTENBERG
VAN HET THEOLOGISCH
INSTITUUT SINT
BONIFATIUS

Theologie studeren in deeltijd!
Diaken of catechist worden

Of persoonlijke verdieping
van je geloof

Informatie over de Open Dag vindt u
via: www.bonifatiusinstituut.nl
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Raminah van Eer - 06-1062 3703
raminah@boekwinkelhetkruispunt.ni

Joannes de Doper

een bruisende parochie in Hoofddop
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Inlichtingen:
secretariaat 0252-673587
of via onze website
www.kbo-haarlemmermeer.nl
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De pastoor heeft een hippe poster opgehangen. Vi
‘Kom Pinksterlinken! Een wandeling gelinkt aan het
feest van de heilige Geest.’ Elke jongere die meedoet
mag een vriend of vriendin aan de kring linken. 7
‘Dat wil ik ook’ denkt Kikker. Hij port zijn ™
muizenvrienden op om mee te doen. Die
nodigen weer vriendjes uit. Zo pinksterlinken “=y7"
ze door tot de grote dag aanbreekt. Ophet ( ~|
kerkplein staan wel 50 jongeren. En onder . /
de struiken Kikker met alle muizenvrienden.
‘We gaan!’ roept de pastoor. ‘Die kant op, naar boer
Groeneveld!" Hij geeft elke wandelaar een opgerold
minibriefje mee. ‘Liefde’ staat erop of ‘Vrede’ of %
‘Vriendschap’. Na een hele tocht staan ze in de wei,
onder de zon, tussen paardenbloemen. . . .

‘Wat fijn dat jullie elkaar gelinkt hebben!’ j f (s o2

zegt de pastoor.

Pinksterversje

Alles wat adem krijgt gaat bewegen,
alles wat dor was krijgt weer blad.
Heb je de Geest van God 3ekre5en
dan ga je léven, wist je dat?

Alles wat dom was wordt vergeven,
alles wat fout ging komt weer goed,
alles wat pijn deed wordt genezen,
alles wat i!f was krijgt weer gloed!

Heb je de Geest van God gekregen
die ons met pinksteren overspoeft.
wees dan hiet bang meer en verlegen,
maar 1€8f, zoals God je heeft bedeeld.

@nPOMfI_w?

‘Want dat is Gods plan: dat we elkaar enthousiast
maken! En eropuit gaan, aan elkaar gelinkt!” Allemaal
mogen ze hun briefje oplezen en er iets bij zeggen.
‘En wij?’ piepen de muizen. ‘Wij hebben geen ./
briefjes!” Dan ziet Kikker een witte
paardenbloempluis ‘Hier, genoeg voor iedereen!’
zegt hij. Alle muizen plukken een pluisje en geven
het een naam. De pastoor roept:

‘Blaas nu je woord de lucht in, zo hoog als je kan"
Het wordt een geblaas van]ewelste De papieren
woordjes willen naar de aarde. Maar de pluizen van
de muizen gaan omhoog, hoger en hoger.

‘De mijne komt het hoogst!” juicht de kleinste muis.
“Want mijn woord was ‘hemel’! En Jezus vangt

Blaas deze pluigies de lucht in en laat ze neerkomen
in de goede volgorde, ban lees je een plnk.sferword
dat et quen te muken heefd!

Uit de Bijbel

Jullie zullen zien dat ik, de Heen jullie God ben!
Dah zal Ik mijn Geest uitgieten over ol wat leef?.
Jullie zonen en dochters zullen profeteren.

Ouderen zullen mijn droom dromen, jongeren mijn visioen zien!
7 o~ |

Joél 2,27 en verder

J 2



