ParochiemagaZIN
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September 2019 een bruisende parochie in Hoofddorp
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- Natuursteen, Glas en Cortenstagl
-~ Restauratie en tekstbijzettingen

open:
ma - vr: 9.00-17.00 / za: 9.00 - 12.00

Ampérestraat 2

2181 HE Hillgeam

Tel. 0252-520329
infa{@damonatuursteen.nl
www.damonatuursteen.nl

bezoek shawroom alleen op afspraak

UW EIGEN BOEK UITGEVEN?
BlJ ONS KAN DAT!

UEB

Uw wensen staan voorop
Waarom Professionele begeleiding
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Print on demand
Zelf pakket samenstellen

Eigen Boek?
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Op onze website kunt u alle informatie vinden die u nodig hebt
voor het uitgeven en/of kopen van een boek. Indien u toch nog
vragen hebt, kunt u ons bereiken per e-mail of telefoon:

Telefoon: 06 46278584

www.uitgeverijeigenboek.nl
info@uitgeverijeigenboek.nl
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2134 LL Hoofddorp

UITVAARTZORG -d, 06-576 275

De Meer

) wwwui itvaartzorgdemeer.nl
info@uitvaartzorgdemeer.nl

Jacgo van der Laarse Jaap van der Maarl

—
TROUPIN

NATUURSTEEN B.V.
Sinds 12398

Bezaek onze showroom:
= Gad. r in afke prifskl:
+ Handgehakte en machinale belettering
¢ Keuze uit diverse duurzame materialen
* Restauratie en teksthijzetiingen
= Uitgebreid assortiment uinen en accessoires
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Redactieadres (alleen voor kopij)
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl

Kopij voor Info nr. 7 moet binnen zijn
voor woensdag 11 september.
Afhalen Info nr. 7 donderdag 3 oktober.

Info bezorging

(bezorgen uiterlijk voor zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
- Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos 38
- Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburgpark 19
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen over de bezorging:
via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.
Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63

t.n.v. parochie H.Joannes de Daper te Hoofddorp.

Boekwinkel Kruispunt

Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,

zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament en Parochiehuis

vallen onder de beheercommisie, Coérdinator:

- Parochiehuis Jos Eeken, telefoon 023 - 5638145,
of per e-mail naar het Parochiesecretariaat.

- Fundament Ria van der Veldt, per e-mail
marievanderveldt@gmail.com

Elke woensdagavond wordt een maaltijd
geserveerd:

Graag opgeven voor maandag 20.00 uur
bij Raminah van Eer, telefoon 06-10623703;

Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon.

Dit is een editie van het parochiemagaZIN een
uitgave van De Zalige Zalm.

Foto voorkant: Afscheid Sedfrey Nebres

Infa en Inhoud

Pastores:

C.Th]. van Lent - Pastoor
Julianalaan 11, 2159 L.B Kaag
tel. 0252 514774 of 06 51981165
in dringende gevallen

e-mail: kees@stalopdekaag.nl

R. Mascini - Diaken
tel. 06 26795701
e-mail: robmascini@gmail com

E. Manek - Pater SVD
tel. 06 85244515
e-mail: ekosilvester85@gmail.com

B. Wooning - Pater SVD
e-mail: bwooning@svdneb.nl
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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073,2131CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook
in het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar mw. K.
Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt U voor hulp de PCI
benaderen. Met uw hulpvraag kunt U terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve
vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat blijven! Hebt
u tijd en zin om een actieve rol in onze parochie te
spelen, schroom dan niet om even een kijkje te
nemen in de boekwinkel en bij het
parochiesecretariaat. Daar ligt een map met
vacatures, voor denkers en doeners, er zit vast iets
voor u bijt
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Parochie - informatie en berichten

Uitdaging!

In de vorige Info vertelden wij over het cadeautje
dat we kregen van de uitgeverij die onze Info
verzorgt. Het was geen vrijblijvend cadeautje, want
het was natuurlijk ook de bedoeling dat wij iets
met het cadeautje, dat bestond uit tips en trucs
voor ons als redactie, zouden doen. Deze uitdaging
hebben we uiteraard wel aangenomen, maar, we
sloten het stukje af met de tekst: “Maar eerst
vakantie..."

En nu zit die vakantie er op, hopelijk hebt u een
goede zomer gehad met fijne nieuwe ervaringen,
we gaan weer aan de slag. Er ligt weer een gezellig
stapeltje, gelukkig niet teveel want heel het land
had vakantie, maar toch, er is genoeg te doen.

Een nieuwe uitdaging diende zich aan voor ons
redactielid Bernadette Dullens. Ze gaat aan het
werk als geestelijk verzorger in de Meerstede. We
feliciteren haar van harte met deze aanstelling en
hopen natuurlijk, dat ze in onze redactie blijft.
Misschien met een andere kijk op de dingen, haar
leven gaat er ongetwijfeld wat anders uitzien, na
de studie die haar behoorlijk op kon slokken. En
we feliciteren de Meerstede met deze frisse nieuwe
medewerker, een goede keus!

Een nieuwe uitdaging voor u zou kunnen liggen bij
de activiteiten van bijvoorbeeld de Raad van
Kerken. Die beginnen het nieuwe seizoen met de
theatervoorstelling “De Grens', wat uiteraard prima
past bij hun thema: “Grenzen”. In deze voorstelling
vertelt Ekaterina Levental, een vluchtelinge, over
haar aankomst in Nederland. Deze voorstelling is
vrijdag 30 augustus, 20:30 uur, in de Lichtkring. Het
zou kunnen dat u dit op de valreep nog leest en
besluit om deze inspirerende voorstelling te gaan
bezoeken. Maar als u dat niet redt, zijn er zeker wel
andere activiteiten waar u aan deel kunt nemen,
zowel in onze parochie als daarbuiten. We dagen u
uit uw grenzen te verleggen!

We wensen u weer veel leesplezier,
De redactie.



Pastoraal woord

Jong en oud

Jong en Oud. ‘Bij insecten wordt de rups tot
vlinder, maar bij mensen is het omgekeerd: de
vlinder wordt tot rups! zei de Russische schrijver
Anton Tsjechow .

Onze jonge priesters zijn vertrokken. Sed na een
groots afscheid op het vrijwilligersfeest naar
Manilla. Eko in alle stilte naar Indonesié.

Hij heeft huissleutel en kamersleutel
meegenomen en ik denk dat dat betekent dat
hij van plan is terug te komen. Begin oktober
verwachten we hem. Hij zal voor 80% in dienst
van de parochie komen. Ik hoop dat hij naast de
gewaone vieringen zijn aandacht zal geven aan
de kinderen die zich voorbereiden op Eerste
Communie en het Vormsel. Dit jaar zal diaken
Rob Mascini nog behulpzaam zijn bij
activiteiten en vieringen voor jonge mensen en
Eko nog veel ervaring en wijsheid kunnen
meegeven. Rob voelt de jaren tellen en zal er na
een jaar mee stoppen.

Tot oktober woont Pater Bert Wooning alleen op
de pastorie. Met zijn drieén zullen de oudjes
Bert (81), Rob (71) en Kees (70) onze parochie
van dienst zijn. Met de terugkeer van Eko (33)
zal de gemiddelde leeftijd weer onder de 70
zakken. Als volgend jaar er ook nog
taalstudenten op de pastorie gaan wonen
wordt de uitstraling nog jeugdiger. Maar er is
meer. Ook in de Meerstede komt verjonging.

Meerstede

Met het overlijden van Nico Kuiper was er in de
Meerstede een vacature ontstaan. Ook was er
soms onduidelijkheid waar de kapel wel en niet
voor gebruikt kon worden. Een nieuwe
vloerbedekking en een gordijn voor het
‘priesterkoor’ heeft daar duidelijkheid
geschapen.

Voor de geestelijke verzorging was er niet
meteen een RK persoon te vinden. De leemte
werd opgevuld door de ouderenwerker van de
Protestantse Gemeente Maric Boelen die al met
Nico Kuiper samenwerkte.

Ik noemde de naam van Bernadette Dullens.
Het ging heel snel.

In september begint zij als geestelijk verzorger.
Bernadette is 46 jaar en zij laat weten dat ze er
naar uit kijkt om te beginnen.

Bernadette was koster in onze kerk en deed mee
met de vormselvoorbereiding. Er kwamen
allerlei vragen en Bernadette besloot Theologie
en Levensbeschouwing te gaan studeren aan
de Fontys Hogeschool in Utrecht.

De eerste fase heeft zij afgerond en heeft haar
Bachelor Godsdienst-pastoraal Werk gehaald.

Zij heeft ook haar Pre-Master aan de Tilburg
School of Cathalic Theology gehaald.

Ik verwacht een vruchtbare samenwerking met
de Meerstede. Bernadette Welkom.

Pastoor Kees van Lent



Parochie breed

Kosters

Dit team van heren en enkele dames heeft min
of meer een nieuwe start gemaakt. Na het
overlijden van hun “eminence grise”

Jaap Slijkerman is gezocht naar uitbreiding en
verjonging. Er is een nieuwe cocrdinator in de
persoon van George van Goethem.

Het belang van hun werk is enorm. Zij zorgen
voor een goede gang van zaken voor, tijdens en
na alle vieringen, niet alleen op liturgisch
gebied, maar ook qua veiligheid of persoonlijke
problemen van de deelnemers daaraan.
Vieringen in het weekeinde, maar ook
begrafenissen, huwelijken en de avondvieringen
in de kapel.

Het lijkt mij een goed idee om in het najaar eens
uitgebreid aandacht te besteden aan dit team,
in ieder geval voorafgaand aan de vele
drukbezochte vieringen in de Kerstweek.

Hans van der Leeuw

Taizévieringen

Volgende viering is 29 september in De Ark,
aanvang 19.00 uur. Daarna 24 november in
onze parochiekerk.

Meer informatie op volgende link:
https://www.pghoofddorp.nl/?p=9008&sp=31&bi
d=194

Gedoopt

Jasmijn Sibbel
Danielle Groot
Rudolf de Graaf
Jahleigh Morman
Samuel Abgeling

Racelynn Beumer
Calvin Beumer
Manuelle Bui
Kate Termeulen
Dylan Smolders
Pomeline Leewis
Rasel Fares

Zoe Freeman
Jayden Freeman
Kateline Weyprecht
Anna Daoud

Flonderd yaar geleden

Bron: Katholieke Illustratie
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EEN DUITSCHE VLIEGBOOT

Dit moet een sensatie zijn geweest.

In 1919 arriveerde er in Schellingwoude een Duitse vliegboot en gaf daar voor talrijke
belangstellenden een demonstratie. Op de linker foto staat de heer Fokker op zijn motorboot,

terwijl hij bezig is de vliegboot te filmen.



Parochiebreed

Vrijwilligersfeest

Zaterdagavond 29 juni na de dienst was weer
het periodieke moment om onze vrijwilligers te
bedanken.

Deze datum is gekozen door het kerkbestuur
om zo dicht mogelijk bij onze beschermheilige
te blijven, Joannes de Doper.

Op 24 juni vieren wij het feest van Johannes de
Doper. Op die dag wordt van oudsher zijn
geboorte herdacht en beginnen de vier
zomerse weken die de Johannestijd of Sint
Janstijd worden genoemd. Het Johannesfeest of
Sint Jansfeest valt kort na de
zomerzonnewende, die meestal op 21 juni
plaatsvindt. De zomerzonnewende - ook wel
midzomer genoemd - vindt plaats op de dag
van het jaar, waarop het (dag)licht het langst
aanhoudt en de nacht dus het kortst duurt.
Vanaf die dag wordt het dan weer steeds
vroeger donker. Dit beeld - van de dagen, die
vanaf zijn geboorte steeds korter worden - is
typerend voor Johannes, want van hem zijn de
gevleugelde woorden, die hij over Jezus sprak:
Hij moet wassen (= groeien), ik moet kleiner
worden... (Johannes 3 : 30).

Tevens heeft onze pastoar en de vice voorzitter
van ons kerkbestuur met mooie woorden en
toepasselijke geschenken afscheid genomen
van Sedfrey Nebres.

Wij troffen een
bijzondere
zomeravond en
konden lekker
buiten zijn tussen
de appelbomen.
De dames en heren
van Rotaract waren
weer bereid
gevonden de
avond te

organiseren, in te richten en de vrijwilligers te
bedienen. Zo waren onze vrijwilligers even vrij
op hun eigen feest,

Ongeveer 30% van onze vrijwilligersgroep was
die avond aanwezig. Jammer dat de andere 70%
er niet bij kon zijn vanwege variérende redenen.
Neemt niet weg dat ook zij bedankt en herdacht
worden voor hun tomeloze inzet. En dat moet
ook wederom gezegd worden. Kon dat aan hen
die avond niet persoonlijk/mondeling dan
alsnog op deze manier via dit artikel, TOP,
bedankt, want zonder u is de Parochie niet
draaiende te houden.




Parochie breed

Samen in Gesprek
over de film I'll push you

op donderdag 12 september van 14.00 tot 16.00
uur in het Parochiehuis, Kruisweg 1073,
Hoofddorp.

Justin Skeesuck en Patrick Gray zijn beste
vrienden en ondernemen, wat allemaal begon
met de woorden “I'll Push You", een reis via de
pelgrimsroute naar Santiago de Compostella.
Deze zal 34 dagen in beslag nemen terwijl ze
750 km doorkruisen. Doordat Justin in een
rolstoel zit vanwege een zeldzame
zenuwaandoening zal Patrick zijn vriend
voortduwen.

Zes weken, met alle beperkingen, ontmoetingen
met kleurrijke personen en diepe innerlijke
strijd.

Deze pelgrimage zou uitlopen op de moeilijkste
en belangrijkste weg die beide mannen ooit
zouden gaan.

I'll Push You gaat over een avontuurlijke
onderneming vol risica’s en uitdagingen.
Moeilijke vragen worden niet ontweken.

Toch is dit geen ‘zware kost, want de twee
vrienden genieten van alle belevenissen,
beschikken over een gezond
relativeringsvermogen en over gevoel voor
humor.

Omdat we na afloop van de film nog even na
willen praten, is er om 13.45 uur koffie/thee en
beginnen we om 14.00 uur precies.

Deze bijeenkomsten worden georganiseerd
samen met de parochie Joannes de Doper
Informatie: Coby Bergsma, tel. 023.56.524.00 of
jJj-bergsma@live.nl

Marthagroep

Woensdag 25 september zijn de dames Dekkers,
Kunz, Ruiter en van Roode aan de beurt om de
kerk schoon te maken.

Woensdag 23 oktober de dames van de
Filipijnen.

Contactpersoon: Mw. van Roode tel. 5612243.
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Caritas Europa
N V4
'Bruggen bouwen en niet
verdelen: Kerkplein over
Caritas Europa

7N
caritas

In een interview voor Kerkplein pleit Maria
Nyman, de nieuwe secretaris van Caritas Europa,
voor meer solidariteit. Een bijzonder actuele
oproep!

De uitgaande secretaris generaal (Jorge Nuno
Maier) zegt: “lk geef een voarbeeld. Het Europese
parlement focust in zijn positie over de duurzame
ontwikkelingsdoelen’ sterk op het recht op
voedsel. Dat is de verdienste van Caritas Europa en
is gebaseerd op de ervaring die lidorganisaties van
Caritas Internationaal hekbben in het Zuiden.
Lobbying is geen vies woord. Soms zeggen
kerkmensen: we bemoeien ons niet met politiek.
Terwijl het concept van lobbying eigenlijk
teruggaat op de oertekst uit Exodus waar de
Heer zegt: ‘Ik heb de roep van mijn volk
gehoord, lk ken zijn lijden.’ Vervolgens neemt
Mozes initiatief en gaat spreken met de koning.
Dat is onze job: naar de koning gaan, in dit geval
de Europese Unie, met de boodschap: ‘Hier en daar
doen zich situaties van lijden voor. Je moet iets
doen.”

In feite is het Europese niveau een ondersteunende
structuur. Het belangrijkste werk gebeurt waar
mensen in nood concreet worden geholpen. Maar
Caritas Europa helpt om met gedeelde
standpunten naar buiten te komen en het is voor
de nationale leden ook een dankbaar
uitwisselings- en coérdinatieplatform: hoe werk je
het best met mensen zonder papieren, met
vrouwen die misbruikt zijn, met kinderen die in
armoede leven? Ook met het oog op subsidiéring
is een Europees niveau zinvol. En het is een goede
hulp om de lokale geloofsgemeenschappen over
belangrijke topics te informeren.”

Voor het volledige artikel in Kerkplein zie;
https://www.kerknet.be/bisdom-gent/nieuws/br
uggen-bouwen-en-niet-verdelen-kerkplein-over

-caritas-europa.




PROGRAMMA NAJAAR 2019 ‘Grenzen’

Raad van Kerken
Haaofddorp

Het najaarsprogramma 'Grenzen' is te vinden op
de website van de Raad van Kerken Hoofddorp.
Alle activiteiten staan in een overzicht maar ook
in de Agenda op de website. Folders met alle
activiteiten zijn te vinden in de kerken.

Het volledige programma komt niet in de Info
maar de activiteiten die in de betreffende periode
plaatsvinden worden vermeld.

30 aug 20:30 De Lichtkring

Startactiviteit: ‘De Grens’ door

Ekaterina Levental
Muziektheatervoorstelling ‘De Grens' is
gebaseerd op dagboekfragmenten van
Ekaterina Levental,
uit de periode

_ waarinzeals 16
" jarige vluchteling
aankwam in
Nederland.

Ineen
indrukwekkende
one-woman show vertelt ze over haar zoektocht
naar een nieuwe identiteit in een maatschappij
waar ze geen deel van kan zijn.

De toegang is gratis, er is een collecte aan de
uitgang.

5sep 14:00 De Ark

Informatiemiddag over Bijbelstudies van
Beth Moore

Informatiebijeenkomst over de thuisstudie
“Kinderen van het Licht”. Eens in de week kijken
we samen de videoles en bespreken het
huiswerk. Informatie:
francescwdon@hotmail.com, tel: 06 8155 2827,

ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

10 sep 14:00 Boekwinkel Het Kruispunt
Leeservaringen delen: ‘De bijenhouder van
Aleppo’ van Christy Lefteri

Heeft u ook het boek: 'De bijenhouder van
Aleppo’ gelezen en vindt u het leuk om uw
leeservaringen te delen met anderen?
Begeleiding: Ria Stolk. Aanmelden gewenst!
info@boekwinkelhetkruispunt.nl

12 sep 14:00 Parochiehuis

Samen in gesprek over de film: 'I'll push you'
Themabijeenkomsten Samen in gesprek over
culturele, spirituele en maatschappelijke
onderwerpen. informatie; Leo Mesman,
mesmanleo51@gmail.com tel. 06 5162 0939.
Zie ook het artikel op pagina 8.

26 sep 10:00 De Ark

Start Bijbelstudies van Beth Moore

We gaan aan de slag met de thuisstudie
"Kinderen van het Licht” van Beth Moore en de
brieven van de Tessalonicenzen bestuderen.

26 sep 10:00 Marktpleinkerk

Openbaring: een troostboek

In aansluiting op de cursus over Openbaring 1-3
wordt de lezing van het Bijbelboek Openbaring
voortgezet. We lezen Openbaring 4-11.

Aan het begin zal een samenvatting worden
gegeven van de eerste cursus, zodat ook nieuwe
deelnemers zich kunnen aansluiten.

We gebruiken daarbij beeldmateriaal.
Donderdag 26 september, 17 oktober,

14 november, 29 november, 12 december 2019,
9 januari, 6 februari, 5 maart 2020,

10:00 - 12:00 uur, Marktpleinkerk.

Leiding: ds. Adri van der Wal.

29 september Boekwinkel
Zie volgende pagina onder Ondek Hoofddorp



Parochiebreed

Raad van kerken (vervolg)

02 okt 10:00 Stal op de Kaag
Rembrandt en de Bijbel

In het kader van het Rembrandtjaar:
presentatie door ds. Adri van der Wal over
'Rembrandt en de Bijbel’

05 okt 09:30 Dominicanenklooster Zwolle
Groenekerkendag

Op zaterdag 5 oktober vindt er weer de
Groenekerkendag plaats. Dat wil zeggen: een
dag vol inspirerende lezingen, workshops en
ontmoetingen.

Ontdek Hoofddorp

Na twee succesvolle eerdere edities, organiseert
citymarketing Haarlemmermeer dit jaar
opnieuw Ontdek Hoofddorp. Op zondag 29
september zijn er voor inwaners en bezoekers
in Hoofddorp weer heel veel leuke, bijzondere
en verrassende activiteiten.

Boekwinkel open

In onze Bijbelse tuin worden er op deze dag ook
activiteiten voor jong en oud georganiseerd en
is de boekwinkel vanaf 11.00 tot 16.00 uur open.

Kloosterproducten

Speciaal voor deze gelegenheid hebben we een
aantal prachtige kaarsen, lekkere chocolaadjes
en andere abdijproducten ingekocht. Daarvoor
zijn we gaan inkopen bij verschillende kloosters.

Ontdekkingstocht door de tuin

Kinderen kunnen of alleen of samen met hun
ouders of grootouders een leuke
ontdekkingstocht maken door de Bijbelse tuin.
Een tocht waarin veel te zien, te ruiken en ook te
proeven valt.
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Rondleiders aanwezig

Bovendien zijn er die dag een aantal van onze
rondleiders in de tuin of in de boekwinkel om u
te helpen bij uw ontdekkingstocht door onze
mooie tuin. Wilt u met een groepje komen? Dan
graag even van tevoren aanmelden.

Workshop natuurmandala’s maken

Tijd 14.00- 15.30 uur

Ben je een liefhebber van de natuur, wil je
nhadenken over jezelf, je omgeving, over de
vergankelijkheid van het leven? Dan kun je
tijdens de Ontdek Hoofddorp-dag, vol
verwondering en met aandacht in de Bijbelse
tuin de natuur beleven door middel van het
maken van natuurmandala’s. Er zijn geen
kosten aan deze workshop verbonden, wel
tijdig aanmelden want vol=vol. Aanmelden via:
info@boekwinkelhetkruispunt.nl

Dit wil je niet missen

Kom samen met familieleden, buren of vrienden
een bezoekje brengen aan onze Boekwinkel en
bijzondere Bijbelse tuin. Een uniek stukje
Hoofddorp!



De zomerweken waren in de boekwinkel gezellig maar ook net als elders in het
land warm. Tijdens die warmste dagen kregen we niet echt veel bezoekers
maar op de andere dagen was er steeds aanloop en kwamen er mensen van
her en der om een wandeling door de tuin te maken en een kijkje te nemen in
onhze boekwinkel. In deze INFO ook aandacht voor een aantal boeken die het
lezen waard zijn. Elders in deze INFO vindt u informatie over een aantal
activiteiten die we in de maand september organiseren.

Een trap naar de hemel

‘Welke verhalen lenen zich nu voor een gesprek
met onze ouderen die dementerend zijn, rondom
de christelijke feestdagen en persoonlijke feest-
en gedenkdagen?’ Dit vroegen zorgmedewerkers
en vrijwilligers aan geestelijk verzorger Anja
Bruijkers. Hun vraag resulteerde in deze
inspirerende gesprekshandreiking met dertig
gespreksthema’s. Later in dit jaar hopen we iets te
organiseren rond dit boek.

naar de
hemel

MET OUDEREN
IN GESPREK BAAN,
EEN HANDREINING

Christus vivit

gaat onder meer over de relatie tussen de diverse
generaties. Volgens de paus moet de Kerk nederig
toegeven dat sommige dingen moeten veranderen.
Daarom moet zij openstaan voor de mening van
andersdenkenden en de kritiek van jongeren. In
Christus Vivit (‘Christus leeft’) geeft Franciscus zijn
visie op de resultaten van de synodale assemblee
die in oktober 2018 in het Vaticaan plaatsvond.

Christus vivit

Ik wil je nooit vergeten’ is een troostrijk
prentenboek voor kinderen die een dierbare K WIL .

verloren hebben. Een jong meisje heeft JEnoOIT -

iemand verloren van wie ze heel veel houdt. vof/g m
Ze maakt een doos waarin ze momenten en :
herinneringen verzamelt, en ze vertelt over =
hoe ze zicht voelt. Dit prentenboek maakt i
rouw bespreekbaar en helpt om het gesprek -
met kinderen over verschillende soorten _ i
rouw aan te gaan. Wy S

gy

R
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Het Kruispunt
winkel voor het ANDERE boek
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vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Vierhoeve- Klemann tel. 5577152

Overzicht vieringen kerk en kapel 31 augustus - 5 oktober

Za 31 aug 19.00: Eucharistieviering; pater B. Wooning;
Zo 01sep 10.00: Eucharistieviering; pater B. Wooning; Vrolijk Vuur
- Sjaan van der Geest- Egberts
Di 03sep 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 05sep 18.45: Rozenkrans
19.15 Viering
Deurcollecte
Za 07 sep 19.00: Eucharistieviering/Ziekenzalving; pastor K. van Lent; pater B. Wooning;
Gemengd koor
Deurcollecte
Zo 08sep 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent

- Overl. ouders Koning- Beers; James Zitter; Gerrit en Rie Vork en voor een
bijzondere intentie; Ton ten Den
12.30: Filipijnse/Engelse viering

Di 10sep 1845: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 12sep 18.45:; Rozenkrans
19.15 Viering
Za 14sep 19.00: Eucharistieviering; pater B. Wooning

- Joke van der Kolk

Zo15sep 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor
- Quders van Steen, broers Leo, Jan en zus Bets
12.30: Filipijnse/Engelse viering

Di 17 sep 18.45:; Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 19sep 18.45: Rozenkrans
19.15 Viering
Za 21sep 19.00: Eucharistieviering; pater B. Wooning
- 10 Jaar geleden zijn overleden: Faro Steendam en Pascal Dias
Zo 22sep 10.00: Eucharistieviering; pater B. Wooning; Vrolijk Vuur
Di 24sep 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 26 sep 18.45: Rozenkrans
19.15 Viering
Za 28 sep 19.00: Eucharistieviering; pater B. Wooning
Zo 29sep 10.00: Eucharistieviering; pater B. Woning; diaken R. Mascini; Odyssee
- Dick van der Geest; Dina Koeckhoven- van Haaster
19.00: Taizéviering in de Joannes de Doperkerk
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Overzicht vieringen (vervolg)

Di 010kt 18.45: Rozenkrans

19.15: Viering

- Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Do 03 okt 18.45: Rozenkrans

19.15: Viering
Ter informatie volgende Info
Za 050kt 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent
Zo 06 okt 10.00: Familieviering; pastor K. van Lent; Zangertjes

Bijzondere vieringen

Woensdag 11 sept ember 12.30: Huwelijk van Lennard Hoogmoed en Ingrid van Dijk

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur.
De eucharistieviering op zaterdag is komen te vervallen.

Doopgesprekken

De volgende doopgesprekken zijn op dinsdag 3 en 10 september.
De eerste avond is in de boekwinkel het Kruispunt, de tweede avond in het Parochiehuis.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u zich voor beide avonden aanmeldt
en ook gaat volgen.

Voor informatie en opgave kunt u bellen naar het secretariaat. Bij voorkeur op woensdagmorgen tussen
9en 12.00 uur. Tel. 5638145. U kunt ook langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

1 maal per maand op vrijdagochtend is er een Eucharistieviering; pastor K. van Lent;
in het restaurant om 11.00 uur.
Op de volgende vrijdagen: 6 september 4 oktober

1 november 6 december

Opbrengt Collectes

8en 9juni € 357,75
i € 326,05 tb.v. Raad van Kerken
" € 213,85 tb.v. Voedselbank
15 en 16 juni € 446,37
22 en 23 juni € 485,45
29 en 30 juni € 605,51
6en 7juli € 328,90
13 en 14 juli € 341,75
20 en 21 juli € 499,15
27 en 28 juli € 374,35
3en 4aug € 383,70
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Jleeren
Sociéteit

"De Heerensociéteit? Oh, de Groote Heeren
Club! Kenners van Amsterdam weten dat het
dan gaat om het monumentale pand op de
hoek van de Dam, waar in vroegere tijden hoge
heren - rechters, notarissen, zakenmensen en
andere notabelen - elkaar ontmoetten. In een
exclusieve ambiance dronken, aten en praatten
ze samen. Wat er zoal ter tafel kwam? Dat zag
de Amsterdamse bevolking terug in de
stadspolitiek. Deze Groote Heeren Club bestaat
niet meer. Ze is opgevolgd door de Koninklijke
Industrieele Groote Club, die na de Tweede
Wereldoorlog is ontstaan uit een fusie van
vergelijkbare organisaties. Anno nu is het een
businessclub, die veel dichter bij de
maatschappij staat dan haar voorgangers.

Ook onze kerk kent een Heerensociéteit. Of deze
club een afspiegeling is van het Amsterdamse
voorbeeld? Ze is in ieder geval door het idee
geinspireerd. Kijk alleen maar naar de spelling
van de naam: Heerensaciéteit met twee keer de
letter e roept de sfeer op van het verleden. En er
zijn meer overeenkomsten: de samenkomst
vindt plaats in een monumentaal pand, in dit
geval het Parochiehuis, dat als voormalig
kloaster thuishoort op de gemeentelijke
monumentenlijst. Verder zijn als lid alleen
Heeren - ja, we houden vast aan twee ¢e's -
welkom. Er zijn ook verschillen: geen stijlvol
geklede obers die drankjes en hapjes serveren.
Overigens zijn die wel minstens zo lekker, En
ook de gedachtewisseling gaat over andere
onderwerpen. De gemeentepolitiek doet niet
mee. Maar wat er gezegd wordt, blijft, zoals
hoort in een besloten club, binnenskamers.

Waar onze Heeren dan wel voor bij elkaar
komen? De redactie mocht sfeer komen
proeven en deze uitnodiging stelde Anja Maas
in de gelegenheid historie te schrijven: op
dinsdag 30 juli mocht zij als eerste en enige
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Kennismaken met
de Heerensociéteit

vrouw een bijeenkomst bijwonen.

Daar werd al snel duidelijk dat 2019 voor de
Heerensociéteit een bijzonder jaar is: de club
bestaat 5 jaar en dit eerste lustrum mag
natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan.

“We zijn met ons vijftienen’, zegt Hans van der
Leeuw die optreedt als woordvoerder. “En dit
bijzondere jubileum gaan we in het najaar
vieren met een etentje. Nee, niet als Heeren
alleen. Voor deze gelegenheid nodigen we
graag onze partners ook uit” Dan is “waarom
dan een specifieke Heerensociéteit” een
logische vraag. Louis de Bakker en Jan
Brabander, samen initiatiefnemers, vertellen dat
het idee inderdaad is geinspireerd op
‘mannenclubs; zoals die vroeger bestonden. En
zoals vroeger het geval was: daar hadden
vrouwen niets te zoeken, toch? Tenminste, dat
was toen de algemene maatschappelijke
opvatting. “We hebben helemaal niets tegen
vrouwen. En die hebben tegenwoordig hun
eigen clubs en bijeenkomsten waar ze geen
mannen willen zien.

Wij dachten: laten we ons nu eens nostalgisch
opstellen en een club voor heren starten.
Sommigen van ons hadden daar al ervaring
mee taen ze nog werkten: bij elkaar komen
buiten het werk om, praten over dingen die je
bezig houden. Zoiets zou misschien ook een
goed idee zijn voor onze kerk.

We overlegden met Kees van Lent en hij stond er
positief tegenover. Onze eerste bijeenkomsten
hielden we in het Fundament, maar dat bleek
om organisatorische redenen niet zo'n goede
plek. Vandaar dat we ons verplaatst hebben
naar het Parochiehuis. Alles wat onze goede
gesprekken kan aanvullen is bij de hand.

Hans van Wees, die voor ons aptreedt als zowel
barista als sommelier, regelt het allemaal prima.
Lid worden?



Kennismaken met de Heerensociéteit (vervolg)

Daaraan zijn geen echte voorwaarden
verbonden, behalve dan dat we er alleen zijn
voor mannen. Er is geen leeftijdsgrens. Maar
omdat onze bijeenkomsten overdag zijn, zijn
onze leden mannen die niet meer naar hun
werk hoeven.

Hans van der Leeuw licht de gang van zaken nog
even toe. “We komen iedere twee weken hij
elkaar. Op dinsdagmiddag. We hebben twee
gespreksrondes. Tijdens de eerste vertellen we
allemaal wat we de afgelopen 14 dagen hebben
beleefd, of wat ons persoonlijk heeft
beziggehouden. En na de pauze bespreken we
dan een speciaal onderwerp. Dat kan werkelijk
van alles zijn, maar het moet natuurlijk wel
ergens over gaan.”

Wat de inwendige mens betreft is er op 30 juli
een extraatje: vanwege de verjaardag van Joop
van der Lingen verschijnt er overheerlijke
kwarktaart. En dat blijkt een extra bron voor
inspiratie voor de eerste gespreksronde.

Koffie of een ander drankje mét: ze inspireren bij de
tweewekelijkse gedachtewisseling

Dan blijkt dat voor de Heeren de afgelopen 14
dagen vol waren met zeer uiteenlopende
activiteiten: doktersbezoek, naar het ziekenhuis,
vakantie van kinderen en kleinkinderen, eigen

vakanties, gewoon gezellig op tv de Tour de
France volgen, en zaken met een kerkelijk
karakter, zoals een door Jan Tangelder geleide
viering in de Meerstede, die in het teken stond
van de herdenking van Titus Brandsma. "De
viering was goed bezet. Het was, volgens de
reacties, een hele mooie bijeenkomst, die erg
gewaardeerd werd.”

Bij de tweede gespreksronde staat een brief van
Paulus centraal. 1 Korinthe 13, waarin Paulus
schrijft over Geloof, Hoop en Liefde. Hans van
Wees heeft de tekst voor het gemak nog eens
uitgedeeld en vertelt waarom hij hier
vanmiddag graag over wil praten. “In de
afgelopen periode had ik diverse begrafenissen.
Ik heb deze tekst daar moeten voorlezen en
vooral het deel over de liefde: zij is geduldig,
vriendelijk, niet jaloers etc zette mij aan het
denken. Liefde. Wat betekent het voor je, waar
zien we het terug, er zijn zoveel bijzondere
vormen van liefde. Een mooi punt voor een
discussie, toch? Dat blijkt het inderdaad te zijn.
Liefde tussen man en vrouw, liefde voor je
familie. Een vrouw die haar dementerende man
niet meer thuis wil hebben omdat ze zelf niet
meer voor hem kan zorgen. Zegt ze dat uit
liefde voor zichzelf, of voor haar man, die beter
af is met deskundige hulp? Is liefde egoistisch of
alleen maar onbaatzuchtig? En de liefde, die
spreekt uit het Christendom, de basis van het
geloof: waar is die liefde als blijkt dat een
openlijk homoseksuele pastoor zomaar kan
worden ontslagen? Waar is de liefde voor hen
die “anders zijn” en daardoor dan kennelijk niet
meer passen in het officiéle kerkelijke plaatje?”
Het is een behoorlijk zware vraagstelling die
leidt tot een zeer interessante interactie. Met
natuurlijk geen mooie, pasklare slotconclusie.
Daarvoor is de liefde een te onuitputtelijk
onderwerp om tijdens een uurtje geanimeerde
gedachtewisseling te bekijken. Maar wel een
heel mooi onderwerp!
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SchuldHulp <™y

Maatje .{7

Deskundige hulp w1

SchuldHulpMaatje

Haarlemmmermeer zoekt maatjes
Ben jij ons nieuwe maatje?
Geinteresseerd? Mail of bel ons.

In Nederland heeft gemiddeld 1 op de 5
huishoudens financiéle problemen. Deze cijfers
komen we ook in de Haarlemmermeer tegen.
De rekeningen stapelen zich op, mensen weten
niet hoe ze nog moeten rondkomen en zien er
tegenop om de post open te maken.
Schuldhulpmaatje is reeds actief in een groot
aantal gemeenten in Nederland en onze wens is
dat we er ook kunnen zijn voor de mensen in de
Haarlemmermeer. Vanuit een aantal kerken in
de Haarlemmermeer treffen we
voorbereidingen om de stichting ock in de
Haarlemmermeer op te richten. We zoeken
vrijwilligers die als SchuldHulpMaatje mensen
willen helpen om hun financiéle problemen
inzichtelijk te maken en te helpen deze op te
lossen. In drie zaterdagen krijgen de nieuwe
vrijwilligers een gecertificeerde training om
goede hulp te kunnen bieden aan de
hulpvragers. Ben jij ons nieuwe maatje?

Ook zoeken we een codrdinator voor de
maatjes. Als coordinator ben je de spil van de
stichting. Je zorgt dat de maatjes gekoppeld
worden aan een hulpvrager, je coacht en
begeleidt de maatjes. Dit doe je niet alleen. In
het bestuur is een coordinator en maatjes
ondersteuner.
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Wat doet een maatje?

Een SchuldHulpMaatje is een gecertificeerde
vrijwilliger die mensen met financiéle
problemen helpt om alle inkomsten en
uitgaven in kaart te brengen. De hulpvrager
maakt, met ondersteuning van het maatje, een
lijst van alle onbetaalde rekeningen en een plan
om deze te betalen. Het hoofddoel van
schuldhulpmaatje is dat de hulpvrager
overzicht krijgt over zijn of haar financién en
ook leert deze op orde te houden.

Als maatje moet je vooral goed kunnen luisteren
en geduld hebben. Je moedigt de hulpvrager
aan om vol te houden en geeft hem of haar
praktische hulp.

Maatje Jolanda: “Het is fijn om te zien dat mensen
weer licht aan het einde van de tunnel gaan
zZien, doordat je ze wat inzicht hebt gegeven. Ik
heb twee jonge meiden begeleid, waar veel
meer speelde dan alleen het financiéle deel. [k
was er voor ze. Ze zijn blij met de hulp. Het gaat
goed met ze!

SchuldHulpMaatje worden

Na de driedaagse training kan je als
SchuldHulpMaatje aan de slag. Je maakt deel
uit van ons maatjesteam, wordt ondersteund
door de coordinator en krijgt elk jaar
bijscholing.

Wie zijn geldzaken op orde heeft kan weer
genieten van het leven. Dat gunnen we
iedereen. Wil jij SchuldHulpMaatje worden en
anderen helpen om ook financiéle vrijheid te
ervaren? Voor inlichtingen of een afspraak
maken voor een intakegesprek neem dan
contact op met de interim coérdinator Hetty
Kruit, 06-83383966,
schuldhulpmaatjehaarlemmermeer@gmail.com.

Over SchuldHulpMaatje

In Nederland heeft gemiddeld 1 op de 5
huishoudens te maken met schulden. In veel
gevallen zoeken deze huishoudens uit
schaamte (te) laat hulp.



SchuldHulpMaatje (vervolg)

SchuldHulpMaatje zet zich vanuit christelijke
naastenliefde in om deze huishoudens zo vroeg
mogelijk te bereiken en te helpen. Begeleiding
in gedragsverandering en financiéle
zelfredzaamheid staat daarbij centraal. Het
hoofddoel is dan ook om de toenemende
schuldenproblematiek terug te dringen.

In 2018 kregen bijna tienduizend mensen
persoonlijke hulp van ongeveer tweeduizend
gecertificeerde SchuldHulpMaatjes
(vrijwilligers), verspreid over vele plaatsen en
regio's in Nederland. Via de websites werden
hog eens tienduizenden mensen geholpen. De
aanpak van SchuldHulpMaatje is een welkome
aanvulling op de bestaande professionele
schuldhulpverlening.

SchuldHulpMaatje is opgericht in 2010 op
initiatief van de landelijke kerken en werkt
zowel lokaal als landelijk effectief samen met
kerken, overheid, maatschappelijke organisaties
en andere hulpverlenende instanties. Diverse
fondsen maken het werk mogelijk. Kijk op
www.schuldhulpmaatje.nl waar
SchuldHulpMaatje actief is. In de
Haarlemmermeer wil Schuldhulpmaatje starten
in het vierde kwartaal van 2019.

Concert tijdens
Open Monumenten dag

Zaterdag 14 september is ook de Joannes de
Doperkerk open voor mensen die graag een
kijkje willen nemen in de kerk. Deze dag
hebben wij het parochiekoor Sint Maarten uit
Voorhout op bezoek. Zij krijgen 's morgens een
rondleiding door de tuin en geven om 12.30 uur
een gratis lunchconcert in de kerk. ledereen is
welkom!

Ziekendag 2019

Net als de afgelopen jaren zal
ook dit jaar in onze kerk, in
een weekend tijdens de
viering bijzondere aandacht
worden gegeven aan de
zieken en ouderen in de
parochie.

Dit weekend valt op 7 en 8 september.

De viering van 19 uur op zaterdag 7 september,
de zogenaamde Ziekendag, staatin het teken
van de ontmoeting tussen zieken en gezonden,
tussen ouderen en jongeren.

De Bezoekgroep is mede-organisator van die
viering. Deze groep bestaat uit vrijwilligers die
op bezoek gaan bij mensen die het nodig
hebben dat af en toe iemand bij ze langs komt.
Tijdens de viering op 7 september is het
mogelijk het sacrament van de Ziekenzalving te
ontvangen. Wanneer het leven zwaarder valt
dan anders of als ziekte de kop opsteekt, dan
kan het goed zijn de zalving van God te vragen.
Als men wordt geconfronteerd met afnemende
krachten of met een operatie of een verlies, dan
kan de zalving met olie steun geven. Voor al die
mensen die behoefte hebben aan extra kracht is
de Ziekenzalving bedoeld.

Wie de Ziekenzalving wil ontvangen, wordt
gevraagd dat door te geven aan het
Parochiesecretariaat (tel. 5638145).

Als u geen vervoer heeft naar de kerk toe dan
kunt u dat ook doorgeven.

Het zou kunnen dat u naar aanleiding hiervan
meer zou willen weten over het werk van de
Bezoekgroep. Daarvoor kunt u eveneens het
Parochiesecretariaat benaderen. Of u kunt de
codrdinator Sonja Bronswijk bellen op

tel. 020 6597677.

Wij vragen uw speciale aandacht voor de
deurcollecte op 7 en op 8 september!

de Bezoekgroep
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Rome reis met Rob Mascini

Regelmatig staat er een artikel in de INFO;

‘6 dagen Rome met Rob Mascini',

Zelf heb ik die reis ook regelmatig voorbij zien
gaan en paste mij niet.

Deze keer echter paste het wel in mijn agenda
en heb ingeschreven.

Moet zeggen dat het mij bijzonder goed is
bevallen en kan het eenieder aanraden.

Het geheel was goed geregeld en verzorgd.
DrieTour regelt het hotel, busvervoer,
vliegtickets en het dagelijks diner.

We waren met een groep van 12 personen en
Rob loodste ons prima door de heilige stad.
Bleven redelijk buiten de toeristen drukte en
kwamen op plekken die we zelf niet hadden
bedacht. Dagelijks een goed verzorgd onthijt in
het hotel wat slechts enkele stappen van de St.
Pieter is. Diner aan de andere zijde van het 5t.
Pieter plein in een zeer goed Italiaans
restaurant. En een afwisselend diner wat bij
eenieder in de smaak viel.

Veel gelopen en voor diegene waar het soms
teveel werd zijn oplossingen gevonden in goed
overleg.

Kortom een geslaagde Rome verkenning met
zeer veel positieve indrukken. En moet zeggen

dat 6 dagen is wel genoeg is met dank aan Rob.

Peter van der Kamp
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Kortebaan draverij voor de kerk

Ook dit jaar vond op zaterdag 13 juli de jaarlijkse
Korte Baan Draverij voor de 9de keer plaats op
de Kruisweg.

Kruisweg en parallelweg waren afgesloten vanaf
06.00 uur tot 23.00 uur vanaf de rotonde bij de
Beurs tot aan de Paxlaan.

110 kubieke meter zand werd gestort ter
bescherming van de paardenhoeven.

Voor de start werd Haya Alki op de bekende
regenachtige wijze gezegend door Pastoor Kees
van Lent namens de 24 deelnemende equipes.

Wethouder Marja Ruigrok deed namens de
gemeente het openingswoord.

Onze nieuwe burgemeester Marianne
Schuurmans doet het volgend jaar, zij was
trouwens wel aanwezig in de VIP tent voor de
kerk.

Jos Koeckhoven was dit jaar de voorzitter van
het organiserend comité.

Deze dag is goed verlopen zonder ongelukken
bij goed weer en veel publiek.

Op naar de 10de editie wat gelijk ook voor het
Nederlands Kampioenschap zal zijn.

Peter van der Kamp
P.s.; Voor meer details zie;

https://tonhofstra.nl/evenementen/kortebaan-
draverij-hoofddorp-2019



op de kaag
Julianalaan 13a Kaag.
info@stalopdekaag.nl

Woensdag 4 september
Wandeling

Keltische bomenkalender
Vanaf 10.00 uur is er koffie

Tijd programma 10.30 - 12.30 uur
Vanaf 10.00 uur is er kofiie.
Begeleiding: John van der Willik

Volgens de oude Kelten is het menselijk
karakter bepaald door de boom die in jouw
geboorteperiode regeert: jouw levensboom.
De Keltische levensboomkalender verdeelt
het jaar in 39 ongelijke perioden. De meeste
soorten regeren zowel 'n keer in het voorjaar
als in het najaar. Elke periode valt samen
met één van de 21 boomsoorten, voor
evenzoveel menstypen. Tijdens de
wandeling gaan we kijken welke bomen er
uit de Keltische bomenkalender op
Kaageiland zijn te vinden. We leren ze
herkennen en bespreken hun kwaliteiten.

Dinsdag 17 september 14.00- 15.30 uur
Leeservaringen delen rond: Cliffrock
Castle

Gastvrouw: Ria Stolk

Als de Nederlandse Josephine Rombouts
met haar gezin aan de Schotse westkust
gaat wonen, grijpt ze de kans om
housekeeper op het plaatselijke kasteel te
worden met beide handen aan. Zonder
enige kennis van huishouding of de Britse
elite probeert ze zich staande te houden in
haar nieuwe omgeving, waar ze te maken
krijgt met Engelse landeigenaren, Franse
koks, Schotse onafhankelijkheid.

Woensdag 25 september
Geschiedenis van het Groene harten
de Kagerpolder

Vanaf 10.00 is er koffie

Tijd programma: 10.30 - 12.30 uur
Begeleiding: John van der Willik

We maken een wandeling door
weilanden en over dijken. Onderweg
bespreken we de
ontstaansgeschiedenis van het Groene
Hart. Vervolgens besteden we aandacht
aan de geschiedenis van de
Kagerpolder en het dorp Kaag. We
brengen een bezoek aan de wipmolen
die de polder bemaalt. Daarbij zullen de
verschillende typen molens, het
molenbiotoop en het gebruik van
molentaal zeker ook aanbod komen.
Wanneer we onderweg een interessante
plant of dier tegenkomen, dan zullen we
daar aandacht aan besteden.
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Thema Vresdesweek 2019:
Vrede verbindt over grenzen

In tijden dat in Amerika gesproken wordt
over het bouwen van een grensmuur en
Europa de buitengrenzen steeds meer sluit
voor vluchtelingen, kiest PAX als thema van
de Vredesweek 2019: 'Vrede verbindt over
grenzen.

Het thema nodigt uit om de
grenzen op te zoeken en te
onderzoeken. Want aan de
andere kant van de grens
wacht vaak een wereld aan
ontmoetingen en
mogelijkheden. Veel
mensen leven steeds meer
in de eigen bubbel, en
spreken steeds minder
mensen uit andere bubbels.

Polarisatie ligt dan op de loer.

En dat terwijl vreedzaam samenleven met
mensen uit andere bubbels en verschillende
culturen goed mogelijk is. Elke dag zetten vele
duizenden mensen in heel Nederland zich in
voor een inclusieve samenleving.

VREDE VERBINDT
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OVER GRENZEN

De wandelaars onder u, die op zaterdag 21
september meelopen in de
‘verbindingswandeling’ brengen hiermee hun
verlangen naar vrede in de praktijk. Oude en
nieuwe groepen Haarlemmermeerders gaan
samen lopend op weg, en ontdekken wat we
met elkaar samen hebben. Onze samenleving
heeft behoefte aan zulke mensen, die bereid
zZijn om uit hun comfortzone te stappen. Die
laten zien dat er een alternatief is, een antwoor
op polarisatie.

Als je op een constructieve manier conflicten
oplost, krijg je nieuwe manieren van
samenleven. De heste manier om dat te doen?
Ontmoetingen... met elkaar praten dus.
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Dat is ook de kern van het internationale
Vredeswerk van Pax. En nee, dat is niet soft, dat
is hard werken. Soms komen er namelijk
pijnpunten op tafel. En ja, soms zijn er
momenten dat je een lijn moet trekken, een
grens. Bijvoorbeeld om duidelijk te maken dat
het noodzakelijk is om op te komen voor
slachtoffers van armoede en onrecht.

In het weekend van 20 en 21 september
wordt in de kerk de jaarlijkse collecte
gehouden voor het Vredeswerk van PAX.

Pax ondersteunt vredesactiviteiten in veel
conflictgebieden in de wereld, zoals in de
Oekraine, Westelijke Balkan, Israél en de
Palestijnse Gebieden, Irak, Democratische
Republiek Congo en Zuid Soedan. Wij bevelen
deze collecte van harte bij u aan. Ook kunt u uw
bijdrage storten op de bankrekening van Pax,
NLO3 TRIO 0390 5150 00.

Wij wensen u Vrede en alle Goeds.

Werkgroep Vrede, Ontwikkeling en Missie
(VOM-groep) H. Joannes de Doper

\/

VLUCHTELINGEM
HAARLEMMERMEER

Verbinding samen op weg

Een ‘verbindingswandeling’ op
zaterdag 21 september wil
allerlei oude en nieuwe groepen
Haarlemmermeerders laten
ontdekken: we zijn in Haarlemmermeer samen
op weg.

De verbindingswandeling is op zaterdag 21
september van 11.00 - 16.00 uur. Kosten € 5,00.

d Vertrek van het parkeerterrein bij de Boskern,

Liesbos 24 in Hoofddorp-Overbos.

Opgeven voor 12 september op
vluchtelingeninhaarlemmermeer@gmail.com of
WhatsApp/sms op 0616040860.

In het Platform Vluchtelingen werken
verscheidenen Haarlemmermeerse groepen
samen.



Overledenen

In Memoriam van Frans Mesman, 97 jaar

Ik heb een man gekend

o, wat was hij sterk...

Zijn familie was zijn leven
zonder ma was hij alleen...
Dat was pa, Frans Mesman

we zullen hem nooit vergeten.

Woensdagnacht 19 juni is Franciscus Mesman,
Frans, in zijn slaap overleden. Op 22 juni 1921 is
hij geboren in het oude spoorhuis in
Haarlemmermeer. Frans ontmoette zijn vrouw
Corrie bij de kerk. In de oorlog moest Frans op
werkkamp in Berlijn. Van Corrie, destijds al zijn
verloofde, kreeg Frans het icoon van Maria van
Altijddurende Bijstand mee als steun. Frans is
gelukkig uit Berlijn weg kunnen komen. Over de
gruwelijkheden die hij daar heeft gezien en
meegemaakt, kon en wilde hij jarenlang nooit
praten. Dat icoon van Maria is in hun hele
verdere leven een belangrijke rol blijven spelen.
Frans en Corrie trouwden in 1946. In
Zwanenburg en Vijfhuizen zijn hen 4 zoons en 2
dochters geschenken, Ton, Dick, Frans, tPeter,
Elly en Tineke. De laatste 25 jaar woonden ze in
Hoofddorp. Frans heeft 40 jaar als timmerman
gewerkt bij maar één baas: C.A. de Koning in
Vijfhuizen. Twee jaar zelfs samen met zijn zoon
Dick als twee maten. Zijn werk was zijn leven en
zijn liefde. Evenwel, aan zijn werkplezier maakte
een hartinfarct na 40 jaar resoluut een einde.
We kennen Frans als iemand die toe kon met
weinig woorden, die overigens wel spraken.
Net als zijn ogen en zijn sterkte... want zo sterk
als Frans was, zo was ook zijn vertrouwen op
Maria en op God. Frans was gelovig en was
graag in de R.K.-kapel van De Meerstede.

De evangelielezing die we voor zijn uitvaart
gekozen hebben is Johannes 14, 1-6. Het is
dezelfde Schriftlezing als bij de uitvaart van zijn
zoon Peter ruim 20 jaar geleden en bij zijn
vrouw Corrie 2 jaar geleden, waarin ons verteld
wordt dat er in het huis van de hemelse Vader

plaats is voor velen: Het vaderhart van God
biedt ruimte aan iedere mens.

Dinsdag 25 juni zijn we bijeengekomen voor de
plechtig gezongen uitvaartdienst in de St.
Joannes de Doperkerk, waarna Frans te ruste is
gelegd op het parochiekerkhof. Frans en Corrie
zijn weer samen. Het is mooi geweest...

We wensen de kinderen, de 18 kleinkinderen en
37 achterkleinkinderen, waar hij apetrots op
was, Gods liefde en nabijheid toe.

Pastor M. van Zoelen

15 juli 2018 - 15 juli 2019

Eén jaar na de noodlottige verdrinking van
d’Jean Theodore is zijn as in een kindergraf
geplaatst.

In een herdenkingsdienst in de kapel ging
pastoor Van Lent voor en er waren liederen en
gebeden in zowel het Papiamentao als in het
Nederlands, waarna de begrafenis op ons
kerkhof plaatsvond.

Enkele weken voér de begrafenis hadden de
ouders samen met pastoor Van Lent een plekje
voor d’Jean uitgezocht en die avond had de
moeder van d’Jean een mooie droom.

Zij droomde dat haar zoon in haar armen kwam,
hij glimlachte naar haar, hij aaide over haar
gezicht en vond het fijn dat hij nu een eigen
plekje heeft. Hij leek te zeggen ‘Mama het is
goed, ik ben blij"

Deze droom heeft haar gerust gesteld en werd
het loslaten minder zwaar.
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Operatie Market Garden, Na de oorlog keerde mijn vader huiswaarts met
september 1944 — 75 jaar na dato ec—in groot pal.(waar‘i‘n de parach-ute verpakt was.
Hij overhandigde zijn toekomstige vrouw de

parachute. Mijn moeder is 3 weken bezig
geweest de parachute van alle stempels te
ontdoen door deze uit te borstelen met groene
zeep. Mijn ouders trouwden in november 1945
en mijn moeder schitterde in haar mooie
bruidsjapon.

Mijn moeder raakte zwanger van mij en er werd
van de bruidsjurk een doopjurkje gemaakt.
Zoals gebruikelijk was in die tijd werd ik één dag
na mijn geboorte naar de kerk gebracht om te
worden gedoopt.

Ik had niet kunnen bevroeden dat 75 jaar na dato
mijn kleindochter Jasmijn in deze historische
doopjurk op Eerste Paasdag tijdens een
familieviering in onze kerk door Kees van Lent
werd gedoopt.

Na de herdenkingen van D-day in Normandié op
6 juli jl. gedenken wij in Nederland de bevrijding
van Zuid Nederland in de maand september.
Rond kasteel Heeswijk (vlak bij 's-Hertogenbosch)
werd op 17 september de lucht verduisterd door
honderden laag overkomende vliegtuigen.
Vanuit de geopende luiken wierpen zich
honderden parachutisten naar beneden. Dit
bataljon parachutisten maakte deel uit van de
101ste Airborne Divisie. In het kasteel waren
Duitsers gelegerd en rond het kasteel werd
zwaar gevochten, Heeswijk zat midden in de
frontlinie.

Mensen die in die dagen een parachute vonden
moesten deze inleveren bij de legerleiding.

Op het niet inleveren van de parachute stond een
fikse boete.

Echter, mijn vader die ondergedoken was in
Heeswijk vond een witte parachute.

Hij was al ruim 3 jaar verloofd met mijn moeder
en zag zijn toekomstige bruid al in een
bruidsjapon van deze witte parachute. Dus werd
de parachute niet ingeleverd.

Bea van Oudenaaren-Stijnman

Naschrift: Na de landing wordt in de regel de
parachute opgevouwen en voor een volgende
sprong gereed gemaakt. De sprongen worden in
het logboekje (zie foto’s) met de naam van de
parachutist genoteerd, Sprongen met deze
parachute zijn gemaakt de maanden april, mei,
WAR DEPARTMENT juni, augustus en september.

A. A. F. Forin 46
Revised 5-1-13
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Welkom Noach

Noach, de Ark, de dieren..... ook zij mogen niet in
onze Bijbelse tuin ontbreken.

Parochiaan Kees Bos, die ook de Emmaiisgangetrs
naast de ingang van het Parochiehuis maakte,
creéerde op verzoek van pastor Kees van Lent een
Noach-plaquette. Vanzelfsprekend verdient deze
aanwinst voor de tuin een officieel welkom.
Zondag 6 oktober, na de viering, wordt ‘onze
Noach’ officieel onthuld. Noteer het alvast!

ALS GOD RENOVEERT

Dat is de titel van het boek dat ik bij het
vrijwilligersfeest van onze pastor Kees heb
gekregen. Zo'n 20 andere feestgangers hebben dit
boek ook mee naar huis genomen. Ik hoop dat zij
het ook gelezen hebben. In een paar dagen heb ik
het uitgelezen en ik vond het een boeiend en
inspirerend boek, dat goed leesbaar is. Het hoek
beschrijft een model van vernieuwing in een
parochie in Canada.

TON

VAN [N ]
DAM openhaarden

L N
y
) -

-

HAARDVUUR GEEFT.
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Diverse aspecten worden uitgewerkt om
kerkgangers meer betrokken te krijgen bij de kerk.
Daarbij vergeet hij niet om als ambtsdrager ook
kritisch te kijken naar zijn eigen collega's en zijn
eigen persoonlijke functioneren. Natuurlijk zijn er
veel verschillen tussen parochies en kerken in
Nederland en in Canada, maar ik las ook veel
waardevolle ideeén die misschien wel bruikbaar
zijn. Het lijkt me inspirerend om met anderen van
gedachten te wisselen over de voors en tegens van
dit boek. Heb jij ook interesse om eens wat
uitvoeriger te praten over dit boek? Geef dit dan
aan in de Boekwinkel het Kruispunt. Dan
inventariseren we of er voldoende belangstelling
voor is om een bijeenkomst te organiseren.

Els Tulen

Het boek is nog te koop in de
boekwinkel:

ALS GOD RENOVEERT

De parochie van onderhoud
naar bloei

Van Fr. James Mallon

T

Haarlemmenmmeer

Katholieke Bond van Oudere®
belangenerganieailie
Voo folideneln

Inlichtingen:
secretariaat 0252-673587
of via onze website
www.kbo-haarlemmermeer.nl
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Lok

Manuél doet vervelend. Dat doet hij altijd in de
jongerengroep, weet Kikker. “Vandaag”, zegt de
pastoor, “maken we een vredesrijm. Schrijf twee
rijmregels die gaan over vrede.” Hij deelt mooie
hlaadjes uit. Met een potlood in de hand zitten de
jongeren diep na te denken. Behalve Manuél.

Hij tekent een monster met grote poten en tanden.
Maar niemand let op hem. Bjorn mag zijn rijm
voorlezen: “Vrede is gezellig, vrede is fijn, kon het
altijd maar vrede zijn.” “O wat een gein!” sist Manuél
zachtjes. Niemand reageert. Dan is Mariska, ze leest:
“Vrede is mijn grootste wens. Ik wil vrede voor ieder
mens.” “Dikke pens!” roept Manuel, nu wat harder.
De pastoor kijkt hem streng aan. Dan is Liam
aan de beurt: “Stop met geweld en moord.
Heb je wel eens van vrede gehoord?”

Vrede is...

Virede s zingen en dahsen en praten,
vrede is lief doen in plaats van haten.
Vrede is vriendelijk samenleyen,
vrede is andermans Touten vergeven,
vrede is spelen en samen eten

Vrede is meer over God willen weten.

Uit de Bijbel

'God heeft ons een nieuwe hemel en N /ﬁrﬂ
een nieuwe aarde beloofd vol gerechtigheid.
Doe je best om in vrede te leven,
Nu we die verwachten!

(26 brief van petrus hoofdstuk 3.3-) .
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VREDE _ U,
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Nu is de maat vol. “Inderdaad, Manuél,” zegt de
pastoor, “dit is storend en irritant. Wat heb jij
geschreven?” Manuél zwaait zijn tekening omhoog.
“Niks” zegt hij. “Jawel.” zegt Liam rustig, “Je hebt een
monster getekend. Dat gaat over vrede.” “Nee, hij is
gemeennnn, gggrrrrr!!” doet Manuél. “Dus moet je
hem transformen!” zegt Liam. Daar is iedereen het
mee eens. Zelfs Manuél, die meteen begint te
gummen. Als hij zijn nieuwe vredesmonster laat zien,
rijmt Liza: “Vrede heeft geen scherpen tanden, en
geen poten maar handen.” “In alle landen!” roept
Manuél trots. En Kikker denkt: ‘lk heb zachte poten.
En geen tanden. Ik ben een vredesmonster.”

Rebus

Whaaraah herken je de echte vrede? Jesqja.
een profeet uit de Bijbel, weet het, nu jij nog!
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