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Oktober 2019 een bruisende parochie in Hoofddorp
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ParochiemagaZIN verschijnt 9x per jaar in een oplage

van ca. 2400.

Redactieadres (alleen voor kopij)
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl

Kopij voor Info nr. 8 moet binnen zijn
véoér woensdag 9 oktober.
Afhalen Info nr. 8 donderdag 31 oktober.

Info bezorging

(bezorgen uiterlijk voér zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
- Overbos: 15.00-17.00 uur , Roekenbos 38
- Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburgpark 19
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen over de bezorging:
via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.
www.hjoannesdedoper.nl

Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63

t.n.v. parochie H.Joannes de Doper te Hoofddorp.

Boekwinkel Kruispunt

Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,
zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament en Parochiehuis

vallen onder de beheercommisie, Codrdinator:

- Parochiehuis Jos Eeken, telefoon 023 - 5638145,
of per e-mail naar het Parochiesecretariaat.

- Fundament Ria van der Veldt, per e-mail
marievanderveldt@gmail.com

Elke woensdagavond wordt een maaltijd
geserveerd:

Graag opgeven voor maandag 20.00 uur
bij Raminah van Eer, telefoon 06-10623703;

Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon.

Dit is een editie van het parochiemagaZIN een
uitgave van De Zalige Zalm.
Foto voorkant: Thema oktober: Dierenliefde

Info en Inhoud

Pastores:

C.Th]. van Lent - Pastoor
Julianalaan 11, 2159 LB Kaag
tel. 0252 514774 of 06 51981165
in dringende gevallen

e-mail: kees@stalopdekaagnl

R. Mascini - Diaken
tel. 06 26795701
e-mail: robmascini@gmail.com

E. Manek - Pater SVD
tel. 06 85244515
e-mail: ekosilvester85@gmail.com

B. Wooning - Pater SVD
e-mail: bwooning@svdneb.nl
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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook
in het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar mw. K.
Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt U voor hulp de PCI
benaderen. Met uw hulpvraag kunt U terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve
vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat blijven! Hebt
u tijd en zin om een actieve rol in onze parochie te
spelen, schroom dan niet om even een kijkje te
nemen in de boekwinkel en bij het
parochiesecretariaat. Daar ligt een map met
vacatures, voor denkers en doeners, er zit vast iets
voor u bij!
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Parochie - informatie en berichten

Dierenliefde

Op 4 oktober is het weer Wereld Dierendag, en de
foto op de cover herinnert ons daaraan. Ookin
onze parochie nemen dieren een prominente plek
in. Ze worden vertegenwoordigd in de Bijbelse
Tuin door de beeltenis van de H. Franciscus, met
natuurlijk de wolf aan zijn zijde. Ze staan al jaren
aan de rand van de vijver, en als je goed luistert,
hoor je Franciscus tot de vissen spreken.

Er komt binnenkort nog een dierenliefhebber bij,
namelijk Noach. Op 6 oktober wordt er in onze
parochie een Noach-plaquette onthuld, gemaakt
door Kees Bos. Ook in dit Bijbelverhaal nemen
dieren wel een heel prominente rol in: de dieren
die twee-aan-twee opgenomen werden in de Ark.
En de duif die hij tot twee keer toe liet uitvliegen.
De eerste keer kwam deze onverrichterzake weer
terug, maar de tweede keer had ze een olijftakje in
haar snavel. Een teken dat het water van de
zondvloed zich weer aan het terugtrekken was.

Op zoek naar een tekstje over dieren vonden we
deze:

e aan de kwal

Iy bet steand
ven slijmerig

blubberding.
N de zee

oon mysteriouse
spockverschijning.

{Robin_ Kerkhal

In de kinderboekenweek leest de Hoofddorpse
schrijfster Ineke van Lier voor uit haar boek MIJN
HELD, een waargebeurd sprookje over een
asielhond en een gevangene die elkaar hielpen op
weg naar vrijheid. Kinderen en hun ouders zijn dan
van harte welkom in Boekwinkel Het Kruispunt op
zaterdagmiddag 12 oktober.

En als u er toch bent: een bezoekje aan de Bijbelse
tuin is altijd de moeite waard. De tuin is prachtig,
de appeltjes rijpen in de boomgaard, het is weer
een lust voor het oog. We zien u graag.

De redactie.



Pastoraal woord

Eko Welkom terug

Zoals Johan Basmaci vertelt op een andere
plaats in dit nummer gaat Eko voor 80% als
pastor in onze parochie werken. Vroeger
gebruikten we daarvoor het woord ‘kapelaan’
In de Meerstede heet de gang van de eetzaal
naar de kapel ‘kapellaan’ Ik hoop dat Eko zich
hier thuis zal voelen. In de taal van Indonesiég,
het bahasa Indonesia, is ‘welkom’ ‘selamat
datang’

De pastorie 100 jaar verder

Twintig jaar heb ik met veel plezier op Kruisweg
1071 gewoond. Het is een lekker ruim huis. De
vloerbedekking is oud en als je veel in de tuin
gaat spitten is dat een groot voordeel. Voor
oude boeken en knutselmateriaal is er veel
bergruimte. In geen enkel ander huis heb ik

zoveel jaren gewoond en zo veel hout gestookt.

Maar nu de kerk met 160 palen een stevig
Fundament heeft gekregen zie je dat de
pastorie aan het zakken is. Ik had gehoopt dat
het gebouw zou terugveren als ik mijn boeken
eruit zou halen, maar dat is niet gebeurd. Met
de architect Hans Gotz en zijn collega Aad
Scheffer hebben we de tekeningen bekeken. Zij
hebben er de ervaren constructeur Harm van
Dijke bij gehaald. Wil je de pastorie goed
bewaren dan moeten er nieuwe palen onder en
met een betonnen vloer aan de oude muren
vast zal die dan niet meer zakken en scheuren.
Er komt veel hout vrij voor de verwarming van
het parochiehuis.

SVD gaat een huis in Nieuwegein waar de
buitenlandse studenten wonen aan het eind
van het jaar sluiten. Deze jonge priesters
kunnen in Hoofddorp er makkelijk bij met wat
kleine aanpassingen. Een levendige groep van
jonge priesters onder leiding van ervaren

ouderen kan een verrijking voor onze parochie
zijn. Voor de langere termijn moet er wel wat
gebeuren. Bij de aanleg van de bron en de
warmtepomp voor het Fundament en de kerk is
er rekening mee gehouden dat de pastorie erop
aangesloten kan worden. Dan moet er wel
vloerverwarming zijn. Minder stikstof en geen
gas meer dat geeft goede hoop dat er
vergunning kan komen. Er moet ook
toestemming aan het bisdom gevraagd
worden. Dat kost wel een paar jaar en dan zal
de oververhitte economie wel voorbij zijn en
zullen de bouwkosten minder worden.

We gaan nu alles voorbereiden en ik hoop dat er
over tien jaar een stevig fundament ligt voor
een inspirerende groep religieuzen met een
warme uitstraling.

Bouwpastoor Kees van Lent



Parochie breed

Communicatie in de parochie

In deze drukke tijden met een
overvloed van informatie is het
steeds lastiger om parochianen
en belangstellenden te
bereiken. Het Communicatie
Team werkt al een tijdje om dit
voor onze bruisend parochie zo goed mogelijk
te doen. We beheren de websites voor kerk,
Boekwinkel, M25 en Tuin en ook diverse sociale
media kanalen zoals Facebook, Instagram,
Twitter en LinkedIn. Een paar dingen willen we
graag onder de aandacht brengen.

kerk

communicatie

Websites

Zo zijn we bezig om alle websites om te zetten
naar een WordPress format. Dat maakt het
beheer wat makkelijker en zorgt ook voor een
nieuwe frisse uitstraling. Daarbij willen we graag
de hulp inroepen van alle werkgroepen om waar
dat zinvol en wenselijk is de inhoud van de
werkgroep pagina’s zelf te gaan beheren via
onze nieuwe platform. Op deze manier houden
we de websites actueel en zorgen we samen
voor optimale communicatie. We nemen
binnenkort contact op met de codrdinatoren
van alle werkgroepen om dit te polsen.

Nieuwsbrief

Ook hebben we een maandelijkse nieuwsbrief
die aangemaakt wordt via het platform
MailChimp. Helaas kunnen we met de huidige
bezetting deze niet heel regelmatig uitsturen.
We zijn dus op zoek naar iemand die het leuk
vind parochienieuws te verzamelen en daar
leuke stukjes over te schrijven en zo via deze
nieuwsbrief eens per maand uit te sturen. Vind
je dit leuk, neem even contact op met het
communiatieteam CT@hjoannesdedoper.nl

Zeg het voort
Met al deze kanalen is het ook belangrijk dat we
het goede nieuws verspreiden. Onze kerk in
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Nederland zal op zoek moeten naar manieren
om naar buiten te gaan zoals ook Paus
Franciscus vaak ons oproept dat te doen.
Pastoor Kees van Lent heeft onlangs het boek
“Als God Renoveert” aangeprezen en daar staan
ook heel duidelijke voorbeelden in hoe we hier
als parochiegemeenschap en als parochianen
invulling aan kunnen geven. Actief bezig zijn
met het verspreiden van het goede nieuws. Daar
kunnen jullie ons goed bij helpen door alle
informatie via website en sociale Media ook te
delen, vind de pagina’s leuk, deel berichtjes en
nodig vrienden uit. Breng onze bruisende
parochie en het goede nieuws van het Evangelie
naar buiten, zo alleen kan onze parochie
bruisend blijven.

Het Communicatie Team Joannes de Doper
Hoofddorp

www.hjoannesdedoper.nl

Michel Kuijpers, Boudien Dijkstra, Patrick Gunther

Hulp gevraagd bij de
Sobere Maaltijden

Al véor de Advent starten de voorbereidingen
van de Sobere Maaltijden in de 40-dagentijd
voor Pasen. Sinds 16 jaar verzorgt een
oecumenische werkgroep 6/7 vastenmaaltijden
op de woensdagen voor Pasen. Telkens in een
ander kerkelijk centrum. In onze parochie
vinden jaarlijks 2 maaltijden plaats. We willen dit
nog jaren organiseren en zijn daarom op zoek
naar versterking. We zoeken mensen die het
leuk vinden hierbij te helpen:

« Praktisch: door het bereiden van een grote pan
vegetarische soep en/of helpen in de bediening
of het in goede banen leiden van een maaltijd.

- Inhoudelijk: door mee te denken over geschikte
thema's en uitnodigen van sprekers. We
vergaderen daarvoor 2-3 maal in de avonduren.
Inlichtingen en aanmelden bij Wim Piels
vom-groep@hjoannesdedoper.nl of

Lia tel. 023 5629009



Parochiebreed

Installatie Eko

Het is dan zo ver.

De drie maanden vakantie van
Eko zijn voorbij.

Zondag 13 oktober zal hij
geinstalleerd worden als
assistent-priester in onze parochie.

Dit zal zijn op basis van 80%. Dat betekent dat
hij vier dagen voor onze parochie werkzaam zal

zijn. Een dag zal hij aan zijn taalstudie besteden.

Welkom Noach (herhaling)

Noach, de Ark, de dieren..... ook zij mogen niet
in onze Bijbelse tuin ontbreken.

Parochiaan Kees Bos, die ook de
Emmatlsgangers naast de ingang van het
Parochiehuis maakte, creéerde op verzoek van
pastor Kees van Lent een Noach-plaquette.
Vanzelfsprekend verdient deze aanwinst voor
de tuin een officieel welkom. Zondag 6 oktober,
na de viering, wordt ‘onze Noach' officieel
onthuld. Noteer het alvast!

Onze Joodse wortels

Met ingang van september j.. is een keuze
pagina beschikbaar over de joodse wortels van
de katholieke geloofstraditie. De pagina die
maandelijks verschijnt wordt verzorgd door de
Katholieke Raad voor het Jodendom.

In de eerste aflevering wordt stilgestaan bij de
achtergrond van Rosj Hasjana (het joods
Nieuwjaar) en Jom Kipoer (Grote Verzoendag)

Aangezien er geen plaats meer was in de Info
van september vindt u in deze Info de
aflevering van september en oktober.

Vormsel

Met Pinksteren zijn er 8 jongeren gevormd door
hulpbisschop Jan Hendriks in Nieuw-Vennep.
Onze vormelingen hebben toen een tweejarig
project afgerond.

iy | |J.!

Momenteel hebben we 12 jongeren die zich
voorbereiden op het H. Vormsel in juni 2020.
Volgend traject begint op 17 november en
jongeren uit de brugklas kunnen zich hiervoor
opgeven via mail
vormselhoofddorpnieuwvennep@gmail.com
of via het secretariaat.

Op zondag 6 oktober om 11 uur zijn jongeren en
ouders welkom op de informatie bijeenkomst in
de bovenzaal van het Parochiehuis in
Hoofddorp. Wij zien jullie graag na de
familieviering met “Vrolijk vuur” die begint om
10 uur!

Vormsel werkgroep



Parochie breed

Gedoopt
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Emily Sakrouj

Senne van Bruggenhout - Maselino
Lucas de Jong

Emma Trimia

Bente Arnaud de Calavon

Seth Boonstra

GELOVEN IN HET ALLEDAAGSE!

Na de succesvolle
inspiratiedagen van 2017 en
2018 organiseren wij op
zaterdag 12 oktober weer
een Inspiratiedag en blijven
we deze keer heel dicht bij
het alledaagse.

We willen daarmee instemmen met onze paus
Franciscus, die zegt: ‘God kun je nergens
ontmoeten als je Hem niet éérst ontmoet in de
gekwetste, beledigde en beschadigde mensen
(zeg maar alledaagse) die je op je weg door het
leven ontmoet.”

Voor deze dag hebben we een boeiende spreker:

Alain Verheij (1989), schrijver, spreker, blogger
en zelfbenoemd ‘Theoloog des Twitterlands: Hij
is theoloog en bijbelwetenschapper en
studeerde aan de universiteit van Leiden. Een
jaar geleden verscheen zijn boek ‘God en ik: wat
je als weldenkende 21e-eeuwer kunt leren van
de Bijbel’ Verheij is lid van het Theologische
Elftal van Trouw en is regelmatig te horen als
radiocommentator bij de KRO/NCRV.

Dan zijn er twee rondes met verschillende
werkwinkels o.a. verzorgd door de inleider n.a.v.
zijn voordracht. Verder wordt er met deelnemers
gezongen o.l.v. Wilma Wieringa, gaat Leo
Mesman op zoek naar waar we God vinden in
ons leven van alle dag, Nico Smit confronteert
belangstellenden met shockerende,
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controversiéle en misbruikte bijbelverhalen,

Ko Schuurmans wijst de weg naar nieuwe en
oude rituelen die een diepere betekenis geven
aan het alledaagse en Jan Verbruggen gaat het
gesprek aan n.a.v. de verhalen van een
vrijwilliger bij slachtofferhulp en iemand die zich
inzet voor een schone aarde.

Over deze inspiratiedag vindt u informatie in de
folder die wij verspreiden, die u digitaal kunt
opvragen bij j¢j.verbruggen@quicknet.nl en
kunt u vinden bij VPW-info, onder de knop
Publicaties.

We sluiten de dag af met het samen vieren van
ons geloof.

De inspiratiedag is in het mooie
parochiecentrum van de Willibrordus-kerk te
Heiloo - Westerweg 267, enkele stappen
vanaf het station.

De dag begint om 10.00 u en wordt om + 15.30 u
afgesloten. Meer informatie vindt u in de folder.

Werkgroep Inspiratiedag namens de Vereniging

Pastoraal Werkenden: Kiki Kint, Leo Mesman,
Ko Schuurmans, Nico Smit en Jan Verbruggen

Bezorgers Gezocht

Voor de volgende straten of wijken:

Voor: Floriande Eiland 1 en
Hof van Pampus.
Voor: Jan P. Sweelinckingel,

Jacob Obrechtlaan
Sem Dresdenlaan.
Dit zijn totaal 33 Info's

Aanmelden via het Parochiesecretariaat:
tel. 023 5613845
e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl



PROGRAMMA NAJAAR 2019 ‘Grenzen’

AGENDA ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

Raad van Kerken
Hoofddorp

5 okt 09:30 Dominicanenklooster Zwolle:
Groenekerkendag

Op zaterdag 5 oktober vindt er weer de
Groenekerkendag plaats. Dat wil zeggen: een
dag vol inspirerende lezingen, workshops en
ontmoetingen.

08 okt 14:00 Doopsgezinde Kerk:
Workshop Zorgenpopjes

Wat wil je maken, op de grens van zorgen en
dromen? Een Zorgen- of genezingspoppetje,
dat je op het goede spoor helpt?

9 okt 20:00 Boekwinkel Het Kruispunt:

De dochter van Jefta

Bij de vrouwenbeelden die in de Bijbelse tuin
stonden en verhuisd zijn naar Kaageiland is de
dochter van Jefta toegevoegd. Maar wie was
deze dochter?

10 okt 14:00 Parochiehuis: Samen in gesprek
over Sociaal Makelaar en Ouderenadviseur
Themabijeenkomsten Samen in gesprek over
culturele, spirituele en maatschappelijke
onderwerpen in samenwerking met de
Katholieke Bond voor Ouderen.

Zie ook het uitgebreide artikel op pagina 13.

17 okt 10:00 Marktpleinkerk:

Openbaring: een troostboek

In aansluiting op de cursus over Openbaring 1-3
wordt de lezing van het Bijbelboek Openbaring
voortgezet. We lezen Openbaring 4-11.

12 okt 14:00 Boekwinkel Het Kruispunt:
Kinderboekenweek: Mijn held

Bestaan er feeén in het echt? En hoe word je een
held? Dat, mijn lieve lezers, wordt in dit boek
verteld. Zo begint 'MIJN HELD' het
waargebeurde sprookje van een asielhond.

17 okt 20:00 Marktpleinkerk: Leerhuis Kerk en
Israél; Rembrandt en de Bijbel.
Bewustwording en bezinning op Jodendom en
Christendom

26 okt 10:00 Boekwinkel Het Kruispunt:

Boek en kunst van llse Vorstenbosch

Op zaterdagmiddag 26 oktober presenteert llse
Vorstenbosch haar boek: 'Mijn verhaal' llse
schreef een verhaal over haar bijzondere leven.

27 okt 11:00 Boekwinkel Het Kruispunt:
Boek en kunst van llse Vorstenbosch

llse schreef een verhaal over haar bijzondere
leven. Maar ook maakt ze prachtige beelden en
andere kunstwerken.

29 okt 14:00 Boekwinkel Het Kruispunt:
Leeservaringen delen: 'De avond is ongemak'
De avond is ongemak is het schrijnende verhaal
van een gereformeerd boerengezin dat wordt
getroffen door de dood van een kind.

30 okt 19:30 Doopsgezinde Kerk:
Workshop Bidden aan de grens

Aan welke grenzen hebben wij gebed nodig?
Wat zou je graag tot Hem willen zeggen? We
schrijven onze eigen gebeden en delen die.

30 okt 20:00 Boekwinkel Het Kruispunt:
Bespreking van het boek “Wat op het spel
staat”

Op woensdag 30 oktober en 20 november willen
Aarnoud van der Deijl en Leo Mesman met
andere geinteresseerden in gesprek gaan over
het boek 'Wat op het spel staat'

Voor uitgebreide informatie over alle activiteiten:
de flyers in de kerk of
www.kerkeninhoofddorp.nl
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REIS MEE!

KINDERBOEKENWEEWK

2T/M 13 OKTOBER 2019

Het thema van de kinderboekenweek is: Op reis.
Kom gezellig even kijken op onze kinderboekenzolder,
daar liggen leuke boeken rond dit thema. Natuurlijk liggen er ook andere boeken.
Bij aankoop van 11 euro ontvang je het boekenweekgeschenk.

Op zaterdagmidag 12 oktober zijn kinderen met hun

ouders of grootouders heel hartelijk welkom in onze
MIJN HEI.D boekwinkel.

Om 14.00 uur komt Ineke van Lier vertellen over het boek
dat zij geschreven heeft. Het boek heet: Mijn held, en gaat
over een hond die tijdelijk een nieuw baasje krijgt. De
hond en ook de baas moeten samen nog heel veel leren.
Natuurlijk maken we er een echt voorleesfeestje van. Wij
trakteren op lekkers en wie weet op een cadeautje.

Naast de de gezelligheid van de kinderboekenweek MARIEKE LUCAS RIJNEVELD
organiseren wij in de maand oktober ook een DE AVOND
IS ONGEMAK

bijeenkomst rond de dochter van Jefta. Bovendien kunt
u leeservaringen delen rond de boeken "De avond is
ongemak'en "Wat op het spel staat". Zie daarvoor het
programma van de Raad van kerken op pagina 9.

Over de tentoonstelling van kunstenares llse
Vorstenbosch, kunt u lezen op pagina 13.

L.!J] Het Kruispunt

winkel voor het ANDERE boek




Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

De eerste zondag van de maand om 18.00 uur is er een Spaanse viering in de Kapel.
Zondag 13 okt 12.30 uur: Filipijnse viering
Zondag 20 okt 12.30 uur: Filipijnse vierin

Uitstelling Allerheiligste
Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur.
De eucharistieviering op zaterdag is komen te vervallen.

Doopgesprekken

De volgende data van doopgesprekken zijn op dinsdag 22 en 29 oktober.
De eerste avond is in de boekwinkel het Kruispunt, de tweede avond in het Parochiehuis.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u zich voor beide avonden aanmeldt
en ook gaat volgen.

Voor informatie en opgave kunt u bellen naar het secretariaat. Bij voorkeur op woensdagmorgen tussen
9 en 12.00 uur. Tel. 5638145. U kunt ook langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

1 maal per maand op vrijdagochtend is er een Eucharistieviering; pastor K. van Lent;
in het restaurant om 11.00 uur.
Op de volgende vrijdagen: 4 oktober

1 november

6 december

Opbrengst Collectes

10 en 11 augustus €337,82
17 en 18 augustus €595,60
24 en 25 augustus €494,90
31 aug.en 1 sept. €461,47

7en 8september €49825



vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152
Overzicht vieringen kerk en kapel 5 oktober - 2 november
Za 050kt 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor
- Lisette van der Lingen; Sjaan van der Geest- Egberts
Zo 06 okt 10.00: Familieviering; pastor K. van Lent; Zangertjes
- Dina Koeckhoven- van Haaster; Wim Beers
Di 08 okt 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 10 okt 18.45: Rozenkrans
19.15 Viering
Za 12 okt 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; pater B. Wooning en pater E. Manek
- Joke Kreike van der Kolk
Zo 13 okt 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; pater E. Manek; pater B. Wooning en
diaken R. Mascini; Installatie van pater Eko Manek; Odyssee; Zangertjes.
- James Zitter
12.30: Filipijnse/Engelse viering
Di 150kt 18.45: Rozenkrans
19:.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 17 okt 18.45: Rozenkrans
19.15 Viering
Za 190kt 19.00: Eucharistieviering; pater B. Wooning
- Hans Eeken en familie
Zo 20 okt 10.00: Eucharistieviering; pater B. Wooning; Gemengd koor
12.30: Filipijnse/Engelse viering
Di 22 okt 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 24 okt 18.45: Rozenkrans
19.15 Viering
S,
Za 26 okt 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek __.c:"‘ léhé"
Zo 27 okt 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; diaken R. Mascini; Vrolijk Vuur :"f-_m mf
- Gerrit en Rie Vork en voor een bijzondere intentie -
Wintertijd
Di 29 okt 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 31 okt 18.45: Rozenkrans
19.15 Viering
Allerheiligen
Vr 01 nov 19.30: Eucharistieviering; pater B. Wooning; Gregoriaans koor
Allerzielen Ter informatie volgende Info
Za02nov 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; pater B. Wooning; Gemengd koor
Zo 03 nov 10.00: Eucharistieviering; pater B. Woning; diaken R. Mascini; Vrolijk Vuur en M25
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Parochiebreed

Samen in Gesprek

met een sociaal makelaar

op donderdag 10 oktober van 14.00 tot 16.00
uur in het Parochiehuis, Kruisweg 1073,
Hoofddorp.

Bij het woord makelaar denk je aan een persoon
die een gezin met een huis wil verbinden.

Een sociaal makelaar echter wil mensen met
elkaar verbinden. Zij/hij wil bruggen slaan waar
ze niet vanzelf ontstaan. Een sociaal makelaar
denkt mee met mensen die hulp vragen of
aanbieden, zij/hij komt bij mensen thuis of
spreekt met hen af in een buurthuis.

Yvonne van den Berg is een van die sociaal
makelaars van welzijnsorganisatie MeerWaarde.
Zij is deze middag onze gast en vertelt ons aan
de hand van praktijkvoorbeelden over haar
werkzaamheden. En als sommige van ons
ervaringen hebben met een sociaal makelaar
kunnen we dat ook met elkaar delen.

Qok zal Yvonne met ons bespreken met welke
vragen wij terecht kunnen bij een
ouderenadviseur en tenslotte zal zij kort ingaan
op het totale aanbod van MeerWaarde in de
Haarlemmermeer.

Deze bijeenkomsten worden georganiseerd
door de KBO i.s.m. de parochie Joannes de
Doper

Informatie: Coby Bergsma, tel. 023.56.524.00 of
jj-bergsma@live.nl

Marthagroep

Woensdag 23 oktober zijn de dames van de
Filipijnen aan de beurt om de kerk schoon te
maken.

Woensdag 20 november de dames Dekkers,
Kunz, Ruiter en van Roode.

Contactpersoon: Mw. van Roode tel. 5612243.

Tentoonstelling
inde

Boekwinkel

7

Het leven van llse Vorstenbosch wordt
gekenmerkt door groei en tegenslag, door
afscheid en veerkracht.

Zij groeide op in een adoptiegezin, maar werd,
eenmaal volwassen, door vier eigen kinderen
omarmd. Haar leven kreeg ook vorm door de
speurtocht naar haar biologische ouders en
het, soms vroegtijdige, afscheid van dierbaren.
In 2014 overlijdt haar jongste zoon Jasper, 23
jaar oud.

llse schreef een boek over haar leven. Ze
schildert en maakt beelden. Regelmatig kun je
haar werken bewonderen op kunstroute’s of
kunstfestijnen, zoals b.v. in Aalsmeer en
Ootmarsum.

Wij zijn dan ook blij en vereerd dat llse in het
weekend van 26 en 27 oktober haar
kunstwerken tentoonstelt in onze boekwinkel.

Zaterdagmiddag de 26ste om 14.00 uur is de

presentatie van haar boek: In beeld.

De tentoontoonstelling is te bezichtigen op
zaterdag 26 oktober van 10.00- 16.00 uur en
zondag 27 oktober van 11.00- 16.00 te zien.

Hartelijk welkom!

26 en 27 oktober
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Onze Joodse wortels

ROSJ HASJANA

Rosj Hasjana (letterlijk: 'Hoofd van het jaar') is joods Nieuw-
jaar. Het herinnert aan de schepping van de wereld (volgens
de joodse jaarteling 5780 jaar geleden) en was ooit het be-
gin van het nieuwe landbouwseizoen. Het nieuwjaarsfeest
van twee dagen valt op de eerste dagen van de maand Tisjri
(30 september en 1 oktober 2019). Met dit feest begint een
periode van tien dagen waarin joden proberen metallesin
het reine te komen: met zichzelf en hun naasten, en zo ook
weer met God. Want uiteindelijk beslist God over het lot
van de mensen in het komende jaar. Het zijn tien dagen van
inkeer en gebed, om ‘weer bijgeschreven te worden in de
boeken van God; zoals verwoord in het indringende gebed
dat in deze periode in de synagoge wordt gezegd of gezon-
gen: het Avinoe Malkenoe (‘Onze Vader, Onze Koning’).

Een andere naam voor nieuwjaar is Jom Hasjofar ('dag van
de sjofar’), waarmee wordt verwezen naar de sjofar (rams-
hoorn), die op deze dag moet klinken. De sjofar herinnert
aan de ram die aartsvader Abraham offerde in plaats van
zijn zoon Isaak. In de lange synagogedienst wordt gelezen
dat God Abraham beveelt om zijn zoon te binden en aan
God te offeren. In het Hebreeuws heet dit verhaal de Akeda
(binding) van Isaak. Door het verhaal te lezen proberen Jo-
den om te gaan met het enorme leed uit hun geschiedenis,
alle pogroms en vervolgingen, de Shoah of de Holocaust.

De tien dagen van Tesjoeva (inkeer) eindigen op de belang-
rijkste joodse feestdag: Jom Kipoer (Grote Verzoendag). Als
symbool voor een goed nieuwjaar worden zoete dingen
gegeten, zoals stukjes appel met honing, en men wenst
elkaar een sjana tova oemetoeka (een goed en zoet jaar),

of kortweg sjana tova (goed jaar). Er bestaan ook speciale
wenskaarten voor dit doel. m

Uiteindelijk beslist
God over het lot van
de mensen




Parochiebreed

Een compliment

Bijna wekelijks schiet ik op mijn fiets via het
kerkplein naar de Meerstede.

Binnendoor langs de boekwinkel en het
Fundament,de hortensiahaag en langs het
randje van het kerkhof, de vijver, Parochietuin
en dan rechtsaf onder het poortje door.

Het is nu een jaar geleden dat Mama stierf, ze
woonde de laatste 2 jaar in de Meerstede.

Wat hebben we fijn gewandeld op en om het
kerkhof en het labyrint, alle beelden besproken
en genoten van de planten en de rust. Elke keer
weer beseffend wat een werk het is dit stukje
Hoofddorp te onderhouden.

Mijmerend aan de vijver, vertellend dat Kees
probeert over het water te lopen en de
vrijwilligersfeesten waar we plezier aan
beleefden en naar het kerkhof waar we familie
opzochten.

Wat een werk en wat ligt alles er toch mooi bij.
Het maakte mijn moeder gelukkig, de aandacht
en rust die we hier samen vonden. Het is een
dierbaar stukje dorp gewaorden.

Dank aan alle vrijwilligers die dit al jaren
verzorgen en onderhouden! Compliment

Marion ten Velden-Aerts

Warme winterklanken
bij de COV Haarlem

Op 8 december om 14.30 uur brengt het
oudste oratoriumkoor van Haarlem in een
spannend en gevarieerd zondagmiddagconcert
een ode aan Sint Nicolaas en Jezus Christus.
Twee legendarische personen die beiden
centraal staan in de decembermaand.

Die Geburt Christi van Heinrich von
Herzogenberg en het Oratorio de Noél van
Camille Saint-Saéns vertellen het eeuwenoude
kerstverhaal, met een rijk palet aan klanken,
variérend van dreigend en donderend, tot
ingetogen en lyrisch.

De Saint Nicolas Cantata van Benjamin Britten
beschrijft op dramatische wijze het leven en
sterven van de Heilige Nicolaas.

Met medewerking van:

Piet Hulsbos — dirigent

Het Promenade Orkest
Koorschool St. Bavo, kinderkoor
Jeannette van Schaik - sopraan
Marina Besselink — mezzosopraan
Yvonne Kok - alt

Jan-Willem Schaafsma - tenor
Jan Willem Baljet - bariton

Wilt u komen genieten van een indrukwekkend
concert in winterstemming?

Bestel dan kaarten via:
covhaarlem@hotmail.com / www.covhaarlem.nl
Philharmonie tel: 023 - 5121212/
www.theater-haarlem.nl

Die Geburt Christi

Von Herzogenberg

Oratorio de Noél

Saint Saéns

Saint Nicolas CantataB

ritten

Zondag 8 december 2019

14.30 uur Philharmonie Haarlem

-5

i . o

COV Haarlem
Piet Hulsbos - dirigent
Het Promenade Orkest

Jeannette van Schaik - sopraan
Marina Besselink - mezzosopraan
Yvonne Kok - alt

Jan-Willem Schaafsma - tenor
Jan Willem Baljet - bariton
Koorschool St. Bavo, kinderkoor

Prijs € 32,50 o ananiem

covhaarlem@hotmail.com / www.covhaarlem.nl

Philtharmonie 023 5121212 / www.theater-haarlem.nl HERLEM
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Kids &
¥hjstjongeren

WWwWWw.hjoannesdedoper.nl

De Zangertjes zingen, zing je mee?

Een nieuw seizoen is van start gegaan. De
kinderen zijn alweer sinds eind augustus aan
het repeteren. Oude bekende liedjes en ook
weer nieuwe. We doen oefeningen voor je stem
en leren ook over muziek. ledere
woensdagavond van half zeven tot kwart over
zeven. In de kerk. En natuurlijk zingen we
ongeveer eens per maand en bij een aantal
grote feesten zoals kerst en Pasen in de kerk.

We zingen lekker en hebben ook heel veel

plezier. En we zouden het heel leuk vinden als er

nog meer kinderen komen meezingen. Dus alle
kinderen die het leuk lijkt om te zingen, kom
een keer kijken op woensdagavond! Of spreek
een van de koorleden of de Deborah, de

dirigente of Jeroen, de pianist aan na de viering.

De eerste familieviering is op zondag 6 oktober

om 10.00 uur. Het is dan net dierendag geweest.
We zingen dan onder andere liedjes over dieren
en over Noach.

ledereen is van harte welkom! Kom jij ook?

Voor meer informatie: jeroen@traudes.nl
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Voorbereiding Eerste Communie van
start: informatieavond

Wat was het een mooie en bijzondere viering
vorig voorjaar. De viering van de Eerste
Communie. Een grote groep kinderen ontving
uit handen van pater Eko, die samen met pastor
Rob voorging in de vieringen voor het eerst de
communie. Een groot feest, dat de kinderen
samen met
hun familie,
vriendjes en
vriendinnetjes
d en veel
parochianen
hebben
gevierd.

- Binnenkort
gaan we weer
van start met
het project dat
de kinderen
voor gaat bereiden op het ontvangen van de
eerste communie volgend voorjaar. De viering
van de eerste communie zal plaatsvinden op
zondag 14 juni 2020.

Op woensdag 9 oktober van 20.00 uur tot 21.00
uur vindt in het parochiehuis de
informatieavond plaats voor alle potentiéle
eerste communicanten. Dus zit je in groep 4, of
in een hogere groep en heb je de eerste
communie nog niet ontvangen, vraag dan aan
je ouders of ze naar de informatieavond willen
gaan. Daar krijg je alle informatie over het
project van de werkgroep, bestaande uit
Melanie Frencken en Babeth Post. Ook pastor
Rob Mascini is die avond aanwezig.

Mocht je nu al vragen hebben dan kun je die
stellen via e-mail
eerstecommunie@hjoannesdedoper.nl

We hopen veel ouders te ontmoeten op
9 oktober!



Onze Joodse wortels

LOOFHUTTENFEEST

en van de vrolijkste feesten uit de joodse traditie
is het Loofhuttenfeest. Het wordt gevierd in de
herfst, in de feestmaand Tisjri (september/okto-
ber) en duurt zeven dagen. Het Loofhuttenfeest
(Soekkot) is van oorsprong een oogstfeest. Tijdens
de oogst woonden de Israélieten in hutten op het land. De
profeet Jesaja spreekt over een ‘'hut (soekka) in de wijn-
gaard’ (Jes. 1,8). Die gewoonte werd een symbool voor het
zwervende bestaan dat de joden hadden geleid toen zij op
weg waren van Egypte naar het Beloofde Land. In dat land
woonden zij in huizen, maar de herinnering aan verblijf in
hutten mocht niet verloren gaan. In Leviticus 23,41-43 staat
dat delsraélieten elk jaar zeven dagen lang in hutten moe-
ten wonen om zich zo het verblijf in de woestijn te blijven
herinneren.
De herinnering aan het verblijf in de woestijn wordt leven-
dig gehouden door feestelijke en aansprekende rituelen
thuis en in de synagoge. Thuis wordt een loofhut gebouwd.
Belangrijk is dat de loofhut in de openlucht staat en dat het
dak wel schaduw biedt, maar open genoeg is om naar de
hemel te kunnen kijken. En voor zover het klimaat dat toe-
laat, verblijft men zoveel mogelijk in de locfhut. In landen
met een kil klimaat — zoals in Nederland - zal men op zijn
minst proberen er de maaltijden te houden.
Christenen hebben het Loofhuttenfeest vermoedelijk nooit
gevierd, maar in het Nieuwe Testament vinden wij er wel
verwijzingen naar. Bij de Gedaanteverandering van Jezus op
de berg Tabor willen de leerlingen ‘tenten’ bouwen. Willen
de leerlingen het 'Loofhuttenfeest’ gaan vieren? Helaas,
ze kunnen niet op de Tabor blijven en mogen er zelfs hun
tent, hun loofhut, niet opzetten. Ze moeten verder, netals
trouwens ooit de joden in de woestijn. B

Je moet door het
dak heen de hemel
kunnen zien

17



18

De beste hulp
zonder geld b gk Bijna een op de il

o huishoudens heeft
te geven' schulden, Daar praten
mensen niet graag
over. Zonder het te
werten, ken jij waar
schijnlijk iemand die
het niet redt om rond

te komen.

Zou je wel willen helpen,

maar je weet niet hoe?

Hoe kunju [
EERSTE HULP BlJ SCHULDEN
voor iemand zijn?

n Doe de postcode check: kijk hoe groot
het schuldenrisico in jouw buurt is

P Leer de signalen herkennen van iemand
die zijn probleem probeert te verbergen h

EJ} Download de top 10 tips hoe je kunt
helpen zonder geld te geven /

herkennen

an SchuldtiulpMast]e i merie v vl tiben on
i w Wirfsgrlearaind

www.eerstehulpbijschulden.nl

ENBS

A\

Word jij ons nieuwe SchuldHulpMaaatje? Ben je geinteresseerd?
Mail of bel onze (interim) coordinator Hetty Kruit:
SchuldHulpMaatjeHaarlemmermeer@gmail.com; 06-83383966



st

op de kaag
Julianalaan 13a Kaag.
info@stalopdekaag.nl

Woensdag 9 oktober

Dochter van Jefta

Vanaf 10.00 uur is er koffie

Tijd programma: 10.30-12.00 uur

Begeleiding Kees van Lent en Ria Stolk

Aan de waterkant voor de Stal staat een kring
van sterke vrouwen, gemaakt in het
Liobaklooster in Egmond. Een van die vrouwen
is de dochter van Jefta. Wie is zij, en waarom is
ze in de kring van sterke vrouwen terecht
gekomen? Met elkaar bekijken we het beeld
en gaan op zoek naar haar verhaal en
betekenis.

Woensdagmorgen 6 november
Exotische organismen

Vanaf 10.00 uur is er koffie

Tijd programma: 10.30 — 12.30 uur
Begeleiding: John van der Willik

Exoten, ook wel uitheemse soorten genoemd,
zijn dieren, planten, schimmels of micro
organismen die door menselijk handelen
terecht komen in een gebied waar ze van
oorsprong niet voorkomen en er zich
handhaven. Tijdens een lezing bespreken we
op welke wijze deze organismen gewild of
ongewild worden verspreid en wat de
gevolgen ervan kunnen zijn. De vraag of er op
Kaageiland exoten voorkomen zal worden
beantwoord. Daarna kunnen we met elkaar
bespreken wat we ervan vinden.

Rondleiders Bijbelse tuin

Via de boekwinkel komen er heel regelmatig
aanvragen voor een rondleiding door de
Bijbelse tuin. Dat kan een rondleiding zijn
voor een klein groepje 6 tot 8 personen.
Maar soms hebben we rondleidingen voor
groepen van 60 personen. En die blijven dan
ook nog eens voor de lunch. Dat geeft
meestal een gezellige drukke dag.

Wij zijn heel blij en eigenlijk ook heel trots dat
onder de bezielende leiding van pastoor
Kees van Lent er een groep rondleiders is
ontstaan die allemaal heel betrokken zijn op
de Bijbelse tuin. De een weet heel veel van
de bomen, bloemen en de planten, een
ander weet veel over de beelden en over
Karel Gomes en weer een ander is gewoon
goed in het vertellen van de verhalen die bij
de beelden horen. En elke keer weer wordt er
door een van deze mensen een nieuw
rondleidingsboekje gemaakt met daarin alle
informatie over de tuin.

Mede door deze groep mensen wordt het
doel dat pastoor van Lent bij het aanleggen
van deze tuin voor ogen had, vormgegeven.
Het mag een plek zijn van bezinning, van
rust, van het ervaren dat je niet alleen bent,
dat er iemand met je mee gaat, een plek
waar je God mag ontmoeten.

Hierboven ziet u een foto van de rondleiders.
Hans van der Leeuw ontbreekt op deze foto,
hij kon er de middag dat deze genomen
werd helaas niet bij zijn.
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In het RK-alleworden bijzendere
personen en begrippéniiit de
katholigeke traditie toegelicht.

Franciscanen

Franciscus van Assisi (feestdag 4 oktober) stichtte in de 13e
eeuw een nieuwe kloosterorde. De franciscanen wilden hun
stichter navolgen in zijn eenvoud en armoede. Volgens de
broeders was de kerk op de verkeerde weg vanwege alle
rijkdom en macht die zij had vergaard. Zij wilden het anders
doen en gaven al hun bezittingen weg aan arme mensen.
Ze |leefden van de aalmoezen die ze van gelovigen kregen.
Ook nu nog zijn de franciscanen in Nederland actief. Ze
gaan niet meer bedelend langs de straten, maar proberen
wel nog steeds Christus na te volgen en zo sober mogelijk
te leven.

Lucas Evangelist (18 oktober)

Over Lucas, schrijver van het derde evangelie, is weinig be-
kend. Vermoedelijk was hij een arts van niet-joodse komaf,
uit Syrié of Griekenland, een dierbare metgezel van Paulus,
die hem enkele keren in zijn brieven noemt. Het Lucas-
evangelie is bekend vanwege het uitvoerige kerstverhaal,
en hetis ook dankzij Lucas dat wij het Magnificat kennen,
het danklied dat Maria zingt wanneer de engel haar de
geboorte van Jezus heeft aangekondigd.

Marieke Smulders




Overledenen

Tiny Kant- Sengers - 93 jaar

Op 27 februari 1926 werd Tiny geboren in
Heemstede als oudste in een gezin dat
uitgroeide tot 6 kinderen. Zij heeft zich altijd
verantwoordelijk gevoeld voor haar broers en
zussen. Na de lagere school zou zij graag naar
de Mulo zijn gegaan, echter haar moeder werd
ziek en Tiny moest thuis voor het huishouden
zorgen.

In 1944 ontmoette zij Rinus Kant op de Cruquius.
Hij had gehoord dat Tiny hem leuk vond en daar
liet Rinus geen gras over groeien. Hij stapte op
haar af en zo begon hun liefde. In 1947 zijn zij
voor de wet getrouwd en in 1949 voor de kerk
op het Valkenburgerplein in Heemstede. Beiden
waren zeer gelovig.

In 1949 begonnen Rinus en Tiny een melkzaak in
Beinsdorp die ze samen met hard werken
hebben opgebouwd. In het gezin werden 3
zoons en 3 dochters geboren. Tiny zorgde voor
de kinderen en hield ervan dat de kinderen
altijd netjes gekleed waren. Tiny zag er altijd uit
om door een ringetje te halen. Zij was een
zorgzame moeder die altijd voor haar kinderen
opkwam. Trots was ze op al haar kinderen.

Het gezin Kant verhuisde in 1976 naar de wijk
Pax in Hoofddorp. Tiny en Rinus werden de
grootouders van 18 kinderen en 21
achterkleinkinderen. Vol interesse volgde Tiny
het leven van haar kleinkinderen.

Tien jaar geleden zijn Rinus en Tiny naar een
appartement in de Lutulistraat verhuisd.
Verdrietig was het overlijden op Nieuwjaarsdag
2014 van Rinus en Tiny alleen verder moest. Zij
kon goed voor zichzelf zorgen en was gelukkig
met het leven dat ze had. Het laatste jaar lukt
het haar niet meer om naar de kerk te gaan en
volgde zij op zondagmorgen, met een kaarsje
voor de foto van Rinus, de misop de TV.

Tiny voelde haar einde naderen en had alles voor
haar uitvaart geregeld. Zij is heel rustig te
midden van haar kinderen en kleinkinderen
overleden op 6 juli jl. Op haar verzoek heeft
Kees van Lent de uitvaart geleid op 11 juli.
Evenals bij haar man werd Tiny door haar zes
kinderen de kerk in en uit gedragen en naar het
graf gebracht op ons kerkhof waar zij rust bij
haar geliefde Rinus.

Ton Spitteler - 89 jaar

Ton werd geboren in Amsterdam op 17
september 1929. De ambtenaar bij de
Burgerlijke Stand had zich vergist in de datum.
Hij werd geboren op 16 september en daar is
Ton zijn hele leven lang boos om geweest.

Hij heeft een gelukkige jeugd gehad samen met
zijn 5 zusjes en 4 broers.

Na de lagere school ging Ton naar het
gymnasium en met dit diploma op zak ging hij
‘op studie’ omdat hij priester wilde worden. Hij
kwam er al snel achter dat het niet was wat bij
hem paste. Hij zocht een baan en vond die bij
het Gemeentelijk Vervoersbedrijf in Amsterdam
en heeft daar met veel plezier tot aan zijn
pensioen gewerkt. Heel boeiend kon hij over die
tijd vertellen.

Ton leerde Hermien Heymink kennen die
wijkverpleegster was. Zij zijn in 1963 getrouwd
in de kerk De Goede Herder in Amsterdam. Zij
vestigden zich in Amsterdam waar hun zoon en
dochter zijn geboren.

In 1975 is het gezin Spitteler verhuisd naar een
woning in de wijk Pax in Hoofddorp. Ton hield
van tuinieren, dus dat was een woning helemaal
naar zijn zin.

Hij ging als vrijwilliger werken in de Heimanshof
in Hoofddorp. Tevens was hij 40 jaar lid van ons
koor en hield zich bezig met de verkoop van 3e
wereldproducten bij onze kerk. Dit alles heeft hij
met liefde gedaan.

Ton was een lieve vader voor zijn kinderen en
heeft veel fietstochten met zijn gezin gemaakt.
Hermien en Ton kregen 4 kleinkinderen met wie
zij een goede band hadden.

In 2017 zijn Hermien en Ton verhuisd naar De
Meerstede omdat zelfstandig wonen geen optie
meer was. Tevreden en blij waren zij met de
zorg van het personeel. De gezondheid van Ton
ging heel langzaam achteruit en op 16 juli jl. is
hij rustig in zijn slaap overleden.

Op 22 juli jl. vond de uitvaart plaats in de kapel
van De Meerstede. Het koor zong de liederen
die Ton zo mooi vond. Onder de tonen van het
In Paradisum werd hij uitgeleide gedaan waarna
de crematie volgde.
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Flonderd jaar geleden

KLM, de oudste luchtvaartmaatschappij ter
wereld, bestaat op 7 oktober 2019 honderd jaar.
Het startkapitaal van 1,2 miljoen gulden komt
van acht zakenlieden, onder wie Anton Kroller en
Frits Fentener van Vlissingen. Luitenant-vlieger
Albert Plesman wordt administrateur en later
directeur.

Hoewel je in principe honderd jaar moet bestaan
om het predicaat koninklijk te krijgen, had KLM
dat al vddr de eerste commerciéle vliucht.
Koningin Wilhelmina verleent op 12 september
1919 het predicaat ‘Koninklijk’ aan de
KLM-in-oprichting. Op 21 oktober 1919 opent
KLM z'n eerste kantoor aan het Herengracht in
Den Haag. Dat maakt KLM de oudste onder haar
oorspronkelijke naam opererende
luchtvaartmaatschappij. Als schrijver van dit
artikel heb ik er 49 jaar en 3 maanden aan bij
mogen dragen. Ondanks dat ik al 4 jaar met
pensioen ben ben ik onveranderd trots op die
bijdrage en het behalen van deze verjaardag.

KLM is in 2004 is overgenomen door Air France

maar ik zie de KLM onveranderd wel als parel van
onze ondernemingskracht als Nederlanders.
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Als de Duitsers in mei 1940 Nederland
binnenvallen, wordt ook Schiphol getroffen. Bij
een bombardement op de luchthaven worden
18 van de 27 KLM-vliegtuigen vernietigd. Ook
het hoofdgebouw wordt met de grond gelijk
gemaakt. Na de oorlog krijgt de herbouw van
Schiphol prioriteit. Ook schiet de Nederlandse
regering KLM te hulp. In het kader van
wederopbouw en het cruciale behoud van de
lijndiensten op Nederlands-Indig, worden er
miljoenen gulden in KLM geinvesteerd. Al kort na
de Tweede Oorlog is Schiphol zo populair dat er
moet worden uitgebreid.

Ondertussen weten we dat de groei van Schiphol
onder druk staat en dus ook die van de KLM.
Velen hebben werk dankzij onze luchthaven
terwijl er ook andere geluiden zijn. Het lawaai is
een veelgehoord tegenargument maar als we
nog even terug denken aan de DC9 periode (23
jaar vanaf 26 maart 1966) moeten we erkennen
dat er veel ten positieve is veranderd. Maar het is
ook waar, dat als het stiller wordt, bepaalde
geluiden meer opvallen. En hoe zal dat zijn als
we straks elektrisch vliegen? Mogelijk gaan we
ons dan druk maken over vogelgeluiden.

Wat mij betreft feliciteer ik de KLM voor deze
behaalde mijlpaal hoewel ik mij realiseer dat niet
iedereen in de omgeving van Schiphol staat te
juichen. Maar ‘JA" we vinden van alles, maar er
wordt steeds meer gevlogen en gelukkig is er
een optie tegenwoordig om het C02 dilemma af
te kopen.

Peter van der Kamp / Gebouwen Beheer
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Het goede doel

Al geruime tijd staan er 3 verzamelcontainers op
het kerkplein voor kleding.

Kleding die mensen niet meer gebruiken maar
nog wel bruikbaar zijn.

Onze medemens en de stichting die dit
organiseert zijn blij met deze donaties.

Maar de donaties zijn regelmatig overweldigend
gezien onderstaand beeld;

dit beeld kan het gevoel oproepen dat er
onvoldoende interesse is in uw donaties.
Helaas hebt u ongetwijfeld al eerder zo'n beeld
gezien bij de containers.

Punt is dat met beperkte middelen deze
organisatie draaiende probeert te houden.
Hun afvoer capaciteit is soms onvoldoende om
de vele kleding donaties tijdig in ontvangst te
nemen.

Daar vinden wij met zijn allen natuurlijk wat van
maar blijf vooral doorgaan met uw gaven.
Bedankt voor uw aandacht en samen proberen
we de situatie in balans te houden.

Peter van der Kamp / Gebouwen Beheer

VAN W™ ]
DAM openhaarden

Y - N

l-!aarlommxe‘nn;nr
Katholieke Bond van Oudere®
De belangenerganisatis
VEOr GUEERsm

Inlichtingen:
secretariaat 0252-673587
of via onze website
www.kbo-haarlemmermeer.nl

23



‘Broeders en zusters!’ riep de pastoor, ‘Dan zingen wij
nu Geloofd zij U, Heer, het Zonnelied van Franciscus!’
De muizen waren met Kikker onder de voorste kerk-
bank gekropen om er niks van te missen, deze viering
over de dieren. Alle kinderen hadden hun knuffels
meegebracht. ‘Wanneer komt het nou?’ vroegen de
muizen aan Kik, ‘Wanneer gaan we 6ns lied zingen??’
Kik blies zijn wangen leeg ‘Kwaak. |k denk nd’, fluisterde

hij ‘want Franciscus was een dierenvriend. Nu komt vast

ons lied van Boe-boe, Kwaak-kwaak, Waf-waf, Piep!
Goéd is de wereld die God schiep! De muizen verkneu-
kelden zich. Dat Piep! hadden ze mee ingestudeerd
toen het kinderkoor oefende. Het koor begon:
‘Gelddfd zijt Gij ... om brée-deder zon...!'

Het Zonnelied van Franciscus heeft ook
een andere Naam: ‘Het lied van ...
Kun Jjij de oplossing vinden?

Versje

God heeft mensen en dieren geschapen.

En soms zeggen mensen: Wi zih gewooh apen’.,

Maar anderen zeggen: Wi zijn niet gewoon,
wi) z[)n Juist de hoogste, de beste, de krésn.
Want wij kunnen praten en koken en trouwe
en bruggen en olieplatforms bouwen,

en dansen en zingen en handen vouwen!
De dieren, die zijn van een mindere Soort:
dus wi) ziin de baas. Dét is hoe het hoort.

Uit de Bijbel

God zel tegen Noach: A+ - ‘
Als de regenboag in de wolken staat,

:‘f »
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‘Wanneer zijn wij?’ fluisterden de muizen.
‘Geléohdofd zijt Gij... om zu-uster maan...” zong het
koor. En zo ging het door, zonder ‘Boe-boe, Kwaak-
kwaak’. De muizen kropen steeds dichter naar de
knuffels onder de preekstoel. En toen het Zonnelied
uit was zonder dat er maar een dier in zat, zongen

Kik en de muizen op eigen houtje: ‘Kwaak-kwaak, r
Piep! en viel het kinderkoor spontaan in:

‘Goéd is de wereld die God schiep!” En dat vonden
de mensen achteraf het mooiste Zonnelied

van de hele dienst.

.. allie schepselen

Oplossing: Het lied van

o

EN dls dan de mensen de aarde gaah runnen

en ahdere schepsels het leven niet gunnen,

maar vahgen en doden en fokken en villen,

gebruiken en dumpen, vervuilen, verspillen,

dan zit in de hemel toch Lemand te rillen

want alles gaat anders dan Hij het zou willen.
e ~ — % {

Nog Steeds, dls die dag waarop dlles ontstond,

hoort elk Klein schepsel bij Gods Verbond.

Dus kijk als Franciscus maar vriendelik rond,

zeg: 'Dég Mama koe, Zusje mus, Broeder hond! |

e

dan zal Ik denken aah het verbond tussen Mjj en u gX;

en qlle levende wezens, aan dlles wat leven heeft.,

x::\"-\

(Genesis a,14)




