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November 2019 een bruisende parochie in Hoofddorp
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Tel. 0252-520329
infa{@damonatuursteen.nl
www.damonatuursteen.nl

-~ Grafmanumenten in elke prijsklasse
-~ Groot en veslzijdig assortiment

-~ Matuursteen, Glas en Cortenstaal
-~ Restauratie en tekstbijzettingen

open:

ma - vr! 800 -17.00/ za: 900 - 12.00 bezoek showroom alleen op afspraak

UW EIGEN BOEK UITGEVEN?
BlJ ONS KAN DAT!
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Uw wensen staan voorop
Waarom Professionele begeleiding
UitPQVCrij Verzorgde uitgave
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Aantrekkelijke prijs
Print on demand

Eigen Boek?
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Zelf pakket samenstellen

Op onze website kunt u alle informatie vinden die u nodig hebt
voor het uitgeven en/of kopen van een boek. Indien u toch nog
vragen hebt, kunt u ons bereiken per e-mail of telefoon:

Uitgeverij Eigen Boek B.V
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T VAARTZORG \Q‘ 06-576 2
= wwmmtvaartmrgdemee -nl
e ee r info@uitvaartzorgdemeer.nl

Jacgo van der Laarse Jaap van der Maarl
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NATUURSTEEN B.V.
Sinds 1898

Bezoek onze showrocom:

in elke prijskl.

» Handgehakte en machinale belettering

* Keuze uit diverse duurzame materialen

* Restauratie en izetti

= Uitgebreid assortiment urnen en accessoires

+ Gedenk

Of ngem nu contact op: +31(0)23 5326013
Geaopend ma-vr 08.00-17.00 uur

Lange Herenstraat 30-28, nabij station Haarlem
www,trouplnnatuurstesn,nl

Natuursteen \
Glas
Brons
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monument

Urnen

GEDENKEN IN STIJL

Bel voor een afspraak:

Monumenti
Burgemeester van
Stamplein 294
2132 BH Hoofddorp

www.monumenti.nl Tel: 023 2302069
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Info en Inhoud
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Colofon
ParochiemagaZIN verschijnt 9x per jaar in een oplage
van ca. 2400.

Redactieadres (alleen voor kopij)
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl

Kopij voor Info nr. 9 moet binnen zijn
vé6ér woensdag 10 december.
Afhalen Info nr. 9 donderdag 19 december.

Info bezorging

(bezorgen uiterlijk voér zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
- Overbos: 15.00-17.00 uur , Roekenbos 38
- Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburgpark 19
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen over de bezorging:
via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.
www.hjoannesdedoper.nl

Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63

t.n.v. parochie H.Joannes de Doper te Hoofddorp.

Boekwinkel Kruispunt

Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,
zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament en Parochiehuis

vallen onder de beheercommisie, Codrdinator:

- Parochiehuis Jos Eeken, telefoon 023 - 5638145,
of per e-mail naar het Parochiesecretariaat.

- Fundament Ria van der Veldt, per e-mail
marievanderveldt@gmail.com

Elke woensdagavond wordt een maaltijd
geserveerd:

Graag opgeven voor maandag 20.00 uur

bij Raminah van Eer, telefoon 06-10623703;

Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon.

Dit is een editie van het parochiemagaZIN een
uitgave van De Zalige Zalm.
Foto voorkant: plaquette van Noach

Pastores:

C.Th]. van Lent - Pastoor
Julianalaan 11, 2159 LB Kaag
tel. 0252 514774 of 06 51981165
in dringende gevallen

e-mail: kees@stalopdekaagnl

R. Mascini - Diaken
tel. 06 26795701
e-mail: robmascini@gmail.com

E. Manek - Pater SVD
tel. 06 85244515

o
e-mail: ekosilvester85@gmail.com }

B. Wooning - Pater SVD
e-mail: bwooning@svdneb.nl
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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan koemen graag bij u thuis op bezoek. Ook
in het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar mw. K.
Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt U voor hulp de PCI
benaderen. Met uw hulpvraag kunt U terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve
vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat blijven! Hebt
u tijd en zin om een actieve rol in onze parochie te
spelen, schroom dan niet om even een kijkje te
nemen in de boekwinkel en bij het
parochiesecretariaat. Daar ligt een map met
vacatures, voor denkers en doeners, er zit vast iets
voor u bij!
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Parochie - informatie en berichten

Allerheiligen en Allerzielen

Zovelen die hier waren

zijn nu al heen gevaren,

ze leven in het licht.
Zovelen die hier streden

of erg hebben geleden,

ze leven nu in 't licht.
Zovelen die we liefden
misschien ons ook ooit griefden,
ze leven nuin 't licht.
Zovelen die hier straalden,
die ons van God verhaalden,
ze leven nuin 't licht.
Zovelen die we eren,

als heiligen vereren,

ze leven nu in 't licht.

Op 1 november is het Allerheiligen. Allerheiligen is
een christelijke feestdag waarop alle heiligen van
de rooms-katholieke kerk gezamenlijk worden
vereerd en herdacht. Volgens internet moeten dat
er ruim 100.000 zijn, maar er zullen er vast veel
meer zijn, en er hopelijk steeds bijkomen. Dat
moet ook wel als we een betere wereld nastreven.

Op 2 november vieren we Allerzielen. In vele
parochies, zo ook in de onze, is er een viering
waarin we onze geliefden die overleden zijn,
noemen en herdenken. Daarna worden er achter in
de kerk lichtjes uitgereikt waarmee we gezamenlijk
naar de begraafplaats gaan om ze bij onze
dierbaren te brengen. Vaak is het in deze periode
niet zulk mooi weer, en het kan dan een hele toer
zijn om ze brandend en wel op de plek van
bestemming te krijgen. Het kan dus handig zijn
om een extra aansteker mee te nemen. Het geeft
altijd een groot gevoel van saamhorigheid als we
daar ons verdriet op deze wijze met elkaar kunnen
delen.

Dankbaar voor onze vruchtbare grond vieren we
op 9 en 10 november in onze parochie
Oogstdankdag. Onze kerk wordt dan versierd met
locale producten en we staan er dan bij stil dat het
niet vanzelfsprekend is dat we het zo goed hebben
hier!

We wensen u weer veel leesplezier,
de redactie.



Pastoraal woord

Katholieke Illustratie

Als er huizen van overledenen worden
opgeruimd of als mensen kleiner gaan wonen
dan komt er veel katholiek verleden boven.
Vaak wordt er gedacht: dat geven we aan de
pastoor. Zo heb ik allerlei gebedenboekjes en
andere herinneringen aan het katholieke leven
van de laatste eeuw. Daar zitten ook wel tachtig
jaargangen van de Katholieke Illustratie bij.
Het is dan fijn als je een grote zolder hebt.

Bea van Oudenaarden heeft ze op volgorde
gelegd en kijkt wat er een eeuw geleden
speelde en laat dat zien in onze INFO.

Wij hadden thuis ook een abonnement en als
het nieuwe nummer kwam, dan ging ik lezen.
Een broer van een aangetrouwde oom werkte
als journalist onder de schuilnaam J.W. Hofwijk.
Die maakte ook een reportage over onze werf.
Met als titel:

De ervaring van minstens drie generaties

‘Reeds staat in de Kaag een vierde generatie Van Lent ‘op de
helling. De uit de kluiten gewassen knaap in de rode pullover en
de spijkerbroek is de elfjarige Kees, zoon van Theo van Lent,
uiteraard naar zijn grootvader genoemd.

Dat staat onder de foto met opa en oom Jan en
de eerste boot voor een Arabische sjeik op de
achtergrond.

Het is anders gelopen.
Mijn jongere broer Dick
heeft de werf meer dan
veertig jaar geleid.
leder kind dat in onze
parochie wordt
gedoopt krijgt een
arkje mee van teakhout
met de naam erop. De
ark van Noach was
300x50x30 el. Een dekbalkje van 30x5x3 cm is
dus precies in verhouding. lk kan zeggen dat ik
meer schepen heb afgeleverd dan mijn broer.
Wel dankzij die broer.

Op de zolder moet ruimte komen voor de paters
van SVD. Deingebonden K.I. heb ik
meegenomen naar de Kaag en er op zolder een
speciale boekenkast voor getimmerd.

Zoveel katholiek verleden in een protestantse
pastorie is toch wel een toppunt van oecumene.

Een vrouw uit onze parochie vertelde dat twee
van de zusjes van haar moeder met twee
vriendinnetjes in augustus 1939 in Castricum in
zee waren verdronken. In de K.l stond een foto
van de uitvaart in Sloten. Jaargang 1939 neem
ik mee naar de boekwinkel.

Zij kan dan van de foto een foto maken.

Bij het Kruispunt aangekomen staat er een
andere vrouw. Zij vraagt me: ‘Hebt u iets aan
Katholieke lllustraties? Ik heb twee jaargangen
uit het huis van mijn tante’ ‘Heb je telepathische
gaven?; is mijn vraag en ik vertel het verhaal. Als
ik later oud en gepensioneerd ben kan ik nog
veel ontdekken.

Als u nog oude jaargangen kwijt wilt, dan kom ik
die dankbaar ophalen. Er is nog een plank vrij.

Kees van Lent — pastoor met een Rijk Rooms leven.



Parochie breed

Oogstdankdag

Het is allemaal niet vanzelfsprekend.

Dit jaar vieren we Oogstdankdag op 9en 10
november in onze parochiekerk. Zoals ook
voorgaande jaren brengen agrariérs producten
naar onze kerk, die dan versierd wordt met de
vruchten die onze aarde ons brengt.
Aardappelen, uien, wortelen, tomaten, eieren,
bloemen en nog veel meer voornamelijk
geproduceerd in onze eigen agrarische
omgeving.

We staan daar ook dit jaar weer stil bij en wij zijn
dankbaar dat wij hier kunnen beschikken over
vruchtbare gronden in een prachtige polder
waar mooie producten in een grote
verscheidenheid geteeld worden door
uitstekende agrarische ondernemers.

En dat is allemaal niet vanzelfsprekend. leder jaar
bij het zaaien en poten is het weer afwachten
hoe een cogst zich zal ontwikkelen door
weersomstandigheden en maatregelen
opgelegd door de overheid. Het is ieder jaar
weer als een dichtgebonden zak en bij het
oogsten ziet men pas wat er uit de zak komt.

Wij willen schoon, gezond en smakelijk voedsel
voor een zo laag mogelijke prijs en het
assortiment moet zo breed mogelijk zijn.

En dat hebben we hier allemaal! Het is ook voor
ons evident en zolang er maar genoeg van alles
te eten is merken we er niets van maar al is er
maar van één product tekort, staan de kranten
er vol van.

De wereldvoedselproductie is sinds de jaren
zeventig jaarlijks gemiddeld met 3 procent
gestegen, ruim boven de groei van de
wereldbevolking, maar hongersnoden zijn
daarmee niet verdwenen. Wel is er vooruitgang
geboekt met het voorkémen van
hongersnoden. Ze doen zich nu vooral nog voor
in landen die in oorlog verkeren of die een sterk
ondemacratisch bewind hebben.

Daarom is het goed hier ieder jaar weer bij stil te
staan en dankbaar te zijn dat er voor ons ruim
voldoende en goed voedsel aanwezig is door
een goede oogst!

De producten worden na de H. Mis van zondag
beschikbaar gesteld aan de voedsel bank en de
bloemen gaan naar zorgcentrum De Meerstede.

Diaconaal Weekend

9 en 10 november a.s. is het Diaconaal
Weekend. Het thema voor dit
weekend is 'Samen voor Elkaar' en in
de vieringen van dit weekend op
zaterdagavond en zondagmorgen zal
aandacht worden besteed aan dit
thema en hoe wij daar als Parochie vorm aan
geven. Wij hebben dhr. Wim Piels bereid gevonden
om in de vieringen hierover te vertellen.

Zoals gebruikelijk zal er na deze vieringen een
deurcollecte zijn voor de Caritas Hoofddorp
(PCl) die daarmee noodhulp biedt aan mensen
die in (tijdelijke) financiele nood verkeren.

Wij hopen dat ook u daar ruimhartig aan wilt
bijdragen.
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Jos Kooren
secretaris Caritas Hoofddorp
PCl Joannes de Doper



Ter inspiratie -

DADELCAK

Ingrediénten

- 200 g gedroogde dadels, zonder
pit

-+ 175 g zelfrijzend bakmeel

« 50 g tarwebloem (patent)

« 175 g boter/margarine

- 150 g suiker (of lichtgekleurde
basterdsuiker)

- 3 eieren

« 50 ml sinaasappel- of citroensap

= snuf zout

ronde springvorm van minimaal

22 cm. doorsnee

Bereidingswijze

Snijd de dadels in kleine brokjes
en bestrooi ze met wat meel.
Verwarm de oven op 175 graden.
Klop de zachte boter met de suiker
schuimig en roer stuk voor stuk de
eieren erdoor. Voeg in fasen het
gezeefde meel en bloem toe, af-
gewisseld met scheutjes sap. Roer
de dadelstukjes beetje bij beetje
door het dikke beslag. Schep het
beslag in een met boter inge-
vette vorm. Plaats de vorm op de
onderste richel in de oven en bak
ca. 45 minuten. Test met een vork
of de cake gaar is. Versier de cake
eventueel met dadelstukjes.

Bron:
Naar een recept van Janny de
Moor, zie www.jannydemoor.nl

OOGSTEN EN
GEDENKEN

n de katholieke traditie herdenkt men vanouds op

1 november alle heiligen (Allerheiligen) en op 2 no-

vember alle overledenen (Allerzielen). Protestanten

gedenken meer en meer hun overledenen ook rond

deze dagen, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar
en soms op oudjaar.

Traditioneel werden er rond Allerzielen broden gebakken
met vullingen van geoogste vruchten. In Itali€ is het Al-
lerzielenbrood gevuld met bijvoorbeeld gedroogde vijgen,
dadels, pijnboompitten, rozemarijn en honing. Vlechtbrood,
waarin brooddeeg met elkaar vervlochten wordt, accen-
tueert verbondenheid. Zie voor verschillende passende
recepten de website van de Raad van Kerken:
www.sameneerlijketen.nl en klik vervolgens op herfst/
gedachtenis.

Een ronde dadelcake, het recept dat u hiernaast vindt, ver-
wijst ook naar oogst, gedachtenis en verbondenheid. In de
Bijbel wordt de dadelpalm vergeleken met een rechtvaar-
dige (psalm 92,13) omdat hij recht omhoog groeit en goede
vruchten geeft. De ronde vorm zonder begin en einde
verwijst eveneens naar verbondenheid. m

Tekst en foto’s: Tini Brugge




Parochiebreed

Ook dit jaar weer wordt
in Hoofddorp een
Bijbelquiz gehouden.
Inmiddels al voor het
tiende jaar op rij, een heus jubileum waar we trots
op zijn. De Bijbelquiz 2019 is een uitgave van het
Nederlands Bijbel Genootschap te Haarlem en
heeft dit jaar als thema mee gekregen “ ik wens
jou...." tevens het thema van de Nationale
Bijbelzondag.

DE GROTE

IJBELQUIZ—

De quiz bestaat uit vijf verschillende thema's die
allemaal uit zeven vragen bestaan. Totaal 35
vragen waarop steeds vier antwoorden mogelijk
zijn waarvan er uiteraard maar één het juiste is.
Alle vragen worden voorafgegaan door een
afbeelding, een geluidsfragment of een filmpje,
waardoor een levendig geheel ontstaat. De vragen
worden voorgelezen en geprojecteerd via de
beamer. Enige of veel Bijbelkennis is uiteraard
nooit weg op zo'n avond, maar het is besliste geen
voorwaarde voor een goed of winnend resultaat.
Dat resultaat bepaalt u met uw hele team.

Het werkt het makkelijkst als deelnemers zich
aanmelden met een team van vijf personen. Vier
of zes mag natuurlijk ook, daar doen we niet
moeilijk over, het vergt alleen wat meer
rekenwerk. Individueel aanmelden mag ook, dan
deelt u zich op de avond zelf in bij een incompleet
of nieuw te vormen team.

De quiz wordt in twee delen geknipt. Na drie
thema's worden de 21 antwoorden op de dan
gestelde vragen door uzelf nagekeken en is er een
pauze met koffie, thee of frisdrank. In de pauze
wordt een tussenstand opgemaakt zodat u na de
pauze weet hoe u en uw team er voor staan. Na de
pauze spelen we de resterende 14 vragen en als
die ook zijn nagekeken bepalen we de eindstand
en is het winnende team bekend.

De Bijbelquiz wordt gehouden op
maandag 18 november 2019 in de
Marktpleinkerk, Marktplein 96

te Hoofddorp, aanvang 20.00 uur

We heffen geen entree, u wordt bij binnenkomst
ontvangen met koffie, thee of frisdrank.

De voorgaande edities van de Bijbelquiz mochten
rekenen op veel belangstelling vanuit
Hoofddorper kerken, maar ook van elders.

We hopen dit jaar ook deelnemers uit uw kerkelijke
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gemeente te mogen begroeten op maandag

18 november. Voor verdere informatie en opgave
kunt u terecht bij:

Thea van der Heide, tel. (023 ) -5623629,

email: tenkvdheide@quicknet.nl

Klaas van der Veen, tel. (023 ) - 5653143,

email: k-rvanderveen@kpnmail.nl

Bezorgers Gezocht (herhaling)

Voor de volgende straten of wijken:
Voor: Floriande Eiland 1 en Hof van Pampus.

Aanmelden via het Parochiesecretariaat:

tel. 023 5613845
e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl

Gedoopt e
-

Vrijwilligers gezocht De Meerstede

Amber Badoux

Sinds 1 september ben ik, naast Mario Boelen,
geestelijk verzorger in De Meerstede.

In mijn eerste maand werd het 60-jarige bestaan
van onze zorginstelling gevierd. Ik viel met deze
festiviteiten met mijn neus in de boter. Na al het
feesten, is het tijd voor serieuzere zaken, zoals de
zondagsviering.

Voor deze zondagsviering ben ik op zoek naar
vrijwilligers. Er zijn verschillende taken waarbij u
kunt helpen. Hetzij als lector, als koster of als
kerkbegeleider. Mocht u vragen of interesses
hebben, dan kunt u met mij contact opnemen.

Bernadette Dullens
(b.dullens@zorgcentra-meerlanden.nl)

Marthagroep

Woensdag 20 novembert zijn de dames Dekkers,
Kunz, Ruiter en van Roode aan de beurt om de
kerk schoon te maken. Woensdag 18 december
de dames van de Filipijnen.

Contactpersoon: Mw. van Roode tel. 5612243.



PROGRAMMA NAJAAR 2019 ‘Grenzen’

AGENDA ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

Raad van Kerken
Hoofddorp

13en 27 nov 20:00 De Ark

Schilderkring rondom de profetieén van Micha
Aan de hand van de beelden van Micha
schilderen wij over onze hoop, ons verlangen
naar recht.

14 en 28 nov en 12 dec. 10:00 Marktpleinkerk
Openbaring: een troostboek

In aansluiting op de cursus over Openbaring 1-3
wordt de lezing van het Bijbelboek Openbaring
voortgezet. We lezen Openbaring 4-11.

14 nov 14:00 Parochiehuis
Samen in gesprek over: Veranderende
tradities

12 dec 14:00 Parochiehuis

Samen in gesprek over: Christenen uit het
Oosten

Themabijeenkomsten Samen in gesprek over
culturele, spirituele en maatschappelijke
onderwerpen in samenwerking met de
Katholieke Bond voor Ouderen.

16 nov 14:00 Boekwinkel Het Kruispunt

Eten met geweten

Steeds meer mensen willen gezond en dier- en
milieuvriendelijk eten. Hein Stufkens en Arjan
Houwaart komen in de kookboekenweek naar
Het kruispunt om daar n.a.v. hun kookboek:
eten met geweten” te vertellen en over
smakelijke alternatieven voor de vertrouwde
aardappel-groente-en vlees formule. Natuurlijk
is er ook tijd om te proeven.

Aanmelden gewenst!
info@boekwinkelhetkruispunt.nl

18 nov 20:00 Marktpleinkerk

Bijbelquiz 2019 in de Marktpleinkerk

Ook dit jaar wordt er weer een bijbelquiz
uitgebracht door het Nederlands Bijbel
Genootschap te Haarlem. U kunt deelnemen

met een team van ongeveer 5 personen, maar

ook individueel, dan wordt u op de avond zelf

ingedeeld in een onvolledig of nieuw te vormen

team. Voor aanmeldingen of informatie:

- Thea van der Heide, tel. 023 5623629,
tenkvdheide@quicknet.n|

20 nov 20:00 Boekwinkel Het Kruispunt
Boekbespreking 'Wat op het spel staat'

Op woensdag 20 november willen Aarnoud van
der Deijl en Leo Mesman met andere
geinteresseerden in gesprek gaan over het boek
'Wat op het spel staat’ van Philipp Blom.

In het boek Wat op het spel staat analyseert hij
de ontwikkelingen in de samenleving die leiden
tot de klimaatverandering en de digitalisering
van de samenleving.

21 nov 20:00 Marktpleinkerk

Leerhuis Kerk en Israél; Rembrandt en de
Bijbel

Bewustwording en bezinning op Jodendom en
Christendom. ds. Adri van der Wal

30 nov 10:30 Dominicuskerk

Christendom en Xenofobie

Inloop vanaf: 10:00 uur, aanvang: 10.30 uur, tot
13.00 uur Waar: Dominicuskerk, Spuistraat 12,
Amsterdam Entreebijdrage: € 10,- inclusief
ontvangst

11 dec 20:00 Boekwinkel Het Kruispunt

Maria

Over Maria, de moeder van Jezus, wordt heel
verschillend gedacht. De Nederlandse Raad van
Kerken heeft een boeiende brochure
uitgegeven om over Maria in gesprek te gaan.

Voor uitgebreide informatie over alle activiteiten:
de flyers in de kerk of
www.kerkeninhoofddorp.nl



In de boekwinkel kijken we uit naar de bijeenkomst "Eten met geweten" zie
hiervoor op pagina 19 van deze INFO.

(1

euke kinderboeken

Op onze kinderboekenzolder liggen echt heel leuke
kinderboeken. Kom gewoon samen met uw kinderen of
kleinkinderen even kijken om te zien HOE LEUK!!

|

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van alle nieuwtjes rond Het
Kruispunt, geef dan uw emailadres door via
info@boekwinkelhetkruispunt.nl en u ontvangt

TG

regelmatig onze NIEUWSBRIEF. Y\l [
& JI.\
24 uurs service &
Boek nodig? Stuur snel mailtje naar u.:\-.-&'_- 3
info@boekwinkelhetkruispunt.nl en met een beetje geluk 9 Tﬁ;’g
ligt het de volgende dag voor u klaar.
NIEUW
Mijn vader was priester
SR In Mijn vader was priester gaat Katja Kreukels op zoek naar
Mijn vader het priesterverleden van haar vader. Ze reist terug naar de

wis priester

tijd toen 95 procent van de Limburgse bevolking
katholiek was en vertelt het verhaal van de oudste zoon
die in het klooster treedt om de familie-eer hoog te
houden. De schrijfstijl van Katja is meeslepend, het is een
boek geworden vol details. Goed leesbaar en geeft een
mooie kijk op de geschiedenis.
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Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

De eerste zondag van de maand om 18.00 uur is er een Spaanse viering in de Kapel.
Zondag 10 nov 12.30 uur: Engelse viering
Zondag 17 nov 12.30 uur: Engelse viering
Zondag 8 dec 11.30 uur: Engelse viering

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur.
De eucharistieviering op zaterdag is komen te vervallen.

Doopgesprekken

De volgende data van doopgesprekken zijn op dinsdag 7 en 14 januari 2020, om 20.00 uur.
De eerste avond is in de boekwinkel het Kruispunt, de tweede avond in het Parochiehuis.
Inschrijven voor beide avonden is verplicht.

Voor informatie en opgave kunt u bellen naar het secretariaat. Bij voorkeur op woensdagmorgen tussen
9 en 12.00 uur. Tel. 5638145. U kunt ook langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

1 maal per maand op vrijdagochtend is er een Eucharistieviering; pastor K. van Lent;
in het restaurant om 11.00 uur.
Op de volgende vrijdagen: 1 november; 6 december

Opbrengst Collectes

14 en 15 september  €384,70

Op zondagmiddag 15 december a.s. geeft het
21'ca 23 september € (G/D Haarlemmermeers Mannenkoor ‘Zang en Vriendschap' (HMZV)
28 en 29 september  €424,30 een kerstconcert in kerkgebouw Joannes de Doper in

5en 6 okober €554,30 Hoofddorp.

Toegangsprijs € 10,-, kinderen € 5,-.
Aanvang concert 15:00 uur, er is geen pauze.

Kerstmatinee Haarlemmermeers Mannenkoor

Kaarten zijn verkrijgbaar bij : Peter Flapper, tel 06 55723143,
Henk Vervaart, tel 023-5639282, Piet van der Eijk, tel 023-
5632973 of bij de andere leden van het koor en/of online
www.HMZV.net

U bent van harte welkom!

Voor uitgebreid artikel zie de website van de Parochie
www.hjoannesde doper.nl



vieringen

PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

Overzicht vieringen kerk en kapel 2 november - 21 december

Allerzielen
Za 02 nov 19.00:

Zo 03 nov 10.00:

Di 05 nov 18.45:
19.15:

Do 07 nov 18.45:
19.15

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; pater E. Manek; Gemengd koor
- Lisette van der Lingen

Jongerenviering; pater E. Manek; Vrolijk Vuur en M25

- Quders van Steen, broers Leo en Jan en zus Bets;
Overl. ouders van der Geest- Milatz, onze zus Tineke en zoon Evert en
nichtje Lisette

Rozenkrans
Viering
- Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Oogstdankdag - Deurcollecte

Za 09 nov 19.00:

Zo 10nov 10.00:

12.30:
Di 12nov 18.45:
19.15:

Do 14 nov 18.45:
19.15

Eucharistieviering; pastor K. van Lent

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Vrolijk Vuur
- Overl. ouders Koeckhoven- van Haaster en zegen over hun gezin

Engelse viering
Rozenkrans
Viering

- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Za 16 nov 19.00:

Zo 17 nov 10.00:

12.30:

Di 19 nov 18.45:

19:95:

Do 21 nov 18.45:
19.15

Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor
- Joke Kreike van der Kolk

Familieviering Eerste communie; pater E. Manek; diaken R. Mascini; Zangertjes
- Overl. ouders Koeckhoven - van der Hulst

Engelse viering

Rozenkrans

Viering

- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Za 23 nov 19.00:
Zo 24nov 10.00:
Di 26 nov 18.45:

1952

Do 28 nov 18.45:
19.15

12

Eucharistieviering; pater B. Wooning
- Overl. fam. Dingemans en fam. Frijters

Eucharistieviering; pater B. Wooning; diaken R. Mascini
Rozenkrans
Viering

- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering



Overzicht vieringen (vervolg)

Eerste zondag van de Advent

Za 30 nov 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent
Zo 01 dec 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Vrolijk Vuur
Di 03 dec 1845: Rozenkrans
19.15: Viering
- Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 05 dec 18.45: Rozenkrans
19:15; Viering

Tweede zondag van de Advent

Za 07 dec 19.00: Eucharistieviering; pater B. Wooning; Gemengd koor
- Lisette van der Lingen
Overl. ouders Koeckhoven van Haaster en zegen over hun gezin

Zo 08 dec 10.00: Familieviering; pater B. Wooning en diaken R. Mascini; Zangertjes
12.30: Engelse viering
Di 10dec 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 12dec 18.45: Rozenkrans
19.15; Viering

Derde zondag van de Advent

Za 14 dec 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Gregoriaans koor
Zo 15dec 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek en Diaken R. Mascini
Di 17 dec 19.30: Boeteviering; pater E. Manek
Do 19dec 1845: Rozenkrans

19:15; Viering

Ter informatie volgende Info
Vierde zondag van de Advent
Za 21 dec 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent

Zo 22 dec 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent

13



Parochiebreed

Nat, maar ook heel warm welkom voor Noach

Tekst: Anja Maas

Zondagmorgen 6 oktober, half twaalf. In de
Bijbelse tuin achter onze kerk trappelt een
groepje kinderen van ongeduld: ze willen zo
graag de plaquette van Noach onthullen. Alleen,
daar hangt nog een doek overheen en dat mag
pas weg, als pastoor Kees van Lent het zegt.
Lang hoeven ze niet te wachten en vol

enthousiasme trekken ze de afbeelding met
Noach, de ark, de duif en de regenboog
tevoorschijn. Maar dan zit hun taak er nog niet
op: de plaquette moet worden ingezegend en
ook daarbij mogen ze helpen. En natuurlijk kijkt
niemand ervan op dat behalve de afbeelding
ook de pastoor, de maker en de omstanders met
wijwater worden besprenkeld.

En zo wordt de onthulling van Noach een nat,
maar ook een heel warm feestje. Aanvankelijk
zouden Patrick Gunther en Nanouk Bos (dochter
van maker Kees Bos) degenen zijn die de
nieuwe aanwinst zouden onthullen. Maar, als
het moment supréme bijna daar is, wordt in
goed overleg besloten, dat het misschien toch
leuker is om dit over te laten aan de aanwezige
kinderen. Zeker, als een aantal van deze kids
roots hebben in Armeni€, zoals Kees van Lent
memoreert. “Immers, de berg Ararat - zo
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belangrijk in het Noach-verhaal - ligt op het
Armeens hoogland.” “Maar dat is dan nu wel
grondgebied van Turkije”, weet Johan Basmaci,
vicevoorzitter van het parochiebestuur. En daar
valt niets tegenin te brengen.

Kees Bos en Kees van Lent filosoferen nog even
over de betekenis van de regenboog in het
Noach-verhaal. “Een symbool van een nieuw
verbond tussen God en de mensen, maar ook
een teken waarmee verantwoordelijkheid wordt
overgedragen.” En om dat laatste te
onderstrepen geven Nanouk en Patrick de
kinderen die eromheen staan de ruimte om de
Noach-plaquette tevoorschijn te laten komen.
Zoals hierboven al gezegd kwijten de kids zich
vol verve van hun taak en zorgen ze er
enthousiast voor dat de Bijbelse tuin er heel
officieel een bijzonder en kleurrijk ontwerp bij
heeft.

Waarom een Noach? “Het was een idee van
pastoor Kees van Lent’, vertelt maker Kees Boos.
“Toen vorig jaar de plaquette van de
Emmatsgangers die ik gemaakt had werd
onthuld, raakten we daarover in gesprek. Ik
vond het eervol om de geschiedenis van Noach
uit te mogen beelden. Het is een van de
allerbekendste verhalen, vrijwel iedereen,
gelovig of niet-gelovig, weet wel iets over het
water, de ark en alle dieren’”

De afbeelding die hij heeft gemaakt is een reliéf.
Noach zit in de ark en laat, na de grote
zondvloed, een duif uitvliegen. Deze duif zal
terugkeren met een olijftak in zijn snavel: een
teken dat het land is drooggevallen. De
rampspoed is voorbij. Achter de ark verschijnt
de regenboog, het symbool, dat door God aan
de hemel werd geplaatst ter bezegeling van een
nieuw verbond tussen Hem en de mensen.



Parochiebreed

Noach (vervolg) aanwezig te zijn. “Ja, ik vind het beslist een mooi
reliéf. En ook nog eens heel toepasselijk. Ik denk
Tijd voor een nieuwe toekomst. “Een nieuwe dat deze Noach hier helemaal thuishoort.”

kans voor iedereen. Je ziet een regenboog als
de zon na een flinke regenbui zich toch al weer (met dank aan fotograaf Jan Aukes voor de foto’s bij dit
even laat zien. Het goede komt er weer aan.” artikel)

Kees Bos, van huis uit gereformeerd, raakte via % 4 {5

zijn levenspartner nauw betrokken bij de
Joannes de Doperkerk. “Inmiddels ben ik hier
parochiaan. Creatief bezig zijn is voor mij een
hobby, ik hou ervan te werken met mijn e
handen. Ik heb een cursus gevolgd bij &
Antoinette Otten. Zij heeft enkele prachtige
beelden gemaakt voor onze kerk en de kerktuin.
Voor deze Noach heb ik me laten inspireren
door een voorstelling op een icoon. Het is,
mede dankzij de hulp van Henny Graafmans en
Paul te Boekhorst — beter bekend als de
Keldermannetjes — voorzien van een prachtige
houten omlijsting, die er uitstekend bij past.

Bron: Katholieke lllustratie

EEN NIEUWE AFDELING POLITIEDIENST

is sedert ruim een week te Rotterdam in dienst
getreden n.l. de motorpolitie. Zoo worden de
wakers voor onze veiligheid in staat gesteld,
overtreders der wet, die aan de sommatie om
te stoppen geen gehoor geven, te
achterhalen. De motoren zijn alle van 't type
Harley Davidson 1920. Op de bovenste foto, in
de zijspanwagen, de chef der afdeling.
Onderste foto: een aanhouding wegens te
hard rijden.

';:!!'_r\‘a'i‘.-' s ¥ B Lo A L Nk o AL 5 T
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Noach zit in de ark, die hem en zijn levende have
bescherming biedt. Hij moet daar ondanks alles
een gevoel van veiligheid ervaren en geeft, als
hij denkt dat de natuurramp voorbij is, de
ruimte aan een duif.

Op de achtergrond zie je de giraf, de olijfboom
en daartussenin de regenboog: teken van
vertrouwen in de toekomst.”

Tussen de vele enthousiaste reacties, mag die
van beeldhouwster Antoinette Otten, die naar
de tuin is gekomen om bij de onthulling




Kids &
¥kjthlongeren

* 'Y www.hjoannesdedoper.nl

Catechese

voor Kids

Catecheselessen
voor kinderen van 7 t/m 12 jaar

Wil je ook meer weten over
Jezus en de verhalen in de Bijbel,
en ben je nieuwsgierig,

kom dan naar onze catecheselessen !

In het parochiehuis op woensdagmiddagen

van 15:00 tot 16:00 uur
=
Het Lic@op ons pad
\ ourudidscaliehave

Wil je meedoen?

Neem contact op:
Naida Kurum

Email naidakurum@hotmail.com
Telefoon 06-14208687

Joannes de Doper

een bruisende parochie in Hoofddorp
www.hjoannesdedoper.nl




Datum

Woensdag 9 oktober
Woensdag 16 oktober
Herfstvakantie
Woensdag 30 oktober
Woensdag 6 november

Woensdag 13 november

Woensdag 20 november
Woensdag 27 november
Woensdag 4 december
Woensdag 11 december
Woensdag 18 december
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Woensdag 8 januari
Woensdag 15 januari
Woensdag 22 januari

Woensdag 29 januari

Woensdag 5 februari
Woensdag 12 februari
Voorjaarsvakantie
Woensdag 26 februari
Woensdag 4 maart
Woensdag 11 maart
Woensdag 18 maart
Woensdag 25 maart
Woensdag 1 april
Woensdag 8 april
Woensdag 15 april
Woensdag 22 april

Vakantie

Het verhaal
Eerste bijeenkomst

Cadeau!

Kijken met je hart
Een boog in de wolken

Zeg me hoe je heet...

Waarom toch?

De ziekenzalving

St. Nicolaas

Het verhaal over Jezus’ geboorte, van Lucas

Het verhaal over Jezus' geboorte, van Matteiis

Maria
Profeten kunnen het weten
Doop!

Helper en Trooster

Vuurdoop
Bijbelstudie

Petrus en de Paus
Paulus

Kinderen gaan voor
Mensenvissers

Doe je mee

De weg van Jezus
Pasen

Kinderen gaan voor
Picknick

Ik zie jullie in oktober weer terug!!

Bijbel

Genesis 1,1-2,4

Wijsheid 13,1-9
Genesis 8,13-21; 9,1-17

Genesis 12,1-5;
17,1-7.15-21

Job

Lucas 2,1-20
Mattels 2,1-23

Jesaja 11,2-9
Mat. 3 en Luc. 3,1-22

Johannes
14,1:14,15-17:20,14-22

Handelingen1,4-5:2,1-13

Lucas 5,1-11 en Mat. 10
Joh. 3,3-5: 20,21,23
Mattets 27,11-66
Mattelis 28,1-10

17



Samen
lukt 't ...

Maﬁtje/

Deld aeven helpt nie

Deskundige hulp wel!

SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer

nodigt u uit om maatje te worden.
Geinteresseerd? Kom naar één van onze
informatieavonden van 6 en 21 november.

Afgelopen 8 oktober was het zover. Bij Meervaart
Notarissen in Nieuw Vennep is de oprichtingsakte
gepasseerd van de Stichting SchuldHulpMaatje
Haarlemmermeer, opgericht vanuit onze parochie
samen met andere kerken in de Haarlemmermeer.

Veel huishoudens in Hoofddorp hebben financiéle
problemen. 20% van de Hoofddorpse
huishoudens (dat zijn meer dan 6000
huishoudens) hebben voortdurend gemiddeld 2
of meer openstaande vorderingen die gemiddeld
2 maanden of langer openstaan. Bij velen van hen
stapelen de rekeningen zich op, mensen weten
niet hoe ze nog moeten rondkomen en zien er
tegenop om de post open te maken.

Vanuit de kerken in Nederland is
SchuldHulpMaatje Nederland opgericht, met vele
lokale afdelingen, om mensen met schulden te
helpen om hun financiéle problemen inzichtelijk
te maken en te helpen deze op te lossen.In 2018
kregen in heel Nederland bijna tienduizend
mensen persoonlijke hulp van ongeveer
tweeduizend gecertificeerde SchuldHulpMaatjes
(vrijwilligers), verspreid over vele plaatsen en
regio's in Nederland. Via de websites werden nog
eens tienduizenden mensen geholpen. De aanpak
van SchuldHulpMaatje is een welkome aanvulling
op de bestaande professionele
schuldhulpverlening. In de Haarlemmermeer
sluiten we ons nu ook aan bij dit mooie werk van
SchuldHulpMaatje.

Vanuit de Caritas van onze parochie, samen met de
Caritassen van de andere parochies in de
Haarlemmermeer en vanuit enkele diaconieén van
protestantse gemeenten in de Haarlemmermeer
hebben we de Stichting SchuldHulpMaatje
Haarlemmermeer opgericht. De eerste drie
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vrijwilligers hebben zich aangemeld als
‘SchuldHulpMaatje. We willen beginnen met een
groep van 10 tot 15 vrijwilligers ‘maatjes’ In drie
zaterdagen krijgen de nieuwe vrijwilligers een
gecertificeerde training om goede hulp te kunnen
bieden aan de hulpvragers.

Informatieavonden

Op 6 en 21 november zijn er informatieavonden

voor u en andere belangstellenden, die meer

willen weten over SchuldHulpMaatje, en wat het
inhoudt om SchuldHulpMaatje te worden.

Komt u ook?

+ Woensdagavond 6 november 19.30 in het
parochiehuis naast onze kerk in Hoofddorp,
Kruisweg 1073.

« Donderdagavond 21 november 19.30 in
Kerkcentrum De Ark in Hoofddorp, Muiderbos 36.

De inhoud van beide avonden is hetzelfde.

Hebt u wel interesse, maar bent u verhinderd op
deze avonden, bel of mail dan met onze
coordinator Henny Bijma, 06-83383966,
schuldhulpmaatjehaarlemmermeer@gmail.com

Wie zijn geldzaken op orde heeft kan weer
genieten van het leven. Dat gunnen we iedereen.
Overweeg daarom om SchuldHulpMaatje worden
en kom naar de informatieavond.

Wat doet een maatje?

Een SchuldHulpMaatje is een gecertificeerde
vrijwilliger die mensen met financiéle problemen
helpt om alle inkomsten en uitgaven in kaart te
brengen. De hulpvrager maakt, met
ondersteuning van het maatje, een lijst van alle
onbetaalde rekeningen en een plan om deze te
betalen. Het hoofddoel van schuldhulpmaatje is
dat de hulpvrager overzicht krijgt over zijn of haar
financién en ook leert deze op orde te houden.
Als maatje moet je vooral goed kunnen luisteren
en geduld hebben. Je moedigt de hulpvrager aan
om vol te houden en geeft hem of haar praktische
hulp.

Maatje Jolanda: “Het is fijn om te zien dat mensen
weer licht aan het einde van de tunnel gaan zien,
doordat je ze wat inzicht hebt gegeven. [k heb twee
jonge meiden begeleid, waar veel meer speelde dan
alleen het financiéle deel. Ik was er voor ze. Ze zijn blij
met de hulp. Het gaat goed met ze.”

Wim Piels,
Caritas vrijwilliger en bestuurslid
SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer
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op de kaag
Julianalaan 13a Kaag.
info@stalopdekaag.nl

Lenny Kuhr

Op zondag 17 november speelt Lenny Kuhr
in De Stal! Tijdens haar concert staat ze stil
bij de duizend dingen die voorbijgaan en dat
wat nooit voorbijgaat. Het lied is daarbij de
metafoor. U bent van harte welkom in Stal
op de Kaag voor haar concert. De
toegangsprijs is € 20. Aanmelden kan via
lenny@lennykuhr.com of belt u even met
Adriaan Tieleman of Bob Otto van Stal op de
Kaag. Ons telefoonnummer is 0252-544688.
Een mailtje is natuurlijk ook goed:
info@stalopdekaag.nl. Graag tot 17
november!

Workshop Origami

Origami, letterlijk “vouwen van papier”, is de
Japanse kunst die aanvankelijk door
Shintopriesters werd beoefend. De nationale
‘taal’ maakt het mogelijk om wereldwijd de
diagrammen te kunnen lezen en zo de
vouwsels kunnen maken. In deze workshop
maak je kennis met die taal en maken we
een aantal vouwsels die geént zijn op de
Kersttijd. Leiding: Hanneke van der Kruit
Wanneer: Woensdag 4 december 10.30 -
12.00 uur

Het Kruispunt
winkel voor het ANDERE boek

Eien

: mel
geweten

Eten met geweten

Zaterdag 16 november 2019

Tijd: 14.00- 16.00 uur

Gastsprekers: Hein Stufkens en Arjan
Houwaart. Plaats: in het Fundament.

Steeds meer mensen willen gezond en
dier- en milieuvriendelijk eten. Hein
Stufkens en Arjan Houwaart komen in
de kookboekenweek naar Het
Kruispunt om daar n.a.v. hun
kookboek: “Eten met geweten” te
vertellen over smakelijke alternatieven
voor de vertrouwde
aardappel-groente-en vlees formule.
Onze twee gasten zullen op speelse
maar ook soms op indringende wijze
laten zien en horen dat we omwille van
de aarde en de volgende generaties
moeten eten met geweten! Natuurlijk
is er ook tijd om te proeven.

Hein Stufkens is dichter en filosoof en
schreef tal van andere boeken.

Arjan Houwaart, werkzaam als
teamleider Horeca, Bakkerij, Toerisme
op de KTS in Voorhout.

Heel hartelijk welkom.
Even aanmelden stellen we op prijs!!
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Onze Joodse wortels

VREUGDE DERWET

imchat Tora heet in het Nederlands ‘Vreugde der
. wet’ Met het woord ‘Tora" wordt in strikte zin het
: eerste deel van de Bijbel bedoeld, de vijf boeken

van Mozes oftewel de ‘Wet" Maar ‘Tora’ betekent

‘levensleer’en is dus meer dan een wetboek. Het
is het hart van het Jodendom en de lezing ervan is het hart
van elke viering in de synagoge. De Tora wordt gelezen van
een perkamenten rol, waarop de tekst door een daarvoor
speciaal opgeleide schrijver geschreven is. Elke Joodse
gemeenschap heeft verschillende Torarollen. Ze worden
opgeborgen in een bijzondere kast, de aron kodeesj of
‘heilige ark; die te vergelijken is met het tabernakel in een
katholieke kerk.

Op Simchat Tora wordt de Tora te midden van de ge-
meenschap extra in het zonnetje gezet. Eerst worden de
fraai aangeklede en versierde Torarollen uit de heilige ark
gehaald en wordt er in zeven rondgangen om het spreek-
gestoelte mee gedanst en soms voor de synagoge. |n Israél
wordt zelfs gedanst op straten en pleinen. In liberale sjoels
dansen mannen en vrouwen door elkaar, in orthodoxe
sjoels dansen ze gescheiden. De kinderen dansen mee met
vlaggetjes in de hand. Speciaal voor hen wordt snoepgoed
uitgedeeld.

Na het dansen gaan de Torarollen terug naar de heilige ark,
op twee na. Van de ene rol wordt het slot van de Tora voor-
gelezen, Deuteronomium 33-34; daarna, van de andere rol,
het begin van de Tora, Genesis 1,1-24a. Met deze lezing van
twee rollen laat men zien dat de Tora eigenlijk geen einde
kent: de Tora heb je nooit 'uit"

Ook voor christenen is het Woord van God, de hele Schrift,
een eindeloze en levende bron van wijsheid, kracht en
inspiratie. Misschien zouden we dat als katholieken op onze
eigen manier wat meer mogen uitstralen. m

De Tora heb je nooit uit
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Overledenen

Piet Brands - 87 jaar

Piet werd geboren op 7 maart 1932 in
Nieuw-Vennep. Hij was de enige jongen tussen
3 zusjes. Toen Piet 16 jaar oud was is hij als
loopjongen begonnen bij de KLM. Door de jaren
heen heeft hij veel studies gevolgd en heeft zich
opgewerkt. De administratie was zijn werk en hij
was ‘het mannetje met de pen; hij hield niet van
computers.

In 1954 zag Piet bij de voetbalclub in De Zilk
Thea Frederiks en hij zei dat hij ‘met dat meisje
wel weg wilde In 1957 zijn Piet en Thea in
Hillegom getrouwd. Zij vonden woonruimte op
een woonboot in De Zilk maar moesten daar
weg omdat de eigenaar zelf op de boot wilde
gaan wonen.

En zo kwamen zij in Hoofddorp te wonen waar
hun 4 dochters zijn geboren. Het was een vrolijk
maar druk gezin. Piet daarentegen was de rust
zelve. Hij was nooit kwaad te krijgen en zocht
altijd de positieve kant van het leven. Hij las veel
en ook de Bijbel kende weinig geheimen voor
hem. Piet was diep gelovig. Hij nam jaren deel
aan Preek in de Week. Jaren heeft hij gezongen
bij het gemengd koor in onze kerk. Ook was hij
jarenlang koster in onze kerk. Wanneer er een
rouw- of trouwdienst was zette Piet alles
daarvoor opzij.

Piet kon overal over meepraten, hij maakte
makkelijk contact en had humor. Als iemand
een kaars aanstak die later uitging zei Piet ‘je
hebt wel een kort lontje’ Zijn gezin was
belangrijk voor hem. Hij hield veel van zijn
kinderen, zijn 6 kleinkinderen en

3 achterkleinkinderen.

Vier jaar geleden werd Piet ziek. Hij wilde alleen
nog maar genieten. De door hem gestelde
doelen haalde hij of de doelen werden
bijgesteld. Hij voelde dat hij het leven langzaam
moest loslaten. 18 juli jl. heeft hij, te midden van
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen de laatste
sacramenten ontvangen en 20 juli is hij rustig
overleden.

De uitvaart vond plaats in onze kerk op 25 juli,
de warmste dag van dit jaar tot nu toe.

Daarna volgde de crematie in crematorium
Westerveld.

Op de dag van zijn overlijden kreeg Piet een
speldje met 100 jaar KLM. Zijn vrouw speldde
het op zijn jasje maar lette niet op wat de
bovenkant was. Nu stond er 007!

Annie van Niel - 95 jaar

Annie werd geboren op 11 juli 1923 in
Hoofddorp als 2e kind in een gezin van 5
meisjes. Haar hele leven heeft zij van de
Haarlemmermeer gehouden. Haar vader had
een timmerbedrijf in de Concourslaan in
Hoofddorp. Tijdens de crisisjaren maakte het
gezin een moeilijke tijd door. Annie verzorgde
de administratie van het timmerbedrijf.
Daarnaast moest zij thuis helpen in de
huishouding en heeft later altijd voor de familie
gezorgd.

Tijdens de oorlog is haar grote liefde
gesneuveld, dat was een hard gelag voor haar.
Annie volgde een opleiding tot architecte aan de
Rietveld Academie. Zij was er trots op les te
hebben gehad van Gerrit Rietveld en Aldo van
Eijk. Haar huis in de Concourslaan had zij zelf
getekend. Annie heeft als architect vanuit haar
passie voor architectuur veel betekend voor de
gemeente Haarlemmermeer. De wijk Graan voor
Visch heeft zij mede ontworpen. Ook was zij als
vrijwilliger verbonden aan de
schoonheidscommissie van de Meerlanden.
Een grote hobby van Annie was het schilderen
van iconen. In onze boekwinkel hangt een icoon
van haar.

Vanuit de Concourslaan verhuisde zij naar een
appartement op de Piratenweg. Toen zij niet
meer zelfstandig kon wonen hebben enkele
nichtjes ervoor gezorgd dat zij naar een
verzorgingshuis in Hilversum kon. Zo verhuisde
zij in 2015 naar Hilversum en konden haar
nichtjes haar regelmatig bezoeken.

Tijdens een van de laatste bezoeken van een
nichtje werd zij in de rolstoel mee uit wandelen
genomen. Het begon hevig te regenen en
beiden waren totaal doorweekt.
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overledenen (vervolg)

Het nichtje bood haar excuses aan voor de
onverwachte stortbui. Haar antwoord was dat zij
al 2 jaar binnenshuis zat en het geweldig vond
kletsnat te zijn. De gezondheid van Annie nam
steeds meer af en 14 dagen vé6r haar overlijden
kreeg zij longontsteking. Op 4 juni is zij rustig
ingeslapen.

De uitvaart vond plaats op 12 juni in onze kerk en
Annie werd begraven in het graf bij haar zus Tiny
op ons kerkhof. Een bijzondere bijkomstigheid
was dat bij het verlaten van de kerk de regen
met bakken uit de hemel kwam.

Alie van der Peijl - 81 jaar

Alie werd geboren op 30 maart 1938. Zij had 1
broer, Henk. Na haar schooltijd ging zij werken in
een winkel, maar na enige tijd werd zij door haar
moeder terug geroepen om thuis te helpen in de
huishouding en haar vader in de
brandstofhandel te ondersteunen waar zij een
deel van de administratie deed. Toen dit alles
niet meer nodig was heeft zij voor een
accountantskantoor administratief werk verricht.

Alie was eerlijk en zorgzaam, Zij verrichtte
vrijwilligerswerk voor de kerk en de
Zonnebloem. Zij was betrokken bij de gezellige
avonden en de georganiseerde reizen.

Meer dan 25 jaar bezocht zij veelvuldig de
eenzame, vooral oudere, medemens.

Alie hield van fietsen en zij ging op vakantie met
het gezin van haar broer. Rond haar verjaardag
organiseerde zij voor de hele familie lange
weekenden naar diverse pretparken. Nadat haar
schoonzuster was overleden ging zij samen met
haar broer op vakantie naar het buitenland. Dat
was echt genieten voor haar.

Echter, dit jaar ging haar gezondheid hard
achteruit. Uiteindelijk kwam zij op de intensive
care te liggen waar men niets meer voor haar
kon doen.

Op 18 augustus is zij overleden. De uitvaart vond
plaats op 3 augustus in onze kerk waarna zij
werd begraven op ons kerkhof.
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Stilstaan bij hen die niet meer bij ons zijn

Allerzielen, 2 november.

De dag waarop we stilstaan bij alle mensen van
wie we voor altijd afscheid hebben moeten
nemen. We hielden van ze, we missen ze, we
willen tijd en gelegenheid om extra aan ze te
kunnen denken.

Dat kan op de dag van Allerzielen en wie dat wil
is op zaterdag 2 november van harte welkom in
de H. Joannes de Doperkerk. Van ‘s morgens
07.30 uur tot 's avonds 17.00 uur staan de
kerkdeuren open. ledereen, van welke
levensovertuiging dan ook, kan binnenlopen.
Misschien om een kaarsje op te steken voor
familieleden en vrienden die onlangs zijn
gestorven, want “Voor wie steek jij een kaarsje
op?” is ook dit jaar het Allerzielen-thema van
kro-ncrv. Of misschien alleen maar om te
bidden? Of om troost en bemoediging te
zoeken in even een gewoon gesprekje.

Er is de hele dag iemand in de kerk aanwezig,
ook voor pastorale ondersteuning.

Vanzelfsprekend is er in de kerk op 2 november
een speciale Allerzielen-viering. Wie mee wil
doen is om 19.00 uur welkom. De kaarsjes die
dan voor de overledenen worden aangestoken
worden na de viering in optocht naar buiten
gebracht om een plekje te vinden op het
kerkhof in de Bijbelse kerktuin.




Wil je priester, geestelijk verzorger in een verzorgingstehuis, gevangenis

of het leger worden? Of liever leraar Godsdienst en Levensbeschouwing,
beleidsmedewerker of journalist? De studie Theclogie is fascinerend en
biedt veelzijdige beroepsperspectieven.

Kom dan eens kijken bij de Tilburg School of Catholic Theology:

— Studie Informatiedag op vrijdag 8 november a.s. in Utrecht
% % Master Open dag op zaterdag 16 november a.s. in Tilburg
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TILBURG %%‘%_‘ ¢ UNIVERSITY
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Understanding Society

van [N)

DA M openhaarden

HearemmoWResr
Katholieke Bond van Oudere®
De helangenerganisatie
VEOr GUEERsm

Inlichtingen:
secretariaat 0252-673587
of via onze website
www.kbo-haarlemmermeer.nl
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Er is een uitvaart aan de gang. Kikker en de muizen
zitten verstopt onder de kerkbank. Ze zien hoe

de kist langzaam naar binnen wordt gedragen.

De muizen neurién mee met het liedje, want dat
hebben ze vaak gehoord. Het gaat over licht en stad
en kind. Mensen moeten er altijd van huilen.

‘Kijk, ze pakken zakdoekjes,’ fluisteren de muizen.
‘Waarom komen ze hier om te huilen?’ Kikker
begrijpt het wel: ‘Ze nemen afscheid van iemand die
overleden is’.'Mijn tante is ook overreden,” zucht een
van de muisjes, ‘door een fiets. Dat is erg, hoor’.

En kijk, de tranen springen haar in de ogen.
‘O-ver-LE-den’, zegt Kik, ‘en dat betekent dood'.
‘O-ver-RE-den is 66k dood, hoor’, treurt het muisje.

Komen en gaan

i

Honderden wonderen iedere dag.
Komen en g9aah als bij tovershg ...
kristallen en druPpefs. Spirq’eh en wolk
het zwemmende, kruipende, vliegende volk,
de lopende dieren, de mensen tot slot,
bedacht en begonnen, verzonnen deor God.

1 Het nieuwe komt elke seconde vrij %(
het oude gaat onder en is weer voorbij.

Maar onder én boven, véén achten opzij ...
is LLEFDE, geloven, verwachten wij! J

Uit de Bijbel

Laten wij dankbaar blijven denken

cah de wijze mensen die ons

het Verbond met God hebben doorgegeven. :
Dahkzij hen kennen we God v/
en leven we in voorspoed!

(Naar Sirach hoofdstuk # e.v.)

a OVERLEDEN »a KK

‘En wat heb je toen gedaan?’ piept een ander.

‘We zijn met iets lekkers naar tantes huisje gegaan.
Toen hebben we samen gegeten en gepraat over
tante. En over opletten in het verkeer. Ik denk nog
vaak aan haar.’ De andere muizen kijken bedrukt.
Het is even stil. ‘W-wat voor lekkers was het?’ durft
mollige muis te vragen. ‘Het was cake. Met rozijnen’,
zegt het muisje. ‘Die had ik hier in de keuken
gevonden.” Het wordt nog stiller. Mollige muis
denkt diep na. Niet aan tante, niet aan de uitvaart.
Hij denkt aan cake. ‘M-Misschien is er vandaag ook
wel cake in de keuken... fluistert hij voor zich uit.

En dan rénnen de muizen ervandoor. Gelukkig
rijden er geen fietsen in de kerk ...

: Tekstert Waret de Jong
ath Tekeningen: Marcel Jurrigns



