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Dewi Gunther www.tadasana.nl of 06-30314369

FHiet han ww aduvestentie staan
Foumaat 77.5 « 54 mm

Inlichtingen Farochiesecnetariaat
Jet. 023 5638145 of e-mail naax:

nweg 023 - 563 35 44

uitvaartzorg sinds 1911 <11

Achterweg 40 - 2132 BX Hoofddorp - info@dunweg.nl
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hmperestraat 2

2181 HB Hillgsom

Tel. 0252-520329
infa{@damonatuursteen.nl
www.damonatuursteen.nl

-~ Grafmanumenten in elke prijsklasse
-~ Groot en veslzijdig assortiment

-~ Matuursteen, Glas en Cortenstaal
-~ Restauratie en tekstbijzettingen

open:

ma - vr! 800 -17.00/ za: 900 - 12.00 bezoek showroom alleen op afspraak

UW EIGEN BOEK UITGEVEN?
BlJ ONS KAN DAT!

UEB

Uw wensen staan voorop
Waarom Professionele begeleiding
UitPQVCrij Verzorgde uitgave
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Aantrekkelijke prijs
Print on demand

Eigen Boek?

L B B

Zelf pakket samenstellen

Op onze website kunt u alle informatie vinden die u nodig hebt
voor het uitgeven en/of kopen van een boek. Indien u toch nog
vragen hebt, kunt u ons bereiken per e-mail of telefoon:

Uitgeverij Eigen Boek B.V

[

T VAARTZORG \Q‘ 06-576 2
= wwmmtvaartmrgdemee -nl
e ee r info@uitvaartzorgdemeer.nl

Jacgo van der Laarse Jaap van der Maarl

=
TROUPIN

NATUURSTEEN B.V.
Sinds 1898

Bezoek onze showrocom:

in elke prijskl.

» Handgehakte en machinale belettering

* Keuze uit diverse duurzame materialen

* Restauratie en izetti

= Uitgebreid assortiment urnen en accessoires

+ Gedenk

Of ngem nu contact op: +31(0)23 5326013
Geaopend ma-vr 08.00-17.00 uur

Lange Herenstraat 30-28, nabij station Haarlem
www,trouplnnatuurstesn,nl

Natuursteen \
Glas
Brons

C

monument

Urnen

GEDENKEN IN STIJL

Bel voor een afspraak:

Monumenti
Burgemeester van
Stamplein 294
2132 BH Hoofddorp

www.monumenti.nl Tel: 023 2302069
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ParochiemagaZIN verschijnt 9x per jaar in een oplage

van ca. 2400.

Redactieadres (alleen voor kopij)
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl

Kopij voor Info nr. 1 moet binnen zijn
véoér woensdag 8 januari 2020.
Afhalen Info nr. 1 donderdag 30 januari 2020.

Info bezorging

(bezorgen uiterlijk voér zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
- Overbos: 15.00-17.00 uur , Roekenbos 38
- Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburgpark 19
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen over de bezorging:
via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.
www.hjoannesdedoper.nl

Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63

t.n.v. parochie H.Joannes de Doper te Hoofddorp.

Boekwinkel Kruispunt

Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,
zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament en Parochiehuis

vallen onder de beheercommisie, Codrdinator:

- Parochiehuis Jos Eeken, telefoon 023 - 5638145,
of per e-mail naar het Parochiesecretariaat.

- Fundament Ria van der Veldt, per e-mail
marievanderveldt@gmail.com

Elke woensdagavond wordt een maaltijd
geserveerd:

Graag opgeven voor maandag 20.00 uur
bij Raminah van Eer, telefoon 06-10623703;

Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon.

Dit is een editie van het parochiemagaZIN een
uitgave van De Zalige Zalm.
Foto voorkant: bij de benoeming pater E. Manek

Info en Inhoud

Pastores:

C.Th]. van Lent - Pastoor
Julianalaan 11, 2159 LB Kaag
tel. 0252 514774 of 06 51981165
in dringende gevallen

e-mail: kees@stalopdekaagnl

R. Mascini - Diaken
tel. 06 26795701
e-mail: robmascini@gmail.com

E. Manek - Pater SVD
tel. 06 85244515
e-mail: ekosilvester85@gmail.com

B. Wooning - Pater SVD
e-mail: bwooning@svdneb.nl

In dit Nummer
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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan koemen graag bij u thuis op bezoek. Ook
in het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar mw. K.
Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt U voor hulp de PCI
benaderen. Met uw hulpvraag kunt U terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve
vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat blijven! Hebt
u tijd en zin om een actieve rol in onze parochie te
spelen, schroom dan niet om even een kijkje te
nemen in de boekwinkel en bij het
parochiesecretariaat. Daar ligt een map met
vacatures, voor denkers en doeners, er zit vast iets
voor u bij!
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Parochie - informatie en berichten

Kerst 2019

Het jaar 2019 zit er weer bijna op. U heeft in dit jaar
9 keer een Info op uw deurmat gevonden en die
wordt iedere keer met evenveel enthousiasme en
liefde voor u verzorgd en verspreid. Hulde aan alle
vrijwilligers die daar met hart en ziel voor zorgen.
We gaan er in het nieuwe jaar 2020 opnieuw
tegenaan en wij hopen dat u hem steeds met
plezier doorleest. Op pagina 23 kunt u lezen
wanneer u de nieuwe Info weer kunt verwachten.
Bent u betrokken bij het tot stand komen en
verspreiding van de Info, bewaart u dan deze
pagina zorgvuldig.

Traditioneel kunnen we tijdens de kerstdagen
genieten van vele kerstvieringen in onze parochie,
met een veelkleurigheid aan koren en ook aan
voorgangers. Wat steekt iedereen er veel energie
in en wat een rijkdom! Chapeaul

Om maar te zwijgen over het vele werk door onze
kosters verzet. Oh nee, foutje, daarover zwijgen we
niet: er staat een leuk interview in deze Info over
deze hardwerkende groep vrijwilligers!

En dan begint het nieuwe jaar, helaas ook wat
(nood)zakelijk, met een traditie. Want al die mooie
gebruiken en ons prachtige parochieblad, het zal
niet kunnen als er niet royaal wordt meegedaan
aan de aktie Kerkbalans. Bij de volgende Info zult u
daarom een uitnodiging ontvangen om daar aan
bij te dragen en zo uw waardering te uiten voor
het vele werk dat hier verzet wordt.

Ook in 2020 biedt de Raad van Kerken weer tal van
activiteiten aan. U kunt ze vinden in de Info, maar

ook op hun site: www.kerkeninhoofddorp.nl.

De redactie en alle betrokkenen bij de Info wensen
ueen

a-’s’-"a&y gmﬁ/u«azﬁ

en e

Gelekbiy 2020



Pastoraal woord

Nieuwe dekenale indeling

Een dekenaat is een gebied in een bisdom met
een ‘deken’ aan het hoofd. De naam ‘deken’
komt van het Latijnse woord ‘decem’ dat ‘tien’
betekent. We kennen het in de woorden
‘Decaloog’ voor Tien Geboden, in ‘decimeter’ en
‘decimeren’. Het Latijnse woord voor ‘hoofdman
van tien’ is ‘decanus. Het aantal parochies in een
dekenaat hoeft niet precies tien te zijn, maar
komt vaak wel in de buurt.

In het verleden bestond het dekenaat
‘Hoofddorp’ Dat bevatte de gemeente
Haarlemmermeer met de parochies
Badhoevedorp, Lijnden, Vijfhuizen, Hoofddorp,
Nieuw-Vennep en Kaag-Abbenes en de
zogenaamde ‘Noordlop” Halfweg, Spaarndam
en Haarlemmerliede. Als misdienaar in
Buitenkaag heb ik meegemaakt dat bij het
veertigurengebed de pastoor van Hoofddorp,
deken Alkemade, plechtig meedeed.

Toen ik in 1996 naar Hoofddorp kwam was het
dekenaat samengevoegd met de parochies ten
oosten van de Ringvaart: Aalsmeer, Kudelstaart,
Uithoorn, de Kwakel en Nes aan de Amstel. Dat
Dekenaat heette ‘Meerlanden’ Daar leerde ik
oud-deken Gerard Kas en deken Leo Aarts
kennen. Die werd opgevolgd door de Karmeliet
Henny Post. Van deze dekens is alleen pastor
Aarts nog in leven. Van deken Kas hebben we
een mooi bedrag geérfd om pastorale zaken te
bekostigen. De pastores van Meerlanden
kwamen iedere dinsdagmorgen bij elkaar om
de preek voor te bereiden en andere zaken te
bespreken.

Het aantal dekenaten werd verkleind en er
bleven er in ons bisdom maar drie over:
Alkmaar, Haarlem en Amsterdam. In het eerste
plan dreigden we bij Haarlem ingedeeld te
worden. Bij de keuze tussen een provinciestadje
en een wereldstad vond ik Amsterdam beter.

Onze regio van Spaarndam tot Kaag hoorde dus
bij Amsterdam en ik ging eens in de zes weken
naar de RDA = Regiovertegenwoordigers
Dekenaat Amsterdam. Ambro Bakker was met
Dea Broersen de kern van het dekenaat.

Het aantal medewerkers nam steeds verder af
totdat alleen de deken overbleef.

De nieuwjaarsrecepties in de Mozes en Aaron
waren van hoge kwaliteit. Driekoningen 2020
zal de laatste zijn, in de Augustinuskerk. Het
bisdom maakt binnenkort een nieuwe indeling
bekend van weer kleinere dekenaten. Waar we
bij horen en wie de deken zal zijn is nog
onbekend.

De functie van de deken zal voornamelijk ‘pastor
pastorum’ zijn. Dat is ‘herder van de herders.

Een herder die nooit zelf herderlijke zorg heeft
ervaren, kan die goed voor zijn schapen zorgen?
Er werd eens een bisschop in Limburg benoemd
die een heel moeilijke start had. ‘Hij kreeg
weinig liefde onder de dekens; werd er gezegd.

Liefdevolle Kerstdagen wens ik U.
Herder Kees van Lent.



Parochie breed

Wist u dat?

Bezoekers van onze begraafplaats weten het
deels wel. Dat alle coniferen rond de
begraafplaats er altijd strak geknipt bij staan.
Altijd mooi strak en op dezelfde hoogte. Wat mij
betreft complimenten aan onze vaste hovenier
die dit 0.a. netjes bijhoudt. TJA, is niet gratis,
want onze hovenier moet er veel tijd insteken
en kan helaas niet van de lucht leven. Misschien
later wel in de vorm van AOW en Pensioen maar
zover is het nog niet. Maar het zou zo maar
kunnen dat er straks iemand onder de
Parochianen is die het t.z.t. wel gratis of voor
weinig kan/wil overnemen. We laten ons
verrassen.

Maar wat velen denk ik niet weten is dat de
coniferen haag totaal 500 meter lang is. Ofwel
met voor, achter en bovenkant dient er dus
totaal 3000 m? periodiek geknipt te worden.
Wat velen van u denk ik ook niet weten is dat we
aanhoudend de LEYLANDII schimmel moeten
bestrijden. De zogenaamde phytophthora
schimmel geeft n.l. kale bruine vlekken in de
coniferen haag. Om dat onder controle te
houden laten we periodiek spuiten. Dat wordt
gedaan door een extern bedrijf die volgens de
wet bevoegd c.q. gecertificeerd dient te zijn.
Bestrijden is dit jaar 4x gebeurd en beter is het
6x per jaar te doen. Ook dat is niet gratis en
zeker met de toenemende strengere milieu
wetgeving lopen die kosten verder op.

6

Nu betalen we hieraan € 0,28 per m>. En ondanks
deze inspanning houden we het bruine in de
groene haag niet geheel weg. Maar we blijven
ons inzetten zolang het kan. Wat velen onder
ons denk ik ook niet weten is dat we naast de
coniferenschimmel ook aanhoudend strijden
tegen de buxusmot en de mieren in de
bestrating.

Daarnaast worden ook andere groen zaken
bijgehouden zoals de Taxus hagen. Dat is ook
even 200 meter ofwel 800 m? knipwerk.

Bedankt voor uw aandacht.
Peter van der Kamp / Gebouwen Beheer

Maria kapel

Binnen onze Parochie is er belangstelling voor
een MARIA kapel.

Een clubje Parochianen heeft de koppen bij
elkaar gestoken om e.e.a. van de grond te
krijgen.

De wens is een kapel die gedurende 7 dagen per
week toegankelijk is zolang de zon op is.

Om een kaarsje op te steken en/of even in
gedachten rust te vinden.

De vraag naar een kapel werd sterker begin
2018. Ook in dat jaar werd onze Pastoor 70.
Dus kwam de gedachte op om onze Pastoor als
verjaardagcadeau een 1ste financiéle aanzet te
geven voor zo'n kapel.

Zo heeft voor dat doel onderstaande collecte
bus in de kerk gestaan, u zal deze ongetwijfeld
hebben zien staan.




Parochiebreed

Maria kapel (vervolg)

Maar ondertussen is onze Pastoor 71 geworden
en rond de gewenste kapel is het stil geworden.

Als eerste aanzet is er bijna €1.000, - gedoneerd.

Mag helder zijn dat je voor dat bedrag slechts
een heel klein kapelletje kan plaatsen.

Het gedoneerde bedrag wordt voor dit doel
apart gehouden en het onderzoek voor een
kapel gaat wel verder.

Maar ondertussen zijn we ook verder in de tijd
en de urgentie van het toekomst bestendig
maken van de Pastorie dient zich aan.

De Pastorie zit vast aan de kerk die in 2013
voorzien is van het ‘Fundament’ en 160 extra
fundatiepalen.

Er zaten hier en daar scheuren in de Pastorie
maar naarmate de tijd verstrijkt groeien ook die
scheuren. Ofwel de focus ligt nu eerst op de
Pastorie en de gewenste Mariakapel schuiven
we helaas even voor ons uit.

Maar zodra er nieuws is rond de wens om een
kapel komen we daar bij u op terug.

Bedankt voor de aandacht en uw begrip.

Peter van der Kamp / Gebouwen Beheer

Gedoopt

Arletta Veipa

Sofia Rivero Briceno
Aaron Kirim
Kristoff Aranas
Sophia van Campen

Marthagroep

Woensdag 15 januari 2020 zijn de dames
Dekkers, Kunz, Ruiter en van Roode aan de
beurt om de kerk schoon te maken. Woensdag
12 februari de dames van de Filipijnen.
Contactpersoon: Mw. van Roode tel. 5612243.

Beste mede parochianen

Namens onze parochie heten wij Eko van harte
welkom. Nu Eko officieel is aangesteld als
priester hoop ik dat hij zich snel thuis zal voelen
bij ons in de parochie. Eenieder kan hem helpen
om zich hier thuis te voelen door hem een
warm gevoel te geven.

Laten wij onze Heer dankbaar zijn dat wij in deze
tijd van priestertekort toch zo'n jonge en
enthousiaste priester in onze parochie mogen
verwelkomen. Nogmaals van harte welkom Eko.

Vicevoorzitter parochiebestuur
Johan Basmaci

16 januari 2020:
wij vragen uw hulp

om de Kerkbalans brieven en acceptgiros in
enveloppen te doen op

16 januari vanaf 9.00 tot = 12.00 uur

in het parochiehuis.

Komt u ons gezellig meehelpen?



Van de Bestuurstafel

Preventiebeleid

We hebben allemaal met pijn in ons hart
gehoord over seksueel misbruik schandalen in
de Katholieke Kerk en op andere plekken waar
mensen met minderjarigen omgaan. Maar juist
in de kerk, waar we verwachten dat priesters en
vrijwilligers mensen met respect behandelen,
daar verwachten we geen misbruik en geen
grensoverschrijdend gedrag. De Commissie
Deetman heeft in 2011 een rapport geschreven
over “seksueel misbruik van minderjarigen in de
Rooms-Katholieke Kerk’, met verschillende
adviezen over wat de Kerk kan verbeteren om
misbruik en grensoverschrijdend gedrag te
voorkomen. Die zijn vertaald in een
Gedragscode Pastoraat en een preventiebeleid
dat al een tijdje van kracht is voor alle priesters
en religieuzen (zusters, broeders, paters). De
Gedragscode Pastoraat gaat wat breder over
‘sociale veiligheid' binnen de kerk: het
respecteren van ieders geestelijke, psychische
en lichamelijke integriteit en het bevorderen
van ieders welbevinden in dezen. Een minimale
voorwaarde daarvoor is dat in ieder geval geen
grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. Nu
hebben de bisschoppen van Nederland ook aan
alle parochiebesturen gevraagd om een
‘preventiebeleid’ vast te stellen en in te voeren,
voor iedereen in de Kerk die met minderjarigen
of met andere kwetsbare mensen actief is.

In de vergadering van 21 november heeft het
parochiebestuur daarom ook een
Preventiebeleid vastgesteld voor onze parochie.
Deze kunt u nalezen op website van de
parochie, en hangt ook op het prikbord bij de
ingang van de kerk. Dit beleid heeft vier
onderdelen: (1) een intake gesprek met alle
nieuwe beroepskrachten en vrijwilligers die met
minderjarigen en andere kwetsbare groepen
werken; (2) priesters en vrijwilligers
ondertekenen dat ze zich zullen houden aan de
“Gedragscode Pastoraat”; (3) verplichte
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) afgegeven
door het Ministerie van Justitie en Veiligheid; (4)
meldpunt grensoverschrijdend gedrag en een
vertrouwenspersoon.

Jaarrekening 2018

De rekening & verantwoording over 2018 is in
oktober door het parochiebestuur vastgesteld.
Het exploitatie-overschot bedroeg 39,7 duizend
euro (2017: overschot 20 duizend euro).

Het jaar 2018 is het tweede jaar op rij waar
sprake is van een overschot. Ook voor het
lopende jaar wordt een klein overschot
verwacht. Hiermee lijken de jaren van grote
tekorten achter ons te liggen. Dit vindt vooral
zijn oorzaak in verlaging van de uitgaven, want
de trend van (licht) dalende opbrengsten lijkt
zich door te zetten. Het bestuur is zich ervan
bewust dat de huidige kosten van onder meer
gebouwenonderhoud laag zijn en dat dit op
termijn niet zo zal blijven.

Begroting 2020

In november is de begroting 2020 door het
parochiebestuur vastgesteld. Voor volgend jaar
wordt een exploitatieoverschot verwacht van
nog geen twee duizend euro (verwachte
opbrengsten van 244,6 duizend euro;
verwachte lasten 242,8 duizend).

Overleg met Werkgroepcoordinatoren

Op zondag 24 november 2019 heeft het

parochiebestuur weer een overleg met de

coordinatoren van de werkgroepen binnen

onze parochie. Op deze bijeenkomst is over de

algemene gang van zaken binnen de parochie

gesproken.

De volgende punten zijn de revue gepasseerd:

O Pastores team, afspraken SVD;

O Organisatie: bestuur en platformen;

O Preventiebeleid (VOG): zie ook elders in de
INFO;

O Plannen gebouwen en gebouwenbeheer;

0 Communicatie

O Financién: realisatie en verwachtingen;
interne procuratie



PROGRAMMA NAJAAR 2019 ‘Grenzen’

AGENDA ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

Raad van Kerken
Hoofddorp

08 jan 20:00 Boekwinkel Het Kruispunt

Anna en Maria

De twee vrouwen Anna en Maria staan naast
elkaar, of beter gezicht dicht tegen elkaar aan, in
de vrouwenbeeldenkring op de Kaag. Wat

willen deze twee Bijbelse vrouwen ons vertellen.

09 jan 14:00 Parochiehuis

Samen in Gesprek over de Film: 'The Wife'
Themabijeenkomsten Samen in gesprek over
culturele, spirituele en maatschappelijke
onderwerpen.

Veertig jaar lang heeft Joan Castleman haar eigen
talenten, dromen en ambities opzij gezet voor de
succesvolle literaire carriére van haar man, de
overspelige Joe. Maar op de avond dat hij naar
Stockholm afreist om de Nobelprijs voor Literatuur
in ontvangst te nemen, besluit Joan dat het
genoeg is en onthult ze haar grote geheim.

Een ijzersterk, spannend en stijlvol drama over
menselijke relaties en een vrouw die uiteindelijk
haar eigen stem volgt en voor zichzelf opkomt.

Deze bijeenkomsten worden georganiseerd
samen met de parochie Joannes de Doper.
Informatie: Cobie Bergsma, tel. 023-5652400 of
jj-bergsma@live.nl

15 jan 19:00 Marktpleinkerk

Cursus Mensen van de weg

In deze cursus onderzoeken we hoe Jezus het
leven doorliep en welke keuzes hij maakte om
dit vervolgens aan ons eigen leven te spiegelen.
Wanneer: 7 woensdagen vanaf 15 januari.
Waar: Ontmoetingsruimte Marktpleinkerk.
Marktplein 96

Tijd: maaltijd om 19:00, einde 21.30.
Informatie en aanmelden: Christien Nierop,
n.c.nierop@quicknet.nl tel. 023 565 3357, of
Marja van der Vlugt, p.j.vlugt@hetnet.nl

tel. 023 561 2450.

16 jan 20:00 Marktpleinkerk

Leerhuis Kerk en Israél; Simon Schama;
documentaires

Bewustwording en bezinning op Jodendom en
Christendom.

19-26 jan 2020 Week van Gebed voor de
Eenheid met het Thema ‘Buitengewoon’
Geinspireerd door de buitengewone
vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar
voren komt, daagt de Week van Gebed ons uit
om te streven naar meer dan het gewone. T.z.t.
vind u meer Informatie in de kerken en op
www.kerkeninhoofddorp.nl

Activiteiten die nu al bekend zijn:

- Vrijdag 17 januari om 19.30 uur in de
Doopsgezinde Kerk, Hoofdweg 691: lonaviering
m.m.v. de Lichtkring-cantorij o.l.v. Marianne
Voskamp, voorganger ds. Hedi Hegeman

- Vrijdag 24 januari 19.30 — 20.30 uur in de
Ontmoetingsruimte van de Marktpleinkerk,
Marktplein 96: Gebedsuur met als thema
Gastvrijheid.

- Oecumenische viering op zondag 26-1 om
10.00 uur in de Lichtkring, Lunenburgdreef 70.
Voorgangers ds. Coen Wessel en ds. Hedi
Hegeman.

26 jan 14:00-17.30 Marktpleinkerk

24e Dialoog in Muziek

Voor de 24e keer in de
Marktpleinkerk,
Marktplein 96:
Haarlemmermeerse koren
zingen een kwartier lang
hun muziek.

Actuele en uitgebreide Informatie:
www.kerkeninhoofddorp.nl



In deze info aandacht voor twee bijzondere boeken. De ene is “Ik wou dat ik een
vogel was’, samengesteld door Margot Diederix en Marlous van Mourik. De andere

——
Via deze INFO wensen wij u allen Gezegende Kerstdagen en een Zalig 2020 vol
& leesplezier.

"Uit elkaar” van Bette Westera.

In onze winkel
liggen prachtige
boeken vol uren

leesplezier.

Ik wou dat ik een vogel was

Dit dikke boek is een rijk geillustreerde
= verzameling van 366 natuurgedichten-
één voor elke dag van het jaar inclusief
schrikkeldag. Wie het boek doorbladert
ziet dat het gevuld is met bekende
favorieten maar ook met nieuwe
gedichten. De gedichten zijn geschreven
door een grote verscheidenheid aan
auteurs, waaronder Karel Eykman, Joke
van Leeuwen, Hans Andreus, Ted van
Lieshout en vele anderen. De gedichten
ontroeren stuk voor stuk.

De prachtige illustraties van Fran
Preston-Gannon maken het boek tot een
geweldig kijkboek, waar het heerlijkis om
in te grasduinen en waardoor je zelfs de
meiging krijgt om het achter elkaar uit te
lezen. Heel eerlijk gezegd, komt dit
nstwerk het best tot zijn recht als
koffietafel boek. Het verdient het om
opengelegd een mooi plekje te krijgen in
ie eigen huis, of in een wachtkamer,
bibliotheek, logeerhuis o.i.d. Dit boek
maakt poézie op een heel aantrekkelijke

ﬁmanier toegankelijk voor jong en oud.

—

Kom gewoon even
langs, de koffie/thee
9 staat klaar.

Uit elkaar

Voor veel kinderen is het een gegeven.
Hun ouders uit elkaar zijn. Zeker zo rond
de feestdagen komen de gevoelens die
daarbij horen boven. Erover praten? Dat
doe je niet zo gemakkelijk. Het thema is
beladen. Wat wel een mogelijkheid is om
het boek “Uit elkaar’, samen te bekijken,
samen te lezen. Bette Westera schreef
heel veel gedichten over ouders die uit
elkaar gaan en verliefd worden op een
ander. Over lieve stiefmoeders en stoere
stiefbroers. Over in twee huizen wonen
en twee keer op vakantie gaan. Soms zijn
de gedichten heel speels en een andere
keer gevoelig, soms confronterend en
heel vaak verrassend en vol humor. De
illustraties in het boek zijn van Sylvia
Weve.

Mijn vader is een lieverd,

mijn moeder is een schat,

maar dat mijn vader ooit iets

met mijn moeder heeft gehad,

dat kan ik niet begrijpen,

daar kan ik niet echt bij.

Ze hebben niets, maar dan ook

niets gemeen behalve mij.

L.‘A Het Kruispunt

winkel voor het ANDERE boek



Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

De eerste zondag van de maand om 18.00 uur is er een Spaanse viering in de Kapel.
Zondag 22 december 12.30 uur: Engelse viering
Zondag 12 januari 12.30 uur: Engelse viering
Zondag 19 januari 12.30 uur: Engelse viering

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur.
De eucharistieviering op zaterdag is komen te vervallen.

Doopgesprekken

De volgende data van doopgesprekken zijn op dinsdag 7 en 14 januari 2020, om 20.00 uur.
De eerste avond is in de boekwinkel het Kruispunt, de tweede avond in het Parochiehuis.
Inschrijven voor beide avonden is verplicht.

Voor informatie en opgave kunt u bellen naar het secretariaat. Bij voorkeur op woensdagmorgen tussen
9 en 12.00 uur. Tel. 5638145. U kunt ook langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

1 maal per maand op vrijdagochtend is er een Eucharistieviering; pastor K. van Lent;
in het restaurant om 11.00 uur.
In 2020 op de volgende vrijdagen: 3 januari; 7 februari; 6 maart; 3 april; 1 mei; 5 juni; 3 juli;
7 augustus; 4 september; 2 oktober; 6 november; 4 december.

Opbrengst Collectes
12 en13 oktober € 603,16 Kerstviering Spaarne Gasthuis
19 en 20 oktober € 382,62 Hoofddorp
26 en 27 oktober € 388,35
01 t/m 03 november €1170,67 Op dinsdagavond 24 december om 19.30 uur is er
16 en 17 november € 605,35 een feestelijke oecumenische Kerstviering in het
23 en 24 november € 391,80 Spaarne Gasthuis in Hoofddorp.

Voorganger zal zijn pastor Alie Hoekman en de zang
wordt verzorgd door het gelegenheidskoor onder
leiding van Emile Vriens.

Patiénten en bezoekers van buiten zijn van harte
uitgenodigd.

De kerkzaal bevindt zich op de begane grond van
het ziekenhuis.

Deurcollecte

van zaterdag 9 en zondag 10 november
t.b.v. de PCl heeft € 500,00 opgebracht.
Het bedrag zal aangewend worden
voor de opleidingen in de organisatie
Schuldhulpmaatje waarvan Wim Piels
voorzitter is.



vieringen

PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

Overzicht vieringen kerk en kapel 21 december - 1 februari 2020

Vierde zondag van de Advent

Za 21 dec 19.00:

Zo 22 dec 10.00:
12.30

Kerstavond
Di 24 dec 15.00:

16.30
18.30:

20.15:

21.45:

23.30:

Eerste Kerstdag
Wo 25 dec 10.00:

Tweede Kerstdag

Do 26 dec 10.00:

Za 28dec 19.00:
Zo 29dec 10.00:
Oudjaar

Di 31dec 19.00:

Nieuwjaar
Wo 01 jan 11.00:

Do 02jan 18.45:
Za 04jan 19.00:

Driekoningen
Zo 05jan 10.00:
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Eucharistieviering; pastor K. van Lent
- Joke Kreike- van der Kolk

Eucharistieviering; pastor K. van Lent

Engelse viering

Peuter- en kleuterviering; pastor L. Mesman; Zangertjes

Familieviering; pater E. Manek en diaken R. Mascini; Zangertjes

Kerstviering; pater E. Manek; Vrolijk Vuur

Kerstviering; pastor K. van Lent; Odyssee

- Gerrit en Rie Vork en voor bijzondere intentie; Dick van der Geest;
Overl. Peter Vonk en overl. fam. Vonk en fam. van Megen

Kerstviering; pastor K. van Lent; Odyssee

Kerst/Eucharistieviering; pater B. Wooning; Gemengd koor
- Piet van de Zwaan; Henk en Lida Schrama- van Miltenburg

Eucharistieviering; pater E. Manek; Gregoriaans koor
- James Zitter; Wim Beers; Kees Duivenvoorden en overl. ouders Breed-Bogers;
Overl. ouders Koeckhoven- van Haaster en zegen over hun gezin

Eucharistieviering; pastor K.van Lent; Harmonie Excelsior
- Patricia Mc Govern

Eucharistieviering; pater B. Wooning

Eucharistieviering; pater B. Wooning

- André Sanberg

Eucharistieviering; pater E. Manek; Indische zang

Eucharistieviering gezamenlijk met de Filipijnse gemeenschap;
pastor K. van Lent en pater E. Manek; Filipijns koor
- Overl. ouders Koeckhoven- van Haaster en zegen over hun gezin

Rozenkrans

Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor
- Na de viering Nieuwjaarsreceptie

Familieviering; pater E. Manek; Zangertjes
- James Zitter
- Na de viering Nieuwjaarsreceptie



Overzicht vieringen (vervolg)

Di 07 jan 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 09jan 18.45: Rozenkrans
1915 Viering
Za 11jan 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent
Zo 12jan 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent
12.30: Engelse viering
Di 14jan 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 16jan 18.45: Rozenkrans
19.15 Viering
Gebedsweek voor de Eenheid
Za 18jan 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek
Zo 19jan 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek en diaken R. Mascini; Gemengd koor
12.30: Engelse viering
Di 21jan 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 23 jan 18.45: Rozenkrans
191l 5? Viering
Za 25jan  19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent
Zo 26jan 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent en diaken R. Mascini; Odyssee
- Overl. fam. Dingemans en fam. Frijters
Di 28 jan 18.45: Rozenkrans
1815 Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 30 jan 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Ter informatie volgende Info
Za 01feb 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor

Zo 02 feb 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Vrolijk Vuur

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur.
Inde Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur



Kennismaken met ‘Ons Kosterteam’ -1

Geen kerk kan zonder koster. Maar wat doet een
koster eigenlijk precies? Het Latijnse woord custos,
dat aan de basis van het woord koster staat,
betekent bewaker. En vandaaruit is afgeleid dat
een koster van een kerk belast is met de dagelijkse
zorg voor het kerkgebouw en het klaarzetten van
de verschillende voorwerpen voor de liturgische
eredienst, waarbij dan te denken valt aan het
liturgisch vaatwerk of een glas water op het
spreekgestoelte. Bij de rk. kerk helpt de koster bij
het uitdelen van de communie en bij de collecte.
En - ook heel belangrijk- hij laat de kerkklok
luiden. Deze opsomming geldt slechts in
algemene zin, want de taken van een koster
verschillen van kerk tot kerk en zijn vastgesteld in
overleg met het kerk- of parochiebestuur. Zo ook

bij onze Joannes de Doperkerk, waar een team van
10 kosters altijd klaar staat om te zorgen dat alles
kan verlopen zoals iedereen het graag wil.

Een groep van 10 kosters aan de Info-lezers
voorstellen doet een te grote aanslag op de ruimte
die er beschikbaar is. Vandaar dat we u In deze Info
een vijftal kosters voorstellen. In de tweede ronde
volgen de andere vijf.

Het is donderdagavond 7 november en in het
Parochiehuis schuiven ze aan voor een gesprekje:
Hans Boot (62), George van Goethem (65),

Peter van der Kamp (69), Cees de Kort (77) en
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Nol Ruiter (77). Het aantal jaren van hun
kosterschap varieert. Cees en Nol doen het 12 jaar,
George 5 jaar, Peter 4 jaar en Hans 1 jaar. Hoe ze
koster zijn geworden? Daarover zijn ze het eens:
‘omdat we ervoor zijn gevraagd.

George van Goethem, die sinds 1 jaar ook optreedt
als codrdinator, bijt de spits af.

“Waarom ik ‘ja’ zei, toen ze vroegen of ik koster
wilde worden? Er was iemand nodig. En als je je
dan realiseert dat je, als je ja zegt, een goede
bijdrage kunt geven aan je kerk, dan moet je dat
doen, vind ik. Ik heb wel gevraagd: wat moet ik er
precies voor doen? Het antwoord was: je scheren
en een pak aantrekken. Dat kon dus nooit een
probleem zijn.

Een jaar geleden overleed Jaap Slijkerman, die
coordinator was van het kosterteam. Toen hebben
ze mij gevraagd of ik hem wilde opvolgen. Dat doe
ik met plezier”

Als eerste deze vanavond gunt hij de Info-lezers
een kijkje in zijn paspoort. “lk ben geboren en
getogen in Badhoevedorp. Ik ben getrouwd met
Cisca. Ze komt net van over de Ringvaart, uit
Sloten. Samen hebben we Badhoevedorp achter
ons gelaten en zijn we naar Hoofddorp gekomen.
We hebben twee volwassen kinderen, een zoon en
een dochter. ze wonen dichtbij. Een in Hoofddorp,
een in Amsterdam. Mijn beroep? Ik was 30 jaar
lang timmerman, maar ik werk nu alweer heel wat
jaren in de verstandelijk gehandicapten zorg. Dat
doe ik in de Hartekamp. Hobby's of
vrijwilligerswerk?

Ik ben jarenlang actief geweest in het voetbal.
Eerst als jeugdleider bij Pancratius, later bij SV
Hoofddorp. Daar heb ik ook geassisteerd in de
kantine. Verder hou ik van wandelen. lk heb 4 keer
de Vierdaagse gelopen. En samen met Cisca fiets ik

graag”

De tweede die ons iets meer over zichzelf wil
vertellen is Hans Boot. “Nee, ik ben helemaal geen
geboren Haarlemmermeerder. Maar ik kom wel
van een stad aan het water, namelijk uit Zierikzee.
Ik ging daar weg vanwege mijn werk: ik koos er
namelijk voor beroepsmilitair te worden.



‘Ons Kosterteam’ -1(vervolg)

Ik moest indertijd in dienst en omdat ik een kans
zag voor een opleiding besloot ik: ik blijf. Ik moest
dan wel verhuizen en kwam terecht in Deventer.
Maar niets duurt eeuwig, ook niet mijn werk in het
leger. Ik nam ontslag, besloot iets heel anders te
gaan doen en verhuisde naar Nieuw-Vennep. lk
verdien inmiddels al weer 15 jaar mijn brood als
buschauffeur en Nieuw-Vennep heb ik verruild
voor Hoofddorp, waar ik woon met Caroline.

Ik ben vader van drie volwassen dochters: een
woont met drie kinderen in Leiden, eentje met
drie kinderen in Nieuw-Vennep, en een met een
partner en een kind in Abbenes. Mijn hobby's?
Modeltreinen, fietsen, en wandelen. En ik ga graag
met vakantie in een bosrijk gebied. Gewoon in
Nederland. Er is hier nog bos genoeg.”

Dan is de beurt aan Nol Ruiter en hij maakt er geen
geheim van dat hij een Amsterdammer is in hart
en nieren. “Ik ben geboren en groot geworden in
Oud-West. Ik woonde daar zo tot mijn 28ste. Mijn
beroep? Elektricien. Ik weet heel veel van de
leidingen in allerlei Amsterdamse panden. Ik heb
er 31 jaar als installateur gewerkt en daarna nog 25
jaar als monteur bij de VU Gebouwendienst. Ik
kwam naar de Haarlemmermeer vanwege de
liefde. Mijn vrouw Bep komt hier vandaan en zij
wilde absoluut niet in Amsterdam wonen. Dus als
ik haar wilde, werd het wonen in de polder. En zo
werd mijn woonplaats Hoofddorp. Overigens, een
hele prettige plek om te wonen. We hebben
inmiddels twee volwassen kinderen, een zoon en
een dochter, en zes kleinkinderen. Gelukkig
wonen ze hier niet ver vandaan: in Hoofddorp en
Vijfhuizen. Ja, ik heb zeker hobby's. Ik ben een
postzegelverzamelaar. Ik heb speciale
belangstelling voor zegels uit Rusland, het
Vaticaan, Turkije en Griekenland. En ik hou erg van
voetbal: Ajax. Nee, ik wil het niet meer hebben
over de Italiaanse scheidsrechter bij de wedstrijd
tegen Chelsea.

[Hierbij krijgt hij overigens alle steun van zijn
mede-kosters, alsmede van de interviewster. Ajax
is groot onrecht aangedaan, vindt iedereen].

Na Nol is het woord aan Cees de Kort en oak hij is
zeker geen echte polderjongen. “Nee, ik kom niet
uit de klei. Ik ben geboren in Loon op Zand.

Daar heb ik tot mijn 45ste gewoond. Waarom ik
ben weggegaan? Simpel: ik kreeg een andere
baan. Ik werkte in de administratief-financiéle
sector en dat heb ik altijd gedaan. In zo'n loopbaan
is er altijd wel een moment van: nieuwe ronde,
nieuwe kansen. En dat deed zich ook voor mij
voor. lk kon aan de slag in Amsterdam. Ja, best wel
even een cultuurschok, ook toen al. Maar verder
best prima. Sinds 1987 wonen mijn vrouw Carla
en ik in Hoofddorp, ook best prima. We hebben 2
dochters en zijn oma en opa van 3 kleinzoons. Ze
wonen allemaal in Hoofddorp. Hobby's? Net als
Nol spaar ik postzegels. Mijn speciale interesse
hebben zegels van Nederland en die uit de
vroegere kolonién. En verder? Wandelen. lk heb
het Pieterpad gelopen. En —iets verder weg -
samen met een aantal mensen, onder andere uit
de parochie: Nol, Bep en Jo Verhoeven - de laatste
110 km van de route naar Santiago de
Compostella.

Peter van der Kamp tenslotte maakt deze
kostercirkel rond. “Ja, ik kom wel uit Hoofddorp. Ik
zeq altijd: ik ben beslist wel uit de klei getrokken.
Ik ben hier geboren en woon er nog steeds. Ik ben
getrouwd met Toos en we hebben 4 kinderen,
inmiddels allemaal volwassen en uitgevlogen.
Onze 7e kleinkind is op komst. Ik ben jaren in
dienst geweest van de KLM. Om precies te zijn: 49
jaar en drie maanden. lk heb de 50 net niet vol
gemaakt. Ik kan terugkijken op een lange en erg
afwisselende carriere: begonnen als
vliegtuigplaatwerker en geéindigd als Duty
Manager Operations. Sinds ik niet meer werk heb
ik in deze kerk diverse vrijwilligersfuncties. De
voornaamste is Gebouwen Beheer. En over de
stand van zaken bericht ik regelmatig in de Info.
Sinds 4 jaar ben ik ook koster. Dat vak, als je dat zo
mag noemen, ben ik min of meer ingerold. Er was
een koster nodig bij een uitvaart, en omdat ik niet
meer werkte en dus overdag beschikbaar was
vroegen ze me: Peter, wil jij dat niet doen? Ik heb ja
gezegd en dan komt snel van het een het ander. lk
draai nu gewoon mee. Mijn hobby's: in ieder geval
mijn kleinkinderen en fietsen. En ik ben erg dol op
mijn Harley Davidson. Top, om daarop rond te
kunnen toeren.

Interview en foto: Anja Maas
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En strike!
De Zangertjes er op uit!

De middag na de familieviering op zondag 17
november zijn de Zangertjes op hun jaarlijkse
uitje geweest. De kinderen zijn gaan bowlen en
hebben daarna heerlijk pannenkoeken gegeten.
Het was een hele leuke middag. En deze

middag is mogelijk gemaakt die in het voorjaar
bij de deurcollecte geld hebben gegeven voor
het Zangertjes uitje. Daarom hartelijk dank
namens alle kinderen aan iedereen die hier aan
bijgedragen heeft!

En vind je het leuk om een keer met de
Zangertjes mee te zingen? ledere
woensdagavond van half zeven tot kwart over
zeven ben je van harte welkom in de kerk.

Kerstvieringen
voor het hele gezin

Op 24 december vieren we weer kerstavond.
leder jaar komen veel mensen dan naar de kerk
om met elkaar naar het kerstverhaal te luisteren.
Om samen de geboorte van het kerstkind te
vieren. En om samen te zingen en te bidden.

Ook dit jaar zijn er op kerstavond weer twee
kerstvieringen voor het hele gezin.
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Om half 4 's middags begint de zogeheten
lammetjesviering.

De viering voor de kleinste kinderen. We spelen
met elkaar het kerstspel en zingen kerstliedjes.
Aan het eind leggen we samen het kindje Jezus
in zijn kribbe. Alle kinderen die dat willen
kunnen natuurlijk weer verkleed naar de kerk
komen.

Aansluitend om half 5 is de familieviering. In
deze feestelijke viering gaan pastor Eko Manek
en pastor Rob Mascini voor. Beide vieringen
worden begeleid door het kinderkoor. Alle
kinderen die dat leuk vinden zijn welkom om
mee te zingen in het grote kerstkoor.

De kerstperiode
sluiten we af op
zondag 5 januari
met een
familieviering.
Deze zondag
vieren we
Driekoningen. In
deze viering
worden ook de
kinderen
voorgesteld die
komend jaar hun
eerste
communie doen.
Ook dan zullen
de Zangertjes
weer zingen.

We hopen ook dit jaar weer met heel veel
mensen kerst te mogen vieren!



Parochiebreed

Gaat u mee op bedevaart naar Lourdes?

Altijd al willen weten
waar de hemel op
aarde te vinden is? In
Lourdes. Elke dag
gaan vele mensen
naar de grot waar

-~ Mariain 1858 aan het

meisje Bernadette

Soubirous verscheen. Mensen gaan naar
Lourdes om steun te zoeken bij Maria, om een
kaarsje op te steken, om stil te zijn bij de grot
van de verschijningen, om het geloof samen
met anderen te beleven, om bezinning.
Tijdens onze reizen naar Lourdes wordt U een
volledig verzorgd programma aangeboden. U
kunt — geheel vrijblijvend — deelnemen aan
vieringen, processies, verdiepingsmomenten,
wandelingen door Lourdes en excursie naar de
Pyreneeén.
De Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam
verzorgt al 25 jaar bedevaarten naar Lourdes in
samenwerking met het ‘Huis voor de Pelgrim’
(Limburgse Bedevaarten). De groep bestaat uit
vrijwilligers en verzorgsters die voor u vele hand
en spandiensten verrichten tijdens de reis en in
Lourdes. De bedevaartreis is daardoor geschikt
voor jong en oud, ziek en gezond.
Deelnemers die veel zorg nodig hebben kunnen
in het Zorghotel accueil Notre Dame verzorgd
worden door onze eigen Nederlandse
vrijwilligers van het Huis voor de Pelgrim.

Het aanbod voor dit jaar bestaat uit:

18 t/m 26 mei 2020 busreis naar Lourdes

Een prachtige reis door het mooie Frankrijk.

Op de heenweg bezoeken we de 1e dag de
kathedraal de Notre Dame in Reims. Op de 2e
dag gaan we naar het klooster in Nevers, waar
Bernadette opgebaard ligt in haar schrijn. En op
de terugweg gaan we naar het mooie plaatsje
Rocamadour.

Indien U liever vliegt is er de mogelijkheid om
deel te nemen aan de

vliegreis van 20 t/m 25 mei 2020.

De pelgrims die met het vliegtuig gaan sluiten
zich dan in Lourdes bij de buspelgrims aan.

U gaat dan op eigen gelegenheid naar

Den Bosch. Daar staat de transferbus die u
(tegen betaling) naar het vliegveld van
Maastricht brengt.

Vliegreis van 8 t/m 13 september 2020
Vertrek vanaf vliegveld Maastricht. Bij voldoende
deelname gaan we met een bus vanuit Haarlem
naar het vliegveld. Deze vliegreis wordt ook
geheel verzorgd door onze vrijwilligers van de
Lourdes-groep. Pelgrims die veel zorg nodig
hebben kunnen logeren en verzorgd worden in
zorghotel Accueil Notre Dame.

Informatiebijeenkomsten

Als U, uw familie, kennissen en vrienden
belangstelling hebben voor een reis naar
Lourdes, dan bent U allen van harte welkom op
de informatiehijeenkomst. Op deze
bijeenkomst komt U alles te weten over de 2
bedevaart reizen. Er wordt een presentatie en
informatie gegeven over de reis, de bedevaart
zelf, het leven van Bernadette en het heiligdom
van Lourdes.

De informatiebijeenkomst wordt gehouden
op:

Zaterdag 18 januari 2020

Locatie:  Moeder van de Verlosserkerk

Adres: Prof. Eijkmanlaan 48, 2035 XB in
Haarlem

Aanvang: 11.00 uur

De duur van elke bijeenkomst is ongeveer 90
minuten.

Voor verdere inlichtingen kunt U terecht bij:
Joke Hoekman T.0135216701 M. 0642347729
Wilma Caiffa M. 0612157507 (na 18.00 uur)
Diaken Philip Weijers M. 0653887641

Tip: Bent u client bij Zorgverzekeraar CZ! Dan kunt
u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking
komen voor een flinke korting op de reissom.
Meer informatie hierover bij Joke Hoekman.

Veel informatie kunt U vinden op onze website:

www.lourdes-groep.nl en
Facebook: Lourdesgroep
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17 oktober, Kees van Lent 71 jaar

Zoals bekend is onze Pastoor op 17 oktober jl.
jarig geweest. Op die zelfde dag was onze 2de
Bestuursvergadering na de Zomervakantie.
Maar Kees was er niet, zat op Texel tussen
andere schaapjes. Had graag die dag de
aandacht gevraagd maar ging dus even niet
door.

Dan maar op een andere dag, donderdag 24
oktober tijdens 10uur30 koffie in het
Parochiehuis.

Maar wat geef je zo'n man die alles heeft en ook
weinig nodig heeft?

Om te beginnen gepaste aandacht en alle koffie
drinkers zongen gezamenlijk uit volle borst;
‘Lang zal hijleven ............ "toen Kees op de
koffie afkwam.

Maar wat geef je zo'n man?

Mijn Toos kreeg in 2017 een set miniatuur
Religieuze voorwerpen. Ze had nog niet echt
een idee wat er mee te doen.

Zelf kwam ik een hol houten boek tegen wat de
Bijbel kan vertegenwoordigen.

En onze trouwe klusjes mannen gevraagd ( Paul
& Henny) de miniaturen erin te maken.

Maar het was niet af toen Kees 70 werd dus is de
overhandiging uitgeschoven naar dit jaar.

Hij was er erg mee in zijn sas en krijgt thuis een
ere plaats.

Kees, nogmaals ‘Gefeliciteerd

Peter van der Kamp / Gebouwen Beheer
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Data automatische incasso's

De data van de automatische incasso’s van de
Aktie Kerkbalans ofwel de Kerkbijdrage in 2020
zijn:

Woensdag 29 januari 2020

Woensdag 26 februari 2020

Woensdag 25 maart 2020

Woensdag 29 april 2020

Woensdag 27 mei 2020

Woensdag 24 juni 2020

Woensdag 29 juli 2020

Woensdag 26 augustus 2020

Woensdag 30 september 2020

Woensdag 28 oktober 2020

Woensdag 25 november 2020

Woensdag 30 december2020

Deze data hebben uitsluitend betrekking op de
automatische incasso’s die namens de parochie
worden uitgevoerd en hebben geen betrekking
op opdrachten tot periodieke overboeking die
via uw eigen bank zijn verstrekt.

Mocht u vragen hebben of nadere inlichtingen
willen, dan kunt u contact opnemen via
kerkbalans@hjoannesdedoper.nl of het
Parochiesecretariaat.



Nieuw tekstblok

st

op de kaag
Julianalaan 13a Kaag.
info@stalopdekaag.nl

Zing met ons mee.
Op zondag 22 december is er een
Kerstsamenzang onder de hooiberg
bij De Stal. ledereen is heel hartelijk
welkom om mee te komen zingen.
Tijd: 17.00 uur. Na afloop is er
gluwein/ warme chocolademelk.

o

Anna en Maria

Op woensdagmorgen 9 januari heten
pastoor Kees van Lent en Ria Stolk u
heel hartelijk welkom voor een
bijeenkomst rond het prachtige beeld
dat de zusters van het Liobaklooster
maakten van Anna en Maria.

Vanaf 10 uur is er koffie en de
presentatie begint om 10.30 uuren
duurt tot plm 12.00 uur.

ADVENTSAC IE

Adventsactie 2019
“Kinderen brengen hoop”

Wie moeder is geworden, weet dat je leven
daarmee wezenlijk verandert. Opeens maak je
deel uit van iets groters. In onze kinderen wordt
geschiedenis zichtbaar, maar ook toekomst. Zo
brengen ze hoop. Hoop dat ze een verschil ten
goede zullen maken. Hoop op een betere
toekomst voor iedereen. Hoop ook, dat zij het
Licht van de wereld in zich zullen dragen, net
als destijds die kleine baby in Bethlehem...
Jaarlijks voeren de Adventsactie campagne
tijdens de vier weken voor Kerstmis: de Advent
periode.

Centraal inde
Adventsactie-campagne
staan moeders en
kinderen.

Slechte economische

omstandigheden, Venezolaanse vluchtelingen-
kinderen in Peru

oorlogen en klimaat-
verandering veroorzaken problemen die vooral
vrouwen en kinderen treffen.

Daarom steunt Adventsactie dit jaar vier
projecten die zich richten op hulp aan deze
kwetsbare groepen. Voor informatie over deze

4 projecten, zie de parochiewebsite:
https://www.hjoannesdedoper.nl/jdd_diaconie_
adventsactie.html

Laten wij Adventsactie steunen in de
collecteschaal tijdens de Adventperiode of via
de bank NL69 INGB 0001 3159 41 van
VOM-Groep H. Joannes de Doper te Hoofddorp,
onder vermelding van Adventsactie 2019.

U kunt ook rechtstreeks doneren via de website
van Adventsactie (www.adventsactie.nl).
VOM-groep parochie H. Joannes de Doper,
Hoofddorp.
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caritas
4 Hebt u een logeerbed dat u
£ tijdelijk, een paar nachten een
£ week of een maand, kunt
£ aanbieden aan kwetsbare
M -

reamxerkeep  vluchteling? Aan een vrouw,

soms met kind, een minderjarige
of kwetsbare man?
Neem dan contact op met Wil Hand van de
Caritas / PCl van onze parochie
Bereikbaar via parochiesecretariaat
023-5638145. ma-vrij 9-12uur of per email
Caritas@hjoannesdedoper.nl
Uw gastvrijheid is hard nodig!

“Vreemdelingen die bij u wonen hebben dezelfde
rechten als een geboren Israéliet. Gif moet hen
beminnen als uzelf, want gij zijt zelf vreemdelingen
geweest in Egypte. Ik ben de Heer, uw God” (Lev.

19, 34).

Met deze Bijbeltekst opende paus Franciscus
vorig jaar de Werelddag voor migranten en
vluchtelingen. Paus Franciscus memoreert
herhaaldelijk zijn zorg over de
beklagenswaardige toestand van veel
vluchtelingen en migranten, op de vlucht voor
oorlog, vervolging, natuurrampen en armoede.
Hij zegt:

“Elke vreemdeling die op onze deur klopt, biedt een
kans voor een ontmoeting met Jezus Christus, die
zichzelf identificeert met de verwelkomde en de
afgewezen vreemdeling van alle tijden” (Mt. 25,
35-43).

Bij het Wereldhuis van de kerken in Amsterdam
kloppen elke dag veel vluchtelingen aan, die
net in Amsterdam zijn aangekomen, en door
het Wereldhuis op weg geholpen worden over
hoe en waar ze naar toe kunnen voor hulp van
de gemeente, van gezondheidsdiensten, van
een advocaat, enz. Het duurt meestal een paar
dagen en soms een paar weken tot duidelijk is
waar ze heen kunnen, wanneer hun procedure
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Caritas van onze parochie met Team KerkBed zoekt korte
logeeradressen voor kwetsbare mensen. Help mee!

kan beginnen, en waar ze kunnen verblijven
terwijl hun procedure loopt. Terwijl ze overdag
bij het Wereldhuis proberen deze eerste hulp te
bieden, slapen deze mensen op straat of op het
Centraal Station. Voor de meest kwetsbaren
onder hen vraag het Wereldhuis, na een eerste
screening, meestal enkele dagen onderdak bij
een woongroep of een kerk. Maar nu zijn al
deze plekken overvol en het team “Kerkbed”
vraagt onze hulp, uw hulp voor een logeerbed
van enkele dagen voor de meest kwetsbare van
deze mensen, terwijl het Wereldhuis uitzoekt
hoe het verder moet. Zie ook:
https://www.raadvankerken.nl/fman/11051.pdf

Graag vragen we als Caritas van de parochie uw
hulp voor een logeerplek van een paar nachten
tot maximaal 3 of 4 weken. Na een eerste
screening door het team Kerkbed van de meest
kwetsbare vluchtelingen die acute hulp nodig
hebben, en afhankelijk van uw mogelijkheden
en wensen, zorgt het team Kerkbed dan voor
een passende match. Overdag zullen deze
gasten meestal bij het Wereldhuis in
Amsterdam moeten zijn, omdat zij moeten
uitzoeken wat er moet gebeuren. U staat er met
uw gast niet alleen voor: vanuit de organisatie
van Kerkbed en Caritas van de parochie wordt u
bijgestaan in wat er nodig is.

Hebt u een logeerkamer en logeerbed
beschikbaar en wilt u helpen, bel of mail dan
naar de boven genoemde contact persoon en
bied uw hulp aan.

Wilt u wel helpen, maar denkt u: “je weet niet
wie je in huis haalt’, “hoe kan dit mis lopen’,

“wat zijn de risico’s”? kom dan op

15 januari om 19.30 naar de informatieavond in
het parochiehuis, Kruisweg 1073, Hoofddorp.
Dan zijn wij daar van de Caritas van de

parochies van de Haarlemmermeer en van de
organisatie van het team Kerkbed om u verder
te informeren en uw vragen te beantwoorden.



Overledenen

Ans Tankink - Jansen - 79 jaar

Ans was een ‘oorlogskindje; zij werd geboren op
31 mei 1940 in Olburgen (Achterhoek) als
oudste kind van uiteindelijk 9 kinderen. Zij
voelde zich als oudste verantwoordelijk voor
haar broers en zussen. Haar leven lang had zij
een sterke band met haar familie.

Na haar schoolopleiding is zij als kleuterjuf gaan
werken in de opvang van moeilijk opvoedbare
kinderen in Velserbroek.

In de Achterhoek leerde zij Ben Tankink kennen.
Door de afstand schreven zij elkaar vele brieven.
Ben kreeg werk in Haarlemmerliede en zijn Ans
en Benin 1964 getrouwd. Zij kregen 2 zoons en
rond 1968 verhuisden zij van Schiphol Rijk naar
de Kockstraat in Hoofddorp. Na de geboorte van
hun tweede zoon werd Ans fulltime huisvrouw.

Ans hield van schilderen en tuinieren. Daarnaast
was zij heel betrokken bij onze parochie. Zij
maakte deel uit van de bloemengroep en later
de bezoekgroep. Samen met Ben heeft zij een
reis naar Israél gemaakt die vanuit de kerk was
georganiseerd.

Ben werd ongeneeslijk ziek en is op 70-jarige
leeftijd overleden. Ans had vrede met het
overlijden van haar man, ofschoon ze hem wel
miste.

Met mensen was Ans heel begaan en cijferde
zichzelf vaak weg. Ze had een eigen wil en eigen
mening.

Eind september 2018 heeft zij een beroerte
gekregen. Na revalidatie in Bornholm is zij
verhuisd naar de Meerstede waar zij goed werd
verzorgd.

Tegen haar zoons vertelde Ans dat haar taak
erop zat en in overleg met hen heeft zij haar
uitvaart geregeld.

Op 5 september is Ans heel rustig overleden.
De uitvaart was op 9 september in onze kerk
waarna de crematie volgde in Crematorium
Haarlemmermeer.

Albert van de Oudeweetering - 89 jaar
Albert was een man van weinig woorden die
over een bijzonder wiskundig inzicht beschikte.
Hij werd geboren op 7 oktober 1929 in
Amsterdam en had 2 broers. Als kind speelde hij
viool en zat in een jeugdorkest.

Nadat hij zijn diploma MTS-elektrotechniek
behaalde werd hij programmeur bij een
verzekeringsmaatschappij. Later maakte hij de
overstap naar IBM waar hij tot aan zijn pensioen
werkzaam was. Hij studeerde actuariéle
wetenschappen (moderne verzekeringskunde)
en heeft programma’s geschreven voor het
verzekeringswezen.

In de buurt waar Albert woonde leerde hij

Corry Oud kennen. Zij trouwden in 1952 in
Amsterdam en zij gingen bij zijn ouders
inwonen. Daar werden hun 2 zoons geboren,
Lex en Tom. Later is zoon Frank geboren.

Na enkele verhuizingen binnen Amsterdam
kwamen zij naar Hoofddorp en vestigden zich in
de Gandhistraat in Pax.

Albert was een verwoed bridger, puzzelde graag,
hield van klassieke muziek en met fietsen en
wandelen hield hij zijn conditie op peil. Na zijn
pensioen heeft hij een aantal jaren gewerkt bij
een actuarieel bureau. Hij gaf ook bijles en had
daar veel geduld voor.

Corry en Albert kregen 7 kleinkinderen waar hij
heel erg van genoot. Later kwam daar een
achterkleinkind bij.

In 2006 kreeg Albert een herseninfarct. Met het
klimmen van de jaren nam zijn gezondheid af
en verhuisden Corry en Albert naar
zorgcentrum De Horizon.

Samen met Corry keek hij zondags naar de
eucharistieviering op de TV. Ook las hij vaak in
de bijbel.

Kort véor zijn overlijden is Albert gedoopt. Hij
stierf op 28 augustus.

De uitvaart vond plaats op 4 september jl.
Albert werd door zijn kleinkinderen de kerk in en
uit gedragen, waarna de crematie plaatsvond in
Crematorium Haarlemmermeer.
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Laat je wekelijks
inspireren in je geloof! VERDIEPING
Maak kennis met | }
Katholiek Nieuwsblad.

Probeer KN drie

weken gratis!

Bel:0031(0) 736123480
Mail: info@kn.nl
Website: www.kn.nl/abonnementen

NIEUWS

Uw steun

aan moeder
en kind

Adventsactie komt op voor mensen die
leven in mensonwaardige omstandigheden.
Ook dit jaar zet de katholieke gemeenschap
zich in voor Moeders & Kinderen.

Ga naar onze website en lees hoe u
onze vier projecten kunt steunen!

IBAN: NL89INGB0653100000 www.adventsactie.nl

Groot denken. Klein doen. ADVENTSAC IE

EEN CAMPAGNE VAN VASTENACTIE



Verschijningsdatum Info (ParochiemagaZIN) 2020

Nummer Periode Inleveren kopij | Afleverdatum Afhalen
dinsdag bezorging

1 (feb) 1-2 tot 29-2 8 januari 28 januari 30 januari
2 (mrt) 29-2tot 4-4 5 februari 25 februari 27 februari
3 (apr) 4-4 tot 16-5 11 maart 31 maart 2 april
4 (mei-jun) 16-5 tot 4-7 22 april 12 mei 14 mei
5 (jul-aug) |4-7tot29-8 10 juni 30 juni 2 juli
6 (sep) 29-8 tot 3-10 5 augustus 25 augustus 27 augustus
7 (okt) 3-10tot 31-10 | 9 september |29 september 1 oktober
8 (nov) 31-10 tot 19-12 | 7 oktober 27 oktober 29 oktober
9 (dec-jan) 19-12 tot 30-1* | 25 november |15 december |17 december

Goede Vrijdag 10 april, Pasen 12 en 13 april, Hemelvaartsdag 21 mei,
Pinksteren 31 mei en 1 juni, Kerst 25 en 26 december

* =30-1-2021

D A M openhaarden

f kB0 @ \

Haarlemmermeer

Katholieke Bond van Oudere®
De belangenerganisatic
VEOr @UESrEn
Inlichtingen:
secretariaat 0252-673587

of via onze website
www.kbo-haarlemmermeer.nl

i )
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Kikker springt verrukt van de ene bank naar de
andere en overal ziet hij nieuwe verrassingen. De
kerk is schit-terend versierd met lichtjes, groen en
blinkende sterren. Daar komen de muizen uit de
keuken aanrennen. ‘Kik!" piepen ze, ‘Heb je gezien
hoeveel kerstkransjes er op de keukentafel liggen,
wel twintig pakjes!’, ‘Nee, tachtig!’, ‘Nee, honderd?’,
‘Smullen!’” roept het muisje dat Alles Lust en ze rent
terug. Ja hoor, van de muizen mag het Kerstmis
worden. Maar het kinderkoor is nog niet klaar voor
het feest. Ze staan voorin de kerk en oefenen een
moeilijk lied. De belangrijkste zin met “... liefde’ moet
steeds opnieuw, want die noot is zo hoog dat ze

er niet goed bij kunnen. De dierenvriendjes
neurién mee.

Kerstpuzzel v

Woordsterren

Hier zie je 8 prachtige viifpuntige sterren.
0 hee, je moet ze zelf nog tekenen! Hoe? .
Trek in elke cirkel rechte lijnties van letter K ¢
naar letter. ®egin bij de rode letten :
werk rechtsom met de klok mee.

Let op: sla telkens een letter over. it

Je tekent van de eerste Naar de derde, 1

Naar de vijfde, Naar de tweede,
Naar de vierde letter. ]
Die laqtste verbind je h
weer met de eerste. €,

Dan heb je een ster
én een woord!
Kilk, de muis doet
het voor!

Uit de Bijbel

Dah zal er een koning komen uit de familie van David.

o ;% KERSTMIS

NS

= (=1 ’
L) T A

i =
-k fr

Zij halen die hoogste noot ook niet. Ineens horen ze
achter zich een erbarmelijk gepiep. Het muisje dat
Alles Lust komt door het pad aangewaggeld. Zij zit vast.
In een kerstkransje. Haar kop steekt door het gat en
de rest fladdert er zo'n beetje achteraan. ‘Helpieee!’
piept ze. Haar vrienden komen meteen in actie. Vier
muizen houden het koekje vast, twee trekken aan haar
staart om haar te bevrijden. Het koor zingt, en dan
klinkt ineens heel zuiver ‘lieeeefde’. Je snapt wel wie
die hoge ‘ieeee’ zong. Muisje zit nog steeds vast. Er zit
maar één ding op. De vriendjes moeten haar uit het
koekje knabbelen. Dat vinden zij niet erg. Muisje wel.
Want zij kan alleen maar stil wachten.

- %
- R
vd  Zoekwoord =
Heb je de woorden
" gevonden? Schrijf E
ze dah in deze
vakjes op. Als ze v
goed Staah vormen ]
de gekleurde vakjes N
een feestelijk woord.
N  Succes! L M
+h c, T " L
& i B3
.. X
t i En de sterren...
E die mag je mooi
: inkleuren.
9 v 4@ %
~ 2

bie koning zd eerlifk zijn en trouw. &
Hi) zal regeren als een goede rechten
die het recht kent en rechtvaardia is.

(Woorden van de pm{ee’( Jesqja 16:5)

& Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: Marcel Jurrigns



