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Redactieadres (alleen voor kopij)
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl

Kopij voor Info nr. 2 moet binnen zijn
véoér woensdag 5 februari
Afhalen Info nr. 2 donderdag 27 februari

Info bezorging

(bezorgen uiterlijk voér zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
- Overbos: 15.00-17.00 uur , Roekenbos 38
- Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburgpark 19
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen over de bezorging:
via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.
www.hjoannesdedoper.nl

Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63

t.n.v. parochie H.Joannes de Doper te Hoofddorp.

Boekwinkel Kruispunt

Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,
zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament en Parochiehuis

vallen onder de beheercommisie, Codrdinator:

- Parochiehuis Jos Eeken, telefoon 023 - 5638145,
of per e-mail naar het Parochiesecretariaat.

- Fundament Ria van der Veldt, per e-mail
marievanderveldt@gmail.com

Elke woensdagavond wordt een maaltijd
geserveerd:

Graag opgeven voor maandag 20.00 uur
bij Raminah van Eer, telefoon 06-10623703;

Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon.

Dit is een editie van het parochiemagaZIN een
uitgave van De Zalige Zalm.
Foto voorkant: de eerste tekenen van het voorjaar

Info en Inhoud

Pastores:

C.Th]. van Lent - Pastoor
Julianalaan 11, 2159 LB Kaag
tel. 0252 514774 of 06 51981165
in dringende gevallen

e-mail: kees@stalopdekaagnl

R. Mascini - Diaken
tel. 06 26795701
e-mail: robmascini@gmail.com

E. Manek - Pater SVD
tel. 06 85244515
e-mail: ekosilvester85@gmail.com

B. Wooning - Pater SVD
e-mail: bwooning@svdneb.nl
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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan kemen graag bij u thuis op bezoek. Ook
in het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar mw. K.
Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt U voor hulp de PCl
benaderen. Met uw hulpvraag kunt U terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve
vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat blijven! Hebt
u tijd en zin om een actieve rol in onze parochie te
spelen, schroom dan niet om even een kijkje te
nemen in de boekwinkel en bij het
parochiesecretariaat. Daar ligt een map met
vacatures, voor denkers en doeners, er zit vast iets
voor u bij!
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Parochie - informatie en berichten

Geldzaken

Beste lezers,

moet dat nou, zo'n zakelijke titel? Toch is het soms
wel nodig om zakelijk te zijn. Zoals elk jaar gaat
met de eerste Info in het nieuwe jaar een brief
mee, met het verzoek aan u om mee te doen aan
de Aktie Kerkbalans. We hebben een bruisende
parochie, en met het Parochiehuis, boekwinkel Het
Kruispunt en Het Fundament erbij, en de
schitterende Bijbelse tuin, mogen we ons best een
“parochie-plus” noemen. En dan hebben we het
nog niet eens over al die aardige en hulpvaardige
vrijwilligers in onze parochie, die zijn echt
onbetaalbaar. Het kost wat, maar dan heb je ook
wat. Gelukkig kunnen we op u rekenen, en we
hopen van harte dat u weer ruimhartig mee doet.
Een paar procentjes erbij, onze kosten stijgen
immers ook en alles wordt duurder, en dan komen
we er vast wel uit.

Als Inforedactie willen we ook een beroep op u
doen. U krijgt 9 keer per jaar, gratis en voor niets,
de Info thuisbezorgd. De inspanningen van de vele
medewerkers aan de Info, tsja, zoals gezegd, die
zijn niet in geld uit te drukken, maar wel met liefde
gedaan. Alleen de kosten van het drukken
bedragen zo'n € 5 per jaar per Info.

Als alle lezers nu een vrijwillige bijdrage overmaken
voor dit bedrag (of iets meer), op de rekening van
de parochie NLO6 INGB 0000 1728 63, wat zouden
we daar blij mee zijn! Dat betekent voor ons datu
onze inspanningen waardeert en dan gaan we er
in 2020 met ndg meer liefde en plezier tegenaan
om u weer een jaar te voorzien van ons
parochieblad. Deal?

Weet u dat de Info ook op uw computer te lezen is?
Gaat u eens naar de recent vernieuwde website
van de parochie, www.hjoannesdedoper.nl.

Onder het tabje “parochie” ziet u ergens
halverwege het item “parochiemagaZIN INFO',
Daar ziet u niet alleen de actuele INFO, maar er is
ook een archief van vorige Info's. Dus wilt u iets
terugzoeken, kunt u hier prima terecht.

Wij wensen u weer heel veel leesplezier.
De redactie.



Pastoraal woord

Een nieuw begin maken

Het jaar 2019 is voorbij. We zijn in een nieuw jaar

aangekomen. Alles komt en gaat. We zijn
dankbaar voor alles wat we samen gedaan
hebben. ledereen doet zijn of haar best en laat
God ze inspireren. We gaan opnieuw samen
verder in het nieuwe jaar. Het nieuwe jaar is niet
alleen een tijd van verwachting maar ook een
overgangstijd met af en toe veranderingen.

Net als de drie koningen, die een lange reis
maakten naar Bethlehem, hebben ze een ster
nodig. Zo is het voor iedereen in het nieuwe
jaar. We hebben het licht en de kracht nodig
voor nieuwe inspiratie, nieuwe plannen en om
een nieuw begin te maken. Wat ik mooi en
bijzonder vind van het Nederlands is het woord:
ster. De ster met letter k wordt de kracht: sterk.
Dat heeft iedereen nodig om te leven en een
nieuw begin te maken. En dan sterkte, als je
weet dat een vriend of iemand anders ziek is,
wens je altijd: sterkte. De betekenis van die
woorden is wel heel anders maar het woord ster
hoort erbij. Ik vind het heel bijzonder. Als je iets
gaat doen of gaat werken heb je de sterkte, de
kracht nodig. Als iemand in je omgeving ziek is,
bied je hem of haar hiermee troost. Als wij het
beste wensen, geven wij hoop, warmte en
positieve energie.

Vanaf begin februari van dit jaar zullen drie
jonge SVD missionarissen naar onze parochie
komen. Hierdoor gaan we de communiteit
opbouwen met een aantal mensen. Leven als
medebroeders in een gemeenschap met een
missie is de kracht en spiritualiteit van onze
congregatie. De komst van die medebroeders is
op de eerste plaats voor taalstudie en af en toe
zijn ze betrokken bij activiteiten in onze
bruisende parochie.

We hopen uiteraard dat de aanwezigheid van
die medebroeders in onze communiteit en de
parochie elkaar mogen verrijken en
tegelijkertijd naar elkaar toe groeien.

Ik wens u allen een voorspoedig nieuw jaar.

pater Eko Silvester

Zondag 2 februari na de mis:
Uitnodiging voor de grote opening
van Actie Kerkbalans 2020

Op zondag 2 februari is iedereen van harte
uitgenodigd in het Fundament, voor de
Opening van de Actie Kerkbalans 2020.

De zondag-lunch groep, in samenwerking met
onze pastores en parochiebestuur, nodigen u
van harte uit.

Koffie drinken na de mis is die dag in Het
Fundament, gevolgd door korte toespraak en
een lunch met hapjes uit verschillende landen,
klaargemaakt door parochianen.

Koffie is gratis.

Lunch: bijdrage minimaal EUR 3,= per persoon
(zoals altijd bij de zondag-lunch), maar wie het
kan missen: graag EUR 10,= per persoon.

Hartelijk welkom



Parochie breed

10 jarig bestaan van de
Kruiswegquiltsters

Sinds januari 2010 komt er elke derde
donderdagmiddag om 13.30 een groep
quiltsters bij elkaar in het parochiehuis. Deze
groep is ontstaan na een cursus over quilten, in
de Stal op de Kaag in 2009. De 2 thema's waren:
In het licht van Pasen en De Advent. Na deze
cursus was er belangstelling om met een groep
door te gaan en regelmatig bij elkaar te komen.
Er wordt gewerkt aan de eigen werkstukken van
de deelnemers, waarbij we elkaar helpen en
adviseren. Maar we maken ook groepsquilts
voor anderen, we exposeren in een
verzorgingshuis, we doen mee met bepaalde
activiteiten van de parochie, maken
kerstattenties voor de bezoekgroep, of we
werken aan een thema als Ik geloof, of een
Maria-quilt.

Aan ons 10 jarig bestaan willen we graag

aandacht besteden met een kleine expositie van

“crazy-quilts” in het parochiehuis. De opening
van deze tentoonstelling is op donderdag 6
februari van 14.00 tot 15.00 in het parochiehuis.

U bent allen van harte uitgenodigd,
namens Marjo van der Leeuw en Els Tulen

20 februari 2020:
wij vragen uw hulp

om de Vastenactie brieven en acceptgiros in
enveloppen te doen

op 20 februari vanaf 9.00 tot = 12.00 uur in
het parochiehuis.

Komt u ons gezellig meehelpen?

Samen in Gesprek
over geluksmomenten delen

op donderdag 13 februari van 14.00 tot 16.00
uur in het Parochiehuis, Kruisweg 1073,
Hoofddorp. (zie ook pagina 9, agenda RvK)
Opgave niet nodig, vrijwillige bijdrage voor
koffie/thee.

Als je eens een top 5 maakt van
geluksmomenten in je leven? Wat komt er dan
op? En als je die dan naast de top 5 van een
ander legt? Dan zul je flinke verschillen zien,
maar ook overeenkomsten. Die zullen veel te
maken hebben met hoe je leven tot nu verliep.
Ook met hoe je in het leven staat. Wat je van je
leven verwachtte. Voor ieder mens is dat uniek.
Geven die geluksmomenten je nog steeds
kracht en kunnen ze je helpen in moeilijke
tijden?

Het is boeiend om daarover in gesprek te gaan.
We doen dat op de dag voor Valentijnsdag, het
feest van Sint Valentinus, die vermoedelijk rond
het jaar 300 stierf en op wiens sterfdag
geliefden elkaar geschenken sturen van lieve
briefjes of bloemen tot grote rode harten met
bonbons.

ledereen die het boeiend vindt om
geluksmomenten met anderen te delen en wat
meer te horen over Sint Valentijn en zijn dag, is
van harte welkom.

Inlichtingen bij Leo Mesman,
mesmanleo51@gmail.com, 06 51620939.



Parochie breed

Start Actie Kerkbalans 2020: Geef voor je kerk

De jaarlijkse actie Kerkbalans
is van start gegaan. Het
thema is dit jaar ‘Geef voor je
kerk’ Wist u dat dit de
grootste inzamelingsactie van
het land is? Overal vragen
plaatselijke kerken en
parochies aan hun leden om een financiéle
bijdrage over te maken.

Met deze INFO valt ook bij u de brief en onze
parochiefolder voor Kerkbalans op de mat.

Doet u weer mee?

Behalve door te doneren, kunt u de actie ook
ondersteunen door er in uw (digitale) omgeving
aandacht voor te vragen. Dat kan bijvoorbeeld
door Kerkbalansfilmpjes op de website
www.hjoannesdedoper.nl/kerkbijdrage te delen via
Facebook of Twitter.

Zo laat u weten dat u het werk van onze parochie
van belang vindt en dat uw kerk een financiéle
bijdrage meer dan waard is.

Actie

Kerkbalans
2020

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiéle
steun van haar parochianen. De kerk krijgt zoals u
weet geen subsidies en is dus volledig afhankelijk
van de financiéle bijdragen van betrokken
parochianen, van mensen zoals u. Is de kerk voor u
ook een plek van ontmoeting en inspiratie?

Doe dan mee aan Kerkbalans en maak met de
acceptgiro of internetbankieren uw bedrag over
aan onze parochie, of lever de ingevulde
machtiging automatische incasso bij ons in.

U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken.

Graag vragen we u te overwegen om uw Kerkbalans
bedrag met bijvoorbeeld EUR 5 per maand te
verhogen, want ook voor de parochie wordt alles
wat duurder, en sommige trouwe betalers zijn
helaas overleden.

U kunt een hogere bijdrage aan de parochie van de
belasting terugkrijgen, als u het formulier voor
periodieke schenking invult, want dan is het hele
bedrag dat u schenkt aftrekbaar voor de belasting
en niet slechts een deel daarvan.

Kijk voor meer informatie op:
www.hjoannesdedoper.nl/kerkbijdrage

Daar vindt u ook een ‘Schenkcalculator; waarmee u
het belastingvoordeel ziet van een periodieke
schenking. U vindt daar ook een link naar de ANBI
publicatie van de parochie, inclusief het financieel
jaarverslag 2017 en 2018.

Reguliere gift Periodieke gift
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Op de achterkant van de Kerkbijdrage brief kuntu
tevens invullen of u het op prijs stelt als één van
onze pastores bij u op huisbezoek komt. Als u dat
aangeeft, dan zal hij contact met u opnemen om
een bezoek afspraak te maken. Ook kunt u
aangeven of u de e-mail nieuwsbrief van de
parochie wilt ontvangen, of u een financieel verslag
wilt ontvangen en kunt u andere suggesties doen.

Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken
voor uw bijdrage!

Data automatische incasso's
(herhaling)

De data van de automatische incasso’s van de Aktie
Kerkbalans ofwel de Kerkbijdrage in 2020 zijn:
Woensdag 26 februari 2020

Woensdag 25 maart 2020

Woensdag 29 april 2020

Woensdag 27 mei 2020

Woensdag 24 juni 2020

Woensdag 29 juli 2020

Woensdag 26 augustus 2020

Woensdag 30 september 2020

Woensdag 28 oktober 2020

Woensdag 25 november 2020

Woensdag 30 december2020

Deze data hebben uitsluitend betrekking op de
automatische incasso’s die namens de parochie
worden uitgevoerd en hebben geen betrekking op
opdrachten tot periodieke overboeking die via uw
eigen bank zijn verstrekt.



Uitnodiging: Als God renoveert bouwen aan een missionaire parochie

De afgelopen jaren is er flink gebouwd en
verbouwd aan onze parochie. In de meest
letterlijke zin, de kerk kent een stevig
Fundament, we mogen genieten van een
prachtige beeldentuin en kunnen ons laten
inspireren in de boekwinkel.

Maar ook in figuurlijke zin wordt er gebouwd
aan de parochie. De komst van de paters SVD in
de parochie moet bijdragen aan een
“missionaire parochie”. Een missionaire parochie
is een parochie van mensen die actief meedoen
en bijdragen aan samen vieren, dienen en
verkondigen en zo mee bouwen aan een
humanere wereld, die duurzaam, rechtvaardig
en menswaardig is.

Een enorme opgave. ledere keer is het weer
zoeken hoe hier invulling aan te geven. Een
missionaire parochie is ook een vitale parochie.
Een parochie waar mensen zich thuisvoelen. We
mogen gelukkig zijn met een parochie waar
zoveel mensen uit alle delen van de wereld zich
thuisvoelen. Een bruisende parochie ook, één
die leeft, met volop activiteiten. De komst van
de SVD wil ons daarbij helpen. We willen de
missionaire opdracht van de SVD en onze eigen
opdracht aan elkaar koppelen.

Er is nog veel te doen. We zien cok in onze
parochie een terugloop in het aantal
kerkgangers en onze inkomsten. Omdat we veel
willen, maar niet alles kunnen is het goed om na
te denken over de vraag hoe we invulling
kunnen geven aan onze missie. Hoe open zijn
we als parochie? Wat is onze rol als kerk in de
samenleving? Wat brengt ons zelf in de kerk?
Hoe versterken we onze gemeenschap en waar
zouden we als parochie over 10 jaar willen
staan?

Al dit soort vragen komen aan bod in het boek
“Als God renoveert” van de Canadese priester
James Mallon. Pastor Kees van Lent schreef over
dit boek al eerder enthousiast in de Info. Dit

boek heeft veel aandacht gekregen wereldwijd
en biedt concrete punten om aan de slag te
gaan. Dit is dan ook wat we willen doen. We
willen met elkaar in gesprek over onze parochie
en met behulp van het boek gaan onderzoeken
hoe we daadwerkelijk missionair kunnen zijn en
hoe we met elkaar kunnen bouwen aan onze
parochie. Missionair zijn kunnen we alleen met
elkaar. leder op zijn eigen manier, maar vanuit
onze gemeenschappelijke boodschap die we als
kerk uitdragen.

We doen dit in het fundament, op dinsdag 23
februari, dinsdag 10 maart en dinsdag 14 april.
We beginnen steeds om 8 uur. Graag willen we
iedereen hiervoor uitnodigen. We gaan in
gesprek, maar vooral ook met elkaar aan het
werk!

We hopen dat veel mensen met ons mee willen
denken.
Patrick Gunter en Jeroen Traudes
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missionaireparochie.nl




Programma 'Grenzen'

Raad van Kerken
Hoofddorp

Cursus Mensen van de weg

In deze cursus onderzoeken we hoe Jezus het leven
doorliep en welke keuzes hij maakte om dit
vervolgens aan ons eigen leven te spiegelen.

Ben jij benieuwd of en hoe Jezus' levensweg jou
kan inspireren? Meld je dan aan!

Wanneer: woensdag 15, 22 en 29 januari, 5,12, 19
en 26 februari 2020.

Waar: Ontmoetingsruimte Marktpleinkerk,
Marktplein 96.

Tijd: 19.00 uur gezamenlijke maaltijd, 19.45 uur
aanvang programma. Welkom om 19.30 uur voor
koffie of thee als je liever thuis eet. Rond 21.30
wordt de avond afgesloten.

Openbaring: een troostboek

In aansluiting op de cursus over Openbaring 1-3
wordt de lezing van het Bijbelboek Openbaring
voortgezet. We lezen Openbaring 4-11. Aan het
begin zal een samenvatting worden gegeven van
de eerste cursus, zodat ook nieuwe deelnemers
zich kunnen aansluiten. 6 februari, 5 maart 2020,
10:00 - 12:00 uur, Marktpleinkerk, Marktplein 96.
informatie en aanmelden: Gespreksleider:

ds. Adri van der Wal, a_vd_wal@hotmail.com

Schilderkring rondom gedichten van
Bonhoeffer

We gaan schilderen naar aanleiding van gedichten
van Bonhoeffer. Woensdag 12 februari, 18 maart
2020, 20:00 - 22:00 uur, De Ark. Graag van i.v.m. de
aanschaf van materiaal bij ds. Aarnoud van der
Deijl, ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl,

tel. 023-2000192

Juda- Judas

Met elkaar denken we na over de rol van Judas in
het evangelie gezien vanuit het bekeringsverhaal
van Juda in het Oude Testament. Woensdag 12
februari 2020, 20:00 — 21:30 uur, Boekwinkel Het
Kruispunt.

Leiding: Pastor Kees van Lent. Aanmelden
gewenst!: info@boekwinkelhetkruispunt.nl

tel. 023-5617392.

Sobere maaltijden in de 40-dagentijd
Zie pagina 14 en 15 voor het programma.

AGENDA ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

Samen in gesprek over Valentijnsdag en
geluksmomenten (zie ook pagina 6)
Themabijeenkomsten Samen in gesprek over
culturele, spirituele en maatschappelijke
onderwerpen in samenwerking met de Katholieke
Bond voor Ouderen.

Elke tweede donderdag van de maand van
14.00-16.00 uur in het parochiehuis, Kruisweg
1067. Op 13 februari: Aan de vooravond van
Valentijnsdag praten we over Sint Valentijn en
geluksmomenten in ons leven.

Leerhuis Kerk en Israél: Prof. dr. Dubbink, De
Apocalyptiek

Bewustwording en bezinning op Jodendom en
Christendom. Marktpleinkerk ontmoetingsruimte,
Marktplein 96

20 februari 20:00 - 22:00 uur. kosten € 5 per avond.
Inlichtingen: ds. A. van der Wal tel. 023-5630997
a_vd_wal@hotmail.com

Presentatie: ‘Een trap naar de hemel’

“Een trap naar de hemel” is een boek/handreiking
voor mensen die in de zorg werken en graag met
ouderen die dementerend zijn in gesprek gaan.
Auteur Anja Bruijkers-Koel is geestelijk verzorger
bij verschillende zorgorganisaties. Zij wil graag
haar kennis delen met ons. 22 februari 2020, 14:00
— 15:30 uur, Boekwinkel Het Kruispunt/Het
Fundament, Kruisweg 1067a. informatie en
aanmelden: info@boekwinkelhetkruispunt.nl

Viering Catechesegoep gehandicapten in
H.Joannes de Doper

Op zondag 23 februari om 10.00 uur is de
afsluitende viering van het derde blok van de
catechesegroep in H. Joannes de Doperkerk,
Kruisweg 1067.

Leeservaringen delen rond: 'De wintertuin'

De debuutroman van de Haarlemmermeerse Joke
Verweerd, 'De wintertuin’, verschijnt opnieuw
vanwege Jokes 25-jarig schrijversjubileum.
Dinsdagmiddag 25 februari 2020, 14:00 - 15:30
uur, Boekwinkel Het Kruispunt. Kruisweg 1067a.
Aanmelden gewenst!, via:
info@boekwinkelhetkruispunt.nl, tel. 023-5617392.



In deze INFO een afbeelding van onze nieuwe boekenstandaards. Ze zijn heel handig
& om een boek open op neer te leggen en door te bladeren zonder dat de rug van het boek

zijn nieuwheid verliest en kapot gaat. Deze standaards zijn gemaakt door pastoor Kees
van Lent. Wilt u ook zo'n mooi exemplaar, laat het ons even weten, dan wordt er voor
een leuke redelijke prijs eentje voor u gemaakt.

Op zo'n nieuwe standaard hebben we voor deze INFO het boek:
Katholiek in de republiek, neergelegd.

Vrijwel meteen na het uitbreken van de Opstand werden de
katholieke inwoners van de Republiek naar de zijlijn van de
. samenleving gedirigeerd. Hun rituelen en symbolen werden als
'paapsche superstitien ende affgoderie’ uit het openbare leven
geweerd, hun kerken en kloosters onteigend en hun priesters in de
—ban gedaan. Bovendien stond een bestuurlijke loopbaan niet
langer voor hen open. Het verbod op de uitoefening van hun
geloof en hun verbanning naar de maatschappelijke marges
dwong de Nederlandse katholieken om zichzelf opnieuw uit te
vinden. Wat betekende het om katholiek te zijn in de
—_— gereformeerde Republiek? Aan de hand van hun persoonlijke
geschriften — variérend van dagboeken tot autobiografische _ atholiek
poézie - laat Lenarduzzi zien dat katholieken die vraag AN inde

verschillend beantwoordden. Republiek
Door de katholieke gemeenschap vanuit een aantal
vernieuwende invalshoeken te benaderen, belicht zij
. daarnaast hoe Noord-Nederlandse katholieken op i

inventieve wijze hun geloof en cultuur levend hielden,

zowel in de privésfeer als in het publieke domein.
Dit mooie lees en kijkboek is geschreven door Carolina
Lenarduzzi en te koop in onze boekwinkel.

Op dinsdag 4 februai is er ruimte voor het lezen
van poezie. We halen onze bundels uit de kast en
gaan samen ontdekken wat ons aanspreekt.

Tijd: 14.00 tot 15.30 uur.

Op woensdag 12 februari is er een
bezinningsmoment met Pastoor Kees van Lent
rond Juda en Judas, zie pagina 9.

Op zaterdag 22 februari organiseren wij een
# presentatie rond het boek: "Een trap naar de

hemel" Op pagina 19 kunt u daar meer over lezen.

L.’AI Het Kruispunt
winkel voor het ANDERE boek
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Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen
De eerste zondag van de maand om 18.00 uur is er een Spaanse viering in de Kapel.

Zondag 9februari  13.00 uur: Engelse viering
Zondag 16 februari  13.00 uur: Engelse viering

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur.
De eucharistieviering op zaterdag is komen te vervallen.

Doopgesprekken

De doopgesprekken zijn op dinsdag om 20.00 uur (voor de datum kunt u bellen naar het secretariaat )
De eerste avond is in de boekwinkel het Kruispunt, de tweede avond in het Parochiehuis. Inschrijven voor
beide avonden is verplicht.

Voor informatie en opgave kunt u bellen naar het secretariaat. Bij voorkeur op woensdagmorgen tussen
9 en 12.00 uur. Tel. 5638145. U kunt ook langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

1 maal per maand op vrijdagochtend is er een Eucharistieviering; pastor K. van Lent;
in het restaurant om 11.00 uur.
In 2020 op de volgende vrijdagen: 7 februari; 6 maart; 3 april; 1 mei; 5 juni; 3 juli;
7 augustus; 4 september; 2 oktober; 6 november; 4 december.

Opbrengst Collectes
30 nov. en 1-2 december € 503,50

7 en 8 december € 568,77
14 en 15 december € 426,02
21 en 22 december € 506,95
24,25 en 26 december €4881,33
28 en 29 december € 326,45

31dec.En1,4en5januari € 961,55



vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

Overzicht vieringen kerk en kapel 1 februari - 29 februari

Za 01feb 19.00: Eucharistieviering; pastor E. Manek; Gemengd Koor
- Overl. ouders Koeckhoven- van Haaster en zegen over hun gezin
en Rie Koeckhoven

Zo 02feb 10.00: Eucharistieviering; pastor E. Manek; Vrolijk Vuur
Di 04feb 1845: Rozenkrans
19.15: Viering
- Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 06 feb 18.45: Rozenkrans
19.15 Viering
Za 08 feb 19.00: Eucharistieviering; pastor E. Manek; Gregoriaans Koor
Zo 09feb 10.00: Familieviering; pastor E. Manek; Zangertjes
- Overl. ouders Koeckhoven- v. d. Hulst
13.00: Engelse viering
Di 11feb 18.45: Rozenkrans
19.15; Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 13feb 18.45: Rozenkrans
19.15 Viering
Za 15feb 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent;
Zo 16feb 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd Koor
13.00: Engelse viering
Di 18feb 18.45: Rozenkrans
19:15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 20feb 18.45: Rozenkrans
19:15: Viering
Za 22 feb 19.00: Eucharistieviering; pastor B. Wooning;
Zo 23 feb 10.00: Familieviering; pastor B. Wooning; Filipijns Koor
- Wim Beers; James Zitter
Di 25feb 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Aswoensdag
Wo 26 feb 19.30: Eucharistieviering; pastores K. van Lent en E. Manek ; Gemengd koor
Do 27 feb 18.45: Rozenkrans
19.15; Viering
Ter informatie volgende Info
Za 29feb 19.00: Eucharistieviering; pastor B. Wooning; Gemengd koor
Zo 01 mrt 10.00: Eucharistieviering; pastor B. Wooning; Vrolijk Vuur
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Parochiebreed

Energie verbruik in 2019

Het afgelopen jaar stond sterk in het teken van
milieu en klimaat. Wij als GROENE kerk proberen
ook ons deel bij te dragen.

Middels 249 m? zonnepaneel op de kerk wekken
we deels onze eigen stroom op. Dit systeem
leverde in 2019 34.004KWh stroom op.

Echter als de zon schijnt hebben we niet altijd de
opgewekte stroom nodig.

De stroom die wij dan niet gebruiken mag het
stroomnetwerk in, salderen noemen we dat.

Als we vervolgens stroom nodig hebben als de
zon niet schijnt mogen wij die zogenaamde
saldering stroom weer opnemen. Ofwel we
mogen zo het stroomnetwerk gebruiken als
accu.

Dit saldering systeem staat de overheid nog toe
tot 2023.

Maar totaal voor de Kerk, het Fundament, de
Pastorie, de Boekwinkel en het Parochiehuis
gebruiken we meer stroom dan we opwekken.
We maakte dus zoals gezegd 34.004KWh, lieten
19.797KWh het stroomnet ingaan en namen
17.502KWh stroom af.

Ofwel totaal gebruikte we voor genoemde
gebouwen 51.506KWh (in 2018; 53.876).
Dankzij het zonnepaneel besparen we voor het
milieu ook CO2 uitstoot.

Vanaf de in gebruik name van het zonnepaneel
is dat tot nu toe 117.433kg geweest.

Ofwel we besparen jaarlijks 20.131kg CO2
uitstoot.

Aan gas gebruikte we totaal voor genoemde
gebouwen 12.494 m3, (in 2018; 13.685)

Ofwel;

- Voor de Boekwinkel 1.805 m3.

+ De Pastorie 4.719 m3.

+ Het Parochiehuis 5.815 m3.

« Voor Kerk en Fundament slechts 155 m3.

- Dat lage gasverbruik voor Kerk & Fundament is
dankzij het bronsysteem. Hiermee slaan we
zomers warmte op diep in de grond en halen

we in de winter omhoog voor verwarming.
Totaal betalen we maandelijks voor gas en
stroom €1.406,67.(71% hiervan voor gas).

+ Onze Energieleverancier is trouwens
Tegenstroom. Zij betrekken 30% van de
geleverde energie van bronnen in de
Haarlemmermeer. Streven voor 2020 is dat uit te
bereiden naar 60%. Tegenstroom is de
GROENSTE leverancier van Nederland.
Misschien voor u als lezer daar ook eens over na
te denken.

Aan water hebben we 415m3 gebruikt voor
genoemde gebouwen.

Ofwel:

- De Boekwinkel 38 m3.

+ De Pastorie 137 m3.

- Het Parochiehuis 107 m3.

« Voor Kerk en Fundament 133 m3.

Bedankt voor uw aandacht.

Hoe verder?

Peter van der Kamp / Gebouwen Beheer.

Gedoopt

Yasmae Rack ;
Francisco Rivero Martinez
Kaya Lo-Fo-Wong
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sobere maaltijden
ontmoetingen
gesprekken rond actuele thema’s

Waar?

Verspreid over Hoofddorp. Wanneer?
In verschillende

kerkplekken. In de Veertigdagentijd naar Wie?

Zie overzicht van plaatsen Pasen. Je kan alleen naar zo’n maaltijd
en onderwerpen aan Op woensdagavond van komen (want je maakt
ommezijde. 18.15 uur tot 19.15 uur. gemakkelijk contacten), maar

Om 18.00 uur gaat de ruimte natuurlijk ook met je hele

open. familie, met kennissen of

buren. Ook kinderen en
jongeren zijn hartelijk welkom!

Wat?

Een sobere maaltijd met een inleiding en gesprek over een maatschappelijk onderwerp.

Na een welkomstwoord is er een inleiding van 10 tot 15 minuten op het thema van de maaltijd. Dan
volgt de maaltijd. Afgesloten wordt met reacties op de inleiding en beantwoording van vragen. Na de
maaltijd is er op enkele locaties een korte vesper of viering bij te wonen.

De maaltijden bestaan uit (0.a. vegetarische) soep en brood. Na afloop wordt een bijdrage gevraagd
(in principe het bedrag dat wordt uitgespaard door niet thuis te eten). Na aftrek van kosten wordt de
bijdrage geschonken aan een per maaltijd vastgesteld goed doel.

Zo'n maaltijd is een goede gelegenheid om je te bezinnen op welke bijdrage je kan leveren aan een
leefbare samenleving. Het geeft gelegenheid om met anderen daarover van gedachten te wisselen
en om ervaringen te delen. Het is ook een mooie gelegenheid om mensen te ontmoeten, die je soms
alleen maar in de buurt of in de kerk ziet.

Aanmelden met ververmelding van naam én telefoonnummer uiterlijk op de maandag voor de
maaltijd.

+ via het strookje bij de eigen kerkgelegenheid of Parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131CT

Hoofddorp

+ telefonisch van maandag t/m vrijdag van 9-12 uur: 023-5638145 bij het Parochiesecretariaat

« per e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl
Het overzicht van avonden en onderwerpen staat aan ommezijde. Streep daar aan, aan welke maaltijd(en)
u deelneemt. Handig om in huis op te hangen!

Meedoen? Opgavenstrookje
Ondergetekende geeft zich, door het hokje voor de datum aan te kruisen, op voor de volgende
vastenmaaltijd(en):

0 26 februari in het Parochiehuis 0 18 maart inde Doopsgezinde gemeente
0 04 maart in de Marktpleinkerk 0 25maart inDe Lichtkring
0 11 maart in het Parochiehuis 0 01 april géén maaltijd
0 08 april in De Ark
NEEM s
AdreS. e Aantal personen ...



Overzicht Sobere maaltijden in de Veertigdagentijd van 2020
Alle maaltijden zijn stipt van 18.15 tot 19.15 uur. Welkom vanaf 18.00 uur

Woensdag 26 februari in het Parochiehuis, naast Joannes de Doperkerk, Kruisweg 1073
Onderwerp: Eerlijke bankwijzer PAX

De banken hebben honderden verbeteringen van beleid doorgevoerd op onder meer
mensenrechten, wapens en voeding. Dat is de positieve uitwerking na tien jaar onderzoek én druk
van de Eerlijke Bankwijzer. Cor Oudes, projectleider Eerlijke Bankwijzer bij de vredesorganisatie PAX,
legt uit hoe het onderzoek van Pax en hoe wij met onze bankrekening, invloed kunnen uitoefenen
op deze thema'’s. www.eerlijkegeldwijzer.nl/bankwijzer/

Woensdag 4 maart in de Marktpleinkerk, Markplein 96

Onderwerp: Herstelacademie

Het woord zegt het al: bij de Herstelacademie wordt gewerkt aan herstel. Na ontwrichtende
ervaringen is het vaak moeilijk om je leven weer op de rit te krijgen. Tijdens cursussen, trainingen
en workshops van de Herstelacademie herkennen cursisten veel van elkaar en dat geeft hoop,
troost, steun en kracht. Het werken aan herstel doen wij bij de Herstelacademie door het aanbieden
van educatie, zelfhulp en peer support. Het is een plek voor en door elkaar.
www.herstelacademie.org

Woensdag 11 maart in het Parochiehuis, naast Joannes de Doperkerk, Kruisweg 1073
Onderwerp: Groene Kerk en Repair Café

Duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap, dat is waar
in De Ark naar wordt gestreefd. De Ark wil ons met hun ervaring inspireren. Niet alle activiteiten
kunnen uitgebreid aan de orde komen; de aandacht gaat deze avond vooral uit naar het Repair
Café. Rien Wattel is de spreker. www.repaircafehaarlemmermeer.nl

Woensdag 18 maart in de Doopsgezinde kerk, Hoofdweg 770

Onderwerp: Stem in de Stad

Stem in de Stad: Oecumenisch Diaconaal Centrum is gevestigd in de binnenstad van Haarlem. Het is
een professionele vrijwilligersorganisatie waar iedereen ongeacht achtergrond gebruik van kan
maken. Met o.a. Aanloopcentrum, Ontmoetingsplek vluchtelingen, Eetvoorziening ,
SchuldHulpMaatje, Verblijfhuis voor Ongedocumenteerden, Vrouwencafé, Straatpastor etc.

Kalle Briizewitz komt hier over praten. www.stemindestad.nl

Woensdag 25 maart in De Lichtkring, Lunenburgdreef 70

Onderwerp: Vier het Leven

Stichting Vier het leven inspireert en brengt mensen samen en zorgt ervoor dat ouderen mee
blijven doen en onderdeel blijven uitmaken van de maatschappij door samen te genieten van een
middag of avond uit. www.4hetleven.nl

Woensdag 01 april is er géén maaltijd

Woensdag 08 april in De Ark, Muiderbos 36

Onderwerp: Noodfonds en Parochiéle Charitas Instelling

De Parochiéle Charitas Instelling en het Noodfonds van de diaconie van de Protestantse Kerk helpen
inwoners van Hoofddorp die tijdelijk in acute nood zijn geraakt. Wil Hand van de PCl en Saskia Smit
van het Noodfonds vertellen over dit belangrijke werk. www.pghoofddorp.nl/noodfonds
www.hjoannesdedoper.nl/parochiele-caritas-instelling-pci/

Opgave via het strookje/telefonisch/e-mail zoals aangegeven op ommezijde. Streep op deze kant
aan voor welke maaltijden opgave is gedaan! Opgave kan uiterlijk tot en met de maandag voor de
betreffende maaltijd o.v.v. naam telefoonnummer en aantal personen.

Voor informatie over deze en andere activiteiten van de Raad van Kerken: www.kerkeninhoofddorp.nl
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Een drukke, mooie kerst

En zo is het alweer 2020. De scholen zijn weer
begonnen en ook de Zangertjes zijn weer
begonnen met hun repetities. Weer begonnen
na een drukke kersttijd. Twee vieringen op
kerstavond en ook met Driekoningen. Veel
mooie kerstliedjes gezongen, bekende en
minder bekende. Na de Driekoningen viering
zijn er huiszegens en krijtjes uitgedeeld, dus als
je ergens in hoofddorp de letters c + m + b ziet,
dan weet je hoe dat komt.......

Maar er was meer voor kinderen te doen in onze
bruisende parochie. Naast natuurlijk de
kindercatechese, de voorbereiding voor de
eerste communie en het vormsel en nog veel
meer. De hele advent was er vier zondagen lang
kinderwoorddienst. Waarin kinderen met hun
eigen kerstproject naar kerst toeleefden.

En niet in de laatste plaats hebben meer dan
anderhalf duizend kinderen kerst gevierd met
hun school. In de kerk, of pastor Rob en pater
Eko zijn naar de scholen toe geweest. Het is heel
bijzonder om met zoveel kinderen kerst te
mogen vieren!

Wil je meer weten over alle activiteiten voor
kinderen en jongeren, kijk dan op de geheel
vernieuwde website!
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Kerstviering scholen

Dit jaar hebben weer diverse scholen met ons
het kerstfeest gevierd. Pastor Eko heeft advent
vieringen gedaan op de Klippeholm, en Rob
Mascini op Klavertje Vier.

Enkele scholen zoals Het Kompas en de Klimop
hebben de kerk bezocht om het kerst verhaal te
horen en de kerststal te bezoeken. Andere
scholen zoals de Wilgen en de Klippeholm
hebben de kerstviering in de kerk gehouden.

Voor de Wilgen was het de eerste keer dat zij de
kerstviering in de kerk gehouden hebben, na
een goede voorbereiding met enkele
leerkrachten. Allereerst werden de kaarsen
aangestoken door enkele kinderen, waarna de
directeur van de Wilgen, Antoinette Wastell, de
laatste kaars heeft aangestoken.

Ook het kerstverhaal werd uitgebeeld en
voorgelezen door de kinderen en er werd
samen gezongen. Volgens Antoinette Wastell
was het een zeer mooie viering. Ze vond het zo
mooi dat ze er kippenvel van kreeg, het is wat
haar betreft dan ook voor herhaling vatbaar.



Parochie breed

De Lichtkring 25 jaar

Op 30 november en
-" 1 december werd
N gevierd dat de
—LJ bestaat. Als parochie
( > hebben we al die tijd
nauwe banden
vanuit de katholieke gemeenschap
Bornholm-Toolenburg, die eerst in de KSH
kerkte en later in de Lichtkring. Op de

Lichtkring 25 jaar
gehad met de Lichtkring. Vooral in de begintijd
feestavond hield ik onderstaand toespraakje.

25 jaar De Lichtkring betekent ook 25 jaar
oecumene. Eigenlijk nog meer, want voor dit
gebouw was de oecumene met de parochie er
al. De katholieke gemeenschap Bornholm-
Toolenburg kerkte elke zondag in de aula van
de KSH om 9.30 uur. Toen de protestantse
gemeenschap in Toolenburg kwam en nog
geen gebouw had hield zij een dienst na
gezamenlijk koffiedrinken met de katholieke
kerkgangers om 11 uur in diezelfde aula . Uit dat
oecumenisch elkaar treffen tijdens koffie, thee
en limonade voor de kinderen ontstond een
hartelijke samenwerking met elk jaar 4
oecumenische diensten, die gezamenlijk
werden voorbereid en gevierd. En toen we met
sobere maaltijden in de veertigdagentijd
begonnen, deden we dat samen met de
Lichtkring.

Een jaarlijks hoogtepunt daarbij was de
gezamenlijke palmpaasoptocht door de wijk
naar het Mathilda Wibauthuis achter de
drumfanfare Melomanie, met een pauze in het
wijkpark voor een optreden met de majorettes.
Wat een fleurige, kleurrijke optocht met al die
kinderen. Wat heb ik daar samen met Dominee
Knoeff en vele anderen van genoten.

Toen de aula van de KSH een tijd niet gebruikt
kon worden vanwege een ingrijpende
verbouwing, werd de katholieke gemeenschap
gastvrij onthaald in de Lichtkring om op
zaterdagavond de vieringen in dit gebouw te

vieren. Op 4 juli 2004 trokken we er in processie
naar toe met de prachtige icoon van Christus
(die nu in het Parochiehuis hangt) met de
opengeslagen Schrift met de tekst “Komt allen
tot mij, die belast en beladen zijt” We namen
druiven mee om uit te delen, als symbool van
het goede en vreugdevolle van de Schepping.
Als symbool van het koninkrijk van God waar
we hier elke bijeenkomst iets van hoopten te
proeven. Na het welkom in jullie kerkdienst
zongen we gezamenlijk het Schriftlied van
Huub Oosterhuis. Want als er een ding is dat wij
als katholieken en reformatorische christenen
gezamenlijk hebben is het de Bijbel.

Tot spijt van velen besloot het parochiebestuur
tot opheffing van de KSH gemeenschap. De
laatste viering in de Lichtkring in april 2005
kreeg als thema: “Een schat van ervaring” Een
belangrijk onderdeel van die schat, was de
oecumenische samenwerking. In vieringen en
gesprekken keken we naar onze verschillen en
onze overeenkomsten. Hoe kijken we aan tegen
zingen, eucharistie en avondmaal, de Bijbel,
bidden, vasten, diaconie, sacramenten, Maria en
andere heiligen en geloofsgetuigen. In de loop
der jaren kwamen zo heel wat onderwerpen ter
sprake. Maar bij praten bleef het niet. We
vierden ook samen. Deelden daarbij Brood en
Wijn en dachten na over christen zijn in deze
samenleving. Christen zijn hier in Hoofddorp.
En die samenwerking gaat tot de dag van
vandaag door. Met al vele jaren als een
hoogtepunt de Gebedsweek voor de Eenheid
van de christenen en heel vaak de Vredesweek.
Helaas is wel merkbaar dat de oecumene op
wijkniveau, door het opheffen van de KSH
gemeenschap verminderd is...... Maar wat blijft
is dat velen met mij uit de gemeenschap rond
de KSH met een goed gevoel terugkijken op
onze contacten.

Toen ik twee weken geleden weer hier bij jullie
kerkte, voelde ik me er meteen weer thuis. Wat
een warm gevoel. En wat werd er weer goed
gezongen......

Leo Mesman.
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Parochiebreed

Kerstbrunch voor ouderen

Ook dit jaar heeft de bezoekgroep van de
Joannes de Doperparochie weer een
kerstbrunch georganiseerd voor de ouderen die
zij bezoeken. Ze worden van huis opgehaald en
samen wordt er gegeten en genoten van alle
lekkernijen die dit jaar door Dirk van de Broek
en Deen beschikbaar zijn gesteld, waarvoor we
hen erg dankbaar zijn.

Er wordt een mis opgedragen en op het orgel

klinken de bekende kerstliederen en wordt er
door iedereen meegezongen. Kortom het was
weer een gezellige ochtend en de ouderen
werden weer thuis gebracht en waren blij deze
dag weer mee te kunnen maken.

Op naar het nieuwe jaar waar de kerstbrunch
vast weer op het programma staat!

Betty Wensing
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Flonderd jaar geleden
Bron: Katholieke lllustratie

Typisch Hongarije

Citaat:

Het Christelijke Hongarije bezit een zeldzame
plaats waar de bewoners niet alleen door hun
klederdracht toonen dat zij, van Oosterschen
oorsprong, al duizend jaren de kinderen van
den H. Stephanus zijn, maar ook in hun hart nog
het echte godsdienstige gevoel, als erfdeel van
den heiligen martelaar hebben bewaard.

sjen, die zch '\-hf: knderen noemen, gereed voor de processie.

Mezodkoved is een groote gemeente van 15.000
inwoners en men ziet daar nog de oeroude
Hongaarsche dracht in zijn prachtige
kleurenharmonie en oorspronkelijkheid. Vooral
komt dat praalvolle, schilderachtige uit bij de
groote processie, waaraan een dertig- tot
veertigduizend geloovigen in hun nationale
dracht deelnemen.

Martha groep

Woensdag 12 februari zijn de dames van de
Filipijnen aan de beurt om de kerk schoon te
maken. Woensdag 11 maart de dames
Dekkers, Kunz, Ruiter en van Roode.
Contactpersoon: Mw. van Roode tel. 5612243.



Niet altijd schijnt de zon!

Maar wat voor weer het ook is, op
woensdagmorgen bent u altijd welkom in
De Stal op de Kaag voor een Breek in de
Week. De deur staat meestal open en u
kunt zomaar naar binnen lopen voor een
kopje koffie of een gezellig praatje. Soms
is er iets extra. Een Breek in de Week plus.
Na de koffie is er dan tijd om mee te doen
aan een bezinning of te genieten van een
presentatie.

Breek in de week plus

Grip op je voeding

Op woensdagmorgen 5 februari is er een
informatieve bijeenkomst rond voeding.
Inleider is Patrick Feiner.

Juda en Judas

Op woensdagmorgen 12 februari is er een
bezinningsmoment met pastoor Kees van
Lent rond de twee Bijbelse figuren. Juda en
Judas.

Muziekmiddag

Op zondagmiddag 23 februari is er weer een
muziekmiddag. De band Moonstar komt
musiceren en de opbrengst is voor Stichting
De vrolijke noot. Het programma begint om
15.00 uur en de kosten zijn 15 euro per
persoon.

Julianalaan 13a 2159 LB
S q Kaag. www.stalopdekaag.nl

Ania Rruiikers-Koe

Een trap
naar de

hemel

MET OUDEREN
IN GESPREK GAAN,
EEN HANDREIKING

Uitnodiging

Raminah van Eer en Els Tulen heten iedereen
zaterdag 25 februari hartelijk welkom bij de
presentatie van het boek:

"Een trap naar de hemel".

Mevr. Anja Bruijkers-Koel schreef dit boek als
handreiking voor mensen die in de zorg
werken en graag met ouderen die
dementerend zijn in gesprek gaan
bijvoorbeeld rond de christelijke feestdagen.
Anja komt ook en is zelf geestelijk verzorger
bij verschillende zorgorganisaties.

Het boek is zeker ook geschikt voor
familieleden van mensen die dementerend
zijn, ook zij zullen ervaren dat met dit boek in
de hand het iets gemakkelijker is om samen
opnieuw iets te beleven rond b.v.
persoonlijke feest- en gedenkdagen.

De presentatie wordt gehouden in

Het Fundament.

Vanaf 13.30 uur kunt in binnenlopen en om
14.00 uur begint het programma.

Even aanmelden stellen wij zeer op prijs.
Dat kan via 023-5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl

Even de boekwinkel binnenlopen mag
natuurlijk ook!

L.!J Het Kruispunt

winkel voor het ANDERE boek
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Overledenen

Suzanne van den Bos - van Rijn - 61 jaar

Op 24 mei 1958 werd Suzanne geboren in
Heemstede. Zij had één oudere broer.

Na haar schoolopleiding ging zij in de mode
werken en werd verkoopster in diverse modezaken
in Heemstede, Amsterdam en Haarlem. Suzanne
volgde diverse opleidingen en is altijd in het
modevak blijven werken.

In 1974 leerde Suzanne Jaap van den Bos kennen
tijdens het winkelen bij V & D in Haarlem. Het was
liefde op het eerste gezicht. Zij trouwden op
7-7-1977 in Heemstede en gingen inwonen bij
familie. Later kregen zij een flat in Heemstede. Via
een driehoeksruil kwamen zij in 1982 naar
Hoofddorp en gingen wonen in het Oude Buurtje.
Suzanne hield van tuinieren en ook lezen was een
grote hobby van haar. Zij las zelfs zo veel dat zij de
bijnaam Suzipedia verwierf. Zij bezat een grote
dosis humor, had plezier in het leven en stond
altijd klaar voor anderen.

In 2017 is Suzanne ziek geworden. Op 7-7-2017
vierden Jaap en Suzanne hun 40-jarig huwelijk en
5 dagen later werd kanker bij haar geconstateerd,
waarna onmiddellijk een operatie volgde.
Langzaam ging haar gezondheid achteruit en zij
voelde dat haar leven tot een eind kwam.
Suzanne heeft alles voor haar uitvaart uitgezocht,
ook de liederen. Op 9 november jl. is zij overleden.
De uitvaart vond plaats in onze kerk op 15
november. Pater Eko was de voorganger - en dat
vond de familie heel bijzonder - Eko speelde op
zijn gitaar en zong het lied ‘Blijf mij nabij. Haar
man Jaap noemde het ‘een warm afscheid’ Hierna
volgde de crematie in Crematorium
Haarlemmermeer.

Erwin van Frederikslust - 80 jaar

Erwin werd geboren in Paramaribo op 29
september 1939 als vierde kind in een gezin dat
uitgroeide tot 11 kinderen. Hij heeft een heerlijke
jeugd gehad, er was voldoende ruimte om te
spelen en met 7 broers was het altijd ‘feest in
kattenkwaad:

Na de MULO volgde Erwin een opleiding tot
onderwijzer en haalde diverse aktes.

Tijdens een feestje in 1959 zag Erwin Estella Baarh,
vroeg haar ten dans en zo ontstond hun liefde.

In 1964 zijn Erwin en Estella in Suriname getrouwd.

Echter, na 1 week vertrok Erwin naar Nederland
voor verdere studie. Drie maanden later ging
Estella haar man achterna. Zij vonden woonruimte
in Amsterdam en daar werden hun 2 dochters
geboren.
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Erwin werd onderwijzer op de MULO, daarna
docent op de MEAO en veel later de HEAO.
Intussen gaf hij ook avondlessen bij een
particuliere instelling in Amsterdam. Werk was zijn
hobby en wilde graag kennis overdragen. Ook
hield hij van sport.

Nadat Erwin in 1975 zijn studie had beéindigd is
het gezin teruggegaan naar Suriname. Daar heeft
hij les gegeven op de Middelbare Handelsschool
en is op het Ministerie van Opbouw gaan werken.
Daarnaast heeft hij een eigen bedrijf opgezet waar
hij dag-en avondopleidingen voor de
administratie gaf.

Tijdens de coup in 1980 was men voor of tegen het
regime. Scholen waren 3 maanden gesloten en de
avondklok werd ingesteld. Dit betekende geen
lessen en dus geen inkomsten. Erwin en Estella
hebben alles opgebroken en keerden terug naar
Nederland, wat zij tevens beter vonden voor de
ontwikkeling van hun kinderen. Erwin heeft
gesolliciteerd bij de oude MEAO waar hij gewerkt
had. Zij ontvingen hem met open armen.

Erwin was een rustige man, zijn gezin stond op de
eerste plaats. Hij was een lieve opa voor hun 4
kleinkinderen en gaf graag advies en stimuleerde
hen bij het volgen van studies.

Zijn gezondheid nam af en Estella is 13 jaar zijn
mantelzorger geweest. Afgelopen februari werd
Erwin opgenomen in Bornholm. Dat was heel
verwarrend voor hem. In oktober is hij naar het
ziekenhuis overgebracht. Pastor Van Lent heeft
hem de laatste sacramenten toegediend in het
ziekenhuis en hij is 28 oktober overleden.

De uitvaart vond plaats op 4 november in onze
kerk. Er waren Surinaamse liederen, sranangtongo
genaamd. Bij het uitdragen van de kist uit de kerk
zong het koor ‘Als God ons thuisbrengt uit onze
ballingschap’ Daarna volgde de crematie in
besloten kring in Crematorium Haarlemmermeer.
Op verzoek van Erwin wordt zijn as in Suriname
uitgestrooid.

En zo keert hij terug naar zijn geboortegrond.

Johan Arends - 88 jaar

Veel parochianen kennen Johan als de man van
Frea, die de rechterhand van pastoor Van Lent is.
Johan werd geboren op 15 augustus 1931 (op
Maria Hemelvaart) in Coevorden. Hij had 5 broers
en 4 zusjes. Zijn ouders hadden een boerderij. Er
was genoeg ruimte om te spelen. Later moesten
Johan en zijn broers ook meehelpen op de
boerderij.



Parochiebreed

Overledenen (vervolg)

Nadat Johan de technische school had doorlopen
ging hij in dienst bij de marine en heeft gevaren op
de Karel Doorman, waar hij een mooie tijd heeft
gehad. Toen zijn diensttijd erop zat verhuisde hij
naar het westen om bij de KLM in dienst te gaan.
Hij bezocht de bedrijfsschool van de KLM en is
uiteindelijk grondwerktuigkundige geworden.
Voor zijn werk zat hij soms voor langere tijd in het
buitenland.

Tijdens een fietstocht in de omgeving van
Amsterdam moest Johan bij een
spoorwegovergang wachten. Daar trof hij Frea
Verschoor met een vriendin die eveneens stond

te wachten en ze raakten met elkaar in gesprek
over.... de KLM. Frea’s vader werkte daar immers
ook. Er werd lang nagepraat en zo bloeide de
liefde tussen Johan en Frea. Zij trouwden in
1960 in Amsterdam en zij kregen 2 dochters en
een zoon.

In 1961 hebben Johan en Frea een huis gekocht in
de Purmerstraat in Hoofddorp. Johan was erg
handig en had overal wel een oplossing voor. Zijn
leven was - tevens zijn hobby - vliegtuigen.

Johan en Frea kregen 7 kleinkinderen en 6
achterkleinkinderen. Hij was een man die veel voor
zijn (klein)kinderen deed. Hij bouwde van alles
voor ze zodat ze zich nooit hoefden te vervelen.
Langzaam maar zeker ging zijn gezondheid
achteruit en Frea werd meer en meer zijn
mantelzorger. Afgelopen november werd hij
opgenomen in het ziekenhuis en kreeg de laatste
sacramenten toegediend door pastoor Van Lent.
Op 21 november is hij overleden en de uitvaart
vond plaats op 26 november in onze kerk.

Naast orgelspel en fluit was muziek te horen van
Jim Reeves, waar Johan zo veel van hield.

De kleinkinderen hebben opa Johan de kerk uit
gedragen waarna de begrafenis volgde op ons
kerkhof.

Welkom bij Alpha!

Heb jij vragen over het leven en geloof? Doe
Alpha! Vele mensen gingen je al voor en
stelden vragen, deelden, ontmoetten en
vonden antwoorden.

In 10 bijeenkomsten ontdek je wat het
christelijk geloof inhoudt. Er is alle ruimte om
het gesprek aan te gaan en je vragen en
ideeén te delen. Elke bijeenkomst begint met
een maaltijd om elkaar beter te leren kennen.
Daarna volgt een inleiding, koffie/thee en is er
gelegenheid om in kleine groepen verder te
praten. Alle vragen kunnen gesteld worden.
Samen zoeken we naar antwoorden.

Alpha is dé plek voor iedereen die
nieuwsgierig is en antwoorden wil zoeken op
vragen over leven en geloof. Elke bijeenkomst
staat een ander onderwerp centraal,
bijvoorbeeld:

- Is er meer?

+ Wie is Jezus?

+ Bidden: waarom en hoe?

» De Bijbel lezen: waarom en hoe?

+ Hoe zit het met de kerk?

Wanneer?

Op woensdagavond van 4 maart t/m 13 mei
2020, van 18.30 tot 21.00 uur. Op woensdag
8 april hebben we een speciale activiteit.

Waar?
In de Luifel aan de Kromme Spieringweg 400
in Vijfhuizen.

Kosten?
Deelname aan Alpha is gratis.

Meer informatie?

Wil je meer weten over Alpha of over
ervaringen van anderen? Kijk dan eens op:
alphacursus.nl.

Heb je nog vragen, neem dan contact op met
Marcel van Lochem via
alpha-haarlemmermeer@outlook.com.

Aamelden

Mail naar
alpha-haarlemmermeer@outlook.com.
Flyers liggen al in de kerk!
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Kerst 2019

Ook vanuit deze positie nog een fijn, vrolijk
en vooral een gezond 2020.

3 koningen ligt weer achter ons en alles is
weer naar zolder.

Was anders wel weer een geweldige

gezamenlijke inspanning.

« Hans met zijn mensen van het 2de thuis
hebben de kerststal in de kerk geplaatst en
weer opgeruimd.

» Ronald heeft zich weer ontfermt over
de Adventskrans.

» Paul & Henny over de stal naast het
Parochiehuis.

» Jos en haar team hebben weer prachtige
bloemstukken gemaakt.

» De koren hebben weer flink geoefend en
het beste ten gehore gebracht.

+ 12 en 18 december een volle kerk met
kinderen en begeleiding.

+ ‘Zang & Vriendschap’ had een volle kerk
op 15 december met hun ‘Kerst Matinee:

* 23 december maakte 25 jongeren van
ROTARACT 50 pakketten voor gezinnen
rond de armoedegrens in onze gemeente.

* Op Kerstavond het hoogtepunt met 6
diensten wat totaal 1700 mensen aansprak.

« De voorgangers en lectoren brachten ons de
Kerstboodschap.

» Het kostersteam heeft alles weer in goede
banen geleid.

* En niet te vergeten de niet genoemde die
veel hand en span diensten hebben
verzorgd.

Bedankt voor uw aandacht en inzet.
Peter van der Kamp / Gebouwen Beheer
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(Herhaling)

Verschijningsdatum Info (ParochiemagaZIN) 2020

Nummer Periode Inleveren kopij | Afleverdatum Afhalen
dinsdag bezorging

1 (feb) 1-2 tot 29-2 8 januari 28 januari 30 januari
2 (mrt) 29-2 tot4-4 5 februari 25 februari 27 februari
3 (apr) 4-4 tot 16-5 11 maart 31 maart 2 april
4 (mei-jun) 16-5 tot 4-7 22 april 12 mei 14 mei
5 (jul-aug) |4-7tot29-8 10 juni 30 juni 2 juli
6 (sep) 29-8 tot 3-10 5 augustus 25 augustus 27 augustus
7 (okt) 3-10 tot 31-10 | 9 september |29 september 1 oktober
8 (nov) 31-10 tot 19-12 | 7 oktober 27 oktober 29 oktober
9 (dec-jan) 19-12 tot 30-1* | 25 november |15 december 17 december

Goede Vrijdag 10 april, Pasen 12 en 13 april, Hemelvaartsdag 21 mei,
Pinksteren 31 mei en 1 juni, Kerst 25 en 26 december

* = 30-1-2021

D A M openhaarden

f kB0 @ \

Haarlemmermeer

Katholieke Bond van Oudere®
De belangenerganisatic
VEOr @UESrEn
Inlichtingen:
secretariaat 0252-673587

of via onze website
www.kbo-haarlemmermeer.nl

i )
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Het is donker in de kerk. Het is nacht. Kikker en zijn
muizenvriendjes zitten bibberend bij elkaar, want er
is een enorm kabaal losgebarsten buiten. Ze horen
harde knallen, snerpend gegil, boem boem boem.
Kik weet wat het is, maar toch is hij ook een beetje
zenuwachtig. ‘Niet bang zijn hoor, die herrie is er
maar één nacht per jaar’, zegt hij flink.

‘De hele nacht?’ bibberen de muizen, “‘Waarom??’
‘Omdat het nieuwe jaar begint’, zegt Kik. ‘Een spik-
splinternieuw jaar!” ‘Maar waarom schieten ze
daarop?’ vraagt een muisje. ‘Omdat..., Kik weet het
niet echt. ‘Om alles schoon te blazen? Om iedereen
een beetje bang te maken?’ denkt hij hardop.

‘Om iedereen wakker te maken zeker’ zegt
de slimste muis. = ¢,

Diep in de grond is iets nieuws aan de gang
wverstopt in de grond, in het duister.

lets nieuws ligt te wachten, een winter lang:
geritsel, gekriebel, gefluister.

Straks als het warmer wordt, dan komt het vrij, )
het leven in kleuren €n vormen . [
bij jou in-de tuin, in het bos, in de wei:

bloemen en blaadjes en wormen.

Nu is het stil en lijkt alles nog doods,

maar het nieuwe dat gaat heus beginnen.
Uit kiemen en zaden groeit straks iets groots
en misschien ook bij ons, diep van binnen.

‘

3 “%,
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Uit de Bijbel @,

Job zei: Voor een boom is er hoop:

zelfs omgehakt kan hij weer bladeren krijgen.
Al sterft zjin stronk diep in de aarde,

hi) hoeft maar water te ruiken en hij loopt uit,
hi) knilgt weer twilgen ols een jonge plant.
Was het voor de mens ook maar zo. ey

Naar Job ¥:7-9 p G

> (van lichtjes!

ATHN
B

KiK

Dat vindt Kik een goed idee, want als je wakker wordt
in de nacht, dan weet je dat er iets bijzonders aan de
hand is. Dan ga je nadenken over het nieuwe jaar.
‘laaal’, piepen de muizen, ‘Laten we denken over het
nieuwe jaar!’ Allemaal komen ze op een idee. De een
wil zijn snorharen laten groeien. Een ander wil een
ruzie goedmaken. De derde wil minder snoepen. De
vierde wil gaan verhuizen. De vijfde wil haar tante in
de grote stad opzoeken. Een verliefd stel hoopt op
beschuit met muisjes. Bij elk plan klinkt buiten ‘boem’!
Nu ze plannen hebben gemaakt zijn ze niet bang meer.
Ze durven zelfs naar buiten. En wat zien ze aan de
hemel? Bij elke boem hoort een prachtige fontein

fl T
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Teksten: Mariet de Jong
Tekeningen: Marcel Turrigns



