Jaargang 51 Nr. 2 DJoannes de Doper

Maart 2020 een bruisende parochie in Hoofddorp
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Zelf pakket samenstellen

Op onze website kunt u alle informatie vinden die u nodig hebt
voor het uitgeven en/of kopen van een boek. Indien u toch nog
vragen hebt, kunt u ons bereiken per e-mail of telefoon:
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Achterweg 40 - 2132 BX Hoofddorp - info@dunweg.nl

Bezoek onze showroom:
* G k in elke prijski
* Handgehakte en machinale belettering
* Keuze uit diverse duurzame materialen
* Restauratie en teksthijzettingen
= Uitgebreid assortiment urnen en accessoires

Of neem nu contact op: +31(0)23 5326013
Geaopend ma-vr 08.00-17.00 uur
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www.troupinnatuursteen.nl
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Bel voor een afspraak: Monumenti
Burgemeester van
Stamplein 294
2132 BH Hoofddorp
www.monumenti.nl Tel: 023 2302069
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ParochiemagaZIN verschijnt 9x per jaar in een oplage

van ca. 2400.

Redactieadres (alleen voor kopij)
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl

Kopij voor Info nr. 3 moet binnen zijn
véoér woensdag 11 maart
Afhalen Info nr. 3 donderdag 2 april

Info bezorging

(bezorgen uiterlijk voér zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
- Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos 38
- Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburgpark 19
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen over de bezorging:
via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.
www.hjoannesdedoper.nl

Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63

t.n.v. parochie H.Joannes de Doper te Hoofddorp.

Boekwinkel Het Kruispunt

Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,
zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament en Parochiehuis

vallen onder de beheercommisie, Codrdinator:

- Parochiehuis Jos Eeken, telefoon 023 - 5638145,
of per e-mail naar het Parochiesecretariaat.

- Fundament Ria van der Veldt, per e-mail
marievanderveldt@gmail.com

Elke woensdagavond wordt een maaltijd
geserveerd:

Graag opgeven voor maandag 20.00 uur
bij Raminah van Eer, telefoon 06-10623703;

Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon.

Dit is een editie van het parochiemagaZIN een
uitgave van De Zalige Zalm.
Foto voorkant: Lente

Info en Inhoud

Pastores:

CTh]. van Lent - Pastoor
Julianalaan 11, 2159 LB Kaag

tel.

in dringende gevallen
e-mail: kees@stalopdekaag.nl

R. Mascini - Diaken

tel.

e-mail: robmascini@gmail.com

E. Manek - Pater SVD

tel.

e-mail: ekosilvester85@gmail.com *

B. Wooning - Pater SVD
e-mail: bwooning@svdneb.nl
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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan koemen graag bij u thuis op bezoek. Ook
in het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar mw. K.
Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt U voor hulp de PCI
benaderen. Met uw hulpvraag kunt U terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve
vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat blijven! Hebt
u tijd en zin om een actieve rol in onze parochie te
spelen, schroom dan niet om even een kijkje te
nemen in de boekwinkel en bij het
parochiesecretariaat. Daar ligt een map met
vacatures, voor denkers en doeners, er zit vast iets
voor u bij!
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Parochie - informatie en berichten

Vastentrommeltje

De Veertigdagentijd is weer aangebroken. Veertig
dagen waarin we ons voorbereiden op Pasen. Dit
om ons te herinneren aan Jezus, die zich veertig
dagen terugtrok in de woestijn om zich voor te
bereiden op zijn Pasen.

In onze jeugd hadden we een vastentrommeltje.
Het snoepgoed wat door-de-week verzameld
werd, mochten we op zondag opeten. Dat was in
die tijd echt niet zoveel dat we er pijn in ons buik
van kregen, maar we keken dan toch wel naar het
moment uit dat het trommeltje open mocht en we
samen met onze vriendjes, broertjes en zusjes
extra van konden genieten. Het ontzien van de
hele week werd op zondag beloond. De
volwassenen vastten op een andere manier: die
matigden met eten en drinken en namen geen
vleesproducten. Vis mocht wel, maar in de grote
katholieke gezinnen was daar vaak geen geld voor.

De tijden zijn veranderd. Met een soort
vanzelfsprekendheid heeft het vastentrommeltje
plaats gemaakt voor andere vormen van vasten,
Onze kinderen weten vaak beter wat de Ramadan,
het islamitische vasten, betekent, dan dat we onze
eigen gebruiken kennen. Toch kan het geen kwaad
om ons te bezinnen op wat vasten tegenwoordig
nog voorstelt. Waarmee kunnen wij ons
vastentrommeltje van vandaag vullen, en met
welke broeders en zusters kunnen we daar dan van
delen, zodat de wereld er een beetje beter van
wordt? In deze Info staan enkele suggesties
daarvoor. Allereerst natuurlijk de Vastenactie, ook
dit jaar weer voor schoon water voor het eiland
Flores in Indonesié. Want wat voor ons gewoon uit
de kraan komt, is voor hen niet zo
vanzelfsprekend!

Ook deelnemen aan de sobere maaltijden in de
40-dagentijd is een goede manier: er wordt soep
en brood gedeeld en goede gesprekken, waarmee
je even uit de oppervlakkigheid van alledag stapt.
Of een goed boek lezen, Boekwinkel Het Kruispunt
heeft goede suggesties!

Of een leeskring: 11 maart gaat Leo Mesman het
boek "de meeste mensen deugen” lezen en
bespreken.

Mogelijkheden te over! We wensen u een goede
Vastentijd, en weer veel leesplezier.

De redactie.



Pastoraal woord

3 maal A

In de beoordeling van de betrouwbaarheid van
banken is 3xA of in het Engels ‘Triple A’ het
hoogste wat je kunt bereiken. Op onze pastorie
komen drie jonge paters wonen.

De voornamen van deze drie beginnen met een
A: Albert en Anthony uit India en Aaron uit de
Filipijnen. Ik hoop dat ze de benaming Triple A
zullen waarmaken.

Aan de achterkant van het pastoriedak zijn twee
dakramen gemaakt. Albert en Anthony krijgen
zo meer licht op hun kamer en een mooi
uitzicht op de tuin. Aaron woont aan de
voorkant en heeft twee ramen met uitzicht op
het voorplein en de Kruisweg. Het komend jaar
zullen ze voornamelijk bezig zijn om met de taal
en de cultuur van Nederland vertrouwd te
raken. Een open venster en goed licht kan
daarbij helpen.

We zijn op zoek naar ‘taalmaatjes: Dat zijn
mensen die de mannen met regelmatig een
goed gesprek hun taalvaardigheid kunnen
bevorderen. U kunt zich aanmelden op het
secretariaat. Ik hoop dat de paters zich thuis
voelen en de Blijde Boodschap gaan uitstralen.

Dekenaat Meerlanden

In het vorige nummer heb ik de komst van
nieuwe dekenaten aangekondigd. Het is voor
ons Meerlanden geworden. De deken is pastoor
Eugene Jongerden. Hij is pastoor van
Amstelveen en Bovenkerk. Verder horen

Nes aan de Amstel, Uithoorn, Kudelstaart en
Aalsmeer erbij. In onze regio naast Hoofddorp
Nieuw-Vennep en Buitenkaag, Vijfhuizen,
Halfweg-Zwanenburg, Badhoevedorp,
Spaarndam en Haarlemmerliede.

Deken Ambro Bakker kan zich nu beperken tot
de stad Amsterdam. De functie van de deken is
beperkt tot ‘pastor pastorum.

Dat is ‘herder van de
herders. We zullen in
onze volgende
pastoresvergadering
collega Jongerden
uitnodigen om kennis
te maken.

We hopen op een fijne
samenwerking.

Pastor Kees van Lent

Wist u dat?

In onze Joannes de Doper 12 zogenaamde
apostelkruisjes hangen? Heeft u ze wel eens
gezien cq heeft u ze alle 12 gevonden?
Apostelkruisjes zijn de twaalf kruisjes die op de
wanden van een katholiek kerkgebouw worden
geschilderd, bevestigd of ingemetseld. Bij de
kerkwijding worden deze kruisjes gezalfd.

De symboliek van het getal 12 gaat terug op de
Bijbel, in het bijzonder op Openb. 21, waar
sprake is van de twaalf poorten van het nieuwe
Jeruzalem, symbool van de alomvattendheid
van het heil in de eindtijd, waarheen de Kerk op
aarde de wegq is. De fundamenten van deze
nieuwe stad zijn de twaalf apostelen, die het
heil van de eindtijd hebben verkondigd.




Parachie breed

Wat te doen met onze Pastorie?

Al eerder is er in de INFO een tipje van de sluier
opgelicht wat te doen met de Pastorie.

De Pastorie is samen met de kerk gebouwd in de
jaren 1859/1860 getuige de tekst op een steen
in de voorgevel. In 1856 werd de eerste
katholieke kerk in Hoofddorp gebouwd, een
houten noodkerk aan de Kruisweg. Hiernaast

werd de stenen kerk gebouwd, ontworpen door
de Leidse architect Theo Molkenboer, die ook
verantwoordelijk was voor de eerste katholieke
stenen kerk van Haarlemmermeer: de Franciscus
van Saleskerk in Lijnden (1859). Eerste steen
Joannes de Doper kerk gelegd op 4 maart 1859
door C Vertegaal en ingewijd door Bisschop F.
Van Free op 24 mei 1860. Het houten gebouw
uit 1856 werd vervolgens omgebouwd tot
kosterswoning en paardenstal.

Kortom al die stenen staan al ruim 160 jaar op
elkaar maar er begint nu een vervelende
beweging in te komen. De eerlijkheid gebied te
zeggen dat het 'Fundament’ er ook aan
bijdraagt.

Tijdens de realisatie van het ‘Fundament’ bleken
er 160 extra palen onder de kerk nodig om
verder scheefzakken van de kerk te voorkomen.
En de oude fundering van de kerk was hard toe
aan versteviging. Daar de kerk nu voorlopig
weer stevig op de Haarlemmermeerse klei staat
hangt de Pastorie er letterlijk en figuurlijk een
beetje bij.
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Daar de kerk steviger staat zakt de Pastorie
langzaam los van de kerk. Het kerkbestuur
wordt dus gedwongen iets te doen. Gelijktijdig
is het kerkbestuur van mening dat het
bestaande complex beschikbaar moet blijven
voor de Parochie en niet beschikbaar is voor
bijvoorbeeld een notaris kantoor.

De Kerk met de Pastorie, Parochiehuis,
Kosterswoning, Boekwinkel, tuinen,
erven, voorterrein en het afsluitende
hek is op 1 oktober 1993 door de
gemeenteraad van de
Haarlemmermeer op de lijst geplaatst
van beschermde gemeentelijke

¥ monumenten.

Deze status geeft direct al aan dat we
de buitenzijde van de gebouwen in

| tact moeten laten.

Eind vorig jaar zijn we als kerkbestuur
in gesprek geraakt van GVB
architecten; https://
www.gvbarchitecten.nl/c/contact

Zij zijn ook nauw betrokken geweest
met de realisatie van het ‘Fundament’ en zijn
dus bekend met de situatie.

De nodige tekeningen zijn ondertussen
gemaakt en besproken. Tevens is er vrij recent
een positief gesprek geweest met de gemeente.
We zijn nu dus aangekomen in een situatie van
het maken van een plan van aanpak en
aanvragen van vergunningen.

Zodra het plan van aanpak presenteer baar is
aan het kerkbestuur zullen zij een besluit
moeten nemen.




Parochie breed

vervolg Pastorie

Plan van aanpak omvat eigenlijk 2 aspecten, het
toekomst bestendig maken van de Pastorie en
inrichten voor bewoning door SVD.

Recent is er gesproken met management van
SVD (Societas Verbi Divini, een rooms-katholieke
missiecongregatie) en het kerkbestuur.

Beide zijn van mening en hebben besloten met
elkaar verder te gaan. Dat geeft de Parochie
zekerheid wat betreft continueren van de
liturgie/eucharistie.

02-02-2020 is de jaarlijkse Kerkbalans van start
gegaan. Ook daar is stilgestaan bij de plannen
op korte en lange termijn. Is evident dat de
noodzakelijke plannen uitvoerbaar zijn met
brede steun van onze Parochianen. Wij als
kerkbestuur en SVD erkennen uw steun en daar
zijn wij u ook erkentelijk voor. Want uiteindelijk
kunnen we alleen in gezamenlijkheid verdere
stappen zetten in de toekomst.

Bedankt voor uw aandacht.
Peter van der Kamp / Gebouwen Beheer

Matthaus Passion

Kom luisteren naar de MATTHAUS PASSION van
J.S. Bach uitgevoerd door de COV Haarlem
op 10 april 2020

Traditiegetrouw zingt Haarlems oudste
oratoriumkoor de Matthdus Passion van Johann
Sebastian Bach op Goede Vrijdag, in de Grote
Zaal van de Haarlemse Philharmonie.

Wat is er heerlijker dan het paasweekend in te
luiden met het beluisteren van dit muzikale
passieverhaal, dat al eeuwenlang gelovigen én
ongelovigen diep weet te raken?

Ook dit jaar werkt het koor weer samen met
professionele musici en het ontroerende
kinderkoor van de Koorschool St. Bavo.

Het geheel staat onder leiding van dirigent
Piet Hulsbos.

Kijk op onze website voor meer informatie
(www.covhaarlem.nl) en wacht niet te lang met
het reserveren van plaatsen, want het concert is
meestal al snel uitverkocht! Bestel de kaarten op:
covhaarlem@hotmail.com of via de
Philharmonie: 023 - 5121212/
www.theater-haarlem.nl



VASTENAC IE

Schoon water verandert alles

Even je handen wassen, een glas water pakken, de
wc doortrekken of theezetten: we staan er in
Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is
dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon
water uit komt.

In grote delen van de wereld is water ver weg en
vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze
problemen: op het gebied van gezondheid,
opleiding en scholing, economische ontwikkeling
en de verhouding tussen mannen en vrouwen.
Vooral vrouwen en kinderen ondervinden de
gevolgen van het gebrek aan schoon, toegankelijk
water. Ze lopen vaak dagelijks urenlang naar het
dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier of het meer
om water te halen. Die tijd kunnen ze niet
besteden aan andere dingen, zoals naar school
gaan of geld verdienen.

Ook in 2020 helpen we de Vastenactie
voor schoon water op Flores

De bergdorpen op het eiland Flores in Indonesié
zijn erg arm en door de afgelegen ligging zijn er
nauwelijks basisvoorzieningen. Meer dan de helft
van deze dorpen heeft geen toegang tot schoon
drinkwater. Het gevolg is dat sanitaire
voorzieningen slecht zijn of zelfs geheel
ontbreken. De gebrekkige hygiéne leidt tot
infectieziekten, die worden verspreid door
vervuild water. Vooral kinderen zijn hier gevoelig
voor, omdat hun immuunsysteem kwetsbaarder is.
De kindersterfte is dan ook hoog, in de afgelegen
dorpen van Flores. Een slechte gezondheid leidt
tot lage productiviteit. Zieke mensen kunnen
immers weinig bijdragen aan het huishouden en
werk; zieke kinderen kunnen niet goed studeren.
Geld dat besteed wordt aan medicijnen kan niet
voor andere doeleinden gebruikt worden.

De Caritas organisatie van het aartsbisdom Ende, in
samenwerking met de lokale overheid, pakt deze
problemen aan in veel dorpen van het eiland
Flores. De Vastenactie helpt Caritas Ende hierbij.
Ons Vastenactie project heeft in 2019 mensen
geholpen in de dorpen Watunggere en Dile.

Met hulp van Caritas wordt water uit de bergen
opgevangen en via een waterleiding naar de
dorpen gebracht. Er zijn verschillende
waterpunten in de dorpen gemaakt, waar de
mensen water kunnen tappen.

De dorpelingen helpen hard mee in het graven van
sleuven voor de waterleiding en alle andere
werkzaamheden, zoals het bouwen van een aantal
openbare toiletten.

Op school krijgen de
kinderen les in
gezondheid en
hygiéne. Daarnaast
worden er trainingen
gegeven, zodat de
inwoners in staat zijn
zelf de
watervoorzieningen
te onderhouden,
zoals reservoirs,
pompen, tappunten
en pijpleidingen. Er
zijn er watercomités
worden opgericht,
die verantwoordelijk
wordt voor het
onderhoud.
Hiermee schept het project werkgelegenheid voor
de dorpsbewoners die de onderhoudstrainingen
hebben gevolgd en wordt hun zelfredzaamheid
versterkt. In principe doen zowel vrouwen als
mannen mee aan de opleidingen en het
watercamité.

Dit jaar 2020 wil Caritas Ende, met behulp van o.a.
de parochies van de Haarlemmermeer, weer vijf
dorpen helpen met water en betere sanitaire
voorzieningen e gezondheidsvoorlichting. In vijf
andere dorpen waar in de afgelopen periode
water en sanitaire voorzieningen zijn verbeterd
willen we de mensen helpen met opzetten van
groenteverbouw, zodat de gezinnen kunnen
werken aan beter voedsel en inkomen.

Wij vragen u ook dit jaar weer het werk van de
Vastenactie te ondersteunen met uw gift. Dat kunt
u doen met behulp van de acceptgirokaart die bij
deze Info zit, of via internetbankieren naar
bankrekening (IBAN) NL69 INGB 0001 3159 41 van
VOM-Groep H. Joannes de Doper te Hoofddorp,
onder vermelding van Vastenactie 2020 Indonesié.

Ook op de website van de parochie bij
Diaconie/VOM vindt u informatie over dit project:
https://www.hjoannesdedoper.nl/vastenactie-2/.

Namens de Vastenactie en de mensen van het
project op het eiland Flores willen wij u bij
voorbaat al hartelijk danken voor uw gift.

VOM-groep parochie H. Joannes de Doper,
Hoofddorp
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Raad van Kerken
Hoofddorp

OPENBARING: EEN TROOSTBOEK

Voor velen is het laatste Bijbelboek een duister
boek. We ontdekken Openbaring als een
troostboek voor christenen in bedreigende
omstandigheden. We gebruiken daarbij
beeldmateriaal.

Donderdag 6 februari, 5 maart, 10:00 - 12:00 uur,
Marktpleinkerk. Leiding: ds. Adri van der Wal.

DE GRENS TUSSEN LEVEN EN DOOD.

Na een bezinning op wat Jezus betekent op weg
naar Pasen, proberen we te schilderen met
acrylverf. Hoe voelt de grens tussen leven en
dood?

Dinsdagmiddag 10 maart 14:00 - 16.00 uur,
Achterzaal Doopsgezinde kerk.

Leiding: ds. Hedi Hegeman.

LEESERVARINGEN DELEN ROND: DE MEESTE
MENSEN DEUGEN van Rutger Bregman.

Al eeuwenlang is de Westerse cultuur doordrongen
van de gedachte dat de mens in wezen slechtis. In
een boeiend boek worden we meegenomen in de
onjuistheid van die overtuiging. Dit kan leiden tot
een realistischer mensbeeld. Zie ook pag. 16
Woensdag 11 maart, 20:00 - 22:00 uur,
Boekwinkel Het Kruispunt. Kosten boek: € 25,-
Begeleiding Leo Mesman. Aanmelden en
informatie info@boekwinkelhetkruispunt.nl

SAMEN IN GESPREK (zie ook pagina 16)
Themabijeenkomsten in het teken van culturele,
spirituele en maatschappelijke onderwerpen.

12 maart: We duiken in de rijke geschiedenis van
Haarlemmerliede, Spaarnwoude e.o. Zie ook pg 16.

LEERHUIS KERK EN ISRAEL 2019-2020
Bewustwording en bezinning op Jodendom en
Christendom.

19 maart: Dr. D. van Arkel Het aangezicht van de
ander/Ander. Een inleiding in het denken van
Emanuel Levinas.

20:00 - 22:00 uur, Marktpleinkerk. Kosten: € 5,00.
Inlichtingen: ds. A. van der Wal tel. 023-5630997.

LEESERVARINGEN DELEN ROND: HET ZOUTPAD
Dit boek is inspirerend, openhartig en schitterend
geschreven. Thema's zijn: omgaan met verdriet, de

AGENDA ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

helende kracht van de natuur en de herontdekking
van de ware betekenis van het leven, als je alles
bent kwijtgeraakt.

Dinsdagmiddag 24 maart, 14:00 —-15:30 uur,
Boekwinkel Het Kruispunt.

Gastvrouw: Ria Stolk. Aanmelden via:
info@boekwinkelhetkruispunt.nl

VERDER MET DE OECUMENE LET OP:
GEWUZIGDE DATUM!! 30 MAART I.P.V. 3 MAART
Hoe gaan we in Hoofddorp verder met de
oecumene? Wat zijn de landelijke ontwikkelingen
in de oecumene? Christien Crouwel, de nieuwe
secretaris van de Landelijke Raad van Kerken, geeft
daar een inleiding over. Daarna gaan we met elkaar
in gesprek.

Maandag 30 maart, 20:00 - 21:45 uur,

De Lichtkring.

Inlichtingen: ds. Coen Wessel,
cwessel@pghoofddorp.nl

Sobere maaltijden in de 40-dagentijd

Elke woensdag in de veertigdagentijd (behalve 1
april) is er tussen 18:15 en 19:15 een sobere
maaltijd van soep en brood bij één van de kerken
in Hoofddorp, met een inleiding over een
maatschappelijk relevant onderwerp. kosten:
donatie voor een goed doel. Voor uitgebreide
informatie zie de vorige INFO, de folder in de kerk
of www.kerkeninhoofddorp.nl

- 4 maart in de Marktpleinkerk, Markplein 96:
Herstelacademie
- 11 maart in het Parochiehuis, Kruisweg 1073:
Groene Kerk en Repair Café
- 18 maart in de Doopsgezinde kerk,
Hoofdweg 691: Stem in de Stad
- 25 maart in De Lichtkring, Lunenburgdreef 70:
Vier het Leven
- 8 april in De Ark, Muiderbos 36: Noodfonds en
Parochiéle Charitas Instelling

aanmelden kan tot de maandag voor de maaltijd:
secretariaat@hjoannesdedoper.nl,
tel. 023-5638145

Voor uitgebreide in actuele informatie over alle
activiteiten www.kerkeninhoofddorp.nl



dat er echt uitspringt. Zo kregen we op de boekenbeurs een leesexemplaar van
"Door jou ben ik mij." Dit is een yong adult boek,waarvoor we in deze INFO
aandacht vragen. Natuurlijk kijken we ook uit naar de BOEKENWEEK!

——
Het is een gegeven, er verschijnen heel veel mooie boeken, je kunt wel dagen
& achtereen lezen! Toch is het steeds weer zo dat je soms verrast wordt door een boek

a is een typisch Rotterdamse jongen. Hij heeft een leuke y
vriendengroep, fijne ouders, soms irritante zusjes en hij staat op Dok Jou

BEN 1kMY

het punt om het vwo af te ronden. Als hij met zijn broertje Luuk
naar een voetbalwedstrijd in De Kuip gaat, ontmoet hij daar de
Marokkaanse Marouan. Ze kunnen het goed met elkaar vinden en
blijven contact houden. Langzaam maar zeker merkt Jona dat hij
en Marouan steeds dichter naar elkaar toe groeien en dat hij

gevoelens voor zijn vriend ontwikkelt. Dat maakt veel bij hem los. \
Want wat zullen zijn vrienden zeggen? Hoe moet dat met zijn
ouders? En mag hij wel homoseksueel zijn van God? HINKE YA AssEmn

Het leven van een jongere gaat niet altijd over rozen. Zeker niet als je om een of andere
reden uit de boot valt. "Door jou ben ik mij" laat deze worstelingen goed zien.

Dit boek is gericht op jongeren. Maar zeker ook voor ouders en grootouders van
homojongeren is dit boek een aanrader. Van het begin tot het eind leef je mee en kom je
van alles te weten over de gedachten en gevoelens van Jona. Soms moet je even
glimlachten een andere keer prikt er een traan in je ogen. Je maakt alles mee: van zijn
eerste coming-out tot zijn eerste zoen. Wat ons betreft is: Door jou ben ik mij een eerlijk en
puur verhaal, dat het waard is gelezen te worden. Het is ook genomineerd door de Jonge
jury. We kregen het boek dus binnen als leesexemplaar maar nu ligt het ook bij ons in de
winkel.

AGENDA BOEKWINKEL

Van 7 t/m 15 maart is het boekenweek!

het boekenweekgeschenk is geschreven door Annejet van der
Zijl en krijgt u cadeau bij aankoop van 12.50 aan boeken. Kom
bij ons langs en geniet van de bijzondere boeken die wij in ons
assortiment hebben.

Boeken rond de veertigdagentijd

In deze weken liggen er boekjes in onze winkel die geschikt zijn
voor gebruik in de Veertigdagentijd.

11 maart- Leeservaringen delen rond het boek: De meeste mensen
deugen van Rutger Bregman o.l.v. Leo Mesman. Tijd 20.00- 22.00
uur.

24 maart-Leeservaringen delen rond het boek: Het Zoutpad van
Raynor Winn, o.Lv. Ria Stolk. Tijd 14.00-15.30 uur. Even aanmelden
stellen we op prijs! Bel even 023-5617392

of mail naar info@boekwinkelhetkruispunt.nl

L.’AI Het Kruispunt

winkel voor het ANDERE boek




Parochiebreed

Opbrengst Kerkbalans Lunch

De Kerkbalans openingslunch op 2 februari heeft
netto maar liefst EUR 429,71 opgebracht als
bijdrage voor de herstel werkzaamheden die
nodig zijn voor onze pastorie. Een geweldig
resultaat, mogelijk gemaakt door parochianen
vanuit 6 verschillende culturen die deze lunch
hadden voorbereid en ruim 80 parochianen die
van dit lekkers kwamen genieten en daarbij een
gulle gift deden voor de Kerkbalans.

Deze lunch-groep heeft nu besloten om
regelmatig een speciale thema-lunch te houden
op de eerste zondag van de maand. De opbrengst
is voor de reparaties van de pastorie. 5 April is er
na de mis en koffie een Zuid Amerikaanse lunch.
Op 7 juni Zuidoost-Azié lunch. Komt allen.

Ook wil deze lunchgroep graag op de tweede en
vierde zondag van de maand bij de koffie in het
Parochiehuis lekkere hapjes verkopen, om te
gebruiken bij de koffie of om mee naar huis te
nemen. De eerste keer is op 8 maart. De groep
roept iedereen op om een keer wat lekkers te
maken voor bij de koffie, en zo mee te helpen met
de acties voor de reparaties van de pastorie.

Kunt u ook een keer iets maken? Meldt u dan bij
Telma, tel.no. 0651594197 of e-mail
info@hoogma.nl om af te spreken welke zondag u
kunt bijdragen.

Graag nodigt het parochiebestuur u uit om dit jaar
uw bijdrage aan de Kerkbalans wat te verhogen.
We willen het mogelijk maken dat we naast pastor
Kees en pater Eko, nog een tweede pater full time
in onze parochie kunnen laten werken. Er is heel
veel pastoraal werk te doen, en zowel vanuit het
parochiebestuur en vanuit de SVD paters is er de
wens dat twee paters full time in onze parochie
kunnen werken, als dit financieel haalbaar wordt.
Daarvoor is het nodig dat onze Kerkbalans
inkomsten wat omhoog gaan. Draagt u uw
steentje bij, en doet u er een schepje bovenop?

Voor de benodigde herstelwerkzaamheden aan de
pastorie willen we dit jaar graag een aantal
speciale activiteiten organiseren. Graag nodigen
wij u uit - als individuele parochianen en als
groepen - op om net als de zondag-lunch-groep
ook uw eigen acties te bedenken, om daarmee bij
te dragen aan de reparatie van onze langzaam
wegzakkende en scheurende pastorie.

Wilt u een actie organiseren? Meldt u bij de
penningmeester@hjoannesdedoper.nl.

Gedoopt &
?

Nieuwe Bezorgers gevraagd:

Mathijs van der Kamp

Wijk 940/ San Marco; Lakenhallen; Colonade
945:
Wijk 341:  Laan van Zuiderhoeven;
Hof van Brabant; Hof van Limburg
Hof van Gelre
Wijk ...  Eiland 1 en Pampus
Wijk 416: Broekermeerstraat;

Watergraafsmeerstraat
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vieringen

PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

Overzicht vieringen kerk en kapel 29 februari - 4 april

Eerste zondag van de veertigdagentijd

Za 29 feb 19.00:
Zo 01 mrt 10.00:
18.00:
Di 03 mrt 18.45:
19.15:

Do 05 mrt 18.45:
19.15

Eucharistieviering; pastor B. Wooning; Gemengd koor
- Joke Kreike- van der Kolk

Eucharistieviering; pastor B. Wooning; Vrolijk Vuur’
Spaanstalige viering; pastor B. Wooning; kapel

Rozenkrans
Viering
- Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Tweede zondag van de veertigdagentijd

Za 07 mrt 19.00:

Zo 08 mrt 10.00:
12.30:
Di 10 mrt 18.45:
19.15;

Do 12 mrt 18.45:
19.15

Eucharistieviering; pastor E. Manek; Gregoriaans Koor
- Lisette van der Lingen

Familieviering; pastor E. Manek en diaken R. Mascini; Zangertjes
- Gerrit en Rie Vork en tot bijzondere intentie
Engelse viering

Rozenkrans
Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Derde zondag van de veertigdagentijd - Deurcollecte Stichting INLIA (14 en 15 mrt)

Za 14 mrt 19.00:

Zo 15mrt 10.00:
12.30:

Di 17 mrt 18.45:
19.15:

Do 19 mrt 18.45:
19.15:

Eucharistieviering; pastor K. van Lent;

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd Koor
Engelse viering

Rozenkrans
Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Vierde zondag van de veertigdagentijd

Za 21 mrt 19.00:

Zo 22 mrt 10.00:

Di 24 mrt  18.45:
19.15:

Do 26 mrt 18.45:
19.15;

Eucharistieviering; pastor E. Manek; Odyssee

Eucharistieviering; pastor E. Manek
- James Zitter

Vijfde zondag van de veertigdagentijd

Za 28 mrt 19.00:

Zo 29 mrt 10.00:

19.00:
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Rozenkrans

Viering

- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans

Viering

Eucharistieviering; pastor B. Wooning; |m,‘,

- Joke Kreike- van der Kolk “, 9

~

Familieviering; pastor B. Wooning; Vrolijk Vuur ) éa

- Overl. fam. Dingemans en fam. Frijters 5
Zomertijd

Taizeviering; H. Joannes de Doperkerk



Vieringen (vervolg)

Di 31 mrt 18.45: Rozenkrans

19.15: Viering

- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Do 02 apr 18.45: Rozenkrans

19.15: Viering
Informatie volgende Info
Za 04 apr 19.00: Eucharistieviering; pastor E. Manek; Gemengd koor
Zo 05 apr 10.00: Familieviering; pastor E. Manek; diaken R. Mascini; Zangertjes

Bijzondere vieringen

De eerste zondag van de maand om 18.00 uur is er een Spaanse viering in de Kapel.
Zondag 8 maart 12.30 uur: Engelse viering

Zondag 15 maart’ 12.30 uur: Engelse viering

Zondag 29 maart  19.00 uur: Taizeviering

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur.
De eucharistieviering op zaterdag is komen te vervallen.

Doopgesprekken

De doopgesprekken zijn op dinsdag 25 februari (al ingegaan) en 3 maart om 20.00 uur. De eerste avond
is in de boekwinkel het Kruispunt, de tweede avond in het Parochiehuis. Inschrijven voor beide avonden
is verplicht.

Voor informatie en opgave kunt u bellen naar het secretariaat. Bij voorkeur op woensdagmorgen tussen
9 en 12.00 uur. Tel. 5638145. U kunt ook langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

1 maal per maand op vrijdagochtend is er een Eucharistieviering; pastor K. van Lent;
in het restaurant om 11.00 uur.
In 2020 op de volgende vrijdagen: 6 maart; 3 april; 1 mei; 5 juni; 3 juli; 7 augustus;
4 september; 2 oktober; 6 november; 4 december.

Opbrengst Collectes
11 en 12 januari € 406,90
18 en 19 januari € 491,44
25 en 26 januari € 416,12
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Kennismaken met ‘Ons Kosterteam’ -2

Interview en foto's: Anja Maas en Bernadette
Dullens

In onze kerstinfo zeiden we het al: geen kerk kan
zonder koster. En we vertelden dat het woord
koste is afgeleid van het Latijnse custos, dat
bewaker betekent. Vandaaruit is afgeleid dat een
koster van een kerk belast is met de dagelijkse
zorg voor het kerkgebouw en het klaarzetten van
de verschillende voorwerpen voor de liturgische
eredienst, zoals liturgisch vaatwerk of een glas
water op het spreekgestoelte. Bij de rk. kerk helpt
de koster bij het uitdelen van de communie en bij
de collecte. En - ook heel belangrijk- hij laat de
kerkklok luiden. Deze opsomming geldt in
algemene zin, want de taken van een koster
verschillen van kerk tot kerk en zijn vastgesteld in
overleg met het kerk- of parochiebestuur. Zo ook
bij onze Joannes de Doperkerk, waar een team van
10 kosters altijd klaar staat om te zorgen dat alles
kan verlopen zoals iedereen graag wil.
Introduceerden we in onze kerstinfo de eerste vijf
kosters, deze keer maken we ruimte voor de
andere vijf.

Hans van der Erf bijt de spits af. “Ik ben 59 jaar en
geboren in Haarlem, dus een ‘mug’. Met mijn
sterrenbeeld zit ik tussen de kreeft en de tweeling
en volgens de Chinese dierenriem ben ik een rat.
Beetje beestenboel, dus! lk ben getrouwd met
Hedy. Ik ben van huis uit rooms-katholiek en mijn
hele leven al in ‘mijn’ parachie actief als vrijwilliger.
Misschien nog even leuk: ik ben altijd lid geweest
van een parochie met de naam Joannes de Doper.
In deze kerk ben ik samen met Hedy
aanspreekpunt voor de misdienaars. En verder ben
ik — dat was in 2002 - begonnen als lector. Kees
van Lent heeft me op een gegeven moment
gevraagd of ik koster wilde worden. Ik heb ‘ja’
gezegd, en daar heb ik geen spijt van. Een van de
taken van de koster is om een viering goed te
laten verlopen. Dat is belangrijk, vind ik. Ik lever
daaraan graag een bijdrage. Natuurlijk ben je niet
in je eentje koster, we doen het met onze hele
groep. En allemaal met enthousiasme. Wat mijn
hobby’s zijn? Bovenaan zet ik dan fotograferen.
Daarbij focus ik vooral op gebouwen in andere
landen, zoals de Sagrada Familia in Barcelona. lk
ben regelmatig in Barcelona geweest en heb veel
foto's kunnen maken toen die kerk nog in
aanbouw was. Steeds een fase verder. Het is een
bijzondere kerk. Dan vertel je met de beelden die
je maakt een bijzonder verhaal.”
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Dan is het woord aan Michel Kuijpers. “Ik ben 43
jaar en geboren in Delft. Mijn werk bracht me zo'n
18 jaar geleden naar de Haarlemmermeer. Ik ben
in dienst van KLM, dan is wonen in Hoofddorp heel
praktisch. Wat mijn functie is? Ik ben Senior
[T-specialist. Dan moet je zorgen dat reizigers
kunnen inchecken, een ticket kopen, hun bagage
afgeven, kortom, dat ze ook echt in het vliegtuig
kunnen stappen. Wat het geloof betreft: ik ben
rooms-katholiek gedoopt, maar de kerk speelde in
mijn jeugd niet zo'n grote rol.

Mede door mijn vrouw Bernadette Dullens - zij is
in onze parochie geen onbekende -, is het geloof
voor mij steeds belangrijker geworden.

We zijn bij De Doper betrokken geraakt doordat we
onze zoon Xavier een katholieke basis wilde
meegeven. Koster ben ik hier al een hele tijd.
Bernadette was dat ook, voordat ze geestelijk
verzorger bij de Meerstede werd. We zaten zelfs
een tijdje samen in het kosterteam. Ik vind koster
zijn een mooie manier om een steentje bij te
dragen om de vieringen goed te laten verlopen.
Mijn hobby's? Ik hou van modelspoor, maar dan
alleen als lid van een club. Thuis heb ik geen
spoorbanen met treintjes. Ik hou van de techniek
en vind het leuk om samen met anderen voor de
treinen iets moois op te bouwen. Ik ben daarvoor
weer lid geworden van de club in Delft waar ik 20
jaar geleden ook bij hoorde. Ja, ik heb zeker
geprobeerd om in Hoofddorp iets te vinden, maar
de club in Delft sprak me meer aan. Dus ben ik
daar weer naar toe gegaan”.



kosterteam (vervolg)

De volgt Hans Regtering. “Ik ben 51 jaar, geboren
in Zwolle en opgegroeid in Heerde, op de Veluwe.
Voordat ik hier de stevige polderklei onder mijn
voeten kreeg heb ik gewoond in Apeldoorn,
Londen, Edinburgh en Leiden. Ik deed de
middelbare hotelschool en voor mijn stagetijd
maakte ik een rondje Europa. Dat heeft mij
behalve mijn baan een echtgenote opgeleverd:
Siobhan. Ze komt uit het Schotse Glasgow. Ik heb
gewerkt voor verschillende
vliegtuigmaatschappijen, onder andere British
Midland, maar sinds 2000 ben ik in dienst van KLM.
Dat bracht ons naar Nederland: eerst in Leiden, en
in 2002 naar Hoofddorp. Daar wonen we, met onze
kinderen — een meisje (17) en een jongen (14) -
nog steeds met veel plezier. Nee, ik ben niet van
huis uit rooms-katholiek. Siobhan is dat wel, ik ben
hervormd opgevoed. Maar met onze kinderen
gaan we naar de r.k. kerk en ik ben al heel lang
vrijwilliger bij diverse activiteiten, bijvoorbeeld het
eerste communie-project. Dan raak je betrokken
en in gesprek en wordt het op een bepaald
moment logisch dat je ook bij die kerk wilt horen.

duwtje heeft gegeven. Sinds januari twee jaar
geleden ben ik officieel rooms-katholiek. Wat het
koster zijn betreft: door mijn werk - ik moet
regelmatig vliegen - kan ik moeilijk vast worden
ingeroosterd, dus fungeer ik als hulpkoster.

Als er ergens een gat valt en ik ben in Hoofddorp,
dan kan George me altijd bellen. Mijn hobby's? Ik
vind fotograferen erg leuk.

En dan zoek ik niet alleen naar speciale
onderwerpen. Als ik iets leuks of interessants
tegenkom, dan leg ik dat graag vast.”

Vervolgens vertelt Andy Deru (58): “Nee, ik ben
zeker geen geboren polderjongen, mijn roots
liggen in Indonesié. Ik ben geboren in Semarang,
Dat ligtin het midden van Java, Ik ben opgegroeid
in Jakarta. Op mijn 19e ben ik naar Nederland
gekomen. Waarom? Ik had hier familie - in
Mijdrecht - en ik kon hier gaan studeren. lk deed
weg- en waterbouw aan de HTS - zo heette dat
toen - in Amsterdam. Na mijn afstuderen heb ik
veel gevarieerde functies gehad. Ik ben verder
opgeleid tot IT-er en uiteindelijk als
netwerkspecialist ‘geland’ bij KLM. Daar werk ik al
meer dan 32 jaar. En als je bij daar werkt - datis al
vaker gezegd - dan is wonen in Hoofddorp
praktisch. Ik ben getrouwd met Ita, we hebben een
inmiddels volwassen dochter. Sinds 2018 ben ik in
onze kerk koster. Patrick Gunther heeft me
daarvoor gevraagd en ik heb er geen spijt van dat
ik heb gezegd: ja, ik doe mee. Wat mijn hobby's
zijn? Ik hou erg van dansen. Samen met mijn
vrouw doe ik aan stijldansen. Ballroom, maar zeker
ook Latin, eigenlijk allerlei verschillende dansen.
Erg leuk om te doen omdat we dan tijd maken
voor elkaar.

De laatste die voor het voetlicht treedt is Howardo
Valino (60). “Mijn wieg stond in Manila op de
Filipijnen. Toen ik 19 jaar was besloot ik uit mijn
vaderland weg te gaan. Waarom? Zeg maar, de
wereld lokte. Ik was jong, ik rook het avontuur en
speciaal het avontuur dat me over zee bracht. Een
van mijn zusters was getrouwd met een kapitein,
dat heeft mij bij mijn besluit vast wel geholpen. Ik
kwam naar Nederland en kreeg werk in de
offshore. Dat was in 1979, mijn eerste baan. Van
1984 tot 2014 werkte ik bij ABN-Amro en daarna
werd ik logistiek-administratief medewerker bij
OTX Solutions in Hoofddorp. Een erg leuke baan, ik
werk er nog steeds. Ja, ik ben getrouwd. Mijn
vrouw komt ook uit de Filipijnen, maar we hebben
elkaar in Nederland ontmoet. We hebben twee
volwassen kinderen. Dat zijn beslist geboren en
getogen Nederlanders. Heel veel Filipijnen zijn
rooms-katholiek en ook mijn vrouw en ik komen
uit een rooms-katholieke familie. We wonen in
Hoofddorp en zijn altijd nauw betrokken geweest
bij deze kerk. Ik houd van muziek, speel gitaar en
heb het Filipijns koor hier opgeleid. Sinds vorig
jaar ben ik koster. Dat doe ik graag. En er speelt
voor mij nog iets: ik wil me inzetten om de
Filipijnse en de Nederlandse kerkgemeenschap
dichterbij elkaar te brengen. Er zijn nu meestal
aparte vieringen, misschien zouden we vaker
kunnen samenkomen. Meer samen vieren, dat zou
mooi zijn, toch?”
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Parochiebreed

Samen in Gesprek

over de geschiedenis van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude

« Vorig jaar januari fuseerden
® ?—y @&  degemeente
“ . Haarlemmermeer en de
:ﬁd‘# @ gemeente Haarlemmerliede
gsqfi— en Spaarnwoude. Bij de uit
¢ e 1852 daterende droog

gemaakte Haarlemmermeer
kwam daarbij een heel stuk ouder land met een
rijke geschiedenis. De voorzitter van de
Stichting Historisch Halfweg André van der
Veen zal op 12 maart over de geschiedenis van
dit noordelijke deel van de nieuwe gemeente
Haarlemmermeer vertellen. Uiteraard met veel
illustraties.
Hij neemt ons mee naar de strandwal, waar
Spaarnwoude op ligt met de eeuwenoude kerk,
het riviertje en dorp Haarlemmerliede, het IJ
met de sluizen van Spaarndam. Naar de plek
waar de passagiers van de trekschuit in Halfweg
over moesten stappen en waar later de eerste
Nederlandse spoorlijn kwam. Ook zullen
Penningsveer, Schalkwijk, het verdronken dorp
Rijk en het eiland Ruigoord aan worden gedaan
en de weilanden, die ontstonden uit de
veenwildernis.
ledereen die hier belangstelling voor heeft is
donderdag 12 maart van 14-16 uur van harte
welkom in het Parochiehuis, Kruisweg 1073 in
Hoofddorp. Opgave niet nodig, vrijwillige
bijdrage voor koffie en thee.

Marthagroep

Woensdag 11 maart zijn de dames Dekkers,
Kunz, Ruiter en van Roode aan de beurt om de
kerk schoon te maken.

Woensdag 8 april de dames van de Filipijnen.
Contactpersoon: Mw. van Roode tel. 5612243.
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Boekbespreking
“De meeste mensen deugen”
van Rutger Bregman

Al eeuwenlang is de Westerse cultuur ervan
doordrongen, dat de mens in wezen slecht is.

In het boek van Rutger Bregman “De meeste
mensen deugen. Een nieuwe geschiedenis van
de mens’, dat al maanden in de top 5 van meest
verkochte boeken staat, wordt die opvatting
onderuit gehaald.

Met behulp van de jongste inzichten uit
psychologie, economie, biologie, archeologie en
geschiedenis geeft historicus Rutger Bregman
boeiende antwoorden op oude vragen.

Rutger Bregman ontmantelt de mythe dat
“mensen van nature, egoistisch, paniekerig en
agressief zijn". Hij laat daarbij zien wie er belang
bij hebben om uit te gaan van het slechte in de
mens. Hij laat zien, dat mensen, vaak juist veel
voor elkaar overhebben, voor buren, vrienden
en anderen, hun leefomgeving en het klimaat.
De lezers meenemend naar alle hoeken van de
wereld, schetst hij een hoopvol en krachtig
perspectief, dat behulpzaam kan zijn bij de
enorme uitdagingen waar onze wereld voor
staat als het gaat om een leefbare toekomst. De
10 leefregels op het eind van het boek kunnen
daarbij inspireren om met de andere kijk, die we
krijgen, aan de slag te gaan.

Op woensdag 11 maart wordt dit boek van
20-22 uur besproken in boekwinkel “Het
Kruispunt’, Kruisweg 1067a in Hoofddorp.
Aanmelden en informatie:
info@boekwinkelhetkruispunt.nl of bij Leo
Mesman, mesmanleo51@gmail.com. Kosten
boek 25 euro, vrijwillige bijdrage voor koffie en
thee.



Kids &
ikitkjongeren

WWW.hjoannesdedoper.ni

Palm, Palm pasen

Het lijkt nog ver weg, maar...... Palmpasen komt er alweer aan! En dat betekent dat we
weer palmpaasstokken gaan versieren. We doen dat dit jaar op zondagochtend 5 april,
tussen 9 en 10 uur. We doen dit in het parochiehuis. Dit is een bijzondere invulling van de
familiezondagen die voorafgaand aan de familievieringen worden georganiseerd.
ledereen is welkom! Nadat we de stokken versierd hebben gaan we in optocht naar de
kerk, waar we met elkaar in de familieviering, waarin pater Eko en pastor Rob voorgaan
het verhaal van Palmpasen horen.

Na de viering is de traditionele palmpasenoptocht!

Wil je ook een stok komen versieren dan kun je je opgeven via het e-mailadres
kidsenjongeren@hjoannesdedoper.nl. Neem je je ouders mee om je te helpen?

De kosten bedragen 2,50. Die kun je in het parochiehuis contant betalen. Voor dit bedrag
ontvang je een broodhaantje en een stok. Voor crépe papier wordt ook gezorgd, neem je
zelf voldoende versiersels mee?

Ook knutselmateriaal is handig om zelf mee te nemen.
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Pelgrimswandeling 8 april naar Bavo Kathedraal

Traditiegetrouw wordt er op de woensdag voor

Witte Donderdag door veel parochies de Heilige

Olie opgehaald, in de Kathedrale Baseliek in
Haarlem. Deze olie wordt gebruikt voor het
doopsel, het vormsel en de ziekenzalving. In de
viering waarin de Olie wordt gezegend, zullen
de aanwezige priesters en diakens van ons
bisdom, hun wijding opnieuw bevestigen.

Net als vorig jaar willen we weer een
pelgrimstocht organiseren, om op weg te gaan
naar deze bijzondere viering; de Chrisma-mis.

De wandeling start bij de RK Parochie Onze
Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen van Nieuw
Vennep, via de Joannes De Doper Parochie in
Hoofddorp, de RK Parochie H.Augustinus in
Vijfhuizen en de H.Bavo Parochie in Heemstede,
om uit te komen bij de Kathedrale Basiliek Sint
Bavo in Haarlem.

De totale wandeling is ca. 27 km.

Van Nieuw Vennep naar Hoofddorp;

8,5 km start om 9.00 koffie om 11.30

Van Hoofddorp naar Vijfhuizen;

6,5 km vertrek om 12.15; lunch om 13.45
Van Vijfhuizen naar Heemstede;

8 km vertrek om 14.45; soep om 16.45
Van Heemstede naar Haarlem;

4 km vertrek om 17.45

We starten om 9.00 met koffie in

“De Herberg"van Nieuw Vennep.

Het lijkt ons mooi als er van elke parochie een
aantal parochianen mee lopen. U kunt vanaf
elke kerkplek opstappen (of uitstappen) en
meewandelen tot aan de Kathedrale Baseliek.
Ervaring met een lange wandeling is wel een
voorwaarde, als u de héle pelgrimstocht wilt
wandelen.
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De viering in de Bavo Kathedraal Haarlem start
om 19.30 en duurt ruim 1,5 uur.

Omdat er veel mensen worden verwacht, is het
raadzaam om rond 19.00 al in de kerk te gaan
zitten. leder zoekt zelf naar een zitplaats.

We wandelen met elkaar en Imelde is de gids,
die de weg wijst. Tijdens de wandeling zullen
we soms in stilte wandelen. Tijdens de
verschillende rustpunten bij de kerken, zal er
koffie of thee worden aangeboden, is er
gelegenheid om te rusten en om uw
meegebrachte boterhammen te nuttigen. In de
kerken zal een bezinnend moment zijn, omu
weer op weg te sturen naar de volgende
rustplaats. Neemt uzelf voldoende proviand en
te drinken mee. Voor de koffie, thee (enin
Heemstede soep met een broodje) wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd.

Wij verzorgen niet de terugreis. Het is verstandig
om thuis uw terugreis te plannen en te kijken
welke bus u weer naar huis kan brengen.
Tijdens de wandeling loopt u op eigen
verantwoordelijkheid.

Imelde van Diemen, Raminah van Eeren

Els Tulen.

Voor informatie en/of aanmelden kunt u mailen
naar: els.tulen@xs4all.nl



Elke woensdagmorgen bent u heel hartelijk
welkom in De Stal voor een Breek in de
Week. ledereen mag zomaar binnenlopen
voor een kopje koffie en een praatje.
Regelmatig is er een Breek in de Week plus.
Na de koffie is er dan tijd om mee te doen
aan een bezinning of te genieten van een
presentatie.

Breek in de Weekplus
Woensdag 4 maart
Luchthavenpastoraat

Dagelijks passeren ruim honderdduizend
mensen onze luchthaven Schiphol. Een ware
miljoenenstad, met grote aantallen tijdelijke
en voortdurend wisselende bewoners. Voor
wie op reis in enigerlei vorm van nood komt,
is er het Luchthavenpastoraat.

Hoe het Luchthavenpastoraat werkt en er uit
ziet, daarover komen twee pastores die
volop aan het werk zijn in en rond Het Stilte
centrum over vertellen.

iedereen is heel hartelijk welkom!
Vanaf 10.00 uur is er koffie en om 10.30 uur
begint de presentatie.

Julianalaan 13a, 2159 LB
S d Kaag.www.stalopdekaag.nl
o'—'dg' kﬁ 025-544688

info@stalopdekaag.nl

Via Elise van der Leeuw, kwamen we als
organisatie van de bezinnende activiteiten
in De Stal, in contact met Mariaka van der
Pool, de harpdocente van Elise.

Mariska heeft de Stichting: “Een Vrolijke
Noot” in het leven geroepen.

In samenwerking met zorginstellingen
organiseert deze stichting muzikale
evenementen voor mensen met een
lichamelijke of geestelijke beperking en
ouderen. Tijdens deze evenementen
betrekken zij (basis)scholen en bedrijven
om zo jong en oud in contact te brengen.
Deze jonge, vaak getalenteerde en
enthousiaste muzikantjes hebben nog
nooit een zorginstelling vanbinnen gezien.
Door het werk van de stichting leren zij een
heel nieuwe wereld kennen.

Muziekcollege's

Dit prachtige initiatief willen wij graag
ondersteunen en daarom gaan wij samen
met deze Stichting een aantal Muziek
college's organiseren.

De eerste vindt plaats op zondagmiddag
19 april.

Deze middag staat in het teken van
bevrijding, maar ook van Jiddische muziek.
Vindt u het leuk om daarbij te zijn?
Reserveer dan een plaatsje. via email of
telefoon.

De kosten zijn 20 euro per persoon,
daarvoor krijgt u als extra ook nog een
hapje en een drankje.
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Overledenen

Corrie Vierveijzer - Spigt - 86 jaar

Op 13 oktober 1933 werd Corrie geboren in de
Houtrijkpolder op de boerderij waar haar vader
bedrijfsleider was. Ze groeide op met een broer en
een zus.

Zij ging naar school in Ruigoord, toen nog een echt
dorpje. Na de huishoudschool volgde zij een
opleiding tot coupeuse en ging werken in het
centrum van Amsterdam. Zij kon niet wennen in
Amsterdam en keerde terug naar huis op de
boerderij. Toen zij 21 jaar was heeft Corrie een
opleiding voor kraamverzorgster gevolgd. Zij heeft
bij meer dan 220 bevallingen geholpen. Zij werd
zelfs docente voor de opleiding kraamverzorgster.
In totaal heeft zij daar 14 jaar gewerkt.

De oudste zus van Bert Vierveijzer was een vriendin
van Caorrie. Zij was een echte koppelaarster en de
liefde deed zijn werk. Bert was weduwnaar en had
2 zoontjes van 2 en 1 jaar. In 1969 trouwden Corrie
en Bert, vonden een appartement aan de rand van
Amsterdam Noord. Daar werd hun dochter
geboren. Corrie was een echte moeder voor de
kinderen en ze maakte geen onderscheid. Ze was
een bescheiden persoon, kalm en erg zorgzaam.

Na 5 jaar verhuisde het gezin Vierveijzer naar
Nieuw-Vennep en Corrie hielp op school als o.a.
leesmoeder. Voor de kerk in Nieuw-Vennep was zij
de grondlegger van het communieproject, samen
met Ben Smit. Dit project gold voor het hele
dekenaat. Toen Bert en Corrie in 1992 naar
Hoofddorp verhuisden heeft zij dit
communieproject In onze parochie gestalte
gegeven. Ook aan het vormselproject heeft zij
meegeholpen. In 1997 heeft Corrie samen met
Grietje Millenaar alles ingekocht voor de inrichting
van het parochiehuis.

Corrie regelde condoleances in het parochiehuis en
verzorgde o.a. de broodjes.

Corrie en Bert werden trotse grootouders van 8
kleinkinderen waar zij dol op waren. Vaak gingen
zij met kinderen en kleinkinderen een weekend
weg.
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In 1998 werd Parkinson bij haar ontdekt. De laatste
5 jaar was Bert haar mantelzorger dat hij met veel
liefde heeft gedaan. In het voorjaar van 2019
belandde Corrie in het ziekenhuis waarna zij in
revalidatiecentrum Sint Jacob in de Hout in
Heemstede werd opgenomen. Bert bezocht haar
iedere dag en hielp haar zo veel hij kon. Haar
krachten namen steeds meer af.

In augustus 2019 vierden Corrie en Bert hun
gouden huwelijk in dezelfde feestzaal als 50 jaar
geleden.

Op 21 december is Corrie heel rustig overleden.
Bert zei dat ze uit het leven gegleden is.

De uitvaart op 28 december in onze kerk werd druk
bezocht. Een tijd tevoren hadden Corrie en Bert de
liturgie al uitgezocht. Na de uitvaart in de kerk
volgde de crematie in familieverband in
crematorium Haarlemmermeer.

J@wwluaﬁ ;,aww 9&[&0&%
Bron: Katholieke lllustratie

BLEEKNEUSJES UIT HONGEREND WENEN

In 1920 vertrekt een trein met kinderen vanuit
Wenen naar Nederland. Zij komen naar hier
om aan te sterken.

De organisatie uit Wenen staat onder leiding
van Graaf H. Wolff-Metternich. De graaf is
gekleed in het uniform van Ridder der
Soevereine Orde van Malta.



Parochie breed

Stille Omgang

De Stille Omgang in Amsterdam
wordt dit jaar gehouden in de
nacht van zaterdag 21 op
zondag 22 maart

Programma 2020

Het is dit jaar een bijzonder jaar: we herdenken
dat 675 jaar geleden het Mirakel van Amsterdam
heeft plaatsgevonden.

De Stille Omgang volgt de route die de pastoor
van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige
was geweest van een eucharistisch wonder dat
aan een zieke geschiedde: het Mirakel van
Amsterdam. In de late middeleeuwen vierden
de christenen dit wonder met een feestelijke
mirakelprocessie. Vanaf 1881 door een
nachtelijke omgang, inspiratiebron voor alle
stille tochten in Nederland. Uniek aan deze tocht
zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon,
het duistere uur en de zwijgende
verbondenheid van de duizenden gelovigen. De
Omgangers weten zich al biddend en
mediterend verbonden met Jezus Christus die
zich aan alle mensen van goede wil geeft als
leeftocht voor onderweg.

De intentie voor 2020 is:
“De luisterende mens is AANWEZIG bij de Ander..."

Ontleend aan: Frans van der Lugt S.J. Liefde en
luisteren.

Zo staan we al lopende stil, 5 jaar na de moord op
pater www.fransvanderlugt.org

Met de stilte van ons luisteren geven wij ruimte aan
het spreken van de ander.

Luistert iemand echt, dan voelt de spreker zich vrij
en meer zichzelf. Wie echt luistert wil geen advies
geven of macht hebben... of...

Voor ons: proberen te luisteren in de innerlijke
stilte, naar het woord van God?

Dan kan ook dat woord binnenkomen als
scheppende aanwezigheid vol liefde.

Het programma ziet er als volgt uit:

Voor de Heemsteedse deelnemers vertrekt er een
speciale bus om 19.30 uur van de 5t. Bavokerk aan
de Herenweg naar de Mariakerk in Haarlem.

Om 20:00 uur is er een kort reisgebed in de
Mariakerk, Rijksstraatweg 355 in Haarlem, waarna
met speciale bussen naar Amsterdam wordt
gereden.

Deelnemers uit Zwanenburg en Halfweg kunnen
opstappen in Halfweg voor de Keizerskroon om
20.45 uur.

Om 21:30 uur aanvang van de Eucharistieviering in
de O.L.V. kerk aan de Keizersgracht 218 met als
celebrant A. Hendriks, kanunnik van het kathedraal
kapittel van het bisdom Haarlem, assistentie van
de diaken Ph. Weijers met medewerking van het
koor 5t. Cecilia uit Haarlemmerliede onder leiding
van dirigent-organist Chris van Beek.

Na afloop van de Stille Omgang wordt u in de
gelegenheid gesteld (wel voor eigen rekening) een
broodje en kop koffie te kopen in de Lutherse kerk
aan het Spui. Vanuit de Lutherse kerk wordt u
begeleidt naar het vertrekpunt van de bussen die u
weer huiswaarts brengen.

Kosten voor deelnemers per bus: € 12,50 p.p.

Bus

Wilt u verzekerd zijn van een plaats in de bus dan
kunt u zich opgeven tot 16 maart a.s. bij een van
onderstaande adressen m.v.v. naam, adres,
telefoonnummer en aantal personen:

Contact

Arnold Kuhlman tel. 023-5376742
akuhlman@quicknet.nl

Jenny Kuhn tel. 023-5635861
jennymaria1943@gmail.com

Frans Stoets tel. 020-4972436
stoet80@gmail.com

Wim Bosma tel. 023-5620093
wwbosma@ziggo.nl

Of via de Website www.stille-omgang-haarlem.nl
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Uitnodiging: een oecumenische romereis voor Oud-katholieken en
Rooms-katholieken (18 mei t/m 25 mei)

In 1700 reisde de Nederlandse aartsbisschop De reis is van ma 18 mei tot en met ma 25 mei.

Petrus Codde naar Rome. Hij moest zich We houden de groep klein. Dat betekent dat we

verantwoorden voor de spanningen van toen in  de kosten kunnen beperken.

de Nederlandse kerk. Na drie jaar van allerlei

processen werd hij uiteindelijk door de

paus geschorst. De Nederlandse kerk bleef

gescheurd achter. En vanaf 1723 waren er

twee katholieke gemeenschappen in ons in 1700 wordt de Nederiandse oartsbisschop Petrus Codde

land. oangekiaagd in Rome Drie jaar later voigt zijn schorsing.
Er zullen twee katholieke kerken in Nederiond ontstaan.

De huidige Oud-katholieke bisschop van

Haarlem heeft de dagboeken van de

aartsbisschop over die drie jaar in Rome :

vertaald. En het is uitgekomen als een Sym pOS| um

magnifiek document.

Op 18 april zal hier een symposium Een aaﬂSbiSSChop

overgehouden worden. Op dit symposium

zullen onder meer de mgr. Jan Hendriks en aangek’aagd in Rome

mgr Dirk Schoon spreken (zie afbeelding).

U bent welkom. Sprekers

EWWMW e b i tendra Prof, v, Paul van Gees!
Maar in het bijzonder nodigen we u uit om a Tourg vy o
deel te nemen aan een gezamenlijke reis : f_;'..%"'" : M""'
van Oud-katholieken en e i
Rooms-katholieken naar Rome. We gaan
dat doen in het voetspoor van zaterdag 18 april 2020
aartsbisschop Codde. Het wordt een 14.00 — 16.00 uur
oecumenische reis onder leiding van de aansiuitend vespers & ontmoeting
Oud-katholieke bisschop Mgr. Dirk Joannes de Doper Kerk Hoofddorp
Schoon. De rk diaken Rob Mascini zal ons

loannes Do Doparkeri, te Hootddorp
door de stad gidsen. Er zullen gesprekken sttt st e O “l ﬁﬁfﬁrﬁ}m&“’“

zijn met de kardinaal die aan het hoofd

staat van het secretariaat van de eenheid

en met andere Vaticaanse verantwoordelijken. Voor meer info kunt u terecht bij
We zullen de audiéntie van de paus bijwonen Magr. Dirk Schoon 020-6628313
en in de Friezenkerk zullen we te gast zijn. Ook  dirkjanschoon@gmail.com
zullen we de Anglicaanse kerk bezoeken, waar

de Oud-katholieke kerk zich mee verbonden Rob Mascini 023-5291484
voelt. Natuurlijk zien we ook de grote robmascini@gmail.com
bezienswaardigheden van Rome en zullen we

genieten van al het mooie en gezellige van de

stad.
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Wat is er nu mooier dan gezellig samen lunchen bijpraten,

ike eerste 2ondad
yan de maand:
10.00 uur viering yoor de xld::_.
1,00 koffiedrinken in Pet gij het e
11 nutse! A n
pﬂ'ﬁ'erffgu poekwinke! 4 de pastoriety!
11:00 =& in net
open 12:00 'LU"C:‘E"
12:00 Lunchen in Het Fundamen
Fu‘ndame"‘
Kosten
kosten € 3 volwassenen, € 2 kinderen) i
Informatie

Raminah van Eer - 06-1062 3703
raminah@boekwinkelhetkruispunt.nl

Joannes de Doper

een bruisende parochie in Hoofddorp
www hjoannesdedoper.nl

D A M openhaarden

Y~ S
KoL @2 \
Haarle mn.'n..e“\mo.m
Katholieke Bond van Oudere®
De belangenerganisatis
VEEr @Ueksnemn
Inlichtingen:
secretariaat 0252-673587
of via onze website
www.kbo-haarlemmermeer.nl
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De muizen hebben alweer zin in iets lekkers. In de
keuken zit kosteres mevrouw Bontje met de pastoor
koffie te drinken. Vanuit hun schuilplaats kijken de

muizen of er toevallig koekkruimeltjes van tafel vallen.

Maar nee. Er is alleen koffie, meer niet. ‘Bah, geen

koekjes, wat ongezellig!” bromt altijd hongerige muis.
‘Ze doen zeker aan de lijn.” Mevrouw Bontje staat op.

‘Ik ga eens even wat aan het groen doen!’ zegt ze.
‘Mooi’, zegt de pastoor. ‘En ik ga palmtakjes bestellen’.
‘O nééé!’ roept altijd hongerige muis. ‘Volgens mij
zijn ze overgestapt op GROENTE! ‘Wat??’ roepen de
muizen door elkaar. ‘Zijn ze vega-dinges geworden?
Vegetarisch?’

Doen

Mevrouw Bontje komt terug met lege jampotten. In
elke pot doet ze water en iets groens. Een blaadje, een
stengeltje. En zet die voor het raam. ‘Wat érg!’ roepen
de muizen. Daar kun je toch niet van léven? En wij
dan?’ Ze gaan zich beklagen bij Kikker. ‘Kik! De pastoor
gaat voortaan plantjes eten! Wij zullen stérven van de
honger!’ Kik maakt een vrolijk sprong: ‘Geen paniek, je
weet toch wat voor tijd het is, vaor Pasen? Veertig
dagen geen koekjes in de trommel. Houden jullie dat
vol?’ De muizen kreunen. ‘Tot wanneer dan?’ Kik
bekijkt de potjes voor het raam. ‘Als deze worteltjes
hebben gekregen en uit zichzelf gaan groeien, dan is
Pasen dichtbij.” De muizen zuchten. Dat duurt nog

wel even. En je kan er niet eens van snoepen.

)

Knip een jong takje/uitloper van mamas of omas kamerplant en zet die in een potje water. Er komen vanzelf
worteltjes aah. Dan zet je ze in een potje met aarde. Sommige planten maken zelf miniplanties in hun eigen pot,

Voorbeelden van planten die je goed kunt stekken: 5

Uit de Bijbel

Want er komt een tijd
dat het volk van Lsragl wortel zal schieten, -
dat het zal uitbotten en bloeien,

de aarde zal overdekken met ziin vruchten.

Jesqja 276

of er komen jonkies aah tak of blad. Die kun je oogsten en meteen in de grond zetten — hou ze goed vochtia.

pos ul prepomab g :Buissojdo

< Teksten: Marjef de Jong
Tekeningen: Marcel Jurrigns




