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Jaargang 51 Nr. 3 Joannes de Doper

April 2020 een bruisende parochie in Hoofddorp



- ‘\ﬂ UW EIGEN BOEK UITGEVEN?
UEB BlJ ONS KAN DAT!
Uw wensen staan voorop
Waarom Professionele begeleiding

bewgst

bewege"l Uitgeverij
Eigen Boek?

Verzorgde uitgave
Aantrekkelijke prijs
Print on demand

Zelf pakket samenstellen

Op onze website kunt u alle informatie vinden die u nodig hebt
voor het uitgeven en/of kopen van een boek. Indien u toch nog
vragen hebt, kunt u ons bereiken per e-mail of telefoon:

Uitgeverij Eigen Boek B.V 46278584
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Dewi Gunther www.tadasana.nl of 06-30314369

Fier fan ww aduvententie staan E..M,AARWUN \‘q' 06-576
Formaat 77.5 « 54 mm NG Meer/

www.uitvaartzorgdeme
info@uitvaartzorgdemeer.nl

Jacgo van der Laarse

023 - 563 35 44 -
TROUPIN

NATUURSTEEN B.V.
Sinds 1898

punweg

Achterweg 40 - 2132 BX Hoofddorp - info@dunweg.nl

Bezoek onze showroom:
* G k in elke prijski
* Handgehakte en machinale belettering
* Keuze uit diverse duurzame materialen
* Restauratie en teksthijzettingen
= Uitgebreid assortiment urnen en accessoires

Of neem nu contact op: +31(0)23 5326013
Geaopend ma-vr 08.00-17.00 uur

Lange Herenstraat 30-28, nabij station Haarlem
www.troupinnatuursteen.nl

www.dunweg.nl
Fien kan ww aduvententie staan
Foumaat 77.5 © 54 mm

Jnlichtingen Farechiesecretariaat
Gek. (23 5638145 of e-mail nace:
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L Natuursteen
Glas

Brons

monument Urnen

GEDENKEN IN STIJL

Bel voor een afspraak: Monumenti
Burgemeester van
Stamplein 294
2132 BH Hoofddorp
www.monumenti.nl Tel: 023 2302069
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ParochiemagaZIN verschijnt 9x per jaar in een oplage

van ca. 2400.

Redactieadres (alleen voor kopij)
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl

Kopij voor Info nr. 4 moet binnen zijn
véoér woensdag 22 april
Afhalen Info nr. 4 donderdag 14 mei

Info bezorging

(bezorgen uiterlijk voér zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
- Overbos: 15.00-17.00 uur , Roekenbos 38
- Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburgpark 19
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen over de bezorging:
via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.
www.hjoannesdedoper.nl

Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63

t.n.v. parochie H.Joannes de Doper te Hoofddorp.

Boekwinkel Het Kruispunt

Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,
zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament en Parochiehuis

vallen onder de beheercommisie, Codrdinator:

- Parochiehuis Jos Eeken, telefoon 023 - 5638145,
of per e-mail naar het Parochiesecretariaat.

- Fundament Ria van der Veldt, per e-mail
marievanderveldt@gmail.com

Elke woensdagavond wordt een maaltijd
geserveerd:

Graag opgeven voor maandag 20.00 uur
bij Raminah van Eer, telefoon 06-10623703;

Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon.

Dit is een editie van het parochiemagaZIN een
uitgave van De Zalige Zalm.
Foto voorkant: Pasen

Info en Inhoud

Pastores:

CTh]. van Lent - Pastoor
Julianalaan 11, 2159 LB Kaag

tel. 0252 514774 of 06 51981165
in dringende gevallen

e-mail: kees@stalopdekaag.nl

R. Mascini - Diaken
tel. 06 26795701
e-mail: robmascini@gmail.com

E. Manek - Pater SVD

tel. 06 85244515

e-mail: ekosilvester85@gmail.com 4\
Al

B. Wooning - Pater SVD
e-mail: bwooning@svdneb.nl
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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan koemen graag bij u thuis op bezoek. Ook
in het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar mw. K.
Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt U voor hulp de PCI
benaderen. Met uw hulpvraag kunt U terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve
vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat blijven! Hebt
u tijd en zin om een actieve rol in onze parochie te
spelen, schroom dan niet om even een kijkje te
nemen in de boekwinkel en bij het
parochiesecretariaat. Daar ligt een map met
vacatures, voor denkers en doeners, er zit vast iets
voor u bij!

4

Parochie - informatie en berichten

De steppe zal bloeien...

Op het moment dat we deze Info voor u aan het
voorbereiden zijn, staan de media bol van het
Corona-virus, de pandemie die de wereld plaagt.
Scholen sluiten voor een paar weken de deuren,
we werken vanuit thuis, alle bijeenkomsten
worden afgelast, het raakt onze samenleving diep.
Ook vieringen worden afgelast, kerkdiensten zijn
bijna uitsluitend te volgen via youtube. Het is wel
fijn om te merken hoe creatief men wordt in het
zoeken naar alternatieve wegen om ons geloof te
vieren.

De meeste activiteiten in de Veertigdagentijd
worden gestopt, waaronder ook de
Vastenmaaltijden, en dat is uiteraard bijzonder
spijtig. Met veel enthousiasme zijn er dit jaar 6
maaltijden georganiseerd op woensdagen, op
verschillende kerkplekken. Het is een mooie kans
om in ongedwongen sfeer van een eenvoudige
doch lekkere maaltijd te genieten met als extra:
goede gesprekken over diverse maatschappelijke
thema'’s. Helaas gooit het virus roet in het eten!
Hopelijk laten de organisatoren zich niet
ontmoedigen door deze tegenvaller, en gaan ze er
volgend jaar weer met minstens evenveel
enthousiasme tegenaan om deze maaltijden
opnieuw te organiseren.

Deze situatie mag niet al te lang duren, want er zijn
in april weer heel veel activiteiten die erg de
moeite waard zijn, en het zou erg jammer zijn als
ook deze niet door kunnen gaan. Voorlopig gaan
we daar niet van uit.

En natuurlijk moeten we er niet aan denken dat de
Paasviering alleen op de TV te zien is. Want "het
lied van de steppe” klinkt beter in een volle kerk
dan in een lege kerkdienst op de buis.

En wat is er frisser dan een verse plons wijwater
over je hoofd, 's avonds in de viering op
Paaszaterdag. Goed voor lichaam en geest!

We wensen u fijne Paasdagen!

De redactie



Pastoraal woord

Van woestijn tot Thabor

Tijdens de veertigdagentijd kregen op 1 maart
2020, in Sint Bavo Kathedraal te Haarlem, een
aantal mensen van onze parochie zending en
aanstelling tot buitengewoon bedienaar van de
heilige communie. Het was een mooie viering,
die ook live werd uitgezonden op tv. Ik was ook
er bij samen met bisschop Hendriks.

De veertigdagentijd is een moment van
bezinning tot de vreugde van Pasen. Vanuit de

woestijn tot Thabor. Vanuit verdriet tot vreugde.

Van het kruis tot verrijzenis.

Ik denk dat iedereen heel blij is als je de top van
de berg kan bereiken. Daar heb je een mooi
uitzicht en voel je hoe klein je bent. Opgelucht
en gelukkig en ook vreugde. Dat zijn de
gevoelens van iedereen als je op de top van de
berg kan staan.

Maar wat is vreugde eigenlijk? Mensen kunnen
alles doen om vreugde, blijheid te krijgen en te
voelen. lets je waarmee je jezelf blij kan maken.
Soms is het duur en kost het veel tijd en geld.
Maar dat is zo. Bijna niets is gratis.

Laten wij onze aandacht richten op de drie
leerlingen: Petrus, Jacobus en Joannes. Wat
hebben ze gezien en gevoeld tijdens hun tocht
met Jezus?

Op de berg zei Petrus: “Heer, het is goed dat wij

hier zijn” in het Grieks is kal-os' Nt~
Dit kan ook betekenen: wat _’,g{,k“v\' :
leuk, heel erg mooi, blij. Wij : g l igf
kunnen ons dat voorstellen, ST
Jezus veranderde voor hun ogen van gedaante,
zijn gelaat begon te stralen, zijn kleed werd
glanzend als het licht. En toen overschaduwde
_hende wolk en klonk een stem. “Dit is
" mijn Zoon, De Welbeminde, in wie Ik
; mijn welbehagen heb gesteld.

Ze luisteren, ze zien wat er allemaal
gebeurt. Dat was een mystieke
spirituele ervaring vol vreugde.
Woorden zijn misschien te beperkt om
uit te leggen, maar die ervaring is zo
diep. Dat was de ervaring van hen
drieén.

We kunnen onszelf afvragen, wanneer
en waar kan ik zo'n vreugde voelen en
meemaken? Hebben wij ook diepe en
mooie ervaringen van vreugde waar
wij sprakeloos van zijn?

Sommigen zijn heel blij om naar de bioscoop te
gaan, met vakantie, hobby’s beoefenen. Maar
een diepere vreugde van ervaring vindt je bij je
familie en bij je vrienden. Een vreugde zonder
veroordeling: puur! Ontmoeten in ware liefde,
zoals op de top van de berg in het evangelie.

Samen gaan met God, dicht bij Hem, je aan Hem
toevertrouwen. Geloof in Hem is een mooie
spirituele ervaring. Net als de drie leerlingen, is
iedereen altijd uitgenodigd door God om de
“berg” te beklimmen. Om een nieuwe sfeer en
uitzicht mee te maken.

Wat wij zouden kunnen doen is voorbereid zijn
en loslaten. Gewoon gezellig mee doen. Het is
gratis. De uitnodiging van God om bij Hem te
zijn.



Parachie breed

Van woestijn tot Thabor (vervolg)

Als wij even loslaten dan hebben wij ruimte om
de vreugde te voelen.

Laten wij bereikbaar zijn voor de stem van God
en laat ons leven en geleid worden naar de wolk
van God. Laat even los. Laat je bagage achter je
anders is het zwaar klimmen. Laat het achter:
God is genoeg. Je pad is makkelijker te begaan
samen met Hem. Net als Abraham die alles
achterliet en op weg ging.

De vreugde van God. Natuurlijke blijheid komt
op de eerste plaats vanwege de roeping en
uitnodiging van God. De apostel Paulus zei:
“Door de kracht van God, die ons gered heeft en
geroepen met een heilige roeping, niet op
grond van onze verdiensten, maar volgens het
vrije besluit van zijn genade”. Ook bij het
verhaal van Abraham horen we: “Trek weg uit
uw land, uw stam en uw familie".

Kerkbijdrage
Wist u dat er op de voorpagina van onze parochiewebsite een mooie wijzer staat, waar je
elke maand kunt zien hoever we zijn in het behalen van de begrootte Kerkbijdrage?

Help onze parochie bruisend te houden

€47.565 €170.000




Parochiebreed

Je bank eerlijk laten investeren? Dat kan!
Pax vertelt over de Eerlijke Bankwijzer

Tekst: Anja Maas, foto Jan Aukes

Het is woensdag 26 februari. Aswoensdag, de
dag waarop in de christelijke kerken de
40-dagentijd begint. In het parochiehuis van de
r.k. Joannes de Doperkerk melden zich de
deelnemers voor de eerste van 6 sobere
maaltijden rondom een maatschappelijk thema,
die de Hoofddorpse Raad van Kerken ook dit
jaar organiseert.

“We zijn blij dat het is gelukt’, vertelt Lia
Remmerswaal, die namens de organisatie de
avond opent. “Vorig jaar waren we bang dat het
onze laatste serie was geweest, En dat we door
gebrek aan vrijwilligers na 17 jaar moesten
stoppen. Gelukkig hoeft dat niet. In de Ark en
de Lichtkring hebben zich nieuwe vrijwilligers
gemeld. We kunnen onze maaltijdserie weer
bemensen.” En ze heeft een speciaal bedankje
voor Els Berk en Francien Geers, die voor de
soep hebben gezorgd.

Na een mediatief moment - over de zin van
vasten zoals geformuleerd in een
bisschoppelijke vastenbrief uit 1983 -
introduceert ze Cor Oudes, de inleider op deze
bijeenkomst. Hij is projectleider bij Pax Christi,
de katholieke vredesbeweging die in 2006
onder de naam Pax een samenwerkingsverband
is aangegaan met het Interkerkelijk
Vredesberaad. Cor Qudes vertelt over Jemen,
waar een smerige oorlog woedt.

Een vrouw ziet hoe bommen het leven van de
bevolking op zijn kop zet. Vliegtuigen met
clusterbommen die zo'n 200 kleine bommetjes
uitstrooien, veroorzaken veel ellende. “Van de
burgerslachtoffers trekken de strijdende
partijen zich niets aan. Nu niet denken: daar
kunnen wij niets aan doen, want dat kunnen we
wel. Voor oorlog is namelijk geld nodig. En
ongewild zijn wij de leveranciers van dit geld.
Wij brengen namelijk ons spaargeld naar de
banken. Die gaan dat beleggen, dat is hun werk.
Daarvoor zoeken ze uiteraard het beste
rendement. Maar de keuze die ze dan maken,
betekent vaak dat er wapenhandel en oorlog
mee worden gefinancierd. En als je duidelijk wilt
maken dat je dat absoluut niet wilt, dan kun je
aan de bel trekken.”

Cor Oudes vertelt over acties, die Pax en
vergelijkbare organisaties zijn gestart om de
banken aan te spreken, zodat ze rendement en
maatschappelijke verantwoordelijkheid beter in
balans brengen. Dat heeft resultaat gehad en
geleid tot publicatie van de Eerlijke Bankwijzer,
een overzicht van het investeringsgedrag van
een groot aantal banken. De financiering van
wapenhandel is praktisch verdwenen. Hij geeft
een aantal tips: ben je ontevreden over het
investeringsgedrag van je bank, dien een klacht
in, maak bekend waarom je kritiek hebt. Of stap
over naar een andere bank, dat is makkelijker
dan je denkt.. Banken luisteren heus wel.
Uiteindelijk wil geen enkel bedrijf worden
neergezet als foute investeerder. En wie wil er
nu klanten verliezen? Onze website.
www.eerlijkegeldwijzer.nl wijst de weg naar
eerlijker investeren.” De boodschap slaat aan, zo
blijk uit de reacties. “Een duidelijk verhaal. Dank.
We kunnen er allemaal ons voordeel mee doen”,
aldus Lia Remmerswaal en sluit deze eerste
sobere maaltijd af.

Dit verslag stond op 4 maart jl. in HCnieuws.nl



Parochie breed

Tentoonstelling van crazy
quilts in parochiehuis

Op donderdag 2 februari hebben we onze
quilttentoonstelling geopend naar aanleiding
van het 10 jarig bestaan van de quiltgroep: “de
Kruiswegquiltsters”.

Het was een gezellige middag met heel wat
gasten, zowel oud-quiltsters, familieleden,
vriendinnen en pastores. Marjo en Els vertelde
over het ontstaan van de groep en over de vele
activiteiten die we hebben ondernomen, voor
zieke mensen, voor een tentoonstelling, voor
open dagen bij de parochie, en de verschillende
technieken die we met elkaar uitgewerkt
hebben.

Han Hartog, die betrokken was bij het
allereerste begin van de quiltgroep, had lovende
woorden voor onze groep. Hij benadrukte het
belang van onze groep: quilten is zowel een
doel om creatief te zijn, als een middel om
aandacht te geven aan elkaar en anderen.
Daarna was er gelegenheid om de quilts te
bekijken en te genieten van een hapje en een
drankje.

We hopen dat de komende jaren ook weer
bruisen van creativiteit en aandacht voor elkaar.

Marjo van der Leeuw en Els Tulen

Wist u dat?

+ 2118 huishoudens onze INFO thuis ontvangen,
9 x per jaar

- 10.448 (7065 huishoudens) ingeschreven
katholieken in onze parochie wonen

+ 832 mensen van buiten onze parochie (593
huishoudens) hebben aangegeven dat zij zich
ook met onze parochie verbonden weten.

Wist u dat:

+ de SILA de stille motor is achter de
ledenadministratie van 7 kerkgenootschappen
in Nederland, waaronder de Katholieke Kerk
en de Protestantse Kerk in Nederland

«dat in het SILA bestand 5,4 miljoen mensen
geregistreerd zijn (zie www.sila.nl)

« dat iedereen die gedoopt wordt, in dit bestand
geregistreerd wordt

« dat je in dit bestand blijft staan, tot je zelf
schriftelijk aangeeft (bij de parochie of bij de
SILA) dat je daar niet meer in wilt staan

- dat de overheid in de Gemeentelijke Basis
Administratie een “SILA-stip” gebruikt voor
mensen die in dit SILA bestand staan, zodat de
overheid verhuizingen doorgeeft aan de SILA,
zonder dat ze kan weten bij welke kerk iemand
hoort.

+ dat de SILA deze informatie voor de eigen
Kerkleden doorgeeft aan de 7 databestanden
van deze 7 Kerkgenootschappen en dat op
deze manier onze parochieadministratie weet
welke katholieken nieuw in onze parochie zijn
komen wonen, maar ook wie zijn overleden, of
wie binnen de parochie zijn verhuisd naar een

ander adres.

Marthagroep

Woensdag 8 april zijn de dames van de Filipijnen
aan de beurt om de kerk schoon te maken.
Woensdag 6 mei de dames Dekkers, Kunz, Ruiter
en van Roode.,

Contactpersoon: Mw. van Roode tel. 5612243.



Programma 'Grenzen'
AGENDA ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

i e
Raad van Kerken
Hoofddorp

08 april 18:15 De Ark

6e Sobere Maaltijd in De Ark: Noodfonds en
Charitas

Elke woensdag in de veertigdagentijd (behalve 1
april) is er tussen 18:15 en 19:15 een sobere
maaltijd van soep en brood bij één van de kerken
in Hoofddorp.

09 april 14:00 Parochiehuis

Samen in Gesprek over Maria van Magdala
Themabijeenkomsten Samen in gesprek over
culturele, spirituele en maatschappelijke
onderwerpen. Zie ook pagina 17.

15 april 20:00 Boekwinkel Het Kruispunt
Leeservaringen delen: 'Voorbij Fort Europa’
Voorbij Fort Europa, een nieuwe visie op migratie.Er
is een fort Europa ontstaan met rampzalige
gevolgen.

18 april 14:00 het Fundament

Symposium: Een aartsbisschop aangeklaagd in
Rome

Parochie Joannes de Doper en boekwinkel Het
Kruispunt organiseren een symposium met
bekende sprekers zoals o.a. Mgr. Dr. Dick Schoon,
Mgr. dr. Jan Hendriks, Prof. Dr. Paul van Geest

22 apr 20:00 Doopsgezinde Kerk

Bijbellezen: hoe doe je dat?

Hoogleraar A. Huijgen keert zich in zijn boek “Lezen
en laten lezen. Gelovig omgaan met de Bijbel”
tegen een rationalistische manier van Bijbellezen
en pleit voor een persoonlijk aangesproken
worden in de omgang met de Bijbel.

26 apr 10:00 Doopsgezinde Kerk

Viering Catechesegoep gehandicapten in
Doopsgezinde Kerk

Op zondag 26 april om 10.00 uur is de afsluitende
viering van het vierde blok van de catechesegroep
in de Doopsgezinde kerk, Hoofdweg 691.
Voorganger is ds. Hedi Hegeman

30 apr 20:00 De Lichtkring

Theatervoorstelling ‘Wie ben ik’ door Kees van
der Zwaard

Op de laatste dag van de Bonhoeffer-maand april
stapt Kees van der Zwaard de wereld van Dietrich
Bonhoeffer in. In antwoord op de vraag ‘Wie ben
ik?" vecht Bonhoeffer tegen zichzelf, met God, voor

Bij het aanleveren van de kopij is nog niet bekend wat er na 6 april allemaal weer mogelijk is in Nederland. We hopen dat alle
activiteiten door kunnen gaan. Actueel nieuws over deze activiteiten vindt u in de agenda van www.kerkeninhoofddorp.nl

vrijheid, in de gevangenis, met de dood voor ogen.

Op 5 mei 2020 is het 75 geleden, dat de Tweede
Wereldoorlog is afgelopen. Dan vieren wij de
vrijheid. Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat
Dietrich Bonhoeffer zijn leven gaf voor die vrijheid.
Dietrich Bonhoeffer was een predikant, die
meedeed aan een aanslag op Hitler. Hij werd
gepakt, veroordeeld en op 9 april 1945
opgehangen. 39 jaar oud. In antwoord op de vraag
‘wie ben ik?’ vocht hij tegen zichzelf, met God, voor
vrijheid, in de gevangenis met de dood voor ogen,
om overgave, om liefde. In brieven en gedichten
deed hij daarvan verslag.

In de door Cilia Hogerzeil geregisseerde
muziektheatervoorstelling ‘Bonhoeffer - Wie ben
ik?' volgt Kees van der Zwaard hem op zijn
zoektocht. Tastend vanuit het besef dat elk mens
zijn of haar eigen antwoord leeft op die vraag ‘wie
ben ik?.

02 mei 12:30 Boekwinkel Het Kruispunt

Literaire Lunch met Claudia Carli

Aan de hand van negentien versjes in een
poéziealbum vertelt “Zoo lang ik hoop te leven” op
een overrompelende manier de geschiedenis van
een joods meisje en haar vriendinnen.

14 mei 14:00 Parochiehuis

Samen in gesprek: Hoe analfabeten leren lezen
en schrijven

Themabijeenkomsten Samen in gesprek over
culturele, spirituele en maatschappelijke
onderwerpen.

Voor uitgebreide en actuele informatie
www.kerkeninhoofddorp.nl



—
In de maand april organiseren wij als boekwinkel een groot symposium over:
\ "Een aartsbisschop aangeklaagd in Rome". Zie meer daarover op pagina 17.
Ook kunt u leeservaringen delen rond het boek: "Voorbij Fort Europa’, zie meer

‘daarover op pagina 9.. Of op 8 april meewandelen naar de BAVO, zie pagina 18

Literaire lunch met Claudia Carli

Zaterdag 2 mei 2020

Aan de hand van negentien versjes in een poéziealbum
vertelt het boek: “Zolang ik hoop te leven” op een
overrompelende manier het waargebeurde verhaal van de
Joodse Alida Lopes Dias (1929-1943), haar poéziealbum en
alle meisjes die daarin schreven.

Als boekwinkel hebben we schrijfster Claudia Carli
uitgenodigd om op zaterdag 2 mei naar Hoofddorp te
komen om tijdens een lunch te vertellen over haar boek.

De lunch is in Het Fundament, om te weten op hoeveel

mensen we kunnen rekenen is het belangrijk dat u zich i
van tevoren opgeeft. Dat kan via de boekwinkel: !
023-5617392 of via de mail:

info@boekwinkelhetkruispunt.nl

—
Natuurlijk stellen we het zeer op prijs als u een bijdrage
levert aan de lunchkosten. Denk daarbij aan 5 euro per

persoon.

1940-1945

In het jaar waarin we 75 jaar vrijheid vieren staan veel boeken over de oorlog en
bevrijding in de belangstelling. Allereerst denken wij dan aan de gedichten van
Dietrich Bonhoeffer, al veel onder de aandacht gebracht in Hoofddorp maar zo de
moeite waard om te lezen. Daarnaast liggen er in onze winkel nieuwe boeken over de
oorlogsjaren. Neem de tijd om ze te komen bekijken.

Communiecadeautjes

NN COMMUNIE-ALBUN Voor wie op zoek is naar een mooi communiecadeau is
onze kinderboekenzolder de plek om even rond te
A kijken. We hebben boeken die passen bij dit feest, maar
o natuurlijk ook kruisjes, mokken, sieraden, rozenkransen
en ja nog veel meer!

Gewoon even binnenlopen dus!! WELKOM!

L.’A Het Kruispunt
winkel voor het ANDERE boek




Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

De eerste zondag van de maand om 18.00 uur is er een Spaanse viering in de Kapel.
Zondag 5, 19, 26 april en 10 mei om 12.30 uur: Engelse viering

Uitstelling Allerheiligste
Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Zondag 5 april 10:00 uur: Palmpasen eucharistieviering; Pastoor K. van Lent

ca. 11:30 aankomst Palmpasen processie vanuit H. J. de Doper

Dinsdag 7 april 14:00 uur: oecumenische Paasviering; M. Boelen en B. Dullens (geestelijk verzorger) in
De Brasserie

Vrijdag 10 april 16:00 uur: Goede vrijdag kruisweg; B. Dullens (geestelijk verzorger)

Zaterdag 11 april 19:00 uur Paaswake; Pater J. Tangelder en B. Dullens (geestelijk verzorger)

Zondag 12 april 10:00 uur; Eerste Paasdag woord- en communieviering; Pastor L. Mesman
Zondag 19 april 10:00 uur: woord- en communieviering; B. Dullens (geestelijk verzorger)

Zondag 26 april 10:00 uur: woord- en communieviering; B. Dullens (geestelijk verzorger)
Tijdens deze viering wordt er gecollecteerd

Zondag 3 mei 10:00 uur: eucharistieviering; Pastoor K. van Lent

Zondag 10 mei 10:00 uur: woord- en communieviering; B. Dullens (geestelijk verzorger)

Doopgesprekken

De doopgesprekken zijn op dinsdag 12 meien 19 mei om 20.00 uur. De eerste avond is in de boekwinkel
Het Kruispunt, de tweede avond in het Parochiehuis. Inschrijven voor beide avonden is verplicht.

Voor informatie en opgave kunt u bellen naar het secretariaat. Bij voorkeur op woensdagmorgen tussen
9 en 12.00 uur. Tel. 5638145. U kunt ook langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

1 maal per maand op vrijdagochtend is er een Eucharistieviering; pastor K. van Lent;
in het restaurant om 11.00 uur.
In 2020 op de volgende vrijdagen: 1 mei; 5 juni; 3 juli; 7 augustus;
4 september; 2 oktober; 6 november; 4 december.

Opbrengst Collectes Paasviering Spaarne Gasthuis Hoofddorp

B ea 2 ebrad e eift g0 Op zondagochtend Eerste Paasdag 12 april om

08 en 09 februari 10.30 uur is er een feestelijke oecumenische Paasviering

15 en 16 februari € 351,40 in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp.
Voorganger zal zijn pastor Alie Hoekman en de zang

22 en 23 februari € 347,00 wordt verzorgd door het gelegenheidskoor onder

26 februari € 297,10 leiding van Emile Vriens.

- Patiénten en bezoekers van buiten zijn van harte

29 februari en 1 maart € 379,95 witgenadiad

07 en 08 maart € 478,80 De kerkzaal bevindt zich op de begane grond van het
ziekenhuis.



vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152
Overzicht vieringen kerk en kapel 4 april - 16 mei

LET OP: Alle vieringen op zaterdagen, zondagen, dinsdagen en donderdagen zijn tot nader orde afgelast n.a.v. de nieuwe maatregelen rondom
het Corona virus. Ook alle bijeenkomsten in en rond de parochie zijn afgelast. Voor meer informatie, zie website parochie.

Za 04 apr 19.00:

Zo 05apr 10.00:
12.30:

Goede week
Di 07 apr 19.30:

Witte donderdag

Do 09 apr 19.30:

Goede Vrijdag
Vr 10apr 15.00:
19.30

Paaszaterdag

Za 11 apr 19.00:
22.00:

Eerste Paasdag
Zo 12apr 10.00:
12.00:

Tweede paasdag
Zo 13 apr 10.00:

Di 14apr 1845:
19.15;

Do 16 apr 18.45:
19.15

Eucharistieviering; pastor E. Manek; Gemengd Koor
- Lisette van der Lingen; Overl. ouders Koning- Beers

Familieviering; pastor E. Manek; diaken R. Mascini; Zangertjes

- André Sanberg
Engelse viering

Boeteviering; pastor B. Wooning en pastor E. Manek

Eucharistieviering; pastor B. Wooning en pastor E. Manek; Vrolijk Vuur en M25

Familieviering; pastor E. Manek; Zangertjes
Gebedsviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor

Kinderpaaswake; pastor E. Manek
Paaswake; pastor B. Wooning; Odyssee
- Henk en Lida Schrama van Miltenburg

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor
- Overl. ouders Koeckhoven- van Haaster en zegen over hun gezin

Familieviering; pastor E. Manek; Zangertjes

Eucharistieviering; pastor B. Wooning; Excelsior

Rozenkrans
Viering
- Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Za 18 aprt 19.00:
Zo 19apr 10.00:

12.30:
Di 21apr 1845:

19.15:

Do 23 apr 1845:
19.15:

Eucharistieviering; pastor E. Manek; Gregoriaans Koor
- Dick van der Geest

Familieviering; pastor B. Wooning; Vrolijk Vuur
- James Zitter; Gerrit en Rie Vork en tot bijzondere intentie

Engelse viering
Rozenkrans
Viering

- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Za 25apr 19.00:
Zo 26 apr 10.00:

12.30:

12

Eucharistieviering; pastor E. Manek; Gemengd koor
Familieviering; pastor E. Manek en diaken R. Mascini ; Filipijns koor

Engelse viering

Vervolg...........



Vieringen (vervolg)

Di 28 apr 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 30 apr 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 02 mei 19.00: Eucharistieviering; pastor B. Wooning
Zo 03 mei 10.00: Eucharistieviering; pastor B. Wooning; Gemengd koor
Di 05 mei 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk; Jeanne Dijkstra- van Stein
Do 07 mei 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 09 mei 19.00: Eucharistieviering; pastor B. Wooning; Gregoriaans koor
Zo 10 mei 10.00: Eucharistieviering; pastor B. Wooning; Vrolijk Vuur
1230 Engelse Viering
Di 12 mei 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Dol4 mei 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Informatie volgende Info

Za 16 mei 19.00:
Zo 17 mei 10.00:
Do 21 mei 10.00:

Eucharistieviering; pastor E. Manek; Gemengd koor
Familieviering; pastor E. Manek en diaken R. Mascini; Zangertjes
Hemelvaart; Eucharistieviering; pastor B. Wooning

.

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur.

In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uul
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SchuldHulp
Maatje/.

Haarlemmermeer

Onze parochie heeft samen met andere kerken in de Haarlemmermeer
18 SchuldHulpMaatjes getraind, die nu klaar staan om jou te helpen.

Heb jij geldzorgen?

De rekeningen stapelen zich op. Je ziet er tegenop om de post open te maken. De huur, je
verwarming of je ziektekostenverzekering kun je nog maar nauwelijks betalen. Je weet
niet hoe je nog moet rondkomen. Je dreigt in de financiéle problemen te raken. Of
erger: je hebt al meer schulden dan je aankunt.

Herkenbaar? SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer helpt!

Ook als je nog geen schulden hebt en dat graag zo wilt houden. Wij geven geen geld, maar
helpen je om de problemen op te lossen. Samen lukt ‘t. Dan krijg je weer rust. De hulp is
gratis.

Jij bent helaas niet de enige in Hoofddorp die geldzorgen heeft. In Hoofddorp heeft
momenteel 31% van de huishoudens elke maand betalingsachterstanden (onbetaalde
rekeningen die over tijd zijn voor betaling).

Heb ik hulp nodig? Beantwoord deze vijf vragen:

- Ik kom aan het einde van de maand uit met mijn geld. ja/nee
- Het lukt mij om alle rekeningen op tijd te betalen. ja/nee
- Ik sta bijna nooit rood. ja/nee
- Ik kan mijn creditcard en andere leningen netjes elke maand afbetalen. ja/nee
- Ik heb een overzicht van mijn inkomsten en uitgaven. ja/nee

Heb je één of meer keer ‘nee’ geantwoord? Of maak je je zorgen over je geldzaken? Neem
gerust contact op met ons. Hoe eerder je komt, hoe makkelijker en sneller we je kunnen
helpen.

Mail of bel onze co6rdinator van SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer:
SchuldHulpMaatjeHaarlemmermeer@gmail.com 06-83383966.
14



Je kunt ook eerst zelf eens kijken op www.uitdeschulden.nu

Kris had nog geen schulden, maar was het overzicht kwijt en dreigde in de problemen te
raken. “Ik huilde van geluk toen ik een maatje kreeg. Het is fantastisch dat die me wil helpen
bij mijn administratie. Dat maatje is mijn steun en toeverlaat. Echt een kanjer.”

Rene: “De stress en de angst die ik had toen ik in de schulden zat was zo groot. Als je van die
schuld af bent, geeft dat zoveel energie. |k heb drie maanden gewacht om dat nummer te
bellen. Alsjeblieft, draai meteen dat nummer!”

ledereen met geldzorgen kan voor gratis hulp aankloppen bij SchuldHulpMaatje
Haarlemmermeer.

Een maatje helpt om alle inkomsten en uitgaven op een rij te zetten. Samen maak je een lijst
met alle onbetaalde rekeningen. En een plan om die te betalen. Als je weer overzicht hebt,
heb je veel minder stress. Dan komt er ruimte om te leren hoe je overzicht houdt, zodat je
uit de schulden blijft.

Een SchuldHulpMaatje is een vrijwilliger die een speciale training heeft gevolgd. Een maatje
krijgt ook elk jaar bijscholing. Hij of zij weet dus goed hoe hij je het beste kan helpen.

Wie zijn geldzaken op orde heeft kan weer genieten van het leven. Dat gunnen we iedereen.
In februari van dit jaar zijn in ons parochiehuis op drie volle zaterdagen 18

SchuldHulpMaatjes getraind vanuit onze parochie en vanuit andere parochies en kerken in
de Haarlemmermeer. Zij staan nu klaar om te helpen.

Bent je geinteresseerd hoeveel mensen in jouw postcodewijk in de schuldproblemen
zitten? Vul dan op deze site je eigen postcode in: www.eerstehulpbijschulden.nl

15



Kids &
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WWWw.hjoannesdedoper.nl

Nieuwe leden voor de Eerste
Communiegroep gezocht

De kinderen die hun eerste communie doen zijn
druk bezig met de voorbereiding. In juni vindt
het grote feest plaats. Onder de enthousiaste
leiding van Babeth Post en Melanie Frencken
zijn de kinderen alweer sinds het najaar druk
bezig. Maar helaas..... Babeth en Melanie
hebben dit vele jaren gedaan, maar hebben
aangegeven dat dit hun laatste jaar is. Dat
betekent dat we op zoek zijn

naar mensen die het leuk vinden om vanaf
komend najaar met de kinderen en de pastores
de voorbereiding van de eerste communie op
zich te nemen. Een hele belangrijke taak, maar
ook een hele leuke en dankbare taak. Denk je,
dat is wel iets voor mij of wil je meer weten?
Vraag aan Melanie of Babeth, pastor Rob
Mascini of pater Eko of Jeroen Traudes, voor de
laatste jeroen@traudes.nl .

Palmpasen (herhaling)

Palmpasen komt eraan!

En dat betekent dat we weer
palmpaasstokken gaan versieren.
We doen dat op zondagochtend
5 april, tussen 9 en 10 uur. We
doen dit in het parochiehuis. Dit
is een bijzondere invulling van de
familiezondagen die voorafgaand
aan de familievieringen worden georganiseerd.
ledereen is welkom! Nadat we de stokken
versierd hebben gaan we in optocht naar de
kerk, waar we met elkaar in de familieviering,
waarin pater Eko en pastor Rob voorgaan het
verhaal van Palmpasen horen.

Na de viering is de traditionele
palmpasenoptocht!

16

Familievieringen in de
Goede Week

De 40 dagen tijd is begonnen. Dat betekent dat
de Goede Week nadert. Pasen komt! In de kerk
zijn er rond de Goede Week meerdere vieringen
voor kinderen en hun ouders.

Allereerst op Palmzondag. We herdenken op

5 april 10 uur de intocht van Jezus in Jeruzalem.
Na afloop lopen we met onze palmpaasstokken
achter de muziek aan naar verzorgingshuis de
Meerstede.

Op Goede Vrijdag, de dag waarop Jezus aan het
kruis sterft, 10 april om 15.00 uur wordt de
Kruisweg gebeden.

Zaterdag 11 april om 19.00 uur is er een
Kinderpaaswake in de Bijbelse tuin. Rond het
vuur horen we het verhaal van Pasen.
Tenslotte Pasen. Het feest van de opstanding
van Jezus. We vieren dit in een feestelijke
familieviering op Eerste Paasdag 12 april om 12
uur.

De familievieringen in de Goede Week worden
begeleid door het kinderkoor.

Als je van zingen houdt, kom dan eens naar de
repetitie van de Zangertjes, iedere woensdag
van half 7 tot kwart over 7 in de kerk.

De komende weken oefenen we alle liedjes voor
de vieringen in de Goede Week. Dus als je het
leuk vindt om ze al een keer geoefend te
hebben, zing dan mee!



Parochiebreed

Symposium Een aartsbisschop aangeklaagd in Rome

Op zaterdag 18 april 14.00 - 16.00 uur een heel bijzonder symposium waar de Bisschoppen van de
RK-kerk en de Oud-katholieke kerk samen in gesprek gaan.
Diaken Rob Mascini en pastoor Kees van Lent zijn de voortrekkers van dit gebeuren.

“wij hebben pannecoeken gegeeten,
die ick gebackt heb”

Symposium
Een aartsbisschop
aangeklaagd in Rome

o wmrraliiiscop
saimyekia

zaterdag 18 april 2020

14.00 — 16.00 uur

aansluitend vespers & ontmoeting
Joannes de Doper Kerk Hoofddorp

Het Kruis;;}mt

winke! vaor het ANDERE boex

Samen in Gesprek over Maria Magdalena

Zij is een van de meest spraakmakende figuren
uit het Nieuwe Testament. In de loop der eeuwen
is haar van alles toegedicht: ze zou een bekeerde
zondares zijn geweest, maar misschien ook
Jezus' partner. Of was zij de ‘volledig ingewijde;
zoals we kunnen lezen in het evangelie van Maria
(Magdalena)?

Els van Dongen kruipt in de huid van deze
bijzondere vrouw en neemt ons mee in haar
levensverhaal. We geven na het verhaal graag
anderen de gelegenheid om te vertellen wat
Maria Magdalena voor haar/hem betekent.

Na de pauze kijken we naar een gesprek van

Sympaosium
Een aartsbisschop
aangeklaagd in Rome ? :

Rond 1700 moest Petrus Codde, als azrisbisschop de hoogste leider van de

in de 7ich in Reme komen gen tegen allerlei
werdachtmakingen. Zijn verbhjf daar duurde bijna drie jaar en uiteindelijk werd hij
geschorst en later aigezet. De splitsing die dit onder de katholieken in de Republiek
teweegbracht, leidde tot de twee kertken die we nu nog kennen: de Rooms-Katholieke
en de Dud-Katholieke Kerken. In de dagboeken van hemzelf en van zijn medewerkers
lezen we over zijn ervaringen met de Vaticaanse sutoriteiten. En we lezen aver zijn
werblijf in de stad: de kerken, paleizen en kloosters die hij bezocht,

Graag nodigt Het punt te t P U Uit voor sen symposium.

We zijn bijzonder blij dat de bisschoppen van beide kerken hun visie op de ervaringen

wan hun beider voorganger Mgr. Petrus Codde willen geven Ook zullen kerkhistorici en
theclogen, gespecialiseerd in de tiiden van reformatie en contra-reformatie, hun licht

op de problematiek van toan geven. En wie weet, 5 deze wel actueler dan we denken.

De toegang voor het sympesium is grets
Dr. Mr. Carolina
*Y Lenarduzzi
auteur boek
"Katholiek in de Republel”

Sprekers
Pr. Drs. Marieke Ridder
R

Mgr. Dr. Dick Schoon
Blsschop Haarlem
Gespraks|oides

Na afloap is er een vesperviering en

daarna is ledereen welkom in

Het Fundament onder de kerk voor
i’
A

ortmoeting.

Mgr. Dr. Jan Handriks
Bisschop-Coadjutor
Haarlam-Amstardam

Prof, Dr. Paul van Geest
Hoaglerasr Kerkgeschiedanis
Tilburg Universily en

Kalholisks Universisil Leuvan

te Hoolddorp
Hoofddor

van 14.00tot 1600 wur

Paul Witteman met Herman Finkers over het
Gregoriaans en we luisteren naar Statuit el
Dominus, gezongen door de vrouwen van het a
cappella kwintet Wishful Singing

ledereen die hier belangstelling voor heeft is op
Witte Donderdag 9 april van 14-16 uur van harte
welkom in het Parochiehuis, Kruisweg 1073 in
Hoofddorp. Opgave niet nodig, vrijwillige
bijdrage voor koffie en thee.

Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door
de KBO i.s.m. de parochie Joannes de Doper
Informatie: Els van Dongen, tel. 023.5612273 of
welzijn@kbo-haarlemmermeer.nl
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Parochie breed

Gedoopt

Leonardo Estimada ;

Jason Bajon -

Pelgrimswandeling naar
Bavo Kathedraal

Op 8 april organiseren we weer een
pelgrimswandeling vanaf Nieuw Vennep naar
de Bavo Kathedraal in Haarlem. Hier wordt de
jaarlijkse viering gehouden, waarin de olie
wordt gewijd. Er wordt gewandeld via de kerken
in Hoofddorp, Vijhuizen en Heemstede.

De totale wandeling is 27 km, maar het is ook
mogelijk om 1 of meerdere trajecten te
wandelen.

Tijdens de wandeling zullen momenten van
stilte en van bezinning worden geboden.
Voor informatie en/of aanmelden bij
Imelde van Diemen en Els Tulen:
els.tulen@xs4all.nl

Nieuwe Bezorgers gevraagd:

Wijk 940/ San Marco; Lakenhallen; Colonade
945: Totaal 15 Info's

Wijk 341:  Laan van Zuiderhoeven;

Hof van Brabant; Hof van Limburg

Hof van Gelre. Totaal 3 Info's

18
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Banneux een ontmoeting
met Maria

Ook in 2020 organiseert het Banneuxcomité

BANNEUX

Notre Dame

van het Bisdom Haarlem weer een

5 daagse bedevaart (Ziekentridutim)
naar OLV. van BANNEUX

in de Belgische Ardennen, alwaar Maria
in 1933 8 maal is verschenen als

“De Maagd der Armen”

aan het toen 11 jarige meisje Mariétte Beco.

De reis wordt gemaakt per touringcar,
waaronder een rolstoelbus en begeleid door
vrijwilligers, zoals een arts, geestelijken,
verpleegkundigen, verzorgsters en
brancardiers.

Het deelnamebedrag is € 295,-- per persoon,
waarbij inbegrepen: Reisverzekering, volledig
pension in de Hospitaliteit, en eten

en drinken tijdens de reis.

De datum is:

van vrijdag 22 t/m dinsdag 26 mei. Inschrijven
tot eind maart. Envan

vrijdag 28 augustus t/m dinsdag 1 september
Inschrijven kan tot 1 juli.

Informatie bij:
Mw. I. Brouwer-Schrama,
tel. 06 28191821 of 023 - 5634678.

Kansfonds

Graag uw aandacht voor de advertentie van
Kansfonds op pagina 23.

Zij hebben een campagne rond The Passion; en
hebben een online paas-quiz ontwikkeld.



Elke woensdagmorgen bent u heel hartelijk

welkom in De Stal voor een Breek in de
Week. ledereen mag zomaar binnenlopen
voor een kopje koffie en een praatje.
Regelmatig is er een Breek in de Week plus.
Na de koffie is er dan tijd om mee te doen
aan een bezinning of te genieten van een
presentatie.

Deze maand een activiteit rond Maria

magdalena en twee activiteiten rond 75 jaar

bevrijding. Een muziek college en een
presentatie rond De oorlogsjaren op de
Kaag. Van harte aanbevolen!!

Woensdagmorgen
15 april

Maria Magdalena
Opnieuw nemen we één
van de vrouwenbeelden
die voor De Stal staan
onder de loep. Dit keer

mensen die Els al eerder
hebben horen vertellen

weten dat zij ons verrast met haar bijzondere
verteltrant. Vanaf 10.00 uur is er koffie.
Het programma begint om 10.30 uur.

I Julianalaan 13a, 2159 LB

O_'dg k'ﬁ 025-544688
info@stalopdekaag.nl

kruipt Els van Dongen in de
huid van Maria Magdalena.

Kaag.www.stalopdekaag.nl

Zondag 19 april
Muziek college

2020 Bezetting/Bevrijding/Vrede
Volgend jaar zal worden herdacht dat de
nazi's 80 jaar geleden Nederland bezetten;
75 jaar de bevrijding plaatsvindt van
Nederland met daarna de algehele
wapenstilstand in Europa. De vrede werd
echter pas getekend met het Verdrag van
Helsinki in 1975, 45 jaar geleden. Drie
herdenkingen. In deze korte lezing wordt
uitgegaan van de relatie tussen deze drie
gebeurtenissen. Daar tussen door zal er
muziek klinken die gespeeld werd in de
oorlogsjaren.

Inloop 14.00 uur

15.00 uur begin programma

Toegang 20 euro, inclusief hapje en drankje.
De opbrengst is voor Stichting de Vrolijke
Noot.

Woensdagmorgen 22 april

De oorlogsjaren op de Kaag

In het jaar waarin we 75 jaar bevrijding
vieren is er in De Stal natuurlijk aandacht
voor de oorlogsjaren op Kaageiland.

Jan Biemond (voorzitter van De Stal) is in de
geschiedenis van de Kaag gedoken en zal
de aanwezigen daarover met het gebruik
van beelden het één en ander vertellen.

Vanaf 10.00 uur is er koffie.
Het programma begint om 10.30 uur
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Overledenen

Babs Tomassen - Bunck - 95 jaar

Babs werd geboren op 31 januari 1925 in
Amsterdam in een gezin van 4 kinderen. Haar
vader had een kruidenierszaak in de
Koningstraat in Amsterdam.

Haar tienertijd vond plaats in de oorlog. Zij
maakte mee dat Joodse buurtkinderen werden
opgepakt en dat heeft haar erg aangegrepen.
Als 15-jarige ging Babs werken in de confectie,
maar nadat haar vader was overleden is zij thuis
in de kruidenierszaak gekomen en bleef bij haar
moeder boven de winkel wonen.

Tijdens de oorlog leerde Babs de politieman
Henk Tomassen kennen. In 1947 zijn zij
getrouwd en bleven wonen boven de winkel.
Daar werd hun oudste dochter geboren. Echter,
in 1955(!) werd de grond onteigend voor de
aanleg van de metro. Zij verhuisden naar
Amsterdam West waar hun tweede dochter
werd geboren.

Babs maakte alle kleding zelf en was er altijd
mee bezig. Ze zorgde ervoor dat haar kinderen
en kleinkinderen goed gekleed waren. Ze had
daar veel plezier in. Haar dochter vond haar een
lieve en zorgzame vrouw, ze was gek op haar
kinderen en haar 2 kleinkinderen.

In april 2002 is na een zware tijd haar man Henk
overleden. Babs had er veel verdriet van. Nadat
ook haar moeder was overleden voelde ze zich
erg eenzaam.

In 2012 is Babs naar een aanleunwoning bij de
Meerstede verhuisd waar ze het erg naar haar
zin had.

In 2014 is zij opgenomen in het verzorgingshuis
van de Meerstede nadat zij haar heup had
gebroken.

Door de jaren heen namen haar krachten af en
op 4 februari 2020 heeft zij de laatste
sacramenten ontvangen. Op 5 februari is zij heel
rustig overleden.

De uitvaart op 11 februari vond plaats in onze
kerk waarna zij werd begraven op ons kerkhof.
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Gemma Brantjes — Derriks — 73 jaar

Op 16 september 1946 werd Gemma geboren in
Amsterdam en was het middelste kind in een
gezin van 5 kinderen.

Na haar schooltijd werd zij
telefoniste/receptioniste bij een uitgeverij in
Amsterdam. Zij kreeg 2 zoons en omdat ze in
Amsterdam niet voor een woning in
aanmerking kwam verhuisde zij naar Graan voor
Visch in Hoofddorp. Daar werd haar dochter
geboren.

Gemma leerde Theo Brantjes kennen en zij zijn
in 1992 getrouwd. Zij zorgde goed voor haar
man en kinderen. Ze was een tijd oppasmoeder.
Toen de kinderen op een leeftijd kwamen dat ze
naar school gingen is Gemma vrijwilligster
geworden bij Meerhistorie.

Gemma hield van tuinieren en de computer
kende geen geheimen voor haar.

Ze werd oma van 10 kleinkinderen, hield erg
veel van ze en wanneer de vraag kwam om op
de kleinkinderen te passen stond ze al in de
startblokken.

In 2014 kreeg zij te maken met een sluipende
ziekte. Nadat zij haar heup had gebroken moest
zij revalideren. Heel langzaam ging haar
gezondheid achteruit, Parkinson leidde tot
Alzheimer en Theo werd steeds meer haar
mantelzorger.

15 januari 2020 werd zij opgenomen in Hospice
Bardo waar zij liefdevol werd verzorgd.

Op 6 februari is Gemma heel rustig overleden.
De uitvaart vond plaats op 13 februari in onze
kerk en werd geleid door pastoor Van Lent en
pater Eko. Haar zoons spraken liefdevol over
hun moeder.

Tijdens de uitvaart speelde haar schoonzoon op
de piano ‘She’ van Charles Aznavour.

Gemma werd daarna gecremeerd in
crematorium Haarlemmermeer.



Overledenen (vervolg)

Ton Janssen - 93 jaar

Als een rode draad door het leven van Ton liep
een clown. Hij speelde vanaf zijn jeugd als
clown en ook kwam de clown vaak in zijn
schilderijen tot uitdrukking.

Ton werd geboren in 's-Heerenberg in een gezin
van 6 kinderen. Na de lagere school is hij naar
het seminarie gegaan en heeft er 4 jaar
gestudeerd. Thuis gekomen is hij naar de HBS
gegaan.

Na de militaire dienstplicht te hebben vervuld
kwam hij in dienst bij de Arbeidsinspectie in
Haarlem, op de afdeling Landbouw. Hij heeft
daar tot aan zijn pensioen gewerkt.

In Utrecht leerde hij Carry van Doorn kennen bij
het dansen. Niet dat Ton van dansen hield, hij
had totaal geen ritmegevoel, maar de liefde
groeide. Ton en Carry zijn in 1953 getrouwd en
vestigden zich in Sint Maartensdijk. Daar kregen
zij 3 kinderen. Na een verhuizing naar
Haarlem-Noord werden er nog 3 kinderen
gebaren.

Ton was een rechtvaardig man en een goede
huisvader, hield van toneelspelen en schilderen.
Hij was actief lid van de toneelvereniging Ons
Genoegen in Haarlem. Later voerde hij de regie
van deze toneelvereniging.

In 1978 verhuisden Ton en Carry naar
Nieuw-Vennep, in 1988 naar
Hoofddorp-Toolenburg en in 1993 naar
zorgcentrum Eykenhove. Ton zat niet stil en
nam zitting in de cliéntenraad. Na zijn pensioen
was hij — meer uit hobby - actief in de
bestrijding van ongedierte in schepen.

In 2008 overleed Carry. Ton kon het leven alleen
goed oppakken. In latere jaren kon hij steeds
meer van kleine dingen in het leven genieten,
zoals van zijn kinderen, 13 kleinkinderen en 26
achterkleinkinderen.

Zorgcentrum Eykenhove werd gesloopt en Ton
verhuisde naar woonzorgcentrum Floriande.
Zijn gezondheid ging langzaam achteruit en hij
heeft afscheid genomen van zijn kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Op 7 januari is Ton overleden en op 11 januari
was de uitvaart in onze kerk. Na de kerkdienst is
Ton gecremeerd in Crematorium
Haarlemmermeer.

Flonderd yaar geleden

Bron: Katholieke lllustratie

DE PAASCHEIEREN

Een leuke foto van vier kleuterrs, die beschilderde
paascheieren hebben gereed gemaakt voor hun
ouders (Engelsch Paaschgebruik.)
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Tussenstand 2020 Vastenactie water project Flores, EUR 3057

Op 12 maart is de tussenstand van de opbrengsten voor ons
Vastenactieproject op Flores € 3056,78 opgebracht door
100 parochianen en de ophrengst van een sobere maaltijd.
Heel hartelijk dank aan allen die hieraan hebben
bijgedragen.

Graag moedigen wij u allen aan om bij te dragen voor dit
belangrijke en goede project: waterleiding aanleggen vanuit
de bergen naar 5 dorpen en bij die dorpen ook goede
toiletten te maken. Op de foto ziet u hoe de mensen in de
dorpen hard meewerken voor de bouw van de toiletten, en
ook een voorbeeld van een toiletruimte die klaar is. Waar

vorig jaar al water is aangelegd, leggen de mensen nu groentetuinen aan, zodat ze niet
alleen in hun eigen dorp goed drinkwater kunnen tappen, maar ook gezonder kunnen eten
en een beetje inkomsten verdienen door verkoop van groente. Helpt u mee?

U kunt uw bijdrage doen met de acceptgirokaart die bij de vorige INFO zat, of via internet
bankieren naar bankrekening (IBAN) NL69 INGB 0001 3159 41 van VOM-Groep H. Joannes
de Doper te Hoofddorp, onder vermelding van Vastenactie 2020 Indonesié. Ook op de
website van de parochie bij Diaconie/VOM vindt u informatie over dit project:
https://www.hjoannesdedoper.nl/vastenactie-2/.

Namens de Vastenactie en de mensen van het project op het eiland Flores willen wij u vanuit
de VOM groep van de parochie hartelijk danken voor uw gift en wensen we u een mooie
Goede Week en alvast een Zalig Paasfeest.

. h
il e

Ouders helpen mee bij het leggen van de fundering voor het school toiletgebouw
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HOE HEET DE PLAATS WAAR
JEZUS WERD GEKRUISIGD?

Doe de quiz op kansfonds.nl/pasen Wat is er nu mooier dan gezellig samen lunchen bijpraten,

Elke eerste zor:dag
van de maand}
10,00 uur viering — Km:;
0o Koffiedrinken in het 81 het :‘::r
k 0 120 ‘ g ’atorietutn
kvt 0o 12:00 poekwinke t 3e pas
* N in het
p 12:00 Lun:‘hen n
12:00 Lunchen in Het L2 damen
Fu.ndament
Kosten
kosten € 3 volwassenen, € 2 kinderen) )
Informatie

Raminah van Eer - 06-1062 3703
raminah@boekwinkelhetkruispunt.nl

Joannes de Doper

trotse partner
van The Passion

een bruisende parochie in Hoofddorp

www.hjoannesdedoparnl

D A M openhaarden

" KBO A

Haarlammermear

Katholieke Bond van Oudere®

De belangenerganie

VeEr euden

Inlichtingen:
secretariaat 0252-673587
of via onze website
www.kbo-haarlemmermeer.nl

e

HAARDVUUR GEEFT...

SFEER. RUST EN HEMI 'E WARMTE i ,
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HERSCHEPPEN s KiK
&3

Er zit een treurig muisje op de rand van Kikkers Ze had zacht hooi en pluis opgespaard voor haar nest.
wijwaterbakje. 'Wat krijgen we nou?' zegt Kik, 'De Toen heb ik het gepikt, voor mezelf. Straks, als Mimi's
zon schijnt, de kerk staat vol paasbloemen, en jij kindjes geboren worden, hebben ze geen nest en
hebt verdriet?' Muisje schudt haar hoofd en beeft: gaan ze dood. Door mijn SCHULD!' brult muisje, 'lk wil
'Het is zo erg. Z6 erg.' Kikker begrijpt dat het érg is. onder een steen kruipen en NOOIT meer tevoorschijn
Maar wat? 'ls er iemand gewond?' | komenl!'. 'Dat helpt niet!, zegt Kik, Je moet juist

'IK. Ik ben het', snikt muisje. 'lk ben STOUT, van /| tevoorschijn komen.' Muisje spitst haar oren.

binnen, en het komt niet meer goed.' Nu snapt Kik 'En Mimi zeggen dat IK dat heb gedaan?'

het: muisje voelt zich schuldig over iets. Tja, dan zie | '3, zegt Kik, 'en dat je erge spijt hebt. Kun je Mimi

je de zon niet meer en voel je niks van Pasen. Kik helpen een nieuw nest te bouwen?” Muisje voelt weer
neemt muisje mee voor een goed gesprek in de tuin.. een beetje leven van binnen. 'Ja.’ Ze kijkt om zich heen.
'Fluister het maar', zegt Kik, 'Wat heb je gedaan?' | Ze ziet grasjes en mosjes om een nest mee te maken.

Muisje mompelt dat ze een dief is. 'M-mijn vriendin En zonlicht.

Mimi krijgt binnenkort jonkies.

Pasen ., Schaduw

Pasen is een blij feest. Want Jezus

was gestorven, maar Hij laat zich

zien in een nieuw licht. Hij leeft!

Wij weten Nu dat God ons Nooit kou
in de steek laat. Deze puzzel laat je

oefenen met het koppelen van s
blije woorden aan treurige woorden.
Bi) elke punt staan twee woorden. %)

Trek rechte lijnen van punt Naar punt,

van het treurige woord Naar ¢ vergeving
het bijpassende blije woord. )
Tip: ze hebben dezelfde kleur. -
Als je ze goed hebt, zie je een =
symbool voor licht! J -

Goede Vrijdag

Uit de Bijbel

Er zal dlleen maar blijdschap zijn
en groot gejuich om wat ik schep.
Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad
en schenk haar bevolking vreugde. o

haar Jesqla 6518



