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® Uw wensen staan voorop
Waarom ¢ Professionele begeleiding
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Zelf pakket samenstellen

Op onze website kunt u alle informatie vinden die u nodig hebt
voor het uitgeven en/of kopen van een boek. Indien u toch nog
vragen hebt, kunt u ons bereiken per e-mail of telefoon:

Uitgeverij Eigen Boek B.V,
Biesheuvelstraat 111
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Sinds 1898

Bezoek onze showroom:

* G in elke prijski.

* Handgehakte en machinale belettering
* Keuze uit diverse duwrzame materialen
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Restauratie en teksthijzettingen
Uitgebreid assortiment urnen en accessoires

Of neem nu contact op: +31(0)23 5326013
Geapend ma-vr 08.00-17.00 uur

Lange Herenstraat 30-28, nabij station Haarlem
www.troupinnatuursteen.nl
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Monumenti
Burgemeester van
Stamplein 294
2132 BH Hoofddorp
Tel: 023 2302069

Bel voor een afspraak:

www.monumenti.nl
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Redactieadres (alleen voor kopij)
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl

Kopij voor Info nr. 7 moet binnen zijn
voor woensdag 9 september
Afhalen Info nr. 7 donderdag 1 oktober

Info bezorging

(bezorgen uiterlijk voor zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
- Overbos: 15.00-17.00 uur , Roekenbos 38
- Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburgpark 19
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen over de bezorging:
via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.
www.hjoannesdedoper.nl

Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63

t.n.v. parochie H.Joannes de Doper te Hoofddorp.

Boekwinkel Het Kruispunt

Kruisweg 10673, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,
zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament en Parochiehuis

vallen onder de beheercommisie, Codrdinator:

- Parochiehuis Jos Eeken, telefoon 023 - 5638145,
of per e-mail naar het Parochiesecretariaat.

- Fundament Ria van der Veldt, per e-mail
marievanderveldt@gmail.com

Elke woensdagavond wordt een maaltijd
geserveerd:

Graag opgeven voor maandag 20.00 uur
bij Raminah van Eer, telefoon 06-10623703;

Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon.

Dit is een editie van het parochiemagaZIN een
uitgave van De Zalige Zalm.
Foto voorkant: Dansgroep in de tent

Info en Inhoud

Pastores:

C.Th]. van Lent - Pastoor
Julianalaan 11, 2159 LB Kaag
tel. 0252 514774 of 06 51981165
in dringende gevallen

e-mail: kees@stalopdekaag nl

R. Mascini - Diaken
tel. 06 26795701
e-mail: robmascini@gmail.com

E. Manek - Pater SVD
tel. 06 85244515 ,
e-mail: ekosilvester85@gmail.com

B. Wooning - Pater SVD
e-mail: bwooning@svdneb.nl
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10 jaar Boekwinkel Het Kruispunt
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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook
in het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar mw. K.
Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt U voor hulp de PCI
benaderen. Met uw hulpvraag kunt U terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve
vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat blijven! Hebt
u tijd en zin om een actieve rol in onze parochie te
spelen, schroom dan niet om even een kijkje te
nemen in de boekwinkel en bij het
parochiesecretariaat. Daar ligt een map met
vacatures, voor denkers en doeners, er zit vast iets
voor u bij!
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Parochie - informatie en berichten

Een nieuw begin

Voor heel veel mensen is de afgelopen periode een
heel andere geweest dan voorgaande jaren. Het
onderwerp is niet meer, zoals gebruikelijk in deze
periode, de vakantie: goede reis gehad, leuke
dingen gedaan? Lekker bijgetankt?

En dan is het zomaar september, en moeten we er
toch met frisse moed tegenaan. De dingen gaan
niet meer als voorheen, er moet met heel veel
rekening gehouden worden, de wereld om ons
heen is veranderd, dingen zijn niet meer
vanzelfsprekend.

En toch... het lijkt wel lente in de kerken.
Voorzichtig gaan de eerste activiteiten weer op
gang komen, wat aarzelend en zoekend naar een
nieuw begin, maar we kunnen ons toch niet aan
enige opwinding onttrekken als we lezen wat er
allemaal gebeurt in onze kerk. Het kriebelt en
schuurt tegelijk. Laten we nu onze veerkracht zien?

De Raad van Kerken start met de
openingsvoorstelling “Schoppenvrouw”. Dit keer in
de Marktpleinkerk, omdat de ruimte daar het
meest geschikt leek. Dit jaar zonder koffie en nazit,
maar dat maakt het zeker niet minder de moeite
waard.

Er wordt weer van alles georganiseerd door de
Raad van Kerken, er ligt een heel programma klaar.
U kunt deze halen in Boekwinkel het Kruispunt en
in alle deelnemende kerken in Hoofddorp.

En als we kijken naar de inhoudsopgave in deze
Info, dan kunnen we niet anders dan trots zijn op
hetgeen er weer op stapel staat, het is weer enorm
divers, en we kunnen bijna niet geloven dat er
niets voor U bij is. Aanmelden is nodig, maar dat
zult u wel begrijpen.

Hulde aan allen die in deze lastige tijd toch kans
zien om al die activiteiten voor u te ontplooien, en
die dit allemaal mogelijk maken. Klasse hoor!

Op naar een nieuw begin!
De redactie.



Pastoraal woord

Wat doen we met deze crisis? Na Covid-19

Dit is de titel van een boekje van de uitgeverij
van de abdij van Berne. Ook onze bisschop
schrijft er een hoofdstuk in van twaalf
bladzijden. Het begint met een foto van een
vriendelijk glimlachende bisschop in vol ornaat,
met staf en mijter. Hij houdt zijn hand op zijn
hart. Achter hem branden kaarsen.

Onder het woord ‘Precariteit’ schrijft onze
bisschop:

Daarmee zijn we aangekomen bij een
fundamentele menselijke beleving die door de
komst van het virus is veranderd: er is een
toegenomen bewustzijn van precariteit, dat de
ervaring van eigen kwetsbaarheid meebrengt:
onze zekerheden zijn zo zeker niet. Dat het
menselijk bestaan onzeker is, stond natuurlijk
altijd al op het netvlies van daklozen, mensen
zonder papieren, mensen met problematische
schulden en de minima, maar die groepen zijn
in het geheel van de samenleving minder
zichtbaar. Hun problemen worden gewoonlijk
niet als een probleem van de samenleving als
geheel gevoeld en deze mensen bepalen niet
de toon en inhoud van het maatschappelijk
debat. Maar dit virus raakt de
bestaanszekerheid van bijna iedereen. Zo wordt
onze samenleving zich ervan bewust dat de
verworvenheden, onze welvaart, vakanties en
andere uitjes, clubs en sport niet
vanzelfsprekend zijn en dat lijkt me op zich
goed en vooral reéel. Menselijke plannen zijn nu
eenmaal van voorwaarden afhankelijk die
buiten de menselijke macht liggen: als we
zullen leven, indien we gezond zijn, als het ons
gegeven is, zullen we dit of dat plan
verwezenlijken (vgl. Jakobus 4,15). Het is goed
dat we dit weer gaan beseffen.

Voor mij — en mijn computer — was dit woord
‘precariteit’ onbekend. Ook Van Dale kent het
niet. Door te klikken op ‘toevoegen aan
woordenlijst’ verdwijnen de rode strepen.

De bisschop besluit zijn artikel:

Heeft de pandemie mensen en onze
maatschappij blijvend veranderd? Dat weet ik
niet, het zal athangen van het verdere verloop
der dingen en van de keuzes en de
ontvankelijkheid van het hart van ieder mens.
Wat nemen we mee van onze ervaringen en
hoe zullen die ons leven verder beinvloeden?
Het antwoord op die vraag is voor ieder mens
verschillend, omdat de geestelijke weg die we
gaan uiteindelijk toch vooral een persoonlijke
weg is die ook alles met bekering te maken
heeft. Ik bid dat Gods Geest hierin krachtig zal
doorwerken....

Het boek begint met een citaat van een andere
bisschop Aurelius Augustinus (354-430 n. Chr.)
‘Het zijn moeilijke tijden!’ dat zeggen de
mensen tenminste. Laten we liever goed leven,
dan worden de tijden vanzelf goed. Wij zijn
namelijk de tijden. Zoals wij zijn, zo zijn de
tijden.

Kees van Lent —in de kwetsbare leeftijd



Parochiebreed

LABYRINT tent staat er weer

Deze mooie en bijzondere tent heeft lang, te
lang in de opslag gelegen.

Ooit stond deze tent ook vanwege het geplande
vrijwilligersfeest.

Maar een stevige wind weerhield ons van
gebruik en het feest werd verplaatst naar de
winkel van VELOTA.

o

Dit jaar is het jaar van CORONA, ofwel afstand
houden.

Zowel Dansschool Van Altena, Yoga en
Sportschool hebben gebruik mogen maken van
het kerkterrein.

Echter Van Altena kon en mocht niet een
afsluitende voorstelling geven in de
Dansschool.

En ze wilden zo graag de ouders van hun
leerlingen laten zien wat er ingestudeerd was.
Alternatief was dus buiten, maar als het gaat
regenen?

In overleg werd besloten met vereende krachten
de LABYRINT tent op te zetten. Caby
Bodegraven nam op zijn vrije dag 9 juli de regie.
Geholpen met Jos Koeckhoven zijn vorklift.
Handjes van de Dansschool en een paar van de
Parochie. Nogmaals mijn dank hiervoor.

Alle leerlingen (55) van de Dansschool hebben
hun ouders mogen verrassen op zaterdag 11
juli.

In 3 sessies (13.00, 15.00 en 17.00 uur) hebben
de ouders van hun kroost kunnen genieten.
Het was een mooie afsluiting van hun
dansseizoen.

In een bijzondere setting wat direct een
vakantiegevoel gaf.

Peter van der Kamp, Gebouwen beheer

Info bezorgers gevraagd

Voor de volgende straten:
Bervoetsbos 8 adressen

Puttersbos 2 adressen

Raadhuisplein en omgeving 8 adressen

Gedoopt

Gedoopt op 15 juli 2020: Mélanie Immink in de
parochie San Isidro in Madrid.

Zij gaat binnenkort trouwen met Alvaro
Fernandez de Arévalo uit Spanje.

Gabriel Lopes Ines



Parochiebreed

Beste Romereiziger

Corona heeft een hele boel in de war geschopt. Ons leven heeft een tijd stilgestaan. Voor velen was
het een moeilijke tijd. Van harte hoop ik dat u gezond bent en de afgelopen tijd goed heeft
doorstaan.

Onze Romereis ging niet door en is uitgesteld. Maar langzaam aan durven we weer wat aan. En
misschien kunnen we al wat plannen maken voor het volgend jaar.

We kunnen nu dus niet naar Rome. Maar inmiddels kan Rome wel naar ons toekomen. En daar wil ik
u graag voor uitnodigen!

Rome in het Rijks!

In het Rijksmuseum is er tot 13 september een fantastische
tentoonstelling over Bernini en Caravaggio. Dat zijn twee
topkunstenaars die we zeker op onze tocht in Rome tegen
zullen komen. Een bezoek aan deze tentoonstelling is een
prachtige voorbereiding op uw reis. Een aanrader dus!

Als u deze tentoonstelling bezocht hebt is het ook een aanrader
om deel te nemen aan onze ontmoeting in de molen aan de
Zaan. Daar praten we door over deze kunstenaars.
https://www.rijksmuseum.nl/nl/caravaggio-bernini

Rome aan de Zaan
Aan de Zaanse Schans staat de eeuwenoude Verfmolen de Kat. Molenaar Piet Kempenaar maalt nog
steeds - volgens het oude receptuur — pigmenten. Het zijn de kleurstoffen waar de verf van

gemaakt werd door schilders als Caravaggio, Rembrandt
en al die andere oude meesters. De pigmenten van De
Kat vinden nog steeds hun weg naar de ateliers waar de
schilderijen en fresco’s gerestaureerd moeten worden...
van het Rijksmuseum tot ja zelfs het Vatikaan. Graag
nodig ik u uit om op zaterdag 12 september naar de
Zaanse Schans te komen. In de molen zal Piet
Kempenaar ons laten zien hoe de oude fresco’s gemaakt
werden. Bijzonder interessant voor onze reis naar Rome!
In aansluiting daarop vertel ik u graag meer over de
fresco's en mozaieken die ons in Rome zullen vertellen
over de wortels van ons geloof en van onze cultuur. Ook meneer Arie Kammeraat van Drietour zal
aanwezig zijn. Misschien kunnen we met hem dan al wat gaan brainstormen over een nieuwe
datum voor onze reis. We zijn om 10.00u welkom op de molen. Om 14.00u sluiten we af. Er wordt
een broodje en koffie en thee geserveerd. Voor deze onthaal zijn de kosten €12,50 pp. Als u met de
auto komt moet u ook rekenen op parkeergeld. Vanaf station Amsterdam CS gaat er een
rechtstreekse trein en een rechtstreekse bus (391). https://www.verfmolendekat.com/nl/

Voor 15 augustus kunt u zich opgeven door een mailtje naar me te sturen. Er is plaats voor 20

deelnemers (corona proof)
Rob Mascini



20 jaar Bijbelse tuin

Uren graven en spitten

Toen pastoor Kees van Lent 50 werd stond deze foto van hem op
de uitnodiging van zijn feestje. Je ziet hem daar op het weilandje
achter de kerk, waar de schapen van Thea van Duivenvoorden
graasden. Bijna gelijktijdig vroeg Kees aan landschapsarchitect
Frits van Loon een ontwerp te maken voor een Bijbelse tuin.

Al snel ging men van start met het graven van de vijver, de grond die vrij kwam werd gebruikt voor
de uitbreiding van het kerkhof. Voor elk onderdeel werd het steeds opnieuw graven en spitten. Of
het nu om een boom ging, of om het gat voor de sokkel van een beeld. Pastoor Kees zorgde ervoor
dat het “gat” op het juiste moment klaar was en de boom geplant of het beeld geplaatst kon
worden.

Doorsnee 100 cm, diep 80
centimeter, met deze maten op
een briefje gingen Kees en Jos aan
het werk om een pootgat voor de
ceder van de Libanon te graven.
De mannen deden hier het werk,
en Grietje en Frea zijn trots als de
boom staat.

Geinspireerd door boeken en een reis naar Bijbelse tuinen in Engeland, maar ook door ontmoetingen
met, en opdrachten aan beeldhouwer Karel Gomes, Antoinette Otten en de zusters van het
Liobaklooster, krijgt de tuin zijn vorm en symboliek.

Door al deze initiatieven is het nu een oase van rust, van verbeelding, van inspiratie en van bezinning.

Links: de aanleg van de pluktuin.
Rechts: het planten van de appelbomen.

o Bijbelse Tuin
Het is een tuin geworden die niet alleen de Wanneer was de opening van de tuin?
parochianen, de tuinwerkers en rondleiders Op die vraag is geen exact antwoord te geven.
maar ook menig bezoeker, blogger, filmer, Een tuin komt tot stand een tuin groeit een tuin is

acteur, en dichter vanuit heel Nederland raakt  nooit klaar. Maar als je uitgaat van de ziel van de
Velen worden er door geinspireerd of vinden tuin, immers water beweegt, water brengt

er rust. Ook kun je op internet blogs en weerspiegeling, water brengt leven, dan kun je
filmpjes te vinden over de tuin en is er zelfs zeggen: Pasen 2001 want toen werd de vijver
een roman waarin de tuin een grote rol speelt  ingezegend. Daarom vieren we in het seizoen
en niet te vergeten onze eigen uitgave: 2020/2021 het 20 -jarig bestaan van de tuin.

Bijbelse beelden in de polder.
8



Raad van Kerken Hoofddorp

ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

il

ad van Kerken
Hoofddorp

In september komt het najaarsprogramma van de
Raad van Kerken uit. Het staat vol interessante
workshops, gespreksgroepen en bijeenkomsten
die gratis te bezoeken zijn. Vanwege de
coronamaatregelen is aanmelden wel
noodzakelijk. De aanmeldgegevens staan bij de
groepen, maar het kan ook digitaal via
bitly/aanmeldenrvk.

Het aanbod in september:

Openbaring: een troostboek!

In dit derde seizoen staan de slothoofdstukken van
Openbaring centraal: Openbaring 21-22.

Op zeven donderdagochtenden verdiepen we ons
in dit slotkoraal van Openbaring en van de Bijbel.
Aan het begin vindt een korte herhaling plaats,
zodat ook mensen die het voorgaande niet
hebben meegemaakt, kunnen deelnemen.

Uitleg, gesprek, beeldmateriaal en muziek maken
deel uit van de cursus.

Leiding en aanmelding: ds. Adri van der Wal,

tel. 023 563 0997, a_vd_wal@hotmail.com.
Donderdag 24 september, 15 oktober, 5 november, 26
november 2020, 14 januari, 4 februari, 25 februari
2021, 10:00 - 12:00 uur.

Plaats: Marktpleinkerk, ontmoetingsruimte.

En toen en toen, verhalen van een ver verleden
In de Kinderboekenweek mag je zelf op het
podium je favoriete Bijbelverhaal komen voorlezen
aan je eigen publiek. Kom naar de boekwinkel,
neem je vriendje/vriendinnetje, broer/zus,
moeder/vader, opa of oma mee en neem plaats in
onze speciale voorleesstoel. Meld je wel even aan
iv.m. het aantal personen en het bewaren van de
afstand in de winkel.

Informatie en aanmelding: tel. 023 561 7392,
info@boekwinkelhetkruispunt.ni.

Zaterdag 3 en 10 oktober 2020 11:00 - 14:00 uur.
Plaats: Boekwinkel Het Kruispunt.

Samen in gesprek (zie ook pagina 17)
Themabijeenkomsten in het teken van culturele,
spirituele en maatschappelijke onderwerpen.

De eerste bijeenkomst van het seizoen gaat over de
coronacrisis. Hoe hebben we de afgelopen periode
ervaren?

Informatie en aanmelden: Coby Bergsma,
jj.bergsma@live.nl, tel. 023 565 2400.

Donderdag 10 september, twee groepen: Van 13.30
uur tot 15.00 uur en van 15.30 uur tot 17.00 uur.
Plaats: Parochiehuis.

Gespreksgroep voor jongvolwassenen

Een gespreksgroep over geloven in deze tijd.
Informatie en leiding: ds. Coen Wessel
c.wessel@pghoofddorp.nl en ds. Arie de Winter,
as.dewinter@pghoofddorp.nl.

Start in september. Data, tijd en plaats worden later
bekend gemaakt.

Gregoriaans voor beginners

Hoe ontstond het? Is het alleen iets voor mannen?
(Nee). U leert enkele basisbeginselen en we zingen
enkele eenvoudige gezangen.

Leiding: Marianne Voskamp en Coen Wessel m.m.v.
een R.K.-specialist.

Aanmelden: c.wessel@pghoofddorp.nl

Donderdag 1 oktober 2020, 20:00 - 21:45 uur.
Plaats: De Lichtkring.

Voorbij Fort Europa, een nieuwe visie op
migratie

Er is een fort Europa ontstaan met rampzalige
gevolgen. Migratie experts Henk van Houtum en
Leo Lucassen plaatsen de migratie naar de
Europese Unie in een breed perspectief, waarbij ze
concrete plannen presenteren voor een duurzaam
en rechtvaardig beleid.

Kosten boek: € 20,99.

Begeleiding Leo Mesman.

Informatie en aanmelding: tel. 023 561 7392
info@boekwinkelhetkruispunt.nl.

Donderdag 24 september 2020, 20:00 - 22:00 uur.
Plaats: Boekwinkel Het Kruispunt.

Leeservaringen delen rond: Het zoutpad

Na een onthutsende mededeling pakker Raynor
Winn en haar man Moth hun rugzakken en tentje
en beginnen ze aan hun wandeltocht door het
oeroude verweerde landschap van rotsen, kliffen,
zee en lucht. Het verandert hun leven.
Gastvrouw: Ria Stolk.

Informatie en aanmelding: tel. 023 561 7392,
info@boekwinkelhetkruispunt.nl.

Dinsdag 29 september 2020, 14:00 — 15:30 uur.
Plaats: Boekwinkel Het Kruispunt.

Alle activiteiten zijn te vinden op
www.kerkeninhoofddorp.nl.



In enkele Noord-Hollandse dagbladen werd deze zomer een mooi artikel aan onze
Bijbelse tuin gewijd. Dit leidde tot gezellige aanloop van bezoekers uit verschillende
regio’s.

Frére Roger, een biografie over de stichter van Taizé - Sabine
Laplane

Deze historische en spirituele biografie is geinspireerd op het
ongepubliceerde archiefmateriaal van de gemeenschap van
Taizé. Het biedt een uitgebreide beschrijving van de betekenis
van de onverdeelde kerk die Frére Roger voorstond en van het
vertrouwen dat hij daarbij stelde in het gebed en de eucharistie.
Tot aan zijn gewelddadige dood.

~
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Stap voor stap - Opnieuw leren leven na Corona Mo .-
In de coronatijd is de gepensioneerde Marinus van den Berg Stap voor stap u-ii
gevraagd als geestelijk verzorger in een revalidatiecentrum voor U‘DI'I&M leren

de mensen die op de ICin coma hebben gelegen. Hij luistert levennacnrmﬁ ”

naaar verhalen van mensen, hiervoor werkzaam in een drukke
baan die nu weer helemaal opnieuw moeten leren leven. Een
boek dat ontroert en weer hoop geeft

Er is er maar één
Een mooi, nieuw cadeauboekje van Toon Tellegen ledereen kent wel

iemand die speciaal is. lemand die ergens de beste in is, die boven alle
anderen uitsteekt. Er is er maar één die de liefste is, er is er maar één
die mij het beste begrijpt, er is er maar één die ik wil bedanken... En er
is maar één zoals jij.

Enkele van onze activiteiten in het nieuwe Programma van Vorming en Toerusting van

kde Raad van Kerken, houdt onze website in de gaten. lvm het afstand houden vragen

wij u zich van tevoren aan te melden.
e pakken de eerder geannuleerde leeskringen van het Zoutpad (29 september, 14.00
uur) en Voorbij Fort Europa (24 september 20.00 uur) - Op 23 september, 7 en 21
oktober om 20.00 uur gaat pastoor Kees van Lent het boek Tobit met ons lezen.
De kinderen mogen tijdens de Kinderboekenweek op 3 oktober op een podium, hun
favariete Bijbelverhaal voor lezen voor eigen publiek. - Tijdens de maand van
Geschiedenis is het thema Oost - West. Op 10 oktober kijken wij samen naar de oude
leesboekjes .

—

/ .’ Het Kruispunt
-~

—

winkel voor het ANDERE boek




Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

De Spaanse vieringen op de eerste zondag van de maand gaan tot nader order niet door.

Uitsteling Allerheiligste
Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Vieringen in de de Titus Brandsma kapel zijn momenteel alleen toegankelijk voor cliénten van
De Meerstede en directe aanleunwoningen.

Doopgesprekken

De volgende doopgesprekken zijn op:
woensdag 16 en 23 september (beiden avonden horen bij elkaar) en woensdag 18 en 25 november.

Om 20.00 uur in het parochiehuis. Inschrijven voor beide avonden is verplicht.

Voor opgave kunt u bellen naar het secretariaat. tel: 56 38145 tussen 9 en 12.00 uur.
Bij voorkeur op woensdag of donderdagmorgen.

U kunt ook langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

1 maal per maand op vrijdagochtend is er een Eucharistieviering; pastor K. van Lent;
in het restaurant om 11.00 uur.
In 2020 op de volgende vrijdagen: 4 september; 2 oktober; 6 november; 4 december.

Opbrengst Collectes

Er zijn geen collectes geweeest maar
wel zijn er collectes gehouden
tijdens de on-line vieringen.



vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152
Overzicht vieringen kerk en kapel 29 augustus - 3 oktober

Voor de vieringen op zaterdag en zondag met een beperkt aantal personen is reserveren
verplicht. Op zondag kunt u de viering ook livestream volgen.

Het reserveren kan via de website:...........of via het secretariaat, telefoon: 023 56 381 45
De Kapelvieringen op dinsdag en donderdagavond zijn in de kerk.

Za 29 aug 19.00: Eucharistieviering; voorganger; svd; cantor
Zo30aug 10.00: Eucharistieviering; voorganger; svd; Indonesisch koor
Di 01sep 18.45: Rozenkrans

19.15: Viering

- Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Do 03 sep 18.45: Rozenkrans

19.15: Viering
Ziekenzalving
Za 05sep 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent en pastor E. Manek; cantor

- Lisette van der Lingen

Zo 06sep 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor
- Gerrit en Rie Vork en tot bijzondere intentie
Di 09 sepi 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 10sep 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 12sep 19.00: Eucharistieviering; svd en pastor E. Manek; cantor

- Joke Kreike- van der Kolk

Zo13sep 10.00: Internationale viering; voorgangers: svd en pastor Eko Manek; Indonesisch
koor.
- Overl. fam. Dingemans en fam. Frijters

Di 15sep 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 17 sep 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 19sep 19.00: Eucharistieviering; voorganger; svd; cantor

- Faro Steendam en Pascal Dias

Zo20sep 10.00: Eucharistieviering; voorganger; svd; Gemengd koor
- Ouders van Steen, broers Leo, Jan en zus Bets

Di 22sep 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 24 sep 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
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Vieringen (vervolg)

Za 26 sep 19.00:

Zo 27 sep 10.00:

Di 29sep 18.45:
15z

Do 01 okt 1845:
19.15:

Eucharistieviering; pastor E. Manek; Cantor

Eucharistieviering; pastor E. Manek; Cantor
- Overl. ouders Koeckhoven- van Haaster en zegen over hun gezin
- Dick van der Geest

Rozenkrans
Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Informatie volgende Info

Za 03 okt 19.00:

Zo 04 okt 10.00:

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Cantorij

Gezinsviering; pastor K. van Lent en pastor E. Manek; Zangertjes

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 12.00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uul

Keti Koti

leder jaar op 1 juliis er een bijeenkomst bij ons
monument voor ‘Keti Koti’. Dat betekent ‘keten

gebroken’

Op 1juli 1863 werd in Suriname en de Antillen
de slavernij officieel afgeschaft. Onze in
Suriname geboren parochiaan Elaine Veldema
was de drijvende kracht bij het tot stand komen
van dit monument op het grasveld bij
restaurant L'Hirondelle.




Kennismaken met Telma en Selma, twee buitenlandse vrouwen in onze parochie
“Nederlands? Gewoon een erg moeilijke taal”.

Interview en foto: Anja Maas

Telma en Selma, wie in onze parochie kent ze
niet? In het parochiehuis zorgen ze samen na de
vieringen voor koffie en daarnaast brengt Selma
met de auto mensen naar de kerk, die dat
zelfstandig niet kunnen. Ze voelen zich al heel
wat jaren thuis in de polder, ver van hun
geboorteplaats Araguaina in de Braziliaanse
deelstaat Tocantins.

Telma Cristina Ferreira Rodrigues en Selma
Cristina Ferreira Rodrigues Onis, zoals ze
officieel heten, werden daar geboren in een
gezin met 6 kinderen, allemaal meisjes.

,’]r.-ﬂ“ iy

Telma: “Onze vader was politieagent, onze
moeder verpleegster. Ze zijn nu met pensioen.
Ik ben hier in 2000 gekomen. Ik had van een
vriend gehoord dat ik hier zou kunnen werken.
Het leek een goed idee om het te proberen. Ik
zou mijn ouders dan financieel kunnen helpen.
Dat konden ze gebruiken want de maatschappij
in Brazilié is heel anders dan hier. lk woonde
eerst in Amsterdam, later in Hoofddorp en
werkte in de huishouding en als au pair. Ik ben
even terug geweest naar Brazilié, maar besloot
toch weer naar Nederland te gaan. Een tijdje
later volgde Selma. We vonden hier beiden de
liefde, mooi toch?”

Ze trouwden en bleven definitief in Nederland.
En ze werden hier moeder. Selma kreeg een
dochter, Loyse Giovanna (13) en Telma een
zoon, Johan-Alonso (12). “De parochianen
zullen ze zeker kennen, ze zijn allebei
misdienaar”.
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Op een zomerse julimiddag ontmoeten we
elkaar bij boekwinkel Het Kruispunt. En aan de
hand van onze zeven standaardvragen praten
we over wat hen zoal in de afgelopen jaren in
ons landje is opgevallen.

De eerste indruk van Nederland.

Telma: Ik dacht: wat is het hier mooi! Ik was voor
het eerst in het buitenland en het zag er
allemaal zo anders uit: zo licht, zo groen, zoveel
bloemen. En zo ordelijk: nergens rommel. Dat
was in Brazilié wel anders. Ik vond het bijzonder,
maar soms denk ik ook wel eens: is het eigenlijk
niet een beetje té netjes.

Selma: Wat Telma zegt, daar ben ik het zeker
mee eens. Maar voor mij was er ook nog een
schok, namelijk het klimaat. Ik kwam hier voor
het eerst in de zomer. De klap was toen nog niet
zo groot, maar toen het winter werd. . ..brrrr, wat
een koud land. Uiteindelijk wen je eraan, maar ik
heb het er nog steeds moeilijk mee.

Gastvrijheid

Allebei vinden ze Nederlanders absoluut gastvrij.
“Ze zijn erg aardig, maar alles gaat op afspraak,
ook bij familie. Zelfs als er een baby is geboren
en je komt op kraamvisite moet je eerst
afspreken! Dat waren wij helemaal niet gewend.
Bij ons loop je gewoon in en uit, zeker als het
gaat om familie. Maar ja, als iedereen aan het
werk is en je loopt de kans dat er niemand thuis
is als je komt, is het natuurlijk wel logisch. We
begrijpen het nu veel beter, maar het was wel
wennen! En er is ons nog iets opgevallen en dat
heeft niets met gastvrijheid te maken. Wat dat
is? Een begrafenis, die gaat heel anders dan in
Brazilié. In Brazilié wordt de overledene thuis
opgebaard en iedereen kan daar langs komen
om afscheid te nemen. En na de begrafenis gaat
iedereen direct weg, naar huis. Niemand blijft
om te condoleren en na te praten, want dat is al
voor de begrafenis gebeurd. Het is eigenlijk het
omgekeerde van wat we hier zien: juist na de
begrafenis wordt er pas echt samengekomen
met de familie.



Vervolg Kennismaken met....

Het weer

Telma zegt dat ze met Selma kan meeleven als ze
het hier gewoon te koud vindt. “Maar wat doe je
eraan, nietwaar?” En Selma benadrukt nog eens
dat ze erg blij is als in de zomer de zon schijnt. “Dat
vind ik altijd heerlijk. Voor mij hoeft de winter niet.
Ik moet wel toegeven, dat ik sneeuw en ijs heel
mooi vind. Ik heb hier voor het eerst sneeuw
gezien, dat had ik in Brazilié nooit meegemaakt.”
En beiden vertellen ze, dat ze houden van de
wisseling van de seizoenen. “Geen scherpe
afscheiding tussen zomer en winter, maar een
vloeiende overgang via de lente en de herfst. De
natuur is dan zo prachtig.”

De fiets

Telma: “ lk vind de fiets een fantastisch
vervoermiddel. Dat zal niemand verwonderen,
want ik ben getrouwd in een echte fietsenfamilie.
Ik doe altijd alles op de fiets. Moet ook wel, want ik
rijd geen auto, ik heb geen rijbewijs.

Selma: ik ben minder fietsafhankelijk, want ik heb
wel een rijbewijs. De meeste parochianen zullen
dat wel weten, want ik help op zondag bij het
seniorenvervoer. Maar ik fiets ook, het is een
praktisch vervoermiddel als lopen te ver is en je
toch ergens vilot wilt komen/

Dit gesprekje vindt plaats als de media vol staan
met info over het verplicht stellen van een helm
op de fiets: hoeveel veiliger is (e)biken met een
helm, maar hoe onpraktisch is een helm, als je die
steeds, als je bent afgestapt voor boodschappen,
bij je moet houden. Telma en Selma zijn het
daarover eens: “Maar als echt vaststaat dat fietsen
met een helm veiliger is, dan begrijpen wij wel dat
een helm verplicht zou worden.”

De taal

Daar zijn ze heel duidelijk over: Nederlands is
gewoon erg moeilijk. En die uitspraak mag best de
kop van dit artikel worden. Telma: “Kinderen in
Nederland maken al jong kennis met een andere
taal. Engels bijvoorbeeld. Wij hadden nooit iets
anders gesproken en geleerd dan Portugees. lk
kende geen woord Engels, maar heb dat nu
inmiddels wel geleerd met privéles. Maar het
Nederlands is natuurlijk nu voor ons het
belangrijkst. Het gaat goed, maar moeilijk blijft
het. Selma: “Ja, neem het verschil tussen een g en
een ch. Of een ij of ei. Dat hoor je niet, maar je

moet het wel schrijven. En al die verkleinwoorden.
En die krijgen dan vaak een ander lidwoord. Het is
de boom, maar het boompje. Net zoals de lamp
en het lampje. En dan kun je nog verder
verkleinen: een klein boompje of lampje. Of zelfs
een heel erg klein boompje of lampje. Jullie doen
ons wat aan, hoor. En dan heb je ook nog het
woordje ‘er' Wanneer wel en wanneer niet?
Nederlands is best hard werken, ook met lezen en
schrijven. Hoewel, dat laatste is ook niet echt
makkelijk. Maar Nederlanders zeggen, dat ze dat
zelf ook vinden.

Het eten

Telma: De Nederlandse keuken? Lekker. Tenminste,
dat vind ik. En Selma: Ja, ik ook, maar ik houd niet
van aardappelen. Een gerecht als sperziebonen en
vliees — dat vind ik altijd lekker - kan voor mij
prima zonder aardappelen. Er mag wel rijst bij, in
Brazilié eten we veel rijst”. Samen zijn ze het erover
eens dat erwtensoep best een topper is. “Dat
zetten we op één, gevolgd door boerenkool en
zuurkool. En haring, dat lusten we ook.” Wat ze niet
zo lekker vinden? Selma: pepernoten. En Telma: ik
houd niet van drop en amandelspijs.

En dan tot slot, de parochie in Hoofddorp

Telma en Selma: "Het geloof is belangrijk voor ons.
We komen uit een cultuur waarin praktisch
iedereen rooms-katholiek is en religie is bij ons
met het dagelijks leven verweven. Dat is hier
anders, mensen beleven hun geloof meer
‘gesloten; het is iets persoonlijks. Brazilianen gaan
daar anders mee om. Ze tonen meer emoties, over
alles, dus ook als het om geloof gaat. Onze
Nederlandse familie zegt: Brazilianen hebben
meer gevoel voor drama. Daar hebben ze zeker
gelijkin! In deze parochie zijn we heel gastvrij
ontvangen en we voelen ons er goed thuis. Pastor
Kees van Lent is heel open naar mensen uit het
buitenland. Hij doet altijd zijn best om iets in onze
eigen taal te zeggen. En dat vinden wij geweldig.
Bij de communie zegt hij: Het Lichaam van
Christus, maar dan in het Portugees. Dat geeft zo'n
prettig, vertrouwd gevoel. Alsof je even weer thuis
bent. We zijn er heel blij mee.”

Dank jullie wel voor dit interview, Telma en Selma.
En voor jullie zeggen we dat dan in het Portugees:
Obrigado!
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Parochiebreed

Verzoek van de penningmeester

Samen dragen we de financién van onze
parochie. Juist ook in deze Coronatijd. Graag
willen we het als parochie financieel mogelijk
maken dat vanaf ergens in 2021 twee SVD
paters full time werkzaam kunnen zijn in onze
parochie. Daarom hebben we u in het begin van
dit jaar bij de actie Kerkbalans gevraagd uw
Kerkbijdrage iets te willen verhogen. Gelukkig
hebben velen van u dit ook gedaan. Daarna
kwam Corona. Helaas wordt de lichte stijging in
Kerkbalans inkomsten, vanwege de Corona
weer teniet gedaan door een flinke daling in
collecte inkomsten.

Kerkbijdrage (online)

Kigs ean bedrag om maandalijks of eenmalig over te maken, Dat kan met

Dank alvast voor j¢ bijdrage om 20 samen

bijdrage bestemd Is

Maandelijkse Eenmalige
bijdrage bijdrage
Bedrag Periodieke bijdrage: MNaam:
€
Email:

Volledige naam:
[

Email:

bestemming bijdrage:

Adres:
| Nieuwsbrief:

@ Nee
Postcode:

OJa

Bedrag bijdrage:

een van onderstaande lormulieren

Ik wil me inschrijven voor de Email

met bijvoorbeeld € 5 of 10 per maand te
verhogen of om éénmalig een extra gift te
doen. Om dit makkelijker te maken kunt u uw
kerkbijdrage nu ook helemaal on-line regelen
via onze website
https://www.hjoannesdedoper.nl/kerkbijdrage/
.U kunt daar uw kerkbijdrage makkelijk
aanpassen, zowel omhoog als omlaag of ook
een éénmalige gift doen. U kunt daarbij
aangeven of het voor de “dagelijkse
parochieactiviteiten” is (personele kosten,
kosten van onderhoud van onze gebouwen), of
voor de “restauratie van de pastorie’, of voor de
“de hulpactiviteiten van de parochie
voor mensen die in de problemen zijn,
ver weg en dichtbij”. De “gewone”
manier met de papieren formulieren
of een e-mail bericht of telefoontje
naar het secretariaat kan natuurlijk
ook altijd.

Er zijn tot nu toe 40 parochianen die
het formulier “Overeenkomst
Periodieke Gift” hebben ondertekend,
en daardoor de belastingdienst een
flink deel (variérend van 19,45% tot
49,5%) van hun Kerkbijdrage laten
mee betalen. Door zo'n formulier in te
vullen kunt u meer geven, terwijl hetu
niet meer hoeft te kosten. Een mooie
manier om in deze moeilijke

Plaatsnaam:

€ | 000

| Coronatijd het werk van de parochie

bestemming bijdrage:

Ik geef
overboeking:

g voor

te optie verleen hierbij tot

OMZIEN
NAAR ELKAAR
WE DOEN HET

SAMEN

ol

Kerkbalans

parachie H. Joannes de Doper deze
bijdrage af te schrijven van mijn IBAN bank

iekening

Graag vragen we u daarom in deze INFO om, als
dat kan, uw kerkbijdrage voor de dagelijkse
activiteiten van de parochie tijdelijk of blijvend

16

samen te blijven dragen. De link naar
dit “formulier periodieke gift” vindt u
onderaan op de kerkbijdrage
bladzijde van onze website. U kunt
hierover ook altijd contact opnemen
met mij.

Helemaal onderaan op die website
pagina, vindt u ook de link naar het
financieel verslag van de parochie
2019 (knop ANBI-publicatie). Hartelijk dank voor
uw zorg en aandacht.

Wim Piels, penningmeester@hjoannesdedoper.nl



Parochiebreed

Samen in Gesprek

Samen in Gesprek over onszelf
-hoe wij de afgelopen periode hebben ervaren-

Qok al staat het er niet met zoveel woorden, u

begrijpt allemaal waar het thema van de

komende ‘Samen in Gesprek’ over gaat. Maar

we krijgen al zoveel informatie over ons heen

over het coronavirus, de coronacrises, covid 19,

de lockdown, moeten we het er dan ook nog op

onze themabijeenkomst over hebben?

Misschien juist daarom, want wij gaan onze

eigen ervaringen delen.

« Wat heb je het meest gemist in deze maanden?

+ Heeft het gedwongen thuisblijven je ook iets
opgeleverd?

- Hoe heb je de stilte ervaren?

« Heb je dierbaren verloren, hoe was het
afscheid?

- Zijn er mensen in jouw omgeving ziek
geweest?

+ Was je verrast door de aandacht die je kreeg of
was je juist teleurgesteld?

- Ben je passiever geworden of ben je nieuwe
dingen gaan doen?

De organisatie

Wij willen weer graag ‘samen in gesprek’ gaan,
we hebben onze bijeenkomsten gemist. Maar is
het haalbaar, we moeten immers 1.5 meter
afstand houden? Op dit moment (begin
augustus) mogen er 13 mensen tegelijk in de
zaal van het parochiehuis.

We gaan daarom op 10 september twee
bijeenkomsten houden:

Van 13.30 uur tot 15.00 uur en van 15.30 uur tot
17.00 uur.

We zorgen voor een geluidsinstallatie zodat we,
ondanks de afstand, elkaar goed kunnen
verstaan.

U zult zich moeten opgeven bij Coby Bergsma.
Begin september krijgt u dan op uw e-mailadres
de actuele informatie.

Onze vaste bezoekers die geen mailadres
hebben zullen we per post of telefoon
informeren.

De kerngroep:

Coby Bergsma, Leo Mesman, Loes van der Pol,
Els van Dongen.

Inlichtingen en opgave graag per mail bij:
Coby Bergsma, j.j.bergsmaa@live.nl of
023-5652400

Oproep Kerkwacht

Vrijwilligers gezocht voor het open houden van
de kerk, van maandag tot en met zaterdag van
11 uur tot 13 uur. U kunt zich opgeven voor 1 of
meerdere dagen in de week voor 1 of 2 uur. U
kunt zich opgeven via het formulier dat in het
voorportaal in de kerk ligt. Formulieren kunt u
deponeren in de brievenbus bij de pastorie of
op het secretariaat. U kunt ook mailen naar:
secretariaat@hjoannesdedoper.nl . Wij hopen
op uw medewerking.

Vriendelijke groeten, de kerkwacht

Marthagroep

Woensdag 23 september zijn de dames van de
Filipijnen aan de beurt om de kerk schoon te
maken.

Woensdag 21 oktober de dames Dekkers, Kunz,
Ruiter en van Roode.

Contactpersoon: Mw. van Roode tel. 5612243.
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Parochiebreed

‘Schoppenvrouw’ in Hoofddorp

De Hoofddorpse Raad van Kerken start het
seizoen 2020/2021 met ‘Schoppenvrouw’ een
voorstelling van mezzosopraan Ekaterina
Levental. Zij vertelt hierin het verhaal van haar
oma Dora Gorohovskaya en van 4 vrouwen
waarmee zij een speciale band heeft: Anne
Frank, Marilyn Monroe, Maria Callas en Ulrike
Meinhof.

Schoppenvrouw toont de kracht van deze
legendarische vrouwen, die zich vrijvochten van
het lot. En met succes. Maar dat succes werd
een legende die hen — opnieuw —
gevangenhield.

Schoppenvrouw laat het

gevecht tussen mens en

legende zien, en hoe deze

krachtige vrouwen dat

gevecht verloren.

Schoppenvrouw is een spel L

met identiteiten, een ode aan E
hoop en vrijheid. En een
verhaal over de angst, die
steeds weer de vrijheid
blokkeert. De vrijheid om aan
ons eigen plakboek te
ontsnappen, en om te mogen
veranderen. N

Ekaterina vertelt dit verhaal in
een raamvertelling gebaseerd
op haar eigen jeugd in de
voormalige Sovjet-Unie. Een leven met haar
oma met wie ze haar slaapkamer deelde. Deze
oorlogsheldin werd op handen gedragen. In
tijden van nood wist zij hoe ze moest helpen.
Maar thuis was ze een tiran met wie het
dagelijks leven een hel kon zijn. Die
tegenstrijdigheid herkennen we, kracht en
onmacht, in het krampachtige gedrag achter
gesloten deuren. Gedrag dat schril afsteekt
tegen het beeld dat de buitenwereld koestert.
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In die intimiteit zal Ekaterina de 5 vrouwen
oproepen, hun kracht verklanken en hun
onmacht invoelbaar maken. Ze speelt en zingt
in deze aangrijpende performance, begeleid
door prachtige muziek.

Informatie voorstelling

Datum: vrijdag 4 september, 20.00 uur

Locatie: Marktpleinkerk, Marktplein 96,
Hoofddorp

De voorstelling duurt 75 minuten, zonder pauze.
De toegang is gratis, er is een collecte aan de
uitgang.

SCOoO<=mMyvoman

Aanmelden

De regels zijn bekend: kom niet met
gezondheidsklachten, ook niet als iemand bij u
in huis ziek is.

Vanwege het beperkte aantal plaatsen is
aanmelding voor deze voorstelling
noodzakelijk! Ga naar bit.ly/aanmeldenrvk en
vul het formulier in. Of bel met het
parochiesecretariaat, tel. 023 563 81 45.



Presentatie: De Kaag in oorlogstijd

Het kon op 5 mei niet doorgaan, de presentatie
van Jan Biemond over de Kaag in oorlogstijd.
Maar nu gaan we het alsnog proberen. Voor een
beperkte groep, zodat we goed de
anderhalvemeter kunnen handhaven.

Jan heeft een power-pointpresentatie gemaakt,
waarin veel meer foto's zijn te zien dan in het
boekje dat in mei uitkwam: De Kaag in
oorlogstijd, 75 jaar vrijheid: een terugblik op de
oorlogsjaren in Kaag en Buitenkaag.

De presentaties worden gehouden op
woensdagmorgen 26 augustus.

En woensdagmorgen 2 september.

Vanaf 10.00 uur is er koffie, en de presentatie
begint om 10.30 uur.

ledereen die deze presentatie wil bijwonen moet
zich ruim van te voren aanmelden via:
info@stalopdekaag.nl

1y, DE KAAG IN

OORLOGSTIJD

Julianalaan 13a, 2159 LB

S t q I Kaag.www.stalopdekaag.nl
0252-544688

op de kaag info@stalopdekaag.nl

250 jaar Beethoven

de idealen voorbij

Benefiet Concert College
Zondag 20 september 2020

Mariska Pool: Harp
Lezing: Her Grimbergen
Inloop vanaf 14.00 uur
Concert: 15.00-17.00 uur
Prijs: 20 euro per persoon inclusief drankje.
De opbrengst komt ten goede aan
Stichting De Vrolijke Noot.

Aanmelden kan via: info@stalopdekaag.
Ook bij deze activiteit houden we ons aan
de anderhalvermeter regel en kunnen dus
minder mensen ontvangen dan normaal.

) \/rtr@b/'ge Noot ‘

23 september, 7 en 21 oktober

Het verhaal van Tobit, Tobias en de engel
Op drie woensdagochtenden lezen dit
eeuwenoude sprookje en kijken hoe
Drewermann en Nico ter Linden dit
psychologisch uitleggen. Rembrandt heeft
er veertig etsen, tekeningen en schilderijen
van gemaakt, waarvan we er natuurlijk een
aantal gaan bekijken. Vanaf 10.00 uur is er
koffie, om 10.30 uur beginnen we.
Begeleiding: Pastoor Kees van Lent
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Overledenen

Piet Warmerdam - 95 jaar

Piet kwam ter wereld op 6 oktober 1924 in

De Zilk op de boerderij van zijn vader. Hij was de
oudste van 4 kinderen. Toen Piet 4 jaar oud was
is zijn moeder overleden. Zijn vader hertrouwde
en er werden nog 5 kinderen geboren. Tussen
alle kinderen is er altijd een goede band
gebleven.

De oorlog brak uit en Piet moest onderduiken.
Hij heeft al die tijd op de zolder boven de
stieren geslapen (de stieren waren immers niet
mak..)

Na zijn schooltijd nam Piet de boerderij over van
zijn vader. Piet hield van het boerenleven.
Echter, rond zijn 50ste is Piet noodgedwongen
overgestapt van veehouder naar bollenboer
omdat er geen uitbreiding mogelijk was.

Op een bruiloft leerde Piet Riet Heemskerk uit
Lisse kennen. Zij trouwden en kregen 8
kinderen. Een van de kinderen is op 4-jarige
leeftijd verongelukt onder de trekker. Piet heeft
daar veel verdriet van gehad maar heeft dat
nooit geuit. Dat gebeurde pas in de laatste jaren
van zijn leven.

Rond 1984 overleed Riet en Piet bleef achter met
5 kinderen. Hij leerde Corry Broekhuizen kennen
en met haar is hij 30 jaar getrouwd geweest. Na
haar overlijden is Piet meer en meer met zijn
kinderen gaan praten, wat zijn kinderen als heel
prettig ervoeren.

Piet was altijd heel gezond tot hij begin juni in
het ziekenhuis in Haarlem werd opgenomen.
Daar is hij op 11 juni, te midden van zijn familie,
overleden.

De uitvaart was op 16 juni in het crematorium
Duin en Bollenstreek in Lisse. Pastor van Lent
leidde de uitvaart waar liederen werden
gespeeld die Piet erg mooi vond. Vanwege de
Covid-19 konden slechts een beperkt aantal
familieleden de crematie bijwonen maar via
livestream konden velen de plechtigheid
volgen.
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Tom Karsten - 85 jaar

Tom werd geboren op 10 augustus 1923 in het
Noord-Hollandse Blokker. Hij bracht daar zijn
jeugd door en verliet op 17-jarige leeftijd dit
dorp om naar de luchtmacht te gaan.

Na zijn tijd bij de luchtmacht vestigde hij zich in
Amsterdam om te gaan werken bij Fokker op
Schiphol.

Hij klom op tot chef tekenkamer waar hij vol
trots heeft meegewerkt aan het ontwerpen van
vliegtuigen voor Fokker. Hij heeft daar tot aan
zijn pensioen gewerkt.

In 1958 leerde hij Annie Verberne kennen bij de
instuif van de katholieke Vredeskerk in
Amsterdam. In 1960 is hij met haar getrouwd.
Zij zijn bijna 60 jaar getrouwd geweest.

In 1962 volgde een verhuizing naar Amstelveen
en daar zijn hun kinderen Olaf, Hans en Marleen
geboren. In 1977 kwam het gezin in Hoofddorp
wonen. Het gezin ging ieder jaar met de caravan
op vakantie naar Italié en later naar de
wintersport. Dat was altijd feest.

Toen de kinderen het huis uit waren heeft Tom
samen met Annie nog vele mooie reizen
gemaakt met de caravan en hebben bijna
iedere winter een paar weken genoten van de
zon op Gran Canaria.

Tom was altijd erg trots op zijn 3 kinderen en 5
kleinkinderen.

Na zijn pensioen heeft Tom samen met Wim van
Galen veel geklust en verbouwd in en rond onze
kerk. ledere dinsdag waren ze paraat. Ook heeft
hij veel geholpen bij vrienden en kennissen met
verbouwen en klussen. Het was daarom voor
hem heel moeilijk toen hij dat de laatste jaren
niet meer kon.

Tom is 1 juli jl. overleden. De uitvaart vond plaats
op 8 juli en werd geleid door pastoor Van Lent.
Tom is aansluitend gecremeerd in Crematorium
Haarlemmermeer.



overledenen (vervolg)

Wim Heppe - 91 jaar

Op 13 april 1929 werd Wim geboren in
Hilligersberg (het latere Rotterdam) als zoon van
een tuinder. Als kind werd hij betrokken bij de zorg
voor het levensonderhoud van het gezin. Ondanks
dat heeft hij een heerlijke jeugd gehad.

Als 11-jarig kind zag hij op 14 mei 1940 het
bombardement op Rotterdam gebeuren.
Wanneer Wim in de laatste klas van de lagere
school zit komt bij hem de wens naar voren om
missionaris te worden en gaat in september 1942
naar het seminarie van Mill Hill in Hoorn. In zijn
totaliteit heeft Wim 9 jaar bij Mill Hill gestudeerd.
Toch ging in de loop van deze jaren zijn verlangen
uit om monnik te worden en gaat een maand op
proef naar de Trapposten in Brabant. Dat bevalt
goed. In 1953 legt Wim zijn tijdelijke gelofte van
gehoorzaamheid aan de abt af en in 1956 zijn
plechtige gelofte. In abdij Koningshoeve in
Tilburg krijgt hij de mogelijkheid een vakdiploma
fotografie te volgen. Dit blijft niet zonder succes.
Hij leert de Belgische Betty de Nef kennen en Wim
vraagt en krijgt ontslag van alle verplichtingen die
verbonden zijn aan het afleggen van de religieuze
professie.

In 1969 trouwen Wim en Betty in Belgié en zij
vestigen zich in Wijgmaal. Echter, in 1971
verhuizen zij naar Nederland en Wim krijgt een
baan bij de Boerenleenbank in Zwanenburg.

Wim en Betty worden de gelukkige ouders van een
dochter. In 1977 verhuist het gezin naar
Hoofddorp-Pax. Helaas volgt een scheiding en
verhuist Betty met hun dochter terug naar Belgié.
Eens in de maand reist Wim vele kilometers naar
Belgié om het weekend met zijn dochter door te
brengen.

Na zijn pensionering was Wim actief als vrijwilliger,
o0.a.voor onze kerk. Nietsdoen was hem vreemd.
Hij volgde computercursussen om bij de tijd te
blijven en maakte vele reizen. Hij hield ervan om
met mensen te discussiéren en te filosoferen over
het leven.

Wim verhuisde naar de Beemsterborgh in
Hoofddorp. Hij leerde daar An kennen. Zij was een
grote steun voor hem.

Mentaal ging Wim achteruit, zijn geest kon zijn
lichamelijke gezondheid niet bijhouden en de
liefde voor mensen maakte plaats voor

achterdocht en onrust. Een noodzakelijke
verhuizing volgde naar De Meerstede. Zijn dochter
bezocht hem vaak en met haar maakte hij
wandelingen door de Bijbelse tuin waar hij genoot
van de beelden, de bloemen, de bomen en de vele
kleuren groen.

Op 20 juli jlis Wim overleden. Vrijdag 24 juli was de
uitvaart in onze kerk, geleid door pastoor Van Lent,
waarna de crematie volgde.

ZIEKENDAG 2020

Elk jaar wordt in kerken in
Nederland en ook in onze
kerk, speciale aandacht

d geschonken aan de zieken
1 en ouderen in de parochie.
De viering van zaterdag 5
september om 19 uur zal in
het teken staan van de
Ziekendag, de
ontmoetingsdag tussen zieken en gezonden,
tussen ouderen en jongeren.

De Bezoekgroep is mede-organisator van deze
viering. De groep bestaat uit vrijwilligers die op
bezoek gaan bij mensen die het nodig hebben dat
er eens iemand bij ze langs komt.

Het is belangrijk erbij stil te staan dat de
samenleving bestaat uit zieke en gezonde, jonge
en oude mensen: wij vormen samen één
gemeenschap. Aandacht voor en interesse in
elkaar tonen kan al een wereld van verschil maken.
ledereen hoort erbij. In deze bijzondere tijd, de
Coronapandemie, is alles anders dan anders. Ook
de Ziekenzalving zal mogelijk anders eruit zien dan
u gewend bent. Dat neemt niet weg dat het juist
nu goed is eraan mee te doen als u er behoefte aan
hebt.

Wie het sacrament wil ontvangen, wordt gevraagd
dat door te geven aan het Parochiesecretariaat (tel.
5638145). Als u in een rolstoel zit dat ook graag
doorgeven ivm de beperkte capaciteitin de kerk.

de Bezoekgroep
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Op 3 september 2000, dus twintig jaar geleden, Leo werd de eerste codrdinator van de

opende Joke Dapper door middel van het boekwinkel. Samen met Janny Heesbeen en
ophangen van de vlag en het naambordje Anneke Hoekstra en natuurlijk een heel aantal
boekwinkel Het Kruispunt. vrijwilligers legde zij de basis voor wat er nu is.

Omdat Leo pastoraalwerker werd in de parochie
nam Ria Stolk zijn taak over als codrdinator.
Inmiddels is Raminah van Eer het gezicht van de
boekwinkel.

Ontstaan

Deze lees- en ontmoetingsplek is een initiatief
van pastoor Kees van Lent. Bijna overal waar
hij als pastoor aan het werk ging verscheen
een boekwinkel, in Lisse, in Almere en dus ook
in Hoofddorp. Het begon klein, met een soort
van boekentafel in het documentatiecentrum
in het parochiehuis. Joke Dapper en Janny
Heesbeen hielden deze “winkel” draaiende.
Na een ontmoeting tussen Leo Mesman en
pastoor Kees ontstond het idee een winkel te
openen naast de kerk. Het voormalig
kostershuis werd onder leiding van Bert
Vierveijzer en hulp van veel vrijwilligers
verbouwd.

Hoe bijzonder
Het Kruispunt, is een boekwinkel voor het andere boek. En winkel
| waar het niet alleen draait om bestsellers en omzetcijfers, maar een

-

winkel waar echte aandacht en ontmoeting hoog in het vaandel
staan. Dat het in deze tijd mogelijk is zo'n type boekwinkel open te
houden, is heel bijzonder! En heeft alles te maken met de altijd
terugkerende steun van pastoor Kees, daarnaast is de inzet van
vrijwilligers heel belangrijk. Een aantal van hen, zoals Hans
Lauwers, Wil Hand, Ria Kooijmans en Bram de Bres, zijn de werkers
van het eerste uur. Nog steeds zetten zij zich, samen met andere
vrijwilligers vol overgave in voor deze uniek plek.
2000-2020
Al 20 jaar hangen de medewerkers aan het begin van de dag de
vlag buiten. Het is een teken geworden van een OPEN WINKEL
waar gastvrijheid hoog in het vaandel staat.

@ Het Kruispunt

winkel voor het ANDERE boek
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Wat is er nu mooier dan gezellig samen lunchen bijpraten.

erste zondagd

Elke @
van de maand:
10,00 uur viering yoor de x'.d;-
11,00 koffiedrinken 17 PEt g4 hE‘J“"’
ochiehuls kel knuts storietuin
Da{ 00 -12:00 Boekwin in de pas
het
open ;00 Luncne? "
12:00 Lunchen in Het Fundamer
Fundament
Kosten
koslen € 3 volwassanan, € 2 kindaren) 1
Informatie

Raminah van Eer - D6-1062 3703
raminah@boekwinkelhetkruispunt.n|

Joannes de Doper

een brulsende parochie in Hoofddorp
www.hjoannesdedoper.nl

N
DAM Gcpenhaarcen

KBO

Haarlemme eer

Katholieke Bond van Oudere®

De belangenerganisaiie
veor sehieremn

Inlichtingen:
Voorzitter 0252 - 685747
of e-mail naar:

secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl

Kijk ook eens op onze website
www.kbo-haarlemmermeer.nl




-2c VERZOENEN 2 KiK

In de kerk van Kik zijn twee groepen mensen het ‘Je moet wel een beetje moééite doen, veilig!’ zegt
oneens. Het gaat over de vredeswens. De afstanders  mevrouw Bontje. ‘Je moet véilig afstand houden!’ zegt
willen met hun ogen dicht alleen bidden om vrede. Teun. Wensen! Afstand! zo kibbelen ze door.

De wensers willen elkaar aanraken en de vrede ‘Laten we de pastoor en de vicevoorzitter erbij halen!’
toewensen. Het wordt een grote ruzie. Mevrouw Kik en de muizen weten niet wie er gelijk heeft. Ze
Bontje, de kosteres, hoort bij de wensers. Teun de gaan het zelf uitproberen. Twee muizen omklemmen
tuinman hoort bij de afstanders. elkaar stevig en roepen ‘Vredevredevrede, lieve vriend!”
‘We kunnen elkaar toch bij de mouwen pakken en Twee anderen staan met hun rug naar elkaar toe en
elkaar de vrede van Christus toewensen?’ zegt fluisteren ‘Vrede voor iedereen’. Ze besluiten te zoeken
mevrouw Bontje en ze wil het bij Teun voordoen, naar iets ertussenin.

maar die stapt geschrokken achteruit. ‘We moeten

aan de vrede van Christus dénken en erom bidden!’ In de keuken maakt mevrouw Bgntje het gezellig

zegt hij. Mevrouw Bontje is verontwaardigd. ‘Als je voor de pastoor en de vicevoorzitter. Ze noemen het
alleen maar naast elkaar zit met je ogen dicht is ‘anderhalf kopje koffie’. In de tuin staat Teun. __
vrede niet moeilijk!” zegt ze. Maar Teunroept; ¢ ¢ Zoinzijn eentje is hij altijd het gelukkigst. -

‘Als je dichtbij komt is vrede gevaarlijk!’

Een vredeswens zit in je harte ¢  Een vredeswens kan wandelen, Y e hoop is ook besmettelijk,

en komt door jou Naar buiten hij brengt geduld en hoop, die mégen we verspreiden!

in al je daden, horen, zien, W en daarmee help je anderen P Deel vrede Git, opzettelijk,

in liefde, niet te stuiten. uit de put en uit de knoop! < op weg Naar betere tijden!
A

Uit de Bijbel

Vergeef je Naaste z{jn onrecht:
dan warden, wanneer je erom bidt,
Jouw eigen zonden kwijtgescholden.
Kan een mens die tegenover

een medemens woedend blijf, 2
bij de Heer vrede komen vragen? ~

Naar Sirach, 28,2-3



