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DJoannes de Doper

Jaargang 51 Nr. 7
Oktober 2020 een bruisende parochie in Hoofddorp
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Zelf pakket samenstellen

Op onze website kunt u alle informatie vinden die u nodig hebt
voor het uitgeven en/of kopen van een boek. Indien u toch nog
vragen hebt, kunt u ons bereiken per e-mail of telefoon:

Uitgeverij Eigen Boek B.V,
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Restauratie en teksthijzettingen
Uitgebreid assortiment urnen en accessoires

Of neem nu contact op: +31(0)23 5326013
Geapend ma-vr 08.00-17.00 uur

Lange Herenstraat 30-28, nabij station Haarlem
www.troupinnatuursteen.nl
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Monumenti
Burgemeester van
Stamplein 294
2132 BH Hoofddorp
Tel: 023 2302069

Bel voor een afspraak:

www.monumenti.nl
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ParochiemagaZIN verschijnt 9x per jaar in een oplage

van ca. 2400.

Redactieadres (alleen voor kopij)
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl

Kopij voor Info nr. 8 moet binnen zijn
voor woensdag 7 oktober
Afhalen Info nr. 8 donderdag 29 oktober

Info bezorging

(bezorgen uiterlijk voor zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
- Overbos: 15.00-17.00 uur , Roekenbos 38
- Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburgpark 19
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen over de bezorging:
via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.
www.hjoannesdedoper.nl

Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63

t.n.v. parochie H.Joannes de Doper te Hoofddorp.

Boekwinkel Het Kruispunt

Kruisweg 10673, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,
zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament en Parochiehuis

vallen onder de beheercommisie, Codrdinator:

- Parochiehuis Jos Eeken, telefoon 023 - 5638145,
of per e-mail naar het Parochiesecretariaat.

- Fundament Ria van der Veldt, per e-mail
marievanderveldt@gmail.com

Elke woensdagavond wordt een maaltijd
geserveerd:

Graag opgeven voor maandag 20.00 uur
bij Raminah van Eer, telefoon 06-10623703;

Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon.

Dit is een editie van het parochiemagaZIN een
uitgave van De Zalige Zalm.
Foto voorkant: Thema: Oogsten

Info en Inhoud

Pastores:

C.Th]. van Lent - Pastoor
Julianalaan 11, 2159 LB Kaag

tel. 0252 514774 of 06 51981165
in dringende gevallen

e-mail: kees@stalopdekaag nl

R. Mascini - Diaken
tel. 06 26795701
e-mail: robmascini@gmail.com

E. Manek - Pater SVD
tel. 06 85244515

B. Wooning - Pater SVD
e-mail: bwooning@svdneb.nl
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20 jaar Bijbelse kerktuin en Boekwinkel
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De Kerstbrunch in 2020

Het kinderkoor is weer begonnen
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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook
in het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar mw. K.
Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt U voor hulp de PCI
benaderen. Met uw hulpvraag kunt U terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve
vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat blijven! Hebt
u tijd en zin om een actieve rol in onze parochie te
spelen, schroom dan niet om even een kijkje te
nemen in de boekwinkel en bij het
parochiesecretariaat. Daar ligt een map met
vacatures, voor denkers en doeners, er zit vast iets
voor u bij!
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Parochie - informatie en berichten

Herfst, herfst, wat heb je te koop?

Op de voorpagina staat een meisje wat aarzelend
naar de enorme pompoen te kijken. Het lijkt wel, of
ze de mogelijkheden van de pompoen

onderzoekt: als ik er tegenaan leun, rolt hij dan niet
weg? Kan ik 'm tillen, of is hij te zwaar? Wie weegt
het meest, de pompoen of ik?

De activiteiten in de parochies zijn na de
zomervakantie weer van start gegaan. Net als de
vakantie zelf, een beetje anders dan andere jaren.
Voor iedereen was het een beetje zoeken, net als
bij het meisje met de pompoen. Wat gebeurt er als
we jets “een zetje geven”? Kunnen we het wel
organiseren, mét alle corona restricties, of wordt
het toch te ingewikkeld? Wat aarzelend kijken we
om ons heen, de vanzelfsprekendheid waarmee
we andere jaren begonnen is even zoek.

En toch gebeurt er weer van alles. Gelukkig maar,
want we willen vooruit, en dat kan nu eenmaal niet
als je niet beweegt.

Zo was er de voorstelling “Schoppenvrouw” in de
Marktpleinkerk, de aftrap voor het programma van
de Raad van Kerken. Ekaterina Levental vertolkte
het levensverhaal van vijf sterke vrouwen uit de
geschiedenis. Gewone vrouwen, die door hun
levensverhaal "buitengewoon” werden. Voor de
organisatie van dit gebeuren was het ook een
leerschool: het was lastig om mensen uit elkaar te
halen die niet tot één gezin behoorden. Toch
moest dat, de regels schrijven dat nu eenmaal
voor. Als u zich aanmeldt voor een activiteit, samen
met een vriend of vriendin, weest u zich dan
daarvan bewust! Het is nu eenmaal niet te
organiseren als iedereen daarin zijn of haar eigen
gang gaat! Neemt u ook daarin uw
verantwoordelijkheid!

Het programma van de Raad van Kerken, dat loopt
tot en met januari 2021, ligt achterin de
deelnemende kerken in Hoofddorp of kunt u
afhalen in Boekwinkel het Kruispunt, al 20 jaar dé
boekwinkel voor het andere boek, of voor diverse
mooie kaarsen of religieuze artikelen. Als dat geen
felicitatie waard is!

En wat dacht u van een herfst-ommetje in de
Bijbelse tuin? We ontmoeten u graag!

De redactie



Parochie breed

Nieuwe Benoeming

In deze tijd van corona kom ik veel minder in de
parochie. Alleen het eerste weekend van de
maand ga ik voor. Naast een paar begrafenissen
en ziekenzalvingen doe ik te weinig voor de
parochie. Naast mijn AOW en pensioen kreeq ik
nog wat geld op de rekening. Dat laatste wil ik
niet meer. De bisschop schreef: ‘Op 1 augustus
heb ik u benoemd tot pastoor van de parochie
H. Joannes De Doper te Hoofddorp, welke taak
u ruim 24 jaar vervult... Ik benoem u met
ingang van 1 september 2020 tot onbezoldigd
pastoor... onder dankzegging voor uw
bereidheid deze functie te blijven vervullen.
Eko krijgt nu een benoeming voor 100%.

Ik merk dat met bijna 72 jaar mijn hoofd heel
snel moe wordt. Het lijf moet wel in beweging
blijven. Op droge dagen kunt u mij in overall
het kerkplein zien schilderen.

Hartelijke groeten, Kees van Lent

Bezorgers Info gezocht

Voor de volgende straten/wijken:
Wijk 205 Lindholm

Wijk 940 Colonade/Lakenhallen
Wijk 945 SanMarco

Wijk 420 Hoofdweg

Wijk 999 Oranje buurt

15e herdenking Schipholbrand

Dit jaar op 26 oktober is het 15 jaar geleden dat
de Schipholbrand uitbrak. Daarbij vonden elf
ingesloten vreemdelingen de dood. Als
Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer
herdenken we dit trieste jubileum rond het
monument in Oude Meer.

Voor veel nabestaanden en overlevenden leeft
het trauma nog sterk. Hun gevoelens willen we
recht doen. Ook is ‘vreemdelingendetentie in
Nederland’ nog steeds omstreden, zoals blijkt
uit een recent rapport van Amnesty
International.

De herdenking vindt plaats op maandag 26
oktober om 19.00 uur bij het monument achter
Breguetlaan 67, tegenover de Shellpomp in
Oude Meer (Schiphol-Oost).

Er is een vertegenwoordiger van het
gemeentebestuur uitgenodigd een kort
herdenkingswoord te spreken. Daarna leggen
we bloemen bij de elf paaltjes met de namen,
terwijl de elf slachtoffers genoemd worden.
Belangstellenden zijn van harte welkom en
worden uitgenodigd bloemen mee te nemen.
Ter plekke zal de organisatie instructie geven
over het volgen van de coronamaatregelen.
Voor meer informatie:
vluchtelingenhaarlemmermeer.nl




Parochiebreed

Bijzonder die records

Wat was het weer warm Zeg, en daar moeten we
aan gaan wennen!

Voor de achtste keer dit jaar is er een weerrecord
verbroken. Niet eerder was het op 11 augustus
bij het landelijke meetstation in De Bilt zo warm
als dinsdag. Om 12.40 uur werd 31,6 graden
gemeten.

Daarmee werd het oude record uit 2003
verbroken, toen werd het in De Bilt 31,5 graden.
Op andere plekken is het nog veel heter: zo is het
kwik in het Limburgse Arcen inmiddels de 35
graden gepasseerd. Het is de derde keer binnen
vier dagen dat een hitterecord eraan gaat.
Langste tropische reeks ooit.

CORONA weerhoudt veel mensen naar de kerk te
gaan maar missen zo wel de warmte in de kerk..
In de kerktoren liep de temperatuur op tot boven
de 40.

We hebben de schaapjes in de wei zien
lopen/zitten/liggen met de tong uit de mond.
Maar nog nooit eerder vertoond had onze lams
GODS het ook warm.

De PAASkaars bleek ingezakt door de warmte en
lag gestrekt met kandelaar op het priesterkoor.

Vieringen in Coronatijd

In begin van de Corona uitbraak was het zoeken
naar mogelijkheden om de vieringen toch door
te laten gaan en ook nog via sociale media bij de
6

parochianen in huis te brengen.

Patrick Gunther en Michel Kuipers droegen
technische oplossingen aan om via livestream
de vieringen
door te geven
aan de
mensen thuis.
Ook volgden
. de

geloofsgesprekken die voor de aanvang van de
vieringen worden uitgezonden.

Nu die vieringen ook weer , voor een beperkte
groep, meegevierd kunnen worden in het
kerkgebouw, blijven de vieringen via livestream,
doorgaan.

En ja, dat gaat nu al vanaf de maanden
maart/april en voorlopig is het einde niet in
zicht. Patrick en Michel zijn iedere zondag al
vroeg in de kerk om alle apparatuur op te stellen,
de kabels zodanig neer te leggen dat er niet over
gestruikeld kan worden, beschermd met rubber
matten.

Tijdens de vieringen voortdurend schakelen
tussen lezenaar, altaar en koor, zonder dat het
ten koste gaat van de kwaliteit. Als trouwe
volger van de vieringen constateer ik dat de
kwaliteit erg goed is!

Na de vieringen alles weer opruimen. Al met al
een geweldige klus die toch maar iedere week
gedaan moet worden. Soli Deo Gloria. Alles tot
meerdere eer en glorie van God...zou Patrick wel
zeggen.

Maar toch : Dank jullie wel Patrick en Michel.

We hopen dat deze corona tijd een einde gaat
nemen en dat we weer met velen de vieringen in
de kerk kunnen meevieren.

Jan Brabander



Parochiebreed

Plannen Livestream Eucharistievieringen

We zijn nu al een tijdje bezig met het livestreams
van onze Eucharistievieringen op de zondagen
via ons YouTube kanaal. Zelfs nu de kerk weer
open is om de viering samen te mogen vieren,
wordt er van deze livestream ook nog veel
gebruik gemaakt. Ook de filmpjes die we
produceren van gesprekken met enthousiaste
parochianen worden goed bekeken. We
ontdekken dat we op deze wijze ook
laagdrempelig online missionair kunnen zijn.
Het bestuur heeft inmiddels besloten dat we er
mee door gaan en dat we kunnen investeren in
een vaste opstelling van camera’s en regie. Deze
kan in de toekomst ook gebruikt worden bij
uitvaarten, huwelijken en andere activiteiten in
de kerk. Zo kunnen we nog meer mensen
bereiken.

Stream Team

#StreamTeam™

We gaan de komende maanden dit plan dan ook
uitvoeren, apparatuur aanschaffen en
installeren. Maar we kunnen uiteraard niet
zonder hulp van een team die de vieringen elke
zondag kunnen streamen. Een aantal hebben
zich al aangemeld en we willen een Stream
Team formeren van ongeveer 10 mensen die
online invulling kunnen geven aan de
livestreams en andere media projectjes. We
komen binnenkort bij elkaar om de plannen
door te spreken en zo te gaan starten met het
team. Als je interesse hebt, affiniteit met
techniek of je weet goed om te gaan met
camera’s of geluid of op een andere manier wilt
meewerken, neem dat even contact op met
Michel Kuijpers of Patrick Gunther
(CT@hjoannesdedoper.nl) of een Whatsappje
naar 06-52005533.

We verwelkomen je graag in ons enthousiaste
team.

Een oproepje aan alle enthousiaste parochianen
om ons te helpen ook online missionair te zijn
door berichten te delen, te abonneren op ons
YouTube kanaal, berichten op Facebook en
Instagram te delen. Op deze manier kunnen we
velen bereiken en zo wellicht nieuwsgierigheid
wekken naar ons prachtige geloof en de liefde
van en voor Jezus Christus. Op deze manier
kunnen we uitdragen dat onze missionaire
parochie een warme geloofsgemeenschap
vormt waar iedereen van harte welkom is.



Parochiebreed

Extra Actie voor Kerkbalans 2020 -
vanwege mindere collecte opbrengsten
(Corona)

Wij danken alle parochianen die ook dit jaar
weer meedoen met de Actie Kerkbalans. Zo
zorgen we met elkaar dat het werk van de
parochie door kan gaan.

Zoals u weet kon u dit jaar vanaf maart tot en
met juni geen kerkdiensten in de kerk bijwonen
en waren er in die tijd alleen on-line collectes.
Sinds 1 juli mogen we weer naar de kerk en
vieren weer samen de liturgie, dopen, huwelijk,
Eerste Communie en Vormsel. Vanwege de
Corona is het kerkbezoek momenteel nog veel
lager dan vé6r de Corona tijd. Vanzelfsprekend
heeft dit lagere kerkbezoek een grote invloed
op onze collecte opbrengsten. Vorig jaar waren
de collecte opbrengsten van januari — augustus
€ 19.513. Dit jaar waren de collecteopbrengsten
van januari — augustus € 10.239. Dat is net de
helft van de collecte opbrengsten van vorig jaar.
Ondertussen lopen onze kosten voor personeel,
onderhoud en verlichting gewoon door.
Vandaar dit verzoek aan u om een extra
bijdrage. Want we willen graag ook in 2021 het
parochiewerk goed kunnen voortzetten.

We vragen u vandaag om een extra
kerkbijdrage.

U kunt uw extra bijdrage overmaken naar
NLO6INGB0000172863 van RK Parochie

H. Joannes de Doper, onder vermelding van
‘extra kerkbijdrage’

Wij danken u heel hartelijk voor uw steun!

Pastoor Kees van Lent

Marthagroep

Woensdag 21 oktober zijn de dames Dekkers,
Kunz, Ruiter en van Roode aan de beurt om de
kerk schoon te maken.

Woensdag 18 november de dames van de
Filipijnen.

Contactpersoon: Mw. van Roode tel. 5612243.

Samen in Gesprek 8 oktober 2020
in het Parochiehuis

13.30 tot 15.00 uur en bij voldoende
belangstelling van 15.00 tot 16.30 uur.
Aanmelden is noodzakelijk.

Aanmelden bij: Coby Bergsma per mail:
jJj.bergsma@live.nl of telefoon 023 5652400

Thema “De erfenis van de Sultan” door
pastor Rob Mascini.

Graag wil ik u meenemen naar het oosten van
Europa. Ik wil u met foto's iets vertellen over de
geschiedenis van de mensen die daar wonen.
Eeuwenlang was het oosten van Europa het
slagveld tussen Zweden uit het noorden,
Russen uit het oosten, Turken uit het zuiden en
Duitsers uit het westen. Perioden van geweld,
hevige oorlog, bezetting, uitbuiting, verdrijving
van huis en haard wisselden zich af. Die
geschiedenis heeft de cultuur van de mensen
bepaald. Nog steeds voelen velen de dreiging
van de grote buren. Nu eens flirt men met het
westen om zich veilig te voelen jegens het
oosten. Dan weer verzetten politieke leiders
zich tegen het westen en het zuiden om de
eigen cultuur met haar normen en waarden te
beschermen. Als we deze geschiedenis niet
kennen zal er veel in de politiek misgaan. We
leven in een tijd van landen om de
middellandse zee die zich economisch
verzetten tegen het noorden. De Brexit moet
nog komen. Turkije bij de EU is een vergeten
optie. En Oost-Europa is een verhaal apart! En
dat verhaal wil ik u graag vertellen.




ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

Raad van Kerken
Hoofddorp

En toen en toen, verhalen van een ver
verleden....

In de Kinderboekenweek mag je zelf op het
podium je favoriete Bijbelverhaal komen voorlezen
aan je eigen publiek. Kom naar de boekwinkel,
neem je vriendje/vriendinnetje, broer/zus,
moeder/vader, opa of oma mee en neem plaats in
onze speciale voorleesstoel. Meld je wel even aan
iv.m. het aantal personen en het bewaren van de
afstand in de winkel.

Informatie en aanmelding: tel. 023 561 7392,
info@boekwinkelhetkruispunt.nl.

Zaterdag 3 oktober 2020 11:00 — 14:00 uur.

Plaats: Boekwinkel Het Kruispunt.

Leerhuis kerk en Israél 2020-2021
Donderdag 15 oktober 2020: Rondom het boek
"Exodus" van rabbijn Jonathan Sacks (2019),
ingeleid door ds. Adri van der Wal.

Informatie en aanmelden: Wim van den Brink, tel.
023 564 2323, en ds. Adri van der Wal,

tel. 023563 0997.

20:00 - 22:00 uur. Kosten € 5 per avond.

Plaats: Marktpleinkerk, ontmoetingsruimte.

Bijbelkring ‘Autobiografisch Bijbellezen’

Je hebt misschien een figuur uit de Bijbel met wie
je echtiets hebt. Die persoon raakt aan thema's uit
je eigen leven. Dan lees je het verhaal
‘autobiografisch’ In deze kring gaan we in gesprek
met die personen.

Informatie en aanmelden: ds. Aarnoud van der Deijl,
ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl,

tel. 023 200 0192.

Maandag 26 oktober, 9 november en 30 november
2020 om 20:00 uur. Plaats: De Ark.

Samen in gesprek (zie ook pagina 8)
Themabijeenkomsten in het teken van culturele,
spirituele en maatschappelijke onderwerpen.
Informatie en aanmelden: Coby Bergsma,
jj.bergsma@live.nl, tel. 023 565 2400.

8 oktober: De erfenis van de Sultan, maar ook van de
Keizer, Koning en Tsaar.

Donderdagen 14:00 - 16:00 uur. Plaats: Parochiehuis.

Het wonder van de kleine goedheid,

in tijden van eenzaam sterven en beperkt afscheid
Aan de vooravond van Allerzielen gaan we in
gesprek met Manu Keirse en Leo Fijen over
loslaten, pijn, verdriet en vragen bij sterven.

Zij doen dit rond het boek ‘Het wonder van de
kleine goedheid; een boek geschreven voor allen
die hun naaste hebben verloren in maar ook
buiten de coronatijd.

Informatie en aanmelding: tel. 023 561 7392,
info@boekwinkelhetkruispunt.ni.

Zaterdag 24 oktober 2020 om 14:00 uur.

Plaats: Boekwinkel Het Kruispunt.

Gregoriaans voor beginners

Hoe ontstond het? Is het alleen iets voor mannen?
(Nee). U leert enkele basisbeginselen en we zingen
enkele eenvoudige gezangen.

Leiding: Marianne Voskamp en Coen Wessel m.m.v.
een R.K.-specialist.

Aanmelden: c.wessel@pghoofddorp.nl

Maandag 5 oktober 2020, 20:00 - 21:45 uur.

Plaats: H. Joannes de Doper-kerk, Kruisweg 1067

Oktober, maand van de Geschiedenis

Het thema van de maand van de Geschiedenis is dit
jaar: Oost-West. Het koloniale verleden kwam
thuis. En nu? Wat leerden en lazen wij over elkaar
in ons koninkrijk? Hoe werd ons beeld gevormd?
Heeft u er thuis nog leesboekjes over? Een middag
van herkenning en hernieuwde kennismaking.
Gastvrouw: Raminah van Eer.

Informatie en aanmelding: tel. 023 561 7392,
info@boekwinkelhetkruispunt.nl.

Zaterdag 10 oktober 2020, 14:00 — 15:30.

Plaats: Boekwinkel Het Kruispunt.

Lente in de kerk

Waar menigeen spreekt over de kerk met woorden
als 'krimp;, ‘vergrijzing' en 'kerksluiting’ laat het
boek Lente in de kerk impressies zien van nieuwe
en hoopvolle bewegingen. Auteur ds. René van
Loon bezocht nieuwe gemeenten, oude
gemeenten met nieuwe bloei en gemeenten van
nieuwe Nederlanders. In 2 avonden delen wij wat
ons treftin zijn boek en vertalen we dit naar onze
visie op kerk-zijn.

Leiding en informatie: ds. Arie de Winter,
www.lenteindekerk.nl.

Aanmelden: as.dewinter@pghoofddorp.nl,

tel. 06 1754 0812.

Woensdag 7 en 28 oktober 2020, 20:00 — 22:00 uur.
Plaats: Marktpleinkerk.

Aanmelden

Vanwege de coronamaatregelen is aanmelden wel
noodzakelijk. De aanmeldgegevens staan bij de
groepen, maar het kan ook digitaal via
bit.ly/aanmeldenrvk.

Actuele informatie

Actuele informatie over deze en andere activiteiten
kunt u vinden op www.kerkeninhoofddorp.nl of
neem contact op met Flora van der Staaij, telefoon
06 1046 9181, e-mail
bezinning@kerkeninhoofddorp.nl.

Het spreekt voor zich, dat u thuis blijft indien u
klachten heeft die kunnen duiden op corona, of
recent in contact bent geweest met iemand die
corona heeft.



Bij het schrijven van de copy hebben wij- met een feestelijk harpconcert in de kerk - met de vrijwilligers
stilgestaan bij het 20 jarig bestaan van boekwinkel en tuin. Inmiddels zijn onze activiteiten gestart en
hebben we 2 leeskringen gehad. Pastoor Kees van Lent is met de eerste avond over Tobit begonnen.

Het is Kinderboekenweek en een bezoekje aan onze Kinderboekenzolder is zeker de moeite waard.
Met het thema ‘En toen’ gaan we terug in de tijd.

Oktober is ook de maand van de geschiedenis, rond het thema Oost/West hebben we behalve
boeken op 10 oktober ook een middag van herkenning en hernieuwde kennismaking aan de hand
van onze oude leesboekjes.

'Het wonder van de kleine goedheid in tijden van eenzaam sterven en beperkt afscheid’ . Aan de
vooravond van Allerzielen, op 24 oktober, mogen wij Leo Fijen en Manu Keirse ontvangen. Samen
gaan ze in gesprek over verdriet, pijn en vragen bij sterven.

In deze tijd waarin je elkaar niet kunt opzoeken is het fijn om een kaartje te sturen of te
ontvangen. Wij proberen ons assortiment steeds weer aan te vullen met mooie kaarten voor
diverse gelegenheden.

De H. Maagd Maria (7 oktober) - en Koningin (13 oktober) van de Rozenkrans; twee
speciale dagen in oktober, Mariamaand. Ook voor een mooie rozenkrans, Mariabeeld,
noveenkaars of CD met Marialiederen kunt u bij ons terecht.

DICHTER.
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Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

De Spaanse vieringen op de eerste zondag van de maand gaan tot nader order niet door.

Uitsteling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Vieringen in de de Titus Brandsma kapel zijn momenteel alleen toegankelijk voor cliénten van
De Meerstede en directe aanleunwoningen.

Doopgesprekken

De volgende doopgesprekken zijn op:
Woensdag 18 en 25 november (beiden avonden horen bij elkaar) .
Om 20.00 uur in het parochiehuis. Inschrijven voor beide avonden is verplicht.

Voor opgave kunt u bellen naar het secretariaat. tel: 56 38145 tussen 9 en 12.00 uur.
Bij voorkeur op woensdag of donderdagmorgen.
U kunt ook langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

Tot nader order zijn deze vieringen komen te vervallen.

Opbrengst Collectes

Er zijn geen collectes geweeest maar
wel zijn er collectes gehouden
tijdens de on-line vieringen.

Overzicht vieringen volgende Info

Za 31 okt 19.00: Eucharistieviering; pastor E. Manek;

Allerheiligen

Zo 1 nov 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent en pastor E. Manek; Greg.koor
Allerzielen

Ma 2 nov 19.30: Eucharistieviering; pastor K. van Lent en pastor E. Manek; Gemengd koor



vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

Overzicht vieringen kerk en kapel 3 oktober - 31 oktober

Voor de vieringen op zaterdag en zondag met een beperkt aantal personen is reserveren verplicht.
Op zondag kunt u de viering ook livestream volgen.

Het reserveren kan via de website: .......... of via het secretariaat, telefoon: 023 56 381 45

De Kapelvieringen op dinsdag en donderdagavond zijn in de kerk.

Za 030kt 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor
- Lisette van der Lingen, Marlou Cikot- Franssen

Zo 040kt 10.00: Gezinsviering; pastor K. van Lent en diaken R. Mascini; Zangertjes
- Overl. ouders Koeckhoven- van Haaster en zegen over hun gezin;
Wim Beers; Marlou Cikot- Franssen

Di 06 okt 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 08 okt 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 100kt 19.00: Eucharistieviering; pastor E. Manek; Gregoriaans koor;

- Marlou Cikot- Franssen

Zo11okt 10.00: Eucharistieviering; pastor E. Manek en diaken R. Mascini;
- James Zitter; Marlou Cikot- Franssen
il2:30: Filipijns/Engelse viering
Di 130kt 1845: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 150kt 1845: Rozenkrans
19.15: Viering

Vormsel - Wereldmissiedag
Za 17 okt  19.00: Eucharistieviering; Mgr. Hendriks en pastor E. Manek; Gemengd koor
- Marlou Cikot- Franssen

Zo 18 okt  10.00: Eucharistieviering; voorgangers; pater B. Wooning; Gemenad koor
- Marlou Cikot- Franssen

12.30 Filipijns/Engelse viering
Di 200kt 1845: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 22 okt 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 24 okt 19.00: Eucharistieviering; voorganger; pater B. Wooning
- Marlou Cikot- Franssen
Zo 250kt  10.00: Eucharistieviering; voorganger; pater B. Wooning
- Marlou Cikot- Franssen
Di 27 okt  18.45: Rozenkrans
19:15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 29 okt  18.45: Rozenkrans
19.15: Viering Zie pagina 11 voor vieringen volgende Info
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Ter overweging

NELLIE HAMERSMA-SLUIS
is pastoraal werkster in de vijf
kerken van de Heilige Liudger-

parochie van Noord-Greningen,
Bedum, Delfzijl, Kloosterburen,
Uithuizen en Wehe den Hoorn

OOGSTEN

e midden van de aardappel-, graan- en grasvel-

den waar mijn leven zich afspeelt is het thema

‘oogsten’niet een ver-van-mijn-bedshow. Zoals

we in het voorjaar het zaaien, poten en sproeien

kunnen volgen, zo geldt dat ook voor de ocogst.
Als ik dit schrijf, is het zomer. Als u dit leest, is het herfst.
We hopen dat we na de zomer 'kunnen oogsten' van alle
beperkingen en aanpassingen van de lockdown vanaf half
maart, van maatregelen die we namen of volgden, dat we
'oogsten’ door keuzes en gedragingen die we niet had-
den gemaakt of gedaan als dit gevaarlijke virus er niet was
geweest. Oogsten is een woord dat altijd volgt op iets, het
staat niet los op zichzelf.

Hoe vaak zeggen ouders: alles wat ik in mijn kinderen
investeerde, zaaide, soms zelfs voor hen opofferde, is de
moeite waard geweest. Wie zaait, die oogst. Dat geldt ook
voor wie een lange tijd van ziek-zijn of fysieke of geestelijke
schade opliep, therapie en behandelingen volgde, genezen
wordt verklaard. Dan is het zaaien niet voor niets geweest!
In de Bijbelse taal staat de oogst nooit op zichzelf. Zowel

in het Oude als in het Nieuwe Testament worden zaaien en
oogsten niet alleen aan seizoenen gekoppeld, maar ook
aan de relatie tussen God en mensen. Dat is een relatie van
geduld en vertrouwen. God geeft en gunt ons het zaad

om te zaaien, het geduld om te wachten, de energie om te
oogsten en de vreugde van het oogsten.

Maar bijna verborgen in die gift en die gunst ligt ook de ver-
wachting dat we ons met onze oogst richten op de ander,
op de wereld. Dat we vrijgevig zijn en, zo goed als God zelf,
onze naaste voorzien van wat nodig is. Jazeker, wat we te
zaaien hebben ontvangen we gratis. Dat is méér dan zaad-
jes en korreltjes in een zakje. Dat zijn de zaadjes die goed-
heid en liefde, trouw en barmhartigheid voortbrengen. Al
die dingen die je niet kunt kopen, maar waar je de wereld
mee kunt redden en de naaste gelukkig mee kunt maken.
Wie zaait, die oogst! &
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Parochiebreed

20 jaar Bijbelse kerktuin en Boekwinkel ‘'t Kruispunt
Dubbeljubileum gevierd met zomerconcert

Tekst en foto’s: Anja Maas

Corona: dus niet te druk en denk aan 1,5
meter..... wie een feestje wil organiseren wordt
nog steeds met deze belemmeringen
geconfronteerd. En dus ook onze parochie, toen
er plannen gemaakt moesten worden om zowel
de 20ste verjaardag van de Bijbelse kerktuin als
van Boekwinkel 't Kruispunt te vieren.
Aanvankelijk leek het allemaal niet zo'n
probleem.

Een zomers concert met de rondleiders door de
tuin en vrijwilligers van de boekwinkel als
publiek. En harpiste Mariska Pool die dan speelt
op het labyrint, dat tenslotte ook fungeert als
openluchttheater. Dat zou toch moeten
kunnen? Maar ja, we leven in Nederland, dus
was niemand echt verbaasd dat niet corona,
maar het weer roet in het eten gooide. Zondag
23 augustus, de geplande datum, was het ’s
morgens direct duidelijk: vandaag kun je beter
niets buiten organiseren. En dus werd het
evenement verplaatst naar de kerk, waar het
programma- volledig coronaproof - wel kon
worden gepresenteerd.

Het werd een bijzonder en vooral een
sprankelend evenement. Na een kort
openingswoord door pastoor Kees van Lent was
het ‘podium’ voor de harp en Mariska. Zij
nodige haar publiek uit voor een speciale
ontmoeting met haar instrument dat door veel
mensen wordt gezien als ‘lief; en een
ondersteuning voor andere musici. Met de
stukken die ze speelde gaf ze aandacht aan de
geschiedenis van de harp. Muziek uit de tijd van
het ontstaan ervan, in het middeleeuwse
lerland en Engeland. Uiteraard mocht het
beroemde Greensleeves daar niet bij ontbreken.
Daarna liet ze horen dat de harp ook een prima
instrument is voor Zuid-Amerikaanse en
Cubaanse dans- en theaternummers. Don't cry
for me Argentina op een harp? Het was
indrukwekkend en ontroerend!

Gaat 2020 de historie in als het Jaar van Corona?
Ongetwijfeld. Maar het is ook een jaar vol met
historie, omdat er wordt stilgestaan bij veel
gedenkmomenten. Bijvoorbeeld: Nederland
vierde 75 jaar bevrijding. Mariska memoreerde
het leed van vele families — ook de hare - in de
Tweede Wereldoorlog en speelde de filmmuziek
van Schindler’s List.



Parochiebreed

vervolg 20 jaar......
Toekomstmuziek

Ook dat nummer maakte indruk! En op zo'n dag
hoorde ook What a wonderful world er
helemaal bij. Bedoeld en gespeeld als ode aan
onze wereld, waarin het mooie uiteindelijk de
boventoon voert. De muziek werd afgewisseld
met twee gedichten, waarin zowel de jarige tuin
als de boekwinkel in het zonnetje werden gezet.
Angelique Poortvliet en Gerda de Kruijf droegen
Ze voor.

Johan Basmaci, vicevoorzitter van het
parochiebestuur, sprak een dankwoordje en er
waren bloemen. Voor de artieste, maar ook voor
Kees van Lent, initiatiefnemer van de Bijbelse
tuin en de boekwinkel, en de vrijwilligers die
door hun grote inzet de boekwinkel draaiende
houden.

Op het plein voor de kerk er werd nagepraat.
Natuurlijk over het mooie concert, maar de
gesprekken gingen ook over de
toekomstmuziek voor beide jarigen.

Immers, het verhaal van God en de mensen, dat
in de Bijbelse tuin wordt verteld aan de hand
van beelden, bloemen en bomen, is nooit “uit”.
De beeldenserie wordt binnen afzienbare tijd
aangevuld met De Schepping, gemaakt door de
zusters van het Liobaklooster in Egmond.

Boekwinkel 't Kruispunt, inmiddels een vaste
waarde voor wie op zoek is naar het Andere
boek, is ook uitgegroeid tot een leuke
ontmoetingsplek: voor een praatje, al dan niet
over boeken. Of om eens mee te doen met een
leeskring of workshop, of kennis te maken met
een auteur, die er komt vertellen over zijn werk.
De boekwinkel geeft ook zelf boeken uit. Zo
verscheen in mei het boekje: De Kaag in
oorlogstijd, geschreven door Jan Biemond. De
moeite waard voor iedereen met interesse in de
polderhistorie.

De Kerstbrunch in 2020

Elk jaar maken wij met name de mensen die wij
bezoeken als vrijwilligers van de Bezoekgroep
tegen Kerstmis blij met de kerstbrunch. Helaas
hebben we moeten besluiten deze dit jaar in
verband met de corona niet door te laten gaan.
We begrijpen dat een hoop oudere mensen
hiernaar uitkijken maar gezondheid gaat boven
alles. Daarom gaan wij er van uit dat u allen daar
begrip voor hebt.

Laten we hopen dat we in 2021 weer zoals
vanouds bijeen kunnen komen.

Namens de Bezoekgroep wensen wij u toch een
heel fijn kerstfeest!

De Bezoekgroep
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Het kinderkoor is weer begonnen,
zing je mee!

Www.hjoannesdedoper.nl

De zomervakantie is weer voorbij. En hoewel
alles nog lang niet normaal is met alle Corona
maatregelen is het kinderkoor gelukkig weer
druk aan het zingen. Wanneer deze Info
verschijnt hebben de Zangertjes al hun eerste
viering gezongen. En wel een hele bijzondere:
de viering van de Eerste Heilige Communie. Wat
mooi om aan dit grote feest bij te mogen
dragen.

Denk je, het lijkt mij ook leuk om te zingen en zit
je op de basisschool, kom dan een keer kijken!
ledere woensdagavond van half 7 tot kwart
over 7 zingen de Zangertjes onder leiding van
dirigente Deborah de Liever in de kerk. We
zingen, maar hebben ook heel veel plezier met
z'n allen. Kortom, kom een keer lang! Er is toch
geen leukere manier om het nieuwe schooljaar
te beginnen?

De Zangertjes zingen voor Sri Lana

Onlangs hebben de Zangertjes meegedaan aan
een heel bijzonder project. De kinderen hebben
een lied gezongen voor en over Sri Lanka. Een
lied dat over de hele wereld door allerlei
mensen en koren wordt gezongen en
binnenkort op de Sri Lankaanse televisie wordt
uitgezonden. Een lied dat mensen over de hele
wereld verbindt. De Zangertjes werden
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hiervoor gevraagd via dirigente Deborah de
Liever. Het is een initiatief van de Sri Lankaanse
“Gammada” beweging. De initiatiefnemer van
de Nederlandse bijdrage vertelt hierover het
volgende:

Gammada is an economic movement deeply
entrenched in the hearts and minds of rural Sri
Lanka. They decided to launch a song under the
same theme. “Nagitimu Sri Lanka’; or “Rise up Sri
Lanka” was sung by some of the best-known
singers in Sinhalese, Tamil and English. However,
even these legends have been happily
overshadowed. And that'’s because Gammada
asked ordinary people, to lend their voices to the
song. And lend, they did, in their thousands.
Whatsapp videos of Sri Lankan young and old,
near and far began to flood in. Today it is the song
of Sri Lanka. An anthem for hope amidst the
uncertainty. A prayer for better days ahead.

And what's perhaps most significant is the
involvement of young Sri Lankans and other
young and old nations around the world.
“Nagitimu Sri Lanka” seems to have captured a
wave of hope amongst all ages of all nations, a
new wave. One of silent determination and
perhaps most importantly, unity.

Our performance (Dutch representation) will
appear on Sri Lanka TV certain days just after
News telecast. Thank you for your willingness and
participation.

God bless us all!

lllustrious Sir Jayantha Stephen Kapuwatte
(jjonly@hotmail.com)

U kunt het lied bekijken en beluisteren op het
YouTube kanaal van de parochie. Wanneer we
de opname van de uitzending op de Sri
Lankaanse televisie hebben ontvangen kunt u
die ook op ons YouTube kanaal terugzien.

Een bijzonder project om aan deel te nemen!
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Voorbereiding Eerste Heilige
Communie gaat weer van start!

Op maandag 26 oktober is er een
informatieavond over de voorbereiding voor de
Eerste Heilige Communie. Kinderen vanaf groep
4 kunnen hieraan deelnemen. Er zal voor de
kinderen een aantal bijeenkomsten worden
georganiseerd op de zondagochtend in de
periode november 2020 — mei 2021.

Het team Eerste Communie heeft een nieuw
gezicht gekregen en bestaat uit Tina Andryos,
Ivonne van de Water en Susanne Traudes. En
natuurlijk uit de vertrouwde pastores Eko
Manek en Rob Mascini.

Inschrijven kan via
eerstecommunie@hjoannesdedoper.nl, het
parochiesecretariaat en na afloop van de
informatieavond.

De informatieavond is gericht op de ouders.

We beginnen om 20.00 uur in de kerk. Daar is
voldoende plaats om op een veilige afstand van
elkaar samen te komen. Indien mogelijk wordt
de bijeenkomst ook uitgezonden via ons
YouTube kanaal. Meer informatie komt hierover
op de Facebookpagina van de kerk.

Uitnodiging: Naar een
missionaire parochie!

Een bruisende
parochie. Zo
noemen we ons. Een
parochie waar
mensen overal
vandaag zich
thuisvoelen.
Parochianen en ook
de paters SVD, die
ook van over de hele
wereld komen. Een parochie die de ambitie
heeft missionair te zijn.
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Al meerdere keren is er in onze parochie in
kleiner verband gesproken over onze opdracht
als missionaire parochie. Geinspireerd door
boeken als “Als God renoveert” en “Rebuilt”
willen we als parochie aan de slag met de vraag
hoe we vol energie en op aansprekende wijze
onze boodschap als kerk uit kunnen dragen.

Hierover organiseren we nu een breder gesprek.
We doen dit op maandag 19 oktober, in de kerk,
om 20.00 uur. U bent van harte welkom. Ook is
het mogelijk deze bijeenkomst via de live
stream op ons you tube kanaal te volgen.

Wat gaan we doen?

Op deze avond inspireren we elkaar. Wat zijn
goede voorbeelden van missionair zijn? Hoe
zorgen we ervoor dat iedereen zich welkom bij
ons voelt? Hoe zorgen we dat onze manier van
vieren aantrekkelijk is. Wat kunnen we doen om
te zorgen dat mensen zich onderdeel voelen
van onze parochiegemeenschap? En hoe
kunnen we ons geloof verdiepen en zo ook
weer andere mensen aanspreken?

Veel vragen. Maar het is niet de bedoeling deze
avond alleen maar ideeén uit te wisselen. Onze
parochie is een parochie van doeners. We
sluiten daarom de avond af met een aantal
concrete acties. Op basis van alles wat we
besproken hebben: waar kunnen we morgen
mee beginnen?

Het meer gedetailleerde programma kunt u
vinden op onze website hjoannesdedoper.nl

We hopen u te zien op 19 oktober en bovenal
dat u met ons mee wilt gaan op weg naar een

missionaire Joannes de Doper parochie!

Patrick Gunther en Jeroen Traudes
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SchuldHulp
Maatje/,

Haarlemmermeer

verdiend

Zoals u weet heeft onze parochie samen met
andere kerken in de Haarlemmermeer
“SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer”
opgericht. Begin dit jaar zijn 19 maatjes
getraind en daarna begonnen met hun
vrijwilligerswerk. Hieronder leest u hoe het gaat.
Maatje Henk (niet zijn echte naam) werd door
Henny (onze cobrdinator) gekoppeld aan een
echtpaar dat zich zorgen maakt over enkele
grote rekeningen die ze niet kunnen betalen.
Meneer is gepensioneerd en ziek. Hij heeft
daardoor geen mogelijkheid om extra
inkomsten te krijgen. Mevrouw is ongeschoold,
heeft geen werkervaring en werkt niet
buitenshuis.

Hun grootste zorg is een naheffing van de
Belastingdienst om € 1.500 terug te betalen
omdat de loonheffingskorting tweemaal was
toegepast. Ook staan ze rood op de bank
doordat ze een rekening voor een nodige
autoreparatie moesten betalen (€ 500) én een
rekening van gemeente- en
waterschapbelastingen (€ 530).

Wanneer Henk vraagt of het echtpaar gebruik
maakt van Belastingtoeslagen, komt een
negatief antwoord. Henk maakt samen met het
echtpaar op de website
www.berekenuwrecht.nl een proefberekening.
Vanwege de Corona gebeurt dit niet bij het
echtpaar thuis, maar gebruiken Henk en het
echtpaar “Teamviewer”: een gratis
computerprogramma, waarmee je samen
hetzelfde ziet en hoort, terwijl iedereen gewoon
thuis achter de computer zit.

De regeling voor “huurtoeslag” is door de
Belastingdienst onlangs verruimd. Het echtpaar
heeft nog recht op zorg- en huurtoeslag over
2019 voor een bedrag van € 4.450. Over de
eerste zes maanden van 2020 nog eens € 2.250.
Ook besluiten ze het formulier voor belasting
teruggave 2019 in vullen.
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Groot succes van gepensioneerde hulpvrager bij
SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer: € 9.500

Mijnheer heeft recht op een teruggave van

€ 274 (te veel betaalde voorlopige aanslag) en
mevrouw heeft recht op €2.477 algemene
heffingskorting (ook wel “aanrechtsubsidie”
genoemd). Eris nu dus€ 9.500 onderweg!

Maatje Henk adviseert om ook nog
kwijtschelding van gemeente-en
waterschapsbelasting aan te vragen omdat het
inkomen van het echtpaar maar net boven het
minimum ligt.

Al pratend met het stel geeft meneer aan dat hij
al geruime tijd niet goed sliep door het rood
staan, hij zag geen uitweg. Kennissen hadden
eerder aangeboden om te helpen, maar
daarvoor waren ze te trots. Ze wilden het zelf
redden. De stap naar SchuldHulpMaatje was
ook best groot, maar vonden ze toch
makkelijker. SchuldHulpMaatje is er tenslotte
voor om mensen met schulden, zoals dit
echtpaar, te helpen. Hulp is helemaal gratis. De
maatjes zijn goed getraind voor deze
vrijwilligersactiviteiten en krijgen ook
voortdurend bijscholing. Henk en het echtpaar
hebben afgesproken elkaar over zes maanden
weer te spreken om te zien of alles goed gaat.
Maatje Henk heeft er alle vertrouwen in dat het
goed zal gaan.

Hebt u zelf misschien schulden of te laat
betaalde rekeningen? Voorkom erger: wij zijn er
voor u, gratis, en kunnen in veel gevallen
helpen. Bel nu naar onze codrdinator Henny:
06-83383966 of mail nu naar
SchuldHulpMaatjeHaarlemmermeer@gmail.com
.Van harte welkom. Of kent u iemand die dit
goed zou kunnen gebruiken, en misschien uw
hulpaanbod niet heeft geaccepteerd? Moedig
haar/hem aan om ons te bellen of mailen.

Wim Piels, bestuurslid SchuldHulpMaatje
Haarlemmermeer



Voor de komende maand oktober staan er nog
twee bijeenkomsten gepland rond Tobias,
Tobit. En wel op woensdag 7 en 21 oktober.
Vanaf 10.00 uur is er koffie en het programma
begint om 10.30 uur. s Avonds wordt het
programma in de Boekwinkel aangeboden.
Aanmelden is verplicht!

Pastoor Kees van Lent neemt zijn gasten mee in
het eeuwen oude verhaal van de blinde Tobit
en Tobias en de engel en het
‘sprookjeshuwelijk” van Sara die eerst zo
ongelukkig was. Het verhaal was al oud toen
het werd opgeschreven en sindsdien is het
steeds doorverteld. Bijbelgeleerden van alle
tijden lieten er hun licht over gaan en
becommentarieerden het. Beeldhouders,
schilders en glazeniers hebben ieder op hun
eigen wijze dit verhaal tot leven gebracht. Met
name Rembrandt van Rijn heeft er een leven
lang inspiratie in gevonden, getuigen de ruim
veertig etsen, tekeningen en schilderijen die

hij eraan wijdde.
I Julianalaan 13a, 2159 LB

S t q Kaag.www.stalopdekaag.nl

ong k'aTlg 0252-544688
info@stalopdekaag.nl

Bijbelse Tuin

ledereen heeft zo zijn voorkeur voor een
bepaald seizoen. Met onderstaand gedicht
van Joke Verweerd, en de foto's daaronder,
brengen wij een ode aan de herfst in de
Bijbelse tuin.

Ik hou van de zomer, de lente, de winter

en nog meer van de herfst,

vanbinnen begint er

zo'n rust en tevredenheid in me te komen

bij het kleurende blad en de kalende bomen.
Niet langer de drang van de groei, het
presteren,

maar de tijd en de wens tot mezelf in te keren,
het kleine belang zien, de simpele dingen,

de blijheid en zin om voor God wat te zingen.

De herfst is voor mij als het oogsten van dagen
die ik hollend en haastend had overgeslagen.




Pelgrimeren in Nederland

Millingen a/d Rijn @

JACOBSPAD LIMBURG

Leven en lijden
L y
T, wars door Roermond, vanouds knooppunt
Kevelaer:? % van handelswegen, loopt een van de routes
- | .!\l-:.!' die aansluit op de pelgrimswegen naar het
,;J zuiden: het Jacobspad Limburg. Die naam is

.Ie L’ passend. De Christoffelkathedraal herbergt
‘Jenlo/,:'jl een deel van de onderarm van Jacobus als reliek. In Voor-
( stad Sint Jacob, aan de overzijde van de Roer, stond in de

) 15e eeuw al een Jacobuskapel.

> Het loont de moeite in Roermond een ommetje te maken
_‘,;.'- langs de Kapel van Onze Lieve Vrouw in 't Zand. In de kerk is

;r{ @ Roermond onder meer een monumentale serie moderne vensters van

' kunstenaar Eugene Laudy te zien. Scenes uit het leven van

\ Jezus zijn thematisch gerangschikt en per venster verbon-
h Sittard den met een van de Werken van Barmhartigheid. Uiter-

| aard krijgen het lijden en sterven van Christus de nodige
; aandacht. Dat gebeurt ook in het Kruiswegpark achter de
Va . kapel. Levensgrote beeldengroepen vertolken daar de veer-
? Maastricht tien staties. Vooral de emoties op de gezichten maken het
‘ Eijsden geheel indrukwekkend. Zoals vaak, vraag ik me af waarom
de kruisweg traditioneel stopt met de graflegging. Wordt
de grootsheid van deze weg niet bij uitstek zichtbaar in de
opwekking die volgde? Als ultieme bekrachtiging van Gods
nabijheid daarin.

Hoe diep de betekenis van het geloof kan gaan, is zichthaar
en voelbaar in de processiegang langs de kapel. Rond het
middeleeuwse genadebeeld van Maria, waaraan de kerk
haar naam dankt, zijn de muren in de loop van de vorige
eeuw bekleed met meer dan 7000 tegeltjes. Ze roepen om
hulp of uiten dankbaarheid. Ziekte en genezing komen
terug als thema'’s, maar ook behouden thuiskomst. Uit 1945
en 1946 stammen nogal wat tegels die Duitsland of Indié
noemen. Het doet je beseffen dat elke tegel samenvatting is
van een persoonlijke lijdensweg. Dat zij allen daarin opwek-
king hebben mogen ervaren...

Het Limburgse Jacobspad is 222 km lang en loopt van Mil-
lingen aan de Rijn naar Eijsden. Het pad en wat erlangs te
zien is, is uitgebreid beschreven, zowel voor wandelaars als
voor fietsers. Zie: wwww.jacobspad.nl.m

Tekst en foto: Dick Vos_




Parochiebreed

Repair Cafés voorzichtig
coronaproof open

- Repair Café

Na een maandenlange sluiting door COVID-19
gaat als eerste Repair Café Hoofddorp weer
open op woensdag 16 september. Er is een
protocol gemaakt, dat zowel bezoekers als
reparateurs maximale veiligheid garandeert.

Sinds juli krijgen de Repair Cafés wekelijks
meermalen de vraag: ‘wanneer gaan jullie weer
open, want mijn grasmaaier, schemerlamp of
koffieapparaat doet het niet meer’,

Omdat de 1,5 m-regel de basis is, kunnen Repair

Cafés niet in elk gebouw meteen een herstart
maken. In kerkcentrum De Ark in Hoofddorp
kan gebruik gemaakt worden van de hele
kerkruimte, waardoor aan alle RIVM-regels
voldaan kan worden. Zo moeten klanten buiten
wachten, ook op 1,5 m, en mogen ze niet
zelfstandig in de binnenruimte rondlopen. De
coordinatoren begeleiden hen. De tafels,
waaraan gewerkt wordt, zijn dubbelbreed: zo
kunnen bezoekers en reparateurs op 1,5 mvan
elkaar zitten. Ook kan de reparateur de klant
vragen een mondkapje te dragen. Het Repair
Café stelt die gratis ter beschikking.

Repair Café De Ark gaat woensdag 16
september om 13.30 uur weer open, de
inschrijving begint al iets vroeger. Her Repair
Café heeft twee adviezen: ‘Kom niet allemaal
tegelijk om 13.30 uur en ten tweede: zie je voor
De Ark een rij wachtenden, kom dan later terug!
De reparateurs spannen zich tot het uiterste in
iedereen te helpen. ‘We verwachten na al die
maanden een berg reparaties — en we gaan
proberen al die defecte apparaten een tweede
leven te geven, goed voor het milieu én de

portemonnee van de eigenaar!’

Repair Café in de Ark

Deze woensdag is tegelijk een soort
‘oroefdraaien’ voor de andere locaties. Zij
komen kijken of dit protocol ook bij hen
bruikbaar is. Hopelijk kunnen dan volgende
maand ook de Repair Cafés in Lisserbroek,
Zwanenburg, Vijfhuizen, Spaarndam en
Nieuw-Vennep weer open. Badhoevedorp heeft
vanwege de beperkte ruimte al aangegeven op
z'n vroegst weer in januari open te gaan.

Repair Café Hoofddorp-De Ark vindt plaats op
Muiderbos 36. Net als altijd geldt: laatste
aanmelding rond 15.30 uur en de kosten zijn
een vrijwillige bijdrage, vooral voor nieuw
gereedschap.

Voor alle informatie en ook opgeven als
vrijwilliger-reparateur:
www.repaircafehaarlemmermeer.nl of
06 16040860.

21



Ter inspiratie - column

DE OOGST VAN DE CRISIS

et virus dat ons tot op de dag van vandaag
bezighoudt komt ergens uit China. En juist
daar is crisis een ander woord voor kans. Voor
ieder die lijdt onder deze crisis en voor allen
die een naaste hebben verloren, nauwelijks
afscheid konden nemen en daar nog steeds pijn aan bele-
ven, blijft het afgelopen halfjaar een beproeving. Voor velen
in zorgcentra en verpleeghuizen is deze crisis tot op heden
een aanslag op hun humaniteit en waardigheid. Quderen
moesten vaak in isolement verkeren en werden aan hun
lot overgelaten, ook als het om beschermende materialen
gaat. Maar bij anderen heeft de crisis ook de ogen geopend
voor kansen die tot voor kort onhaalbaar bleken. Hieronder
volgen een paar kansen voor kerkgangers, vrijwilligers en
bestuurders in lokale kerken:

e online vieringen zijn niet meer weg te denken uit het ker-
kelijk leven en hebben met hun bereik van grote groepen
niet-regelmatige kerkgangers een missionaire betekenis

e kerken en parochies hebben in kerkbladen, nieuws-
brieven en video's op Facebook, Youtube en Instagram
nieuwe wegen gevonden om te communiceren met al
hun leden en hebben zo nog eens bevestigd dat kerk-zijn
meer is dan alleen maar vieren

e daarom zijn er ook razendsnel nieuwe technieken gevon-
den om de geldwerving via bijvoorbeeld een collecte-app
op peil te houden

e veel mensen hebben herontdekt dat geloven thuis in de
kleine kring van familie en gezin begint. Inspiratie daartoe
is bijvoorbeeld te vinden op de website geloventhuis.nl

e juist in deze tijden van anderhalve meter en isolement
hebben kerken met hun vrijwilligers een weg gevonden
om aandacht te geven aan allen die buiten de boot dreig-
den te vallen: ouderen die geen bezoek meer mochten
ontvangen, mensen die hun inkomen verloren, gezinnen
die te weinig geld hadden voor het dagelijkse eten

e door alle kansen heen is het diepe besef gegroeid dat
we leven van de genade en dat we ondanks alle digitale
innovatie niet kunnen bestaan zonder de genade van het
belangrijkste sacrament: de ontmoeting met de ander en
in de ander met God. ®
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Wat is er nu mooier dan gezellig samen lunchen bijpraten.

erste zondagd

Elke @
van de maand:
10,00 uur viering yoor de x'.d;-
11,00 koffiedrinken 17 PEt g4 hE‘J“"’
ochiehuls kel knuts storietuin
Da{ 00 -12:00 Boekwin in de pas
het
open ;00 Luncne? "
12:00 Lunchen in Het Fundamer
Fundament
Kosten
koslen € 3 volwassanan, € 2 kindaren) 1
Informatie

Raminah van Eer - D6-1062 3703
raminah@boekwinkelhetkruispunt.n|

Joannes de Doper

een brulsende parochie in Hoofddorp
www.hjoannesdedoper.nl

N
DAM Gcpenhaarcen

KBO

Haarlemme eer

Katholieke Bond van Oudere®

De belangenerganisaiie
veor sehieremn

Inlichtingen:
Voorzitter 0252 - 685747
of e-mail naar:

secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl

Kijk ook eens op onze website
www.kbo-haarlemmermeer.nl




Daar komen de muizen aangerend door de kerk. Je wordt blij als je ernaar kijkt. Maar wat ligt er toch

Aangewaggeld, kun je beter zeggen! veel rommel tussen, denkt Kik. Maisbladeren, klok-
‘Oooh... euhhh!’ kreunen de muizen, “.. Veel te veel huizen, stro... ineens begrijpt hij het. ‘Muizen,” zegt
gegeten!’ Ze ploffen neer bij Kiks bloembakje. hij boos, ‘dit is géén buffet! Dit zijn geschenken van
‘Ben jij al geweest, Kik?’ vragen ze. ‘Waar geweest?’ het land, waar de mensen God voor gaan bedanken.

vraagt Kik. De muizen vinden het een domme vraag. Morgen is het dankdag!’ De muizen vinden het maar
‘Bij het buffet natuurlijk! Voor het feest van morgen!”  raar. Zoveel lekker eten, en je mag er niet aankomen?
Ja, Kik weet van het feest, maar van een buffet weet 7Ze moeten van Kik alles bij elkaar vegen en weer

hij niets. ‘Dat moet ik zien’, denkt hij en springt netjes maken. De volgende dag valt het de mensen
richting keuken. ‘Nééé!’ roepen de muizen, ‘De andere niet eens op. Alleen een klein jongetje. Hij scharrelt
kant op, daar vooraan!’ Kik hopt naar de tafel midden- rond en komt terug met appels en peren vol gaten.
voor en ziet de prachtige stukken die de boeren En hij krijgt op zijn kop. De muizen schamen zich.
hebben aangeboden. Bouwwerken van graan en Zij hebben geen straf gekregen.
groente. Kunstwerken van vruchten en bloemen. Nou ja, wel buikpijn.
Kisten en kazen, flessen en vazen.

bie groenten en vruchten vol voedingswaarde
groot 9eworden, gevoed door de aarde

en z6 Klein begonnen als pitjes en zaden!
Wat is het een wonder en wat een genade
dat wij in het Najaar zoveel mogen cogsten:
dank U voor dlles, God, Allerhoogste!

Het graah ontkiemt, ontkiemt op het land.
Het groeit en groeit, zo hoog als mijn hand,
zo hoog als mijn pols, mijn elleboog...
het aroeit door warmte, door Nat en droog.
Uiteindelijk is het op zh hoogste
en dgn gaan we oogsten!

Het graan wordt geoogst en veiliggesteld,
gedorst en gemalen, verkocht voor geld,
gekneed en gebakken in de hete oven.
Brood dat oot gras was, niet te geloven!

Ben Je gehoorzaam aan de Heer dah gaat het Je goed.
Gezegend ben je in de stad, gezegend ben je op het land.
Gezegend is de vrucht van Je schoot de vrucht vah je grond
en de vrucht van Je vee, de jonge runderen en schapen.
Gezegend is je oogstmand en je deegkom.

Gezegend ben je bij je komen, gezegend bij je gaan.

(\Vaar het Bijbelboek beuteronomium 28,3-6)




