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Aantrekkelijke prijs
Print on demand
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Zelf pakket samenstellen

Op onze website kunt u alle informatie vinden die u nodig hebt
voor het uitgeven en/of kopen van een boek. Indien u toch nog
vragen hebt, kunt u ons bereiken per e-mail of telefoon:

Uitgeverij Eigen Boek B.V.

Dewi Gunther www.tadasana.nl of 06-30314369
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Achterweg 40 - 2132 BX Hoofddorp - info@dunweg.nl

Bezoek onze showroom:
* G k in elke prijski.
* Handgehakte en machinale belettering
* Keuze uit diverse duurzame materialen
* Restauratie en teksthijzettingen
= Uitgebreid assortiment urnen en sccessoires

Of neem nu contact op: +31(0)23 5326013
Geopend ma-vr 08.00-17.00 uur

Langa Herenstraat 30-2B, nabij station Haarlem
www.troupinnatuursteen.nl

www.dunweg.nl
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GEDENKEN IN STIJL

Bel voor een afspraak: Monumenti
Burgemeester van
Stamplein 294
2132 BH Hoofddorp
www.monumenti.nl Tel: 023 2302069
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ParochiemagaZIN verschijnt 9x per jaar in een oplage

van ca. 2400.

Redactieadres (alleen voor kopij)
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl

Kopij voor Info nr. 9 moet binnen zijn
voor woensdag 25 november
Afhalen Info nr. 9 donderdag 17 december

Info bezorging

(bezorgen uiterlijk voor zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
- Overbos: 15.00-17.00 uur , Roekenbos 38
- Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburgpark 19
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen over de bezorging:
via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.
www.hjoannesdedoper.nl

Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63

t.n.v. parochie H.Joannes de Doper te Hoofddorp.

Boekwinkel Het Kruispunt

Kruisweg 10673, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,
zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament en Parochiehuis

vallen onder de beheercommisie, Codrdinator:

- Parochiehuis Jos Eeken, telefoon 023 - 5638145,
of per e-mail naar het Parochiesecretariaat.

- Fundament Ria van der Veldt, per e-mail
marievanderveldt@gmail.com

Elke woensdagavond wordt een maaltijd
geserveerd:

Graag opgeven voor maandag 20.00 uur
bij Raminah van Eer, telefoon 06-10623703;

Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon.

Dit is een editie van het parochiemagaZIN een
uitgave van De Zalige Zalm.
Foto voorkant: Maria: troost bij Allerzielen

Info en Inhoud

Pastores:

C.Th]. van Lent - Pastoor
Julianalaan 11, 2159 LB Kaag

tel. 0252 514774 of 06 51981165
in dringende gevallen

e-mail: kees@stalopdekaag nl

R. Mascini - Diaken
tel. 06 26795701
e-mail: robmascini@gmail.com

E. Manek - Pater SVD
tel. 06 85244515
e-mail: ekosilvester85@gmail.com

B. Wooning - Pater SVD
e-mail: bwooning@svdneb.nl

In dit nummer

Jaargang 51, nr. 8, 31 oktober -19 december
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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook
in het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar mw. K.
Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt U voor hulp de PCI
benaderen. Met uw hulpvraag kunt U terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve
vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat blijven! Hebt
u tijd en zin om een actieve rol in onze parochie te
spelen, schroom dan niet om even een kijkje te
nemen in de boekwinkel en bij het
parochiesecretariaat. Daar ligt een map met
vacatures, voor denkers en doeners, er zit vast iets
voor u bij!
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Parochie - informatie en berichten

Ter gedachtenis

Inmiddels zijn we een half jaar verder en nog
steeds zijn we niet van de pandemie af. Sterker
nog, we beleven momenteel weer een opleving en
de tweede golf van besmettingen is een feit. Nog
steeds kunnen we ons niet vrij bewegen, en het is
lastig om contacten op een goede manier te
onderhouden. Dat vraagt heel veel van onze
creativiteit, en het één zal iets beter lukken dan het
ander, maar we doen ons uiterste best. Zo kunnen
we via een livestream kerkdiensten volgen en
proberen we ons kerkgebouw en alles
daaromheen zo toegankelijk mogelijk te houden,
en daarbij alles in het werk te stellen uw bezoek
corona proof te laten zijn.

Intussen gaan we door met organiseren van onze
activiteiten, daar waar het mogelijk en
verantwoord is, Dat heeft natuurlijk gevolgen, we
kunnen minder mensen ontvangen en aanmelden
is over het algemeen noodzakelijk. En soms kan
het gewoon niet doorgaan. Het is dus aan te raden,
de website van de parochie:
www.hjoannesdedoper.nl en die van de Raad van
Kerken Hoofddorp: www.kerkeninhoofddorp.nl
goed in de gaten te houden!

November begint altijd met enkele belangrijke
gebeurtenissen in de Rooms Katholieke Kerk.
Op 1 november vieren we Allerheiligen, ter
gedachtenis aan alle heiligen en martelaren. Dat
zijn er nogal wat en gelukkig voor de mensheid
zijn er altijd mensen onder ons die heilige daden
verrichten, dus er komen er vast meer bij in de
loop der tijden!

Op 2 november vieren we Allerzielen, ter
gedachtenis aan al onze geliefden die ons in de
dood zijn voorgegaan. Traditioneel bezoeken we
dan na de viering de begraafplaats, met het licht
van ons kaarsje en de warmte van elkaar.

Op 29 november is de eerste zondag van de
Advent, dan gaan we ons voorbereiden op het
Kerstfeest. Laten we hopen dat tegen die tijd, de
pandemie ons minder in haar greep heeft.

Dit wordt sowieso een jaar dat lang in onze
gedachten zal blijven....

Doe voorzichtig en blijf gezond,
De redactie



Pastoraal woord

Beste parochianen,

De herfstkleur is begonnen en het wordt
langzaam weer koud. Dikke jas, sjaal en ook
mondkapjes moeten gedragen worden. Voor
mij is het altijd uitdagend en lastig, maar je
moet volhouden totdat je eraan gewend bent
want ik weet zeker dat er iedere vier maanden
een nieuwe seizoen komt. Voor mij is iedere dag
nieuw, dat geeft je een beetje hoop en troost.
We leven nog steeds in een periode van
onzekerheid. We kunnen de toekomst niet
voorspellen. Het is zeker dat we alleen rekening
kunnen houden met alle maatregelen
gedurende deze moeilijke tijden want het leven
moet doorgaan. De moeilijke tijden zijn
natuurlijk angstig maar we proberen om
oprecht vooruit te kijken dat er hoop op een
toekomst is, ieder van ons heeft zijn of haar
eigen verhalen om naar uit te kijken. Andere
activiteiten met grote aantallen mensen moet
uitgesteld worden. Maar we proberen om
houvast te vinden aan blijf “believing en
belonging” in ons gemeenschap.

In oktober vierden wij drie belangrijke
gebeurtenissen van ons geloof.
Wereldmissiedag, dierendag en de start van de
Mariamaand. Dit zijn niet helemaal nieuwe
zaken maar wel uitdagend. Wereldmissiedag
nodigt ons allen uit om samen goed over na te
denken en doen dat we allemaal werden
geroepen en gezonden zijn om andere mensen
te helpen, om samen met elkaar te zorgen voor
de wereld met name voor degenen die in een
moeilijke situatie zitten. leder van ons heeft een
verantwoordelijkheid aan de wereld, om goed
samen te leven met de mensen om ons heen.

In november verwelkomen we een nieuwe
liturgische periode, namelijk de advent periode.
Het is de tijd van het verwachten. Ondanks dat
we in een moeilijke tijd zitten door de corona
crisis, blijven we toch verwachten op een mooie
toekomst.

Afgelopen 29 september 2020 vierde ik dat ik
vijf jaar geleden priester ben gewijd. Dat was
ook een mooi moment voor mij om terug te
kijken en inderdaad vooruit te kijken, hoe ik
verder moet gaan als missionaris in dit land.

Er zijn nog vele uitdagingen die mij tijd geven
om te leren en mee te leven. Laten we samen
op missie gaan en ik wens u allen blijf gezond
en Gods zegen.

Taizé viering

29 november is er om19:00uur weer een
Taizé viering in onze parochiekerk.

Voorganger ds. A. van der Deijl en muzikale
begeleiding met Mw. J. Noorloos



Parochiebreed

Heel bijzonder

Ons communicatieteam vroeg mij mee te werken
aan een livestream uitzending.

Diverse parochianen cq vrijwilligers waren mij al
voorgegaan.

Opname gedaan op zaterdag 22 augustus t.b.v.
de vitzending op zondag 6 september.

TJA, HEEL BIJZONDER.

Mijn voorstel was het in een geheel andere
setting te doen en dat is mijn inziens goed
gelukt.

Allereerst gaat mijn dank uit naar de organisatie
van de live stream uitzendingen.

Dit is wat mij betreft TOP in tijd van CORONA.
Aan de andere kant een mooi moment iets te
vertellen wat er zoal achter de schermen
gebeurt.

In mijn geval GEBOUWEN BEHEER.

Zoals ik aangeef doe ik het nu 5 jaar.

Maar gelijk geef ik aan het stokje over te dragen.
Ben nu 70, leeftijd, kinderen en kleinkinderen
vergen meer energie.

Het moment van stoppen is nooit het goede
moment.

Maar heb toch gemeend het over te dragen.
Hamvraag is WIE PAKT HET OVER?

In tijd van later met pensioen is de spoeling in
vrijwilligersland minder geworden.

Toch hierbij ook de oproep; WIE WIL DEZE
ENERVERENDE TAAK OVERNEMEN?

Groet Peter van der Kamp / Gebouwen Beheer

Marthagroep

Woensdag 21 oktober zijn de dames Dekkers,
Kunz, Ruiter en van Roode aan de beurt om de
kerk schoon te maken.

Woensdag 18 november de dames van de
Filippijnen.

Contactpersoon: Mw. van Roode tel. 5612243.

Toeval op burendag

1 oktober is de feestdag van Theresia van Lisieux.
In "t kloosterhof en in De Meerstede heeft deze
heilige extra aandacht gekregen tijdens de
viering in het weekend van zaterdag 28 en
zondag 27 september. Een bekende uitspraak
van Theresia is: Ik wil het rozen (=zegeningen)
laten regenen op aarde’ Tijdens het
voorbereiden van deze viering kwam er een mail
van de quilt- en breigroep van de H. Joannes de
Doper parochie binnen. Voor burendag wilden ze
aan de buren, de kapelbezoekers van De
Meerstede, een bloemen-broche geven. Laat
burendag nu precies in ditzelfde weekend zijn.
Zo stond het beeld van Theresia mooi tussen de
rozen en kregen de bezoekers na afloop een
bloemen-broche opgespeld. Hoe toevallig is
dit...

Grote dank aan de quilt- en breigroep voor de
mooie corsages.




RK-abc

In het RK-abc worden bijzondere
personen en begrippen uit de
katholieke traditie toegelicht.

Verrijzenis

Het gebruik om op Allerzielen (2 november) op het kerk-
hof een kaars aan te steken bij het graf van een dierbare
overledene vertolkt het licht in de duisternis dat het geloof
in Jezus' verrijzenis ons geeft. Het is die belofte op eeuwig
leven, en op de overwinning van de liefde op de dood, die
gelovigen hoop geeft. Ook mensen die nauwelijks in de
kerk komen vinden troost bij de rituelen die op de lichtjes-
avonden of andere Allerzielenbijeenkomsten op kerkhoven
en begraafplaatsen worden georganiseerd.

Allerheiligen

Op 1 november is het Allerheiligen, de dag waarop alle
heiligen worden herdacht. Zo'n herdenkingsdag kende de
vroege christelijke kerk ook al, al stonden toen nog niet alle
heiligen in het middelpunt maar alle martelaren. Het woord
martelaar komt van het Griekse woord martus dat‘getuige’
betekent: het ging om christenen die bleven getuigen van
hun geloof in Christus en daarom werden vermoord. In de
achtste eeuw besloot paus Gregorius lll dat ook heiligen die
niet door de marteldood waren omgekomen, voortaan op
het martelarenfeest zouden worden herdacht.

Marieke Smulders




ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

Raad van Kerken
Hoofddorp

Omgaan met verlies

Wie mis je? Wat is er in jouw leven veranderd
door dit gemis? Wat geeft je veerkracht en wat
juist niet? Drie avonden om met elkaar van
gedachten te wisselen en (h)erkenning te
vinden. Voor wie een partner, (grootjouder,
broer/ zus of (klein)kind verloor.
Gespreksleiders: ouderling en verzorgende Ineke
Vries en predikant en verliesbegeleider

Arie de Winter.

Informatie en aanmelden:
as.dewinter@pghoofddorp.nl, tel. 06 1754 0812
Dinsdag 3 en 17 november, 1 december 2020
14:30 - 16:00 uur.

Plaats: Marktpleinkerk.

Katholiek in de Republiek

Tijdens de Opstand tegen Spanje moesten de
katholieke inwoners in de
Noordelijke Nederlanden in
het geheim hun godsdienst
gaan belijden, terwijl ze
daarvoor lid waren van een
machtige kerk. Bij de
protestanten was het precies
andersom. De katholieken
werden gedwongen om op
een heel andere manier als
gelovigen te gaan leven. Hoe
deden zij dat? Wat was hun veerkracht?
Kosten boek: € 28,50.

Begeleiding: Leo Mesman.

Informatie en aanmelding: tel. 023 561 7392,
info@boekwinkelhetkruispunt.nl.

Donderdag 5 november, 20:00 — 22:00 uur.
Plaats: Boekwinkel Het Kruispunt.

Schilderkring ‘In de stal’

Heb je er wel eens over nagedacht wie jij zou zijn
geweest in het kerstverhaal? We schilderen
onszelf in het verhaal op grote panelen en
creéren zo onze eigen kerststal.

Informatie en aanmelden (graag tijdig i.v.m.
aanschaf materiaal): ds. Aarnoud van der Deijl,
ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl, tel. 023 200 0192.
Donderdag 5 november 2020 om 20:00 uur.

Plaats: De Ark.
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Boekbespreking: Blackness in Western Europe
Dienke Hondius (historica aan de VU en
medewerkster van het Anne Frank Huis) schreef
in 2014 het boek Blackness in Western Europe
over de manier waarop Europeanen door de
eeuwen heen tegen zwarte mensen aankeken.
Alles was erop gericht om de illusie in stand te
houden dat wij in Europa niet racistisch waren,
terwijl het wel Europeanen waren die de slaven
verhandelden.

Informatie en aanmelden: ds. Aarnoud van der
Deijl, ar.vanderdeijl@pghoofddorp.ni,

tel. 023 200 0192.

Woensdag 11 november 2020 om 20:00 uur.
Plaats: De Ark.

Samen in gesprek

Themabijeenkomsten in het teken van culturele,
spirituele en maatschappelijke onderwerpen.

12 november van 14.00 - 16.00 uur. Over Maria
Magdalena, één van de meest spraakmakende
figuren uit het Nieuwe Testament.

Els van Dongen vertelt over Maria Magdalena.
Zij is één van de meest spraakmakende figuren
uit het Nieuwe Testament. In de loop der
eeuwen is haar van alles toegedicht: ze zou een
bekeerde zondares zijn geweest, maar
misschien ook Jezus' partner. Of was zij de
‘volledig ingewijde; zoals we kunnen lezen in
het evangelie van Maria (Magdalena)? Els kruipt
in de huid van deze bijzondere vrouw en neemt
ons mee in haar levensverhaal. We geven na het
verhaal graag anderen de gelegenheid om te
vertellen wat Maria Magdalena voor hem/haar
betekent.

Na de pauze kijken we naar een gesprek van Paul
Witteman met Herman Finkers over het
Gregoriaans en we luisteren naar Statuit el
Dominus, gezongen door de vrouwen van het

a cappella kwintet Wishful Singing.

10 december: We kijken naar Maria, de moeder
van Jezus, in de kunst.

Informatie en aanmelden: Coby Bergsma,
JjJ.bergsma@live.nl, tel. 023 565 2400.
Donderdagen 13.30-15.00 uur en bij voldoende
interesse ook nog van 15.00-16.30 uur.

Plaats: Parochiehuis.



Raad van Kerken (vervolg)

De Psalmen zingen

Een avond over het zingen van de Psalmen.
Engelse chants zingen, reciteren, psalmodiéren
etc.

Leiding: Marianne Voskamp en Coen Wessel.
Aanmelden: c.wessel@pghoofddorp.nl.
Donderdag 12 november 2020, 20:00 - 21:30 uur.
Plaats: De Lichtkring.

Bijbelquiz

Ook dit jaar spelen we de bijbelquiz van het
Nederlands Bijbelgenootschap. De quiz bestaat uit
30 vragen, die worden ingeleid met een filmpje of
foto. U kunt deelnemen met een team van
ongeveer 5 personen, maar ook individueel. U
wordt dan op de avond zelf ingedeeld in een
onvolledig of nieuw te vormen team.

Informatie en aanmelden: Thea van der Heide,
tenkvdheide@quicknet.nl, tel. 023 562 3629 en Klaas
van der Veen, k-rvanderveen@hotmail.com, tel. 023
5653143.

Maandag 23 november 2020, 20:00 - 22:00 uur.
Plaats: Marktpleinkerk.

NBG-Bijbelquiz

De Bijbel dichtbij

Kerststallententoonstelling

In samenwerking met mevrouw Tiny Bottema
stellen Henk en Elly Koning weer een mooie
tentoonstelling samen met bijzondere kerststallen,
waaronder een kanten kerststal.

Ook komt er een demonstratie en
verkooptentoonstelling van het kantklossen door
de dames Ans van Empel en Thea van de Tillaard.
Verdere informatie over activiteiten tijdens de
tentoonstelling vindt u t.zt. op
www.boekwinkelhetkruispunt.nl.

Inschrijven via: info@boekwinkelhetkruispunt.nl
Van dinsdag 15 december 2020 t/m woensdag 6
januari 2021 (m.u.v. 25 december en 1 januari),
12:00-17:00 uur.

Plaats: Het Fundament, onder de Joannes de
Doperkerk.

Aanmelden

Vanwege de coronamaatregelen is aanmelden wel
noodzakelijk. De aanmeldgegevens staan bij de
groepen, maar het kan ook digitaal via
bit.ly/aanmeldenrvk.

Actuele informatie

Actuele informatie over het al dan niet doorgaan
van deze activiteiten is te vinden op
www.kerkeninhoofddorp.nl of neem contact op
met Flora van der Staaij, telefoon 06 1046 9181,
e-mail bezinning@kerkeninhoofddorp.nl.

Het spreekt voor zich, dat u thuis blijft indien u
klachten heeft die kunnen duiden op corona, of
recent in contact bent geweest met iemand die
corona heeft.



Bij het schrijven van de copy voor deze Info zitten wij aan het begin van de nieuwe
Coronamaatregelen. Bepaalde activiteiten hebben wij helaas moeten afzeggen enin de
winkel vragen wij u een mondkapje te dragen.

Ook zullen wij in samenwerking met de parochie mondkapjes verkopen, gemaakt door
ongedocumenteerden. Ze zijn tegen contancte betaling te krijgen.

Naast onze vaste collectie Noveenkaarsen,
hebben we sinds kort ook Heilige Corona
Noveenkaarsen, met een speciaal gebed voor
bescherming en genezing. En "ik mis je"
kaarsen.

De kinderboekenweek is voorbij maar we willen toch met u een gedicht delen uit het
prachtige boek ‘Uit elkaar’ van Bette Westera en Sylvia Weve. Het heeft dit jaar de
Gouden griffel gewonnen. Een troostend, ontroerend en verassend kinderboek met

gedichten en illustraties over echtscheiding.
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Mijn vader is een lieverd,
mijn moeder is een schat,
maar dat mijn vader ooit iets
met mijn moeder heeft gehad,
dat kan ik niet begrijpen,
daar kan ik echt niet bij.

Ze hebben niets, maar dan ook

niets gemeen behalve mij.

L

- Mlerhuhgﬁ

Cadeautip!

Op dit moment van schrijven komen er steeds meer daghoeken,
kalenders, kaarten en boeken voor kerstmis en voor het nieuwe jaar
binnen. Zoals b.v. Van Allerheiligen tot Kerst

Bidden in tijden van afstand en verwachting . Een boek, met bijdragen
van verschillende auteurs, zoals Herman Finkers, Kris Gelaude en vele
anderen. Voor iedereen die in de donkere dagen naar Kerstmis toe wil
bidden is dit een mooi geschenk. Met speciale aandacht voor de

zondagen in de Advent. LQ‘A] Het Kruispunt

winkel voor het ANDERE boek



Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

De Spaanse vieringen op de eerste zondag van de maand gaan tot nader order niet door.

Uitsteling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Vieringen in de de Titus Brandsma kapel zijn momenteel alleen toegankelijk voor cliénten van
De Meerstede en directe aanleunwoningen.

Doopgesprekken

De volgende doopgesprekken zijn op:
Woensdag 18 en 25 november (beiden avonden horen bij elkaar) .
Om 20.00 uur in het parochiehuis. Inschrijven voor beide avonden is verplicht.

Voor opgave kunt u bellen naar het secretariaat. tel: 56 381 45 tussen 9 en 12.00 uur.
Bij voorkeur op woensdag of donderdagmorgen.
U kunt ook langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

Tot nader order zijn deze vieringen komen te vervallen.

Opbrengst Collectes

5en 6september €303,10
12 en 13 september €346,10
19 en 20 september € 268,65
26 en 27 september € 286,20
3en 4 oktober € 206,92
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vieringen

PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

Overzicht vieringen kerk en kapel 3 oktober - 31 oktober

Voor de vieringen op zaterdag en zondag met een beperkt aantal personen is reserveren verplicht.
Op zondag kunt u de viering ook livestream volgen.

Het reserveren kan via de website: .......... of via het secretariaat, telefoon: 023 56 381 45

De Kapelvieringen op dinsdag en donderdagavond zijn in de kerk.

Za 310kt 19.00

Allerheiligen

Zo01nov 10.00:

Allerzielen
Ma 02 nov 17.00

; 18.00;

Di 03nov 1845:
19.15:

Do05nov 1845:
19.15:

Eucharistieviering; pater E. Manek;
- Joke Kreike- van der Kolk; Marlou Cikot- Franssen

Eucharistieviering; pastor K. van Lent; ovb Gregoriaanse bijdrage
- Ouders van Steen, broers Leo, Jan en zus Bets;
Gerrit en Rie Vork en tot bijzondere intentie

19.00 en 20.00 uur korte gebedsvieringen, alleen voor nabestaanden; muzikale
begeleiding; pastor K. van Lent en pater Eko Manek;

Rozenkrans
Viering
- Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Za 07 nov 19.00:

Zo 08 nov 10.00:

Di 10nov  18.45:
19.15:

Do12nov 18.45:
19.15:

Eucharistieviering; pastor E. Manek
- Lisette van der Lingen

Eucharistieviering; pastor E. Manek en diaken R. Mascini
- Overl. ouders Koeckhoven — van Haaster en zegen over hun gezin

Rozenkrans
Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Zaldnov 19.00:

Zo15nov  10.00:

Di 17 nov  18.45:
19.15:

Do 19nov 18.45:
19.15:

Eucharistieviering; voorganger svd; ovb bijdrage Gemengd koor
- Naam

Familieviering; pater E. Manek; Zangertjes
- Overl. ouders Koeckhoven van der Hulst; James Zitter

Rozenkrans
Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Za2lnov 19.00:

Zo22nov 10.00:
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Eucharistieviering; voorganger; pater svd

Eucharistieviering; voorganger; pater svd
- Overl. fam. Dingemens en fam. Frijters



Overzicht vieringen (vervolg)

Di 24 nov 1845: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 26 nov 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Eerste zondag van de Advent
Za28nov 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek;
- Joke Kreike- van der Kolk

Zo29nov 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek;
19.00: Taizé viering
Di 01dec 1845: Rozenkrans
19.15: Viering
- Jeanne Dijkstra-van Stein; Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 03 dec 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Tweede zondag van de Advent
Za05dec 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent
- Naam
Zo 06 dec 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent en diaken R. Mascini
- Overl. ouders Koeckhoven- van Haaster en zegen over hun gezin
Di08dec 1845: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 10dec 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Derde zondag van de Advent
Za12dec 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek
- Lisette van der Lingen; Overl. ouders Koning- Beers

Zo 13 dec 10.00: Familieviering; pater E. Manek; Zangertjes
- Gerrit en Rie Vork en tot zekere intentie
Di15dec 1845: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 17 dec 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Ter informatie volgende Info

Vierde zondag van de Advent
Za 19dec 19.00: Eucharistieviering; pater svd
Z0 20 dec 10.00: Eucharistieviering; pater svd

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 13.00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12,00 uur
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Parochiebreed

Maandag 2 november: Allerzielen

Een kaarsje zegt: ‘Ik mis je’

Allerzielen, 2 november: we steken een kaarsje
op voor alle mensen die niet meer bij ons zijn.
We moesten afscheid van ze nemen, ook al
wilden we dat niet. Wat hielden we van ze, en
wat is het moeilijk dat we ze moeten missen. We
willen tijd en gelegenheid om extra aan ze te
kunnen denken.

Allerzielen is de dag waarop we kunnen en
mogen stilstaan bij onze gestorven dierbaren.
Wie dat wil is op maandag 2 november van
harte welkom in de H. Joannes de Doperkerk
aan de Kruisweg. Tussen ‘s morgens 07.30 uur
en’s middags 16.30 uur staan de kerkdeuren
open. Natuurlijk om een kaarsje op te steken,
want “Voor wie steek jij een kaarsje op?” is ook
dit jaar in de media weer het Allerzielen-thema.
Een vurig vlammetje, waarmee we de liefde
voor een overledene brandend houden. Maar
misschien wil je alleen maar komen om te
bidden. Of zoek je troost en bemoediging in
even een gesprekje. Er is de hele dag iemand in
de kerk aanwezig, ook voor pastorale
ondersteuning.

Vanwege de coronavoorschriften is het vieren
van Allerzielen dit jaar aangepast. Er zijn
vanwege het beperkte aantal mensen dat bij
elkaar mag komen in de kerk vier korte
vieringen gepland, die helaas alleen
toegankelijk kunnen zijn voor familieleden van
de overledenen. De viering die om 20.00 uur
begint is voor iedereen die dat wil via livestream
(website, you tube) te volgen. De kaarsjes die
voor de overledenen worden aangestoken
worden traditiegetrouw na de viering naar
buiten gebracht om een plekje te vinden op het
kerkhof in de Bijbelse kerktuin.
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Een kaarsje opsteken voor degenen die je mist,
maar die je nooit had willen missen...

Als er iemand is, die daar in de media aandacht
voor vraagt is dat tv-maakster Anita Witzier.

Een interviewtje met haar, waarin ze vertelt over
geloven en wat dat voor haar betekent, leest u
op de volgende pagina.

Beste allen,

Het wordt door de coronamaatregen moeilijk
om oogstdankdag dit jaar te vieren met de
product versierselen zoals we deze gewend zijn.
Ook Royal FloraHolland schrapt door Cofid-19
voor dit jaar de Trade Fair Aalsmeer, Nederlands
grootste internationale sierteeltvakbeurs, waar
we de laatste jaren veel bloemen van mochten
ontvangen na afloop van de tentoonstelling.
Door de coronacrisis worden we er weer eens
extra van bewust dat het geen
vanzelfsprekendheid is dat we alle dagen
worden voorzien van verse groenten en fruit,
granen, zuivelproducten, aardappelen en
suikerbieten etc,, vrij van ziektes en kwalen,
zodat het voor ons dagelijks benodigd voedsel
aan niets zal ontbreken! Reden om met
oogstdankdag daar extra dankbaar voor te zijn
en een donatie over te maken op de rekening
nr. NL63RABO0119681692 t.g.v. Stichting
Voedselbank Haarlemmermeer en hopelijk dat
we volgend jaar onze kerk weer kunnen
versieren met al dat goede wat onze aarde, door
middel van onze uitstekende agrarische
ondernemers, ons schenkt!

Jos Koeckhoven
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mm Anita Witzier

Anita Witzier (1961}, presentatrice KRO-NCRV (o.a. De Relinie, Anita wordt opge-
nomen, Voor wie steek jij een kaarsje op). De Nederlands Hervormde kerk van haar
jeugd verliet ze, maar geloven vindt ze prachtig: voor anderen. 'Die overgave heb ik
niet in me. Ik weet ook niet of ik dat wil.

vrijheid - schepping - barmhartigheid - vergeving - liefde — menselijke waardigheid
klooster — eucharistie - verrijzenis — gastvrijheid - God - Jezus Christus — Heilige Geest

Barmhartigheid Hetbeeld van de Barmhar-
tige Samaritaan raakt me altijd. Zonder je iets af te
vragen iets voor een ander doen, omdat de situatie
daarom vraagt. Dat vind ik de ultieme daad van
barmhartigheid. Heel actueel in deze tijd, waarin
zoveel vluchtelingen hiernaartoe komen. We zijn
geneigd te vragen: Waarom? Zijn er niet te veel?
Kunnen ze niet terug? Maar verplaats je eens in de
ander. Wanneer is een situatie zo wanhopig dat je
alles verlaat wat je kent, je hele historie, je land, je
huis? Dat doe je echt niet voor je lol. Barmhartig-

heid is misschien een lastige, maar wel een heel be-
langrijke waarde. We zouden ons minder af moeten
vragen:'What's in it for me?, maar vanuit ons hart
iemand willen helpen.

God Voor mij is God de zoektocht naar de zin
van ons bestaan. Daarin komen alle levensvragen
samen. Wie wil je zijn? Op welke manier?

Ik denk dat wij met z'n allen God zijn. We hebben
allemaal het‘goddelijke;, het goede in ons, maar ook
een andere kant. Het is een kwestie van kiezen en
keuzes komen voort uit allerlei redenen. Uit liefde,
schoonheid, wanhoop, angst... Maar je kunt altijd
op zoek gaan naar de kern van je bestaan. Die is
intiem, persoonlijk, misschien niet in woorden te
vatten. Als je keuzes maakt vanuit die kern, doe je
bijna vanzelf het goede. Dan hoef je geen angst te
hebben en ben je minder kwetsbaar.

Vrijheid Inmijnvakvindtiedereen iets van je;
mensen hebben voortdurend een cordeel over wat
je doet. Dat kon mij heel persoonlijk raken en dat
voelde onvrij. Maar dat heb ik niet meer. Achter elke
mening gaat een verhaal schuil en dat verhaal heeft
meestal niets met mij te maken. Dat besef geeft een
enorme vrijheid. Verder ben ik bevrijd van de onrust
over alles wat ik misschien 66k had moeten of kun-
nen doen in mijn leven. Ik doe wat bij mij past en
het is prima als dat niet die reis naar een blokhut in
Chili is, om maar iets te noemen. Ik mag zijn wie ik
ben. Dat is een groot inzicht dat vrijheid geeft.
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Kids &
¥Kjsrjongeren

] ¥ 1 www. hjoannesdedoper.nl

Catechese ,

voor kinderen

Waar: In het parochiehuis
‘Wanneer: op woensdagmiddagen
'Hoe laat: van 15:00 tot 16:00 uur.

aan de
volgende
generatie

Joannes de Doper

een missionaire parochie in Hoofddorp




familievieringen
peuter & kleutervieringen

dopen kinderwoorddienst
vormsel

communie knutselen

misdienaars kinderkoor
catechese
M25 Hoofddorp

meer info op onze website:
www.hjoannesdedoper.nl

facebook.com YouTube.com instagram.com twitter.com
@ JoannesDeDoper loannesDeDoperHoofddorp

JoannesDeDoper loannesDeDoper
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Ter overweging

DS.JAN HOMMES
Classispredikant
Groningen-Drenthe

HERINNEREN

ij de verjaardagen van onze kinderen is er
meestal wel een moment dat we herinneringen
ophalen aan hun geboorte. Niet dat de kinderen
dat zo waarderen, maar voor ons als ouders zijn
dat dierbare momenten. Herinneren is vaolgens
de Van Dale een ervaring uit het verleden voor de geest
roepen, er weet van hebben en op die manier gedenken.
Augustinus spreekt over de fundamentele kracht van de
herinnering als een schatkamer: “De enorme grot van het
geheugen, met zijn mysterieuze, geheime en onbeschrijf-
bare hoeken en gaten, ontvangt al deze waarnemingen, die
klaar liggen om opnieuw opgeroepen te worden wanneer
dit nodig is. [...] De objecten zelf kemen niet binnen, maar
de beelden van de waargenomen objecten zijn beschikbaar
voor de gedachte die hen herinnert.”
Op die manier worden verleden en heden met elkaar ver-
bonden en kunnen herinneringen dienst doen als kracht-
bron naar de toekomst.

Ik begon met de verjaardagen van onze kinderen. Vieren
heeft denk ik alles te maken met herinneren en herinnerin-
gen ophalen. Zo is het met heel ons leven en zo is het ook
in onze kerken. De eredienst is bedoeld om ons te herin-
neren aan de manier waarop mensen hebben ervaren hoe
God zich met hen en hun leven heeft verbonden. Het volk
Israél, de mensen die met name worden genoemd - of het
nu profeten zijn of koningen, of leerlingen of mensen zoals
wij - vertellen ons hoe God met ons mee optrekt.
Herinneringen gaan nog al eens over je voor de geest halen
hoe je een bemoediging, een kracht, een helpende hand
hebt ervaren of gevonden. En in de herfst, november, herin-
neren wij ons de namen van hen die ons voorgingen: ‘Heer
herinner U de namen; om iemand voor de geest te blijven
halen en niet vergeten te worden, zeker bij God niet.

Ik vind het altijd mooi dat Mozes God herinnert aan zijn ver-
bond met mensen; en dat er een vrouw is die Jezus de ogen
opent voor Zijn helpende hand naar haar. Ook God moet
worden herinnerd aan Zijn beloften. Er zijn ‘herinneraars’
nodig, bij God en bij ons, vanwege dat wat komen kan. =



4 november 2020

Voor wie steek jij een kaarsje aan?

Langs wegen plaatsen mensen kleine
monumentjes op plekken waar mensen in het
verkeer zijn omgekomen. Op de plaats van een
dramatisch gebeuren leggen mensen bloemen
en beren. Rituelen om doden te gedenken.

In brede kring wordt in november aandacht aan
de gestorvenen besteed. In de christelijke
traditie gedenken Rooms-katholieken op
Allerzielen (2 november) de overledenen en
protestanten doen dat enkele weken later.
Gedachtenisrituelen en
gedachtenisvoorstellingen staan centraal op

de morgen van woensdag 4 november in De
Stal. Ds. Adri van der Wal verzorgt daarover een
presentatie met voorwerpen, beelden, muziek
en gedichten.

Vanaf 10.00 uur is er koffie. Om 10.30 uur begint
het programma.

Julianalaan 13a, 2159 LB
S t d I Kaag.www.stalopdekaag.nl
0252-544688
info@stalopdekaag.nl

De afgelopen maanden hebben we op bescheiden
schaal een aantal activiteiten kunnen aanbieden,
waaronder de lezingen over "De Kaag in
oorlogstijd". Niet alles wat gepland stond kon
doorgaan, zo zijn de bijeenkomsten rond "Tobit".
voor een deel afgezegd.

Ook voor de maanden november en december
staat er het een en ander gepland. Wij hopen dat
deze activiteiten kunnen doorgaan. Neem
sowieso even contact op met de Stal om te horen
of dat wat gepland staat ook echt doorgang kan
vinden.

Uiteraard is aanmelden noodzakelijk.

Woensdag 9 en 16 december
Weihnachtsoratorium

Pastoor Kees van Lent en voorzitter Jan
Biemond zijn bezig met de voorbereidingen
van een tweetal (muzikale) presentaties over
het Weihnachtsoratorium.

Zoals altijd drinken we vooraf, vanaf 10.00 uur

een kopje koffie en begint het programma om
10.30 uur.
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Pelgrimeren in Nederl

Coevorden

Emlichheim

Neuenhaus

. Frenswegen

Nordhorn .

Bad Bentheim @

De contouren van
het mysterie blijven

HET PODAGRISTENPAD

God in de geschiedenis

en dominee, een journalist en een uitgever
reisden in het midden van de negentiende eeuw
vanuit Drenthe naar Bad Bentheim, vlak over de
grens bij Oldenzaal. Als jichtlijders - ‘podagristen’
- bezochten ze de geneeskrachtige baden daar.
Hun weg terug naar Coevorden zouden ze te voet heb-
ben kunnen afleggen. Onderweg deden ze verslag van het
landschap en van de taal, de zeden en gewoonten van de
bewoners. Een Drentse klassieker werd het. Sinds een aantal
jaren draagt de landelijke route die ze volgden hun naam.
Ten noorden van Nordhorn volgen we de Vecht, die rustig
richting Zwolle kronkelt. We genieten van de vele kunst-
werken langs de rivier. Het oude klooster Frenswegen is
vanwege corona tijdelijk gesloten voor publiek, maar een
aardige bewoonster laat ons even binnen. Dit is nu een
oecumenisch centrum, waarin zes kerkelijke stromingen
samen leven en werken.
De plek van de door bliksem verwoeste kapel wordt
gemarkeerd door een betonnen muur met daarboven
een eenvoudig dak. De ruimten tussen vier enorme stalen
platen vormen een kruis, beeldbrokken uit het verleden
vullen de suggestie aan. De betekenis ervan prikkelt, net als
de geschiedenis van het klooster. Niet altijd is Gods aanwe-
zigheid even goed zichtbaar. Maar de contouren van het
mysterie blijven. Roeide de pest de augustijner gemeen-
schap eens bijna uit, broeders van de Moderne Devotie uit
de Nederlanden schoten te hulp. Was het klooster ten tijde
van de podagristen leeg en vervallen, inmiddels gonst het
er van hedendaagse spiritualiteit. Geschiedenis die oproept
vertrouwen te houden - in alle ondoorgrondelijkheid.

Het Podagristenpad, zo'n 80 kilometer lang, loopt tussen
Coevorden en Bad Bentheim in het grensgebied Neder-
land-Duitsland. Een gids met routebeschrijvingen is niet
verkrijgbaar, maar de weg is goed bewegwijzerd in beide
richtingen. De toeristensite van de provincie Bentheim
biedt GPX- en KML-bestanden aan voor navigatiesoftware
en Google Earth. Zie: i l.com/podagristenpad.




Parochiebreed

Jammer

Het LABYRINT achter in de beeldentuin is
ontdaan van de aluminium boog.

Die boog vormde hiervoor de ruggengraat van
de tent over het LABYRINT.

Onze pastoor had hoge verwachtingen van die
tent. Toch zijn er veel leuke evenementen onder
georganiseerd.

Maar eerlijk is eerlijk onze pastoor had er toch
meer van verwacht.

Dit jaar is de tent opgezet op verzoek van Van
Altena. Want de dansschool wilde de ouders
hun kinderen laten zien wat ze geleerd hadden.
Dat is een jaarlijks evenement wat nu vanwege
CORONA niet in de Dansschool kon en mocht
plaatsvinden.

Graag hadden we na die voorstelling nog wat
andere zaken onder de tent georganiseerd.
Maar vanwege diverse redenen ging dat niet
door.

Vorig jaar is de tent in het geheel niet gebruikt.
Dus kwam de vraag; ‘Hoe verder?".

Het kost veel tijd en menskracht om de tent op
te zetten en weer neer te halen en op te bergen.
Je moet dus eigenlijk al een goed jaar
programma hebben om die moeite te nemen.
Maar helaas lukte het telkens niet een mooi
programma neer te zetten.

Met pijn in het hart is afscheid genomen van die
schitterende tent.

Deze zal hoogst waarschijnlijk volgend jaar
herrijzen in PARK 21. Dirk Molenaar zal er
hoogstpersoonlijk zorg voor dragen dat de tent
een nieuwe toekomst krijgt. Een nieuwe
toekomst op de boerderij ‘Kleine Vennep' in
PARK 21.

Bedankt voor uw aandacht.
Peter van der Kamp

Onze dank

Een woord van dank namens Danscentrum
Marcella van Altena

Langs deze weg willen wij onze lieve buren
Parochie Johannes de Doper ontzettend
bedanken voor de medewerking die ons
verleend is om tijdens de roerige COVID-tijden
onze danslessen buiten te kunnen voortzetten
na een lange tijd dicht te zijn geweest.

Doordat alle binnen activiteiten niet meer
mogelijk waren vielen ook onze jaarlijkse
theatershows in het water en hebben wij
gevraagd of het misschien mogelijk was om het
openlucht theater te gebruiken en onze show in
een andere vorm toch doorgang te laten
genieten.

Met een grote groep mannen van zowel de
parochie als van de dansschool werd de tent 9
juli na een aantal jaren weer opgebouwd.
Hierdoor konden op 11 juli wij middels een
Summer Dance Camp met voorstellingen ons
bijzondere seizoen geweldig afsluiten. Namens
alle dansers en trainers hartelijk dank voor alle
mogelijkheden en hulp die geboden is.

Wendy, namens

MARCELLANXSIALTENA

DANCE & PARTYCENTRE
%, |
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Bijbelverhalen

November is de gedenkmaand
bij uitstek. In de katholieke
kerk vieren we Allerheiligen en
Allerzielen, in de protestantse kerken
Eeuwigheidszondag. We staan stil
bij degenen die ons ontvallen zijn,
soms kortgeleden, soms langer
geleden. Op deze gedenkdagen
delen we de herinneringen aan hen
die we missen. We noemen hun
namen en stellen hen zo present in
ons midden. En om hen geborgen
te weten bij God, die ons begin en

einde is.
LEZINGENROOSTER
Zondagen november 2020
1 november 15 november
Alferheiligen 33ezondag door het jaar
Apokalyps 7,2-4.9-14 Spreuken 31,10-13.19-
1 Johannes 3,1-3 20.30-31
Mattelis 5,1-12a 1 Tessalonicenzen 5,1-6
Matteiis 25,14-30
ma 2 november
Allerzielen 22 november
Joh 19,1.23-27a Christus, koning van het
Romeinen 14,7-9.10b-12 heelal
Johannes 17,24-26 Ezechiél 34,11-12.15-17
1 Korintiérs 15,20-26.28
8 november Matteils 25,31-46
32e zondag door het jaar

Wijsheid 6,12-16
1 Tessalonicenzen 4,13-18
Matteiis 25,1-13

27 november
le zondag van de advent
Jesaja 63,16b-17.19b;
64,3b-8
1 Korintiérs 1,3-9
Marcus 13,33-37

WEEST
WAAKZAAM!

llerheiligen en Allerzielen zeggen ons dat we

mensen met een geschiedenis zijn. Sommige

mensen leefden zo voorbeeldig dat we ze

heiligverklaard hebben. Allerzielen, dat direct

op Allerheiligen volgt, laat zien dat we allemaal
voor God van betekenis zijn, voorbeeldig of niet.

De evangelielezingen van november roepen op tot waak-
zaamheid in ons leven. Je weet immers maar nooit wanneer
het de tijd van God is. "Weest dus waakzaam want gjj kent
dag noch uur’ Dat is geen kwestie van bangmakerij. Inte-
gendeel. Christus roept ons op om de tekenen van de tijd te
verstaan die wijzen op de kamst van het Koninkrijk Gods.
Het is daarom niet verwonderlijk dat deze maand de
evangelielezing over de talenten klinkt. Wat doen we met
het leven dat we van God ontvangen? De lezing gaat over
meer dan wat wij talenten noemen in de zin van bijzondere
vaardigheden. Het gaat over het geschenk dat ons leven is.
Leven we echt of laten we de gift van ons leven onuitge-
pakt? De lezing van de eerste adventszondag onderstreept
de urgentie van die vraag nog een keer: ‘En wat |k tot u zeg,
zeg |k tot allen: weest waakzaam!'m

Sipke Draisma

Ziet u tekenen in uw eigen leven die u kunt
verbinden met de komst van het Rijk Gods?
Denk daarbij aan tekens van liefde aan u
betoond, vaak onverwacht en op het juiste
moment.




Wat is er nu mooier dan gezellig samen lunchen bijpraten.

erste zondagd
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De muizen zijn al uren bezig achter het orgel. En niet

zo zachtjes ook. Hun gekibbel klinkt door de hele kerk.

Kik gaat een kijkje nemen en komt op de trap langs
Marius muis. Die zit stilletjes met papier en een
potlood voor zich. “Wat doe je, Marius?’ vraagt Kik.
‘lk herinner me’, zegt Marius. Verder niets. Daar komt
Martje muis aangerend: ‘Kik!’ roept ze, ‘Zeg tegen
Marius dat hij moet komen helpen! Wij ruimen het
huis van tante Mies op. En hij doet he-le-maal niets!
Tante had zéveel spullen!’ Kik besluit een handje te
helpen. Er moeten kasten worden uitgeruimd,
kleedjes geklopt en breiwol ingepakt. Het huisje moet
helemaal leeg voor de volgende bewoner. Want tante
Mies is er niet meer. Als alles klaar is, drinken

de muizen samen een glaasje fris.
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Knutselen

Herinneringenbord

Heb je wel eens van een moodboard gehoord? Dat is een plakwerk van uitgeknipte dingen
en woorden en kleuren die jij mooi vindt. Die jou blij maken. Je kunt ook een moodboard maken
van herinneringen aan iemand die je lief vond en die er niet meer is. Begin november denken
we extra aan hen. Je kunt in je eentje een herinneringenbord maken, maar ook met elkaar.

Nodig: Zorg voor een groot stuk papier (bijvoorbeeld:
achterkant behang), stapel oude tijdschriften, scharen,
kleurstiften, plakstift. Werk op een ondergrond van
oude kranten.

Doen: In het midden van het blad plak je een portret van
die lieve persoon. Schrijf zijn of haar naam, verjaardag
en sterfdag er mooi bij. Dan gaat iedereen in de tijd-
schriften op zoek naar woorden, plaatjes, kleuren en
vormen die herinneren aan hem of haar. Knip uit en
zoek door. Daarna plak je de beste knipsels rondom
de foto. Recht of in stralen, allemaal door elkaar of
ieder een eigen vak. Het wordt altijd mooi, als je
gewoon doorgaat. Brand er op Allerzielen

(2 november) een lichtje bi! .

Uit de Bijbel @

Er is niets beter dan wijs zijn!
Door Je wilsheid zul je voor qltild voortleven
in de herinnering van de mense <
die je achterlaat. \

(Vr) Naar Wijsheid 8,13)
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Martje moppert: ‘Marius, waarom hielp je niet mee?
7e was toch jouw tante? Weet je nog de truien die ze
voor je breide?’ Marius krabbelt op zijn papier. ‘En
haar snoepbakjes!’ roept een ander. ‘En hoe ze kon
vertellen!” Marius krabbelt. ‘En jij hebt niks gedaan!’
piept Martje. Jawél’, zegt Marius. ‘Ik zorg voor de
HERINNERING.” Dan legt hij zijn papier in de kring. Hij
heeft een mooie tekening gemaakt van tante Mies.
En daaromheen woorden, zoals “WANDELEN,
PUZZELEN, THEEMUTS, en ook ‘TRUIEN, SNOEP,
VERHALEN'. ‘Wie heeft nog meer herinneringen?’
vraagt Marius. Algauw zitten alle muizen eromheen.
Er komen steeds meer woorden op het papier.

En af en toe... een traantje.
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