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ParochiemagaZIN verschijnt 9x per jaar in een oplage

van ca. 2200.

Redactieadres (alleen voor kopij)
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl

Kopij voor Info nr. 2 moet binnen zijn
voor woensdag 3 februari
Afhalen Info nr. 2 donderdag 25 februari

Info bezorging

(bezorgen uiterlijk voor zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
-Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
- Overbos: 15.00-17.00 uur , Roekenbos 38
- Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburgpark 19
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen over de bezorging:
via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.
www.hjoannesdedoper.nl

Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63

t.n.v. parochie H.Joannes de Doper te Hoofddorp.

Boekwinkel Het Kruispunt

Kruisweg 10673, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,
zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament en Parochiehuis

vallen onder de beheercommisie, Codrdinator:

- Parochiehuis Jos Eeken, telefoon 023 - 5638145,
of per e-mail naar het Parochiesecretariaat.

- Fundament Ria van der Veldt, per e-mail
marievanderveldt@gmail.com

Elke woensdagavond wordt een maaltijd
geserveerd:

Graag opgeven voor maandag 20.00 uur
bij Raminah van Eer, telefoon 06-10623703;

Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon.

Dit is een editie van het parochiemagaZIN een
uitgave van De Zalige Zalm.
Foto voorkant: Thema doorgeven

Info en Inhoud

Pastores:

CTh]. van Lent - Pastoor
Julianalaan 11, 2159 LB Kaag

tel. 0252 514774 of 06 51981165
in dringende gevallen

e-mail: kees@stalopdekaag nl

E. Manek - Pater SVD
tel. 06 85244515
e-mail: ekosilvester85@gmail. com

R. Mascini - Diaken
tel. 06 26795701
e-mail: robmascini@gmail.com

B. Wooning - Pater SVD
e-mail: bwooning@svdneb.nl
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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook
in het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar mw. K.
Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt U voor hulp de PCI
benaderen. Met uw hulpvraag kunt U terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve
vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat blijven! Hebt
u tijd en zin om een actieve rol in onze parochie te
spelen, schroom dan niet om even een kijkje te
nemen in de boekwinkel en bij het
parochiesecretariaat. Daar ligt een map met
vacatures, voor denkers en doeners, er zit vast iets
voor u bij!
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Parochie - informatie en berichten

Vooral doorgaan!

We staan weer aan het begin van een nieuw jaar, en
we kunnen gerust stellen, dat het afgelopen jaar
2020 voor velen niet gemakkelijk is geweest. Door
corona werd ons leven behoorlijk in de war
gestuurd, en nog steeds zijn we daar nog niet
doorheen. Het kost ons wat moeite om
optimistisch te zijn, dat zien we ook aan de
hoeveelheid kopij die binnenkwam, dat was wat
minder dan we gewend zijn. Toch worden we bij
het verwerken daarvan gaandeweg enthousiaster.
Want uit alle artikelen klinkt de boodschap:
VOORAL DOORGAAN!

Dat doet pastor Eko Manek. Die kijkt hoopvol uit
naar nieuwe momenten van ontmoeten, want
natuurlijk gaan die weer komen in het nieuwe jaar.
Misschien niet meteen, maar er is voorzichtig
perspectief. Als het aantal besmettingen af gaat
nemen, al dan niet met de komst van een vaccin.
Dat doen de mensen achter "Actie Kerkbalans”. Ze
vragen u vandaag te geven voor de kerk van
morgen. Dat is noodzakelijk als u geeft om de kerk
van morgen.

Dat doen de bewoners van de pastorie, de paters
SVD. Ze voelen uw warme belangstelling en dat
helpt hen bij hun werk en studie.

Dat doet de Raad van Kerken Hoofddorp. In het
afgelopen jaar zijn er door de corona crisis veel
activiteiten niet doorgegaan, maar hoopvol
presenteert ze u toch weer wat activiteiten in
februari. Heeft u interesse om daar aan deel te
nemen, kijkt u dan wel op hun site,
www.kerkeninhoofddorp.nl. Daar ziet u informatie
over de activiteit en aanmelding, maar ook als het
opnieuw niet door kan gaan. Want het blijft een
onzekere tijd!

Dat doet Boekwinkel het Kruispunt. In het zicht van
de veertigdagentijd heeft ze weer prachtige
boeken in haar assortiment. Inmiddels zijn de
meeste mensen super-vaardig geworden met
internet, dus bestellen is geen probleem:
info@boekwinkelhetkruispunt.nl.

Dat doet het Communicatie- en Stream Team, die
onvermoeibaar diverse vieringen hebben
gestreamd en nog gaan streamen. Toppers!

En dat doen wij. Ook in 2021. En dan graag samen
met u!

De redactie.



Pastoraal woord

Nieuwe Hoop

Sinds begin van dit jaar is er sprake van een
vaccin tegen het coronavirus. Nu het
beschikbaar is kan iedereen dat vaccin krijgen.
Een aantal landen is al begonnen met het
uitdelen, we hopen dat door middel van dat
vaccin we langzaam weer een normaal leven
kunnen beginnen, zonder angst en we vooral
weer bij elkaar kunnen zijn. Dat vaccin helpt ons
in ieder geval om hoop te blijven houden, we
kunnen hoopvol uitkijken naar een nieuw
moment van ontmoeten. Nieuwe hoop.

Er zal altijd hoop zijn en ook nieuwe
ontwikkelingen ondanks moeilijkheden en
uitdagingen. Zoals elke dag nieuw is hebben we
ook nieuwe hoop iedere dag. Er zijn vele
beperkingen overal, ook om ons heen tijdens de
coronapandemie. Alhoewel we nog midden in
deze moeilijke tijd zitten, is er toch een
kleine-nieuwe ontwikkeling in onze kerk
ontstaan. Naast online streaming hebben we nu
vieringen op iedere zondag in het Engels. We
zijn begonnen met de viering op de eerste
zondag van de advent 2020. De eerste viering
waren er 7 mensen aanwezig, de zondag daarna
14 mensen. De tijd daarna en tot nu toe laat een
mooie ontwikkeling zien in het aantal volgers.
Een paar mensen namen goede initiatieven
binnen hun kring, maar ook binnen de kerk of
boekwinkel. Daarnaast hebben we ook een
Spaanse viering op de eerste zondag van de
maand in onze kerk. We hopen dat op deze
manier we elkaar kunnen bereiken om verder te
gaan als een goed teken van verbondenheid
binnen onze gemeenschap. lk zie deze nieuwe
ontwikkeling als een nieuwe hoop voor de
toekomst, omdat het verscheen tijdens de
pandemie. We zochten samen naar oplossingen
en boden elkaar zo troost en hoop.

In het geloof weten we dat God altijd op
verschillende manieren tot zijn volk spreekt,

totdat Hij zelf naar ons toe komt, Hij die we in de
kerst vierden. Hij geeft niet alleen hoop en de
belofte dat Hij ons zal begeleiden. Maar Hij wil
met ons meeleven in alle situaties, daardoor
krijgen we kracht en inspiratie om samen met
elkaar hoop te verspreiden naar de wereld.

De nieuwe ontwikkeling in de beperkte en
moeilijke situatie is een goed teken van een
nieuwe hoop dat we naar elkaar toe gegroeid
zijn in het geestelijk leven. Dat we op de
creatieve manieren elkaar mogen bereiken met
onze familieleden, bekenden en vrienden.

In deze maand (februari) begint de nieuwe
periode van de vastentijd naar Pasen. Een tijd
waar we iets meer kunnen doen voor en met
elkaar in “stilte” zowel in kleine kring als groter.
We proberen om kleine en eenvoudige dingen
te doen en zo voorzichtiger om nieuwe hoop te
geven aan mensen om ons heen. Laten we
blijven hopen dat het licht van nieuwe hoop
voortdurend schijnt in ons leven. Niet alleen in
onze kerkgemeenschap maar ook voor de hele
wereld. Ik wens u allen een goede tijd met uw
familie en vrienden. Immanuel-God met ons.

Pater Eko S Manek, SVD
Kapelaan Joannes de Doper Hoofddorp



Actie L

Kerkbalans

Dat is dit jaar het thema van de jaarlijkse actie
Kerkbalans die weer is begonnen. Wist u dat dit
de grootste inzamelingsactie van het land is?
Overal vragen plaatselijke kerken en parochies
aan hun leden om een financiéle bijdrage over te
maken. De kerk krijgt geen subsidie. Personele
kosten voor onze pastores en
beroepsdirigenten/organisten, de kaarsen op het
altaar, gas en water en onderhoud van onze
gebouwen, het parochieblad en ook de koffie
(wanneer dat weer mag) kosten geld. Daarom is
er de Actie Kerkbalans.

Met deze INFO valt ook bij u de brief en onze
parochiefolder voor de actie Kerkbalans op de
mat.

Doet u weer mee?

In 2020 is de kerkbijdrage die u met zijn allen
heeft opgebracht, mede dankzij de extra
kerkbijdragen van velen van u in het najaar
hebben gedaan, toch nog voldoende geweest
om de mindere collecte opbrengsten (€ 18.194
minder) volledig te compenseren. Heel hartelijk
dank daarvoor. Daardoor konden alle personele
kosten betaald worden, konden we de
apparatuur kopen voor de livestream van onze
kerkdiensten, en konden de voorbereidingen
voor de verbouwing van de pastorie doorgaan.

Ook dit jaar wordt echter weer een moeilijk jaar.
Corona is voorlopig nog niet weg. Als we ook dit
jaar weer allemaal met kerkbijdragen en met
vrijwilligerswerk onze schouders er onder zetten,
dan hopen en bidden we met zijn allen toch om
een gezegend en vruchtbaar jaar. Vanaf
komende zomer hopen we naast pater Eko, een
tweede SVD pater full time aan het werk te
mogen ontvangen, zodat we ook in de toekomst
twee full time pastores werkzaam hebben in
onze parochie. Zo bouwen we samen aan de kerk
van vandaag en van morgen. Voor de huisvesting
van onze paters, moeten er nieuwe heipalen
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Geef vandaag voor
de kerk van morgen

komen onder de pastorie om verder verzakken
en scheuren te voorkomen.

Behalve door geld te doneren, kunt u de actie
Kerkbalans ook ondersteunen door er in uw
(digitale) omgeving aandacht voor te vragen. Dat
kan bijvoorbeeld door Kerkbalansfilmpjes op de
website www.hjoannesdedoper.nl/kerkbijdrage
te delen via Facebook of Twitter. Zo laat u weten
dat u het werk van onze parochie van belang
vindt en dat uw kerk een financiéle bijdrage
meer dan waard is.

Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en
inspiratie, een plek om te vieren en om te
gedenken?

Doe dan mee aan de actie Kerkbalans en maak
met de acceptgiro of internetbankieren uw
bedrag over aan onze parochie, of lever de
ingevulde machtiging automatische incasso bij
ons in. U kunt uw bijdrage ook digitaal
overmaken.

Graag vragen we u te overwegen om uw
Kerkbalans bedrag met bijvoorbeeld EUR 5 per
maand te verhogen, want ook voor de parochie
wordt door de inflatie alles wat duurder, en
sommige trouwe betalers zijn helaas overleden.
U kunt een groter deel van uw giften aan de
parochie van de belasting terugkrijgen, als u het
formulier voor periodieke schenking invult, want
dan is het hele bedrag dat u schenkt aftrekbaar
voor de belasting en niet slechts een deel
daarvan. Kijk voor meer informatie op:
www.hjoannesdedoper.nl/kerkbijdrage.

Daar vindt u ook een ‘Schenkcalculator!, waarmee
u het belastingvoordeel ziet van een periodieke
schenking. U vindt daar ook een link naar de
ANBI publicatie van de parochie, inclusief het
financieel jaarverslag van onze parochie van
2018 en 2019.

Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken
voor uw bijdrage!



Parochiebreed

Bericht van de Missionarissen SVD in Hoofddorp

Er zijn mensen die zich afvragen: "Wat doen de
paters in de pastorie, want we zien hen niet
zoveel in de parochie, in de kerk of in het
parochiehuis, behalve dan natuurlijk p. Eko?".

In de komende nummers van de Info dit jaar zal
ieder van ons afzonderlijk hier een antwoord op
geven. Dit keer zal ik u meer een algemeen
overzicht van ons leven en werk hier geven.

Communiteit Hoofddorp

dh dhda s

pater Mathew Thekkeyill swd  pater Beri Wooning swvd

pater Albert Toppo svd pater Asron Hizali svd

De oorspronkelijke bedoeling vodr onze komst
naar Hoofddorp, was dat twee van onze
medebroeders in de parochie zouden gaan
werken: p. Sedfrey Nebres en Eko Manek.

De overige missionarissen, Matthew Tekkeyil,
Albert Toppo, Aaron Hizola en Antony Varghese,
zouden hier komen om zich bijna uitsluitend
met de studie van de Nederlandse taal bezig
houden. Immers, zij zijn nog niet zo lang in
Nederland en moeten dus eerst goed de
Nederlandse taal en gewoontes leren. Taal
studeren kost veel inspanning en tijd. Zeker de
Nederlandse taal die nu eenmaal moeilijk is.

Jammer genoeg is p. Sedfrey Nebres, die
voorgezien was om in de toekomst p. Kees van
Lent op te volgen, na korte tijd weer terug naar
de Filippijnen gegaan. Daardoor werd onze
planning in de war gestuurd. In het bijzonder

was dit voor p. Eko een onverwachte situatie. Hij
zelf is ook nog met zijn taalstudie bezig, maar
tegelijkertijd is hij druk bezig om de vele taken
van p. Kees v. Lent langzamerhand over te
nemen.

P. Albert Toppo is, behalve met zijn taalstudie, nu
ook met zijn pastorale stage begonnen in de
parochie van Amsterdam Noord, motief waarom
hij drie tot vier dagen per week hier afwezig is.

Societas Verbi Divini - Gezelschap van het Goddelijk Woord
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pater Ekc Manek svd

pater Anthony Varghese svd

P. Antony Varghese studeert hard om de
Nederlandse taal te studeren en is daar in
anderhalf jaar tijd al ver in gevorderd. In
december heeft hij met succes twee examens
afgelegd. In de maand januari zal hij de overige
twee examens afleggen. In februari a.s. zal hij
met zijn pastorale stage in Den Haag Zuid
beginnen, reden waarom hij dan ook drie tot
vier dagen per week afwezig zal zijn.

Aaron Hizola is nu bijna al een half jaar in de
Filippijnen, omdat zijn moeder ernstig ziek is.
Wij verwachten hem eind januari hier terug.
Dan zal hij zijn studie van de Nederlandse taal
hervatten.



Parochiebreed

Missionarissen SVD in Hoofddorp (vervolg)

Pater Matthew Tekkeyil, die hier in September is
aangekomen, is ook nog met de studie van de
Nederlandse taal bezig: 50% van zijn tijd zal hij
hieraan wijden. De overige tijd zal hij zich bezig
houden met het Bijbelapostolaat i.v.m. de
Bijbeltuin en de boekwinkel hier in Hoofddorp.
Immers, de Bijbeltuin heeft onze grote
belangstelling, aangezien de Bijbel en de
verkondiging van het Woord van God een van
de prioriteiten van de congregatie van de
Missionarissen van het Goddelijk Woord is.

Tenslotte: wat doet ondergetekende? Sinds
september 2018 ben ik benoemd om de jonge
medebroeders hier in Hoofddorp te begeleiden.
Daarbuiten heb ik de taak om mee te helpen in
de Spaanssprekende parochie van Amsterdam.
En sinds een jaar ben ik administrator( tijdelijke
pastoor) van de parochie Amsterdam Oost en
Zuid Qost ( Diemen, Duivendrecht, lJburg en
een groot gedeelte van de Bijlmermeer).
Vanwege deze verschillende werkzaamheden
kan ik me maar heel weinig wijden aan taken
hier in de parochie , behalve dan af en toe
voorgaan in enkele Eucharistievieringen.

Op deze manier hoop ik u voldoende duidelijk te
hebben gemaakt wat onze werkzaamheden zijn
en waarom we nog niet zo veel voor de
pastoraal in de parochie van Hoofddorp kunnen
betekenen. De corona crisis heeft ons daarbij
ook parten gespeeld: verschillende activiteiten
die we gepland hadden, konden daardoor niet
doorgaan. Ondanks dat zijn P. Albert en
ondergetekende gestart met een pastoraal
spreekuur en eerstgenoemde heeft samen met
p. Eko enkele Adventsfilmpjes opgenomen.

Alsook zijn we, behalve met de
Spaanssprekende Vieringen, ook begonnen met
Engelstalige Eucharistievieringen op alle
zondagen om 13.00 uur en hebben we
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verschillende filmpjes gemaakt over Bijbelse
onderwerpen of andere religieuze onderwerpen
of gebeurtenissen.

Samen met het kerkbestuur hebben we een
bescheiden beleidsplan voor de toekomst
gemaakt.

Tenslotte, we zijn blij zijn hier te mogen leven
en werken, niet op de laatste plaats omdat we
door velen van u zo goed ontvangen zijn,
alsook vanwege de uitstekende huisvesting en
de goede hulp die we van velen van u daarbij
krijgen. Daar zijn wij u heel dankbaar voor! Dat
geeft ons energie om zo spoedig mogelijk ons
nog meer aan deze mooie en dynamische
parochie te gaan wijden. We weten ons
gesteund door vele geéngageerde en
dynamische leken onder u. Dit hebben we ook
gemerkt met de Kerstdagen: tientallen mensen
hebben ons een kaart gestuurd met goede
wensen en veel mensen hebben ons heerlijke
gerechten gestuurd: zodanig dat we er tot en
met de eerste week van januari van hebben
kunnen genieten! Heel hartelijk bedankt
daarvoor!

In naam van onze gemeenschap van de
Missionarissen svd groet ik u allen hartelijk:
p. Bert Wooning svd

Marthagroep

Woensdag 10 februari zijn de dames Dekkers,
Kunz, Manoukian en Ruiter aan de beurt om de
kerk schoon te maken..

Woensdag10 maart de dames van de van de
Filipijnen.

Contactpersoon:
Mw. Jessica Kunz tel. 06 36171598



ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

Raad van Kerken
Hoofddorp

Ook voor de activiteiten van de Raad van Kerken
is aanmelden verplicht in deze periode. Of de
activiteiten doorgang kunnen vinden is onzeker.
Actuele informatie is te vinden in de agenda van
de website www.kerkeninhoofddorp.nl

Verder met de oecumene

Hoe gaan we in Hoofddorp verder met de
oecumene? Christien Crouwel, secretaris van de
Landelijke Raad van Kerken, praat daarover met
ons door. Geef je op via
www.pghoofddorp.nl/agenda. Thuis meekijken
kan via Kerktv ‘De Lichtkring’ Informatie:
c.wessel@pghoofddorp.nl

Tijd: dinsdag 2 februari 20.00 uur tot 21.45 uur
Plaats: De Lichtkring, Lunenburgdreef 70

Veerkrachtige poppen naaien

Voel je uitgenodigd om onder leiding van Hedi
Hegeman een VEERKRACHTIG poppetje of
object in elkaar te komen naaien. Er zijn stofjes,
wol, vulmateriaal, kralen en er is naaigerei
aanwezig, maar zelf meenemen mag ook. We
bespreken ook, in hoeverre ons geloven of onze
spiritualiteit, eenzelfde veerkracht mag bezitten.

Opgave voor deze activiteit voor 1 februari bij
Hedi Hegeman per e-mail:
hegemanhedi@gmail.com

Tijd: woensdag 3 februari 14.00 uur tot 16.00 uur
Plaats: Doopsgezinde Kerk, Hoofdweg 691

Samen in gesprek

Themabijeenkomsten Samen in gesprek over
culturele, spirituele en maatschappelijke
onderwerpen in samenwerking met de
Katholieke Bond voor Ouderen.

We kijken deze middag naar Maria, de moeder
van Jezus, in de kunst.

Aanmelden verplicht: Els van Dongen:
welzijn@kbo-haarlemmermeer.nl of Coby
Bergsma: 023 5652400.

Tijd: donderdag 11 februari van 14.00-16.00 uur
in het

Plaats: parochiehuis, Kruisweg 1067 of
Doopsgezinde Kerk, Hoofdweg 691

Actuele informatie over deze en andere
activiteiten van de Raad van Kerken Hoofddorp
kunt u vinden op www.kerkeninhoofddorp.nl, of
neem contact op met Flora van der Staaij,
telefoon 06 1046 9181, e-mail
bezinning@kerkeninhoofddorp.nl.

Aanmelden is nodig. Bij de activiteit staat waar u
zich aan kunt melden. Dat kan ook via het
formulier op internet: bit.ly/aanmeldenrvk. Het
spreekt voor zich, dat u thuis blijft indien u
klachten heeft die kunnen duiden op corona, of
recent in contact bent geweest met iemand die
corona heeft.



In de vorige info waren wij nog op weg naar Kerst en moesten we onze deur sluiten i.v.m. de beperkingen
rond corona. Inmiddels staan wij alweer aan de vooravond van de week van de Poézie, en is de
veertigdagentijd in zicht. We weten niet of bij het verschijnen van deze INFO de winkel weer open mag
zijn voor klanten en bezoekers. Wel kunt u altijd een bestelling doen via:
info@boekwinkelhetkruispunt.nl. Woont u in Hoofddorp of Nieuw-Vennep? Dan brengen we uw
bestelling thuis. Anders doen wij hem op de post.

Poézie verdient het hele jaar door aandacht. Toch is er één week waarin
poézie heer en meester mag zijn, namelijk tijdens de Poézieweek die dit jaar
gehouden wordt van 28 januari t/m 3 februari. Omdat we geen bijeenkomst
kunnen organiseren zetten we in die week elke dag een gedicht op onze
facebookpagina. Heb jij een eigen gedicht geschreven dat een plaatsje verdiend
op onze facebookpagina of op die van de tuin? Mail het ons!!

-’
>0EZIE
WEEK

VLAANDEREN & NEDERLAND
] "

Zaadjes op weg naar Pasen van Bas Rentmeester( Abdij van Berne)

Een meditatieboekje met korte teksten, ondersteund met illustraties, een
gebed en een lied.

leder zaadje wil meehelpen om te ontdekken wat verrijzenis kan betekenen.
Bas Rentmeester is 0.a. bekend van het boek dat hij samen met Huub
Schumacher schreef : Elke dag een rozijn.

The catholic worker. Het leven van Dorethy Day

Ze richtte ‘'The Catholic Worker’ op, een krant waaruit in korte tijd een
beweging ontstond, die ook tegenwoordig nog praktische hulp biedt
aan mensen in nood.

Door Paus Franciscus werd ze bestempeld als een van de vier grote
Amerikanen, samen met Abraham Lincoln, Martin Luther King jr.en
Thomas Merton.

Fratelli tutti We hebben even op de Nederlandse vertaling moeten
wachten, de nieuwe encycliek van de Paus over broederlijkheid en sociale
vriendschap: Fratelli tutti. In het voetspoor van Franciscus van Asisi nodigt
paus Franciscus uit om als broeders en zusters naar de wereld en haar
bewoners te kijken. Een uitnodiging en aansporing om anderen te

Fratelli tutti ontmoeten vanuit het besef dat ieder mens waardevol is en jouw leven kan

L.!‘]] Het Kruispunt

Encyclik van paus Francscus

vor broadrtiiheid verrijken.

&n sacinle vriendschap

winkel voor het ANDERE boek
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Informatie

ledere eerste zondag van de maand is er om 18.00 uur een Spaanstalige viering; pater B. Wooning.

Uitsteling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur. Vieringen in de de Titus Brandsma kapel zijn momenteel alleen
toegankelijk voor cliénten van De Meerstede en directe aanleunwoningen.

Doopgesprekken

Er zijn voorlopig geen doopgesprekken.

Voor opgave kunt u bellen naar het secretariaat. tel: 56 381 45 tussen 9 en 12.00 uur.
Bij voorkeur op woensdag of donderdagmorgen.
U kunt ook langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

Tot nader order zijn deze vieringen komen te vervallen.

Opbrengst Collectes

28en29 november €303,36 adventsactie € 124,90
5en6 december €357,15 adventsactie € 103,50
12en 13 + december €367,25 adventsactie € 231,80
19en 20

25,26,27 december €908,45

xS januari € 266,55

11



vieringen

PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweq 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

Overzicht vieringen kerk en kapel 30 januari - 27 februari

Voor de vieringen op zaterdag en zondag met een beperkt aantal personen is reserveren verplicht.
Op zondag kunt u de viering ook livestream volgen.

Het reserveren kan via de website: .......... of via het secretariaat, telefoon: 023 56 381 45

De Kapelvieringen op dinsdag en donderdagavond zijn in de kerk.

Za 30 Jan 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Cantor
Zo 31jan 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Vrolijk Vuur
- Overleden ouders Koeckhoven- van Haaster en zegen over hun gezin
13.00: Engelstalige viering
Di 02feb 1845: Rozenkrans
19.15: Viering
- Piet en Jeanne Dijkstra- van Stein; Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 04 feb 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 06feb 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent en pater M. Thekkeyil; Cantor Gregoriaans koor
Zo 07 feb  10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent en pater M. Thekkeyil; Cantor Gemengd koor
13.00: Engelstalige viering
18.00 Spaanstalige viering
Di 09feb  18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do11feb 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 13feb 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Cantor Gregoriaans koor
Zo 14feb  10.00: Familieviering; pater B. Wooning en diaken R. Mascini; Zangertjes
13.00: Engelstalige viering

12
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overzicht vieringen (vervolg

Di 16feb 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Aswoensdag
Wo 17 feb 19.30: Eucharistieviering; pater E. Manek en Diaken R. Mascini; Cantor Gemengd koor
Do 18feb 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Eerste Zondag van de 40 dagentijd

Za 20feb 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Cantor
Zo 21feb 10.00: Gehandicaptenviering; pastor K. van Lent en pastor L. Mesman;
Cantor Gemengd koor
- Wim Beers
13.00: Engelstalige viering
Di 23feb 1845: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 25feb 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Ter informatie volgende Info

Tweede Zondag van de 40 dagentijd

Za 27 feb 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Cantor
Zo 28feb 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Cantor
13.00 Engelstalige viering

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 13.00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

13



Ter inspiratie - column

DOORGEVEN DOOR
WEG TE GEVEN

aatst nam ik afscheid van een vaste kerkganger
die aan het einde van zijn leven gekomen was. Ik
legde hem mijn handen op om hem een goede
reis te wensen en te danken voor alles wat deze
man van 88 jaar ons als geloofsgemeenschap

had gegeven. Toen vroeg hij zijn dochter op een stoel te

klimmen en boven op de kast te kijken. Daar lag, verborgen

onder het stof, een wijwatersprenkelaar die hij als koster zo
vaak had aangereikt aan de voorganger. Bij de sloop van de
kerk had hij dit kostbare vaatwerk mee naar huis genomen
en al die tijd bewaard. Op zijn sterfbed schonk hij het weg
en zei daarbij: Ik hoop dat ik in de dood straks toch door dit
gewijde water het leven kan doorgeven!

Dit is zo'n ontroerend voorbeeld van het doorgeven van

leven, ook als de omstandigheden beroerd zijn. In deze

tijden van afstand gaan we ook nog eens de woestijn in van
de veertigdagentijd. Hoe kun je dan, net als deze stervende
kerkganger, iets van jezelf doorgeven dat leven schenkt
aan je naaste en je in liefde verbindt, ondanks de regels van
afstand? Hier volgen een paar tips:

- Schrijf eens op wat je dierbaar is en wie je adem geeft. En
geef dat aan je kinderen of aan andere dierbaren, als een
teken van liefde rond Valentijnsdag.

- Geef iets weg van je overdaad aan mensen die aan alles te
kort hebben, in binnenland en ver weg. Doe dat elke week
van de vastentijd: een vast bedrag aan de Voedselbank,
de Vastenactie, Schuldhulpmaatje, de Zonnebloem of het
Leger des Heils.

- Maak goed wat je al heel lang goed wilt maken. Wacht
daar niet mee, juist in deze maanden van de vastentijd.
Maak jezelf kleiner, trek zelf door de woestijn en steek je
hand uit als teken van een nieuw begin. Dat verbindt in
tijden van afstand en maakt je innerlijk vrij.

- Deel gebeden die je adem geven. Schrijf die over en stuur
ze via de post naar je beste vriend of vriendin, naar je
broer of zus.m




Parochiebreed

Tentoonstelling Carlo Acutis

Sommigen van u zullen ze al wel hebben zien
staan, verspreid in de banken in de kerk:

de posters van de wonderen van de eucharistie,
bedocumenteerd en op internet gezet door
Carlo Acutis, een jongen die op 15 jarige leeftijd
in 2006 is overleden en op 10 oktober 2020 zalig
is verklaard.

Hij heeft alle wonderen die tot op dat moment
wereldwijd plaats hebben gevonden in een
tentoonstelling samen gebracht. Een deel ervan
(13 van de ruim 140 posters) hebben we
uitgeprint en voor U tentoongesteld.

Daarbij hebben we natuurlijk een keuze moeten
maken welke landen we zouden nemen.

Nr.1 was niet zo moeilijk; Nederland met maar
liefst 9 platen, Argentinié vanwege het feit dat
ze in deze eeuw plaats vonden en omdat men
er de medische wetenschap bij heeft gehaald
en een van Venezuela.

U kunt deze posters iedere dag dat de kerk
open is komen bekijken van 11 tot 1 uur.
Mocht U een reactie hierop willen geven dan
kan dat in het gastenboekje dat voor in het
kerkportaal ligt.

De Kerkwacht

Zalig of Gezegend Nieuwjaar,
wat wensen we?

Tekst: Anja Maas

De traditionele kerst- en nieuwjaarskaart is terug
van weggeweest. Niks digitaals, gewoon papier.
Hadden we door corona genoeg van alle
videofilmpjes waarmee we de lockdown
moesten doorkomen? Of wilden we de afstand
tussen de mensen die we wel wilden, maar niet
mochten ontmoeten verkleinen met iets
tastbaars? Hoe het ook zij, we namen volop de
tijd om lekker ouderwets met de pen iedereen
het beste te wensen! Post.nl mocht in 2020 zelfs
een absoluut record in de boeken bijschrijven.

“Hoe zit dat eigenlijk?” vroeg iemand. "Mag je de
hele maand januari iedereen ‘gelukkig
nieuwjaar’ wensen? Of alleen in de eerste week?
lk had geen idee. In het oude normaal stond
mijn agenda vol met nieuwjaarsbijeenkomsten.
Als journalist ga je daarheen en dan vul je al
snel de hele maand met ‘beste wensen’ Ik
besloot het uit te zoeken. Een speurtocht naar
de Nieuwjaarsetiquette leverde op, dat Wim Kan
in 1954 zei hoe het moest. “Tot en met 4 januari
mondeling, daarna de hele maand schriftelijk
en dan is het klaar”” Die tijden zijn dus duidelijk
veranderd. Maar ook de teksten op de kaarten.
Het was nog een aardige zoektocht om wensen
in het Nederlands te vinden. Merry Christmas
lukt sneller.

Hemelse zaligheid

Ineens dacht ik: “Heb je nog kaarten met Zalig
Kerstfeest/Nieuwjaar? Waar is die traditionele
katholieke wens gebleven? En hoe kwamen we
daaraan? Volgens het woordenboek betekent
zalig: intens gelukkig, het eeuwig heil
deelachtig. Dat klinkt heel anders dan: “nou, jij
ook de beste wensen". Hadden katholieken het
dan zo goed met hun naasten voor, dat ze hen
hemelse zaligheid gunden? Mooie gedachte,
maar of het waar is? Niemand weet het zeker.
Die zalige wens, die was er gewoon.

Bij een enquéte van www.katholieknederland.nl
werd zalig zelfs uitgeroepen tot het meest
katholieke woord. Er wordt gesuggereerd dat
het voortkomt uit een koppeling met de heilige
levenswijze van mensen die zalig zijn verklaard,
“Dan wens je iets moois.” Een link met de
betekenis: erg mooi, heerlijk ligt meer voor de
hand. Dat zou aansluiten bij de wat luchtiger,
bourgondische leefstijl die aan katholieken
wordt toegeschreven. Protestanten staan
bekend om meer soberheid. Zij hielden en
houden het daarom op Gezegende
Kerstdagen/Nieuwjaar. Of het wat uitmaakt?
Vast niet, het gaat om goede bedoelingen. Dan
zijn beide wensen primal.
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Onze joodse wortels

VASTEN

swoensdag vormt in de Rooms-Katholieke Kerk

vanouds het begin van de veertigdaagse vas-

ten. Een periode van inkeer waarin katholieken

—en ook veel andere christenen - zich voor-

bereiden op het paasfeest. Waarom, zo vragen
veel mensen zich af, wordt er gevast?

Ook moslims, joden en hindoes vasten op gezette tijden.
Soms vasten ook mensen die geen band hebben met een
religie of kerk. Sommigen zien vasten als een vorm van
zelfdiscipline, als een middel om controle te krijgen over je
lichaam en je geest, om vrij te worden van je verlangens, of
om je beter te kunnen concentreren. En soms is het motief
ook wat banaler: men hoopt een paar overtollige pondjes
of kilo’s kwijt te raken en daardoor gezonder te worden en
er misschien ook wat aantrekkelijker uit te zien.

In de joodse Bijbel, het Oude of Eerste Testament van de
christenen, zijn er meerdere redenen waarom er wordt
gevast. Vasten kan tot uitdrukking brengen dat je tot
inkeer komt en dat je je met God wil verzoenen. Wanneer
de inwoners van Nineve misstappen hebben begaan, en
vergeving van hun zonden willen bewerkstelligen, vasten
ze. Dat is ook de reden waarom joden op Grote Verzoendag
een hele dag vasten.

Het vasten moet wel oprecht gemeend zijn en gepaard
gaan met zorg voor mensen die honger hebben en voor
de daklozen. Anders is het een vorm van hypocrisie en

kun je net zo goed niet vasten. Aldus een passage uit het
boek Jesaja (hoofdstuk 58) die op Grote Verzoendag wordt
gelezen (en in de rooms-katholieke liturgie soms ook in de
veertigdagentijd).

Vasten kan ook als doel hebben dat je jezelf beperkingen
oplegt. Dat begon al met Adam en Eva in het scheppings-
verhaal: ze mochten van alle bomen eten, behalve van één
(Genesis 2,16-17). En in het Beloofde Land zal de aarde vol-
op voedsel opbrengen, maar na zes jaar, in het zogenaamde
Sabbatjaar, moet men de aarde laten rusten (Leviticus 25)
zodat de aarde de tijd heeft om tot rust te komen. =




Parochiebreed

Missionair in tijden van Corona

Terugblik op het adventsproject

De Joannes de Doper wil een missionaire
parochie zijn. Een parochie die wil groeien.
Groeien in gemeenschap, maar ook groeien in
verdieping. Een parochie die buitenstaanders
wil verwelkomen en een parochie die op
aansprekende manier wil vieren. Dat is een
uitdaging. Normaal al, maar zeker in coronatijd.

Afgelopen advent was goed zichtbaar hoe we
invulling willen geven aan onze vier ambities.
Juist in een tijd waarop we afstand van elkaar
moeten houden willen we extra aandacht aan
elkaar geven. Daarom hebben we op de vier
zondagen van de advent aandacht besteed aan
de zorg en hulpverlening, aan jeugd en
jongeren, aan armoede en tenslotte aan
eenzaamheid.

Allemaal onderwerpen die direct of indirect aan
de situatie rond het Corona virus te relateren
zijn. In en rond de viering was er aandacht voor
het thema. Door sprekers uit te nodigen in de
viering, zoals pastor Frans Bossink van het
Spaarnegasthuis of Hans de Bats van de
Voedselbank. Zij hebben verteld over wat zij
meemaken en hoe zij hiermee omgaan. Aan
iedere viering is ook een concrete actie
gekoppeld. Bijvoorbeeld een inzameling voor
de voedselbank en de kinderen hebben
kerstwensen gemaakt voor de mensen in de
Meerstede. Zo proberen we in deze tijd toch als
parochie de mensen nabij te zijn.

Qok in 2021 blijven we onze missionaire taak
uitvoeren als parochie. Het Corona virus is
helaas nog niet weg, het blijft voor veel mensen
daarom een moeilijke tijd. Aan ons als
parochiegemeenschap om er zoveel mogelijk te
zijn voor elkaar.

U kunt alle vieringen en filmpjes rond het
adventsproject terugzien op ons YouTube
kanaal.

Repair Cafés Haarlemmermeer
nog steeds dicht

Zolang de landelijke coronamaatregelen niet
veranderen, blijven de Haarlemmermeerse
Repair Cafés nog gesloten

De huidige maatregelen van anderhalve meter,
maximaal aantal mensen in een ruimte en
zoveel mogelijk thuisblijven, willen vooral de
mensenstromen en contactmomenten sterk
beperken.

Nu het aantal besmettingen blijft stijgen, is er
weinig aanleiding tot verruiming. Daarom heeft
het bestuur van de Repair Cafés in
Haarlemmermeer besloten ze zeker tot half

januari dicht te houden. Meerdere vrijwilligers
en klanten in Lisserbroek, Nieuw-Vennep,
Hoofddorp, Vijfhuizen, Spaarndam,
Zwanenburg en Badhoevedorp, waar de zeven
Haarlemmermeerse Repair Cafés zijn, vinden
dat heel jammer, hoort het bestuur geregeld.
Tegelijk durven veel vrijwilligers het nog niet
aan weer te beginnen. De meeste klanten
hebben er alle begrip voor, blijkt uit telefoontjes
naar het bestuur.

Of het half januari weer voorzichtig kan
beginnen hangt ervan af of de besmettingen
dalen. Dan kunnen de maatregelen ook
versoepeld worden.

Het laatste nieuws is steeds te lezen op de
website repaircafehaarlemmermeer.nl en
facebook.com/repaircafehaarlemmermeer.
Telefonisch zijn de Repair Cafés bereikbaar op
06 16040860.
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Thuis geloven -

Tekst en illustraties: Marjet de Jong

INSPIRATIE DELEN

Behoort u tot de gelukkige mensen met een
antenne voor inspirerende woorden? Schrijft
u mooie teksten over? Markeert u passages in
eeninterview? Knipt u mooie bladzijden uit
om te bewaren? Zet u streepjes in uw bijbel?
Weet u eigenlijk wat u inspireert?

Ze gaan rond op sociale media: versjes en citaten
die je moed geven. ‘Inspirational texts'zijn
helemaal in. Ook in winkels. Ze staan op koek-
trommels en dienbladen, levensmiddelenverpak-
kingen, ansichtkaarten en wandborden. Het zijn
vitaminen voor het humeur. En dat ze vaak hand-
geschreven lijken, maakt ze extra persoonlijk.

Je ziel voeden, je geest richten op de Allerhoog-
ste, gaat nog iets verder. In onze traditie is het
langzaam proeven van een Bijbelse tekst een
vertrouwde manier van verdieping. Klooster-
lingen ‘herkauwen’een zin tot die zijn geestelijke
voedingsstoffen prijsgeeft. En omdat we niet in
ons eentje gelovig zijn praten we met anderen
over God en brengen we Hem samen eer. De
kerkgemeenschap bouwt u als gelovige op, en
andersom bouwt uw geloof de gemeenschap op.

Ock thuis kunt u werk maken van inspireren en
geinspireerd worden! Eenvoudig door te delen
wat u inspireert en af en toe in gesprek te gaan
over uw denken en doen, uw gevoel, geweten

en keuzes. Over God. Zonder te onderwijzen.
Zonder te hoeven onderduiken. ledereen mag
zijn zegje doen, jong en oud. En er is lemand die
in dit gesprek meedoet met zijn Woord, zijn stilte,
een kaarsvlam. Elkaars geloof opbouwen maakt
uw huis sterk.

Eenvoudig:
- Stel uw inspiratie-antenne gevoeliger af. Wees
u meer bewust van wat u raakt en opbeurt.
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- Is het een tekst, een Bijbelwoord, een uitspraak
van iemand, noteer die in een notitieboekje.

Gedeeld:

- Moedig ook uw huisgenoten aan om te
noteren welke tekst of uitspraak hun is
bijgebleven - eventueel aan het einde van de
dag.

- Hang of zet een inspiratiebord in de kamer
waarop ieder altijd teksten en dergelijke mag
ophangen die zij of hij ontroerend, diepzinnig,
moai vindt.

- Maak het inspiratiebord nog persoonlijker:
kleur, knip, plak, versier. Maar dat hoéft niet -
het is maar net wat bij iemand past.

Verdiept:

- Maak geregeld tijd om even te praten over wat
ieder heeft gedeeld. Waar heeft u dat vandaan?
Waarom trof het u? Wat heeft het voor u met
God te maken?



Bijbelse Tuin

Op een gewone dag zomaar even door
de Bijbelse tuin lopen...

Alles lijkt doods en grijs...

Maar wie goed kijkt

ziet de kleuren,

ze zwaaien de winter uit

en luiden het voorjaar in.

L.'A Het Kruispunt

winkel voor het ANDERE boek

TRV

{ TWEEDE

kruisweg van Halfweg" een nieuw boekje voor de
40 dagentijd dat gemaakt is vanuit Het Kruispunt
in samenwerking met uitgever Adveniat.

Fons Litjens, is diaken en als parochiepastor
werkzaam in een aantal dorpen tussen Haarlem
en Amsterdam en zo ook in Halfweg. Hij heeft
deze kruisweg in Halfweg bestudeerd en schreef
er inspirerende teksten bij. Leo Fijen gedoopt in
deze kerk schreef een Ten geleide voor dit boekje.

Normaal loop je langs de kruisweg en sta je stil
voor de betreffende statie. Deze kruisweg is zo
uitgevoerd dat je alle staties in één oogopslag
kunt zien, wat tot gevolg heeft dat je deze weg
niet met je voeten maar eigenlijk alleen met de
ogen “gelopen” wordt.

Uitermate geschikt dus om ook thuis te lopen.

Op dit moment wordt er nog gewerkt aan een
mogelijkheid om via internet deze kruisweg te
lopen. Meer informatie daarover volgt via
verschillende kanalen.

Wij zijn blij dat er een mooi eenvoudig boekje in
onze winkel ligt, dat u via
info@boekwinkelhetkruispunt.nl kunt bestellen.
En als de winkel weer open mag, bent u natuurlijk
heel hartelijk welkom om langs te komen om het
te komen halen.

De kruisweg van Halfweg- Fons Litjens
Prijs: 9.95
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Parochiebreed

Q)

#StreamTeom’

online missionair

Communicatie Team

Het Communicatie- en Stream Team is druk in de
weer geweest de afgelopen maand. Veel
vieringen gestreamd en ook verder gewerkt aan
het inrichten van de vaste installatie in de kerk.
Een kort overzicht van wat we zoal gedaan en
bereikt hebben met z'n allen:

+ Het team bestaan inmiddels uit 14 leden.
ledereen is volop bezig alle taken onder de
knie te krijgen.

+ Ons YouTube kanaal heeft nu 305 abonnees.
Help ons te groeien door filmpjes en berichten
te delen op social media.

+ Vieringen op kerstavond zijn 937 keer bekeken
(gemiddeld twee kijkers per stream)

- Totaal 220 livestreams en video's gepubliceerd
sinds de start in maart vorig jaar.

- Totaal bijna 30.000 weergaven van filmpjes
en livestreams gerealiseerd.

« Website heeft gemiddeld 40-50 bezoekers met
de zondagen 150-200 bezoekers.

« Facebook heeft 522 volgers en Instagram 263
volgers.

Deze cijfers zijn natuurlijk heel mooi. Maar het
doel is mensen te verbinden. Mensen buiten de
parochie enthousiast te maken voor de Blijde
Boodschap die we zo graag willen delen. We
zijn als gedoopten geroepen de vreugde van
het Evangelie uit te dragen, ieder op zijn of haar
manier. Daarmee zijn we (online) missionair en
ondersteunen we de visie en missie van onze
parochie, onze katholieke kerk in dienst van en
met liefde voor Jezus Christus.

We kunnen nog steeds hulp gebruiken. Niet

alleen voor het streamen van alle vieringen,
maar ook voor de productie van de filmpjes.
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Montage, camera werk etc. Het bedienen van de
schermen met liedteksten in de kerk. Maar ook
voor hulp bij het onderhouden van social media
en de websites. Interesse? Neem gerust contact
op met ons via email CT@hjoannesdedoper.nl
Maar laat ons ook weten wat jullie graag zouden
willen zien, bepaalde onderwerpen, ideeén voor
nieuwe series etc.

Plannen genoeg. Zo gaan we bekijken hoe we
meer online kunnen betekenen voor Adveniat
en voor de catechese programma’s in onze kerk.
Uiteraard blijven we ook op gedrukte media
ondersteunen zoals kerstkaart, de folders voor
de kerkbalans actie en boekwinkel. Daarnaast
proberen we ook extern zo vaak mogelijk
persberichten uit te sturen met de geweldige
hulp van Anja Maas om zo ook op deze manier
te communiceren en zo ook actief aanwezig te
zijn in de lokale gemeenschap.

Ook willen we jullie graag nog even wijzen op
Kathedraal TV. Leuke interviews en een Bisdom
Maandjournaal.

Kijk op https://www.kathedraaltv.nl/

Communicatie & Stream Team
Joannes de Doper Hoofddorp



Overledenen

Gerrit van Diest - 94 jaar

Gerrit werd geboren als boerenzoon op 29 maart
1926 in Ouder Amstel.

In de tijd dat Gerrit werd opgeroepen voor
militaire dienst werd hij voor 3 jaar naar
Nederlands Indié gestuurd. Na de oorlog leerde
hij via een vriend uit militaire dienst Hester
kennen.

Gerrit ging werken bij de PTT in Amsterdam en
heeft daar gewerkt tot hij met de VUT ging.
Gerrit en Hester trouwden in 1952 en gingen
wonen in Amsterdam.

Zij kregen 5 zonen een 1 dochter. Een zoon (een
van een tweeling) stierf na 1 jaar en dat was
heel moeilijk voor het hele gezin.

Gerrit was voor zijn kinderen een fijne vader,
streng maar oprecht. In zijn vrije tijd speelde hij
in clubverband bowls.

Voor de kinderen zijn Gerrit en Hester in 2001
naar Hoofddorp verhuisd. Het woord vervelen
kende hij niet en hij werd codrdinator sjoelen bij
De Jeugd van Gisteren.

Gerrit en Hester werden de trotse grootouders
van 10 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen.
Hij was gek op zijn kleinkinderen en dat was
wederkerig. Menig weekend werd doorgebracht
in de stacaravan in Putten waar opa Gerrit
puzzelritten en speurtochten uitzette.

Door de jaren heen nam zijn gezondheid af en
nadat hij een aantal keren was gevallen werd hij
afgelopen september opgenomen in
verpleeghuis Bornholm. Op zijn verzoek heeft
pastoor Van Lent hem een bezoek gebracht.
Tijdens dit gesprek vroeg hij aan pastoor Van
Lent zijn uitvaart te leiden.

Op 27 november jl. is Gerrit rustig overleden.

De uitvaart is vond plaats op 2 december in onze
kerk waarna de crematie volgde in crematorium
Haarlemmermeer in Nieuw-Vennep.

Bep Beers - van Schie - 102 jaar

‘Het was gewoon en gewoon was goed genoed,
waren de gevleugelde woorden van Bep.

Zij werd geboren op 22 april 1918 in de
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
Bep was de jongste dochter uit een gezin van 10
kinderen. Ze groeide op op de boerderij van
haar ouders en ze werd al vroeg ingeschakeld
om te helpen, zowel op de boerderij als bij
familie. Doordat zij de jongste dochter was
moest zij helpen in de gezinnen van haar
oudere broers en zussen.

Tijdens een toneelavond leerde zij Cor Beers
kennen. Cor en Bep hebben 10 jaar verkering
gehad. Die lange verkeringstijd was te wijten
aan het uitbreken van de 2e Wereldoorlog en
het feit dat Cor werd opgeroepen voor militaire
dienst.

In 1948 zijn Cor en Bep getrouwd. Zij vestigden
zich op de boerderij van de ouders van Cor,
boerderij De Tolstee aan de lJweg. Zij kregen
een dochter en 2 zoons.

Bep was een lieve moeder en was zeer gastvrij.
Zij was de bindende kracht binnen de familie.
Een auto was in de polder geen overbodige luxe.
Cor vond dat ze ook moest kunnen rijden. Toen
zij in 1954 haar rijbewijs behaalde hebben Cor
en Bep samen in de keuken gedanst.

De handen van Bep stonden nooit stil. Menig
familielid droeg sokken die door Bep waren
gebreid. Naast die activiteiten hield ze erg van
lezen.

Er kwamen 8 kleinkinderen en 10
achterkleinkinderen. De kleinkinderen kwamen
graag bij hun lieve oma.

Cor overleed in 2000 en Bep moest alleen verder.
Een enorme klap was het overlijden van haar
zoon Wim in 2014. Ook dit was een pijnlijk
gemis.

Het laatste jaar - mede door de Corona - was
moeilijk voor Bep. Dagelijks kwam wel een van
de kinderen langs om voor haar te zorgen.

vervolg volgende pagina
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overledenen (vervolg)

Afgelopen augustus heeft zij van pastoor Van
Lent de laatste sacramenten ontvangen.

Haar laatste wens was om in haar eigen huis te
mogen sterven. Op 16 november is Bep thuis
overleden en op

23 november vond de uitvaart plaats in onze
kerk. Zij rust nu in het graf bij haar man op het
kerkhof achter onze kerk.

Alie Rijke

Alie Rijke werd geboren op 26 oktober 1929. Zij
overleed op 30 november 2020 te Badhoevedorp.
Op maandag 7 december hebben we in besloten
kring in een plechtig gezongen uitvaartdienst uit
dankbaarheid voor haar lange leven afscheid
genomen in de H. Joannes de Doperkerk.
Aansluitend hebben we, in geloof aan het eeuwige
leven, haar lichaam aan de aarde toevertrouwd op
het kerkhof Franciscus van Saleshof te Lijnden.

Alie is het jongste kind uit het gezin Rijke van 9
kinderen, geboren en getogen aan de
Vijfhuizerweg 581 te Hoofddorp. Ze was de
allereerste dopeling in de Augustinuskerk in
Vijfhuizen en heeft haar doopnamen Alida en
Maria 91 jaar lang eer aan gedaan. Alida staat
voor hoog verheven en Maria voor
getalenteerd. Alie heeft haar hele leven als
professionele coupeuse gewerkt voor
toonaangevende modehuizen zoals Dick
Holthaus. T.g.v. de bouw van de Polderbaan zijn
Alie en haar zus Nel na veel wikken en wegen in
januari 2000 verhuisd naar de Fruittuinen in
Hoofddorp, waar ze samen hebben genoten van
verschillende reizen naar o.a. Lourdes,
Noorwegen en een Rijnreis. De laatste jaren
ging de gezondheid achteruit en in januari van
vorig jaar moest Alie samen met haar zus Nel,
verhuizen naar De Meerwende te
Badhoevedorp. Dat was best moeilijk voor ze!
Alie vond veel steun en kracht in haar geloof.
Eerst in de Augustinuskerk en zo lang het kon
ging zij hier naar de H. Joannes de Doperkerk.
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Ze bad samen met Nel thuis vaak de rozenkrans.
De persoon van Maria speelde daarbij steeds
een belangrijke rol. Net als Maria was Alie vaak
een luisterend oor voor haar nicht en haar
neven, haar achternichten en achterneven en
ging er altijd even voor zitten.

Drie weken geleden kreeg Alie
gezondheidsproblemen en is na een kort
ziekbed overleden. Alie was moegestreden en
stierf na de ziekenzalving in geloof en hoop dat
God alle dingen nieuw zal maken. Dat hoorden
we ook in de evangelielezing. Geloven niet
alleen in de bevrijding van nare dingen, maar
ook bevrijding naar een ander nieuw leven toe.
Een leven dat ons is toegezegd, eeuwig leven.
Wij zullen Alie met respect en dankbaarheid
blijven gedenken, ook als overtuigd
medegelovige en wensen Nel en haar nicht en
haar neven toe, dat de leegte en het gemis die
het overlijden van Alie geeft, gevuld mag
worden met vele goede herinneringen.

Rust zacht.

Pastor M. van Zoelen




Verschijningsdatum Info (ParochiemagaZIN) 2021

HERHALING
Nummer Periode Inleveren kopij | Afleverdatum Afhalen
dinsdag bezorging

1 (feb) 30-1 tot 27-2 6 januari 26 januari 28 januari
2 (mrt) 27-2 tot 10-4 3 februari 23 februari 25 februari
3 (apr) 10-4 tot 15-5 10 maart 6 april 8 april
4 (mei-jun) 15-5 tot 3-7 20 april 11 mei 13 mei
5 (jul-aug) 3-7 tot 28-8 9 juni 29 juni 1 juli
6 (sep) 28-8 tot 2-10 4 augustus 24 augustus 26 augustus
7 (okt) 2-10tot 30-10 | 8 september |28 september |30 september
8 (nov) 30-10 tot 18-12 | 6 oktober 26 oktober 28 oktober
9 (dec-jan) 18-12 tot 05-2* | 24 november |14 december |16 december

Goede Vrijdag 2 april, Pasen 4 en 5 april, Hemelvaartsdag 13 mei,
Pinksteren 23 en 24 mei, Kerst 25 en 26 december

* = 05-02-2022
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Inlichtingen:
Voorzitter 0252 - 685747
of e-mail naar:

secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl
Kijk ook eens op onze website

www.kbo-haarlemmermeer.nl
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Altijd hongerige muis neemt een aanloop en klautert ~ Het is niet ongevaarlijk. ‘Muis’, zegt hij, ‘weet Valentino
op Kikkers wijwaterbakje. ‘Kik’, hijgt ze, zodra ze op dat je dat hebt?’ Muis wordt nog roder. ‘Nééé. Ik durf
de rand staat, ‘Heeft niemand me gezien? Kan ik een het niet te zeggen. Hij lacht me vast uit!” ‘Zal ik iets
geheim bespreken?’ ‘Natuurlijk’, zegt Kik rustig. Het zal  dddrgeven?’ oppert Kik, ‘Een boodschap?’ Samen

wel weer over geheim snoep gaan, denkt hij. Maar maken ze een briefje met harten en kusjes. Op zondag
muis fluistert: "Wat moet ik doen? Ik ben verliefd. geeft Kik het snel aan Valentino en verdwijnt.

Ik voel me raar en duizelig!’. ‘Verliefd?? Op wie dan?’ Valentino opent het briefje. Hij loopt een uur in

vraagt Kik. Muis wordt rood. ‘Op ... Valentino. Hij zichzelf te mompelen, tot hij altijd hongerige muis
komt uit Italié. Hij heeft dromerige ogen. En zwarte tegenkomt. ‘Wadatte??’ vraagt hij haar, ‘Waatte moet
snorharen, En zijn stem klinkt als ... rrroomijs, nee, iek mette die Kieker? Mette die koesjes?? Veraandert
als ... chocoladeboter ... 666, Kik, ik kan hem wel die Kieker in eene mooie muisje als iek hem koesje
opeten! Wat moet ik doen?!’ Kik heeft erover gelezen, geef? Mamma mia!’ Altijd hongerige muis bloost.

verliefdheid. Het hart is van slag. Je gaat wiebelen ‘Je kunt uitproberen,’ piept ze zacht.
en blozen. Je wilt iemand opeten. - '~ 'Op mij bijvoorbeeld?’

Spel: Doorgeefbriefje

Met een aantal spelers (4 of meer) zit je rond de tafel.

Nodig: voor ieder een vel papier en een pen. Doen: schrijf allemaal boven aan het papier
‘De allerliefste in de hele wereld vind ik ... [vul in]. Vouw de bovenrand om, zodat de zin
onzichtbaar is. Schrijf hieronder één doorgeefwoord, zoals ‘'omdat’, ‘want’, ‘maar’, ‘en’,
‘hoewel’, ‘als’, ‘behalve’, ‘wanneer’, ‘kortom), of een ander woord waarmee een zin
kan beginnen. Geef het briefje door aan je rechterbuur. Schriif de volgende zin,
beginnend met het doorgeefwoord. Vouw het blad weer om, schrijf weer een
doorgeefwoord en geef het briefje goed gesloten door. Als het blad vol is,
vouw je het open en lees je om de beurt de hele brief voor.
Dat wordt lachen!

Variant: een andere openingszin kan ook, bijvoorbeeld:
‘Mijn favoriete dier is ..." of ‘De grappigste televisiefiguur
vind ik ..., of ‘De beste sporter is voor mij ...
Veel plezier!

Uit de Bijbel

Wat ben je mooi,
mijn vriendin,
wat ben je mooi;

Je ogen zijh duiven!
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