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ParochiemagaZIN verschijnt 9x per jaar in een oplage

van ca. 2200.

Redactieadres (alleen voor kopij)
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl

Kopij voor Info nr. 5 moet binnen zijn
voor woensdag 9 juni.
Afhalen Info nr. 5 donderdag 1 juli

Info bezorging

(bezorgen uiterlijk voor zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
-Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
-Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos 38
- Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburgpark 19
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen over de bezorging:
via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.
www.hjoannesdedoper.nl

Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63

t.n.v. parochie H.Joannes de Doper te Hoofddorp.

Boekwinkel Het Kruispunt

Kruisweg 10673, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,

zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament en Parochiehuis

vallen onder de beheercommisie, Codrdinator:

- Parochiehuis Jos Eeken, telefoon 023 - 5638145,
of pere-mail naar het Parochiesecretariaat.

- Fundament Ria van der Veldt, per e-mail
marievanderveldt@gmail.com

Elke woensdagavond wordt een maaltijd
geserveerd:

Graag opgeven voor maandag 20.00 uur

bij Raminah van Eer, telefoon 06-10623703;

Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon.

Dit is een editie van het parochiemagaZIN een
uitgave van De Zalige Zalm.
Foto voorkant: Vijgenboomtak in de Bijbelse Tuin

Info en Inhoud

Pastores:

C.Th]. van Lent - Pastoor
Julianalaan 11, 2159 LB Kaag

tel. 0252 514774 of 06 51981165
in dringende gevallen ros R
e-mail: kees@stalopdekaag.nl

E. Manek - Pater SVD
tel. 06 85244515
e-mail: ekosilvester85@gmail.com

R. Mascini - Diaken
tel. 06 26795701
e-mail: robmascini@gmail. com

B. Wooning - Pater SVD
e-mail: bwooning@svdneb.nl
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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook
in het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar mw. K.
Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt U voor hulp de PCl
benaderen. Met uw hulpvraag kunt U terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve
vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat blijven! Hebt
u tijd en zin om een actieve rol in onze parochie te
spelen, schroom dan niet om even een kijkje te
nemen in de boekwinkel en bij het
parochiesecretariaat. Daar ligt een map met
vacatures, voor denkers en doeners, er zit vast iets
voor u bij!
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Parochie - informatie en berichten

We krijgen de Geest...

Vijftig dagen na Pesach vierden de Joden het
Pinksterfeest. De apostelen waren bijeen en zullen
ongetwijfeld niet zo'n zin hebben gehad in een
feestje. De stemming onder hen zal niet best zijn
geweest in de periode van verdriet waar ze in
zaten.

Maar misschien hadden ze die tijd wel nodig gehad
om moed bijeen te rapen om verder te gaan, en
kwam de Heilige Geest hen als geroepen.

Ze waren toe aan een nieuwe uitdaging en die
gingen ze z6 enthousiast aan, dat het voor
anderen leek alsof ze dronken waren.

Het zou zo maar het verhaal van 2021 kunnen zijn.
Na Pinksteren gaan we weer toe naar een nieuwe
tijd, waarin we ons leven weer opnieuw oppakken.
Wat zijn we daar aan toe, na die hele tijd van
beperkingen die ons leven lamlegde.

Ook onze stemming is niet meer zo best, maar de
behoefte om weer te “knallen” wordt met de dag
groter. We hebben afgelopen maanden toch
gedroomd van de dingen die we weer graag zullen
gaan doen, het heeft ons doen inzien wat voor ons
zo belangrijk is.

Een gedwongen periode van bezinning ligt achter
ons, en dat wat hoog op onze prioriteitenlijst is
komen te staan, gaan we met méér enthousiasme
dan ooit tevoren uitvoeren.

Het houden van elkaar is nooit opgehouden, maar
het uiten daarvan is best onder druk komen te
staan. We willen elkaar weer ontmoeten,
vasthouden, weer iets met elkaar ondernemen.

De vijgenboom op de voorpagina laat haar
groeikracht zien, en ook dat is symbolisch voor wat
er binnen in ons gebeurt. Nee, dronken van geluk
worden we misschien niet, maar enthousiast kijken
we uit naar de komende zomer.

Wellicht zien we elkaar snel, dat geloven en hopen
we, en we zien daar echt naar uit.

Mét Geestdrift.

de redactie



Pastoraal woord

De lente breekt door

Op mijn dagelijkse wandeling langs de
weilanden en sloten van de Kagerpolder zie ik
de bomen en struiken uitlopen.

Een vrouwtjeseend had negen heel kleine
eendjes. Twee dagen later waren er nog drie
over. Wij verdenken de reiger en de meeuwen
van deze diefstal. De natuur kan wreed zijn en
toch blijft de lente een wonder. De ervaring in
de natuur kan ons helpen positief naar onze
situatie te kijken.

Ik merk dat mijn lijf kwetsbaarder wordt.

Je kunt zomaar vallen en in het ziekenhuis
terecht komen. Je moet pillen slikken en je
mag maanden niet autorijden. Wat een geluk
dat er jonge mensen op de pastorie wonen.
Over enige tijd kunnen zij de leiding
overnemen. Hun Nederlandse taal wordt
iedere dag beter. Ze raken steeds meer thuis
in ons land en in onze kerk.

De congregatie SVD is op zoek naar een
centrale plek waar de provinciaal en zijn staf
kan wonen en werken en waar gasten
kunnen logeren. Hoofddorp met ons
parochiehuis en tuin is een van de
mogelijkheden. De commissie die een advies
moet uitbrengen aan de Provinciale Raad is
bij ons op bezoek geweest. Ik wens hen veel
wijsheid. Voor onze parochie is dit een unieke
kans. Een internationale groep kan veel
betekenen voor onze veelkleurige parochie.
ledere week een Engelstalige viering en
iedere maand een viering in het Spaans is een
mooi begin. SVD Welkom

Kees van Lent

Oude wijsheid

De natuur kan wreed zijn, zoals pastor Kees
hiernaast opmerkte. De een overleeft, de
ander sterft. Een oeroude wijsheid, die we,
zo lijkt het, in deze tijd soms maar moeilijk
kunnen accepteren. Maar ook in het begin
van onze jaartelling waren dood en leven
onderwerp van gedachten en discussie.
Bijvoorbeeld in de 2e eeuw bij Marcus
Aurelius, de Romeinse keizer die leefde van
121-180. Hij deed meer dan zijn rijk
besturen. Hij was ook een groot denker en
schonk de wereld op schrift veel van zijn
overpeinzingen. Zoals deze;

Veracht de dood niet, maar aanvaard hem,
daar ook hij een van de dingen is die de
natuur wil

In deze coronatijd toepasselijk om nog eens
naar voren te brengen, zo vond de redactie.



Al wandelend de taalkunsten van
dichters op je laten inwerken

Poézie- wandeling

Het is al weer lang geleden dat er groepjes mannen
en vrouwen onder leiding van een rondleider door de
tuin wandelden.

De rondleiders vertelden dan enthousiast over alles
wat er in de tuin te zien en te beleven is.

We missen onze gasten en tuinliefhebbers. Maar wie
weet kan er binnenkort weer meer!

Bijna elk jaar meestal onder leiding van Leo Mesman,
organiseerden we tijdens een zomermaanden een
aantal poézie- wandelingen. Dan stonden we met
elkaar stil rond teksten en gedichten, en een enkele
keer deden we dat ook rond 4/5 mei.

In de week van de poézie in januari van dit jaar,
maakten we via facebook een poézie wandeling door
de tuin, en dat bracht ons op het idee om onze
tuinbezoekers een poézie- wandeling aan te bieden.
Eentje die in groepjes maar ook individueel gelopen
kan worden.

We hebben daarvoor heel verschillende gedichten bij
elkaar gezocht. Sommigen gaan over de inspirerende
personen die uitgebeeld zijn door Karel Gomes en
Antoinette Otten. Dus over Eva, Job, de vrouw van
Lot, Ruth en ga zo maar door. Maar ook zijn er
gedichten rond de beelden over de schepping die
gemaakt zijn door de zuster van het Liobaklooster. En
niet te vergeten gedichten over de natuur, de bomen,
de bloemen en de dieren.

Startpunt van de wandeling is boekwinkel Het
Kruispunt, daar kunt u de teksten ophalen, om
vervolgens in uw eigen tempo een wandeling door
de tuin maken.

Evenals voor het rondleidingsboekje vragen we 3
euro, voor deze uitgewerkte poézie wandeling.

Welkom in de boekwinkel en veel
wandelplezier in de Bijbelse tuin!
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Bijbelse Tuin

Als een vogel uit zijn as
Alles komt opnieuw tot leven
als een vogel uit zijn as.

Nacht heeft 't donker
prijsgegeven

als een vogel uit zijn as.

led're nieuwe kans ontspruit
als een vogel uit zijn as.

't Licht strekt brede vleugels uit
als een vogel uit zijn as.

Laat ons 't nieuwe leven vieren
als een vogel uit zijn as.

Over zeeén enrivieren

als een vogel uit zijn as.

Vrij te zijn en onbevreesd

als een vogel uit zijn as.

't Lichtend voorbeeld is ons feest.
als een vogel uit zijn as.

Coot van Doesburgh
Uit: Licht 100 liedjes voor iedereen
Uitgever: Boekencentrum



Parochiebreed

Bericht van de Missionarissen SVD in Hoofddorp

Ik ben pater Albert Toppo, van SVD. Ik ben
geboren en opgegroeid in India, in het
oostelijke deel van India. Ik kom uit een
katholieke familie. Mijn ouders leven nog en ik
heb vier broers. Allen wonen en werken in India.

Mijn studie heb ik
in India gedaan,
onder andere mijn
opleiding aan het
groot-seminarie
tot priester.
Daarna werd ik in
januari 2017 tot
priester gewijd. In
februari 2018 ben
ik door de
congregatie van
SVD uitgezonden
naar Nederland.
Het was in het begin echt wennen, maar ik heb
nu een hele leuke indruk van het vlakke land
met veel rivieren en grachten in steden. De
meeste mensen vind ik aardig, behulpzaam en
gastvrij. De eerste twee jaar hier in Nederland
heb ik mij vooral beziggehouden met het
bestuderen van de Nederlandse taal. Toen
woonde ik bij de paters in Nieuwegein.

In februari 2020 ben ik verhuisd naar
Hoofddorp. Vlak na mijn verhuizing begon de
coronacrisis, de pandemie in de hele wereld,
ook in Nederland en ik kon bijna niemand meer
ontmoeten. Ontmoetingen en op bezoek gaan
waren beperkt door de lockdown. In het begin
heb ik nog wel mensen ontmoet en heb ik ook
om 10:00 uur lekkere koffie in het parochiehuis
gedronken. Ook heb ik een paar keer op de
eerste vrijdag van de maand de heilige mis
gevierd. Af en toe ben ik ook op zondagen
tijdens de viering op het priesterkoor aanwezig
geweest. Sommigen jongeren van de Joannes
de Doper kennen mij al wat beter, daar ik af en
toe met hen samen ben geweest voor
activiteiten. Wij zijn hier ook een pastoraal

spreekuur gestart en heb zo ook al een paar
mensen leren kennen. lk maak deel uit van het
team dat pastorale gesprekken voert. Tot nu toe
heb ik dus wel wat mensen ontmoet, maar ik wil
graag binnenkort, na mijn vakantie, meer
mensen gaan ontmoeten en elkaar beter leren
kennen. Ik hoop dat wij allemaal onze
geloofservaringen met elkaar kunnen delen. In
2020 ben ik zeer actief verder gegaan met het
bestuderen van de Nederlandse taal en volgde
Nederlandse taallessen om daarna de examens
goed af te kunnen leggen. 14 april heb ik mijn
laatste examen gedaan en hoop in mei een
positief eindresultaat te mogen ontvangen.
Naast de lessen Nederlands heb ik een
kerkelijke cursus in Nijmegen gevolgd. Hoewel
er dus een lockdown was, heb ik vorig jaar en
dit jaar, ondanks alle coronabeperkingen, echt
een drukke tijd gehad.

Om de gebruiken, de cultuur binnen de
Nederlandse kerkelijke samenleving verder te
leren kennen ben ik op 15 september 2020 in
De Nieuwe Augustinus kerk, te Amsterdam-
Noord, een stage begonnen. [k ben blij dat
pastoor Nico van der Peet bereid was om mij
hierin te begeleiden. Ik was drie tot vier dagen
per week in Amsterdam-Noord. Het was echt
een mooie een ervaring in een andere parochie
en het is een boeiende stage voor mij
geworden. Het was een echt mooie
gelegenheid om over de kerk in Nederland te
leren. Hoewel het moeilijk was vanwege de
corona, heb ik mijn uiterste best gedaan veel uit
mijn stage te halen. Ik kon toch verschillende
mensen ontmoeten en hun geloofsbheleving
beluisteren en er samen over praten. Ik kon
deelnemen in de vergaderingen van het
parochiebestuur en de redactie van het
parochieblad. Ik heb met de lessen voor het 1e
communieproject van de kinderen meegedaan
en ook aan een groep een bijbelstudie gegeven.



Parochiebreed

Bericht van de Missionarissen SVD (vervolg)

Ik leerde in Amsterdam over de verschillende
activiteiten van de kerk en de werkzaamheden
van de pastores. Ik was aanwezig bij hun
gesprekken en vergaderingen. Na de stage van
zes maanden ben ik na Pasen nu terug in
Hoofddorp. Ik ben op 17 april voor drie
maanden met vakantie naar India gegaan om
mijn ouders en familie na 3 jaar weer te kunnen
bezoeken.

Ik wil graag de parochianen van de Joannes de
Doperkerk na mijn terugkomst bij de kerkelijke
activiteiten weer gaan zien. lk wil ook graag
weer samen gezellig koffie drinken in het
parochiehuis als het in de coronasamenleving
weer beter wordt. Nu kunnen we nog weinig
doen in deze huidige situatie. Wel kunnen wij
allemaal hopen en bidden voor een snelle
betere situatie in de samenleving. Ik probeer
iedere dag voor alle parochianen te bidden,
vooral de mensen die ziek zijn en die moeilijke
tijden doormaken. Als u van ons paters een
gebed wilt, kunt u gewoon een email sturen. Wij
kunnen voor u bidden in onze
gemeenschappelijke vieringen en laudes. Wij als
svd' ers zijn met jullie samen verbonden ook in
deze crisistijd. Wij hebben jullie gebed nodig
om de missie van God uit te dragen over de hele
wereld. Als ik terug ben wil ik graag jullie weer
zien en bijpraten met een lekker kopje koffie.
Laten we samen elkaar ondersteunen en een
geschenk zijn voor elkaar tijdens deze moeilijke
tijd. Onze Lieve Heer zal ons zeker allemaal
beschermen. Wij moeten niet stoppen met
bidden voor onszelf en voor alle mensen.

Tot ziensop 17 julia.s.
Pater Albert svd

Lekker en educatief bezig in de
Bijbelse Tuin - doet u mee?

Hebt u in onze Bijbelse Tuin al gezien hoe mooi
de Hemelberg is opgeknapt? Bijbelse Tuin-
vrijwilligers Henk en Greta hebben dit stuk van
onze tuin tot nieuw leven gebracht en ze gaan
nog door. Henk vertelt over alle Bijbelse en
andere planten, struiken en bomen die op deze
Hemelberg staan. Voor hij met pensioen ging,
heeft Henk jarenlang gewerkt bij de VU Hortus
Botanicus in Amsterdam. Hij is dus een echte
expert, naar wie je met veel plezier luistert als
hij over deze planten vertelt. Als ik ze vraag:
“Waarom vinden jullie het leuk om dit
vrijwilligerswerk in de tuin te doen?’, krijg ik als
antwoord: “Kijk maar: je bent heerlijk buiten
bezig met je handen en je ziet het mooier
worden: voor jezelf en anderen, om van te
genieten. Zo met deze tuin bezig zijn is voor
iedereen ook nog eens heel educatief

Bijbelse Tuin vrijwilligers op de Hemelberg

Rondleider Bram is samen met

tuingroep-coodrdinator Theo de kruidentuin
weer helemaal aan het opknappen. Het was
Bram al een tijd een doorn in het oog als hij




Parochiebreed

met bezoekers het stuk naast de
bloemenpluktuin zag, waar voorheen de
Bijbelse kruiden stonden, maar waar de
afgelopen jaren vooral alleen onkruid stond. Nu
niet meer, het is helemaal opgeknapt, de
kruiden zijn besteld en worden begin mei
ingezaaid. Bram kent de tuin op zijn duimpje en
heeft van alle Bijbelse bomen en struiken veel
foto's gemaakt in alle seizoenen. Heerlijk om
naar Bram te mogen luisteren.

Theo was voor zijn pensioen hovenier van
beroep. Hij kent de kneepjes van het vak, en
medevrijwilligers maken graag gebruik van zijn
kennis en ervaring.

Hier staan we bij Ruth, de overgrootmoeder van
koning David, die als migrant met haar
schoonmoeder Naomi vanuit de vlakte van
Moab aankwam in Bethlehem. Ze mocht op de
akkers van Boaz achter de maaiers aanlopen om
de gevallen halmen op te rampen en mee naar
huis te nemen. Zo ging de armenhulp in die
dagen. Boaz had zijn maaiers opdracht gegeven
extra veel halmen te laten vallen, om zo Ruth en
haar schoonmoeder te helpen.

Door dit prachtige beeld, en de gezaaide

planten eromheen, komt voor de bezoeker het
bijbelverhaal van Ruth tot leven. Een verhaal vol
meditatie: over de rol van Ruth, van Naomi,
Boaz, van de maaiers en de waarden en
gebruiken in het verleden in Bethlehem. Maar
ook over het heden van onszelf in Hoofddorp:
over geloof, hoop en liefde; over onze eigen rol
ten opzichte van een andere mens, die jaren
ergens anders is geweest? Hoe ben ik als Boaz?
Hoe ben ik als arbeider? Hoe ben ik:
medemaker en instandhouder, of aanvechter
van huidige regels en gebruiken?

De tuingroep heeft nu rondom Ruth haver, gerst,
rogge, vlas, klaprozen, bolderik en
korenbloemen gezaaid. Hoe schitterend zal het
straks zijn, wanneer dat alles opkomt. En Ruth
kan dan weer met verse halmen thuis komen bij
Naomi.

Deze nieuwe tuingroep heeft nu zes vrijwilligers.
De vier op de foto, plus Marijke en Ronald.

De groep vraagt om uitbreiding met nog vier
vrijwilligers: vrouw en man, jong en oud: doet u
mee? Als je heerlijk buiten bezig wilt zijn met je
handen, ervan geniet als je iets onder je
handen mooier ziet worden, of als je met deze
tuin educatief bezig wilt zijn, meld je dan bij
Theo: TheoBrantjes@gmail.com .
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En dan is er plotseling - net voor het inleveren van de copy - het goede nieuws dat de winkeldeuren weer
open mogen! En dat we weer gewoon lekker een avondwandeling mogen maken, zonder op de klok te

kijken. Ander leuk nieuws: de boekenweek wordt gehouden van 29 mei t/m 6 juni. We kijken er naar uit u
weer te mogen ontvangen in onze winkel!

De afgelopen weken waren we heel blij met de bestellingen van onze klanten en

Zo zorgde Bram de Bres
ervoor datde
bestellingen werden
bezorgd!

Hij deed dat bij
zonneschijn en bij
regen heel sportief op
de fiets.

Bram de Witte was
ook weer present.
Meestal houdt hij
onze voorraad-
administratie op peil.

Maar wat bleek: hij
kan ook streeploos
ramen zemen.
BEDANKT!
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Plaeas
Fianoiscas

MINDER
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AAN B SLAC MET ALTESNATIEVEN
EN HAALBART TIPS

Tineke van der Ploeg
bleef trouw de
verjaardagskaarten aan
de vrijwilligers
schrijven en per post
versturen, of gewoon
thuis bezorgen.

Dewi Gunther reed ons
snel naar de
groothandel en zo
konden we fijn onze
kantoorbenodigdheden
weer aanvullen.

Ook alle andere
vrijwilligers, hier niet bij
name genoemd,
BEDANKT!

TAAL

-
CONTRACT




Informatie

Zaterdag 5 juni 16.30: Huwelijksviering van Robert Basmaci en Carlijn Melis
ledere eerste zondag van de maand is er om 18.00 uur een Spaanstalige viering; pater B. Wooning.

Uitsteling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur. Vieringen in de de Titus Brandsma kapel zijn momenteel alleen
toegankelijk voor cliénten van De Meerstede en directe aanleunwoningen.

Doopgesprekken

Er zijn voorlopig geen doopgesprekken.

Voor informatie wanneer de doopgesprekken weer kunnen beginnen kunt op de website kijken of
contact opnemen met het secretariaat.
Het liefst op woensdag en donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur tel. 023 56 381 45

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

Tot nader order zijn deze vieringen komen te vervallen.

Bericht van de penningmeester: Stand Actie Kerkbalans

De Actie Kerkbalans is goed van start gegaan. Op 28 februari stond de teller op € 46.675 bijgedragen
door 724 parochianen. Samen met de collectes en misstipendia is het totaal aan bijdragen van de
parochianen op 21 april: €69.217.

Wist u dat we op de startpagina van onze parochiewebsite elke maand aangeven hoever we staan met
onze kerkbijdragen? Het doel voor dit jaar is € 169.000.

Help onze parochie missionair te houden

€69.217, ——— €169.000

De kerk is een plek voor vieren, dienen en verkondigen, Vioor warmte,

Doneer hier

inspiratie, troost en naastenliefde, Laten we samen onze kerk ondersteunen!
12021 doelstelling Kerkbijdrage)

Wim Piels, penningmeester@hjoannesdedoper.nl
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vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

Overzicht vieringen kerk en kapel 15 mei - 3 juli

De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook livestream.
Er mogen 30 personen in de kerk toegelaten worden.
Opgeven voor de vieringen kan via de website of het secretariaat

« Als er bij de vieringen een koor staat aangegeven, dan is het een afvaardiging van het koor.

Za 15 mei 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor
Zo 16 mei 10.00: Familieviering; pastor K. van Lent en diaken R. Mascini; Zangertjes
-Ton ten Den
12.00: Engelstalige viering
Di 18 mei 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Do 20 mei 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Pinksteren
Za22mei 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Cantor
Zo23mei 10.00: QOecumenische viering; voorgangers: Ds. A. van der Deijl, pater E. Manek en

pater M. Thekkeyil; Cantor
- Overl. Fam. Dingemans en fam. Frijters

12.00: Engelstalige viering Filipijnse gemeenschap
Ma 24 mei  10.00: Eucharistieviering; pater B. Wooning; Gregoriaans koor
Di 25 mei 1845: Rozenkrans

19.15: Viering

- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Do 27 mei 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 29 mei 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Vrolijk Vuur
Zo 30 mei  10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor

- Overl. Ouders Koeckhoven- van Haaster en zegen over hun gezin

12.00: Engelstalige viering
Di 01jun 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Do03jun 1845: Rozenkrans
19.15: Viering
Vervolg volgende pagina



overzicht vieringen (vervolg)

Za 05jun 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent en pater M. Thekkeyil; Cantor
Zo 06 jun 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent en pater M. Thekkeyil; Gemengd koor
12.00: Engelstalige viering
Di 08jun 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 10jun 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 12jun 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Indonesisch koor
Zo 13 jun 10.00: Familieviering; pater E. Manek en diaken R. Mascini; Zangertjes
- Gerrit en Rie Vork en tot bijzondere intentie
12.00: Engelstalige viering Filipijnse gemeenschap
Di 15jun 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 17 jun 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 19jun 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek en pater M. Thekkeyil; Vrolijk Vuur
Zo 20jun 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor
12.00: Engelstalige viering
Di 22jun 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 24 jun 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 26 jun 19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent, SVD; diaken R. Mascini; Cantor
Zo 27 jun 10.00: Fam. viering; 1e com; pater E. Manek en diaken R. Mascini; Zangertjes
- Overl. Ouders Koeckhoven- van Haaster en zegen over hun gezin
12.00: Engelstalige viering Filipijnse gemeenschap
Di 29jun 1845: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do01jul 1845: Rozenkrans
19.15: Viering

Ter informatie volgende Info

Za 03 jul
Zo 04 jul

19.00:
10.00:
12.00:

Eucharistieviering; ?
Eucharistieviering; ?
Engelstalige viering
Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 13.00 uur.

In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
13



Parochiebreed

Missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander

Bent u er voor hen tijdens de Pinksteractie 2021?

Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen
en missionair werkers zich iedere dag in voor
hun kwetsbare medemens. Eén keer per jaar
zetten wij hen zélf in het middelpunt. Dat doen
we tijdens de Pinksteractie van de Week
Nederlandse Missionaris (WNM). Van 15 t/m 23
mei voert WNM campagne voor het welzijn van
deze bevlogen en bezielde mannen en
vrouwen, zodat zij zich kunnen blijven inzetten
voor de ander. Uw steun is daarbij onmisbaar! Al
vragen missionarissen zelf weinig, een steuntje
in de rug kunnen zij heel goed gebruiken.

Zij zijn er altijd voor de ander

Geinspireerd door hun geloof zetten
missionarissen en missionair werkers zich in
voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter
wereld. Missionaris Peter Daalhuizen werkt
bijvoorbeeld al bijna 40 jaar in Brazili&, waar hij
zich (samen met zijn zus) inzet voor bejaarden
en andere kwetsbare groepen. Hij heeft er zelfs
drie parochies onder zijn hoede.

Missionair werker Susanne Beentjes werkt in
Tanzania met jonge meisjes die vaak al jong
zwanger zijn geraakt en daardoor hun school
niet konden afmaken. Dankzij Susanne leren de
meisjes voor zichzelf en hun kind te zorgen,
waarbij omgaan met geld erg belangrijk is.
Susanne, pater Peter en al die andere
missionarissen en missionair werkers zijn er
altijd voor de ander. En wij zijn er - samen met u
- voor hen.

Samen voor onze missionarissen

De WNM steunt missionarissen en missionair
werkers in hun persoonlijke welzijn. We bieden
financiéle steun, zodat zij hun werk zorgeloos
kunnen doen. Denk aan verzekeringen,
bijzondere ziektekosten en de premie voor de
AOW. Ook kunnen zij vakantiegeld ontvangen,
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zodat zij kunnen genieten van een verlof in
Nederland zonder dat zij familie of vrienden om
hulp hoeven te vragen. Daarnaast heeft de
WNM een klein, laagdrempelig fonds waar
missionarissen een beroep op kunnen doen
voor noodgevallen. Bijvoorbeeld als hun
computer is gestolen en geld voor vervanging
ontbreekt. Zo zijn we het steuntje in de rug van
onze missionarissen.

“Je weet dat je er in Nederland nog bij hoort. Dat
mensen aan je denken, ook al ben je ver weg. Dat
is voor mij een enorme geruststelling. Het is erg fijn
een achterban te hebben.”

Pater Peter Daalhuizen

“De WNM ondersteunt mijn uitzending en als ik een
specifieke hulpvraag heb, kan ik de WNM altijd
benaderen. Zo kreeg ik coronanoodhulp die ik heb
gebruikt voor het aanschaffen van twee wastafels,
zeep en dispensers voor de parochie.”

Susanne Beentjes

Helpt u mee tijdens de Pinksteractie?

Alleen samen met u kunnen wij dit steuntje in de
rug zijn voor mensen zoals pater Peter en
Susanne. Mogen zij en vele anderen dit jaar

weer op uw hulp rekenen met de WNM
Pinksteractie door de collecte voor zover
mogelijk in eigen kerk of anders onderstaand
banknummer?

Zo werken wij samen aan een mooiere wereld.

www.weeknederlandsemissionaris.nl
IBAN: NL30RABO 0171211111

VOM-groep H. Joannes de Doper



Parochiebreed

Activiteiten van de
Raad van Kerken

Raad van Kerken
Hoofddorp

Pinksteren

De Raad van Kerken Hoofddorp organiseert op
Pinksterzondag 23 mei drie oecumenische
diensten. Het thema van de diensten is: ‘De
langste adem’ De Corona-epidemie vergt een
lange adem van ons, maar de Geest van God
geeft ons de adem en de kracht om vol te
houden en als mensen van God verder te gaan.
Het zijn diensten waarin verbondenheid en
inspiratie centraal staan. De collectes in deze
diensten zijn voor de landelijke Raad van
Kerken en voor de Stichting Leergeld.

De dienst in de Marktpleinkerk begint om 9.30
uur en is te volgen via de KerkTV van de
Marktpleinkerk. Voorgangers zijn pater Bert
Woaoning (RK-parochie) en Akke-Clara
Thimm-Stelwagen (Doopsgezinde gemeente).
De zang wordt verzorgd door llse van der A,
organist is Hans van Noord en Christianne Lok
begeleidt op de dwarsfluit.

Voor het bijwonen van de dienst kan in de
voorafgaande week worden ingeschreven via
de website pghoofddorp.nl/marktpleinkerk of
op woensdagavond 19 mei via nummer
06-1240 5431.

De dienst in de H. Joannes de Doperkerk begint
om 10.00 uur en is te volgen via een link op de
website van de parochie:
hjoannesdedoper.nl/vieringen.

Voorgangers zijn Aarnoud van der Deijl
(Protestantse gemeente) en Matthew Thekkeyill
(RK-parochie).

De dienst in de Doopsgezinde Kerk is van te
voren opgenomen. U vindt met Pinksteren een
link op de site van de Doopsgezinde gemeente
(dghaarlemmermeer.doopsgezind.nl).
Voorganger is Coen Wessel (Protestantse
gemeente). De zang wordt verzorgd door

Lucas Oskam en Els Tulen. Gert Jan Velders is
organist.

Voor kinderen is er een speurtocht in de tuin
van de RK-kerk.

De kerkgebouwen De Lichtkring en De Ark zijn
gesloten. Aanvullende informatie over de
Pinksterdiensten vindt u op
Kerkeninhoofddorp.nl.

Palmpasen

Graag wil ik de kinderen bedanken voor de
mooie Palmpasenstokken.

De kapelbezoekers van De Meerstede vonden
het heel leuk dat jullie aan het begin van de
viering bij ons langskwamen.

Wat een vrolijke en gezellige energie namen
jullie mee en natuurlijk prachtige
Palmpasenstokken.

Na de viering zijn de stokken verdeeld over de
huiskamers en daar al het lekkers onder de
bewoners. Dank jullie wel we hebben er van
genoten. Voor volgend jaar hebben we wel een
verzoekje. We zouden het leuk vinden als er dan
een aantal kinderen bij ons blijven om mee te
vieren.

Bernadette Dullens
(Geestelijk verzorger De Meerstede)
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¥Kjstjongeren

www.hjoannesdedoper.nl

Kinderen en jongeren, nog steeds digitaal

Net als alle activiteiten in onze parochie vinden
ook de meeste activiteiten voor kinderen en
jongeren digitaal plaats. Familievieringen zijn
digitaal, het kinderkoor repeteert digitaal,

en op het YouTube kanaal is digitale
kindercatechese te zien.

Ook hebben de communicanten met pater Eko
de kruisweg gelopen in de tuin op Goede
Vrijdag.

Kinderen hebben ook meegedaan met het
vastenproject voor Flores en hebben foto's

Soms kan er het een en ander buiten, de eerste
communicanten en vormelingen hebben hun
laatste voorbereidingsbijeenkomsten in de
Bijbelse tuin gedaan. Omdat het buiten nog
koud is, is het vuur in de pastorietuin een
welkome verwarming.

In de 40 dagen en de Goede Week waren er een
aantal bijzondere activiteiten. Zo zijn de
communicanten met hun zelfgemaakte
palmpaasstokken naar de Meerstede geweest
om daar in de kapel een aantal bewoners te
verrassen met hun stokken. Gelukkig dat dit
vanwege het vaccineren van de bewoners weer
mogelijk was.

gemaakt van plekken die barmhartigheid
vertegenwoordigen in Hoofddorp. Dit naar
aanleiding van de viering waarin pastor Rob
Mascini hierover vertelde. We ontvingen foto's
van bijvoorbeeld scholen, de kerk, het
politiebureau. Alle deelnemers heel veel dank
daarvoor!

Op het YouTube kanaal is ook een kort filmpje te
zien van een toneelstuk dat het paasverhaal op
andere wijze uitbeeldt.

Kortom, ondanks alle beperkingen gebeurt er
nog steeds veel. Al hopen we natuurlijk heel
graag dat we elkaar allemaal snel weer echt
kunnen zien.



Parochiebreed

Samen kunnen we méér

In een heel groot tuindersgezin in een katholiek
dorp ben ik geboren en opgegroeid. Mijn eerste
echte kennismaking met de protestantse
kerken kreeg ik door mijn Westlandse man, die
is Nederlands Hervormd. Toen we verhuisden
naar Hoofddorp, kregen wij kinderen, en als we
af en toe naar de kerk gingen, werd dat de
Hoofdvaartkerk. Om een heel praktische reden:
er was altijd créche, dat kenden de rooms-
katholieken toch minder. En ik voelde me in
beide kerken op mijn gemak.

Onze dochters zijn voornamelijk
rooms-katholiek opgevoed. Dat ligt voor de
hand omdat ik van ons beiden het meest bezig
was met geloof. Toch denk ik, dat het voor hen
geen enkel verschil maakt of ze een katholieke
of een protestantse kerk binnen gaan. Ze
hebben gewoon geen ander voorbeeld! Zelf
vind ik het belangrijker dat zij het hart op de
goede plek hebben en hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid kennen dan in welke kerk
zij zich thuis voelen.

Begin jaren 90 werden kerken het met elkaar
eens om bij te dragen aan het Conciliair Proces
voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de
schepping.

In Hoofddorp richtte de Raad van Kerken de
Commissie Vorming en Toerusting op.

Daarin werkten de protestantse gemeente, de
katholieke Joannes de Doperkerk en de
doopsgezinde gemeente samen. Als lid van het
Catechetisch Beraad van de parochie werd ik
daar “ingezogen”.

De commissie is enige jaren geleden Commissie
Bezinning en Verdieping gaan heten. Nog
steeds werk ik met groot plezier mee. We
bedenken jaarlijks een thema en publiceren
twee keer per jaar een programma met allerlei
oecumenische activiteiten, die de deelnemende
kerken aanbieden. Als er weer een nieuw
programma voor me ligt, ben ik toch een klein
beetje trots. Want wat een diversiteit aan
activiteiten en onderwerpen komt er steeds
weer boven. Ook zijn er onderdelen die keer op
keer terugkomen, waarvan mijn favoriet: de
Korendag, Dialoog in Muziek, in de
Marktpleinkerk. Op een zondag, eind januari,
zingt dan een verscheidenheid aan koren
afwisselend een kwartiertje. Zo wordt de
Haarlemmermeer getrakteerd op een muzikale
happening. Maarten Luther zei: “zingen is twee
keer bidden"!

We hebben na ruim 30 jaar Hoofddorp verlaten
en zijn weer teruggegaan naar mijn
geboortedorp, 15 kilometer van Hoofddorp.

Ik ben erg blij dat we die stap hebben gezet,
weer terug naar mijn roots, maar de sfeer van
samenwerking tussen de kerken van Hoofddorp
past bij mij, ik ben er in die 30 jaarin de
commissie mee vergroeid.

Heeft oecumene toekomst? Vanzelfsprekend!
We hebben van deze coronaperiode geleerd
dat verbondenheid een groot goed is. Dus
willen we ons graag weer één voelen, ook in de
kerken. Samen kunnen we méér!

Flora van der Staaij
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SchuldHulp
Maatje/,

Haarlemmermeer

SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer, opgericht
door onze parochie samen met de Protestantse
Gemeente Hoofddorp en Nieuw Vennep,
bestaat nu één jaar.

Kort na de maatjestraining in februari 2020
begon de coronacrisis en meldden zich de
eerste hulpvragers. In het najaar 2020 meldden
veel meer hulpvragers zich en op dit moment
hebben we al 26 mensen mogen helpen om
hun geldzorgen te verminderen. Vorig jaar
hebben we 20 aanmeldingen ontvangen en 16
hiervan ook kunnen helpen. Dit jaar hebben we
tot nu toe (21 april) al 14 nieuwe aanmeldingen
ontvangen.

De mensen die hulp van een maatje inroepen
zijn van alle leeftijden. De 21 mensen die we dit
jaar tot nu toe helpen, zijn in de leeftijd van
18-35 jaar (10 mensen), 35-55 (8 mensen), 55+
(3 mensen). Bij 10 mensen is het hulptraject al
helemaal afgerond, en zij kunnen zichzelf
financieel weer goed redden.

Het aantal huishoudens dat voortdurend een
aantal openstaande rekeningen niet op tijd kan
betalen is door de Corona crisis enorm
gestegen. Maar ook door scheiding, verlies van
werk, of door ziekte ontstaan vaak
betalingsachterstanden en schulden. Opvallend
veel jongeren die op kamers zijn gaan wonen
komen in de problemen, wanneer ze maanden
achter lopen met de betaling van hun huur,
zorgverzekering en telefoonrekening. En dat
geeft vaak enorme stress. De gemeente doet
wat ze moeten doen, en ook Humanitas helpt
bij thuisadministratie. Maar toch worden in de
Haarlemmermeer nog duizenden huishoudens
met schulden niet ondersteund en zitten met
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SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer -
eerste mooie resultaten

enorme geldzorgen. Daarom hebben ook de
kerken in de Haarlemmermeer, waaronder onze
parochie, besloten om als maatje naast mensen
te staan die geldzorgen hebben, en hen te
helpen om hun financiéle situatie weer de baas
te worden. En dat geeft deze hulpvragers een
zucht van verlichting.

Vanuit het bestuur van SchuldHulpMaatje
Haarlemmermeer zijn we blij dat we naast de
steun van 8 parochies en protestantse
gemeenten in de Haarlemmermeer, ook dit jaar
weer financiéle ondersteuning ontvangen van
het Kansfonds en het Oranjefonds, waarmee we
de kosten betalen van de training van onze
maatjes, en het lidmaatschap van de landelijke
Vereniging SchuldHulpMaatje die onsin veel
zaken op professionele manier ondersteunt.
Ook uw individuele financiéle steun is van harte
welkom op bankrekening IBAN
NL28TRIO0788810227 van SchuldHulpMaatje
Haarlemmermeer.

Kent u mensen die geldzorgen hebben? Wijs
hen gerust op de gratis hulp van onze goed
getrainde maatjes. De maatjes oordelen niet,
nergens over. Zij luisteren, en door hun zeer
professionele training geven zij tips, zoeken
samen met de hulpvrager de problemen uit en
helpen mensen naar de oplossing toe. De
hulpvrager blijft zelf 100% de baas van wat
zij/hij wel en niet wil doen. De financiéle
zelfredzaamheid van de hulpvrager wordt zo
versterkt. Voor meer informatie, kijk op:
www.shmhaarlemmermee.n|

Wim Piels, SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer



Nog even geduld en dan gaan de
deuren van De Stal weer royaal
open en is iedereen weer
hartelijk welkom in
De Stal op de Kaag

Hoe gaat het in en rond De Stal? Dat is een vraag die we regelmatig te horen krijgen. En ja..wat
daarop te zeggen. In deze coronatijd is het voor veel bedrijven moeilijk, dus ook voor De Stal.

We kijken dan ook uit naar betere tijden en houden de moed er in. Eens, en wie weet duurt dat niet
zolang meer, komt er een moment dat we weer volledig open mogen. En al onze ruimtes weer
volop in gebruik zijn, en onze catering weer overuren draait.

Onze buren zijn aan het verbouwen

Bij het kerkje op Kaageiland is het een drukte
van belang. Al sinds januari van dit jaar zijn er
bouwlieden enthousiast bezig. Eerst moest er
gesloopt worden om daarna weer te kunnen
opbouwen.

De PKN-geloofsgemeenschap wordt steeds
kleiner op het eiland en heeft daarom het plan
opgevat hun kerkgebouw zo te renoveren dat
het voor verschillende doeleinden gebruikt kan
gaan worden. Denk daarbij aan concerten,
tentoonstellingen, lezingen, vergaderingen, etc.
Natuurlijk blijven de zondagse kerkdiensten
gewoon plaatsvinden. Trouwens, op dit
moment kerkt de gemeenschap in De Stal.

Het is de bedoeling dat vanuit De Stal, dus door
Bob en Adriaan, de activiteiten in de PKN-kerk
worden verzorgd. Een nieuwe uitdaging voor
ons om hieraan mee te werken. Wij hebben er
zin in en volgen de bouwontwikkelingen dus
op de voet.

Stal op de Kaag,

S t a I Julianalaan 13, 2159 LB Kaag

v bl by info@stalopdekaag.nl www.stalopdekaag.nl telefoon 0252 -544688
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Overledenen

Peter Kersten - 86 jaar

Peter werd geboren op 1 februari 1935 in
Amsterdam. Hij had een onbezorgde jeugd en
bezocht de openluchtschool aldaar. In de winter
was het zo koud dat zelfs de inkt in de inktpotjes
bevroor.

Hij volgde een technische opleiding en ging
werken bij een bedrijf in kasregisters. De laatste
jaren voor zijn pensioen werkte hij voornamelijk
aan geldautomaten en dat was een
vertrouwelijk beroep.

Peter leerde Gré Lowies kennen, het zusje van
zijn beste vriend. De familie Lowies woonde
enkele straten verder.

Peter en Gré trouwden in Amsterdam en na
enige tijd kregen zij een woning in Zwanenburg,
een huis met een tuin. Zij kregen 2 zonen. Hij
was voor zijn kinderen een leuke vader en Peter
ging, wanneer het werk het toeliet, met zijn
gezin op pad. Zijn kinderen hadden wel ontzag
voor hun vader.

Fotograferen was zijn hobby en heel Amsterdam
was voor hem interessant om te fotograferen.
Rond 1986 kreeg Gré borstkanker. Door de jaren
wisselden hoop en vrees elkaar af, er waren
goede en slechte momenten. Peter zorgde
goed voor haar, zij was immers alles voor hem.
Zo werd hij meer en meer haar mantelzorger.
Vier kleinkinderen kwamen in hun leven. Ze
kwamen vaak bij hen, ze maakten vaak
uitstapjes en gingen zelfs met ze op vakantie.
Een verhuizing volgde naar Floriande in
Hoofddorp. Gelukkig was het ook weer een huis
met een tuin.

Groot was zijn verdriet toen Gré in 2011
overleed. Het was moeilijk voor Peter om over
dit verlies heen te komen.

November 2019 is Peter verhuisd naar Haarlem.
Zijn gezondheid ging steeds meer achteruit en
Peter is op 13 maart jl. overleden. Er volgde een
mooie intieme uitvaart op19 maart in onze kerk
waarna hij werd begraven bij zijn geliefde
vrouw Gré.
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Beste parochianen

Het is Pasen. We denken aan onze dochter.
Vorige week hebben we van haar afscheid
genomen.

We zijn
bedolven onder
bloemen,
kaarten,
gedichten,
hartelijke

-~ woorden. Er
waren kaarsjes,
gebeden,
goede wensen.
Wat heeft ons
dat gesterkt.
We willen u
bedanken.
leder persoonlijk is nu niet te doen. Maar we
hopen toch over enige tijd weer zo te zijn dat
we de telefoon kunnen pakken, een mailtje
kunnen sturen, dat we bij een bezoekje elkaar
kunnen ontmoeten, in de kerk elkaar kunnen
tegenkomen of zo maar op straat.

We leven in coronatijd. Een volle kerk bij een
uitvaart betekent veertig mensen. Maar veel
mensen hebben aan ons gedacht. Ook uit de
parochies waar ik, Rob, regelmatig mag
voorgaan kwamen de reacties. In de vieringen
heeft u voor onze dochter gebeden, Zo stonden
velen om ons heen. Zo voelde het ook. Voor al
die hartelijkheid en steun willen we u hartelijk
bedanken.

Lieve mensen, hetis Pasen... we proberen de
draad van het leven weer op te pakken.

We willen niet kopje ondergaan in verdriet. We
kijken omhoog en vooruit. We hopen u weer
gauw te zien. En we houden Matilde levend in
ons midden.

Hubertha en Rob Mascini — van Vliet



Parochiebreed

Eén sobere maaltijd in de
40dagentijd

Qok de Sobere maaltijden moesten zich aan de
coronamaatregelen aanpassen. Daarom
bezorgden op 24 maart jongeren van de
Rotaract bekers met soep in Hoofddorp.
Diezelfde avond ontmoetten mensen van
verschillende kerken elkaar bij een sobere
maaltijd via internet. Het streamteam van de
parochie zorgde voor een mooie uitzending.
Hoewel we niet lijfelijk bij elkaar waren,
hoorden we van mensen dat ze wel verbinding
ervaarden. We waren dankbaar voor wat wél
mogelijk was.

De lezing van Kalle Bruzewitz van Stemin de
Stad was indrukwekkend. Heel duidelijk werd
hoe de pandemie vooral de meest kwetsbare
mensen raakt. De opbrengst van deze maaltijd
is (voor zover kon worden nagegaan) 202 euro
voor Stem in de Stad. www.stemindestad.nl

De organisatie van de maaltijd was “navigeren in
de mist”. Natuurlijk gaat zoiets dan niet
probleemloos: soepbekers bemachtigen was
een hele klus omdat de horeca grootschalig aan
Take Away doet en de inleiding van Ds.
Thimm-Stelwagen was helaas door een
technisch probleem niet goed verstaanbaar.
Mocht u deze inleiding nog willen nalezen, dan
kunt u dat melden bij het parochiesecretariaat.

En volgend jaar? De werkgroep gaat nog
evalueren, maar de hoop is dat we dan

“gewoon” met elkaar aan tafel kunnen.

Werkgroep Sobere Maaltijden Raad van Kerken

GroenGelovig - Kom in
beweging voor Gods schepping

e

[ 4

bl

groéu’éacwe 1

Op 28 en 29 mei vindt de volgende editie van
GroenGelovig plaats: het grootste christelijke
evenement rondom duurzaambheid in
Nederland. In een interactieve online
bijeenkomst staat het thema ‘Aarden’ centraal.
Het gaat daarbij om vragen als: hoe verbindt
ons geloof ons met de aarde? Hoe kunnen we in
harmonie met de aarde leven? Hoe kunnen we
aan werken aan een toekomst voor de aarde? U
kunt online aan één of meerdere onderdelen
deelnemen. Voor meer informatie zie:
https://groengelovig.nl/ .

GroenGelovig — christenen in beweging voor de
schepping - is een samenwerking van de
GroeneKerken (onze parochie is een groene
kerk), de Laudato Si-werkgroep Nederland (van
de Nederlandse Bisschoppenconferentie en
Konferentie Nederlandse Religieuzen) en
andere christelijke organisaties.

Marthagroep

Woensdag 9 juni zijn de dames Dekkers, Kunz,
Manoukian en Ruiter aan de beurt om de kerk
schoon te maken.

Woensdag 7 juli de dames van de Filipijnen.

Contactpersoon: Mw. Jessica Kunz
tel. 06 36171598
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Opbrengst Vastenactie 2021

Het kleinschalige tuinbouwproject op Flores Ons Vastenactie 2021 tuinbouwproject op Flores
loopt goed. Op 22 januari 2021 heeft de helpt:

Bischoppelijke Vastenactie alvast een voorschot 1. 500 huishoudens in 10 dorpen aan

van EUR 7500 overgemaakt naar Caritas Ende gezonder eten (groentetuintje bij huis).
voor dit project en het project is goed Voor deze huishoudens koopt het project
begonnen. Het project wordt door 7 parochies tuinbouw materialen voor € 17,73 per
van de Haarlemmermeer ondersteund, en de huishouden. Dit is voor groentezaden
Bisschoppelijke Vastenactie verhoogt onze (€ 10,36), en de rest voor polybags om de
opbrengst met 50%. groenteplantjes in te kweken en sproeiers.
Totale projectkosten: EUR 23875. De huishoudens krijgen training in

De opbrengst in onze parochie is vandaag (21 organische bemesting.

april) het heel mooie bedrag van EUR 8230.

2. 24 tuinbouw groepen worden gemaakt
van elk ongeveer 21 huishoudens: om
groenten te verbouwen voor de verkoop.
15 van deze groepen krijgen ook een
(eenvoudige) groentekas.

3.  Grondtestapparatuur wordt gekocht en
gebruikt, zodat mensen kunnen weten
welke nutriénten er in de grond zitten.’

4. Ineen demonstratie-groentetuin in
Ndetumbeza, die al een flink aantal jaren
draait, leren mensen compost maken,
groenten verpakken voor de markt,
gebruik van snijmachine, waterpomp,
waterwiel en pijp en 3 viskweekvijvers.

Dank zij uw hulp, en de inzet van de bewoners
zelf, worden slechte voeding en armoede zaken
van het verleden. Heel hartelijk dank voor de
hulp die u hebt gegeven.

Als u nog wilt bijdragen: het kan nog steeds: VOM-groep H. Joannes de Doper
naar bankrekening (IBAN) NL69 INGB 0001 3159

41 van VOM-Groep H. Joannes de Doper te

Hoofddorp, onder vermelding van Vastenactie

2021 Indonesié.
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THEOLOGIE STUDEREN is sterker Open Dag Tiltenberg gewijzigd
worden, sterker in je eigen geloof,

krachtiger om anderen te helpen V. t lenisde O D
hun weg te vinden in het geloof. anwege coronamaatregelen is de Upen LUag

van het Bonifatius Instituut aan de Tiltenberg
in Vogelenzang verplaatst naar zaterdag 19
juni. Op deze open dag kun je kennismaken
met tal van mogelijkheden om je te
verdiepen in je geloof d.m.v. een studie

ve rplaatSt naar theologie en diverse mogelijkheden om deze
zaterdag 1 9 jun i 2021 op je eigen tempo en manier te volgen. Meer

informatie over deze Open Dag en
y-Jd aanmelden is te vinden op de website
0 p E N DA https://www.bonifatiusinstituut.nl/
THEOLOGISCH INSTITUUT

SINT BONIFATIUS

Theologie studeren in deeltijd! g0

Diaken of catechist worden. - s

Of persoonlijke verdieping

van je geloof. [

DE TILTENBERC
Informatie over de Open Dag:
www.bonifatiusinstituut.nl

)
DAM Ggpenhaarden

KBO
Haarlemm eer
Katholicke Bond van Oudere®

belangenorganisaiie
voor senioren
Inlichtingen:

Voorzitter 0252 - 685747
of e-mail naar:

secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl

Kijk ook eens op onze website
www.kbo-haarlemmermeer.nl
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Sinds Pasen staan er twee enorme vazen op het altaar. Dat troost mevrouw Bontje. De muizen houden de
Met dode takken erin. De muizen lopen er al een paar  takken dus goed in de gaten. “Bloeien, wat is dat?”
weken verbaasd omheen. “Wat Iélijk! Is dat nou feest?” fluistert kleine muis, “iets griezeligs, met bloed?”
roepen ze. Ze hebben wel een beetje gelijk. Mevrouw  “Nietes,” piept een ander, “het betekent dat er

Bontje, de kosteres, heeft zich al met rode wangen blaadjes aan komen”. “Nee!” zegt Kik, “Bloeien is dat
verontschuldigd: “Meneer pastoor, het is zo erg! Ik had er bléémen aan komen!” Dat kan kleine muis niet
bloeiende magnolia besteld bij Blom, en wat kwam hij  geloven. Ineens zien ze het. Er beginnen roze
brengen? Kale takken! Komt wel goed - zei Blom - bloemblaadjes uit de takken te komen! Mevrouw
geduld hebben. Ik zeg: ‘U weet toch dat het féést is, Bontje is dolblij. Vooral als ze de takken optilt: er zitten
de boel moet in bldéi staan!’ Toen mompelde hij iets al wortels aan! Kik lacht tevreden. “Zie je wel. b

over de veiling ... en het weer, en corona, en wég D) Als je maar met je voeten in het water blijft,
was-ie”. De pastoor is in een toegeeflijke bui. “Ach, t komt het altijd goed.”

mevrouw Bontje, ik heb mijn paaspreek toch mooi ;

aangepast?” zegt hij, “Jezus stierf aan het dorre
kruishout en is daarna voor ons een bloeiende
levensboom geworden.”

dat is of het gras en de bomen Nog wel grosien. /
Net dls b en vioed:

dat komt heus wel goed.

Zit maar niet met zorgen die je enkel maar vermoeien.

Gy —

S
Hoe de sterren staan en hoe rivieren viceien, - .rdleus,
hoe de winden gaan en hoe vulkanen gloeien.  wlpes

Echt geloof het maan
't zit goed in elkaan, ggaé _:\,i',‘

Wil je téch wat doen, zagien, planten, shoeien? =
: Ziin je vingers groen, wil je gieteren en sproeien?
b boe dah wat Ji) kan o
YL in Gods grote plan, i e
in zijn visioen: de woestiin zal bloeien! 3 @' 2D

wEWn,

TR
e nllw‘?mwgh

be woestjn zal juichen, e
de dorre viakte vrolijk zijn,

de wildernis zal jubelen
en bloeien!
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Teksten: Marjet de Jong

Naar Jesaja 35! Tekeningen: M, Jurrigns



