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ParochiemagaZIN verschijnt 9x per jaar in een oplage in dringende gevallen

van ca. 2200.

Redactieadres (alleen voor kopij)
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
e-mail: inforedactie@hjoannesdedoper.nl

Kopij voor Info nr. 6 moet binnen zijn
voor woensdag 4 augustus.
Afhalen Info nr. 6 donderdag 26 augustus.

Info bezorging

(bezorgen uiterlijk voor zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
-Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
-Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos 38
- Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburgpark 19
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen over de bezorging:
via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.
www.hjoannesdedoper.nl

Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63

t.n.v. parochie H.Joannes de Doper te Hoofddorp.

Boekwinkel Het Kruispunt

Kruisweg 10673, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,

zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament en Parochiehuis

vallen onder de beheercommisie, Codrdinator:

- Parochiehuis Jos Eeken, telefoon 023 - 5638145,
of pere-mail naar het Parochiesecretariaat.

- Fundament Ria van der Veldt, per e-mail
marievanderveldt@gmail.com

Elke woensdagavond wordt een maaltijd
geserveerd:

Graag opgeven voor maandag 20.00 uur
bij Raminah van Eer, telefoon 06-10623703;

Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon.

Dit is een editie van het parochiemagaZIN een
uitgave van De Zalige Zalm.
Foto voorkant: Zomerbloemen

Info en Inhoud

Pastores:

C.Th]. van Lent - Pastoor
Julianalaan 11, 2159 LB Kaag
tel. 0252 514774 of 06 51981165

e-mail: kees@stalopdekaag.nl
E. Manek - Pater SVD

tel. 06 85244515
e-mail: ekosilvester85@gmail.com

R. Mascini - Diaken
tel. 06 26795701
e-mail: robmascini@gmail.com

B. Wooning - Pater SVD
e-mail: bwooning@svdneb.nl

M. Thekkeyil
e-mail: mthekkeyil@hotmail.com

Pater
Mathew Thekkeyil sl
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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u — eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook
in het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar mw. K.
Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152,

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt U voor hulp de PCl
benaderen. Met uw hulpvraag kunt U terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve
vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat blijven! Hebt
u tijd en zin om een actieve rol in onze parochie te
spelen, schroom dan niet om even een kijkje te
nemen in de boekwinkel en bij het
parochiesecretariaat. Daar ligt een map met
vacatures, voor denkers en doeners, er zit vast iets
voor u bij!

4

Parochie - informatie en berichten

We gaan elkaar weer zien!

Voor het eerst in maanden waren we als redactie
weer bijeen in het parochiehuis. Wat was het een
feest elkaar weer te zien, er waren zelfs gebakjes
om het te vieren! Na steeds redactievergaderingen
via de mail, nu weer eens een keer in het echt!
Natuurlijk hebben we in die tijd niet stil gezeten,
dat hebt u ook kunnen merken. Alle vrijwilligers
hebben hun uiterste best gedaan om steeds trouw
de informatie over de parochie bij u op de mat te
krijgen, en het lijkt er op, dat de pandemie in
Nederland eindelijk aan het kortste eindje gaat
trekken. Hoewel, kortste? Het heeft lang genoeg
geduurd! En dan de rest van de wereld nog, want
het blijft in veel continenten nog erg zorgelijk.

De komende periode worden er weer allerlei
activiteiten voorbereid, zodat we na de vakantie
weer een vliegende start kunnen maken. En we
hopen dat u nét zo opgetogen zult zijn als wij om
elkaar weer te zien, in de parochie of daarbuiten.
Nee, er hoeven niet altijd taartjes bij, maar het zal
vast binnenkort weer mogelijk zijn om een lekker
kopje koffie te drinken in het parochiehuis s
morgens, of na de vieringen, of in de boekwinkel.

Na een periode van thuiswerken en beperkt
vrienden en familie ontmoeten is de behoefte om
er voorzichtig weer wat op uit te trekken, groot.
Het hoeven niet direct verre reizen te worden, er is
ook dichtbij veel te genieten. Misschien is het echt
zo, misschien lijkt het alleen maar zo, maar de
tuinen zien er mooier uit dan vorig jaar, er lijken
meer vogeltjes te zijn, de bomen dragen meer
vrucht, er bloeien meer bloemen. De natuur veert
op, en wij gaan dat ook doen!

Zet u wel even deze datum in uw agenda: vrijdag 3
september? Dan treedt 's avonds Kees Posthumus
in De Lichtkring voor u op met zijn voorstelling:
Dwars door de Bijbel. Tientallen bekende en
onbekende verhalen uit Oude en Nieuwe
Testament zijn samengebracht in een wervelend
reisverhaal. Alle liefdes uit de Bijbel, de verloren
zoon heen en terug, profeten met hun
ongemakkelijke boodschap.

En dat is dan meteen weer een mooie
aangelegenheid om elkaar te ontmoeten!

Graag tot weerziens,
de redactie



Pastoraal woord

Meer Warmte

Deze dagen ben ik aan het genieten van het
weer. Meer warmte. Soms hoor ik: “lekker
zonnetje” maar in deze dagen wordt de zon
echt “groot” dus krijg je veel warmte. Je mag
je korte broek weer aandoen, je doet je dikke
jas en schoenen even uit. De ramen en
deuren kunnen weer lekker open en je kan
genieten van het weer. Sommigen zeggen
“Lekker weer he? Prachtig!” En anderen
zeggen “Nou, dit is te warm hoor!” Het weer
bepaalt af en toe je gevoel en inspireert je om
naar buiten te gaan. Ik vind het prachtig en
geniet er oprecht van, het doet me aan thuis
denken.

De warmte heeft een kracht die je roept om
naar buiten te gaan, naar de open lucht om
van het weer te genieten. Op ons kerkplein
komen enkele vrijwilligers van onze parochie
bijeen om het plein opnieuw te verven. Ze
maken de afbeeldingen weer zichtbaar en
mooi om te zien.

Meer warmte krijgen we ook van elkaar
wanneer vele mensen zijn ingeént, we
kunnen elkaar dan weer ontmoeten. De
terrassen en horeca zijn open, de mensen
mogen er weer zitten en genieten,
familieleden mogen bij elkaar komen zonder
angst en we mogen met meer mensen in
onze kerk samenkomen. We hebben elkaar
nodig om meer warmte te geven zowel
familieleden als leden van de
kerkgemeenschap. Je ziet warmte niet, maar
je voelt het wel. We krijgen veel warmte door
de zon in de lente en zomer maar er is ook
een "Zoon" waar we meer warmte van
krijgen. Die zie je ook niet maar je voelt het
wel. Door Hem treffen wij elkaar in een
gemeenschap en wanneer we bij elkaar
komen in Zijn naam als kerkgemeenschap
dan voel je warmte van de anderen.

Meer warmte maakt meer ruimte, dat je niet in
je kamer blijft zitten, je hebt de neiging om
naar buiten te gaan, om anderen te
ontmoeten, om te wandelen in het park, om
vrijwilligerswerk buiten te doen, je wilt
gezamenlijk met je vrienden iets moois doen
en zo voort. Laat je door de warmte genieten
met iedereen om je heen met je familie en je
vrienden. We hopen dat we door meer
warmte en ontmoetingsruimte elkaar weer
zien binnen de kerkgemeenschap, die we
samen kunnen laten groeien.

Ik wens u allen mooie dagen met veel zon en
warmte en ik hoop dat u er net zo van geniet
als ik.

Pater Eko S Manek, SVD
Kapelaan Joannes de Doper Hoofddorp



Parochiebreed

Bericht van de Missionarissen SVD in Hoofddorp

Ik ben Pater Aaron Paul A. Hizola, SVD, ik kom uit
de Filipijnen. Ik ben de oudste van twee
kinderen. Ik heb een jongere zus, zij woont
momenteel in Australié en is verpleegster van
beroep. Mijn ouders leven nog en wonen in de
Filipijnen. Ze werken nog steeds en hebben een
eigen bedrijf, een kleine drukkerij.
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Samen met 10 andere mannen werd ik op 4
december 2016 tot priester gewijd. 3 werden
uitgezonden naar Afrika, 2 naar Zuid-Amerika, 3
bleven in de Filippijnen, 1 in Azie en ik mocht
naar Europa. lk heb de volgende theologische
studies gedaan; AB theologie aan het Divine
Word Seminary, Tagaytay City en ben
afgestudeerd met een Master degree in
missiestudies.

Ik ging op 12-jarige leeftijd naar het seminarie,
direct na mijn afstuderen van de basisschool. Na
9 jaar in het seminarie heb ik besloten om met

verlof te gaan en in het bedrijfsleven te gaan
werken. [k werkte als Claims Assistant bij een
verzekeringsmaatschappij. Na een jaar bij de
verzekeringsmaatschappij gewerkt te hebben,
besloot ik te helpen in het familiebedrijf en na 2
jaar besloot ik terug te keren naar het seminarie.

Op 4 juni 2011 legde ik mijn eerste belofte af als
SVDer. Tijdens mijn theologische jaren, na het
tweede jaar in de studie, werd ik voor 1 jaar
toegewezen aan een parochie in het zuidelijke
deel van de Filippijnen en het daarop volgende
jaar werd ik toegewezen als assistent-prefect
voor seminaristen op de middelbare school, een
leraar in religie aan het Divine Word College van
Urdaneta in Pangasinan in het noordelijke deel
van de Filippijnen. Het kostte me 16 jaar op het
seminarie, voordat ik tot priester werd gewijd.
Ons onderwijssysteem is anders dan hier, in ons
land moet je eerst bijna 8 jaar naar een
elementary school gaan, beginnend vanaf de
kleuterschool tot grade 6, daarna ga je naar de
high school voor 4 jaar en dan naar het college
of de universiteit. Het aantal jaren hangt af van
de gekozen studie, maar in het algemeen is het
dan nog 4 of 5 jaar universiteit.

Terwijl ik mijn documenten voor Nederland
voorbereidde, diende ik in een parochie die
priesterlijk werk deed in Manilla, gelegen in
Smokey Mountain, een bekende plaats omdat
het vroeger een vuilstortplaats was en het afval
zich eigenlijk als een berg vormde.

Op 21 februari 2018 ben ik in Nederland
aangekomen. Het was ook de eerste keer dat ik
in een ander land was en woonde. Elke eerste
zondag van de maand vier ik de mis in Utrecht
met de roze zusters en de tweede zondag in
een internationale gemeenschap in Lelystad de
mis is in het Engels.



Parochiebreed

2020 was een zwaar jaar omdat bij mijn moeder
eierstokkanker werd vastgesteld. [k vroeg mijn
superiors om mij toe staan mijn thuisvakantie te
vervroegen om bij mijn moeder te zijn. Voor uw
informatie, wij als SVD-priesters mogen om de
drie jaar op vakantie naar huis. Ik ben dankbaar
dat mijn superiors me dat toestonden. Mijn
moeder werd geopereerd en ze voltooide de
eerste cyclus (6 sessies chemotherapie) van de
chemo sessies. Nu adviseerde de dokter mijn
moeder om de chemo nog voort te zetten voor
22 extra sessies, een keer per maand. Ze was
klaar met 4 chemosessies en moest er dus nog
18 ondergaan.

Het is emotioneel, spiritueel en financieel erg
moeilijk omdat één chemosessie in mijn land
erg duur is en we alles moeten betalen omdat
een ziektekostenverzekering of verzekering in
het algemeen niet voor iedereen verplicht is. Als
je wilt, kun je er een nemen, het is niet verplicht
er een te hebben zoals dat in Nederland wel is,
als je geen ziektekostenverzekering neemt is t
ook goed. Daarom hebben we een gezegde in
de Filippijnen "het is duur om ziek te zijn" of
"het is verboden om ziek te zijn" omdat het
duur is, ziekenhuisrekeningen, medicijnen alles
dat iets dat met gezondheid te maken heeft
kost veel geld.

Al die tijd dacht ik dat het moeilijke jaar 2020
voorbij was en ik keek echt uit naar betere
tijden, maar ik had het fout. Ik kwam dit jaar
terug in Nederland, op 13 januari 2021 om
precies te zijn. Ik zat er al aan te denken om het
staatsexamen Nederlands af te maken of te
doen. Op 8 februari werd ik opgenomen in het
ziekenhuis vanwege een beroerte. Eerst dacht ik
dat het gewoon niks was, maar na een paar
dagen drong het tot me door dat ik een
beroerte had. Terwijl ik in het ziekenhuis lag,
realiseerde ik me dat ik mijn linkerarm en been
niet meer kon bewegen. Ik probeerde vrolijk te
zijn en te doen alsof alles in orde is, maar dat
was het niet. Vanuit het Spaarne Gasthuis in
Haarlem werd ik overgeplaatst naar Reade in

Amsterdam voor revalidatie. De eerste week in
Reade was zo moeilijk omdat ik geconfronteerd
werd met de realiteit dat ik een beroerte gehad
had en omdat ik in tegenstelling tot in het
Spaarne, in Reade fysieke oefeningen moest
doen, dingen die voorheen automatisch gingen
moest ik weer leren. Er waren momenten dat ik
medelijden met mezelf had en af en toe moest
huilen als ik alleen in mijn kamer was, omdat ik
zelfs de eenvoudige dingen zoals aankleden of
mijn schoenveters strikken niet meer kon. Het
kostte me uren voordat ik mijn schoenen voor
de eerste keer gestrikt had. Nog steeds kan ik
mijn linkerarm niet helemaal voor 100%
gebruiken en kosten dergelijke dingen mij veel
tijd, hoe hard ik ook mijn best doe het gaat
gewoon niet.

Er zijn tijden dat ik God vraag waarom? Waarom
is mij dit overkomen? Is de ziekte van mijn
moeder niet genoeg? Is het niet genoeg voor U
dat ik priester ben? En vele andere vragen had
ik, maar ik realiseerde me dat God niets te
maken had met wat mij is overkomen, want wat
mij is overkomen is uiteindelijk door mijn eigen
toedoen. Het is een opeenstapeling van dingen
die ik in mijn leven heb gedaan. Ik moet positief
denken. [k moet mezelf eraan herinneren om
positief te blijven denken, want als ik negatieve
gedachten mijn geest laat vullen, verlies ik de
inspiratie en motivatie om beter te worden of
voor het leven in het algemeen.

Dit is het leven. Soms ben je up soms ben je
down. Niet altijd blij maar ook moet je soms
ontberingen en beproevingen doorstaan.
Uiteindelijk ben ik nog steeds dankbaar,
dankbaar voor de mensen die hun zorg en
liefde voor mij toonden. Dankbaar voor alle
steun en bemoedigende woorden die ik
ontving en vooral God ben ik dankbaar voor
alles.

“Moge het hart van Jezus leven in de harten van
allen.
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Het steunen van de parochie met uw erfenis

U kunt op verschillende manieren onze parochie
steunen met uw erfenis. U kunt de parochie
voor een bepaald gedeelte tot uw
mede-erfgenaam benoemen. U kunt ook
regelen dat de parochie alleen een bepaald
bedrag van u gaat krijgen. Zo'n bepaling in uw
testament heet een legaat.

@

Bij veel mensen is nog onvoldoende bekend dat
het in een testament niet om grote bedragen
hoeft te gaan. Toch nemen inmiddels steeds
meer mensen een goed doel op in hun
testament. Dit komt mede doordat nalaten aan
goede doelen vrijgesteld is van erfbelasting en
schenkbelasting. De overheid wil met deze
vrijstelling het geven aan goede doelen
bevorderen. En zo wordt u de mogelijkheid
geboden een goede bestemming voor uw geld
vast te leggen en tegelijkertijd de wereld van de
komende generaties te verbeteren.

Voor het nalaten aan de parochie of aan een
ander goed doel is wel altijd een testament
nodig. Een goed doel kan nooit automatisch
van u erven. Als u geen testament maakt,
bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Als u
aan hen de instructie heeft gegeven een
bepaald bedrag over te maken aan de parochie
of een ander goed doel, dan moeten zij hierover
eerst erfbelasting betalen en het resterende

bedrag vervolgens overmaken aan het goede
doel.

U kunt ook aan uw bestaande testament de
parochie als een goed doel toevoegen. Voor het
laten aanpassen van uw testament kunt u naar
iedere notaris gaan. Het maakt niet uit waar uw
testament destijds gemaakt was.

Onze parochie heeft van de belastingdienst een
ANBI-status gekregen. ANBI staat voor
Algemeen Nut Beogende Instelling. Goede
doelen met een ANBI-status, en ook onze
parochie, hoeven geen belasting te betalen
over schenkingen en erfenissen die zij
ontvangen. Wilt u hierover meer weten? Neem
dan vrijblijvend contact op met de
penningmeester van onze parochie, of neem
direct contact op met een notaris. Tegen de
notaris kunt u zeggen dat de officiéle naam van
de parochie is: Kerkgenootschap Parochie H.
Joannes de Doper, te 2131CT Hoofddorp,
Kruisweg 1071, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 75029111 en RSIN
nummer 2514370.

Bij veel notarissen kunt u nog steeds een
kosteloze oriénterende afspraak maken (het
gratis half uur). De notaris kan u voorlichten
over de gang van zaken rondom het opstellen
van een testament of over het doen van een
periodieke schenking. De notaris zal in het
gesprek uitleg geven over legaten en
erfstellingen. Besproken wordt ook wat er naar
schatting aan belasting betaald moet worden.
Over de erfstelling of legaat aan de parochie
betaalt u en ook de parochie geen belasting.
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Stel uw naaste familieleden op de hoogte van
het feit dat u een testament hebt laten
opstellen. Ze hoeven de tekst niet te kennen,
maar het is goed dat zij weten dat er zo'n
document is. Legaten en erfstellingen helpen
de parochie in haar werk. Als u dit hebt
opgenomen, kunt u dit de parochie eventueel
laten weten. Kijk elke vijf jaar uw testament
door. Als u het nodig vindt zaken te wijzigen,
laat dan een nieuw of aanvullend testament
opstellen. Een testament waarin u goede
doelen opneemt bewijst zijn waarde. U
voorkomt dat er na uw dood onduidelijkheid en
soms zelfs ruzie ontstaat over de verdeling van
de erfenis.

ALl ' er noet mERr bEnt,
w tir betektvii
w denkt .

Voorbeeld: legaat

Hans en Mieke willen graag na hun dood hun
vermogen en hun huis aan de kinderen nalaten.
Daarnaast voelen ze er ook wel voor om geld aan
de Rooms Katholieke Kerk in hun parochie te
geven. Nadat ze er met hun kinderen uitgebreid
over hebben gesproken, besluiten ze een afspraak
bij hun notaris te maken.

De notaris spreekt het goed met ze door en stelt
een testament op waarin staat dat de parochie bij
hun overlijden € 2.500,- krijgt.

Voorbeelden: erfstelling (parochie tot
mede-erfgenaam benoemen)

Anneke en Jos zijn beide vitale 55 plussers zonder
kinderen. Ze reizen heel wat af en lopen al een tijd
rond met de vraag: wie zullen we tot onze
erfgenamen benoemen? Anneke heeft flink wat
neefjes en nichtjes. Jos heeft maar een paar
mensen aan wie hij iets wil nalaten.

Tijdens een van hun vakanties praten ze erover en
besluiten bij thuiskomst naar de notaris te gaan.
Ze willen graag een groot deel van hun vermogen
aan een goed doel geven en denken daarbij aan
de parochie. De notaris maakt voor hen een
uitgebreid testament waarin alle neefjes, nichtjes,
enzovoort een deel van de erfenis krijgen, zo'n 80%
van hun totale vermogen. De overige 20% laten ze
na aan de parochie.

Joke de Wit is al jaren weduwe en op leeftijd. Ze
speelt al een tijdje met de vraag wat ze na haar
dood met haar vermogen zal doen. Ze wil graag
haar twee kinderen goed verzorgd achterlaten,
maar ook iets aan een goed doel nalaten. Na een
gesprek met de notaris hakt ze de knoop door en
laat haar testament aanpassen. 10% van haar
vermogen laat ze na aan de parochie. De overige
90%, een flink bedrag, is bestemd voor haar twee
kinderen. In officiéle termen: ze benoemt haar
twee kinderen tezamen voor 90% tot haar
erfgenamen en de parochie voor 10% tot
erfgenaam.

Denkt u eraan een bedrag te schenken aan de
kerk tijdens uw leven? Elke eenmalige
schenking is uiteraard altijd van harte welkom.
Wilt u vaker een bedrag schenken? Weet dan
dat dit bedrag (zonder drempel) aftrekbaar is
voor de belasting als u gebruik maakt van het
formulier periodieke gift. U vindt dit formulier
op de website van de parochie. Voor meer
informatie:
penningmeester@hjoannesdedoper.nl



Alsof we nooit dicht zijn geweest: er lopen weer spontaan mensen de winkel binnen: de één
met een vraag of voor een kort praatje, de ander voor een mooi cadeau. De tuin staat in bloei,
we krijgen weer aanvragen voor rondleidingen en we maken plannen voor activiteiten in het
najaar. En...... we kunnen weer rekenen op de trouwe hulp van onze vrijwilligers!

Geen klus is Marijke Ineta is blij dat ze weer
teveel; zo heeft ze terug is. Ze is gek op de
onlangs, samen met pluktuin en zoekt daar i
Julia, ons terras dinsdags mooie bloemen g5
helemaal onkruidvrij uit. Die vervolgens op
gemaakt voor de onze tafel een mooi
bezoekers van de tuin. plekje krijgen.

‘Samen; is een prachtig cadeauboek over moeilijke tijden,
maar ook over hoop en nieuwe vooruitzichten. Over een grote
storm, die over de wereld woedt en iedereen zich stil terug
trekt in zijn huis om te schuilen. En in die stilte merk je waar
het in het leven echt om gaat: verbinding en saamhorigheid.

Samen

Voor het najaar staan weer nieuwe activiteiten gepland. Els Tulen begint in
september met een boekbespreking van het bijzondere boek van Gerda Blees,
“Wij zijn licht’

Wij wensen u een zonnige
zomervakantie!




Informatie

ledere eerste zondag van de maand is er om 18.00 uur een Spaanstalige viering; pater B. Wooning.

Uitsteling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur. Vieringen in de de Titus Brandsma kapel zijn momenteel alleen
toegankelijk voor cliénten van De Meerstede en directe aanleunwoningen.

Doopgesprekken

Er zijn pas in september weer doopgesprekken.
In de Info van september (Info nr. 6) staat dan de informatie over de doopgesprekken

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

Tot nader order zijn deze vieringen komen te vervallen.

Bericht van de penningmeester: Stand Actie Kerkbalans

Op 29 mei staat de teller van onze gezamenlijke kerkbijdrage op EUR 90.100.

Help onze parochie missionair te houden

€90.100 - : €169.000

D kiark is #en plek voor vieren, dienen &n verkondigen, Voor warmte,
. Doneer hier
inspiratie, troost en naastenlielde. Laten we samen anze kerk ondersteunen!

(2021 doelstelling Kerkbijdrage)

Wim Piels, penningmeester@hjoannesdedoper.nl
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vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152
Overzicht vieringen kerk en kapel 3 juli - 28 augustus

De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook livestream. Er mogen 50 personen in de kerk
toegelaten worden. Opgeven voor de vieringen kan via de website of het secretariaat..
« Als er bij de vieringen een koor staat aangegeven, dan is het een afvaardiging van het koor.

Za 03 juli  19.00: Eucharistieviering; pater B. Wooning; cantor
Zo 04 juli  10.00: Familieviering; pater B. Wooning; Gemengd koor
- Lotta Selis en fam. Selis van Houten
12.00: Engelstalige viering
Di 06 juli  18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 08juli 1845: Rozenkrans
19.15: Viering
Za10juli  19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Gregoriaans koor
Zo11juli  10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; cantor
12.00: Engelstalige viering Filipijnse gemeenschap
Di 13juli  18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 15juli  18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 17 juli  19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Vrolijk Vuur
Zo 18juli  10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor
12.00: Engelstalige viering
Di 20juli  18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 22 juli 1845: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 24 juli  19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; cantor
Zo 25juli  10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; cantor
- Ovcerl. Fam. Dingemans en fam. Frijters
12.00: Engelstalige viering Filipijnse gemeenschap
Di 27juli  18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 29 juli  18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 31juli  19.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; cantor
Zo 01 aug 10.00: Eucharistieviering; pastor K. van Lent; Gemengd koor
- Gerrit en Rie Vork en tot bijzondere intentie
12.00: Engelstalige viering Vervolg volgende pagina



overzicht vieringen (vervolg)

Di 03aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 05aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 07 aug 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Gregoriaans koor
Zo 08 aug 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; cantor
12.00: Engelstalige viering Filipijnse gemeenschap
Di 10aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 12 aug 1845: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 14 aug 19.00: Eucharistieviering; pater B. Wooning; cantor
Zo 15aug 10.00: Eucharistieviering; pater B. Wooning; Gemengd koor
- averl. fam. Dingemans, fam. Frijters en fam. van der Schoot
12.00: Engelstalige viering
Di 17 aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 19aug 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 21 aug 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; cantor
Zo 22 aug 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; cantor

- Overl. ouders Koeckhoven- van Haaster en zegen over hun gezin

12.00: Engelstalige viering Filipijnse gemeenschap
Di 24aug 18.45: Rozenkrans

19.15; Viering

- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Do 26 aug 18.45: Rozenkrans

1915 Viering
Ter informatie volgende Info
Za 28 aug 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Vrolijk Vuur
Zo 29 aug 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; cantor

12.00: Engelstalige viering

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 13.00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
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Raminah van Eer en boekwinkel Het Kruispunt:
“Al 12,5 jaar een twee-eenheid”

Het is de laatste week van mei, de wereld ziet er
stralend uit. We mogen eindelijk genieten van
zonnig weer en het lijkt erop dat we bezig zijn
onze kwelgeest corona succesvol weg te
prikken. Alle reden dus om de dag te beginnen
met een goed gevoel. En als er dan in je agenda
staat: parochie-info afspraak met Raminah van
Eer, 12,5 jarig jubileum bij Boekwinkel Het
Kruispunt, is dat een extra plus.

“Weet je dat ik er zelf helemaal niet bij stil
heb gestaan?”, zegt Raminah bij een lekker
kopje koffie. Er klinkt sfeervolle
achtergrondmuziek. We kennen elkaar en dan
verloopt zo'n gesprekje vanzelf. “Ik heb het me
nauwelijks gerealiseerd, maar ja, ik vier
inderdaad een jubileum. En als jullie daar in de
Info aandacht aan willen besteden, wil ik
natuurlijk meewerken. Ik heb trouwens al eens
in de Info gestaan. Maar dat was toen ik hier net
was begonnen!” Dat klopt. Het Info-archief laat
zien dat Raminah in 2009 werd voorgesteld als
nieuwe medewerkster van de boekwinkel. Maar
er is inmiddels in de winkel best wel wat
veranderd, dus is dit een mooie gelegenheid
voor een tweede kennismaking.

Natuurlijk beginnen we met een kijkje in
Raminah’s paspoort. “Mijn ouders zijn van
Surinaamse afkomst, maar woonden en werkten
op Curacao. Daar ben ik geboren. We waren
thuis met vijf kinderen. Mijn vader was

protestant, mijn moeder rooms-katholiek.

De kinderen werden rooms-katholiek
opgevoed.” Ze was 14 jaar toen ze verhuisde
naar Nederland. “Ja, dat was een overgang.
Want Malden - daar we gingen wonen- is iets
heel anders dan de tropische omgeving
waaraan we gewend waren. Het ligt bij
Nijmegen en daar ging ik naar de middelbare
school!

Na haar examen nam ze een tussenjaar en
volgde een opleiding tot hostess. Daarna ging
ze naar de hogere hotelschool. Haar stage
bracht haar op Aruba. “Voor mij extra leuk
omdat ik weer even terug was op de Antillen.
Daar heb ik mijn eerste man leren kennen. We
kregen een gezin met vier kinderen”

Hun leven speelde zich af in Nederland, eerst in
Amsterdam, later in Hoofddorp. En daar maakte
het gezin kennis met de Joannes de
Doperparochie. “We gingen hier naar de kerk.
En zoals dat zo vaak is gegaan in deze parochie:
je begint met helpen als je dat wordt gevraagd
en voor je het weet ben je actief als vrijwilligster.
Niks mis mee, ik vond het leuk. De boekwinkel
trok mijn aandacht. Kees van Lent
introduceerde me. Hij kende mijn
horeca-achtergrond en vond het belangrijk dat
de boekwinkel een gastvrije ontmoetingsplek
zou zijn: de mensen ontvangen met een kopje
koffie en een praatje, hun vragen
beantwoorden, ze moeten zich welkom voelen.
Ik hielp eerst als vrijwilligster. Maar toen er
behoefte was aan een vaste medewerker,
vroegen ze of ik belangstelling had. Zo kreeg ik
een vast contract”

En dan zijn we weer in 2021. Had ze, toen ze in
2009 aantrad, gedacht dat ze zou uitgroeien tot
‘het gezicht’ van de boekwinkel? “Helemaal
niet’, zegt Raminah “Bij de start van de winkel
was Leo Mesman codrdinator, daarna volgde Ria
Stolk. Toen zij met pensioen ging kwam Dea
Broerse. In verband met persoonlijke
omstandigheden kon Dea niet blijven, toen
werd ik gevraagd.
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vervolg

Met steun van Ria Stolk die nog een helpende
hand toesteekt en onze vaste groep vrijwilligers
staan we voor de mensen klaar. En dat zijn dan
niet alleen onze klanten, de boekwinkel is ook
startpunt voor rondleidingen door de Bijbelse
tuin.”

Boekwinkel Het Kruispunt presenteert zich
als de winkel voor het Andere boek. Dat is
niet voor niets: wie binnenloopt vindt er een
brede collectie boeken en verhalen met
spiritualiteit en diepgang. “Maar’, zegt Raminah,
“laten mensen ook eens komen kijken naar
onze serie kaarten. We hebben veel meer dan
de standaardcollectie. Bijvoorbeeld als je wilt
feliciteren met een doop of eerste communie
kun je hier goed slagen. Dat lukt je in een
‘gewone’ winkel niet zo makkelijk. Ook leuk zijn
onze boekjes met filosofische of troostende
woorden: altijd een toepasselijke attentie. En we
hebben een mooie cadeau-galerij:
sleutelhangers met Christoffel, prachtige
kaarsen, kleine beeldjes. Ik ga niet alles
opnoemen. Gewoon binnenlopen, je krijgt er
geen spijt van. Vaak horen we van mensen:
geloof vind ik belangrijk, maar hoe leg je dat op
een makkelijke manier uit aan kinderen? Het
antwoord ligt op onze kinderboekenzolder.
Daar ben ik zelf een groot fan van, ik hou erg
van kinderboeken. Ze zijn altijd zo kernachtig
en verrassend geschreven.”

Het Kruispunt fungeert ook als contactpunt
voor rondleidingen door de Bijbelse kerktuin.
“De belangstelling neemt nog steeds toe. Door
corona hebben de bezoeken een hele tijd stil
gestaan, maar nu pakt iedereen de draad weer
op. We hebben de eerste aanvragen al weer
binnen. Wij zorgen, afhankelijk van de interesse
van de gasten, voor een geschikte rondleider.
De mensen ontmoeten elkaar dan in de
boekwinkel. Vaak willen ze of véér- of napraten
met koffie of thee. En als ze een eindje hebben
moeten reizen, horen we steeds vaker: kunt u
ook voor een lunch zorgen? We zijn steeds
drukker met het begeleiden van rondleidingen”.

Ze is ook blij dat er binnenkort weer gedacht
kan worden aan het organiseren van een
leeskring. “Samen een boek lezen en er dan
over praten....er zijn zoveel boeken die dat
verdienen. Ook die activiteit moesten we door
corona een tijdje schrappen, maar we gaan er
zeker mee door.” Raminah vertelt verder, dat ze
de boekwinkel vertegenwoordigt in de
werkgroep Bezinning en Verdieping van de
Raad van Kerken. “lk vind het fijn om mee te
praten en ook onderwerpen te bedenken. Wat
ik belangrijk vind? Ik heb een
migratie-achtergrond, ik heb een gezin met
kinderen die inmiddels volwassen zijn. Dan kun
je niet om actuele thema?’s als Black Lives Matter
en het slavernijverleden heen. Voor het
activiteitenprogramma van de werkgroep heb
ik over die onderwerpen meegedacht. Het lijkt
me goed als we dat ook cppakken.”

Hobby's heeft ze natuurlijk ook. “Allereerst
lezen, dat kan natuurlijk niet missen. Mooie
romans, met een thema. Of iets over de natuur.
Of over wandelen en fietsen, ook hobby’s.
Verder ben ik dol op koken. We verkopen hier
trouwens ook leuke en originele kookboeken
Wat ik lekker vind? Ik hou van gevarieerde
internationale gerechten. Voor de Surinaamse
keuken denk ik aan Moksialesi: rijst, gemengde
groente en vlees. Maar de Nederlandse keuken
mag er ook zijn: ik ben dol op stamppotten.
Verder hou ik van muziek: pianospelen. En van
dansen. Favoriete dans? Ja, de salsa.

En tot slot: 12,5 jaar een loopbaan op een plek
van vol spiritualiteit. Heeft het haar gebracht
wat ze ervan heeft verwacht? “Jazeker. En
meer” is het antwoord. En dat woordje ‘meer’
wil ze best even toelichten. “Want daarmee
bedoel ik dan mijn nieuwe partner Kees Bos.
Parochianen kennen hem wel. We hebben
elkaar ontmoet via onze kinderen. Maar Kees
was ook klant van de boekwinkel, liep hier vaak
binnen en zo leerden we elkaar steeds beter
kennen. En dan zie je het weer: deze
boekwinkel is een echt ontmoetingspunt”

Tekst en foto: Anja Maas



Kids &
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www.hjoannesdedoper.nl

De kinderen vieren samen Pinksteren

Zondagochtend eerste pinksterdag. Net droog en
voordat het weer gaat regenen. Terwijl in de kerk
de viering begint, komt een groep van ongeveer
25 kinderen vanuit de protestantse gemeente en
onze Joannes de Doperparochie samen in de
bijbelse tuin voor hun gezamenlijke kinder
pinksterviering.

Georganiseerd door de beide kerken. We lezen het
verhaal van Pinksteren en vervolgens zijn er op
allerlei plekken in de tuin activiteiten die iets te
maken hebben met Pinksteren. Het gaat over vuur,
over water, over lucht en adem, maar ook over “de
geest krijgen” en “bezield raken”. Kortom, op
allerlei manieren maken de kinderen kennis met
het pinksterverhaal. Na een uur sluiten we af met
limonade en een koekje. En begint het heel hard te
regenen........

Wordt een musicalster:
een vakantieweek vol muziek!

Kisi Kinder zomerweek van 13 juli tot en met 17 juli

Durf jij te dromen? Kan jij meer dan je denkt?
Jouw vrienden helpen om het onmogelijke toch
te bereiken. We hebben allemaal een talent, jij
kan jouw talent inzetten bij deze supergave in
één week musical. Deze zomer is er voor de
kinderen een spetterende KISI musical week de
parochie. Vijf dagen lang gaan we samen een
musical oefenen, met liedjes, spel en dansen.
Daarnaast doen we super leuke spelletjes en

16

leren we veel over God. Ben jijtussen de 6 en 12
jaar? En wil jij ook een super gezellige,
talentvolle en muzikale week hebben? Dat kan!
Je kunt je opgeven via het e-mailadres
heetina@hotmail.com of 06-44349051.

Ben je tussen de 12 en 16 jaar? Ook dan ben je
van harte welkom? Je mag zelf kiezen of je wil
meehelpen of meedoen? Geef je dan natuurlijk
ook op!

Wanneer: 13 tot en met 17 juli

Dinsdag tot en met vrijdag iedere dag een
programma van 9 uur tot 15 uur (na 15 uur gaan
de kinderen dus gewoon naar huis)

Zaterdag van 10 uur tot 19 uur (voorstelling om
16 uur)

Kosten voor deelname: 45 euro voor één kind
van het gezin, 35 euro voor het tweede kind uit
één gezin en 20 euro voor het derde of meer
kinderen uit één gezin.

Lunch graag zelfs meenemen, fruit en
tussendoortjes zijn wel inbegrepen. Mocht de
financiéle bijdrage een probleem vormen, dan
kan ook contact worden opgenomen. Dit mag
geen reden zijn niet deel te nemen.

En dan nog meer informatie over de musical:
Spector: het beste zit van binnen

Wat is jouw droom voor je leven?

Stel je voor, iedereen vraagt je: wat is je grootste
wens? Wat is jouw droom voor je leven? Dat
overkomt Erik, een blinde bedelaar. En de vrienden
die hij onverwachts ontmoet, gaan hem helpen
om die droom waar te maken. Erik twijfelt: zal het
hem lukken? Beleef het mee in deze musical. En ...
wat zijn jouw dromen? Durf jij ze waar te maken?
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Cadeau afscheid Kees:
sponsor tegels in mozaieken kerkplein

Onze pastoor Kees van Lent gaat met
welverdiend emeritaat. Hij zou het erg fijn
vinden als de parochie de schitterende Bijbelse
mozaieken op het kerkplein weer tot leven
brengt. Dit willen we hem en daarbij ook onszelf
als parochianen graag aanbieden als cadeau.

U hebt waarschijnlijk al gezien dat veel
parochianen meehelpen met deze mooie
schilderklus.

adopteer steerte:

ondersteun de restaurat

LSEar
Afscheidskado
voor Kees

De hele klus gaat ongeveer € 4500 kosten.
Ongeveer 45.000 steentjes worden geschilderd:
€0,10 per steentje. Voor een cadeau bijdrage
van € 10 kunnen 100 steentjes mozaiek
geschilderd worden.

Wilt u bijdragen aan het cadeau voor Kees: maak
dan uw bijdrage over naar NL70 RABO
0324501528, ten name van RK Parochie H.
Joannes de Doper, onder vermelding van
“cadeau Kees". Of doneer in de houten
collectebus achter in de kerk. Ook kunt u de
QR-code gebruiken.

Kijk voor foto's ook op:
https://www.hjoannesdedoper.nl/adopteer-een-
steentje/

Klimaat Pelgrimage
Helpt u mee?

Op 10 oktober
strijkt een groep
Gewoongaan! van ongeveer 30
(== Eeln pel'grr'mstocht vwor - pelgrims neer in
klimaatgevechtigheid Hoofddorp,
lopend op weg
van Polen naar Glasgow. Daar willen ze op tijd
aankomen voor het begin van de VN
klimaatconferentie (COP26). Deze vindt plaats
van 1t/m 12 november, in Glasgow. In deze
conferentie zullen landen hun plannen
bekendmaken om de doelstellingen van het
klimaatakkoord van Parijs te halen.

Hun boodschap is dat christenen en andere
mensen wereldwijd een oplossing willen voor
het klimaatprobleem. In Nederland is de
organisatie van de klimaat pelgrimage in
handen van Groene Kerken en Vastenactie.

In Hoofddorp zijn de Protestantse Gemeente
Hoofddorp en de Joannes de Doper parochie
(allebei ‘groene kerken') de pleisterplaats
(onderdak en maaltijden) voor de pelgrims en
verantwoordelijk voor de omringende
activiteiten. U bent van harte uvitgenodigd om
een dag of één of twee uurtjes mee te lopen op
de route van Amsterdam Zuid-Oost naar
Hoofddorp (zondag 10 oktober) of de route van
Hoofddorp naar lUmuiden (maandag 11
oktober). Dis is een mooie mogelijkheid om
samen te wandelen, en samen te laten zien dat
we bescherming van de Schepping belangrijk
vinden.

Als je meer wilt weten, een stuk mee wilt lopen
of mee wilt helpen, stuur dan een e-mail naar
Wim Piels, vom-groep@hjoannesdedoper.nl
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‘_‘m__[ ._.‘!ym,’ Evenals vorig jaar zal er ook dit
m——j  [AAr €€N ZOMerprogramma zin.
\w Vorig jaar was dat een groot
De Ark succes Met de versoepelingen
cumenische Kerkgemeensct die Z.'jn .fngegaan, kunnen we
weer activiteiten binnen
organiseren voor maximaal 30 personen. Een
tweetal avonden staan in het teken van het thema
van de komende Weerklank, ‘boeken; namelijk de
avond met Ingrid Mulder en die met Hans
Bruijnzeels. Aanmelden via de website of
telefonisch (023-2000192 - spreek bij geen gehoor
het antwoordapparaat in) blijft nodig.
Het programma tot half juli ziet er als volgt uit

24 juni 20.00-21.00 uur: een schrijfster aan het
woord, met Ingrid Mulder

Ingrid Mulder zal iets vertellen over schrijven. Zij
heeft verschillende misdaadromans op haar
naam staan en geeft een inkijkje in hoe zij te
werk gaat en waar ze haar inspiratie vandaan
haalt. Misschien gaan we zelf ook nog wel wat
woorden op papier zetten.

30 junien 14 juli 19.30-21.00 uur: schilderkring
Er verscheen een mooie bundel van de Plint met
nieuwe gedichten over ‘geloof’: geloof in jezelf,
in het lot, in de sterren, in God - alles komt
voorbij. Kies een gedicht uit dat je aanspreekt
en laat het je inspireren tot een schilderij. We
hangen ze op in de Ark als achtergrond bij de
vieringen over Johannes die het ook
voortdurend over geloof heeft.

5 juli, 14.00 u - 15.30 u: Gedichtenuitwisseling:
Bloemrijke gedichten en gedachten, met
Jacqueline Roelofs-van der Linden.

Veel dichters hebben zich door de schoonheid
van bloemen laten inspireren tot gedachten
over hemel en aarde, over de natuur en hun
bestemming. Mocht je over dat thema
schilderijen of tekeningen hebben gemaakt,
neem die dan vooral mee.

Zomerprogramma 2021 - eerste helft

9 juli, 14.30 u: Zomers concert met het
Ark-orkest.

17 juli 10.00 uur: Fietsen in vrijheid

Vorig jaar verscheen de app ‘fietsen in vrijheid,
gemaakt door de Oranjevereniging Nieuw
Vennep ter gelegenheid van de viering van 75
jaar bevrijding. Door corona heeft de lancering
vorig jaar niet veel aandacht gekregen. Met de
app fiets je langs locaties waar in de oorlog iets
is gebeurd: het verzet vergaderde er, er zaten
Joden ondergedoken, er stortte een vliegtuig
neer enz. Op de app zijn de bijzondere verhalen
te horen en te lezen.

We verzamelen om 10 uur bij Gré Weel aan de
Rijnlanderweg 1148. Eventueel kun je dus je
fietsen op de fietsendrager zetten en daar
beginnen.

We fietsen dan langs Esther Kroon, de
bedenker van de app die op een boerderij
woont met een bijzonder verhaal. Zij zal ons
daar ontvangen. We fietsen dan door naar
Kaageiland, waar Kees van Lent ons iets zal
vertellen over wat daar is gebeurd in de oorlog
en waar we lunchen. Daarna fietsen we via de
Olmenhorst terug en zijn rond 14.00 uur weer
bij Gré. Totaal aantal kilometers is ongeveer
20. Opgeven is wel van belang! De app kun je,
als je wilt, alvast gratis downloaden. Bij slecht
weer stellen we het rondje een week uit.

22 juli, 20.00 -21.00: de kracht van verhalen,
met Hans Bruijnzeels

Verhalen zijn al zo oud als de mensheid zelf. Een
verhaal zegt zoveel meer dan het droge feit.
Hierover hebben we het donderdag 22 juli
tussen 20:00 en 21:00 uur. Hans neemt een klein
koffertje vol verhalen mee, en vertelt jullie iets
over het verhaal dat hij tijdens zijn loopbaan als
meester van groep 6 of 7 wel 25 keer heeft
voorgelezen.

Voor uigebreide informatie website van De ARK



Bijbelse Tuin

WEER OPEN

De Staldeuren staan open, niet alleen omdat het
zomer is, maar bovenal omdat De Stal weer open
mag. We mogen weer volop gasten ontvangen.
De groepen zijn nog niet enorm groot en dat
heeft natuurlijk alles te maken met de
anderhalve meter regel die voorlopig nog blijft
gelden.

In de vijver van de Bijbelse tuin bloeien op dit
moment van schrijven prachtige waterlelies.
Een waterlelie is een voorbeeld van een
lichtzoeker vanuit het diepe water of zoals
Frederik van Eeden eens formuleerde:

Komende zomer wordt er ook ruimte vrijgemaakt
voor Stichting Make a CHILD HAPPY. Deze
stichting vervult wensen van kinderen uit de
Haarlemmermeer die wat extra’s verdienen. De
doelstelling is, aandacht, voor de kwetsbare
kinderen, IEDER Kind is UNIEK.

De waterlelie

Ik heb de witte water-lelie lief,

daar die zo blank is en zo stil haar kroon
uitplooit in 't licht.

Stichting
‘ MAKE a Child Happy Rszend.u.-'r donker-koelen vijvergrond,
Haarlemmerrimieer heeft zij het licht gevonden en ontsloot

toen blij het gouden hart.

el BT AeTe s

Nu rust zij peinzend op het waterviak
en wenst niet meer...

Frederik van Eeden

Tuinfoto's Kees van der Veer

Stal op de Kaag,
Julianalaan 13
2159 Kaag




Overledenen

Nelly Homan-Woerden - 67 jaar

Nelly kwam ter wereld op 30 september 1953 in
Uithoorn. Ze groeide op in een warm gezin en
werd, als jongste in het gezin van 5 kinderen,
door haar broers en zussen enorm verwend.

Na jaar schooltijd ging zij al jong werken in een
atelier. Kleding maken was haar lust en haar
leven en is het in het verdere leven altijd
gebleven.

Toen zij 19 jaar was leerde zij Jos Homan kennen
in een dansschool in Assendelft. De liefde
groeide tussen hen en zij zijn in 1976 in
Uithoorn getrouwd. Na hun huwelijk kregen zij
een huis in Hoofddorp Pax. Enkele jaren later
verhuisden zij naar Lindholm en weer later
verhuisden zij naar Toolenburg. Nelly en Jos
werden de trotse ouders van 2 dochters en 1
zoon. Later werden zij even zo trotse
grootouders van 5 kleinkinderen waar zij allebei
stapelgek op waren.

De kinderen vonden Nelly een lieve en zorgzame
moeder die ‘recht door zee’ was en over veel
humor beschikte.

Nelly was heel creatief en was altijd bezig met
allerhande naaldwerk. Daarnaast werkte zij een
aantal jaren in een kledingwinkel in het centrum
van Hoofddorp.

Daarnaast hield zij van fietsen en zij rustte niet
voordat er 100 km op de dagteller stond.

Op 5 april jl. is Nelly heel plotseling uit het leven
gerukt. Op 10 april was de uitvaart in onze kerk.
Het was een intieme uitvaart en veel vrienden
en bekenden konden de uitvaart via livestream
volgen. Haar kinderen reden haar de kerk in en
uit waarna de begrafenis volgde op ons kerkhof.
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Piet Dijkstra - 62 jaar

Na het overlijden van zijn vader Piet Dijkstra op
30 november 2020 werd Piet de nieuwe pater
familias. Echter, op 13 april 2021 is Piet
plotseling overleden.

Piet werd geboren in Amsterdam op 7 juni 1958.
Hij was de oudste van 6 kinderen en hij voelde
zich zijn hele leven verantwoordelijk voor zijn
broers en zussen. Het was een hecht gezin.
Toen Piet 5 jaar was is het gezin Dijkstra verhuisd
naar Hoofddorp. Piet kreeg vrienden in de buurt
en deze vrienden bleef hij altijd trouw.

Hij bezocht de MTS IJmond, specialisatie
elektronica. Als 14-jarige hielp Piet melkboer
Calvelage en dat heeft hij volgehouden totdat
Calvelage ermee stopte. Achtereenvolgens
werkte hij bij een tuinder waarna hij werk vond
bij een bedrijf in Boesingheliede. Dit bedrijf
maakte elektrische kasten voor broodfabrieken
en Piet werd als elektricien regelmatig naar het
buitenland uitgezonden.

Piet trouwde en uit dit huwelijk is in 2004 zoon
Maarten geboren. Piet kreeg een relatie met
Sandra en hierdoor werd hij bonuspappa van
Simon en Bram. Hij was een goede vader en de
kinderen konden het goed met elkaar vinden.
Piet was sportief en was handig. Hij mocht
graag in huis klussen, ook hielp hij vaak
vrienden met verbouwingen.

Ongeveer 12 jaar geleden maakte hij de
overstap naar De Waterwolf. Hij was een graag
geziene collega.

Zoals boven vermeld overleed Piet heel
onverwacht op 13 april jl. De uitvaart was op 20
april in onze kerk. Aangezien er door de
pandemie slechts een aantal mensen bij de
uitvaart in de kerk aanwezig mocht zijn
vormden collega’s en vrienden een erehaag
langs de Kruisweg-parallelweg tot aan de kerk.
Piet werd na de uitvaartdienst begraven op ons
kerkhof. Zijn graf is niet ver verwijderd van het
graf van zijn ouders.



Parochiebreed

Het kerkplein

Zoals velen van U al gemerkt hebben zijn we
begonnen met het opknappen van het
kerkplein.

We hebben een kleine groep en zouden dus
graag meer vrijwilligers hebben om dit plan te
verwezelijken,

We hebben nu als eerste mensen nodig die met
de hogedrukspuit de mozaieken schoon willen
spuiten.

De schilders halen ons namelijk in.

Dan vrijwilligers die in een klein groepje een
deel van het mozaiek pakt om dit gezamelijk te
schilderen.

De bedoeling is het hele mozaiek 3x te
schilderen.

Je bepaalt je eigen dag, tijd in overleg met
degene waarmee je schildert.

We hebben een gezamelijke kerkpleinapp waar
als u wiltin komt te staan.

Opgeven via het secretariaat of
Mariette Versteeg

Brandgevaar!

Beste parochianen en deelnemers van onze
prachtige Kerk,

Hier een vraag en dringend verzoek.

Wilt uw er opletten dat er tijdens/voor en na de
kerkdiensten niet met de kaarsen bij het Maria
altaar word gespeeld/geknoeid,

Dit scheelt niet alleen veel opruim
werkzaamheden.

Maar wat veel belangrijker is denk aan het
BRANDGEVAAR!

We kunnen en mogen elkaar hier gerust op
aanspreken. Zodat we nog jaren een mooi
onderkomen hebben voor uw eigen moment.

Met vriendelijke groet,
George van Goethem

Bezorgers Info gevraagd

Voor de wijken 416 + 417 omgeving
Purmerstraat. Ongeveer 10/12 Info's
Wijk 341 Laan van Zuiderhoeven 7 info's
Wijk 338 Catharina van Aragonlaan 1 Info
Wijk 115 Liesbos 9 info’s

Marthagroep

Woensdag 7 julii zijn de dames van de Filipijnen.
aan de beurt om de kerk schoon te maken.
Woensdag 4 augustus de dames Dekkers,
Kunz, Manoukian en Ruiter.

Woensdag 1 september de dames van de
Filipijnen.

Contactpersoon: Mw. Jessica Kunz

tel. 06 36171598

21



Raad van Kerken
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KEES POSTHUMUS

SPEELT

Vrijdag 3 september

De Lichtkring
Lunenburgdreef 70, Hoofddorp

Aanvang 20.00 uur

Toegang gratis. Na afloop vragen wij een vrijwillige bijdrage
(advies: € 10, maar méér mag natuurlijk ook).

Aanmelden noodzakelijk!

“?r : Ga naar bit.ly/aanmeldenrvk en vul het formulier in.
ﬂ:“-\_—""‘l}_ —
D www.kerkeninhoofddorp.nl
Raad van Kerken
Hoofddorp



De vreemdeling in je poort .. Team KerkBed

Zo langzamerhand gaat onze samenleving na corona weer wat meer open en daar zijn we allemaal heel blij
mee! Maar voor de vluchtelingen, asielzoekers en ongedocumenteerden in Amsterdam, is dit minder goed
nieuws: het betekent dat hun (corona)opvang weer is gesloten. Ze staan opnieuw op straat en moeten zien te
overleven. In de tijd dat ze hun toegang tot een asielprocedure afwachten of wachten op hun
verblijfsvergunning of de mogelijkheden overwegen om terug te keren naar hun land van herkomst staan zij
op straat. Geen dak boven 't hoofd hebben, niet weten waar je ‘s nachts kan slapen, levert enorme stress op.
Sinds een paar jaar werft Team KerkBed onder kerk-mensen voor een logeerbed voor de meest kwetsbaren
onder hen. Verzoeken om een tijdelijk gastadres krijgt Kerkbed van het Wereldhuis (van de Protestantse
Diaconie) en van de verschillende NGO's die zich bezighouden met de begeleiding van vluchtelingen.

Nu de gemeentelijke opvang weer grotendeels gesloten is, wil KerkBed haar adressenbestand uitbreiden, en
daarom bevelen wij onze organisatie opnieuw bij u aan!

Wat is en hoe werkt Team Kerkbed?

Team Kerkbed zoekt gastadressen die minimaal een week logies kunnen bieden aan ofwel een vrouw, of een
vrouw met kind of een kwetsbare man: mensen die uitdrukkelijk niet op straat kunnen slapen. Het kan zijn dat
het gastadres alleen een kamertje met bed kan bieden, soms wordt de mogelijkheid geboden om mee te eten.
Kerkbed begeleidt het verblijf en zorgt ervoor dat de gast binnen de afgesproken tijd ook weer vertrekt. In de
afgesproken periode kan de gast wat rust vinden maar ook met begeleiding van het Wereldhuis een advocaat
of arts bezoeken, of andere noodzakelijke maatregelen ondernemen.

Als een gastgezin krap bij kas zit, geeft Team KerkBed leefgeld mee.

Kerkbed maakt van tevoren kennis met het gastadres om grenzen en mogelijkheden van het verblijf te leren
kennen.

Daarom onze dringende vraag: Wie heeft een bed ‘over’ en kan soms een vluchteling opvangen? Voor
één week of misschien wat langer?

Informatie of aanmelding: Heeft u geen bed, maar wilt u ons wel steunen? Dat kan ook! U
Mevr. Elske Scholte - tel. 06-53338586 Kunt uw bijdrage overmaken naar penningmeester Rieta van
Diaken Coen van Loon- tel. 06-31786121 Staalduine op NL83 TRIO 0338 5914 00 t.n.v. Muiderkerk
Amsterdam, onder vermelding van "KerkBed".

of: kerkbed@gmail.com
Ingestuurd door VOM-groep H. Joannes de Doper

DAM openhaarden

KBO

Haarlemmewneer

Katholieke Bond van Oudere®

belangenerganisatie
veor senioren

Inlichtingen:
Voorzitter 0252 - 685747
of e-mail naar:

secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl

Kijk ook eens op onze website
www.kbo-haarlemmermeer.nl
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% ONTSPANNEN

Zomer. De zon schijnt. Tijd om te ontspannen. Maar De eerste gasten zijn de libellen Eldert en Elleke.

de muizen zijn nog nooit zo druk geweest. Want achter Ze lusten geen koekjes. Ze willen geen bed, maar een
het orgel, in het voormalige huisje van tante Mies, zijn  rietstengel om op te slapen. Ze vertrekken. Dan komen
ze een Bed & Breakfast begonnen. Het was een idee Paula en Pol de Mol. Die hebben hoogtevrees, ze

van Martje muis, die niets liever doet dan huishouden. durven de trap niet op. Daarna kloppen professor

‘Weten jullie wel hoe gestrest iedereen is tegen- Houtrot en doctor Boktor aan. Die zijn niet welkom. Ze
woordig? Laten we een plek maken waar ze tot rust vertrekken op hoge poten. De muizen raken er gestrest
kunnen komen! Met orgelmuziek en een excursie door van. Elke dag maken ze schoon en zorgen ze voor verse
de kerk. Dan zorg ik voor bed en ontbijt!” Na weken hapjes. ‘Ontspannen is blijkbaar heel moeilijk!” zuchten

timmeren en schilderen zet Martje muis een bord op  ze. ‘Misschien moeten we eerst zelf oefenen.’ En de
het kerkplein: ‘B&B Het Oude Orgel. WELKOM'. muizen eten samen, heel ontspannen, alle lekkere
Martje heeft de bedden opgemaakt en koekjes hapjes op. Alleen Martje maakt zich nog vreselijk druk.
neergezet. De andere muizen gaan eropuit Ze kan niet gaan zitten en de boel de boel laten.
om reclame te maken. 50 Zij moet het nog leren.

Ontspannen is ...

Ontspannen, dat doe je op jouw manier,
‘t Is anders voor ieder mens of dier, | i
de luiaard, de leeuw, de bedrijvige mier:
elk heeft zijn ritme, zijn rust en plezier.
0ok mensen, de dokter, de juf; de bankier, e
de psychiater, de pater met zijn brevier, u
de kapster, de voetballer, de marinier:

de een kan ontspannen met verf en papier,
de ander met vrienden, muziek en bier. €
of je voor stilte kiest of voor vertier, :
ontspannen is: zijn in het nu-en-hier!

Uit de Bijbel

Zes dagen lang mag je werken, maar

op de zevende dag moet je rust houden;
dah kunnen ook je rund en Je ezel uitrusten
en kunnen Je bedienden en de vreemdelingen
die voor je werken op adem komen!

Exodus 23,12



