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Kopij voor Info nr. 7 moet binnen zijn
voor woensdag 8 september.
Afhalen Info nr. 7 donderdag 30 september.

Info bezorging

(bezorgen uiterlijk voor zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
-Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
-Overbos: 15.00-17.00 uur, Roekenbos 38
- Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburgpark 19
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen over de bezorging:
via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.
www.hjoannesdedoper.nl

Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63

t.n.v. parochie H.Joannes de Doper te Hoofddorp.

Boekwinkel Het Kruispunt

Kruisweg 10673, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,

zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament en Parochiehuis

vallen onder de beheercommisie, Codrdinator:

- Parochiehuis Jos Eeken, telefoon 023 - 5638145,
of pere-mail naar het Parochiesecretariaat.

- Fundament Ria van der Veldt, per e-mail
marievanderveldt@gmail.com

Elke woensdagavond wordt een maaltijd
geserveerd:

Graag opgeven voor maandag 20.00 uur
bij Raminah van Eer, telefoon 06-10623703;

Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon.

Dit is een editie van het parochiemagaZIN een
uitgave van De Zalige Zalm.

Foto voorkant: Op weg naar het afscheid van een
bijzondere pastoor

Info en Inhoud

Pastores:

C.Th]. van Lent - Pastoor
Julianalaan 11, 2159 LB Kaag
tel. 0252 514774 of 06 51981165
ParochiemagaZIN verschijnt 9x per jaar in een oplage in dringende gevallen

e-mail: kees@stalopdekaagnl

E. Manek - Pater SVD
tel. 06 85244515
e-mail: ekosilvester85@gmail.com

R. Mascini - Diaken
tel. 06 26795701
e-mail: robmascini@gmail.com

B. Wooning - Pater SVD
e-mail: bwooning@svdneb.nl

M. Thekkeyil
e-mail: mthekkeyil@hotmail.com

11
14
15
16
18
1°
20

21

22

23

24

Pater
Mathew Thekkeyil sl

In dit nummer

Jaargang 52, nr. 6, 28 augustus - 2 oktober

Pastoraal woord

Kennismaken met de Pastoraatsgroep
Schilderen kerkplein

Boekwinkel

Kerhofgroep

Nog geen bezorgers Info

Afscheid

Raad van Kerken

Bericht van de Missionarissen svd in Hoofddorp
Kids en Jongeren

‘Naar een steeds groter wij’

Stal op de Kaag

10 oktober - Klimaatpelgrimstocht 2021:
Gewoon gaan!

Een nieuw jaar: verder werken aan onze missie
Ziekendag 2021

Wat doe je met gebruikt frituurvet?
Bericht van de penningmeester
Opbrengst collectes

Gedoopt

Kinderpagina



Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook
in het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar mw. K.
Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt U voor hulp de PCl
benaderen. Met uw hulpvraag kunt U terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve
vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat blijven! Hebt
u tijd en zin om een actieve rol in onze parochie te
spelen, schroom dan niet om even een kijkje te
nemen in de boekwinkel en bij het
parochiesecretariaat. Daar ligt een map met
vacatures, voor denkers en doeners, er zit vast iets
voor u bij!
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Parochie - informatie en berichten

Een bijzondere pastoor

't Is een bijzonder kind, en dat is-ie, zuchtte vader
Trom (timmerman) vaak, als zijn zoon Dik weer
eens wat uitgehaald had. Dik is een vrolijke knaap
die regelmatig kattenkwaad uithaalt, maar het hart
op de juiste plek heeft. Hetzelfde zal vader Jozef
van Nazareth (timmerman) ook wel eens gezucht
hebben. En vader van Lent (scheepstimmerman)
vast en zeker ook.

Een bijzondere pastoor, en dat is-ie. Een soort van
timmermansoog voor de klussen die in en om de
parochie gebeuren moeten, maar ook voor wat er
leeft in de harten van zijn parochianen.

En zo nodig ging dan net zo makkelijk de overall
aan, en trok hij op die manier met ons op.

Veel parochianen hebben letterlijk en figuurlijk hun
steentje bijgedragen aan het herstel van de
beschildering van het kerkplein, een tijdrovende
klus waaraan Kees zelf al was begonnen en die nog
niet af zal zijn als hij afscheid van zijn parochie
neemt. Maar we doen ons best...

Een bijzondere pastoor verdient een bijzonder
afscheid, en er wordt met man en macht aan
gewerkt, om van 12 september een onvergetelijke
happening te maken voor Kees.

Een andere bijzondere activiteit is op vrijdag 3
september in de Lichtkring. Daar treedt Kees
Posthumus voor u op met zijn voorstelling DWARS
DOOR DE BIJBEL. Kijkt u voor meer informatie op
de site van de Raad van Kerken Hoofddorp,
www.kerkeninhoofddorp.nl, en meldt u snel aan,
want vol=vol.

Vele handen maken het werk licht. En we kunnen
overal in de parochie nog wel wat handjes
gebruiken. Dat is niet alleen nodig om een
bruisende geloofsgemeenschap te kunnen zijn en
blijven, maar het is ook gezellig, geeft voldoening
en het verstevigt de band. Wellicht heeft u iets te
bieden, en kan daardoor de parochie u ook wat
bieden. Een win-win-situatie dus!

We hopen dat u hebt kunnen genieten van een
fijne zomer, en weer uitgerust uw bestaan weer op
kunt pakken. Hopelijk met zo min mogelijk
corona-perikelen! Tot weerziens,

de redactie.



Pastoraal woord

AFSCHEID - DANKBAAR

Het voelde vreemd om zondag 1 augustus de
laatste keer gewoon voor te gaan. Het was
precies 25 jaar na mijn benoeming op 1
augustus 1996. Van achter het altaar de kerk in
kijkend gaf dat een weemoedig gevoel.

Per 1 september is mijn ontslag als pastoor van
Hoofddorp. Deken Eugéne Jongerden wordt
benoemd tot ‘administrator’. Een administrator
is een priester die de uiteindelijke
verantwoordelijkheid voor een parochie heeft.
Albert Toppo SVD wordt samen met Eko
benoemd als parochie assistent. In een latere
fase kan dan bekeken worden wie tot pastoor
benoemd gaat worden. Zondag 12 september is
mijn officiéle afscheid. Ook voor Grietje is dat
het officiéle afscheid.

Het is een oude pastoorswijsheid om het eerste
jaar na je afscheid je niet in de parochie te laten
zien. Dat is om je opvolgers niet in de weg te
lopen. Dat zal niet eenvoudig zijn, maar het is
wel verstandig.

Ik kijk terug op een mooie tijd. In geen huis heb
ik zo lang gewoond als in de pastorie van
Hoofddorp. Nergens heb ik zoveel mensen
ontmoet. Lopend over het kerkhof zie ik bij veel
namen een gezicht en ken ik een verhaal. Het
geeft een dankbaar gevoel.

Dankbaar ben ik ook naar de mensen die het
werken en wonen in Hoofddorp prettig en
vruchtbaar hebben gemaakt: het secretariaat en
de koffiezetters in het parochiehuis, kosters en
schoonmakers en assistenten in de kerk, de
kerkhofploeg, de klussengroep die ervoor
zorgde dat de gebouwen in orde waren, de
mensen in de boekwinkel, het bestuur en de
pastoraatsgoep, Piet en Jenny als goede buren,
Frea Arends die van alles in goede banen leidde
en Grietje De Vries-Millenaar die voor een
gastvrij huis zorgde.

Als we zondag 12 september naar de Kaag
rijden dan is dat met een combinatie van
dankbaarheid en weemoed.

De verf van de mozaieken van het kerkplein laat
op veel plaatsen los. Ik ben begonnen het
lammetje tussen pastorie en parochiehuis
opnieuw te schilderen. Dat verven is door
meerdere parochianen en de paters SVD
doorgezet en nu is het halve plein alweer helder
gekleurd. Een goed begin van een kleurrijke
toekomst.

Kees van Lent



Parochiebreed

Kennismaking met
Pastoraatsgroep

Voor de meeste parochianen is het bekend dat er
een parochiebestuur is. Dat gaat over beheer van
geld, gebouwen en de organisatie. Minder bekend
is dat er ook een pastoraatsgroep bestaat. Daarin
vindt overleg plaats tussen pastores en diverse
werkgroepen op het gebied van Diakonie, Liturgie
en Catechese. Over pastorale activiteiten dus.

Naast de pastores wordt de pastoraatsgroep
gevormd door Sonja Bronswijk namens de
Bezoekgroep, Wil Hand en Jos Kooren namens de
Caritas en Frea Arends. Ondergetekende is de
codrdinator van dit team.

Vaste onderwerpen van gesprek zijn de activiteiten
van de Bezoekgroep en de Caritas. Soms moet aan
mensen hulp geboden worden, en kunnen de
leden overleggen over de aanpak daarvan. De
bespreking hiervan is uiteraard vertrouwelijk.

Ook wordt nagedacht over nieuwe catechese
activiteiten. Pater Mathew Thekkeyil zal bijv.
beginnen met een serie avonden rond boeken en
profeten uit de bijbel. In september zal in
vieringen weer aandacht worden besteed aan
zieken, en komt de Vredesweek er weer aan. Later
in het najaar is er weer oogstdankdag. De
organisatie van dergelijke gebeurtenissen is in
handen van leden van de pastoraatsgroep.

Bijzondere aandacht is nu gericht op de overdracht
van werkzaamheden van pastor Kees van Lent aan
de jonge paters. Naast pater Eko zal ook pater
Albert Toppo in onze parochie voltijds worden
aangesteld. Pater Albert is inmiddels terug van
verlof in India en zal na een quarantaineperiode in
augustus met zijn werkzaamheden voor onze
gemeenschap beginnen. Met hen zullen we een
taakverdeling afstemmen.

Beide paters zijn nog jong en Hoofddorp is voor
beiden hun eerste parochie. Zij hebben daarom de
wens geuit om door een meer ervaren pastor
begeleid te worden. Met diaken Rob Mascini
wordt overlegd hoe we hen kunnen coachen.

In onze parochie zijn veel vrijwilligers actief, in veel
werkgroepen. Enerzijds werkgroepen die onze
organisatie draaiend houden, bijv. secretariaat,
beheerscommissie, koffieschenken of het
streamteam. Anderzijds ook veel werkgroepen die
betrokken zijn bij Liturgie, catechese, diakonie,
communie- en vormselprojecten en dergelijke.
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Vooral daarbij moeten ook onze pastores actief
zijn. We noemen onszelf een Missionaire parochie,
maar wat houdt dat in? Welke activiteiten en
prioriteiten horen daar vooral bij? En hoe pakken
we dat dan aan? Zijn daar weer nieuwe en andere
vrijwilligers bij nodig? In de pastoraatsgroep
bespreken we daarom ook een pastoraal
beleidsplan dat als wegwijzer kan dienen voor het
goede werk dat op onze jonge en enthousiaste
pastores ligt te wachten.

Hans van der Leeuw

NB: leden van de bezoekgroep bezoeken
parochianen die door leeftijd of ziekte minder naar
de kerk kunnen komen. Voor gewoon een praatje
en een kop koffie, soms ook om hen Communie te
brengen. Wilt u ook dergelijke contacten
onderhouden met deze parochianen? Meldt u dan
aan bij het secretariaat of bij Sonja. Zie daarvoor
de pagina van de bezoekgroep op onze website.

Schilderen Kerkplein

Zoals enigen van jullie al gezien hebben
schieten we lekker op met de mozaieken op het
kerkplein.

We hebben telkens maar een paar dagen mooi
droog weer, maar als die dagen zich aanmelden
is de animo zo groot dat we elkaar in de weg
zitten, wat helaas tot beschadigingen leidde.
Gevolg nog strakkere planning en logistieke
indeling met looproutes.

We werken er echt naar om op 12 sept alle
evangelisten in de verf te hebben, maar denken
dat een deel dan nog afgesloten zal zijn. Te meer
omdat deze verf 28 dagen nodig heeft om te
drogen.

Hopelijk geeft al ons geschilder, wat tot een
gedeeltelijke afsluiting van het kerkplein leidt U
niet tot ergernis. We doen ons best om dit tot een
minimum te beperken.

Met veel schildergroeten het schilderteam.




Parochiebreed

Van de Bestuurstafel

Nu andere bestuursleden voor werk of vakantie in
het buitenland zijn, ben ik weer eens aan de beurt
om dit rubriekje te vullen. Ongeveer een jaar
geleden op 1 augustus zagen we minder strenge
maatregelen tegen Corona. Na enkele maanden
geen vieringen met publiek mochten we met
gereserveerde plaatsen op anderhalve meter weer
naar de kerk. Nu, een jaar verder kunnen we het
reserveringssysteem even afsluiten en weer
gewoon naar de kerk. Tsja, gewoon, wat is dat
tegenwoordig? Zondagse vieringen via
live-stream, koffiedrinken na de viering nog steeds
niet zeker, nog steeds op anderhalve meter, geen
koren maar enkele cantores, niet meezingen en
vredeswens op afstand. Gewoon de draad weer
oppakken van waar we anderhalf jaar geleden
mee gestopt waren is niet vanzelfsprekend. Niet
alle vrijwilligers zijn nog beschikbaar. Werk, studie
of andere vrijwilligerstaken hebben de nodige
vacatures opgeleverd. Koffieschenkers, lectoren,
kosters, onderhoudswerk, INFO-bezorgers, er is
veel te doen. Meldt u zich bij het secretariaat als u
ons wilt komen helpen.

Na 25 jaar werk in onze parochie zal in september
pastor Kees zich terugtrekken en zijn taken
overdragen aan 2 enthousiaste paters, Eko S.
Manek en Albert Toppo. Pater Eko is al enige tijd
vast benoemd en goed bij u bekend. De formele
benoeming van pater Albert is nog onderweg,
maar vanaf 1 augustus zal hij naast pater Eko
steeds meer taken op zich nemen. Zij zijn nog jong
en hebben gevraagd het eerste jaar nog enige
coaching van een meer ervaren pastor te krijgen.
Daarvoor zal diaken Rob Mascini door het bestuur
worden aangesteld.

Ook pater Mathew wordt steeds actiever in onze
parochie. Hij is een van de vaste voorgangers van
de Engelstalige viering op zondag 12:00uur. Ook
zal hij zijn ervaring inzetten bij het samen lezen en
uitleg van Bijbelverhalen. In juli was hij nauw
betrokken bij de musical week.

Voor een fatsoenlijk onderkomen voor de paters
van de SVD is het nodig dat de pastorie grondig
wordt opgeknapt. De fundering is ronduit slecht,
scheuren in de muren worden langzaam maar
zeker groter. Betere isolatie, modernere inrichting,
het is allemaal hoog nodig. Vergunningen lijken
langzamerhand in orde te komen, en er wordt

gewerkt aan plannen voor de financiering. U kunt
er zeker van zijn dat we de nodige acties gaan
organiseren.

Als pastoor is Kees van Lent ook de
eindverantwoordelijke voor alles wat er in onze
parochie gebeurt. Aan die rol komt ook een eind.
Deze functie zal worden overgenomen door de
deken, eerw. Eugene Jongerden. Hij zal geen
actieve pastorale rol oppakken, maar “op afstand”
toezien op bestuur en pastoresteam. In de
bestuursvergadering van augustus zullen daar
nadere afspraken over worden gemaakt.

Nu we na anderhalf jaar COVID langzamerhand ons
kerkelijk leven weer oppakken is het duidelijk dat
veel zaken, gewoontes en gezichten veranderen.
Wat niet verandert is ons geloof en onze hoop dat
we na een moeilijke periode - met uw hulp en
inzet - weer verrijzen naar een nieuw normaal.

Hans van der Leeuw

KOFFIE DRINKEN NA DE VIERING!

Wie wil ons team van koffie schenkers komen
versterken?

Vanaf 28 augustus kunnen we elkaar na de viering
op zaterdag en zondag weer ontmoeten in het

parochiehuis. We kunnen weer bij elkaar komen

en gezamenlijk een kopje koffie of thee drinken.
Daar kijken we al tijden naar uit.

Maar we kunnen nog wat hulp gebruiken bij het
koffie schenken? Heeft u tijd en zin om 1x of 2x per
maand de koffie te verzorgen? U wordt natuurlijk
ingewerkt en u werkt altijd met z'n tweeén.

Voor informatie en/of aanmelding kunt u contact
opnemen met het secretariaat of met Jos Eeken
023-5638145.



Misschien zit de zomervakantie er al op of gaat en u nog weg in
september. In de winkel houden wij het zomergevoel nog even vast met
mooie bloemen uit de pluktuin. Dankzij Bram kunnen wij, behalve van
muntthee, nu ook genieten van ontspannende citroenverbena-thee uit
de kruidentuin. De blauwe bloemen van het komkommerkruid bracht hij
ook mee, de smaak is lekker fris en ze zijn mooi als decoratie in gerechten.

Vrijwilliger gezocht

Hou je van lezen en heb je interesse in religies, zingeving en
maatschappelijke thema's? Vind je het leuk om onze klanten gastvrij te
ontvangen en tevens een luisterend oor te bieden? Vind je het fijn om de
winkel netjes te houden en ber{‘je bekend met Wfarken op de computer? VF ij will lg er
Kom eens langs, dan kunnen wij met elkaar kennis maken en ontdekken
of je ons bijvoorbeeld eens in de twee weken een dagdeel kunt helpen. worden?
Vraag naar Raminah!

Maria icoon van genade

van Arnold Huigen

Over Maria is al heel veel geschreven, met name vanuit de Katholieke
Mariadevotie. Bijzonder boeiend om nu eens vanuit een Protestante benadering
Maria te ontdekken.

Maria van Mierlo, zij verzorgt de eind redactie van het tijdschrift klooster, zegt
over dit boek: het is een gedegen overzicht van het denken over Maria. De auteur
heeft een traditie-overstijgende visie op Maria in relatie tot de toekomst van

'MARIA

Europa. Prijs 27.99

Kunstenares Antoinette Otten - die o.a. de Engel op het kerkhof en de
wolf van Franciscus maakte voor de Bijbelse tuin, heeft voor de verkoop
in onze boekwinkel deze prachtige keramieken beeldjes gemaakt.

Ook verkopen we mooie cadeauartikelen die gemaakt zijn in het klooster
van Maria Laach. Prachtige engeltjes en hartjes en natuurlijk kruisjes en
rozenkransen.

Kijk ook op de website voor onze nieuwe activiteiten:
op dinsdag, 21 september beginnen wij met Wij zijn licht, olv Els Tulen.
Op woensdag, 5 oktober, Door jou ben ik mij, olv Leo Mesman.

www.boekwinkelhetkruispunt.nl @’J
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Het Kruispunt
winkel voor het ANDERE boek



Boekwinkel (vervolg)

Leeskring bij de Boekwinkel

Wat is lezen toch een heerlijke hobby. In het
afgelopen jaar heb ik veel boeken kunnen lezen.
Ik hou van romans, maar vind informatieve
boeken ook interessant. Als je merkt dat een
ander het boek ook gelezen heeft, dan is het
boeiend en verrijkend om het met elkaar te
bespreken en leeservaringen uit te wisselen. Dat
zouden we vaker moeten doen.

En gelukkig mag het weer. We kunnen weer
regelmatig bij elkaar komen om een boek met
elkaar te bespreken. Een boek met een
levensbeschouwelijk of maatschappelijk thema.

Ook als je het boek (nog) niet gelezen hebt, ben
je welkom. leder is vrij om te komen. Met elkaar
overleggen we over een boek voor een
volgende keer. Vanaf seizoen 2021 mag ik de
gastvrouw zijn. Op dinsdagmiddag 21
september, van 14.00 tot 15.30. Plaats:
Boekwinkel het Kruispunt. We bespreken een
boek van Gerda Blees: Wij zijn licht.

Gastvrouw is Els Tulen.
Het is fijn als je je van tevoren aanmeldt bij de

boekwinkel via info@boekwinkelhetkruispunt.nl
of via 023-5617392

Wij zijn licht

van Gerda Blees

Een prachtig boek over 4 kwetsbare
mensen, die leven in een
woongemeenschap. Mensen die buiten
de boot vallen in onze maatschappij en
die op hun eigen bijzondere manier met
hun kwetsbaarheden door het leven
gaan. Als je toch alleen van LICHT zou
kunnen leven? Door steeds bewuster te
eten en meer te mediteren, denken ze
dat ze gelukkig kunnen worden. Maar dit
neemt steeds radicalere vormen aan. En
kunnen zij de gevolgen overzien?

Een prachtig boek, waarbij de
hoofdstukken vanuit bijzondere
gezichtspunten beschreven worden.
Vanuit de pen, die voor de eerste keer
een brief gaat schrijven, aan de ouders
van een personage. Vanuit de twijfel, die
ervoor zorgt dat er geen beslissingen
worden genomen. Zo wordt het
handelen van de 4 personages
beschreven en raken wij ook verstrikt in
hun levens. Maar wie bepaalt wat een
gelukkig leven is?

De prijs van het boek is 21 euro
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Kerkhofgroep

Het najaar staat voor de deur en we kunnen
terugkijken op een groeizame periode. Er was
weer meer dan voldoende werk te verrichten op
het kerkhof. Onkruid en andere ongewenste
beplanting schoten de grond uit. Vaak horen we
van bezoekers van het kerkhof, dat ook onderdeel
van de beeldentuin uitmaakt, dat het zo'n mooi
verzorgde plek is. Een oase van rust aan de
Kruisweg. Als kerkhofgroep zijn we er trots op hier
aan te kunnen bijdragen.

Maar we kunnen dat niet alleen.

Ongeveer % van het kerkhof- oppervlak bestaat uit
familie graven. Het onderhoud van de
familiegraven is de verantwoordelijkheid van de
rechthebbende van het graf. Dit is opgenomen in
het Begraafplaatsreglement. Regelmatig
onderhoud van de graven scheelt ook werk voor
de kerkhofgroep. Veel planten en onkruiden
geven zaailingen die tussen de graven en voegen
van paden terecht komen. Het is aan de
kerkhofgroep om deze algemene gedeeltes te
onderhouden. Daarbij komt natuurlijk ook dat een
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onverzorgd graf niet bijdraagt aan de totale
uitstraling van het kerkhof.

Wij willen de mensen, waarvan dierbaren op het
kerkhof zijn begraven, oproepen om bij het graf te
kijken: steekt de beplanting niet boven het
grafmonument uit? Groeit de beplanting niet
buiten de grafomranding? Staat er onkruid tussen
de beplanting op het graf?

Heeft u op een donderdagochtend tijd? De
kerkhofgroep is dan aan het werk en heeft
tuingereedschap te leen. Indien nodig verrichten
wij graag hand- en spandiensten.

Regelmatig worden we aangesproken over de
grote hoeveelheid mieren op het kerkhof. Dit is
een onuitroeibaar probleem. We proberen zoveel
mogelijk te doen om het in te perken, maar de
middelen zijn over het algemeen niet succesvol.

Zoals hiervoor al genoemd is de kerkhofgroep op
donderdagochtend aan het werk. Omdat het leuk
en dankbaar werk is, zijn de meeste leden al jaren
bij de groep betrokken. De meerderheid van de
groep is inmiddels in de zeventig. We zien uit naar
uitbreiding van de groep, zowel mannen als
vrouwen. Heeft u affiniteit met tuinieren? Kunt u
op donderdagochtend? Ziet u het wel zitten om
een bijdrage te leveren aan een mooi kerkhof en
een mooie beeldentuin? Komt u dan eens langs
om u door ons te laten voorlichten.

De kerkhofgroep

Nog geen bezorgers Info

Na verschillende oproepen voor de wijk LIESBOS
is er nog steeds geen bezorger.

Wij hopen dat de betreffende parochianen de
INFO zelf kunnen ophalen in het

Parochiehuis, de kerk of de boekwinkel.

Voor het adres in de Catharina van Aragonlaan
geldt hetzelfde.

Het is jammer dat er zo weinig vrijwilligers zijn,
het kan niet anders.



Parochiebreed

Afscheid

Zondag 12 september zal pastor Kees van Lent na 25 jaar afscheid
nemen van onze parochie. De kazuifel wordt in de wilgen
gehangen. Een bijzonder moment.

Ook Mw. Grietje De Vries-Millenaar legt dan haar taken als
gastvrouw van de pastorie neer.

We beginnen die dag met een Eucharistieviering waarin pastor Kees voor de laatste keer ons zal
voorgaan. Hij zal worden geassisteerd door de diakens Fons Litjens en Rob Mascini en door pastor
Leo Mesman. Een koor dat voor deze gelegenheid is samengesteld uit leden van alle koren in onze
parochie zal onder leiding van Otto van den Aardweg voor de muzikale omlijsting zorgen.
Uiteraard wordt teruggeblikt op de afgelopen 25 jaar.

Corona is tijdens het schrijven van dit artikel nog een onzekere factor. Met hoeveel mensen mogen
wij deelnemen aan de eucharistie en hoe kunnen we dat veilig regelen? Laten we hopen op ruimte
voor verdere versoepelingen eind augustus. De viering wordt ook livestream uitgezonden. Na die
viering, vanaf 11:30 uur kunt u afscheid nemen van Kees en Grietje in de tuin achter de kerk.

Daarvoor bent u allen van harte uitgenodigd.

Parochiebestuur

Zondag 12 september

neemt pastoor Kees van Lent

na 25 jaar in onze parochie, afscheid.

Ook voor Grietje wordt het een afscheid

als gastvrouw op de pastorie.

In de kerk zijn maar een beperkt aantal

plaatsen beschikbaar, daarom nodigen wij

u van harte uit op de receptie vanaf 11.30 uur

in de tuin van het parochiehuis

\Joor de koffie met gebak een hapje en een drar\kje

Joannes dé Doper"

een missionaire parochie inmHoofddorp
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vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152
Overzicht vieringen kerk en kapel 28 augustus - 2 okfober

De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook livestream.
Er mogen 50 - 55 personen in de kerk toegelaten worden. Opgeven voor de vieringen is niet meer nodig.
- Als er bij de vieringen een koor staat aangegeven, dan is het een afvaardiging van het koor.

Za 28aug 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Vrolijk Vuur
Zo 29aug 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek
12.00: Engelstalige viering
Di 31aug 1845: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do02sep 1845: Rozenkrans
19:15: Viering
Ziekendag
Za04sep 19.00: Eucharistieviering; pater B. Wooning
Zo05sep  10.00: Eucharistieviering; pater B. Wooning; Gemengd Koor
-Ton ten Den; Lotta Selis en fam. Selis- van Houten
12.00: Engelstalige viering Filipijnse gemeenschap
Di 07 sepi 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do09sep 1845: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 11sep 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Gregoriaans koor
Afscheidsviering van pastor Kees van Lent, na 25 jaar pastoor in Hoofddorp
Zo12sep 10.00: Eucharistieviering; voorgangers. pastor K. van Lent; pastor Fons Litjens,
pastor Leo Mesman en diaken Rob Mascini; Gastkoor, bestaande uit de zangers van
eigen koren.

- Gerrit en Rie Vork en tot bijzondere intentie

12.00: Engelstalige viering
Di 14sep 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 16sep 18.45: Rozenkrans
1915 Viering
Vredeszondag
Za 18sep 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek
Zo 19sep 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; cantor
- Overl. Fam. Dingemans, Gerard Dingemans en fam. Frijters
12.00: Engelstalige viering Filipijnse gemeenschap
Di 21sep 1845: Rozenkrans
19:15: Viering
- Faro Steendam en Pascal Dias; Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do23sep 1845: Rozenkrans
19.15: Viering

Vervolg volgende pagina



overzicht vieringen (vervolg)
Za 25sep 19.00: Eucharistieviering; Voorgangers: SVD en diaken R. Mascini; Indonesisch koor
Zo 26 sep 19.00: Eucharistieviering; Voorgangers: SVD en Diaken R. Mascini; Vrolijk Vuur

- Overl. ouders Koeckhoven- van Haaster en zegen over hun gezin;
Ter nagedachtenis aan Dick van der Geest

12.00: Engelstalige viering
Di 28sep 1845: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 30sep 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Ter informatie volgende Info
Za 02 okt 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor
H. Franciscus van Assisi “Dierendag”

Zo 03 okt 10.00: Familieviering; pater E. Manek; Zangertjes
12.00: Engelstalige viering Filipijnse gemeenschap

Bijzondere vieringen

ledere eerste zondag van de maand is er om 18.00 uur een Spaanstalige viering; pater B. Wooning.

Uitsteling Allerheiligste
Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur. Vieringen in de de Titus Brandsma kapel zijn momenteel alleen toegankelijk
voor cliénten van De Meerstede en directe aanleunwoningen.

Doopgesprekken

De volgende doopgesprekken zijn op woensdag 15 en 22 september.

De eerste avond is in boekwinkel het Kruispunt en de tweede avond in het Parochiehuis.
Deze twee avonden horen bij elkaar en beginnen om 20.00 uur.

Vooraf graag opgeven en voor verdere informatie kunt u altijd bellen naar het secretariaat
023-5638145 bij voorkeur op woensdag of donderdagmorgen.

Wij zijn aanwezig van 9.00 - 12.00 uur, langs komen kan ook, de koffie staat om half 11 klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

Tot nader order zijn deze vieringen komen te vervallen.

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 13.00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
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Raad van Kerken

Dwars door de Bijbel

Op vrijdag 3 september speelt verhalenverteller Kees Posthumus zijn voorstelling

Raad van Kerken
Hoofddorp

‘Dwars door de Bijbel in De Lichtkring, Lunenburgdreef 70, Hoofddorp.

In ‘Dwars door de Bijbel’ snelt Posthumus van Genesis naar Openbaringen, en weer terug. In
tientallen korte verhalen, samenvattingen en nieuwe liedjes gaat hij op reis door de Schrift. Het
gaat hem daarbij vooral om de ‘dwarse’ verhalen, over dappere doorzetters en dwarsliggers.
Verhalen die je ook op een andere manier kunt bekijken, dan doorgaans het geval is. Verhalen waar
je soms ongemakkelijk van wordt en die je aan het denken zetten.

Geen verhaal is veilig. De torenbouw van Babel, in allerlei talen. De
verloren zoon, de overspelige vrouw. De barmhartige Samaritaan,
verteld vanuit de man die gewond aan de kant van de weg lag. Jefta
met zijn onmogelijke belofte, Jona op zijn kansloze missie. De
Bijbelverhalen zijn als het leven zelf, vol liefdes, teleurstellingen en
wonderen, vol butsen en deuken, vol geloof, hoop en liefde. In ruim
een uur bent u weer helemaal up-to-date met de Bijbel.

De voorstelling begint om 20.00 uur. Reserveren kan via
bit.ly/aanmeldenrvk of telefonisch via Boekwinkel Het Kruispunt, tel.

023 561 73 92.

De voorstelling vormt de start van het nieuwe seizoen van

de Raad van Kerken Hoofddorp.

SAMEN IN GESPREK

over de film ‘The Good Liar’

op donderdag 9 september van 14.00 tot 16.00
uur in het Parochiehuis, Kruisweg 1073,
Hoofddorp.

Meesteroplichter Roy kan zijn geluk niet op
wanneer hij de welvarende weduwe Betty
online ontmoet. Wanneer Betty haar huis en
leven met hem deelt, betrapt Roy zichzelf erop
dat hij om haar geeft. Als de twee naar elkaar
toe groeien verandert een eenvoudige zwendel
in een niét eenvoudige situatie.

Omdat we na afloop van de film nog even na
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willen praten, is er om 13.45 uur koffie/thee en
beginnen we om 14.00 uur precies. We weten
niet welke coronamaatregelen er dan gelden,
daarom vragen we u zich op te geven
telefonisch bij Coby Bergsma 023-5652400 of
per email bij Els van Dongen
welzijn@kbo-haarlemmermeer.nl.

Kunt u niet zelfstandig naar het Parochiehuis
komen, laat dat dan weten, dan wordt u
opgehaald.

Deze bijeenkomsten worden georganiseerd
door de KBO-seniorenvereniging samen met de
parochie Joannes de Doper. Voor de koffie/thee
vragen we een vrijwillige bijdrage.



Bericht van de Missionarissen svd in Hoofddorp

Gedurende het afgelopen jaar hebt u kunnen
lezen wie de leden van onze svd communiteit hier
in Hoofddorp zijn, hun afkomst, opleiding en
huidige taken.

Gedurende de afgelopen tijd hebben we ons
steeds meer kunnen inburgeren in deze
“bruisende” parochie. Dat was niet altijd
gemakkelijk vanwege de corona crisis. Omdat

p. Kees v. Lent zich, vanwege zijn ziekte en de
gevolgen daarvan, zich steeds meer heeft moeten
terugtrekken, heeft p. Eko, zo goed en zo kwaad
als het kon, zijn taken op zich genomen.

Ondertussen is p. Albert Toppo van het
driemaandelijks verblijf bij zijn ouders in India
teruggekeerd. Samen met p. Eko vormt hij nu het
pastorale team met Diaken Rob Maschini als hun
coach. Op een afstand zal p. Eugene Jongerden,
als opvolger van Kees van Lent en administrator
van deze parochie, hen volgen: een hele
verandering voor de parochie maar ook voor onze
svd communiteit. Maar we hebben er vertrouwen
in dat dit goed zal gaan aangezien vele mensen
hun steun hebben toegezegd en getoond.

Wat betreft pater Aaron Hizola is er enige
verbetering in zijn situatie: hij kan nu wat beter
lopen maar het gebruik van zijn linkerhand blijft
nog moeizaam. We hopen voor hem dat hij met
de hulp van de fysiotherapeut weer helemaal
geneest.

P. Matthew heeft in de afgelopen tijd actief
meegewerkt aan de organisatie van het
kinderkamp dat plaats had in ons parochiehuis en
de bijbeltuin tussen 13 en 18 juli. Het vergde een
hele organisatie maar tot tevredenheid van allen
is het geheel goed verlopen. Verder blijft hij zich
bezig houden om de Engelstalige Vieringen elke
zondag zo goed mogelijk te laten verlopen. In
september hoopt p. Matthew het laatste gedeelte
van zijn taalstudie in de universiteit van Leiden af
te sluiten. Hoewel, met taalstudie ben je eigenlijk
nooit klaar...

Gedurende het afgelopen anderhalf jaar is
ondergetekende parochieel administrator
geweest van het Samenwerkingsverband
Clara/Franciscus in Amsterdam Z/0O.

Dat was een taak die behoorlijk wat tijd in beslag

nam. Daar is op 11 juli een einde aan gekomen,
toen een ander lid van de SVD, p. Marianus
Jehandut, pastoor is geworden van die parochie.
Zo ben ik vrij geworden om andere taken op me
te nemen.

Om die reden heeft het provinciale bestuur van de
SVD me gevraagd om de leiding te nemen van de
nieuwe missionaire svd gemeenschap die op 1
november gesticht zal worden in Roosendaal.
Daar zullen we met drie leden van de SVD een
nieuwe communiteit vormen in één parochie die
heel die stad omvat en drie kerken tot haar
beschikking heeft. P. Antony Varghese die officieel
lid van onze gemeenschap hier in Hoofddorp is,
maar dikwijls afwezig vanwege zijn pastorale
stage in Den Haag Zuid , zal ook tot die nieuwe
gemeenschap gaan behoren. Daar zullen wij, zo
goed en kwaad als we dat kunnen, een helpende
hand bieden in de parochie enerzijds en binnen
één of twee jaar de leiding van die parochie op
ons nemen. Anderzijds zullen we ons inzetten om
mee te helpen dat die parochie gemeenschap
steeds meer een missionaire parochie wordt. Het
Bisdom Breda waartoe de parochie van
Roosendaal behoort, zet zich nl. sterk in om de
raadgevingen van Mallon voor een missionaire
parochie waar te maken. Een nieuwe uitdaging
voor de SVD dus. Maar we zijn blij en dankbaar
dat we deze op ons mogen nemen.

Ondertussen is er overleg geweest tussen het
kerkbestuur en de leiding van de SVD aangezien
onze congregatie graag in Hoofddorp haar
toekomstig provincialaat zou willen vestigen. Dit
overleg heeft ertoe geleid dat door de leiding van
de SVD de vraag aan het kerkbestuur is gesteld
welke faciliteiten de parochie kan verstrekken om
deze wens in de toekomst te kunnen
verwezenlijken. Het kerkbestuur zal begin
september, na een uitvoerige studie van de
gebouwen van de parochie, hun functionaliteit en
hun toekomst, een antwoord op deze vraag
geven. Dit betekent dat de SVD plannen heeft om
voor een langere toekomst in Hoofddorp te
blijven.

p. Bert Wooning svd



Kids &
¥hjthjongeren

www.hjoannesdedoper.nl

Het beste zit van binnen... de Kisi
zomerweek

Een hele week feest

Wat een drukte was het op en rond de kerk de
eerste week van de zomervakantie. Ruim dertig
kinderen die de hele week druk waren met het
instuderen van de musical Spector. Een musical
over talenten. Een musical over dromen, jezelf
zijn, hopen, geloven en ontdekken. Deze week
was een samenwerking met Kisi. Een katholieke
organisatie die als doel heeft door middel van
zingen, dansen en musicals kinderen kennis te
laten maken met God. Als dat niet bij onze
missionaire parochie past...

En het was een groot feest. ledere dag veel
enthousiasme, bevlogenheid, bezieling. Van
dinsdag tot en met vrijdag oefenden de
kinderen in en om het parochiehuis hun
musical. Naast het oefenen zijn er spelletjes
gespeeld, is er geknutseld, gepraat over jezelf
en de ander, over God en Jezus. Met als grande
finale de uitvoering op zaterdag in ons theater
het Labyrint. Onder toeziend oog van ouders,
opa'’s en oma’s, broertjes en zusjes en
geinteresseerde parochianen. Voor wie er niet
bij kon zijn, maar graag toch met eigen ogen wil
in hoe het was: op onze YouTube kanaal vind je
een verslag van de week en de uitvoering!
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De musicalweek was niet alleen een fantastische

week voor de kinderen, maar liet ook zien hoe je
samen parochie kunt zijn. Al die mensen die
hebben geholpen! Allereerst natuurlijk de
begeleiders van de kinderen vanuit de parochie,
Diana, Tina en Claudia. Maar ook alle mensen
die gekookt hebben voor de mensen van Kisi en
de kinderen. De paters die gastvrijheid boden
en mee organiseerden. De planning vooraf met
het secretariaat en de beheerders om alle
ruimtes ter beschikking te hebben. Kortom, heel
veel mensen hebben bijgedragen, het was een
feest van ons allemaal.

En dat smaakt naar meer.......

Hou je van zingen? Zing dan mee!

Tijdens de musicalweek hebben we ontdekt dat
we vele talenten hebben. Het beste zit van
binnen... een van die talenten waar we volop
gebruik van hebben gemaakt die week is
zingen. Of je nu mee gedaan hebt met de
musical of niet, of je denkt dat je talent voor
zingen of juist niet, alle kinderen zijn van harte
welkom bij het kinderkoor. Het kinderkoor
oefent iedere woensdagavond van half zeven
tot kwart over zeven in de kerk. We beginnen
weer op woensdag 25 augustus. Ongeveer een
keer per maand zingen we in de familieviering
op zondagochtend. En natuurlijk op feestdagen
als kerst, Pasen en de eerste communieviering.
Denk je, ik wil wel een keer komen kijken....
Kom dan gewoon een keer langs. De deur staat
open en je bent altijd welkom. Zing je mee?
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Vormsel en eerste communieviering

Het lijkt alweer heel lang geleden. Eind juni vond de viering van de Eerste Communie plaats in
onze kerk en een week later, begin juli, werd het Heilig Vormsel toegediend door bisschop
Hendriks aan jongeren uit Hoofddorp en Nieuw Vennep in de parochiekerk van Nieuw Vennep.

Beide groepen hebben zich het afgelopen jaar voorbereid. Door Corona liep dat allemaal anders
dan gepland, maar gelukkig konden de meeste bijeenkomsten toch plaatsvinden, soms wat later
en een tijdje in de tuin in plaats van binnen, warm, in het parochiehuis. Het waren mooie
vieringen.

We mogen trots zijn op onze vrijwilligers die de kinderen en jongeren hebben voorbereid en we
mogen zeker ook trots zijn op onze kinderen en jongeren en blij zijn dat ze door deze
sacramenten te ontvangen eigenlijk ook aangeven deel uit te willen maken van onze
parochiegemeenschap. De viering van de eerste communie en het vormsel zijn daarom niet alleen
een feest voor de kinderen, jongeren en hun familie, maar bovenal een feest voor ons allemaal.

We zijn blij dat jullie er zijn en hopen jullie vaak in de kerk en bij andere activiteiten in en om de
kerk te zien!

Komend najaar zal de voorbereiding van de communie en het vormsel weer van start gaan. Houd
voor meer informatie de Info, de website en de sociale media van de parochie in de gaten!
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‘Naar een steeds groter wij’ — bijeenkomst in Amsterdam, op zaterdag 25 september 2021

De katholieke kerk viert elk jaar op de laatste zondag van september de Werelddag voor Migranten
en Vluchtelingen. Naar aanleiding van deze dag organiseren het Bisdom Haarlem-Amsterdam,
Cordaid, Sant’Egidio en de Vastenactie op zaterdag 25 september 2021 een bijzondere bijeenkomst
in de Mozes en Aaronkerk in hartje Amsterdam.

Dit event staat in het teken van het thema ‘Naar een steeds groter wij, dat paus Franciscus heeft
gekozen voor de 107¢ editie van deze Werelddag. Hiermee roept de paus op tot verbondenheid en
broederschap, als één familie. Niet ‘wij en zij;, of ‘ons en de anderen; maar een uitnodiging aan
iedereen om ons in te zetten voor werkelijke ontmoeting en het herstel van onze menselijke
familie. Dat doen we door migranten en viuchtelingen gastvrij te verwelkomen, beschermen,
ondersteunen en te helpen participeren en integreren in onze samenleving.

Op zaterdag 25 september vieren we de gastvrijheid met een uniek inhoudelijk programma door
over hoe we dit in de dagelijkse praktijk brengen, afgewisseld met muzikale bijdragen. Het
programma wordt uitgevoerd in samenwerking met vluchtelingen en andere nieuwkomers in onze
samenleving. De ontmoeting staat centraal, ook in een gezamenlijke lunch waarmee de
bijeenkomst wordt afgesloten.

Paus Franciscus schrijft in zijn encycliek Fratelli Tutti: “Na de gezondheidscrisis zou de slechtste
reactie zijn om verder weg te zinken in een consumentenkoorts en in nieuwe vormen van
zelfbehoud. Moge de hemel ons helpen dat er geen opdeling ontstaat tussen ‘de anderen’ en ‘wij,
maar dat wij allen samen één ‘wij’ worden!”

Mar. Jan Hendriks van Bisdom Haarlem-Amsterdam zal deze speciale bijeenkomst openen. Hij pleit
al jaren voor een grotere inzet voor een meer rechtvaardige wereld. "Voor hen die door oorlog en
honger, natuurgeweld en geloofsvervolgingen van huis en haard verdreven zijn: dat Gods Geest
hen mag troosten en helpen en dat zij dankzij de hulp van velen een nieuw thuis en een nieuwe
toekomst mogen vinden.”

Het Bisdom Haarlem-Amsterdam, Vastenactie, Sant’Egidio en Cordaid nodigen u van harte uit om
hierbij aanwezig te zijn!

Datum: zaterdag 25 september 2021

Tijd: 10.00 - 13.30 uur

Locatie: Mozes en Adronkerk, Waterlooplein 207, Amsterdam

Deelname is gratis.

Informatie en Aanmelding via caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Zie ook www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

o
Cordaid \}

SANTEGIDIO
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De Staldeuren staan weer open.

Onze zomer was druk maar heel gezellig. We
merkten dat er met de regels die nu gelden toch
best veel mogelijk is.

Vanaf woensdag 1 september beginnen we weer
met de Breek in de Week.

Vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur is iedereen welkom
voor een kopje koffie of thee. We ruimen de eerste
paar bijeenkomsten in om gewoon gezellig bij te
praten.

Vanaf oktober komen er ook weer Breek in de
Week + ochtenden waarop we een gast
verwelkomen die iets komt vertellen.

Woensdagmorgen 20 oktober kruipt Els van
Dongen in de huid van Maria Magdalena.

Woensdagmorgen 17 november komt Adri van
der Wal met een programma over de gebruiken
rond Allerzielen en de laatste zondag van het
kerkelijk jaar.

We hopen u snel weer te ontmoeten!

Stal op de Kaag
Julianalaan 13

2159 LB Kaag
www.stalopdekaag.nl
0252-544688

st

op de kaag

Stichting

MAKE a Child Happy

Haarlemmermmeer

Deze zomer was de geweldige eerste start
van de vakantiezomerweken, voor kinderen
die het wat minder hebben. De vakantie
werd mogelijk gemaakt door de stichting
Make a child happy. Wat we zagen waren
blije gezichten en veel plezier. Daar doet de
organisatie het voor, die glimlach. Het
Stalteam heeft genoten van deze kinderen
en hun begeleiders!

Wil je meer informatie over deze organisatie
ga even naar de website
www.makeachildhappy.nl

De stichting wordt niet gesubsidieerd, een
donatie of gift is dan ook zeer welkom op:
NL 61 RABO 0344 5498 44




Parochiebreed

10 oktober - Klimaatpelgrimstocht
2021: Gewoon gaan!

Op zondag 10 oktober
komt de
oecumenische
pelgrimstocht voor
klimaatgerechtigheid
naar Hoofddorp.

De Joannes de Doperparochie en de Ark zullen als
groene kerken hen ontvangen.

Rond 17.00 uur heten de kerken de pelgrims van
harte welkom en geven zij hun onderdak. Ze
worden ontvangen bij de Joannes de Doperkerk
aan de Kruisweg in Hoofddorp. Bij droog weer is
de ontvangst buiten in de Bijbelse Tuin, bij nat
weer in de kerk, voor de 30 pelgrims en zoveel
dag-pelgrims als er dan met de
Coronamaatregelen in mogen. De volgende
morgen worden de pelgrims om 9.00 uur
uitgezwaaid en lopen een aantal mensen nog een
stukje met hen mee op hun laatste etappe in
Nederland, naar de boot in Umuiden.

De pelgrims lopen naar de 26ste Wereld
klimaatconferentie in Glasgow in Schotland. De
tocht begint in augustus 2021 in Zielona Gora in
Polen en eindigt in november in Glasgow. Van 30
september tot 11 oktober lopen de pelgrims door
Nederland. De groep bestaat uit Poolse, Duitse,
Zweedse en Nederlandse pelgrims.

Met deze pelgrimstocht willen de kerken aandacht
vragen voor klimaatverandering en onze rol
daarin. Schoolklassen, kerken en andere groepen
kunnen zich aansluiten en delen van de route mee
wandelen. Zo geven we meer gewicht aan de
bescherming van het klimaat, zowel binnen als
buiten de kerk.

Deze pelgrimstocht wordt in Nederland
georganiseerd door Groene Kerken en Vastenactie
in samenwerking met plaatselijke kerken.

De Groene Kerken beweging en de Vastenactie zijn
van plan om van zondag 10 oktober - dag van de
duurzaamheid - een speciaal evenement te
maken. Zo wil men 300 mensen de gelegenheid
bieden om mee te lopen vanaf het Jeanette
Noélhuis in Amsterdam naar Hoofddorp.

Mgr Gerard de Korte en René de Reuver zullen
namens respectievelijk de Rooms Katholieke Kerk
en de Protestantse Kerk een brief overhandigen
aan de pelgrims met een speciale boodschap voor
de klimaattop. Dit gebeurt rond 17.00 uur tijdens

Gewoon gaan!
Een pelgrimstocht voor
hlimaatgerechtigheid
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een korte viering in de Joannes de Doperkerk.
Deze viering wordt ook uitgezonden via Youtube.
De volgende morgen is er een kort ochtendgebed
met pelgrimszegen, voordat de pelgrims naar
IUmuiden lopen om daar de boot naar Newcastle
te nemen. Bij de viering op zondagavond en bij
het ochtendgebed op maandagmorgen is
iedereen welkom.

Vanaf 1 september zal het mogelijk zijn voor
iedereen in Nederland die een traject mee wil
wandelen, om zich aan te melden via de site van
Groene Kerken. Mensen vanuit de
Haarlemmermeer die op 10 oktober of 11 oktober
een dag of dagdeel mee willen wandelen, kunnen
zich nu al hiervoor aanmelden bij
klimaatpelgrimage@hjoannesdedoper.nl, om
zeker te zijn dat mee kunt lopen.

I3
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Op 10 oktober sluit de deelname bij 300 mensen
(die dan in kleinere groepen met een kwartier
tussentijd gaan lopen). Op 11 oktober sluit de
deelname bij 80 deelnemers.

Route door Nederland:

1-10 Borne-Goor; 2-10 Goor-Colmschate; 3-10
Colmschate-Apeldoorn; 4-10
Apeldoorn-Voorthuizen; 5-10
Voorthuizen-Amersfoort; 6-10 Actiedag in
Amersfoort; 7-10 Amersfoort-Zeist; 8-10
Zeist-Maarssen; 9-10 Maarssen-Amsterdam
Zuidoost; 10-10 Amsterdam Zuidoost-
Hoofddorp; 11-10 Hoofdorp - lJmuiden
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Een nieuw jaar:
verder werken aan onze missie

Het afgelopen jaar zijn we op meerdere momenten
in gesprek gegaan over de vraag hoe wij een
missionaire parochie kunnen worden. Pater Bert
sprak belangrijke woorden over de vraag wat
daarvoor nodig is in zijn overweging op 18 juli:

Er wordt de laatste tijd nog al eens gesproken dat
onze parochie een missionaire parochie moet
worden d.w.z. een parochie die veel te betekenen
heeft, niet alleen voor de parochianen maar ook
voor de mensen in het algemeen in Hoofddorp en
omgeving. Zijn we bereid om onze eigen
gewoontes en regels te laten voor wat ze zijn om
aandacht voor hen te hebben en een open deur
voor hen te hebben? Of houden we vast aan: “Zo
en zo hebben we het altijd gedaan; dus zo moet
het gebeuren..; het is viteindelijk onze kerk?".

(De hele overweging kunt u vinden op de website)

Een belangrijke vraag? Hoe kunnen we
daadwerkelijk missionair zijn en wat betekent dat,
ook voor ons? Zo vlak na de zomervakantie, aan
het begin van het nieuwe werkjaar kondigen we
graag alvast aan dat we ook dit jaar weer met deze
en andere vragen aan de slag gaan. Zo werken we
samen verder aan onze missie als parochie, aan
het uitdragen van onze boodschap en iets te
betekenen voor de ander. Door te vieren, nieuwe
mensen te verwelkomen, ons geloof te verdiepen
en zo onze gemeenschap te versterken.

We hopen dat iedereen met ons mee wil doen!

Patrick Gunther en Jeroen Traudes

Ziekendag 2021

Elk jaar wordt in kerken in Neder/and en ook in
onze kerk, speciale aandacht geschonken aan de
zieken en ouderen in de parochie.

De viering van zaterdag 4 september om 19 uur zal
in het teken staan van de Ziekendag, de
ontmoetingsdag tussen zieken en gezonden,
tussen ouderen en jongeren.

De Bezoekgroep is
mede-organisator van deze
viering. De groep bestaat
uit vrijwilligers die op
bezoek gaan bij mensen
die het nodig hebben dat
er eens iemand bij ze langs
komt.

Het is belangrijk erbij stil te staan dat de
samenleving bestaat uit zieke en gezonde, jonge
en oude mensen: wij vormen samen één
gemeenschap. Aandacht voor en interesse in
elkaar tonen kan al een wereld van verschil maken.
ledereen hoort erbij. In deze coronatijd is alles
anders dan anders.

Vorig jaar kon de gemeenschappelijke
Ziekenzalving in de kerk uiteindelijk niet doorgaan
maar dit jaar hopen wij dat hij zoals vanouds wel
kan plaatsvinden.

Nu hoeft niet gereserveerd te worden voor de
zaterdagviering maar dat kan in september anders
zijn. Wij vragen u dat zelf in de gaten te houden,
het parochiesecretariaat is op de hoogte van de
laatste regels. Ook de Ziekenzalving zal er mogelijk
anders uit zien dan u gewend bent. Dat neemt niet
weg dat het juist nu goed is eraan mee te doen als
u er behoefte aan hebt. De zalving met olie kan
kracht en steun geven en helpen de spanning bij
zieken te verminderen.

Wie het sacrament wil ontvangen, wordt gevraagd
dat door te geven aan het Parochiesecretariaat
(tel. 5638145).

Als u in een rolstoel zit dat ook graag doorgeven
ivm de beperkte capaciteit in de kerk.

Onze gastvrouwen ontvangen u graag op 4
september en zullen u begeleiden naar uw plekin
de kerk.

PS: wij vragen uw speciale aandacht voor de
deurcollecte! Ook na de viering van 5 september is

de deurcollecte speciaal voor de Bezoekgroep.

de Bezoekgroep
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Wat doe je met gebruikt frituurvet?
Gewoon recyclen. Dat is heel goed
voor het milieu!

Hoofddorp. We zijn voortdurend bezig met het
scheiden van afval en inmiddels vertrouwd met
inzamelpunten voor plastic, papier, glas en textiel.
Dan mag een inzamelpunt voor gebruikt frituurvet
niet ontbreken. Op diverse plaatsen in ons land
zijn die er al, onder andere in Hoofddorp, en dan
ook nog eens bij onze eigen kerk. Naast de
containers om kleding in te zamelen staan sinds
kort twee frituurvet-containers. Wie hier zijn
gebruikte frituurvet inlevert, kan erop vertrouwen
dat dit afvalproduct op een milieuvriendelijke
wijze verwerkt wordt tot biobrandstof.

Samen met Green Oil Recycling

Onze kerk is, zoals bekend, erkend als ‘Groene Kerk'
“En’, aldus Wim Piels namens het parochiebestuur,
“doen we graag een stapje extra als het gaat om
een beter milieu. Daarom zijn we op het terrein
van onze kerk begonnen met hetinzamelen van
gebruikte frituurvetten en - olién in twee daarvoor
geschikte containers. Dat doen we samen Green
Qil Recycling, een specialist op dit gebied. Als je
gebruikte frituurvet naar de containers brengt,
voorkom je dat het in het riool belandt. En een
riool vol vet — dat verbaast niemand - belast het
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milieu aanzienlijk. Het ingeleverde vet wordt
opgehaald door Green Qil Recycling, dat er dan
voor zorgt dat het wordt recycled: het krijgt een
nieuw, duurzaam leven als biobrandstof. Nog even
een voorbeeldje: 100 liter frituurvet recyclen staat
gelijk aan een CO2 besparing van 235 gereden
kilometers, dus wie vet aanbiedt voor recycling
draagt persoonlijk en op een simpele manier bij
aan een beter milieu. En er is nog een voordeel:
frituurvet en plantaardige olién zijn een
waardevolle grondstof. En omdat onze kerk een
verzamelpunt faciliteert, betaalt Green Oil
Recycling ons een vergoeding. Het bedrag dat wij
per volle kliko ontvangen wordt gedeeltelijk
toegevoegd aan de parochie-inkomsten. Een
ander deel gaat naar onze parochiale Caritas, voor
hulp aan mensen die dit nodig hebben. Dus
behalve een bijdrage aan een beter milieu
betekent vet inleveren ook het steunen van onze
parochie-inkomsten en een goed doel”

Hoe werkt het?

Inleveren is simpel. Je hoeft alleen maar het
afgekoelde frituurvet terug te gieten in de
originele verpakking of in een plastic fles. Goed
afsluiten en de fles met vet vervolgens naar de
kliko bij onze kerk brengen. Wat er precies
ingeleverd kan worden? Frituurvet, zowel
vloeibaar als vast, frituurolie, alsmede overige
plantaardige en dierlijke vetten en olién. Maar
natuurlijk geen afgewerkte motorolie, want dat is
niet plantaardig. Het ingezamelde vet kan dan via
Green Qil Recycling op weg naar een tweede
leven. En natuurlijk helpt ook hier: hoort zegt het
voort. Vertel je vrienden, familie, kennissen, buren
en anderen dat gebruikt frituurvet bij onze kerk
kan worden ingeleverd. Dank alvast!

Tekst: Anja Maas

Marthagroep

Woensdag 1 september zijn de dames van de
Filipijnen aan de beurt om de kerk schoon te
maken. Woensdag 29 september de dames
Dekkers, Kunz, Manoukian en Ruiter.

Contactpersoon:
Mw. Jessica Kunz tel: 06-36171598



Bericht van de penningmeester: Stand Actie Kerkbalans

Help onze parochie missionair te houden

€110.151 €169.000

Doneer hier

Hartelijk dank aan al degenen onder u die hieraan bijdragen.
Wim Piels, penningmeester@hjoannesdedoper.nl

Opbrengt Collectes Gedoopt
5en 6 juni €211,55 Nora van Dellen
12/13 en 19/20 juni €445,00 Antonius Johannes Azmi =1
26/27 juni en 3/4 juli €478,55 Serena Eerland
10/11 julien 17/18 juli € 430,00 Eline Kurum
24,25,31 julien 1 aug. € 400,00 Julia Wolters

Laura Makulska
Malogha Oltshoorn

DAM openhaarden

KBO

Haarlemmewneer

Katholieke Bond van Oudere®

belangenerganisatie
voeor senioren

Inlichtingen:
Voorzitter 0252 - 685747
of e-mail naar:

secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl

Kijk ook eens op onze website
www.kbo-haarlemmermeer.nl
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o
“Gezondheid!” roepen de muizen in koor, als Kikker ©
op een zonnige dag heel hard niest. Dan piept Martje
muis: “O neee! Je hebt toch niet de kikkerkoorts?” e
Ineens springen alle muizen zenuwachtig door elkaar.
De kikkerkoorts is besmettelijk. Je gaat ervan niezen
en je wilt maar één ding: de koele vijver inplonzen. ©
De muizen willen niet ziek worden - want zwemmen,
brrr! “Voel je je wel goed, Kik?” vragen ze bezorgd. o
“J-jawel,” zegt Kik “Ik-ik-kwatsjoe! Voel me prima. O
Een beetje warm. Ik neem even een duik in de vijver,
doeil” De muizen blijven achter. “Zie je wel. Hij hééft
het. En wij krijgen het ook.” Ineens vraagt Marius muis
plechtig het woord. “Vrinden, er is een OPLOSSING!”

De kerk is een plek voor gezonden én zieken,
een plek waar je bij een gemeenschap hoort,
waar ieder de anderen ziet als vrienden,

dat is het genezende van Gods woord!

Want Jezus ging rond om de mens

hiet enkel huh kwalen, maar ook hai

Zo leer jij met iedereen te spelen,

hiet enkel met knap, rijk en blakend gezol d

Dat is het bijzondere van dokter Jezus

Hij kijkt door je heen ... je lichaam, je geest,
en weet wat de oplossing van je probleem is.
Zijn geloof inspireert ons en prikt ons nog steeds!

Uit de Bijbel

Een vriendeljjke uitspraak
is een korf vol hohing,
zoet voor de ziel en
gezond voor het lichaam.

».
WIEN=ZS

Spreuken 16,24

o

De muizen gaan in een kring om Marius heen staan.

“Ik heb het op televisie gezien. We moeten allemaal een
PRIK. Of twee! Daarna word je niet meer ziek.” Dat is
topnieuws! “Waar kunnen we de PRIK halen?”, “Mag ik
er ook twee??”, klinkt het door elkaar. Marius wijst vier
muizen aan om alles te organiseren. Zij snellen weg naar
de keuken en even later klinkt een klotsend geluid.
Twee vrienden rollen een fles sinas voor zich uit, de
derde draagt een teiltje, de vierde een heleboel rietjes.
Samen gieten ze de fles leeg en dan mag elke muis naar
hartenlust prik nemen. “Heerlijk!” roepen ze “lk voel me
stukken gezonder!!” Als Kik terugkomt, is er geen prik
meer over. Maar ach, hij voelt zich alweer Kiklekker.

eh: M, Jurrigns



