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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook
in het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar mw. K.
Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt U voor hulp de PCl
benaderen. Met uw hulpvraag kunt U terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve
vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat blijven! Hebt
u tijd en zin om een actieve rol in onze parochie te
spelen, schroom dan niet om even een kijkje te
nemen in de boekwinkel en bij het
parochiesecretariaat. Daar ligt een map met
vacatures, voor denkers en doeners, er zit vast iets
voor u bij!
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Parochie - informatie en berichten

Nieuw begin
Zondag 12 september stond het teken van
afscheid nemen van onze bijzondere pastoor Kees.
In een mooie viering met vele warme woorden
hebben we hem uitvoerig kunnen bedanken voor
al het goede wat hij voor onze parochie deed.
En als er nou eens wat heel goeds voort gekomen
is uit de lastige periode, die nu achter ons lijkt te
gaan liggen, is het wel: de livestreams. Oké, het
was niet allemaal zo leuk wat op ons af kwam,
maar het was dus ook niet allemaal narigheid.
Dankzij de livestreams konden we toch allemaal in
de kerk tijdens deze bijzondere viering. We pasten
er natuurlijk niet allemaal in, maar we konden er
toch allemaal bij zijn! Computer verbinden met de
TV, makkelijke stoel, kopje koffie erbij.... En dan
genieten van een prachtige viering met wel liefs 6
voorgangers, waaronder uiteraard onze
vertrekkende pastoor Kees.
‘Oplopen met mensen, was het thema van deze
viering. Natuurlijk, ook al duurde de viering een
stukje langer dan gebruikelijk, was deze veel te
kort om 25 jaar samen te vatten waarin pastoor
Kees met ons op liep.
En dan daarna als een raket naar de kerk want
buiten konden we op een feestelijke manier, Kees
persoonlijk bedanken in zijn geliefde Bijbelse Tuin.
Wilt u deze viering nog eens terugkijken, dan kan
dat. Gaat u daarvoor naar de website van de
parochie hjoannesdedoper.nl. Als u op de home
page in de balk rechtsboven op het één-na-laatste
symbooltje (fab fa-youtube) klikt, krijgt u een
heleboel livestreams van vieringen in beeld,
waaronder deze.
Maar dat niet alleen: u kunt hier ook een aantal
filmpjes vinden over verschillende kerkelijke
onderwerpen en een interview met Kees. Neemt u
eens een kijkje en laat u verrassen!

Een afscheid betekent ook: een nieuw begin. Niet
met lege handen, want Kees laat heel veel achter.
En dankzij deze 'erfenis’ kunnen we de toekomst
van onze bruisende parochie met vertrouwen
tegemoet zien.

Kees, we wensen je van harte nog vele fijne jaren
toe, samen met Grietje, op de Kaag. Maar we
hopen ook dat je nog vaak de weg naar Hoofddorp
weet te vinden voor een kopje koffie en een
ontmoeting!

De redactie



Pastoraal woord

Komen en Gaan

“Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen (Mat 24:35)"

Een onvergetelijk moment is net voorbij. We
hebben afscheid genomen van onze bijzondere
pastoor Kees van Lent. Een nieuwe geschiedenis
begint in onze parochie - onze gemeenschap.
Als een gemeenschap zitten we nu in een
overgangsperiode. Een mooie viering en een
boekje werden gemaakt uit eerbied en
dankbaarheid voor zijn toewijding. Maar als je
terugkijkt naar de afgelopen vijfentwintig jaar
dan is het moeilijk om dit alles in een boekje
samen te vatten. Maar het is de beste manier
om dat te doen want verba volant, scripta
manent - woorden vervliegen, wat
opgeschreven is blijft. Pastoor Kees heeft dat
aan ons laten zien, niet alleen in die woorden,
maar op vele zichtbare en onzichtbare
manieren in onze kerk. Dankbaar zijn we
daarvoor.

Als een priester is hij ook een missionaris die
komt en gaat. Dat hoort bij ieder van ons in
onze menselijke levenscyclus. Je komt en je
gaat. Hij probeerde om het woord van God
blijvend te maken voor iedereen op de een of
een andere manier. Hij komt en gaat niet
zomaar, maar hij laat ons achter met vele en
mooie dingen met de bedoeling, dat ieder van
ons verder elkaar kan ondersteunen om te
blijven gaan.

Nu is de tijd voor ons allen als gemeenschap om
met vertrouwen naar die toekomst te kijken.

De basis die door pastoor Kees gelegd is, is een
prachtig Fundament. We kunnen kijken naar de
toekomst. leder van ons heeft hierin een taak,
op zijn of haar manier om dit levende werk
voort te zetten. De apostel Paulus zei: "Ik heb
geplant, Apollos heeft water gegeven, maar
God heeft doen groeien. Wij zijn medewerkers
van God en u bent zijn akker." (1Kor 3:6-9).

Alles mag verdwijnen maar de woorden Gods
die in deze gemeenschap leven moeten verder
en voortduren. Het vuur moeten blijven
branden. De één is Paulus de anderen is Apollos
of we zijn beide. leder zijn taken en functies
oppakken op zijn of haar manier.

Je komt en gaat, maar tussen deze twee
werkwoorden beteken je veel voor anderen.
Dat is de manier om de woorden Gods vast te
blijven houden in onze gemeenschap.

We hebben elkaar nodig, niet één persoon, één
groep maar met z'n allen. Laten we samen op
weg gaan met groot vertrouwen naar elkaar en
zekerheid dat God ons mag begeleiden.

Ik wens u allen het beste toe.

Pater Eko Silvester Manek, SVD
(Kapelaan Joannes de Doper Hoofddorp)



Parochiebreed

Bijbelse symbolen op het kerkplein

Mensen die over het kerkplein liepen keken met
bewondering naar de vrijwilligers die bezig
waren met het verven van het mozaiek. Velen
van hen aarzelden niet, om tijdens deze grote
klus, de mannen en vrouwen te
complimenteren, die er de hele dag bezig
waren om de vervaagde beelden opnieuw te
schilderen. En sommigen van hen durfden het
aan, om de vraag te stellen naar de betekenis
van de afbeeldingen.

Pastoor Kees van Lent geeft in zijn boek:
‘Bijbelse beelden in de polder’ op p. 106, een
kleine uitleg over de afbeeldingen die op het
plein zijn geschilderd. In een volgende INFO
kom ik daarop terug.

Wat is er te zien

De vier evangelisten worden voor de ingang van
de kerk afgebeeld. Brood en vis bij de pastorie.
Het Lam Gods en PX (monogram van Christus)
zie je voor het parochiehuis. Het schip van de
kerk bij het huis van Jenny en Piet.

leder die voorbij komt kan reflecteren en
mediteren op deze symbolen van de
geloofstraditie die ons vanaf het begin van het
christendom zijn overgeleverd. Het is
opmerkelijk dat deze afbeeldingen weer
tevoorschijn komen op een belangrijk moment
in de geschiedenis van de Joannes de Doper
parochie. Namelijk bij het afscheid van pastoor
Kees. Na 25 jaar dienst als geestelijk begeleider
van de parochie.

Ik zie het als een herinnering aan wat de
christelijke gemeenschap in de afgelopen jaren
onder zijn leiding heeft beleefd. Hoe pastoor
Kees, geinspireerd en onderwezen door het
Woord van God (de vier evangelién), de
gemeenschap leidend naar onze meester, de
glorieus gekruisigde en verrezen Christus, de
christelijke gemeenschap in Hoofddorp in de
boot van de Heer bracht. Deze spirituele
ervaring wordt elke dag als een vreugdevolle
gebeurtenis gevierd binnen de kerk, waar je
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binnenstapt na het mediteren op deze
afbeeldingen.

Het schip van de kerk

Het opnieuw in beeld brengen van deze
afbeeldingen is ook een verwijzing naar een
nieuw begin. Een deel van de mozaieken is weer
zichtbaar, het mozaiek van het schip is nog niet
klaar. En dat kun je ook symbolisch uitleggen. Er
staat iets te gebeuren, er gaat iets nieuws
beginnen.

Want juist dat mozaiek met de afbeelding van
een schip, beeld uit dat de gelovigen worden
uitgenodigd om plaats te nemen in de boot van
Christus. Vanaf september 2021 staat niet
pastoor Kees, maar het team van de SVD aan
het roer. Zij staan onder leiding van de Heer die
hen motiveert voor hetzelfde Woord van God
en hen inspireert door dezelfde mysteries.

De schoonheid van de kleur, de inspanningen
van tientallen vrijwilligers die drie maanden
hebben gewerkt aan het schilderwerk en de
financiéle bijdragen van de parochianen, zijn
tekenen van dit nieuwe begin. De
SVD-gemeenschap heet u allen welkom aan
boord.

Pater Mathew Thekkeyil
De foto’s zijn gemaakt door: Hans Lauwers



Kids &
fKittlongeren

www.hjoannesdedoper.nl

Familievieringen: we gaan weer beginnen!

Nu de zomer echt voorbij is gaan we ook weer van
start met alle activiteiten voor kinderen en
jongeren. We hopen dat we dit jaar elkaar weer
echt mogen ontmoeten, dat we met veel mensen
kunnen vieren. Met een beetje geluk zijn als deze
info verschijnt de meeste Corona maatregelen
inmiddels ingetrokken....

Dat betekent dat de familievieringen weer van
start gaan. Gemiddeld eens per maand is er in
onze kerk een familieviering, en ook op de
belangrijke feesten zoals Kerst en Pasen. Deze
vieringen zijn voor iedereen, maar in het bijzonder
ook voor kinderen, hun gezinnen en familie. Het
kinderkoor zingt en vaak is er een programma om
de vieringen. Het is heel mooi om elkaar juist deze
zondagen te kunnen ontmoeten.

We zouden het heel fijn vinden als er mensen zijn
die willen helpen deze vieringen voor te bereiden.
Na te denken over de viering, de gebeden en hoe
we de viering aantrekkelijk kunnen maken voor
kinderen. De werkgroep kan wat versterking
gebruiken. Het is niet veel werk, maar wel heel
leuk. Je leert er veel van, over de verhalen, de
bijzondere momenten in het jaar. En je levert een
hele belangrijke bijdrage aan ons werk voor
kinderen en hun families. Kortom, heb je een paar
uurtjes over, meld je dan aan. Dat kan na de
viering bij pastor Rob Mascini of pastor Eko Manek
of bij Jeroen Traudes, achter de piano bij de
familieviering of via e-mail: jeroen@traudes.nl

Dierendag! Neem je (knuffel)dier
mee naar de kerk!

De eerste familieviering van het seizoen. 3 oktober.
Dierendag. Het feest van Sint Franciscus. Een feest
voor jong en oud. Net als ieder jaar willen we alle
kinderen uitnodigen om op 3 oktober hun knuffel
of huisdier mee naar de kerk te nemen. In de
viering horen we over Sint Franciscus en hoe goed
hij was voor de dieren. Hij bewonderde Gods
schepping en dankte God daarvoor. Bijvoorbeeld
in zijn zonnelied. In de familieviering willen wij
hier op onze eigen manier mee bezig zijn. De
dierenzegening is daar een mooie manier voor!
Dus..... komen jullie ook?

Start Eerste Communie Project -
informatieavond op 12 oktober

In november starten we met de voorbereiding op
de Eerste Communie. Er zijn acht bijeenkomsten
waarin iedere keer een ander verhaal uit de Bijbel
centraal staat. We gebruiken de methode Blijf dit
doen’ waar een leuk werkboek met opdrachten bij
hoort. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op

de familiezondagen. Rond de familieviering vindt
dan ook de voorbereiding plaats. Kinderen vanaf
groep 4 kunnen met ons meedoen! Door het doen
van je eerste : _.; 5
communie mag je i
deelnemen aan de
tafel van Jezus!
Maar daarnaast leer
je ook heel veel
over het geloof en
de bijbel.

De voorbereiding is
leuk en gezellig.
Voor de ouders is er een informatieavond gepland
op 12 oktober 20.00 uur in het parochiehuis.
Als je mee wilt doen met de voorbereiding of je
wilt alvast meer informatie dan kun je contact
opnemen via
eerstecommunie@hjoannesdedoper.nl.

We hopen veel ouders op de informatieavond te
zien en veel kinderen mee op reis te mogen
nemen richting hun Eerste Heilige Communie.

Tina Andryos, Ivonne van de Water en
Susanne Traudes

Open repetitie bij de Zangertjes: 27 oktober

Op woensdag 27 oktober, om half zeven, is het
weer open repetitie bij de Zangertjes. Alle
kinderen zijn van harte welkom om mee te komen
zingen met de kinderen. Natuurlijk ben je altijd
welkom, maar speciaal vanavond ben je extra
welkom. We zingen met elkaar, er is limonade en
wat lekkers, kortom, een hele leuke manier om
met ons kinderkoor kennis te maken! We

m beginnen om half
zeven, het duurt tot
kwart over zeven.
Ouders zijn
natuurlijk welkom
om te blijven
luisteren!

ledereen tot ziens op 27 oktober!



Programma Raad van Kerken oktober

Raad va"n Kerken

Hoofddorp
Leeservaringen delen rond: Door jou ben ik mij
Jona een Rotterdamse jongen merkt dat hij op
jongens valt. Hij durft daar aanvankelijk niet voor
uit te komen. Want hoe zal zijn omgeving
reageren? Een ontroerend hedendaags verhaal
over relaties, seksualiteit en vooroordelen en
vooral over liefde. Spannend om hierover in
gesprek te gaan.
Kosten boek ‘Door jou ben ik mij' van Hinke van
Abbema: € 17,99.
Begeleiding: Leo Mesman.
Informatie en aanmelding: tel. 023 561 7392,
info@boekwinkelhetkruispunt.nl.
Dinsdag 5 oktober 2021, 20.00 - 22.00 uur
Plaats: Boekwinkel Het Kruispunt

Kerkenpad
Maak kennis met de verschillende
geloofsgemeenschappen in Hoofddorp. Een uur

lang ontmoeting, spiritualiteit, verhalen en vragen.

In 2022 volgen nog twee Kerkenpad-zaterdagen.
Informatie en aanmelden: Coen Wessel,
c.wessel@pghoofddorp.nl en Akke-Clara
Thimm-Stelwagen, thimmstelwagenac@gmail.com
Zaterdag 9 oktober 2021, 10.00 - 12.00 uur

Plaats: Doopsgezinde kerk en H. Joannes de
Doperkerk

Samen in gesprek (zie ook pagina 9)

over een cultureel, religieus of maatschappelijk
onderwerp:

14 oktober: Bezoek aan de R.K.-kerk in Halfweg.
Informatie en aanmelden: Coby Bergsma,
jj.bergsma@live.nl, tel. 023 565 2400.

Donderdag 14 oktober, 14.00 - 16.00 uur, vertrek om
13.30 uur

Vertrek om 13.30 uur vanaf het Parochiehuis

Leerhuis Kerk & Israél

Donderdag 21 oktober 2021: Rondom het boek
"Leviticus" van rabbijn Jonathan Sacks, ingeleid
door ds. Adri van der Wal.

Informatie en aanmelden: ds. Adri van der Wal,
a_vd_wal@hotmail.com, tel. 023 563 0997.
Donderdag 21 oktober via Zoom

Tijd: 20.00 - 22.00 uur.

Bijbelkring ‘Je persoonlijke dwarsligger’
Je hebt misschien een figuur uit de Bijbel met wie
je echtiets hebt. Die persoon raakt aan thema's uit
je eigen leven. Dan lees je het bijbelverhaal
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‘autobiografisch! In deze kring gaan we in gesprek
met die personen.

Informatie en aanmelden: ds. Aarnoud van der Deijl,
ar.vanderdeijl@pghoofddorp.ni,

tel. 023 2000792.

Maandag 25 oktober, 8 november en 29 november
2021 om 20.00 uur

Plaats: De Ark

Symbolisch poppen maken die dwars liggen
Met behulp van stofjes, wol, vulmateriaal, kralen en
naaigerei naaien we heel eenvoudige poppetjes
die verbeelden, waarin ons geloven of spiritualiteit
“dwars” mag staan op ons of onze maatschappij.
Informatie en aanmelding:
hegemanhedi@gmail.com.

Woensdag 27 oktober 2021, 14.00 - 16.00 uur

Plaats: Doopsgezinde Kerk Hoofddorp

Theatervoorstelling ‘Wie ben ik” (zie ook p.9)

Kees van der Zwaard stapt in de wereld van
Dietrich Bonhoeffer. In antwoord op de vraag ‘Wie
ben ik? vecht Bonhoeffer tegen zichzelf, met God,
voor vrijheid, in de gevangenis, met de dood voor
ogen. Toegang gratis - collecte bij uitgang.
Vrijdag 29 oktober 2021 om 20.00 uur

Plaats: De Lichtkring

Adressen

Marktpleinkerk, Marktplein 96, Hoofddorp

De Lichtkring, Lunenburgdreef 70, Hoofddorp

De Ark, Muiderbos 36, Hoofddorp

Parochiehuis, Kruisweg 1073, Hoofddorp
Boekwinkel Het Kruispunt, Kruisweg 106743,
Hoofddorp

Doopsgezinde gemeente, Hoofdweg Qostzijde 691,
Hoofddorp

Actuele informatie over deze en andere activiteiten
van de Raad van Kerken Hoofddorp kunt u vinden
op kerkeninhoofddorp.nl, of neem contact op met
Flora van der Staaij, telefoon 06 1046 9181,

e-mail: bezinning@kerkeninhoofddorp.nl.

Aanmelden is nodig. Bij de activiteit staat waar u
zich aan kunt melden. Dat kan ook via het
formulier op internet: bit.ly/aanmeldenrvk.



Raad vaan kerken (vervolg)

Samen in Gesprek
in en over een bijzondere kerk

In voorgaande jaren hebben we als Samen in
Gesprek verschillende kerken in Hoofddorp
bezocht.

Van harte nodigen wij u uit om op

donderdag 14 oktober mee te gaan naar de RK.
kerk in Halfweg.

Henny Terwijn, die ons zal rondleiden, schrijft
daarover:

“De kerk Onze Lieve Vrouw Geboorte is opnieuw in
gebruik genomen na een enorme verbouwing en
renovatie. Het kerkgebouw was te groot geworden
voor de kleiner wordende gemeenschap en bouw-
en onderhoudtechnisch in slechte staat.

Na onderzoek en in overleg met de gemeente en
het bisdom Haarlem-Amsterdam, werd besloten

tot het halveren van het gebouw.

Een jaar lang is er keihard gewerkt om dit alles te
realiseren. Het resultaat is meer dan alleen maar

mooi.

De kerk werd in 1928 in
de stijl van de
Amsterdamse school
ontworpen en gebouwd
J door Jan Kuijt
(1844-1944). Bijde
heropening van de kerk
was de zoon van de
architect zeer
ingenomen met de
wijzigingen en de
halvering, veel van de
oude stijl is dan ook
bewaard gebleven maar er zijn natuurlijk ook
nieuwe kunstwerken toegevoegd.”

Door middel van een presentatie en een korte film
kunnen we horen en zien hoe een en ander tot
stand is gekomen.

Vertrek met auto’s vanaf het kerkplein van de
Joannes de Doper om 13.30uur.

Opgave telefonisch bij Coby Bergsma:
023-5652400 of per email bij Els van Dongen:
welzijn@kbo-haarlemmermeer.nl. Graag horen we
dan van u of u met de auto gaat en anderen mee
kunt nemen of dat uzelf mee wilt rijden.

Kosten: vrijwillige bijdrage voor koffie/thee en de
kerk.

Voorstelling Wie ben ik?

In de muziektheatervoorstelling ‘Bonhoeffer - Wie
ben ik?' stapt Kees van der Zwaard in de wereld
van Dietrich Bonhoeffer.

Dietrich Bonhoeffer was een aanvankelijk zeer
conservatief theoloog uit Duitsland die zich steeds
meer tegen het nazi-regime ging verzetten. Zozeer
dat hij in 1943 gevangen werd gezet. Toen ook
nog aan het licht kwam dat hij verbonden was met
de mensen die een aanslag op Hitler hadden
gepleegd werd hij ter dood veroordeeld en
opgehangen.

Hij deelde zijn onverzettelijkheid met mensen als
Etty Hillesum, Martin Luther King en Nelson
Mandela. In antwoord op de vraag ‘wie ben ik?’
vacht hij tegen zichzelf, met God, voor vrijheid, in
de gevangenis met de dood voor ogen, om
overgave, om liefde.

In de muziektheatervoorstelling ‘Bonhoeffer - Wie
ben ik?' volgt Kees van der Zwaard hem op zijn
zoektocht.

Hij speelt samen met
altvioliste Roosmarijn
Tuenter. Zij zal een
tegenstem
componeren en
improviseren.

En zij zal als Maria von
Wedemeyer, de
geliefde van
Bonhoeffer,
onbereikbaar nabij
zijn.

Vrijdag 29 oktober 2021 om 20.00 uur.
Plaats: De Lichtkring.

Toegang gratis - collecte bij uitgang.
Reserveren via bit.ly/aanmeldenrvk.

Zie ook kerkeninhoofddorp.nl.



Met elkaar

Een van de leuke kanten in het boekwinkel gebeuren is
het inkopen van verschillende artikelen. Soms komt de
vertegenwoordiger naar ons en ja soms gaan we ook
zelf opstap naar een beurs of naar het klooster. Fijn is om
dan te merken dat we het met elkaar doen. De ene keer
gaat de ene vrijwilliger mee en een andere keer stapt
een ander in de auto of schuift aan tijdens een
vertegenwoordigers bezoek, dat meestal plaats vindt
aan onze keukentafel of op de kinderboekenzolder.
Door zo af te wisselen blijven we elkaar
enthousiasmeren, motiveren en activeren.

Kookboekenweek
: "'*‘ N Van 5 tot en met 14 november is er weer de landelijke
} KOOK kookboekenweek. Wij organiseren op zaterdag de 13de

BOEKEN november een workshop in het Fundament. Meer daarover leest

u in onze Nieuwsbrief, op onze website en via de

EK facebookpagina van de Boekwinkel. Wel verklappen we dat als u
in deze kookboekenweek bij ons langs komt, de koffie klaar staat

en dat we daar ook iets lekkers bij hebben.

Wat is er veranderd?

Op weg met de

In oktober is de nieuwe Bijbelvertaling kortweg NBV-21 aangeboden aan de NBV21

koning. Op woensdagavond 10 november bespreekt Adri van der Wal wat er
zoals is aangepast aan deze vertaling. Het programma begint om 20.00 uur.
Daarvoor is er, vanaf 19.30 uur gelegenheid om een kopje koffie of thee te

drinken.

Van drie engelen tot drie
koningen.

Bij uitgever Adveniat
verscheen een mooi klein
handig boekje op thuis te
gebruiken om op weg te
gaan naar Allerheiligen,
Allerzieken, Sint Maarten
en Advent en Kerstmis.

10

De nieuwe
Gerarduskalender ligt voor
u klaar. Evenals de Maria
kalender en verschillende
andere scheurkalenders en
agenda's.



Uitnodiging tot bijwonen slotbijeenkomst klimaat pelgrimage in Hoofddorp,
10 oktober, 17.00 uur
met bisschop de Korte, dominee de Reuver en Hella van der Wijst.
Pauselijke oproep tot “moedige keuzes’.

Op zondag 10 oktober komt de oecumenische
pelgrimstocht voor klimaatgerechtigheid, te
voet onderweg van Polen naar Glasgow, in
Hoofddorp aan. De Joannes de Doperparochie
en de Ark zullen als groene kerken hen
ontvangen.

Rond 17.00 uur heten de kerken de pelgrims van
harte welkom in de Bijbelse tuin van de Joannes
de Doperkerk aan de Kruisweg in Hoofddorp.
QOok u bent daarbij van harte uitgenodigd. U
kunt deze bijeenkomst ook on-line volgen via
het YouTube kanaal van de parochie H. Joannes
de Doper.

Bisschop Gerard de Korte (verantwoordelijk
bisschop voor Kerk en Samenleving) en ds. René
de Reuver (scriba van de PKN) zullen op 10
oktober namens de Rooms Katholieke Kerk en
de Protestantse Kerk de pelgrims toespreken en
aan hen de handtekeningen van de
klimaatpetitie overhandigen met een oproep
aan de VN klimaattop in Glasgow. Ook Hella van
der Wijst (bekend van TV programmas zoals De
Wandeing, Brandpunt, Geloof en een Hoop
Liefde) zal als ambassadeur van de Vastenactie
de pelgrims en bezoekers toespreken.

Deze klimaat petitie kunt u zelf ook mee
ondertekenen op de website:
https://www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimsto
cht/ . Op deze website kunt u zich, als u wilt, ook
opgeven om een dag of dagdeel mee te lopen
met de pelgrims. Door mee te doen geven we
meer gewicht aan de bescherming van het
klimaat, zowel binnen als buiten de kerk.

De klimaatpetitie en Klimaatpelgrimage sluiten
aan bij de uitnodiging van Paus Franciscus aan
alle gelovigen om te bidden dat de wereld
“moedige keuzes” maakt om het klimaat te
beschermen. Dat sprak de paus uit in een
videoboodschap die verschenen is op 1
september, de Wereldgebedsdag voor de

Schepping. “Laten we voor verandering kiezen',
vervolgt de paus. “We moeten samen met
jongeren op weg naar een levenswijze met
meer respect voor het milieu. Jongeren zijn niet
gek als ze zich om het klimaat zorgen maken: ze
willen verandering in de wereld die ze erven
wanneer wij er niet meer zijn."

Vanuit ons geloof willen we onze stem laten
horen voor het behoud en herstel van Gods
schepping. Met de internationale
klimaatpelgrimage benadrukken we als
individuele verantwoordelijke mensen van
goede wil, als kerken en organisaties dat er
aandacht nodig is voor de huidige
klimaatveranderingen en het belang van een
rechtvaardig klimaatbeleid.

De pelgrims lopen vanuit Polen via Duitsland en
Nederland naar de 26ste Wereld
klimaatconferentie in Glasgow in Schotland. Het
Nederlandse deel van de tocht wordt
georganiseerd door GroeneKerken en
Vastenactie in samenwerking met plaatselijke
kerken. Op zondag 10 oktober gaat de route
vanaf het Jeanette Noélhuis in Amsterdam naar
Hoofddorp en is ruimte voor 300 mensen om
mee te lopen. Op maandag 11 oktober vanaf
Hoofddorp via Haarlem (waar ook bisschop naar
de boot in IUmuiden. Bij de afsluitende 10
oktober 17.00 bijeenkomst en bij het
maandagochtend 11 oktober 8.15 uur
ochtendgebed in de Joannes de Doperkerk is
iedereen welkom.

Meer informatie?

Over de petitie en de gelovige onderbouwing
ervan: www.groenekerken.nl/klimaatpetitie.
Over de klimaatpelgrimstocht:
www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht/
Of per e-mail bij de Hoofddorpse organisatoren
klimaatpelgrimage@hjoannesdedoper.nl



vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152
Overzicht vieringen kerk en kapel 2 oktober - 30 Oktober

De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook livestream.
Er mogen 70 personen in de kerk toegelaten worden. Opgeven voor de vieringen is niet meer nodig.
- Als er bij de vieringen een koor staat aangegeven, dan is het een afvaardiging van het koor.

Za 02 okt 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor
H. Franciscus van Assisi “Dierendag”
Zo 03 okt 10.00: Familieviering; pater E. Manek; Zangertjes
-Lotta Selis en fam. Selis- van Houten; Overl. zwager in Indonesia Eko Hartranto
12.00: Engelstalige viering
Di 050kt 1845: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 07 okt  18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 090kt 19.00: Eucharistieviering; pater M. Thekkeyil
Zo 100kt 10.00: Eucharistieviering; diaken R. Mascini en pater M. Thekkeyil; Vrolijk Vuur
- Overl. ouders Koeckhoven- van Haaste; Bep Beers- van Schie; Wim Beers
12.00: Engelstalige Filippijnse viering
Di 120kt 1845: Rozenkrans
19:15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 14 okt  18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 16 okt  19.00: Eucharistieviering; pater B. Wooning
Zo 17 okt 10.00: Eucharistieviering; pater B. Wooning; Gemengd koor
12.00: Engelstalige viering
Di 190kt 18.45: Rozenkrans
19.15; Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 21 okt 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Deurcollecte t.b.v. Missio
Za 230kt 19.00: Eucharistieviering; SVD
Deurcollecte t.b.v. Missio
Zo 24 okt 10.00: Eucharistieviering; Diaken R. Mascini en SVD; Indonesisch koor
12.00: Engelstalige viering Filippijnen
Di 26 okt  18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Faro Steendam en Pascal Dias; Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 28 okt 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Vervolg volgende pagina



overzicht vieringen (vervolg)

Ter informatie volgende Info

Za 30 okt 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek

Zo 31 okt 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Vrolijk Vuur
12.00: Engelstalige viering

Ma 1 nov 19.30: Allerheiligen; Eucharistieviering; pater E. Manek; Gregoriaans koor
Di 2nov 19.30: Allerzielen; Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor

Bijzondere vieringen

ledere eerste zondag van de maand is er om 18.00 uur een Spaanstalige viering; pater B. Wooning.

Uitsteling Allerheiligste
Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur. Vieringen in de de Titus Brandsma kapel zijn momenteel alleen toegankelijk
voor cliénten van De Meerstede en directe aanleunwoningen.

Doopgesprekken

De twee volgende datums voor de doopgesprekken zijn nog niet bekend.

De eerste avond is in boekwinkel het Kruispunt en de tweede avond in het Parochiehuis.
Deze twee avonden horen bij elkaar en beginnen om 20.00 uur.

Vooraf graag opgeven en voor verdere informatie kunt u altijd bellen naar het secretariaat
023-5638145 bij voorkeur op woensdag of donderdagmorgen.

Wij zijn aanwezig van 9.00 - 12.00 uur, langs komen kan ook, de koffie staat om half 11 klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

Tot nader order zijn deze vieringen komen te vervallen.

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 13.00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur



Parochiebreed

Prachtig afscheid van Kees en Grietje
Weemoed en dankbaarheid, lovende woorden, stenenmozaiek en een boek

“Ik voel weemoed en dankbaarheid” Kees van
Lent schreef het in de vorige Info, het was het
thema van zijn afscheidsinterview in
HCnieuws.nl, dus werd het op 12 september
ook de leidraad van de officiéle
afscheidsviering. Fons Litjens, Leo Mesman, Rob
Mascini, Eko Manek en Anthony Troppo gingen
samen met Kees voor. Frea Arends verzorgde de
lezing.

Oplopen met mensen was de titel. En dat was
niet alleen in de kerk aan de orde. Het speelde al
bij het binnenkomen, want uiteraard moest
deze zondagsviering volgens de geldende
coronaregels plaatsvinden: inde rijop 1,5
meter, QR codes checken of op een andere
manier aantonen dat het virus geen spelbreker
kon worden. Maar door deze regels in acht te
nemen, konden er meer mensen in de kerk
aanwezig zijn dan lange tijd het geval was: een
groot pluspunt. Onder de genodigden bevond
zich Haarlemmermeers' burgemeester Marianne
Schuurmans. “Kees van Lent neemt in onze
gemeente een speciale plaats in. Ik ben blij dat
ik hier vandaag mag zijn.’

Oplopen met mensen werd een mooie viering,
die nog extra glans kreeg toen halverwege de
zon doorbrak. Veel parochianen slaakten een
zucht van verlichting: de afscheidsreceptie, die
buiten in de tuin was gepland, zou niet in het
water vallen.

De bijzondere viering kende een bijzondere
afsluiting: een dankwoord en cadeaus, zowel
voor Kees als parochiegastvrouw Grietje, die
eveneens na 25 jaar afscheid nam.
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Astrid Witjes introduceerde de sprekers: “lk heb
wel de opdracht gekregen jullie te vragen het
niet te lang te maken”. Johan Basmaci, Hans van
der Leeuw en Leo Feijen- aanwezig als gast -
deden hun best. Maar iedereen begreep dat de
kans klein was dat het zou lukken. Niet erg
natuurlijk. Een pastoor die wordt omgeschreven
als bouwer, timmerman met visie, unieke
uitlegger van de Bijbel, namenkenner bij
uitstek, initiator van de mooiste boekwinkel van
Nederland en ook nog als tuinman, verdient het
om uitgebreid in het zonnetje te worden gezet.
Johan Basmaci had een interessante suggestie:
een man als Kees, die hier zoveel waardevols
heeft gebracht. Zou er geen straat naar hem
genoemd kunnen worden? Wie weet, de
burgemeester zat in de kerk, misschien heeft hij
een zaadje geplant.



Parochiebreed

Leo Feijen schetste Kees als een ondernemende
dorpspastoor. Niet zomaar, want het was de
subtitel van een speciaal boek, dat ter
gelegenheid van zijn afscheid is uitgebracht.
“Een blijvende herinnering, waarvoor vele
bekenden een bijdrage hebben geschreven.
Met een knipoog naar Dik Trom: een bijzonder
boek. En dat is het”. Het boek, een cadeautje van
het parochiebestuur, is ook beschikbaar voor
parochianen. Wie een bijzondere band had met
Kees, maar niet op de receptie kon zijn, kan het
gratis in de boekwinkel ophalen. Uiteraard
zolang de voorraad strekt.

Vanzelfsprekend was er ook een cadeau van de
parochianen. Zij schilderden in de afgelopen
periode de stenen op het kerkplein, zodat het
verhaal dat daar wordt verteld weer zichtbaar is.
De enorme klus is bijna geklaard. “Het is een
prestatie van de pastoor dat hij —nadat hij zelf
overigens het goede voorbeeld had gegeven -
de parochianen niet alleen op de knieén kreeg
in de kerk, maar ook voor de kerk”

Dit 'steentjesproject; dat een prachtige nieuwe
mozaiek oplevert, werd door parochianen
Mariétte en Marion, die het schilderwerk
begeleid hadden, symbolisch overhandigd.
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Ook was er een afscheidscadeau voor Grietje. “Je
houdt van harten. Voor jou daarom een gouden
hart met als inscriptie Johannes de Doper. Voor
alles wat je in de afgelopen voor onze parochie
hebt betekend.”

Tekst: Anja Maas
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Parochiebreed

Dank

Dank voor het hartelijke afscheid op zondag

12 september. Het was een fijne viering in de kerk.
Mooie koorzang en een goede preek van collega
Fons. En mooie woorden van Astrid, Johan, Hans
en Leo Fijen. Het boek heb ik met een glimlach
gelezen. Ria Stolk heeft er veel werk aan gehad.
Liefhebbers kunnen het boek in Het Kruispunt
ophalen. We mochten afsluiten met. een heerlijk
chinees buffet van Diana's China Fantasy.

De receptie op het labyrint was hartverwarmend.
We zijn omringd door bloemen en het uitpakken
van de cadeaus en het openen van de enveloppen
kost nog wat tijd. Frea gaf twee mappen met
A-viertjes met heel persoonlijke verhalen. Mooi
om te lezen.

Ik kijk dankbaar terug op deze dag en op 25 jaar
pastoor in Hoofddorp.

Kees van Lent.

Lieve mensen,

Ook ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor het
geweldige afscheid voor Kees en mij. Veel mooie,
lieve kaarten mochten we ontvangen met
hartelijke woorden en goede wensen en mooie
liefdevolle cadeau's, teveel om op te noemen. En
wat hebben jullie ontzettend veel werk gehad om
ons zo'n prachtig afscheid te geven. Een
schitterend geschilderd voorplein, een prachtig
boek over Kees als ondernemende dorpspastoor,
waar Ria maanden aan gewerkt heeft en 2 mooie
boeken met allemaal moaie teksten en lovende
woorden door velen van jullie geschreven op een
A-viertje, wat Frea georganiseerd heeft en ook
hield ze alles in de gaten of alles voor het feest op
12 september goed zal verlopen. En dan alle
vrijwilligers die met heel veel inzet zo'n groot
afscheidsfeest mogelijk gemaakt hebben. En dan
Fons die zo'n mooie afscheidspreek hield. Ik kom
woorden te kort om jullie allemaal heel, heel
hartelijk te bedanken, ik neem jullie allen mee in
mijn hart.

Wat zullen we jullie missen ! Dankbaar en met
weemoed zullen we denken aan de 25 jaar dat we
in Hoofddorp mochten zijn. Het gouden kettinkje
met hart van goud, dat ik mocht ontvangen, daar
ben ik heel blij mee en zal ik met liefde dragen.

HEEL VEEL DANK EN VEEL LIEFS,
Grietje de Vries-Millenaar

Oktober - Wereldmissiemaand

‘We moeten immers wel spreken over wat we
gezien en gehoord hebben.

Met dit citaat uit het boek Handelingen 4,20 voert
Missio dit jaar de campagne voor de jaarlijkse
oktober - wereldmissiemaand. We worden
opgeroepen om datgene wat we meedragen in
ons hart naar anderen te brengen, aldus paus
Franciscus.

Missio brengt in de Wereldmissiemaand de kerk
van Guinee voor het voetlicht.

De kerk in Guinee - een jonge kerk

De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De
meeste christenen wonen in N'Zérékoré in het
zuiden van het land. De kerk richt zich onder meer
op onderwijs, heeft een caritas opgebouwd en is
actief in de gezondheidszorg.

Vrouwen en kinderen

In het bisdom N'Zérékoré is een diocesane
congregatie van zusters zeer actief, de Soeurs
Servantes de Marie Vierge et Mére (Zusters
Dienaressen van Maria Maagd en Moeder).
Ondanks het grote gebrek aan middelen vangen
de zusters kinderen op in weeshuizen en
opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en
kunnen onderwijs volgen. De zusters werken
tevens aan bewustwording van vrouwen in de
afgelegen dorpen. Missio wil, samen met u, het
pastorale werk van de zusters steunen.

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in
Guinee. Help mee!

missio

Geef aan Missio Pauselijke
Missiewerken bij de deur
collecte in het weekend
van Missiezondag 24
oktober of stort uw
bijdrage op

NL65 INGB 0000 0015 66,
t.n.v. Missio
Wereldmissiemaand, te
Den Haag.

Meer informatie:
www.missio.nl



Parochie breed

Repair Cafés weer open

o Bepair Café

De meeste van de zeven Haarlemmermeerse
Repair Cafés gaan komende maanden weer open.
Er komt zelfs een achtste bij.

Met de strengere coronaregels zijn de Repair Cafés
bijna een jaar dicht geweest. Ook de hogere
leeftijd van de meeste vrijwilligers vormde een
barriére. Door vaccinatie en versoepeling van de
regels kunnen de Repair Cafés weer starten. ‘We
worden elke week wel meerdere keren gebeld
door mensen met defecte apparaten, die hopen
dat ze weer terecht kunnen; zegt secretaris Rien
Wattel. ‘Het zal dus in het begin best druk worden.
Een goed teken dat we zo gemist werden!

Als eerste start Repair Café De Ark, Muiderbos 36 in
Hoofddorp-Overbos. Woensdag 15 september
gaan de deuren weer open voor iedereen met een
kapotte koffiemachine, blender, fiets of broek
enzovoort. De vrijwilligers zitten van 13.30 tot
16.00 uur klaar om ze te repareren. Of te vertellen
dat er echt niks meer aan te doen is - dat kan ook,
maar dan weet je dat tenminste zeker. Houd er
rekening mee dat je soms even moet wachten.
Laatste inloop kan meestal tot even na 15.30 uur.

De week erna gaat Repair Café Badhoevedorp
open, als enige 's morgens: van 9.30 - 12.00 uur.
Dat gebeurt op woensdag 22 september op een
nieuwe locatie: het nieuwe Dorpshuis.

Op vrijdagmiddag 24 september gaat
Nieuw-Vennep weer van start, in het
Ontmoetingscentrum, Elemastraat 65, van 13.30 -
16.00 uur.

Zaterdagmiddag 2 okt. start Lisserbroek weer, 9
okt. Spaarndam. Ook Vijfhuizen en Zwanenburg
gaan in oktober waarschijnlijk weer beginnen.
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In december krijgt Hoofddorp er een Repair Café
bij:in Het Kattegat aan het Skagerrak. Gezien de
drukte in De Ark is dat een welkome aanvulling, de
2e dinsdagmiddag van de maand.

Tijdens de coronalockdown zijn heel wat reparaties
door vrijwilligers thuis gedaan. Het Repair
Café-telefoonnummer werd daarvoor druk
gebruikt. Nu stopt die service en kan iedereen
weer op de locaties terecht. Voor alle informatie:
zie repaircafehaarlemmermeer.nl of Facebook,
telefoonnummer 06 16040860.

Repair Café Badhoevedorp
verhuist naar Dorpshuis

Repair Café Badhoevedorp verhuist in de vierde
week van september naar het Dorpshuis. Ook in
Vijfhuizen en Nieuw-Vennep heropenen de Repair
Cafés.

Het kon niet
uitblijven: het nieuwe
Dorpshuis in
Badhoevedorp heeft
zo'n grote plek in het
dorp, dat velen daar
het Repair Cafe
Badhoevedorp
zoeken. Vanaf woensdag 22 september is het ook
zover: dan verhuist het Repair Café van 't Rietland
naar het Dorpshuis. Alle betrokkenen van beide
locaties zijn blij met deze stap. Juist de
coronaregels vragen om ruimte. 't Rietland kan
die niet bieden, het Dorpshuis is veel groter.
Voortaan kan iedereen uit het noorden van
Haarlemmermeer of de Slotense kant van
Amsterdam terecht op Snelliuslaan 35 in
Badhoevedorp. De tijden zijn 9.30 - 11.30 uur. De
eerste keer, 22 september, heeft uiteraard een
extra feestelijk tintje.

In die vierde week van september heropenen ook
de Repair Cafés in Vijfhuizen en Nieuw-Vennep:
Vijfhuizen in D'Oude Waterwolf, Nieuw-Vennep
in het Ontmoetingscentrum, Elemastraat 65,
beide van 13.30 - 16.00 uur.

Bij Repair Cafés kan iedereen terecht met een
kapotte koffiemachine, blender, fiets of broek
enzovoort. De vrijwilligers zitten klaar om ze te
repareren. Of te vertellen dat er echt niks meer aan
te doen is - dat kan ook, maar dan weet je dat
tenminste zeker. Houd er rekening mee dat je
soms even maoet wachten. Voor alle informatie: zie
repaircafehaarlemmermeer.nl of Facebook,
telefoonnummer 06 16040860.




In de Stal op de Kaag, zijn de stalmeesters, Bob en
Adriaan, druk bezig met de voorbereidingen rond
de nieuwe plek waar we gasten kunnen ontvangen.

Want zoals al eerder geschreven is de PKN-Kerk op
het eiland aan het verbouwen en is het verhuur van
deze multi funcitioneel gemaakte kerk een
opdracht voor de Stalmeesters geworden.

Naast de prachtige kerkzaal, waar een

indrukwekkende plafondschildering is aangebracht,
is er ook een ruimte voor vergaderingen en andere

soorten van ontmoeting.

De eerste huwelijken staan al in de agenda.

En er wordt druk nagedacht om een aantal
concerten te organiseren. In en volgend nummer
van de INFO hopen we u meer over deze
activiteiten te kunnen melden.

Stal op de Kaag

Julianalaan 13 S t q
2159 LB Kaag

www.stalopdekaag.nl O dE kaag

0252-544688

Nu ziet het er nog leeg uit maar deze
locatie wordt werkelijk uniek!

Er kan al geboekt worden!

Breek in de week

Elke woensdagmorgen bent u tussen
10.00 en 12.00 uur welkom voor een
kopje koffie en een praatje.

Voor 20 oktober staat er een Breek in de
Week-Plus gepland. Els van Dongen,
kruipt dan in de huid van Maria
Magdalena.

Op 19 november komt Adri van der Wal
naar de Stal met een programma dat
gaat over rituelen en gebruiken rond
Allerzielen en de laatste zondag van het
kerkelijk jaar.

Op beide dagen is er om 10.00 uur koffie
en begint het programma om 10.30 uur.

HARTELIJK WELKOM!
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Overledenen
Joop Bohté - 86 jaar

Op de overlijdenskaart van Joop staat een
vliegtuig afgebeeld. Deze afbeelding heeft alles
te maken met zijn bijzondere hobby: het maken
van spiegels.

Joop werd geboren op 2 januari 1935 in
Badhoevedorp. Hij was de jongste in een gezin
van 7 kinderen. Al vroeg ondervond hij de
gevolgen van de oorlog, namelijk zijn vader
werd opgepakt en zat vast in kamp Amersfoort.
Een broer van hem moest naar een werkkamp
in Duitsland. Dat heeft veel impact op zijn jonge
leventje gehad. Van Badhoevedorp ging Joop
lopend naar school in Lijnden.

Na de lagere school ging hij naar de
ambachtsschool in Amsterdam om te worden
opgeleid tot metaalbewerker. Daarna ging hij
naar de bedrijfsschool van de KLM. Zijn
dienstplicht vervulde hij bij de luchtmacht.

Op 22-jarige leeftijd kwam hij in dienst bij Fokker
als metaalbewerker en heeft zich met studie
opgewerkt tot kwaliteitsbewerker.

In 1961 ontmoette Joop in een danscentrum te
Amsterdam Ans Jansen. Hij bracht haar met de
scooter naar haar ouderlijk huis in Zaandam en
zo ontstond hun liefde.

In 1963 zijn Joop en Ans getrouwd in Zaandam,
Fokker zorgde voor een woning in
Amsterdam-Buitenveldert. Daar werden dochter
Sylvia en zoon Michel geboren.

In 1971 volgde een verhuizing naar Graan voor
Visch in Hoofddorp waar het gezin met veel
plezier heeft gewoond.

Op 57-jarige leeftijd is Joop met pensioen
gegaan en kreeg alle tijd voor zijn vele hobby's.
Hij had een moestuin en voetbal, met name
Ajax, stond hoog op zijn lijstje.

Joop en Ans hebben 10 jaar een stacaravan
gehad in Stroe. Op zijn 4 kleinkinderen was hij
erg trots en was altijd erg belangstellend in het
wel en wee van zijn kinderen en kleinkinderen.
Joop en Ans hebben vele reizen gemaakt,
waaronder een bezoek aan Israél en samen met
kinderen en kleinkinderen een cruise over de
Middellandse Zee.

In 2009 belandde Joop in het ziekenhuis en heel
langzaam namen zijn krachten af, ook geestelijk.
Een verhuizing naar De Meerstede volgde in
augustus 2020. Op 26 mei jl. is Joop overleden.
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De uitvaart vond plaats bij Dunweg en
Bernadette Dullens deed de uitvaart waarna de
crematie volgde in crematorium Nieuw-Vennep.

Dineke Blokker - Stokman - 72 jaar

Dineke kwam ter wereld op 4 april 1949 op de
Fortweg in Hoofddorp en was het 5e kind in de rij
van 6 kinderen. Toen zij zes jaar was verloor ze
haar vader en dat maakte haar het leven niet
gemakkelijk. Zij heeft haar moeder zoveel mogelijk
geholpen. Na de lagere school ging zij naar de
huishoudschool.

Op de dansschool in Haarlem leerde Dineke Henk
Blokker kennen. Het was liefde op het eerste
gezicht. In 1970 zijn ze getrouwd en gingen
wonen in een salonwagen achter het huis van haar
moeder. Daar werd in 1971 hun oudste zoon
geboren. In 1973 verhuisde het gezin naar
Nieuw-Vennep waar hun tweede zoon werd
geboren. Echter, in 1976 verhuisden zij terug naar
Dineke's oude woonplaats, Hoofddorp.

Dineke heeft altijd in de verzorging gewerkt.

Een van de liefhebberijen van Dineke was het
maken van tulbanden. Henk werkt als vrijwilliger in
onze kerkhofgroep en Dineke heeft menig tulband
voor de leden van de groep gemaakt. Zij loste
graag puzzels op uit de krant.

Dineke hield van kwebbelen. Henk heeft menig
uurtje op haar moeten wachten omdat zij nog
lang niet was uitverteld. Het meest fraaie was dat
Henk en zij naar een voetbalwedstrijd gingen
kijken waar hun kleinzoon in speelde, zij het
gemaakte doelpunt van haar kleinzoon miste
omdat zij met een ander aan de praat was.
Overigens, zij was trots op haar 4 kleinkinderen.
Vakanties brachten zij door in Nederland, eerst in
de vouwwagen en later in de caravan.

In 2019 werd Alzheimer bij Dineke geconstateerd.
Het was moeilijk voor haar om dat te accepteren.
En zo werd Henk meer en meer haar mantelzorger.
Dineke voelde zich opgesloten in haar eigen
lichaam. In 2020 vond opname plaats in het
ziekenhuis en afgelopen mei werd zij opgenomen
in Meerleven in Bennebroek.

Pastoor Kees van Lent diende haar begin juni de
laatste sacramenten toe.

Op 31 juliis zij rustig overleden in het bijzijn van
haar man Henk. 6 Augustus vond de uitvaart
plaats in onze kerk waarna de crematie volgde in
crematorium Nieuw-Vennep.



Corona - ontslag - schulden:
een Maatje vertelt over haar

ervaring

Zoals we allemaal
weten heeft Corona
niet alleen effect op de
gezondheid. De
nevenschade en
gevolgen op andere
vlakken is enorm.

Dit geldt ook voor mijn hulpvrager. Bijna 3 jaar
heeft zij als alleenstaande moeder fulltime
gewerkt en kon goed rondkomen na haar
scheiding. De horeca is zwaar getroffen door
alle maatregelen en mevrouw heeft dan ook
ontslag gekregen. Met hulp van een collega is al
een uitkering aangevraagd, zij heeft recht op
een WW uitkering via het UWV van 3 maanden.
Omdat ze niet uit Nederland afkomstig is, heeft
ze veel moeite met de brieven en haar weg
vinden in wat er allemaal mogelijk is. Op dit
moment zijn er nog geen schulden, maar ze is
zich er zeer van bewust dat schulden heel snel
kunnen ontstaan in haar situatie. Ze heeft na
ons eerste gesprek, zoals afgesproken, haar
inkomsten en uitgaven op een rijtje gezet. Het
eerste wat opvalt is dat haar huur relatief hoog
is. Voor huurtoeslag komt ze niet in aanmerking.
Maar via de gemeente bestaat ook de
woonkostentoeslag die tot maximaal 1 jaar kan
worden verstrekt. We maken samen een lijst
met alle (vele) relevante gegevens die nodig zijn
om de aanvraag te doen én we schrijven zinnen
op die helpen om bij het bellen naar instanties
haar situatie duidelijker over te kunnen
brengen. Dit helpt want bij ons volgende
gesprek vertelt ze dat ze de gemeente heeft
gesproken en dat er een reactie komt. Die komt
er dan ook met een hele waslijst aan benodigde
aanvullende informatie die nodig is om een
beslissing te kunnen nemen. Nadat alle
informatie is aangeleverd, volgt al snel de
toekenning en zelfs al de eerste overboeking!
Voorwaarde voor de toewijzing is echter wel dat
mevrouw binnen 1 jaar andere, goedkopere
woonruimte vindt. Naast haar dagelijkse
zoektocht naar een nieuwe baan, moet zij ook
zoeken naar beschikbare goedkopere
woonruimte, en beide zijn in deze tijd niet
makkelijk te realiseren. Daarnaast is het zaak om
de belastingaangifte op tijd te doen en komt
het aanvragen van een bijstandsuitkering al snel
aan de orde, gezien het recht van 3 maanden op
WW. In een volgend gesprek, help ik haar met
het doen van de aangifte en bekijken we alvast

SchuldHulp
Maatje/,

Haarlemmermeer

wat er nodig is om een bijstandsuitkering aan te
vragen. Onze gesprekken gaan niet alleen over
de administratieve en zakelijke dingen, maar
ook over hoe het met mevrouw en de kinderen
gaat na de scheiding en wat er allemaal speelt.
We leren in de cursus dat één ‘life changing
event’ het leven kan ontwrichten en leiden tot
schulden, dit gezin ervaart er twee tegelijkertijd
en het is bewonderenswaardig om te zien hoe
mijn hulpvrager zich erdoor heen worstelt en
zich opstelt. Na drie maanden dagelijks
solliciteren, vindt mevrouw een nieuwe baan en
gaat ze weer aan de slag! We komen nog eens
samen om alle instanties in te lichten en een
nieuw budget op te stellen met de nieuwe
inkomsten. Waar nodig passen we toeslagen
aan, zodat er geen terugbetalingen nodig zijn.
We houden af en toe cantact en als het nodig is,
kan SchuldHulpMaatje haar assisteren bij het
invullen van formulieren die ze niet helemaal
begrijpt. Verder redt deze doortastende
mevrouw zich prima.

SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer is in 2020
opgericht door kerken van de Haarlemmermeer,
waaronder onze parochie. De maatjes hebben
in een gecertificeerde training geleerd goed te
luisteren, niet te oordelen, kennen de
regelgeving en manieren om mensen te helpen
zelf uit de problemen te komen. In 2020 zijn 16
mensen geholpen weer financieel zelfredzaam
te worden en dit jaar (t/m augustus) al 23
mensen. Voor meer informatie en contact
gegevens kijk op www.shmhaarlemmermeer.nl
Financieel bijdragen kan ook: op bankrekening
IBAN NL28TRIO0788810227 van
SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer.

Koffie drinken

Gezellig koffie drinken na de viering op
zaterdagavond of zondagmorgen!

Maar.. als er geen vrijwilligers bij komen om de
koffie te zetten, de kopjes klaarzetten, en weer
op te ruimen, dan zijn wij genoodzaakt om het
koffiedrinken te beperken tot 1 x per maand.

U kunt zich aanmelden bij het secretariaat.

De koffiegroep hoopt op aanmeldingen!
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Parochiebreed

Heeren Sociéteit
Even een boom opzetten........

Heeren Sociéteit Joannes de
Doper Hoofddorp

Dat kan van tijd tot tijd best
gezellig zijn en nog leerzaam
ook. Mogelijk zijn er meer mannen die daar ook
zo over denken en dus ligt het voor de hand om
iets te organiseren binnen onze parochie. We
komen nu bij elkaar op dinsdagen in het
Parochiehuis.

De mannen komen elke 14 dagen op dinsdag bij
elkaar in het Parochiehuis tussen 14.30 en 16.30
uur. We starten met een rondje over elkaars wel
en wee en wat we de afgelopen 2 weken
hebben meegemaakt en vervolgen de middag
met een gesprek over een bepaald thema.

De volgende data komen we bij elkaar:

12 oktober en 26 oktober

plaats: het parochiehuis

aanvangstijd: 14.30 uur

YHeeren
Socmteit

Vet voor de kerk!

Waarschijnlijk heb je de groene klikos al zien
staan op het kerkplein, naast de kleding
containers, en heb je gehoord waar ze voor
dienen. Onze parochie is deze zomer begonnen
met het inzamelen van gebruikt frituurvet in
samenwerking met Green Oil Recycling. Met als
doel om als Groene Kerk onze bijdrage te
leveren aan een schoner milieu. En het is
tegelijkertijd een kleine extra inkomstenbron
voor de kerk (EUR 35 per volle kliko).

Lever je gebruikt frituurvet in

; 2
Eén: O

L th:ﬁrl uurvet ‘

oeben
a i,
e
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Door het inleveren van flessen gebruikt
frituurvet bij de Joannes de Doper kerk draag je
bij aan dit duurzame initiatief.

We zetten graag alle voordelen voor je op een

rijtje:

- Het frituurvet wordt gerecycled waardoor het
een tweede leven krijgt als duurzame
biobrandstof.

- Het frituurvet belandt niet in het riool wat
schadelijk is voor het milieu.

- Je steunt de kerk financieel.

- 10% van de opbrengst is voor de Caritas van
onze parochie: hulp aan mensen die in de
problemen zitten.

Hoe werkt het?

Inleveren is simpel. Giet het afgekoelde
frituurvet terug in de originele verpakking of in
een lege plastic fles. Sluit de fles goed en gooi
deze vervolgens in de kliko bij de kerk.

Wat kan ik inleveren?

- Frituurvet vloeibaar

« Frituurvet vast

» Frituurolie

- Overige plantaardige olién

Wat kan ik nog meer doen?

Vraag je vrienden/familie of zij nog gebruikt
frituurvet hebben liggen en vraag of je dit mag
meenemen. Hiermee help je je vrienden en
familie af van hun gebruikt frituurvet, waar ze je
ongetwijfeld dankbaar voor zullen zijn!

Marthagroep

Woensdag 27 oktober zijn de dames van de
Filipijnen aan de beurt om de kerk schoon te
maken.

Woensdag 24 november de dames Dekkers,
Kunz, Manoukian en Ruiter .

Contactpersoon:
Mw. Jessica Kunz, tel: 06 36171598



Bericht van de penningmeester: Stand Actie Kerkbalans
Op 12 september staat de teller van onze gezamenlijke kerkbijdrage op EUR 119.008.

Help onze parochie missionair te houden

€119.008 €169.000

Doneer hier

Hartelijk dank aan al degenen onder u die hieraan bijdragen.
Wim Piels, penningmeester@hjoannesdedoper.nl

Opbrengst collectes

31julien 1aug. 7en8aug. 14 en 15 aug. €848,40
28 en 29 aug. 4 en 5 september €645,00

DAM openhaarden

KBO

Haarlemmewneer

Katholieke Bond van Oudere®

belangenerganisatie
voeor senioren

Inlichtingen:
Voorzitter 0252 - 685747
of e-mail naar:

secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl

Kijk ook eens op onze website
www.kbo-haarlemmermeer.nl
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Kik en de muizen genieten van de avondzon. Wie
komt daar om de hoek? Het is Humbert muis. Hij kijkt
nors. Zoals altijd. ‘Vrienden!” bromt hij, ‘Ik heb een
afgevallen blad gezien. Het is afgelopen met de zomer’
Hij ploft naast hen neer. ‘Het wordt winter. Koud.
Geen eten.” Al gauw zitten alle muizen te somberen.
‘Waar lag dat blad, Humbert?’ vraagt Kik opgewekt.
Samen gaan ze naar de moestuin van de kerk. ‘Bij die
boom!” wijst Humbert. Het vergeelde blad ligt er nog.
Dan valt er nog een. En nog een. De muizen springen
zenuwachtig rond. Ineens roept Martje muis: ‘Kijk
eens!’ Ze heeft iets gevonden dat gelig is, maar ook
rozerood. ‘Jawel! Een rijpe pruim!’ roept Kik. ‘Wat?
Is die ook uit de boom gevallen?’ vraagt Martje. A
by

Groeien er pruimen in jullie tuin, of bij opa en oma?

Zo niet, haal ze in de winkel en verwen je 4

huisgenoten met dit zelfgebakken pruimentaartje.
Met een beetje hulp lukt dat beslist!

ws w
u) L=
Y

Nodig:
4 plakjes bladerdeeg,
2 el amandelschaafsel,

2 el suiker, kaneel,
T >
1dl room, e

250 gr pruimen (evt, wat jam) <

=

Druiven en pruimen en appels en peren
kunnen ons over Gods liefde leren.

Er zit In de schepping vah alles verborgen
waarmee God voor mensen en dieren wil zorgen.
Hij geeft de groei en de bloei en de vruchten,
Hij schept de vreugde, wat zit jij te zuchten?

=af ',";‘p
God zegt: 'Ik zal jullie op gezette tijden regen schenken,
zodat het land opbrengst geeft en de bomen
b

L

‘Naar Leviticus 264

Doen: 1. Verwarm de oven voor op 180 graden.

1

O

vrucht dragen.

KiK

Ze bijten allemaal een stuk af en zijn door het dolle heen.
‘Lekker! Zoet! Sappig! Een wonder!’ roepen ze door
elkaar, ‘Léve het einde van de zomer!’ De volgende
morgen gaan ze terug naar de boom, nu ligt er voor
élke muis een pruim! Ze eten hun buikje rond. Natuurlijk
gaan ze de volgende morgen weer! Maar ... er ligt niets
meer. ‘Het is met ons gedaan,” moppert Humbert. Een
heerlijke geur lokt de muizen naar de keuken. En nu
shappen ze het. Mevrouw Bontje heeft vier pruimen-
taarten gebakken voor na de viering. De muizen zijn
opgetogen. ‘Taart! Nog lekkerder! Kruimels!!’ ‘Als er
tenminste wat valt,” moppert Humbert. Maar hij is

altijd een beetje een zuurpruim.

@y

Laat 4 plakjes diepvries bladerdeeg ontdooien en
bekleed een ingevette lage bakvorm ermee. Strooi
een schepje suiker over de deeghodem.

2. Snijd de pruimen in vieren en leg ze (zonder pit)

", met de bolle kant naar boven op de bodem. Klop

het ei los met de room, een schepje suiker en kaneel
en schenk dit tussen de pruimen. Bak je taartje in de
oven in ca. 20 minuten goudbruin en gaar.

3. Haal het uit de oven en strooi de amandelen

2 eroverheen, Voor meer glans kun je ook wat jam

op de pruimen doen. Dat zal lekker smaken!

* Teksten: Warjet de Jong
Tekeninger: M. Jurrigns



