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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook
in het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar mw. K.
Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt U voor hulp de PCl
benaderen. Met uw hulpvraag kunt U terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve
vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat blijven! Hebt
u tijd en zin om een actieve rol in onze parochie te
spelen, schroom dan niet om even een kijkje te
nemen in de boekwinkel en bij het
parochiesecretariaat. Daar ligt een map met
vacatures, voor denkers en doeners, er zit vast iets
voor u bij!
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Parochie - informatie en berichten

Heilig?

November begint in onze kerken met op 1 november
Allerheiligen en op 2 november Allerzielen, beiden
zeer belangrijke dagen in onze kerkelijke traditie.

Op Allerheiligen vieren we het leven van alle heiligen
en martelaren. Veel heiligen hebben hun eigen
naamdag, we kennen allemaal die van de Heilige
Franciscus die op 4 oktober, dierendag, zijn
“verjaardag” viert, die van Sint Maarten op 11
november, die van Sint Nicolaas op 5 december, en
wellicht kent u er nog wel meer. Er zijn veel meer
heiligen dan het jaar dagen heeft, en die stoet wordt
alleen maar langer. Triest dat de wereld blijkbaar niet
zonder onvrede en geweld kan, en heel gelukkig dat
er nog steeds heiligen en martelaren onder ons zijn
die opkomen voor degenen die daar onder te lijden
hebben, en bijdragen aan de Heelheid van de
Schepping. Je wordt niet als heilige geboren maar je
kunt het altijd worden.

Om al die heiligen waardig te herdenken, vieren we
elk jaar Allerheiligen.

Op Allerzielen denken we aan al onze geliefden die
ons voorgingen. We herdenken het in een
bijzondere viering in de kerk waarin we, soms
hardop en soms in ons hart, hun namen noemen.
Vervolgens gaan we in optocht naar de
begraafplaats waar we een lichtje zetten op hun
graven. Vaak is het dan slecht herfstweer en is het
een hele toer om het kaarsje dat je aan het einde
van de viering aangereikt krijgt, brandend en wel op
de plek van bestemming te krijgen, en buiten het
verdriet dat je samen deelt gaan dan ook de
aanstekers en lucifers in het rond. Weer of geen
weer, het resultaat is altijd een warm gevoel van
verbondenheid met onze overledenen en de
levenden om ons heen. En een prachtig versierde
begraafplaats. We kunnen ons geen betere
voorstelling van de essentie van Allerzielen maken!

Zondag 28 november is de eerste zondag van de
Advent. De naam Advent komt van het Latijnse
woord adventus, dat komst betekent. Elke zondag
ontsteken we één van de vier kaarsen op de
Adventskrans, en we bereiden ons voor op het
naderende Kerstfeest, het feest van de komst van
Jezus.

We hopen ook op uw komst, we zijn blij met uw
aanwezigheid na de lastige tijd die achter ons
ligt.

De redactie.



Pastoraal woord

Blijf dit doen

De woorden staan op het boek van het eerste
communieproject. Als we deze zin lezen dan
denken we meteen aan het verhaal van het
laatste avondmaal van Jezus met Zijn leerlingen
op de vooravond van Zijn lijden en dood.
Tegenwoordig vieren we dat moment in de
eucharistieviering. Het is het grootste geschenk
dat onze Heer Jezus aan zijn Kerk heeft
gegeven. Zo eenvoudig en toch heel waardevol.
Het is bij uitstek het sacrament om Jezus
Christus en Zijn Kerk beter te leren kennen.
Behalve in het evangelie van Lucas staan deze
woorden ook in die van Matthetis en Markus
met de nadruk op de toekomst. “Blijf dit doen
om mij te gedenken.” Met deze woorden zag
Jezus reeds vooruit naar de toekomst. Hij wil bij
ons blijven door de Eucharistie zowel
persoonlijk als in gemeenschap.

Ik zie deze woorden “blijf dit doen” op twee
manieren. Ten eerste dat die woorden niet
alleen voor de communicanten zijn die hun
eerste communie voorbereiding doen, maar dat
ze voor iedereen zijn. Zo ook voor degenen die
hun vrijwilligerswerk in de kerk doen, onze
werkzaamheden, allerlei missionaire taken en
alles wat we doen moeten die ons tot Jezus
brengen. Ten tweede is het duidelijk ook een
opdracht, dat we door de eucharistie samen te
vieren met elkaar een verbond vormen.
Ondanks ons drukke dagelijkse leven met zijn
verscheidenheid aan opgaven en uitdagingen,
moeten we toch blijven doorgaan. Ondanks
alles. De eucharistie staat als centrum van ons
geloof daar waar Jezus het geplaatst heeft. [k
geloof dat de voetballers en andere
professionals succesvol in hun werk zijn, omdat
ze blijven oefenen. Zo moeten wij bijeen blijven
komen en ook oefenen om prof te worden.

Wat kunnen we blijven doen? Het is natuurlijk
niet alleen de eucharistieviering, maar alles wat
we hebben gedaan zowel in de verleden tijd als
in het heden. We moeten blijven oefenen en
doorgaan. leder met zijn eigen taak, alleen te
vervullen of gezamenlijk. In onze parochie zijn
we begonnen met een nieuwe groep Eerste
Communie, maar dat is niet het enige. Er zijn
nog vele andere gezamenlijke activiteiten die
we samen met elkaar doen, in de kracht en
geest van de woorden: “blijf dit doen om mij te
gedenken”. Laten we over deze woorden samen
nadenken in deze herfsttijd. Laat de bladeren
vallen, de regenbuien voelen op onze hoofden,
de stormbuien trotseren, laten we genieten van
de schoonheid van de natuur, de mooie
bladeren aan de bomen, de paddenstoelen op
de grond. Het blijft een wonder de natuur!

Ik wens u allen het beste toe.

Pater Eko Silvester Manek, SVD



Kennismaken met Muna Basmaci, een buitenlandse vrouw in onze parochie
“Mooie Nederlandse woorden? Prachtig! En: Flauwekul”

Interview: Anja Maas

Ze heet Muna Aslanli, maar onze parochie kent
haar als Muna Basmaci. Ze is de vrouw van Johan
Basmaci, de vicevoorzitter van ons
parochiebestuur. Muna is in onze kerk vrijwilligster
bij de Koffiegroep van het parochiehuis,
Boekwinkel Het Kruispunt en het Fundament.

Ze werd geboren in Antakya in Zuid-Turkije.
Vroeger was dat Antiochié, de stad die in de eerste
eeuwen na Christus het centrum van het
Christendom was, vergelijkbaar met Rome nu. Het
gezin waarin ze opgroeide was lid van de
orthodoxe kerk. “Mijn vader was
vrachtwagenchauffeur. We hadden een gezin met
4 kinderen; drie meisjes, een jongen. Mijn broer en
een zus zijn overleden. We zijn nog met ons
tweeén over”

Muna ging naar het lyceum en werkte als
secretaresse. Op haar 26e trouwde ze met Johan.
Qok hij werd geboren in Turkije, maar toen ze
elkaar in Muna's stad ontmoetten, woonde hij al in
Nederland. Toen ze trouwden zei ze niet alleen ‘ja’
tegen Johan, maar ook tegen een leven in een
onbekend land met een compleet andere cultuur.
“Hoe ik dat vond? Vooral erg spannend.” Samen
met Johan woont ze nu bijna 30 jaar in
Hoofddorp. Ze werd er moeder van twee zoons:
Robert en Alexander.

“Robert is pas getrouwd. We zijn erg blij met onze
Nederlandse schoondochter. Alexander woont
nog thuis."

Op een mooie Nederlandse herfstavond geeft ze
antwoord op de zeven vragen die horen bij deze
rubriek.

De eerste indruk van Nederland.

Regen, veel regen. En dat midden in juli. Dat had ik
nog nooit meegemaakt. En het was veel kouder
dan ik gewend was. Bij ons is de zomer heet:

35-40 graden. Wat een verschill Wat me ook direct
opviel: wat is het hier schoon. Alle straten zo
keurig netjes, overal bloemen en groen. Niet
alleen in een tuin, ook aan de voorkant van de
huizen. Ik vond het idyllisch! We gingen wonen in
Hoofddorp en voor iemand zoals ik is een polder
iets unieks. En dan waren er in de buurt ook nog
eens de velden met tulpen en narcissen. Ik ben dol
op bloemen, geweldig!

Gastvrijheid

Ja, ik vind Nederlanders zeker gastvrij

Ze zijn aardig en open. En ook wel nieuwsgierig
naar andere gewoontes.

We hebben altijd ons best gedaan om contact te
maken, we wilden mensen ontmoeten. We
werden snel uitgenodigd om eens langs te komen
en zijn altijd gastvrij ontvangen. Erg prettig. We
hebben heel snel kunnen inburgeren.

Het weer

Ja, dat was flink wennen. Ik zei al toen je vroeg
naar de eerste indruk: ik was stomverbaasd dat
het hier in juli zo hard regende. En ik vond het
koud. Nu ken ik het allemaal wel, maar toen ik
met mijn zomerkleding aankwam........ brrrr. 1k
weet nu dat vesten en een trui hier onmisbaar zijn.
We hebben hier bovendien een instabiel klimaat.
Op een hete dag kan het ineens omslaan en hard
gaan regenen. En als het dan weer droog is, is het
meteen 10 graden kouder!

Dat kende ik helemaal niet. Ik heb inmiddels wel
geleerd daarmee om te gaan. Nu weet ik: als je
buiten een feestje wilt vieren, altijd rekening
houden met slecht weer. Vertrouw er nooit op, dat
het droog blijft.

Fiets

Ja, ik hou van de fiets. Beter nog: ik doe alles op de
fiets. Altijd gedaan. Toen de jongens klein waren
bracht ik ze ermee naar voetbal of muziekles. Net
als Nederlandse vrouwen, het ging prima. Ik heb
nu een elektrische fiets, dat is wel makkelijker.



Parochie breed

Vervolg kennismaken met...

Of ik vind dat je op de fiets altijd een helm moet
dragen, zoals nu wordt besproken? Wel als je een
elektrische fiets hebt, denk ik. Dan fiets je harder,
dan is een helm veiliger. Maar bij een gewone
fiets? Ik hoor dat veel mensen dat niet willen. Het
is onpraktisch. Als een vrouw boodschappen doet
op de fiets, waar laat ze dan, als ze is afgestapt,
haar helm? En in een fietstas laten kan niet, dan
wordt hij snel gestolen. [k denk dat er nog veel
over gepraat gaat worden. Dat is erg Nederlands,
weet ik inmiddels.

De taal

Nederlands is erg moeilijk. Maar als je in een
vreemd land gaat wonen, moet je de taal van het
land leren spreken. Daar heeft bij mij nooit twijfel
over bestaan. Dus ik ben het gaan leren, maar voor
mij was het erg lastig. Zulke andere klanken, zulke
andere regels. Veel cefenen dus. Ik heb
volgehouden en nu kan ik zeggen: het gaat best
wel, ik kan een gesprek volgen. En ook zelf
antwoorden of iets vertellen. Dat is al een flinke
stap. Voor mijn kinderen is het heel anders: ze zijn
hier geboren, dan pik je het veel makkelijker op. Ik
heb samen met ze de kinderbijbel gelezen toen ze
klein waren en natuurlijk Jip en Janneke. Dat zijn
makkelijke verhaaltjes. Ik vond ze erg leuk. Of ik
een paar Nederlandse woorden ken die ik mooi
vind klinken ? Het woordje prachtig. En het
woordje flauwekul

Het eten.

De Nederlandse keuken? Lekker. Ik houd van alle
groentes, behalve andijvie. Spruitjes - voor ons
iets heel erg niet-Turks — vinden Johan en ik
heerlijk. Net zoals bloemkool en spinazie. En de
stamppotten. Of rode bietjes met appel en puree.
We hebben in onze eerste tijd hier vaak typisch
Nederlands gegeten: aardappelen, viees en
groente. Prima, maar wel een beetje eentonig. Ja,
ik hou zelf best van koken. Als iemand tegen me
zou zeggen: als je nu in Nederland jong zou zijn,
welk beroep zou je dan kiezen? Dan zou ik mijn
eigen restaurantje leuk vinden. Een naam
daarvoor zou ‘Broodje Muna' kunnen zijn. Want ik
zou een broodjeszaak willen, ik wil geen
driegangenmenu'’s klaarmaken. Hoe mijn broodje
Muna eruit zou zien? Een gezonde mix van vers
brood met salades en gevarieerd beleg. Ja, best
een leuke uitdaging.

En dan tot slot, de parochie in Hoofddorp

Daar voel ik me heel erg thuis. Johan hoorde van
huis uit bij de Chaldeeuwse kerk, ik ben
oorspronkelijk orthodox. Toen we hier gingen
wonen, werd het voor ons de rooms-katholieke
kerk. Vanaf het eerste moment —we zijn
regelmatige kerkgangers - voelde ik me welkom.
Door mijn werk als vrijwilligster heb ik veel
mensen leren kennen. Die contacten vind ik fijn.
Ze gaan verder dan de kerk, we ontmoeten elkaar
ook thuis. Ik ben blij met mijn werk hier, het is een
prima aanvulling voor mijn leven. Ik zou het niet
willen missen. Wat ik van de Bijbelse kerktuin vind?
Een heerlijk plek om even op adem te komen. Mijn
favoriete beeld? Het groepje met de Heilige
Familie bij de grote beuk. Maria, Anna, Jezus, Jozef.
Pastoor van Lent zei wel eens: je kunt daar zitten
en je voorstellen dat je bij ze op de thee bent. En
daarbij hoort dan zeker mijn favoriete
Nederlandse woord prachtig!

Ellen ten Damme luistert jubileumfeest
van Leergeld Haarlemmermeer op

Leergeld Haarlemmermeer viert dit jaar het
15-jarig bestaan. Wat doet de Stichting Leergeld in
Haarlemmermeer?

In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede.
Deze kinderen kunnen om financiéle redenen niet
meedoen aan activiteiten die voor hun
leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak
letterlijk aan de zijlijn. 40% van hen heeft
werkende ouders. Slechts een beperkt deel van
hen maakt gebruik van het bestaande
voorzieningenaanbod. Veel werkenden rekenen
zich niet tot de doelgroep die in aanmerking komt
voor voorzieningen. Ook kent een deel van de
ouders de regelingen niet of weet de weg er naar
toe niet. Leergeld Haarlemmermeer zorgt ervoor
dat jaarlijks meer dan 800 kinderen die opgroeien
in armoede gewoon mee kunnen doen met hun
leeftijdsgenootjes en niet aan de zijlijn terecht
komen.



Parochiebreed

Ellen ten Damme (vervolg)

In de Leergeld werkwijze staat de menselijke
benadering centraal, waarbij Leergeld zich
verplaatst in de positie van de ouder(s) en een
Leergeld vrijwilliger bij de ouder(s) thuis het
gesprek aangaat.

Meer weten? Ga naar: https://meerleergeld.nl

Natuurlijk wil Leergeld met de viering van ons
jubileum aandacht vragen voor sociale uitsluiting
van kinderen in armoede en voor het werk van
Leergeld. We doen dit met een grootse show,
waarin de jeugd van Haarlemmermeer laat zien
wat er allemaal kan in onze gemeente op het
gebied van sport, kunst en cultuur. Organisaties
die met ons samenwerken hebben hun
medewerking toegezegd die avond bij te dragen
aan diverse programmaonderdelen. Denk daarbij
aan o.a. dansschool Marcella van Altena, aan Pier K
met z'n grote cursusaanbod voor kinderen,
sportscholen en verenigingen.

Als absoluut hoogtepunt hebben wij ELLEN ten
DAMME bereid gevonden de avond af te sluiten
met een groots optreden.

Jubileum en benefiet

Leergeld Haarlemmermeer maakt van het jubileum
een benefietvoorstelling. De opbrengst van de
kaartverkoop moet ons nog meer mogelijkheden
bieden kinderen te helpen. Zo ondersteunen wij
met eigen middelen jonge talenten met een
bijdrage voor bijvoorbeeld lesgeld. Dat geldt ook
voor het beschikbaar stellen van fietsen voor
kinderen die hiermee makkelijker naar school,
zwembad, club of cursus kunnen rijden.

Deze jubileumvoorstelling vindt plaats op
Zondag 31 oktober in Theater De Meerse (grote
zaal). Aanvang 19.30 uur.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij Theater de Meerse.
Prijs per kaart: € 30,- Zo steunt u deze kinderen
extra door aanwezig te zijn op ons jubileumfeest.
Verkoop via www.demeerse.nl

Hier wilt u toch ook bij zijn?

Samen in gesprek over de spanning
tussen kerk en homoseksualiteit

11 november van 14-16 uur in het
Parochiehuis, Kruisweg 1073 in Hoofddorp.

“Seksualiteit en geloof hebben een ingewikkelde
verhouding tot elkaar. Dat geldt nog sterker voor

homoseksualiteit en geloof." schrijven de
theologen Ruard Ganzevoort, Mark van der Laan
en Eric Olsman in hun boek “Adam en Evert.

De spanning tussen kerk en homoseksualiteit”.
Het boek laat heel duidelijk zien hoe verschillend in
kerkelijke kringen over homoseksualiteit gedacht
wordt en hoe mensen daar mee worstelen.

De presentatie van dat boek in “De Stal” op de
Kaag in 2010 leverde indringende gesprekken op.
En nu 11 jaar later heeft het boek nog niets aan
actualiteit verloren en zijn gesprekken daarover
nog steeds van groot belang. In sommige kerken is
homoseksualiteit breed geaccepteerd in andere
niet of nauwelijks, of wordt er niet over gesproken.
De gemeente Haarlemmermeer wil uitstralen, dat
mensen, die anders geaard zijn dan
heteroseksuelen hier van harte welkom zijn en een
veilige plek kunnen vinden.

Regelmatig is daarom in Hoofddorp bij het
raadhuis de regenboogvlag te zien, evenals bij de
protestantse kerken van PKN en de Doopsgezinde
kerk. Deze kerken hebben vorig jaar samen met
andere maatschappelijke organisaties, zoals ook
onze KBO seniorenvereniging (Katholieke Bond
van Ouderen) een overeenkomst getekend zich in
te spannen voor gelijkwaardigheid, voor iedereen,
ongeacht seksuele geaardheid. Jammer genoeg
ontbreekt de parochie in dit rijtje.

Op 11 november willen we over deze moeizame
relatie tussen geloof en homoseksualiteit met
elkaar in gesprek gaan.

Als inleider op ons gesprek hebben wij pastor
Frans Bossink van het Spaarne Gasthuis gevraagd.
Pastor Bossink is voorzitter van Het Werkverband
van Katholieke Homopastores, dat al vele jaren
pleit voor gelijke rechten in de katholieke kerk
voor mensen met een homoseksuele of lesbische
geaardheid. Het Werkverband is onder meer een
warm voorstander van het inzegenen van
homoseksuele en leshische relaties. Hoe kijkt
pastor Bossink aan tegen deze moeizame relatie?
Met daarna de vraag hoe kijken wij daar tegen
aan?

ledereen die hier open met elkaar in gesprek wil
gaan is van harte welkom.

Inlichtingen over deze bijeenkomst bij Leo
Mesman 06 516 209 39 en Els van Dongen
welzijn@kbohaarlemmermeernl

Vanwege de versoepelingen van de regels rond
corona is van te voren aanmelden niet nodig.



Raad van Kerken Hoofddorp

laad van Kerken
Hoofddorp AV F

BIJBEL- EN SCHILDERKRING OVER DE PROLOOG
VAN LUCAS

Met elkaar verkennen we de opbouw van de
hoofdstukken Lucas 1 en 2 en vervolgens
verbeelden we die hoofdstukken in een vijfluik
voor de advent en Kerst.

Graag van tevoren aanmelden i.v.m. de aanschaf
van materiaal bij Aarnoud van der Deijl,
ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl, tel. 023-200 0192.
Donderdag 4 en 18 november 2021 om 20.00 uur
Plaats: De Ark, Muiderbos 36, Hoofddorp

BIJBELQUIZ (zie ook pagina 18)

Ook dit jaar spelen we de bijbelquiz van het
Nederlands Bijbelgenootschap. De quiz bestaat uit
30 vragen, die worden ingeleid met een filmpje of
foto. U kunt deelnemen met een team van
ongeveer 5 personen, maar ook individueel.

U wordt dan op de avond zelf ingedeeld in een
onvolledig of nieuw te vormen team.

Informatie en aanmelden: Thea van der Heide,
tenkvdheide@quicknet.nl of Klaas van der Veen,
tel. 023 565 3143.

Maandag 8 november 2021, 20.00 - 22.00 uur
Plaats: Marktpleinkerk, Marktplein 96, Hoofddorp

BIJBELKRING ‘JE PERSOONLIJKE DWARSLIGGER’
Je hebt misschien een figuur uit de Bijbel met wie
je echtiets hebt. Die persoon raakt aan thema's uit
je eigen leven. Dan lees je het Bijbelverhaal
‘autobiografisch! In deze kring gaan we in gesprek
met die personen.

Informatie en aanmelden: ds. Aarnoud van der
Deijl, ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl,

tel. 023 200 0192.

Maandagen 8 november en 29 november om 20.00
uur.

Plaats: De Ark, Muiderbos 36, Hoofddorp

HERZIENING VAN DE NIEUWE BIJBELVERTALING
In 2004 verscheen de Nieuwe Bijbelvertaling. In
oktober 2021 verschijnt een revisie, de NBV21.

Ds. Adri van der Wal bespreekt een aantal
veranderde Bijbelgedeelten.

Aanmelden: info@boekwinkelhetkruispunt.nl.
Woensdag 10 november 2021 om 20.00 uur
Plaats: Boekwinkel Het Kruispunt

SAMEN IN GESPREK (zie ook pagina 8)
over een cultureel, religieus of maatschappelijk
onderwerp:

ACTIVITEITEN VAN DE R

AD VAN KERKEN

11 november: De spanning tussen kerk en
homoseksualiteit.

9 december: We kijken naar Maria, de moeder van
Jezus, in de kunst.

Informatie en aanmelden: Coby Bergsma,
jJj-bergsma@live.nl, tel. 023 565 2400.
Donderdagen 14.00 - 16.00 uur

Plaats: Parochiehuis

KOOKBOEKENWEEK

In november is er jaarlijks een kookboekenweek.
Een activiteit, in de vorm van een lunch of
kookactiviteit wordt naderhand bekend gemaakt
als er meer bekend is over de landelijke
kookboekenweek.

Gastvrouw: Raminah van Eer.

Informatie en aanmelding: tel. 023 561 7392,
info@boekwinkelhetkruispunt.nl

Zaterdag 13 november 2021, 12.30 - 14.30 uur

LEERHUIS KERK EN ISRAEL 2021-2022

Rondom het boek "Leviticus” van rabbijn Jonathan
Sacks (vervolg), ingeleid door ds. Adri van der Wal.
(via Zoom).

Informatie en aanmelden: ds. Adri van der Wal,
a_vd_wal@hotmail.com, tel. 023 563 0997.
Donderdag 18 november 2021 via Zoom

Tijd: 20.00 - 22.00 uur.

OP REIS, DWARS DOOR DE
HONDERDGULDENPRENT

We gaan op reis door de Honderdguldenprent van
Rembrandt, met behulp van een
PowerPointpresentatie. We lezen de bijbehorende
Bijbelgedeelten en vragen ons samen af, waar dit
raakt aan mijn eigen leven. Wie ben ik in dit
verhaal? Informatie en aanmelding:

Akke-Clara Thimm-Stelwagen,
thimmstelwagenac@gmail.com, tel. 0297 743 044.
Vrijdag 19 november 2021, 19.30 - 21.00 uur.

NB andere datum dan in de folder.

Plaats: Doopsgezinde Kerk, Hoofdweg Oostzijde
691, Hoofddorp

Actuele informatie over deze en andere activiteiten
van de Raad van Kerken Hoofddorp kunt u vinden
op kerkeninhoofddorp.nl, of neem contact op met
Flora van der Staaij, telefoon 06 1046 9181, e-mail
bezinning@kerkeninhoofddorp.nl.



L.QJ Het Kru:l.lsPunt

winkel voor het ANDERE boek

Berichtje van Stagiare Maria

Mijn naam is Maria Topic. Ik ben 14 jaar oud en ik zit op 3 vwo op het Kaj Munk College. Mijn hobby's zijn
voetbal en dansen. Ik speel voetbal op de club "SV Hoofddorp". Ik kijk er heel erg naar uit om met mijn
stage te beginnen. Welkom Maria, we gaan er met elkaar een mooie tijd van maken!

Kookboekenweek
Gebroken brein Van 5 tot en met 14 november is
(Dagboek van een demente dichter) er weer de landelijke
Hein Stufkens kookboekenweek. Wij
organiseren op zaterdag de
Ik zie het elke dag. 13de november een Ouder en
Ik zie het aan haar warme lach. Kind activiteit. We gaan samen
Zij is niet haar gebroken brein bakken uit het Kinderbakboek
zoals men niet van Rutger van den Broek en
gebroken been kan zijn. Mark Haayema. En na afloop
lekker mee nemen en opeten !!
Er is niets mis met wie mijn lief Zaterdag, 13 november. Tijd:
in wezen is. 12.30 - 14.30 uur. Plaats : Het
Zij is die fijnbesnaarde ziel Fundament . Aanmelden bij de
waarvoor ik veertig jaar geleden Boekwinkel. 023-5617392 ok SN Dox St
viel. info@boekwinkelhetkruispunt.nl o
Deze prachtige bundel is voor 14.95 Op woensdagavond 10 november bent u hartelijk
te koop in onze boekwinkel welkom in onze boekwinkel om o.lv. ds. Adri van der

Wal te kijken naar de veranderingen die zijn
aangebracht in de herziene NBV21 Bijbel. Aanvang
20.00 uur.

Kerst op zolder

Zoals elk jaar halen wij direct na 1 en 2 november de
kerstspullen tevoorschijn. Voor de komende advent en
kerst hebben we heel mooie artikelen ingekocht. Die we
als deze INFO uitkomt een mooi plekje aan het geven
zijn op onze kinderboekenzolder. Zo hebben we weer
volop: Adventskaarsen, adventskalenders, kerststallen,
kerstgroepen, kerstboeken, kaarten, kaarsen, engeltjes
en mooie andere cadeautjes. In de adventsperiode is
de winkel na de viering op zondagmorgen open.
Hartelijk welkom! www.boekwinkelhetkruispunt.nl
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Bijzondere vieringen
Bijzondere vieringen

ledere eerste zondag van de maand is er om 18.00 uur een Spaanstalige viering (

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het Allerheiligste.

Op zondag om 10.00 uur. Vieringen in de Titus Brandsmakapel zijn momenteel alleen toegankelijk voor
cliénten van de Meerstede en directe aanleunwoningen

Doopgesprekken

De volgende doopgesprekken zijn 17 en 24 november
De eerste avond is in de boekwinkel het Kruispunt, de tweede avond in het Parochiehuis.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u zich voor beide avonden aanmeldt
en ook gaat volgen.

Voor informatie en opgave kunt u bellen naar het secretariaat. Bij voorkeur op woensdagmorgen tussen
9 en 12.00 uur. Tel. 5638145. U kunt ook langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

Worden verzorgd door pater Albert Toppo (verdere informatie via pater Albert)

Opbrengst Collectes

11/12 en 18/19 september € 890,00
25/26 september € 428,95

Bericht van de penningmeester

Help onze parochie missionair te houden

€126.212 €169.000

Doneer hier

2021 doelstetling merkbijdrage

Hartelijk dank aan degenen onder u die hieraan bijdragen
Wim Piels, penningmeester@hjoannesdedoper.n!
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vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152
Overzicht vieringen kerk en kapel 30 Oktober - 18 december

De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook livestream.
Er mogen 70 personen in de kerk toegelaten worden. Opgeven voor de vieringen is niet meer nodig.
- Als er bij de vieringen een koor staat aangegeven, dan is het een afvaardiging van het koor.

Za 300kt 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek i 5
£ = wintertijd
Zo 31 okt 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor s g A
- Gerrit en Rie Vork en bijzondere intentie - o
12.00: Engelstalige viering
Allerheiligen
Ma 01 nov 19.30: Allerheiligen; Eucharistieviering; pater E. Manek; Gregoriaans koor
Allerzielen
Di 02nov 19.30: Allerzielen; Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor
Do 04 nov 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Willibrordzondag en Oogstdankdag
Za 06 nov 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek
Zo07nov 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek
- Overl. fam. Dingemans- Frijters en fam. van der Schoot
Lotts Selis en fam. Selis- van Houden
12.00: Engelstalige viering
Di 09 nov 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 11 nov 1845: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 13nov 19.00: Eucharistieviering; pater M. Thekkeyil
Zo14nov 10.00: Familieviering; pater E. Manek en diaken R. Mascini; Zangertjes

- Overl. ouders Koeckhoven- van Haaster en zegen over hun gezin;
Bep Beers- van Schie

12.00: Engelstalige Filipijnse viering
Di 16 nov  1845: Rozenkrans

19.15: Viering

- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Do 18 nov 18.45: Rozenkrans

19.15: Viering
Za 20 nov 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek
Zo21nov 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek

12.00: Engelstalige viering

19.00: Taize viering
Di 23nov  1845: Rozenkrans

19.15: Viering

- Thij T Doesburg-Ni dijk -
ijs en Trees Doesburg-Nieuwendij Vervolg volgende pagina



overzicht vieringen (vervolg)

Do 25 nov 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Eerste zondag van de Advent
Za 27 nov 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek
Zo 28 nov 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek en diaken R. Mascini; koor 77
12.00: Engelstalige viering Filipijnen
Di 30 nov 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 02 dec 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Tweede zondag van de Advent

Za 04 dec 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Gregoriaans koor
Zo 05 dec 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor
12.00: Engelstalige viering
Di 07 dec 18.45: Rozenkrans
19:15: Viering

- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk

Do 09 dec 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Derde zondag van de Advent
Za 11dec 19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo
Zo 12dec 10.00: Familieviering; pater A. Toppo en diaken R. Mascini; Zangertjes
12.00: Engelstalige viering Filipijnen
Di 14dec 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 16 dec 18.45: Rozenkrans
19152 Viering

Ter informatie volgende Info

Vierde zondag van de Advent

Za 18 dec 19.00: Eucharistieviering; pater M. Thekkeyil
Zo 19dec 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor
12.00: Engelstalige viering

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 13.00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
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Het kerkplein, een uiting van ons geloof!

In de vorige aflevering van de 'INFO; heb ik een
inleiding gegeven over de Bijbelse symbolen op
het kerkplein. Vandaag nodig ik u uit voor een
theologische overweging over die symbolen.

Vanaf de eerste eeuw vertegenwoordigde het
symbool van de boot, de Kerk als
gemeenschap. We hebben veel passages in het
Nieuwe Testament waar Jezus de Galilese zee
oversteekt, met zijn leerlingen in een boot.
Mediterend op de passage Mt 14, 22-33, waarin
Jezus de zee kalmeert, stelde de christelijke
gemeenschap al haar vertrouwen in de Heer. Hij
is het hoofd van de Kerk, tijdens de periode van
vervolging in de eerste eeuwen.

We vinden het gebruik van de symbolen van de
vier evangelies al in de geschriften van de
heilige Hiéronymus (348-420 na Christus). Er
wordt aangenomen dat hij deze symbolen heeft
overgenomen uit het boek Ezechiél 1, 1-14 en
het boek Openbaring 4, 6-8. Hierin verwoorden
de bijbelschrijvers de almachtige natuur van
God.

Het evangelie van Mattels wordt weergegeven
door het beeld van een man met vleugels. Want
voor Mattedls is Jezus Christus de vervulling van
de beloften van het Oude Testament. Dit laat hij
zien door de stamboom van Jezus aan het
begin van het evangelie en door de
hoeveelheid citaten uit het Oude Testament. In
de apocalyptische taal vertegenwoordigen de
vleugels snelheid en het vermogen om verder
te gaan dan wat alledaags is. De man met
vleugels vertegenwoordigt dan Jezus die in de
mensheid incarneert en die de mensheid
verlost, maar zijn persoonlijkheid “verheft zich
verder tot goddelijke hoogte".

Marcus begint zijn evangelie met een oproep
van Johannes de Doper in de woestijn, om de
weg van Jezus voor te bereiden. Jezus zelf
brengt na zijn doop veertig dagen in de
woestijn door, in gebed en te midden van wilde
dieren. Traditioneel is er een opvatting dat

de leeuw het hoofd van de wilde dieren is. De
leeuw vertegenwoordigt het evangelie van
Marcus, omdat Jezus, de zoon van God, tijdens

14

zijn gebed in de woestijn werd gediend door
wilde dieren en engelen.

Het evangelie van Lucas begint in de tempel en
eindigt ook in de tempel, waar dieren aan God
werden geofferd voor vergeving van zonden.
Het evangelie wordt vertegenwoordigd door
een stier, omdat het het leven beschrijft van
Jezus die een offer wordt. En hij vergeeft
degenen die hem hebben gekruisigd.

Het evangelie van Johannes wordt
vertegenwoordigd door een adelaar. De
adelaar vliegt de lucht in om zijn mysteries te
overdenken. De heilige Johannes, die het leven
van Jezus op een ander manier beschrijft dan
de andere drie evangelisten, laat ons diep in
Gods mysteries duiken.

Brood en vis zijn de oudste afbeeldingen van de
christelijke gemeenschap die in de catacomben
te zien zijn. In het evangelie hebben we
verschillende vermeldingen van
tafelgemeenschap: Jezus vermenigvuldigt het
brood en de vis, Hij eet met zijn leerlingen en
Hij bidt om dagelijks brood. Brood en vis
vertegenwoordigen de dynamiek van een
gemeenschap die als gelovigen samenkomt om
het levende lichaam van Christus te delen.

Een lam vertegenwoordigt het offer in de
tempel (Oude Testament), het absolute
vertrouwen in God (ik ben de goede herder -Joh
10,11) en ook Jezus die een offer werd aan zijn
vader (het lam Gods).

Een andere representatie van Jezus Christus in
de moderne tijd is om de eerste twee letters van
Christos, in het Grieks, X en P, XPISTOS, over
elkaar heen te plaatsen. Het is in veel contexten
gebruikt als een korte vorm voor Christus. Zo
had de christelijke gemeenschap door de
eeuwen heen symbolen gebruikt om haar
geloof uit te drukken.

Pater Mathew Thekkelyil



Parochiebreed

Van de Bestuurstafel

Beste Parochianen,

Met blijdschap en trots kijken we terug op het
afscheid van Kees en Grietje, naar onze mening
was het een mooi afscheidsfeest. Het weer heeft
ons niet in de steek gelaten en de parochianen
en vele anderen waren voor het eerst sinds lange
tijd weer in gelegenheid om fysiek samen te
komen. We voelen natuurlijk ook weemoed want
na 25 jaar zo een actieve en betrokken pastoor te
hebben gehad valt elk afscheid zwaar. Daarom
zijn we blij dat we ons gelukkig mogen prijzen
met een pastorie vol paters, waarvan er 2 formeel
aangesteld zijn voor onze parochie en daarbij
door de andere paters ondersteund worden. Een
luxe positie waar we dankbaar voor zijn en die
onze parochie ondersteunen in haar missionaire
doelen.

Om de paters en de parochie te ondersteunen
heeft het bisdom deken Eugene Jongerden tot
Administrator benoemd van onze parochie. Hij is
daarmee de formele voorzitter van het bestuur
en zal in die rol een deel van de
bestuursvergaderingen bijwonen. Hij zal verder
geen pastorale taken op zich nemen. Deken
Jongerden is momenteel naast deken van het
dekenaat Meerlanden ook pastoorin de RK.
Amstelland parochie. Wij zijn blij dat hij hiernaast
ook de taak van administrator in onze parochie
willen vervullen. Deken Jongerden zal binnenkort
deelnemen aan een viering om zich nader voor te
stellen.

Namens het bestuur,
Johan Basmaci
Vice-voorzitter

13-14 november; het weekend van
de Caritas

Graag willen even uw
\ , aandacht vragen voor de
\\ /I Caritas: dit is het begin van
‘kerk zijn" het begin van

‘omzien naar elkaar’

In de huidige tijd zijn dit
geen vanzelfsprekende
begrippen meer.

78
caritas

Door de Corona zijn er wereldwijd veel
veranderingen opgetreden. Ook in ons land zijn
wij daar niet aan ontkomen en merken we daar
nog dagelijks de gevolgen van. Wellicht heeft u
persoonlijk of in uw directe omgeving met deze
ziekte te kampen gehad, of daar de nadelige
gevolgen van ondervonden: je kunt niet meer
werken of het bedrijf waarin je werkte heeft je bij
gebrek aan opdrachten moeten ontslaan. Je
inkomsten zijn minder geworden, terwijl de
kosten voor levensonderhoud eerder toe- dan
afnemen.

De kerk is misschien niet de eerste stap waar je
aan denkt als je het moeilijk hebt. Toch heeft de
kerk een belangrijke taak in het lenigen van
nood. Dat kan zowel om geestelijke als om
materiéle nood gaan. Voor met name materiéle
nood beschikt de kerk over een noodfonds
waarmee mensen geholpen kunnen worden die
incidenteel, dan wel tijdelijk, over te weinig
middelen beschikken voor noodzakelijke
(meestal onverwachte) uitgaven. In onze
parochie kunt u daarvoor aankloppen bij de PCI:
de Parochiéle Caritas Instelling. De mensen van
de Caritas kunnen om te beginnen een luisterend
oor bieden en je misschien op weg helpen naar
een oplossing. Twee weten meer dan één: de
mensen van de PCl zijn bekend met de
verschillende hulpverleningsinstanties en
kunnen je op weg helpen naar het juiste loket: de
burgerlijke gemeente (0.a. voedselbank),
schuldhulpmaatje of bijvoorbeeld de Stichting
Leergeld voor kinderen van 4 tot 18 jaar, die niet
kunnen meedoen aan een sport of bijzondere
activiteiten.

Niet zelden komen mensen in de knel omdat zij
door de bomen het bos niet meer kunnen zien:
zij raken verdwaald in een doolhof van regels en
loketten. Het is dan lastig om de juiste weg te
vinden, toegesneden op de persoonlijke
omstandigheden die samenhangen met de vraag
om hulp. In het weekend van de Caritas, 13 en 14
november, vragen wij u hiervoor extra aandacht
en ondersteuning.

Misschien is de Caritas de wegwijzer naar
helpen waar geen helper is

Wil Hand, Jos Kooren
Voor hulpvragen PCl bel: 023-5638145
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Kids &
“‘iiﬁ( jongeren

www.hjoannesdedoper.nl

Hemel op stelten: de Kisi kerst musical
Zaterdag 18 december, doe je mee?

Na een prachtige Kisi zomerweek waarin meer
dan 30 kinderen de musical Spector hebben
ingestudeerd gaan we opnieuw een musical
instuderen. Deze keer een kerstmusical! We
doen dat in één dag. Deze bijzondere dag vindt
plaats op zaterdag 18 december. We beginnen ‘s
ochtends om 9 uur en eind van de middag is de
uitvoering. Dit alles vindt plaats in onze kerk.

Waar gaat de musical over? Hemel op stelten is
een sympathieke, vrolijke musical die de
aandacht vestigt op ‘het schandaal’ dat onze
Almachtige God uit liefde voor de mensen de
hemel heeft verlaten om een hulpeloze baby te
worden.

De musical Hemel op Stelten vertelt het
kerstverhaal vanuit het perspectief van de
engelen. Het beroemde engelenkoor komt voor
een speciale repetitie bij elkaar. Maar de
engelen weten nog niet waarvoor ze eigenlijk
oefenen. De engelboodschapper Angela
informeert bij de grote engel Gabriél naar de
opdracht en hoort dat ze de menswording van
God mogen verkondigen. De engelen zijn
verbaasd: waarom zou God de hemel verlaten
en naar de aarde willen gaan? Volledig onder de
indruk, leren ze dat God zoveel van de mensen
houdt, dat hij bereid is om dat op zich te
nemen, en nog veel meer. Dan komt het grote
moment, het engelenkoor verkondigt aan de
herders dat de langverwachte Redder eindelijk
geboreniis.....

Een prachtige musical dus en de beste manier
om helemaal in de kerststemming te komen! Je
kunt je opgeven via het e-mailadres
musical@hjoannesdedoper.nl of 06-44349051.

De kosten voor deelname zijn 15 euro per kind.
We hopen dat er weer heel veel kinderen zijn die
mee willen doen en nodigen alvast alle
parochianen uit om zaterdag 18 december deze
sprankelende kerstmusical te komen bekijken!
Meer informatie over kaartverkoop en toegang
in de volgende Info en via alle andere kanalen.

Tot zaterdag de 18e december!

Nieuw in onze parochie: de Kisi club!

Een keer per maand op zondag, doe ook mee!

CLUB

God's singing kids

Kisi kennen velen in de parochie inmiddels van
de zomerweek en binnenkort ook van de
kerstmusical. Maar ook buiten de musicals om
zijn er mooie activiteiten. Voor degenen die Kisi
niet kennen: KIS! is een internationale familie
van kinderen, jongeren en volwassenen, die op
weg is met liederen en musicals tot eer van God.
We willen God ontdekken, talenten
ontwikkelen, samen beleven, het Goede Nieuws
vertellen, en elke dag met Jezus leven. Kisi is
een katholieke beweging met een
oecumenische opdracht.



Vervolg kids en jongeren

Binnenkort start er een heuse Kisi club. Eén keer
per maand, op zondagochtend om 11 uur komt
de Kisi club bij elkaar. Wat doen we op de Kisi
club? Eigenlijk komt alles voorbij wat je ook in
een musicalweek voorbij ziet komen, maar dan
in een uurtje. We zingen samen KiSl-liederen,
leren door middel van een leuk programma
meer over Jezus en geven met kleine optredens
en liedjesconcerten onze vreugde aan anderen
door. De Kisi club is er voor alle kinderen in de
basisschool leeftijd.

Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan een
keer kijken! Je bent van harte welkom. Houd de
info, nieuwsbrief, website en sociale media in de
gaten voor de precieze data waarop de Kisi club
van start gaat. Wil je op de hoogte gehouden
worden wanneer we starten? Stuur dan een
mailtje naar
kidsenjongeren@hjoannesdedoper.nl.

Het vormsel en de eerste communie
gaan weer van start!

In de vorige Info heb je kunnen lezen dat de
voorbereiding voor de Eerste Communie en het
Vormsel weer van start gaan. Half oktober zijn er
voor beide trajecten informatiebijeenkomsten
geweest. In november gaan we echt van start.
Mocht je de informatiebijeenkomst hebben
gemist, of je gewoon nog niet hebben
ingeschreven, dan kan dat nog steeds! Het
vormseltraject is bedoeld voor vanaf de hoogste
groep van de basisschool en de
communievoorbereiding voor kinderen vanaf
groep 4. Je kunt je voor het vormseltraject
aanmelden via het e-mailadres
vormselhoofddorpnieuwvennep@gmail.com en
voor de eerste communievoorbereiding via
eerstecommunie@hjoannesdedoper.nl . De
eerste bijeenkomsten vinden plaats op zondag
14 november rond de familieviering van 10 uur.

Het kan weer:
het grote Zangertjes kerstkoor!

We hebben een heel raar jaar achter de rug en
ook een kerst zoals we nog nooit meegemaakt
hadden. Een lege kerk op kerstavond. Met een
viering via de live stream. Mooi dat het op die
manier kon, maar niet hoe we het willen.
Gelukkig kan er inmiddels weer veel meer. En
daarom pakken we een oude traditie op. Het
grote Zangertjes kerstkoor.

Alle kinderen zijn uitgenodigd om in de advent
mee te komen zingen met de Zangertjes. We
zingen in die weken advent- en vooral
kerstliedjes! Het is een hele leuke manier om je
voor te bereiden op het kerstfeest. Op
kerstavond kun je dan ook meezingen in de
familieviering.

De repetities zijn op woensdagen,op 1,8, 15 en
22 december. Steeds van half zeven tot kwart
over zeven ‘s avonds. Je bent van harte welkom,
je kunt zelf kiezen om één of meerdere keren
mee te doen. We hopen dat er weer veel
kinderen meedoen!

Symbolen in de Liturgie

Maandagavond 8 november 20:00 uur in het
parochiehuis vertelt diaken Rob Mascini uit zijn
rijke kennis en ervaring over bekende en
onbekende symbolen die in de liturgie worden
gebruikt. Waarom gaan wij staan, soms zitten.
Waar komen bepaalde gebaren en gebeden en
diverse vaste teksten vandaan?

Gebruik van kleuren, gewaden enzovoort. Wat zijn
dat voor rituelen in de Dienst van de Tafel?

Heeft u daar altijd al meer over willen weten? Of
wilt u uw geheugen nog eens opfrissen?

Kom luisteren en kijk mee naar de voorbeelden
die Rob presenteert. Om 19:45 staat de koffie
klaar, en 20:00 begint Rob zijn verhaal.

Namens pastores Joannes de Doper bent u van
harte uitgenodigd.
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Parochie breed

Bijbelquiz

Geachte scriba,

Langs deze weg

DE GROTE willen wij u
IJBELGUIL mededelen dat we
ook dit jaar,

inmiddels voor de elfde keer, weer een
Bijbelquiz gaan organiseren.

De Bijbelquiz, die we spelen, is de versie die in
het najaar van 2020 uitgekomen is maar die we
door de uitbraak van het corona-virus destijds
niet konden spelen. We gaan er nu van uit dat
tegen de datum dat de quiz gespeeld wordt alle
belemmeringen vanwege het corona-virus zijn
opgeheven.

De quiz bestaat uit vijf verschillende thema's die
allemaal uit zeven vragen bestaan. Totaal
vijffendertig vragen dus waarop steeds vier
antwoorden mogelijk zijn, waarvan er uiteraard
maar één het juiste is.

De vragen worden voorafgegaan door een
afbeelding, een geluidsfragment of een filmpje,
waardoor een levendig geheel ontstaat. De
vragen worden voorgelezen en via de beamer
geprojecteerd. Enige of veel Bijbelkennis is
uiteraard nooit weg zo’n avond. Maar dat is
zeker geen garantie voor een goed of winnend
resultaat. Het resultaat bepaalt u met uw gehele
team.

Het werkt het makkelijkst als deelnemers zich
aanmelden met een team van vijf personen.
Vier of zes mag ook natuurlijk, daar doen we
niet moeilijk over, het vergt alleen voor ons wat
meer rekenwerk. Individueel aanmelden kan
ook, dan delen wij u op de avond zelf in bij een
incompleet of nieuw te vormen team.

De quiz wordt in twee delen geknipt. Na drie
thema’s worden de 21 antwoorden op de dan
gestelde vragen door uzelf nagekeken en
daarna is er een pauze met (gratis) koffie, thee
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of frisdrank. In de pauze wordt een tussenstand
opgemaakt zodat de teams na de pauze weten
hoe ze er voor staan.

Na de pauze spelen we de resterende 14 vragen
en als ook die zijn nagekeken bepalen we de
eindstand en is het winnende team bekend.

De Bijbelquiz wordt gehouden op maandag 8
november 2021 in de Marktpleinkerk,
Marktplein 96 te Hoofddorp,

Aanvang 20.00 uur.

We heffen geen entree, u wordt bij binnenkomst
ontvangen met (gratis) koffie, thee of frisdrank.

De voorgaande edities van de Bijbelquiz
mochten rekenen op veel belangstelling vanuit
Hoofddorper kerken, maar ook van elders. We
hopen dit jaar, als de quiz doorgaat, opnieuw of
voor het eerst deelnemers uit uw kerkelijke
gemeente te mogen begroeten op maandag 8
november a.s.

Voor verdere informatie en opgave kunt u
terecht bij:

Thea van der Heide, tel.06-29165815, email
tenkvdheide@quicknet.n|

Klaas van der Veen, tel. 06-52092585, email
k-rvanderveen@hotmail.com

Preek in de Week

Samen met pater Mathew herstellen we deze
traditie op de donderdagmorgen. We beginnen
09.30 uur in het parochiehuis en bespreken de
lezingen van het komende weekeinde. Wie
weet komen onze gedachten hierbij wel terug
in de preken op zaterdagavond en
zondagochtend.

Vanaf maandag staan de teksten al op de
website in de rubriek "Groeien in geloof".

Na een uur met deze teksten kunnen we 10:30
aanschuiven bij de koffie.



Een heel oud versje zegt:

De Doopsgezinden hebben een houten huisje,
de Roomsen hebben een kruisje,

de Calvinisten hebben een haantje

en de Lutheranen hebben een zwaantje!

U begrijpt het vast, dit gaat over wat er zoal op
een kerktoren kan staan.

e

Breek in de week

Elke woensdagmorgen bent u tussen 10.00
en 12.00 uur welkom voor een kopje koffie
en een praatje.

Op 19 november komt Adri van der Wal naar
de Stal met een programma dat gaat over
rituelen en gebruiken rond Allerzielen en de
laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Voor de calvinisten op Kaageiland gaat dat

Er is om 10.00 uur koffie en het programma haantje niet op. Zij hebben een schip op
begint programma om 10.30 uur. hun kerktoren staan. Waarom? Het schip
heeft alles te maken met de scheepvaart op
PKN-Kerk de wateren rondom de Kaag.
De plannen om ook het verhuur etc. te Eigenlijk verwijst het naar een belangrijke
regelen voor de PKN-kerk krijgt steeds meer scheepvaartroute langs Kaageiland. Over
vorm. Inmiddels is er een mooie keuken het Grote Haarlemmermeer in vroeger
geplaatst’ zodat de gasten goed Verzorgd tijden. Kaagei!and had in de Gouden Eeuw
kunnen worden. En ja ook de eerste ook zelf een eigen handelsvloot. De
boekingen zijn binnen. kerktoren was daardoor een belangrijk
baken voor de scheepvaart.
De Stal medewerkers kijken er naar uit omin Het komt overigens wel vaker voor dat er
deze nieuwe locatie aan het werk te gaan. een schip op de kerktoren staat. Denk dan
aan Hindelopen. Daar werd zelfs een
HARTELUK WELKOM in de Stal! lantaarn op de kerktoren geplaatst zodat de
kerk een soort van vuurtoren werd voor de
scheepvaart.

Vanwege de grote verbouwing van de
Stal ofi 68 Kadg PKN-kerk was ook het schip van de toren

‘ gehaald. Inmiddels is hij prachtig
Julianalaan 13 :
gerestaureerd en voorzien van bladgoud en

2159 LtB }!(aag K | O_de- k? staat weer keurig op zijn plek. Hij is ook
www.staiopdekaag.n 9 weer draaibaar gemaakt. Met daaronder
0252-544688

een gouden bol. De pijl is vast en wijst naar
het noorden.



Overledenen

Ida Brouwer - Schrama - 80 jaar

Ida werd geboren op 31 mei 1941 in de Kruislaan
te Hoofddorp. Het gezin telde 9 kinderen. Haar
ouders hadden achter het huis een groentetuin
en veel kippen, zodat de kinderen tijdens de
oorlog geen honger leden. Naar school ging zij
bij de zusters en volgde daarna een opleiding
tot coupeuse. Zij vond werk als coupeuse, maar
ook heeft zij in een winkel en in de huishouding
gewerkt.

Tijdens een logeerpartij bij familie in Nijmegen
leerde zij Gerard Brouwer kennen. Hij werkte in
een bakkerszaak en Ida mocht daar wat graag
brood gaan kopen. Het was zogezegd liefde op
het eerste gezicht. Gerard kwam geregeld naar
Hoofddorp en samen gingen ze vaak dansen bij
Piet van der Peet.

Na een aantal jaren verkering zijn Ida en Gerard
in Hoofddorp getrouwd. Zij gingen wonen in de
Koning Willem | laan. Hun kinderen Richard en
Karin zijn in dat huis geboren. In 1975 verhuisde
het gezin naar de Kelloggstraat en daar kwam
dochter Silvia ter wereld. Silvia had een
hartafwijking en is bijna 2 jaar geworden. Ida
had veel verdriet van haar overlijden, echter zij
liet het niet merken aan haar andere kinderen.
Wel werd vaak stil gestaan bij dit verlies door
met regelmaat haar graf te bezoeken op ons
kerkhof.

Ida was een groot Maria-vereerder en samen
met haar zus Joke regelde zij de bedevaart naar
Banneux, 30 jaar lang en twee keer per jaar. Ook
heeft Ida veel werk verricht voor onze parochie
en werd geridderd als Lid in de Orde van Oranje
Nassau.

In de avonduren werkte Ida op het

zuigelingenbureau en ook verdiende zij er wat
bij als hulp in de huishouding.
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Ida was erg creatief. Zij maakte kleding voor haar
kinderen en hield van knutselen. Op de
voorkant van haar overlijdenskaart staat een
afbeelding van een door haar geborduurd
schilderij van bloemen. Aan de binnenkant van
diezelfde kaart staat een foto van 8
babyschoentjes die zij maakte van de
geboortekaartjes van haar kinderen en
kleinkinderen, heel bijzonder. Gerard en Ida
kregen 5 kleinkinderen waar zij erg trots op
waren.

In 2002 overleed Gerard, haar grote liefde.
Dochter Karin vond haar moeder een sterke
VIOUW.

In 2015 verhuisde Ida naar een appartement in
de Lijnden van Hemmenstraat. In 2017 werd er
bij haar kanker geconstateerd en in 2020 heeft
zij een chemokuur ondergaan. De pandemie
heeft haar geen goed gedaan, zij voelde zich
opgesloten in haar huis.

Afgelopen augustus werd Ida opgenomen in
Hospice Bardo en kreeg zij de ziekenzegen van
Bernadette Dullens.

Op 11 augustus is zij rustig overleden in het
bijzijn van haar kinderen. De uitvaart in onze
kerk op 18 augustus werd geleid door pastor
Van Lent samen met Bernadette Dullens. Ida
had zelf de gezangen en gebeden voor de
uitvaart uitgezocht en tijdens de dienst brandde
de doopkaars van dochtertje Silvia. Ida werd
begraven op ons kerkhof in het graf bij haar
man Gerard en dochter Silvia.




De digitale adventsretraite 2021 van de jezuieten
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PVONTVANG DAGELLIKS GEBEDSMAIL IN DE ADVENT, *Jezuieten

MET BIJBELSTEKSTEN EN MIEDITATEEVE UEAGEN ;
www.adventsretraite.org

“Hoop bedriegt niet” is de titel van de
adventsretraite 2021. De retraite gaat op
zondag 28 november van start en loopt tot
zaterdag 25 december. Het is de vijftiende
digitale retraite van de jezuieten. De retraite is
geschreven door jezuiet Jan Stuyt.

Deelnemers aan de digitale retraite krijgen
dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten,
meditatieve vragen, citaten en technische
gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis
om het mysterie van Kerst intenser te beleven.

Jan Stuyt zegt over de retraite die hij schreef:
“De decembermaand is voor veel mensen een
drukke periode. Een echt feest is iets waar je
naar uitkijkt: laat je niet overvallen door
Kerstmis. De digitale retraite geeft je de kans
om je voor te bereiden op dit feest. Een kwartier
per dag is genoeg. Laat je vier weken inspireren
door Bijbelse woorden: hoop, verwachting, licht,
Vredevorst, dageraad. God komt bij mensen op
bezoek als zij zich daarvoor open stellen.”

U kunt zich voor deze gratis digitale retraite
inschrijven via www.ignatiaansbidden.org.

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige

digitale retraite:

- "Ik heb in het openbaar vervoer in de
stiltecoupé de tijd genomen om de retraite te
doen, omdat er thuis veelal geen stilte is.’

- "De afgelopen weken heb ik zo intens ervaren!
De retraite heeft me daarbij enorm geholpen

Ik voelde me werkelijk gezien, aangekeken,
elke dag.”

- “Dank voor deze reis die ik samen met jullie
mocht maken. Die heeft mij doen stilvallen en
stilstaan bij wat er is. Nu die wereld in —
wetend wat mijn basis is. Met de Altijd
Aanwezige in mij, het Licht maakt dat ik het
pad durf op te gaan.”

- “Grote dank voor deze broodnodige
verdieping. Wat een belevenis zeg.”

Aantal deelnemers

Er nemen ruim 20.000 retraitanten uit Nederland
en Vlaanderen deel aan deze vijftiende digitale
retraite van de jezuieten.

Het gebedstraject volgt de traditionele
adventstijd, dit jaar van zondag 28 november
tot zaterdag 25 december.

Hoe?

Deelnemers schrijven zich in door hun
e-mailadres op te geven via
www.ignatiaansbidden.org. Ze ontvangen
gedurende de periode van advent dagelijks een
gebedsmail.

Geleide meditaties via ZOOM

Deelnemers van de retraite worden tijdens de
advent iedere zaterdag uitgenodigd om deel te
nemen aan de geleide zoom-meditaties van een
half uur. Die worden verzorgd door de auteur
van de digitale retraite, jezuiet Jan Stuyt.
Afgelopen jaar is gebleken dat deze meditaties
het gevoel verbonden te zijn met de 20.000
andere digitale retraitanten versterkt.

Inspiratie

De retraite is geinspireerd door de ignatiaanse
spiritualiteit. In het online gastenboek op
ignatiaansbidden.org/gastenboek kunnen
deelnemers hun gebedservaringen delen.

Een productie van www.ignatiaansbidden.org
ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee
digitale retraites, tijdens de advent en de
40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in
hun gebed tijdens de speciale tijden in het
kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden
van Gods aanwezigheid in hun leven.
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Parochiebreed

Tentoonstelling - Geloof in Geluk

Anton ten Klooster Antoine Bodar Mgr. Jan Hendriks
der Vegt Leo Fijen Emma van Hooff Jos Wienen Dafne Arlman
Lars Gerfen Ramon Mangold Matteo Myderwyk Simone de

Wegkamp Martijn Duifhuizen en Kees Wisse Sanne Vogel Tini

Hendriks Mirjam van der Vegt MG Magazine

Simone de Groot Maaiks ' Tensdatitng ™M Peter van Asselt Bob
Maalke Lut Lars & + ~ Fijen Tini Brugge
Ve Geloof in i e
Lars - Geluk s “amp

Thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk'In de
KoepelKathedraal in Haarlem is van zaterdag 28
augustus 2021 t/m zondag 3 april 2022 de
thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’ te zien.
Die gaat over het zoeken, delen en verbeelden
van geluk. Met dit nieuwe initiatief wil de
KoepelKathedraal nadrukkelijker naar buiten
treden en mensen uitnodigen om na te denken
over wat hen bezighoudt.

Geloof in Geluk gaat over de zoektocht naar
geluk, het verbeelden van het gevoel en het
delen van geluk. Ervaar het hemels geluk aan de
hand van een speciaal ontwikkelde
orgelcompositie, krijg inzicht in je eigen geluk
door het lopen van een labyrint en beluister
prachtige persoonlijke verhalen over wat geluk
kan betekenen. Ontdek de kunstobjecten die
reageren op het thema en leer van de verhalen
van heiligen en over wat zij opofferden om
geluk te bereiken.,

Voor meer informatie en tickets:
www.koepelkathedraal.nl/geloof-in-geluk

Gedoopt

Joshua Siebeling ;

Clint Arachchige
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De Ongelofelijke Podcast

Een mooie podcast |uistertip. Podcast over de
relevantie van het geloof in een steeds
ongeloviger Nederland. Journalist David
Boogerd en theoloog Stefan Paas voeren
verdiepende gesprekken met spraakmakende
gasten. De Podcast is te beluisteren via de
reguliere podcast kanalen zoals Spotify.

Voorbeelden van de laatste paar afleveringen
zijn

#64 - De impact van 70 jaar religieuze tv met
Andries Knevel en Wilfred Kemp

De Nederlandse televisie bestaat 70 jaar, en dat
betekent dat er ook al 70 jaar religie op tv te
zien is. In deze aflevering een gesprek met ...

#63 - Waarom de moderne mens Henri Nouwen
nodig heeft met Talitha Muusse en Stefan Paas
Hij overleed 25 jaar geleden, maar zijn werk is
misschien wel belangrijker dan ooit. De
Nederlandse priester, hoogleraar en schrijver
Henri ...

#62 - Het seculiere experiment van het Westen

met Hans Boutellier en Stefan Paas

‘Als er niemand meer in God gelooft, dan wordt
het een zooitje jongen' Hans Boutellier hoorde
het zijn vader zeggen begin jaren '70 en die ...

Marthagroep

Woensdag 24 november zijn de dames Dekkers,
Kunz, Manoukian en Ruiter aan de beurt om de
kerk schoon te maken.

Woensdag 15 december de dames van de
Filipijnen.

Contactpersoon:
Mw. Jessica Kunz, tel: 06 36171598



Adventsactie 2021 - Gezonde start
voor moeder en kind

Net als andere jaren organiseert Adventsactie
ook dit jaar de Adventsactiecampagne. Dit jaar
staat de campagne in het teken van zorg voor
moeder en kind rondom de zwangerschap.

Hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg voor
moeders en jonge kinderen: in 2019 was de
kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit. Bij
moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer
dan een derde ten opzicht van 1990. Het helpt dus
enorm deze kwetsbare groep te steunen met
concrete hulp en dat geeft hoop!

Onvoldoende toegang tot zorg

Maar nog altijd halen er jaarlijks ongeveer 5,2
miljoen kinderen hun vijfde verjaardag niet door
bijvoorbeeld malaria of diarree en overlijdt er
iedere twee minuten een moeder in het
kraambed. Wereldwijd hebben miljoenen
vrouwen nog altijd onvoldoende toegang tot
goede zorg.

Hoe helpt Adventsactie?

Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich
richten op goede, bereikbare zorg voor moeder
en kind rondom de zwangerschap en de periode

erna. Zo steunen we in Somalié een
gezondheidscentrum dat aanstaande moeders
professionele geboortezorg biedt. In El Salvador
steunen we een ziekenhuis dat jonge ouders leert
hoe ze goed voor hun kinderen kunnen zorgen. In
Gaza steunen we een medisch team dat zwangere
vrouwen begeleidt voor wie de medische post te
ver weg is en in Zimbabwe steunen we een
opvanghuis bij een kraamkliniek, zodat zwangere
vrouwen en hun echtgenoot daar veilig de
bevalling kunnen afwachten.

Help Adventsactie de projecten te ondersteunen.
Scan de QR-code om te doneren voor Adventsactie
2021 - moeder en kind of maak uw gift over naar
NL69 INGB 0001 3159 41 van VOM-Groep

H. Joannes de Doper te Hoofddorp, onder
vermelding van Adventsactie 2021.

DAM openhaarden

KBO

Haarlemmewneer

Katholieke Bond van Oudere®

belangenerganisatie
voor senioren

Inlichtingen:
Voorzitter 0252 - 685747
of e-mail naar:
secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl

Kijk ook eens op onze website
www.kbo-haarlemmermeer.nl
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De muizen hebben iets geweldigs gehoord. Binnenkort
gaan de kinderen in het donker langs de deuren om
liedjes te zingen, dan krijgen ze snoep van de bewoners.
Wat een feest! Dat ze daar z€lf niet aan gedacht hebben!
Altijd-hongerige-muis roept haar kinderen bij elkaar en
leert ze een liedje. Het gaat zo: ‘Miezer mager muisje,
wie klopt er aan uw huisje? Wees zo goed, mevrouw,
mijnheer. Geef ons snoep, dan gaan we weer.’

De muisjes staan klaar als de kinderen zich bij de kerk
verzamelen. Die hebben lampions bij zich met kaarsjes
erin. Wat een prachtige optocht. De muizen trippelen
dapper mee. Wel jammer dat het zulk slecht weer is!
De lampionnen wapperen in de wind, mutsen

Soms heb Je wind mee, en dan weer wind tegen.
Soms baal je van iets wat je hebt gekregen:
een Niet coole trui, of een vét stom cadeau.
Dan wil je wel schreeuwen, dat véelt dan zo.
Je zou haast vergeten hoe gelukkig je bent:

gezoNd, een mooi huis en met speelgoed verwend. @

Bedenk dan maar wat &chte tegenwing fs:
ziekte en hongen onvrijheid, gemis. e

Dus als jij wind mee hebt en een qnder niet,
zeg hiet: Die heeft pech, wat een zielenpiet,
maar déél je geluk, geef hen wind in de rug,
doneer en trakteer en kom over de brug!
Bedenk dat de herfst, als de tegenwind blaast,
de 1ijd is van Maarten en Sinterklaas!

s
ity /.

Uit de Bijbel

Soms blijft de zon ohzichtbaan

terwijl ze achter de wolken stradlt, o 45
Maar daarfia komt de wind - 7
en blaast de hemel schoon. :

Job 37:21

Bij het eerste huis bellen de kinderen aan en zingen hun
lied. De mevrouw zegt door de kier van de deur: ‘Mooi
hoor! Hierzo, een toffee voor iedereen.’ De deur klapt
dicht, nog voordat de muizen hun lied hebben kunnen
zingen. De groep loopt door. De wind blaast nog harder.
‘Mijn lampion is uit!” kermt een jochie. ‘De mijne ook!”
roept een ander. ‘Koude handen! Mammaaaa!’ Ineens
vliegen alle kinderen ervandoor. De muisjes vinden het
maar jammer. Ze klimmen door een brievenbus naar
binnen en zingen dapper Miezer mager muisje, maar
niemand luistert. Alleen de hond. Die blaft enthousiast
en brengt ze hondensnoepjes. Van schrik vliegen de
muizen - roetsj - terug door de brievenbus. Dan maar
liever met tegenwind naar huis!
S




