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Redactieadres (alleen voor kopij)
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voor woensdag 5 januari 2022
Afhalen Info nr.1 donderdag 27 januari 2022

Info bezorging

(bezargen uiterlijk voér zaterdag 18.00 uur s.v.p.)
- Bornholm: 18.00-20.00 uur

Bandholm 130 of volgens afspraak
-Overbos: 15.00-17.00 uur , Roekenbos 38
- Toolenburg: 14.30-17.30 uur, Rustenburgpark 19
- Floriande, Pleinen, Sportdorp:

17.00-18.30 uur, Sjoukje Dijkstralaan 51

Vragen over de bezorging:
via het Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat

Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp,

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
tel. 023 5638145.

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.
www.hjoannesdedoper.nl

Bankrekening: NLO6 INGB 0000 1728 63

t.n.v. parochie H.Joannes de Doper te Hoofddorp.

Boekwinkel Het Kruispunt

Kruisweg 1067a, 2131 CT Hoofddorp
Geopend di t/m vrij van 10.00-17.00 uur,

zat. van 10.00-16.00 uur. Tel. 023 5617392 of
info@boekwinkelhetkruispunt.nl
www.boekwinkelhetkruispunt

Het Fundament en Parochiehuis

vallen onder de beheercommisie, Codrdinator:

- Parochiehuis Jos Eeken, telefoon 023 - 5638145,
of per e-mail naar het Parochiesecretariaat.

- Fundament Ria van der Veldt, per e-mail
marievanderveldt@gmail.com

Elke woensdagavond wordt een maaltijd
geserveerd:

Graag opgeven voor maandag 20.00 uur

bij Raminah van Eer, telefoon 06-10623703;

Maaltijd begint om18.00 uur, kosten € 5 per persoon.
Dit is een editie van het parochiemagaZIN een
uitgave van De Zalige Zalm.

Foto voorkant: Kerst

Info en Inhoud

Pastores:

pater E. Manek svd - priester
tel. 06 85244515

pater A. Toppo svd - priester
alberttopponeb@gmail.com

R. Mascini - Diaken
tel. 06 26795701
e-mail: robmascini@gmail.com

pater M. Thekkeyil svd - priester
e-mail: mthekkeyil@hotmail.com
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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook
in het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar mw. K.
Verhoeve-Klemann,

tel. 023 5577152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt U voor hulp de PCl
benaderen. Met uw hulpvraag kunt U terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve
vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat blijven! Hebt
u tijd en zin om een actieve rol in onze parochie te
spelen, schroom dan niet om even een kijkje te
nemen in de boekwinkel en bij het
parochiesecretariaat. Daar ligt een map met
vacatures, voor denkers en doeners, er zit vast iets
voor u bij!
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Parochie - informatie en berichten

Creatief met de ruimte in de stal

Opnieuw is het bijna Kerst en worden de spullen van
zolder gehaald. Eerst de doos met kerstballen voor
de boom, het lijkt wel elk jaar meér, en dan de
kerststal. De beeldjes worden uit het stro gehaald en
zorgvuldig in de stal geplaatst. Te beginnen met de
os en de ezel, die moeten achterin. Dan de herders.
Die knielende herder, die mag elk jaar al in de stal,
links achter Maria. Weet je wat? We doen het dit jaar
anders. De knielende herder mag buiten blijven dit
jaar. De herder die aan komt lopen met het schaapje
op zijn schouders, die al vele malen omver is
gelopen door kinderen en poes omdat hij altijd
buiten de stal moet staan, die al vele malen gelijmd
is, die krijgt nu een andere plaats. Die hoeft het dit
jaar niet te doen met alleen een glimp van het
Kerstkind, nee, hij mag nu dicht bij de kribbe blijven.
En als straks de Drie Koningen komen, dan gaan dit
jaar os en ezel maar plaats maken voor de kameel en
de andere herders met hun schapen moeten maar
wijken voor dit hoge bezoek! We draaien de rollen
om!

Het gaat er op lijken dat we ook dit jaar niet
onbekommerd bij elkaar kunnen zijn vanwege de
beperkende maatregelen omtrent Corona. Wennen
doet het nooit maar we kunnen er steeds beter mee
omgaan. Dankzij technische hulpmiddelen als
bijvoorbeeld de livestreams van de vieringen
kunnen we er toch bij zijn. En net als de beeldjes in
de stal moeten we dan maar creatief zijn met de
ruimte die we hebben.

Er wacht ons weer een nieuw jaar, met nieuwe
kansen en mogelijkheden. We gaan er met z'n allen

weer een prachtig jaar van maken!

De redactie van de Info en allen die meewerken
aan de totstandkoming en verspreiding, wensen u

EH EEHt

Cretubtig 2022




Pastoraal woord

Een helder Licht in de duisternis

Als je uit een land komt met veel zonlicht en
dan naar een land gaat met vier seizoenen of
weinig licht dan weet je zeker wat een
verlangen naar het licht betekent. Licht is het
leven, waardoor alles helder is. Aan het begin
van de herfst tot aan de winter is er minder
licht, soms is het de hele dag donker. En ook
nog: koud. Maar zo is de aarde geschapen en
natuurlijk waar ik niet aan kan wennen. Dat is de
realiteit van de natuur.

In feite leven we nog steeds in een “ donkere”
tijd. De Corona pandemie blijft nog aanwezig.
Een tijdje waren we opgelucht maar dit duurde
niet lang. De angst en bezorgdheid omringen
ons nog steeds. We moeten nog afstand
houden en onze mondkapjes dragen. Er zijn
veel voor- en tegenstanders. Thuis werken en
thuis blijven klinkt overal. Ik zou deze situatie
een donkere tijd noemen voor ons allen omdat
het veel gevolgen heeft voor iedereen.

Maar precies in dit donkere seizoen van de
natuur en tijd van angst, vieren we kerst, de
geboorte van Jezus, een groot licht die over de
volkeren zal schijnen. Jesaja schreef het: “Het
volk dat wandelt in de duisternis ziet een helder
licht...” (Jes. 9, 1-3. 5-6). In geestelijke zin is het
licht een warmte, vreugde en bevrijding. De
volkeren die in de duisternis wandelen hebben
het licht nodig. Kerst is niet meer een
regelmatige viering op basis van de traditie
maar een goede gelegenheid om te bezinnen.
Het zoeken naar het ware licht, troost van het
geloof. De stem van de engelen in de hemel en
de vreugde van de herders in de woestijn zijn
het teken van de verbinding tussen de hemel
en aarde.

Je viert kerst inderdaad al jaren, maar wat is je
persoonlijke reden om kerst te vieren? Is dat een
behoefte of een toeval. Een verlangen of een
kwestie van gewoon meedoen? Je bepaalt het
zelf. Het gaat niet alleen over een kerstdiner, de

kerstbomen of de lichtjes en muziek. Maar het
gaat meer over een persoonlijke reflectie met
iemand die je geestelijk tegenkomt op een
“speciale plek”. In de kribbe van je hart. Hoe en
wat er in je hart zit, daar komt Hij je tegen. Dat
maakt kerst betekenisvol in ons leven en anders
ieder jaar. Laat het ware licht in je hart schijnen
met de warmte en vreugde van kerst. Met deze
geest en vreugde van Kerstmis gaan we samen
verder naar het nieuw jaar 2022.

Ik wens u allen zalig kerst en gelukkig nieuw
jaar!l

Pater Eko Silvester Manek, SVD



Parochiebreed

Van de Missionarissen SVD

De maand September heeft in het teken gestaan
van het afscheid van pastoor Kees van Lent en
gastvrouw Grietje.

Eind Oktober hebben twee leden van de
Missionaire Leefgemeenschap SVD afscheid
genomen van Hoofddorp : p. Antony Vargese en
ondergetekende, p. Bert Wooning.

P. Antony , afkomstig uit India, was hier gekomen in
februari 2020 om zijn taalstudie voort te zetten. Hij
heeft die met succes voltooid in februari 2021 en
vanaf die datum is hij begonnen met zijn pastorale
en kerkelijke stage in de parochie van Den Haag
Zuid. Die heeft hij met goed gevolg afgesloten op
het einde van de maand Juli van dit jaar. Hijis
ondertussen al vertrokken naar onze nieuwe
missionaire gemeenschap in Roosendaal (N-B)

Ondergetekende is vanuit de Missionaire
Gemeenschap van Breda hiernaartoe gekomen in
september 2018 om samen met p. Sedfrey Nebres
en p. Eko Silvester een nieuwe missionaire
gemeenschap hier te beginnen. Jammer genoeg
heeft p. Sedfrey ons in juli 2019 verlaten maar
gelukkig werd onze communiteit in februari 2020
versterkt met de komst van de drie taalstudenten:
p. Albert Toppo, p. Antony Varghese en p. Aaron
Hizola. Deze laatste heeft in het begin van dit jaar
een lichte hersenbloeding gekregen en bevindt
zich nog steeds in een herstelperiode. In
september 2020 werd onze gemeenschap
versterkt met de komst van p Matthew Tekkeyil.
Deze laatste met de bijzondere opdracht om het
Bijbelapostolaat in deze parochie maar ook op
andere plaatsen te bevorderen.

Ondertussen is p. Albert Toppo vanaf 1
augustus j. | officieel benoemd tot lid van het
pastoraal team van deze parochie. Enkele
maanden geleden heeft de Bisschop aan de SVD
gevraagd dat onze missionaire svd gemeenschap
ook de pastorale zorg van de parochie van Nieuw
Vennep op zich zou nemen. De SVD heeft hier
positief op geantwoord zodat het werkterrein van
onze missionaire gemeenschap sterk uitgebreid
wordt.

Om die reden heeft de Bisschop besloten om ook
p. Mathew binnenkort als lid van het pastorale
team van beide parochies te benoemen.
Aangezien dit een verandering van de situatie
betekent alsook omdat dit pastorale team in deze
samenstelling nieuw is, heeft het kerkbestuur aan
Diaken Rob Maschini gevraagd om dit gedurende
tenminste één jaar te begeleiden. Hij zal dit doen

samen met de verantwoordelijke voor de
pastoraatsgroepen namens het kerkbestuur: Hans
v.d. Leeuw. Wij zijn daar blij en dankbaar om. We
hebben er vertrouwen in dat op deze manier het
pastorale parochiéle werk dat Pastoor Kees van
Lent gedurende 25 jaar op zo'n bijzondere manier
heeft uitgeoefend, op een goede manier
voortgezet zal worden. We hopen ook dat onze
svd gemeenschap een substantiéle bijdrage kan
leveren opdat deze parochiegemeenschap een
echte missionaire parochie zal worden.

Ondergetekende heeft op zaterdag en zondag, 23
en 24 oktober, afscheid genomen van deze
parochie. Hartelijk bedankt voor de vele blijken
van waardering die ik daarbij van velen heb
ontvangen. lk ben hier met genoegen gedurende
drie jaar geweest om het begin van deze
missionaire gemeenschap te ondersteunen. Met
veel plezier heb ik dat gedaan en ik ben blij dat
onze nieuwe medebroeders nu zover
geintroduceerd zijn dat ze mij niet meer nodig
hebben en ik op een andere plaats mee mag
helpen om een nieuwe missionaire gemeenschap
op te bouwen nl. in Roosendaal.

Eerlijk gezegd, had ik wel wat meer willen doen in
de parochie van Hoofddorp, maar twee jaar
geleden ben ik onverwachts ook benoemd als
parochieel administrator in de parochie van
Amsterdam Oost/Zuid Oost en Diemen.

Dat werk heeft me veel meer werk en tijd gekost
als dat ik voorzien had zodanig dat er niet veel
meer tijd overbleef voor de parochie van
Hoofddorp.

Verschillende mensen hebben me bedankt voor
mijn preken en homilieén gedurende de
Eucharistievieringen. Daar ben ik blij om, niet
zozeer voor mezelf als wel dat ik de Kracht van
God heb gekregen om op die manier te mogen
meewerken dat het Woord van God steeds meer
een richtsnoer in ons leven is en dat het ons helpt
om als christenen in deze tijd die niet altijd
gemakkelijk is, te leven. Maar ook uw aandachtig
luisteren heeft mij hierbij veel geholpen waarvoor
ik u dan ook van harte bedank.



Parochie breed

vervolg Van de Missionarissen SVD

In het algemeen wil ik u bedanken voor de grote
gastvrijheid en hartelijkheid waarmee velen van u
ons indertijd ontvangen hebben alsook voor de
manier waarop u gedurende de afgelopen drie
jaren uw medewerking en sympathie hebt laten
zien. Daarmee heeft u gezorgd dat dit verblijf voor
ons en voor mij persoonlijk hier in Hoofddorp heel
aangenaam is geweest. Qok wil ik
emeritus pastoor Kees van Lees van Lent nog eens
van harte bedanken voor de buitengewoon
gastvrije manier waarop hij ons hier drie jaar
geleden ontvangen heeft en ervoor heeft gezorgd
dat we een goede huisvesting gekregen hebben.
Tevens wil ik het kerkbestuur van harte bedanken
voor de altijd heel prettige samenwerking.

Tenslotte spreek ik de hoop uit dat u op een goede
manier blijft samenwerken met onze svd
medebroeders opdat deze bruisende parochie
steeds meer een missionaire parochie moge
worden!

Van harte wens ik u allen het beste toe.

Hartelijke groeten van :
p. Bert Wooning svd

De Kerstbrunch in 2021

Vorig jaar heeft de Bezoekgroep besloten de
kerstbrunch niet door te laten gaan. De mensen
die wij als vrijwilligers van de Bezoekgroep
bezoeken, worden daar tegen Kerstmis altijd
voor uitgenodigd. Maar dit jaar zijn de
coronabesmettingen ineens dusdanig
opgelopen, dat wij niet het risico durven aan te
gaan. Tot onze grote spijt, ook wij kijken er
immers naar uit.

Maar we laten de hoop niet varen, het zou toch
mooi zijn wanneer we eindelijk volgend jaar
weer zoals vanouds bijeen kunnen komen.

Alle vrijwilligers van de Bezoekgroep wensen u
een heel fijn kerstfeest!

De Bezoekgroep

180 kardinaalsmutsen op ons Kerkhof

Vandaag werd onze begraafplaats opgeluisterd
door 180 kardinaalsmutsen. Deze
kardinaalsmutsen staan keurig in het gelid, om
de urnengraven heen op het derde deel van
onze begraafplaats. De buxus planten die er
eerst stonden waren door de buxusmot
opgevreten, en zijn nu vervangen door deze
Euonymus Japonicus, ofwel ‘Kardinaalsmuts; die
niet door buxusmot wordt aangevreten.

Op onze begraafplaats hebben we mooie
urnenmuren, en wat veel mensen niet weten:
ook urnen graven. Net zoals een familiegraf
plaats biedt aan meerdere overledenen, is ook
in een particulier urnengraf ruimte voor
meerdere urnen. De gedenktekens op een
urnengraf zijn veel kleiner dan op een gewoon
familiegraf, namelijk maximaal 40 cm x 40 cm
en tussen de 5 en 10 cm dik. De vrijwilligers van
de begraafplaats groep, zijn elke
donderdagochtend aan het werk, om de
begraafplaats mooi te houden. Hebt u zin om
met deze enthousiaste groep mee te werken,
meldt u dan bij Herman de Deijn:
hermandedeijn@hotmail.com, 06-38484286.

Meer informatie over onze begraafplaats
inclusief een korte youtube film, vindt u op onze
website:
https://www.hjoannesdedoper.nl/begraafplaats/



Parochiebreed

Sportdag Jong Volwassenen 18+

De Jong Volwassenen Groep van de Joannes de
Doper, Geloven Nu, heeft een sportieve middag
georganiseerd. Met de Joannes de Doper, de
Philipijnse gemeenschap en de Chaldeeuwse
kerk was het een bijzonder samen zijn met
elkaar.

Eerst is er met elkaar heel fanatiek gevoetbald,
daarna zijn we onder het genot van een warm
vuur en een lekker stukje pizza in gesprek
gegaan over de oorsprong van het geloof.

Al snel spraken we over alle drukte, prikkels en
verplichtingen in onze samenleving. Veel
mensen in Nederland hebben het ontzettend
druk, daardoor raakt het geloof snel op de
achtergrond.

De conclusie van het gesprek is dat met een
paar minuten tijd per dag al een groot verschil
gemaakt kan worden in jouw relatie tot je
geloof.

Heb je zin om volgende keer mee te doen en
aansluiten bij deze groep? Stuur een e-mail
naar: Jongvolwassene@hjoannesdedoper.nl of
ga naar
https://www.hjoannesdedoper.nl/jongvolwassen
en/

Groeten namens de Jong Volwassen groep,
Ouday Azmi

Gedoopt
Alynah Refos ;

Ace Ama

Funderingsonderzoek

Op 18 en 19 november was er groot materieel te
zien op ons kerkplein. Het bedrijf Fugro
inspecteerde de funderingspalen onder de
pastorie (gebouwd in 1860) en het parochiehuis
(gebouwd in 1913) en nam ook fysieke monsters
van deze houten palen. Bij de pastorie is daarbij
gekeken naar de palen van 1860, en ook naar de
aanbouw van 1913.

De metingen van lintvoeg en vloerwater passing
die een paar weken eerder gedaan waren, toonden
grote tot zeer grote zakkingsverschillen. Hiervoor
zijn volgens Fugro twee mogelijke oorzaken of een
combinatie van beide:

1. Zakkingen van paalpunten (geotechnisch) door
te hoge belasting/verkeerd paalpuntniveau of
door invloed ophogingen, bijvoorbeeld van de
oude sloot die tussen de twee gebouwen heeft
gelopen. Het dichtzetten van de sloot kan tot de
zakkingen hebben geleid (panden zakken beide
ook richting de oude sloot). Oorzaak 1 leidt tot
geleidelijke zakkingen, waarbij de scheefstand zal
blijven toenemen.

2. Zakkingen door fysieke gebreken aan de houten
paalfundering. Houten paalfundering zijn
kwetsbaar. Bij breuk funderingshout kunnen palen
volledig worden uitgeschakeld. Bij oorzaak 2 is
funderingsherstel noodzakelijk, deze gebreken
kunnen binnen korte tijd leiden tot grote
zakkingen.

Fugro verwacht op basis van de lintvoeg en
waterpas metingen dat de handhavingstermijn
niet boven de 15 jaar uitkomt. De
handhavingstermijn is de periode waarbinnen de
fundering op de huidige wijze, bij gelijkblijvende
omstandigheden zal blijven functioneren zonder
dat herstelmaatregelen nodig zijn. Om nader te
bepalen wat de oorzaak is, en daarmee de
verwachtte termijn waarop funderingsherstel
noodzakelijk is preciezer te kunnen inschatten, zijn
vlak naast de muren van de pastorie en van het
parochiehuis twee inspectieputten gegraven en de
toestand van de palen bekeken. Ook zijn
houtmonsters van de palen genomen. We zijn nu
in afwachting van de eindrapportage en het advies
van Fugro, die in de loop van december wordt
verwacht. Dit advies is belangrijk voor de verdere
planning en benodigde financiering van de
hoognodige renovatie van de pastorie en voor de
verbouwing van de zolder van het parochiehuis.



Raad van Kerken Hoofddorp

laad van Kerken
Hoofddorp

Samen in gesprek

over een cultureel, religieus of maatschappelijk
onderwerp:

We horen het ‘levensverhaal’ van Maria
Magdalena.

In de maand april zouden we Maria Magdalena
in het zonnetje zetten, maar helaas, zoals zovele
activiteiten moest ook deze gecanceld worden.
In september zijn we weer begonnen met de
themabijeenkomsten. We hebben Maria
Magdalena nu ‘uitgenodigd’ voor 13 januari,
maar met de oplopende besmettingen is het de
vraag of het déze keer door kan gaan.

We zijn optimistisch en nodigen u graag uit om
haar te ‘ontmoeten’

Maria Magdalena is een van de meest
spraakmakende figuren uit het Nieuwe
Testament. In de loop der eeuwen is haar van
alles toegedicht: ze zou een bekeerde zondares
zijn geweest, maar misschien ook Jezus' partner.
Of was zij de ‘volledig ingewijde] zoals we
kunnen lezen in het evangelie van Maria
(Magdalena).

Els van Dongen kruipt in de huid van deze
bijzondere vrouw en neemt ons mee in haar
levensverhaal. We geven na het verhaal graag
anderen de gelegenheid om te vertellen wat
Maria Magdalena voor haar/hem betekent.

Na de pauze kijken we naar een gesprek van Paul
Witteman met Herman Finkers over het
Gregoriaans en we |uisteren naar Statuit el
Dominus, gezongen door de vrouwen van het a
cappella kwintet Wishful Singing.

Informatie en aanmelden: Coby Bergsma,
j.j.bergsma@live.nl, tel. 023 565 2400.
Donderdag 13 januari 2022

Tijd: 14.00— 16.00 uur

Plaats: Parochiehuis, Kruisweg 1073, Hoofddorp

ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN KERKEN

Fratteli Tutti

De laatstverschenen encycliek van paus
Franciscus gaat over rechtvaardigheid en
broederschap, Fratteli Tutti.

In drie avonden gaan we nader in op de inhoud
van deze encycliek; wat is een encycliek, is er
hoop, wie is mijn naaste, wat kunnen wij zelf
doen?

Begeleiding: Pater Matthew Thekkeyil, Hans
Bruijnzeels, Els Tulen.

Informatie en aanmelding: tel. 023 561 7392,
info@boekwinkelhetkruispunt.nl.

Dinsdag 18 januari, 1 en 15 februari 2022
Tijd: 20.00 — 21.30 uur

Plaats: Boekwinkel Het Kruispunt, Kruisweg
1067a, Hoofddorp

Dialoog in muziek

Voor de 25e keer in de Marktpleinkerk:
Haarlemmermeerse koren zingen een kwartier
lang hun muziek. Zouden we eindelijk
toekomen aan Dialoog 257 (&) Moet nu wel
driedubbel feestelijk worden!

Aanmelden: nog niet bekend

Zondag 23 januari 2022

Tijd: 14.00 - 17.30 uur

Plaats: Marktpleinkerk

Leerhuis Kerk en Israél

We verdiepen ons in zijn boek over Numeri.
Informatie en aanmelden: ds. Adri van der Wal,
a_vd_wal@hotmail.com, tel. 023 563 0997.
Donderdag 27 januari 2022

Tijd: 20.00 — 22.00 uur.

Plaats: Marktpleinkerk

Actuele informatie van de Raad van Kerken
Hoofddorp op kerkeninhoofddorp.nl, of neem
contact op met Flora van der Staaij, telefoon 06
1046 9181, e-mail
bezinning@kerkeninhoofddorp.nl.

Aanmelden is noodzakelijk. Bij de activiteit staat
waar u zich aan kunt melden.



Bij het schrijven van deze copy zijn wij in afwachting van de naderende persconferentie. Het is nog
spannend welke beperkende maatregelen er zullen volgen en of wij gewoon open kunnen blijven
in december. Houd u onze website en social media pagina's in de gaten? Ook wat betreft het wel of
niet doorgaan van de aktiviteiten.

Beste theologische boek van 2021
Eind november werd het boek: “Maria
icoon van genade’, verkozen tot beste
theologische boek van 2021. De jury,
gevormd door recensenten van Trouw
en Nederlands Dagblad, prijzen Arnold
Huijgen in hun juryrapport om zijn lef en
oecumene: “Een volbloed protestant
theoloog die op Bijbelse gronden pleit

Dieren van Bethlehem voor een herwaardering van Maria, als
moeder van de verlosser en van de
De os en de ezel, gelovigen.
de schapen vooral,
zij stonden te kijken Activiteiten in januari 2022
zo stil in de stal. Op 18 januari, om 20.00 is de eerste avond rond Frateli Tuti.
Zij hadden geen idee Op 25 januari, van 14.00 tot 15.30 uur, boekbespreking met Els
van oorlog en strijd. Tulen rond de debuutroman van Janke Reitsma, ‘Niets ontgaat

Met alleen dieren op aarde ons, (meer info hierover vind u op pagina 19).

was er vrede. . .altijd!

Op 29 januari Poézie wandeling
Pieter Feller In de week van de poézie, die gehouden wordt van 27 januari tot 2
uit: Een wonder prachtig dier ~ februari en als thema heeft "Natuur’, organiseren wij op zaterdag 29
Een dierengedicht voor elke januari een poézie wandeling door de Bijbelse tuin.

dag van het jaar

Dank U wel!
Wij willen u danken voor uw bestellingen en uw trouwe bezoek aan onze boekwinkel,
gedurende het afgelopen moeilijke jaar. U hield ons scherp en gaf ons inspiratie! Ook in 2022
hopen wij u weer te mogen ontvangen. Namens ons vrijwilligersteam wensen wij u

Gezegende Kerstdagen en een gezond nieuw jaar!
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Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

Zondag 30 januari 19.00 uur 19.00: Taizé viering in de Ark
ledere eerste zondag van de maand is er om 18.00 uur een Spaanstalige viering.

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur. Vieringen in de Titus Brandsmakapel zijn momenteel alleen toegankelijk voor
cliénten van de Meerstede en directe aanleunwoningen.

Doopgesprekken

De volgende doopgesprekken zijn 19 en 26 januari 2022.
De eerste avond is in de boekwinkel Het Kruispunt, de tweede avond in het Parochiehuis.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u zich voor beide avonden aanmeldt
en ook gaat volgen.

Voor informatie en opgave kunt u bellen naar het secretariaat. Bij voorkeur op woensdagmorgen tussen
9 en 12.00 uur. Tel. 5638145. U kunt ook langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

Worden verzorgd door pater Albert Toppo (verdere informatie via pater Albert)

Opbrengst Collectes

30, 31 oktober en 1 november € 435,65
7 en 8 november €879,15
13 en 14 november €305,45
20 en 21 november €416,19
27 en 28 november € 208,55
Extra collecte Advents actie € 89,90

Coronamaatregelen

Bisschoppen breiden coronamaatregelen uit:
geen vieringen na 17.00 uur, ook niet met Kerstmis

Deze kunnen na 17.00 uur uiteraard wel digitaal worden georganiseerd. Avondvieringen op
weekdagen en zaterdag worden zodanig vervroegd dat ze om 17.00 uur afgelopen zijn. Ondanks
dat het kort dag is wordt de parochies gevraagd dit zo mogelijk al uit te voeren voor de vieringen
van het komend weekend.
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vieringen PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152
Overzicht vieringen kerk en kapel 18 december 2021 - 5 februari 2022
De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook livestream.
Er mogen 70 personen in de kerk toegelaten worden. Opgeven voor de viering via de site of secretariaat

Bij de ingang van de kerk wordt de QR code gevraagd.
+ Als er bij de vieringen een koor staat aangegeven, dan is het een afvaardiging van het koor.

Vierde zondag van de Advent
Za 18dec 19.00: Eucharistieviering; pater M. Thekkeyil; cantor

Zo 19dec 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor-

12.00: Engelstalige viering; pater M. Thekkeyil; Intern. koor John the Baptist
Di 21dec 19.30: Boeteviering; pater E Manek; cantor
Do 23 dec 18.45: Rozenkrans

19.15: Viering

- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Vrijdag 24 december Kerstavond

16.30: Peuter- en kleuterviering; pater A. Toppo; Zangertjes

18.00: Familiekerstviering; diaken R. Mascini; Zangertjes

20.00: Kerstviering; pater E. Manek; Gemengd koor; livestream
- Dick van der Geest

21.45: Kerstviering; pater E. Manek; Odyssee

23.30: Engelstalige Kerstviering; pater A. Toppo;

International koor John the Baptist; livestream

Eerste Kerstdag zaterdag 25 december

10.00: Eucharistievieirng; pater E. Manek; Gregoriaans koor
- Overl. ouders Koeckhoven- van Haaster en zegen over hun gezin
12.00: Engelse viering; Filipijnen; pater A. Hizola;. Filipijns koor

Tweede Kerstdag zondag 26 december

10.00: Eucharistieviering; paters E. Manek en A. Toppo; Harmonie Excelsior
12.00: Engelstalige Filipijnense viering; Filipijns koor -
Di 28dec  18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 30dec 1845: Rozenkrans
19.15: Viering
Oudejaarsavond
Vr31dec 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Indonesia Choir Maranatha
Nieuwjaarsdag
Za 01jan 11.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Filipijns koor
Zo 02jan 10.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gemengd koor; livestream
Nieuwjaarsreceptie onder voorbehoud
12.00: Engelstalige viering; pater M. Thekkeyil; International Choir John the Baptist
Di 04jan  1845: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 06 jan 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Vr07 jan  11.00: Eucharistieviering; 11.30: Uitstelling Allerheiligste

Vervolg volgende pagina
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overzicht vieringen (vervolg)

Driekoningen
Za 08 jan 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; cantor
Zo 09jan 10.00: Familieviering; pater A. Toppo; Zangertjes; livestream
12.00: Engelstalige Filipijnse viering; Filipijns koor
Di11jan 18.45: Rozenkrans
T9.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do 13jan 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 15jan 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Gregoriaans koor
- pater A. Jansen
Zo16jan 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Gemengd koor; livestream
12.00: Engelstalige viering; pater M. Thekkeyil; livestream;
International Choir John the Baptist
Di 18jan 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 20jan 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za 22 jan 19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; cantor
Zo23jan 10.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo en diaken R. Mascini; livestream
12.00: Engelstalige Filipijnse viering; pater A. Hizola
Di 25jan 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do 27 jan 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Za29jan 19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; cantor
Zo 30jan 10.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Odyssee
- Bep Beers- van Schie
12.00: Engelstalige viering Engelstalige viering; pater M. Thekkeyil; livestream
International Choir John the Baptist
19.00: Taize viering in de Ark
Di 01feb 1845: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg-Nieuwendijk
Do3feb  18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
Ter informatie volgende Info
Za 5 feb 19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; cantor
Zo6feb 10.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gemengd koor
12.00: Engelstalige viering; pater M. Thekkeyil; Intern. JtB

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 13.00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
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‘Onze’ Heilige Familie, een nadere kennismaking

Tekst en foto's: Anja Maas

Kertsmis, we vieren het feest van de geboorte
van Christus. Gods Zoon, die ontvangen werd in
een familie die we de Heilige Familie zijn gaan
noemen. Een bijzonder gezin, dat ook een eigen
plaats heeft gekregen in onze Bijbelse kerktuin.
Ze zitten gezellig onder de monumentale beuk
en nodigen bezoekers van de tuin uit om even
bij ze uit te rusten en na te denken over het
verhaal dat de beelden en planten verteld
hebben. Het is alsof ze zeggen: “Leuk je te zien,
zullen we even bijpraten? Er staat een bankje
klaar”

We zien Jozef, een beeld dat gemaakt werd door
Karel Gomes, aan het werk. Hij is timmerman.
lets terzijde zit Maria met baby Jezus op schoot
en daarnaast zie je haar moeder Anna. Deze
beeldengroep is een creatie van Antoinette
Otten. Het plaatje biedt een uitnodigend
tafereel. Historisch en eigentijds tegelijk. Want
hoeveel foto’s van een moeder, dochter en
kleinkind stralen niet hetzelfde uit? Een trio dat
diep met elkaar is verbonden, “close”, zoals dat
tegenwoordig ook in het Nederlands heet.

Oma Anna, moeder Maria, baby Jezus. Een
beeldencombinatie met deze drie heet in de
kunstgeschiedenis een Anna-te-Drieén of ook
wel Sint-Annatrits. Er is veel over te vertellen,
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want vanaf de 14e en 15e eeuw, toen de
christelijke kunst steeds belangrijker werd, is dit
onderwerp in veel uitvoeringen naar voren
gebracht: in hout, in steen of op een schilderij.
De meeste aandacht ging hierbij steeds uit naar
de heilige Anna, want zij was de oudste en dus
ook de wijste, zoals in ieder geval vroeger werd
gedacht. Maar er is ook een meer religieuze
reden. “Als grootmoeder van Jezus dacht men
haar bijzondere macht toe als hemelse
voorspreekster bij haar kleinzoon’, zo staat dat in
officiéle berichtgeving te lezen. Die gedachte
speelde vooral in het Rijnland en de
Nederlanden, waar Anna in de late
middeleeuwen als belangrijke heilige door velen
werd vereerd. Na de Reformatie raakte ze wat op
de achtergrond, maar als ‘oma’ van Jezus is zij in
de christelijke kunst altijd belangrijk gebleven.
Het is dan ook niet meer dan logisch dat de
Heilige Familie-hoek in onze Bijbelse kerktuin
een Anna-te Drieén heeft.

“Even op adem komen bij de Heilige Familie” is
de warme uitstraling die beeldhouwster
Antoinette Otten aan deze compositie heeft
meegegeven. Deze Anna-te-drieén is overigens
niet haar enige bijdrage aan onze Bijbelse tuin.
Ze heeft ook de Fenix, de vuurvogel die steeds
weer oprijst uit zijn as, gemaakt en het beeld van

5 de Engel voor de Gestorven Kinderen dat op het
' kerkhof staat. Ter gelegenheid van deze

Kerstinfo 2021 vragen we haar of ze nog eens
wil vertellen wat er bij het uitbeelden heeft
meegespeeld. “Zoals geldt voor elk beeld dat je
uit je fantasie creéert: je probeert het eerst bij
jezelf te zoeken. Want een combinatie van een
grootmoeder, moeder en kind, drie generaties

{ dus, daarover moet je je toch iets uit je eigen

leven kunnen herinneren? Dus dat heb ik ook
gedaan. Ik heb gezocht naar een plaatje van een
warm en blij moment: moeder en oma geven
liefdevol aandacht aan elkaar en de baby. De
baby kraait en spartelt en steekt zijn handjes uit
naar oma: hij is blij haar te zien.
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Eigenlijk een gewone familiesituatie. En voor
het beeld van Anna heb ik mij laten inspireren
door mijn eigen moeder.”

Het plaatsen van de beelden in de tuin trok
indertijd grote belangstelling van de lokale
pers. Een van de eerste vragen die Antoinette
toen kreeg was: “Mevrouw Otten, we zien
Anna met een hoofddoekje. Is dat met een
specifieke bedoeling?” Het is een vraag, die de
schrijfster van dit stukje zich nog zeer goed
kan herinneren. Het gebeurde namelijk toen er
een fikse maatschappelijke discussie aan de
gang was over het wel of niet dragen van een
hoofddoek door vrouwen tijdens hun werk. Als
deze vraag nu terugkomt , moet Antoinette
lachen.

“Met een maatschappelijk standpunt had het
niet niets te maken. Ik zei al: ik heb vooral aan
mijn eigen moeder gedacht. Ze was al 40
geweest, toen ik werd geboren. En dus geen
jonge moeder meer. Als ik aan mijn jeugd
denk, zie ik mijn moeder altijd voor me met
iets op haar hoofd. Het was geen doekje, maar
een soort muts. En die muts was voor mij
onlosmakelijk met haar verbonden.

Natuurlijk heb ik haar later gevraagd, waarom
ze die toch steeds droeg. En het antwoord was
simpel. In de jaren 60 van de vorige esuw
hadden we nog strenge winters.

Dus zette ik een muts op.” Daarom heb ik ‘mijn’
Anna willen laten zien met een bedekt hoofd.
Ik koos een hoofddoekje, dat vond ik beter
passen dan een muts. Natuurlijk is het ook zo,
Het was flink koud en comfortabele centrale
verwarming had lang niet iedereen. Mijn
moeder antwoordde: “Er is niets ingewikkelds
aan, ik had het op mijn hoofd gewoon altijd
erg koud. dat het verhaal van Anna en Maria
zich afspeelt in het middellandse zeegebied.
En vrouwen die daar in het begin van de
jaartelling leefden worden vaak afgebeeld met
het hoofd bedekt. Maar er is nog iets anders,
wat ik belangrijk vond. Elke vrouw die moeder
is geworden, heeft een zekere kwetsbaarheid.
Ze wil altijd voor haar kinderen en
kleinkinderen het beste. Kom je aan hen, dan
raak je ook haar. En dat doet pijn. Ik heb haar
dit hoofddoekje zeker ook gegeven om haar te
beschermen!

Met dank aan Antoinette Otten

Tijdens de kerstdagen op bezoek
bij de Heilige familie

In de kerk staat de komende weken de
kerststal, ook op het voorplein staat een mooie
kerststal.

Maar weet u dat u ook in de tuin op bezoek
kunt bij de Heilige familie.

We hebben daar speciaal voor u een paaltje
gezet met daarop een QR-code, zo kunt u met
behulp van uw mobiele telefoon luisteren naar
het verhaal dat Jozef, Maria en Anna te
vertellen hebben.
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Adventsactie 2021 - Gezonde start voor moeder en kind

Net als andere jaren organiseert Adventsactie
ook dit jaar de Adventsactiecampagne. Dit jaar
staat de campagne in het teken van zorg voor
moeder en kind rondom de zwangerschap.

Een geboorteverhaal
Op weg...

Sarah voelt dat haar tijd nadert. Het wordt haar
eerste kind. Ze is 17 en sterk. Haar moeder en
tantes hebben haar volgens de oude tradities van
haar volk voorbereid op de bevalling en ze hadden
ook liever gehad dat Sarah bij hen zou blijven om
het kind te krijgen, zoals al generaties vrouwen
voor haar. Sarah kiest echter liever voor de
begeleiding van de vroedvrouw in de medische
post in de stad. Het beeld van haar oudere zus, die
overleed na een zware bloeding tijdens de
bevalling, staat haar nog helder voor de geest.

Samen met haar man Michael begint ze aan de reis.

Ze zullen er ruim twee dagen over doen. Geld voor
de bus of brommertaxi is er niet en hun eigen
vervoer bestaat uit een oude fiets zonder banden,
die ze vooral gebruiken als pakezel.

En zo lopen ze nog voor zonsopgang naar de grote
weg, richting stad. De eerste uren zijn nog goed te
doen, maar de temperatuur loopt snel op. Dan
lopen ze in de brandende zon. Er is nauwelijks
schaduw op de weg. Het gaat langzaam en Sarah is
snel moe. Ze moeten regelmatig stoppen en
uitrusten. Van vrouwen die langs de weg hun
groentes verkopen, krijgen ze een stuk suikerriet
om op te kauwen. Ze hebben zelf nog wat stevige
stukken posho bij zich, gewikkeld in oude kranten.

Er zijn veel mensen onderweg naar de stad. Om te
kopen. Om te verkopen. Om werk te zoeken of,
zoals Sarah, medische hulp te krijgen. Overvol
geladen vrachtauto’s, brommers met soms wel vier
mensen erop, fietsers, veel mensen die net als
Michael en Sarah lopen, koeien, geiten, kippen,
zwerfhonden, kinderen in schooluniformen: het
lijkt wel alsof iedereen op weg is naar de stad.

Aan het einde van een lange dag gaan ze op zoek
naar een plek om te slapen. De nacht valt snel en
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dan is het
onveilig langs de
weg. Langs de
weg wonen her
en der families in
kleine,
traditionele
huizen. Sarah
hoopt dat ze
mensen van hun
eigen volk
treffen; daar
zullen ze gastvrij
ontvangen
worden.

"3 voor moeder
en kind

De familie waar
ze onderdak
vragen, stuurt ze in eerste instantie weg. Geen
plaats, vreemden, achterdocht... Sarah kreunt
zachtjes. Haar buik is keihard en ze is doodmoe.
Hoe ver lopen is het naar de volgende familie? Dan
komt toch een van de vrouwen naar haar toe; ze
legt haar hand op Sarahs buik en zegt dat ze zo
niet kan doorlopen. Er is wel plek in de kookhut
om te liggen en om uit te rusten. Die is weliswaar
niet afgesloten, maar geeft wel wat beschutting en
ze zijn dicht bij de andere hutten, zodat ze veilig
zijn in de familiegroep.

Ze krijgen een klein beetje eten - de familie heeft
zelf ook nauwelijks iets — en slapen een onrustige
slaap naast de vuurplaats. Nog voor zonsopgang
staat Michael op; hij maakt Sarah wakker die net
weer een beetje in slaap is gesukkeld. Ze
bedanken hun gastvrouw, die al druk bezig is met
de voorbereidingen voor de dag, en hervatten hun
tocht.

Ze zijn nauwelijks onderweg als Sarah water langs
haar benen voelt lopen. Haar vliezen zijn
gebroken! De baby kondigt zich aan... Hoe verder?
Misschien hebben ze nog tijd, maar misschien ook
niet. Ze denkt aan haar nicht Kate, die een paar
maanden geleden dezelfde tocht maakte. Kate
kreeg haar baby langs de kant van de weg. Sarah
hoopt dat het voor haar en haar kind niet zover zal
komen, maar ze vreest het ergste, want ze kan
inmiddels de krampen niet meer negeren.
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Na nog een uur, stapje voor stapje, leunend op
Michael, kan Sarah niet meer verder lopen.
Onder een boom vinden ze wat schaduw. De
weeén worden sterker en Sarah is bang dat ze
net als haar nicht hier, onder de boom, haar
kind zal krijgen. Michael bet haar gezicht met
wat water en probeert haar gerust te stellen.
De weq is dichtbij en hier komen veel mensen
langs, op weg van en naar de stad. Er zal hulp
komen, daar is hij zeker van.

En de hulp komt. Toegesnelde voorbijgangers
houden een auto aan. De mannen zijn
onmiddellijk bereid Sarah en Michael naar de
kliniek te brengen. Sarah wordt op een laag
lappen achterin geinstalleerd, de fiets en hun
spullen worden op het dak gebonden en
Michael wurmt zich tussen de mannen voorin.
Onder grote belangstelling van de omstanders
vertrekt de auto. Bij iedere kuil in de weg
houdt Sarah haar adem in; de weeén volgen
elkaar nu sneller op, maar ze voelt diep
vertrouwen: het komt goed.

Als ze na een ongemakkelijk uur bij de
medische post arriveren, helpen de twee
mannen Sarah naar de afdeling te brengen.
Daar wachten een bed en de verloskundige en
daar wordt anderhalf uur later een prachtige
dochter geboren. Ze noemen haar Grace.

Sarah kan een paar dagen op een speciale
afdeling blijven om wat aan te sterken. Ze
krijgt voedingsadvies voor haarzelf en voor
Grace en ze spreekt af dat de medewerkers van
de kliniek de komende maanden af en toe bij
haar thuis langskomen om te kijken of alles
goed blijft gaan met Sarah en kleine Grace.
Sarah voelt zich veilig en gesteund en ze ziet
de toekomst met hoop en vertrouwen
tegemoet : Grace zal hun leven voorgoed
veranderen, dat is zeker. Ze hoopt stiekem dat
dit nieuwe leven voor meer mensen een
verandering ten goede zal betekenen.

Hoe helpt Adventsactie?

Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich
richten op goede, bereikbare zorg voor
moeder en kind rondom de zwangerschap en
de periode erna. Zo steunen we in Somalié een
gezondheidscentrum dat aanstaande moeders
professionele geboortezorg biedt. In El
Salvador steunen we een ziekenhuis dat jonge
ouders leert hoe ze goed voor hun kinderen
kunnen zorgen. In Gaza steunen we een
medisch team dat zwangere vrouwen
begeleidt voor wie de medische post te ver
weg is en in Zimbabwe steunen we een
opvanghuis bij een kraamkliniek, zodat
zwangere vrouwen en hun echtgenoot daar
veilig de bevalling kunnen afwachten.

Help Adventsactie de projecten te
ondersteunen.

Scan de ideal QR-code om te doneren voor
Adventsactie 2021 - moeder en kind of maak
uw gift over naar NL69 INGB 0001 3159 41 van
VOM-Groep H. Joannes de Doper te
Hoofddorp, onder vermelding van
Adventsactie 2021.

Adventsactie 2021 - moeder en kind
(bedrag donatie kunt u zelf aanpassen)
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SchuldHulp
Maatje/,

Haarlemmermeer

Zoals we allemaal weten heeft Corona niet
alleen effect op de gezondheid. De
nevenschade en gevolgen op andere vlakken is
enorm. Dit geldt ook voor mijn hulpvrager. Bijna
3 jaar heeft zij als alleenstaande moeder
fulltime gewerkt en kon goed rondkomen na
haar scheiding. De horeca is zwaar getroffen
door alle maatregelen en mevrouw heeft dan
ook ontslag gekregen. Met hulp van een collega
is al een uitkering aangevraagd, zij heeft recht
op een WW uitkering via het UWV van 3
maanden. Omdat ze niet uit Nederland
afkomstig is, heeft ze veel moeite met de
brieven en haar weg vinden in wat er allemaal
mogelijk is. Op dit moment zijn er nog geen
schulden, maar ze is zich er zeer van bewust dat
schulden heel snel kunnen ontstaan in haar
situatie. Ze heeft na ons eerste gesprek, zoals
afgesproken, haar inkomsten en uitgaven op
een rijtje gezet. Het eerste wat opvalt is dat haar
huur relatief hoog is. Voor huurtoeslag komt ze
niet in aanmerking. Maar via de gemeente
bestaat ook de woonkostentoeslag die tot
maximaal 1 jaar kan worden verstrekt. We
maken samen een lijst met alle (vele) relevante
gegevens die nodig zijn om de aanvraag te
doen én we schrijven zinnen op die helpen om
bij het bellen naar instanties haar situatie
duidelijker over te kunnen brengen. Dit helpt
want bij ons volgende gesprek vertelt ze dat ze
de gemeente heeft gesproken en dat er een
reactie komt. Die komt er dan ook met een hele
waslijst aan benodigde aanvullende informatie
die nodig is om een beslissing te kunnen
nemen. Nadat alle informatie is aangeleverd,
volgt al snel de toekenning en zelfs al de eerste
overboeking! Voorwaarde voor de toewijzing is
echter wel dat mevrouw binnen 1 jaar andere,
goedkopere woonruimte vindt. Naast haar
dagelijkse zoektocht naar een nieuwe baan,
moet zij ook zoeken naar beschikbare
goedkopere woonruimte, en beide zijn in deze
tijd niet makkelijk te realiseren. Daarnaast is het
zaak om de belastingaangifte op tijd te doen en
komt het aanvragen van een bijstandsuitkering
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Corona - ontslag - schulden: een Maatje vertelt
over haar ervaring

al snel aan de orde, gezien het recht van 3
maanden op WW. In een volgend gesprek, help
ik haar met het doen van de aangifte en
bekijken we alvast wat er nodig is om een
bijstandsuitkering aan te vragen. Onze
gesprekken gaan niet alleen over de
administratieve en zakelijke dingen, maar ook
over hoe het met mevrouw en de kinderen gaat
na de scheiding en wat er allemaal speelt. We
leren in de cursus dat één ‘life changing event’
het leven kan ontwrichten en leiden tot
schulden, dit gezin ervaart er twee tegelijkertijd
en het is bewonderenswaardig om te zien hoe
mijn hulpvrager zich erdoor heen worstelt en
zich opstelt. Na drie maanden dagelijks
solliciteren, vindt mevrouw een nieuwe baan en
gaat ze weer aan de slag! We komen nog eens
samen om alle instanties in te lichten en een
nieuw budget op te stellen met de nieuwe
inkomsten. Waar nodig passen we toeslagen
aan, zodat er geen terugbetalingen nodig zijn.
We houden af en toe contact en als het nodig is,
kan SchuldHulpMaatje haar assisteren bij het
invullen van formulieren die ze niet helemaal
begrijpt. Verder redt deze doortastende
mevrouw zich prima.

SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer is in 2020
opgericht door kerken van de Haarlemmermeer,
waaronder onze parochie. De maatjes hebben
in een gecertificeerde training geleerd goed te
luisteren, niet te cordelen, kennen de
regelgeving en manieren om mensen te helpen
zelf uit de problemen te komen. In 2020 zijn 16
mensen geholpen weer financieel zelfredzaam
te worden en dit jaar (t/m augustus) al 23
mensen. Voor meer informatie en contact
gegevens kijk op www.shmhaarlemmermeer.nl.
Financieel bijdragen kan ook: op bankrekening
IBAN NL28TRIO0788810227 van
SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer.



Schilderij van Kees

In de Stal is een mooi schilderij opgehangen
van de initiatiefnemer van de Stal op de Kaag,
Kees van Lent.

Dit schilderij is evenals het schilderij dat
gemaakt is van Adriaan, geschildert door:
portretschilder Edwin van den Dikkenberg.
Het krijgt een mooi plekje in de Stal. Op deze
foto hangt het nog niet, maar u begrijpt vast
wel dat Kees dat ophangklusje zelf gaat
aanpakken, en als u een bezoekje aan de Stal
brengt kunt u het bewonderen. Wij zijn er in
ieder geval trots op dat Kees is geportretteerd.

Vanuit de Stal wensen wij iederen heel

Goede kerstdagen
en een
Voorspoediq 2022

Stal op de Kaag

Julianalaan 13 S t d I

2159 LB Kaag bl S il s
www.stalopdekaag.nl O de kaag

0252-544688

Leeservaringen delen rond de roman:
"Niets ontgaat ons" van Janke
Reitsma

Janke
Reitsma
Niets
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De jonge tiener, Koen, groeit op in het
gebied van de Wadden. Zijn vader
probeert met allerlei inspanningen een
kringloopwinkel op te zetten. Zijn
moeder heeft last van psychoses. Dan
raakt zijn moeder zwanger en Aukje
wordt geboren. Zijn zusje is zwaar
gehandicapt, maar het lukt de ouders niet
om goed voor hun dochtertje te zorgen.
Koen doet zijn uiterste best om voor zijn
zusje en zijn moeder te zorgen. Maar de
zorg voor zijn zusje wordt steeds
zwaarder en groeit hem boven het hoofd.
Waarom mag de tante van Koen niet op
bezoek komen? Waarom vragen ze geen
hulp of waarom wordt de juiste hulp niet
geboden?

Dit ontroerende, ja schrijnende boek
beschrijft een gezinsdrama waarbij een
jonge mantelzorger de zorg voor het
gezin op zich neemt. Dit alles speelt zich
af in de stille, afgelegen, weidse natuur
van de Wadden. Al lezende word je
langzaam meegetrokken in dit liefdevolle
en tegelijk machteloze drama.

De boekbespreking is op dinsdag 25
januari 2022, van 14.00 tot 15.30, in
boekwinkel Het Kruispunt. De gastvrouw
is Els Tulen.
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Overledenen

Anny Dias - Brotoatmodjo - 72 jaar

Op 19 november 1948 werd Anny geboren in
Malang (Indonesié). Zij was het 6e kind in een
gezin van 12 kinderen. Haar vader was leraar op
een middelbare school in Malang.

Anny ging naar de kweekschool en werd
uiteindelijk lerares op diezelfde kweekschool.

Begin 1970 volgde zij in Indonesié een
Nederlandse opleiding tot verpleegkundige en
daar leerde zij Jimmy Dias kennen. Nadat ze
beiden de opleiding voltooid hadden zijn ze in
november 1970 samen naar Nederland
vertrokken. Onderdak vonden zij bij de Stichting
Verpleeghuizen in Amsterdam.

In 1976 zijn ze getrouwd in Amsterdam. In 1979
werd hun zoon Pascal geboren. Na de geboorte
van hun zoon Fuego zijn zij in 1985 verhuisd naar
Hoofddorp.

Anny kwam in dienst bij verpleeghuis Sint Jacob in
de Hout in Haarlem waar zij tot aan haar pensioen
heeft gewerkt.

Religie stond hoog in haar vaandel en zij volgde
een opleiding aan de Tiltenberg. Zij bezocht zieke
mensen en bracht hen de communie. Daarnaast
hadden Anny en Jimmy veel Indonesische
vrienden die zich ook in Nederland hadden
gevestigd.

In september 2009 stond het leven van Anny even
stil: haar oudste zoon kwam bij een auto-ongeluk
om het leven. Vorig jaar werd een kleindochter
geboren, Anny was dol op haar.

Afgelopen mei werd Anny diverse malen
opgenomen in het ziekenhuis. In augustus werd zij
opgenomen in verpleeghuis Bornholm.

Zij kreeg veel bezoek en ook haar zus uit Indonesié
kwam over op 14 september in de morgen. En die
avond is Anny in verpleeghuis Bornholm heel
rustig overleden.

Een Indonesische priester uit Delft heeft samen
met pater Eko de uitvaart op 23 september in onze
kerk verzorgd.

Heel veel Indonesische vrienden kwamen naar de
kerk om afscheid van Anny te nemen.

Later op die dag werd Anny gecremeerd in
Amsterdam (Westgaarde).
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Marguerite Brantjes - Petit - 78 jaar
Marguerite heeft haar naam te danken aan haar
Franse moeder (en Nederlandse vader). Zij werd
geboren op 30 november 1942 in Maastricht als
jongste in een gezin van 3 kinderen.

Na de middelbare school volgde zij een opleiding
als apothekersassistente in Den Haag en ging
vervolgens werken in een apotheek in Leiden.

Bij de familie Petit kwam Eduard Brantjes over de
vloer als vriend van Marguerite’s broer. Eduard
werd verliefd op Marguerite. Zo ontstond hun
liefde.

In 1969 zijn Marguerite en Eduard getrouwd en
naar Delft verhuisd waar ook hun dochter werd
geboren. In 1973 verhuisde het gezin naar
Hoofddorp. Hier kwam hun zoon ter wereld.

Marguerite was een en al zorg voor haar kinderen,
zij waren het belangrijkste in haar leven. Op school
hielp zij ook mee als vrijwilligster.

Tennissen was een geliefde sport van haar. Zij hield
ervan om onder de mensen te zijn en moest altijd
aanspraak hebben.

Nadat haar kinderen van school waren heeft zij een
herintredingscursus voor apothekersassistente
gevolgd en ging vervolgens parttime werken bij
een apotheek in Amsterdam. Toen Eduard met
pensioen ging is Marguerite ook gestopt met haar
baan bij de apotheek.

Eduard en Marguerite gingen regelmatig op
vakantie, vaak met bestemming Frankrijk.

Met het klimmen der jaren raakte Marguerite
steeds vermoeider en kreeg problemen met haar
hart.

Op 4 oktober overleed Marguerite. Zij had zelf al
liturgie uitgezocht voor haar uitvaart.

Op 9 oktober vond de uitvaart plaats in onze kerk
en na de kerkdienst werd Marguerite door de
familie en vrienden uitgezwaaid om te worden
gecremeerd.



“Samen dragen we de parochie”

Oproep extra kerkbijdrage

Beste vrienden. Dit jaar 2021 hebben we iets minder last gehad van Corona maatregelen dan in 2020. De
parochie heeft daardoor gelukkig meer activiteiten kunnen ondernemen dan in het jaar daarvoor. De
KISl kindermusical in de zomer heeft een week lang veel ouders en kinderen actiever gemaakt in de
parochie, die ook daarna actief zijn gebleven. We zijn met een nieuwe groep van maar liefst 30 kinderen
en hun ouders de eerste communie aan het voorbereiden
en 14 tieners en jongeren bereiden zich voor op het
Vormsel. De wekelijkse Engelstalige mis, naast de
zaterdagavond en zondag 10.00 mis heeft weer meer
parochianen actief gemaakt en ook het Streamteam trekt
nieuwe mensen aan. Zo blijft de parochie zich vernieuwen.
De koren mogen weer zingen. We zijn gezegend dat naast
pater Eko nu ook pater Albert een aanstelling voor onze
parochie heeft gekregen, en dat ook pater Mathew en
diaken Rob Mascini actief zijn in het pastorale werk van onze
parochie. We zijn blij dat het parochieleven weer op gang is
gekomen en bloeit.

Echter: we zijn helaas nog niet van de Corona af en het
aantal kerkgangers is nog lang niet op hetzelfde niveau als
voor de Corona. Waren onze collecte bijdragen in 2019 nog
€ 33.685, dit jaar hebben we tot 25 november nog maar €
12.310 aan collectegeld opgehaald. Zonder extra bijdragen, =

stevenen we dit jaar af op een tekort van ongeveer € 15.000. .

Om het jaar niet met een tekort af te hoeven sluiten vraagt Onll ne COI Iecte

het parochiebestuur ons allemaal om net als vorig jaar een

extra bijdrage over te maken. Zoals gebruikelijk naar de ING rekening of RABO rekening van de parochie:
NLO6 INGB 0000 1728 63 van

RK PAROCHIE H JOANNES DE DOPER onder vermelding van “extra kerkbijdrage”. U kunt hiervoor ook deze
Ideal QR code scannen met de scanner van uw bank-app of een algemene QR code scanner, en het
bedrag naar wens aanpassen. Hartelijk dank.

Overzicht opbrengst colletes in de kerk
van 26 september tot 30 november
totaal € 2246

Stand van zaken kerkbalans

Op 30 november staat de teller van onze gezamelijke bijdrage op € 145.580

Help onze parochie missionair te houden

€145.580 €169.000

0 ek 1 plek n, d
) Doneer hier
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De data van de automatische
incasso’s van de Aktie Kerkbalans
of kerkbijdrage in 2022 zijn:

Woensdag 26 januari 2022
Woensdag 23 februari 2022
Woensdag 30 maart 2022
Woensdag 27 april 2022
Woensdag 25 mei 2022
Woensdag 29 juni 2022
Woensdag 27 juli 2022
Woensdag 31 augustus 2022
Woensdag 28 september 2022
Woensdag 26 oktober 2022
Woensdag 30 november 2022
Woensdag 28 december 2022

Deze data hebben uitsluitend betrekking op de
automatische incasso’s die namens de parochie
worden uitgevoerd en hebben geen betrekking
op opdrachten tot periodieke overboeking die
via uw eigen bank zijn verstrekt.

Mocht u vragen hebben of nadere inlichtingen
willen, dan kunt u contact opnemen via
kerkbalans@hjoannesdedoper.nl of via het
Parochiesecretariaat

Marthagroep

Woensdag 24 november zijn de dames Dekkers,
Kunz, Manoukian en Ruiter aan de beurt om de
kerk schoon te maken. Woensdag 15 december
de dames van de Filipijnen.

Woensdag 12 januari 2022 de dames Dekkers,
Kunz, Manoukian en Ruiter.

Contactpersoon:

Mw. Jessica Kunz, tel: 06 36171598

Gezocht bezorgers

voor de wijken:

Wijk 105 omgeving Corversbos, 12 Info's
Wijk 220 omgeving Grote Belt, 15 Info's
Wijk 341 omgeving Zuiderhoeven, 4 Info's
Wijk 301 omgeving Cannenburg, 5 Info's
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Gezocht vrijwilligers koffie zetten

voor zaterdagavond of zondagmorgen!

Als er geen vrijwilligers bij komen om de koffie
te zetten, De kopjes klaarzetten, en weer op te
ruimen, dan zijn wij genoodzaakt om het
koffiedrinken Te beperken tot 1 x per maand.

U kunt zich aanmelden bij het secretariaat.
De koffiegroep hoopt op aanmeldingen!

Daar er te weinig vrijwilligers zijn:
voorlopig op zaterdagavond na de viering
GEEN KOFFIEDRINKEN meer is.

Mutsjes voor Childs Life

Mevrouw Koopman, oud parochiaan, breit al een
aantal jaren, babymutsjes voor het goede doel
van Childs Life. Onlangs bracht haar dochter
Anita weer 2 volle tassen met mutsjes naar de
breigroep. In de afgelopen 6 jaren heeft ze 525
mutsjes weten te breien. Wat een prestatie,
mevrouw Koopman!

Lida Schrama verzamelt babybreisels en
-haaksels voor Childs Life Hoofddorp en
omstreken. Deze organisatie ondersteunt
kinderen die leven in armoede.

Elke derde donderdagmiddag van de maand
komt de breigroep bij elkaar in het
parochiehuis. Zij breien ook voor Childs Life. Als
u nog wol overheeft, dan houden zij zich
aanbevolen.

Els Tulen en Lida Schrama




Verschijningsdatum Info (ParochiemagaZIN) 2022

‘Nummer | Periode | Inleveren kopij | Afleverdatum |  Afhalen
| . Snedeg | Delongng
1 (feb) | 29-1 tot 26-2 5 anuari 25 januari 27 januari
2 (mrt) | 26-2 tot 9-4 2 februari 22 februari 24 februari
3 (apr) 9-4 tot 14-5 16 maart 5 april 7 april
4 [mei-jun) 14-5 tot 2-7 20 april 10 mei 12 mei
5 (ul-aug) |2-7tot278 | Bjuni 28 juni 30 juni
6 (sep) |27-8tot 1-10 Jaugustus |23 augustus |25 augustus
7 (okt) 1-10tot 29-10 | 7september |27 september |29 september
8 (nov) | 29-10 tot 17-12 | 5 oktober 25 oktober 27 oktober
9 (dec-jan) | 17-12tot04-2* |23 november 13 december 15 december

Coede Vriidag 15 apnl, Pasen 17 en 18 april, Hemelvaartsdag 26 me|,

Pinksteren 5 junien 6 juni, Kerst 25 en 26 december

*=04-02-2023

DAM openhaarden

KBO

Haarlemmewneer

Katholieke Bond van Oudere®

belangenerganisatie
veor senleremn
Inlichtingen:

Voorzitter 0252 - 685747

. - ) . of e-mail naar:

f—‘i JAWAY R [J \VAU 1 ) f::{ 11 . secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl
Kijk ook eens op onze website

UST EN HEMELSE WARM www.kbo-haarlemmermeer.nl
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UITZIEN @ KIK

Het wordt koud, de muizen werken hard aan hun
wintervoorraad. Martje Muis was het eerste klaar en
daarna is ze gaan klimmen, in haar eentje, naar het orgel
en nog hoger, de toren in. Daar zit ze nu, bij de klokken.
Ze kijkt naar buiten. Het is hoog. Het is eng. Maar Martje
heeft alleen maar oog voor de verte. Want ze verwacht
iemand. Haar zus Geurtje komt logeren met Kerstmis!
Er is niets heerlijkers, vindt Martje, dan een gast
verwennen. Viooral als het je zus is! Ze tuurt in de verte
of ze misschien een glimp van Geurtje ziet, een neus,
een staart. Maar nee. Martje voelt zich raar: blij en
tegelijk doodongelukkig. Wachten is z6 mdeilijk! Ze
roetsjt langs de balken terug omlaag en gaat naar Kikker.

Puzzel

Hier zie je zeven puzzelwoorden.

Wat zien ze er raar uit!! bat komt zo:

de woorden kijken de verkeerde kant op!
Zet jij ze de goede kant op? Let op:

hun beginletter ontbreekt bij alle zeven
dezel{de letter. bie zit in het woord ADVENT.
Puzzelen maar!

Uitzien naar ...

heghalre
ghithcawre
Negadhoz rei ;

Neoisi 1’”.
terproo rh’

ressolre
® neduohlo

Uit de Bijbel

Miin ziel verlangt naar de Heer
zoals wachters vitzien naar de morgen.
Lk zie uit naar Hem, nog méér
dah wachters Naar de morgen!

Naar Psalm 130:6 "

-

Die zit op zijn wijwaterbakje, diep in gedachten.

‘Kik, hoe kan ik z6 blij én ongelukkig tegelijk zijn?’ vraagt
ze. ‘Tja,’ zucht Kik, ‘Dat is een typisch adventsgevoel. Je
wacht op de komst van je zus. Je zet alles klaar. Je voelt
al hoe licht en warm Kerstmis zal zijn. Maar nu is het
nog koud en moet je blijven geloven. Probeer glimpen
te zien, Martje!” ‘Dat héb ik geprobeerd, met het verste
uitzicht, maar geen glimp van mijn zus!’ Kik neemt haar
mee naar de adventskrans. ‘Kijk, als alle vier de kaarsjes
branden, komt je zus. Elke week een glimp erbij.” Dat
stelt Martje gerust. Wachten dus. De krans heeft alvast
een heerlijk geurtje...

uden, verlosser, verwachting, vier zondagen.




