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Geboorte en doop

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het
parochiesecretariaat, Kruisweg 1073, 2131 CT
Hoofddorp, komt iemand u namens de parochie
een bezoekje brengen.

Voor informatie over de doop kunt u - eventueel al
voor de geboorte van uw baby - terecht bij het
parochiesecretariaat, bij voorkeur

op woensdag: contactpersoon Frea Arends.

Bezoek

Mist u het contact met uw parochie, door ziekte,
handicap of door ouderdom? Onze parochie kent
een enthousiaste bezoekgroep en de leden
daarvan komen graag bij u thuis op bezoek. Ook
in het ziekenhuis, verpleeg-of verzorgingshuis
worden regelmatig bezoekjes afgelegd.

Belt u gerust even met het parochiesecretariaat
tel. 023-5638145 daarna wordt er contact met u
opgenomen voor een eerste afspraak.

Kerk vervoer

Bent u moeilijk ter been en is het daardoor een
probleem om naar de kerk te gaan dan kunt u
voor vervoer bellen naar

mw. K. Verhoeve-Klemann, tel. 023 5577152.

Hulp bij financiéle nood

Voor mensen in acute financiéle nood kan onze
Parochiéle Caritas Instelling (PCl) in sommige
gevallen hulp bieden. Wanneer uzelf of iemand in
uw omgeving in acute financiéle problemen
terecht gekomen is, kunt U voor hulp de PCl
benaderen. Met uw hulpvraag kunt U terecht bij
het team van pastores.

Personalia

Wanneer u wijzigingen in uw adres,
gezinssamenstelling, wel/niet ontvangen Info of
andere wijzigingen heeft, kunt u dit op alle
werkdagen telefonisch van 9.00- 12.00 uur of per
e-mail aan de parochieadministratie doorgeven.
Tel. 023 5638145 of

e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl.

Vacature vrijwilligers

Onze parochie is een levendige
geloofsgemeenschap met vele actieve
vrijwilligers. Natuurlijk willen we dat blijven! Hebt
u tijd en zin om een actieve rol in onze parochie te
spelen, schroom dan niet om even een kijkje te
nemen in de boekwinkel en bij het
parochiesecretariaat. Daar ligt een map met
vacatures, voor denkers en doeners, er zit vast iets
voor u bij!

Parochie - informatie en berichten

Goede moed!

Nieuw jaar, nieuwe kansen! Wat aarzelend zetten we
weer wat stappen in het nieuwe jaar. Voorzichtig,
want we zijn best onzeker, maar wel met goede
moed, we hebben elkaar al te lang moeten missen!

Goede moed bij onze pastores, die in de kou
sneeuwklokjes zien ontwaken.

Goede moed bij het streamteam die nieuwe
schermen kunnen gaan gebruiken. Wat betreft het
streamteam, deze heeft zich het afgelopen jaar
behoorlijk kunnen uitleven, en het prachtige
resultaat daarvan kunt u o.a. zien op youtube. Via de
site van de parochie, klikt u op de balk boven,
tweede van rechts, op het pijltje (fab fa-youtube) en
laat u verrassen. Want naast diverse vieringen ziet u
ook diverse filmpjes over allerlei onderwerpen, van
diaken Rob Mascini. Wat kan die man vertellen! Over
Driekoningen, verschillende Heiligen en kerkelijke
feesten passeren de revue, en of het niet genoeg is:
op 19 januari ging er weer een serie in premiére over
symbolen in de liturgie. En dat alles kunt u gewoon
thuis op de bank, met een kopje koffie erbij, op uw
gemak gaan bekijken. Op een tijd die U uitkomt!

En dan hebben we het niet eens over de interviews
met diverse interessante parochianen! We hopen dat
we u enthousiast hebben kunnen maken want dat
verdienen ze echt. En u ook!

Wilt u overigens Rob in het echt ontmoeten: hij is te
gast op donderdagmiddag 10 februari in het
Parochiehuis bij ‘'samen in gesprek’ Wel aanmelden.

Goede moed bij de Raad van Kerken die een nieuw
programma hebben kunnen samenstellen voor u.
Anders dan anders, maar ze doen hun thema voor
dit jaar, DWARS, eer aan. Want DWARS door alles
heen is het toch gelukt. Het programma komt dit
keer niet op papier uit, maar u kunt het zien op de
site www.kerkeninhoofddorp.nl. Dit, omdat zo direct
ingespeeld kan worden op de actuele situatie. Er zijn
afgelopen jaar (te)veel activiteiten afgelast, en zo
kunt u direct zien of de activiteit waar u
belangstelling voor heeft, door kan gaan. En er
komen steeds nieuwe activiteiten bij. Hoe flexibel
kun je zijn!

Goede moed bij de redactie en alle medewerkers van
de Info, we gaan er weer een mooi jaar van maken!
Samen met u!

De redactie



Pastoraal woord

Sneeuwklokjes in de wintertijd

Beste parochianen, we zijn al in het nieuwe jaar,
2022. We weten niet zeker wat dit jaar gaat
brengen. We blijven hopen dat alles goed gaat
komen en we weer meer ruimte krijgen om
elkaar te ontmoeten bij allerlei gezamenlijke
activiteiten, binnen en buiten de kerk.
Afgelopen viering van Kerstavond blijft nog
steeds hangen in mijn hoofd. Een lege kerk en ik
moest spreken tegen lege kerkbanken. Ik miste
uw aanwezigheid op het Hoogfeest van
Kerstavond. Die situatie bracht me tot andere
gedachten over kerst duizend jaar geleden in
Bethlehem . Er waren niet veel mensen in die
donkere tijden. behalve Jezus liggend in de
kribbe, Maria en Jozef en daarna de herders. We
zijn gewend aan de kerst met familie of
vrienden, samen in huis of in de kerk. Maar
helaas dat kon dat niet deze kerst. Kerstmis
kreeg dit jaar daardoor toch een andere
invulling dan we misschien gewild hadden. Het
gaf me wel tijd om naar andere dingen te kijken,
bijvoorbeeld kijken naar de natuur, ik hou van
sneeuwklokjes. Ik
heb er echt
bewondering voor
hoe zo'n klein
bloemetje zich door
de kou vecht.
Wanneer andere
bloemen dood lijken en verdwenen, staan de
sneeuwklokjes er in al hun schoonheid. Voor mij
zijn deze sneeuwklokjes magische bloemen
omdat ze alleen in de winter groeien.

Voor mij is de winter en de sneeuw die er soms
valt iets wat ik heel mooi vind. De kou is nog
steeds niet echt iets voor mij, maar juist de
pracht van sneeuw, de sneeuwklokjes die daar
bovenuit pieken, maken mijn hart dan weer een
beetje warm. Het is voor mij heel speciaal
omdat ik dat alleen in Nederland gezien heb, ik
ben daar erg dankbaar voor.

Soms zijn we
misschien
vergeten om te
kijken naar
dergelijke kleine
unieke dingen
om ons heen.
Of zien we het
niet omdat we
het gewend zijn
te zien.

De sneeuwklokjes groeien overal in stilte en kou.
Het is zo mooi als je oog hebt voor

deze kleine dingen en kan genieten vol
bewondering. Maar als je het negeert en niet
kijkt, mis je de schoonheid en zie je deze niet. lk
kan sneeuwklokjes uren zien en bewonderen
achter de pastorie, maar hoe kunnen ze groeien
in de wintertijd? Vroeg ik me af. Je hoeft niets te
doen, alleen maar oog te hebben voor het
unieke en mooie om je heen. Wat zijn uw
magische bloemen of wat zijn de dingen die u
bewondert? Ik herinner me een vers uit het
evangelie van Matthels 6:26: “Kijk naar de
vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten
niet en vullen geen voorraadschuren, het is
jullie Hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet
meer waard dan zij? "

Met dit vers in gedachten kunnen we denken
aan de mooie dingen die we om ons heen
kunnen zien. In de natuur, in onze familie of in
onze gemeenschap. Daar zijn vele momenten of
punten te herkennen om u te warmen in deze
koude winterperiode!

Namens het pastoresteam wens ik u allen het
beste toe.

Pater Eko Silvester Manek, SVD



Parochiebreed

Stream Team Update

Zoals u wellicht al gezien hebt, hebben we
onlangs 4 nieuwe schermen opgehangen in de
kerk. Deze schermen zullen gebruikt worden bij
de vieringen zodat alle kerkgangers de teksten
van gebeden en liederen goed kunnen lezen.
Het grote scherm kan dan weer naar het

Fundament voor bijeenkomsten en presentaties.

We hebben ervoor gekozen de schermen staand
te plaatsen, dan is het optisch mooi in de lengte
van de pilaren en teksten kunnen zo beter
gepresenteerd worden. Mochten er presentaties
of lezingen in de kerk plaats vinden, dan kunnen
we de schermen ook nog draaien.

De schermen zullen de liedboeken gaan

vervangen en de gedrukte vieringboekjes.
Sowieso in tijden van Corona een stuk veiliger,
maar op deze manier kunnen we ook de
drukkosten besparen van de boekjes en ervoor
zorgen dat iedereen in de kerk de vieringen

goed kan volgen. We ontvangen toch vaak
nieuwe mensen of zoals bij uitvaarten en dopen
mensen die niet bekend zijn met onze liturgie
en gebeden in de kerk en dan is het wel zo
vriendelijk om hen de gelegenheid te geven
deze teksten te kunnen volgen.

Ook hebben we gemerkt dat er bij uitvaarten
vaker een livestream gevraagd wordt. Daar
factureren we als parochie dan ook voor en we
hebben tot op heden de helft van de investering
al terug verdiend. Nabestaanden stellen het zeer
op prijs en we kunnen het een stuk goedkoper
aanbieden dan een professioneel bedrijf. Ook
hebben we gezien dat men graag foto's wil laten
zien, dat kan nu dus een stuk beter met de
nieuwe schermen.

Hulp gevraagd voor Communicatie Team

We zijn voor het Communicatie Team en
StreamTeam op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers. Zo zijn we op zoek naar iemand die
de website en social media kan gaan beheren.
Voor het StreamTeam kunnen we nog streamers
gebruiken, zo kunnen we roosters goed
verdelen en ben je maar eens per maand aan de
beurt om te streamen. We streamen in teams
van drie (geluid — camera’s - PowerPoint).
Interesse, kom gerust eens meedraaien, stuur
een email naar CT@hjoannesdedoper.nl of neem
even contact op met Michel Kuijpers of

Patrick Gunther



Parochie breed

Kussen voor de Bezoekgroep De Bezoekgroep en de kussens
van de brei- en quiltgroep

Het wordt al bijna een kersttraditie. De brei- en
quiltgroep maakt al een paar jaar een creatieve
kerstattentie voor de cliénten van de
bezoekgroep.

Omdat afgelopen jaar de kerstbrunch voor de
cliénten van de Bezoekgroep niet doorging,
leek het ons leuk ze wel iets extra's te geven met
de feestdagen. Daarom kwam het heel goed uit
dat de brei- en quiltgroep ons had aangeboden
kussens te maken, waarop wij uiteraard positief
reageerden. Onze vrijwilligers hebben de
kussens en de kaarten van de brei- en
quiltgroep en onze eigen attenties, waaronder
een zelfgemaakte kaart, bij hun cliénten
langsgebracht. Zoals u ziet aan bijgaande foto's
werd alles enthousiast ontvangen. Deze foto's
zijn van mevr. Van der Linden, de heer Heida en
mevr. Stricker, gemaakt door Jessica Kunz.

Dit jaar hebben we met elkaar wel 30 kussens
gemaakt. Hiervoor hebben we met
verschillende technieken gewerkt: haken,
breien, naaien, quilten. Een quiltster heeft nog
30 mooie kerstkaarten gemaakt. We hebben
met veel voldoening en aandacht deze attentie
voor hen gemaakt. We hopen dat ze met
blijheid worden ontvangen.

Els Tulen
Mevr. Van der Linden |

Maar ook de andere cliénten waren erg blij.
Wij bedanken de vrijwilligers van de brei- en
quiltgroep hartelijk voor hun creatieve
bijdragen!




Parochiebreed

vervolg bezoekgroep Raad van Kerken

Raad van Kerken
Hoofddorp

Programma Raad van Kerken

ZEVEN DWARSLIGGERS

Bij elk van de zeven werken van barmhartigheid
een dwarsligger die het dééd: hongerigen

Dhr. Heida 8 ; voeden, naakten kleden, vreemdelingen
opnemen. Het project ZEVEN beschrijft zeven van
deze spraakmakers: Angela Merkel, Mozes, pater
Poels, Rispa (een vroege ‘dwaze moeder’), Vincent
van Gogh, Sint Maarten en Peter Benenson.

In zeven verschillende activiteiten komen ze aan
bod: een wandeling, vesper, gesprek, bijbelstudie,
film. Je kunt per keer meedoen. Door corona zijn
deze activiteiten steeds uitgesteld, maar uitstel is
geen afstel, het duurt alleen wat langer.
Interesse? Meld je aan en vraag de flyer aan op
7dwarsliggers@gmail.com.

Actuele informatie op kerkeninhoofddorp.nl, of
neem contact op met Flora van der Staaij,
telefoon 06 1046 9181, e-mail
bezinning@kerkeninhoofddorp.nl.

Als u wellicht denkt dat het werk van de
Bezoekgroep iets voor u zou zijn, bel gerust het
parochiesecretariaat. Dan wordt met u contact
opgenomen door de codrdinator.

De vrijwilligers van de Bezoekgroep wensen u
een voorspoedig en gezond Nieuwjaar!

De Bezoekgroep
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Raad van Kerken Hoofddorp

Raad van Kerken en oecumenische samenwerking

Raad van Kerken
Hoofddorp

In Hoofddorp mogen we ons verheugen in een
goede samenwerking met een aantal
protestantse kerken. In elke uitgave van de INFO
zult u wel een overzicht vinden van
gezamenlijke activiteiten. In januari besteedden
we aandacht aan de gebedsweek voor de
eenheid van de christenen en sloten we de
maand af met een Taizéviering in De Ark.

Frére Alois, de leider van de Taizé-gemeenschap,
publiceert elk jaar een aantal “voorstellen’,
waarin aandacht gevraagd wordt voor
verschillende thema's. Op de Taizé-pagina van
onze website vindt u ze alle 6 voor 2022. Het
5de voorstel roept op tot eenheid onder
christenen, met de volgende tekst:

Een hartstocht voor eenheid onder christenen
Het zoeken naar eenheid is een belangrijke
uitdaging voor christenen. Hoe zouden we een gist
van broederlijke en zusterlijke liefde kunnen zijn als
er verdeeldheid onder ons blijft bestaan? In
Christus vinden wij een unieke bron van eenheid
(Johannes 17:20-21; Efeziérs 2:14). Door zijn leven
te geven aan het kruis ging hij tot het uiterste in
een liefde die haat overwint en de scheidsmuren
tussen mensen omver werpt.

Het evangelie roept ons ertoe op om onze
verdeeldheid achter ons te laten en er getuigen van
te worden dat eenheid mogelijk is, zelfs bij grote
verscheidenheid. Is dat niet juist nu een belangrijke
bijdrage waartoe wij als christenen zijn
uitgenodigd, zodat de menselijke familie kan
samenleven als broeders en zusters? Dit soort
getuigenis is overtuigender dan vele woorden bij
elkaar.

Het evangelie vraagt van ons dat we ons oefenen in
de kunst van het scheppen van eenheid. En wij
allen kunnen dragers van eenheid zijn door op de
plek waar wij leven te zorgen voor verbinding: door

te luisteren en vriendschappen aan te gaan.

Om een weg vooruit te vinden zouden we elkaar als
doopleden van de verschillende kerken vaker
moeten ontmoeten in de vorm van een
gemeenschappelijk gebed dat is gecentreerd rond
het woord van God. En wie weet. De Heilige Geest
zou ons zomaar kunnen verrassen. We kunnen
ontdekken dat Jezus degene is die ons
samenbrengt en dat de liefde van Christus veel
duidelijker haar licht kan werpen wanneer we
nederig erkennen wat wij tekortkomen en wanneer
we ons openstellen voor wat we van anderen
kunnen ontvangen.

Ware woorden, maar wat betekent dat verder in
de praktijk?

Er is natuurlijk dat gezamenlijke programma.
Catechesebijeenkomsten, vastenmaaltijden,
Pinksterviering en gezamenlijke
gebedsdiensten. Leden van de protestantse
kerkgemeenschappen zijn ook trouwe
bezoekers van “onze” tuin en boekwinkel. Al die
activiteiten komen alleen maar tot stand door
inzet van predikanten, onze pastores én met
hulp van vrijwilligers. Coordinatie van al die
activiteiten ligt bij het bestuur van de Raad van
Kerken in Hoofddorp. Uit katholieke kring
leveren wij nu de secretaris, maar er is ruimte
voor meer katholieke inbreng.

Op de website van de Raad van Kerken in
Hoofddorp vindt u nog veel meer informatie.

https://kerkeninhoofddorp.nl/

Hans van der Leeuw
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Na de drukke maanden zijn wij dit jaar fris begonnen met het opruimen en inventariseren van de
winkel. Samen met onze vrijwilligers die bij de aankondiging van de laatste lockdown spontaan hun
hulp aanboden voor alle klussen.

Zing een nieuw lied

Bedezang Het essay van de Maand van de

i Bijbel 2022 gaat over iets dat we in
\ het afgelopen jaar hebben moeten
missen, waardoor duidelijk werd
hoezeer we ernaar verlangen:
zingen. Het lied in de Bijbel, het
lied in een christelijke cultuur.

Van 22 januari tot en met 22 februari is het de Maand van
de Bijbel, met dit jaar als thema: Zing een nieuw lied.
Tijdens de Maand van de Bijbel worden landelijk (online)
lezingen en workshops georganiseerd om samen de Bijbel
in te duiken. Of wij in de winkel iets kunnen organiseren
rond dit thema is op dit moment nog onduidelijk. We
houden u op de hoogte.

Twee liedkunstenaars, theoloog en
musicus Hanna Rijken en de
muzikale Benedictijnse monnik
prof. dr. Thomas Quartier, schrijven
over het lied in hun leven en de
liederen die hen het meeste raken.
Welk lied springt in haar op als het
gaat over de geboorte van Hanna's
dochter en hoe resoneert dit met

Vlinder
Een mooi geillustreerd verhaal over een
jongetje en zijn oudere zus in een nieuw

LR
land. Het jongetje went al snel, maar zijn ! * § V.| ° : 5
zus houdt zich schuil. Hoe kan hij haar vors p¢ - deliederen in de Bijbel? Wat kan

i N
overhalen om weer de wereld in te gaan? ! Km’ N DME‘R Thom.as nog Zingen n Hiden van
Per verkocht boek wordt 1 euro verdriet als iemand sterft?
gedoneerd aan Stichting Vluchteling en
Vluchtelingenwerk Nederland.

g~ ? Thomas Quartier is Theoloog des
,-7(" W\ Vaderlands en schreef eerder o.a.

Een ark vol verhalen YR ' Bedezang, liederen bidden door
Deze mooie kinderbijbel is opnieuw / de dag.

uitgegeven. Mooi om cadeau te
geven bij een eerste communie.

n ark vol '.-_|Fi.‘l|('ﬂ

VanVanwege de coronamaatregelen zijn de data van onze activiteiten verschoven:

Leeservaringen delen

Niets ontgaat ons - Janke Reitsma

nieuwe datum: dinsdag, 22 februari Tijd: 14.00-15.30
Gastvrouw: Els Tulen

Boekwinkel Het Kruispunt

Fratelli Tutti

nieuwe data: dinsdag, 15 februari,
dinsdag, 1 maart, dinsdag, 15 maart
20.00 in het Parochiehuis
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Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

ledere eerste zondag van de maand is er om 18.00 uur een Spaanstalige viering.

Uitstelling Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur is er uitstelling van het Allerheiligste.

Vieringen Meerstede

Op zondag om 10.00 uur. Vieringen in de Titus Brandsmakapel zijn momenteel alleen toegankelijk voor
cliénten van de Meerstede en directe aanleunwoningen.

Doopgesprekken

De volgende doopgesprekken zijn pas in maart, maar een datum is nog niet bekend.
De eerste avond is in boekwinkel Het Kruispunt, de tweede avond in het Parochiehuis.

Het doopgesprek bestaat uit 2 avonden, het is dus de bedoeling dat u zich voor beide avonden aanmeldt
en die ook gaat volgen.

Voor informatie en opgave kunt u bellen naar het secretariaat. Bij voorkeur op woensdagmorgen tussen
9 en 12.00 uur. Tel. 5638145. U kunt ook langs komen, om half 11 staat de koffie klaar.

Vieringen Woonzorgcentrum Floriande, Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp

Worden verzorgd door pater Albert Toppo (verdere informatie via pater Albert Toppo)

Opbrengst Collectes

4 en 5 december € 239,00
extra collecte Adventsactie € 75,20
11 en 12 december €25245
extra collecte Adventsactie €162,35
18 en 19 december €313,85
Extra collecte Advents actie € 81,70
25 en 26 december €573,00

31/12en 1 en 2 januari 2022 €455,05

Coronamaatregelen
Zolang deze duren geldt:
geen vieringen na 17.00 uur

Deze kunnen na 17.00 uur uiteraard wel digitaal worden georganiseerd. Avondvieringen op
weekdagen en zaterdag worden zodanig vervroegd dat ze om 17.00 uur afgelopen zijn.



vieringen

PAROCHIEKERK/KAPEL, Kruisweg 1069/1073  VERVOERSDIENST: Kyra Verhoeve- Klemann tel. 5577152

Overzicht vieringen kerk en kapel 5 februari - 26 februari

De zondagsvieringen van 10.00 en 12.00 uur zijn ook livestream.
Ermogen 70 personen in de kerk toegelaten worden. Opgeven voor de viering via de site of secretariaat
Bij de ingang van de kerk wordt de QR code gevraagd.
« Als er bij de vieringen een koor staat aangegeven, dan is het een afvaardiging van het koor.
. Als de lockdown wordt verlengd, dan blijven de vieringen op zaterdag 16.00 uur, en

de doordeweekse vieringen vervallen.

Za 05feb  19.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; cantor
Zo 06feb 10.00: Eucharistieviering; pater A. Toppo; Gemengd koor
- Lotta Selis en familie
12.00: Engelstalige viering; pater M. Thekkeyil; International Choir John the Baptist
Di 08feb 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do10feb 18.45: Rozenkrans
19:15: Viering
Za 12feb  19.00: Eucharistieviering; pater E. Manek; Gregoriaans koor
Zo13feb 10.00: Familieviering; voorgangers: E. Manek; A. Toppo; R. Mascini; Zangertjes
12.00: Engelstalige Filipijnse viering; Filipijns koor
Di 15feb 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering
- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk
Do 17feb 18.45: Rozenkrans
19.15: Viering

Deurcollecte Solidaridad (za + zo)

Za 19feb

Zo 20 feb

Di 22 feb

Do 24 feb

19.00:

10.00

12.00:
18.45:
19.15:

18.45:
19.15:

Eucharistieviering; pater A. Toppo; cantor

Eucharistieviering; pater A. Toppo; diaken R. Mascini; Gemengd koor
- Wim Beers

Engelstalige viering; pater M. Thekkeyil; International Choir John the Baptist
Rozenkrans
Viering

- Thijs en Trees Doesburg- Nieuwendijk

Rozenkrans
Viering

Ter informatie volgende Info

Za26feb  19.00:

Zo27feb  10.00:
12.00:

Aswoensdag

Wo 02 mrt 19.30:

Eucharistieviering; pater E. Manek; cantor
Eucharistieviering; deken E. Jongerden; pater E. Manek; Indonesia Choir Maranatha
Engelstalige Filipijnse viering; Filipijns koor

Eucharistieviering; pater E. Manek; pater A. Toppo; Gemengd koor

Van maandag t/m zaterdag is de Kerk open voor stilte en gebed van 11.00 tot 13.00 uur.
In de Kapel van het parochiehuis kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur



Parochiebreed

Een terugblik op een bijzondere Kerst

In 2020 dachten we nog dat het een
uitzondering was. Lege kerken op kerstavond.

Maar nee, enkele Griekse letters verder, Alpha -
Delta — Omikron, bleven de kerken op 24
december weer leeg.

Dank zij ons streamteam konden we toch voor
verschillende groepen een eucharistieviering
houden. Liefst 3 uitzendingen hebben we
gemaakt. Vroeg in de avond speciaal voor
gezinnen met kinderen, met bijdragen van ons
kinderkoor de Zangertjes van St Jan. Vooraf
opgenomen in de tuin.

lets later op de avond een viering voor iedereen,
met enkele cantores uit het Gemengd Koor.

De avond werd afgesloten door een Engelstalige
viering met het International Choir John the
Baptist. Diverse kerstliedjes werden daarbij
begeleid door Elise op haar harp. Als chauffeur
van dit instrument mocht ik onopvallend
achterin de kerk blijven zitten. Het is een heel
vreemde ervaring om van achterin al die lege
banken voor je te zien.

Een vast element, 2 vieringen met Odyssee,
waren helaas voor de 2de keer niet mogelijk.
Op 1e Kerstdag mochten we overdag wel
mensen toelaten. Om 10:00 werd een oude
traditie voortgezet met een H. Mis met een
cantor uit de Gregoriaanse Schola.

Om 12:00 uur op 1e en 2de kerstdag werden ook
de Engelstalige vieringen goed bezocht.

Nog een andere traditie, de bijdrage van
Harmonie Excelsior op 2de kerstdag, kon ook
niet doorgaan. Gelukkig konden we een beroep
doen op onze vaste cantores.

Wel konden we ons weer verheugen over de
prachtige wijze waarop de dames van de
bloemen toch warmte en kleur konden
schenken.

Op ons You-Tubekanaal zijn voor de vieringen
van 24 en 25 december bijna 1.100 views
geteld. Met telkens 2 kijkers mogen we toch
stellen dat Kerstmis leeft en er grote
verbondenheid is met de kerk.

Hans van der Leeuw



Parochiebreed

Met vertrouwen en mooie (spreek) woorden 2022 in

Tekst: Anja Maas

Een nieuw jaar, een nieuw geluid, we gaan 2022
vol vertrouwen tegemoet. Wie de cover van de
eerste Info van dit jaar bekijkt, ziet twee handen
die elkaar vasthouden. Hoe symbolisch. Maar
mag dat eigenlijk wel in deze coronatijd waarin
het handengeven eigenlijk was afgeschaft? In
het dagelijks leven geven we elkaar een
elleboog, een vuist, of maken we een buiging,
maar op een foto is het geen probleem.
Terugverlangend naar het oude normaal — wie
doet dat niet - is er geen mooier beeld denkbaar
dan de handen van twee mensen die elkaar
willen vasthouden. Het nieuwe jaar in: samen,
trouw aan elkaar en vol vertrouwen. Want al
mag er heel veel niet en moeten we nog even
flink zijn, het ziet er toch echt wel naar uit dat
het virusspook een stapje terug gaat doen.

We mogen dus optimistisch zijn. En met het
mooie seizoen van de lente voor de deur zijn we
op zoek gegaan naar (spreek) woorden die voor
een ruggensteuntje kunnen zorgen. Gewone
uitdrukkingen waarvan niemand meer weet
hoe we eraan gekomen zijn. Die toepasbaar zijn
in het dagelijks leven, maar die je ook aan de
coronasituatie kunt koppelen. Ze zijn zeker de
moeite waard om eens aan te denken als het
nieuws voornamelijk gaat over virussen en
lockdowns.

Eén zwaluw maakt nog geen lente (of zomer)
Betekenis: Uit één gebeurtenis kun je nog geen
conclusies trekken.

Corona: Even minder besmettingen en lagere
ziekenhuiscijfers betekent nog niet dat we het virus
onder de duim hebben.

Die in het voorjaar niet zaait, in het najaar
niet maait

Betekenis: Wil je over een paar maanden een
resultaat kunnen boeken, dan moet je daar nu al
gericht naar toewerken.

Corona: Wil je in de zomer kunnen reizen, dan
moet je nu beperkende maatregelen accepteren.

In februari lente? Dat geeft broden zonder
krenten

Betekenis: Een snel voorjaar betekent vaak een
matige zomer

Corona: Nu al vrijheid blijheid, dan dreigt een
zomer met nieuwe maatregelen

De lente is de tijd
van het jaar waarin
i het zomerisinde
zon en winter in de
4 schaduw

¥ (Charles Dickens)

ke Betekenis: Het is
verstandig je aan te
passen aan de situatie
waarin je je bevindt.

} Corona: We moeten
doen wat de

coronacijfers vragen

De herfst is een tweede lente, waarbij elk
blad een bloem is (Albert Camus)

Betekenis: Als er iets de eerste keer niet slaagt, dan
kan het er een tijdje later wel mooi uitzien.

Corona: Ook al ziet het leven er in de eerste
maanden van 2022 nog niet bloeiend uit,
misschien gaan we wel op weg naar een bloeiende
herfst.

Laten we met deze laatste hoopvolle uitspraak optimistisch het jaar ingaan. Zalig 2022!
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Actie Kerkbalans 2022 van start

Dit weekend van 29 en 30 januari starten we in
onze parochie de jaarlijkse Actie Kerkbalans
voor het jaar 2022. Kerkbalans is de grootste
fondsenwervende actie van het land; door het
hele land vragen plaatselijke parochies en
gemeenten hun leden om een financiéle
bijdrage over te maken. Deze week viel ook bij
u de brief op de mat. Doet u dit jaar (ook weer)
mee?

Na een moeilijke coronatijd, waarin allerlei
diensten soms wel en soms niet konden
doorgaan, en vaak met minder mensen dan
normaal, willen we als parochie nu weer
vooruit en kijken vol verwachting uit naar dit
nieuwe jaar. We willen een plek zijn en blijven
waar we rust en verdieping vinden en God
ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en
voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor
mensen in de samenleving die onze steun
nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om
dit samen kerk-zijn ook in 2022 vorm en
inhoud te geven.

Naast doneren, kunt u de actie ook
ondersteunen door er aandacht voor te vragen
in uw eigen omgeving. U kunt bijvoorbeeld de
kleine parochiekalender aan uw koelkast
hangen en de Kerkbalansberichten op
https://www.facebook.com/joannesdedoper
delen.

Zo laat u weten dat u het werk van onze
parochie belangrijk vindt.

Geef vandaag

voor de kerk fzz_

ctie
van morgen Kerkbalans
OQMT O kenkdbalans. nl

U kunt hier bijvoorbeeld bij vermelden dat u
bijgedragen hebt en mensen uitnodigen
hetzelfde te doen.

Kerkbalans 2022

(bedrag zelf aanpassen)

De kerk kan alleen bestaan dankzij de
financiéle steun van haar leden. Doe daarom
mee aan de Actie Kerkbalans en vul de
achterkant van de Kerkbalans brief en
SEPA-formulier in. U kunt uw bijdrage ook
digitaal overmaken op NLO6 INGB 0000172863
of NL70 RABO 0324501528 ten name van RK
Parochie H. Joannes de Doper, onder
vermelding van: Kerkbalans 2022.

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door
vandaag te geven, kan de kerk blijven doen
waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de
kerk van morgen.
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Kids &
Shitklongeren

www.hjoannesdedoper.nl

Kinderen en Jongeren: er gebeurt veel!

Het zijn nog steeds rare tijden. Toch weer een
lockdown, activiteiten die afgezegd moeten
worden, anders georganiseerd moeten worden.
Dit gold natuurlijk ook voor de kinder- en
jongerenactiviteiten. De Kisi-kerstmusical moest
op het laatste moment worden afgelast en ook

de voorbereiding van de eerste communie en het

voorstellen van de eerste communicanten ging
niet door op Driekoningen.

Maar er gebeurde ook heel veel wel. De Kisi-club
is eind november van start gegaan. Onder de
bezielende leiding van een aantal vrijwilligers
heeft een eerste bijeenkomst met een flinke
groep kinderen plaatsgevonden. De ruim 30
communicanten en meer dan 15 vormelingen

zijn bezig met hun voorbereiding. De kerstviering

voor families kon op kerstavond niet in de
vertrouwde vorm doorgaan, maar met hulp van
velen hebben de Zangertjes in de tuin hun
kerstliederen gezongen en zijn deze tijdens de
viering uitgezonden via de live-stream.
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Samen in gesprek
over het geloof van de eerste christenen

op donderdag 10 februari van

14.00 tot 16.00 uur

in het Parochiehuis, Kruisweg 1073, Hoofddorp.
opgave verplicht

vrijwillige bijdrage voor koffie/thee.

Rob Mascini is vanmiddag weer onze gast.

Als hij komt, zijn we verzekerd van een
boeiende bijeenkomst. Hij schrijft ons:

“Graag wil ik met u een wandeling maken langs
de oudste fresco’s en mozaieken van Rome.
Vanaf ongeveer het jaar 200 tot en met het jaar
dertienhonderd zien we de prachtigste
afbeeldingen van wat de eerste christenen
geloofden. Het zijn de wortels van het
christendom. We kennen de namen van de
kunstenaars niet. Het zijn afbeeldingen
gemaakt door onbekende gewone gelovigen.
En daarom geeft het zo goed weer wat onder
de gewone mensen leefde. We zien de eerste
afbeeldingen van Christus, van Maria en van
allerlei Bijbelse figuren en verhalen. Ook zien
we de portretten en geschiedenissen van
individuele gelovigen en bekende en
onbekende heiligen. Ik verheug me erop u
daarover te vertellen.”

Opgave telefonisch bij Coby Bergsma:

023-5652400 of per email bij Els van Dongen:
welzijn@kbo-haarlemmermeer.nl

Gedoopt ;

Amy-Lee Weyprecht




Solidaridad

Deurcollecte op 19 en 20 februari

Samen solidair voor haar toekomst!

Er is veel armoede in Ghanese
dorpsgemeenschappen die leven van de
kleinschalige goudmijnbouw. Met name
vrouwen hebben het zwaar. Zij worden
ongelijk behandeld waardoor ze te weinig
verdienen, voor seksueel geweld moeten
vrezen en niet kunnen investeren in hun
ondernemingen voor een leefbaar inkomen.
Om de armoede het hoofd te bieden, krijgen zij
met hulp van Solidaridad de kans om een
eigen bedrijf op te bouwen en op te komen
voor hun rechten. Zo helpen vrouwen zichzelf,
hun gezin en hun gemeenschap vooruit.

Helpt u mee?
Over het project

Om deze problemen van de kleinschalige
goudmijnbouwgemeenschappen het hoofd te
bieden startte Solidaridad een bijzonder
project. Belangrijk onderdeel van het project is
een innovatief spaarfonds, waaruit vrouwen
een lening krijgen om te investeren in hun
bedrijf in of rondom de goudmijn. De vrouwen
beheren het fonds zelf. Tegelijkertijd volgen zij
trainingen in ondernemerschap, leiderschap
en gezinsplanning. Zo helpen vrouwen
zichzelf, hun gezin en de gemeenschap
vooruit. Voor meer informatie over dit project,
zie:
https://www.solidaridad.nl/doe-mee/kerken/

Deze vrouwen vervoeren erts uit de goudmijn. Hun voertuig
werd aangeschaft met een lening uit hun eigen spaarfonds

Succesvolle ondernemingen en
groeiende gelijkheid

Het effect daarvan is al snel zichtbaar. Zowel
thuis, waar de armoede afneemt, als in hun
gemeenschap. De deelnemende vrouwen laten
zien dat zij succesvol kunnen zijn met hun
bedrijf en verdienen inmiddels een leefbaar
inkomen. De deelnemers betalen de leningen
snel terug. Dat betekent dat de financiéle
investering lang zal doorwerken en dat veel
vrouwen gebruik kunnen maken van hetzelfde
fonds. Dit, samen met de trainingen over
gendergelijkheid, vergroot hun betrokkenheid
bij te maken beslissingen in de thuissituatie, en
heeft hun positie in de gemeenschap
verbeterd.

En er zijn nog veel meer vrouwen die graag
willen deelnemen. Helpt u mee om meer
vrouwen het programma te bieden waarmee
ze werken aan een beter inkomen en gelijke
rechten? Uw steun is namelijk hard nodig.
Samen solidair in de strijd tegen armoede is
winst voor ons allemaal!

U kunt bijdragen aan de deurcollecte achter in
de kerk op 19 en 20 februari of via de bank:
NLO5 TRIO 0212 1854 11 ten name van
Solidaridad, o.v.v. Ghana Golden Line project.

Namens de VOM (Vrede Ontwikkeling en Missie)
groep van de parochie,
Wim Piels
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Nieuw Repair Café 't Kattegat
geopend

2, Bepair Cofé

Weggooien

Op dinsdag 14 december om 13.30 uur werd
het achtste Repair Café in Haarlemmermeer
geopend. Het is in wijkcentrum 't Kattegat in
Hoofddorp-Bornholm.

Ook in coronatijd gaat het goed met de
Haarlemmermeerse Repair Cafés. Nu mensen
meer thuis zijn, komen ze waarschijnlijk meer
defecte apparaten tegen. Daarmee kunnen ze
terecht in Repair Cafés. In Bornholm is een
groepje enthousiaste mensen begonnen in
wijkcentrum 't Kattegat. ‘Wij zien in een Repair
Café twee dingen: het opknappen van defecte
apparaten, duurzaamheid dus, maar ook een
prima mogelijkheid voor buurtgenoten om
elkaar te ontmoeten en samen te werken, zegt
initiatiefnemer Dolf Schouten.

Op dinsdag 14 december is het zover: met de
enthousiaste groep om hem heen gaat om
13.30in t Kattegat het 8e Repair Café van start
aan het Skagerrak 328.

Wat kun je meenemen naar het Repair Café?
‘Kapotte fietsen, Senseo’s en andere
koffieapparaten, cd-spelers en
huishoudmachines, kerstverlichting en kleding,
maar ook een wiebelend krukje of kapot
kastdeurtje, zeggen de vrijwilligers. Dolf
Schouten: ‘Let er wel op dat er geen garantie
meer op zit, want dan kun je beter die
gebruiken; als wij eraan gesleuteld hebben,
geldt die soms niet meer'. Reparaties zijn gratis,
maar wel vragen we een vrijwillige bijdrage
voor nieuw gereedschap, folders en tussendoor
een feestje voor onze vrijwilligers.
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In het Repair Café gelden de vaste
coronaspelregels. Het zijn er vier: 1. controle van
de QR-code bij binnenkomst; 2. mondkapjes
ophouden; 3. 1,5 m afstand houden; 4. de
medewerkers wijzen de bezoekers een vaste
zitplaats aan.

De eerste keer in 't Kattegat was dus dinsdag 14
december van 13.30 - 16.00 uur; laatste
aanmelding rond 15.30 uur. Daarna is het Repair
Café elke 2e dinsdag van de maand open.

Voor meer informatie:
repaircafehaarlemmermeer.nl of de Repair Café
Haarlemmermeer-pagina op Facebook. Of bel
06 16040860 of e-mail
repaircafehmr@gmail.com.

Marthagroep

Woensdag 9 februari zijn de dames van de
Filipijnen aan de beurt om de kerk schoon te
maken. Woensdag 9 maart de dames Dekkers,
Kunz en Ruiter.

Contactpersoon:

Mw. Jessica Kunz, tel: 06 36171598

KBO

Haarlemm eer

Katholieke Bond van Oudere®

Voolr Sehleren

Inlichtingen:
Voorzitter 0252 - 685747
of e-mail naar:

secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl

Kijk ook eens olp onze website
www.kbo-haarlemmermeer.nl




IL.’A] Het Kruispunt

winkel voor het ANDERE boek

De Bijbel van Bach

Bachs driedelige Bijbel leek van de
aardbodem weggevaagd. Tot dat deze in
1934 opdook in een bibliotheek in Amerika.
De drie enorme delen van de originele
Bachbijbel vol met zijn aantekeningen, zijn
gefotografeerd. En van die opnamen is een
zogenaamde facsimile-heruitgave
gemaakt.Het is een zeer kostbare uitgave
PKN-Kerk ingebruik genomen geworden, eigenlijk alleen weggelegd voor
bibliotheken en muziekinstituten.

Na een jaar lang verbouwen werd de
PKN-kerk op Kaageiland op 19 december
2021 weer opnieuw in gebruik genomen.
Een feestelijk moment dat i.v.m. de
coronaregels klein gevierd werd.

De reserveringen om dit prachtige gebouw
te gebruiken beginnen al aardig binnen te
lopen, maar ja, ook hier is corona helaas
een spelbreker en moesten we een aantal
leuke activiteiten die al gepland stonden
afzeggen.

Onze deuren zijn op dit moment van
schrijven helaas nog gesloten, zodra ze
weer open mogen, laten we het via onze
website en facebook weten.

De uitgever geeft ons deze Bijbel in de
veertigdagentijd te leen. Dan mag hijinin
onze winkel liggen en kan iedereen hem
inkijken en bewonderen. Natuurlijk hopen
we er ook een aantal activiteiten rond deze
Bijbel te organiseren.

Eentje daarvan willen we alvast verklappen.

Voor zaterdagmiddag 2 april staat een
bijeenkomst in de PKN-Kerk van Kaageiland
gepland. Daar zal de uitgever van deze
Bijbel, dhr. Dingemans van Wijnen een
Stal o de Kaidg verhaal over deze_ prachtige Bijbel houden.
Julianalaan 13 S t d I En... natuurlijk klinkt er die middag ook
muziek van Bach!
2159 LB Kaag =
www.stalopdekaag.nl O de kaag

0252-544688 Meer informatie over de activiteiten rond

deze unieke Bijbel volgt.
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Funderingsonderzoek

Op 18 en 19 november 2021 was er groot
materieel te zien op ons kerkplein. Het bedrijf
Fugro inspecteerde de funderingspalen onder
de pastorie (gebouwd in 1860) en het
parochiehuis (gebouwd in 1913) en nam ook
fysieke monsters van deze houten palen. Bij de
pastorie is daarbij gekeken naar de palen van
1860, en ook naar de aanbouw aan de voorkant

De resultaten van het onderzoek laten zien dat
de fundering onder het parochiehuis
onvoldoende is, en binnen vijf jaar
funderingsherstel nodig is. Er zijn grote
zakkingsverschillen tot wel 118 mm, en
hoogstwaarschijnlijk zijn op meerdere plekken
funderingspalen deels of grotendeels
uitgeschakeld. Uitgeschakelde delen van de
fundering zorgen tevens voor extra belasting op
de resterende palen waardoor deze ook sterker
zullen zakken. Het risico van fysieke gebreken
en uitschakelde palen is dat zakkingen en
zakkingverschillen in korte tijd sterk kunnen
gaan toenemen.

De fundering onder de pastorie is er iets beter
aan toe, behalve de fundering van de aanbouw
aan de voorkant. Met als gevolg dat Fugro
aanbeveelt ook deze fundering binnen vijf jaar
te herstellen, iets wat al in onze
pastorieverbouwingsplannen was verwerkt.
We zijn nu in gesprek met de constructeur over
de te nemen stappen en de volgorde daarin.
Wordt vervolgd.
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Taakverdeling van de paters
in onze parochie

Vanaf 2021 augustus zijn twee priester-
assistenten werkzaam in onze parochie. Twee
paters zijn nog jong en ze zijn buitenlanders.
Onder begeleiding van Rob Mascini en

Hans van der Leeuw voeren ze hun werk
zelfstandig uit. Na het vertrek van

p. Kees van Lent zijn nu twee paters uit de
SVD-congregatie, p. Eko en p. Albert benoemd.

Het is echt noodzakelijk voor de parochie om de
functie van deze twee paters te verdelen, want
onze parochie heeft veel parochianen en veel
vrijwilligers. Het is goed om het werk te
verdelen tussen twee paters die voor onze
parochie benoemd zijn. De Joannes de Doper
kerk heeft veel activiteitengroepen, zoals Jonge
Gezinnen, Bezoekgroep, Caritas, Liturgie, MOV,
Vastenactie, Oecumene etc.

De paters zorgen dat ze in hun eigen
werkzaamheden de vrijwilligers ondersteunen
die hier bezig zijn. De vrijwilligers mogen met
hen contact opnemen in verband met deze
werkzaamheden. De parochianen en
vrijwilligers kunnen de paters benaderen in
verband met deze activiteiten. Bijvoorbeeld, p.
Eko Silvester zal met de jonge gezinnen,
bezoekersgroepen en de caritas werken.

En p. Albert zal verantwoordelijk zijn voor de
liturgie, MOV, vastenactie en oecumene,

Beiden paters zullen in contact met bestuur en
secretariaat staan. Ze zullen voorlopig veel
samen komen met het bestuur en het
secretariaat. Beiden zijn ook aanspreekbaar
voor begrafenissen, vieringen, doopsel etc.

het bijbelpastoraat ondersteunen. Hij wordt
aanspreekbaar priester voor de parochies in
Nieuw-Vennep en Buitenkaag.



Parochie financiéle terugblik en vooruitblik

Op de homepage van onze parochiewebsite ziet u
de thermometer die de bedragen aangeven van
wat we ons voor dit jaar ten doel hebben gesteld
(bijdragen parochianen: € 190.850) en houden we
bij hoeveel we met zijn allen gedurende het jaar
hebben bijgedragen. Ter vergelijking: in 2021 was
ons doel € 169.000 en hebben we met elkaar
ongeveer € 165.000 opgebracht (de laatste
boekingen worden nog verwerkt).

Dat de gevraagde bijdrage voor dit jaar 2022 hoger
is dan vorig jaar, ligt met name aan twee dingen:
aan een stijging van de personele kosten en aan
de energierekening. De energiekosten (gas en
elektriciteitsrekening) zijn momenteel ruim € 1000
per maand hoger dan vorig jaar. Dat scheelt ruim
€ 12000 op jaarbasis. De personele kosten zijn dit
jaar ongeveer € 20.000 hoger, doordat we in de
tweede helft van vorig jaar de kosten voor een
tweede full time priester zijn gaan betalen. We zijn
erg blij dat de SVD-congregatie twee fulltime
priesters aan het bisdom beschikbaar heeft
gesteld voor onze parochie. Hierdoor kunnen onze
paters nu veel meer huisbezoeken en
ziekenbezoeken doen dan voorheen, en ook meer
pastorale gesprekken houden met mensen die
hier behoefte aan hebben. Daarnaast is er nu meer
pastorale menskracht om te bouwen aan de
toekomst van onze parochiegemeenschap: meer
werk met kinderen, jongeren en jonge gezinnen
(denk aan activiteiten met meer dan 30 eerste
communicanten en 13 vormelingen en hun
ouders; de 18+ groep; denk ook aan het
KISI-musical project voor kinderen, waarbij ook
hun jonge ouders helpen). Er is ook meer tijd voor
werk met de nu wekelijkse Engelstalige vieringen
en de groepen die hierin meewerken en de
maandelijkse Spaanstalige viering en groep. Op
deze manier werken onze pastores, samen met
veel vrijwilligers, niet alleen aan de
kerkgemeenschap van vandaag maar ook aan de
kerkgemeenschap van morgen. Uw ruimhartige
steun als vrijwilliger aan parochieactiviteiten op
het parochiesecretariaat, in koren en in de vele

Stand van zaken kerkbalans

werkgroepen, en uw ruimhartige steun aan de
Actie Kerkbalans maken dit mogelijk.
Tegelijkertijd hebben we als parochie ook op een
aantal posten kunnen bezuinigen: dankzij het
Streamteam en de investeringen in camera'’s en
schermen in de kerk, hebben we de huur van onze
drukkerij-machine (kerkboekjes) op kunnen
zeggen, waardoor we nu veel lagere kopieer- en
drukkosten hebben. Tegelijkertijd brengt het
streamen van uitvaartdiensten weer wat extra
inkomsten. Een groep tuinvrijwilligers zorgt nu dat
ook de tuinonderhoudskosten zijn gedaald, terwijl
de begraafplaats-onderhoudskosten laag blijven
dankzij de actieve begraafplaatsvrijwilligers. De
klussenploeg zorgt dat onze kosten voor kleine
reparaties minimaal blijven.

De beheergroep van parochiehuis en Fundament
helpt met extra inkomsten door onze zalen en
vergaderruimtes te verhuren. Zo zijn we blij dat de
zorgorganisatie “Semacare’, geleid door één van
onze parochianen, ons heeft aangeboden om
twee dagen per week “dagbesteding voor ouderen
- activiteiten begeleid door zorgprofessionals” aan
te bieden in de grote zaal van ons parochiehuis, en
ons voor het gebruik van die zaal te betalen. We
hebben dit aanbod dankbaar aangenomen. Ook u
bent van harte uitgenodigd om gebruik te maken
van onze mooie ruimtes voor het vieren van een
jubileum of voor andere zaken. Deze verhuur is
voor de parochie een belangrijke inkomstenbron.
We hebben bij de gemeente een vergunning
aangevraagd om extra zonnepanelen te mogen
plaatsen op enkele van onze gebouwen naast de
kerk, zodat onze elektriciteitsrekening verder kan
worden verminderd.

Door uw vrijwillige inzet en financiéle bijdragen
hopen we ook dit jaar met elkaar verder te werken
aan de Kerk van vandaag en de Kerk van morgen.

Zo kan de Kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang
voor staat: inspireren, gastvrij zijn en zorgzaam
voor elkaar en zorgzaam voor mensen in de
samenleving die onze steun nodig hebben.

Op 8 januari staat de teller van onze gezamelijke bijdrage op € 1.036.

Geef vandaag
voor de kerk van morgen
PEYE .

Actle

€1.036

HELpy

Joannes de Doper
www.hjoannesdedoper.nl/kerkbljdrage

De kerk is sen plek voor vieren, dienen en verkondigen, Voor warmte,

Inspiratie, troost en naastenlefde. Laten we samen onze kerk ondersteunen

Help onze parochie missionair te houden

€190.850

am die dingen te kunnen voortzetten die er toe doen voor velen! (2022

doelstelling Kerkbijdrage)



L E L .
) info@semacare.nl

r" Py l‘ www.semacare.nl

06-34966240

‘ B
Hardersbos 23
Semacar@ 2134KW Hoofddorp

Bent u op zoek naar ondersteuning als mantelzorger of kunt u zelf
particuliere zorg gebruiken? Onze zorg begint bij u. Sema Care is
opgericht vanuit de filosofie dat ouderen thuis kunnen blijven wonen en
plezier in het leven moeten kunnen behouden. Wij bieden dan ook alle
zorg en services die nodig zijn om dit te realiseren. Onze zorg varieert
tussen bepaalde zorgmomenten, 24-uurs verzorging, begeleiding,
dagbesteding en specialistische zorg. Nadat we uw persoonlijke wensen
in kaart hebben gebracht ondersteunen wij u zoals gewenst.

Onze zorgverleners zijn betrokken, liefdevol en betrouwbaar.
Ze begrijpen wat er nodig is om kwalitatieve zorg op maat te
leveren, gaan respectvol om met de ouderen en zijn geduldig en
begripvol. Meer weten? Ga naar www.semacare.nl

dack Check

AUTOSERVICE

Jack Check Autogarage is een familiebedrijf met passie voor auto’s!
Een betrouwbaar adres voor Hoofddorp en omstreken voor alle
werkzaamheden aan uw auto. APK, banden, kleine beurten, grote

beurten, airco’s, accu’s en vitlaten. Wij werken voor alle merken. Bij de
monteurs van JackCheck Hoofddorp is uw auto gegarandeerd in goede
handen. Bij ons bent u van harte welkom met elke type auto voor
reparatie en onderhoud. Wij vinden het belangrijk dat v zo spoedig
mogelijk weer veilig op weg bent.

J.C.Beetslaan 163F | 2131 AL Hoofddorp | www.jackcheck.nl
info@jackcheck.nl | 0648609668




Gewijzigd overzicht

Verschijningsdatum Info (ParochiemagaZIN) 2022

Nummer Periode Inleveren kopij | Afleverdatum Afhalen
dinsdag bezorging

1 (feb) 52 tot 26-2 5 januari 25 januari 27 januari
2 (mrt) 26-2 tot 94 2 februari 22 februari 24 februan
3 (apr) 9-4tot 14-5 16 maart S april 7 april
4 (mei-jun) 14-5 tot 2-7 20 april 10 mei 12 mei
S (jul-aug) 2-7tot 278 8 juni 28 juni 30 juni
6 (sep) 27-8 tot 1-10 3 augustus 23 augustus 25 augustus
7 |okt) 1-10 tot 29-10 | 7 september |27 september |29 september
8 (nov) 29-10tot 17-12 | 5 oktober 25 oktober 27 oktober
9 (dec-jan) 17-12 tot 04-2* | 23 november |13 december 15 december

Goede Vrijdag 15 april, Pasen 17 en 18 april, Hemelvaartsdag 26 mei,
Pinksteren 5 juni en 6 juni, Kerst 25 en 26 december

*=0402-2023
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TROUW & KiK

Het is een zachte februari-ochtend. Muis Valentino zit Binnen draagt Ria een volle kom koekkruimels naar de
op de trap van het orgel te tokkelen op zijn gitaar. Zo tafel, haast omver gelopen door de hongerige kleintjes.
denkt hij terug aan vorig jaar toen hij Altijd-hongerige ‘Valentino! Kom je gauw de tafel dekken?!, ‘Natuudrlijk,
muis ontmoette. En hoe zij Ria Moedermuis werd en hij  mijne zoete lieve!’ roept hij, maar blijft gewoon zitten

Vader Valentino. Hij speelt de Italiaanse tophit ‘O sole tokkelen en zingt nog luider: ‘Ja aaalles ... doe ik voor
mio’, maar zingt met zelfbedachte lieve woorden: jou! Ik blijf je altijd, ja aaltijd trouw!” Ria hoort het wel.
‘0O Madre mia ... mia amor, dolce Maria ... met zaaachte ~ Maar nu heeft ze hem nodig bij de kinderen. Ze zet de
snor!’ Ria is druk met hun muizenkinderen die al flink kom op tafel, en trippelt naar buiten. ‘Lieveling!’ zegt ze,
groot en eigenwijs zijn. ‘Valentino! Kom je binnen?!’ maar haar snor staat een beetje sip. “Valentino, ja je
roept Ria vanuit hun holletje. Maar Valentino kweelt bent trouw ... maar waar bén je nou?’ Ze gaan gauw

door: ‘Mia Riaaaa, ik hdou van jou! Blijf toch voor altijd,  naar binnen, waar de muizenkinderen alles op hebben
altaaid mijn vrouw!’ - ’ gegeten. Geen kruimeltje is er over. Ook niet voor papa!l
.31 S Wi%

Nu begrijpt Valentino dat je soms beter trouw de tafel

Q’ kunt dekken dan erover zingen.
iz "‘:\

p

Als je deze vier
tegels goed invult

vormen ze met
elkaar een rijm. IS EEN SPRONG
VAN JE HART.

IS EEN BAD VAN
VERTROUWEN.

Zo kom je meer
te weten over vier
belangrilke woorden:
LIEFDE, TROUW,
VERLLEFDHELD,
TROUWEN. .

Kun jij deze

ARIRNBINANBNDIIDIED

IS GAAN VOOR

SAMEN,
woorden op b NIET APART.
de goede tegel o

Schrijven?

IS IN JE DOEN
VAN IEMAND
HOUDEN.

Uit de Bijbel

Mogen liefde en trouw
Je nooit verlaten,
wind ze om Je hals,
schriif ze in je hart!

Spreuken 3,3

5 Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurrigns



